MENDERES, ÖZAL VE ERDOĞAN 


Rahmetli Adnan Menderes, rahmetli Turgut Özal ve Recep Tayip Erdoğan, Türkiye”ninson 63 yılına damga vurmuş ve çoklarınca bir arada anılan üç liderdir. 

ADNAN MENDERES 

Menderes, Özal ve Erdoğan içinde Özal ile Erdoğan'ın yolunu açan kişi olarak merhumMenderes önde gelir. İstiklâl madalyası sahibi olan Menderes, milletvekili seçildikten sonra Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş, çiftlik sahibi bir çiftçi olarak halkın içindengelen bir insandı. Daha çok fakirlik, salgın hastalıklar, yokluklar, karne, jandarmadipçiği, karakol, ağır vergiler, İslâm ile her sahada savaş gibi menfiliklerle anılan vehatırlanan bir dönemin sonunda, hem de bunlarla anılan bir partinin içinden 
çıkarakbaşbakanlığa geldi. Onun iktidarlarında Türkiye yılda ortalama % 9 nispetindebüyümüş, 1948 
yılında tüm Türkiye'de 1800 civarında olan traktör sayısı, 1957 yılınagelindiğinde 44.000” aşmış, 
1950 yılında yaklaşık 1000 olan biçerdöver sayısı, 1957yılında 6000'e ulaşmıştır. Menderes iktidarları, 
sanayileşmede önceliği özel sektörevermekle birlikte, devlete ait ekonomik teşebbüsler kurmak ve yeni fabrikalaraçmaktan da geri durmamıştır. AKP iktidarının sata sata bitiremediği pek çok kamuiktisadi kurumu, meselâ, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Et ve Balık Kurumu, DevletMalzeme Ofisi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalarıve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları bu dönemde açılmıştır. Yine bu dönemde, 1950 yılında1640 km. olan asfalt yollar, 1959 yılına gelindiğinde 7000 km.yigeçmiştir. İstanbul?da odönemde şehircilik, şehir planlamacılığı, şehrin geleceği ve trafik meselesi adına büyükbir öngörüyle yapıldığı ortada olan Vatan Caddesi, Büyükdere Caddesi, BarbarosBulvarı, Millet Caddesi ve Edirne Asfaltı (E-5 otoyolu) yine Menderes'in eserleri olduğugibi, Türkiye”nin halâ en gözde üniversiteleri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) de, yine Menderes dönemi eserlerindendir. Fakat bu yazımızın konusu, esasen söz konusuüç lider zamanında gerçekleştirilen ekonomik gelişme değil, bundan daha önemli olanonların insani yanlarıdır.Menderes, bütünüyle halkın hizmetindeydi Tek parti iktidarları, seçkinlerin iktidarlarıydı. 
Menderes için ise halk her şeydi. HasanCelal Güzel, “Menderes döneminde gerçek bir “halk ihtilâli” yapılmış ve jakobenoligarşinin hakimiyeti sarsılmıştır. O, “köylüyü efendimiz?” yapmış, yani halkıegemenlerin zorbalığından kurtarmıştır.” değerlendirmesinde bulunur. 
(Sabah,17.09.2011)Menderes, yetim ve öksüz olarak büyüdü. Babasını tanımadı; çocuk yaşta annesini, çokgeçmeden ablasını da kaybetmişti. O, kendini tanıtırken, “Ben yalnızdım kardeşim,hayat boyunca hep yalnızdım. Yapayalnız ve kimsesiz.” diyecektir. (M. Ünal, Aksiyon,23.03.1996) Menderes'in yalnızlığı sadece annesiz, babasız, ablasız, hâmisizbüyümesinden değildi. O, dönemin şartları ve çevresi bakımından da yalnızdı. Menderes zamanında ezan ve ikamet Arapça aslına çevrilmiş, din dersleri ilkokulprogramlarına girmiş, İmam-Hatip okulları ve İlâhiyat fakülteleri açılmaya, devletradyosunda Kur'ân ve mevlit gibi dini programlara yer verilmeye başlanmış, 15.000cami inşa edilmiş, başta Süleymaniye Camii olmak üzere 86 cami onarılmış, Eyüp SultanTürbesi tamir edilip ziyarete açılmıştı. Menderes, 1956'da Risale-i Nurlar'ın basılmasıiznini de çıkarmıştı. O, niçin darbeye maruz kaldığını şöyle anlatmıştı: “BenMüslüman'ım ve Müslümanlığımdan şeref duyuyorum. Türk Milleti Müslüman 'dır veMüslüman kalacaktır. İslâmiyet'in bütün icapları vatandaşlarımız tarafından tam bir serbestliğin içerisinde icra olunacaktır.” Bir de şu sözü vardı: “İnkılâp kanunları halktarafından benimsenmemişse, jandarma zoruna dayanacaksa, milli vicdanın hilafına olanbu kanunları kaldırmak, demokratik idarenin başta gelen vazifesi olmak icap eder.” 
(HalitDurucan, “27 Mayıs İhtilali ve Adnan Menderes”, 24.10.2011). 

Samimi Menderes 

Menderes, kendi döneminde Başbakanlık Örtülü Ödeneği”nden en fazla merhum NecipFazıl Kısakürek?”e Büyük Doğu'yu çıkarabilmesi için yardım etmiştir. Ama o, bilhassagünümüz siyasileri gibi bunu kendi propagandası için yapmaz, Necip Fazıl'a parayıverirken “Arada benim aleyhimde de yayın yap ki, sana yardımım anlaşılmasın!” derdi.Menderes'in isteği ile 1952”de çıkarılan bir kanunla Osmanlı Hanedanı'na mensupkadınların sürgün hayatı sona erer. Sultan Abdülhamid Han'ın hanımı Müşfika HatunSultan ile kızı Ayşe Sultan Osmanoğlu, Boğaz'da kiraladıkları bir daireye yerleşirler. 
Birgün zilleri çalınır; kapıda Menderes durmaktadır. “Valide Hanım'ın elini öpüp duasınıalmaya ve bir ihtiyaçları olup olmadığını sormaya geldim” der. Sonra özel telefonunubırakıp ayrılır. 1959°da Londra'da geçirip, Allah'ın yardımıyla kurtulduğu uçakkazasından sonra kendisine sorulan “Beyefendi, uçak düşerken ne düşündünüz?”sorusuna şu cevabı verecektir: “Ben ölürsem, acaba 


Berrin hanım (eşi), AbdülhamidHan”ın yadigârlarının ev kirasını ve harçlıklarını ödemeye devam eder mi diyedüşündüm.” Menderes'in idamından sonra mali darlığa düşen Berrin hanım, birdefasında, bu ödeme için çok kıymetli nişan yüzüğünü satmış ve ödemeyiaksatmamıştır. (Rahim Er, “Tarih ve Medeniyet Dergisi”, Nisan 1994). 

Menderes, yolsuzluğa bulaşmadı ve bulaştırmadı. 

Orhan Karaveli, Bir Gazetecinin Sıradışı Anıları adlı kitabında Menderes'in 1959 ABDseyahatinde geçen şu hadiseyi nakleder: Marcus & Niemann dev mağazalar zincirinin sahiplerinden Mr. Marcus, Menderes veheyettekileri bir moda defilesine davet eder. Nezaketsizlik olmasın diye bu daveti kabuleden Menderes ve heyet davetten ayrılmak üzereyken, gümüş tepsilerde ve şeffafkutular içine değerli kol düğmeleri, kravat iğneleri, kravatlar, mendil ve fularlardanoluşan hediyeler heyetin önüne bırakılmıştı. Heyetteki bir milletvekili elini kutulardanbirine tam uzatmışken Menderes men eder ve kimse o hediyelerden almaz. Daha sonraMenderes, bunun sebebini şöyle açıklar: “Ellerimizde bedavadan edinilmiş birer kutuile buradan çıkmak bize yakışır mıydı? Unutmayın, her pahalı hediyenin arkasında birmaksat yatar ve karşılığı beklenir.” AKP iktidarlarında gittikleri ülkelerden uçaklarlahediye taşıyan, ağaçtan tek parça mobilyalar taşıyan “has Müslüman!” devletlilerin kulakları çınlasın! 

Asil ve tam beyefendi Menderes 

Menderes tam bir beyefendiydi de. Ağzından kem söz çıkmazdı; İnönü’ nün dehşetengizmuhalefetine rağmen hakaret bilmezdi; yaz günü dahi ceketinin önünü iliklerdi. Sonderece kibardı. Aydın’ dan, onu yakından tanıyan Ali Gemici, Menderes'i anlatırkenşöyle der:““Menderes, kötülük bilmeyen, temiz ve sıcak kalpli bir insandı. Memleketine hizmetverebilmek için de canını feda etti. Merhum Başbakanımız, eşsiz bir devlet adamıydı. Mütevazı kişiliğiyle herkesin gönlünü kazanan Menderes'in, hayatı boyunca tek arzusuvatandaşlarının mutluluğunu görmekti. Başbakanlık yaptığı dönemlerde önceköyümüze gelip bizlerle konuşur, ardında da çiftliğine giderdi. Bu da bizi hoşnut ederdi.Çiftliğine her geldiğinde köy meydanında bizleri çevresine toplar, arazi sahibi olmayankişileri aramızda belirlememizi isterdi. Daha sonra da arazisi olmayanlara arazilerininbir bölümünü ürün karşılığında uzun yıllar ödemek şartıyla kendilerine verir ve arazisahibi olmalarını sağlardı. Bundan en çok sevinen yine kendisi olurdu. Bu da bizimkendisine olan sevgi bağımızın daha çok kuvvetlenmesini sağlardı. 
(chttp://Wwww.yeniasir.com.tr/Politika/2011/05/15) 

Vefatından sonra Menderes 

Merhum Necip Fazıl Kısakürek, Benim Gözümde Menderes kitabının sonunda bir rüyanakleder:“Bana, temiz bir mü'minin anlattığına göre, asıldığı günün gecesi, saf vedünyadan geçmiş bir İslâm kadını, rüyada Allah'ın Resülü'nü görmüş... KâinatınFfendisi, kadına sol elini uzatmış.. Kadın, acaba niçin Âlemin Fahri bana sağ eliniuzatmadı diye düşünürken cevap gelmiş: “Sağ elimde Adnan var!..”” 
TURGUT ÖZAL 

Yine bir Anadolu çocuğu olan Turgut Özal, vefatında milyonlarca insan tarafındanuğurlandı ve halkımız onu şu pankartlarla uğurladı: “Dindar Cumhurbaşkanı, SivilCumhurbaşkanı, Demokrat Cumhurbaşkanı.Özal, rahmetli Menderes'ten sonra, samimi dindarlığı, ilk sivil Cumhurbaşkanlığı olarakbu makamı sivillere geçirmekle ve demokratlığı, özgürlükçülüğü ve bütün kesimleri birleştirme hamlesiyle halkın gönlünde taht kurmuş ikinci liderdi. Cumhurbaşkanlığıgörevine geldiğinde, TBMM’ de yaptığı teşekkür konuşmasında, “21. Yüzyıla doğrugiderken, üç büyük, üç temel hürriyeti geliştirmenin, sımsıkı korumanın uygar dünyanın önde gelen devletlerinden biri olmamızın vazgeçilmez şartı olduğunugörmeliyiz. Bunlar, düşünce hürriyeti, evrensel anlamda din ve vicdan hürriyeti veteşebbüs hürriyetidir” demişti. Hakkında merhume annesinin “Turgut'umun bir vakitnamazı bile kazaya kalmamıştır.” sözü medyada yer almıştı. Özal da, Menderes gibi zor bir 
dönemde iktidara geldi. 1970'li yıllar Türkiye için bütünolumsuz faktörlerin yaşandığı yıllardı. 12 
Mart Muhtırası, 1973 ve 79”daki petrolkrizleri, anarşi ve terör, ekonomik bunalım, yokluklar, kuyruklar, haksız kazançlar, budönemin özellikleriydi. Özal, bütün bunların ve 12 Eylül darbesinin üzerine geldi. Çokkısa bir zamanda eğitimde, ekonomide, anlayışta, yaklaşımda, Türkiye'yi dışa açmadabüyük inkılâplar gerçekleştirdi. Türkiye, kalkınmada, müspet değişimde,dindarlaşmada, ferdi özgürlüklerde en güzel yıllarını Özal döneminde yaşadı. RefahPartisi ve dolayısıyla AKP'nin önünü açan Özal'ın icraatları ve politikaları oldu. Fakat o,bunların yanı sıra, fakat bunlardan çok insani yanlarıyla insanların gönlüne yerleşti. MSP/RP—AKP çizgisinin unuttuğu bir gerçek olarak, MSP, 1970'lerde koalisyonhükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda Din Eğitimi Müdürlüğü'nü bile alamadı velmam-Hatip okullarında etkili olamadı. Ancak, 1983”te kurulan ilk Özal hükümetinde, 


Cumhuriyet tarihimizin en çalışkan Milli Eğitim bakanlarından Vehbi Dinçerler'in MillfEğitim Bakanlığı dönenimde Din Eğitimi Müdürlüğü MSP kökenlilere bırakıldı ve İmam-Hatipler, Özal iktidarlarında RP adına “altın dönemi”ni yaşadı. Eğer RP, 1995'te iktidarınbirinci ortağı ve rahmetli Erbakan başbakan olabilmişse, bunu bir ölçüde Dinçerler?e veonun eğitim hizmetlerine borçludur. 
Fakat Özal, hizmetlerinden çok insani yanlarıylainsanların gönlüne yerleşti. 

Gerçek bir insan Özal 

Özal, asık suratlı ve mesafeli değil, her zaman sokakta, halkın içinde ve güler yüzlüydü. Tevazu ve hoşgörü sahibiydi. Yüzü topluma dönüktü ve halkın içindendi. Hemdüşünce, hem aksiyon, hem gönül insanıydı. Ülke meselelerinde ciddi birsorumluluk zihniyetiyle hareket ederdi. Sağduyulu, kararlı ve basiretliydi. İnançlarasaygılı, ferdi esas alan devlet anlayışını, hoşgörü, dayanışma gibi temel değerleri herşeyin üstünde tutardı. Özal hakkında Cengiz Çandar, şu değerlendirmeyi yapıyordu:“Turgut Özal, çok keyif verici bir insandı. Çünkü özellikle insandı. Nitekim onu, taşıdığısıfat veya sıfatları taşıyan benzerlerinden ayıran en temel özelliklerinden biri de buydu. Özal, benim onu en sevdiğim yönü ile bir inanç adamı idi... Bir dervişin gönlüne veruhuna sahipti... O, Balkan seferinde Ohri?de Hayati Baba Tekkesi'nde yere bağdaşkurmuş otururken yüzüne yayılmış nurani mutluluk ve huzur ifadesini ömrümboyunca unutmayacağım... O, bir derviş, ama ayni zamanda bir kılavuzdu.”Özal, toplumun manevi değerlerine içten bağlıydı ama asla istismara yönelmedi. 

Göstermelik değil, Türkiye”yi dönüştüren yapısal reformlara imza attı. Cumhurbaşkanı olunca topluma kapalı olan Çankaya'nın kapılarını ardına kadaraçtı, devletin soğuk yüzünü sempatik hareketleriyle sevimli hale dönüştürmeyibaşardı. Önemli meselelerde halkın içindeki kanaat önderleriyle— meselâ, MehmetKırkıncı ve Osman Demirci hocalar gibi — istişare ederdi. Ciddi ve büyük işleryapıyor olması, güler yüzünü, neşeli ve şakacı tavrını kaybetmesine sebep olmadı.Halka yakındı ve yeri geldiğinde bir baba, ağabey ya da amca gibi davranırdı. Emir vermek değil,hizmet etmek kaygısı içindeydi. 
Toplumda hiç kimseye, hiçbir kesimekarşı tavır almazdı. Düşmanlığı yoktu. (Adem Özbay, www.gencgelisim.com(htitp://Www.gencgelisim.com/)) 

Özal ve Hizmet hareketi 

Özal, Türkiye'nin başında Demokles”in kılıcı gibi sallanan 141, 142 ve 163'üncümaddeleri kaldırdı. 
Yolsuzluğa bulaşan devlet bakanı İsmail Özdağlar'ı Yüce Divan'agöndermekten çekinmedi. Fethullah Gülen Hocaefendi, 1986 yılında Burdur?datutuklandığında gece yarısı Bakanlar Kurulu'nu toplayıp, Hocaefendi'yi serbestbıraktırdı. Hizmet Hareketi'ne candan dosttu ve gittiği her yerde destekledi. 
Vefatındanönce sırf yurt dışındaki Türk okulları için, bunlara referans olmak için Orta Asyaseyahati yaptı. Bu okulların ve hizmet hareketinin Türkiye'nin geleceğinde birinciderecede gördüğü önemine içten inanmıştı. Hakk'a yürümesi ve vefatından sonraManisa”da mübarek bir kadın, rüyasında yine Peygamber Efendimizi (s.a.s.) görür veEfendimiz kendisine, “Özal'ı siz nasıl uğurladıysanız biz de öyle karşıladık.” buyurur. 

RECEP TAYYİP ERDOGAN 

Erdoğan'ın iktidara giden yolunun taşlarını Menderes ve Özal zaten döşemişti. Erdoğan,aynı yolda Menderes ve Özal tavrı içinde iktidara geldi. Halkın içinden ve onlarınhissiyatını yanında bulan biri olarak ilk iki iktidar döneminde bir takım icraatlara imzaattı.Manevi-ahlâki erozyonFakat Erdoğan hükümetleri döneminde ahlâki erozyon, manevi aşınma, dinihassasiyetli kesimlerde dünyevileşme, eğitimin çökmesi, zinanın suç olmaktan çıkması,fuhuş, kumar, resmi kumar ve alkol gibi büyük günahlarda dehşetli artış yaşandı.Eğitim çöktü ve lise gençliğinin % 90'ı sigara, alkol ve uyuşturucunun pençesine düştü.Milli piyango gibi milli kumarlara iddaa gibi kumarlar eklendi. Resmi, izinli fuhuş yedikattan fazla artış gösterdi. Erdoğan iktidarı, camilerin ve eğitim kurumlarının ancak 200metre mesafesine cafeler açılabilirken, bu mesafeyi 100 metreye düşürdü. Bazıları,benim bunları yeni yazdığımı zannediyor; oysa son 12 yılda yaşanan manevi—ahlâklaşınmayı defalarca yazdım; hattâ yazdıklarımdan dolayı bazı arkadaşlar fakirikaramsar olmakla eleştiriyorlardı. 

Bilhassa “ustalık” döneminde Erdoğan 

Erdoğan, bilhassa üçüncü döneminde tanınmaz hale geldi. 2005'ten itibaren Oslo'da PKK ile pazarlığa oturduğu ve PKK'nın varlık sebebi olan bütün isteklerinin kabuledildiği anlaşılan görüşme ve mutabakatlarda ve 2004”te Milli Güvenlik Kurulu'ndaHizmet hareketini bitirme sözü verdiği ortaya çıktı. Bunun için önce MİT mensubuçıkan KCK'lılar sebebiyle MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasını bahaneederek kendince Hizmet hareketine karşı ilk darbeyi başlattı. Asker karşısında 2008yılına kadar Yüksek Askeri Şura toplantılarında ordudan ilişiği kesilen subaylar için 


cumhurbaşkanı Gül'le birlikte şerh düşme dışında hiçbir şey yapamaz ve askerkarşısında hakaretlere maruz kalırlarken, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıyla askerivesayeti kıran ve bizzat kendisini kurtaran yargıyı ve Emniyet'i Hizmet hareketiyleilişkilendirerek darmadağın etti. Kendi çıkarttığı şike kanununu 5 ay içinde değiştirdi. Bu arada aile boyu, yakın arkadaşları ve pek çok AKP'li belediye ile belki tarihin enbüyük yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihtilâs ve zimmet suçları işlediğine dair çok kuvvetli emarelerin ortaya çıkmasıyla bunları soruşturan yargıyı ve nice yılların birikimiylesuçlarla ve suçlularla mücadelede fevkalâde noktaya gelen Emniyet”i hallaç pamuğugibi attı. Bir zamanlar savcısı olduğunu söylediği Ergenekon davası suçlularıyla birlikteyargılanan KCK yapılanması zanlılarını serbest bıraktırdı. Erdoğan, PKK ile masaya oturur, 30 yıllık mücadeleyi sanki hiç yapılmamışçasına terörörgütünün bütün isteklerine boyun eğer ve Güneydoğu'da terör örgütü için bağımsızKürdistan'a gidecek özerkliğin taşlarını döşerken, söz konusu Yargı ve Emniyetmensuplarını yine Hizmet hareketiyle ilişkilendirerek, bu hareket ve Fethullah GülenHocaefendi hakkında hiçbir vicdanın, insafın ve selim aklın kabul edemeyeceğiiftiralara, suçlamalara ve nitelemelere yeltendi ve bütün bunları artan bir yoğunluklasürdürüyor. Gezi olayında olduğu gibi, yine konuşmalarındaki ve tavırlarındakialabildiğine iticilik, öfkeden gerilen yüzü, dinmeyen öfkesi, dozu sürekli yükselen nefret söylemi, yakınlarınca zaten ifade edilen ve tapelere yansıyan küfürbaz üslübuylainsanları ürkütüyor. 
Toplumu keskin bir kutuplaşmanın içine atarak kemikleşmiş birtaraftar kitlesi oluşturmaya çalışıyor. 
Bütün dünyaya yayılmış ve öncelikle Türkiye'nin,sonra İslâm”ın ve insanlığın geleceği adına çok önemli olan ve devlete en küçük bir yükgetirmeyen Türk okullarını kapatma girişimlerine hız kesmeden devam ediyor.Erdoğan, dersaneleri ve Güneydoğu’ da 700 binin üzerine öğrenciye karşılıksız kursveren ve terörün önünde büyük bir set oluşturan etüt merkezlerini kapatmakla hemPKK'nın ekmeğine yağ sürdü, hem de Anadolu'nun fakir çocuklarının eğitim imkânınave eğitim eşitliği fırsatına en büyük darbeyi vurdu. Yürütme ve Yasama kendisine bağlıolduğu gibi, Yargı”yı da âdeta kendisine bağladı. Pervasızca Anayasa'ya aykırı pek çokuygulamalara girişti. Partisini, bizzat kendisiyle beraber çalışmış bazı eski bakanlarınve milletvekillerinin de söylediği üzere, birkaç kişilik dar bir oligarşik kadro ileyönetiyor. Bakanların ve milletvekillerinin âdeta hiçbir ağırlığı olmadığı beyan ediliyor.Çıkardığı interneti kontrol, HSYK, Youtube ve Twitter'ı kapatma gibi kanunlarlaözgürlüklere dehşetli darbeler indirdi. Yeşile ve maviye tam bir düşman kesildi. 
Onunzamanında İstanbul başta olmak üzere büyük şehirler yaşanmaz hale geldi; şehirlerşehir olmaktan çıktı; birer betonarme bina yığınları haline geldi. Büyük rant getireninşaat ile yeşil alanlar talan edildi. Trafik, çekilmez bir çile halini aldı. Köyden kente göçalabildiğine hızlandı; Anadolu âdeta boşaldı. 

Erdoğan, ihale kanununu sürekli değiştirerek, bir öncekine göre kanun dışı ihaleleritabii süreçler haline getirdiği gibi, medyayı dayanılmaz baskılarla sindirdi ve kendineait yandaş medya oluşturdu. 
Kendisiyle birlikte bu medya, haysiyetsizce belki de dünyatarihinde en kısa zamanda en çok yalan söyleme, iftira atma rekorları kırmaya devamediyor. Erdoğan, hakkında söylenen ve her biri şirk ifade eden sözler karşısında, ayrıcaKur'ân ile, haşa Allah ile alay eden bakanlarına karşı süküt durdu. 
Zamanında ekonomiiyi gibi görünse de, esasen ekonominin iyi gibi görüntüsü, sıkı mali politikalarla küçükesnaf, memur, işçi ve emekli gibi dar gelirlilerinin gelirlerini ve maaşlarını süreklikontrol altında tutma, önceki dönemlerde yapılan kamu kuruluşlarınınözelleştirilmesinden ve bazı Arap ülkelerinden gelen sıcak para ve büyük çoğunluğuyabancıların elinde olan borsada ve bankalarda yabancıların yüksek faiz hadlerisebebiyle halâ tatlı paralar kazanmaya devam etmesi sebebiyledir. Yoksa ekonomideyapılan ve temel hiçbir değişiklik, hiçbir ciddi yatırım olmamıştır. Yapılanların çok büyük kısmı, sadece inşaattır ve inşaata dayanmaktadır. Gayr-ı safi milli hasıla 3-4 katartmış görünse de, bu artış ancak holdinglerin, büyük şirketlerin kazançlarındakiartıştır ve küçük esnaf, memur, işçi, köyle ve emekliden oluşan dar gelirlilereyansımamıştır. Dolayısıyla, Erdoğan hükümetleri zamanında gelir dağılımı uçurumubüyüdükçe büyümüştür. Tarım ve hayvancılık gerilemiş, et fiyatları fırlamış, ülkekurbanlık koyun ithal eder hale gelmiştir.Erdoğan zamanında Türkiye, dış politikada önceleri parlak gibi bir görünen birmanzara arzetse de, en zelil dönemini yaşıyor. Ülkenin değil dünyada, bölgede dahitesiri kalmadı. Mısır ve Suriye tamamen kaybedildi. Bakanlar, Kuzey Irak'a bile İran'ınlrak merkezi yönetiminden sağladığı izinlerle gidebilir hale geldi. Zahiren kavgalı gibiolunsa da, İsrail'le ilişkiler alttan alta altın dönemini yaşıyor. Bizzat Başbakan'ın oğlu,gemileriyle İsrail'le ticarete devam etti. Türk büyükelçisi geri çekilmiş de olsa,unutulmamalıdır ki, resmi olarak Türkiye— İsrail ilişkileri 12 Eylül darbesinden sonra enalt seviyeye inmişti ve Türkiye, İsrail'de maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyordu.Oysa, İsrail'in askerlerle ve Türkiye”deki darbelerle ilişkileri hiç 


aleyhine olmamıştır.Kısaca, Erdoğan, Allah'ın nasip ettiği büyük imkânlara rağmen Menderes ve Özal gibiolamadı; ileride de nasıl ve kimlerle anılacağını zaman gösterecektir. 


LÂTİF ERDOĞAN'IN İFTİRALARI ve ASILGERÇEKLER 


İnsanlarda gizli kalan bazı huylar, bazı marazlar, zaman ve zeminini bulunca ortayaçıkıyor. Ve şu anda Türkiye'deki ortam, bu tür huylar ve marazların ortaya çıkması,karakterlerin kendilerini ortaya koymaları ve insanların gerçek çehreleriyle tanınmasıadına oldukça müsait. Lâtif Erdoğan da, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendihakkındaki iftiralarıyla esasen Camia içinde çok da gizli olmayan zamirini vekarakterini sergiliyor. Lâtif Erdoğan'ın tarihin yalan ve iftira, dolayısıyla en kısa zamaniçinde en fazla tekzip alma rekorunu kıran “Yandaş Medya”nın pek sahiplendiği soniftirası ise şu: “Gülen, bana Allah ile konuştuğunu söyledi. “Kâinatı Hz. Muhammed içinoluşturdum, senin için de devam ettiriyorum.” dedi.” Cenab-ı Allah'ın insanlarla konuşması Bu iftiraya cevap vermeden önce belirtelim ki, Lâtif Erdoğan'ın da çok iyi bileceği üzere,Kur'ân-ı Kerim, Cenab-ı Allah'ın insanlarla konuşması konusunda şöyle buyurur: “Allah,bir beşerle ya (manâyı onun kalbine doğrudan atma şeklinde) vahiyde bulunma, ya birperde arkasından ona hitap etme, ya da dilediğini ona vahiy yoluyla iletecek bir elçi(melek) gönderme dışında hiçbir şekilde konuşmaz. O, mutlak yüce ve aşkındır; herhüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır.” (Şürâ Süresi/42: 51) Demek ki,Cenab-ı Allah (c.c.), insanlarla konuşur; bu konuşma da âyette buyrulan üç şekildecereyan eder. Bu üç şekilden birincisi, yani manâyı kulun kalbine bırakmayapeygamberlerle ilgili olarak vahiy, velilerle ilgili olarak ilham denmiştir. Kur'ân-ı Kerim,esasen buna da vahiy der; fakat peygambere yapılan konuşma ile veliye yapılankonuşmayı ayırmak için âlimler sözkonusu tefriki yapmışlardır. Cenab-ı Allah (c.c.),sadece peygamberlerle konuşmaz; başka zatlarla da konuşur. Nitekim Kur'ân-ıKerim”de Cenab-ı Allah'ın Hz. Meryem ile melekler vasıtasıyla (Âl-i İmran Süresi/3: 42—43, 45—47), Hz. Musa'nın annesiyle ilham yoluyla (ki, Kur'ân buna vahiy der) (KasasSüresi/28: 7) ve Hz. İsa'nın havarileriyle de yine ilham yoluyla (ki, Kur'ân buna da vahiyder) (Mâide Süresi/5: 111) konuştuğunu okuyoruz. Hz. 
Bediüzzaman da, “Bir velî,‘ Kalbim Rabb'imden haber veriyor.” der.” Diye yazmaktadır. (12. Söz, 4. 
Esas) Öyleyse, Hocaefendi'nin Allah ile konuştuğunu söylemesi gayet normaldir. Normal olmasına normaldir, fakat, aşağıda göreceğimiz üzere, bizzat Lâtif Erdoğan'ın şahitliğiyle, ancak insanlardan bir insan olma ötesinde bir iddia taşımayan tevazu, mahviyet ve hacaletâbidesi Hocaefendi, katiyen bu tür sözler söylemez, böyle iddialarda bulunmaz; söylemeyeceğini, böyle iddialarda bulunmayacağını O'nu az tanıyan, özellikle talebeleri çok iyi bilirler. 

İkinci olarak, Hocaefendi'nin, Cenab-ı Allah'ın kendisine “Kâinatı Hz. Muhammed için oluşturdum, senin için de devam ettiriyorum.” demiş olması da asla mümkün değildir. Bir defa, Cenab-ı Allah (c.c.), Peygamber Efendimiz için “Hz. Muhammed” tabirini kullanmaz; sadece “Muhammed” der. 
Eğer bunu Hocaefendi'nin böyle aktardığı ileri sürülecek olursa, Hocaefendi'nin Peygamber Efendimiz'den (s.a.s.) bahsederken O'nu hangi mübarek sıfatlarla andığını herkes bilir ve bu, konuşmalarında da, yazılarında da ortadadır. En azından, Peygamber Efendimiz'in mübarek ismini andıktan sonra salât ü selâm okur. Sonra, Hocaefendi hiçbir zaman “oluşturmak” kelimesini kullanmaz. Elimizde bilgisayarda Hocaefendi külliyatı var; basit bir “bul” taramasında bukelimenin sözkonusu külliyatın hiçbir yerinde geçmediği görülür. Kaldı ki, Cenab-ı Allah'ın kâinatı oluşturmasından değil, “yaratma”sından bahsedilir. Lâtif Erdoğan bu inceliği bilir; fakat sözü iftira olduğu için Cenab-ı Allah onu iftirası ortaya çıkacak şekilde konuşturuyor. 

Lâtif Erdoğan bu iftiraları neden atıyor? 

Lâtif Erdoğan'ın nasıl bir megolamani içinde olduğunu onu az tanıyanlar da bilirler. Bunun için onu tanımaya da gerek yoktur. Çünkü onun nasıl bir büyüklük kompleksiiçinde olduğunu kendi ifadelerinden de rahatça anlarız. Hocaefendi’ yle yaptığı röportajlardan meydana getirdiği Küçük Dünyam kitabını takdim ederken Lâtif Erdoğan, kitaptan çok kendisini takdim eder: “11 yaşında bir çocuktu. İlkokulu bitirmiş ve din eğitimi yapan bir müessesenin eleme imtihanını kazanarak kaydını yaptırmıştı... İlkokul öğretmeninin ona karşı ayrı bir ilgi ve alakası vardı. O da öğretmenini seviyordu. 
Belki de ilk defa öğretmeninin isteğine uymamıştı. Buna uyamamıştı demek daha uygun olurdu. 
Öğretmeni yatılı okula gitmesini isterken, biraz da ailesinin zoruyla Kur'an kursu hüviyetindeki bir müesseseye kaydını yaptırmış, orada okumaya niyetlenmişti. “Oysa ilkokul öğretmeni onu hangi telkinlerle yetiştirmişti. “Sen büyük bir adamolacaksın? onun alışageldiği iltifatlardan sadece birisiydi. 
Ama şimdi o, büyüklüğe giden bütün yolları kendi eliyle tıkamıştı... “Yobaz” ve “Gerici” yetiştiren bir 


yerde okuyacaktı... Son görüşmesinde öğretmeni ona buna benzer laflar söylemişti...“Sanki havada birkaç ıslık çalmış ve ardından gelip onun okuma hevesinin üzerine şaklamıştı... Yaralanmıştı Çocuk... Büyük olma yolunun tıkandığına canı sıkılmış vesebep olanlara kin duymaya başlamıştı...” 
Demek ki, Lâtif Erdoğan, ta çocukluğundan beri içinde beslediği büyük olma, büyük adam olma kompleksini hiç atamamış ve bunun önünü kesen Hocaefendi'ye de kini geçmemiş; bu kin, bugün daha fazla ortaya çıkıyor. Sonra, sözkonusu takdimin devamında ifade ettiği gibi, onun için çocukluğunda beslediği büyük olmak, cumhurbaşkanı, yani bir numara olmak demek. Lâtif Erdoğan'a buradan bir çağrı yapalım: “Lâtif Erdoğan, çocukluğundan beri içinden atamadığın büyük olma kompleksini tatminin önü açık. Yaklaşık beş ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 
Cumhurbaşkanını da halk seçecek ve buna iştirak etmene engel hiçbir şey yok. Haydiaday ol ve boyunun ölçüsünü gör.” 

Lâtif Erdoğan ve Hocaefendi 

Lâtif Erdoğan, bugün Hocaefendi aleyhindeki düşmanlık, yalan ve iftira kampanyalarına katılırken, daha önce, daha dün denecek kadar kısa zaman önce Hocaefendi hakkında yazdıklarının unutulduğunu zannediyor. Biraz geride, Hocaefendi'yi tanıdıktan 28 yıl sonra, Küçük Dünyam kitabının takdiminde şöyle yazar Hocaefendi ve Hizmet Hareketi hakkında Lâtif Erdoğan: “Vuzuhu göz kamaştıran bir gerçek: “Dünyayı aşmışlık içinde dünya ile entegre bir sistematik çağa uygun süratle mekiğini dokuyor. Bu sosyolojik vakaya göz kapamak realitelere göz kapamakla eşdeğer. Hızla değişen dünyada merhale katetmelerin rekoru kırılıyor. Ama bu doku içinde değişmeyen sabit değerler var. Ve onlar kıyamete kadar değişmeyecekler. İhlas gibi, samimiyet gibi, yaşatma zevkiyle yaşama gibi, her türlü beklentiden uzak kalmak gibi, Allah'la irtibatı kavi tutmak gibi, yaratılmışı Yaradan'dan 

ötürü sevmeyi bayraklaştırmak gibi, kine, nefrete, düşmanlığa geçit vermemek gibi, insanlardan bir insan olmayı ve öyle de kalmayı her türlü makam ve mansıba yeğlemek gibi, hoşgörü gibi, müsamaha gibi, milli, dini ve insani değerlere birinci elden sahip çıkmak gibi... Olanlar ileride olacakların işaretleri. Bugün dünyanın dört bir yanına ulaşmış kültür seferberliği önümüzdeki çeyrek asırda semeresini hem de en olgun şekilde vereceğe benziyor. Ulaşılan hiçbir noktada geri adım atmama, ilerleme sürecinin kader-denk çizgisiyle örtüştüğünü gösteriyor. Bu işin içtimai coğrafyası bütün dünya. Ve bu işin ruh mimarı seviyesinde günümüz temsilcisi,.kendisinden önceki temsilcilerin hakkı her zaman mahfuz katmak şartıyla Fethullah Gülen Hocaefendi.” Demek ki, bizzat kendisinin ifadesiyle, Hocaefendi ile olan 28 senelik beraberliği içinde Lâtif Erdoğan'ın Hocaefendi ve Hizmet Hareketi?yle ilgili intiba bunlar. Ve bu intibada öne geçen vasıflar: “İhlas, samimiyet, yaşatma zevkiyle yaşama, her türlü beklentiden uzak kalmak, Allah ile irtibatı kavi tutmak, yaratılmışı Yaradan'dan ötürü sevmeyi bayraklaştırmak; kine, nefrete, düşmanlığa geçit vermemek, insanlardan bir insanolmayı ve öyle de kalmayı her türlü makam ve mansıba yeğlemek, hoşgörü, müsamaha, milli, dini ve insani değerlere birinci elden sahip çıkmak.” Ve Hocaefendi sadece bu sıfatlara, bu değerlere sahip biri değil; bu sıfatlar etrafında örgülenen Hizmet Hareketi ruhunun mimarı. Dolayısıyla insanlardan bir insan olmayı ve öyle dekalmayı her türlü makam ve mansıba yeğlemede de en önde. 
Lâtif Erdoğan, Hocaefendi?ye atfettiği ve ilk defa Türkiye'nin mevcut zemininde dile getirdiği sözü Hocaefendi ona acaba ne zaman söylemiş? Yukarıdaki satırları yazdıktanönce mi, sonra mı? Önce ise, Lâtif Erdoğan, o söz karşısında Hocaefendi?yi neden terk etmemiş? Sonra ise yine neden terk etmemiş? Çünkü Lâtif Erdoğan, Hocaefendi ile en az 7—8 yıldır görüşmüyor. Ama o, daha 5 yıl kadar önce, 26. 5. 2009'da, Bugün”de yazarken Hocaefendi ve Hizmet Hareketi hakkında şunları ifade ediyor: 

“Ben, müşahedeye dayalı bir yakinle, bu tür çalışmaların, gayretlerin her türlü kişisel kaygı ve sekter endişelerden uzakta gerçekleştiğine inanıyorum. Zarf-mazruf dengesinde, esas kıymete, değere ve teveccühe özne muhtevanın mazruf olduğunda bu mazrufun taşıyıcıları arasında hiç kimsenin zerrece tereddüt ve şüphesi yoktur. İmanlarını dava, davalarını iman edinmiş bu “ihlas abideleri”nin, namdan, nişandan, şöhretten, bilinmekten ve hele başarıları nefislerine mal etmekten nasıl yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçtıkları ortadadır; ve bu durum onların daha ilk kademde aldıkları derslerin daha ilk pratikve öncül neticeleridir. Öyleyse, söz konusu teveccüh ve gelişmeleri kişisel ve sekter bağlamda değerlendirmek asla doğru ve isabetli değildir. Muhtevanın enginliği, zenginliği ne ise, gayenin enginliği ve zenginliği de odur..“Âlimler, nebilerin varisleridir.” hükmünce, Fethullah Gülen Hocaefendi peygambervârisi bir âlim, bir bilge kişidir. Taşıdığı bu sıfat itibariyle de, eşya ve hadiselere bakış açısı, “nazarı nübüvvet” kıstaslarıyla sınırlıdır ve öyle de olması gerekir.Yani, 


Peygamberimiz Efendimiz neye ne kadar önem veriyorsa, ne ile ve ne kadar ilgileniyorsa o da o şeye o kadar önem verme ve o şeyle o kadar ilgilenme durumundadır. Nazarı nübüvvet, emr-i ilahi, murad-ı rabbani, meşiet-i sübhani ile kuşatılmış olduğuna ve olacağına binaen bu şartlar, bu gerçekler Peygamber varisi bu Bilgenin bakış açısına da veraset yoluyla aynen intikal edecektir ve de etmiştir. 
Bu bakış açısına göre, dünya ile alaka, bir yolcunun yolda rastladığı bir ağacın gölgesinde kısa bir süre dinlenmesi ölçeğindedir; şöhret aynı riyadır, kalbi öldüren zehirli bir baldır; bizden hasıl olan iyiliklerin bütünü Allah'a, kötülükler ise nefsimize aittir; haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek, hak ile buluşturmak suretiyle bir insanı diriltmek bütün insanları diriltmek gibidir; hepimiz Adem’ deniz, Adem ise topraktandır..” 

Demek ki, daha beş yıl önce bile Lâtif Erdoğan, Hizmet Hareketi mensuplarını “namdan, nişandan, şöhretten, bilinmekten ve hele başarıları nefislerine mal etmekten yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçanihlâs âbideleri” olarak nitelendirirken, Hocaefendi?yi Hocaefendi'nin kendisi hakkında hiç ifade etmediği, etmeyi aklına bile getirmediği sıfatlarla yüceltmektedir. Ona göre Hizmet Hareketi'nin ruh mimarı, dolayısıyla, namdan, nişandan, şöhretten, bilinmekten ve hele başarıları nefsine mal etmekten yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçanihlâs âbidesi olmada en önde bulunan, daha da öte, bu vasıfları Hizmet Hareketi mensuplarına açıklayanHocaefendi,”Âlimler, nebilerin varisleridir.” hükmünce, peygamber vârisi bir âlim, bir bilge kişidir. Taşıdığı bu sıfat itibariyle de o, eşya ve hadiselere “nazar-ı nübüvvet”, yani peygamberin bakış açısıkıstasıyla bakar. Peygamberimiz Efendimiz neye ne kadar önem veriyorsa, ne ile ve ne kadar ilgileniyorsa Hocaefendi de, o şeye o kadar önem verir ve o şeyle o kadar ilgilenir. Peygamberlik bakış açısı Allah'ın emri, muradı, yani dileği ve iradesiyle kuşatılmış olduğuna göre, bu gerçekler Peygamber varisi Hocaefendi'nin bakış açısına da veraset yoluyla aynen intikal etmiştir. Yani Hocaefendi, her şeye Cenab-ı Allah'ın bakılmasını istediği şekilde bakar; her şeyi Cenab-ı Allah'ın muradı istikametinde görür ve değerlendirir; O'nun iradesi dışında bir şey yapmaz. 
Çünkü bütün bunlar ona peygamberlikten veraset yoluyla intikal etmiştir. 

Sonuç 

Aslında bu yazıda Hocaefendi'nin Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve kendisi hakkındaki değerlendirmelerinden söz etmek isterdik. Fakat,bugün mevcut ortamda Hocaefendi hakkındaki iftiralar kervanına katılmakta beis görmeyen Lâtif Erdoğan'ın Hocaefendi ve Hizmet Hareketi hakkındaki şahitliği meramımızı ortaya koymada yeterli olsa gerektir. Lâtif Erdoğan, bu şahitliği inkâr edebilecek midir? Bu şahitliği ile Hocaefendi'nin kendisine bu şahitliklerinden elbette çok daha önce söylediğini iddia ettiği sözlerini nasıl bağdaştıracaktır? Acaba bugün Lâtif Erdoğan'ın iddialarıyla Hocaefendi?'yi vurmaya çalışan yalan ve iftira makinesi ve rekortmeni “yandaş medya”, Lâtif Erdoğan'ın Hocaefendi ve Hizmet Hareketi” yle ilgili sözkonusu değerlendirmelerini de yayınlayabilir mi? Hodri meydan! 


“PARALEL DEVLET”İN HÜKÜMETE OPERASYONU MU, YOKSA 
MAYMUNLAŞMAMAK İÇİN Mİ? 


KİRLENMİŞLİĞİN EN KÖTÜSÜ 

Hadiseler gelir geçer; bir ülke ve millet bunlardan belli ölçülerde zarar görse de, buzararlar önlenebilir. 
Fakat eğer bir milleti ayakta tutan değerler yıpranır veçökerse, bunun getireceği zararın telâfisi çok zor olur.Türkiye, özellikle son 10—12 yılda ahlâk ve maneviyat sahasında, bekamızınsütunları olan değerler alanında bir çeyrek asırda bile tamir ve tedaviedilemeyecek erozyona uğradı, yaralar aldı. 
Eğitimin iflası, eğitimde tam birdejenerasyon, disiplinsizlik ve seviyesizlik; liseli gençliğin % 90'ının zararlı alışkanlıkların ağına düşmesi; 2002 yılında vesikalık 25.000 kadın bulunurken,günümüzde 125.000”e çıkması, 40.000 küsur kadının da vesika almak için bekliyorolması, yani resmi fuhşun % 700'e yakın artması; aile kurumunun çökmenineşiğinde bulunması; çarşıda, pazarda, karşılıklı muamelelerde güvenin oldukçasarsılması; davranışlardaki yozluk ve yobazlıklar; şehirlerin yaşanmaz hale gelmesi, buağır yaraların tezahürlerinden sadece bazıları. Son 12 yılda ne olup bittiğini ve işlerinhangi istikamette gittiğini anlama adına, bir hadis-i şerifte Âhir Zaman alâmetleri olarak“bina ve zinanın artması”nın birlikte zikredilmiş olması yeterlidir. Çünkü yüksekbinaların çoğalması, artık sokak, mahalle ve komşu münasebetlerini ortadan kaldırdığıve binalara, evlere kimlerin girip çıktığı bilinmediği için, zinanın artmasını daberaberinde getiriyor. Ayrıca, hadiste bedevilerin yüksek binalar yapacaklarınınzikredilmesi de, şehirleşmede nereye gidildiğini gösterme adına son derece önemlidir.Son rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ortaya çıkardığı Cumhuriyet tarihinin enbüyük 


kirlenmişliğinden daha büyük kirlenmişlik, İslâm hassasiyetli bilinen pekçok kesim de dâhil olmak üzere, halkımızın denebilir ki büyük çoğunluğunun bukirlenmişliği normalmiş gibi telâkki edebilmesi; “çalmışsa çalmışlar, hizmet deediyorlar ya!” denebilmesidir. Bu, bir iş yerinde çalışan işçilerin vazifelerini yerinegetirip, sonra da iş yerinden mal ve para çalmaları karşılığında “İşlerini yapıyorlar ya!l”demek gibidir. Acaba buna bir iş yeri sahibi tahammül eder mi? Oysa, iktidarı ellerindetutanların yolsuzluğu, bir kişiye karşı işlenen yolsuzluk değildir; bir millete, bir ülkeye,o millet ve ülkenin geleceğine karşı da işlenen bir yolsuzluktur ve hiç kimse buna“Olursa olsun!” diyemez. İkinci olarak, başta arzedildiği gibi, bir ülke, bir millet,öncelikle çalışkan veya değil bir iktidar, güçlü bir ordu, iyi bir ekonomi ile ayaktadurmaz; bir ülke, bir millet, ebedi ahlâki ve manevi değerleriyle ayakta durur.Eğer bir ülke insanı bu değerlerin çiğnenmesi, hem de iktidar tarafındançiğnenmesi karşısında sessiz kalabiliyor, daha da öte “Olursa olsun” diyebiliyorsa,o ülke, o millet, çürümüş ve çökmüş demektir ve eğer Allah o ülke ve millethakkında bir dirilme irade buyuruyorsa, bu ancak ödenecek büyük bedeller,büyük musibetler neticesinde gerçekleşir. Ortaya çıkan skandal rüşvet, yolsuzluk,yozlaşmışlık ve kirlenmişlik karşısında kalbler durma noktasına gelmeli, vicdanlar çokciddi harekete geçmeliydi. Heyhat! 

İSLÂM ÜMMETİNİN VARLIK SEBEBİ ve İMAN—-KÜFÜR MESELESİ 

Eğer Müslümanlık iddiasında isek, Kur'ân, İslâm ümmetinin varlık sebebini bize şöyleaçıklıyor: “Siz, insanların lehine, faydasına ve iyiliğine olarak ortaya çıkarılmış enhayırlı ümmetsiniz. Ma'rufu emreder, münkerden nehyeder ve Allah'a inanır (buyaptıklarınızı Allah'a imanınızdan dolayı yapar)sınız.” (Âl-i İmran Süresi/3: 110)Demek oluyor ki, İslâm Ümmeti'nin insanlar içindeki ana varlık ve en hayırlı bir ümmetolmasının sebebi, insanların lehine ve faydasına davranmak, daima insanlara hizmetiesas almaktır. İnsanların lehine ve faydasına davranmanın yolu da, ma'rufu (iyiyi,doğruyu, güzeli, hakkı, hakikati, adaleti) ısrarla destekleme, yaymaya veyerleştirmeye çalışma, münkeri (her türlü kötülüğü) önleme ve insanlarıbunlardan uzaklaştırmak için sürekli gayret içinde bulunmaktır. Allah'a iman dabunu gerektirmektedir. Bu konuda herkese düşen vazife vardır. Buhari dışında KütübüSitte'nin (en sağlam 6 hadis kitabının) 5'inde yer alan bir hadis-i şerif, bu konudaoldukça açıktır: “İçinizden biri bir münker (herhangi bir kötülük, kötü söz, kötü davranış) gördüğünde gücü yetiyorsa onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsadiliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Fakat bu, imanın enalt mertebesidir.” Evet, münkerler, rüşvet ve yolsuzluklar karşısındaetkilenmeyen, vicdanı olsun sızlamayan, hattâ “Olmuşsa olmuş; çalışıyorlar daya!” diyebilenler, imanları gerçek manâda var mı yok mu kontrol etmelidirler. Ki,İslâm'da küfre rıza küfür, fıska rıza fısk, zulme rıza zulümdür. 

KAMU MALINDAN BİR ABA BİLE ÇALMAYI ŞEHİDLİK DE KURTARAMAZ 

Yine, Müslim ve Darimi'nin rivayet ettiği bir hadis de şöyledir: Hz. Ömer (r.a.), anlatıyor: 

— Hayber savaşının vukü bulduğu gün Allah Rasülü (s.a.s.)'in ashâbından birkaçkişi gelerek “Falan şehid, falan şehid!” dediler. Derken bir kişinin yanınavardıklarında “Bu da şehid!” dediler. Bunun üzerine Allah Rasülü (s.a.s.): “Hayır!Ben onu aşırdığı bir hırka yahut yağmurluktan dolayı Cehennem?”de gördüm.” buyurdular. (Müslim, “İman” 182; Dârimi, “Siyer” 48.)Benzer bir hadiseyi de Abdullah ibn Amr (r.a.), anlatır: 

— Allah Rasülü (s.a.s.)'in seferde eşyasına bakan Kirkire adında biri vardı, gününbirinde öldü. Allah Rasülü (s.a.v.) onun için, “Bu adam cehennemliktir!” buyurdular.Ashâb, “Acaba nedendir?” diye araştırdılar. Ganimet malından aşırmış bir abayıyanında buldular.” (Buhari, “Cihad 190; İbn Mâce, “Cihad” 34.) 

BAŞBAKAN, “BEYTÜ'L-MAL'DEN ÇALMADIK” MI? 

İktidar kanadı, soruşturma konusu rüşvet ve yolsuzlukları inkâr edememekte veBaşbakan, “Devlet malından çalmadık ya” demektedir. Gerçek bu mudur?Mevcut iktidar, ihale yasasını 12 yılda 164 defa değiştirmiş bir iktidardır. En sonSabah ve ATV'nin el değiştirmesiyle ilgili çıkan tapelere baktığımızda da yapılan şudur:İktidar, yapacağı işlerde açıktan ihale açıp, en yüksek ihaleyi verene o işi teslim etmekmevkiindedir. Oysa iktidar, kendine yakın bazılarına ihaleyi bizzat vermektedir. 

Diyelim ki, bir iş için 5 firma ihaleye girmiş olsun. Ve ihale en yüksek rakam olarak 5milyar lirayı verenin elinde kalsın. Olması gereken bu iken, iktidar 3, 4 ve 5 milyaraihaleyi bir şirkete vermekte ve bunun karşılığında, her ne ad altında ve her nereyeharcayacak olursa olsun rüşvet almaktadır. Eğer bu ihale, normal prosedüre göreyapıldığında 5 milyar liraya verilecek, yani devletin kasasına 5 milyar liragirecekken 4 milyar liraya verilmiş de üstüne rüşvet alınmışsa, devlet 1 milyar lirazarara uğratılmaktadır. 5 milyar liraya dahi verilse, üstüne rüşvet de alındığı için,ihaleyi alan firma, hiç şüphe 


olmasın ki, bunu kullanacağı malzemeden çalarakkarşılamaktadır. İktidarın yapmakla çok övündüğü, meselâ duble yollar, bir-ikisene içinde neden tamir ister hale geliyor, cevabı buradadır. Ve tamire gidenmasraflarla devlet, ülke zarara uğratılmaktadır. Kaldı ki, başbakana sit alanıtanımında kanun değiştirilerek yapılan Urla'daki villalar, Çatalca”daki villalar,Bodrum?daki villalar neyin karşılığı yapılmıştır? Bütün bunlara giden paralar, ovillaları yapanların cebinden mi çıkmaktadır, yoksa rüşvet olarak devletin,milletin cebinden çıkarılmakta mıdır veya o cebe girecek, girmesi gereken paralarmıdır? Evet, Sabah ve ATV'nin el değiştirmesinde Mehmet Cengiz'den alınan paralar karşılığı silindiği iddia edilen 500 milyon liralık vergi, devletin, milletinkasasına girecek bir para değil miydi? 
Yoksa Sabah bütün bir milletin gazetesi, ATVbütün bir milletin televizyonu mu? Bütün bir millet böyle bir işleme onay mı verdi? 

PARALEL DEVLET VE OPERASYONU MU? 

İktidar ve iktidarın yönlendirdiği yandaşları, yolsuzluk operasyonu başlar başlamaz“paralel devlet” iddiasında bulunmaya başladılar. Bununla da, bürokraside görev yapan“Cemaat” mensuplarını kasdettiler. Daha düne kadar öve öve bitiremedikleri ve Cemaatmensubu gördükleri bilhassa yargı ve emniyet mensupları, ABD ve İsrailtinyönlendirmesiyle hükümete pusu kuran “paralel devlet” mensupları, casuslar,haşhaşiler oldu. ABD ve İsrailcilik suçlamasının ne manâya geldiğini ve kiminABD'ci ve İsrail'ciliğe yakıştığını daha önce yazdım. 
(Wwww.aliunal55.wordpress.com(http://Wwww.aliunal55.wordpress.com/)) Oysa yapılan apaçık bir rüşvet ve yolsuzlukoperasyonuydu. Haydi farzedelim ki, bu operasyon, gerçekten Cemaat'in hükümeteoperasyonudur ve bürokraside Cemaat mensupları vardır. Bir defa, Cemaat, illegal biryapı değildir ve böyle bir yapı olduğu konusundaki iddialar 50 yıldır yargıdandönmüştür. İkinci olarak, Türkiye?de başka cemaatlerin pek çok mensubuinsanlar, devlet bürokrasisinde görev yapmaktadır ve bu, yasalara aykırı değildir.Elbette Cemaat'e mensup veya değil, liyakati olan, kanunun aradığı gerekliyeterliliğe sahip bulunan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı memur olabilir,kamu görevi yapabilir. Yine, farz-ı muhal, iddia edildiği gibi, Cemaat mensubu bazılarıHocaefendi'nin öğütlerine, söylediklerine değer vermekte ve bulundukları makamdaona göre davranıyor olsunlar. Eğer böyle davranmaları yasalara uygunsa, yine bu netenkit edilebilir ne de bununla insanlar suçlanabilir. Bütün bu konularda sözsadece hukukundur, yasalarındır. Dolayısıyla, yapılan rüşvet ve yolsuzlukoperasyonu yasal ise buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Hiç kimse de yapılanoperasyonun yasal olmadığını iddia edemez; edememektedir ve iktidar tarafı,kendisine “Paralel devletin kumpas kurduğu” iddiasıyla rüşvet ve yolsuzluklarını 

örtmeye, soruşturmayı örtbas etmeye çalışmaktadır. Bunun da ötesinde, savcılarve emniyet mensupları, bulundukları mevkiin gerektirdiği görevleriniyapmaktadırlar. Elbette emniyet, suçları ve suçluları takip edecek ve elbette yargı,suçu ve suçluları yargılayacaktır. Aksi davranmaları hem ülkeye hem de millete vemevkilerine ihanet olur. 

MAYMUNLAŞMAK VEYA MAYMUNLAŞMAMAK İÇİN 

Evet, bir ülke ve millet için en önemli temel ve dayanak, değerlerdir, ahlâktır,maneviyattır ve bunun için İslâm Ümmeti”nin varlık sebebi, ma'rufu (doğruyu, hakkı,hakikati, adaleti) yaymak, yerleştirmeye çalışmak, korumak ve münkeri (her türlüyanlışı, kötülüğü, zulmü) önlemeye gayret etmektir. Bu yapılmadığı takdirde neolacağını ise yine Kur'ân'dan takip edelim: 

— Onlara deniz kenarındaki o memlekette ne olup bittiğini sor. Hani oranın ahalisi, Sebt(Cumartesi) Günü için Allah'ın koyduğu yasağı açıkça çiğniyorlardı... İçlerinde bazıları,diğerlerini yaptıklarından vazgeçirmeye çalışanlara, “Belli ki Allah'ın helâk edeceğiveya çok şiddetli bir şekilde cezalandıracağı bir topluluğa ne diye öğüt veripduruyorsunuz?” diyor, onlar da, “Hem Rabbinize karşı (ma'rufu yayıp münkere maniolma sorumluluğumuz açısından) bir mazeretimiz olsun; hem de, belki gittikleri yolunneticesini görüp, Allah'a bu ölçüde karşı gelmekten sakınırlar diye!” şeklinde cevap veriyorlardı. 
Derken, kendilerine yapılan bütün hatırlatmaları ve verilen öğütleritamamen kulak ardı ettiler. Biz de, kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp,zulmü hayat tarzı haline getirenleri açıktan açığa yapıp durdukları bu taşkınlık vehaddi aşmalarından ötürü derdest ettik ve yoksulluk azabıyla kıvrandırdık. 
Bunarağmen, serkeşlik edip, yapmaları yasaklanan fiilleri işlemeyi ısrarla sürdürüncede, onlara “Aşağılık ve sefil bir şekilde oraya buraya sığınan, fakat sığındıkları heryerden kovulan maymunlar olun!” dedik.”(A”râf Süresi/7: 163—166) 

Farkında değiliz. Yüzakı savcıların yüzakı emniyet görevlileriyle yaptıkları rüşvetve yolsuzluk operasyonu, hepimizi mesholmaktan, aşağılık ve sefil maymunlartabiatına yuvarlanmaktan kurtaracak bir fırsattı. Çünkü, yaptıkları münkeriönlemekti. Alkışlanmaları, tebrik edilmeleri gerekiyordu. 


Bazıları, “Bu operasyonlaekonomi bozulursa?” diyor. Oysa Kur'ân, yukarıdaki âyetlerle, münkerlerinişlenmesi ve bunlara mâni olunmaması durumunda yokluk, kıtlık ve yoksulluğungeleceğini beyan buyuruyor. Ayrıca, yarıda bırakılan operasyonlar, iktidar için debir aklanma fırsatı adına Cenab-ı Allah'ın rahmetiydi. Kirlenmenin olduğunu ilk2003 yılında Ahmet Taşgetiren yazmış, daha sonra da yazmaya devam etmiş, en sonolarak da Abdurrahman Dilipak ağır ikazda bulunmuştu. İktidar, savcılara “Gidinsonuna kadar!” diyebilseydi, temizlenecek ve belki bir on yıl geleceğini garantiedecekti. Ama demek samimi değillerdi ki tam tersi yola girdiler. 
Elleriyleteptikleri ve millet olarak ellerimizle teptiğimiz bu firsat ve imkânın ya bütünülkeyi vuracak neticesine katlanıp arınacağız ya da tamamen maymunlaşacağız. 


MAVİ MARMARANIN MAHİYETİ: GERÇEKTENEYDİ MAVİ MARMARA? 


Başbakan ve yandaşlarının elinde, özellikle son yolsuzluk ve rüşvet operasyonunuetkisizleştirmek ve bu operasyonda elde edilen onca delili karatmak içinkullanageldikleri bir argüman var: “Uluslararası güçler, bu arada ABD ve bilhassa İsrail, Türkiye içindeki uzantıları (yani onlara göre “Cemaat” (A.Ü) ile ittifak halinde Erdoğan 'akarşı operasyon yapıyor.” Bunun için de sarıldıkları tek argüman, Erdoğan'ın güya ABDve İsrail aleyhinde ve özellikle İsrail'le mücadele edebilen bir başbakan olduğu iddiası.Bunun asla doğru olmadığını önceki “ABD”ci ve İsrail'ci Nitelemesine Kim Daha ÇokYakışıyor” (www.aliunal55.wordpress.com (http://www.aliunal55.wordpress.com/))başlıklı yazımda delilleriyle ortaya koymaya çalıştım. 
Şimdi, Mavi Marmara olayını dadaha iyi anlayabilmek için önce, Erdoğan ve ABD-İsrail münasebetlerine biraz dahayakından bakmak gerekiyor: 

ERDOĞAN, ABD VE İSRAİL İLİŞKİLERİ Erdoğan'ın, ABD”de yayınlanan ve on milyondan fazla tirajı bulunan Wall StreetJournal?'ın 31 Mart 2003 tarihli nüshasında şu sözleri yer alıyor: “(rakta savaşanABD 'li) cesur bay ve bayanların en az kayıpla ülkelerine mümkün olan en kısazamanda dönmelerini ve Irak taki acının bir an önce bitmesini ümit ve bunun içindua ediyoruz. ” Dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı ve Irak'a saldırının başmimarlarından Paul Wolfowitz, Irak'ın ABD tarafından işgalinden üç ay önce Türkiye'yeyaptığı ziyarette “Biz, Irak'a müdahale konusunda tereddüt ediyorduk, TayyipErdoğan bize cesaret verdi.” diyor. Bu savaşta ABD'nin Türkiye topraklarınıkullanmasıyla ilgili AKP iktidarının Meclis'e verdiği tezkere CHP'nin tümden ve AkKbPiçindeki bazı milletvekillerinin verdiği “hayır” oyuyla reddedilmiş de olsa, döneminMilli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Los Angeles World Affairs Council adlı kuruluşundüzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, “Irak savaşında ABD, (Adana 'daki)incirlik üssünü kullandı ve buradan 4 bin 990 sorti gerçekleştirdi. ” İtirafındabulunuyor. Yani, onbinlerce Iraklı Müslüman'ın öldürülmesinde AKP iktidarısebebiyle büyük katkımız bulunuyor. Yine, Yeni Şafak gazetesinin 11.06.2005 tarihli nüshasında şu çok önemli haberiokuyoruz (cümle kuruluşundaki hatalar gazeteye aittir. Çünkü aynen nakledilmiştir): “Erdoğan, “Küresel sorunlarla mücadelede dünyanın ABD 'ye ihtiyacı olduğunu; Türkiye ile ABD'nin temel hedeflerinin örtüştüğünü ' söyledi. Erdoğan, (ABD'de) Foreign Policy Association'da “Türk Dış Politikası ve ABD 'yle İlişkiler:Paylaşılan Vizyonlar ve Birbirini Güçlendiren Yetenekler Ortaklığı” konulu bir konuşmayaptı. 

Erdoğan, bu gücü nedeniyle dünyanın, terörizmden kitle imha silahlarına,ekonomik ve demografik dengesizliklerden çevresel meselelere kadar tümuluslararası sorunlarla mücadelede ABD 'ye ihtiyacı olduğunu da kaydetti. Erdoğan, “ABD, bu süreçte öncelikle müttefiklerini yanında bulacaktır.” 
Diyekonuştu. 

Irak'taki duruma da değinen Erdoğan, bu ülkeye en fazla yardımın Türkiye'den ulaştığınıvurguladı. 
Erdoğan, Irak sorunuyla baş etmek için izlenecek yöntem konusundabaşlangıçta ABD ile müttefiklerinin tam bir mutabakat sağlayamadığını, Türkiye'nin dekendi tecrübeleri ışığında ve demokratik karar süreçleri neticesinde kendi uygungördüğü şekilde ABD'ye destek verdiğini 

söyledi. “Temel hedeflerimiz örtüşüyor “Türkiye'nin ABD ile yaklaşım ve hedeflerinin örtüştüğü bir diğer alanın daTürkiye'nin komşu coğrafyalarındaki reform ve demokratikleşme gündemiolduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Ortadoğu ve İslâm dünyasına yönelikarzusunun, “hür, açık ve demokratik toplumlar, refaha ulaşılmasını kolaylaştıracak etkinekonomik yapılar ve iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi” olduğunu söyledi. “Yeni Şafak'ın aynı haberinde Erdoğan—İsrail veya Erdoğan-Museviler arasındakiilişkileri de ortaya döken şu satırları da okuyoruz: 

ERDOĞAN'DAN MUSEVİ KARŞITLIĞINA TEPKİ 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Musevi Karşıtlığına Karşı Savaşım Grubu'nda yaptığıkonuşmada Musevi karşıtlığını “utanç verici bir akıl hastalığının tezahürü” olarakdeğerlendirdi. Başbakan Erdoğan, New York'ta önde gelen Musevi kuruluşlarından ‘Anti Defamation League’ tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda soykırımauğratılan Musevileri kurtaran Türk diplomatlara verilen Cesaret Ödülü'nüTürkiye adına aldı. Başbakan Erdoğan, Musevi soykırımının tarih boyunca insanlığakarşı gerçekleştirilmiş en akıl almaz suç olduğunu dile getirdi. Milyonlarca Musevi 'nin busuçun doğrudan kurbanı olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, Musevi düşmanlığını “utanç verici bir akıl hastalığının tezahürü” olarak değerlendirdi ve “Katliamlasonuçlanan bir sapkınlıktır, sapıklıktır ” dedi. Musevi düşmanlığının Türkiye 'deyeri olmadığını ifade eden Erdoğan, “Peygamberimiz Hazreti 

Muhammed, Musevilerle birlikte yaşamış ve inananlardan onları korumasını istemiştir. Başkadinlere hoşgörü göstermek bize Peygamberimizin mirasıdır.” dedi. 

İSRAİLLİ VE MUSEVİ OLMAYAN HİÇBİR ÜLKE LİDERİNE VERİLMEYEN ÖDÜL, 
ERDOĞAN'A VERİLİYOR 

Erdoğan'a ADL tarafından verilen bu ödülü izah için AKP'liler, “o ödül Erdoğan'a değil,Türkiye”ye verildi” diyorlar. Fakat, “60 yıl önceki bir hadiseyle ilgili ödül niye öncekibaşbakanlara değil de Erdoğan'a verildi?” sorusu cevap beklediği gibi, Erdoğan'aYahudiler tarafından verilen tek ödül de bu değil. Bu ödülden altı ay önce bir başkaYahudi kuruluşu daha ödüllendirmiş Recep Tayyip Erdoğan'ı. 
5.2.2005 tarihli YeniŞafak”ta Taha Kıvanç (Fehmi Koru)'nun kaleminden okuyalım: “Başbakan Tayyip Erdoğan da gezisinde çeşitli Musevi kuruluşlarıyla ilgilendi, bazılarınındavetine katıldı, birinden ödül aldı. Tayyip Erdoğan'a ‘cesaret ödülü’ veren kuruluşun adı ‘American Jewish Congress’ (AJC)... 
World Jewish Congress, Theodore Herzltarafından 19. yüzyıl sonunda kurulmuştu ve birkaç yıl önce 
100. Yıldönümükutlandı. Dünya Musevilerini bir “ulusal yurda’ kavuşturma amaçlı kurulmuş veİsrail ile amacını gerçekleştirmiş örgütün bir türevi Amerika 'daki...Daha önce AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle lâyık görülmüş; bunlar arasındaİsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Tayyip Erdoğan. Listede İsrail'in önemli bütünbaşbakanları yer alıyor, Golda Meir bile... Türkiye başbakanına böyle bir ödülünverilmesi bayağı anlamlı. Ödülün verildiği mekân da öyle: HSBC bankasının New Yorkmerkezi... İstanbul'daki terörist saldırılara hedef olanlardan Musevilerin ABD'dekitemsilcisi olan örgüt ödül veriyor, diğer hedef HSBC ise ödül törenine salonunu tahsisediyor... Her şey ne kadar sembolik... “Demek ki, İsrail'in kurulmasının öncüsü ve Siyonizm”in babası Theodor Herzl’ inkurduğu Musevi kuruluşu, İsrail'e en iyi hizmet eden kendi devlet adamlarınaverdiği ödülü Erdoğan'a da veriyor, hem de kendi devlet adamları dışında sadeceErdoğan?'a. Fehmi Koru'nun yazdığı gibi, ne kadar sembolik, ne kadar anlamlı! 

ONE MINUTE'TEN SONRA 

AKP'liler, bütün bu gerçeklere cevap olarak, “Bütün bunlar, One Minute'a kadardı!”diyorlar. Pekiyi, One Minute'ten sonra AKP iktidarında Türkiye”nin İsrail'le ilişkilerindedeğişiklik oldu mu? Geçen yazımda yer verildiği üzere: One Minute ve dahi Mavi Marmara hadiselerinden sonra İsrail hiçbir şeykaybetmedi, her şey İsrail lehine “Kazan, kazan!” olarak cereyan etti. BaşbakanErdoğan bir taraftan İsrail'e One Minute çekerken, bundan sonraki süreçte, oğluve MB Shipping Company'nin sahibi Ahmet Burak Erdoğan, iki yük gemisiyleTürkiye ve İsrail arasında defalarca ticari eşya taşıdı. 
Yani, hem oğlu kazandı, hemde İsrail. Bu son üç yılda İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret % 30 
civarında, 4milyar dolar artış gösterdi ve bütün dönemlerin en yüksek ticaret hacmine ulaştı. İsrail ile Türk ordusu arasındaki ilişkiler de aynen devam etti. Başbakan başta olmaküzere AKP'lilerin “Erdoğan'a karşı ABD ve İsrail operasyonu” olarak yaftaladıkları sonYolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sürecinde bile AKP iktidarı İsrail'le görüşmeleredevam etti ve bu görüşmelerde bir yandan Mavi Marmara ile ilgili İsrail'den 

istenilen tazminatta indirime gidilir ve İsrail'e Türkiye'nin hadiseye karışan İsrailkomutan ve askerlerinin yargılanması gibi bir talebinin olmayacağı garantisiniverilirken, diğer yandan İsrail'le Güneydoğu?muzda Nitelikli Sanayi Bölgesikurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Burada üretilecek mallarınABD”ye gümrüksüz ihracı karşısında İsrail'e önemli miktarlarda komisyonödeyeceğiz. Bu aynı dönemde, İsrail Türkiye ile ilişkilerinde hep kazandığı gibi, başkatürlü de kazandı. Güney Kıbrıs”la anlaşma yaptı; Doğu Akdeniz'i âdeta bir gölü halinegetirdi ve Doğu Akdeniz”de petrol aramaya başladı.Bütün bu gerçekler karşısında Erdoğan için “ABD'ci ve İsrail'ci” demek doğru olur mu?Bir devlet, çıkarları gereği bütün devletlerle görüşür, anlaşmalar yapar. Ama, birtaraftan bunlar yapılırken, diğer taraftan o devletlerin bir veya bir kaçının sözdedüşmanlığını yapmak, bunu bir değerlendirme ölçüsü haline getirmek vebazılarını bu sözde düşmanlık temelinde 


suçlamak, asla ahlâki bir tavır değildir.Hele bir yanda bu gerçekler ortada iken, diğer tarafta, ABD ve İsrail'le hiç deböylesi münasebetler içinde olmayanları ABD'ci ve İsrail'ci olmakla suçlamak,kelimenin tam manâsıyla apaçık iftiradır. Ve ne yazık ki başta Erdoğan olmaküzere, militan yandaşları, bu iftirayı sürekli atmaktan geri durmamaktadırlar.Oysa Kur'an, mü'minleri hiç de müstahak olmadıkları ezaya maruz bırakanlarınapaçık ağır bir günah ve iftira vebali altında olduğunu beyan buyurduğu gibi(Ahzâb Süresi/33: 58), iftirayla ilgili olarak, meselâ masum kadınlara zinaiftirasında bulunanların dünyada ve Âhirette mel'un olduklarını ilân ediyor (NurSüresi/24: 23). 
SON DÖNEMDE TÜRKİYE-—İRAN İLİŞKİLERİ 

Bu açıklamalardan sonra Mavi Marmara ile ilgili tesbitlerimizi verelim. Ama yine meseleyi iyi anlamak için son dönemdeki Türkiye-İran ilişkilerine de bakmak 

gerekiyor: Ali Bulaç, Zaman Gazetesi”ndeki bir yazısında, Türkiye'nin bölgede düştüğü son 

zelil durumu izah sadedinde İran ile rekabete girildiği iddiasında da bulunuyor. Oysa gerçek, bunun tam tersidir. Apaçık gerçekler olarak, Türkiye, son dönemde İranile oldukça sıkı—fıkı ilişkilere girmiş, İran ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler”de alınan kararı imzalamamış, İran'ı korumuş, İran'ın Türkiye'nin politikasının tam tersi olan Suriye politikasına ve Esed'i sonuna kadar desteklemesine rağmen, İran ile ilişkilerinde herhangi bir menfi tavır kesinlikle takınmamıştır. Daha da öte, sonrüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla, İran adına Halk Bankası vasıtasıyla ne kadar kara para akladığımız da ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra, İran, tarihimizde Il.Bayezid döneminde olduğu gibi Türkiye'nin içine çok fazla sokulmuştur. Lise seviyesindeki öğrenciler için İran ile eğitim anlaşması yapılmış, YÖK, İran'daki 48 üniversiteye Ezher?e bile tanımadığı denkliyi tanımış, 700 Alevi dedesi, İran'a götürülüp, İran'ın dini lideri Hameney”le görüştürülmüştür. Yine, Giresun, Erzurum, Van ve Siirt Üniversiteleri”nde İran'ın ve Türkiye”deki İran yanlılarının çok derin etkileri, konuyla ilgilenen herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye— İran arasında devlet adamlarının çok sık ziyaretlerinin yanı sıra, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, geçtiğimiz Kasım ayı sonlarında yaptığı açıklamada, İran istihbarat servisi MOİS”le Türkiye istihbarat teşkilatı MİT'in yakın işbirliğiiçinde olduğunu söylemiştir. AKP iktidarının özellikle MİT müsteşarı Hakan Fidan tarafından sürdürülen Suriye politikasının İran politikasına ters görünmesi bizi aldatmamalıdır. Çünkü bu politikanın sonunda, şimdiye kadar bölgede olduğu gibi, Suriye'de de kazanan Türkiye değil, açıkça İran olmuş, Türkiye, sadece kaybetmiştir. 

MAVİ MARMARA İLE İLGİLİ TESBİTLERİMİZ 

Şimdi, bunca gerçekten sonra Mavi Marmara ile ilgili tesbitlerimize geçebiliriz: Mavi Marmara'yı o günkü şartlarda ve fiili durum karşısında destekledim ve destekleyici yazılar yazdım. Fakat sonradan edindiğim bilgiler, görüşümü önemli ölçüde değiştirdi ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin o zamanki tavrının ne kadar doğru ve yerinde olduğu neticesine vardım. 

1. Mavi Marmara hadisesi, önce Türkiye'nin Orta Doğu'da prestjinin artmasına yarıyor gibi olsa da, daha sonra hem bu prestij düştü, hem de Türkiye, yönetim değişikliğine maruz kalan Mısır'da ve ayrıca Suriye'de en fazla kaybeden ülke haline geldi. İsrail ise, Türkiye ile diplomatik münasebetlerinde azalma olsa da, ticarette kazanmaya devam etti. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yakınilişkilere girdi ve Doğu Akdeniz'de petrol aramaya başladı. Türkiye, Mavi Marmara ve sonrasında hiçbir şey kazanmadığı gibi, tam tersine, sürekli kaybetti ve bölgede sözü en dinlenmez, artık en hesaba katılmaz ülke konumuna düştü. 

2. Bazı “komplo teorileri”nde pek usta olan Abdürrahman Dilipak, Mavi Marmara'ya katılmaktan son anda vazgeçmiştir. 28 Şubat'ın asker nezdindeki mazeretlerinden olan Kudüs Gecesi'ni de kendisinin düzenlediğini söyleyen Dilipak, o geceye de “Hastayım” diye katılmamıştı. Mavi Marmara'nın öncülerindenolmasına rağmen, ona da, son anda çıkan işi, iddiasına göre, İHH’ da kriz masasındagörev almak için katılmadı. 

3. Mavi Marmara, uluslarası sularda saldırıya uğradı. Aynı sularda DenizKuvvetlerimiz'e ait Çağrı Grubu mubhripleri devriye görevi yapmaktadır. Bu muhripler, rahatlıkla olay yerine yönlendirilebilir, en azından kurtarma çalışmasına katılabilirlerdi. 

4. O zamana kadar Türk bandırası taşıyan Mavi Marmara gemisine, Gazze'ye hareket etmeden önce Komor Adaları bandırası çekildi. Oysa gemi Türk bandırasıyla kalsaydı, uluslararası sularda gemiye yapılan bir saldırı, uluslararası hukukta Türkiye topraklarına yapılmış sayılacaktı. Türkiye, bir NATO üyesidir. Ve NATO'nun ünlü 5. Maddesi, NATO'ya üye ülkelerden birinin topraklarına başkabir ülke tarafından yapılan saldırıyı, NATO'ya yapılmış sayıyor ve üyelerin buna cevap vermesini gerektiriyor. 


Bu bilinirken, bandıranın değiştirilmesiyle Türkiye, hakkı olan NATO müdahalesi ihtimalini kendi elleriyle yok etti. Neden? 

5. Mavi Marmara'ya Abdürrahman Dilipak'tan başka 15 AKP'li milletvekili de binmekten vazgeçiyor. 
Bu 15 milletvekili, gemiye binmek üzere çok önceden yerlerini ayırtmışken, AKP yönetimi, son anda bu milletvekillerinin binmesine herhangi bir gerekçe göstermeden izin vermiyor. Neden? Oysa gemide, 40 civarında yabancı milletvekili de vardı. Bazılarının “İsrail'in saldıracağı hükümet tarafından biliniyordu. Bunun için milletvekillerine izin çıkmadı.” iddiasına cevap nedir? İsrail'in gemiye saldıracağı önceden biliniyor idiyse ve Dilipak ile milletvekillerinin gitmemeleri de bu yüzdense buna rağmen gemi neden gönderilip de iyi niyetli, masum vatandaşların katline göz yumuldu? Acaba birilerini kahraman yapmak için mi? 

6. Mavi Marmara'da 9 vatandaşımızın şehid edilmesiyle neticelenen hadisede Türklerden başka daha pek çok ülkeden insan gemide bulunmasına rağmen neden sadece Türk vatandaşları katledildi ve başka ülkelerden kimseye bir şey olmadı? 

İRAN VE EL-KAİDE, CIA—MI5 BAĞLANTILARI 

7. “Camia” ve bilhassa Hocaefendi aleyhinde çok kullanılan Mavi Marmara'nın mahiyetiyle ilgili önemli bir diğer bilgi olarak, Mavi Marmara kafilesine katılan 26 kişi, daha sonra, Türkiye'de İran'ın önde gelen destekçilerinden N.Ş. tarafından İran'a götürülüyor. Dönemin İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, kafiledeki herkesi tek tek bağrına basıyor. Mavi Marmara'nın ikinci defa Gazze'ye gönderilmesigündeme gelince İran”dan Ayetullah Kaymakami başkanlığında bir heyet Türkiye'yegeliyor, N.Ş. ile de görüşüyor ve bir protesto yürüyüşüne katılıyor. Fakat hükümet, budefa Mavi Marmara'nın Gazze'ye gitmesine izin vermiyor. 

8. Mavi Marmara seferinde beynelmilel iki isim de var: Abdülhakim Belhaj ve Mehdi al-Harati. “El-Kaide” bağlantılı bu iki isim, Libya iç savaşında Kaddafimuhalefetinin önde gelen komutanlarından. 
Belhaj, ABD'ye karşı Afganistan'da da savaşıyor. ABD güçleri tarafından esir alınıp, diğer esirlerin aksine, Libya'ya gönderiliyor. Yedi yıl Libya'da hapis yatan Belhaj daha sonra salınıyor vegazetecilere CIA ve İngiliz gizli servisi MI5’le işbirliği yaptığını gösteren bir dosya sunuyor. Mavi Marmara'da, şeker hastalığı ağırlaştı diye İsrail askerleritarafından gemiden indirilip salınan Mehdi el-Harati'nin ise Libya iç savaşından sonra evine giren hırsız, yüklü miktarda mücevher ve 200.000 euro buluyor. El-Harati, bu paranın kendisine Libya'da kullanmak üzere Amerikan ajanları tarafından verildiğini söylüyor. Yani, Mavi Marmara'da el-Kaide üyesi iki uluslar arası isim de var ve bunların ikisi de ABD gizli servisi CIA ve İngiliz gizli servisi MI5 ile irtibatlı. Bu gerçekleri de Türkiye ile İsrail arasındaki bazı çok gizi ilişkileri de,Fehmi Koru, bir ara birkaç gün üzerinde durduğu Sibel Edmonds üzerinden deaçıklayabilir herhalde. Bu gerçeklere, İran'ın Türkiye ile tarihi rekabeti, Akdeniz?de bir Türk uçağının Suriye tarafından düşürülmesi, Reyhanlı hadisesi, Uludere?'de 34 masumvatandaşımızın aksi ispat edilememiş iddiaya göre MİT'in yanlış istihbarat vermesi sebebiyle kendi uçaklarımız tarafından katledilmesi ve İran'ın Türkiye büyükelçisi Bikdeli'nin geçenlerde İran-MİT münasebetleriyle ilgili sözleri de eklendiğinde, Mavi Marmara hadisesi gibi, ülkemizde birkaç yıldır neler olup bittiği de daha iyi anlaşılabilir düşüncesindeyim ve sormadan edemiyorum: 


1. 28 Şubat'ta zirveye çıkan MİT—-MOSSAD ilişkileri aynen devam ediyor mu? 

2. Mavi Marmara, Türkiye 'yi bölgede İsrail'le karşı karşıya getirip yalnızlaştırmak ve neticede bölgedeki bütün tesirini kırmak için, daha sonra CIA ve MI5 bağlantılı el-Kaide mensuplarının da dâhil olduğu bir İran ve yandaşları prodüksiyonumuydu? 

3. Veya, Mavi Marmara, bölgedeki ABD planları çerçevesinde ve AKP iktidarının da prestiji adına yeni bir One Minute hadisesi miydi? Gerçekte neydi? 
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ABD'Cİ VE İSRAİL'Cİ NİTELEMESİNE KİM DAHA ÇOK YAKIŞIYOR? 


Türkiye?de İslâmcı kesimde bazıları, düşünce ve değerlendirmelerinde herhangi müsbet ve inşai bir değerleri olmadığından en süfli ve en zavallı bir hareket noktası olarak, ABD ve İsrail karşıtı olup olmamayı gündeme getirirler. Bunlar, kendileri dahil kimin özellikle tamir ve müspet hareket adına ne yaptığınabakmadan, en üst perdeden ABD ve İsrail düşmanlığı yapmayı İslâm adına en büyük faaliyet 


olarak görürler. Böyle bir düşmanlık, ABD ve İsrail'e gerçekten zarar mı veriyor, yoksa hizmet mi ediyor? 

ÜST PERDEDEN ABD VE İSRAİL DÜŞMANLIĞI YAPANLAR, GENELLİKLE ABD VE 
İSRAİL ELEMANI ÇIKIYOR 

Bugün İsrail'e en büyük destek İran'ın sözde İsrail düşmanlığı, İran'a en büyük destek de İsrail'in sözde İran düşmanlığıdır. Konuyla ilgili olarak, 26.08.2012 tarihli Haaretz gazetesinde Aner Shalev imzalı “İsrail ve İran: Ebedi Müttefikler” başlığıyla yayınlanan bir makalede özetle şöyle denmektedir: İran, İsrail'e ölesiye muhtaç. İsrail olmasa, İran onu icat eder. Bundan dolayı da,İran için İsrail daha uzun yıllar yaşamalıdır. Ayetullahların rejiminin İsrailkarşıtı çılgın retoriği kitleleri asıl meselelerinden uzaklaştırıyor. Nefret, daimarejimleri güçlendiren birleştirici bir güç olmuştur. İçeride gerilimi düşürmek içinşeytanlaştırılmış harici bir düşman gibisi olamaz. İran, bunu bütün beklentilerinüstünde olarak başarıyor. İsrail, İran'a yardım ediyor. İran'a saldırının elikulağında olduğu tehditleri, Ayetullahların rejiminin tekerlerini yağlıyor. Diğeryandan, İsrail de ölesiye İran'a muhtaç. İran olmasa, İsrail onu icat eder. İran, İsrail için daima var olmalıdır. Nefret ve düşmanlık söylemleri, bilhassa sağcı iktidarlar için etkili kontrol mekanizmaları olmuştur. Netanyahu'nun İran karşıtı çılgın retoriği, kitlelerin dikkatini asıl problemlerinden uzaklaştırmaktadır. İran'ın İsrail'i tehditleri, Netanyahu hükümetinin tekerleriniyağlıyor. Arap ülkeleri içinde de en fazla ABD ve İsrail düşmanlığı yapan Kaddafi olmuştur.2003 başında, Suudi Arabistan'da yaşayan bir dost, Arap ülkelerinde naklenyayınlanan bir Arap zirvesinde Kaddafi yine diğer liderleri Amerikancı olmaklaazarlarken, bir liderin dayanamayıp Kaddafi'ye, “Sizi darbe ile iş başına getiren deİsrail değil miydi?” deyiverdiğini ve bunun üzerine yayının hemen kesildiğinianlatmıştı. Nitekim, internette yer alan ve 23.2.2011 tarihli Sabah gazetesinde deyayınlanan bir habere göre, İsrail'de yaşayan Rachel Sade adlı bir Yahudi kadın,İsrail'in Kanal 2 televizyonunda kendisinin Kaddafi'nin teyzesinin kızı, Kaddafi”ninde hem anne, hem baba tarafından Yahudi, hem de Yahudi öğreti ve âdetlerinegöre yetiştirilmiş bir Yahudi olduğunu açıklamıştı. 

SLOGANİK İSRAİL DÜŞMANLIĞI NEYE YARIYOR? 

Bazı sözümona İslâmcı yazarlar “Üslüb-u beyan, aynıyla insan” gerçeğininm tezahürleri olarak, kendilerine yakıştırdıkları üslüplarıyla ikide bir ABD ve İsrail aleyhinde bulunmuyor diye hizmet hareketini ve Fethullah Gülen Hocaefendi?yi vurmaya çalışıyorlar. Sanki İsrail aleyhine yayınları İsrail”den bir şey eksiltti ve İsrail'e zarar verdi. 2005 yılında merhum Şeyh Ahmet Yasin'in öldürülmesi üzerine Başbakan Erdoğan, İsrail için terör uyguluyor demişti. Fakat ABD?de Yahudi lobisinin tepkileri karşısında, 100 kişilik heyetle İsrail'e ziyarette bulundu ve Ariel Sharon tarafından, “İsrail'in ve Yahudi Milleti'nin başkenti Kudüs'e hoş geldiniz!” diye karşılandı. İsrail Kudüs'ü başkent ilan etse de, Birleşmiş Milletler, bunu kabul etmiş değil. Buna rağmen Başbakan, “Kudüs nasıl İsrail'in başkenti oluyor?” bilediyemedi. Başbakan'ın ABD'de Yahudi kuruluşu ADL (Anti-Defamation League)”den üstün cesaret ödülü aldığı, 2007?de Hudson”da Neo-Con heyetine Cüneyt Zapsu'nun Başbakan ile ilgili olarak “Bu adamı lâğım kanalına süpürmeyin. Kullanın!” dediği de biliniyor. Erbakan'ın Başbakan ve AKP ile ilgili videoları da internette. Bütün bunlara bakarak Başbakan için “İsrail'in adamı” hükmü vermek, doğru olur mu? 

İKTİDARIN GÖRÜNÜŞTEKİ İSRAİL KARŞITLIĞI KİME, NE GETİRDİ? 

İktidarın üst perdeden sözlü İsrail karşıtlığı İsrail?e zarar mı getirdi, fayda mı? Sahi İsrail ne kaybetti Başbakan Erdoğan'ın üst perdeden konuşmalarından, İslâmcıların İsrail aleyhine sloganvari düşmanlıklarından? One Minute ve Mavi Marmara hadiselerinden sonra bile kaybeden İsrail mi oldu, Türkiye mi? İsrail, Güney Kıbrıs”la anlaşma yaptı; Doğu Akdeniz'i âdeta bir gölü haline getirdi. 
DoğuAkdeniz?”de petrol aramaya başladı. Ya bir petrol arama gemisi bile olmayan Türkiye? Piri Reis takasını Akdeniz'e göndermekten başka ne yapabildi? Sahi, bu gemi Akdeniz'de petrol buldu mu? O günden bu yana acaba bir petrol arama gemisi —haydi inşa edemiyoruz ama— en azından satın alabildik mi? 

PERDE ÖNÜNDE ABD VE İSRAİL?E KÜKRE, PERDE GERİSİNDE EL ELE! 

Sonra, Başbakan Erdoğan ve AKP hükümeti, İsrail'e karşı tavrında samimi mi? Buyurun bir haber: 4.11.2013 tarihli İsrail Ynetnews gazetesi, Mavi Marmara hadisesinden sonra, “Çözüm Süreci” denilen süreçle başlayan Türkiye ile İsrail arasındaki uzlaşmadan da önce Başbakan'ın oğlu ve MB Shipping Company'nin sahibi Ahmet Burak Erdoğan'ın iki yük gemisinin Türkiye ile İsrail arasında defalarca gidip geldiğini ve ticari eşya taşıdığı haberini yapıyor. Gazete, Türkiye— İsrail ilişkilerinin güya askıda olduğu son üç yılda İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin % 30 civarında, 4 milyar dolar artış 


gösterdiğini ve bütün dönemlerin enyüksek ticaret hacmine ulaştığını da ekliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da, daha geçenlerde buna temasla, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin İsrail lehine sürekli artış gösterdiğini belirtmişti. Burada şunu da kaydedelim ki, Başbakan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın İsrail'e gidip gelen iki yük gemisinden biri olan Safran-1, 95 metre uzunluğunda imiş, yani Başbakan'a göre bir “gemicik.” 

RÜŞVET VE YOLSUZLUK OPERASYONUNUN ARKASINDA ABD VE İSRAİL Mİ VAR? 

Diğer yandan, medyada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu olarak yansıyan son operasyon, iktidar ve iktidar sözcüleri tarafından hemen yine ABD ve İsrail komplosu olarak lânse edildi. Hattâ Başbakan, ABD Ankara büyükelçisi Ricciardone?ye âdeta “Çek git!” dedi. İktidar sözcüsü gazeteler de bu veya benzer manşetlerle çıktılar. Tabii ABD, hiç takmadı. 
Çünkü Başbakan ve medyadaki sözcüleri halka karşı her zaman yaptıkları gibi böyle davranırken, Dış İşleri Bakanlığı, “Hayır, hayır! Böyle bir düşüncemiz yok!” diye ABD'ye teminat veriyordu. Yine, aynı bugünlerde İsrail'le görüşmeler yapılıyor ve iktidar, Mavi Marmara ile ilgili İsrail'den istediğimiz tazminatta indirime gittiği gibi, Türkiye'nin hadiseye karışan İsrail komutan ve askerlerininyargılanması gibi bir talebinin olmayacağı garantisini de veriyordu. Bir diğer gelişme olarak, İsrail'in TÜSİAD”: İsrail İmalatçılar Birliği (MAD) ve İsrail Tekstil ve Moda Sanayicileri Birliği'nin ekonomi düşünce kuruluşu TEPAV’ la ABD'ye gümrüksüz mal ihracına imkân tanıyan Nitelikli Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanıyordu. Hem de bu bölge, Güneydoğumuzda kurulacaktı. Buna göre, Türkiye, ABD'ye yapacağı gümrüksüz ihracat karşılığı İsrail'e önemli miktarda komisyonlar ödeyecek. İşte perde önünde ABD ve İsrail'i suçlar ve böylece hakkımızdaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarından halkın nazarında güya temize çıkmaya çalışır, söz konusu rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yapanları ve bu arada tabii ki “Cemaat”i ABD ve İsrail'le ilişkilendiriverirken, perde gerisinde bunlar oluyor. Bu tür davranışların adına İslâm'da ne dendiği herhalde herkesin malüâmudur. 

HAKAN FİDAN'IN BAĞIMSIZ, DAVUTOĞLU'NUN VİZYONER DIŞ POLİTİKALARI Öte yandan, Dış İşleri Bakanı Davutoğlu'nun Maliki ziyaretinin ve Başbakan'ın Barzani ile Diyarbakır buluşmasının Hakan Fidan hakkında iki ABD gazetesinde çıkan yazıdan sonra gerçekleşmesi üzerinde kimse durmuyor. Bu iki yazı etrafında, Türkiye'de günlerce Erdoğan, Davutoğlu ve Fidan, ABD ve İsrail'in hedefinde diye köpürtüldükçe köpürtüldü. Güya Fidan Mısır ve Suriye'de ABD ve İsrail?den bağımsız politikalar takip etmiş de, ABD ve İsrail bunlardan çok rahatsız olmuş. Allah aşkına, bir iktidar, dış politikalarında kendi ülkesinin menfaatini mi ön plana almalıdır, yoksa başka ülkelere zarar vermeyi mi? Ayrıca, bu politikalar Türkiye'nin mi lehine, yoksa ABD, İsrail ve İran'ın mı lehine oldu? 
Yahu Mısır’ dahangi etkimiz kaldı? Suriye”de hangi tesirimiz var? Bu gidiş Esed'le barışmaktan başka bir şey yapabilecek miyiz acaba? Ayrıca, dış politikada, tabii Suriye meselesinde de yaptığımız yanlışların onbinlerce insanın öldürülmesinde dolaylı da olsa etkisinin olmadığı söylenebilir mi? 
Fidan'ın ABD ve İsrail?i rahatsız eden bağımsız (!) politikaları, Suriye'nin kuzeyinde ikinci PKK devletinin kurulmasına yol açmadı mı? Bugün bölgede ve dünyada en etkisiz, en zavallı bir ülke haline gelmedik mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın son ABD gezisinde verdiği yemeğe Gürcistan temsilcisinden başka katılan oldu mu acaba? İnsan, tam tersi yayınlar yaparken biraz sıkılmalı değil mi? Bu kadar mübalâğa ve çarpıtma reklamlarda bile olmuyor. Ne oldu iki ABD gazetesinde çıkan Fidan eleştirisinden sonra? Türkiye, Suriye politikalarında ABD karşısında bir defa daha dize geldi. Derhal Ali Babacan ABD” yegönderildi. Dışişleri Bakanı ve vizyoner (!) dış politikası bizi dış politikada Barzani ve Maliki'ye muhtaç hale getirmiş olan Davutoğlu, derhal Bağdat'ta Maliki ile kucaklaşmaya gitti. Başbakan da Diyarbakır'da Barzani'nin ayağına gitti? Ne için? “Fidan hakkında yazıldığı gibi biz Suriye'de Sünnileri falan desteklemiyoruz? Nusra gibi, el-Kaide gibi örgütlere silah ve destek sağlamıyoruz. Bakın biz, Şiilerle, Kuzey Irak Kürt yönetimiyle kuzu sarması gibi can ciğer sarmayız!” 
demek için mi? Yine, Mısır’ da Mursi'nin ordu tarafından devrilmesinde de Hakan Fidan ve Davutoğlu'nun aynı politikalarının tesiri konusunda medyada ciddi analizler de okuduk. Türkiye, tarihinin herhangi bir döneminde dış politikada bu kadar zillet yaşadı mı? Neden dolayı? 
Davutoğlu'nun vizyoner (!), Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail'den bağımsız (!) politikaları sebebiyle? 
Başbakan'ın -sadece Yeni Şafak'ın manşetlerinde- ‘Orta Doğu'nun imparatoru, İslâm Dünyası'nın halifesi, dünya başbakanı olması (!)” sebebiyle. Bunlara ve Başbakan'ın, İslâm dünyasını bölmeye yönelik Amerikan projesi BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)nin -bizzat kendi itirafıylaeşbaşkanı olmasına ve bu projede Türkiye'nin bir vazifesi bulunduğunu söylemesine de bakarak, Amerikancılık ve İsrailcilik, gerçekte, AKP iktidarı veonun yandaş destekçilerine yakışıyor, denilse haksız mı olunur? 


DİN, CEMAATLER VE SİYASET 


Cemaatler ve siyaset konusu, özellikle son yıllarda Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.Bazıları, cemaatlerin sivil toplum kuruluşları olmadıklarını iddia ediyor; bazıları, cemaatleri siyasete fazla müdahil olmakla suçluyor; bazıları, cemaatler siyasetle ilgilenemez hükmü veriyor. Böylesi 

yargılamalarda cemaat denirken kastedilen, daha ziyade dini/İslâmi cemaatler. Öyleyse meseleye 


cemaatlerin temeli olan Din açısından baktığımızda karşımıza çıkan gerçek şudur: 


Kur'ân-ı Kerim'in Hz. Rasül'ün (s.a.s.) misyonunu anlatan bir âyeti, Din'in de asli temellerini ortaya koyar: “Size, kendi içinizde, bizzat kendinizden bir rasül gönderdik: size (kendisine vahyettiğimiz, ayrıca iç dünyanızdaki, kâinattaki, eşya ve hadiselerdeki) âyetlerimizi okuyor, anlatıyor; sizi arındırıyor; size Kitab'ı ve hikmeti öğretiyor ve size bilmediğiniz (fakat bilmeniz gereken) ne varsa hepsini öğretiyor.” (Bakara Süresi/2: 151) Bu tarif içinde Din’in temelinde Kelâm'ın ve Kudret”in vahyini, yani İlâhi Kitab'ı, insanı, kâinatı ve hadiseleri okuma ve anlatma; insanların zihinlerini yanlış bilgi ve kabullerden, kalblerini günahlardan temizleme ve insanlara Kitab'ı, hikmeti ve dünya ve bilhassa Âhiret saadeti adına bilmediklerini öğretme yatar. Tarihte bu temel misyonla gönderilen rasüller tebliğlerini yapmış ve ortaya üç netice çıkmıştır: Bazı rasüllere çok az insan iman etmiş, bir hicret imkânı da ortaya çıkmamış ve Cenab-ı Allah (c.c.), bu rasülleri ve mü'minleri kurtararak, diğerlerini helâk etmiştir. Bazı rasüller, fert ve toplum temelinde içeriden bir ıslahat gerçekleştirmişlerdir. Bazı rasüller için hicret yolu açılmış ve onlar misyonlarına başka diyarlarda 


devam etmiş, bunlardan bazıları, ilk yurtlarını daha sonra muzaffer olarak Din'edahil kılmışlardır. 


Görülüyor ki, siyaset ve siyasi iktidar, Din'in temelinde mutlak bir kaide olarak yoktur. Siyasi iktidar, ancak halkın kabulü ile olur; Medineli Ensâr, Peygamber Efendimiz'i (s.a.s.) liderleri olarak kabul etmemiş olsalardı, Peygamber Efendimiz'in bir Medine dönemi olmayacaktı. Siyasi iktidara yürümeyen rasüller, vazifelerini yine tam olarak yapmışlardır. Hz. Davud (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.) 
gibi aynı zamanda halife ve melik olan rasüller, bu vazife de kendilerine verilmeseydi yine rasüldüler. 
Din adına bu temel kaide sebebiyledir ki, İslâm tarihinde Hz. Ali efendimiz”den (r.a.) sonra Peygamberi hilâfet hilâfetin saltanatına dönüşünce Müslüman taban, ilim ve maneviyat etrafında kümelendi ve ortaya bir yandan bütün ihtişamlarıyla dini ilimler, kevni ilimler ve tasavvuf, diğer yandan, Müslüman tabanın kendisini cemaatler, tarikatlar olarak ifade etme vâkıası çıktı. Âlimler ve mürşidler, siyasetle aralarına belli bir mesafe koydular ve siyaseti nasihatlarıyla ve halk tabanı arkalarında olarak meşrü çizgiye yöneltmeye, meşrü çizgide tutmaya çalıştılar. Din'in sözü edilen temelleri etrafında bütün toplumu kucaklamaya çalışan cemaatlerin, tarikatların mensupları içinde elbette yönetim kademelerinde, hayatın bütün ünitelerinde yer alanlar da oldu ve her zaman da olacaktır. Dolayısıyla, İslâm'ın bugünlere gelmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde varlığını ve hayatiyetini korumasında asıl misyonu cemaatler, tarikatlar gördü. Bu, Din'in öz mahiyetinin sonucudur. O bakımdan, cemaatler, tarikatlar, en has ve gevşek dokulu sivil toplum kuruluşları olduğu gibi, varlıklarını Kıyamet'e kadar sürdürecek ve İslâm'ın on dört asırlık tarihinde yüzlerce iktidarı ve siyasi partileri eskittikleri gibi, yine yüzlerce iktidarı ve siyasi partileri eskiterek varlıklarını devam 


ettireceklerdir. ali.unal©Ozaman.com.tr 


TEPKİLER NE ZAMAN MANÂ KAZANIR? 


Kur'ân-ı Kerim, mü'minlerin maruz kaldıkları musibetler ve mağlübiyetler konusunda onların 


düşmanlarını suçlama yoluna gitmez; çünkü onlar, kendilerine göre yapmaları gerekeni yapacaktır. 


Meselâ, gerek Uhud'da, gerekse Huneyn?de bir ara maruz kalınan geçici yenilgiyle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim, bütün dikkatleri mü'minlerin mağlübiyete sebep hatalarına çeker. Neden böyle yapar 


Kur'ân? Çünkü mü'minler için Allah'ın desteği ve galibiyet garanti edilmiştir. 


Evet, Kur'ân-ı Kerim'de mü'minlerin mutlaka üstün olduğunu (Âl-i İmran Süresi/3: 139); Allah'ın onları daima desteklediğini ve destekleyeceğini (EnfalSüresi/8: 9, 12, 26); Cenab-ı Allah'ın kâfirlere mü'minler aleyhinde onların üzerinden aşıp geçebilecekleri, onları yenebilecekleri yol vermeyeceğini (Nisâ Süresi/4: 141); bütün bunlardan dolayı mü'minlerin kendilerine bakmaları, kendilerini daima kontrol etmeleri gerektiğini, onlar tam hidayet üzere iseler sapanların sapmasının onlara zarar ulaştıramayacağını (Maide Süresi/5: 105) okuyoruz. Esasen mü'minlerin mutlak manâda üstün ve kazanmalarının garanti olması, imanın, İslâm'ın hakikatine bir delildir. Öyleyse, bazı mü'min toplulukları hataları nisbetinde geçici mağlübiyetlere uğrasalar da, eğer toplum olarak mü'minler özellikle kalıcı mağlübiyetlere uğruyor ve üzerlerinden zillet damgası eksik olmuyorsa, bu demektir ki, o mü'minler, İlâhi yardıma ve üstünlük garantisine mazhar mü”minler olmaktan uzaktırlar. Böyle mü'min olabilmenin iki ana boyutu vardır. İlki, Cenab-ı Allah'a Din olarak tecelli eden hükümlerinde, emirlerinde ve yasaklarında itaat etmektir. Hz. Bediüzzaman (r.a.), “İman, hem nurdur, hem kuvvettir. 
Hakiki imanı elde eden, kâinata meydan okuyabilir.” der. Müsbetmanâda tarihi değişimler, hep hakiki imanı elde eden ve dolayısıyla kâinata meydan okuyan bir insanla başlamış ve o insanların 


rehberliğinde gerçekleşmiştir. 


İlâhi yardım ve üstünlük garantisine mazhar mü?min olabilmenin ikinci boyutu, Cenab-ı Allah'ın kâinatın işleyişi ve hayat için koyduğu kanunlara ittibadır. Meselâ, “tembelliğin, miskinliğin karşılığı sefalet; gayretin sevabı servettir. Sabrın, sebatın, meşrü yol-yöntemin mükâfatı zafer; zehrin cezası hastalık; panzehirin karşılığı sıhhattir.” Bunu bugün daha iyi anlama adına bir misal kâfidir: Birkaç yıl önce Danimarka'da Peygamber Efendimize (s.a.s.) karikatürle hakaret krizi yaşandı. İslâm âleminden yükselen tepkiler karşısında ne dönemin Danimarka başbakanı, ne de karikatürü yayınlayanlar etkilendi. Neden? Koskoca Arap dünyasının süt ürünlerini Hollanda ve Danimarka sağlıyor; tavukları Brezilya'dan geliyor. Danimarka ve Hollanda, ikisi birlikte belki Türkiye'nin dörtte biri büyüklüğe sahip. Ama ülke olarak bırakın Arap dünyasının hayvani gıda ihtiyacını karşılamayı, kendimiz bile bunlara bir ölçüde muhtaç bulunuyoruz. Ve şimdi o Danimarka başbakanı Rasmussen, NATO Genel 


Sekreteri, hem de itirazlarımızın lehinde mecburen oya dönüşmesiyle. 


Yüzlerde üzüntü ve alınlarda iki rekatlık hacet namazının olsun çizgisi, gözlerde yaş, avuçlarda dua izi yoksa, olunması ve yapılması gerekenin çok gerisinde isek, sadece tepki, tenkit, muhalefet, miting ve retorik kahramanlığının, gazete köşeleri ve televizyon ekranlarında yorum kahramanlığının ve daima başkalarını, ABD'yi, Sovyetler-Rusya”yı, İsrail'i, Avrupa'yı suçlamanın faydası olmuyor. Meselâ, 


İsrail aleyhinde en çok Ahmedinejad konuştu; ama İsrail'in koruma kalkanını kalınlaştırmaktan başka 


neye yaradı? Önce, evet önce, üstünlük garantisine sahip mü’min nasıl olunur, bunun yoluna 


bakmamız gerekiyor. 


SURİYE VE MISIR'A YARDIM 


Bir açıdan iletişim çağı olan günümüzde kitle hareketleri, protestoları ve medya, ayrı bir öneme sahip. 
O bakımdan, bir yerde zulüm varsa ona hem kitle olarak protestolarla tepki göstermek, hem de medyada sözle ve yazıyla zulme ve zalime karşı sesi yükseltip, mazluma destek olmak, elbette küçümsenecek ve takbih edilecek bir hareket değil. 


Tam tersine, belki usulünce yapılması gereken ve takdiri hak eden bir hareket. Ayrıca, sesin orantısız yükseltilmesini kesinlikle hoş görmeyen ve böyle yükseltilmiş sesi en çirkin ses olarak nitelediği avaz avaz merkep sesine benzeten aynı Kur'ân, mazlumun zulme karşı sesini usulünce yükseltmesine izin verir. Zulme, haksızlığa tepki duymamak da, hissizlik, kalbin ölmüşlüğü, dolayısıyla insanlıktan çıkmış olmak demektir. Kitle protestoları ve medyanın yayınları, her halükârda zulmü duyurma, insanları zalime karşı ve mazlum lehinde harekete geçirme gibi bir faydaya da sahiptir. Fakat bütün bunlar, kitle protestolarının insanları uyutan, müsekkin fonksiyonu gören bir yanı olduğu gerçeğini görmemize de mani olmamalı. Usulünce yapılan kitle protestoları ve medyanın yayınları, birer tepki hareketi olarak insanı bazen yapması gerekeni yaptığı duygusu, hattâ tatminine götürebilir ve müsbetmanâda yapılması gerekeni yapmasına mani olabilir. İnsan, bütün enerjisini, zulüm karşısındaki tepkisini protestolarda, konuşarak ve yazarak harcayıp, gerçekten yapılması gerekenlere karşı yorgunluk ve bitkinlik gösterebilir. Özellikle, zayıf karakterli, tepki ve protestoda kahramanlık ve tatmin arayan, müsbetmanâda asıl yapılması gerekeni yapmaya nefsi izin vermeyen insanlar, protestolarla kendilerini birer kahraman gibi görüp, aynı tepki ve protestoyu ortaya koymayan, fakat müsbetmanâda ve tamir adına asıl yapılması gerekenleri yapanları suçlama cihetine gidebilirler. 
Günümüzde kitle protesto ve tepkilerine, onlardaki bu uyutucu özellik sebebiyle mevcut hali koruma ve zulmü devam ettirme adına izin veriliyor olması gibi bir düşünce de, hiçbir zaman ihtimal dışı 


görülmemelidir. 


Kitle protesto ve tepkileri, bilhassa onları duyacak ve gerekeni yapabilecek bir merci varsa daha bir önem kazanır. Dolayısıyla, önce böyle mercilerin varlığı elzemdir. Bugün Suriye ve Mısır'a bu ülkelerdeki zulme halk çoğunluğu lehine son verme şeklinde yardım edebilecek bir merci, âdil bir kuvvet var mıdır? Realist olacaksak, böyle bir kuvvet yoktur. Koskoca İslâm dünyasının mevcut haliyle bu ülkelerdeki zalim iktidarlara uygulayabileceği bir müeyyide yoktur. Zaten gerekli müeyyide ABD'den, Batı dünyasından bekleniyor. O bakımdan, bu ülkelere gerçek ve kalıcı yardım, İslâm dünyasının söz konusu müeyyideyi uygulayabilecek, daha da öte, böylesi zulümlere artık meydan vermeyecek bir seviyeye gelmesi değil midir? Evet, zulümleri protesto edelim; fakat bu protestolar asıl gerçeği görmeye, asıl yapılması gerekeni yapmaya mani olmamalı; ayrıca mazlumlar daha fazla kışkırtılarak, daha fazla kurban olmaya sevk edilmemeli. En yakın vadede, belki İslâm dünyasının önemli ve samimi kanaat önderleri bir araya gelip, mazlum halkların liderleriyle istişare edip, ne yapılması gerektiğini birlikte kararlaştırmalı; en azından, söz konusu liderler, böyle bir arayışa girmeli. 


Meseleler, yakın, orta ve uzun vadeli olarak müzakere edilmeli. İslâm dünyasının, bilhassa şu anda 


Suriye ve Mısır Müslümanlarının meselelerini dert edinenler, popülist yaklaşımları bir tarafa bırakıp, iğneyle kuyu kazmak şeklinde bile olsa, müsbetmanâda yapılması gerekenler üzerinde yoğunlaşmalı. 


Yoksa her geçen gün, bir öncekinden daha kötü olabilir. 


DİB İYİ Kİ VAR 
Kur'ân-ı Kerim'de hak derinde akıp giden ve gittiği her yere hayat götüren suya, bâtıl ise bu suyun 


üzerinde oluşan köpüğe benzetilir. Şu anda İslâm dünyası, altta akan hak suyunun üzerinde en yoğun köpüklerin oluştuğu bir dönemi yaşıyor. 


Köpüğün yoğunluğunun altta akan suyun coşkusuna paralel olabileceği gerçeğinin verdiği ümitlerimiz bir yana, köpüğün yoğunluğu da zaman zaman boğucu bir atmosfer oluşturmuyor değil. Benzer bir dönem 12 ve 13'üncü asırlarda yaşanmıştı. Bir yanda Moğol kasırgası, diğer yanda Haçlı seferleri, bir diğer yanda birbirleriyle savaşan emirler, melikler. Fakat beş-altı asırlık kâinatı tutmuş İslâm ağacı, maneviyat ve ilimler sahasında en parlak veya son derece parlak meyvelerini bu dönemde vermişti. 
Dolayısıyla, canlı İslâm medeniyeti Moğolları kendi havzasında eritiyor, Haçlılar Rönesans'ın temellerini atacak birikimle İslâm dünyasından dönüyor ve dipdiri İslâm ağacı, çok parlak Osmanlı 


sürgününü veriyordu. 


Bugün, ne hariçten gelen saldırılara göğüs gerecek Selçuklular var, ne de 12 ve 13'üncü asırların ilim ve maneviyat iklimini bulmak mümkün. Üstüne üstlük, sadece Türkiye'de, 14 asırlık İslâm tarihinde türeyen ayrık otları mesabesindeki bid'at ve dalâlet fırkalarından daha çok sayıda fırka var. İslâm'ın ilmi ve manevi ihtişam asırlarında içtihad için meselâ Hadis adına en az 100.000 rivayeti metin ve senediyle hâfızada bulundurmak şarttı; ilhama açık olmak da şartlardan biriydi. Bugün, ilham iklimine açılamadıkları için maneviyata inanmayan, Kur'ân'la alâkaları ilkokul talebelerinin ilimle alâkaları seviyesinde bile olmayan, hâfızalarında metin ve senediyle, bırakın Hadis adına en az 100.000 rivayet bulunmayı, 100 hadis bile bulunmayanlar, ilim olmaktan uzak malümatları altında ezilip, içtihad iddia edebiliyorlar. Hazmedilmiş süt haline gelmemiş ve kaydan ibaret malümatlarıyla halk tabanında da itibar görmeyince, kendilerini terazinin bir gözüne, büyük selef âlimlerini diğer gözüne koyup, kendilerini ağır göstermek için diğer göze koydukları âlimleri tenkitle güya hafifleştirmeye çalışıyorlar. Nerede şaz, cevaplandırılmış mesele varsa yeni meseleymiş gibi gündeme getiriyor, orijinalite hevesi ve ispat-ı vücut adına üzerinde icma hâsıl olmuş hususlarda bile farklı konuşup yazarak, komplekslerini tatmine çalışıyorlar. Bir yanda bunlar olurken, diğer yanda Mehdilik iddia edenden geçilmiyor. Bir başka yanda farklı farklı İslâm telâkkileri, İslâm devrimciliği, hiç usül bilgisi olmadan Kur'ân ve Hadis yorumları ve daha başka yönelişler, küçük küçük fırkalar oluşturuyor. 
Bunların halini Kur'ân, çok kötü bir misal nitelemesiyle, varıp da uzaklaştırmak için kendisine bir şey atsan, acaba bir kemik midir diye seğirten ve dili dışarıda telesen (soluyan); kendi haline bırakıp bir şey yapmasan, yine kemik peşinde yanına sokulup, dili dışarıda telesen köpeğin haline benzetmektedir. 


İşte böyle bir zaman ve zeminde, en azından bazı kesimler için bir sera fonksiyonu gören, kitlelere bir 


ölçüde ulaşabilen ve yurtdışına da açılan bazı cemaatler ve tarikatlar bulunsa da, Diyanet İşleri 


Başkanlığı'nın varlığı, bilhassa geniş halk kitlelerini modem bid'at ve dalâlet fırkalarından koruma adına ciddi önem kazanıyor. Bu önem sebebiyle de, kitlelerin dini ihtiyaçlarını karşılayabilme, sorularına cevap verebilme, meselelerini çözebilme ve onları Din adına tatmin edebilme adına imam, müftü ve vaizlerinden merkez teşkilâtına ve Din İşleri Yüksek Kurulu'na kadar bütün Diyanet personelinin elbette çok iyi yetişmiş olması, hem ilim, hem maneviyat alanında Din'i temsil 


edebilmesi gerekiyor. 


2 Eylül 2013, Pazartesi 


NEDEN KENDİNİZE YAZIK EDİYORSUNUZ? 


Tarihte hakkında yalan söylenmedik ve iftiraya uğramadık peygamber yoktur. Bütün peygamberler — sonsuzca haşa- yalancılıkla, menfaat peşinde koşmakla, Cenab-ı Allah'ın onlara vahyettiğiKitab'ı kendileri uydurmak veya başkalarından öğrenmekle, delilikle, büyücülükle, cinlerin tesirinde olmakla, şairlik, yani söz söyleme kuvvetlerini cinlerden almakla ve daha başka pek çok onlarda zerresi 


bulunmayan menfiliklerle suçlanmışlar ve iftiralara maruz kalmışlardır. 


Pek çok evliyâ, asfiyâ da benzer iftiralara uğramışlar, hattâ kâfirlikle itham edilmişlerdir. Hz. Âişe (r.anhâ) vâlidemiz, en alçakça bir iftiranın mağduru olmamış mıydı? Murtaza Mutahhari'nin Hz. Ali'yi anlattığı bir eserinde çok önemli bir tesbiti vardır: Makbul insan, herkes tarafından sevilen değil, en az sevenleri kadar, nefret edenleri de olan insandır. Bir insan, Allah'a yakınlığı ölçüsünde samimi mü'minler tarafından sevilir ve Allah ve din düşmanları, O'ndan Allah'a yakınlığı ölçüsünde nefret ederler. Tarihte mü'minler tarafından Peygamber Efendimiz (sas) ölçüsünde sevilen bir insan olmadığı gibi, şeytan, cin ve insan şeytanları tarafından Peygamber Efendimiz (sas) ölçüsünde kendisinden 


nefret edilen de olmamıştır. 


Kırk yıldır bu ülkede bir yanda en çok sevilen, diğer yanda en bayağı iftiraların odağında bir insan varsa, o da, Fethullah Gülen Hocaefendi'dir. Bir yanda pek çokları, yıllar ve yıllar boyu Hocaefendi ve ona nisbet edilen “cemaat/camia”nın şeriatçı ve şeriat getirme peşinde olduğunu iddia ederken, diğer yanda daha başka pek çokları, onu ve ona nisbet edilen “cemaat/camia”yı bazı istihbarat örgütleri ile işbirliği içinde olmak, “düzenin insanları” olmak, “ılımlı” veya “Amerikan İslâm”ına sahip bulunmak gibi pespaye iftiralara maruz bırakmışlardır. Bu iftiralar, son zamanlarda bazı eski veya nevzuhur kişiler kullanılarak sistemli ve daha yoğun bir şekilde tedavüle sokulmakta, diğer taraftan, bir zaman İslâm adına önemli hizmetler de yapmış yaşlı bir yazar, güya Müslümanların birliğini savunur görünürken, yine bir diğer yaşını başını almış yazar ve daha başkaları, “cemaatin, Başbakan'ın düşüp, iktidarın kucaklarına oturması” beklentisi içinde olduğu gibi âdice iftiraları yayabilmektedirler. 
İftiraların seyri gösteriyor ki, iftiracılar -çünkü karakterleri buna müsait- uyuşturucunun arkasında bunlar var dese veya bir kısım müesseselere yolsuzluk atfetse yayılacak. Oysa yakinen biliyor ve şahidim ki, Hocaefendi, yıllardır ve ısrarla, çevresinden ve kendisini sevenlerden her gün hacet namazı kılıp, “Allah'ım, bütün Müslümanların, özellikle Türkiye'deki Müslümanların hallerini ıslah eyle! 
Allah'ım, akıllarımızı ve akıllarını, niyetlerimizi ve niyetlerini, hislerimizi ve hislerini, fiillerimizi ve 


fiillerini ıslah eyle! Allah'ım, Hz. Muhammed ümmeti olarak birliğimizi sağla”! diye Müslümanların, 


bilhassa Türkiye'deki Müslümanların ıslahı ve birliği adına dua etmelerini istemekte; ısrarla, “Ellerinizi her kaldırdığınızda, iktidardakilerin ve hepimizin ıslah-ı hali için dua edin!” tavsiyesinde bulunmaktadır. Hocaefendi, bir defa olsun herhangi bir Müslüman hakkında ne beddua etmiş, ne de edilmesini istemiştir. Böyleyken, en âdice iftiraları yayanlar, yarın âhirette kulakları, gözleri, elleri, kalbleri, dilleri ve kalemleriyle sorguya çekilmekten, “cemaat” veya “camia”nın her bir ferdi haklarını helâl etmezse, müflis duruma düşmekten hiç korkmuyorlar mı? Vefatlarına yakın, hasenâtlarınınseyyiâta çevrilmesinden, kazandıkları sevapların da yok olup gitmesinden endişe etmiyorlar mı? Herkes bilmeli ki, iftiralar tutmaz ve bütün sırlar, bilhassa âhirette tamamıyla ortaya 


çıkacaktır. O halde, ey müfteriler, neden ve ısrarla kendinize böyle düşmanlık ve yazık ediyorsunuz? 


ŞEYTANI ŞEYTAN YAPAN 


Şeytan, şeytan olarak yaratılmadı. Cinlerden biri olarak, her bir akıl, nefs ve irade sahibi varlık gibi fıtratında hayra da, şerre de istidadı vardı. İrade sahibi sorumlu varlıklar gibi ona da düşen, iradesini 


hayır istikametinde ve şerlerle mücadelede kullanıp terakki etmek ve Cennet'e ehil hale gelmekti. 


Kapasite ve kabiliyetlerinin farkında idi ve çok geniş bir kapasite ile yaratıldığından, hayır gibi şerre de meyli çok kuvvetli, elbette kapasitesi nisbetindeydi. O bakımdan, imtihanı çetin olacaktı. 


Şeytan, daha ilk imtihanında sürçtü, düştü ve bir daha doğrulamadı. Yaratılmış varlık ağacının çekirdeği mahiyet-i insaniye olduğundan, bu ağaç, meyve olarak da insanı verecekti. Dolayısıyla, nasıl bir ağaçta onun bütün unsurları nihayet meyve için çalışır ve meyveye hizmet ederse, diğer varlıklar gibi şeytanın da insana karşı vazifeleri olacaktı. Bu vazifeleri hatırlatma ve onları bu vazifelere koşma manâsındaCenab-ı Allah (c.c.), meleklerle birlikte ona da insanın önünde secde etmesini emretti. 
Melekler insanın kendilerine karşı rüçhaniyetini, üstünlük noktasını kavrayıp, bu secde emrini, yani insanın yaratılış silsilesindeki yerini ikrar ve itiraf edip, ona karşı vazifelerini içten kabul ettiler. Fakat şeytan, emri yerine getirmedi. Sebep olarak da, insanın topraktan, kendisinin ise (bir tür, derinin içine işleyen, dumansız) ateşten yaratıldığını gösterdi. Oysa onu da, insanı da yaratan Allah”tı ve hayrın, 


üstünlüğün nerede yattığını, dolayısıyla kimin daha hayırlı olduğunu elbette çok daha iyi bilirdi. 


Kur'ân-ı Kerim, şeytanın bu tavrını kibirlenme olarak zikreder: “Dayattı, büyüklendi ve secde etmeyi kibrine yediremedi; (böylece, yapısındaki potansiyel küfür sıfatı öne çıkıp bütün benliğini kapladı da) kâfirlerden oldu” (Bakara Süresi/2: 34). Şeytanı şeytan yapan birinci ve en önde gelen sıfatı, kibirdi. 
Bu kibrin kaynağı da, maddi menşei ve kendisini sanki Allah'tan —hâşâ— daha bilgili, hayrın ve şerrin nerede yattığı, kimin daha hayırlı olduğu konusunda daha kavrayışlı görmesiydi. Kısaca, şeytan, ırki 


ve ilmi üstünlük mülahazası içinde kibrine mağlüp oldu. 


Hz. Âdem ve Hz. Havva da, Cenab-ı Allah'ın bir emrine, bir “ağac”a yaklaşmama emrine muhalefet ettiler. Fakat onlar, bu tamamen tekvinizelleleri karşısında savunmaya geçmediler, derhal tevbe ve istiğfara yönelip, bazı kaynaklara göre tam 40 yıl tevbe ve istiğfarda bulundular. Fakat şeytan, hatasını kabullenme yoluna gitmedi; güya haklılığında ısrar etti. Yani şeytan, kibriyle birlikte enaniyetine 


mağlüp oldu. 


Şeytanı ebedi lânet ve azap gerçeğine rağmen kibir ve enaniyet içinde şeytanlaşmaya iten ise kıskançlığıydı. Şeytan, maddi menşei ve kapasiteleri, bilhassa ilmi sebebiyle kendisini bütün yaratılmışlardan üstün görüyordu. Gerçek büyüklüğün tevazu ve mahviyette, gerçek ilmin “Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir.” itirafında yattığını kabullenemiyordu. Bundan dolayı, tevazunun sembolü topraktan yaratılan insanı ve onun kendisinden daha üstün olduğunu, kendisini de, onu da yaratan Allah'ın açık emrine rağmen kabullenemedi. Kabullenemedi ve Hz. Âdem'i kıskandı. 


Kıskançlık, kibir ve enaniyet, nihayet onu ebedi lânet ve azaba müstehak şeytan yaptı. 


Yaratılmış, sorumlu varlıklar, tabii ki bu arada insan için en tehlikeli üç sıfat, kıskançlık, kibir ve enaniyettir. Şeytan, bu sıfatlar sebebiyle cinler gibi insanlardan da pay alır; yani bazı cinleri ve insanları kendi saflarına katar, onların şeytanlaşmasına sebep olur. Kur'ân-ı Kerim, bunlar için “cin ve 


insan şeytanları” tabirini kullanır. Allah, hepimizi şeytanın saflarına dâhil olmaktan korusun. 


HACC'IN VAKTİ HACC 


Kur'ân'da, “Hacc, malüm (öteden beri bilinegelen) aylardadır.” (2: 197) buyrulur. Aynı Kur'ân'daHacc'ın ifa zamanı için “malüm günler” (22: 28), ayrıca “sayılı günler” (2: 203) tabirlerini de okuruz. 


Hacc'ın zamanı ile ilgili bu tabirler ve Kur'ân?'daHacc”'la ilgili daha başka âyetler, bize bütün yönleriyle Hacc'ın mahiyetini de anlatır. Hacc ayları olarak bilinen “malüm aylar”, Ramazan'dan sonraki Şevval ve Zilkade aylarıyla, Zilhicce'nin ilk 10-13 günüdür. Hacc, sadece bilinen manâda ibadet değildir. Hacc”da bütün İslâm Ümmeti”nin daha başka önemli menfaatleri de vardır ki, Kur'ân-ı Kerim, Hacc emrinin tebliğini buyururken, bu menfaatlere vurgu yapar: “Ve bütün insanlar içinde Hacc'ı ilan et ki, gerek yaya, gerekse dünyanın dört bir köşesinden yola çıkan ve yolculuktan zayıf düşmüş develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de, Hacc'da kendilerini bekleyen menfaatleri müşahede etsinler... (22: 27—28).” Hacc, İslâm Ümmeti adına yıllık çok önemli siyasi bir kongre, aynı zamanda bir ticari fuardır. İslâm öncesi Cahiliye döneminde dahi Hacc, ibadet cihetiyle kendisinden çok şey kaybetmiş olsa da, siyasi kongre ve özellikle ticari fuar olma fonksiyonlarını koruyordu. Ne yazık ki, onun bu ikinci yanı zamanla unutulup giderken, ibadet yanı da daha çok şekillerden, 


merasimlerden ibaret hale geldi. 


Ramazan ayının çıkışıyla birlikte Hacc başlar. Hacc, esasen Ümmet'in liderinin bizzat kendisinin veya tayin edeceği bir emirin rehberliğinde yapılır. Şevval ve Zilkade aylarında hacı namzetleri harekete geçer. Evet, bu aylarda en azından Mekke'de fuarlar kurulmalı, İslâm dünyasından Müslüman işadamları bu fuarlarda buluşmalı ve Ümmetin ekonomik meseleleri görüşülmeli, karşılıklı alışverişler, iş ve ticaret akitleri yapılmalıdır. Yani Hacc, Müslümanların ekonomik bağımsızlığı ve karşılıklı yardımlaşmaları adına eşi bulunmaz bir fırsattır, bir imkândır. İkinci olarak, Hacc, siyasi bir kongredir de. İslâm dünyasından devlet adamları Hacc'da bir araya gelmeli, karşılıklı istişareler yapmalı, Ümmetin meselelerini görüşmelidirler. Cahiliye döneminde çokları, ibadetten ziyade ekonomik faydaları yönüyle Hacc'a gelirlerdi; elbette bu, İslâm geldikten sonra da devam etti. Bu 


sebepledir ki Kur'ân-ı Kerim, Haccı anlatırken bazılarının sadece dünya menfaati hedefi taşıdığı, 


Allah'tan sadece dünya adına istekte bulunduğu ve böylelerinin Âhirette nasiplerinin olmayacağı, oysa Allah'tan Hacc münasebetiyle de hem dünya, hem Âhiret için güzel olanın istenmesi gerektiği ikazında bulunur (2: 200-201). 


Zilhicce'nin 8'inci günü “ibadet” olarak Hacc başlar ve onun hangi rüknünün, farzının, vâcibinin, sünnetinin hangi günlerde ifa edileceği bellidir. İşte Kur'ân, Hacc'ınArefe?'den bir gün önce başlayan ve bir haftaya yakın süren “ibadet” dönemi için “malüm günler”, bu günlere dahil olan bayramdan sonraki Mina günleri için “sayılı günler” tabirini kullanır. Hacc'ınmenasiki bu günlerde yerine getirilir. 
Zilhicce'nin 8'inci günü Mina'ya çıkılıp burada gecelenir; 9*uncu, Arefe Günü'nün sabahı Arafat'a hareket edilir; o gün burada geçirilir, vakfe yapılır; güneşin batımıyla beraber Müzdelife'ye doğru akılır ve Müzdelife vakfesi ifa edilir. Bayram günleri de Mina'da tercihe göre iki veya üç gün kalınır. 
Hacc'ın ikinci asli rüknü, farzı olan ziyaret veya ifaza tavafı ise, Zilhicce'nin 10-12'nci, Kurban 


Bayramı'nın ilk üç günü, mümkün olmazsa ömrün kalan herhangi bir gününde yapılabilir. 


Hacc, mutlaka, en güzel şekilde yerine getirilmeli ve Hacc'a “şedd-i rihal” edilmelidir. 


HACC'I İFA ADINA MÜLAHAZALAR 


Bid'atlar, virüs gibidir; her bid'at, bir sünneti, hattâ vacibi silerek, bazen bir farzı tesirsiz hale getirerek Din'in bünyesine yerleşir. Ne yazık ki, son asırlarda pek çok bid'at bu şekilde Din'in bünyesine yerleşip, Dini şekli âdetler manzumesine dönüştürürken, onlara karşı mücadele verme ve Din'i asli ruhuna döndürme iddiasındaki püriten hareketler de, büyük ölçüde Dini hem şeklen, hem rühen değiştirip başkalaştırma çizgisinde yürümüştür. Bu iki taraflı menfi hareketten en fazla etkilenen 


ibadetlerden biri, belki birincisi Hacc olmuştur. 


Hacc, denebilir ki, manâ olarak bütün ibadetleri, hattâ bir açıdan İslâm'ın tamamını hâvi bir ibadettir. MebrurHacc, o ana kadar işlenen günahların affına vesile olabileceği gibi, bir hadis-i şerifte de, “Öyle günahlar vardır ki, ancak Arafat'ta vakfe ile mağfiret olunur.” buyrulur. Fakat ne yazık ki, ömürde bir defa farz olduğundan, özellikle Türkiye'de ömrün sonlarına doğru tehir edilen bir ibadettir Hacc. Oysa fakihlerin çoğunluğunun da tercihine göre, onun, imkân ele geçtiğinde, çocukları okutma, everme, kirada kalmaya gücü olan için ev ve araba sahibi olma gibi “ihtiyaç”lardan önce düşünülmesi ve yerine getirilmesi gerekir. Çünkü insan, Din ve dünya adına başka yerde bulamadığını Hacc?”da bulur ve ne kadar yaşayacağımız konusunda da Cenab-ı Allah'tan garanti almış değiliz. Hacc, zaman zaman tezkiye ve yenilenme adına nafile olarak da öne alınabilir. Fakat, farz Hacc'ı yerine getirdikten, özellikle kıran veya temettu” Haccı gibi Umre'nin de birlikte yapıldığı Hacc” ifa ettikten, haydi diyelim, bir defa Umre de yaptıktan sonra, eğer ilâ-yıKelimetullah adına ciddi bir hizmet ifade etmeyecekse, özellikle günümüzde olduğu gibi İslâm ümmetinin çoğunluğunun muhtaç ve Hz. 
Muhammed (s.a.s.) gemisinin karaya oturmuş bulunduğu zamanlarda nafile Hacc ve Umre yerine ilâ- yıKelimetullah'a destek olma öne alınmalıdır. Özellikle Hacc ve Umre'yi âdeta İslâmi-turistik bir 


seyahate dönüştürme, belki sevaptan çok sorumluluk getirir. 


Hadis-i şerifte “Hacc, meşakkattir.” buyrulur. Bu, elbette Hacc'ı zorlaştırmak gerekir manâsına gelmez. Fakat şurası da bir gerçek ki, günümüzde insanlar, rahatlarına çok düşkün hale geldiler; pek çokları, Hacc'ı da böyle çok rahat bir seyahat havasında yerine getirmek istiyorlar. Hem aynı tesirin altında, hem de maddi kazançta rekabet sebebiyle organizatör acentalar, sürekli daha rahat Hacc yaptırma peşinde oluyorlar. Bundan dolayı da, ruhsat ve kolaylık ciheti tercih edildiğinde, allâme Zâhidü”l-Kevseri”nintesbitiyle dinsizliğin köprüsü olan mezhepler arasında telfike, yani Hacc'ınmenasikini hangi mezhepte daha kolaysa onu tercih ederek yaptırma, böylece dem (koyun veya keçi kurban etme) gerektiren tercihlerde bulunma cihetine gidebiliyorlar. Diğer yandan, fikhi bir kaide var: Bir emrin yerine getirilmesinde Şâri tarafından miktar belirtilmemişse onu bir defa yapmak, emri yerine getirme adına yeterlidir. Böyle davranmakla, sadece mesuliyetten kurtulmuş olunur. Oysa Kur'ân-ı Kerim?'de Hacc'ın bazı menasiki konusunda tafsilat vardır. En azından, Kur'ân'ın böyle tafsilatta bulunduğu hususlarda dikkatli olmak ve onları Kur'ân-ı Kerim'de yer alan tafsilata göre 


yerine getirmeye çalışmak gerekir. 


Kurban'la da iç içe olan Hacc, Safa ve Merve'den kurbanlık hayvanlara kadar baştan sona Allah'ın şiarları, yani Allah?ın insanlar üzerindeki hakkı ve İslâm adına nişaneler, temsiller, mümessiller, sembollerle doludur. Allah'ın şiarları değiştirilemez ve onlara gerekli saygıyı göstermek, 


kalblerintakvasındandır; ve Allah, ancak müttakilerden kabul eder. 


23 Eylül 2013, Pazartesi 


HACC-I MEBRUR 


Hadis-i şerifte “Hacc-ı Mebrür'un karşılığı Cennet'ten başka bir şey olamaz!” buyrulur (Buhari, “Umre” 1; Müslim, “Hacc” 437). Hacc'ın sadece bir seyahate dönüşmemesi, rahat haccetme düşüncesi ve acentalar arası rekabet gibi sebeplerle ruhsatlar üzerinde mezhepler arası telfikte bulunarak Hacc'ın pek çok vâcibi ve sünnetinin terke uğramaması için özellikle Kur'ân'da üzerinde durulan aşağıdaki 


hususlara dikkat edilmelidir: 


Din, bir bakıma muamelât ve haram—helâl kaideleridir. Müslüman, hayatı boyunca üzerine en küçük bir hakkın geçmemesi için a”zami dikkat göstermelidir. Hacc için harcanacak para ve malzemenin de bilhassa helâlden olmasına dikkat edilmeli ve Hacc'a gitmeden karşılıklı hak—hukuk geçmiş insanlarla 


helâlleşilmelidir. 


Kur'ân'ın vurguladığı üzere, Hacc boyu kimseye yük olmamak, bunun da ötesinde başkalarına yardımcı olabilmek için gerekli tedarik yapılmalı ve yine Kur'ân'ın dikkat çektiği üzere, en hayırlı azığın takva olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu çerçevede olmak üzere, Ramazan Bayramı'ndan, yani Şevval'in ilk gününden itibaren Hacc mevsimi girmekle, artık Hacc'a bilhassa rûhen hazırlık yapılmalı, Hacc'ınmenasiki öğrenilmeli, nefsi dünyevi hazlardan daha çok çekmeli, Hacc'ın 


yasaklarından olan Dini emirlere muhalefet ve insanlarla kavgadan daha çok kaçınılmalıdır. 


Özellikle Hacc yolculuğuna ilk adımı attıktan itibaren ve Hacc boyunca lüzumsuz ve gıybet, dedikodu gibi haram konuşma, davranış, vakti boşa harcama, Dini hükümlere muhalefet ve insanlarla kavgadan 


muhakkak kaçınılmalıdır. 


İki hafta önce bu köşede üzerinde durulduğu gibi, Hacc'da alışverişin mahzuru yoktur; fakat bilhassa Hacc'ınmenasiki icra edilirken artık tamamen ibadet, dua, istiğfar, salât ü selâm, Kur'ân ve evradü ezkâr okuma üzerinde yoğunlaşmalı, ayrıca, Mekke'de kalındığı sürece mümkün olduğunca nafile tavaf yapmalı, nafile umre de ihmal edilmemelidir. Erkek—kadın ihtilâtı bilhassa Tavaf ve Sa’y’de kaçınılmaz gibi görünse de, bu ihtilât Şafilerde abdestin, Hanefilerde arada bir insan sığmayacak kadar yan yana ve kadınların önde olması sebebiyle namazların bozulabilmesi riski karşısında mümkün olduğunca ihtilâttan kaçınılmalıdır. Bundan dolayı, Tavaf” ımetafın ikinci-üçüncü katlarında, fakat Sa'y'i, yine ihtilâta dikkat etmek kaydıyla, Safâ ve Merve tepeleri orada bulunduğu için ilk katta yapmak tercih edilebilir. 


Terviye Günü denilen, Zilhicce'nin 8'inci günü, Arefe'den bir gün önce, Mekke'de Sabah Namazı'nı kıldıktan sonra Mina'ya gidilmeli, burada mümkünse Mescid-i Hayf yanında kalınmalı, o gün Öğle Namazı ve ertesi, yani Arefe Günü Sabah Namazı dahil olmak üzere burada 5 vakit namaz kılınmalıdır. Arefe Günü güneşin doğmasıyla birlikte Mina'dan hareket edilmeli ve öğleden sonra Arafat'a varılmalı, Arafat Vakfesi mümkünse Cebel-i Rahmet'te veya civarında yapılmalıdır. O gün, Arafat'tan mutlaka gün battıktan sonra ayrılmak gerekir; yoksa kefaret kurbanı olarak Harem 


sınırlarında koyun veya keçi kurban edilir. 


Bayram gecesi Müzdelife”de geçirilmeli, Hanefilerde vâcip olup, başka türlü yapılması yine koyun- keçi kurbanı gerektirdiği için, Müzdelife Vakfesi Müzdelife'de Sabah Namazı'nı müteakip yapılmalı, Müzdelife'de geçirilecek bu gece, Kur'ân'da vurgulandığı üzere, mümkün olduğu ölçüde ibadete hasredilmelidir. Bayram'ın ilk üç günü, yani Şeytan Taşlama günleri, yine Kur'ân'da vurguyla zikredildiği üzere, Mina'da geçirilmeli ve bu günlerde şeytan taşlamanın yanı sıra ibadet, dua, istiğfar ve evrâd ü ezkârla meşgul olunmalıdır. Hacc boyunca, bilhassa Arafat Vakfesi'nde bütün Müslümanlar 


ve insanlık için içten ve bol dua edilmelidir. 


MESİHİYYET VE KURBAN 


Hz. Mesih İsa ibn Meryem (a.s.), risalet vazifesine başlarken, dünya tarihinin belki de en güçlü 


imparatorluğu olan Roma, gücünün zirvesindeydi. 


İnciller'de geçen kendi ifadesiyle “İsrail Evi'nin Kayıp Koyunları”na gönderilen Hz. Mesih'in yaşadığı yer olan Filistin ise, Roma idaresi altındaydı ve belli karışıklıklar içindeydi. Makkabi isyanı neticesinde kurulan İsraili devlet, M.Ö. 63 yılında Romalı komutan Pompey tarafından yıkılmıştı. 
Makkabi ayaklanmasını ateşleyen dini ve ahlâki ruh artık sönmüş ve yerini dünyaperestliğe, kuru, kaba, ruhsuz ve zahiri bir dini anlayış ve yaşayışa bırakmıştı. Hz. Mesih (a.s.), bu zor şartlarda çok kısa bir zaman içinde Allah?ın izniyle öyle bir cemaat yetiştirdi ki, kendisinden sonra Roma içine 


dağılan havarileri, talebeleri ve onların peşlerinden gelenler, hiçbir maddi gücün mağlüp edemediği 


Roma'ya, tek bir yumruk bile atmadan inançlarını kabul ettirdiler. Hadis-i şeriflerde, Âhir Zaman’ daki kudsi İslâmi hizmetler bir açıdan Mesihiyet ve Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi olarak tarif buyrulurken, evrensel ve “efrâdını câmi, ağyârını mâni” İslâmiyet'in savaşla memur Musevi değil, bu İsevi-Mesihi boyutu nazara verilmektedir. Bu boyutun Kur'ân-ı Kerim'de gördüğümüz en önde gelen hususiyetleri 


şunlardır: 


Tevhid inancı; bütün çeşitleriyle şirki ret; başta namaz ve zekât olmak üzere, Din'in emirlerini mümkün olan en üst seviyede yerine getirmeye çalışma; anne—baba hukukuna tam riayet; “rühullah” olarak anılacak derecede a'zami takva, a'zamizühd, azami velâyet; gerek kazanılma, gerekse muhtevası açısından yiyecek—içeceklerin kesinlikle helâl, temiz ve sağlıklı olmasına dikkat etmek; manevi ve maddi hayatın korunması için elden geleni yapmak; kim olursa olsun herkese karşı davranışta azami ölçülerde şahsi fedakârlık, letafet, nezaket ve herkese iyilikte bulunma; Dini tebliğ ve ona hizmet ederken gayet lâtif davranma, kimseyi kaçırmama ve tedbirli olma; şefkat, merhamet ve sevgi yörüngesinde hareket etme, “kalblerin sultanlığı”; sürekli seyahat, cevvaliyet, tebliğ ve bunun için herkese uzanacak köprüler kurma; Din'i şu veya bu türden menfaatlerine alet edenler ve dünyevileştirenlerle birlikte olmama, birlikte görünmeme; yönetimlerle karşı karşıya gelmeme, onlara karşı belli bir mesafede durma; her türlü eza, cefa ve işkenceye katlanma. Hz. Mesih'in havarileri ve talebeleri, karşısında hiçbir zaman hiçbir maddi gücün duramayacağı bu esaslar üzerinde hiçbir maddi güç kullanmadan herhangi bir maddi gücün yenemediği Roma'yı yendiler. Bugün Anadolu'nun dört bir tarafında -meselâ 4000 m. yüksekliğindeki Erciyes'in tepesinde, Erdemli—Silifke arasındaki Cennet mağarasının dibinde, Antakya'da Asi nehrinin kenarındaki ve nerdeyse zirvesine kadar delinip, içine merdivenler yapılan dağda— halâ ayakta duran manastırlar, yapılar, mağaralar, bu sürecin 


günümüze kadar gelmiş âdeta canlı şahitleridir. 


İşte, Allah Rasülü (s.a.s.), Âhir Zaman’ daki kudsi İslâmi hizmetlere bir açıdan Mesihiyet ismi verirken, bu esaslara dikkat çekmekte, Âhir Zaman'da dünyada şartların Hz. Mesih dönemi şartlarına benzeyeceği ve o şartlarda Hz. Mesih ve talebeleri gibi davranmak gerektiğini nazara vermektedir. 
Kurban, özellikle günümüzde, meselâ Kimse Yok mu gibi yardım dernekleri ve bütün dünyaya açılmış hizmet hareket(ler)i sayesinde tarihte olmadık tarzda ve seviyede önemli bir Mesihiyet hususiyeti olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla, ona ne kadar önem verilse, yine de verilmesi gereken önemin 


verilebildiğini söylemek zordur. O halde kurban, her yıl yeni bir seferberlikle eda edilmelidir. 


MÜSLÜMANLARIN TARİHİNDE EN ZAYIF NOKTA 


Haberleri genellikle iki gazete ve iki internet sitesinden takip etmeye çalışıyorum; bunlar dışındaki 


bazı yazılardan ve hadiselerden ise çoğunlukla okuyucuların haber vermesiyle haberdar oluyorum. 


Son aylarda, daha çok okuyucuların haberdar etmesiyle bakıyorum, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bir sözü, ona atfedilen, fakat ona ait olduğu şüpheli ve tamamen duyuma dayalı bir söz veya bir davranışı münasebetiyle, bunların üzerinden bir hafta-on gün geçtikten sonra aynı gün, aynı gazete veya aynı internet sitesinde 4-5 yazar eleştiri adı altında hücuma geçiyor. Böyle olunca da, insanda bir 


kısmı bazı hocalardan gelen bu hücumların bir merkezden yönlendiriliyor olabileceği intibaı uyanıyor. 


Öyle veya böyle, Kur'ân'a, tarihe, hadiselere baktığımızda, elbette iyi niyetli istisnalar dışında, bu tür 


hücumların iki ana sebebini görüyoruz. 


Bir okuyucu yazıyor: İran”da devrimden bir yıl kadar sonra öğrenciler tarafından Amerikan Büyükelçiliği işgal edildi ve bu öğrenciler, işgali bir yıl sürdürdüler. Bu bir yıl içinde dünya, Amerika İran'a müdahale edecek mi, etmeyecek mi tartışmasıyla meşgul oldu. İşte bu süreçte İsrail?de yayımlanan Jerusalem Post”ta şöyle bir yorum çıkıyor: “Amerika'nın İran'a müdahalesi intihar olur. 
İslâm tarihinde ulemânın karşılıklı kıskançlığı, en zayıf nokta olagelmiştir. İran'da devrimin iki numaralı Ayetullah?ı Şeriatmedari, yaşlı ve etrafında SAVAK ajanları var. Bu zattan devrim aleyhinde yararlanılabilir.” Şeriatmedari taraftarları, samimi olarak veya kışkırtmalara kapılarak devrime cephe 


aldılar ve bu zat, ömrünün kalan kısmını gözaltında geçirdi. 


Kur'ân-ı Kerim, çok âyetiyle bu kıskançlığa dikkat çeker. Hz. Âdem'in, bir rasülün oğlu Kabil, bu kıskançlık sebebiyle Habil'i öldürmüş ve kendisini Kıyamet”e kadar bütün haksız cinayetlerin günahından hissedar olmak gibi bir talihsizliğe düçar etmiştir. Hz. Yakup gibi bir diğer rasülün on oğlu, yine kıskançlık sebebiyle kardeşleri Hz. Yusuf'u ölüp gitsin diye kuyuya atabilmiştir. Yine Kur'ân, peygamberlerle kurulan en güzel sistemlerin, bağy, yani rekabet ve kıskançlığa dayalı tecavüzler sebebiyle meydana gelen tefrika ve ihtilâflar neticesinde yıkılıp gittiğini bize anlatır (Ör: Âl-i İmran Süresi/3: 19) 

İkinci sebebi, yine Kur'ân'ın özellikle bazı İsrail Oğulları âlimleri üzerinden bütün âlimlere yaptığı ikazda görüyoruz: “Âyetlerimi (makam, mevki, para, şöhret, statü, övülme gibi) az bir paha karşılığı satmayın.” Hz. Bediüzzaman, İslâm tarihindeki bu bir diğer en zayıf noktaya çok ince ve manâlı bir 


şekilde temas eder: 


Nüşirevân-ı Âdil'in veziri Büzürg-Mihr”e sormuşlar: “Neden ulemâ, ümerâ (idareciler, hükümdarlar) kapısında görünüyor da, ümerâ, ulemâ kapısında görünmüyor; halbuki ilim, emirliğin üstündedir?” Büzürg-mihr, cevaben demiş ki: “Ulemânın ilminden, ümerânın cehaletindendir.” Yani, ümerâ, cahilliği sebebiyle ilmin kıymetini bilmiyorlar ki, ulemânınkapısına gidip ilmi arasınlar. Ulemâ ise, âlim olmaları sebebiyle paranın, malın kıymetini dahi bildikleri için ümerâ kapısında görünüyorlar. İşte Büzürg-mihr, ulemânın zilletine sebep olan hırslarını zarif bir surette te'vil ederek, 


nazikâne cevap vermiş. 


Samimi Müslüman'a, Hocaefendi'yi sevenlere de düşen, Habil gibi olmaktır. Habil, kardeşine der: “Sen beni öldürmek için bana elini uzatsan da, ben, seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim.” 
Ve Hz. Yusuf gibi olmaktır; Kur'ân?da onun kardeşleri aleyhinde tek bir menfi duygu, söz ve davranışını okumuyoruz. Bunun için de Bediüzzaman’ınLem’alar’ dan 20 ve 2 inci, Mektubat”tan 


22'nci Mektub'u çok okumak gerekiyor. 


KUR'ÂN VARKEN 


Bakara Süresinin ilk âyetlerindeKur'ân'ınmüttakiler için baştan sona dupduru bir hidayet kaynağı olduğu ifade buyrulur. 


Takvanın da, hidayetin de dereceleri vardır. MâideSüresi'nin 93'üncü âyetinde, “Artık iman etmiş olup salih amel işleyenler, takvaya sarılıp iman ettikleri ve salih işler yaptıkları, sonra takvaya sarılıp iman ettikleri, sonra takvaya sarılıp, ihsan sahibi oldukları takdirde...” buyrulur. Âyette, üç mertebeli bir takvadan ve nihayet onunla açılan kapı olarak ihsandan söz edilmektedir. İhsan, en dar manâsıyla iyiliğe kilitlenme, daima iyilik duygusuyla hareket etme, hep iyilik yapmaya çalışma demektir. Onun zirvesi ise, bir hadis-i şerifte tarif buyrulduğu üzere, Allah'ı görürcesine, hiç olmazsa O'nun bizi gördüğünün şuuru içinde davranmaktır. “Cahiliye döneminde işlediğimiz iyiliklerden dolayı bize mükâfat olacak mı?” diye soran bir sahabisine Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Allah size niye hidayet 


1? 


nasip etti ki?!” buyurmuştur. Bazı insanlar henüz iman etmiş olmasalar da, ahlâken mazbut bir hayat yaşayabilir, kibir ve zulüm gibi imana mani hallerden uzak durabilirler. Allah, böylelerine hidayet nasip buyurur. İşte Kur'ân, bu seviyede imana açılmaya hazır takva sahipleri için hidayettir; Kur’ ân, takvada ve imanda daha bir derinleşenler için daha derin ve daha kapsamlı bir hidayet kaynağıdır; Kur'ân, daha daha derinlikte takvaya sarılıp, ihsan mertebesine yükselenler için, çok daha derinlikte 


ve kapsamda dupduru bir hidayet rehberidir. 


Kur'ân, ihsan sahipleri içinse sadece hidayet rehberi değildir. Lokman Süresi'nin 3'üncü âyetinde onun muhsinler, yani ihsan sahipleri için hem baştan sona dupduru bir hidayet rehberi, aynı zamanda eşsiz bir rahmet olduğu beyan buyrulur. Evet, Kur'an, muhsinler için aynı zamanda eşsiz bir rahmettir. 
Çünkü, insanı dünyada ve Âhiret”te saadete götürür; çünkü, bir rahmet olan yağmurun toprak altındaki tohumların, çekirdeklerin çimlenip bitkiler veya çiçekli, yapraklı, meyveli ağaçlar olarak boy atıp gelişmesine ve yeryüzünün hayata ermesine hizmet etmesi gibi, Kur'ân da, insandaki kapasitelerin, yaratılış hamurundaki iyilik ve güzellik tohumlarının çimlenip, aktif birer kabiliyet ve sümbüllenip, “meyvesini her mevsim veren tertemiz ağaçlar” halinde büyümesine, yaratılış hamurundaki zahiren kötülük tohumlarının birer iyilik tohumu haline gelmesine; dünya hayatının dünyası adına verimli ve Âhiret'i adına da ekilmiş tarla olmasına, insanın ilmi, manevi, ahlâki yüceliklere ulaşmasına hizmet 


eder. 


Mekke'de Nadribn-i Haris, ticaret için İran'a gider, Acemler'in hikâyelerini, efsaneler ihtiva eden kitaplarını getirir ve bunları Kureyş?e okur, “Muhammed, size Ad ve Semüd hikâyeleri söylüyor, gelin ben size Rüstem'in, İsfendiyar'ın, kisraların hikâyelerini anlatayım!” der ve bu suretle birçoklarının Kur'ân'ı dinlemesine mani olurdu. Kur'ân, buna işareten şöyle buyurur: “İnsanlar içinde öylesi de var ki, hiçbir ilmi olmadığı halde, halkı Allah'ın yolundan saptırmak için manâsız, oyalayıcı ve saptırıcı sözler (hikâye ve masal türünden şeyler) satın alıp, onları insanlara anlatır ve Kitab'ın kıssalarını, temsillerini alay konusu yapar. Böyleleri ise, kendilerini alçaltıcı bir azabın beklediği kimselerdir.” 
Baştan sona rahmet ve hidayet rehberi Kur'ân varken, Kur'ân'la ilgili ve Kur'ân'a dürbün eserler 


varken, diğer taraftan manâsız, boş ve Allah'ın yolundan, Kur'ân'dan saptırıcı, alıkoyucu, onunla 


meşgul olmayı önleyici ve vakti öldüren kitaplarla meşgul olmak, insanları da bunlarla meşgul etmek, âyetteki tevbih ve tehdide dahil değil midir? 


28 Ekim 2013, Pazartesi 


NEFRET SÖYLEMİ VE TÜRK OKULLARI 


Hakaret ve aşağılama ihtiva etmeyen iyi niyetli ilmi tenkit ve yanlışları ortaya koyma, ilmi tahlil, kendi doğrularını ve görüşlerini usulünce açıklama ve tebliğ ile karıştırılmadığı ve bunları sınırlamadığı takdirde nefret söyleminin suç olmasına İslâm'ın yapacağı bir itiraz olmak şöyle dursun, İslâm'ın bu konudaki tavrı ve getirdiği hükümler, günümüzde nefret söyleminin onun suç olduğu 


ülkelerde dahi kabül edilen muhtevasından daha ileridir. 


Meselâ, Kur'ân, hakkında kesin ilim sahibi olunmayan bir konuda zanna ve önyargıya dayalı hüküm verip yargıda bulunmayı; suizan, tecessüs (başkalarının günahlarını araştırma) ve fâş etmeyi; gıybet ve iftirayı yasaklar, hattâ iftirayı cezalandırır. Sözün daima en güzelini söylemeyi ve en güzel tarzda konuşup tartışmayı; kırıcı ve incitici olmamayı; hikmet ve güzel öğütle tebliği; Firavunlara hitap ederken dahi yumuşak konuşmayı; kişilere hoşlandıkları isimlerle seslenip, onları hoşlanmadıkları lâkaplarla çağırmamayı; her zaman muhataplarla üzerinde buluşulabilecek ortak bir nokta bulmayı; nifak gibi en bayağı halleri dahi yüze vurmamayı; başkalarının ilâhlaştırıp taptıkları putlar bile olsa bunlar aleyhinde kötü söz söylememeyi; başkalarının hatalarıyla meşgul olmayıp, kendi doğrularını anlatmayı; fertler planında kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi ve kötülüğü en güzel tarzda savmayı, af ve müsamaha yolunu tercih etmeyi; tefrikaya sebep olmaktan ve maruz kalınan bir musibetten sonra ona sebep olanları suçlamaktan kaçınmayı; cedel, yani münakaşadan uzak durmayı emreder. Menfi şahısları ismen anmaz ve şahısları değil, sıfatları, tavırları, sözleri ve fiilleri hedef alır. İşlenen bir suçtan dolayı ceza uygulanırken artı incitici tek bir kelime söyleme veya davranışta bulunmayı yasaklar ve bunu cezayı uygulamada haddi aşma ve ikinci bir ceza verme olarak görüp, men eder. 
Kur'ân, sesi yükseltmeyi dahi hoş görmez ve bunu “Seslerin en sevimsizi, eşeğin sesidir.” diyerek kınar. Kur'ân, ancak zulme uğrayanın sesini yükseltmesine izin verir ki, bu da, zulmü mahkeme önüne taşıyıp, açıkça ifade edebilmek demektir. Kur'ân'da bazı kelimeler ve ifadelerin nefret söylemi gibi algılanması, üzerinde iyi bir çalışma yapılması gereken bir konu olarak, onların zaman içinde başka dillerde uğradığı manâ ve muhteva kaybı ve kazandığı Kur'ân'a aykırı yeni anlamlar ve muhtevalar 


sebebiyledir. 


Müslüman, muhabbet temelli davranır. Dolayısıyla düşmanlık onda mecazi olup, meselâ harbi olmayan inkârcılara ve günahkârlara karşı şefkat, acıma ve onların ıslahı için çalışma şeklinde tezahür eder. Bugün, nefret söyleminden uzak durma ve düşmanlıklara sebep olan farklılıkları eritip bir arada insanca yaşayabilme adına Türk okulları, fevkalâde bir örnek teşkil ediyor. Sözkonusu okulları açanların büyük çoğunluğuyla Müslüman olduklarının bilinmesine rağmen, tarihte görülmedik şekilde, farklı din/inanç, farklı ırk, farklı renk, farklı dil, farklı gelenek, farklı âdetler, farklı siyasi sistemler arasında 140”tan fazla ülkede kabul görme, üzerinde çok ciddi çalışılması gereken bir meseledir. Hem 


tarihimizde defalarca savaştığımız Çarlık Rusya”sının başşehrinde, hem Komünist Rusya'nın 


başşehrinde dahi Türk okullarının olması tetkike değmiyor mu? Kanaatimce bu okulların kabul görmesinin altında yatan en önemli faktör, onların ortaya koyduğu, asli, herkes tarafından paylaşılan ve kalblerin sultanlığını sağlayan değerleriyle, yani İslâm'ın ahlâk kaidelerinden ibaret insanlık ortak paydasıdır. Hz. Ali Efendimiz'in “İnsanlar, ya dinde ya da insanlıkta kardeşlerinizdir.” sözünün pratiğe 


geçirilmesidir. 


ÂYETLERİN FEZLEKELERİ VE GERÇEKLER 


Kur'ânâyetlerinin çoğunun sonundaki bağlayıcı ifadelere fezleke denir. Fezlekeler, âyetlerdekimanâ ve 


muhtevayı anlamada çok önemlidir. 


Buna mühim bir misal, İsrâSüresi 44'üncü âyetidir: “Yedi gök, yer ve onların içinde bulunan her şey, O'nu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih ediyor bulunmasın; ne var ki siz, onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halim'dir, Gafür”dur.” Hz. Bediüzzaman (r.a.), bu âyeti, ilmi mirac niteliğindeki Âyetü”l-KübrâRisalesi”neserlevha yapmıştır. Pek çok meal ve tefsirde âyetteki “lâ tefkahün” fiiline “anlayamazsınız” manâsı, dolayısıyla da âyete, göklerde ve yerdeki her şeyin Cenab-ı 


Allah'ı tesbih ve O'na hamdettiğini insanların anlayamayacağı gibi bir manâ verilmektedir. 


Anlayamama, bir özürdür, mazerettir. Oysa âyet, kendinden önce gelen âyetler gibi, şirki reddetmekte ve kâinattaki her bir şey ve her bir hadisenin Cenab-ı Allah'ın ortakları olamayacağını açıkça ortaya koyduğunu beyan buyurmaktadır. Böyle bir makamda âyetinAziz, Azim, Mecid, Aliyy gibi Cenab-ı Allah'ın celâl ve azamet ifade eden isimleriyle değil de, Halim ve Gafür gibi cemal ve mağfiret ifade eden isimleriyle bitmesi, çok önemlidir. Çünkü bu İsimler, ortada çok büyük bir günahın olduğuna delâlet eder. Bu günah da, kâinat, ondaki her bir şey Allah'ı tesbih ve Ona hamdederken, bunu anlamama ve O'na şirk koşma günahıdır. Demek ki, “lâ tefkahün”dekimanâ, “anlayamazsınız” değil, “anlamıyorsunuz (ve şirk koşuyorsunuz)” şeklindedir ve ağır bir tevbih ihtiva etmektedir. Nitekim, Yusuf Süresi'nin 105—106'ncı âyetleri de aynı manâyadır: “Göklerde ve yerde o kadar çok âyetler (deliller) var ki! Fakat onlar, bunları çiğner geçer ve onlara karşı hep bir aldırmazlık içindedirler. 
Onların çoğu, şirk koşmaksızın Allah'a inanıyor değillerdir.” Evet, İsrâSüresi 44. âyetindeki “lâ tefkahün” fiiline “anlayamazsınız” manâsı verme, Kur'ân'ın yığınla âyetinde kâinatı içindeki her bir şey ve hadise ile şirki ret, Tevhid'i ispat eden deliller meşheri olarak zikretmesini boşuna görmek ve tesbih ve hamdinmanâsını da bilmemek demektir. Tesbih, Allah'a selbi sıfatlarıyla şahit olmak; O'nu asla O'na ait olmayan her türlü fiil ve sıfattan, ortakları olmaktan, kusurdan tenzih etmektir. Hamd ise, Allah'ın bütün kemal sıfatlarına sahip Allah olduğu için hamde, senâya, ibadete lâyık olduğunu kabul ve ilan etmek; O'na müsbet (Zâti ve Sübuti) Sıfatları'yla, yani O'na O olarak şahitlik yapmaktır. 


Bu âyet, “Peygamber gelmese de insanın Allah'ı tanıması gerekir mi?” sorusuna tam bir cevaptır da. 
Kâinat, baştan başa Allah'ın varlığı ve Birliği'nin delilleriyle dolu bir kitaptır. Cenab-ı Allah (c.c.), insanı bu kitabı okuyup, şirke düşmeyecek (tesbih) ve Allah'ı, hattâSıfatları”yla tanıyacak (hamd) bir donanımla yaratmıştır. Fakat insanlar; aile, çevre ve eğitim gibi faktörlerin tesiriyle bu donanımı kullanamamakta, ondaki tesbih ve hamd kabiliyetlerini köreltip işletememekte ve dolayısıyla Allah'a şirk koşmakta, hattâ O'nu inkâr edebilmektedirler. Fakat Allah, Halim ve Ğafûr’ dur; yani bundan 


dolayı insanları cezalandırmamakta ve onlardaki sözkonusu donanımı çalışır, kabiliyetleri işler hale getirmek için peygamberler göndermekte, kitaplar indirmektedir. Bu kitaplara Zikir adı da verilip, peygamberlerin misyonununtezkir (hatırlatma) olarak da anılması bir yönüyle bundandır. İnsan donanımı işler hale geldikten sonra da küfür ve şirkte devam ederse, artık af ve mağfirete liyakati 


kaybetmiştir. 


NOT: Güzel insan Hacı Hasdemir kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine sabr-ı 


cemil dilerim. 


2 BİN, 60 BİNDEN BÜYÜKTÜR! 


En açık bir gerçek: Bir mala talep yoksa o mal piyasada olmaz; piyasaya sürülmüşse, alıcı bulmaz ve kaldırılır. 


Bugün Türkiye'de 3640 dershaneye 2 milyon 107 bin öğrenci; 12'nci sınıfların % 601, 8'inci sınıfların % 43'ü devam ediyorsa, 720 bin öğrenci de etüt merkezlerine gidiyorsa, demek ki ortada büyük bir talep var demektir. Milli Eğitim?de yapılacak hiçbir “reform” da dershane ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Çünkü, mutlak imkânsız olan başarılsa ve bütün okullar her bakımdan eşit hale getirilse, bütün öğrenciler en yüksek seviyede bir başarıda eşitlense bile, öğrenciler, imtihanla öğrenci alan liselere ve bütün öğrenciler üniversiteye giremeyeceğine göre üniversiteye, ikinci olarak, istedikleri lise ve yine istedikleri fakülteye girebilmek için yarışacaklardır. Bu da, yine takviye ders veya kurs gerektirecektir. MEB”nın bütün KİT'leri özelleştirirken eğitimi devletleştirmesi demek olan, dershaneleri kapatırken okullarda ve “gençlik merkezleri” gibi yerlerde yine paralı kurslar açması ve halk eğitim merkezlerine kurs verme yetkisi tanıması da, bu kesin gerçeğin fiili itirafından başka bir 


şey değildir. 


Dershaneleri kapatmanın arkasındaki en önemli gerekçe olarak sunulan dershanelerin fırsat eşitsizliği ortaya çıkardığı ve fakir halkın sırtında yük olduğu iddiası ise, bütün realitelerin aksini ortaya koyduğu bir iddiadır. Çünkü MEB, bir yandan bunu ileri sürerken, diğer yandan dershanelerin özel okullara dönüşmesini istemektedir. Bir öğrenci, dershaneye bir yıl devamla üniversiteyi kazanabilmektedir. 
Türkiye'de yıllık dershane ücreti ortalama 2.000 lira civarında iken, özel okulların yıllık fiyatı 15.000 
lira civarındadır. Kaldı ki, bir öğrenci özel okula sadece lisede iken devam etse, bu, 4 yılda 60.000 lira demektir. Acaba 2.000 lira, 60.000 liradan daha mı büyük? Dolayısıyla, eğer MEB”'na göre 2000, 60.000”den daha büyük değilse, dershaneleri kapatmak, 60.000 lira verebilenin, yani zenginlerin çocuklarının önünü açıp, 2000 lira verebilenin, yani fakir ailelerin çocuklarının önünü kapatmaktan başka hiçbir manâya gelmez. Kaldı ki, bazı liselere ve üniversiteye girişte her zaman imtihan, yani yarış ve seçme söz konusu olduğu için, özel okullar öğrencilerinin pek çoğu da dershaneye 


gitmektedir. 


Milli Eğitim'in 5 bakan ve 6 defa sistem değiştirdiği son 10 yılda geldiği durumdan memnun bir kimse var mıdır? Liselere devam eden 100 öğrenciden 45'ini sigara, 32’sini alkol, 9*unu uyuşturucu 


kullanmaya iten ve 0,5'le öğrencinin sınıf geçtiği bir sistemimiz var. Evet, bir öğrenci yıl boyu girdiği 


6 sınavdan birinde 3 alsa, diğer beşinde hiçbir soruya cevap vermese, dolayısıyla 0 verilemediği için 1 
alsa, bu öğrenci sınıfını geçebiliyor. Dershaneler, hem öğrencilere önemli takviyede bulunuyor, hem de bu öğrencileri ve liseden mezun olup da, üniversiteyi kazanamamış ve boşta dolaşmaya mahküm 


öğrencileri sokaktan kurtarıyor ve onlar için ümit kaynağı oluyor. 


Dört gündür, dershanelerle ilgili yayınları, bilhassa bazı sitelerde ilgili haberlere yapılan yorumları kısmen takip ediyorum. Kamuoyunda dershanelerin kapatılmak istenmesinin arkasında üç sebep bulunduğu algısı var: (1) İktidar, bilhassa bazı dershaneleri “Camia”nın kaynağı olarak görüyor ve bu sebeple bütün dershaneleri kapatıyor. (2) İktidar, dershaneleri devletleştirerek, kendi “dindar”ını yetiştirmek istiyor. (3) PKK'nın dershanelerden ve tamamen parasız etüt merkezlerinden çok rahatsız olduğu biliniyor. Dolayısıyla, PKK”ya Oslo'da verilen ve “Çözüm Süreci” olarak sahneye konan 


sözler gereği dershaneler ve etüt merkezleri kapatılıyor. Bu algıyı kıracak ciddi bir argüman var mı? 


HİZMET HAREKETİ VE DERSHANELER 


Rikkatime çok dokunur: Hz. Ömer (r.a.), her yıl illerin valilerinin Hacc'a gelmelerini emreder, illerden 


gelen halklara valilerinden şikâyetleri olup olmadığını sorar ve valileri halkların huzurunda yargılardı. 


Aşere-i Mübeşşere”den, İran fatihi Sa”dibnEbiVakkas (r.a.), Medayin, yani İran valisi iken halk, hakkında “Namazda ta'dil-i erkâna riayet etmiyor; bir de, iki katlı valilik binası yaptırdı ve binaya kapı taktı.” şikâyetinde bulundu. Hz. Ömer, Muhammed ibnMesleme?yiMedayin?'e gönderdi ve İbnMesleme, Hz. Sa'd'ın yaptırdığı valilik binasının kapısını söktü. Şikâyetin birinci kısmı Hz. Sa'd'a çok dokunmuştu ve şöyle dedi: “Biz, bu işe öyle bir zamanda sahip çıktık ki, günlerce aç kaldığımız olurdu. Bir gece idrarım sert bir şeye dokundu. Baktım, kurumuş et parçasıydı, temizleyip onu yedim. 


Şimdi elin oğlu kalkmış, benim için “Namazda ta'dil-i erkâna riayet etmiyor.” diyor.” 


Hizmet hareketini fiili olarak 1986”dan itibaren Uşak'ın küçük bir ilçesi olan Eşme'de tanıdım. Gerçi, Hocaefendi'nin, İslâm'ın, ülkenin ve insanlığın dertleri ve bunlardan kurtuluş adına baştan sona canhıraş birer feryat olan va”zlarını bulabildiğim kadarıyla kasetlerden dinlerdim. Önceki yıllarda çok yakından İslâmcıları ve MSP camiasını tanımıştım. Bazı tarikatlara irtibatım, hattâ intisabım, bazı önemli cemaatleri de tanıma imkânım olmuştu. Fakat benim kalbimi Eşme'de bizzat müşahede ettiğim hizmetler fethetti. Yurt yapacağım diye yaz tatillerinde ve bayramlarda dahi memleketine gidemeyen bir öğretmen ve etrafında birkaç fedakâr insan, yıllarca didindiler; köy köy dolaştılar; maaşlarından verdiler, inşaatta bilfiil çalıştılar. Ve yurdun yapılmasında önayak olan öğretmen arkadaş, Urfa'nın Akçakale'ye tayini çıkınca “Yurtta kal, müdürlük yap!” teklifleri karşısında, “Hayır, az emeğim geçti diye yurtta müdürlük yapıp, ondan istifade edemem!” diyerek Akçakale'ye gitti. Hele bir, Allah rahmet eylesin, Süleyman Manisar amcamız vardı ki, gözlerinin çok az görür hale geldiği 86 yaşında vefatına kadar Rize'den Manisa'ya dolaşır, pazarcı esnafını gezer, herkese ulaşmaya çalışır ve yurt talebeleri için erzak toplardı. Kendisi yaşlandı, vefat etti ama, hizmet adına gönlü daima genç, aşk ve şevki daima canlıydı. Sonra Turgutlu”da Özel Gündüzalp Lisesi?nde beş yıl öğretmenlik yaptım. Okulun 


yapımında en büyük emeği geçen Memduh Hoca, okulun açılacağı günlerde trafik kazasında genç 


yaşında Hakk'a yürümüştü. Çünkü duası vardı: “Allah'ım! Bana okulun açıldığını gösterme; çünkü benim de emeğim geçmişti diye kalbime gurur gelebilir.” 


Hizmet hareketi bu temeller üzerinde yükseldi ve bugünlere geldi. Şahsen, bu harekette samimiyet, saffet, ihlâs, fedakârlık, din ve ona hizmette dünya adına beklentisizlik buldum; Hocaefendi'nin sohbetlerini samimi bir kalble dinleyenler bunun sırrını göreceklerdir. Dershanelerin nasıl işlediğine, öğretmenlerinin ve diğer personelinin hangi insanüstü denebilecek fedakârlıkla çalıştığına öğrencileri de, velileri de, hepsinin üzerinde Allah şahittir. Hizmet'in müesseselerinde, alma (ve rant) değil, verme ve fedakârlık vardır. 150 ülkeye yayılan hizmet müesseselerinin fedakâr hizmetkârlarının pek çoğu dershanelerde yetişti. Milli Eğitim'in lise öğrencilerinin büyük çoğunluğu kötü alışkanlıklara kapılırken, dershaneler, Anadolu'nun dar gelirli yüz binlerce çocuğunu ülkeye ve insanlığa hizmet kahramanları, şahısları itibarıyla ahlâk ve maneviyat âbideleri haline getirdi; onları hayata hazırladı. 


Şimdi birileri kalkmış!.. Ne diyelim, herkes, karakterinin gereğini yapıyor. 


25 Kasım 2013, Pazartesi 


“AK PARTİ-CEMAAT? KAVGASI MI? 


İktidarın dershaneleri kapatma teşebbüsü etrafında cereyan eden tartışmalarda zahiren doğru gibi görünen, bazısı iyi niyetli, bazısı ise Hizmet Hareketi'ni “susma”ya çağıran hakikatten uzak 


argümanlar ileri sürülüyor. 


Bunlardan biri, meseleyi bir “AKP-Cemaat” kavgası gibi takdim etmektir. Oysa, dershanelerin ancak 100”de 25 kadarı Hizmet Hareketi'ne ait görülürken, 100'de 75'i kapatmaya karşı çıkmaktadır. En azından bunların büyük çoğunluğu konuya eğitim ve hizmet açısından yaklaştığı gibi, Hizmet Hareketi, dershanelerin varlığını, onları bir menfaat kaynağı değil, ülkenin, nesillerin, insanlığın bugünü ve yarını adına çok önemli gördüğü için savunmaktadır. Dershaneler olmasa da Hizmet Hareketi gelişerek devam eder; ayrıca, yapılan hizmetler karşılığı sadece dünyevi değil, uhrevi bir karşılık beklemeyi dahi hizmette ihlâsa aykırı bulan, “Milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem'in alevleri içinde yanmaya razıyım”; “Hayatımda iki dakika bile kendim için yaşamadım. 
Her birinizin bir günlük hidayeti için her gün elli defa ölüp dirilmeye razıyım.” fedakârlığı üzerine 


oturan bir anlayış, kendisi adına herhangi bir şeyin mücadelesini vermez. 


Bir diğer hakikatten uzak argüman, “Hizmet Hareketi”ne “kardeş kavgası”ndan uzak durma tavsiyesidir. Oysa, ortada bir meta veya yaklaşım üzerinde kavga eden iki kardeş grup değil, yasaların izin verdiği bir özel teşebbüsü, bir hakkı, bir tarafın hayati gördüğü ve yasalara uygun bir hakikati, tamamen yasal ve ülke için, nesiller için zaruri sivil bir hizmeti “bitirme” teşebbüsü vardır. Evet, Ali Bulaç Bey'in yazdığı gibi, Cemel Savaşı olmasaydı Sıffin ve Nehravan savaşları da, Kerbelâ faciası da yaşanmayabilirdi. Ama artık ortada fiili bir durum varsa ve bir taraf “bitirme” teşebbüsünde ısrarlı olup, bu konuda adımlar atıyorsa, herkese düşen, hakka destek olmaktır. Kurân-ı Kerim, haksızlığa uğrayana hakkını savunma adına sesini yükseltme izni verir (7:148); maruz kaldıkları haksızlık 


karşısında birbirlerine destek olan mü'minleri över (26:227); bunun da ötesinde, haksızlıkta devam 


edene karşı hak hakim hale gelinceye kadar haklının yanında yer almayı açıkça emreder (49:9). 
Önemli olan, hakkı savunurken haksız duruma düşmeye sebep olacak tavır, söz ve davranışlardan uzak durmaktır. Cemel ve Sıffin Savaşları'nda dahi, bu savaşları çıkaranlar gibi, “fitneye bulaşmayalım” diye ortada durup, Hz. Ali”ye (r.a.) destek vermeyenler de hatalıydı. Bunlardan bazıları, sonraki gelişmeler karşısında Hz. Ali'ye destek vermedikleri için pişmanlıklarını itiraf ettiler, Hz. İbn Ömer (r.a.) gibi, yeni dönemin hakimleri eliyle zehirlenip şehid edilenler oldu; daha acısı, bazılarının kimi çocukları, artık güçlü hakim tarafın yanında, hattâKerbelâ”da Hz. Hüseyin'in karşısındaki orduda yer 


almaktan kurtulamadılar. 


Gülünç bir iddia da, meselenin aslında Başbakan Erdoğan'ı bitirme operasyonu olduğudur. Böyle bir operasyon varsa, o zaman, dershaneleri kapatma karar ve teşebbüsünün arkasında kimler varsa, bu operasyona en azından ortaktır. Bazıları, meseleyi siyasi sahaya çekip, “Önümüzde seçimler var. AK Parti'nin alternatifi yok. Bu tartışma bitmeli.” diyor. Oysa AK Parti, Camia'nın oylarına ihtiyacı olmadığını ileri sürüyor. Ayrıca, ortada siyasi bir mesele yok. Kaldı ki, 1946 öncesi DP, 1961 öncesi AP, 1983 öncesi ANAP, 2002 öncesi AK Parti yoktu. Siyasi hayat ve Türkiye'nin siyasi geleceği, hiçbir partiyle kaim değildir. Öyleyse, mesele başka yönlere çekilmeden, kendi temelinde 


değerlendirilmelidir. 


NOT: Adımı, resmimi taşıyan Twitter ve Facebook hesaplarından hiçbiriyle alâkam yoktur. 


MART SOĞUĞUDUR, ELBET GEÇECEKTİR 


Kur'ân-ı Kerim'de, “Onlar görmezler mi ki, yılda bir veya birkaç defa kazanlarda kaynatılma mesabesinde imtihandan geçiriliyorlar?” (9:126); yine “İnsanlar, kazanlarda kaynatılma mesabesinde 


imtihanlara tâbi tutulmadan, inandık demekle bırakılacaklarını mı sandılar?” (29:2) buyrulur. 


İmtihan, samiminin samimi olmayandan, temizin kirliden ayrılması; gerçekten sabreden ve gerçekten Allah yolunda cehdedenlerin ortaya çıkması; samimiyet saflarının tasaffisi; insanların bizzat kendilerine şahit olup, Âhiret'te Allah katında hiçbir mazeretlerinin olmaması içindir. Aslında, “dönem içi” imtihanları, “vize” imtihanları ve “final” imtihanları türünden hep imtihandayız. İmtihanda nihai olarak kaybetmemenin yolu, tevbe, hatadan dönme ve olup bitenler üzerinde düşünüp, doğruya yönelmeden geçiyor (9:126). 


Yine Kur'ân, “Ağızlarından buğz taşıyor, göğüslerinde gizledikleri ise daha öte.” (3:118) buyurur. Hz. 
İsa da (a.s.) aynı manâyı dillendirir: “Dil, kalbin taşmasından söyler; (kalem de, kalbin taşmasından 


yazar).” Ağızlardan, kalemlerden öylesine buğzlar döküldü ki, kalbleri ele veriyordu. 


Yine Kur'ân, kalbleri zayıf veya hastalıklı olanlarla ilgili olarak, “Zamanın aleyhimize dönmesinden, başımıza bir musibet gelmesinden korkuyoruz.” (5:52) ve “Ah, şunların başına bir şey gelse! İşte geldi, bittiler; olmadı, ama şimdi bittiler; yine olmadı, şimdi, işte şimdi tam bittiler!” (57:14) duyguları içinde hareket ettiklerini ve bu ümniyeler içindeyken ölümün kendilerini yakalayıverdiğini buyurur. Ve 


elbet doğru buyurur. 


Yine Kur'ân, “İnsan, çok zalimdir, çok cahildir.” (33:72) buyurur. Hz. Bediüzzaman (r.a.), buna misal verir. “Zayıf, bazen acımasız olur. Meselâ, “İslâm bitti,’ der ve sözü doğru çıksın diye İslâm'ın gerçekten bitmesini ister.” Bazı e-maillerden taşan manâ bu idi: “Ben, maddi beklentimi 


» 


bulamamışsam, hizmet de bitsin!” Gerçekten insan, ne kadar zalim olabiliyor! 
Yine Kur'ân, inkârcıların inkârının, mü'minlerin günahlara girmesinin en önemli bir sebebi olarak, 


dünyanın Âhiret”e tercih edildiğini buyurur (14:3). 


Musibetlere maruz mü'minler hakkında, “Bunlar, Allah'a çok yakın ki, musibetlere maruz kalıyor ve sürekli terakki ediyorlar.” demek gerekirken, Hz. Hızır'la arkadaşlık yapılmış da, herkes hakkında hadiselerin Kaderi boyutu biliniyormuşçasına, “şefkat tokadı” diyenler oldu. Böyle denirken, katledilen binlerce masum peygambere; Taif te, Uhud'da, Huneyn?de, risaleti boyunca maruz kaldığı eza, cefa ve işkencelerle Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.); dostların ve düşmanların eza ve cefalarından çok çekmiş âlimlere, velilere, mücedditlere; ömrü boyu “görmediği eza, çekmediği cefa” kalmamış Hz. Bediüzzaman'a hangi günahları sebebiyle hangi şefkat tokatlarının yakıştırılabileceği düşünülmedi. 


Bütün bu olup bitenlerde ruhu üst üste hançer yemiş gibi en fazla yaralanan yine Hocaefendi oldu. 
Ama hocam, üzülmeyin. Biliyorsunuz ki, Kur'ân-ı Kerim, 33'üncü sürenin 22'nci âyetinde, tarihin en büyük kahramanlarının, karşılaştıkları en zor durumla ilgili olarak “Bu, Allah'ın ve Rasülü'nün bize vadettiği şeydir. Allah ve Rasülü elbette doğru söylemiştir.” dediklerini aktarıyor. Yine Kur'ân, “(Sağdan da soldan da, dosttan da düşmandan da) çok eza ve cefaya maruz kalacaksınız!” (3:186) buyuruyor. Eza ve cefanın dosttan gelmesi belki daha da çok yaralar ama, Habil ve Kabil kıssasını, Hz. 
Yakup (a.s.) gibi bir peygamberin on evlâdının, kardeşleri Hz. Yusuf'u (a.s.) ölsün gitsin diye derin bir kuyuya atıverdiklerini de bize yine Kur'ân anlatıyor. Yolun bu olduğunu sizden çok dinledik. Bir Mart 


soğuğudur, elbet geçecektir. 


İSLÂM, DEVLET, SİYASET 


Kur'ân-ı Kerim'de Risalet'i, dolayısıyla Din'i de ana boyutlarıyla tarif eden bir âyet-i kerimede şöyle buyrulur: “Nitekim, kendi içinizde, bizzat sizden bir rasül gönderdik: size âyetlerimizi okuyor, 

anlatıyor; sizi arındırıyor; size Kitab'ı ve hikmeti öğretiyor ve size bilmediklerinizi öğretiyor. (Bakara Süresi/2: 151)Âyet temelinde Risalet misyonuna veya İslâm'a baktığımızda karşımıza üç temel boyut 


çıkmaktadır: 


1. Allah'ın âyetlerini okuma, anlatma. Kur'ân-ı Kerim, kâinattaki ve insan varlık ve hayatındaki her bir şeye, her vâkıaya (fenomen) ve kendisinin iki nokta arasındaki her bir cümlesine, bunların Allah'a birer şahit, birer delil, O'nu tanıtan birer alâmet olması manâsında “âyet” der. Öyleyse, Kur'ân'dan ilk inen “Yaratan Rabb'inin adıyla ve adına oku!” âyeti de aynı anlama gelmekle, İslâm'ın ilk temel boyutu; kâinatı, insanı, hadiseleri ve Kur'ân'ı Allah'ın âyetleri, bir açıdan aynı manânın dört ayrı 


malzeme ile ifadesi, birbirinin tefsiri olarak okuma, tanıma ve anlatmadır. 


2. Arındırma, temizleme. Bunun da üç boyutu vardır: Maddi (hadesten ve necasetten) temizlik—vücut, elbiseler ve çevrenin temizliği; zihnin yanlış bilgilerden ve kabüllerden arındırılması (ilmi—fikri arındırma); ve kalbin de günahlardan arındırılması (manevi temizlik). Bunlara, zekât—sadaka—infak ile 


malın temizlenmesini de ekleyebiliriz. 


3. Daha çok İlâhi ahkâm (öncelikle ibadetler ve muamelât kaideleri ve bir otorite varsa diğer siyasi— içtimai hükümler) manâsındaKitab'ı; Kitab'ı anlama ve tatbik etme yoluyla, ondaki emir ve yasakların manâ ve maksadı, ayrıca eşya ve hadiselerin anlamı manâsında hikmeti ve insanların dünya ve âhiret 


saadetleri adına ihtiyaçları olan bilgileri öğretmek. 


Âyetten açıkça anlaşıldığı üzere, İslâm, öncelikle ilim ve maneviyât boyutları üzerine oturur ve önce, bu temeller üzerinde fertleri yetiştirir. Yeterince öğreticidir ki, İsrâSüresi 22-39'uncu âyetlerde, pek çoğu Medine?de müeyyideli birer yasa halini almış olan bazı kaideler, Mekke?de Müslüman fert inşa 


edici birer manevi—ahlâki düstur olarak vaz” edilmiştir. 


İslâm, bu temel boyutlarıyla tebliğ edilir. En temelden tebliğ neticesinde üç sonuç ortaya çıkar ve tarihte çıkmıştır: (1) Çok az insan iman eder ve gelecek va”deden bir toplum oluşmaz. Rasül ve mü'minlerikabül edecek bir hicret diyarı da yoktur. Bu durumda, Rasül ve iman edenler kurtulmuş, diğerleri helâk edilmiştir. (2) Hz. Yusuf (a.s.) örneğinde olduğu gibi, içeriden ve tamamen ıslah temelinde bir dönüşüm yaşanır. (3) Hicret'le yeni bir diyarda tebliğ devam eder. İkinci ve üçüncü durumda eğer toplum kendisine bir lider seçer, ya da Rasül'ü veya davetin sahibini lider olarak kabül eder ve bunun bütün sonuçlarına katlanmaya razı olursa, bir devlet yapısı ortaya çıkabilir. Devletin ortaya çıkması, bütünüyle toplum fertlerinin rızasına bağlıdır. Peygamber Efendimiz (sas), Medine 


Müslümanlarının bu açık rızası neticesindedir ki, Medine'ye hicret buyurmuşlardır. 


Mutlaka bir devlet kurma, rasüllerin mutlak misyonundan değildir. Kur'ân'da zikri geçen ve elbette vazifelerini tam ifa etmiş rasüller içinde devlet başkanlığı yapmış olanı çok azdır ve meselâ Hz. 
Davud'a (a.s.) hilâfet, Hz. Süleyman'a devlet başkanlığının zirvesi olarak meliklik, risalet vazifesine ek olarak birer imtihanın neticesinde verilmiştir. Ayrıca, aynı anda bir peygamber ve toplumun talebiyle bir hükümdar bulunabileceğini Kur'ân'da Hz. Talüt kıssasından öğreniyoruz. Bu gerçekler, Şia'nın iddia ettiği gibi, imamet ve siyasetin, hilâfetin bir kişide toplanmasının zaruri olmadığına da en açık delillerdir. 


MÜSLÜMANLIK ŞEYTANLAŞTIRIR MI? 


Kur'ân-ı Kerim, namazın insanı her türlü gayr-ı ahlâkilikten ve Allah nazarında kötü görünen bütün davranışlardan alıkoyacağını buyurur (29:45). Yine, peygamberler veya vârisleri tarafından kurulan en güzel sistemlerin bozulmasının ilk sebebi olarak da namazın zayi edilmesini, yani gerektiği gibi kılınmamasını ve bunun neticesinde kadın, evlât, yığın yığın para, salma güzel atlar (lüks arabalar, eşya), geçimlik hayvanlar (makam, mevki, meslek) ve kazanç şehvetlerine tâbi olmayı zikreder (19:59, 3:14). 


Kişinin Müslümanlığının ana alâmeti olan namaza “Allahüekber” diye başlanır, “Allahüekber”lerle devam edilir. Yani, “Büyük olarak sadece Allah vardır; O'ndan başka kimse büyüklük iddiasında bulunamaz.” Müslümanlığın giriş kapısı da işte bu kabül, bu deklarasyondur. Bunun arkasından Besmele ile Fâtiha'ya başlarız ki, Besmele ile, her yaptığımızın Allah için olduğunu, olması gerektiğini ve ancak O'nun râzı olduğu işleri yapacağımızı, dolayısıyla işimize de O'nun adını anarak başladığımızı ve o işi ancak O'nun rahmet ve merhametiyle yerine getirebileceğimizi ikrar ve ilan ederiz. Fâtiha'nın ilk âyeti olan “Bütün hamd, Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” deklarasyonuyla, bir defa daha Tevhid ikrarında bulunur, yani şöyle deriz: “Ey bütün âlemleri, her bir varlığı yaratan, koruyan, besleyen, terbiye eden—yetiştiren, rızıklandıran, onlara sahip oldukları şekli, kapasite ve kabiliyetleri, kullanıp tükettikleri her şeyi veren, sağlayan Allah?ımız! Varlığımızı, hayatımızı, her şeyimizi Sana borçluyuz. Yeme ve içme gibi en sıradan faaliyetlerimizde dahi bize düşen, binde bir bile değildir. Her yaptığımızı, her başarımızı, bizdeki her iyilik ve güzelliği, bütün kapasite ve kabiliyetlerimizi, elde ettiğimiz ve elimizde tuttuğumuz her şeyi, gözümüzün her görmesini, kulağımızın her duymasını, attığımız her adımı, kalbimizin her atışını, milyonlarca kilometre tutan damarlarımız ve sinirlerimizdeki her bir hareketi, bütün kılcallarımızda hiçbir pıhtı yapmadan akıp giden kanın her damlasını, söylediğimiz her sözü, her düşüncemizi yaratan Sen'sin; bütün güzel ve yerinde söz, düşünce, davranış ve muvaffakiyetlerimiz tamamen Sen?dendir. Ben, iyilik, güzellik ve başarı adına hiçbir şeye sahip değilim.” Kısaca, Müslümanlığın kapısı kişinin bilhassa iyilik, güzellik ve hayırlar adına hiçliğini, buna karşılık bütün hata, günah ve kötülüklerin kendisinden kaynaklandığını ikrarla açılır ve açılan Müslümanlık yolunda ancak bu ikrar ve imanın derinleşmesi nisbetinde gidilebilir. Bütün peygamberler, veliler, gerçek âlimler böyle bakmış, böyle görmüş, böyle davranmışlardır. İşte namaz ve Müslümanlık, insanın baştan sona bu iklimde seyahatidir ve böyle namaz, insanı her türlü günah ve kötülükten alıkoyar; ona hiçliğini öğretir, ona gerçek büyüklüğün 


tevazuda, hiçlikte, mahviyette yattığı terbiyesini verir. 


Buna karşılık, bir insan, her kim olursa olsun, namaz da kılıyor, hattâ İslâm davası iddiasında bulunuyor bile olsa, güm güm davul çalar gibi hep “ben” diyor, yerin altına doğru bir gurur, kibir ve enaniyet anıtı halinde uzayıp gidiyor, rahatça yalan söylüyor, muamelelerinde aldatıyor, Allah'ın en buğzettiği bir davranış olarak yapmadığını/yapmayacağını söylüyor ve söylediğinin tersini yapıyor, bile bile yanlış tartıp yanlış ölçüyor, vicdanının değil nefsaniyetinin sesini dinliyor ve o sesi dile getiriyor, rahatsızlık duymadan başkalarının bir kuruşluk, bir nefeslik, bir harflik hakkına girebiliyor, zihninin, kalbinin, etrafının, çevresinin kirliliğini misk ü amber gibi koklayabiliyorsa, böylesi, en tehlikeli bir insi şeytandır. 


ÂKIBET, MÜTTAKİLERİNDİR, TAKVÂNINDIR 


İki yıldır, çevremdeki arkadaşlara ve bazı sohbetlerde, “Türkiye'de çok önemli hadiseler yaşanabilir; fırtınalar kopabilir. 

Öyle ki, “Camia”nın dershaneleri kapatılabilir; okullarının, yurtlarının üzerine gelinebilir. Bürokraside tümden tasfiyeler yaşanabilir. İhanetler, içeriden önemli çökmeler olabilir.” diyordum. Neye 


dayanarak? Kur'ân-ı Kerim'e. Medine'de Allah Rasülü (sas) ve Müslümanların nihai olarak en fazla 


sıkıştırıldığı ânı Kur'ân-ı Kerim tarif ederken, “Üstünüzden ve altınızdan gelmişlerdi. Gözler dönmüş, canlar gırtlaklara dayanmıştı ve Allah hakkında kötü kötü zanlar besliyordunuz. İşte o halde, orada mü'minler iptilâya tutuldular ve şiddetli sarsıntılarla sarsıldılar.” buyurur. Bu durumda, mü'minler arasındaki münafıklar, bozgunculuk yapıp, firar etmeyi düşünürken, mü'minler, “Bu hal, bize Allah ve Rasülü'nünva'd ettiğidir. Allah ve Rasülü, elbette doğru söylemiştir.” diyor; iman ve teslimiyette daha bir derinleşiyorlardı. Çünkü Allah ve Rasülü (sas), ta baştan beri “Sizden önceki ümmetler gibi sarsıldıkça sarsılacak; açlık, korku, mallarınızdan, canlarınızdan, yakınlarınızdan, kazançlarınızdan eksiltme ile imtihan olunacaksınız; kazanlarda kaynar gibi imtihandan imtihana sürükleneceksiniz; cepheden cepheye koşturulacak, musibetlere, belâlara, zararlara maruz kalacaksınız.” demiş ve sonra da “Bütün bunlar karşısında sabreden, yılmayan, birbirlerine kenetlenip, birbirleriyle yardımlaşanlar”ı müjdelemişlerdi. Ne için olacaktı bütün bunlar? Ak ile karanın, elmas ruhlularla kömür ruhluların, altın cevheriyle posaların, gerçek inanmış ve Allah yolunda cehdeden ve sabır gösterenlerle münafık tıynetlilerin, iddialarında, davalarında samimi olanlar ile olmayanların, hakkın gerçek bağlılarıyla rüzgârın esiş yönüne göre, menfaatlerine, nefsani tarafgirliklerine göre yön ve tavır değiştirenlerin, temizlerle kirlilerin ayrışması, Allah?ın, insanlar için vaz'ettiği yolun doğruluğuna şahitler edinmesi için; “uzun, menzili çok, geçidi yok, derin sularla kaplı” yollarda kalbi zayıflarla yol alınamayacağı 


için. 


Medine'de Allah Rasulü (sas) ve Sahâbe-i Kiram'ın yaşadığı ve yukarıda tasvir edilen ânın bir benzeri İsrailoğulları tarihinde de yaşanır; çünkü tarih, misli tekrarlardan, Sünnetullah denilen aynı mahiyet üzerinde farklı kimliklerle temsil edilen hadiselerden ibarettir. İsrailoğulları Hz. Musa'dan (as) üç asır kadar sonra kendilerine va”dedilen topraklara girmek için bir peygamber rehberliğinde ve Talüt komutasında nihai savaşa giderken bir nehre uğrarlar. Normalde mataralarını sonuna kadar doldurmaları gerekirken, o nehirden su içmeleri menedilir. Suyu içenler serilir kalır; emir ve itaatteki inceliği anlamayıp bir avuç içenler, nehri geçtikten sonra serilir kalır. Nihayet “Nice küçük topluluğun Allah'ın izniyle büyük toplulukları yendiği”nin şuuru içindeki gerçek mü'minler yoluna devam eder ve “Rabb'imiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sâbit tut ve bize kâfirler topluluğu karşısında zafer ihsan eyle!” diyerek, muharebeyi kazanırlar ve İsrailoğulları'nın tarihteki en parlak dönemlerinin önü 


açılır. 


Türkiye, “Köprüden önce son çıkışta”dır. Şimdi sert rüzgârlar esiyor. Hadiseler tırmanabilir. Çok İskariyotlar çıkabilir. İçilmemesi gereken sulardan bir avuç bile içenler yola devam edemez. Fakat, yeni bir bakan nal toplama fıkraları anlatsa da, Allah, hükmünü yerine getirecek ve yine Kur'ân'ın dediği olacaktır: “Âkıbet, müttakilerindir. Âkıbet, takvânındır. 


"ERDOĞAN'A BOYUN EĞMEYEN TEK KESİM CEMAAT” ERGUN BABAHAN 


Kılıçdaroğlu sivil güçlere sitem etti CHP liderinin haklı olduğu bir konu var, Türkiye'nin entellektüel çevreleri kendi yapmadıkları veya yapamadıkları herşeyin suçunu ana muhalefet partisinin üzerine atıyorlar. (...) Bu açıdan bakınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul gazetecileriyle yaptığı toplantıda her zaman söylediklerinden farklı bir şey söylemedi demek haksızlık olur. Söyledi... 
“Ben buradayım, partim burada ama Türkiye'nin aydınları nerede” dedi. Türkiye, aydın kesimin 12 
Eylül'den bu yana görülmedik bir suskunluğuna tanıklık ediyor. 12 Eylül sonrası edebiyat üzerinden, mizah üzerinden toplumsal muhalefetini sürdürmüştü. Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğunu yaşıyor, televizyonlarda bununla dalga geçen tek bir program bile yapılamıyor demem yeterli herhalde. 12 Eylül ’ün askeri yönetimine yapılan usta muhalefetinin hiçbir örneği yok bugün. Bunun başlıca nedeni AKP ile başlayan zenginlik dönemi. Türkiye zenginleşti, AKP kadroları ve yakın iş çevreleri bu zenginlikten paylarını yolsuzluk üzerinden aldı, toplumun kanaat önderleri olması gereken kesim gazete yazarlığı, televizyon yorumculuğu, danışmanlık ücreti, yurtdışı geziler üzerinden.Recep Tayyip Erdoğan entellektüel kesimin bastırılmış bu açlığını doğru okudu, çünkü kendi de farklı bir kültürden de olsa bastırılmış bir kesimden geliyordu. Erdoğan 2 şeyi tesbit etti, entellektüel diye anılan kesimin iyi yaşama, gezme ve tüketme arzusu ile bunları kaybetme korkusunu. Kanaat önderlerinin çoğunu satın aldı, buna ihtiyaç duymayanları ise ana akım medyadan sürdü. Ayda bin dolar maaşa çalışan insanlara 10 bin dolarlara varan gelirler, parayla satın alamayacakları bir yaşam tarzı sundu. 
Geziler, 5 yıldızlı otellerde konaklamalar, lüks lokantalarda yemekler... Sadece medya patronlarını susturmadı, kanaat önderlerini de sessizleştirdi.. 

Buna boyun eğmeyen tek kesim Cemaat oldu.. 12 Eylül öncesinin komünistlerine benziyor Cemaat mensupları, doğru veya yanlış inancından taviz vermiyor. Kendi kuşağının en parlak isimlerinden biri olan Sinan Cemgil gibi eline silah alıp dağa çıkmıyor belki ama sesini yükseltiyor, dikleniyor. Sinan Cemgil, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Marx'a inanıyordu; Cemaat mensupları Hz. Muhammed'e, Said-i Nursi'ye, Fethullah Gülen'e inanıyor. Bu inançla, iyi eğitimli gençler Afrika'nın en ücra köşelerinden Asya”yanın en uzak noktalarına kadar her köşeye gidiyor, aldığı maaşın yarısını yeniden Hizmet”e bağışlıyor. Gençlik yıllarında okuduğum Çin Devrimi'ni anlatan, hafızam beni yanıltmıyorsa Kızıl Kayalar isimli bir roman vardı. Orada, bir fabrikada direnişi örgütleyen devrimci genç, patronun mükellef sofrasına çağrıldığında, masayı görünce “Ama burada tüm işçiler için yer yok” diyerek daveti terk ederdi. Cemaat mensupları da AKP'ye “Bu masada bütün müslümanlar için yer yok” diyor. Erdoğan, satın alamıyor, sindiremiyor, sadece savaş açıyor. Orta vadede bakınca savaşın kazananı olmasa da, kaybedeni net görünüyor. Ayrıca savaş Cemaat saflarının daha da sıklaşmasına, direnişin daha da güçlenmesine yol açıyor. Güçlü ve tabanı olan bir inanç hareketiyle başa çıkmak zordur. Bu 10 yıl önce AKP tarafından temsil edilen Milli Görüş tü, bugün Cemaat. Cemaat'ten duyulan korku aslında devlet içinde örgütlenmesi, hiyerarşiye bağlılığından değil, inancından. Yoksa, devlet içinde MHP'nin tamamen hiyerarşiye dayanması daha az mı etkiliydi. Polisten Milli Eğitime tüm kadrolar MHP'nin elinde değil miydi? Şimdi toplumsal muhafazakar kesime en büyük muhalefeti onlar temsil ediyor. En çok onlar savaşıyor, en çok onlar hırpalanıyor. Ama toplumun seküler kesimleri sessiz. Sessiz olmanın ötesinde “Aman düzenim bozulmasın, dolar artmasın” derdinde. 

İnternet yasası inanılmaz bir sansür rejimi getiriyor, kimseden ses çıkmıyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bizzat Erdoğan'a bağlanıyor, yine yaprak kımıldamıyor. Kılıçdaroğlu'nun üniversitelere, gazetecilere, sendikalara, kanaat önderlerine sitemi bu yüzdendi. Bu bir bakıma demokraiye sahip çıkma çağrısıydı. Ancak kanaat önderlerinin öneminin azalmaya başladığı birdevire girdik. Twitter sayesinde akıllı telefonu, bilgisayarı olan herkes birer kanaat önderi. Ayda binlerce dolar maaşları, güzel gezileri yok belki ama buna karşılık kaybedecek bir şeyleri de yok. Kılıçdaroğlu biraz bu gerçeği de görmeli. 


BAŞBAKAN SUÇUNA SUÇLU MU ARIYOR? ALI ÜNAL 


Başbakan, birkaç internet sitesinde okuduğuma göre, hakkımda şöyle konuşmuş: “Bir başka ahlâksız çıkmış, bunun bir musibet olduğunu, omadencilerin ve bu milletin bunu hak ettiğini söyleyecek kadarşerefini,insanlığını, haysiyetini ayaklar altına alıyor.Niye? Çünkü Pensilvanya'daki örgüt liderini bir elebaşı gibi değil, haşa bir mehdi, mesih gibi görüyor.“Ocaklarına ateş düşsün” dedi ya, zavallı, 


şükrediyor. Liderinin o bedduasının tuttuğunu, o bedduanın daSoma”da masum madencileri bulduğuna inanıyor. Yazıklar olsun, bırakın milleti, bu toprakları, bu dine yaptığınız ahlâksızca saldırıdan dolayı yazıklar olsun.” Elektronik posta adresime de benzer suçlamalargelmişti; demek ki, Başbakan'ın sözlerinden kaynaklanıyormuş. Hakkımda yazılanları takip edip, onlara cevap vererek, lüzumsuz ve fayda getireceğine inanmadığımtartışmalara girmek, hakikatleri tartıştırmak, âdetim değildir. 
Hakkımda yazılanları da başkalarındanöğrenirim. Başbakan'ın yukarıdaki sözlerinden de aynı şekilde haberdar oldum. Ne var ki, Başbakantamamen haksızca yüklendiği, Başbakan olduğu, suçlamaları bütünüyle çarpıtma olduğu ve en önemlisi, Hizmet hareketiyle münasebetim adına kamuoyunda bir algı bulunduğu ve dolayısıyla Başbakan'ınsözleri Hizmet hareketini ve muhterem Hocaefendi?yi de hedef aldığı için cevap yazmakmecburiyetindeyim. Önce şunu söyleyeceğim: Üslüb-u beyan, aynıyla insandır. 

İkinci olarak, Başbakan, fakire ahlâksız diyor. Ahlâksız kime denir? Dinimizde ahlâksız, hırsıza,soyguncuya, yolsuzluk yapana, rüşvet alana, karşı cinsle dini kaideler dışında münasebeti olana, yalan söyleyene, sözünde durmayana, söyledikleri ile yaptıkları birbirine uymayana, iftira atana, aldatana,emanete ihanet edene, dürüst olmayana vb. denir. El-hamdü lillâh, doğumumdan bu yana fakirle münasebeti olan, fakiri tanıyan ve kaç değişik müessesede 37 yıldır birlikte çalıştığımız hiçbir kimse şimdiye kadar bunlardan biriyle fakiri suçlamadı, suçlayamadı; bırakın suçlamayı, hep tam tersiyle andılar. Evet, bütün bu ahlâksızlıkların biri, birkaçı veya tamamı kimde, kimlerde var ise ahlâksızlık, o ölçüde ona veya onlara aittir.Evet, Soma'da 301 vatandaşımızın maden ocağında ölmesi, bütün ülkeyi ilgilendiren bir musibettir;musibet değilse nedir? 

Başbakan, “O madenciler ve bu millet bunu hak etti” diye yazdığım iddiasında: Başbakan, ya yazımı okumamış ve eline verilen metni konuşuyor, veya okuduğunu anlamıyor, ya da işine geldiği şekilde çarpıtıyor: Böyle bir musibetin zahiri, bilinen sebeplerinin yanısıra, Kader açısından sebepleri vardır. 
Bilinen sebeplerine temas ettim: Sorumluların hataları, ihmalleri, yapılması gerekeni yapmamak, alınması gereken tedbiri almamak. Kader açısından sebepler: Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Musa-Hz. Hızır kıssası bize bunu anlatır. Bu sebepleri de şöyle sıralamışım: (1) Umumu ilgilendiren ceza vemusibetlerden millet çoğunluğu sorumludur (Bediüzzaman, 26. Lem'a, “Rüyada Bir Hitabe”). 
AKP'ye reyverenlerden dolayı geldi” dediğim, apaçık bir iftira. (2) Temsil makamındakilerin hataları (Kur'ân, 2:55;7:155) (3) Sorumluların kanun nâmına kanunsuz hıyanetleri (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası). Temsilmakamındakilerin hataları konusunda da AKP iktidarının yaptıklarına misaller vermişim. Niye butenkitlerime bir cevap yok da, yazdıklarım tamamen çarpıtılıyor? AKP iktidarının bu türden ve bana göretemsil makamındakilerin hataları mahiyetindeki icraatlarına rağmen onlara “Çalıyor ama çalışıyor”anlayışıyla rey verenlerin, musibete Kader açısından sebep verenler içinde olduğuna temas ettim. Çünküböyle bir tercihin nefsi ruha, cebi, cüzdanı vicdana, mideyi kalbe, parayı ahlâka tercih manâsına geldiğini,Kur'ân'da helâkleri anlatılan kavimlerin fakirlik sebebiyle değil, bu türden tavırlar ve tercihler, misallerolarak da aldatma, ölçüde-tartıda hile yapma, zulüm, zalimlere körü körüne itaat, bol geçimlikleşimarma, fısk, ikazlara kulak asmama sebepleriyle helâk edildiklerini zikrettim. “Zalimlere meyletmeyin,destek olmayın, yoksa size ateş dokunur.” da, yine Kur'ân'ın âyeti (11:113). Bu yazdıklarım doğrudeğilse, o zaman -haşa- Kur'ân doğru söylemiyor demektir. Eh, böyle bir iddia da, Kur'ân'la alay eden vehakkındaki rüşvet suçlamaları sebebiyle istifa etmek zorunda bırakılan veya kalan bir bakanın partisininbaşkanına da yakışır mı diyeyim?Soma faciasında vefat edenlere gelince: Bu musibetin Soma faciası kurbanlarını değil, bütün bir milleti,toplumu ilgilendirdiğini açıkça ifade etmiş ve kurbanlar hakkında Başbakan'ın iddialarının tam tersiniyazmışım: “Böylesi musibetler geldiği zaman suçlu-masum ayrımı yapmaz (Kur'ân, 8:25). 
İmtihan, bunugerektirir. Şu kadar ki, böyle musibetlerde vefat eden mazlum ve masumlar şehid, telef olan malları dasadaka hükmündedir. Soma faciasının mazlum kurbanları da inşaallah şehiddir ve Cenab-ı Allah'ınonlara şehid muamelesi yapmasını, acılı ailelerine sabr-ı cemil vermesini dileriz.”Kısaca, Başbakan'ın iddiaları, benim yazdıklarımın tam tersi ve tam bir çarpıtma. O zaman, “şerefini,insanlığını, haysiyetini ayaklar altına alan ve ahlâksız” kim oluyor? Başbakan, yazıma sebep olarak dakendisine yakıştırdığı şu sözleri söylüyor: “Çünkü Pensilvanya’ daki örgüt liderini bir elebaşı gibi değil,haşa bir mehdi, mesih gibi görüyor. “Ocaklarına ateş düşsün? dedi ya, zavallı, şükrediyor. 
Liderinin obedduasının tuttuğunu, o bedduanın da Soma'da masum madencileri bulduğuna inanıyor.”Hocaefendi'nin söylediklerine beddua demek ayrı bir çarpıtma ve iftira. O sözler, dehşetli iftiralarkarşısında çaresiz kalan bir insanın bütünüyle hakkı olan apaçık bir mübahele veya muhavelesi:“Hakkımızda söyledikleriniz, yaptığınız suçlamalar bizde var ise Allah bizi, yoksa sizi 


1? 


yerin dibinebatırsın!” Âmin! Bu mübahele veya muhaveleye cesaret edemeyenler, âmin diyemeyenler, o sözlerebeddua diyerek, ayrı bir iftirayı aylardır seslendiriyorlar. Bu mübahele veya muhavelenin halkla hiçalâkasının olmadığı, bunun doğrudan iktidarın başındakilere yönelik olduğu da apaçık. 
Böyleyken, onuSoma faciası kurbanlarıyla ilişkilendirmek, ayrı bir iftira. Masumlara müfteriler için de Kur'ân, “Dünyadave Âhiret”te mel’undurlar” hükmünü veriyor (24:23) ve böylelerinin fâsık olup, herhangi bir konudaşahitliklerinin ebediyen kabül edilmeyeceğini de beyan buyuruyor (24:4).Başbakan, 17 Aralık'tan bu yana sürekli yaptığı gibi, doğrudan kendisine dokunan cinayet çapındakihataları, kanunsuzluk suçlamalarını yine başkalarının üzerine yıkarak, sorumluluğundan kurtulmaya mıçabalıyor? Son cümlesi de, tamamı iftira ve çarpıtma olan suçlamalarına netice olsun: “Yazıklar olsun,bırakın milleti, bu toprakları, bu dine yaptığınız ahlâksızca saldırıdan dolayı yazıklar olsun.” 


“TOHUMLAR GİBİ DAĞILDIK, İNŞALLAH TOPLANACAĞIZ DA” 


1,5 yıl kadar önce “Hizmet, Hz. Fâtıma çilesi yaşayacak daha” diye yazmıştım.Hizmet, bilhassa son bir yıldır Hz. Fâtıma çilesi yaşıyor; bu çileyi ve sebebini,“kendi hanelerindeki bin teseyyüb”e ve Hz. 
İsa'nın “İlk taşı günahı olmayan atsın'ikazına rağmen, insanları bir-iki hatasıyla mahküm ediveren yığınla insankarşısında yazabilmem mümkün değil. Bu çileyi, “Maziye ve musibetlere Kader açısından, geleceğe ve sorumluluklara irade açısından bakılır.” Kaidesinihatırlatan, böyle bakarak, tarihin gerçekte ma”rifet-i İlâhi”nin dördüncü küllikaynağı olduğunu ortaya koyan Hz. Bediüzzaman, şöyle yorumlar:“Hz. Hasan, Hüseyin ve nesilleri, manevi bir saltanata namzettiler. Onun içinCenab-ı Allah, onlara dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Elleri geçici ve zahiri birsaltanattan çekildi; fakat parlak ve daimi bir manevi saltanata tayin edildiler; âdivaliler yerine, evliyâ kutuplarına merci oldular. 
Onların kazandığı uhrevi netice,ruhani saltanat ve manevi terakki o kadar kıymetlidir ki, çektikleri zahmetler,oldukça kolay ve ucuz düşer. Ayrıca, Emevi ve Abbasi devletlerinin reisleri ve tâbileri, onları karşılarında bulmakla, ister istemez bütün güçleriyle İslâm ve imanhakikatlerini ve Kur'ân'ın hükümleri ni muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüzbinlerlemuhakkik müçtehid, kâmil muhaddis, evliyâ ve asfiyâ yetiştirdiler.”Hz. Bediüzzaman, Sahabe ve Tâbiün dönemleri fitnelerini de şöyle yorumlar:““Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her bitki taifesinin, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; neticede her biri ken dine mahsusçiçek açar; fıtri birer vazife başına geçer; öyle de, bahis mevzuu fitneler dahi,çekirdekler hükmündeki muhtelif istidatları tahrik edip kamçıladı; “İslâmiyettehlikededir, yan gın var!” diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyet'i muhafazayakoşturdu. Her biri, kendi istidadına göre, cihanşümul genişlikteki İslâmiyet'in pek çok ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı, tam bir ciddiyetle çalıştı.Bir kısmı, hadislerin derlenmesine ve muhafazasına, bir kısmı Şeriat?ın, bir kısmıiman hakikatlerinin, bir kısmı Kur'ân'ın muhafazasına çalıştı. Neticede, pek genişâlem-i İslâm'ın her tarafında muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Güller içindebid'at ehli fırkaların dikenleri de çıkmış olsa bile, fırtına, pek çok münevver müçtehitleri, nürani muhaddisleri, kudsi hâfızları, asfiyâları, aktapları âlem-iİslâm'ın her tarafına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba Ehl-i İslâm'ı heyecanagetirip, Kur'ân'ın hazinele rinden istifade için gözlerini açtırdı.”Hz. Fâtıma çilesiyle Hizmet, şimdi benzer süreci yaşıyor. Bu süreçte dikkat isteyen iki önemli nokta var: Hizmet, siyasi mücadele veremez, siyasetin dilinikullanamaz. Hz. 
Üstad'ın buyurduğu üzere, “Âhirzaman'ın dehşetli şahıslarıylasiyasi mücadelede başarılı olunamaz.” 
Siyaset, bilhassa günümüzde yalanüzerine müesses; Hizmet, yalan söyleyemez, iftira atamaz; hak ve adalettensapamaz. Ölçüsüz davranamaz. Dolayısıyla, mademki Hizmet ayrıca Mesihiyet'i temsil etmektedir; öyleyse Hz. Mesih'in cemaati maddi güçlerin yenemediğiRoma'yı nasıl yenmişse öyle davranmak, fakat Din'in ve Hizmet'in özünükorumaya a'zami gayret göstermek mevkiindedir. Onun en büyük silahı, Kur”ân'ınmağlüp edilemez elmas hakikatleri ve duadır. Âhirzaman'ın dehşetli hadiselerinianlatan âyetlerde ve bir hadiste şöyle buyrulur: “İfsat orduları dağlardan boşananseller gibi, önlerine geleni öldürerek ilerler. Bunların karşısında Hz. Mesih ve çok cesetleri havanın kartalları götürüp dağların ötesine atar.” Üzerinde ne kadardurulsa az bir husus. 


AYNADA YANSIYAN BEŞ MANZARA 


1. Artık herkes biliyor ki, “Orta Doğu” yeni haritalara gebe.Oded Yinon'dan naklen I. Shahank 1982, Amerikalı yazar R. Schoenman 1988'de yayınlanan kitaplarındalrak'ın üçe, Suriye'nin ise kuzeyde ve 


merkezde birbiriyle çatışan iki Sünni, Lübnan sınırında Dürzi veLazkiye bölgesinde Alevi dört devlete bölüneceğini ifade ediyordu (s. 9). Ve bu, “eşbaşkanı olduğumuz”BOP'un planları dâhilinde.PKK, konu hakkında yazan pek çok yazarın da ifade ettiği üzere, başlıca varlık sebebi olarak, Türkiyeiçinde siyaseti dizaynda ve bölgenin yeniden şekillenmesinde bir enstrüman. Oslo görüşmelerinde PKK'ya Güneydoğu'da terörle savaşan güvenlik güçlerinin yargılanacağı,kendilerine zorluk çıkaran resmi görevlilerin değiştirilecekleri ve Güneydoğu'ya BM gücününyerleştirilebileceği sözlerinin de verildiği medyada defalarca yer aldı. Güneydoğu'da teröre ve teröristlere karşı en başarılı mücadeleyi veren Emniyet mensuplarının nerdeysetamamı bugün hapiste. Erdoğan, Davutoğlu ve B. Atalay, “Çözüm Süreci”nde asker ve polisin kilitlenip, PKK'nın güçlendiğini;Oslo'da da dönemin MİT müsteşar yardımcısı Afet Güneş, PKK'nın MİT'in gözü önünde bütün büyükşehirleri patlayıcılarla doldurduğunu itiraf etmişti.“Çözüm Süreci”nde dağdan şehirlere inen PKK, “mücadele stratejisi”nde şehir ayaklanmalarımerhalesine (serhildan) ulaşma yolunda; bu da, açıkça Türkiye'de iç savaş demek. 
Ve BM'in 1973 sayılıkararında “Bir ülke kendi halkı da olsa sivilleri ve direnişçileri bastırmaya kalkarsa BM'nin buna müdahale yetkisi vardır.” deniyor. 

2. IŞİD. Birkaç yıl önce türeyiveren bu örgüt, bir hamlede Irak'ın ortasından Suriye'nin merkezine doğru biralanda yayılıverdi. Bugün ne devletlerden, özellikle büyük güçlerden habersiz böyle bir örgüt kurulupgüçlenebilir, ne de istihbarat servislerinden habersiz büyük terör eylemleri yapılabilir. 

IŞİD, Irak'ın üçe, Suriye'nin birbirine düşman ikisi Sünni olmak üzere dörde bölünmesine hizmet ediyor.Anlaşılıyor ki aynı IŞİD, Türkiye'de çıkarılacak bir iç savaşın bir diğer enstrümanı. Ve AKP iktidarı,Suriye'de IŞİD'e silah taşıdığı belgelenen MİT TIRları gibi, el-Kaide'yi, Tahşiye'yi, Tevhid-Selâm'ısoruşturan Emniyet ve Yargı mensuplarını, hattâ konu hakkında yazan Gültekin Avcı gibi gazetecileri dehapse tıkmış durumda. 

3. 17—25 Aralık'la sarsılan ve bazı yetkililerinin iktidar olmaya mahküm bulunduklarını itiraf ettiği AKP, 7Haziran'da tek başına iktidar olamadı. Erdoğan, “400 milletvekili verin, bu iş huzur içinde çözülsün;” bazıAKP yetkilileri, “7 Haziran'da tek parti iktidarı gerçekleşmediği için istikrarsızlık doğdu... Artık çözümsüreci yok; çünkü reyleri HDP aldı...” diyordu. İnsan, “PKK da bölgede planların hedefine ulaşması içinAKP tek başına iktidar olsun diye mi terörü yeniden başlattı? IŞİD de Türkiye içinde aynı maksada mıhizmet ediyor?” diye sormadan edemiyor. 

4. Erdoğan, ABD'de 3 Müslüman genç öldürülünce Obama ve Biden'e “Biz siyasiler, ülkemizde işlenencinayetlerden sorumluyuz. Çünkü halk size oylarını verirken “Benim can güvenliğimi, mal güvenliğimisağlayacaksın' diye veriyor.”; Fransa'ya da Charlie Hebro'ya yapılan terör saldırısı karşısında “Sizinistihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu?” diye sesleniyordu. Erdoğan, Türkiye'deki terör eylemlerinin asılsorumlusunu ilan etmiyor mu? 

5. Türkiye, 2002 Kasım'ından beri, 1950-1960, 1965-1980, 1983-2001 yılları arasında yaşadığı manzaranındördüncüsünü yaşıyor. Ve bugün AKP, bir zaman MİT kontraterör dairesi başkanlığı yapmış MehmetEymür'ün fabrikatör, yani ülkesinde kendisine çalıştığı yabancı ülke adına kaos çıkarmakla görevli ajanolarak nitelediği Doğu Perinçek ve partisi dahil darbecilerle, “Ülkede oluk oluk kan akıtacağız” diyen veçetecilikten hüküm giymiş kişi ve organizasyonlarla el ele. Ama maalesef AKP'li halkımız, dördüncüdefa yaşadığımız sürecin iradi sürükleneni ve dolayısıyla “Yazılan, yazıldığına varacak.” 


ERDOĞAN YILLAR ÖNCE BOP'U BÖYLE ANLATMIŞTI 

4 Mart 2006. Erdoğan AK Parti Bayrampaşa ilçe kongresinde:“Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi 
var. Nedir o görev. Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesinin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz. Biz bu görevi yapıyoruz.”16 Şubat 2004. Başbakan Erdoğan, Kanal D'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuk. BüyükOrtadoğu Projesi ile ilgili konuşuyor. Diyarbakır ile ilgili hedefini anlatıyor:“Ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Diyarbakır istiyorum ki, şu anda Amerika'nın dadüşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi var ya Genişletilmiş Ortadoğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakırbir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım". 


12,13, 14, 16 YIL İÇİNDE 


Kur'ân'da belki en ürpertici âyetlerdenbiri şudur: “De ki: “Yaptıklarıyla en çok kayba uğrayanlar kimlerdir sizebildirelim mi? Onlar, dünyahayatındaki bütün çalışmaları (da)boşa giden, fakat buna 


rağmen güzelişler yaptıklarını zannedenlerdir.” (18:103—4) Bunlar, dünya hayatını gaye edindikleri, fakat Âhiret'inyanısıra dünyada da kaybettikleri için en fazla kaybedenlerdir;buna rağmen, yaptıklarını güzel zanneden, ilim değil, zanüzerinde hareket edenlerdir. Özellikle günümüzdeMüslümanlar olarak İslâm konusunda en büyük problemimizcehalet; cahil var bilmiyor; cahil var bilmiyor, fakatbilmediğini de bilmiyor; cahil var, bilmiyor, biliyorumzannediyor; ve cahil var, biliyor veya bilmiyor, ama bildiğinizannettiğini yanlışa alet ediyor. Son zamanlarda bazıları, Hz.Bediüzzaman'ın önemli bir istihracını tam tersi yönde Hizmetaleyhinde kullanmakla, Kur'ân'ı “onun kelimelerini asıl mevzive mevkilerinden çıkararak” tahrif tarzında Risale-i Nur'datahrifte bulunuyorlar.Hz. Üstad, Kevser Süresi'nin son âyetine dayanarak, tamamenkendi zamanına ve Âhir Zaman'ın o zamandaki bazı “dehşetli”şahıslarına ait olmak üzere bir istihraçta bulunuyor. Ve bizzatkendisinin de Kastamonu ve Emirdağ Lâhikaları'nda açıkladığıüzere, bu tür istihraçlarda dikkat edilmesi gereken hususlarvardır: 
(1) Yine bizzat Hz. Üstad'ın zikrettiği üzere, Hav'ebköpeklerinin Hz.Âişe'ye havlaması meselesinde olduğu gibi,Cenab-ı Allah peygamberi de olsa gayb hadiselerini genellikleperdeli bildirir ve çoğu, yorum ister. (2) Bizzat Hz. Üstad, “Bengeniş, siyaset dairesinde bir nur bekliyordum. Ama 
hadiselerbeni 25 yıl bilfiil tekzip etti; bu nur, iman dairesinde tecellietti.” derken; yine 12, 13, 14, 16 
yıllar istihracıyla ilgili olarakda, “Ben büyük dairede, hattâ dünya çapında da cereyanedecek hadiseleri bir memlekete ve bazı şahıslara tatbiketmiştim. Gerçi tatbikim bu şahıslar hakkında da gerçekleşmişolmakla birlikte, şahıs isimlerinin böyle ilmi meseleleregirmemesi lâzımdır.” derken de, Kur'ân'dan da olsa gaybiistihraçlardaki kapalılığa dikkat çekmektedir. (3) Kur'ân, butür istihraçlardan çok daha açık gerçekler olarak, bizi Cenab-ıAllah'ın kâinattaki, insandaki ve tarihteki âyetlerini okumayaçağırır; bunlar objektiftir ve yanıltmaz. Oysa istihraçlar, çokdefa yorum istediği için yanıltabilir. Böyleyken insanlar,günümüzde Kur'ân'ı incelemek yerine, merakla böylesiistihraçlara ve benzeri haberlere ilgi duyuyorlar.Risalelerde gerçekler çok açıktır. Meselâ Hz. Üstad, Risale-i Nurhizmeti için üç dönemden söz ederken, “Üç dönemdeki vazifebir cemaatte çelişkisiz toplanmaz” diyerek, her üç döneminayrı cemaat ve elbette rehber istediğini açıkça ortayakoymaktadır. İkinci olarak, 12, 13, 14 ve 16 yılla ilgili koymaktadır. İkinci olarak, 12, 13, 14 ve 16 yılla ilgiliistihraçları şahıslar temelinde öncelikle kendi dönemine ve odönemde İslâm ile mücadele eden bazı dehşetli siyasi şahıslarahastır ve istihracının bu şahıslar hakkında gerçekleştiğini deaçıkça ifade etmektedir. Bu yılların başlangıcı ile ilgili verdiğitarihler de nettir. Bu tarih, bu istihracın kendisinde yer aldığıRisale'nin yazılma veya Risale-i Nur hizmetinin başlama tarihide olmayıp, o şahısların sahneye çıkma tarihidir. Diğeryandan, bir risalesinde İslâm aleyhinde hicri 100, milâdi 97senelik fasılalarla 1711, 1808, 1905 tarihlerinde ve yine hicri100 yıl sonra ortaya çıkacak siyasi akımlara dikkatçekmektedir ki, 12, 13, 14, 16 seneleri bu son akım için detatbik edilecek olursa, her bir yılın hangi şahsa baktığı,bakmasını bilen için çok rahat görülebilir. Ve bunu Hocaefendive Hizmet'le ilişkilendirenler, ya Risale'yi anlamıyor veyaanlamak istemiyor, ya da bile bile çarpıtıyorlar. 


AKP LİDERLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ 


Erdoğan ve Davutoğlu'nun bazı sözleriyle birtakım AK P'lilerinsözlerinden şu manâ taşıyor: AKP, bir misyon partisidir; bu misyon, Fatih'in, Selâhaddin Eyyübi'nin vb.misyonudur. Erdoğan ve (bazı sözlerindenanladığım kadarıyla kendisine göre)Davutoğlu, bu misyonun büyük liderleridir. 

İnsana gereken kendisini “hiç” bilmesi iken,onun için en büyük zaaflardan biri, kendisini“bir şey” bilmesi, kendisine makambiçmesidir. Özellikle tarikatlarda şeyhi gavs,gavs-ı a'zam, kutbu'l-aktab görme temayülüyaygındır; bu, şeyhini böyle görmek isteyen müridin bir manâdakendisine biçtiği, “böyle bir şeyhe mürid olma” payesidir; yani,bir enaniyet göstergesidir. Tasavvuf'ta “Veli, nuruna mağlüptur.”denir. Yani, meselâ 60 watt'lık bir ampulle aydınlanan bir odadabulunan ve başka oda, başka ışık bilmeyen bir insanın dünyayıbu odadan, bütün ışığı da ampulünün ışığından ibaret bilmesi gibi, nuruyla gözü kamaşan veli, daha öte nur yok zannıylakendisini en büyük veli bilir. Nasıl bir veli böyle nuruna mağlüpolabilirse, âlim ilmine, bazısı zekâsına, bazısı aklına, bazısı da gücüne mağlüptur. 
Nefis ve şeytan, insanın bu zaafını çok iyikullanır; bazı müridler, bazı menfaatperestler, bazı riyakâr vedalkavuklar da övgü ve tabasbusla bu zaafı körükler. Bu modagirmiş bir insan, meselâ bir tevafuk, bir başarı, bir rüya, bir intakıhak, etrafından ululama gibi nefis okşayıcı bir halet de tecrübeediverirse, artık mevcut makamlar da kendisine küçük gelmeyebaşlar. Bu da mehdilik, mesihlik gibi iddialara kapı açar ki,tarihte bunlarla da yetinmeyip risalet, hattâ ulühiyet iddiaedenler de çok çıkmıştır. Hz. 
Bediüzzaman, bu hususta çokönemli bir tesbitte bulunur: “Gördüm ki, sapan bütün fırkalarıimamları 


saptırmış. Bâtına girmişler, biraz yol almışlar, sonavardık zannederek dönmüşler, sapmışlar, saptırmışlar. Kendileriiçin “Bir şey elde ettin ama, senden her şey gitti' sözü gerçekolmuş.” İslâm'da “vazifeli” olmanın delil ve alâmetleri vardır. Bunların ilki, “emin” olmak, yani yalandan, iftiradan, sözdedurmamaktan, emanete ihanetten, zulümden, haksızlıktantamamıyla uzak bulunmaktır. Oysa bütün bunlar, bilhassaTürkiye gibi yerlerde siyasetin ana unsurlarıdır. İkinci olarak,takvâ (haramlardan şüphelilere kadar günahlardan kaçınma) üçüncü olarak, halktan hiçbir ücret, karşılık talep etmeme gelir.Halbuki siyaset günah bataklığı olduğu gibi, tamamen halktankarşılık isteme üzerine oturur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ise,Hz. Ebü Zerr gibi birine dahi, “Biz idari makamları isteyenevermeyiz.” buyurmuştur. “Vazife”liye yüklenen temelmahiyetindeki üç vazife de, (1) insanlara kâinatı, hadiseleri,insanı Allah'ın âyetler mecmuası, ma'rifet kaynağı birer kitabıolarak okuma; (2) nefsi tezkiye, kalbi tasfiye, ruhu inkişafettirme, malı zekât, infak ve sadaka ile arıtma ve her türlü madditemizlik; (3) insanlara Kitab'ı, hikmeti ve dünya ve Âhiret saadetiadına bilmesi gerekenleri öğretmektir. AKP ve liderliği, buölçülere göre gerçekten nerededir? 

AKP idaresinde Türkiye'nin gücünü ise, İran'ın DevrimMuhafızları Ordusu Başkomutan Vekili Hüseyin Selâmi şöyletasvir ediyor: “Dün, düşmanlarımızın İran içindeki tecavüzleriniönlemeye çalışıyorduk. Bugün ise yiğitlerimiz, DoğuAkdeniz'deki değişimleri takip ediyor. Artık Irak'ta, Suriye'de,Lübnan'da, Filistin'de, Yemen'deyiz. Bir de Türkiye'ye bakın:Sınırlarının 10 m. ötesine bile adım atamıyor. Oysa, bölgedebüyük güç rolü oynamak istiyorlardı. Türkiye, fantastik bir güç. 

Blöf ve tehditleri, sırtlarını Amerika'ya dayamalarından.”Biz “küresel akademisyen” ödülü sahibi, rektörü olduğuüniversiteye 720 bin kitaplık kütüphane kazandırmış SedatLaçiner Bey'i gözaltına alırken, daha 2-3 gün önce kendisiyle, üniversiteler arası yardımlaşma anlaşması yaptığımız “ikinci evimiz” böyle diyor. 


ALÇAK VE AHLAKSIZ KİM? — ALİ ÜNAL 


Son dönemin yaygın modalarından biri, Ergenekon,Balyoz, Kafes Eylem Planı gibi operasyonları yapanEmniyet ve Yargı mensuplarını, bunlarmünasebetiyle Hocaefendi ve Cemaat’ igıyaplarında suçlayıp hakaret etmek.Nedim Şener'i biraz, o da medyadan tanıyorum. Yıllarca Ergenekon örgütünden bahseden,“Ergenekon belgeleri...” kitapları yazan, savcı Öz'e Hrant Dink cinayetini Ergenekon'un işlediğinisöyleyen Şener, 17-25 Aralık/AKP yargısının kararı üzerine, “Meğer Ergenekon adıyla bir terörörgütü yokmuş!.. Bunlar bilinmiyor muydu? Elbette biliniyordu.” diye yazabildi. Aynı Şener, Dinksuikastı konusunda Bülent Demirel'in ifadelerini Ali Fuat Yılmazer?e yıkarak Yılmazer'i suç yüküaltında bırakıyordu. Bu ortaya çıkarılınca da “Yanlışlıkla olmuş! ” deyip sıyrılmaya çalıştı. İnternet”tegezinirken, 2010 yılında bir 32. Gün programında, başka “yanlış”larını yüzüne Mehmet Baransu'nunsöyleyip, onun da yine “yanlışlıkla olmuş” diye kabullenmek mecburiyetinde kaldığını gördüm. Kendisiyle tartışıp durduğu Nazlı Ilıcak'ın birlikte TV*ye çıkma meydan okumasına evet diyemeyenŞener, “Kendin çal kendin oyna!” mahiyetindeki güya TV tartışmalarında “o alçak polisler” diyekonuşuyor. Kendilerini savunamayacak insanlara arkadan “alçak!” demek, onları savunabilecekkimselere yer vermeyen ve aleyhlerinde hakarete zemin hazırlayan programlar yapmak, asılalçaklık olmaz mı?Erol Mütercimler, Türkiye?de Ergenekon üzerine en çok konuşanlardan, hattâ bu ismi ilk telaffuzedenlerden biri. Ergenekon lâfını 1990'larda Memduh Ünlütürk'ten duyduğunu, kendisinin deErgenekon içinde olduğunu söyleyen Ünlütürk'ün “Ergenekon, Genelkurmay'ın da, hükümetlerin de,bürokrasinin de, herkesin üstünde bir örgüttür. 
Yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir.” Dediğiniaktarıyor; “Ergenekon'un içinde bazen genelkurmay başkanları var, valiler, subaylar, emniyetçiler,köşe yazarları, gazeteciler, profesörler, işadamları, sıradan insanlar var.” diye yazıp konuşuyordu.Ergenekon'un öldürttüğünü iddia ettiği oramiral Kemal Kayacan'ın kendisine “Sen, bizim güçlüolduğumuzu mu düşünüyorsun? Bizim dışımızda öyle bir örgüt vardı ki, bizim rütbemizin “or'olması hiçbir anlam ifade etmiyordu. 
Ergenekon örgütünü ciddiye alacaksın. Çünkü her şeyitezgâhlayan örgütün adı odur.” dediğini aktarıyordu. Mütercimler, Ergenekon davasında yargılanırken, Kayacan'ın öldürülmesiyle ilgili sözlerini “saçmalama hakkım var” diye izah, yani bazen saçmalayan biri olduğunu itiraf etmişti. 
Mütercimler, Ergenekon davasında yer alan Emniyet ve Yargı mensupları için “Çok nazikler; işlerini çok iyi biliyorlar. Emniyet'te koydukları hücre çok temizdi; sabahları sporumu yaptım; ‘24 saat sıcak su var. İhtiyacınız olduğu zaman lütfen söyleyin!” diye hep nazik konuşuyorlardı” diyordu. Şimdi, bir 


yandan Türk ordusunun 1950'den sonra siyasete bulaşmaktan çıkamadığını da söylerken, biryandan da Ergenekon, Balyoz gibi operasyonları, bir başka “Kendin çal kendin oyna!” programında 

hem Hocaefendi”ye, hem de sözünü ettiği savunmasız Emniyet ve Yargı mensuplarına gıyaplarındaiftira atıp, hakaret ediyor. Bu, ahlâksızlığın dip yapması değil mi? Daha önceki bir teklifimitekrarlıyorum: Sözkonusu Emniyet ve Yargı mensuplarının davaları televizyonlarda yayınlansın ve 

alçak kimmiş, ahlâksız kimmiş görelim! Ayşenur Arslan. Hemen her “ahbap çavuş” programında “Fethullah Gülen”i diline doluyor. NurettinVeren”le alâkası olmayan Küçük Dünyam”ı ona atfediyor; Verene ait bir söz, Küçük Dünyam”dageçiyormuş intibaı veriyor; Cübbeli Ahmet hoca üzerinden Hocaefendi'nin de lüks içinde yaşadığıiftirası atıyor. Ya Hocaefendi günümüzde en fakir bir insanın yediğinden daha az yiyor ve hiç dedaha rahat olmayan bir yatakta yatıyorsa?Bir diğer yiğit insan Gültekin Avcı Bey, zindan çıkışı sözlerinde haksız mı? 


SAHUR, RU'YET-İ HİLÂL KONULARI VE MİHRABI KİRLETME — 


Din herkes için olduğundan vahiy-Kur'ân-Din'in dili, en sıradan bir insandan Peygamber Efendimiz'e varıncayakadar herkese hitap ve herkesi tatmin edebilme hususiyetine sahiptir. İnsanların çok büyük çoğunluğu her zaman“avam” olduğu ve Dini emirler, yasaklar ve kaideler de herkesi kapsadığından, vahyin dili de, en zâhir ilktabakasıyla bu çok büyük çoğunluğu dikkate alır. Meselâ, Kur'ân namazı emreder; onun rükü ve secdesinizikretse de nasıl kılınacağını; Hacc'ı emir ve bazı menâsikinden sözeder, fakat onun nasıl ifa edileceğinianlatmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Beni nasıl namaz kılıyorum görüyorsanız siz de öyle kılın!”; “Hacc'ın menâsikini benden alın!” buyurarak, ibadetlerin ifasını müşahhas ortaya koymuştur. Namazı zahiri şartlarıylaSünnet”te ortaya konduğu şekliyle kılan herkes, onu ifa etmiştir; fakat en sıradan bir insandan PeygamberEfendimiz'e, seradan süreyyaya kadar, derinliği, enginliği, tecrübesi bakımından namazın mertebeleri vardır.Sahib-i Şeriat, ibadetleri tarif ederken, bir zümre ve seviyenin değil, herkesin anlayacağı şekilde tarif buyurur.Meselâ, “Fecir?'den güneşin doğumuna kadar sabah namazı kılınır; güneş öğle zamanı tam tepeden biraz batıya doğru salındığında öğle namazının vakti girer; her bir şeyin gölgesi kendisinin bir (veya iki) katı olunca ikindinamazının vakti girer...” şeklinde tariflerde bulunur ki, mesele, şehirde, köyde, dağda, ormanda, çölde, 7'nci asırdada, 21'inci asırda da herkesin anlayıp görebileceği açıklıktadır. 
Sahur ve rü”yet-i hilâl (Ramazan'ın girişi ve çıkışı)meselesi de böyledir. Böyle de olmalıdır; çünkü Din, sadece bilim ve teknoloji asırları için değil, bütün zamanlarve herkes içindir. Kur'ân, “Ayın (Ramazan'ın) girdiğine şahit olan o ay oruç tutsun.” buyururken, PeygamberEfendimiz, “Ayı görün oruç tutun, ayı görün iftar edin (Ramazan'a son verin)!” buyurmuşlardır.Şahit olmak, beş duyuyladır ve herkes için sözkonusudur; ayı görmek gözledir ve görmez olmayan herkes içinsözkonusudur. O bakımdan, Şaban'ın ve Ramazan'ın 2$”inci akşam öncesinden itibaren ay gözlenir; 29*uncuakşamı görülürse Ramazan'a girilir ve Ramazan'dan çıkılır. Velev ki hilâl zatında ayın 29'uncu akşamı ortayaçıkmış bile olsa, eğer bulut, hava kararması gibi bir sebeple görülememişse, yine hadiste buyrulduğu üzere,Şaban veya Ramazan 30'a tamamlanır. Mesele, bu kadar basittir; Şililere gitmek, gözlemci göndermekgereksizdir.Sahurkonusunda da mesele aynı netlik ve açıklıktadır. Âyet, “beyaz ipliğin siyah iplikten ayrılması” tabirinikullanır. Eline biri siyah, biri beyaz iki iplik alıp, gece ışıksız ortamda beyaz olanı siyah olandan seçilebildiğizaman oruca başlayan Sahabi de meseleyi doğru anlamıştır; “Geceyi gündüze, gündüzü geceye (sarık dolar gibi)dolarız.” âyetinin harikulâde istiaresine binaen, ufukta sarığın ilk şeridinin beyazlığı seçildiği anda oruca başlayaninsan da doğru anlamıştır. Bunu tesbit için de Kuzey Kutbu'na gitmek boşunadır, katiyen gereksizdir. Mesele bu kadar açıkken niye problem haline getiriliyor? Türkiye Cumhuriyeti, lâik bir ülke olarak özellikle ilkçeyrek asrında kendisini İslâm dünyasından ayrı tutmaya dikkat etmiştir. Takvim, ölçü-tartı birimlerinindeğiştirilmesi devrimleri de bu konuda bize fikir verebilir. DİB, Türkiye Cumhuriyeti?nin lâik karakterini korumavazifesi altındadır da. İkinci olarak, ispat-ı nefis, hubb-u câh peşinde koşan bazı akademik unvan-titr sahiplerivar. Din de hassas, herkese şâmil, maalesef savunmasız. Dolayısıyla, akademik unvan veya titrinin halktan ücretini isteyenler, ispat-ı nefis için mihrabı kirletme yolunu seçiyor ve kiri cemaate de sıçratıyorlar. 14 asıruygulanmış, yerleşmiş, kaide-i mukarrere halini almış, hattâ şiar hükmü kazanmış meselelere dahledenlerhakkında başka türlü düşünemiyorum. 


ARINÇ'IN ÇIKIŞ(LAR)I VE? ALI ÜNAL 


Bülent Arınç, Türkçe Olimpiyatları finalinde“Politika hayatım ve Meclis başkanlığım süresince yaptığım hizmetler 50 ile çarpılsa, dünya çapındayapılan şu hizmetler karşısında ancak sıfır kalır.”diyor ve doğruyu söylüyordu.Aynı Arınç, sözünü ettiği “hizmetler”e 17—25 Aralık sürecinde yapılanlarkarşısında sessiz kalmanın da ötesinde, bunlara destek oldu. Daha ileri gitti; Cemaat'i özür dilemeye çağırdı ve seçim bölgesi Bursa'da, AKP'den de, onuniçinden çıktığı siyasi akımdan da çok daha önceden beri var olan Hizmet'e, “Bizvarsak siz de varsınız!” gibi, şirk kokan ve Kur'ân'ın “Ağızlarından çıkan ne debüyük!” diye nitelediği türden laf edebildi. Yine, AKP'lilerin hayatları ve tarihleriboyu yapmış olabilecekleri hizmetlerin kat katını dünyanın her tarafında yapanKimse Yok mu'ya reva görülenler kendisine sorulunca, “Ben şimdi Kimse Yokmu'yu mu düşüneceğim?!” 
diyebildi. Evet, Arınç, bir defa, o da Türkiye çapındayapılanların en insafsızı memleketi Manisa'da yapılınca ses verme gereği veyamecburiyeti duydu; fakat hemen arkasından AKP propagandası için gitüğiGüneydoğu'da çok yakından tanıdığı ve masumiyetinin de ötesinde hizmetleriniyakından bildiği Koza-İpek Grubu'na kayyim çökmesi kendisine sorulunca“Bunu da sormamış olun!” karşılığı verebildi.Arınç, ülkenin son 4 yıldır yaşadıkları karşısında bir defa “özgül ağırlığı”nıseslendirmeye kalktı, fakat arkasından bu ağırlığı defalarca sıfırlandı. Ülkede yüz binlerce ailenin elemleri karşısında sessiz kalırken, kendi ailesine sataştığıgerekçesiyle M. Gökçek'le söz düellosuna girdi; 7 Haziran'dan sonra hakkındakonuşacağı 100 civarında yolsuzluktan söz etti ama yine sustu. Oğlunun, bazıgerçekleri görebilmesi için 300 liralık yaşlılık aylığının 100 lirasını eksikgetirmesi ve bunu Erdoğan'a atfetmesi karşısında yapabileceği bütün bedduayıErdoğan'a boca eden yaşlı bir kadından söz etmiş ve “AKP'nin zemini budur”demiştim. Geçenlerde bu zemini, AKP iktidarında Türkiye'de on binlerce bebekyokluk, soğuk ve hastalıklarla boğuşurken, elektrik kesintisi sebebiyle kendi"“bebeleri”nin ev içinde bir gece yeterince ısınamama riski karşısında 17-25Aralık'ı aralayıveren bir AKP trolü de bir defa daha ortaya koydu. Arınç da şimditasdik ediyor ki, ortada ne iktidara darbe teşebbüsü var, ne terbiye yoksunluğuiçinde Hocaefendi'nin ilk ismini kullanarak uydurdukları bir örgüt, ne de birparalel yapı var. Yakub Saygılı Bey'in 25 dosyadan sadece 2'si, iktidarı en içindenbilen ama destekçisi bir yakın tanıdığımın “buz dağının görünen kısmı” dediği17-25 Aralık, sadece dehşetli boyutlarda bir rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesatkarıştırma ve kara para aklama soruşturmasıdır.Arınç'a güvenilir mi? Hüsnüzan ama aynı delikten tekrar tekrar ısırılmış olmaferasetsizlik ve basiretsizliğine düşmemek için adem-i itimat prensibince, varsavicdanı onu konuşmaya itmiş olabilir. Tevbe kapısı da ölünceye kadar açıktır.Ama Arınç'ın samimi olabilmesi için sözünü ettiği “zulüm vehukuksuzluk”lardaki hissesini kabul, itiraf ve tevbe etmesi gerekir. İkinci olarak,hizmet insanları içinde pek çoğunun göremediği bir gerçek olarak, ortada AKPCemaatkavgası yok; mesele GOP/BOP ve Güneydoğu/terör meseleleriyle dealâkalı ve uluslararası karar merkezlerini de ilgilendiren uluslararası birmesele. Perinçek'in de başrollerde olması bunu görebilmek için yeter. Ama artıkbir gerçek var. “Orta Doğu'da belki iki asırdır bütün planları yapan; Oslogörüşmelerinde hakem; “Çözüm Süreci”ni ilk aralama adımı olan Habur rezaletiöncesi A. Gül'ü ağırlayan ve tarihimizde bir-iki “büyüğümüz”e daha verdikleri 

Knight Grand Cross of the Order of the Bath nişanıyla taltif eden veDavutoğlu'nun yakın geçmişte ziyaret edip, yakın gelecekte tekrar ziyaretedeceği ülke merkezli gelişmeler görülüyor. Erdoğan çok yıprandı. Biryenilenme ve “beyaz-sayfa” açmak gerekiyor. AKP iktidarı başlarında Rotary'deüyelerini “veren el” olmakla onurlandıran; 2013 Mart'ı ve 2014 Nisan'ın da “dostülke”yi “Bizden sizi rahatsız edecek bir düşünce sâdır olmaz; Türkiye,güvenliğiniz için iyi bir ortak olabilir.” Diye rahatlatma vazifesini yapan daArınç'tı. 


ASKERE DARBE, ÜLKEYE KAÇINCIDARBE 


31 Mart 1909 darbesi, Türkiye'deki darbelerin anası ve şablonudur. Onu anlamaadına, Ahmet 
Kabaklı?'nın Temellerin Duruşması'nda Rıza Tevfik”ten naklettiği birhadise çok önemlidir: Darbeden sonra Rıza Tevfik ve Talât Paşa bir iltifat veteşekkür alır mıyız diye İngiliz Büyükelçiliği'ne giderler. 
Soğuk bir karşılama ve Büyükelçi’ yle görüşemezler. Yıllar geçer; Rıza Tevfiksürgündedir. İngiltere'ye oğlu Said'i ziyarete gider. 31 Mart günlerinde İstanbul”daİngiliz büyükelçisi olan Lord Nicolson'u da ziyaretle, ona darbe sonrası adem-ikabulünün sebebini sorar: Büyükelçi”nin cevabı şudur: “Jön Türklere çok destekverdik. Sizden sadece Abdülhamid'i indirmenizi değil, Hilâfet”i kaldırmanızı dabekliyorduk, ama yapmadınız. Hilâfet”in kaldırılması bizim için çok önemliydi. Biz, 


Hindistan'da, Mısır’ da Müslüman kitleleri tam idaremiz altına alabilmek içinmilyonlarca altın harcadık fakat başaramadık. Fakat Sultan yılda bir defa “selâm-ışahane? ile Hafız Osman hattı Kur'ân gönderiyor, bütün İslâm ümmetini hudutsuzbir hürmet duygusuyla emrinde tutuyordu.” 31 Mart şablonu şudur: Hangi gruba,ülkeye, topluma karşı bir darbe veya harekât yapılacaksa o grup, ülke veya toplumiçinde bazıları suça tahrik edilir ve bunları cezalandırma gerekçesiyle o grup, ülke 

veya topluma operasyon yapılır. Bir diğer yandan, boyutlarını, derinliğini ölçmekiçin içlerinden bazılarını suça tahrikle muhalefet yüzeye çıkarılır ve sonra bastırılır.Her yerde bazı Müslüman gruplar bu tuzağa 31 Mart şablonu, Şeyh Saidayaklanmasında, 1925 İzmir Suikasti”nde, 1930 Serbest Fırka hareketiyleMenemen hadisesinde ve askeri darbelerde hep tekrarlandı. Beynelmilel arenadada uygulanan aynı taktiktir. 1974 Kıbrıs çıkarması için dönemin Başbakanı Ecevitİngiltere'de gerekli muvafakatı aldı ama arkasından yıllarca silah ambargosuylacezalandırıldık. 1990”ların ortasında 2 yıl 
Boşnaklar'ın Hırvatlar ve Sırplartarafından ezilmesi seyredildi; sonra ABD kurtarıcı olarak geldi. 1990 
yazındaSaddam'ın Kuveyt'e girme çılgınlığına başta “karışmayız” dendi, fakat arkasından 

Irak cezalandırıldı. Mahut 11 Eylül hadisesi de Afganistan ve Irak'ın işgaliyle neticelendi. 28 
Şubatpostmodern darbesinin aynı zemini bazı aktörler ve provokasyonlarla hazırlandı. Şimdi 15 
Temmuz “darbe” tiyatrosu da farklı değil. Hatırlayalım: İsrailli diplomatAlon Liel, 2003'te ne demişti? 
“Kemalizm lâik fundamentalizme dönüştü ve artık işyapmıyor. Erdoğanizm, Kemalizm'in güncellemesi olarak Kemalizm'in daha uzunyıllar ayakta kalmasını sağlayacaktır. İsrail olarak buna ihtiyacımız vardı.” AKP projelendirilirken iktidara getirilmesi, muhaliflerine operasyon ve kendilerine mali yardım karşılığında BOP'a destek, İsrail'in güvenliği ve İslâm'ın yenidenyorumlanması sözü alınmamış mıydı? Bazıları, “siyasal İslâmcı AKP, adım adımİslâm devletine gidiyor” diyor. Oysa, sıklıkla yazmaya çalıştığım üzere, TürkiyeBaas tipi bir diktatörlüğe götürülüyor ve IŞİD, Nusra, el-Kaide terör örgütleriyleolduğu gibi, AKP ile de İslâm, İslâm olmaktan çıkarılıyor, dünyada menfur halegetiriliyor. 15 Temmuz “darbe” tiyatrosuyla İsrail'le anlaşma, Yargıya darbe,Suriye gibi meseleler birden gündemden düşürüldü ve Ordu içinde şimdiye kadaryapılamayan tasfiyeye olduğu gibi, Yargıyı da, bütün devleti de yeniden dizaynatam zemin hazırlandı. Artık hakimiyet, kayıtsız şartsız Erdoğan'ındır. Tarihi boyudarbelerden hep çekmiş, sokaktan, anarşiden, terörden daima en uzakta durmuş Bunlar, ağır bir emaneti taşıma yolunda “Allah ve Rasülü'nün va'dettiğidir.” Kur'ân, 

bu yolun yolcularına sabır, sabırda yardımlaşma, teyakkuz, kurşundan bina gibiolma ve daima takvayı emrediyor. 


BEDİÜZZAMAN VE “CEMAAT? NİYE HEDEFTE? ALI ÜNAL 


İmralı?daki Öcalan-BDP heyeti görüşmesinde en dikkat çekici hususlardan biri,Ocalan'ın Hz. 
Bediüzzaman için Ermeni köken imasında bulunması ve “Cemaat”veya “Camia”nın ABD'den idare edildiği iddiasıydı. Belli ki, karşımızda ikinci bir Doğu Perinçek var. Perinçek için “fabrikatör” tabirini kullanan MehmetEymür, MİT müsteşar yardımcılığı yapmış Hiram Abas”tan naklen “fabrikatör”ün vazifesini şöyle açıklar:“Devlet içerisinde, orduda, MİT'te, Polis”te, Özel Harp'te düşünce ve faaliyetleriyle organizatörü (adınaçalıştığı yabancı devleti) zor duruma düşürecek unsurları çeşitli yöntemlerle tasfiye etmek. Türkiye'deistikrarsızlığı pompalayan faaliyetleri devam ettirerek, ülkenin güçlenip, organizatörün emellerinindışında bağımsız ve milli bir politika izlemesini önlemek.” 
(Analiz, s. 130) Kendisi hakkında bir MİTmüsteşar yardımcısının değerlendirmesi böyle olan, fakat cephe aldığı kişileri hep ABD ajanı olmaklasuçlayan Perinçek gibi Öcalan ’ın da baştan beri gizli servislerle münasebeti defalarca yazılıpsöylenmiştir. Meselâ, Avni Özgürel'in “MİT'te ofis-boyken görmüştüm” dediği Öcalan-MİT münasebetikonusunda hem de bizzat Öcalan'a dayanarak en fazla yazan, Fehmi Koru olmuştur. Sadece bir örnek:“PKK'nın ilk döneminde etkileri görülen ‘Pilot Necati? 
ve (Öcalan'ın) eşi Kesire'nin babası Ali Yıldırım'ınMİT irtibatları konusunda konuşan yine Abdullah Öcalan olmuştu.” (Yeni Şafak, 23.10.2003) UğurMumcu da öldürülmeden önceki son yazısında ABD)/İsrail-PKK münasebetini ele alıyor ve yazısını şöylebağlıyordu: “Kürtler, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa, ne işi var CIA ve MOSSAD'ınKürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD anti-emperyalist savaş yapıyorlar da, dünya, bu savaşınfarkında mı değil?” Şimdi bu konumdaki biri kalkıyor, “Cemaat”i bizzat kendisinin bağlantılı bulunduğu ülke veya servislere çalışmakla suçluyor. Yine, Stalinist ve ırkçı karakteri en belirgin özelliğini oluşturanbir terör örgütünün başı, ırkçılık yaparak, zamanında devlet tarafından Kürt olmakla gözden düşürülmeyeçalışılmış Hz. Bediüzzaman için de Ermenilik imasında bulunuyor.Bunlar ciddiye 


alınmalı mı? Hem de çok ciddiye alınmalı. Çünkü, bizzat PKK da biliyor ki, PKK'nın asılzeminini kurutma, yani “Kürt meselesi”nin temelden çözümü adına Güneydoğu'da ve Doğu'da en etkiliçalışmayı “Cemaat” yapıyor. Yakından müşahede ettiğim bu gerçeği bölgedeki pek çok belediyebaşkanının dile getirdiğini de biliyorum. Bundandır ki, “Cemaat”in eğitim ve kardeşlik faaliyetlerinin yanısıra bölgeye Batı’ dan bazı hamiyetli işadamlarının kurmaya başladığı “gönül köprüleri”nin “Kürtmeselesi”ni ve dolayısıyla PKK'yı besleyen bazı iç ve dış çevreleri ne kadar rahatsız ettiğini de içeride ve dışarıda bazı yayınlarda okumuştum. Yine, Murat Karayılan'ın “Cemaat” düşmanlığını ve bunun sebebini,bizzat kendi ağzından “Cemaat”in bölgedeki faaliyetleriyle ilgili sorulan soruya verdiği cevaptaokumuştuk: “Varsayalım PKK bitirildi. O zaman ne olur bölge biliyor musunuz, gericiliğin merkezi olurGüneydoğu.” (Milliyet: 8.5.2009) Demek ki PKK, Güneydoğu'yu ve Kürtleri “gericiliğe” karşı koruma gibibir misyona da sahip.Öcalan'ın Hz. Bediüzzaman?ı ve “Cemaat”i hedefe koymasının bir diğer sebebi, Bülent Keneş Bey'e göre“*İmralı” veya “Çözüm Süreci” sonrasına yönelik. Kanaatimce bundan daha önemli bir diğer sebebi de şu:Bu süreç başarılı olmazsa, bütün suç “Cemaat”e yüklenecek, “Cemaat” günah keçisi yapılacak.Dolayısıyla, Öcalan veya onu kullananlar, sürece cephe alması için “Cemaat”i kışkırtıyorlar. 


BİR AKP ANALİZİ ALI ÜNAL 


Kuruluşundan itibaren iki ana sebeple AKP'yi benimseyemedim ve ilk iki seçimde AKP’ye reyimi de vermedim.Birinci sebep olarak, İslâm dünyasını parçalama planı olan BOP veya GOP'un uygulanmaya konduğu birdönemde Türkiye?de “İslâmcı” kökenli bir iktidar, ancak bu plana hizmet ederdi. Çünkü özellikle Türkiyelslâmcılığı köksüzdür; ciddi bir fikre istinat etmez ve üzerinde Kur'ân ve Sünnet temelinde iyi çalışılmışbir plandan mahrumdur; sloganiktir; devrimci sol karşısında daha çok bir gençlik hevesi ve komplekstatminine dayanır. Dolayısıyla bu İslâmcılığın İslâm'ı dünyevi hedeflere alet etmesi her zamanmümkündür. Nitekim genellikle böyle olmuş ve Başbakan, GOP'un eşbaşkanı olarak, bu planda birvazifeleri bulunduğunu, bu vazifenin de özellikle kadın haklarını iyileştirme alanında olduğunu ifade veitiraf etmiştir. Bu vazifenin kadın haklarıyla sınırlı olmadığı ve Başbakan'ın iddia ettiği gibi, planınbitmediği de ortadadır. Bölgede, bu köşede sürekli ikaz edildiği üzere, büyük bir Kürdistan'ın kurulmasıda plana dahildir; PKK, bilhassa bunun için vardır. 
Başbakan'ın son zamanlardaki yaygarası, büyükKürdistan hedefi istikametinde Türkiye içinde özerk Kürdistan'a hem de iktidar eliyle gidilmekte olduğugerçeğini gizlemeye yöneliktir de. Otuz yıl kendisiyle savaşılan, onbinlerce şehide ve milli varlığın hebaolmasına sebep olan PKK'ya ve arkasındaki güçlere bütün istedikleri verilmiş görünmektedir. Bir diğeraçıdan, gün gibi ortada bir gerçek olarak, iktidar, Öcalan için Fethullah Gülen Hocaefendi'yi, PKK için“Camia”yı “bitirme” kararındadır. AKP'yi hiçbir zaman benimseyememiş olmamın ikinci sebebi, İslâmi hedefleri realize etmesi mümkünolmayan bir iktidarın İslâmi veya İslâmcı temelli olduğunu inkâr için uygulamalarıyla İslâm'a kesin zararvereceği düşüncemdi. Nitekim, Türkiye'nin çok partili hayatın içinde bulunduğu son 64 yılında bu iktidardöneminde olduğu kadar hiçbir dönemde dini manevi ahlâki aşınma ve bozulma yaşanmamıştır. Buiktidar döneminde, bu köşede 12 yıldır zaman zaman ikazda bulunulduğu üzere, İslâm hassasiyetlibilinen kesimlerin büyük çoğunluğunda tam bir dünyevileşme yaşanmış, fuhuş artmış, aile kurumumuzolabildiğince yıpranıp çökme noktasına gelmiş, aile ve toplum içi münasebetler İslâmi ve insaniolmaktan çıkmış, muamelatta, günlük hayatta aldatma ve güvenilmezlik zirve yapmış, İslâm sadece birgarnitür olma derekesine düşürülmüştür. Diğer yandan, teknik sahada bazı imkânların üzerini örttüğü acıbir gerçek olarak, milli eğitim en büyük yarayı bu dönemde almış, lise gençliğinin % 90”1 sigara, alkol veuyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüştür. 
Sadece Türkiye değil, belki dünya tarihinineşini görmediği veya az gördüğü bir yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarının bu dönemde hem de çok geniş bir dairede işlenmiş olması da yadırganacak bir husus değildir. Her biri yüz kızartıcı bu suçlarakarşı İslâmcı temelli ve İslâm hassasiyetli bilinen pek çok kesimden hiçbir tepki gelmemesi, hattâdestek gelmesi, ülkede İslâmi vicdanın ne kadar tefessüh ettiğini, İslâmi insani insafın âdeta kalmadığınıve İslâmi duyarlılığın ne ölçüde törpülenmiş olduğunu görmeye yeter.Hz. Bediüzzaman, genel bir kaide olarak “Müslüman'ın fâsıkı, başka fâsıklara benzemez. Çünkü başkadinleri terk eden, herhangi bir dinde ışık bulabilir; fakat İslâm bütün hakikatleri muhtevi olduğundan,İslâm”ı terk eden hiçbir yerde ışık bulamaz. Başka dinlerin fâsıkları bozulmuş süte benzerken, Müslüman”ın fâsığı bozulmuş tereyağına benzer, zehirler.” der. 


'BİR ŞEY ELDE ETTİN AMA...' ALI ÜNAL 


İslâm hakkında tartışan teologlar ile İslâm'ın deist, ateist, materyalist, oryantalistmuarızlarının İslâm'ı da, imanı da bilmeleri mümkün değildir.Çünkü bunlar, maneviyata inanmazlar; insan dâhil varlığı, sadece maddi çeperinden ibaret görür, ötesinivar kabul edenler de, bu öteye ulaşmanın mümkün olmadığı, ona sadece dogmatik inanılabileceğidüşüncesindedirler. Akıl adına sadece, İmam-ı Gazali'nin akl-ı meaş dediği dünyevi veya Kant'ça ifadeyle,teorik akla sahiptirler. Ruh, kalb, sır, hafi, ahfâ ve hislerin varlığını kabul etseler veya etmeseler de, varlığıtanıma adına ruhi, kalbi, hissi, daha da öte sır, hafi ve ahfâya dayalı tecrübeleri, bunlarla aklınulaşamayacağı alanlara ulaşılabildiğini tasdik etmezler. Akl-ı meaşları veya teorik akılları her bilgiyekâfiymiş ve her şey teorik bilgiden ibaretmiş gibi Freud'un izinde bu tür tecrübeler konusunda da hükümvermekten çekinmez ve onları illüzyon veya halüsinasyon olarak görürler. Din'in hem akla, hem hislere,hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem hafiye, ham ahfâya hitap edip, bunların tamamını tatmin ettiğindenhabersizdirler. Bundan dolayı da, kalbi, ruhi, hissi, vicdani, ayrıca sır, hafi ve ahfâya dayalı tecrübeleri,imanı, Din'e bağlılığı anlayamaz, bunu dogmatik bir teslimiyet zanneder; neden mü'minlerin kendilerinihattâ en büyük âlim zanneden teologlar, düşünürler, bilim insanlarının değil de, meselâ, cahil gördükleribir manâ ehlinin peşinde gittiklerini çözemezler. Her kelimesiyle Allah Kelâmı olduğunu haykıran Kur'ân-ıKerim, ne güzel der: "Onlar, o da zahiri itibarıyla sadece dünya hayatını bilirler; bunun ötesinden (veÂhiret'ten) ise gafildirler." (Rüm Süresi/30: 7) Bu sebeple de, İslâm konusunda teorik en geniş bilgiyesahip bir oryantalist veya teolog bile, en sıradan gördükleri bir mü'min kadar Din'i, İslâm'ı, imanıtanıyamaz, anlayamaz. Bunun yanı sıra, söz konusu oryantalistlerle onların talebeleri de, bazı teologlar da, özellikle İslâm'a birmuhalefet ideolojisi gibi yaklaşan ve onu sadece tartışma hobilerinin konusu yapan bazı İslâmcılar da,usül bilgisinden mahrumdurlar. Oysa her ilmin usulü, yani dayandığı asli prensipler vardır, metodolojisivardır. İslâm adına Fıkıh Usulü bilmeden fıkhi meseleler, Hadis Usulü bilmeden hadisler, Tefsir Usulübilmeden Kur'ân ve tefsiri üzerinde konuşmak, had bilmemek ve cehaleti ilandan başka manâya gelmez.Meselâ, bahis mevzuu oryantalistler ve teologlar ile mütevatir hadislere bile mevzu damgası vurmaktançekinmeyen bazı İslâmcılar, Buhari, Müslim, İbn Hanbel gibi büyük hadisçilerin eserlerini yüz binlercehadis rivayetinden meydana getirmiş olmalarını, eserlerine aldıkları birkaç bin hadisten ötesinin mevzuolduğunu gösterdiğini zannederler. Oysa bir hadis, Peygamber Efendimiz'den tek bir Sahâbi'ye bilegeçmiş olsa, Sahâbi'den sonra o hadis Tabiün'dan meselâ on kişiye, bunun ardından Tebe-i Tâbiin'denyüz kişiye geçmiştir. Bu geçiş esnasında, hadisi belli şartlarda manâsıyla rivayet caiz olduğundan, lâfızkonusunda herkes aynı hassasiyeti gösteremediğinden, bir hadisin lâfzında küçük farklılıklar olabilir.İşte hadisçiler, diyelim ki yüz rivayet içinden Hadis Usulü kriterlerine göre "en sahih" birini veya birkaçınıtercih ederler. Dolayısıyla, 3-5 bin hadis ihtiva eden bir eserin yüz binlerce rivayetten meydana getirilmişolması, eserlere alınmayan rivayetlerin hepsinin mevzu olduğunu göstermez. Bu, Hadis Usulü adına 

yüzlerce prensipten sadece biridir.Söz konusu oryantalistler, onların talebeleri ve bazı teologlar, İslâm'ın, Kur'ân'ın Kıyamet'e kadar bütünzamanlara, mekânlara, şartlara ve seviyelere hitap ettiğinin, dolayısıyla buna göre bir dil kullandığınınfarkında da değillerdir. Ayrıca, ne belâğat bilirler, ne de Kur'ân'ın üslübuna vâkıftırlar. Böyle olunca da,ezelden gelip ebede giden Allah Kelâmı ve İslâm konusundaki payları, şu sözde ifade edildiği gibidir:"Hafizta şey'en ve gâbet anke'l eşya" (Bir şey elde ettin ama, senden her şey kayıp gitti)." 


'CEMAAT' DÜŞMANLIĞI ALI ÜNAL 


"Cemaat", son günlerin en önemli tartışma konularından biri olmaya devam ediyor ve daha da yoğunlaşarak devam edeceğe benziyor.Bu düşmanlığın en temelinde, "Cemaat"i Risale-i Nur hareketi etrafında değerlendirmek ve bu hareketiTürkiye'de rejimin karşı kutbu olarak görme yatmaktadır. Oysa Risale-i Nur, "Allah'ın âyetlerininokunması, zihinlerin ve kalblerin arınması ve Kitab'ın, Hikmet'in ve Âhiret'i kazanma adına gereklibilgilerin öğretilmesi"ni esas almış ve bizzat Hz. Bediüzzaman, siyasetten uzak durmayı Risale-i Nur'untemel prensiplerinden biri olarak benimsemiştir. Buna rağmen Bediüzzaman, "bir cani gibi takip edilmekten, memleket memleket sürgüne gönderilmekten", ülke zindanlarında ölüme terkedilmekten,defalarca zehirlenmekten kurtulamamıştır.Aslında Risale-i Nur gibi "Cemaat'in de asıl takip edilme ve düşman kutba oturtulma sebebi, mevcutpolitikalardan uzak 


durmasıdır. Ayrıca "Cemaat", herhangi bir siyasi organizasyon ve bilhassa malibağımlılık altına alınamadığı, mensubu görülenler para, şöhret, kadın, makam, mevki ve statüdüşkünlüğü, yolsuzluk, kanun dışılık gibi "örümcek" ağlarından bir ağa takılmadığı, organik bir bütünlükarzetmeyip, bir teşkilat yapısına sahip olmadığı, gönüllü birliktelik üzerine oturduğu, dolayısıyla her şeyikontrol etmek isteyen yerli ve global güçlerce yönlendirilemediği için, faaliyetleri ne kadar masum vehem Türkiye, hem insanlık lehine de olsa takipten ve düşman kutba oturtulmaktan kurtulamamıştır,kurtulamamaktadır. 

Askeri müdahale ve darbeler, hukukun hiçe sayılması, mafyalaşma ve rutin dışına çıkmalar konusunda sabıkası kabarık olan ülkemiz, şu son senelerde bu sabıkalardan arınma hamleleri içine girmişbulunmaktadır. Elbette bu hamleler, hem söz konusu sabıkanın sahiplerini ve hem de böyle bir ülkede 

yaşayıp gitmeyi bugünleri ve yarınları için daha uygun görenleri rahatsız etmektedir. Bahis mevzuu hamlede vazifeleri gereği Emniyet ve Yargı ön planda göründüğü ve Emniyet eski Emniyet, Yargı da eski Yargı olmadığından, bu iki organ ve yaptıkları "Cemaat"e hamledilerek bir taşla çok sayıda kuş vurulmaya çalışılmakta, yani hem "Cemaat", hem de Emniyet ve Yargı topun ağzına konmakta, bir yandan da "eski hal"in aynen devamı veya "yeni hal" olmasındansa "izmihlâl" olsun gayreti sergilenmektedir."Cemaat"e düşmanlığa son zamanlarda, Türkiye'nin PKK terörü ve bu terörün çok yönlü gayeleri ilemücadelesi üzerinden birtakım liberaller de eklenmiş bulunmaktadır. ABD'nin üretilmiş bir "İslâmterörü"yle mücadelesi adına Irak ve Afganistan gibi ülkeleri işgaline nasıl militanca destek olduklarını,"terörle en sert şekilde mücadele edilmesi" gerektiğini nasıl deklare ettiklerini unutan bu çevreler,Türkiye'nin terörle mücadelesinde militanca PKK'nın, Ermeni meselesinde Ermenilerin arkasında, durmakta ve PKK terörü ile ilk defa ciddi gayretlerin ve başarının sergilendiği mücadelede ön plandagördükleri Emniyet ve Yargı sebebiyle yine "Cemaati topun ağzına koymaktadırlar. Yeri geldiğindedemokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin şampiyonluğunu kimseye bırakmayan bu aynıçevreler, tamamen bir sivil hareket olarak "Cemaat" hareketine mensup veya sempatizan bildiklerinin"niteliği, yerindeliği, hukukiliği"ne bakılmadan "açığa alınmalarını, görevlerinin ve bu maksatla yasalarındeğiştirilmesini" savunabilmektedirler. 
Demek ki, yerindelik, hukukilik, sivil hareket, demokrasi, buçevreler için kendi emel, menfaat, ideoloji veya bağlantılarına hizmet ettiği sürece bir değer ifadeetmektedir.Evet, "Cemaat"e düşman bütün çevrelerin "Cemaat" düşmanlığıyla avlamaya çalıştıkları bir diğer vebüyük kuş, mevcut iktidarın en önemli tabanı ve destekçisi olarak gördükleri "Cemaat"i bu iktidaraezdirmek, sonra da bu iktidarı ezmektir. Hadiseler tam bir turnusol kâğıdı fonksiyonu görüyor.Birbirlerine zıt gibi görünen daha kimlerin bir araya geleceklerini ve bunlara daha kimlerin katılacağınıhep beraber göreceğiz. 


CEMAAT ORDUYA İLGİ DUYAR, DARBE YAPAR MI? 


15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından başta Hizmet olmak üzere devletinbütün birimlerine asıl 
darbe geldi. Hukukta suçun şahsiliği esastır. Kur'ân, kaçyerinde “Kimse kimsenin suçuyla suçlanıp yargılanamaz” buyurur. Bir toplumdabinlerce kişi bile suç işlemiş olsa, bu, o toplumun tamamını suçlama vecezalandırma gerekçesi olamaz. Diğer yandan, suç ispat edilmedikçe insanlar ve 

onların sebebiyle mensubu veya gönüllüsü bulundukları toplum veya topluluksuçlu ilan edilemez. 
Üçüncü olarak, yargılamada hukuka uygunluk ve adalet esasolduğu gibi, Kur'ân, defalarca “Cezayı uygulamada haddi aşmayın!” ikazındabulunur. Bundan dolayıdır ki, meselâ bir insan bir diğerinin parmağını kırmış olsa,parmağı kırılan kısas istese, eğer kısasta suçlunun parmağında kırdığı parmaktanöte bir kırılmaya sebep olma ihtimali varsa kısas uygulanmaz. Bir suça birdenfazla ceza verilemez; suçludur diye cezanın ötesinde insanlara hakaret bile edilemez. Fakat, iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Allah'ın lütfu oldu” dediğidarbe teşebbüsünün sonucunu ve cezasını nerdeyse, bütün ülkeye, devletin bütününitelerine teşmil ediyor. Bu da, sözkonusu darbe teşebbüsü hakkında öncekiyazımda dile getirdiğim şüpheleri güçlendiriyor.Cemaat'in orduya ve darbeyle ilgisi olabilir mi? Defalarca yazdım, Hizmet, temeldoktrini açısından üç temele oturur: (1) İnsanlara kâinatı, insanı, hadiseleri, bütünyaratılmışı Allah'ın âyetleri olarak okumak ve zihinleri yanlış kabüllerden arındırıp,insana doğru bakış açısı kazandırmak. (2) Tezkiye, yani nefislerin temizlenmesi,kalblerin sâfileştirilmesi, ruhun inkişafı, malı infakla temizlemek, ayrıca madditemizliğin tümü. (3) İnsanlara Allah'ın kitabını ve öncelikle Âhiret, buna bağlıolarak dünya saadeti adına ihtiyaçları olan bilgilerini 


öğretmek. Din'in üç temelmisyonu olan bu üç vazife, renk, dil, ırk, cinsiyet, yaş, meslek farkı gözetilmeksizinelbette herkese yöneliktir. Dolayısıyla başta dini cemaatler gibi elbette Hizmet de 

bu üç vazifenin kapsamına polisi de alacaktır, askeri de alacaktır, hakimi-savcıyıda alacaktır, öğrenciyi, öğretmeni, çiftçiyi, işçiyi de alacaktır. Fakat Hizmet, buvazifeler temelinde siyasi gaye gütmez. Onunla siyasetle münasebeti, kanunlarçerçevesinde kalıp, gayr-ı kanuni resmi engellere takılmama içindir. Hizmet,“İslâm siyaset, siyaset İslâm'dır” anlayışındaki mevcut iktidar mensupları vetabanları tarafından yıllarca ve yıllarca siyasi gayeden yoksun “DüzenMüslümanlığı”yla tenkit edildi. Sevdiğim bir arkadaş, “Ben bu Fethullah Hoca'yıdinliyor ve takdir ediyorum; fakat sinekten bahsettiği kadar İslâm devletindenbahsetmiyor” demişti.Siyaset ve siyasi gaye, doktriner olarak Hizmette yer bulamaz; Hizmet’ le Dinihizmeti siyaset temelinde değerlendiren hareketler arasındaki temel farkı1987?den beri hem kitaplarımda, hem yazılarımda defalarca ifade etmeyeçalıştım. Diğer yandan, “Ne zaman hizmetimiz ve onun yaygınlaşması adına birvalimiz, hakimimiz, komutanımız olsa diye aklıma gelse aynı gün çok şiddetlitokat yerim; önemli olan tebliğdir” sözünü bizzat Hocaefendi”'den duydum. Ve 17-25 Aralık sürecinde Hizmet'in maruz kaldığı muameleler karşısında, bunlarıngeçici ve Din'e hizmet yolunun Kur'ân'da da çok zikredilen cilveleri, imtihanlarıolduğunu, Allah'ın bu ülkeye yakında inşaallah bir bahar yaşatacağını sürekli dilegetirdiğim için, çok yerde “İyi de nasıl olacak? Askerin müdahalesi olur mu?” çerçevesi dışında hareket etmez. Katiyen beklentiye girmeyin.” Bunu söylediğimgibi, sebeplere bağlı bir kurtuluş beklemenin imtihanda kayba sebep olacağınıyazdım.Gerçek budur. Dolayısıyla 15 Temmuz?'da Hizmeti arayanlar, sadece 15Temmuz'un hedeflerine hizmet etmiş olurlar. 


DİKTATÖR ALI ÜNAL 


Kelime, Latince dictare (yazdırmak) fiiline dayanır. Diktatör, eski Roma'daolağanüstü hallerde ülkeyi yönetmek için Senato'nun görevlendirdiği yargıcadenirdi. Kelime modern zamanlarda menfi manâya bürünmüş olup, “güce dayanan, hürriyetleri kısıtlayan,kanunları dikte eden, gayr-ı hukuki yollarla rakiplerini ezmeye çalışan ve daha çok megalomani ve kişikültüyle ön plana çıkan idareci” için kullanılmaktadır. Eisenhover, “İnsanlara saygısızlık, diktatörün birincivasfıdır.”, Tomas Masaryk, “Dıktatörler son dakikaya (diktalarını hakim kılıncaya) kadar daima iyigörünürler.” der.Kolorado Üniversitesi'nden psikolog Coolidge ve Segal, kendilerine en yakın olmuş kişilerin haklarında verdikleri bilgiye dayanarak Hitler, Saddam ve Kim Jong-il'i incelemişler ve bu üç şahsın da sadist, antisosyal,paranoyak, şizofren, narsist, şizoid ve şizotipal (kendiyle meşgul) olduğu sonucuna varmışlardır.(American Scientist, 19.12.2011) Kaliforniya Üniversitesi'nden profesör James Fallon, diktatörlerinkarizmatik, ben merkezci, usta yalancı, sadizm derecesinde acımasız, psikopat, tatmini imkânsızmegalomani ve güç şehveti içinde olduklarını belirtir.Bilhassa klasik çağlar filozofları mutluluk ve ahlâki fazileti bir arada ele almış ve bunları insana verilenakıl, şehvet (cismani tutku) ve öfke (savunma mekanizması) gibi melekeleri adalet veya itidal dedikleri orta noktada kullanabilmekte görmüşlerdir. Meselâ Eflâtun, ruhun akıl, hareket ve cismani tutkubölümlerinden söz eder ve bunlar etrafında hikmet, cesaret, itidal ve adaleti dört temel fazilet olarakdeğerlendirir. Aristo da, benzer şekilde insanda olur-olmaz öfkelenme (tehevvür) ile korkaklık arasındacesareti, cismani tatmin düşkünlüğüyle (fücur) iştihasızlık (hümudet) arasında itidali, harcamada israfile cimrilik arasında cömertliği, başkalarıyla münasebette dalkavuklukla geçimsizlik arasında dostluğu,kendine bakışta gurur ile ürkeklik arasında mürüvvet ve tevazuu faziletler olarak değerlendirir. Müslüman ahlâkçılar, meselâ İbn Miskeveyh ve Hz. Bediüzzaman da benzer yaklaşım içinde olup,insanda başlıca akıl, şehvet ve öfke mekanizmalarından ve bunların ifrat, tefrit ve fazilet olarak ortanoktalarından söz ederler. Akıl melekesinin ifratı demagoji/diyalektik, şehvetin fücur, öfkenin tehevvür;aklın tefriti ahmaklık, şehvetin hümudet, öfkenin korkaklık; her biri temel fazilet olan orta noktalar iseakılda hikmet, şehvette iffet, öfkede cesarettir. İşte bu üç orta noktadan ifrat ve tefrit yönlerinde hersapma, derecesine göre ahlâk ve karakterde erozyon demektir. Diktatör, özellikle öfke mekanizmasıtehevvür cihetinde en uç sapma içinde olan kişidir ki, Hz. Bediüzzaman, böylesi sapmanın Firavunları,Nemrutları, Şeddatları ürettiğini ifade eder.Hz. Bediüzzaman, “Kibrin kaynağı aşağılık kompleksidir; gururun madeni kalbi zayıflıktır; tahripçi tenkitve muhalefet, âcizlikten doğar.” 
tespitinde bulunur; yani, insanda bahsi geçen faziletlerden her sapma,bir boşluğun, kompleksin aksi yöndeki yansımasıdır. Öyleyse diktatör, zâtında zayıftır; âcizdir; dolayısıylave benliğini kaplamış kıskançlık ve aşağılık kompleksi sebebiyle kindardır, kibirlidir; kavga ve şiddettenbeslenir; kendini 


halkın “rabbi” sanır ve insafsız da olduğundan, hak ve hakikate tahammülü yoktur;baskı ve zulümde güç arayan, fakat, yine Bediüzzaman ifadesiyle, güçlü önünde ayak yalayan bir zelildir;dolayısıyla, Kur'ân'da Firavun hakkında geçtiği üzere, onun üzerinde hükmeden güçler vardır. YineKur'ân'da Firavun için buyrulduğu üzere, insanların fıskından, korkusundan, menfaat ve hayatdüşkünlüğünden istifade eder ve onları korkutarak ve bölerek yönetir. Evet, Buckminster Fuller de,“Diktatörlere diktatörlük imkânı veren, kendileri değildir.” der. 


DİYANET'İN FETVASI VE RUSLARIN ORTODOKSLUĞU ALI ÜNAL 


Nefse zebuniyet ve ahlâksızlığın dip yapmasıdemek olan bir soruya Diyanet'ten gelen cevap ve fetva, şaşırtıcı mı? Şu gerçekler ışığında karar verin: (1) Konuyla ilgili DİB, farklı farklı açıklamalar yaptı ve nihayet fetvanın yer aldığı sitesini kapattı. (2) Hadis-i şeriflerde,“İnsanlar, idarecilerinin dini üzerindedir.” buyrulur. Ülkenin Adalet Bakanlığıkoltuğunda oturan kişi, fetvayı 13 yıl önceye taşıdı; fetva sitede apaçık okunduğuhalde “çarpıtma ve değiştirme var” dedi ve kaynak olarak “Paralel”e, “Diyanet'üitibarsızlaştırmak isteyen ve kirli niyetlerinin pisliğinde debelenen alçaklar”aişaret etti. 
Başta Erdoğan olmak üzere birtakım AKP'lilerin sıkça yaptıkları butürden tariflerin sonunda kimlere döndüğüne hep şahit oluyoruz. Dilipak'ın da,bazen yaptığı üzere, kimilerine göre “Açıklarız haaa, yayınlarız haaa!” tehdidimanâsı taşıyan ve zaman zaman internette dolaşan malüm kasetlerin esasen kaynağını ele veren açıklamaları da, AKP ve AKP bürokrasisini, dolayısıylahalkın bir kesimini tanıtmaya yetiyor. (3) Yazılarıma gelen en âdi bel altıküfürler ve hakaretler, yine halkın belli bir kesimini ele veriyor. Bunlar içindeöyleleri var ki, kendisine “Üslüb u beyan, aynıyla insan!” 
hatırlatması yapılınca,17 yıl merhum bir “Efendi”nin yanında alınması gereken terbiyeyi aldığını, sessiz kalmasının imanının zayıflığını göstereceğini, dolayısıyla emr-i bi'lma'ruf,nehy-i ani'l-münker yaptığını yazabiliyor. Yani karşımızda, emr-i bi'lma'ruf,nehy-i ani'l-münkeri belden aşağı küfür ve hakaret telâkki edenler var.(4) DİB Başkanı Görmez, Hizmet'e en atılmayacak iftirayı atmış, dünyanın hertarafında ahlâk ve maneviyatlarıyla kabul gören yüz binlerce gönüllüsü bulunan Hizmet'i “ahlâk ve maneviyat hırsızlığı”yla suçlamıştı. Söz konusufetvalarıyla aralanan perde, bu iftiraya Kader'in daha ilk sillesi. 

Meselenin çok önemli bir yanı daha var. İslâm'ın hayata hayat olması Kur'ân'dabir çekirdeğin çimlenip büyüyerek, nihayet ulu bir ağaç haline gelmesi örneğiyletasvir edilir. İslâm, Mekke ve Medine toplumu gibi dar bir dairede dahi kendinehas tedricilik içinde tebliğ edilmiştir. Bu tedricilik içinde “nesh”ler yaşanmış,namaz gibi bir ibadet ve bazı haramlar ve helâller dahi belli bir tekâmül çizgisinde nihai şeklini almıştır. İkinci olarak, İslâm'ın iman esasları arasındatelâzüm, yani birbirini gerektirme vardır. “Lâ ilâhe illa'llah” bu esasların başıolup, diğerlerini de gerektirdiği için Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Mekke'de 13yıl sürekli “Lâ ilâhe illa'llah deyin, kurtulun!”; “Bir kelime biliyorum ki, onuderseniz Arab'a da, Acem'e de hakim olacaksınız. Lâ ilâhe illa'llah!” demiştir.Hocaefendi bunu hatırlatınca Kıyamet kopmuştu. Oysa bu gerçeklerinbilinmemesi ve buna uyulmaması, meselâ tarihte Rusya'nın Ortodoksluğunun ve10 asır Ortodoks olarak kalmasının sebebini teşkil etmiştir. 

Thomas Arnold, The Preaching of Islam'da kaydeder: 10'uncu asrın sonlarında, ozamana kadar putperest olan Rusların prensi Vladimir, semavi bir din seçmeyekarar verir. Kendisine gelen Katolik ve Musevi heyetleri kovar. İslâm veOrtodoksluk arasında kalır. Sonunda, içkiden vazgeçemeyeceklerini ve sünnetde olamayacaklarını söyleyerek, Ortodoksluğu tercih eder ve Rusya, 
10 asırdırOrtodoks'tur. Bunun sebebi, küçük Mekke-Medine toplumunda bile İslâmitebliğin 23 yıl, 
içki yasağının ortalama 10, faiz yasağının en az 15 yıl aldığını,Risalet'in 18'inci yılına kadar Müslüman hanımların tesettürsüz olduğunugöremeyen, İslâm'da öncelik ve sonralığı bilemeyen, bunu bilip buna uymanınKur'ân'da kalblerin takvası olarak zikredildiğinden habersiz Müslüman heyettir. 
Bunu bilip buna uymak ise, İslâm'ı ve İslâmi tebliği dert edinmeyi gerektirir. Budert yoksa, malüm ve benzeri fetvalarla meşgul olunur. 


DİYANET'İN HUTBELERİ VE TOPLADIĞI YARDIMLAR ALI ÜNAL 


Diyanet Vakfı, kendi rakamlarına göre, “1994-95'te22.298, bütün tarihinde 220 binin üzerinde 


öğrenciye 44 milyon 347 bin TL eğitim yardımıyapmış.I öğrenciye 200 TL. 11 ilde toplam 5.253 
öğrenci kapasiteli 14 yüksek öğrenimöğrenci yurdu ve tamamı 1.029 öğrenci barındıran 143 öğrenci konuk evi açmış.97 ülkeden 1036 öğrenciyi okutuyor. 18 eğitim kurumunda 3.635 öğrencinin ihtiyaçlarını karşılıyor. 1994'te Bornova'da bir kolej açmış. Mülkiyeti kendisineait 61 İ. Hatip Lisesi'ni, MEB'e tahsis etmiş. “Doğal âfetler”e maruz kalan 12'ninüzerinde ülkede 316 milyon TL yardım yapmış. Cami ve Kur'an kursu işleriylede ilgileniyor; bir de İSAM var. 1975'te kurulan, 1978'de kendisine vergimuafiyeti, 2005'te izinsiz yardım toplama hakkı tanınan vakfın bütün bu 

faaliyetleri için yılda harcadığı para 100-120 milyon TL olmalı. Vakıf, yıldaortalama 40 bin kişiyi hacca, 110 bin kişiyi umreye götürüyor; her yıl hangi kurüzerinden ödeme daha çok gelir getirecekse o kuru tercih ediyor. Meselâ, 2015yılında dolar kuruna geçti ve her bir hacının 1.400 TL daha fazla para ödemesigerekti. Vakıf, hac ve umre organizasyonlarından ve vekaletle kestirdiği, yolaçtığı skandal medyada yer alan kurbanlardan ne kadar kazanıyor? Diyanet,pek çok Cuma camilerde yardım topluyor. İstatistiklere göre, Türkiye'de ergenerkek nüfusun yüzde 50 kadarı, kabaca 13 milyon insan Cuma namazı kılıyor. 

Bunun 5 milyonu, her biri asgari ortalama 5 TL yardım yapsa, 52 haftanın20'sinde yardım toplansa, yılda 500 milyon lira demek. toplanan yardımlar müftülüklere kaydı ve kayıt no.su olmayan güya makbuzlarla teslim ediliyor;yardımlar ve nasıl kullanıldığı konusunda verilen net bilgi yok. Vakıf; zekât,fitre, eğitim-burs, camilere bağış, genel bağış ve Filistin (Gazze) başlığı altındapek çok banka üzerinden bağış da topluyor. Vakfın topladığı bütün yardımlar ve kazandığı paralar, vakfın 
güvenirliğine emanet. Güvenirlik mi? SayıştayDenetim Raporu'nda, DİB'in 2014'te kendi bütçesini 98 
milyon lira aşarak 5milyar, 704 milyon, 466 bin TL harcadığı ortaya çıktı ve döner sermaye kaynaklarından kullandığı 23 milyon liranın âkıbetiyle ilgili soruya Diyanet'ten “Sehven (unutkanlıkla) harcanmış!” cevabı geldi. Diyanet, geçtiğimiz Cumaşehidler için yardım topluyordu. 
Bir vatandaşımız, “Önce Mehmet Görmezaltındaki 1 milyonluk arabayı versin, sonra bizden yardım istesin!” tepkisindebulundu. Evet, vatandaşımız, önce DİB başkanının ve mensuplarının 

yardımlarını görmek, duymak istiyor!Diyanet'ten son 2 yılda yolsuzluk, kamu malının kullanımı, örnek Müslümanidareciler olarak meselâ Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve benzerleri, hukuka uyma, adalet hakkında bir hutbe dinledik mi? Hz. Ali,Haricilerin “Hüküm ve emir ancak Allah'ındır.” âyetini ileri sürerek tahkimekarşı çıkmaları üzerine “Söyledikleri doğru (çünkü âyet), fakat maksatlarıyanlış.” der. Diyanet de, iktidarın icraatlarını halka kabul ettirmek için Kur'ân âyetlerini kullanıyor olmasın? İmamın hutbenin başında okuduğu âyetteniktidara ne açıdan destek olunacağını hemen anlıyorsunuz. Meselâ, iktidar,“terörle savaşıyor”sa, iktidara muhalefet varsa, hemen birlik, beraberlik, terörelânet hutbeleri okunuyor; yarın teröristlerle masaya oturulursa, bu defa “barış,kardeşlik” hutbeleri okunur.Bediüzzaman, kendisine sorulan “Sen nasıl hükümet-i İslâmiyemiz'in bazıreislerine küçük deccal dersin. Diyanet riyasetindeki ulemâ gibi çok ulemâ 

onlara tâbi ve duacı!” sorusuna şu cevabı verir: Hz. Ali, “Bilin ey kardeşler! ÂhirZaman'ın en fenaları dini dünyaya satmış ulemadır ki, ağızlarıyla tattılar,dişleriyle çiğnediler ve hevalarına tâbi oldular. 
Öyleler âlim değil, ancak...” der.Tehditten pay alacak kaç vicdan vardır? 


DÜNDEN YARINA İNSANLIK, İSLÂM VE MÜSLÜMANLAR- ALİ ÜNAL 


Kur'ân, Hz. Musa-Hz. Hızır kıssasıyla hadiselerin göründüğü gibi olmayabileceğine; “Dünya hayatının biraz zahirini bilirler, fakat öteden (ve Âhiret'ten) gafildirler.” (30:7) buyurmakla, hakikatin “öte”deki yerine dikkat çeker. Hz. Üstad (r.a.), “Araştırmacı, dalgıç olmalı; zamanın tesirlerinden sıyrılabilmeli; mazinin derinliklerine dalmalı; mantığın terazisiyle tartmalı; her şeyin kaynağını bulmalıdır.” der. Üstad; niyet, nazar, manâ-yı ismi, manâ-yı harfiden de sözeder ki, doğru görüp doğru değerlendirebilmek için hakikati bulma ve ona tâbi olma niyeti taşımalı; bakış açısı doğru olmalı; eşya ve hadiselere öncelikle varlık senfonisindeki yerleri, fonksiyonları, taşıdıkları manâ ve Yaratıcı nokta-i nazarından bakmalı. Tarih, Meşiet-i İlâhi'nin insan iradesini nazara alan tezahürü, Cenab-ı Allah”ı bize tanıtan külli bir muarrif olarak Sünnetullah veya Âdetullah içinde akar. 
İnsanların hangi şartlarda nasıl davranırlarsa ne ile karşılaşacakları, Cenab-ı Allah'ın eşya ve hadiselere yüklediği manâ ve fonksiyon bellidir. 

Allah (c.c.), insanı yeryüzü hayatına gönderirken, daima birbirine hasım iki silsilenin olacağını beyan buyurmuştur. Bu iki silsileden biri nihayet Cennet'i, diğeri Cehennem'i dolduracak, bir de hidayete yol ve imkân bulamayan (muztaz'af)lar olacaktır ki, bunlar için, (iradelerine dâhil ve hariç 


bazı şartlar muvacehesinde) “Dilerse affeder, dilerse azap eder” hükmü sözkonusudur. Mezkür iki silsileden birine peygamberlik, diğerine (peygamberlik manâ ve hakikatine muarız) insan düşüncesi (beşeri felsefe) rehberlik eder. Hz. Bediüzzaman, tesbitini yapar: “Her ne vakit beşeri 

felsefenin Din'e itaat ve hizmetiyle bu iki silsile birleşip kaynaşmışsa insanlık, parlak bir saadet, bir içtimai hayat yaşamıştır. Ne vakit ayrı gitmişlerse, hayır ve nur Din ve peygamberlik silsilesi, şerler ve dalâletler ise felsefe silsilesinin etrafına toplanmıştır.” “Tarih peygamberlikle başlamış olup, felsefe silsilesinde görülebilen hayırlar da zaman içinde peygamberlik silsilesinden alınmış ve tevarüs edilmiştir.” 

Tarih, Allah'ın insanlar arasında döndürüp durduğu çevrimlerle, gel-gitlerle, bahar-yaz, güz-kışlarla, geceler-gündüzlerle devam eder; bugün birine gündüz ve bahar, diğerine gece ve kış iken, yarın başka olur. Böyledir, çünkü insanın Âhiret adına imtihanı tamamlanacak ve kimsenin Mahkeme-i Kübra'da Allah karşısında mazereti olmayacaktır; çünkü Allah, gerçek mü”minleri, sabredenleri ortaya çıkarmak, hakikate şahidler edinmek, mü”minleri temizlemek, kâfirleri âkıbetleriyle baş başa bırakmak dilemektedir. 

Peygamberlik silsilesinin tâbileri, genellikle az sayıda, öyle ki bazen bir gemiyi dolduracak, bazen içinde bir eşin, bir eş ve oğlun dahi münkir-hain olduğu bir ev kadar olmuştur. İnsanlık en koyu karanlıkları yaşarken her defasında bir peygamber güneş gibi doğmuş ve peygamber vârisleri onların çizgisini devam ettirmiş; Cenab-ı Allah, yaratılışın dünyaya ait nihai gayesi olarak, peygamberlik çizgisinin ismi olan İslâm'ın Kıyamet'ten önce bütün cihanı aydınlatacağını müjdelemiştir. 

İslâm, içten ve dıştan en bâdireli iki döneminden birini 12-14. asırlarda yaşadı; fakat bir yandan Haçlı saldırılarını yüzgeri ederken, diğer yandan Moğolları ilim ve maneviyat havuzunda eritti ve Osmanlı sürgününü verdi. 

İslâm, şimdi ikinci garipliğini yaşıyor. Dünya, dehşetli hadiselere gebe; en az yarım asır çalkalandıkça çalkalanacak. Âhiret cennetinden önce dünya, İslâm ile “yitirilmiş cennet”ini yaşayacak. Ve, akıllarını hakikate, Din’e hakem kılıp, her dönem mevcut şartların tesiri altında farklı İslâm tarifleri yapan, İslâm'ı her dönem mevcut şartlara adapteye çalışan, dolayısıyla aldanan ve aldatanlar da, İslâm'a ve samimi Müslümanlara dahledenler de, bir defa daha nasıl yanıldıklarını acı acı anlayacaklar. 


ERDOĞAN/AKP TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR MU? -ALİ ÜNAL 


PKK terörünün başladığı 1984 ile 2000 yılları arasında geçen 16 yıl içinde 5800 küsur güvenlik görevlimiz şehid olmuş ve terör eylemlerinde 5400'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş. AKP iktidarı öncesi son 3 yıl olan 2000-2002 yıllarında ise toplam şehid sayımız 88. Yani AKP, bitme noktasında bir terör devralmış. Fakat AKP iktidarının ilk 6 yılında teröre verdiğimiz kurbanlar 
sürekli artış göstermiş ve bu 6 yılda 1700 civarında güvenlik görevlimiz şehid olurken, 265 
vatandaşımız da hayatını kaybetmiş. AKP, Temmuz 2009 Habur rezaletiyle başlayan bir “demokratik açılım” denemesinde bulunmuş ve 2,5 yıl kadar devam eden bu süreçte 258 güvenlik 
görevlimiz şehid olmuş. Bu süreçte güçlenen PKK'nın ağır zayiatımıza sebep olan Ekim 2011 
Çukurca, Dağlıca ve Aktütün saldırılarından sonra PKK ile samimi ve çok yönlü mücadele başlamış ve artık uzmanlar terörün 2 ayda bitirilebileceğini ve o dönemde yapılan KCK tutuklamalarının ne kadar isabetli olduğunu seslendirmeye başlamış. İşte tam bu noktada, halka karşı “Terör örgütüyle görüştüğümüzü söyleyenler alçak, şerefsiz, müfteridir. Bir teröristle, örgütle görüşecek, pazarlık yapacak namussuz ve ahlâksızlardan değiliz.” diyen, fakat yıllardır PKK ile masaya oturduğu ortaya çıkan Erdoğan/AKP iktidarı, bu defa 2013 başında “çözüm süreci” başlatmış. Başlatmış ve Öcalan güzellemeleri içinde PKK'nın araba yakma, asker-polis-sivil yaralama ve öldürme, vergi toplama, mahkeme kurup yargılama, hendekler açma, kimlik kontrolü ve kutlamalar yapma, yol kesme ve kapatma, bombalı saldırılarda bulunma, yakma, kundaklama gibi 300'den fazla eylemlerine, her tarafa bombalar yerleştirmesine, güçlenmesine, Suriye'nin kuzeyinde kantonlar kurmasına göz yumup, PKK eylemlerine karşı askerin 290 defa yaptığı müdahale tekliflerini geri çevirmiş. Bu arada Türkiye, arkalarında pek çok soru bırakan ve haklarında hemen yayın yasağı getirilenkatliamlara, ölümlere sahne olmuş. Resmi rakamlara göre, Aralık 2011 Uludere'de 34; Mayıs 2013 Reyhanlı’ da 
54; Mayıs 2014 Soma'da 301; Haziran 2015 Diyarbakır”da 5; Temmuz 2015 Suruç'ta 31; Ekim 2015 
Ankara'da 101; Ocak 2015 Sultanahmet'te 10 kişi can vermiş. Bu arada bütün Ergenekon, Balyoz 


sanıkları ve KCKYlılar serbest bırakılmış. Ve 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından sözde “çözüm masası”nın devrilmesiyle 15 Mayıs arasında geçen 11 ay içinde 76 farklı ilimize 504 şehid cenazesi gelmiş. 

Bütün bu gerçekler karşısında ve zekât, sadaka ve infakı terör kapsamına alan; kendi kurdukları bir mahkeme dahi, “FETÖ terör örgütü diye bir örgüt tesbit edilememiştir.” kararı verirken, Profesör Ersin Kalaycıoğlu'nun çok güzel söylediği gibi, yürütme olarak uydurduğu hayali bir isim üzerinden cadı avı yapan, ülkeye ve Din'e hizmetten başka gayeleri olmadığına bütün vicdanların itiraf ve şehadet edeceği masum insanları hapislere tıkan; bu insanların sadece güneydoğumuzda açtıkları ve 
720 bin öğrenciye karşılıksız kurs verilen etüt salonlarını ve daha önce üniversiteye 4-5 öğrenci 
gönderebilen Hakkâri’ de 400-500 öğrenci göndermesinin yolunu açan dershaneyi kapatan, bu hizmetleri verenleri hapse atan bir iktidarın terörle mücadelede samimiyetinden bahsedilebilir mi? 
Bilhassa PKK terörü, öncelikle 2 gayeye hizmet ediyor: (1) Türkiye?de iç siyaseti dizayn etme. 
Nitekim, Haziran 2015 seçiminden önce halkın yüzde 5 kadarı terörü Türkiye'nin ilk meselesi sayarken, AKP'nin tek başına iktidar olamaması üzerine başlayan terör saldırıları halkın yarıya yakınının terörü birinci mesele olarak görmesine ve Kasım seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidar olmasına yol açmışsa, terörün kime hizmet ettiği açık değil mi? (2) Türkiye'yi bölme. Esasen HDP'nin hedefinde Diyarbakır’ da kendi meclislerini kurma gayesi vardı ve Haziran seçimlerinden önce bu açıkça deklare edilmişti. Şimdi haklarında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması bu gayeye ve Erdoğan'a başkanlık yolu açma niyetinden başka neye hizmet edecek? Ayrıca, “çözüm süreci”nde PKK'nın saha hâkimiyeti kazanmasına, güçlenmesine ve kuzey Suriye'ye yerleşmesine göz yumulurken, şimdi de Kürtler'in Türkiye 

Cumhuriyeti devleti ve Türklerle bir daha bir araya gelemeyecek şekilde kopmasının zemini oluşmuyor mu? Erdoğan/AKP, “Hizmetle savaşında ve yolsuzluklarda olduğu gibi, terör politikalarının da altında kalıp ezilecek. 


İSRAİL BİR TURNUSOL KÂĞIDIDIR - ALİ ÜNAL 


Kruşçef, Nasır'a “Sina”da yürüyen yılanlardan dahi haberimiz var.” der. Daha 50”lerin dünyasında realite bu ise, bugünün dünyasında devletlerin, servislerin göz yumması, hattâ desteği dışında 

büyük çaplı terör eylemleri mümkün olmaz. Son dönemde el-Kaide ve IŞİD dahil, Müslümanlarla ilişkilendirilen terörün en önemli iki sebebi “Orta Doğu”nun haritasını yeniden çizme adına zemin hazırlamak, kitleleri buna ikna etmek ve İslâm'ın olduğundan farklı tanınıp bilinmesini sağlamak, bilhassa onu dünyadaki hakim sistem karşısında bir alternatif olmaktan bütünüyle çıkarmaktır. 
Yeşilköy?deki acı terör saldırısı, İsrail'le yapılan “Ayastefenos-Berlin” tipi anlaşmanın ve Rusya’ dan “Affedin!” istirhamının gündemden düşmesine de hizmet ediyor. İsrail'le ilişkiler, bilhassa “Müslüman ülkeler” ve tenkit-tepki-muhalefet temelli bazı İslâmi-ideolojik hareketler için bir turnusol kâğıdı, bir İsviçre çakısı gibidir. Bu çakıyı en fazla kullananlar -Kaddafi gibi- genellikle İsraili kökenlidir de. Arabistan'da hemen her Cuma hutbesinde dakikalarca İsrail âdeta lânetlenir, Filistin için dualar edilir; fakat yönetimin İsrail zararına bir uygulamasını bilmiyoruz. Acı bir hadise de vardır önlerinde. Panislâmist ve Filistin davasında samimi bir liderolan merhum Faysal, Ekim 73 Yom-Kippur savaşından sonra Batı'ya uygulanan petrol ambargosunda başı çeker. Ülkesini ziyarete gelen Kissinger'1 çölde bir çadırda karşılar ve Kissinger'in petrol kuyularını bombalama tehdidine, “Biz, atalarımız gibi çölde hurma ve deve sütüyle idare ederiz. Siz petrolsüz yapabilir misiniz?” restini çeker. Fransız, Orta Doğu uzmanı Thierry Meyssan'a göre bu, “tam bir intihar”dır. Faysal, bu görüşmeden altı gün sonra yeğeni tarafından öldürülür. “İdeolojik” ve retorikten ibaret İsrail karşıtlığını “Müslüman ülkeler liderleri” içinde kendi adına en verimli kullanan R.T. Erdoğan olmuştur. Erdoğan/AKP bu silahı öyle kullandı ki, Hizmet içi himmetzekât- sadakaların İsrail'e gittiği yalanını dahi yaydılar ve Hizmet karşıtlığında vicdanlarını soğutmak için yalan ve iftira da olsa her bahaneye inanmak isteyenleri inandırdılar. Oysa,retorikteki İsrail karşıtlığının zirvesi olan Mavi Marmara'dan sadece 3 hafta önce Erdoğan iktidarı, İsrail'in OECD'ye kabulüne evet demişti. Mavi Marmara'dan sonra da Türkiye-İsrail ilişkileri bilhassa ticari-ekonomik alanda İsrail lehine artarak devam etti. Geçen süre içinde, Güneydoğumuzda İsrail'in TÜSİAD'ı MAI ve TOBB'a bağlı TEPAWla Nitelikli Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İsrail’e Mavi Marmara katliamına karışan komutan ve askerlerinin yargılanması gibi bir talebimizin olmayacağı garantisi verildi ve Mavi Marmara davasında İsrailli askerler için kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkaran 


savcılar ve hakimlerin tamamı tayin kıyımına uğradı. Bu arada İsrail'e Arınç marifetiyle bir yıl arayla “Bizim sizin inancınıza ters hiçbir düşüncemiz olamaz. Sizi var kılan sebeplere asla karşı çıkmayız. 
Hükümetinizi tenkit ediyoruz diye lütfen bizi kınamayın. İsrail'in güvenliği için Türkiye iyi bir partner olabilir.” teminatları verildi. Ve,İsrail?e NATO merkezinde daimi bir ofis tahsisine de “evet” denilerek, “İsrailin düşmanı benim de düşmanımdır; ona saldıran bana saldırmıştır.” ilanında bulunuldu. Zaten İsrail Dışişleri müsteşarlarından Alon Liel, 2003'te “Kemalizm Erdoğanizm ile güncellendi. Bu, İsrail'in ihtiyacı olan bir şeydi.” dememiş miydi? Daha yakında İngiltere'de Jack Petchey Vakfı'nın açtığı güzel konuşma yarışmasında Filistinli bir kızcağız birinci oldu. Fakat İsrail'den gelen tepkiler üzerine yarışma komitesi kızın konuşma videosunu Youtube hesabından kaldırdı ve kızı yarışmadan diskalifiye etti. “Demokrat-özgürlükçü” kalemlerin buna bir tepkisi oldu mu bilmiyorum. İsrail, her kesim için bir turnusol kâğıdıdır. 


İSRAİL VE İRAN'IN ÜÇ SİLAHI ALI ÜNAL 


26.08.2012 tarihli Haaretz gazetesinde Aner Shalev imzalı, genelde dünyada, özelde “Ortadoğu”da olup bitenleri anlamamıza yarayacak çok güzel bir makale yayımlandı. “İsrail ve İran: Ebedi Müttefikler? başlığını taşıyan makalede Shalev, özetle şöyle diyor: “İran, İsrail'e ölesiye muhtaç. İsrail olmasa, İran onu icat eder. Bundan dolayı da, İran için İsrail daha uzun yıllar yaşamalıdır. 
Ayetullahların rejiminin İsrail karşıtı çılgın retoriği kitleleri asıl meselelerinden uzaklaştırıyor. Nefret, daima rejimleri güçlendiren birleştirici bir güç olmuştur. İçeride gerilimi düşürmek için şeytanlaştırılmış harici bir düşman gibisi olamaz. İran, bunu bütün beklentilerin üstünde olarak başarıyor. İsrail, İran'a yardım ediyor. İran'a saldırının eli kulağında olduğu tehditleri, Ayetullahların rejiminin tekerleklerini yağlıyor. Diğer yandan, İsrail de ölesiye İran'a muhtaç. İran olmasa, İsrail onu icat eder. İran, İsrail için daima var olmalıdır. Nefret ve düşmanlık söylemleri, bilhassa sağcı iktidarlar için etkili kontrol mekanizmaları olmuştur. Netanyahu'nun İran karşıtı çılgın retoriği, kitlelerin dikkatini asıl problemlerinden uzaklaştırmaktadır. İran'ın İsrail'i tehditleri, Netanyahu hükümetinin tekerleklerini yağlıyor.” 

Evet, zahirdeki İran—İsrail düşmanlığı, sadece karşılıklı olarak iktidarların tekerleklerine yağ sürmekle kalmıyor, İsrail'in etrafındaki Batılı koruma ve yardım duvarını sürekli güçlendirdiği gibi, İran'a da İslâm dünyasındaki Müslüman kitleler nezdinde prestij sağlıyor. ABD ve İsrail karşıtlığı üzerine kurulu birretorik, müthiş prim yapıyor İslâm dünyasında. Kitleler, arkada ne olup bittiğini bilmedikleri için bu primin ağlarına takılıp sürüklenebiliyor ve retorikteki karşıtlık, değerlendirmelerde en önemli ölçü haline geliyor.İran, ABD'nin BOP veya GOP projesi uygulamalarından da hiçbir zarar görmeyip, hattâ en fazla istifade eden ülke. İslâm dünyası, etnik ayrılıkların yanı sıra mezhep temelinde bölünüyor ve bir Şii hançeri, Afganistan—Pakistan hattından şimdilik Akdeniz'e kadar girmiş durumda. 
İran'ın silahları, sadece retorikteki ABD ve İsrail karşıtlığından ibaret değil. İran'ın üç önemli silahı daha var: Muta, humus ve takiyye. Muta, ne yazık ki, gayr-ı meşrü cinsel münasebete giydirilen bir meşruluk kılıfı. Humus, (Sünni) İslâm'da madenler gibi yerden çıkarılan maddelerden verilen zekât ve harp ganimetlerinden Allah Rasülü”'nün, devlet başkanının hissesine düşen 5'te Ilik miktarı ifade ediyor. Fakat Şiilikteki humusun kapsamı çok daha geniş. Bir zaman, Türkiye'yi darü'l-harp gören bazıları, bundan dolayı, sanki devlet, çalışarak elde ettiği özel geliri olan bir şahısmış ve onun malı aslında bütün kamunun malı değilmiş gibi, devlet malından almayı helâl addederdi. Humus da, bunun gibi, pek çok yolsuzluğa, devlet ve kamu malını kullanmada farklı davranmalara gerekçe oluşturabiliyor. Takıyyeye gelince: Şiilik”te takıyye bir esastır; İmam Cafer Sadık Hazretleri'ne atfen, “Takıyyesi olmayanın dini yoktur.” inancı hakimdir. Takıyye öyle kullanılır ki, meselâ Hz. Ali Efendimiz'in ilk üç halife hazretlerine biatı, Hz. Ömer'e kızını vermesi, oğullarından ikisinin isminin Ömer ve Osman, birisinin künyesinin Ebu Bekir olması, muta için haramdır demesi, hep takıyyeye hamledilir. Dolayısıyla takıyye, yalanın, aldatmanın, Kur'an'da şiddetle men edilen, söylenenin tersinin yapılması ve yapılanın tersinin söylenmesinin hem de dinen gerekli kılıfıdır. Hadiseleri doğru okumada bu gerçekler göz ardı edilmemeli. 


KUR'ÂN NEDEN VE NASIL GARİP VE MEHCÜR? — ALİ ÜNAL 


Hadis-i şeriflerde, “Kur'an, Allah'a göklerden, yerden ve onlarda bulunan her şeyden daha sevimlidir. 
Kur'an'ın diğer bütün sözlere olan üstünlüğü, Aziz ve Celil olan Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Sizden öncekilerin tarihi, sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü ondadır. 
Kur'an, hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. O, bir eğlence değildir. Her kim zorbalığından dolayı onu bırakırsa, Allah onu boynundan kırar. Her kim hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah onu dalâlete atar. O, Allah'ın sağlam ipidir. O, zikr-i hakimdir. O, sırat-ı müstakim”dir... 
Ona dayanarak konuşan doğru konuşmuş, onunla amel eden sevap kazanmış, onunla hükmeden adalet yapmış ve ona çağıran doğru yola çağırmıştır.” buyrulur. Kur'ân böyle iken, âyet-i kerimede Allah Rasülü”nün Âhirette “Halkım bu Kur'ân'ı mehcür kıldı!” (25:30) şikâyetinde bulunacağını okuyoruz. 
Mehcür, “kendisinden hicret edilen” demektir; hicret, Din'in yaşanamadığı küfür diyarından ve bir de günahlardan yapılır. Yani, “Halkım bu Kur'ân'ı mehcürkıldı!” şikâyeti, “Halkım, Kur'ân'a kendisinden kaçılacak bir kötülük, bir mikrop bataklığı muamelesiyaptı ve böyle bir bataklıktan kaçar gibi Kur'ân'dan kaçtı!” şikâyetidir. 

Kur'ân, ilk inişi döneminde bu muameleyi gördüğü gibi, en az o kadar şenisini son 1,5 asırdır görüyor. 
Kur'ân, her türlü doğru ilmin ve bütün hakikatlerin biricik kaynağı olarak görülmemekle bu muameleyi görüyor; Kur'ân, “Rabb'ine andolsun ki, aralarında baş gösteren anlaşmazlıklarda seni hakem veya hâkim kabul edip, sonra da senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı ve itiraz duymadan tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.” (4: 65) ikazına rağmen, meselelerin çözümünün kaynağı olarak görülüp kabül edilmemekle bu muameleyi görüyor. Bir zaman bir Müslüman “edebiyatçı”, Rilke'yi anlatmak için mi, yoksa Rilke'yi, Boudelaire'i veya bilmem hangi Batılı şairi okuduğunu satmak için mi, “Rilke'yi 105 defa okudum, anlayamadım, 

tekrar okuyacağım!” diye yazıyordu. Bu cümle karşısında o zaman “Rilke'yi 105 defa okuyup da anlamadıysan, 1000 defa da okusan anlamazsın; demek ki, anlama kapasitesinden yoksunsun, 

senin için 1 defa okumakla 1000 defa okumak aynıdır. 105 defa Rilke okurken 1 defa Kur'ân okusaydın!” şeklinde verdiğim iç tepkiyi, bu söz aklıma geldikçe hep veririm. Evet, Kur'ân, “okuma, okunan” manâsına gelmesine ve ilk emri “Oku!” olmasına rağmen okunmamakla; kendisine “Rilke”lere, medyaya, sosyal medyaya, bir romana, televizyona... ayrılanzamanın belki çeyreği kadar bile olsun zaman ayrılmamakla; manâları, hakikatleri aktüalite kadar olsun merak edilmemekle mehcür muamelesi görüyor. Kur'ân, aynı zamanda bir irşad kitabıdır;irşada muhatap insanların her zaman yüzde 99”u avamdır; dolayısıyla Kur’ ân, öncelikle ve zahiriyle avama seslenir ve bu sebeple ilk anda basitmiş gibi gelir. Oysa o, içine girildikçe sonunaulaşılamayacak bir ummandır. İşte Kur'ân, bu gerçekten de gafletle, ilk defa deniz gören bir çobanın “Burada ne güzel koyun otlatılır!” demesi, sınırsız, sonsuz bir okyanusun mera telâkki edilmesi gibi telâkki edilmekle, hattâ onunla meşgul olmanın küçümsenmesiyle mehcür muamelesi görüyor. Kur'ân, 14 asır önce 23 yıl içinde inmiş ve mazide kalmış bir kitap muamelesi görmekle; her an herkese inmekte olduğundan gaflet edilmekle; temel her meselemizin cevabını bulabileceğimiz inancıyla okunmamak ve mütalâa edilmemekle; hadiselerden bağımsız ele alınmak ve teoriler mecmuası gibi değerlendirilmekle; manâlarına, hakikatlerine nüfuz edilse de, bu defa hayata hayat yapılmamakla; bir akademik inceleme mevzuu görülmekle; zihinler, kalbler onunla şekilleneceğine, başka vadilerden beslenmiş zihinlerin kendilerini ona hakem kılmasıyla mehcür muamelesi görüyor. 

Kur'ân, kendisine başta nakledilen hadislerde ifade buyrulan değer verilmezse kendisini açmaz; o, 

her bakımdan en doğruya hidayet eden bir kitap, bir şifa ve rahmet iken, yanlış düşünen, yanlış tartan ve yanlış değerlendirenlerin ancak kaybını arttırır (17: 9, 82). Evet, bilhassa her Ramazan, Allah Rasülü”'nün “Halkım bu Kur'ân'ı mehcür kıldı!” şikâyetininmahkümu olmamak için bir fırsattır. 


KUR'ÂN'IN ANLAŞILAMAMASI VE GARİPLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR SEBEBİ — ALİ 
ÜNAL 

Bazı Batılı aydınlarda 19. asırdan itibaren İslâm'a karşı başlayan kısmen insaflı değerlendirmelerin çoğunun varıp Kur'an'a takıldığını acı acı müşahede ediyoruz. Bu da, bazı âyetler, âyetleri oluşturan cümleler arasında insicamsızlık iddiasına dayanıyor ve öncelikle vahyin dilini, üslübunu ve belâgat inceliklerini bilmemekten kaynaklanıyor. Evet, zâhiren çoğu Kur'ân âyetleri ve bazı âyetleri oluşturan cümleler birbirinden kopuk, aralarında uyum ve irtibat yok gibidir. Meallerde bu uyum ve irtibat neredeyse tamamen, bazı tefsirlerde de kısmen gözardı edilmektedir. Oysa,bütün âyetler ve âyetleri oluşturan cümleler arasında ne derin, muhteşem irtibatlar ve insicamın olduğunu İşârâtü”l-İ?câz”da takip edebiliyoruz. Âyetleri oluşturan cümleler ve âyetlerin pek çoğu, “Ve” ve “Fe” gibi atıf veya 


takıbiyye harfleriyle birbirine bağlanır. Böyle bir kullanımın olduğu her yerde zaten irtibat var demektir. Atıfsız gelen cümle veya âyetler ise genellikle isti”nâfi (antr-parantez) olup, ekseriya, akla gelebilecek soru veya itirazlara cevap içindir. Meselâ: Yusuf Süresi 36. âyette, zindanda iki gencin Hz. 
Yusuf'a (a.s.) tabir için anlattıkları rüya zikredilir. 

Takip eden âyet, “Kaale (dedi)” ile başlar ve Hz. Yusufun mealen, “Size rızkınız olarak bir yemek gelecek olmasın ki, onun te'vilini size haber veremeyecek olayım.” sözü aktarılır. Cümlede “te'vil” kelimesinin geçmesi, çoklarını bundan kastın rüyanın te'vili olduğu yanlışına götürmüştür. Oysa, daha başka karinelerin yanısıra, âyet, “Ve” veya “Fe” gibi bir atıf harfiyle başlamamaktadır. Öyleyse, 
âyetle, rüyaların anlatıldığı önceki âyet arasında doğrudan bir irtibat yoktur. Bu ve devam eden 3 

âyet isti'nâfi (antr-parantez)dir ve kendisine rüya sorulmasından istifade ile Hz. Yusuf'un, zindana gelecek her yemeği önceden her bakımdan bilmesi mücizesinden istifade ile mesajını tebliğ 

etmesini anlatmaktadır. Zaten 41. âyette rüyaların tabirine geçilirken de atıf yoktur ve bu, sözünü ettiğimiz önceki 4 âyetin rüyalarla alâkalı olmadığını gösterir. Mâide Süresi 67. âyet, “Ey Rasül! Sana Rabb'inden indirileni tebliğ et!” diye başlar. Şiiler, burada Hz. Rasül'e (s.a.s.), kendisinden sonra Hz. 
Ali'nin halife seçilmesi gerektiğini tebliğ etmesininemredildiği iddiasındadır. Mâide Süresi, Medenidir; bazı müfessirler ise, bu âyetin Mekke'de indiği görüşündedir. Şiiler'in iddiasını reddetmek için âyetin Mekki olması gerekmiyor. Âyetin siyakı da (öncesi), sibakı da (sonrası) Ehl-i Kitap”la alâkalıdır; yani âyet, doğrudan Müslümanlarla ilgili değildir; zaten metin içinde atıfsız, antr-parantez gelmiştir. Öyleyse, Ehl-i Kitap'tan sözedilirken ya akla gelebilecek bazı sorular veya itirazlara cevap veya Hz. Rasül'e (s.a.s.) bir hatırlatmada bulunma içindir. Evet, âyette, Hz. Rasül'e Ehl-i Kitap'la ilgili kendisine gelen her âyeti, onlardan gelebilecek tehlikelere aldırmadan tebliğ etmesi emredilmektedir. Mâide Süresi 3. âyetinde bazı haramlardan, bilhassa haram etlerden bahsedilirken, âyetinortasında birden “Bugün kâfirler dininizden ümidini kesti... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim...” buyrulur. Şiiler, bu cümlelerin Gadir-i Hum'da Hz. Ali'nin güya halife tayin edilmesi üzerine indiği iddiasındadır. Evet, bu iki cümle, âyet içinde atıfsız, antr-parantez gelmiştir. Dolayısıyla, âyetle doğrudan değil, dolaylı münasebeti vardır ve “Âyette buyrulan haramlar ebediyen 

geçerli midir? Bunları değiştirecek başka hükümler gelecek midir?” gibi sorulabilecek sorulara, ayrıca müşrik ve münafıkların bu hükümleri ortadan kaldıracak bir din beklentisine cevap içindir. 
Yoksa, Şiiler'in iddiasıyla alâkası yoktur. Bir hadiste, “Küllü'n-nâs hattâün... (Bütün insanlar çok günah işler)” buyrulur. Bir Molla Kasım bundan hareketle, peygamberlerin masumiyetini inkâr edebilir. Oysa, “bütün” manâsına gelen “küll” kelimesi nekre (belgisiz)e muzaf (tamlayan) olursa, bahsi geçen cinsin bütün fertlerini içine alır. Yani hadiste “Küllü insânin” dense idi, peygamberler dâhil bütün insanlar kastedilmiş olurdu. Fakat,“küll” marife (belgili)ye tamlayan olursa, istisnalar var demektir. Hadis-i şerifte “küll” marifeye tamlayan olmakla, demek ki günah işlemeyen insanlar da vardır.Hayfa ki, Kur'ân'ı da, onun lekesiz dürbünü Risaleler?i de mehcür ettik. 


LÂİKLİK, İSLÂM VE MÜSLÜMANLAR - ALİ ÜNAL 


Modern düşünce ve bakış açısı pozitivizm ve materyalizm temelli olması hasebiyle her şeyi parçalarına ayıran, her parçayı içinde bulunduğu bütünden ve diğer parçalardan bağımsız gibi ele alan bir niteliğe sahiptir. Çalışma ve dolayısıyla bilim alanlarının, netice olarak uzmanlıkların sürekli artması da bundandır. Yine bu sebepledir ki, meseleler ve konular da parça parça ele alınmakta 

ve her bir parçanın uzmanı, o parçayı kendi uzmanlık penceresinden incelemekte, buna rağmen çoğu uzman, “Bütünde olan çok defa parçada olmayabilir.” kaidesine rağmen, o parçanın dâhil 

olduğu bütünü bilme tavrı sergileyebilmektedir. Lâiklik de, aynı muameleye maruz olarak, daha çok siyasi temelde ve bilhassa din-siyaset münasebeti açısından ele alınmaktadır. 

Tarihte aldığı şekliyle Hıristiyanlık, “tabiat”ı Allah ile kişi arsında perde ve onu incelemeyi günahsayar, “tabii” bilgiyi küçümser, hattâ Hz. Âdem ile Hz. Havva'ya “cennet”te yasaklanan ağacı bir manâda “bilme ağacı” olarak görür, yoksulluğu ve yaslı olmayı yüceltip zenginlik ve dünyevi mutluluğa karşı tavır alırken, “Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a” diyerek, siyasetle de arasına mesafe koyuyordu. Fakat Hıristiyanlık, zıttın zıttını, dolayısıyla ifratın tefriti doğurmasının kaçınılmazlığı içinde zamanla “kutsal” bir imparatorluk teşkil edecek ölçüde siyasi sahaya hakim hale geldi. Bu hakimiyetin sembolü, hattâ sahibi ise, gittikçe de zenginleşen Kilise idi. İşte bu atmosfer içinde Endülüs ve Haçlı seferleri yoluyla İslâm medeniyetiyle, bilhassa onun ilmi ve refahıyla doğrudan münasebete geçen Hıristiyan âlemi “dünya”ya açılmaya başladı. Tarihçi Will 


Durant, The Age of Faith'te sözkonusu münasebeti Rönesans'a giden yol olarak niteler ve “Batı, Haçlı seferlerini askeri alanda kaybetti; fakat büyük bir istekle düşmanından öğrendikleri 

neticesinde .... Rönesans'a yürüdü ve kazandı.” diye yazar. 

Bu açılma, bir yandan tabiatı inceleme ve dolayısıyla bilimlerde gelişme hamlelerine, diğer yandan, nüfusun ve bunun doğurduğu ihtiyaçların çokluğu, Avrupa coğrafyasının darlığı, nehirlerinin fazlalığı, okyanuslarla çevrili olması gibi sebeplerle de coğrafi keşiflere zemin oluşturdu. Yeni ulaşılan coğrafyalardan Avrupa'ya akan servet, halk içinde gittikçe zenginleşen “burjuva” sınıfının doğmasına yol açtı. Bir yandan bu burjuva Hıristiyanlığın kısıtlamaları dışında bir hayat sürme arzu ederken -Reform da bir açıdan bu arzunun neticesidir- diğer yandan kimilerinde “hakikat aşkı”yla, kimilerinde gücün ve zenginleşmenin sebebi olarak gelişen bilim, pek çok noktada “muharref” Kitab-ı Mukaddes”le çelişiyordu. İşte Orta ve Yeni çağlarda Avrupa, burjuva-aristokrasi, burjuva Kilise ve sınıflar arası, diğer yanda din-bilim çatışmalarıyla sarsıldıkça sarsıldı. Nihayet bu çatışmalara son vermek için din ile dünyaya, din ile bilime, din ile siyasete ayrı sahalar tanıyan 

Dekart düalizminin özetlediği bir düalizm üzerinde uzlaşmaya varıldı. İşte lâiklik, insan düşüncesini Din'den, vahiyden tecrit de ederek, temelde bu düalizmin, düşünce, inanç ve yaşayışta -İslâm?'ın câmiiyyetine muhalif olarak- din ile dünyayı, din ile siyaseti, akıl ve bilim ile dini ve vahyi, madde ile manâyı, dünya ile Âhiret'i birbirinden ayırmanın, hattâ çatışabilir alanlar olarak görme ve değerlendirmenin neticesi ve adıdır. Seyyid Kutub'un “uğursuz ayırım” olarak nitelediği bu ayrımın, belirtmekte fayda var ki, pratikte dinlere kısmi bir faydasından da söz edilebilir. Önceki asırlarda bilhassa Batı'da bir Müslüman'ın, İslâm'a ait müesseselerin bulunması âdeta mümkün değildi. 
Lâikliğin “toplumsal ve siyasi alan”a müdahil olmamak kaydıyla, ferdi inanç ve yaşayış seviyesinde her dine ve dinlerin mensuplarına hayat hakkı tanımasıyla farklı dinlerin mensupları dünyanın her tarafında ve bir arada yaşama, hattâ dinlerini tebliğ imkânı buldu. Bundan dolayı da Hz. Bediüzzaman, “Lâiklik adı altında vicdan hürriyetinin devletlerde kanun-u esasi haline gelmesiyle maddi cihad kılıcı kınına girip, Kur'ân'ınelmas hakikatleriyle cihad dönemi açıldı.” tesbitinde bulunur. 


O DÖRT GÜNDE CEVABINIZ NE OLACAK? ALI ÜNAL 


İnsan, yaptıklarından dolayı 4 gün veya yerde hesaba çekilir: dünyada hukuk karşısında; ölürken ve kabirde melekler karşısında; Âhiret'te Allah karşısında. “Melekler, bizzat kendilerinin zalimleri olanların yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını alırken sorarlar: “Derdiniz neydi de, (Allah'a şirk koştunuz, zulümler işlediniz)?' “Biz' derler, ‘bu memlekette zayıf, dolayısıyla baskıya boyun eğmiş kimselerdik.' Melekler, “Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret edeydiniz!' derler. Böylelerinin nihai barınağı Cehennem'dir..” (4:97; 8:50) Allah karşısında ise bütün sırlar ortaya dökülür ve sorulur, meselâ: hangi suçu vardı da, öldürüldü, zulme maruz bırakıldı? (81:9—11) Evet, sorulduğu zaman, Kur'ân “Allah'a evlât isnat edildi (sıfatlarında O'na şirk koşuldu) diye nerdeysegökler üstünden çatlayacak!” diye buyururken, “Allah'ın bütün sıfatlarına sahip (yani -haşa- ikinci Allah) 

liderimiz var!” türü tamamen küfür ve şirk sözleri; sorulduğu zaman, güya İslâm davasında bulunurken, İslâm'ın hak, adalet, doğruluk, samimiyet, emanet, tevazu gibi esaslarının berhava edilmesi; sorulduğu zaman devlet malının ganimet gibi görülmesi; eğitim ve aile kurumunun çökmesi; rant kaynağı yüksek binalarla birlikte artan fuhuş, zina, resmi kumar, dehşetli ahlâk ve maneviyat erozyonu; sorulduğu zaman, 13 asır firâk-ı dâlleden görülmüş bir mezhebin hak mezhep diye eğitim müfredatına konması; zinaya mut'a, yolsuzluğa humus, yalana, iftiraya takıyye, yani din kılıfı geçirilmesi. Sorulduğu zaman, PKK terörü 3 yıl önce bitirilecekken “Çözüm süreci” diye onun azmanlaşmasına göz yumulması; terör örgütüne ve başına övgüler düzülmesi; millet 400 milletvekili vermeyince yeniden azgınlaşan terörle sarsılan ülke, göçe mecbur kalan yüz binlerce masum ve ölen siviller; sorulduğu zaman Reyhanlı, Uludere, Soma, Suruç, Ankara, İstanbul ve daha başka yerlerde akan kanlar, işçi ölümleri, hemen verilen yayın yasağı kararları, gizlenen gerçekler; sorulduğu zaman hapislere tıkılan fikir ve eleştiri hürriyeti, gazeteciler ve aydınlar. Sorulduğu zaman bilhassa 17—25 Aralık öncesi ak denilene kara, kara denilene ak denmesi; sorulduğu zaman polis fezleke ve yargı raporlarındaki dehşet verici rüşvet ve yolsuzluklar, bunları aklamak için yargıyı dizayn etme ve bunları ortaya çıkaran ve o ana kadar kahraman ilan edilmiş emniyet ve yargı mensuplarına reva görülenler; yüzlerce polis kolejleri öğrencilerinin kapı önüne konması; sorulduğu zaman savcısı olunduğu iddia edilen davaların masum insanların üzerine yıkılarak avukatı olma ve girilen Perinçek'in mevzileri; sorulduğu zaman üzerine namus ve şeref yemini edilen Anayasa ihlâlleri ve rafa kaldırılan hukuk; 


sorulduğu zaman “usulsüz” ihalelerle yeni zenginler türetilip, bunlar eliyle “biat” medyası oluşturulması; ülkede zengin ve fakir uçurumu ve gelir dağılım adaletsizliğinin arttıkça artması; 
sorulduğu zaman saraylar, saray harcamaları, lüks kamu arabaları, 150 bin küsur lira kiralı konaklar, 1 
milyon TL'lik araba ve jakuzili evler, villalar, lüks, israf, rüşvet -içlerinden bazılarının itirafıyla- kasa- masanisa üçgeninde boğulma; sorulduğu zaman Irak ve Suriye'de sebep olunan zulümler, katliamlar. 
Sorulduğu zaman, dünyanın dört bir yanına eğitim, ahlâk ve maneviyat taşımış, ülkenin bayrağını 160 
ülkede dalgalandırmış, milyonlarca vatan evlâdına her bakımdan iyi eğitim vermiş bir hizmetin, yolsuzlukların, hukuksuzlukların karşısında durdu diye bütün cephelerden en haksız hücumlara maruz bırakılması; zekât, sadaka ve infakta yarıştıkları için hapse tıkılması; sorulduğu zaman sözkonusu hizmet ve onun ilmi-manevi rehberi hakkında tarihte görülmedik yoğunluk, nicelik ve çirkinlikte yalanların söylenip, iftiralar atılması; üzerine çökülen şahsi servetler, müesseseler; işinden, ekmeğinden edilen insanlar, akıtılan masum gözyaşları. Ey iktidar sahipleri, ey “mülkün temeli” adaleti berhava ederek mülkü ülkenin üzerine yıkan yargı ve emniyet mensupları, kayyimler, iktidar destekçileri ve her türlü haksızlık karşısında sesi ilk çıkması gereken ehl-i ilim ve diyanet! Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce mesele hukuk önünde sorulduğu, sorumlularınız hakkında Kıyamet'e kadar peşinizi takip edecek ceza ve tazminat davaları açıldığı, ölüm ânında, kabirde ve Mahkeme-i Kübra'da da sorguya çekildiğiniz zaman haliniz nice ve cevabınız ne olacak? 


PERİNÇEK'İN MEVZİLERİ, AKP VE TERÖR ALI ÜNAL 

Perinçek, “AKP, mevzilerimize geldi; Cemaat'e operasyonları biz yapıyoruz; MİTdahil her yerde varız.” diyor. Nelerdir Perinçek'in mevzileri? Farklı zamanlarda farklıformatlarda boy göstermekte AKP ile tencere-kapak uyumuiçinde bulunan Perinçek ve grubu, şu anda M. 
Kemal'ibayraklaştırsa, “Gladyo, ABD-NATO emperyalizmi” sözü etse;PKK ile mücadeleye destek verse de, önceleri M. Kemal'e“faşist” diyor, onun “dinsiz ve Allah'sız” olduğunu iddia“faşist” diyor, onun “dinsiz ve Allah'sız” olduğunu iddiaederken, Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.) ise en aşağılıksaldırılarda bulunuyor ve Kürtlerin bağımsızlığı kavgasıveriyordu. Perinçek'in örgütünde siyasete başlayan Öcalan ilePerinçek karşılıklı gül alıp verme münasebeti içindeydi vePerinçek'in 2000'e Doğru dergisi, PKK'nın yayın organı gibiydi.Zamanında Türk ordusunu Kıbrıs'ta işgalci ve 
1915 Ermeni tehcirini “soykırım” olarak niteleyen Perinçek ve grubu,sonradan Gladyo dedikleri Özel 
Harb'e medhiyeler düzüyor,Sovyetler Birliği'ni tek emperyalist güç olarak ilan edip,NATO'yu destekliyordu. Kanlı 1 Mayıs 1977'nin zanlılarındanolarak kalan grup, son anda 1 Mayıs'a katılmamış —Dilipak'lane kadar da benzeşiyorlar— ve yıllar sonra Ergenekonsoruşturmalarında Perinçek'in evinde I Mayıs'la ilgili olarak“darbeye zemin hazırlanması”ndan söz eden telsizkonuşmaları dökümleri çıkmıştı.Perinçek'in yol arkadaşı ve İP Genel Sekreteri Ferit İlsever, 29arkadaşı ile birlikte 16.5.1972 günü Harbiye'de İngiliz serviselemanı H. Summer-Boyd'la yakalanmıştı. Eymür, Perinçekiçin “fabrikatör” (kendisine çalıştığı yabancı ülke adına kendiülkesini karıştıran ajan) der. Başlangıçta Perinçek'in yanındabulunmuş Cengiz Çandar da onun için şöyle yazar: “...Buyüzden ajan provokatörolarak kullanılmaya müsait birkişiliğe sahip, zaten öyle kullanılıyor. Üstlendiği misyon, buülkede sıhhatli olabilecek herkese ve her şeye hücum etmek; kurumları yıpratmak, kişileri şaibe altında bırakmak... Türkiye'de kim destabilizasyon peşindeyse, o güçler içinbulunmaz bir nimet...” 
İşte, artan PKK ve Türkiye'yi de kapsamına alan IŞİD terörünü ve Türkiye dâhil, “Orta Doğu”nun nereye sürüklendiğini anlayabilmek için, Perinçek'in mevzileriyle, aşağıdaki gerçekler önemlidir: (1) Terör, öncelikle ülkelerde iç siyaseti dizayn etme ve bölgesel—küresel planları gerçekleştirmek için bir alettir. (2) Mezhep ve etnik temelde bazı Müslüman ülkelerin, meselâ Irak'ın 3, Suriye'nin 4 birbirine düşman ülkeye bölünmesi vebüyük bir Kürdistan'ın kurulması hedeftir. Bölünme neticesi ortaya çıkacak ülkeler, Kürtler, Türkler, Araplar ve İranlılar,Sünniler, Şiiler, Aleviler, bir daha bir araya gelemeyecek şekilde birbirinden kopmalıdır. Güneydoğumuz daha öte planlar adına da boşalmaktadır ve ufukta iştah kabartan inşaat rantı vardır. (3) Perinçek'in İP'si, 2007'de AKP'nin, “Türkiye'ye biçilen Arap hanedanlıkları gibi bir hanedanlık olma misyonunu kabul ettiği” iddiasındaydı. İsrailli diplomat Alon Liel, 2003 Eylül'ünde Kemalizm'in Erdoğanizm'le güncellenmesinden söz ediyordu. AKP projelendirilirken, ondan istenenlerden biri de “İslâm'ın yeniden yorumlanması”ydı. İşte bu çerçevede Türkiye bir BAAS veya Arap şeyhliği tipi rejime sürüklenirken TÜRGEV çatısı altında da AKP Müslümanlığı ve cemaati teşekkül ettiriliyor. (4) PKK 50 bin öğrenci barındıran kurslar açarken, Güneydoğu'da 720 bin genci geleceğe hazırlayan ve teröre karışmaktan alıkoyan etüt merkezlerini, Hakkâri'de 400-500 gence üniversite kazandıran dershaneyi kapatan bir iktidar terörle değil, başka 


gayeler adına teröristle mücadele ediyordur. Bu gayeler adına aynı PKK ile yine masaya oturmaktan da kaçınmayacaktır. Perinçek mevzilerinde ülke içi ve bölgesel plan ve projelerin içine girenler, plan ve proje sahiplerinin Irak Kralı Faysal, Nuri Said Paşa, Abdülilah, Enver Sedat, Kaddafi, Şah Rıza Pehlevi, Saddam ve benzerlerine reva gördükleri âkıbetleri de akıldan çıkarmamalıdır. 


SÜFYAN VEYA SÜFYANİYET ALI ÜNAL 


Çok muhatap olduğum deccal/süfyan, Mehdi, Mesih sorularından süfyan sorusuna cevaptır: 

Buhari'de yer alan bir hadis-i şerifte, bütün peygamberlerin, ümmetlerini deccal/süfyan hakkında uyardığı belirtilir. Peygamber Efendimiz de (s.a.s.) deccal/süfyan fitnesine karşı, onu farklı hadislerinde bütün cepheleriyle tanıtarak ümmetini ikaz buyurmuş ve ümmet, on dört asırdır onun fitnesi karşısında Allah'a sığınagelmiştir. Kuşkusuz onu temsil eden şahıs veya şahıslar olmakla birlikte, deccal, Hıristiyan dünyada Âhir Zaman'da başta Ulühiyet”i inkâr mahiyetinde çıkacak akımın, süfyan ise, bu akımın İslâm dünyasında nifak perdesi takmış biçiminin adıdır. Dolayısıyla, süfyan, öncelikle Kur'ân'da münafıklar hakkındaki âyetlerden takip edilmelidir. Deccal de, süfyan da, hadislerdeki tarifiyle, her şeyden önce tam bir yalancıdır ve öncelikle aldatma ile iş görür. Zaten ona, hadiseleri insanlara karışık ve bâtılı süsleyerek hakikat gösterecek olmasından dolayı bu ad verilmiştir. 
Bu aldatma işinde süfyana Türkler içinde hadisin ifadesiyle “70 bin taylesanlı” (ulemâ-i sü”) destek olur. İlgili âyetler ve hadisler çerçevesinde bir psiko-analize tâbi tuttuğumuzda, süfyanda üç temel sıfat karşımıza çıkar: Tatmin olmaz hırs, dehşetli kıskançlık ve sınır tanımaz öfke, kin ve düşmanlık. 
Müslim'de yer alan bir hadiste, süfyanı süfyan olmaya iten ilk faktörün öfke olduğu ifade buyrulur; yani süfyan, bir öfke üzerine ortaya çıkar. Hırsı ise Cenab-ı Allah (c.c.) insana hayır işlemeye doymasın diye vermiştir. Fakat insanda nefis dizgini ele geçirirse bu sıfatın mecrası değişir. İşte kendisinde bu sıfatın mecra değiştirdiği süfyan, tatmin olmaz bir yükselme, makam, dünyalık biriktirme, tanınma, beğenilme, kendinden bahsedilme hırsı içindedir. Elinin suyla delineceği hadisinin işaret ettiği üzere o, çok büyükmal sahibidir ve israfa da, biriktirmeye de doymaz. Tatmin olmaz hırs, dehşetli bir kıskançlığı besler. Evet, tatmin olmaz bir makam, yükselme ve beğenilme hırsı içindeki süfyan, kendisiyle mukayese edilebilecek hiç kimsenin olmasını istemez. O, hırslarını tatmin yolunda kendisine rakip olabilecek herkesi kıskanır ve bertaraf etmeye çalışır. Esasen onun hırsını tetikleyen, biraz da, kendi önünde gördüğü veya öyle görülen bazılarına olan kıskançlığıdır. Hırs, kıskançlık ve öfke/kin/düşmanlıksıfatlarının bir insanda bu ölçülerde birleşmesi konusunda bir zaman bir psiko- analistin şöyle bir değerlendirmesini okumuştum: “Böyle birinin bilhassa çocukluğu travmalarla geçmiştir. Arkadaşlarının sahip olduğuna sahip olamamış, onlar tarafından dışlanmış, ailede de sevgi ve şefkat görmemiş birinde böyle sıfatlar bu derecelerde gelişir.” Hırsı, kıskançlığı ve öfke, kin ve düşmanlığı ile yerin altına doğru bir kötülük anıtı olan süfyan, son derece tehlikelidir. Ne var ki, peygamberler ve onların vârisi zatlar gibi, onların tam karşı kutbunu temsil etmekle, nefret edenleri kadar meftunları da olur. Çünkü nifaktan ibaret, yalana, Kur'ân'da Allah nazarında bütünüyle menfur bir iş olarak tavsif edilen, söz ile fiilin birbirini tutmamasına dayalı mahiyetiylealdatmada çok başarılıdır. İlgili âyetlerin tarifi içinde, zayıf gördüklerini ezen, fakat arkasını dayadığı güçler karşısında ayak yalayan bir firavun-u zelildir. Tam bir fâsit ve müfsit iken ıslahçı olduğu iddiasındadır. 
Görünüşü hoşa gider ve giydirilmiş bir kütük gibi olduğu halde konuştuğu zaman dinlenir. Ayrıca, biri ateş, diğeri su olan iki nehri vardır ki, taraftarlarını su olan nehirden içirir ve ona katar. Hadiste ise, ona yetişecek olanların onun ateş gördüğü nehre girmesi tavsiye buyrulur. 


TARİH, TARİHİMİZ VE PATRONA HALİL İSYANI — ALİ ÜNAL 


Sağlıklı dönemleri çok daha fazla bir hayatı, sadece hastalık dönemlerinden ibaret görmek ne 

kadar haksızca ise, bir tarihi de sadece ve bugün bize göre menfi, yani menfiyeti izafi hadiseler üzerinden genellemelere giderek değerlendirmek de, aynı şekilde haksızcadır. Elde nihai, mutlak doğru ve yeterli deliller olmadan -ki tarihi hadiseler hakkında böyle delillerin olması çok zordur- kesin hükümler vermek de, ayrıca hem vebal, hem gayr-ı ilmidir; “bilimsel” de değildir. Bir zaman keşif ve icatların büyüsü altında bilimin kâinatta meçhul hakikat bırakmayacağını iddia eden bilim adamları, şimdilerde bilimsel olanı “yanlışlanabilir” olmakla tarif ediyor ve bilim adına âdeta hakikat kabul etmiyorlar. Ayrıca, her zaman yeni ve farklı deliller ortaya çıkabilir, delil diye tutunduklarımız aksi 


deliller olarak tezahür edebilir. Zaman zaman günümüz Türkiye'sinin puslu aynasından geçmişe dalan A. Turan Alkan bey, en son, tek bir hadise -Patrona Halil isyanı- üzerinden, “Bu hikâye -ki gerçeğin ta kendisidir-” kesin yargısıyla, “Bizim ecdadımız yanlış iş yapmamıştır; eline kan bulaşmamıştır? diye bilir-bilmez konuşanlara ders ve ibret olur mu bilemem!” dersi verdiği gibi -bu dersin faydası ne olacaksa devletin “kendi için var olmuş ve sadece kendisini düşünen bir teşkilât” olduğuna hükmedip, her zamandaki her devleti; “Muktedirlere direnen hukuk uleması klişesi, aslında bir romantik Osmanlı tarihi efsanesidir!” hükmüyle de Osmanlı tarihindeki bütün “hukuk ulemâsı”nı, yani şeyhülislâmları, kazaskerleri mahküm ediverdi. “Bizim ecdadımız yanlış iş yapmamıştır; eline kan bulaşmamıştır.” 
diyen bir kimseyi ne okudum, ne dinledim. Fakat, herhangi bir şey -kişi, hadise...- hakkında kesin bilgi sahibi olunmadan hüküm verilmemesi gerektiği Kur'ân'ın da emridir. Ve hem de yazarının kimliği aydınlatılamamış tek bir kaynağa dayanarak, -ki gerçeğin ta kendisidir- tasdik mührüyle verilen bilgiler de gerçeğin takendisi olmayabilir. A. Turan beyin kaynağı Abdi Tarihi'ni de yayınlayan ilim adamı, tarihçi Faik Reşit Unat, hem de Abdi Tarihi”ne yazdığı önsözde bakın ne diyor: 

“Lâle Devri adıyla anılan bu devresindeki İstanbul hayatını yeter derecede aydınlık olarak tanımadığımız gibi, bu (Patrona Halil) ihtilâlinin gerçek sebep ve âmilleri de kesin olarak henüz malümumuz değildir. Raşid ve Çelebizâde Asım Efendilerin vakanüvis sıfatıyla bize naklettikleri mahdut malümata dayanarak bu devri bütün hususiyetleriyle öğrenmemize ve Sami Efendi'nin ihtilâlin vuuka gelişi ve bastırılışı hakkında zaptettikleriyle de bu olayı bütün açıklığıyla görüp anlamamıza imkân yoktur. Bilhassa ihtilâle tekaddüm eden 1729 ( Hicri 1142) yılı vakayiinin, her nasılsa vakanüvis tarihlerinin zaptettikleri mevzular dışında kalmış olması da, ayrıca, ihtilâle tekaddüm eden ve ihtilâlin çıkmasında âmil olan olayları büsbütün karanlıkta bırakmaktadır. Destari Salih, Suphi Tarihi, Mehmet Hulüsi Efendi Defteri... Bütün bu eserlerin ilmi bir düşünce ve usul ile yazılmış tarihçeler olmaktan daha çok, subjektif duyuş ve görüşle yazılmış hatıralar oldukları da muhakkaktır. Bu sebeple, sadece bunlara dayanarak devri veya hadiseleri izaha kalkışmaya imkân olmadığına; asıl, devrin mali, iktisadi, kültürel durumları ve sosyal hayatıyla, iç ve dış siyaset olaylarını aydınlatacak her türlü kaynakların, resmi ve hususi vesikaların işlenmesi gerektiğine de işaret etmek çok yerinde olur. Eserini neşrettiğimiz Abdi Efendi'nin (bazı değerli malümat veriyor da olsa) kim olduğunu kesin olarak tesbit etmek, biyografisi hakkında sarih malümat bulmak kabil olmamıştır...” İşte ilim insanı tavrı ve halâ “karanlıkta” bir hadise! Evet, tarih, şahıslar hakkında hükmetme değil, fülleri, sözleri, icraatı Şeriat-ı Tekviniyye ve Garra üzerinden değerlendirip ibret alma ilmidir. Kur'ân-ı Kerim, üç yerde tarihin gayb, tarihten verdiği haberlerin gayb haberleri olduğuna ve “bunları sana -meselâ, bazen kullandığı gibi, “okuyoruz? değil- “vahyediyoruz” diyerek, gayb hakkındaki kesin bilginin ancak vahiy yoluyla elde edilebileceğine dikkat çeker. Yaptıklarından sorumlu olmadığımız mü'min seleflerimizi yargılamakla değil, onlar için dua ve istiğfarla memuruz. 
Kaldı ki onlar, kendilerini savunabilmekten uzak ve savunma mümkün değilse yargılama dehşetli zulümdür. Tarihle avunmak hatadır; tarihi zihinlerde yıkmak ise daha büyük hatadır; bir şey kazandırmaz, çok şey kaybettirir. 


TARİHİ-İSLÂMİ ÇİZGİ VE İÇ MUHALEFETLER - ALİ ÜNAL 


Sahabe Kur'ân'ın mucizesi; Tabiün ve Tebe-i Tabiin, Sahabe'nin kerametidir. Hz. Musa (a.s.) ile başlayıp 3,5 asır sonra Hz. Davud”la (a.s.) bir hedefe varan ve oğlu Hz. Süleyman (a.s.) ile zirveye ulaşan tebliğ hareketi, Hz. Süleyman'ın hemen ardından parçalandı ve İsrail Oğulları”nda putperestlik hortladı. Hz. İsa'nın (a.s.) tebliği, daha ilk nesilde özünü kaybetmeye durdu. Çünkü Hz. Süleyman'ın da, Hz. İsa'nın da Tâbiün ve Tebe-i Tâbiin'i olamadı. Ama Allah Rasülü (s.a.s.) ve ashabı, Allah'ın izniyle 23 yılda tarihin emsalsiz başarısına imza attı. Ve Sahabe'nin evlerinde yetişmiş, her biri hidayete rehber Tâbiün, Tâbiün'un yetiştirdiği Tebe-i Tâbiin ve arkalarından gelen kadr-i celil âlimler sayesinde İslâm, Kur'ân ve Sünnet (vahiy) temelli olarak günümüze kadar sapasağlam geldi. 

Kolay olmadı bu. İslâm'ın Sahabe ile te'sisi nasıl bir mucize ise, onun İsrail Oğulları ve Hz. İsa cemaatlerinin daha ilk nesillerde Din'in özünü yitirdikleri, onlarca din ve yüzlerce felsefenin bataklık haline getirdiği “Orta Doğu” toprağında günümüze taşınabilmesi de, Kur'ân ve Sünnet'in ayrı bir mucizesidir. İslâm, hızlı fetihlerle çok geniş bir sahaya yayılınca, bu sahada kendini pek çok din ve felsefeden gelen sorular, meseleler ve itirazlar karşısında buldu. Peygamber Efendimiz'den önceki Şeriat sahibi dört büyük rasülün tarihimizdeki gölgesi olan 4 büyük mezhep imamı, diğer rasüllerin 


gölgesi olan itikad ve fıkıh sahasının büyük imamları, müçtehidleri, mücedditleri ve nebilerin gölgesi olan onbinlerce âlim ve evliyâ, bu sorular, meseleler ve itirazlar karşısında 5 asır mücadele verdi ve İslâm”ı Allah?ın izniyle, özünden bir sapmaya imkân tanımadan sonraki asırlara taşıdı. 

Evet, bahis mevzuu müceddit, müçtehid, evliya ve asfiyanın rehberliğini yaptığı tarihi İslâmi çizginin karşısındakiler çok güçlü idi; belki tarihin en zeki insanlarıyla temsil ediliyorlardı. Ama, Hz. Üstad'ın muhteşem tesbitiyle, akıllarına güvendikleri, Din'i tanıma ve ona uymada kullanmaları gereken akıllarını Din'e hakem kıldıkları için Allah'ın mekrine maruz kaldılar; Ehl-i Sünnet'in yüksek düsturlarını anlayamadılar; sıradan samimi insanların bile kavrayabildiği gerçekleri kavrayamadılar ve “ilk düğmeyi yanlış ilikledikleri” için sürekli yanlış yaptılar. Mu'tezile böyle idi; Şia böyle idi. 
Sonra, “teşebbüh-ü bi”l-Vâcip” iddiası manâsı taşıyan bir tavırla, Allah'ın kimseyi şahit tutmadığı yaratılışın nasıl sırf manâdan maddeye taşındığını izah edeceğiz diye Allah ile yaratılmış arasına uydurma “on akıl” yerleştiren ve cismani haşri inkâr eden filozoflar geldi. Sahalarında birer devdiler. 
Fakat İmam-ı Gazali gibi, onları kendi tutarsız mantıklarında yakalayan bir dimağ ve kalb karşısında eriyip gittiler. Sonra, İslâm dünyasının karmakarışık bir döneminde İbn Teymiye geldi. Müthiş bir dimağ idi; fakat zamanının ve hadiselerin tesiri altında geçmişi tenkide yöneldi, bazı yanlışlarından hareketle Tasavvuf”a yüklendi ve o müthiş dimağ, diğerleri gibi bir saman alevinden ibaret kaldı. 
Nihayet, modemistler ve onlara yakın Neo-Selefi İslâmcılar geldi; İslâm dünyasının bütün dertlerini maziye, Tasavvuf’ a, içtihadın durmasına fatura ediyorlardı. Türkiye?de de tesirleri oldu; ürünleri Karaman vs. Ne ilginçtir ki, baştan beri bütün dalâlet fırkaları, günümüzde de -İbn Teymiye çizgisinde Vahhabilik, Neo-Selefi, modernizm alaşımlı İslâmcılık ve bu akımlardan beslenen radikalizm, IŞİD ve türevleri gibi- İslâm adına menfi oluşumlar, hep tarihi Sünni İslâmi çizginin karşısında konumlanan cereyanlar zemininde hayat buldu. Ve, Hizmet Hareketi gibi, fıkha gerçekten ve samimi bağlı, tarihe ve selefe en saygılı cereyanlar ise, tarihi İslâmi çizgide İslâm'ın gerçek temsilini ortaya koyuyor. 


TERÖR, EMANETE İHANET VE HİZMET ALI ÜNAL 


Kur'ân, “Her bilgi sahibinin üstünde (mutlak, nihai ilim sahibi olarak Allah'a varıncaya kadar) 

bilen vardır.” buyurur ve insanların bilgisinin eksikliğine ve izafiyetine dikkat çeker. İlimde de nihai otorite olarak Allah, dolayısıyla vahiy kabul edilmeyince ortayasürüyle “yalancı peygamber” çıkar. 
Meselâ, Kur'ân insanlığın ilk dini tevhid, ilkinsan peygamber ve Din'in kaynağı Allah'tır derken, Din'in kaynağı ve insanlığınilk dini olarak sosyal bilimcilerden Frazer büyüye, Tylor animizme, Brossesfetişizme işaret eder. Din'i Freud, “çocuklukta bastırılan behimi duygularınsonraki yaşlarda ortaya çıkan bir yansıması”; William James, “sıhhatli zihinle hasta ruhun ürünü”; Durkheim, toplumun kendisi ve özlemleri; Marks da “kalbsiz bir dünyanın kalbi ve halkın afyonu” olarak görür. Max Weber de, “Yerden ot biter gibi bitiveren bu yalancı peygamberlerden hangisineinanacağız?” der. Hemen her hadisede her “uzman” farklı yazıyor, farklı konuşuyor. Siyasiler, kendi partilerinin tutumunu destekleyip, diğer partilerin tutumunu eleştiriyor; AKP sözcüsü gibi yazıp konuşan akademisyenler, bütün melekelerini, ülkedeki menfiliklerin tamamından -13 yıldır iktidarda olan- AKP'yi nasıl aklarız istikametinde kullanıyor. Tartışmalar, terör gibi musibetleri dahi sıradanlaştırıyor, sorumlulukları gevşetiyor ve ortaya da hiçbir hakikat çıkmıyor; ne kadar farklı düşünce ve bilgi varsa, hakikat o kadar hakikatliğiniyitiriyor. Tek bir Kur'ân âyeti, yaşadığımız bunca menfiliğin en önemli bir sebebine ve bir çaresine ışık tutuyor: Yaşadığımız ülke gerçekleri var: AKP iktidarının ilk yıllarında “kapkaç terörü” vardı. PKK saldırılarında onlarca askerimiz şehid oluyordu. Darbeler yapan ve hazırlayan derin bir yapının varlığı ve Perinçekgillerin bu yapıyla ve darbelerlemünasebeti rutin mevzu idi. Mafya hesaplaşmaları ve faili meçhul cinayetler ülkenin sıradanları arasındaydı. Sonra ne oldu?Emniyet ve Yargı'nın fevkalâde çalışmaları ve cesur icraatıyla kapkaç terörü bitti; Ergenekon, Balyoz ve benzeri soruşturmalar, derin yapıyı sarstı ve âdeta hareketsiz hale getirdi; faili meçhul cinayetler ve mafya hesaplaşmaları bitme noktasına geldi; Dağlıca, Aktütün, Gediktepe ve Hantepe saldırılarından sonra teröristlere karşı gerçekten verilmeye başlanan mücadele, samimi gözlemcilere “Terör artık 2 ayda biter; iyi ki KCK tutuklamaları yapılmış!” dedirtti. Ama? Haziran 2011 seçimlerinden sonra AKP iktidarı, o ana kadarki istikametinin tam tersine döndü; belki de gerçek yüzünü göstermeye başladı: Derin yapıları diriltti; onlarla ve mafya ile ittifaka girdi; Perinçek'i nirvanaya ulaştırdı; PKK ile uzlaştı. 
“Çözüm süreci” diye başlatılan süreçte o zamana kadar kırsalda olan teröristler, hem de devletingözü önünde şehre inip, her türlü tahkimatı yaptı. Sözünü ettiğim başarılara imza atan Emniyet ve Yargı mensupları ve bunların kaynağı olarak görülen 


Hizmet, “en büyük düşman” olarak hedefe kondu. Bir “paralel yapı” miti uyduruldu. Yukarıda varlığını ifade edip geçtiğim âyetinde Kur'ân şöyle buyurur: “Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder.” (4:58) Devam eden âyette de, “Bir meselede ihtilâfa düştüğünüzde onu Allah'a ve Rasülü'ne (Kur'ân ve Sünnet'e) havale edin.” 
buyrulur. Devlet, iktidar partisinin organı ve âleti değildir; devlette birer emanet olan makamların sahiplerine hangi partiden, hangi cemaatten diye bakılmaz; o makamların ehli mi, yaptıklarını iyi ve hukuka göre yapıyorlar mı diye bakılır; makamlara ehli getirilir. Mahküm edilen Hizmet mensuplarının ehliyetini, “100 Müslüman vakıftan 100 eleman istiyoruz; ehil 4 tane gelmiyor; Cemaat'ten ise 100 tane dört dörtlük eleman geliyor.” diyen AKP'liler de itiraf ediyor. Bu ehil insanlar, cadı avına maruz ve hapislere tıkılıyor. Makamı ehline vermemek, nifak alâmetidir; ülkeye, millete, Din'e ihanettir. Bu ihanet işleniyorsa, adaletin de A'sı dahi kalmamışsa, elbette ülke çektiklerini çekecektir. Bu gerçekler karşısında, ikide bir Ergenekon, Balyoz ve benzeri soruşturmalar sebebiyle Hizmet'e vuranları da, ülke meseleleri karşısındaki, hattâ AKP muhalefeti tutumlarında asla samimi bulmuyorum. 


.. 


ÜSTAD VE HOCAEFENDİ'DEN ÖĞRENDİĞİM İKİ KAİDE 


Güneşin altında çiçekler açar, meyveler olgunlaşır, fakat içten hastalıklı nesneler çürür, kokuşur. 
Kur'ân-Din güneşinin altında da mü'min, âlim, âdil idareci, ahlâk âbideleri, evliyâ, asfiyâ çiçekleri açar, meyveleri çıkar; ama kalbleri kibir, enaniyet, ucub, gurur, fahr, menfaat, tamah, klikçilik, şöhret, garaz gibi hastalıklara müptelâ, bakış açıları yanlış, yanlış ölçüp yanlış tartan ve inada teslim olanlar çürür, kokuşur; Kur'ân, bunların ancak kaybını arttırır. Hz. Bediüzzaman değerlendirmesiyle, bir tavusun altına konan 100 yumurtadan 80'i çürüyüp, 20'si neticede tavus olsa, ortada büyük kazanç ve güzellik vardır. Zaten seçilme, ayrışma imtihanı olan Din'le imtihanda da belki insanların çoğu kaybeder, fakat öyle güzellikler teşekkül eder ki, onların değeri yeter. Hz. Bediüzzaman, buyurur: “Kur'ân, Allah Kelâmı oluşunu ispat sadedinde bütün asırlarda bütün insanlara ve cinlere, “Tek bir süremin olsun benzerini getirin!” diye meydan okur. Bu, şu demektir de: İslâmiyet, Kur'ân kaynaklıdır. 
Öyleyse, Kur'ân'ın bir benzerini meydana getirebilmek nasıl mümkün değil ve mümkün olmamışsa, Kıyamete kadar İslâmiyet'in de bir benzeri meydana getirilemeyecektir.” İslâmi meselelerin dereceleri, gözetilmesini Kur'ân'ın kalblerin takvasına bağladığı öncelikler, sonralıklar, hakikatlerin kendilerine hizmet etmesi gereken hakikatler hakikatleri vardır. Meselâ, Ta-Ha Suresi'nde “Biz Âdem'e önceden ahid vermiştik, fakat o unuttu ve Biz onda bir azim bulmadık.” buyrulur. Hocaefendi buyurmuştu ki: “Çoğu müfessir, âyete “Âdem”de ahdi yerine getirme azmi bulmadık” manâsı verirler. 
Ama âyette Cenab-ı Allah'ın Hz. Âdem”de bulmadığı azim mutlak bırakılmış, yani bir manâya tahsis yok. Şu halde, madem lâfız muhtemil ve peygamberlerde ismet bir sıfat, bizim için de bir itikad meselesidir; ben, o ismet sıfatı zihinlerde yara almasın diye bunu “Âdem'i unutmasında azimli, ısrarcı bulmadık, zellesinden hemen döndü.” şeklinde anlarım.” Bilen, Din”de samimi, 

derdi, himmeti insanların bilhassa iman ve âhiretinin kurtulması olan, böyle düşünür, böyle yapar. 

Hz. Bediüzzaman buyurur ki: “Şeriat'ın 100”de 90'ı Dinin kesin, muhkem gerçekleridir. Bunlar, elmas sütunlar hükmündedir. İçtihada konu meseleler ise 100”de 10 kadar olup, altın mesabesindedir. 
90 elmas sütun, 10 altının himayesine verilmez. Bid'atların çoğaldığı, zarürât-ı Diniyye'nin ihmale 
uğradığı, münkerlerin ve yabancı âdetlerin etrafı sardığı, dalâletin tahribinin arttığı, Din'in 

temeli ve gıda hükmündeki iman, ibadet, ahlâk ve hayat esaslarının terke uğradığı bir zamanda bütün dikkat, himmet ve gayreti onların diriltilip, yeniden ikamesine sarfetmek gerekirken, hem de Selef-i salihinin halisane içtihadları bütün zamanların ihtiyaçlarına kâfi gelebilecek kapsamda iken, içtihad adına İslâmiyet sarayında yeni kapılar açmak, tehlikeli bir bid'atçılıktır, İslâmiyet'e cinayettir ve ihanettir. Dünyanın Âhiret”e tercih edildiği, akılların siyasette boğulduğu, kalblerin dünyevilikle sersemleştiği, zihinlerin maneviyata yabancılaştığı ve dolayısıyla istidatların içtihaddan uzaklaştığı bir zamanda Din adına sâfi, güvenilir ve geçerliiçtihadda bulunulamaz. Dinde lâubaliler, ruhsatlarla okşanmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir. Dini hükümler, değişken değil, sâbit gerçekler ve vâkıalara bina edilir.” 


Hz. Üstad, iki talebesinin Erzurum'da Sahabe arasındaki meseleleri tartışmasını Emirdağ'da hisseder ve onlara şöyle yazar: “İkinizden büyük bir Nur hizmeti beklerken, yaptığınız münakaşanın hem Risale-i Nur'a, hem iman hakikatlerinin yayılmasına üç cihetle zarar verdiğini aynı vakitte burada hissettim, müteessir ve müteellim oldum.” Bilen, Din”de samimi, derdi, himmeti insanlık, insanların bilhassa iman ve âhiretinin kurtulması olan, böyle düşünür, böyle yapar. 


VARLIKLARIN TESBİHİNİ ANLAMAZ MIYIZ? — ALİ ÜNAL 


Önce, geçen yazımdaki bir eksiğin telâfisi gerekiyor. Kur'ân'da bir âyet ve cümlenin atıfsız 

gelmesi, yalnızca arada atıf gerektirecek doğrudan bir münasebetin bulunmamasından değil, bazen 

de, Bakara Süresi'nin 2. âyetinin cümleleri arasındaki gibi, münasebetin atıf gerektirmeyecek 

kadar açık olmasındandır. İlim edinmeye en büyük engel, bildiğini zannetme, Kur’ân’ı anlamaya en büyük engel de, meali okuyup, anladım zannetmektir. Meselâ, “Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” 
Bu meali okuyunca, âyeti anladık zannederiz; bu da, onu anlamaya engeldir. Hamdin manâsını, kelimenin marife (belgili) gelmesini, cümlenin isim cümlesi olmasını, âyette neden Allah Lâfz-ı Celâli”nin kullanılıp, O'nun Âlemlerin Rabbi isim ve sıfatıyla nitelendiğini, hamdin Allah için olmasının manâsını tambilmeden, âyet anlaşılmış olmaz. Bu ölçüde anlayış da, vicdanın dört rüknünden zihne, ilmi yakine hitapla, onu tatmin edecek bir anlayıştır; daha âyette kalbe, hisse ve iradeye, ruh, sır, hafi ve ahfâya, ayrıca zevke hitapla onları tatmin edecek manâ tabakaları vardır. 
Namaz, mü'minin manevi miracı; Allah'ı arayan kâinat seyyahının O'na ulaşma yolculuğunu anlatan Âyetü”l-Kübra Risalesi, ilmi miraçtır. Hz. Üstad, bu risalenin başına “Yedi gök, arz ve içindekiler O'nu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih ediyor olmasın, fakat siz, onların tesbihini anlamıyorsunuz. Şüphesiz O, hep halim, hep ğafûr olmuştur.” (17:44) âyetini serlevha yapmıştır. 
Fakir, Açıklamalı Meali hazırlarken, diğer pek çok meale uyarak, âyetin “siz onların tesbihini anlamıyorsunuz” kısmına, “anlayamazsınız” manâsı vermiştim. Bir gün birden zihnime “Neden bu âyet Allah'ın halim ve ğafûr oluşu fezlekesiyle bitiyor?” sorusu takıldı. Âyetin siyakı şirki reddediyor, sibakı müşrikleri ve münkirleri deşifre ediyor; kendisi, her ve her bir şeyin Allah?ı tesbih ve hamdinden bahsediyor.Böyle bir âyetin Allah'ın hilm ve mağfiretini nazara vererek bitmesi, inkâr ve şirkin —hâşâ— bağışlanabilecek günahlar olduğu manâsına gelir; oysa Kur'ân, bunların asla bağışlanmayacağını açıkça beyan buyuruyor. Böyle bir âyet, Allahü Tealâ'nın Aziz, Mecid, Azim gibi isimleriyle bitmesi lâzım. Bu sorularla Risale-i Nur'un açtığı kapıdan âyetin içine girince, bir defa tesbih ve hamdin manâsını bilmediğimizi anladım. Sanıyoruz ki, atomlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, bizim gibi Sübhânellah diyerek tesbih çeker; onların dilini de bilmediğimizden onların tesbihini anlamayız. Oysa tesbih, Cenab-ı Allah'ı tenzih, yani O'nu Zât'ında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde her türlü şirkten, noksanlıktan, yanlıştan, O'na yaraşmayacak sıfat ve fiillerden mutlak uzak bilmek, O'nu selbi sıfatlarıyla ikrar ve ilan etmek demektir. İşte zerrelerden kürelere kadar her bir şey, varlığı, varoluşu, sıfatları, fonksiyonları, hal dili ve bizim anlamadığımız dilleriyle Hz. Allah'ı tesbih eder; yani bu ikrar ve ilanı yapar. Bununla kalmaz, O'nu Zâti, Sübut ve fili sıfatları ve isimleriyle bize tanıtır; “kim” olduğunu bize öğretir. Bu da, hamddir. Allah (c.c.), bizi, kâinattaki her bir varlığın, her bir hadisenin bu dilini, Allah'ı tesbih ve hamdini anlayabileceğimiz bir donanımla dünyaya gönderir. Fakat, bir hadis-i şerifte de buyrulduğu üzereaile, çevre, okul, insanın bu donanımını işlemez hale getirir. İşte, bahis mevzuu âyet, “Siz, onların tesbihlerini anlamıyor (ve Allah'a şirk koşuyorsunuz)” diyerek insanlara itapta bulunmaktadır. Maturidiler, “İnsan, aklıyla Allahı bulmak zorundadır.” derken, bu noktada haklıdırlar. Fakat, bu şirke sebep Allah'ın bize doğuştan verdiği donanımın irademiz dışında işlemez hale getirilmesi ise (çoğu insanlar bundan dolayı şirk koştuğu için) Allah, halimdir, gafürdur, cezalandırmıyor ve o donanımı yeniden işletmek, vicdanımıza tevdi edilmiş Allah marifet ve imanını hatırlatmak için peygamberler gönderiyor (Eş'âriler de bu noktada haklıdır). Bundan dolayı Kur'ân'ın ve risaletin biradı da “tezkire”dir. 


“SIR KÜPÜ'NÜN SIR GECESİ ALİ ÜNAL23.07.2016 


Darbe girişiminin yapıldığı gece olup bitenlere dair bilgiler henüz netleşmiş değil ancak MİT'in darbe ihbarını 16.00 civarında aldığı ancak bu istihbaratın Cumhurbaşkanına ve Başbakana MİT üzerinden ulaşmadığı ortaya çıkmıştı.“Darbe istihbaratını eniştemden aldım”, “İstihbarat zaafı var”, “MİT 


Müsteşarını aradım ama ulaşamadım”. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminden sonra çıktığı televizyon yayınlarında söylediği bu sözler Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın darbe girişimi gecesi yaptıkları ve yapmadıkları ile ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. 
Daha önce Al Jazeera'ye darbe girişimi konusunda ilk bilgiyi eniştesinden aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reuters'a yaptığı açıklamada ise başka ayrıntılar verdi.“Eniştemden bir telefon aldım, bu telefonda “İstanbul?da bazı sıkıntılar var. Beylerbeyi Sarayı'nın orada askerler tarafından yollar kesiliyor. Araçlara köprüye geçit vermiyorlar”. Bu haberi alınca doğrusu inanmadım da. Ve ben MİT Müsteşarımızı aradım, ulaşamadım. Genelkurmay Başkanımızı aradım, ulaşamadım. 
Çünkü telefonlarına cevap veremiyorlardı. Bir yerde beklemeye de girdik. Başbakanımızla iletişim kurma gayretinde olduk. Sıkıntılı da olsa irtibat kurduk.” Bu açıklamanın öncesinde hem MİT'ten bazı basın mensuplarına yapılan açıklamalarda hem de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde darbe istihbaratının saat 16'da alındığı, ardından Hakan Fidan'ın Akar'ı makamında ziyaret ettiği belirtilmişti. Yani darbe istihbaratı darbe günü alınabilmişti. Bu Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği istihbarat zafiyetinin önemli gerekçelerinden biri. Hulusi Akar'ın darbeci askerler tarafından derdest edilmesinin de bu görüşmenin bitiminden bir süre sonra olduğu biliniyor. 

Fidan neden Cumhurbaşkanı'na bilgi vermedi? 

Bu durumda akıllara gelen ilk ve en önemli soru Fidan'ın Akar ile görüştüğü halde çok yakın olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe konusunda neden bilgi vermediği. Bu konuda MİT'ten 
yapılan resmi bir açıklama yok. Ancak Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan 21 
Temmuz günü konuyla ilgili olarak “doğrudan kaynaklardan” aldığı bilgilere dayanarak bir yazı yazdı. 
Buna göre elde edilen istihbarat her zaman yapıldığı gibi, “istihbarat çarkı” denilen bir sistemle analiz edildi, teyit edilmek istendi. Önce kaynağına gidilip soruldu. Fidan bu arada Genelkurmay Başkanı'nı saat 16'da telefonla aradı, 18 sularında ise karargâha gitti. Görüşme sonrasında Perşembe günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da yer aldığı şekilde hava sahasının kapatılması, askeri uçakların havalanmaması gibi tedbirler alındı. Aynı açıklamaya göre uçuşların durdurulmasına ilişkin işlemler saat 19:26 itibarıyla tamamlandı. 

Erdoğan neden Fidam'a ulaşamadı? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında dile getirdiği başka bir nokta daha var. Erdoğan, Başbakan'a sıkıntılı bir şekilde ve geç de olsa ulaştığını ancak MİT Müsteşarı'na ulaşamadığını söyledi. Bu durumda birkaç soru işareti var. MİT kaynaklarından Serpil Çevikcan'a verilen bilgiye göre Hakan Fidan, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürü Muhsin Köse'yi bizzat aradı. Darbe girişiminden söz etmedi ama “Karadan, havadan, ya da denizden gelebilecek bir tehdide karşı önleminiz var mı?” diye sordu. Köse'nin verdiği yanıt, “Önlemlerimiz var” oldu. 

Başbakan da ulaşamadı 

Bunun dışında Cumhurbaşkanı'nın nasıl olup da MİT Müsteşarı'na ulaşamadığı da ayrı ve yine önemli bir başlık. MİT tarafından verilen bilgilere göre Fidan, Ankara Emniyeti'ne yönelik saldırı haberi alındıktan sonra makamından operasyonu yönetebileceği güvenli bir yere geçti. Buradan telsiz ve uydu telefonu kullanarak bir yandan havadan yapılan saldırılara karşılık veren MİT operasyon birliklerini yönetti, diğer yandan da Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile sürekli temas etti. Üstelik MİT Müsteşarı'na ulaşamayan sadece Cumhurbaşkanı değil. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yer alan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım da Fidan'ı aramış ancak ulaşamamış. 
Başbakan'ın bu konuda Bakanlar Kurulu üyelerine “İlk olarak Genelkurmay Başkanı'nı aradım ama ulaşamadım. MİT Müsteşarı ile saat 23'e doğru görüşebildim” dedi. Bu durumda Cumhurbaşkanının ve Başbakan'ın Milli İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı ile ne kadar süre ve neden konuşamadığı soruları yanıtsız. 


YOLDA DÜŞÜP KALMAMAK İÇİN ALİ ÜNAL 23.07.2016 


Samimi bildiğim bir gönül, “Hayat süreci, bilhassa zorlu süreçlerde düşüp yolda kalmamak için ne yapmak lâzım?” diye sordu. Âcizane şu mealde iki hususu arzettim: 

1. Allah'a çok inanmak, O'nu çok sevmek, hakkımızdaki her hükmüne gönülden râzı olmak, beklediğimiz her şeyi O'ndan beklemek lâzım. Müslümanlar olarak biz dâhil insanlığın bütün problemlerinin altında iman za”fı var. İmanı sadece taklidi bir kabülden, ilim ve hakikat olması 


gerekmeyen Hıristiyani dogmadan ibaret gibi görüyoruz. İman ilimdir, yakindir; iman İslâm'ın ruhu, İslâm imanın cesedidir, onun tahsilinden ibarettir. İnanma iddiasına rağmen Allah yokmuş gibi bir hayat yaşıyoruz. O'na itimadımız, tevekkülümüz gerçekten var mı? Eğer bir netice adına bütün sebeplere ve imkânlara sahipken o neticenin gerçekleşmesi için beslediğimiz ümidi, elimizdeki bütün sebepler, imkânlar gittiğinde Allah'a tevekkülle beslemiyorsak esbapperestiz, O'na gerektiği gibi inanmıyoruz, O'nu tanımanın gerektirdiği şekilde O'nu tanımıyoruz demektir. Hz. Üstad yazmıyor mu: “Yaratılışın en yüksek gayesi, Allah'a imandır. İnsaniyetin en yüce mertebesi ve en büyük makamı, Allah'a iman içindeki Allah ma'rifetidir. Cin ve insanın en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, Allah ma”rifeti içindeki Allah sevgisidir. İnsan rühu için en hâlis sürur ve insan kalbi için en sâfi sevinç, Allah sevgisi içindeki rühani lezzettir. İman, yalnız icmali ve taklide dayalı bir tasdikle sınırlı değildir; güneşin elimizde tuttuğumuz aynadaki aksinden deniz ve denizlerin yüzündeki aksine, oradan güneşin kendisine kadar tecelli mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi, imanın da o derece çok hakikatleri, binbir İlâhi İsimlerle ve bütün iman esaslarının kâinattaki bütün gerçeklerle alâkalı o kadar fazla hakikatleri vardır ki, ehl-i hakikat, “Bütün ilimlerin, ma'rifetlerin ve insani kemalâtın en büyüğü imandır ve tahkiki imandan gelen kapsamlı, detaylı ve delile dayalı Allah ma'rifetidir.” diye ittifak etmişlerdir.” Bu imanı tahsil, onunla Âhiret'e göçmek gibi bir derdimiz gerçekten var mı? 

2. İslâm, bütün hakikatleri câmidir. Hz. Üstad yine buyurur ki: “Peygamber Efendimiz'in en büyük bir mucizesi, getirdiği Din'in İlâhi İsimler'in bütün tecellilerini kendinde barındırması ve bu tecelliler arasındaki dengeyi korumasıdır.” Öyleyse, bize Din'imizi iyi bilmek, ona ve her temel hakikatin onda olduğuna yakinen inanmak düşüyor. Hocaefendi aktarmıştı: Bir panelde Yahudi bir profesör Kerim Balcı beye şöyle diyor: “Kerim, sizin başınız daima dik olmalı; sizin dininizde başı yere eğdirecek en küçük bir şey yok.” Bu Yahudi profesör kadar olsun Dinimizi tanımalı, onun izzetini takınabilmeli; fetret yaşadığımız şu dönemde Müslümanlar olarak halimizi Din'imizden, tarihimizden, seleflerimizden bilmek gibi, kendi vazifemizden kaçma manâsı taşıyan cinayetlerden uzak durmalıyız. 
Cenab-ı Allah (c.c.), nasıl İslâm”ı bizim için razı olduğu din olarak tayin buyurmuşsa, aynı şekilde o Din'i eksiksiz, kusursuz tebliğ, tatbik ve temsil edecek zât olarak Peygamber Efendimiz'i seçmiş, bütün insanlık içinde Sahabe'yi de O'nun arkadaşları kılmış, Tabiin ve Tebe-i Tabiin olarak bilinen ve içinde yüzbinlerce müçtehid, muhaddis, müfessir, kelâm âlimi, evliyâ ve asfiyânın bulunduğu iki nesli tufan misal hadiseler içinde Din'i bize bütün sahihliğiyle taşımak için istihdam buyurmuştur. Öyleyse, Allah Rasülü (s.a.s.) gibi, Ashab'ını da, selef-i salihin âlimlerimizi de, İslâm'ın bayrağını asırlarca aktar-ı âlemde milyonlarca şehid verme pahasına dalgalandıran ve İslâm”ı her türlü dağdağanın içinden bize taşıyan seleflerimizi de çok sevmeli, Kur'ân'ın açık emri üzere, onlara dua etmeliyiz. 
Öyleyse, omzumuza bedava konan, bütün kâinattan daha kıymetli, göklerden ve yerden daha ağır emanet ve mirasın şuuru içinde nasıl olmak gerekiyorsa öyle olmaya çalışmalıyız. 


HENDEK 


16 Temmuz günü bir arkadaşın evinde, eşi hanımefendinin okuduğu mealli Kur'ân'dan, 
hanımefendinin kaldığı yerden tefe'ülde bulundum. Hendek Savaşı'nı anlatan âyetler geldi. En kısa mealiyle şöyle buyruluyordu: Hatırla ki, peygamberlerden vazifeleriyle ilgili olarak çok kuvvetli söz aldık; ve senden, ayrıca Nuh”tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Gerçekten çok ağır bir söz aldık onlardan. Elbette Allah, sözünde sâdık olanlara sadakatlerine tevdi edilen emanetten soracaktır... Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Ordular üzerinize gelmişti ve Biz de onların üzerine her şeyi kavuran, savuran bir kasırga ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik... O zaman üstünüzden ve altınızdan (dört bir yandan) gelmişlerdi. Öyle bir haldi ki, gözler kaymış, yürekler ağızlara, can hulkuma gelmişti. Ve (içinizdeki münafık tıynetliler olarak) Allah hakkında yakışıksız zanlar besliyordunuz. İşte böyle, mü'minler sınandılar ve sarsıldıkça sarsılıp, şiddetle silkelendiler. O vakit münafıklar ve kalblerinin merkezinde hastalık bulunanlar, “Meğer Allah ve Rasülü bize ancak bir aldanış va”detmiş!” diye söyleniyorlardı. İçlerinde bir bölük de, “Ey Yesrib halkı,” diyordu, “düşmana karşı dayanabilecek durumda değilsiniz, dolayısıyla evlerinize dönün!” Onlardan bir başka grup ise, “Evlerimiz korunmasız!” diyerek Nebî’ den izin istiyorlardı. Oysa, evleri hiç de korunmasız değildi; maksatları sadece savaştan kaçmaktı. Demek oluyor ki, evlerine gerçekten şehrin her tarafından saldırılsaydı ve kendilerinden İslâm”dan dönmeleri istenseydi, azıcık bir tereddütten sonra bunu da yapacaklardı. Oysa, daha önce ne olursa olsun düşman karşısında geriye dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz, 


sorumluluk gerektirir ve (o sözü verenler) ondan sorguya çekilirler. De ki: “Eğer ölmekten veya öldürülmekten kaçıyorsanız, böyle bir kaçmanın size asla faydası olmayacaktır. (Dünyadan) pek az bir süre, (en fazla mukadder ecelinize kadar) istifadenize müsaade edilecektir.”De ki: “Eğer Allah hakkınızda bir felâket dilemişse ya da bir rahmet dilemişse, kimin haddine ki, hakkınızda dilediğini yapması hususunda Allah'a mani olabilsin?” Eğer Allah onları terketmişse, onlar artık ne kendilerini sahiplenecek bir veli bulabilirler, ne de bir yardımcı... (Allah davası için) size iştirak etmekte pek cimri ve pek isteksizdirler. Savaşta tehlike ile yüzyüze geldiklerinde, ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi gözleri korku ile yuvalarından fırlamış bir halde yardım için sana baktıklarını görürsün. Savaş bitip de tehlike ortadan kalkınca da, ganimete konmak ve zafer şerefinde en büyük payı almak için keskin dilleriyle size yüklenip dururlar. Onlar, gerçekten iman etmiş değillerdir; Allah da, bütün yaptıklarını boşa çıkarmıştır... 

Allah'ın Rasülü'nde sizin için, Allah”ı ve Âhiret Günü”nü hayatlarının gayesi yapan ve Allah'ı çok anan, O'na çok ibadet edenler için her bakımdan en mükemmel bir örnek vardır. Mü'minler, o birleşik düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, “İşte bu,” dediler, “Allah ve Rasülü”nün bize haber verdiği ve vadettiği şeydir. Allah ve Rasülü, va”dinde, sözünde daima sâdık olmuştur.” Bu, onların ancak iman ve teslimiyetlerini arttırdı. Mü'minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah'a verdikleri söze bağlı kaldılar. Onlardan kimi, sözünün gereğini yerine getirdi, kimisi de sırasını beklemektedir. Asla verdikleri sözden dönmedi ve duruşlarını değiştirmediler. Ebette Allah, sözlerinde duranları sadakatlerinden dolayı mükâfatlandıracak, münafıkları isedilerse cezalandıracak veya kendilerine tevbe nasip edip, tevbelerini kabul buyuracaktır... Allah, küfür içindeki o orduları elleri boş olarak kin ve gayzlarıyla geri çevirdi. Mü'minlerin zaferi için Allah yetti. Allah, gerçekten pek kuvvetlidir, her işte üstün ve mutlak galiptir. (33:7—25) 


ZİBH-İ AZİM VE 20Yİ VERİP 200*Ü KAZANMA — ALİ ÜNAL 


Zaman'a kayyımın geldiği 4 Mart günü gazeteye giderken zihnimde ve dilimde Kur'ân'da geçen “bi- zihbinazim” ifadesi vardı. “Büyük kurbanlık” manasına gelen “zibhin azim”, Hz. İsmail'in (a.s.) 
yerine gönderilenkurbanlığı ifade ediyordu. Yol boyu, ifadenin geçtiği ayetin başında kullanılan fiil “fidye olarak vermek”manasına bir fiil midir diye düşündüm durdum. Gazeteye gelir gelmez ilk işim Kur'ân'a bakmak oldu; evetKur?ân, “Ve fedeynâ-hü bi-zibhin azim”, yani “İbrahim'e oğlu İsmail'in fidyesi olarak büyük bir kurbanlıklütfettik.” buyuruyordu. Gazetenin yayın yönetmeni Abdülhamid Bey'e, “Zaman, herhalde zibh-i azimlerdenbiri olacak!” dedim. 

Hiç bir mukaddes dava, kurbansız, fidyesiz olmaz, olmamıştır ve olmayacaktır. Hz. İbrahim (a.s.),hayatının en ağır imtihanlarından olarak, kendisine yaşlılığında lütfedilmiş ciğerparesi Hz. 
İsmaili kurbanetme emriyle karşı karşıya kaldı. Çünkü “bir göğüste iki kalb”, dolayısıyla iki gerçek sevgi olmaz; ancakhakiki sevginin yanı sıra ona tâbi mecazi sevgiler olabilir. Yani, yegâne gerçek sevgili Allahtır; başka herşey, ancak O'nun için ve O'ndan dolayı sevilebilir; seven için de, sevilen için de hayırlı olan budur. Allah(c.c.), bilhassa sevdiği kullarında Kendi yerini alacak başka hakiki bir sevgi istemez; onlarda böyle birsevgi gördüğü anda onları o sevgi ve sevdikleriyle imtihan eder. Hz. 
İbrahim (a.s.), hayatında tutulduğudiğer imtihanlar gibi bu imtihandan da Allah'ın izniyle yüz akıyla çıktı. Ve tâbi tutulduğu bütün ağırimtihanları başardığı zaman “insanlara imam” kılındı; kendisinden sonra peygamberlik, bütün insanlararehberlik, iki oğlu ve onların neslinde devam etti. “Ehl-i Beyt-i Muhammed” de bir “Âl-i İbrahim” olmakla,bu, bugün de aynen devam etmektedir; Kıyamete kadar da böyle gidecektir.Temelde bir “Ehl-i Beyt — Âl-i İbrahim” hizmeti olan Hizmet, şu anda kurbanlar veriyor, fidyeler ödüyor. Bukurbanlar, bazen tamamen masum Hz. Zekeriya gibi, Hz. Yahya gibi olabilir; Kerbelâ'nın büyük şehidi Hz.Hüseyin ve ailesi gibi de olabilir. Bazıları su-i zanla, “Hizmet, hatalarının bedelini ödüyor.” İddiasındabulunabilir, bulunuyorlar da. Fakat hiç kimsenin bütün bir camiayı suçlamaya hakkı yoktur; suçlayan da,böyle bir suçlamanın vebalinin altından kalkamaz. 
Hizmet, vermesi gerektiği için kurbanlar veriyor,ödemesi gerektiği için fidyeler ödüyor. Kalblerde Allah sevgisinden başka bir sevgiye meyil dahiolmaması için ve “İsmail”i kurtarmak için “zibh-i azim”ler veriyor. Nedir kurtarılacak İsmail?Hz. Bediüzzaman (r.a.), Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda “bütün asırların meb'usları”nın yer aldığı misalibir mecliste bazı sorulara muhatap kılınır. Bu savaşta Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve âlem-i İslâm'ındağılmasıyla neticelenen mağlübiyetin sebepleri sorulur kendisine. Hz. Üstad sebepleri zikreder; bunlar,yapma yolunda işlenen hataların değil, toptan bir yıkımın sebepleridir. Bununla birlikte, bu yıkım da bir“zibh-i azim”, çok büyük bir kurbandır; 


yıkımın arkasından gelecek yeniden ve sıfırdan yapmanın zeminiadına büyük bir kurbandır. Sebepler sayıldıktan sonra meclis, Hz. Üstad'a sorar: “Mü'minlerin başına gelenher felâketin bir peşin, bir de ileride verilen iki mükâfatı olur. Bu mağlübiyetin peşin ve ileride verilecek 

mükâfatları nedir?” Hz. Üstad buyurur: “Peşin mükâfatı: Allah, bu milletin, (sonraki dönemlere kalsalar100”de 90”dan fazlasının ahirete imansız gitme, ebedi hayatı kaybetme riski bulunan) 4 milyon evladınışehit, dolayısıyla veli olarak aldı. İleride verilecek mükâfat: İslâm'a dokuz asır bayraktarlık yapmış bumilletin bu mağlübiyeti, gelecekte İslâm'ın cihan çapındaki galibiyetiyle telafi edilecektir. 
20'yi verip 200'üalan kaybetmiş olmaz, kazanmış olur.”Hizmet, 20°yi kurban veriyor; inşallah bu, doğrudan doğruya Allah'ın lütfedeceği 200'le telafi edilecektir. Vermesi gereken 20”yi verip, 200'le taltif edilen tam kazanmıştır. 


DURUM BUNDAN İBARET HAZ 30, 2014, 

Terörün tırmanmasını iktidarın Suriye politikasında aramak yanlış.Defalarca yazdığımız bir gerçeğin altını çizecek olursak, Türkiye ve Irak gibi, Suriye'nin parçalanması da çok önceye dayalı planların eseri ve terör bunun için var. Meselâ, Ralph Schoenman, Türkçesi Siyonizm'in Gizli Tarihi adıyla 1992'de yayınlanan kitabında Israel Shahak'ın The Zionist Plan for the Middle East adlı eserine atfen, İsrail'in Suriye ile ilgili planını yazar: Suriye, etnik ve dini yapısına uygun olarak, Şii Alevi bir devlet, birbirine düşman iki Sünni devlet, bir Dürzi devlet şeklinde bölünecektir. “Bu yapı, güvenliğimizin garantisi olacaktır ve bu hedef, ulaşabileceğimiz kadar yakındır.” 

Anglo-Saxon * İsrail ittifakı, bir dünya gücü olmanın gerektirdiği kısa, orta ve uzun vadeli planlar üzerinde iç ve dış politika takip ederken, Türk Dışişleri'nin Sayın Davutoğlu'na kadar dışa dönük ciddi bir dış politikası olmadı. Davutoğlu'nun “Komşularla Sıfır Problem” politikası ise aynı şeyleri “Ortadoğu”da prestijimizin en yüksek (gibi) olduğu zaman da yazdığım için rahatlıkla tekrar edeceğim, güzel bir idealdi ama, Türkiye'nin içini de, bölgeyi de gerektiği ölçüde tanıma ve realiteler üzerine oturmuyordu. Türkiye, nihayet Esed'e karşı çıkıp, gitmesini istemekle hata yapmadı. Çünkü Esed, gidecekti, gitmeliydi. Türkiye, ta baştan bölge yönetimlerine, özellikle Esed'e, Baas idaresine güvenmek, İran'ı hem “İran ulus devleti”, hem de Şiilik açısından tanıyamamak; bu arada, Anglo-Saxon * İsrail ittifakının planlarını gerektiği derecede dikkate alamamak, ayrıca, ülke olarak gücümüzü ve tesirimizi fazla abartmak, bizzat Türkiye içinden gelebilecek çelmeleri hesap edememek, çelmeler gelince kabullenememek, hattâ çelme atanların üzerine gidilmesinin önünü kapamakla hata yaptı. Türkiye, çok geç olarak Esed'e karşı tavır alırken, İran da, Türkiye ile Esed'in gitmesini sağlayıp, Suriye'nin bütünlüğünü koruma adına ittifak arayacağına tam tersini yaptı; hattâ, Meclis başkanı ve Meclis Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'nın ağzından İsrail'in güvenli varlığını Suriye'de bir “İslâmcı” iktidara tercih ettiklerini ortaya koydu. İran, Türkiye'ye karşı PKK'ya destek vermekle bir diğer büyük hatayı yapmaya da devam ediyor. 

Türkiye, terörün temelde Türkiye'yi ve diğer bölge ülkelerini bölme planları için üretildiğini anlamak istemedi; hattâ söz konusu planların sahibi, destekleyicisi ve içindeki devletler ve 


yapılarla ittifaklar arayarak, bu planları kolaylaştıracak şekilde davrandı. Meselâ, kaza veya 


değil, Afyon'da 25 şehidimize mal olan patlamayı, terörün tırmanmaya devam etmesini ve Gaziantep'teki terör saldırısını açıklayacak donelerden ikisi: Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül, defalarca yazıp sormuştu: “2007 yazında ABD, Kuzey Irak'a silah takviyesi yaptı ve Türkiye- 
>lrak arasında sınır ölçümleri yapıldı. Ardından 21 Ekim'de korkunç Dağlıca saldırısı oldu. 
Yıllardır Irak'tan Türkiye'ye patlayıcılar girip, muhtelif şehirlerde stoklanıyor. Kim, nerede, ne tür hazırlıklar yapıyor? Silah deposu evleri kimler, hangi senaryolar için hazırlıyor? Neden kimse ses çıkarmıyor? Türkiye'de asker, diplomat, siyasi çevreden ve iş dünyasından bazı kişiler, ABD ve İsrail istihbaratı ile nasıl bir işbirliği içinde?” 

Karagül bunları sorarken Türkiye ise Oslo'da İngiltere'nin hakemliğinde PKK ile görüşüyor ve onlara “Metropolleri patlayıcılarla doldurduğunuzu biliyoruz” diyor, aynı dönemde KCK, gözetimimiz altında tüm Türkiye çapında paralel devlet halinde teşkilatlanıyordu. Şimdi terör saldırıları artar ve şehirlerimizde patlayıcılar art arda patlarken, BDP’yi zaten mevcudiyet sebebi olan PKK ile işbirliğinden dolayı kınasak da, terör konusunda analizleri doğru çıkan bir analist, “Haziranda bir bakan, BDP Eşbaşkanı Demirtaş'la gizli görüşme yaptı ve İngiltere'den PKK'yı müzakere masasına yeniden oturtması rica edildi.” diye yazdı. 
Hazirandan bu yana ülke olarak bu ricanın cevabını nerdeyse her gün alıyoruz; söz konusu 


analistin yüzüne ise televizyonlar kapanıyor. 


HİZMET'İN ÖZELEŞTİRİSİ, ÜÇ İMTİHANIAli Ünal, Nis 25, 2016 

İnsanlar, gayeleri ve niyetleriyle imtihan olur. Merhum Erbakan için siyaset sahnesine çıktığı 
1969 yılından itibaren hep “Erbakan başbakan!” sloganları atıldı. Nihayet 1996 yılında 
Erbakan başbakanlık koltuğuna oturdu ve bir yıl başbakanlıkla imtihan oldu. AKP'nin “İslamcı” menşe”inde hedef olarak İslam adına devlet ve iktidar vardı; devleti ele geçirmekle İslam'ı, şeriatı hâkim kılacaktı ve AKP, 13 yıldır devlet ve iktidarda İslam ile imtihan oluyor. 
Hizmet hareketi, bir “iman ve Kur'an hizmeti” olarak ortaya çıktı; iman ve Kur'an'a hizmet ederken, bunun bir bakıma tabii neticesi olarak insanların iman ve ahiretlerinin kurtulmasını da hedef edindi. Dolayısıyla, onun her adımı, her tavrı, bütün düşüncesi, kurduğu her müessese, naşiri olduğu her medya organı, her kitap, her dergi, iman ve Kur'an yörüngeli; iman, Kur'an ve insanların iman ve ahiretlerinin kurtulması adına olmalıydı ve olmalıdır. 
Hizmet'in en önemli imtihanı budur. 

Hizmet'in ikinci büyük imtihanı, söylemiyle aksiyonunun uyumu, yani sıddıkiyet temelli Tevhid imtihandır. Kişi, imanda terakki ettikçe Tevhid onun için daha zor hale gelir. Sıradan bir insan Cenab-ı Allah'ın mutlak birliğine, yegâne Yaratıcı, İlah ve Rab olduğuna iman etmek ve buna göre davranmakla Tevhid imtihanında muvaffak olabilir. Fakat iman hizmetini gaye edinmiş bir kişiden, bir cemaatten Kader/Meşiet-i İlahi-sebep, Kader/İlahi irade-insan iradesi münasebeti gibi teorik kabulün ötesinde hal ve tecrübe meselesi olan en hassas bir mevzuda çok dikkatli olması beklenir. Bir yandan sorumluluk dairesinin gereği olarak sebepleri ve insan iradesini teoride kabul etmek, netice adına bunları sonuna kadar kullanmak gerekirken, 


diğer taraftan, itikad dairesinin gereği olarak, neticeyi ve başarıyı mutlaka Allah'a, hata ve 


tökezlemeleri nefse vermek, başarılarda nefse asla pay çıkarmamak kesin bir zarurettir; bu, sadece teorik değil, bizzat yaşanması gereken bir zarurettir de. Bu zarurettir ki, Tevhid imtihanının bir diğer en önemli boyutu olarak, “Nür-u Tevhid içinde sırr-ı Ehadiyet”i hem teorik, hem tecrübi olarak kavramayı ve yaşamayı da beraberinde getirir. Bir başka deyişle, meşru sebeplere riayet sorumluluğun gereği olmakla, bütün sebepler yerine getirildiğinde dahi dua dua yalvararak neticeyi Allah'tan beklemeyi; sebeplerin bütünüyle süküt ettiği, işlemez hale geldiği zamanlarda da katiyen ümitsizliğe düşmemeyi, tam tevekkülü, teslimi ve yine dua dua Allah'a yalvarmayı gerektirir. Yani, “Nür-u Tevhid içinde sırr-ı Ehadiyet” imtihanı, Allah'a ve va'dine tam itimat, gönderdiği dine ve Resul'e şeksiz-şüphesiz iman imtihanıdır. 
Hizmet, bugün kanaat-i acizanemce, normal zamanlarda okuyup anlatılan bu Tevhid gerçeğiyle çetin bir imtihandan geçmektedir. 

Hizmet'in bugün üçüncü çetin imtihanı, hizmet düsturlarının belki en başında yer alan ve yine normal zamanlarda teorik olarak okunup anlatılan, “vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma!” imtihanıdır. Bu, Allah ile bir pazarlığa girilemeyeceği, Allah kulunu denese de, kulun Hz. Allah'ı deneyemeyeceği gerçeğiyle imtihan olduğu gibi, yapılan hizmetlerin sadece Allah için olması, karşılığında Allah'ın rızası dışında cennet gibi bir mükâfatın bile beklenmemesi demek olan ihlas imtihanıdır da. Hizmet ederken, dünya, hatta ahiret adına dahi karşılık beklenmez; Allah kelimesinin yücelmesi elbette kalbin en derininden arzu edilse de, netice nasıl çıkarsa çıksın razı olunur. Önemli olan, meşru hedef iman ve Kur'an hizmeti yolunda hizmetin düsturlarından sapmamaktır. 

Evet, Hizmet'in hem de her adımda özeleştirisi, Allah ile münasebetle birlikte bilhassa bu üç noktada olmalıdır; içinde bulunduğumuz sürecin sonunu tayin edecek en önemli üç faktörden 


birincisi de budur. 


BUGÜN MÜTTEFİK OLANLAR YARIN DÜŞMAN OLUNCA Ali Ünal, Nis 19, 2016 


Erdoğan, bütün iktidar güç ve imkânlarını kullanarak Hizmet'e karşı yürüttüğü savaşın sebebini açıklıyor: “Bana ihanet ettiler.” Demek ki, iktidar, hattâ Türkiye demek, Erdoğan demek. 

AKP'NİN YENİ TÜRKİYESİ'NDE “ADALET” 

Ayrıca, AKP'nin Yeni Türkiye'sinde bir pastaneden baklava çalan bir çocuğu polis takip eder, yargı da cezalandırabilir; fakat hukuk AKP'nin bakanlarına ve çocuklarına işletildiği zaman bu, ihanet olur. Oysa hukuk, herkes içindir ve herkes, hukuk önünde eşittir. 

17/25 Aralık'ın ortaya çıkardığı tablonun çok azı bile hukukun hakim olduğu bir ülkede ortaya çıktığında sorumlular istifa edip, hukuka teslim oluyorlar. Ama “Yeni Türkiye”de bu, iktidarın başına ihanet oluyor. 

HALK, HİZMET KURUMLARINA ÇÖKÜLMESİNİ “GASP” OLARAK GÖRÜYOR 
Erdoğan, Hizmet müesseselerine çökülmesini de, “Halktan alınanı halka iade etmek.” olarak 


niteliyor. O müesseseler, halktan alarak değil, halkın gönüllü infakıyla, vermesiyle kuruldu. O 


halk, o müesseselere onlardan alınan 105 bin lira maaşlı kayyımlarla çökülmesini, iade değil, gasp olarak niteliyor. Kaldı ki, bir işadamının tek bir gayr-ı hukuki işlemi 

olmadan, “mükemmellik”le kazandığı servetinin üzerine çökmek, kimin malını kime vermek oluyor? 

ERDOĞAN 2004”TE DE CEMAATİ BİTİRME KARARINA İMZA ATMIŞTI 

Erdoğan, Hizmet'le savaşını “kendisine ihanet”le açıklarken, gerçeğin tamamını da söylemiş olmuyor.Çünkü Erdoğan, daha 2004 yılında Cemaat'i bitirme kararına imza atmış; dershaneleri iktidara geldiğinden beri kapatma niyeti taşıdığını da itiraf etmişti. Fehmi Koru, 
4 Mayıs 2009 tarihli yazısında, “Cemaat'in mübalâğalarla anılmasını, birilerinin Cemaat 


üzerinden ciddi hesaplaşma planları yapıyor olması”yla izah ediyordu. 


Silivri Cezaevi'nden çıkışında “Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız.” diyen Perinçek, hizmet hareketinin bitirilmesi için Başbakan'ın yanında olduğunu ifade etti. 


Erdoğan, söz konusu planlar gibi, sürekli kendisini de devirme planları içinde olmuş çevrelerle ittifak halinde, üzerinde yükseldiği Hizmet'e savaş açmakla, Hizmet'in asıl iyi niyetli desteğine ihanet etmiş olmuyor mu? 

Erdoğan, Hizmetle savaşını kazanıp, Hizmet'i bitirebilir mi? 


(1) Erdoğan, Allah'ı unutmuşçasına savaş veriyor; oysa akıbet, daima tâkvanındır. 


AKP'nin bugün Sulh Ceza Hakimlikleri eliyle yaptıkları ile İstiklal Mahkemelerinin yaptığı iş aynı! Fark yok! 


Aradan kaç yıl geçmiş RTE, eleştirdiği bir dönemi aynen tekrarlıyor DİNDARLARA ZULÜM VAR 

(2) Erdoğan, bir ferd-i fâni; Hizmet ise sosyal-dini-fikri-ilmi-manevi bir akım; bu tür akımlar, hiçbir zaman bitirilememiştir ve bitirilemez. (2) Cumhuriyet'in ilk çeyrek yüzyılında tek parti iktidarı, daha sonra askeri darbeler, Risale-i Nur'la, benzeri akımlarla hep mücadele etti. 
Sonuç? 

(3) Bir vatandaş anlatıyor: “Annem, Erdoğan'a toz kondurmuyordu. Derken, geçen ay bankadan çekiverdiğim yaşlılık maaşını 100 lira eksik verdim. Sebebini sordu. “Erdoğan, seçim masrafı olarak bu ay emeklilerin maaşından 100 lira kestirmiş.” dedim. Annem, bu defa, ne kadar beddua varsa Erdoğan'ın üzerine boca etti.” 

Erdoğan, 100 liraya dinini de, âhiretini de, ülkesini de satabilecek en çürük bir zemine, Hizmet ise dünya adına beklentisizlik ve “Hocaefendi'nin bir tebessümünü bütün servetime değişmem.” civanmertliği üzerine oturuyor. 

(4) Russel, Gibbon gibi ilim ve düşünce insanları, Hıristiyanların Roma'yı dize getirmesini onlardakiahlâk, fedakârlık, sabır, iffet gibi faziletlere, bilâhare Müslümanlar karşısındaki mağlübiyetlerini ise bu faziletleri yitirmelerine ve Müslümanların bu faziletlere sahip 


olmasına bağlarlar. Hizmet, bu faziletlerle donanmıştır. 


(5) Erdoğan, kendi itiraflarıyla, bir mevkie 5 tane ehil eleman yetiştiremeyen 100 
“Müslüman” vakıf üzerine; kamu malından, resmi ihalelerden beslenenler, devlet kapısını geçim kapısı görenler üzerine; 1995'te yüzde 22 ile iktidara getirdiği RP'yi 7 yıl sonra yüzde 2'ye düşüren bir zemine; Hizmet ise bir mevkie 100 tane dört dörtlük eleman yetiştirebilme ve bulunduğu her yeri hizmet fırsatı görme üzerine oturuyor. 

SONUÇ 

Öyle görünüyor ki, Erdoğan, Hizmet'le savaşını sürdüre dursun, Hizmet”i tam “Bitirdim!” 
dediği noktada, bu savaşta müttefiki, ama kendisini hep devirme planları yapmış çevrelerin planları içinde boğulurken, elini kurtuluş adına Hizmet'e uzatacak ama, kaderin hikmet ve adaleti, o eli geri itecek. 

HİZMETİN ANA DİNAMİĞİ VE İNS-CİN ŞEYTANLARI 

Ali Ünal, Nis 28, 2016 

Genel manâda infak, farz/vacip ve nafile türleriyle zekât ve sadaka, Kur'ân'ın namazla birlikte en fazla üzerinde durduğu, Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.) insanları temizleme adına onlardan almasını emrettiği (9: 103), hilâfeti zamanında Hz. Ebü Bekir efendimizin (r.a.) farz kısmını vermeyenlerle savaştığı en önemli ibadet, iman ile nifakı, mü'min ile münafığı birbirinden ayıran ölçüdür. Evet, nifak ile infak aynı kökten gelen kelimeler olup, Arapça'da infak, if âl kipindendir ve bu kipin taşıdığı manâlardan biri izale (giderme)dir. Yani infak, münafıklığa mâni iken, infak etmemek, hem münafıklığa açılan kapıdır, hem de münafıklık alâmetidir. İslâm'ın Mekki baş düşmanı ve küfr-ü mutlakın temsilcisi Ebü Cehil, hidayet üzere olan ve insanları takvaya çağıran Allah kulunun namazına mâni olmaya çalışırken (96: 9-10), Medeni düşman ve nifakın baş temsilcisi İbn Übeyy b. Selül ve etrafındaki “müstekbir ve fâsık” münafıklar, “Rasülüllah'ın yanındakilere infakta bulunmayın ki, dağılıp gitsinler!” 
diyerek, Allah kullarının infakına mâni olmaya çalışmakta ve böylece onların dağılıp gidecekleri hesabı yapmaktadırlar (6: 5-7). Yine, Mekke'de infaka mâni olmaya çalışanlar da, şekli de olsa namaz kılan münafıklardı (107: 4-7). Münafıkların arkasında da, İslâm'ın en amansız ve onları sürekli müminlerle mücadeleye teşvik ve sevkeden düşmanları, Kur'ân'ın “münafıkların şeytanları” olarak adlandırdığı kesimler vardı (6: 121). Münafıklar, zaman zaman, zorda kaldıklarında, yardım için, bekaları adına ve kendilerine teminat vermek üzere bu şeytanlara sığınır ve onlarla halvet olurlardı (2: 14). Allah (c.c.), Ebü Cehil'i Ateş'e atmakla tehdit ederken, İbn Übeyy b. Selül ve hempaları için, haklarında Nebiyy (s.a.s.) dahi istiğfar edecek olsa bu istiğfarın asla kabül olmayacağını ve onların Cehennem'in en derininde olacaklarını beyan buyurmaktadır. 

Bugün AKP iktidarı Hizmeti bitirmek için Hizmet gönüllülerinin infaklarına, zekât ve sadakalarına ve kurbanlarına savaş açmış durumda. Kaldı ki, bu infak, zekât, sadaka ve kurbanlar, sadece Anadolu'nun fakir evlâtlarına ve dolayısıyla ailelerine destek olmakla kalmıyor, ülke içinde hem ekonomiye, hem de yerlerde sürünen eğitime en büyük müsbet 


desteği yapıyordu. Türkiye'yi ve ekonomisini Afrika'ya açan da TUSKON olmuştu. ABD gibi 


bir ülke, hapishanelerde resmi Müslüman vaizler istihdam ediyor. Çünkü ABD, en çok suç işlenen ülke ve genellikle de siyahiler ve hispanikler suça karışıyor. Bunların Müslüman olanları ise suç işler olmaktan kurtuluyor. Evet, ABD gibi bir ülke, sosyal dokusu, iç huzur ve barışı için İslâm'ın bazı dinamiklerinden istifade etmeye çalışırken, AKP iktidarı, Türkiye içinde ve dışında eğitime, Türkiye ekonomisine, nesillerin ahlâk ve maneviyatına tamamen gönüllülerinin infakına dayanarak en büyük ve müsbet katkıyı yapan bir hareketi bitirmeye çalışıyor. 

Evet, verebilme, Cenab-ı Allah'ın lütfettiği her türlü nimetten infak edebilme o kadar önemlidir ki, kişiyi münafıklığa düşmekten koruduğu gibi, hidayette sebata ve kişi hidayet üzere değilse hidayete birinci vesiledir de. İslâm'a ve insanlığa hizmet adına sürekli mal ve can ile cihaddan bahseden ve bir âyet dışında mal ile cihadı daima öne alan Kur'ân, buyuruyor: “Kim verir ve takva dairesinde olmaya çalışır; ve en güzel olanı tasdik ederse, Biz de, kolay olanı onun için kolaylaştırırız.” (87: 5-8) Görülüyor ki, âyetlerde verebilme, burada henüz hidayette olunmasa da dikkatli, haramlardan ve suçlardan uzak yaşamaya çalışma manâsında takvadan ve Din'i tasdikten önce zikredilmekte ve verebilmenin kişiyi takvaya ve tasdike de götüreceği açıkça ortaya konmaktadır. İşte, tarihe emsali pek az ve “bollukta da, darlıkta da verme, dolayısıyla gökler ve yer genişliğinde Cennet'e ulaşabilme yarışı” (3:134), Hizmet'in onu ve gönüllülerini muhafaza eden, ayakta ve diri tutan en önemli dinamiklerindendir. Buna savaş açanlar da, kimlerin safına düştüklerini düşünmeli değiller 


midir? 


DİN, MİLLET, MEZHEP, MEŞREP 

Ali Ünal, May 2, 2016 

Erdoğan, muhatap, şartlar, zaman ve mekâna göre söylem değiştirip, zıt söylemleri hepsi de doğrunun kendisiymişçesine dile getirebilmeyi en iyi başaran ender kişilerden biri. Aynı rahatlıkla bazen Gürcü bazen Türk, bazen Sünni bazen mezhepsiz olabiliyor; bazen en katı milliyetçi iken, bazen de her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alabiliyor. Şimdilik son söylemi, “Ben, ne Sünni'yim, ne Şii'yim, Müslüman'ım!” Tâbileri de, bu zıt söylemleri aynı rahatlıkla hazmedebilme kabiliyetinde eşsiz. 

Din, Cenab-ı Allah'ın insanlara iradeleriyle tâbi olmak ve hayatlarını ona göre tanzim etmek üzere gönderdiği ve karşılığında dünyada nizam, intizam, saadet, Âhirette ebedi saadet va”dettiği ilmi, itikadi ve ameli hakikatler, kaideler, kanunlar bütünüdür. O'nun tarih boyu bütün peygamberlerle gönderdiği Din'in adı Allah'a teslimiyet ve bunun karşılığında silm ve selâmet manâsında el-İslâm'dır. Allah (c.c.), el-İslâm'ı Peygamber Efendimiz’ den önceki peygamberlerle belli zaman, mekân ve kavim/kavimlerle sınırlı olarak gönderirken, Peygamber Efendimiz'le onu “efrâdını câmi, ağyârını mâni”, yani içine alması gereken her şeyi içine alan, dışta bırakması gereken her şeyi dışta bırakan câmiiyeti ve evrenselliğiyle göndermiştir. Evet, “Din”, Allah'ın gönderdiği söz konusu hakikatler, kaideler, kanunlar 


bütününün mücerret manâdaki ismi, “millet”, onun yaşanan, tecrübe edilen müşahhas hali, 


şekillendirdiği hayat tarzı, kültür ve medeniyettir. Hz. İbrahim (a.s.) insanlara imam kılınmakla, kendisinden sonra gelen peygamberler onun neslinden gelmiştir. Her peygamber aynı temel esaslarla geldiği, dolayısıyla tarih boyu el-İslâm, Şeriat'ın tali kaidelerindeki şartlara bağlı farklılıklarla birlikte temelde aynı hayat tarzına ruh olduğu için, Kur'an'da din Allah'a izafe edilirken, “millet” Hz. İbrahim'e izafe edilir ve biz, “İbrahim Milleti”ndeniz.” 
deriz. Öyleyse bir Müslüman'ın milliyeti İslâmiyet”tir, İslâmi pratiktir. İnsanları etnik temelde ayırma, bu ayrımı ve belli bir kavme ait olmayı idealize etme, İslâm'ın yasakladığı bir şeydir. 
Farklı dil ve etnik kökenden olma, Cenab-ı Allah'ın takdiridir, irademiz dışıdır; bir realite olarak reddedilemez, fakat üstünlük veya alçaklık sebebi yapılamaz, idealize edilemez. 

Evet, Allah, Din'i önceki peygamberlerle şartların gereği belli zaman ve kavim/kavimlerle sınırlı olarak gönderirken, Peygamber Efendimiz”le ise bütün câmiiyeti ve evrenselliğiyle göndermiştir. Fakat, Efendimiz'den bu yana da dünya üzerinde insanlar hiç bir zaman içinde bulundukları şartlar açısından aynı ve aynı seviyede olmamışlardır. Evrensel olma ise, herkese, her seviyeye, her zaman ve mekâna, her şart ve ihtiyaca hitap edebilmeyi gerektirir. 
İslâm; Kur'ân, Sünnet ve bunlar temelli istinbat-içtihad kaynaklarıyla bu kabiliyete sahiptir. 
İşte bu kabiliyet, zaman, mekân, seviye ve şartların farklılığı ve bütün bu farklılıklara hitap edebilme, fıkhi mezhepler olarak ortaya çıkmıştır. Hz. Bediüzzaman'ın tesbitiyle, nasıl maddi hastalıklar tıpta uzmanlıklara sebepse, çeşit çeşit manevi hastalıklar ve insanların farklı kabiliyetleri, tercihleri, mizaçları da farklı meşreplerin varlığını zaruri kılmıştır. Evet, fıkhi mezhepler ve meşreplerin varlığı, bizzat İslâm'ın evrenselliğinin gereğidir ve zaruridir. 
Mezhepsizlik, Allâme Kevseri”nin tesbitiyle, dinsizliğe köprü, Bediüzzaman'ın tesbitiyle başını Din’den çıkarma arzusudur. Siyasi meselelerin de kısmi tesiri olmakla beraber, bizzat Din'e ait müteşabihler ve İslâm'ın yayıldığı ve pek çok farklı din ve felsefenin asırlardır var olageldiği coğrafyalardan kaynaklanan sorular da itikadi mezheplerin doğmasına yol açmıştır. 
Yanlış olan, “Müslüman'ım ve Hanefi'yim, Şafii'yim...; Müslüman'ım ve Nakşi'yim, Kadiri'yim...” değil; “Hanefi'yim, Şafi? yim... ve Müslüman'ım; Nakşi'yim, Kadir? yim... 
ve Müslüman'ım” tavrı içinde olmaktır. 

Bir gün dünyada şartlar aynileşir ve bütün insanlar tek bir terbiyeye tâbi olabilirse o zaman 


mezhepler de, meşrepler de kalmaz! 


AKPNEDEN BU HALE GELDİ? 

Ali Ünal, May 5, 2016 

AKP, bilhassa Müslümanlar için tam bir laboratuvar. Yıllarca demokrasiyi şirk sayan; İslâm adına önlerine İslâm devleti hedefi koyup, cemaat ve tarikatları böyle hedefleri olmamakla ve “ABD, İsrail, düzen Müslümanlığı”yla suçlayan; “düzen, kapitalizm, Batı” karşıtlığı içinde ve bilhassa Hz. Ebu Zerr bayrağı altında hürriyet, adalet, İslâm birliği söylemleri ve insan hakları, emeğin kutsallığı, zulme başkaldırı iddialarıyla ortaya çıkan insanların, 


yalanlanmayan ve içeriden iddiaya göre bir Anglo-Saxon — İsrail projesi olarak iktidara 


gelmeleri; mevcut başbakan yardımcısına göre, “Harun gibi gelip Karunlaşmaları”; bu çerçevede tarihte emsali belki az veya yok yolsuzluk, rüşvet, ihalelere fesat karıştırma ve kara para soruşturmasının nesnesi olup, yine içeriden itirafla “kasa-masa-nisâ” üçgenine takılmaları; saraylarda itibar aramaları; göklere çıkardıkları bir hizmet cemaatini, haklarında söz konusu soruşturmalar açılıverince, şeytanın bile atamayacağı bir iftira ile terörist, faaliyetlerini terör faaliyeti olarak takibe alıp, dünya çapında bitirmeyi ana gaye yapmaları; defalarca önlerini kesmiş olan “derin yapı” ile anlaşıp, “Perinçek mevzileri”ne gelmeleri ve ona “hayatının en mutlu anlarını yaşatmaları”, tabanlarının da birbirine tam ters yöneliş ve icraatlarında kendilerine destek olmaya devam etmesi, pek çok yönden araştırmalara konu ibretlik bir husustur. 

Böyle bir savruluşun kanaat-i acizanemce birinci sebebi, İslâm”ı teorik bütünlüğü ve bu bütünlüğün günümüz şartlarına nasıl yansıması gerektiği konusunda kavrayamayarak, onu siyaset-devlet temelinde ele alıp, yanlıştan yola çıkmalarıdır. Onları böyle bir yanlışa iten de, esasen doğruyu takip etmeye nefislerinin elvermemesidir. Çünkü doğru çizgide İslâm'a hizmet, her şeyden önce nefse ve arzulara rağmen davranmayı, kendinden fedakârlığı; makam, mevki, maddi kazanç, şöhret gibi engellere takılmamayı, bilhassa dünya adına hiçbir beklentiye girmemeyi; ihlâs, samimiyet, saffet, enaniyetten arınmışlık, verebilme, itaat, adanmışlık ve aksiyonu gerektirir. Oysa din adına da olsa devlet/iktidar talebi, dünyada bir ücret talebidir. İkinci olarak, AKP çizgisi, İslâm adına müspet hareketi, yani tamir ve inşayı, dolayısıyla kendi yoluna muhabbeti değil; muhalefeti, karşıtlığı, başkalarına cephe almayı ve düşmanlığı benimsemiş ve bu çerçevede sloganik taraftarlık veya karşıtlık, bu çizginin en belirgin ve ancak nefsi tatmin eden vasıflarından olmuştur. Bu tavır ise, bilhassa İslâm adına, doğru adına sadece tahrip eder. Üçüncü olarak, AKP çizgisi, bürokrasiye yerleşmekle, “devleti ele geçirmek”le her şeyin hallolacağını düşünmüş, dolayısıyla bir inanç, fikir ve hukuk hareketi olamamış, kişileri hak değil, hakkı kişiler temelinde ele almaktan kurtulamamıştır. 
Dördüncü olarak, AKP, yıllarca horlanmış, Cumhuriyet eliti ve rejimin “sahipleri” tarafından istiskal edilmiş, genellikle fakir, gerekli ve gerektiği ölçüde sağlam din, ahlâk, ilim ve kültür eğitiminden geçememiş “Müslüman kitle”ye dayandığı için, bu tesirler altında kin ve düşmanlık biriktirmiş, ifratın tefriti doğurması kaçınılmazlığı içinde, düşmanı gördüğü Cumhuriyet eliti, rejimin “sahipleri” ve “üst sınıflar” karşısında kompleksten kurtulamamış, bunlar tarafından kabul görmeyi, bunlar gibi olabilmeyi izzet ve şeref vesilesi telâkki etmiştir. 
Dolayısıyla da, makam, mevki, zenginleşme, bürokrasiye yerleşme; gerçek seviyelerini, ruh portrelerini ortaya döküvermiştir. Vicdanlarında büyük ölçüde kendilerini mahküm da etseler, mevcut hallerini nefislerine kabul ettirememeleri ve elde ettikleri menfaatleri kaybetmeme arzusu, yaşadıkları gibi inanmaya başlamaları, çizgilerinde ısrarın ve “Cemaat” karşıtlığının en önemli sebebidir. 


Evet, çok su götürür bir hamura birkaç bardak su! 


DAVUTOĞLU: EN FAZLA KAYBEDENLER 


Ali Ünal, May 9, 2016 

Ahmet Davutoğlu ile hayatımda bir kez karşılaşmam oldu. Samanyolu'nda İslâm ve savaşın müzakere edildiği bir programda beraberdik ve o programda yaptığı bir tespit çok takdir görmüştü: “İslâm, savaşı bir insanlık realitesi olarak tanımış ve onun için kaideler koymuştur. 
Hıristiyanlık teoride savaşı reddetse de, savaşlara mâni olmak şöyle dursun, onun için kaideleri de olmadığından Hıristiyan dünyada savaşlar daha acımasız ve çok daha kanlı olmuştur.” Evet, Bediüzzaman'ın tespitiyle de, “Habis medeniyet, sadece Birinci Dünya Savaşı'nda bütün önceki asırlarda kusulan vahşet ve cinayet, gadr ve ihanetin tamamını bir defada kusmuş”; İkinci Dünya Savaşı'nda ise bunun iki katı kusulmuştur. 

Davutoğlu, belki parlak bir akademisyendi, bilmiyorum. Ama kariyerini devlet kademesinin en üst mevkilerinde 10 yıllık icraatıyla ortaya koydu ve icraatıyla çok defa ekonomide olduğu gibi, siyasette de teori ile pratiğin birbirini pek de tutmadığını bir defa daha gördük. Kendine göre parlak fikirleri vardı; hayalinde de bir Osmanlı hinterlandı dirilmesi var gibiydi. “Sıfır sorun” stratejisiyle Türkiye'yi bir sulh adasının merkezi, merkez üssü, bölgede “izni olmadan yaprağın bile kıpırdamadığı güç” yapacaktı; hattâ kendine göre yapmış ve “Bölgede iznimiz olmadan yaprak kıpırdamaz.” diyebilmişti de. Televizyonlarda programlara çıkıp ikna edici gibi konuşuyor; bir bakıma hayallerini gerçek gibi sunabiliyordu. Ama gerçek bütün çıplaklığıyla kendini ortaya koyuverdi. Türkiye, “Sıfır sorun”dan “sırf sorun”a evrilmiş ve bölgenin en etkisiz ülkesi haline gelmişti. Mısır'da kaybetmiş, Suriye'de kaybetmiş, hattâ Irak'ta kaybetmiş, “Kürt meselesi”nde de kaybetmişti. 

Müşahedelerime göre, Davutoğlu'nun en büyük düşmanı ve rakibi kendisiydi. Tasavvuf”ta “Veli, nûruna mağlüptur.” derler. Kendi nüruyla çevrili bulunan velinin bu nurla gözü kamaştığından, gerekli ilmi müktesebat ve seviyeden mahrum bulunan bir veli, kendi nurundan daha öte nur yok zanneder ve kendisini en büyük veli bilir. Bazı velilerin nüruna mağlüp olması gibi, malâmatı ilim zanneden bazıları da malümatlarına mağlüptur. Merhum Necip Fazıl'ın o müthiş tespit ve benzetmesiyle, bu malümat sahipleri, çölde deve idrarı birikintisi içinde saman çöpüne binen ve kendisini okyanusta transatlantikte zanneden karınca gibidir. Bu gerçeği, “akademisyen kibri” içinde bazı akademisyenlerde de görürüz. 
Davutoğlu, sadece her şeyi çok iyi ve en iyi bilme akademisyen kibri içinde değil, kendini İslâmi sahada bir “vazifeli” gibi görme tavrı, hattâ kibri içindeydi de. Sadece bazı davranışları değil, konuşmalarından da taşan manâ bu idi. Meselâ, “Ben, rüyamda Hegel ile Gazali” yi tartıştırıyorum!” derken malümatına mağlübiyeti ve akademik kibrini; “Sizlerde Hz. Yusuf'un yüzünü görüyorum; Hz. Peygamber'le birlikte Medine'ye revan gençlerin imanını görüyorum. Çehrenizde şehitlik aşkı görüyorum...” diye konuşurken, AKP'nin misyonunu Selâhaddin-i Eyyübi'nin misyonu olarak ilan ederken kendini “vazifeli” görme tavır ve kibrini açığa vuruyordu. Oysa İbrahim Hakkı hazretlerinin buyurduğu üzere, kendisini bütün 


insanların daha altında görmeyene İslâm adına “vazife” verilmezdi. 
y 


Davutoğlu, söz konusu tavrıyla “vazifeliler” çatışması duvarına çarptı. Mevcut tavrıyla zaten hep kayıp içindeydi. Her yaptığını doğru yaptığı zannı içinde “(Ey Rasülüm.) de ki: Yaptıklarıyla en çok kayba uğrayanların kimler olduğunu size haber verelim mi? Onlar, dünya hayatındaki bütün gayretleri boşa giden, fakat buna rağmen güzel işler yaptıklarını zannedenlerdir.” (18: 103-104) âyetini tasdik ediyordu. Her türlü kaybına ve başarısızlığına rağmen hep kabül ve tasdik görme tavrıyla da, “Yapmadıklarıyla, başaramadıklarıyla (yapmış ve başarmış bilinmek ve) övülmek isterler.” (3: 188) âyetinin manâsını sergiliyordu. Artık umarım bir muhasebe içine girer. 

Davutoğlu kaybetti de Erdoğan kazandı mı? Erdoğan, en büyük kaybeden olmaya çoktan aday! 


TEK PARTİ CHP VE ERDOĞAN/AKP İKTİDARLARI 

Ali Ünal, May 23, 2016 

M. Armağan ve Y. Bahadıroğlu (Niyazi Birinci), birlikte yaptıkları programlarda ısrarla Mustafa Kemal'in İngilizler tarafından kullanıldığı ve bazı yayınlarda putlaştırıldığı iddiasında bulunuyor, “şeflik dönemleri” CHP?sinin Cumhuriyet'in ilk çeyreğinde İslâm aleyhindeki icraatlarını gündeme taşıyor, Erdoğan'a ise âdeta eleştirisiz destek vermekten geri durmuyorlar. Oysa tek parti CHP iktidarıyla Erdoğan/AKP iktidarını teraziye koyduğumuzda görünen manzara kısaca şudur: 

Türkiye, çeyrek asır bir şeflik dönemi yaşadı; fakat M. Kemal vefatına kadar tek adam pozisyonunda görünse de, hükümetin kendisiyle bazen ters düştüğü ve kendisinin 1929'dan itibaren Çankaya'da kısmen yalnızlaştırıldığı da bir vâkıadır. Erdoğan'ın özellikle son 4 yıllık tutum ve icraatları, Yürütme ve Yasama'dan sonra Yargı'yı da tek el altında toplamasıyla tamamlanan tek adam pozisyonu ise, M. Kemal ve İnönü'nün tek adamlığını aratacak cinstendir. Kaldı ki, M. Kemal ve İnönü, günümüzde vurgulandığı ölçüde demokrasi iddiasında değildi ve İnönü idaresi, nihayette bir şekilde demokrasinin önünü açarken, Erdoğan/AKP idaresi, Baas tipi bir cumhuriyet yönünde ilerlemektedir. Özellikle İnönü dönemi CHP idaresi, bir parti devleti mahiyetindeydi. AKP yönetiminin başkanlık veya partili cumhurbaşkanı düşüncesi de parti devleti olmaktan farksızdır. 

M. Kemal'in İngilizlerle münasebeti çoklarınca tartışılmıştır; tek parti idarelerinin benimsenen yeni rejim adına İslâm aleyhindeki icraatı da malümdur. Fakat AKP'nin bir Anglo-Sakson ve İsrail projesi olduğu itiraf edilip, yalanlanmadığı gibi, bizzat Erdoğan, “İslâm dünyasını daha da parçalama, İsrail'in güvenliğini garantiye alma ve İslâm'ı dönüştürme projesi” olan BOP”ta vazifeleri bulunduğunu defalarca açıklamıştır. İsrail Dış İşleri Bakanlığı eski müsteşarlarından Alon Liel de, AKP iktidarını, “İsrail'in ihtiyacı olan bir Kemalizm güncellemesi Erdoğanizm” olarak nitelemişti. 

AKP iktidarlarında ülkenin İslâm aleyhinde olarak uğradığı tahribat ise, korkunç boyutlardadır. Tek parti iktidarında, ruhunu ve fonksiyonunu çoktan yitirmiş medreseler ve 


tekkeler kapatılmış; Kur'ân öğretilmesi bir ara yasaklanmış, ezan ve kamet 


Türkçeleştirilmişti. Fakat, AKP'nin yüzbinlerce vatan evlâdını seviyeli eğitim-öğretimle hayata hazırlamakla kalmayıp, onlara en güzel ahlâk ve maneviyat eğitimi vermiş ve bütün dünyada İslâm'ın yüz akı olmuş Hizmet gönüllüleri ve Din'e tekkelerden, medreselerden, camilerden çok daha fazla, çok daha İslâmi ve çok yönlü hizmet eden müesseselerine reva gördüğü muamele, tek parti iktidarlarının İslâm aleyhindeki tahribatını her bakımdan kat kat aşmıştır. Daha da kötüsü, CHP hatta sağ partilerin iktidarlarında dahi tabanda İslâmi hassasiyetler korunmuş olmasına mukabil, AKP iktidarları döneminde bu kesimlerin devletle bütünleşmesi, İslâm ve halkın Müslümanlığına, ahlâk ve maneviyata tahribatının tamiri zor darbeler indirmiş ve dehşetli boyutlarda ahlâk ve karakter tefessühüne yol açmıştır. Ayrıca, şimdiye kadar hiçbir parti ve iktidar, AKP ölçüsünde yolsuzluklar, rüşvet, çocuklara varıncaya kadar ırza tecavüz ve fuhşun olabildiğince yaygınlaşması gibi en yüz kızartıcı fiillerle anılmadı; aile, hiçbir dönemde AKP iktidarında yaşadığı çöküntüyü yaşamadı. Kaldı ki, tek parti CHP idarelerinin İslâm davası iddiası yoktu; AKP ise, yaptıklarını İslâm davası perdesine sarıyor. 

Tek parti iktidarında istiklâl mahkemeleri vardı ve bu mahkemelerde çok insan asıldı. Fakat hukuk, hiçbir dönemde AKP iktidarında olduğu kadar Yürütme'nin emrine girmedi; adalet mefhumu bu ölçüde yaralanmadı; keyfi HSYK, sulh hâkimlikleri, hattâ AYM icraatı, hukuk cinayet ve komedileri yaşanmadı. Eğer bugün idamlar yoksa bu, Öcalan lehine idamın kaldırılıp, ceza hukukumuza tekrar konamadığı içindir. 

Mustafa Kemal'le ilgili onu sanki insanüstülüğe taşıdığı ileri sürülebilecek yazılar, şiirler yazılmıştır. Fakat Erdoğan hakkında yazılan ve söylenen bazı sözler, tarihte müşrikler tarafından, edindikleri “tanrılar” hakkında dahi söylenmemiştir. Ve M. Kemal hakkındaki aşırı övücü sözleri eleştiren sözümona İslâmcı, “Nurcu, Diyanetçi, ilâhiyatçılar, Erdoğan hakkındaki daha öte sözler karşısında sessiz kalabilmektedir. 

Tek parti CHP idarelerini, AKP ve AKP'lilerin tenkit etmeye hiç hakları yok. 


TERÖR, ERDOĞAN/AKPİKTİDARI VE HİZMET 

Ali Ünal, May 30, 2016 

Şikago Üniversitesinden L. Langman ve D. Morris, Islamic Terrorism: From Retrenchment to Ressentiment and Beyond adlı çalışmalarında, “Terörizmi tarif etmek zor... Devletler, kendilerine muhalif hareketlere halk nazarında itibarlarını sarsmak için terörist damgası vurabilmektedir. Devlet terörüyle muhalif terör zaman zaman iç içe girebilmekte; istihbarat servisleri, hedefleri adına teröristleri destekleyebilmektedir.” diye kaydeder. 

ABD Savunma Bakanlığı, terörü, “Siyasi, dini veya ideolojik maksatlarla hükümetleri veya toplumları zorla bir yöne çekmek veya korkuya sevketmek maksadıyla kanunsuz güç kullanma” olarak; İngiltere ise, Terör Kanunu 2000 isimli yasada, “Terörizm, siyasi, dini veya ideolojik bir gayeye yönelik olarak hükümeti etkilemek veya halkı ya da halkın bir kısmını 


korkuya sevketmek için harekete kalkışmadır.” şeklinde tarif eder. 


BM'nin 18 USC 2331 başlıklı terör tarifi ise şöyledir: “Terörizm, sivil halkı korkutmak, bir hükümetin politikalarını zor yoluyla etkilemek, adam kaçırma veya öldürme gibi eylemlerle bir hükümetin politikalarını tesir altına almak için insan hayatına karşı girişilen şiddet eylemleridir.” 

Bütün bu tariflerdeki ortak noktaları birleştirdiğimizde, şöyle bir terör tarifinde bulunulabilir: “Terör, devlet içinde veya dışında birtakım kişi ya da grupların, kendilerine has ve menfaatlerine yönelik bir takım hedefler istikametinde hükümetlere, halka, kişilere ve kamu düzenine karşı ve bunları etkilemek, bir yönde harekete veya korkuya sevketmek için giriştikleri, öldürme ve yaralama kasdı da taşıyabilen şiddet eylemidir.” 

İslâm'da modern terör kavramıyla ilişkilendirilebilecek eylemler, “Hirabe” başlığı altında ve şu âyetler temelinde ele alınmıştır: “Allah'a ve Rasülü'ne karşı muharebe eden ve yeryüzünde bozgunculuğa sa'yedenlerin cezası, öldürülmeleri veya asılarak öldürülmeleri veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi veya sürgüne (ya da hapse) gönderilmeleridir... Ancak, kendilerini ele geçirmenizden önce yaptıklarından vazgeçip tevbe edenler hakkında, (kişiler aleyhine işledikleri şahsi suçlarla ilgili karar o kişilere veya vârislerine ait olmak üzere) bu hadler uygulanmaz.” (5: 33-34) 

Konuyu öncelikle bu âyetler temelinde ele alan mezhepler, bazı farklı görüş ayrılıkları te'lif edildiğinde “Hirabe” suçunun işlenmiş olması için şu hususlar üzerinde belli derecelerde ittifak etmişlerdir: (1) Şiddetin kullanılmış olması ve failin mağdura fiilen galip gelebilmesi; 
(2) Mağdurun, imdadına gelinmesine mâni olunacak şekilde etkisiz hale getirilmesi; (3) Failde suçu işleyecek ve neticede bozgunculuğa yol açacak güç ve imkânın bulunması; (4) Fiilin açıktan ve isyan tarzında işlenmesi; (5) Fiilde şahısların da hedef alınmış olması. (6) Kamu düzeni ve insanların her bakımdan güvenliğinde bozulma ve sarsılmanın hedef alınması. 

Âyette vaz'edilen cezalara da bakılarak, “hirabe (terör)” suçunun şu eylemleri içine aldığı tesbit edilmiştir: (1) İnsan öldürme; cezası öldürülmedir. (2) İnsan öldürme ve güce, imkâna dayanarak mal gasbetme veya ırza tecavüz gibi eylemler; cezası asılarak öldürülme, çarmıha gerilme; (3) Mala, mülkiyete tecavüz; cezası bir el ve bir ayağın çaprazlama kesilmesi; (4) Sadece güvenliği tehdit ve korku salma: cezası sürgün veya hapis. 

Konuya gerek modern kabüller ve hukuk açısından, gerekse İslâm açısından yaklaştığımızda, bugün Erdoğan/AKP iktidarının terörle ilişkilendirmeye çalıştığı Hizmet ve mensuplarının terörle en küçük bir ilişkisinin olması şöyle dursun, onların Türkiye dâhil dünyanın her tarafında, bulundukları her yerde sulh, emniyet ve asayişe hizmet ettikleri, buna karşılık bizzat Erdoğan/AKP iktidarının, hem pek çok başka fiilleri, hem de Hizmet'e karşı giriştiği “bitirme” teşebbüsü sebebiyle terörle pekâlâ ilişkilendirilebileceği gerçeğiyle karşı karşıya geliriz. Elbet bir gün bu ülkede gerçek hukuk hâkim olacak ve asıl teröristler, o gün hukuk 


karşısında hesap vereceklerdir. Bir de tabii Cenab-ı Allah'ın mahkeme-i kübrasında. 


MİTİNGLER, KUTLAMALAR, YARGILAMALAR 


Ali Ünal, Haz 2, 2016 

17-25 Aralık sürecinden bir müddet önce bir telefon aldım. Üniversite yıllarında MTTB içinde birlikte bulunduğumuz ve çok sevdiğim biri idi. 35 yıl sonra hal-hatır soracak, o günleri yad edecek diye beklerken şöyle dedi: “Bosna-Hersek'te Cemaat'in üniversitesi varmış; kızımın oraya kaydolabilmesi için yardımınız olur mu?” Okuldan haberim olmadığı gibi, ilgili 
kimseleri de tanımadığımdan yardımcı olamayacağımı söyledim. Böyle idi (inşaallah 10 
katıyla yine böyle olacak): Bir zaman çocuklarının Hizmet'in müesseselerinde okuyabilmeleri, kalabilmeleri veya bu konuda ücret indirimi için tavassut isteyen eskinin pek çok “mücahid”i şimdi Hizmet'le “cihad kervanı”nda. O eski dostun şimdiki tavrını bilmiyorum. 

MTTB belgeselleri yayınlanıyor, dizileri çekiliyor. MSP'nin başlatıp sürdürdüğü ve AKP'nin devraldığı fetih mitingleri yapılıyor, Ayasofya önünde namazlar kılınıyor. Malüm cephede değişen hiçbir şey yok. Böyle toplu namazlar, 12 Mart 1971 öncesi kılınırdı. Böylesi gösteriler, mitingler yapılırken, MTTB içinde bulunduğum bir zaman, Sızıntı'nın bir başyazısında, o gün bu gündür hiç aklımdan çıkmayan bir ifadeyi görmüştüm: “Bahara giderken yoldaki sarı çiçeğe takılıp kalma.” 1977 seçimleri öncesinde mitinglerden birine katılan kardeşim, yıllar sonra şu itirafta bulunacaktı: “O miting günü, İkindi namazını kılmamıştık.” 

Kur'ân, hakkı yatağında altta akan ve gittiği her yere hayat taşıyan suya, bâtılı ise bu su üzerinde biriken köpüğe benzetir. Bâtıl, gürültülüdür, tahripkârdır, riyakârdır, gösterişçidir, enaniyeti azdırır, menfaatçidir, münafıktır, şöhretperesttir, sahip olmadığı faziletler ve gerçekleştiremediği başarılarla bilinmek ve övülmek ister. Hak, sessizdir; şan, şöhret, gösteriş gibi pespayeliklerden yılandan kaçar gibi kaçar; canı ve malı Allah'a satmayı gerektirir ve müspet, yani yapıcı, inşa edici hareket ister; bu hareket ise nefse rağmendir. Bundan dolayı, Hizmet gönüllülerinin sosyal medyada ağız kavgalarına girmeleri, cedelleşmeleri, en büyük sermaye olan ve hizmete, Kur'ân'a, duaya, namaza, okumaya, tefekküre harcanması gereken zamanlarını ve enerjilerini bu şekilde harcayıp boşalmaları, bazılarının kendilerine hakem kürsüsü kurup, hemen her meselede bir cümleyle ahkâm kesmeleri, doğrusu fakire şayan-ı tasvip gelmiyor. Mü'minin her fiili, muhtevasıyla da, üslübuyla da, Kur'ân'da buyrulduğu üzere, iman, salih amel, hakkı tavsiye ve yayma, sabrı tavsiye, merhameti tavsiye, ıslah, ma'rufu ve yardımlaşmayı teşvik için olmalıdır. 

Geçmişte kalmış müesseseler, manevi şahsiyetler (tüzel kişilikler); tarihe mal olmuş şahıslar ele alınabilir; bu konularda belgeseller, değerlendirmeler yapılabilir. Fakat bütün bunlarda doğru ve samimiyet esas olmalı; tarafgirlikten kaçınılmalı; bilhassa bir şekilde hizmet etmiş ve artık vefat etmiş şahıslar iyilikleriyle anılmalı, gıybetin en şenisi olan ölmüşlerin gıybetinden uzak durulmalı; tahliller, fikirler ve fiiller etrafında, ilme dayalı, dedikodu tavır ve üslubundan uzak ve müspet hizmet olacak şekilde yapılmalıdır. Bu hususta şu iki ölçü 


bilhassa önemlidir: (1) Dergisini mali müdayaka sebebiyle çıkaramayınca Hz. 


Bediüzzaman'ın yorganını satıp parasını kendisine gönderdiği merhum Necip Fazıl Kısakürek'in geçmişlerde kalmış bir günahı bir mecliste söylenince orada bulunan önemli bir zat, konuşana derhal müdahale eder ve “Sus” der; “Şahsi günahını fâş etmek ne demek oluyor? Hizmetine bakarız!” (2) Hz. Bediüzzaman der ki: “Biri kâfirce, diğeri mü'mince iki bakış açısı vardır: Kâfirce olanı şudur: Diyelim ki, bir ağaca meyvelerinden bakar, meyveler içinde 2'si çürüktür ve “Bu ağaç çürük” der. Veya 1000 kapılı bir sarayın 2 kapısının kapalı olduğunu görür ve “Bu saraya girilemez!” der. Mü'min ise, ağaca kökünden başlayarak bakar; kök sağlam, gövde sağlam, dallar, yapraklar hepsi yerinde; meyveler içinde 2'si çürük; “Ağaç sapasağlam. 2 meyvesinin çürüklüğü kendilerinden, kendi içlerinde bir ârızadan kaynaklanıyor.” hükmüne varır. Veya mü'min, 1000 kapılı sarayın kapalı 2 kapısı için “998 kapı açık; 2'si bir hikmete binaen kapatılmış olmalı. Bu saraya elbette girilir.” der. Evet, dünyada çürüğü, kapalı kapısı olmayan mı var? Kendi çürüklerimiz gözümüzü doldurmalı. 
Hiç bir zaman haktan sapmamalı, ölçüler sağlam ve İslâmi olmalı ve değerlendirmeler kesin 


bilgiye dayanmalı. 


DARBELER DÖNEMİ KAPANDI MI?24.09.2012Ali Ünal 


Balyoz davası kararları, daha çok genellikle darbeleri kışkırtmış ve darbeleri ve darbecileri desteklemiş kesimler tarafından, meselenin hukuki yanına bakılmadan, ideolojik ve menfaate dayalı sebeplerle insafsızca tenkit ediliyor. 

Bu kesimlerin darbeler öncesi ve sonrası tavırlarına baktığımızda, özellikle 27 Mayıs darbesini, büyük bir ümitle 9 Mart Cuntası'nın darbe yapmasını, 12 Eylül'ün hemen arkasından bu darbeyi ve 28 Şubat "post-modern" darbesini nasıl desteklediklerini yakından biliyoruz. Kalem İhaneti diye bir kitap var. Bu kitapta 12 Eylül'e meselâ Cumhuriyet Gazetesi'nin, yazarlardan Oktay Akbal, Nadir Nadi, Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk'un, yine Çetin Emeç'in, Cüneyt Arcayürek'in ve benzerlerinin nasıl destek verdiklerini okuyoruz. Ve bu kesimin önemli bir özelliğini, bizzat gazetenin o dönemki Reklam Müdürü Ayşe Torun açıklıyor. Uğur Mumcu, gazetede "yolsuzlukların üzerine giderek", Hisarbank ve Kozanoğlu-Çavuşoğlu Şirketi aleyhinde ısrarla yayın yapıp, ağır ithamlarda bulunuyor. Nihayet Cumhuriyet, Hisarbank'tan üst üste reklamlar, ilanlar alıyor ve Tercüman'da Nazlı Ilıcak yazıyor: "Bu ilanlardan sonra bakalım gazetenin tavrı nasıl olacak?" Gerçekten de yayın birden kesiliyor ve bunun yerine Ayşe Torun'un yazısını okuyoruz: "Cumhuriyet okurlarının belli bazı eşyaları satın alma eğilimleri Türkiye standartlarının çok üzerinde. Hepsi, iyi birer tüketici." Ve, darbe döneminde holdinglerden aldığı ilan ve reklamlarla kazancı en fazla artan gazete Cumhuriyet oluyor. 

Balyoz kararlarını eleştiren kesimlerden başka türlüsünü beklemek zaten hayal olur. Fakat bu kararları bir "milat" olarak görüp, artık Türkiye'de darbeler döneminin kapandığı ümidine 


kapılanlarımız da var. Oysa bu ümide kapılmak için sağlam ve kalıcı hiçbir gerekçemiz yok. 


Balyoz davasına iktidar tarafından bile itirazlar geldiği, bir bakanın üst üste yaptığı eleştiriler unutulmuş olamaz. Fakat bir mahkeme, hem de Ovacık savcısının şehid edildiği bir dönemde ve her türlü muhalefete rağmen cesurca davranabildi. Ama unutmayalım ki, bu kararı veren mahkeme, artık kapatılmış bir mahkeme ve bütün darbe davalarını açan benzer mahkemeler de kapatıldığı gibi, sürmekte olan davaların, meselâ 28 Şubat davasının daha ileri tahkikatla derinleştirilmesi ve benzer davaların açılmasının önü de yine tıkanmış bulunuyor. Bu gerçek karşısında hangi cesur savcı ve hâkimler, hangi yargı, darbeler ve darbecilerle uğraşabilir? Ve 


yargıya dayalı olarak artık darbe dönemlerinin kapandığına nasıl ümit bağlayabiliriz? 


Öte yandan, nerdeyse bütün Türkiye, son 12 Haziran seçimlerinden sonra sivil bir anayasa beklentisi içindeydi. Şu anda, darbelerin önüne en azından hukuk ve anayasa noktasında engel 


koyacak bir anayasa ümidi kimde var? 


Üçüncü olarak, çok partili hayata geçtiğimizden bu yana kurulan sivil iktidarların belki en güçlüsü olan ve yargının operasyonlarıyla darbeciler karşısında güçlendirilen sivil iktidar, artık bu güçten ne kadar istifade edebilir ve darbeleri yapan devlet kurumuna karşı önceki dönemlere göre daha mı hakim? Hakim olmuş olsaydı, her geçen gün azgınlaşan terör saldırılarında ortaya çıkan -haydi ihanet demeyelim- onca ihmale rağmen, sorumlular hakkında herhangi bir şey yapılmaz mıydı? Diğer taraftan, merhum Erbakan, 28 Şubat öncesi askere en büyük maaş zammını yapmıştı. Emniyet mensupları da haylidir durumlarında iyileştirme beklerken, son birkaç ay içinde yine askere iki defa zam yapıldı. Ayrıca, bu 


kurumda, kurum içi eğitimde, teşkilatlanmada değişen bir şey mi var? 


Yine, darbeleri kışkırtan ve daha sonra destekleyen medya, bazı sermaye çevreleri ve daha başka bazı kuruluşlarda bir değişiklik mi oldu da, artık darbeler dönemi kapandı diyebiliyoruz? Veya NATO'nun, ABD'nin artık darbelere yeşil ışık yakmayacağından mı 


eminiz? 


Gayrimeşru muhabbet, sevilenin acımasız muamelesine mahkümdur. Çok korkarım ki, eğer tedbirler hakkıyla alınmazsa, Türkiye'nin ufkunda yine tam veya eksik darbe teşebbüsleri, 


hatta darbeler görünüyor. 


MESELENİN ÖZÜL!11.06.2012Ali Ünal 


Doğruyu bulmada en önemli faktör samimiyettir, açıklıktır; dolayısıyla hem doğru oturmak, hem doğru konuşmaktır. 
Sayın Bekir Bozdağ, "Özel yetkili mahkemeler bir ihtiyaçtan doğdu ve bu ihtiyaç, varlığını 


muhafaza ettiği sürece bu mahkemelerin varlığının da devam etmesi gerekir." diyor; "Biz, 


hiçbir zaman Özel Yetkili Mahkemeleri övmedik." diyor; ÖYM'ler mevcut iktidarın eseri olduğu halde, "Hukuk devletinde Özel Yetkili Mahkemeler olmaz." diyor. Bu sözler arasında dolaşırken, internette de şöyle bir gezinti yapınca karşımıza TBMM 22. Dönem, 3. Yasama Yılı, 27. Birleşim, 4 Aralık 2004 Cumartesi günlü tutanak çıkıveriyor. Hemen o gün Meclis'e bir kanun teklifi veriliyor ve kabul edilip kanunlaşan bu teklife göre, TCK 250'nci maddenin l'inci fıkrasının (c) bendinde zikredilen suçlar karşısında kanunda öngörülen tutuklama süresinin iki kat olarak uygulanacağı hükmü konuyor. Bugün Özel Yetkili Mahkemeler'le ilgili en çok şikâyet konusu yapılan tutukluluk sürelerinin artırılmasıyla ilgili verilen yasa 


teklifinin altında kimlerin imzası var: Hakkı Köylü ve Bekir Bozdağ. 


Bazı yetkililer ve yazarlar, iktidarı Özel Yetkili Mahkemeler'le ilgili yeni düzenleme teşebbüsüne götüren sebebin Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması olduğunu iddia ediyorlar. 
Hele bir yazar, "Ergenekon'un savcısıyım diyen bir başbakan bu noktaya gelmişse..." diyerek 
saydırıyor. Oysa, Hakan Fidan olayı 7 Şubat 2012'de patlak verdi. Bundan 50 gün önce, 17 
Aralık 2011 tarihli yazısında Emre Uslu şunlara dikkat çekiyordu: 


Derinler hareketli, haberiniz olsun. Son dönemde derin mahfillerde uykuya dalmış yapılar adeta sür üflenmiş gibi kımıldanmaya başladı. Sadece asker çocuğu askerlerden kurulan yeni oluşumlar hızla tamamlanıyor. Bir yanda PKK'yı bombalamak için verilen adresler değiştiriliyor ve dağ taş bombalatılıyor, öbür yandan muhtemelen o adresi değiştirenlerin Ankara'daki destekçileri Genelkurmay'dan yalan yanlış açıklamalar yaptırıyor. Anayasa sürecine müdahale edilmek isteniyor. 28 Şubat soruşturmasının başlaması ihtimalinden korkuluyor. Mahkemenin Ergenekon yapılanmasını bir terör örgütü olarak tanımlaması önlenmeye çalışılıyor. Necdet Özel'e "Bizi dışlayarak PKK'ya karşı operasyon yapamazsın, TSK'yı da yönetemezsin!" mesajı veriliyor. Amaç, hükümete küçük tavizler vererek, büyük ve köklü değişimleri engellemek. Sonraki merhalede Meclis'ten Ergenekon ve Balyoz sanıklarına şike sanıkları benzeri bir af çıkarılmasını sağlamak; bunun için uluslararası alanda çalışmalar da var. Daha sonra da, 2012 yılında bir ekonomik kriz çıkarsa, şu anda uyumaya bırakılan derin hücreler harekete geçirilecek, PKK yoğun saldırılar düzenleyecek ve AKP, ülkeyi 


yönetemez hale getirilecek. 


Bu yazıdan on gün sonra, iddia edilen "MİT krizi"nden 40 gün önce, Sabah gazetesi Sayın Beşir Atalay'ın ağzından CMK 250. maddede değişiklik yapılacağını manşetten duyuruyor. 
Emre Uslu, 27 Aralık tarihli yazısında söz konusu haberi şöyle yorumluyor: "CHP'nin istediği uzun tutukluluk sürelerinin indirilmesi sağlanarak, Ergenekon ve Balyoz sanıkları ile birlikte KCK sanıkları da serbest kalacak. CMK'nın 250, 251 ve 252. maddeleri gözden geçirilecek. 
Ergenekon yapılanması, siyasi bir amaç için şiddet kullansalar bile, terör suçu sayılmayıp özel 


mahkemelerden alınacak. Ayrıca Özel Yetkili Mahkemeler'in görev alanı daraltılıp, Ergenekon 


gibi, çete gibi, şike gibi suçları bu mahkemelerin faaliyet alanından kurtarıp, Ergenekon'un tamamen önünün açılması sağlanacak. OdaTV davası boşa çıkarılacak. Terör eylemlerine karışmamış PKK mensupları için 'etkin pişmanlık' dışında bazı sürpriz adımlar atılacak. 
PKK'ya fiili bir af çıkabilecek. Bu durumda Öcalan'ın ev hapsi de 'sürpriz adımlar 


arasındadır. Sayın Öcalan demek serbest olacak. Örgüt sembolleri taşınabilecek." 


Bunların bazısı zaten gerçekleşti. Sıra diğerlerinde görünüyor. Meselenin önemli bir kısmı, 


Kürt meselesinde ve darbe davalarında düğümleniyor. Ötesini yazmaya elim varmıyor. 
'ARAP BAHARI' NEREYE?08.08.2011Ali Ünal 


Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun "komşularla sıfır problem" ve "stratejik derinlik" temelinde çizdiği dışişleri politikamız, bilhassa Suriye başta olmak üzere Müslüman-Arap dünyası ile bahar yaşıyor gibiyken birden "Arap Baharı"'na çarptı. 


Bu noktayı ve Müslüman-Arap dünyasında olanları bir el-Cezire görevlisi, birkaç cümle ile şöyle yorumlayıverdi: "Halk temelinde sağlam bir taban edinemediğiniz mevcut hiçbir İslâm ülkesinde siyasiler veya idarecilerle fazla bir yere varamazsınız." 


İran "İslâm" devrimi, Ayetullah Humeyni gibi son derece karizmatik, etkili ve dünyada olup bitenlerden haberdar bir âlimin liderliğinde muazzam bir halk hareketi olarak ortaya çıktı. Ne var ki, bir yandan temelde bir azınlık ve sert bir siyasi muhalefet mezhebi olarak Şiiliğe dayandığı, öte yandan, Humeyni'nin liderliğindeki manevi boyuta rağmen Din daha çok sloganları bol siyasi-içtimai bir ideoloji gibi algılandığı için İslâmi hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirebildiği hayli tartışma götürür bir husustur. Devrimin onuncu yılı dolmadan, vefatından sonra Humeyni'nin yerine geçmek üzere veliyy-i fakih olarak seçilmiş bulunan Ayetullah Muntaziri "Dışişlerini masonlardan temizleyemedik." diyerek sisteme eleştiriler getirdiği için hem derhal veliyy-i fakih namzetliğinden azledildi hem de ömrünün geri kalan kısmını gözaltında tamamladı. Ve devrimden bir çeyrek asır sonra dönemin İrşad-ı İslâmi bakanı, "Üniversite gençliğinin yüzde doksanbeşi namaz kılmıyor." özeleştirisinde bulundu. 
Bu gençlik, devrimden sonra dünyaya gelmiş gençlikti. 


Bilhassa Arap dünyasında son bir-iki asırda İslâmi diriliş hareketlerinin genel karakterini daha çok neo-Selefilik veya İslâmcılık olarak nitelenen akım tayin etmiştir. Hamid Algar'ın bir zaman al-Bayan'da bu akım için getirdiği tenkitler şu iki noktada önemlidir: "(1) İslâm'ı manevi ve ameli yanı da olan bir Din olmaktan çok, fikir ağırlıklı ve içtimai-iktisadi-siyasi bir ideoloji gibi görmüş, öyle ki, İslâm'ın Tevhid gibi temel kavramlarını, Cenab-ı Allah'ın Ulühiyet ve Rubübiyeti'ni âdeta sadece siyasi hakimiyetle sınırlamış, zihinlerin ma'rifetle, kalblerin tasdik ve imanla inşaını büyük oranda ihmal etmiştir. İslâm'da içtimai, iktisadi ve siyasi saha da iman, ibadet, ahlâk ve temel muamelat düsturları üzerine oturduğu ve oturması gerektiği için, doğurduğu hareketler, uzun süreli bir başarı gösterememiş, uzun soluklu olamamışlardır. (2) Kalblerin sarsıldığı, hisler mü'min de olsa zihinlerin kâfir gibi düşündüğü ve imanın hayata tam yön vermediği bir zamanda tamamen "dini" olması ve manâ üzerine oturması gereken hareketler içtimai-iktisadi-siyasi temellere oturtulunca, kendilerine ait düsturları ve kaideleri, dolayısıyla tamamen kendilerine has, yani her bakımdan İslâmi mecraı olan ve bu mecraında giden hareketler olamamış, müspet hareket yerine büyük ölçüde muhalefet ve tepki hareketleri olarak kalmaktan kurtulamamışlardır. 


Bugün Müslüman-Arap dünyasındaki olup bitenleri İslâmi bir hareket çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Ortada yönlendirici İslâmi bir liderlik de yoktur. Fakat bu dünyanın önünde Türkiye, takip edilebilecek bir örnektir. Türkiye, İslâm adına da "Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlâl" anlayışına dayalı bir süreçten geçmiştir. Müslüman-Arap dünyası ise henüz İslâmi düşünce ve yönelişte de önceki asırların enkazından kurtulmuş değildir. Enkaz üzerine hiçbir şey bina edilemez. Ama inanıyorum ki, şu anda olup bitenler neticesinde, İslâm dünyasının üzerindeki üç karanlık perdeden ikincisi olan ve Türkiye'de 1946'dan itibaren sıyrılmaya başlayan diktatörlükler sıyrılacaktır. Oluşacak yeni zeminde, sadece müspet hareketi esas alan tamamen dini bir hizmet ekolünün, yeni bir bürokrasinin, sermaye grubunun, medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının teşekkül etmesi şarttır. Yol ve alınması gereken mesafeler uzundur, engeller çoktur. Her şeye rağmen bu dünya, belki bir çeyrek asır sonra Türkiye ile omuz omuza gelebilir. 


HZ. MUSA-HZ. HIZIR KISSASINI ANLAMAYANO04.04.2011Ali Ünal 


1980 yılında İsmail Kıllıoğlu Bey anlatmıştı: "Bir arkadaşım var. Askerliğini yedek subay 
olarak bir kurmay subayın yanında yapıyor. Kurmay subayın "Türkiye'de Dinci Hareketler' isimli bir çalışması var. Subay, bu çalışmasında şu değerlendirmede bulunuyor: "Komünistleri anlıyor ve çözebiliyoruz. Ülkücüleri anlıyor ve çözebiliyoruz. Fakat dincilerin örgütlenme ve haberleşme yapısını hiç anlamıyor ve çözemiyoruz. Bir hadise oluyor, Erzurum'daki dinci ile İstanbul'daki dinci aynı anda aynı tepkiyi veriyor; bu haberleşmeyi anında nasıl sağlıyorlar, bir türlü çözemiyoruz." 


Hadiselere sadece zahiri sebep-sonuç ilişkisi penceresinden, yani materyalist açıdan bakan, dini akliliği veya rasyonaliteyi bilemeyen, Din'e ya Hıristiyanca veya materyalist bilim açısından yaklaşan insan, İslâm'ı da, Müslüman'ı da, Müslümanların davranışlarındaki maksadı, sebep ve faktörleri de anlayamaz; anlayamayınca herhangi bir hadiseye Erzurum'daki "dinci" ile İstanbul'daki "dinci"nin aynı anda aynı tepkiyi vermesinde bir örgüt yapısı ve örgüt haberleşmesi arar; ortada böyle bir şey olmadığı için aradığını bulamaz; bulamayınca uydurur. İşte, Fethullah Gülen Hocaefendi ve bütün faaliyetleriyle "cemaat", bu anlayamamanın, daha da kötüsü, yanlış anlamanın ve uydurmanın kurbanıdır. 


Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hz. Musa (as) ve Hz. Hızır (as) kıssası, bize Hocaefendi'yi, "cemaat"i ve "cemaat" etrafındaki spekülasyonları anlamamıza ışık tutuyor. Bu kıssada insanlık tarihindeki bütün hadiselerin manâsını, hadiselerdeki hikmetleri, Kader-insan iradesi münasebetini, hiçbir hadisenin başka hadiselerden bağımsız tekil bir hadise olmadığını, konjonktür dediğimiz şeyin aslında Kader-insan iradesi münasebetleri temelinde hadiseler bileşkesi olarak Kader'in örgüsünden ibaret bulunduğunu ve manânın madde üzerindeki hakimiyetini okuruz. 


Söz konusu kıssa, Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın bir yolculuğunu anlatır. Hz. Musa, insanlık âleminin zahirinde, Hz. Hızır ise bâtınında vazifelidir. Hadiseleri anlamak, zahir ile bâtını birlikte görmeyi gerektirdiği için, Cenab-ı Allah (cc) bâtında yaptırdığı bu yolculukla Hz. 
Musa'ya bir bakıma seyr u sülükünü veya miracını tamamlatır. Bu yolculukta Hz. Hızır, bindikleri gemiyi sağlam gemileri gasbeden kraldan kurtarmak için deler; büyüdüğünde şerli olacak, anne-babasını da yoldan çıkaracak diye bir çocuğu öldürür; yıkılmakta olan bir duvarı doğrultur ve karşılığında ücret almaz. Yapılan bu üç işten birincisi sahibinin izni olmadan yapıldığı için, ikincisi ise mutlak manâda Şeriat'ın zâhir hükümlerine terstir; bu bakımdan Hz. 
Musa itiraz eder. Önce hemen belirtelim ki, Hz. Hızır, yaptıklarını zâhir veya maddi âlemde 


yapmamıştır; öyle yapmış olsaydı, Hz. Musa itirazlarında elbette haklı olurdu. Çünkü, meselâ gelecekte şerli biri olacak diye masum bir çocuk öldürülmez. Hz. Hızır, yaptıklarını bâtın, manâ veya sırf Kader âleminde yapmıştır; onları maddi âlemde icra eden ise başkaları olabilir. 
Yani bir başkası keyfi olarak gemiyi delmiştir veya gemi bir kayaya vurarak delinmiştir. 
Çocuk zahirde başka bir sebeple ölmüştür. Hz. Hızır, sırf Kader'in elidir, hadiselerdeki manâyı ve asıl hikmeti temsil eder. Onun sırf Kader, bâtın veya manâ âleminde yaptığını, maddi âlemde bir başkası bir başka sebeple icra eder. Kader, hem asli hem zahiri sebeple neticeye bir bakar; yani sebep ve netice için iki ayrı kader yoktur. Masum çocuk bir sebeple ölür veya onu bir başkası bizzat iradesiyle öldürür; oysa onun ölümüne hükmeden Kader'dir. Fakat Kader hükmünü verirken, onu icra edecek iradeyi de elbette nazara alır. Dolayısıyla kimse yaptığından Kader'i sorumlu tutamaz. 


Hocaefendi, bir bakıma manânın, Kader'in elini temsil eder. Manâ hükmünü verdiği zaman, (donmuş) nazik suyun demiri parçaladığı gibi, madde onun önünde duramaz. Her şeye maddi açıdan bakanlar da ortada örgüt arar, "ordu" arar; bulamayınca da uydururlar ve kendilerini mahküm edecek hata üstüne hata yaparlar; Bahçeli ve diğerleri gibi. 


İSLÂM KARDEŞLİĞİ İÇİNDE ŞİİLİK VE İRAN30.04.2012Ali Ünal 


Hz. Bediüzzaman, "Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat! Ve ey Âl-i Beyt'in muhabbetini yol edinen Aleviler (Şiiler)! Çabuk bu manâsız, haksız, zararlı nizaı aranızdan kaldırınız. 


Yoksa kuvvetli bir surette hükmeden zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmekte kullanacak; sonra o aleti de kıracak. Ehl-i tevhid bulunmakla, kardeşliği ve birliği emreden yüzer esaslı kudsi bağ aranızda varken ayrılığa sebep cüz'i meseleleri bırakmak elzemdir." der. İslâm adına gereken elbette budur; aksine davranan, haindir. Bu ideal adına hareket ederken realite zemininde karşımıza çıkan en belirgin bir husus, Şiilik ve İran meselesidir. 


1982 yılı yazında Tahran'da düzenlenen ve 25 İslâm ülkesinden üniversite öğrencileri 
temsilcilerinin katıldığı bir sempozyuma gözlemci olarak davet edilmiştim. Stantlarda sergilenen kitaplar içinde Chronicle of Hadith (Hadis Tarihçesi) adlı bir kitapçık da vardı. Hz. 
Ebu Hüreyre, Hz. Ayşe, Hz. Abdullah ibn Ömer gibi en fazla hadis rivayetinde bulunmuş bütün Sahabileri tamamen yalancı ve bunlardan gelen hadisleri mevzu olmakla itham eden bu kitapçığı sempozyumu düzenleyenlere müracaatla stanttan kaldırttım. Türkiye'ye dönüşte, İran'ın daha önce Pakistan'da bulunmuş o zamanki Türkiye büyükelçisi Muhammed Gencidost'a "Nedir bu hal?" diye sordum. Samimiyetle şu cevabı verdi: "Size bir şey söyleyeyim: Pakiskan'da bir Şii molla kürsüye çıktığında Sünnilik aleyhinde konuşmazsa dinlenmez." 


1986 yılında İranlı önemli bir hüccetülislâmla bu meseleleri 1,5 saat konuşmuştuk. Nihayet 
kendisine şunu söyledim: "Tarihinizde iki büyük hatanız oldu. İlk döneminizde Kur'an değiştirilmiştir; onda ilave, eksiltme ve değiştirme vardır." iddiasında bulundunuz. (Buna inanan ve bu konuda elinde imamlardan binden fazla rivayet olduğu iddiasıyla o Ehl-i Beyt imamlarına iftirada bulunan Küleyni'yi Hadis'te en güvenilir ve onun Usül ve Fürü-u Kâfi'sini en güvenilir hadis kaynağı kabul etmeyi hâlâ sürdürüyor da olsanız,) daha sonra Tusi geldi ve "Böyle bir iddia küfür olur. Çünkü Ebu Bekir zamanında (resmen) toplanan Kur'an'a İmam Ali'nin tek bir itirazını olsun bilmiyoruz. Ayrıca bu iddia, 'O Kur'an'ı Biz indirdik ve onun koruyucusu da Biz'iz.' âyetini inkâr olur." hükmünde bulundu. Bu yanlış itikadınızı, eğer 


takiyye yapmıyorsanız düzeltiniz. İkinci hatanız, İmamet meselesi. İmamet'i 12 kişi ile sınırlıyorsunuz ve 12. İmam'ın 10 asırdır gaybubette olduğu iddiasındasınız. Devrimden sonra yaptığınız anayasa da, modem bir Sünni devletin yapacağı anayasadan farksız. Gaybubetteki imamın yokluğunda ümmet arasında sadece tefrika sebebi olan bu doktrini ısrarla neden sürdürüyorsunuz?" Cevabı aynen şöyle oldu ve konuşmamız bitti: "O, bizim varlık sebebimiz." 


Evet, Şiilik, öncelikle kendi müsbet değerleri üzerine değil, Sünnilik karşıtlığı üzerine oturan bir mezheptir ve tarih boyu bu temelden beslenmiştir. Dolayısıyla gayrimüslim dünyaya karşı İslâmi bir hareketleri olmamış, sürekli Sünnilik'le ve Sünni dünya ile uğraşmışlardır. Şiiliğin Safevilerle birlikte İran'ın resmi mezhebi, hattâ dini haline gelmesi, İslâm bünyesindeki bu tefrikayı bir de İran ulusçuluğuyla derinleştirirken, Şiiliğin İran-Pers İmparatorluğu'na son veren Hz. Ömer ve dolayısıyla Sünnilik'ten nefret sebebi de katmerleşmiştir. Üçüncü olarak, yine Bediüzzaman'ın bir tesbiti var: "Ümmet'in çoğunluğuna uymalı. Başta Din'de lâkayt Emevilik nihayet çoğunluğa uyunca Ehl-i Sünnet Cemaati'ne girdi. Başta Din'e sağlam sarılan Şiilik ise azınlıkta kalmakla nihayet bir kısmı Râfıziliğe dayandı." Çoğunluğa muhalefeti esas tutan azınlık psikolojisi, İslâm bünyesindeki ihtilâf ve tefrikayı daha da arttırmıştır. 


Bölgemizdeki gelişmelere ve ideal İslâm kardeşliğine bakarken bu hususlar ve Anglo-Saxon-İsrail ittifakı politikalarının İslâm dünyasını daha da parçalamak için onun kalbine, derinliğine bir hançer gibi Şii hilâlini sokmaya çalıştığı ve İran'ın da aynı paralelde hareket ettiği gözden uzak tutulmamalıdır. 


İNSAN DA TOPLUM DA HEYKEL DEĞİLDİROM06.09.2011Ali Ünal 


Türkiye'de çok partili hayata geçildiği günden bu yana bilhassa "sağ" iktidarların "Nasıl bir insan? Nasıl bir toplum? Nasıl bir ülke?" soruları çerçevesinde kapsamlı bir hedef, plan ve programları olmadı. 


Bu sorular, bazıları için "toplum mühendisliği mi?" denerek, hemen mahküm edilebilir. Ama bir gerçek vardır ki, insan, bütün hayatı boyunca eğitim-öğretimle inşa olan bir varlıktır; toplum da, yine inşa olan bir ünitedir. İnsan da, toplum da, kendi kendisine ne ve nasıl olursa olsun diye başıboş bırakılacak birer çamur yığını olmadıkları gibi, ruhsuz, gayesiz, hayatsız, hissiz birer heykel olarak da görülemez ve değildirler. Tarih boyu bütün düşünce sistemlerinin en önemli meselesi insanı tanımak olmuştur. Fıtrat, boşluk kabül etmez; ayrıca, kâinatın ve ondaki her bir şeyin asli modeli, karakteri demek olan fıtratı tayin eden de insanın kendisi değildir. İnsan, kendisini fitri bir çevrede ve bir fıtrata göre yoğrulmuş bulduğu gibi, hayatını kuşatan bütün asli şartlar da, yine fitrata ait şartlardır. "Tabii" çevrenin maddi terakki ve ekonomi adına maruz kaldığı onca tahripten sonra fıtratın intikamını almaya başlaması sebebiyledir ki, son yıllarda çevrecilik, kendisine kaç asır savaş ilan edilen "tabiat"ı koruma, eko-sistemi iyi tanıyıp muhafaza etme mecburiyeti doğmuştur. Bütün bunlar da, önce insanı tanımayı ve "Nasıl bir insan? Nasıl bir toplum? Nasıl bir ülke?" sorularına cevap arayıp, doğru cevabı bulmayı gerektirir. İşte eğitim ve öğretim, bu cevaptır. 


Türkiye'de sadece tek parti hükümetleridir ki, belli bir devlet, halk veya millet, sistem ve değerler hedefi taşımışlardır. Onlar, "muasır medeniyet" olarak adlandırdıkları ve zahiriyle taklidine soyundukları bu hedef adına yapmaktan çok, mevcudu yıkmak için, bu mevcudun unsurları gördükleri her şeye saldırdılar. Ama şunu da kabül etmek gerekir ki, kendilerine ait bir sınıf, sermaye, kaç nesildir halâ kendisini koruyabilen bir taban, bürokrasi ve bu bürokrasiye sürekli sahip olma mekanizması, medya, iktidarlarını korumak üzerine 


şekillendirilen silahlı bir kuvvet ve üniversite camiası oluşturmaya muvaffak oldular. 
Eğitimde de bütün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belli bir hedefe yönelik bir sistemi sadece tek parti hükümetleri takip etti. Ve, etrafında halk çoğunluğunun birleşip bütünleşeceği Din gibi bir değerler sistemine sahip bulunmadıkları için, icat ettikleri bir ideolojiyi kanunlaştırıp, karşısına da içeriden heyula düşmanlar dikerek kendilerini bir başka yönden daha koruma altına aldılar. 


Çok partili hayata geçiş ve çok partili hayat da, aslında Türkiye'de sistem tarafından kendini savunma ve devam ettirme mekanizmalarından biri olarak kabül gördü. Sistem, yarım çeyrek yüzyılda asimile edemediği halk kitlelerini, prensip olarak dört yılda bir rey kullanmakla kendisinin unsuru haline getirmeye çalıştı. Bunda başarısız olunduğu da söylenemez. Ne var ki, bunu yaparken elbette halkın değerlerine de mümaşatta bulunmak (kabüllenmiş görünme) mecburiyetindeydi. Çok partili dönemde iktidar partileri bu mümaşatın açtığı sahada tabana inme ve sisteme halkın değerlerinin boyasını çalma adına bir şeyler yapmış da olsalar, belli bir dünya görüşleri, hedefleri ve programları bulunmadığı için genellikle günü kurtarma yoluna gittiler. Bunda seçimlerin dört yılda bir yenilenmesinin ve bu yenilenmenin uzun vadeli hedeflere uygun düşmemesinin de tesiri olmakla birlikte, iktidarı koruma, uzun vadeli ve fedakârlık isteyen hedefleri bırakıp, "reel-politika"yı böyle hedeflere yürürken mevcut zemin ve şartlar olarak hesaba katmanın ötesinde hedef ve idealin yerine oturtma daha tesirli olmuştur. 


Yeni bir eğitim-öğretim sezonuna girerken, eğitimde dokuz yıldır birtakım kemmi (nicel) ve teknik hizmetler dışında ciddi bir mahiyet ve keyfiyet endişesi taşıdığı ve böyle bir hedef güttüğü intibaı veremeyen AK Parti iktidarının bu sahada çok iyi düşünülmüş ve planlanmış bir "açılım" yapması gerekiyor. 


HOCAEFENDİ, MHP, BAHÇELİ VE KASET SİYASETİ16.05.2011Ali Ünal 


Sadece Türkiye kamuoyunun değil, artık dünya kamuoyunun tanıdığı Fethullah Gülen Hocaefendi ile Devlet Bahçeli'yi bir terazide tartmak, hem hakikate karşı affedilmez bir cinayet, hem de Hocaefendi'ye hakaret olur.Bu iki ismi MHP deyince akla gelen "ülkü" temelinde bir teraziye koyacak olsak, bir kefede Hocaefendi'nin "Türklük âlemi"ne, İslâm ve müsbet milliyetçilik manâsında "Türklük" mefküresine ve Türkiye'ye hizmetleri; diğer kefede, içinde en azından "Hira Dağı" kadar İslâm'ın da olduğu MHP "ülkü"süne ve "Türklük âlemi"ne hangi hizmeti yaptığı ve "Türk dünyası"na şöyle göz ucu aşinalığı bile meçhul bir Bahçeli yer alacaktır. MHP tabanını bölmüş, MHP "ülkü"süne hizmet verenleri dışlamış, bu "ülkü"ye en ters uygulamalara imza atmış, 12 Eylül referandumunda CHP, BDP, PKK ile aynı kulvarda hareket ederek, MHP çizgisini âdeta intihara sürüklemiş olan Bahçeli, yanına aldığı bazı isimlerin peşpeşe ortaya çıkan rezaletleri karşısında referandumdaki aynı tavrını sergileyerek, bir defa daha "okyanus ötesi"ne atış yapmakla seradan süreyyaya cife sıçratabileceğini sanmaktadır. 


Her insan zahiren kan, kemik ve etten müteşekkildir ama, insanlığıyla, karakteriyle insanlar arasında mağmadan Sidretü'l-Müntehâ'ya, a'lâ-yı ılliyyinden esfel-i sâfiline kadar mesafeler, dereceler ve derekeler vardır. O bakımdan, sergilediği tavırlarıyla Bahçeli'nin Hocaefendi'yi idrak etmesi mümkün değildir. Evet, ahlâksızlık ahlâksızlıktır, günah günahtır; günahın onu işleyen veya başkaları tarafından fâş edilmesi, günahı işleyeni masum kılmaz. Fakat işlenen bir günahı hem işleyenin, hem başkalarının fâş etmesi de, en az o günah ölçüsünde günahtır. 
İslâm, günahı modem psikanalizde bir psikoloğa anlatmakla güya rahatlama veya 


Hıristiyanlıkta bir papaza açmakla affedilmesini umma gibi bir tavrı da asla tasvip etmez. 
İslâm, günahı işlemeyi de, fâş etmeyi de yasaklar; insan, günahından dolayı içten pişman olup, onu ancak Allah'a itiraf edebilir ve Allah'tan onun bağışlanmasını diler. Bu bakımdan Hocaefendi, bırakın birisinin hem de yüz kızartıcı bir günahını fâş etmeyi veya fâş ettirmeyi, kendisine birisi vicdanını rahatlatma veya affı için duasını isteme gibi bir sebeple bir günahını söyleyecek olsa, onu kat'iyyen dinlemez; onu dinlemediği gibi, özellikle bir başkasının gıyabında yalnız günahının değil, bir hatasının bile anlatılmasına izin vermez ve "Âhiret'e kimse hakkında menfi bir duygu ile gitmek istemiyorum" diye hatırlatır. Hocaefendi bir taraftan böyle davranırken, diğer yandan, İslâm başkaları hakkında suizanda bulunmak gibi, hakkımızda başkalarını suizana sevk edecek davranışlarda bulunmayı da yasakladığı için, dinlenme tehlikesi karşısında "yabancı bir kadınla konuşuyor" zannedilebilir veya iftirasına maruz kalabilir diye, mübarek ve yaşlı ablasıyla bile telefonda konuşmaktan kaçınır. Bundan dolayıdır ki, Hocaefendi'yi canından çok seven mübarek ablası, onunla ilgili haberleri ancak onu ziyaret edenlerden alabilmektedir. 


Hocaefendi, Bahçeli ve MHP ile uğraşmak gibi kendi adına hiç makuliyeti olmayan bir işe tenezzül de etmez. Fakat uygulamaları ve tercihleriyle en azından MHP "ülkü"sünü intihara sürükleyen Bahçeli, bu intiharı üzerine yükleyeceği birini aradığı gibi, esasen Hocaefendi'ye bilerek düşmanlık etmektedir. Bunun önemli bir sebebi, kendisinden hem birtakım devletlerin, hem Türkiye'deki Ergenekoncu ve statükocu yapının, hem BDP'nin beslendiği ve çözülmesini istemediği "Kürt sorunu"nun, Bahçeli MHP'sinin de âdeta tek sermayesi olmasıdır. 
Hocaefendi'nin teşvikçisi olduğu hizmetlerin Güneydoğu'da hem bu "sorun"un çözülmesi adına ortaya koyduğu performans, hem de onun istismarı karşısında dikmeye başladığı barikatlar, "sorun"un devamını isteyenler gibi, anlaşılan Bahçeli'yi de ciddi rahatsız etmektedir. Bahçeli'nin CHP ve BDP ile aynı kulvarda politika üretmesi, bunun en açık işaretidir ve Bahçeli, Hocaefendi'ye karşı açılan cephenin silahşörlüğünü yapmaktadır. Ama nafile! 


ÇILGIN PROJE25.04.2011Ali Ünal 


Sayın Başbakan'ımızın İstanbul'la ilgili "çılgın projesi" çarşambaya kadar meçhulümüz de olsa, sadece İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin bazı "çılgın proje"lere ihtiyacı var.On asırlık köklü, ebedi değerler sahibi ve manâ yüklü bir medeniyet ve kültürün beşiği olan Türkiye, özellikle Cumhuriyet döneminde başka bir medeniyet ve kültürü zorla transfer etme gibi bir teşebbüsün içine girdi. Hem asli, hem de dünya hayatına ait dinamikleri itibarıyla zayıflamış da olsa bir kalb ve ruh ikliminden bir nefis iklimine geçme manâsı taşıyan bu teşebbüs, eğer halk tabanında hâlâ yerleşmiş değerlerimize kısmen de olsa sahip çıkılmamış olsaydı, ortaya her türlü değerden, temelden ve manâ köklerinden mahrum bir ucube çıkarır ve Türkiye, sürekli olarak bambaşka bir kaosun ve anaforun içinde çırpınır dururdu. Medeniyet değerlerimizin halk tabanında belli ölçülerde korunması ülkemizin tam bir kaos ve anafora sürüklenmesine mâni olmuşsa da, yine de ortada belli oranda meshe uğramış, kendi olmaktan belki nisbetlerde çıkmış ve yeni ve bütün bir kimlik de kazanamamış bir ülkemiz ve insanımız var. 


Bugün İstanbul sokaklarında, başıboş köpeklerle birlikte, "fütüvvet" ruh ve manâsıyla âlakasız, yedikleri kuruyemişler ve içtikleri sigara paket ve izmaritleriyle yerleri, akort görmemiş sesleriyle mahalleleri kirleten grup grup gençler birikiyor veya dolaşıyor. Günün her saatinde, plansız ve programsız yapılaşmanın neticesi olarak pek sık karşımıza çıkan 


durak-kırmızı ışık, kırmızı ışık-durak arasında işlemeye çalışan ve birçoğu itibarıyla eğitimden yoksun, kaba ve kural sevmeyen sürücülerle tam bir trafik keşmekeşi; yeni kurulan mahalle ve semtlerde bile zaten dar olan ve uygulanmayan, denetlemesi de olmayan imar neticesinde garajsız evler ve park haline getirilerek daha da daraltılan sokaklar; sokağını, mahallesini evi gibi bilmeyen, belki de evi gibi kullanan ve kirleten aileler; plansız, farklı yüksekliklerde, her türlü estetikten yoksun, tam bir renk kirliliği ve şekil bozukluğu manzarası sergileyen binalar ve bunlardan meydana gelen sokaklar; yeşil alanlarının genişliğiyle övünen belediyelere rağmen bahçesiz, yeşilsiz, birbirine yapışık, ses yalıtımından ve mahremiyetten yoksun, farklı yüksekliklerde ve dörder duvardan ibaret odalarıyla çirkin mi çirkin apartmanlar... Kısaca, insanımızın aşınan ruhunu ve içini yansıtan haliyle karşımızda sanki "şehir çirkinleştirme" uzmanlarının birlikte çalışıp kotardığı bir manzara var. "Milli eğitim" ve kültür politikalarımıza bakan yanları bir yana, bu manzaranın en önemli sebepleri, ruh, manâ ve değerden yoksun, herhangi temel bir hedef ve plana bağlı olduğunu söylemenin de mümkün bulunmadığı bir ekonomik gelişme, şehrin bilinmediği, şehir kültüründen ve hayatından habersiz bir şehirleşme, hiçbir iskân planına dayanmayan kaotik bir göç ve neticede boşalan Anadolu'ya karşılık yığın halinde "kentsel büyüme"dir. 


Sayın Başbakan'ımız, ilk iktidar günlerinde İstanbul nüfusunun azaltılacağını ifade ediyordu. 
Ne var ki, başarılarıyla övünülen TOKİ'nin hizmetleri, mecburen uygulanan ekonomik politikalar ve bitmeyen terör sebebiyle yalnızca İstanbul değil, daha başka bazı "kent"ler de büyüdükçe büyüdü ve Anadolu boşaldı. Marmara'nın doğu istikametteki ucundan güneydoğuda Gaziantep'e kadar, doğuda belki sınıra kadar Türkiye büyük oranda âdeta çöl manzarası arzediyor. Dolayısıyla, yalnız İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin "çılgın proje"ler isteyen en önemli bir ihtiyacı, düzenli ve planla şehirleşme, gerçek bir şehir kültürü, büyük kentlere göçün durdurulup geri göçün sağlanması, Anadolu'nun iskânı ve çöl olmaktan kurtarılması, bunun için de bir kimlik inşası, dolayısıyla iyi belirlenmiş bir eğitim ve kültür politikası ve yanı sıra, değerlere bağlı bir ekonomik gelişmedir. Belki de Başbakan'ın şimdilik "çılgın proje"si, İstanbul'u, kenarlarında kurulacağını söylediği iki gerçek şehre taşıyıp merkezi rahatlatacak, zamanla tarihi İstanbul'a yeniden vücut verecek, geri göçü sağlayacak bir projedir. 


HZ. MUSA-HZ. HIZIR KISSASINI ANLAMAYANO04.04.2011Ali Ünal 


1980 yılında İsmail Kıllıoğlu Bey anlatmıştı: "Bir arkadaşım var. Askerliğini yedek subay 
olarak bir kurmay subayın yanında yapıyor. Kurmay subayın "Türkiye'de Dinci Hareketler' isimli bir çalışması var. Subay, bu çalışmasında şu değerlendirmede bulunuyor: "Komünistleri anlıyor ve çözebiliyoruz. Ülkücüleri anlıyor ve çözebiliyoruz. Fakat dincilerin örgütlenme ve haberleşme yapısını hiç anlamıyor ve çözemiyoruz. Bir hadise oluyor, Erzurum'daki dinci ile İstanbul'daki dinci aynı anda aynı tepkiyi veriyor; bu haberleşmeyi anında nasıl sağlıyorlar, bir türlü çözemiyoruz." 


Hadiselere sadece zahiri sebep-sonuç ilişkisi penceresinden, yani materyalist açıdan bakan, dini akliliği veya rasyonaliteyi bilemeyen, Din'e ya Hıristiyanca veya materyalist bilim açısından yaklaşan insan, İslâm'ı da, Müslüman'ı da, Müslümanların davranışlarındaki maksadı, sebep ve faktörleri de anlayamaz; anlayamayınca herhangi bir hadiseye Erzurum'daki "dinci" ile İstanbul'daki "dinci"nin aynı anda aynı tepkiyi vermesinde bir örgüt yapısı ve örgüt haberleşmesi arar; ortada böyle bir şey olmadığı için aradığını bulamaz; bulamayınca uydurur. İşte, Fethullah Gülen Hocaefendi ve bütün faaliyetleriyle "cemaat", bu anlayamamanın, daha da kötüsü, yanlış anlamanın ve uydurmanın kurbanıdır. 


Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hz. Musa (as) ve Hz. Hızır (as) kıssası, bize Hocaefendi'yi, "cemaat"i ve "cemaat" etrafındaki spekülasyonları anlamamıza ışık tutuyor. Bu kıssada insanlık tarihindeki bütün hadiselerin manâsını, hadiselerdeki hikmetleri, Kader-insan iradesi münasebetini, hiçbir hadisenin başka hadiselerden bağımsız tekil bir hadise olmadığını, konjonktür dediğimiz şeyin aslında Kader-insan iradesi münasebetleri temelinde hadiseler bileşkesi olarak Kader'in örgüsünden ibaret bulunduğunu ve manânın madde üzerindeki hakimiyetini okuruz. 


Söz konusu kıssa, Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın bir yolculuğunu anlatır. Hz. Musa, insanlık âleminin zahirinde, Hz. Hızır ise bâtınında vazifelidir. Hadiseleri anlamak, zahir ile bâtını birlikte görmeyi gerektirdiği için, Cenab-ı Allah (cc) bâtında yaptırdığı bu yolculukla Hz. 
Musa'ya bir bakıma seyr u sülükünü veya miracını tamamlatır. Bu yolculukta Hz. Hızır, bindikleri gemiyi sağlam gemileri gasbeden kraldan kurtarmak için deler; büyüdüğünde şerli olacak, anne-babasını da yoldan çıkaracak diye bir çocuğu öldürür; yıkılmakta olan bir duvarı doğrultur ve karşılığında ücret almaz. Yapılan bu üç işten birincisi sahibinin izni olmadan yapıldığı için, ikincisi ise mutlak manâda Şeriat'ın zâhir hükümlerine terstir; bu bakımdan Hz. 
Musa itiraz eder. Önce hemen belirtelim ki, Hz. Hızır, yaptıklarını zâhir veya maddi âlemde yapmamıştır; öyle yapmış olsaydı, Hz. Musa itirazlarında elbette haklı olurdu. Çünkü, meselâ gelecekte şerli biri olacak diye masum bir çocuk öldürülmez. Hz. Hızır, yaptıklarını bâtın, manâ veya sırf Kader âleminde yapmıştır; onları maddi âlemde icra eden ise başkaları olabilir. 
Yani bir başkası keyfi olarak gemiyi delmiştir veya gemi bir kayaya vurarak delinmiştir. 
Çocuk zahirde başka bir sebeple ölmüştür. Hz. Hızır, sırf Kader'in elidir, hadiselerdeki manâyı ve asıl hikmeti temsil eder. Onun sırf Kader, bâtın veya manâ âleminde yaptığını, maddi âlemde bir başkası bir başka sebeple icra eder. Kader, hem asli hem zahiri sebeple neticeye bir bakar; yani sebep ve netice için iki ayrı kader yoktur. Masum çocuk bir sebeple ölür veya onu bir başkası bizzat iradesiyle öldürür; oysa onun ölümüne hükmeden Kader'dir. Fakat Kader hükmünü verirken, onu icra edecek iradeyi de elbette nazara alır. Dolayısıyla kimse yaptığından Kader'i sorumlu tutamaz. 


Hocaefendi, bir bakıma manânın, Kader'in elini temsil eder. Manâ hükmünü verdiği zaman, (donmuş) nazik suyun demiri parçaladığı gibi, madde onun önünde duramaz. Her şeye maddi açıdan bakanlar da ortada örgüt arar, "ordu" arar; bulamayınca da uydururlar ve kendilerini mahküm edecek hata üstüne hata yaparlar; Bahçeli ve diğerleri gibi. 


İSLÂM'A YAKLAŞIMDA DENGEYİ KORUMAKT14.03.2011Ali Ünal 


Hz. Bediüzzaman, çok önemli bir tesbitte bulunur: "Allah Rasülü'nün (sas) en büyük bir mucizesi, İlâhi İsimler'in tecellilerini Islâm ile nihai sınırlarına taşıması ve bu sınırlar içinde dengeyi muhafaza etmesidir." 


Kâinat gibi İslâm da, Cenab-ı Allah'ın İsimleri'nin tecellilerinden ibarettir. Peygamber Efendimiz'den önceki peygamberlerin misyonları belli zamanlar ve kavimlerle sınırlı olduğu için mesajları veya Allah'ın Dini'nden temsil ve tebliğle sorumlu bulundukları saha da, İlâhi İsimler'in bütün tecellilerini kapsamaz, misyonlarını sınırlayan zaman, kavim ve şartlar, bazı İsimlerin, dolayısıyla mesajlarında bazı hususların daha çok öne çıkmasını gerektirirdi. İslâm ise İlâhi İsimler'in bütün tecellilerini, dolayısıyla bütün peygamberlerin mesajlarındaki hakikatleri nihai kapsamlarıyla içine aldığı gibi, Kıyamet'e kadar geçerli bir din olması hasebiyle daha başka hakikatleri de kuşatmıştır. İşte İslâm'a yaklaşım, onu anlama ve uygulamada en önemli ve belki de en zor nokta, evrenselliği, bütün zaman, şartlar ve kişilere hitap edebilirliği içinde, bir diğer ifadeyle, İlâhi İsimler'in ondaki nihai tecellileri arasındaki 


dengeyi korumak, hangi zaman ve şartlarda ve hangi kişilere karşı neleri ne ölçüde öne çıkarıp neleri geriye almak gerektiğini bilmek, Muhammedi ruh içinde meselâ bazen Hz. 
Musa, bazen Hz. İsa, bazen Hz. İbrahim, bazen Hz. Davud, bazen Hz. Süleyman vb. gibi olabilmektir. 


İslâm tarihinde itikadi mezheplerin, şeriat-tarikat veya fikıh-tasavvuf, medrese-tekye tartışmalarının, özellikle günümüzde "İslâmi hareket" adına birbiriyle çatışan farklı farklı akımların ortaya çıkmasının, içtihad üzerindeki yersiz ve manâsız münakaşaların, âyetler ve hadisleri âdeta muharebe meydanı yapmanın en önemli bir sebebi, İslâm'a vücut veren İlâhi İsimler'in tecellileri, bir diğer açıdan, Muhammedi ruhun tayfları, Muhammedi güneşin ışığının farklı renkleri olan önceki risaletler arasındaki dengeyi görememek ve muhafaza edememektir. Sözgelimi, Zâhir İsmi'nin hükmü Bâtın İsmi'nin hükmüyle, Kadir İsmi'nin hükmü Hakim İsmi'nin hükmüyle, Kur'an'da ve Hadis'te apaçık olan İbrahimi ve İsevi tavır Musevi ve Nuhi tavırla birbirine karıştırılmakta, sınırlı ve hususi gerçekler sahalarından taşırılırken, evrensel gerçeklere sınırlar konabilmektedir. 


Meselâ: Geçmişe ve musibetlere kader, geleceğe ve sorumluluklara beşeri irade ve teklif açısından yaklaşmak ve doğrunun bu ikisini de yerine ve zamanına göre kapsaması gerekirken sınırların aşılması, geçmiş ve musibetler gibi gelecek ve sorumluluklara da sadece kader veya sadece insan iradesi açısından yaklaşılması, Cebriye ve Mu'tezile gibi iki bâtıl mezhebin doğmasına yol açmıştır. İslâm'da Ehl-i Beyt'in çok önemli yerinin mutlaka kapsaması gerekmeyen siyasi sahaya da taşınması, Şiiliğin temelini oluşturmuştur. Yine meselâ: Mu'tezile, Cenab-ı Allah'a sadece adaleti üzerinden yaklaşmış ve O'na iman ve amel-i salih sahibini Cennet'e, kâfirleri Cehennem'e koyması, affedilmemiş büyük günah sahibi mü'minleri de bu ikisi arasında tutması mecburiyeti yüklemiştir. Oysa Allah (cc), dilediğini dilediği gibi yapan, yaptığından sorumlu olmayan ve mülkü olan bütün kâinatta ve varlıklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunandır. Dolayısıyla O, hiçbir şeye mecbur değildir. 
Ama O, aynı zamanda Âdil'dir; adaleti, elbette inananla inanmayana, inanıp salih amel işleyenle günaha batmış olana aynı davranmamasını gerektirir. Allah, Âdil olduğu gibi Rahim'dir de. Böyle olması da, O'nun büyük günah işleyen mü'min kulunu mutlaka Cehennem'e koymasını veya Cennet ile Cehennem arasında tutmasını gerektirmez; Allah, dilerse rahimiyetiyle tecelli eder ve böyle bir kulunu affedip Cennet'ine koyabilir. 


İslâm'ı, Kur'an'ı, Sünnet'i anlamada ve her şart ve zamanda ve her bir kişiye karşı İslâm'a göre davranabilmede en önemli nokta, Allah ma'rifetine sahip olmak ve Islâm'ı teşkil eden bütün İlâhi İsimler'in tecellileri arasındaki dengeyi koruyabilmektir. 


TARİHİ VE KANUNİ'Yİ ANLAMAK17.01.2011Ali Ünal 


Kâinat ve insan, İlâhi Kudret ve İrade'nin; Kur'an, Kelâm'ın; tarih de Kader'in kitapları olarak bize Allah'ı tanıtan dört külli kitaptır. Türkiye'de "tarih felsefesi" denilen tarihin manâsı üzerine yapılmış ciddi bir çalışma var mıdır bilmiyorum. 


Nasıl her bir eşya bir hakikatin, manevi bir manâ ve mahiyetin fiziki âlemde aldığı bir şekilse, her bir hadise de yine bir hakikatin, manevi bir manâ ve mahiyetin dışlaşmasından ibarettir. 
Cehalet ve sığlığın hakim olduğu ülkemizde gerçek tarihçinin var olup olmadığı bile tartışılabilir. Yaşayan en büyük tarihçimiz kabül edilen Halil İnalcık'ın bir TV kanalında Osmanlı Devleti'nin ilk padişahlarının Alevi olabileceğini kabül etmesi karşısında şoke olmuştum. Demek ki en büyük tarihçimiz, Aleviliği de, Sünniliği de, Osmanlı tarihini anlamak için bir tarihçinin mutlaka bilmesi gereken İslâm'ı da bilmiyor. Bunun gibi, yaşayan 


bir diğer büyük tarihçimiz İlber Ortaylı'nın da aynı TV kanalında Bediüzzaman hakkında bir satırlık bile doğru bilgi sahibi olmadığına şahit oldum. Bediüzzaman, Meşrutiyet dönemi Osmanlısı'nın en etkili şahsiyetidir. Bediüzzaman'ı bilmeyen, Meşrutiyet dönemini anlayamayacağı gibi, Cumhuriyet dönemini hiç anlayamaz. En büyük tarihçilerimizin bu seviyede olduğu bir ülkede malâm medya ürünü bir eser ne değer ifade eder? 


Kanuni gibi insanlık tarihinin devlerinden bir şahsiyeti hayata ve insana "libido" üzerinden baktıkları anlaşılanlar dizi yapacaklar öyle mi? Necip Fazıl merhum bir mahkemesinde "Behçet Kemal Çağlar'a hakaret etmişsin!" suçlamasına şöyle cevap verir: "Hakim bey, Behçet Kemal kim, ben kimim? Hiç Galata Kulesi'yle Langa'daki bostan kuyusu bir olur mu?" San'at, Arapça bir kelime olarak, "bir nev'i yapma" demektir. Herkes, san'at denilen şeyle kendini yansıtır. Meselâ, heykelciliğin san'at diye Rönesans'la hortlaması ve bugün de "modern" çevrelerde üzerinde en titrenir "san'at" olması boşuna değildir. Çünkü Rönesans ve modernizm, putperestliğe dönüştür ve putperestliğin en belirgin yansıması da heykelciliktir. 
Dolayısıyla, herkes san'atıyla kendini yansıtır ve san'at diye isteyene başkalarını, hele ölmüş ve tarihe mal olmuş insanları kendi penceresinden resmetme hakkı tanımak, hürriyet ve insan hakları gasbının da, zulmün de ta kendisidir. 


Otuz üçü dahil Osmanlı padişahlarını, onların özellikle onuncusunu Kanuni'nin teşkil ettiği ilk onunu, IV. Murad'ı, II. Abdülhamid'i, hattâ Vahidüddin'i değil sözümona san'atkârlar, günümüzün tarihçileri de, ekran ve konuşma şehvetine tutulmuş ilâhiyatçıları da idrak edemez. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yaptıklarına baktığımızda, hadis-i şeriflerde âhir zamanda Hz. Mehdi'nin ulaşacağı buyrulan hedefe baş koymuş insanlar olduklarını görürüz. Öyle anlaşılıyor ki, Hz. Mehdi'nin gölgesinde seyrusülük etmişlerdir. Onlar, peygamberlik dışında, İslâm öncesi tarihte sırayla Hz. Musa veya Hz. İbrahim'in (imam), Hz. Davut (halife) ve Hz. 
Süleyman'ın (melik) bizim tarihimize vurmuş gölgeleridir. Alkolle, pornoculukla, eğlence ile, anarşi ile kendilerini göstermeye çalışan ve medya sihirbazlarının "işte gençlik!" diye takdim ettiği bugünkü akranlarının yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'i asıl büyük yapan bu fetih de değildir. Gün görmüş koca Çandarlı Halil Paşa'nın karşısında "Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u!" kararlılığını gösterebilen Fatih'in idealleri, ufku, hattâ Çandarlı'yı azledebilmesinin bile yanında İstanbul'un fethi çok küçük kalır. 26 yaşında tahta çıkmış ve ardından Rodos'u fethetmiş, ardından Mohaç'ta tarihin en müthiş meydan savaşlarından birinde iki saatte Orta Avrupa'nın en güçlü devletini yerle bir etmiş, âdeta at sırtından inmemiş, cephede şahadet şerbetini içmiş, yaptığı kanunlarla Kanuni olarak, idareciliğiyle Sultan Süleyman olarak, Baki'si, Fuzuli'si, Sinan'ı, Ebu's-Suud'u ve daha niceleriyle insanlık tarihinin en parlak sayfalarını yazmış bir zirveye mağma tabakasından bakanlar, ancak kendi boğulmuşluklarını resmederler. 


'KÜRT SORUNU' NEREYE GİDİYOR?27.12.2010Ali Ünal 


Kuzey Irak'ta yayımlanan bir dergi var; bu derginin web sitesi, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayın yapıyor. Türkçe kısmında İsrail karşısında objektif gibi ama İngilizce bölümü, âdeta İsrail propagandasına ve Kürtlerle İsrail'in işbirliğinin ne kadar gerekli ve faydalı olduğuna hasredilmiş intibaı veriyor. 


Söz konusu sitenin İngilizce kısmında Mossad'ın emekli generallerinden Aliayzar Jeffrey ile yapılmış bir röportaj da yer alıyor. Jeffrey, kamuoyunda tanınmamak için Arapça Gazi (Jayzi Gazi) ismi altında Molla Mustafa Barzani ile Kuzey Irak'ta birlikte çalışmış ve peşmerge güçlerine İsrail'den silâh ve mali destek temin etmiş. Şimdi İsrail'in Erbil'de konsolosluk açması ve kendisi de ilk başkonsolos olma hayalinde.Bahis mevzuu sitenin İngilizce bölümünde mevcut Kuzey Irak yönetimine suçlamalar yöneltilirken, Büyük Kürdistan üzerinde duruluyor ve Öcalan, bütün Kürtlere bağımsızlık ve özgürlük getirecek lider olarak tanıtılıyor. Kürtlerle İsrail'in 10 kabilesi arasında tarihi ve biyolojik bağlar bulunduğu, Kürtlerle İsrail'in ezilmiş ve dışlanmış halklar olduğu ve bölgede hem İsrail ve Kürtlerin geleceği hem de İsrail'in Pakistan'dan Filistin'e bölge halkları üzerinde tesir sağlaması için Kürtler-İsrail işbirliğinin gerektiği iddia ediliyor. Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerindeki tavrı, bilhassa İsrail'in Gazze'ye ve Mavi Marmara gemisine saldırısına Türkiye'nin tepkisi ağır şekilde eleştiriliyor. Söz konusu sitenin Türkçe bölümünde "Sünni ve Nakşbendi bir aileye mensup" İslâmcı aydın Altan Tan'ın da 12 Eylül Anayasa Referandumu öncesinde yazdığı bir yazısı var. Altan Tan, BDP'nin referanduma katılmama kararını "muhakkak maslahatı mevhum mazarrata feda edici" argümanlara ve tamamen tekellüflü tevillere dayalı olarak âdeta müdafaa ediyor. 


Bunları niçin yazdım? "Kürt sorunu" diye geçiştiriliveren büyük problem, asla bir Kürt meselesi değildir. Bu meselenin ortaya çıkıp büyümesinde Cumhuriyet döneminde ülke halkının büyük çoğunluğuna olduğu gibi Kürtlere de dini ve etnik temelli olarak yapılan zulümlerin tesirini kimse inkâr edemez. Fakat PKK, Kürt halkının haklarını savunmak için kurulmuş bir örgüt olmadığı gibi, bilhassa Meclis'te anayasa değişikliği görüşmelerinde ve referandumda ortaya koyduğu tavırda da açıkça ortaya çıktığı üzere BDP de, Kürt halkının partisi değildir. Ahmet Taşgetiren Bey'in çok güzel yazdığı gibi, PKK'nın da, BDP'nin haklarını savunduğu halkın içine Bediüzzaman da, Ahmet Hani de ve milyonlarca dindar Kürt de dahil değildir. "Kürt sorunu" denilen meseleyi bu hale getiren "devlet uygulamaları" ile PKK ve BDP'nin politikaları aynı gayeye hizmet ettiği gibi, bu meselenin temelinde ve gayesinde bölgede ikinci İsrail olacak büyük Kürdistan devleti vardır. Ve bu devlet, en fazla Kürtlere zarar verecek ve İsrail'in çıkarları adına Kürtleri ezdirecektir. 


Plan, adım adım ilerlemektedir. Kış aylarında dağda terör durmuş gibi olsa da, örgüt devlet olmaya yürümektedir. Dağdaki gücünü koruyor olmasının yanı sıra şehirlere de inmiş olup, yasama, yürütme ve yargı olarak yapılanan KCK ile, şehir konseyleriyle, mahkemeleriyle, vergilendirmesiyle, Avrupa'daki teşkilatlarıyla, Hakkâri ve Şırnak'tan içeri ilçe ilçe, il il etkisini çok daha fazla artırmasıyla, bütün Türkiye'yi meşgul edecek gündem belirlemesiyle, pek çok liberal ve İslâmcı aydının en azından gafleti ve medyanın büyük kesiminin katkılarıyla sürekli ileri harekât halindedir. İktidar, umulur ki tehlikenin tam farkındadır; ama şurası kesin ki, "Kürt sorunu" altında gelişen problemi çözecek ve kendi istikametinde emin adımlarla yürüyen bir planın var olup olmadığı hayli tartışma götürür. Bu konuda bütün kollarıyla örgütü ve BDP'yi mümkün olduğunca halktan ayırmak, halkı öncelikli muhatap kabul edip kazanmak ve problemde inisiyatifi ele geçirmek, ilk yapılacak iş olarak görülmektedir. 


Problem, en azından yakın ve orta vadede Türkiye'nin en önemli problemidir. 
FITRATTAN SAPMA VE AİLEDE GEÇİMSİZLİK13.12.2010Ali Ünal 


Kur'an-ı Kerim'de Firavun oligarşisinin İsrail Oğulları'na zulmü anlatılırken, erkeklerini boğazladıkları, kadınlarını ise emelleri uğruna kullanmak için sağ bıraktıkları ifade edilir. 


İlgili âyetler, asırlar boyu kadının güç ve sermayeyi ellerinde tutan egemenler tarafından kendi emelleri istikametinde kullanıldığı gerçeğine de dikkat çekmektedir. Mekkeli müşrikler de, en önde gelen dört "ilah"larından üçüne kadın ismi vermişlerdi. Bu vakıayı çok güzel yorumlayan merhum Hamdi Yazır, şöyle yazar: "Müşrik, aslında nefsine tapar ve bütün zevkini de öncelikle kadından almak ister; dolayısıyla gözünün ulaşacağı her yerde bir kadın hayali, bir kadın resmi veya heykeli olsun ister. Müşrikler nazarında kadın güya her şeydir, fakat hakikatte oyuncakların en sefilidir. Onlar, nefislerini tatmin adına kullanmak için güya kadını ilâhlaştırırken, güç karşısında eğilip yaltaklanma boşluklarını ise Hübel gibi yine erkek "tanrılar"la giderirler." Muhammed Kutup, "Açık konuşalım!" der ve ekler: "Kadına özgürlük derken bunu gerçekten ona değer verdiğimiz için mi, yoksa her yerde onu kolayca elde edebilmek maksadıyla mı arzuluyoruz? Açık konuşalım: Ana gayemiz, hayvani tutkularımızı tatmin ve yaptığımız, fuhuş yayıcılığından ve köle ticaretinden başka bir şey midir?" Netice: Duyularının, duygularının, ruhunun karşı cinse olan ihtiyacını evleri dışında, başkalarıyla veya evlilik öncesi flörtle belli ölçülerde gideren ve dışarıda bol bol sergilediği cazibesi gibi, sevgisini, şefkatini ve saygısını da evde birbirlerinden esirgeyen eşlerden erkeklerin % 34,8'i, kadınların % 31,9'u aldatılma; erkeklerin % 20'si, kadınların % 21'i, eşlerinin kendilerine karşı sorumsuzluk ve ilgisizliği sebebiyle boşanmaktadır. Ayrıca aldatılma, ilgisizlik ve kadın güzelliğinin dışarıda paylaşılması, kadına şiddet olarak dönmektedir. Kimse, kendisini kandırmasın; kadına şiddetin en önemli sebebi, kıskançlık, aldatılma, aldatılma şüphesi ve kadına olan ihtiyaçtaki özellikle duygusal tatminsizliktir. Türkiye'de yılda 50-60 civarında işlenen "töre ve namus cinayetleri"ni ayyuka çıkaranlar, diğer sebeplerle 2000'den fazla kadının öldürülmesi üzerinde hiç durmuyorlar. Dünyada kadın cinayetleriyle ilgili Batı'da yapılan çalışmalar, Doğu'da geleneksel ailelerde kadının, "aile şerefini lekelemesi" ancak başkaları tarafından da bilindiği zaman aile kararıyla, fakat Batı'da ve çekirdek ailelerde daha çok sayıda kadının aynı sebeple, "lekeleme" dışarıya da taşmadan eşleri veya "hayat arkadaşları" ya da flörtleri tarafından öldürüldüğünü ortaya koymuştur. Araştırmalar, kadına şiddetin "gelişmiş" ülkelerde diğer ülkelerden az olmadığı gibi, eğitim seviyesine de bakmadığını, hattâ eğitimli kadının şiddeti gizlediğini göstermektedir. 


Erkek ve kadın, fıtraten birbirinin aynısı değildir. Bundandır ki Allah, evin reisliğini aslında ağır bir külfet olarak erkeğe verirken, evin geçimini de reisliği adına kısmi bir avantaj, fakat yine bir sorumluluk olarak ona yüklemiştir. Vazifesi gereği ailelerle içli-dışlı bir kadın yakınım, "Reisin belli ve erkeğin aile reisi olduğu evlerde problem görmedim; ama reisliğin belli olmadığı evlerde hep problem gördüm." demişti. Erkek bir el, kadın diğer el gibidir. Elin beş parmağı vardır ve parmakların arası açıktır. Yani erkeğin de, kadının da, birbirleri tarafından karşılıklı tamamlanması gereken ihtiyaçları ve boşlukları söz konusudur. Evlilik, boşluklarından bu parmakların birbirine girerek, iki elin tek el olması demektir. Günümüzde ise "kadın-erkek eşitliği" iddiasıyla evlilikler, birbirine karşı yumruk halinde sıkılmış iki eli andırmakta ve yumruk olmuş bu eller, sürekli vuruşmaktadır. 


Boşanmalarda bilhassa erkekler için en önemli bir diğer sebep, eşlerinin ailelerine karşı saygısızlığıdır. Bu, çekirdek aile temelinde toplumumuzun gittikçe büyüyen ve hadis-i şeriflerde de Âhir Zaman adına dikkat çekilen bir yarasıdır ki, üzerinde ayrıca durmayı gerektirmektedir. 


KEMALİST AYDININ HURAFECİLİĞİ22.11.2010Ali Ünal 


Doğruya ve sahih dine inanmayan, hurafelere inanır; fanteziler ve kurgulamalarla meşgul olur. 
Kemalist-ulusalcı aydın, bu sahada insanlık tarihinde birinciliğe oynayabilir. Bunların 


hurafelerinden en önde geleni de, 1923-38 arası Türkiye'de ekonomik mucize yaşandığı, yurdun demir ağlarla örüldüğü, eğitimin "10 yılda 10 milyon genç yaratacak" ölçüde şaha kalktığı, yolsuzluğun görülmediğidir. Oysa:1856-1922 yılları arasında 8619 km demiryolu yapılmış. 1876'da 1538 km olan demiryolu ağımıza II. Abdülhamid döneminde 4982 km yeni yol eklenerek, % 324'lük bir artış kaydedilmiş. 1923-50 döneminde ise sınırlarımız içindeki 
4086 km.lik demiryollarımıza sadece 3578 km ilâve edilerek, % 87,5'lik bir artış 
başarılabilmiş. Ya karayolları? 


Kemalist aydın, hurafeleri uğruna gerçekleri çarpıtmakta da ustadır. Meselâ, Mustafa Kemal'in maaşı konusunda sadece o günkü rakamı (ortalama 13.000 TL) verir, ama onun bugünkü değerinden söz etmez. M. Kemal'in maaşının altın üzerinden 2006 yılındaki karşılığı 620.000 liradır. 2006 yılında Cumhurbaşkanı'nın maaşı ise 14.000 liraydı. Yani, ilk Cumhurbaşkanı, 2006'daki Cumhurbaşkanı'ndan altın üzerinden 24, TL üzerinden 44 kat fazla maaş almaktaydı. O dönemde Türkiye'nin şimdikinden en az 15 kat daha fakir olduğu hesaba katıldığında, ilk Cumhurbaşkanı, 2006 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı'ndan reel olarak en az 
350 kat fazla maaş alıyordu. Ve İsmail Cem'in Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi'nde M. 
Kemal'in servetinin dökümü, 4 sayfa tutmaktadır. Bu servet gibi, İş Bankası ve CHP servetinin de ana kaynağı, Abbas Hilmi Paşa'nın verdiğinin dışında, Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşımız için gönderdiği 500.000 lira idi (bugün için 20 milyon dolar civarında). 


Şeflik dönemleri ekonomik mucizesi için 3 net göstergemiz var: Köylü nüfusun şehirli nüfusa oranı, 1923-38 arası hiç değişmemiştir. M. Kemal'in has adamlarından A. Hamdi Başar, 1930'da şöyle demektedir: "Köylü, sırtına giyecek ve boğazına sokacak bir şey bulamıyor. 
Memleketi kalkınmaya götürebilecek bir manivela ise henüz keşfedilmedi." Hürriyet gazetesinin yıllar önce yazdığına göre, Türkiye ekonomisi, 1927'de % 12,8; 1932'de % 10,6; 1935'te % 3; 1940'ta % 5; 1941'de % 10,3; 1943'te % 9,8; 1944'te % 5,1; 1945'te % 15,3; 1949'da % 5,5 küçülmüştür. 


Eğitime gelince: 1895 yılında Türkiye sınırları içinde yaklaşık rakamlarla 25.800 ilkokul, 2 
milyon ilkokul yaşında çocuk ve 1 milyon 200 bin öğrenci vardır; okuma oranı, % 60'tır. 
1938'de ise 6.700 ilkokul, 2.335.000 ilkokul çağında çocuk ve 765.000 öğrenci vardır; okuma oranı % 33'tür. 1925-38 arasında Türkiye'de sadece 173 yeni ilkokul açılmıştır. 


1895'te Türkiye toprakları içinde ortaokul ve lise sayısı 830, ortaöğretim çağındaki nüfus 2 
milyon 550 bin, öğrenci sayısı 98.000, okuma oranı % 3,8'dir. 1938'de ise 208 ortaokul ve lise, 3 milyon küsur orta öğretim çağında nüfus, 95 bin küsur öğrenci vardır ve okuma oranı % 3,2'dir. Cumhuriyet, Abdülhamid döneminin eğitim seviyesine ancak 1950'lerde ulaşabilmiştir. 


1914'e gelindiğinde tek üniversitemiz, 7 fakültesi ve 4.600 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi idi. 1938'de de yine tek üniversitemiz vardır; fakülte sayısı 8 olup, öğrenci sayısı 5.700 
civarındadır. 


Kemalist aydın, 1923-38 arasını neden altın çağ olarak görür? Çünkü İslâm, bütünüyle baskı altındadır ve 1934'e gelindiğinde Türkiye'de din eğitimi bitirilmiştir. Bir de, yer yer halk açlıktan ölür, pek çoğu sehpalarda can verir, jandarma dipçiği ve tahsildar baskısı altında inlerken, kaymak tabakasını kripto-ecnebilerin oluşturduğu asker-eşraf-tüccar-bürokrat koalisyonundan oluşan CHP ve Cumhuriyet "seçkin"leri, arsa spekülasyonculuğu, ihtikâr, tefecilik, müteahhitlik, komisyonculuk ve savaş şartları istismarıyla zenginleşmekte, halk çullar-çuvallar içinde iken Kalgurisi'den, Fegara'dan Paris modellerini kapışmakta, kuyruklu 


ceket, silindir şapka, klak, makferlanlarla balolarda danstan dansa ve kutlamadan kutlamaya koşmaktadır. 


TÜRKİYE'DE SİYASET: AK PARTİ VE HAS PARTİ08.11.2010Ali Ünal 


Geçen hafta bu sütunda ifade edildiği gibi, AK Parti, HAS Parti ve BBP, seçmen tabanının en az “o 80'inin oyunu alabilir ve birbirlerini dengeleyerek, birbirlerinin açıklarını kapatarak, birbirlerinin alternatifi olarak, birbirleriyle rekabet ederek değil, hayırlarda yarışarak Türk siyasi hayatına yön verebilirler. 


Bunun birinci şartı, samimiyet ve ülke-millet menfaatlerini siyasi ve şahsi çıkarların her zaman önünde tutabilmektir. Hem bunun hem de siyasette başarılı ve ülkeye gerçekten hizmet edebilmenin daha başka bazı önemli şartlarını da şöyle sıralayabiliriz: (1) Dürüstlük ve güven verici olmak; (2) Partizanlıktan kaçınmak; (3) İl ve ilçe teşkilatlarının partileri çok iyi temsil etmesi ve halk tabanında tutulması; (4) Makamları menfaat ve kazanç değil, hizmet vasıtası olarak görmek; (5) Bal tutarken parmak yalamamak; (6) Aile ve yakınları siyasetten ve makamlardan uzak tutmak; (7) Tayinlerde samimiyet ve liyakati esas almak, kayırma yapmamak; (8) Her ne olursa olsun kavgacı tavırdan ve kavga üslübundan uzak durmak; (9) Türk siyasi hayatını ve hakimiyeti asker dahil kendisi ve ideolojisi için çalışan bürokrasinin elinden almak ve liyakat esası üzerine oturtmak; askeri ve askerdeki eğitimi yeniden yapılandırmak; askeri Türk milleti ve halkının içinde bir unsur haline getirip, itibarını iade etmek; (10) Yakın, orta ve uzak vadeli alternatifli planları bulunmak; (11) İyi niyetli tenkitleri dinlemek, sadece parti mensuplarına ve partiyi tutanlara dayalı değil, geniş tabanlı bir istişare üzerinde yürümek. 


Bugün bazı yazarlar, ısrarla Türkiye'de bir sol partinin eksikliğinden söz ediyorlar. Türkiye'de bilinen niteliğiyle ve İslâm'la ve halkın hissiyatıyla yakından teması olmayan hiçbir sol hareket başarılı olamaz. AK Parti ve HAS Parti gibi partiler, paylaştıkları değerler itibarıyla bir sol partiden bekleneni halkın da tasvip edeceği şekilde çok daha iyi yerine getirebilirler. 
Bu bakımdan, en azından şu anda HAS Parti, Türkiye'deki muhalefet boşluğunu gayet iyi doldurabilir. AK Parti'nin sekiz yıl içindeki önemli başarılarına rağmen, Türkiye'nin mevcut şartlarda hem iktidar partisini, iktidara gelecek herhangi bir partiyi ülke ve millet yararına daha öte başarılara yöneltecek, hem de muhalefet zemininin üzerine oturacağı çok önemli meseleleri var. Meselâ: 


Ahlâk ve maneviyat sahasında tehlikeli erozyonlar yaşanıyor. İnsana ve insan yetiştirmeye yatırım yapılamıyor ve içtimai değerler boşluğunda nesiller gittikçe yozlaşıyor. Milli Eğitim, özellikle bu çerçevede ve ayrıca öğretim sahasında baştan sona gözden geçmeyi bekliyor. Din ve vicdan hürriyetine tam saygı, herkesin başkasını aşağılamadan kendisini ifadesine imkân tanıma ve özellikle yayınlarda, medyada dini-milli değerleri aşındırmaktan, yalandan, şahıs ve grup çıkarları gözetmekten kaçınmak gerekiyor. Ekonomi, küresel ekonomiyle entegrasyon politikaları karşısında üretim ve üretimde fırsat eşitliği, dağılımda ve tüketimde adalet, ayrıca, şefkat ve merhamet temelleri üzerinde denge kurabilmeyi, bu arada bilhassa tarım ve hayvancılık sahasında bütünüyle ele alınmayı, ayrıca fakirlerin bu temeller üzerinde ve onlara sermaye ve iş sağlayarak gözetilmesini bekliyor. Çok ciddi bir şehirleşme politikası, kalabalık şehirlerin nüfusunu geriye göçle azaltma ve boşalmış Anadolu'yu yeni baştan iskân gerekiyor. 
Alevileri ve Kürtleri yaratılıştan olan etnik farklılıkları inkâr da, idealize de etmeden, ayrıca etnik ve inanç temelinde ayırıcı kimlikler değil, ortak milli, vatani ve kaderi temeller üzerinde kucaklama acil bir görev olarak bekliyor. Dış politikada bağımsızlık ve daha öte kalıcı 


başarılar için bilhassa silah sanayiinde yeterli hale gelme olmazsa olmaz bir şart olarak duruyor. 


Bunlar ve bunlar gibi temel meselelerimiz konusunda en başarılı politikaları üretebilecek partiler, şu anda AK Parti, HAS Parti ve BBP'dir. Bu partileri hayırlarda yarışma bekliyor. 


TÜRKİYE'DE SİYASET VE NUMAN KURTULMUŞ0!1.11.2010Ali Ünal 


Necmettin Erbakan'ın başlattığı "İslâm temelli" siyaset çizgisinin en azından Necmettin Erbakan ve çevresi tarafından temsil edilen versiyonu, hataları ve sevaplarıyla artık tarihin malzemesi oluyor. 


1960'tan sonra siyasi ve içtimai sahada Türkiye'nin neredeyse yarım asrına damgasını vuran Demirel-Ecevit-Erbakan ve Türkeş mozaiği, Demirel ve Erbakan'ın çırpınışlarına ve önümüzdeki seçimlerde konuşulup yazıldığı üzere muhtemel bir Demirel-Erbakan ittifakına rağmen, artık ömrünü tamamlamıştır. Türkiye, nasıl şu son dönemde çok partili hayata geçiş yılları olan 1946-1950 arasını demokrasi adına daha ileri bir seviyede yaşıyorsa, siyasi hayat da, Türkiye'nin klasiği ve asıl siyasi karakteri olan DP (AK Parti)-CHP kanatları üzerinde cereyan ediyor. 


Bu noktada MHP ve BDP'yi elbette unutmuş değilim. Fakat bu iki parti, DP ve CHP kanatlarının veya bu kanatları temsil eden partilerin yelpazelerini potansiyelleri ölçüsünde açamamış olmasının ürünüdür. Hattâ kanaat-i acizanemce, DP kanadının veya bu kanadı temsil eden parti veya partilerin, aslında politikaları, görüşleri ve duruşlarıyla marjinalliğe mahküm CHP'yi marjinalleştirmesi de pekalâ mümkündür ve AK Parti ile Numan Kurtulmuş hareketi, bunu yapabilir. 


Zaman 


Siyasetin CHP kanadı, Türkiye'de ortalama % 30'luk bir dilimi temsil etmektedir. Bu dilimin kabaca yarısından biraz fazlasını Aleviler ve halk arasında dönme olarak adlandırılan sayıca az fakat tesirleri bir hayli fazla kesimler, diğer yarısını ise, içlerinde gittikçe azalan sayıda dindarların da bulunduğu atadan kalma CHP'li Sünniler teşkil etmektedir. Aleviler kapalı toplum olmaktan çıkıp dışa açıldıkça ve içlerindeki renkler ortaya çıktıkça, bu renkler, siyaset sahnesinde de farklı tercihler halinde kendini gösterecektir. Halk arasında dönme diye adlandırılan kesimlerin ve Alevilerin genellikle CHP'yi tercih etmesinin en önemli sebebi, halk çoğunluğunun dini olarak İslâm ve mezhebi olarak Sünni karşıtlığıdır. Alevilerin Sünni karşıtlığı ise, içlerinde herhalde çoğunluğu teşkil etmeyen ve Sünni karşıtlığı İslâm karşıtlığına oturan kesim dışında genellikle tarih temellidir. Eğer siyasetin bugün AK Parti tarafından temsil edilen ve Numan Kurtulmuş hareketiyle temsil tabanı genişlemesi muhtemel DP kanadı, gerçekleri sulandırarak değil, ama keyfiyeti ayrı bir yazı konusu olan ve kendi tabanına da yayılacak kucaklayıcı bir siyaset ve yaklaşımla Sünni karşıtlığı tarih temelli olan Alevileri kazanabilir. Aynı kucaklayıcı yaklaşım ve siyaset, CHP'nin atadan kalma CHP'li oy tabanını da büyük ölçüde eritecektir. 


CHP'nin Bülent Ecevit liderliğinde 1977 seçimlerinde % 42'yi yakalarken, 1999 seçimlerinde % 8,7'lik bir oyla baraj altında kalması ve Bülent Ecevit'in partisinin % 22 nisbetinde oy alması, bu partinin marjinalliğe mahkümiyetinin ve onun Aleviler dahil oy tabanının tamamının İslâm karşıtlığına, hattâ CHP tipi lâiklik anlayışı üzerine oturmadığının en bariz göstergesidir. Bülent Ecevit'in hem CHP lideri olarak hem de CHP karşısında başarılı 


olmasının bazı konjonktürel faktörler dışındaki en önemli iki sebebi, "seçkin"lerin değil halkın partisi olma ve Şeriat da içinde olmak üzere dini değerleri dahil halkın değerlerine saygılı davranma gayretidir. Bugün hem AK Parti hem de BBP ve Süleyman Soylu ve çevresi ile ittifak edecek bir Numan Kurtulmuş hareketi, Bülent Ecevit'i başarıya götüren bu iki faktörün daha önde temsilcileri olarak CHP'yi pekalâ barajın altında bırakabilirler. Bunu başarabilecekleri gibi, bilhassa BDP'yi de çok daha etkisiz hale getirebilirler. 


Aslında birbirlerini dengeleyecek, birbirlerinin açıklarını kapatacak ve belki MHP'yi de içlerine çekebilecek potansiyelleriyle AK Parti ve Numan Kurtulmuş hareketinin nasıl birbirinin alternatifi halinde Türk siyasi hayatının geleceğine yön verebileceğini de inşallah gelecek yazıda tartışalım. 


YOL UZUN VE ÇETİNDİR 04.10.2010Ali Ünal 


Peygamber Efendimiz (sas), Mekke'de işkencelerin arttığı bir zamanda Kâbe'nin gölgesinde otururken, en büyük işkencelere uğrayan Habbab ibn Eret gelir ve "Ya Rasülellah, bize duan, bize yardımın yok mudur?" der. 


Efendimiz (sas), bu sızlanmayı çok erken bulur ve şöyle buyururlar: "Sizden önce öyle mü'minler yaşadı ki, bir çukura konur ve demir testereyle başlarından aşağı ikiye biçilirlerdi. 
Bazıları demir taraklarla derileri kemiklerinden soyulurdu. Onlar, dinlerinden dönmediler. Siz, acele ediyorsunuz. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki O, bu dini tamamlayacaktır. 
Öyle tamamlayacaktır ki, (bugün eşkıyalarla dolu ve hiçbir emniyetin olmadığı yerler tam bir emniyet ve süküna kavuşacak ve) bir yolcu devesine binip, Şam'dan kalkıp Hadramevt'e kadar gidecek, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkusu olmayacaktır." Allah Rasülü, aynı müjdeyi bir başka hadisinde şöyle ifade ederler: "Bir kadın, hevdeci içinde (Güney Irak'ta) Hire'den Kâbe'ye kadar gelecek ve Allah'tan başka hiç kimseden korkusu olmayacak." 


Cenab-ı Allah (cc), çok büyük bir ağacı çekirdeğinde saklar. İncir çekirdeği ne kadar küçüktür ama onda yüzlerce inciriyle kocaman bir incir ağacının özü ve ağaç olma programı saklıdır. 
Bundandır ki, zamanındaki tebliğin neticesini gören Allah Rasülü (sas), İslâm henüz bir çekirdek halinde iken ondan çıkacak ağacın kaplayacağı sahanın küçük bir kısmını ve neticelerinden birini, İslâm'ın sağlayacağı tam emniyeti ifade buyurmuştur. Ve bu, bu müjdeyi verdiği tarihten çeyrek asır sonra gerçekleşmiştir. Yine bundandır ki Bediüzzaman, 1932 yılı için "Kur'an yılı" der ve aynı yıllarda "Küfrün beli kırılmıştır. Risale-i Nur'un küfr-ü mutlak aleyhinde Âlem-i İslâm sathında verdiği idam cezası infaz olunmuştur" der.Fakat çekirdekten meyveye giden yol uzundur. Çekirdek, bir süre toprağın altında karanlıkta kalır. Sonra iki yapraklı bir fidancık halinde toprağın üstüne çıkar. Üzerine yağmurlar yağar, karlar yağar; üzerinden soğuklar geçer, sıcaklar geçer. Bu süreçte o kök salar, gövdesini çıkarır, gövdesi üzerinde yükselir, kalınlaşır. Derken dallanır budaklanır. Ve üzerinden mevsimler, soğuklar ve sıcaklar geçmeye ve üzerine karlar, yağmurlar yağmaya devam eder. Ve bir zaman gelir çiçek açar, yaprağa durur ve nihayet meyvesini verir. Bir taraftan çiçekleriyle gözleri ve burunları okşayıp tatmin eder, diğer taraftan meyveleriyle besin kaynağı olur ve bir diğer taraftan da gölgesinde nice kavrulmuşları gölgelendirir. 


Yunus Emre'nin "Bu yol uzundur / Menzili çoktur / Geçidi yoktur / Derin sular var" diye tarif ettiği bu uzun ve çetin yolun tehlikelerini, fitnelerini, imtihanlarını Kur'an-ı Kerim şöyle beyan eder: "Hiç şüphesiz sizi korku, açlık ve maldan, candan, hâsılattan eksiltme gibi unsurlarla bir şekilde imtihan ederiz." Bir başka imtihan şekli de yine Kur'an'ın diliyle şudur: "O ki, sizi yeryüzünün (onu Allah'ın rızası istikametinde imar etmekle yükümlü) halifeleri 


yaptı ve size farklı farklı kabiliyetler verip, (mal, makam, servet, güç, zekâ gibi bazı hususlarda) kiminizi kiminizden farklı derecelerde üstün kıldı. Bu şekilde O, verdiği nimetlerle sizi imtihan ediyor." İmtihanın bir diğer boyutu ise yine Kur'an'da şöyle ifade edilir: "Kiminizi kiminizle (sizi birbirinizle) imtihan ederiz." Ve bu yolda insanın takılıp kalabileceği bataklıkları ise Kur'an şöyle sıralar: "(Bilhassa erkekler söz konusu olmak üzere) kadınlar, evlât, (Allah yolunda ve muhtaçlar için harcanmayıp) kantar kantar biriktirilen altın ve gümüş (paralar), salma ve kendilerine işaret konmuş atlar (kendilerine nazar boncuğu takılmış arabalar), (koyun, keçi, sığır ve deve cinsi) hayvanlar, ekinler ve kazanç (üzerinden geçiminizi sağladığınız meslekler, meftun olduğunuz makam ve mevkiler) tutkusu, (tabiatları itibariyle) insanlar için süslenmiştir, pek caziptir." Bunların her biri yolcuya yolunda hücum eder. 


Yol, ancak bu hücumları savarak, söz konusu imtihanları başararak alınır.. 
DEĞİŞİMİN KODLARI27.09.2010Ali Ünal 


Hz. Bediüzzaman (ra), sosyalizmle ilgili olarak şu tesbitte bulunur: "Bizde halkı harekete geçiren, kaynaktaki kudsiyettir. Kudsi bir kaynağa dayanmayan, Din'le teması olmayan hiçbir akım Türkiye'de başarılı olamaz." Sosyalistlerin de, Kemalistlerin de, liberallerin de göremediği bu gerçek, İslâm dünyası sathında Din'e dayanmayan bütün akımlar için geçerlidir. Bu tesbit, Türkiye'nin ve İslâm dünyasının problemlerinin çözüm adresini de göstermektedir. 


Bir başlangıç değil, Osmanlı yıkılışının sonu ve yekün hattı olan Cumhuriyet, 1925'ten itibaren İslâm'ı kanun ve zorun gücüyle bütün içtimai ve siyasi hayattan silmeye girişirken iki gerçeğin farkında değildi. İslâm adına her son, yepyeni bir başlangıcı işaret eder. Moğollar 1258'de İslâm medeniyetinin ilk dönemine nokta korken, bu medeniyetin ikinci döneminin tohumu toprağa düşüyor, Osman Gazi dünyaya geliyordu. 1925'te bu medeniyetin ikinci döneminin yekün hattı çekilirken, Peygamber Efendimiz'e Hira'da ilk vahyin gelişiyle başlayan bir sürecin iz düşümünün ilk ışıkları en ücra bir yerde parlamaya başlıyordu. İkinci olarak, Cumhuriyet, İslâm'ı içtimai ve siyasi hayattan silmeye çalışmakla farkına varmadan bir enkazı temizliyor, İslâm'ın bütün dünyada hayata hayat olması adına Türkiye'yi bir "arazi-i mevad (ölü arazi)" haline getiriyordu; ölümün çok daha mükemmel ve muhteşem bir hayatın başlangıcı olduğunu da bilmeden yapıyordu bunu. "Arazi-i mevad" kim onun etrafına çit çeker ve onu ekerse onundur; Türkiye arazi-i mevadına tohumlar çoktan düşmeye başlamıştı. 


Sosyalisti-komünistiyle, Kemalisti ve liberaliyle aydınımız, İslâm'a hep yabancı gözüyle baktı. Öyle baktığı için İslâm'ı bilemediği gibi, bugün Türkiye'deki statik güce dayanan değişimin kodlarını da kavrayamıyorlar veya görmek istemiyorlar. Sürekli zemin kaybedenler, kaybetmeye baştan mahküm olanlar da, vicdanlarını susturmak, kendilerini kandırmak için durmadan "Her yerde F-tipi yapılanma var; adliyeyi de, emniyeti de ele geçirdiler; orduyu da ele geçiriyorlar, siyasallaşıyorlar!" tamtamları çalıyorlar. Oysa misliyle tekerrür edip duran tarihe olsun bakabilselerdi, hiçbir dünyevi gücün mağlüp edemediği Roma'yı ve onunla ittifak eden dehşetli bir "nifak"ı, Âhir Zaman'da yeryüzüne ineceği va'd edilen Hz. Mesih'in etrafındaki bir avuç insanın tek bir yumruk sıkmadan, adliyeye de, emniyete de, orduya da girme gereği duymadan nasıl dize getirdiğini görürlerdi. Bunu gördükleri gibi, bugünün dünyasında aynı Roma'yı ve müttefiki "nifak"ı da görür ve Mesih'in yeryüzüne inmesinin manâsını da anlamış olurlardı. 


Süper güçlerden bahsedip dururuz. Dünyada "Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna" kudsi beyanına mazhar tek bir kişiyle bile temsil edilen bir hareket varsa, süper güç daima odur. 
Süper denilen bütün diğer güçler, bu gerçek süper güç karşısında kartondan birer güçtür. 
Bundan dolayıdır ki, 2007'de "AB'ne kabul ediliyoruz" sevinç çığlıkları o kadar onur kırıcıydı ki, o zaman fakirane yazıma, "AB Türkiye'yi almadan, Türkiye AB'ni istiab edecek" başlığını atmıştım. Başbakanımız, "2023 yılında Türkiye, dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olacak!" 
diyor. İnancı, idealleri ve müthiş performansıyla sayın Başbakan'a şöyle demek daha yakışırdı: "Dünyada tek bir güç vardır: Türkiye. 2023'te herkes bunu açıkça görecektir." 


Tek Türkiye dizisine yeni dönemde "Son Karakol" alt ismi ekleyen STV'ye de küçük bir hatırlatmam olsun: 1909-1925 yılları arasında böyle bir alt isim konabilirdi; 1925'ten bu yana Türkiye için yakışan isim şudur: "İleri karakol!" 


İslâm ile savaşılmaz. İslâm, asla mağlüp edilemez. Dolayısıyla Müslüman'ın da onu mağlüp edebilecek tek düşmanı kendisidir. Müslüman ancak kendine mağlüp olduğu zamandır ki, başkaları bu mağlübiyeti tamamlar. Son örneği, II. Viyana Kuşatması'nda fethe bir saat kala sökün eden bozgun ve artık takip eden 2 asırdır. O da 1925'te bitmiştir. 1925'ten bu yana, arada bir inkıtalar yaşansa da, hep inşa, hep inşa vardır. 


TÜRKİYE DEĞİŞİYOR?20.09.2010Ali Ünal 


Bir Batı Anadolu ilçesinde sayın kaymakamı ve savcıyı ziyaret ettim; ikisi de, genç ve pırıl pırıl; sahip bulundukları mevkive konumun da elbette farkındalar. 


Daha önceleri komutana, emniyet müdürüne, kaymakama ve savcıya uğramak ne mümkündü? Bunlar, halkın içine de karışmazlar, belli yerlerde ancak "eşraf"la bir araya gelir, büyük çoğunluğu itibarıyla oynar ve içerlerdi. Çoğu da, orta yaşta veya üstünde, matruş suratlı, halka tepeden bakan ve kendilerinden halkın çekindiği tipler olurdu. Çıkışta zihnim bu karşılaştırmaya kaydı ve aklıma Kur'an-ı Kerim'in ehl-i nifakla ilgili çok önemli bir âyeti geldi: "Onların şekilleri hoşuna gider (kerli-ferlidirler); konuştuklarında sözlerini dinlersin (ağızlarını doldura doldura ve çok önemli şeyler biliyor ve söylüyorlar havasında konuşurlar). Ama onlar, duvara yaslanmış, giydirilmiş kütükler gibidir." 


Bahsi geçen ilçede oturan bir dost, Türkiye'de tavandaki ve bürokrasideki söz konusu değişimi izah eden ve tabandan yayılan asıl değişim haritasını ortaya koyan önemli bir tesbitte bulundu: "Bu ilçe anılınca eskiden akla şu aileler gelirdi. Şimdi bunların ilçede tesir ve itibarları kalmadığı gibi, artık anılmaz oldular. Çoğu, sahip bulundukları sermayeyi de kaybetti. Şimdi bu ilçe anılınca herkesin aklına şunlar geliyor." Bu ilçe anılınca daha önce akla gelen 5-6 ailenin en az 4'ü CHP'liymiş; içlerinde namaz kılanı pek azmış. AP'li olan aile(ler) de, nüfuzları geniş olmasına rağmen pek sevilmezlermiş. Bu ilçe anılınca şimdi akla gelenler ise, çalışarak, sıfırdan belli bir sermaye sahibi olarak kendilerini ispat etmişler; hepsi, 50 yaşın altındaymış ve samimi dindar olup, İslâmi-milli hizmetlere destek veriyorlarmış. 


Bahis mevzuu ilçedeki bu değişim, bir değişimi daha beraberinde getiriyor. Daha önce İslâm ve İslâmi hizmetler deyince de akla gelen bazı kişiler ve aileler varmış. Şimdi ise daha çok 


yukarıda zikri geçen yeni kişiler veya aileler akla geliyormuş. Ve hem sermaye, tesir ve itibarın, hem İslâmi-milli hizmetlerin âdeta el değiştirmesi, hazımsızlıklara sebep olabiliyor ve "Bu yer, burada hizmetler bizden veya falanlardan sorulurdu. Bunlar da kim ve nereden çıktı?" sorusu, kalbleri şöyle veya böyle meşgul edebiliyormuş.Evet, bu değişimdir ki, hem MHP'nin asıl rey tabanı olan Orta, Orta-doğu ve Doğu Anadolu'da gittikçe eriyip, batı ve güney sahillerinde taban bulmasının, hem de DP'nin kalesi Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın gibi iller olduğu halde, buralarda AK Parti'nin niye kaybettiğinin üç önemli sebebinden birini de izah ediyor. MHP yönetimi İslâm ve milliyetçilik bileşiminden uzaklaştıkça ve AK Parti bunları bünyesinde bulundurdukça MHP, Orta, Orta-doğu ve Doğu Anadolu'daki dindar- milliyetçi tabanını kaybediyor. DP ve AP çizgisinin iki rey kaynağı vardı: Biri, dindar ve milliyetçi kesimler; diğeri, şeflik dönemlerinin zulüm ve yoksulluğunu yaşamış ve DP ile birlikte Ege ve Akdeniz ovalarında çiftçilik ve ticaretle kazanmaya başlamış, dine hissen yakın ama yaşayışlarıyla dindar sayılamayacak, bilhassa içki ile arası iyi kesimler. Bunlardan birinci kesim artık AK Parti'yi tercih ederken, diğer kesim, MSP hareketinden beri o çizgiden ve nihayet AK Parti'den, bu çizginin dindarlığından hep rahatsızlık duymuş olup, gittikçe CHP ve MHP'ye kaymaktadır. Sahillerde MHP'nin taban bulup, AK Parti'nin kaybeder olmasının diğer iki sebebi, buralara Güneydoğu'dan göç eden halkla eskiden beri burada oturanların kaynaşamaması ve çiftçilerdeki kısmi rahatsızlıktır. 


Türkiye'deki bu değişim çok iyi okunmalıdır. Anadolu'da sermaye sahibi olmaya başlayan ve İslâmi hizmetlerde önde bulunanlar, önceki sermaye ve hizmet sahiplerine rakip gibi durmamalı, onları onore etmeli, onlara saygılı davranmalı ve isim ve nam açısından geride görünmesini bilmelidirler. Sahil şehirlerinde DP-AP çizgisinden kayanların kalblerinin ise, dini ve milli hizmetlerde samimiyet ve samimi performansla belli ölçülerde kazanılabileceği ümidindeyim. 


SON DEFA KISA KISA06.09.2010Ali Ünal 


1. Komutanlar asla sivil yargı önüne çıkmasın, dolayısıyla terörle savaşımızda ihanet çapında ihmaller devam edecekse etsin istiyorsak HAYIR; ihmal ve ihanetler komutanlardan da kaynaklansa, onlar da sivil mahkemelerde ve Yüce Divan'da yargılanabilsin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


2. Darbeler karşılıksız kalsın, savcılarımızın "Darbeler soruşturulmalı!" demesi bile dünyalarını karartmaya yetsin; dolayısıyla, güvenliğimizi kendisine emanet ettiğimiz ordumuz darbelere, cuntalar darbe hazırlıklarına devam etsin dursun istiyorsak HAYIR; Türkiye artık darbeler ülkesi olmaktan çıksın, darbe hazırlık ve teşebbüsleri dahi karşılıksız kalmasın istiyorsak EVET diyeceğiz. 


3. Darbelerle birlikte darbe dönemlerinin yolsuzlukları da devam etsin, hem de gizli kalsın istiyorsak HAYIR; darbeleri de, yolsuzluklarını da istemiyorsak EVET diyeceğiz. 


4. Vatandaş olarak fişlenmemiz ve buna göre mağduriyetlerimiz devam etsin istiyorsak HAYIR; ilgili devlet birimlerinde hakkımızda tutulan bilgileri öğrenebilelim, yanlışsa düzeltip mağdur olmayalım istiyorsak EVET diyeceğiz. 


5. Tarifi yapılmamış irtica töhmetiyle dindar ve gerçek milliyetçi subaylarımız sorgusuz sualsiz ordudan atılmaya devam etsin ve bunlar hiçbir yerde hak arayamasın istiyorsak HAYIR; artık bu subaylarımız ordudan atılmasın, atılan olursa mahkemeye başvurabilsin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


6. Anayasa Mahkemesi, üyelerini atayan cumhurbaşkanına, üyelerinin siyasi görüşleri ve ideolojilerine göre karar versin istiyorsak HAYIR; Mahkeme hukuka göre karar versin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


7. Hâkimlerimiz ve savcılarımız üzerinde tam yetkili fakat sorumsuz Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda "dede"ler ve hemşericilik saltanatı devam etsin istiyorsak HAYIR; bu kurum bir hemşeri grubunun elinde olmaktan çıksın, hâkimlerimiz ve savcılarımızla ilgili ihraç kararları yargıya açık olsun, yargıya demokrasi gelsin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


8. Yargı, yerindelik denetimi adı altında kamu hizmetlerine engel çıkarabilsin ve neticede ekonomik kalkınmamız ve hizmetler aksayacaksa aksasın istiyorsak HAYIR; kamu hizmetlerinin önü açık olsun istiyorsak EVET diyeceğiz. 


9. Kapkaçta, uyuşturucu satımında kullanılan sahipsiz çocukları, özürlüleri, yaşlıları, kadınları, gazileri devlet özel olarak sahiplenmesin, çocukların suça itilmesi varsın devam etsin istiyorsak HAYIR; tersini istiyorsak EVET diyeceğiz. 


10. Türkiye, devlet yetkililerinin hatalarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet edilip mahküm olmayı sürdürsün; biz de, mahkümiyet sebebiyle gelen tazminatları milli bütçeden, yani halk olarak cebimizden ödemeye devam edelim istiyorsak HAYIR; görevini aksatan, bizi haksızlığa maruz bırakan devlet dairelerini ve yetkililerini bizzat kendi Anayasa Mahkememize şikâyet edebilelim istiyorsak EVET diyeceğiz. 


11. Aramızdaki anlaşmazlıklardan dolayı bilhassa sulh hukuk mahkemelerinin yükü sürekli artmaya devam etsin istiyorsak HAYIR; halk denetçiliği (Ombudsmanlık) kurumu kurulsun ve aramızdaki pek çok anlaşmazlığı mahkemeye gitmeden çözebilelim istiyorsak EVET diyeceğiz. 


12 Eylül'deki oylama bir seçim değildir; halk olarak hepimizi ve ülkemizi ilgilendiren bir 
anayasa değişikliği oylamasıdır. Değişikliği yapan, Meclis'imizdir. EVET'in Başbakan Erdoğan'ı Yüce Divan'dan kurtaracağı iddiası, kara propagandadır. Terörle mücadele kartını en fazla oynayan MHP yönetiminin tavrı asıl teröre hizmet etmektedir. BDP ve PKK ile aynı cephede buluşmaları, buna delil olarak yeter. Ayrıca, CHP ve MHP Güneydoğu'da yoktur ve liderleri Güneydoğu'ya gidememektedir. Şu halde bu partiler, AK Parti karşıtlığından dolayı anayasa değişikliğine hayır demekle bu bölgemizi BDP ve PKK'ya bırakmış olmuyorlar mı? 


Takım tutar gibi parti tutmak ve aklımızı ve geleceğimizi birkaç parti yöneticisine teslim etmek, kendi ayağımıza kurşun sıkmak demektir. Halk olarak kendi hakkımızdaki kararı 


kendimiz verecek ve ona göre de sonuçlarına katlanacağız. 


YAZ SICAKLARI VE CEHENNEM23.08.2010Ali Ünal 


Cennet ve Cehennem, dünyadaki hadiselerin ve yerin şuurlu ve sorumlu sâkinlerinin 


amelleriyle ürettiği ürünlerin toplanacağı iki mahzen; bu hadise ve amellerin biri hayırları, 


iyilikleri, diğeri kötülükleri, şerleri taşıyan iki ırmak gibi aktığı ve neticede boşalacağı iki büyük havuzdur. 

Bu havuzlardan biri olan Cehennem, İlâhi kahır ve azametin tecelli yeri olarak altta yer alacak ve kötü ameller, dünyanın kötü ürünleriyle dolacaktır. Üstte yer alacak Cennet ise İlâhi lütuf ve rahmetin tecelli yeridir. Meyvenin varlığı ağacın varlığı kadar, neticenin varlığı silsilenin varlığı kadar, mahzenin varlığı ürünün, havuzun varlığı, ırmağın varlığı kadar kesindir. 

Şirk ve küfür öyle cürümlerdir ki, kâinatın bütün kemalâtına, ulvi hukuklarına, kudsi hakikatlerine, her bir şeyin, her bir varlığın Allah'a olan şahitliğine, her bir varlığın hakkına, şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür. Ayrıca, hayatlarında tek bir yalanın, sahtekârlığın olmadığı yüz bini aşkın peygamber ile onlara tâbi olan milyonlarca asfiyâ, evliyâ ve milyarlarca mü'minleri dünyanın en yalancı ve sahtekâr, en kolay aldanan ve en ahmak insanları olmakla suçlamak manâsına gelir. Bunu ancak Cehennem temizleyeceği gibi, dünyada o kadar korkunç zulümler, tahripler, cinayetler işlenmektedir ve öyle işler olmaktadır ki, "Yaşasın Cehennem!" der ve dedirtir. Evet, Cehennem lüzumsuz olmadığı gibi, Cennet de 


ucuz değildir ve mühim fiyat ister. 


İman veya küfürdeki, iyi veya kötü işler yapmadaki durumları, seviye veya seviyesizlikleri, yaptıkları işler ve davranışlarındaki niyetleri, samimiyetleri, Allah yolundaki fedakârlıkları veya insanları bu yoldan alıkoymaktaki çalışmaları gibi pek çok faktörler sebebiyle nasıl insanlar dünyada derece derece ise Âhiret'te de Cennet'in ve Cehennem'in dereceleri/derekeleri, menzilleri, katmanları bulunacak, Cennetliklerin Cennet'ten istifadeleri gibi, Cehennemliklerin de azabı birbirinden farklı olacaktır. Kur'ân, Cehennem'in katmanları veya ondaki azap çeşitleri için yedi farklı isim kullanır: Cehennem, Nâr (Ateş), Sair (Alevli Ateş), Cahim (Kızgın Alevli Ateş), Hutame (Yok Eden Ateş), Sekar (Kavuran Ateş), Lezâ (Kuduran Alev). Bunun yanı sıra Cehennem, Zemherir denilen kavurucu soğuğuyla da 


yakacaktır. 


Yerküre, güneşin etrafındaki yıllık hareketiyle, Âhiret'te Mahşer Yeri olarak ortaya çıkacak geniş bir daire çizer. Cehennem, dünyaya yansıyan varlığıyla yerin bu yıllık dönüş yörüngesinin altındadır. Ateşi ışık vermediği için görünmemektedir. Bu yörüngede o kadar başka varlıklar vardır ki, ışık vermediklerinden dolayı onları göremiyoruz. Nitekim ay da, güneşten aldığı ışık ölçüsünde tam veya eksik görünür ya da hiç görünmez. Öbür âlemin diğer 


menzilleri de bizden gizlidir; bizim gözümüz burada onları da göremez. 


Bir küçük Cehennem vardır, bir de asıl büyük Cehennem. Küçük Cehennem, yerin altında veya merkezindedir. Yerin altına doğru her 33 metrede sıcaklık 1°C artar. Yerin yarıçapı 6.000 
km olduğuna göre, yerin altında yaklaşık 200.000 °C'lik bir sıcaklık var demektir. Bu miktar, 


Cehennem'le ilgili bir hadise aynen uymaktadır. Küçük Cehennem, bu dünyada ve kabirde 


büyük Cehennem'in bazı fonksiyonlarını görür. O, Âhiret'te büyük Cehennem'e dahil olacak 


ve muhtevasını ona boşaltacaktır. 


Hadis-i şerifler, büyük Cehennem'in de bu dünya ile bazı münasebetleri olduğunu ifade buyurmaktadır. Çok defa, varlıklarına inanmak imanın şartlarından olmasına ve bizimle, hayatımızla çok yakından alâkadar bulunmasına rağmen meleklerin varlığından habersiz yaşadığımız gibi, hayatın hayhuyları da bizi Kur'an'ın neredeyse üçte birini tutan Âhiret'i düşünmekten alıkoyabiliyor. Hadis-i şerifte, yaz sıcağı için Cehennem'in kaynamasından bir sıcaklık olarak söz edilir. Ve insan kâinat ağacının çekirdeği ve yeryüzünün halifesi, içindekilerle birlikte gökler ve yer onun hizmetine sunulmuş olmakla, yaz sıcaklarının aşırı 


kaynamasının elbette amellerimizle alâkası vardır ve elbette ikaz da ihtiva etmektedir. 
MASKELER BİR DEFA DAHA DÜŞERKEN26.07.2010Ali Ünal 


Anayasa değişikliği paketine niçin "hayır" diyeceğini anlatabilmek için bir çürük daldan diğerine atlayan fakat neticede konacak dal bulamayan Ece Temelkuran'ı da dinleseniz; Sayın Türköne'nin "145. madde hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimeyle olsun cevap veremeyip, sadece demek ki kendine yakıştırdığı suçlamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'yi de dinleseniz; paket karşısında CHP-MHP-BDP-DİSK-PKK ittifakı yüzüne söylenince çileden çıkan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'yi de dinleseniz; 


oylamayı genel seçim zanneden ve yaptığı mitinglerde "12 Eylül günü Erdoğan'ı sandığa gömeceğiz! Bu değişikliğin işsizliğe faydası var mı, yoksulluğa faydası var mı?" diye bağırarak, "Hürriyetsiz yaşarım ama ekmeksiz yaşayamam; karnım doysun da ülkede hangi zulümler işlenirse işlensin!" anlayışı ortaya koyup, siyaseti, insan hak ve özgürlüklerini bir çırpıda feda eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da dinleseniz, hayırcıların kamuoyu önünde niçin hayır diyeceklerine dair savunabilecekleri geçerli tek bir tutanakları yok. Çünkü hayırın asıl sebebini söyleyemiyorlar. 


Anayasa değişikliği paketi, 12 Eylül darbesiyle revize edilip "sağlamlaştırılan" oligarşik sistemin anayasasına birkaç ana çivisi itibarıyla siviller tarafından dokunulabilme manâsına gelmektedir. İşte, her defasında darbelerin arkasından darbeciler tarafından yapılan anayasaya birkaç temel noktadan hem de hakim oligarşinin sürekli dışlayageldiği ve yasalarını kendisine karşı yaptığı sivillerin temsilcileri tarafından dokunulmasıdır. Hayırcıları hayır demeye sevk eden asıl sebep. Bir diğer önemli sebep ise şudur: Hayır diyenler, mevcut statükodan beslenmektedirler; ya bizzat bu statükonun sahipleridir, ya da ideolojileri ve menfaatleri bu statükonun devamını gerektirmektedir. Ayrıca, zamanında Moğultay'ın ve Seyfi Oktay'ın yaptıklarına, tayinlerine, onlar zamanında adalet bakanı veya müsteşarının HSYK'ya başkanlık yapmasına, Necdet Sezer'in uygulamalarına hiç itiraz sesi yükseltmeyen hayırcılar, duruşlarını güya izah etmeye çalışırken cumhurbaşkanının yetkilerini hatırlayarak, "sivil vesayet" iddialarında bulunarak, cumhurbaşkanı ve sivil iktidarların hep "sağ-muhafazakâr" kesimden çıkacağı korkusunu da seslendirmiş olmaktadırlar. 


Diğer yandan, AK Parti tarafı da, ne yazık ki özellikle ekrana çıkan çoğu elemanlarıyla, değişikliğin manâ ve muhtevasını anlatamamakta, karşı tarafın kavgacılığı, saldırganlığı ve ağzı lâf yaparlığı karşısında doğruyu ve haklılığı müdafaa edememektedir. Evet'in genellikle 
12 Eylül darbesine hayır üzerinden yürütülmesi ise taktik hatadır. Çünkü, bugün nüfusumuzun 
çoğunluğu, 12 Eylül'den sonra doğmuş kimselerden oluşmaktadır. İkinci olarak, 12 Eylül'ü yaşayanların çoğu da, 12 Eylül öncesi ile sonrasını karşılaştırdıklarında, arka zeminde olup bitenleri bilemeyecekleri için 12 Eylül sonrasını öncesindeki yokluklar, kuyruklar ve anarşi dönemine tercih edecektir. Bu sebeple, paketin muhtevası ve getirdiği değişiklikler çok iyi anlatılmalıdır. Meselâ: Her müesseseden daha çok koruması gereken anayasayı en temel özgürlüklere karşı çiğnemeyi âdet haline getirmiş olan Anayasa Mahkemesi'nin, hukuku yaralayan uygulamalara imza atan HSYK'nın ve yüksek yargının mevcut mahiyeti, yapısı ve uygulamaları; Sacit Karasu ve Ferhat Sarıkaya gibi savcılara reva görülen muamelenin sebepleri; bunlara karşılık değişiklik paketinin ne getirdiği; TSK'nın pırıl pırıl pek çok mensublarının irtica suçlamalarıyla hayatlarının karartılması ve buna mukabil artık Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararlarının yargıya açılacak olması; askeri vesayeti anayasa koruması zırhına alan 145. maddenin değiştirilmesi; sivillerin askeri mahkemelerde yargılanamayacak olması gibi hususlar çok iyi anlatılmalı ve böylece halk, ülkede olup bitenleri, asıl sebepleri ve arka zeminleriyle de iyi bilecektir. 


Referandum, en azından, pek çok yüzleri gizleyen maskelerin bir defa daha düşmesine de doğrusu iyi hizmet ediyor 


TERÖRLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ ÜÇ NOKTA19.07.2010Ali Ünal 


Terörle mücadelede, hem onun zeminini kurutma hem de teröristleri mağlüp etme adına gözetilmesi gereken en önemli husus, asla zulme sapmamaktır. 


Hak haktır; onun büyüğü-küçüğü olmaz; bir masumun hakkı topluma feda edilemez." Ayrıca, "Bir kişinin hatası için başkaları suçlanamaz ve cezalandırılamaz." Yine, "Savaşta sivil halka, yani muharip olmayan kadın-erkek, genç-yaşlı kimseye dokunulamaz; dini mekânlara, ormanlara, hattâ yerleşim yerlerine zarar verilemez." Bütün bunlar, İslâm'ın koyduğu, hak ve adaletin emrettiği en esaslı düsturlardır, kurallardır. 


Günümüzde bu kuralların hiçbiri "medeni" dünyada olduğu gibi, onun bir parçası olan ülkemizde de gözetilmemektedir. 26 yıllık PKK ile savaşta özellikle OHAL dönemlerinde en fazla zararı masum sivil halk, yerleşim yerleri, ekim alanları görmüş, bir teröristi cezalandırma adına onun nice yakınları zulme maruz bırakılmış, nice köyler, hattâ kasabalar topa tutulmuştur. Yeri gelmişken ifade edelim ki, Devlet Bahçeli OHAL istemekle bu aynı uygulamaları istiyorsa, vatana ve millete asıl ihanet OHAL istememek değil, tam tersine, OHAL istemektir. 


Kuvvet şehveti, kontrol altına alınması gereken en tahrip edici şehvettir. Onu kontrol eden de hak ve adalettir. Tarih, yanıltmaz şahittir. Kuyucu Murat Paşa, Anadolu'yu, hattâ belli derecede Rumeli'yi ve Osmanlı-Arap bölgelerini perişan eden ve kısmen Alevi isyanları olan Celâli isyanlarını kanla bastırmakla ne Alevileri ne de Aleviliği yok edebilmiştir. Cumhuriyet dönemimizde "bölücülük"le mücadele adına kurulan sehpalar, bastırılan onlarca isyan, asla çözüm getirmemiştir. İlker Başbuğ'un şapka çıkarılacak matematik hesabıyla, "30.000 teröristi öldürmekle 5 defa mağlüp edilmiş olan" PKK terörü, bugün gücünden bir şey kaybetmiş görünmemektedir. Bir yandan bu gerçeklerin yanı sıra, diğer yandan, İslâm dünyasını ezip geçen Moğolların bir-bir buçuk asır geçmeden ilim ve maneviyat temelli İslâm medeniyeti 


içinde eriyip Müslümanlaşmasının bize öğretmesi gereken çok şeyler olmalıdır. Kuvvet şehveti, hak ve mutlak adalet temelleri üzerine oturan hukuka tâbi olmazsa, geçici tatmin sağlasa da, sonunda mağlüp olmaya mahkümdur. 72 yıl ayakta kalabilen Sovyet Rusya, birkaç yıllık Nazi İmparatorluğu, gücünün zirvesindeki ABD'nin Vietnam, Somali ve 1983 Lübnan mağlübiyetleri ve İslâm dünyasına karşı güya terörle savaş adına giriştiği sol saldırılarda kaçınılmaz görünen hezimeti, savaş makinesi İsrail'in Güney Lübnan'dan ve Gazze'den yüzgeri edilmesi, yine aynı gerçeğin tecellileridir. Dolayısıyla, Türkiye'nin Irak sınırına yığınak yaptığının konuşulduğu şu günlerde AK Parti hükümeti, söz konusu temel kuralların çiğnenerek terörü daha da azdıracak uygulamalara meydan verilmesinden mutlaka kaçınmalıdır. 


İkinci olarak, yine İslâm'ın en önemli idari esaslarından biri de, "Bir toplumun efendisi, ona hizmet edendir." düsturudur. Dolayısıyla, büyüklüğü, efendiliği, idareciliği, kuvveti halkına samimi hizmette bulan bir idare, bürokrasi, ordu, emniyet, parti, başarının sırrını elde etmiş demektir. Bütün bunları halka tahakkümde bulan her türlü yapı, neticede başarısızlığa ve çökmeye mahkümdur. Ve benlikten, kendini beğenmekten, gururdan ve gaddar siyasetten gelen tarafgirliğin sadece zarar getireceği unutulmamalıdır. 


Üçüncü olarak, etnik ayrılıklar, insan iradesine dahil olmayan yaratılış tecellileridir ve dolayısıyla asla idealize edilemez; realite olarak kabul edilir, fakat üstünlük, ayrılık ve ayrımcılık sebebi yapılamaz. Bin yıl hamuru İslâm ile yoğrulan ve bu mayayı kimsenin yok edemeyeceği ülkemizde Türkçülük ve Kürtçülük gibi etnik kimliklerin öne çıkarılması, ancak ayrılığı, ayrımcılığı ve terörü körükler; ülkeye ve millete zarar verir. Dolayısıyla, terörle mücadelede bütün etnik ayrımları kendi içinde eriten İslâm kardeşliğine gereken ağırlık verilmeli, bu kardeşlik güçlendirilmeli ve bu konuda Diyanet ile birlikte halk temelinde etkili sivil kuruluşlardan azami ölçüde yararlanılmalıdır. 


TERÖRLE MÜCADELENİN OLMAZSA OLMAZLARI 12.07.2010Ali Ünal 


1980 öncesindeki sağ-sol kutuplaşması ve anarşi, belli merkezlerde üretilip sahneye konmuş 
bir darbe zemini hazırlama faaliyetiydi. 12 Eylül döneminde palazlanan PKK terörü de, elbette ona zemin hazırlayan faktörler bulunmakla birlikte, temelde yine belli merkezlerde üretilip sahneye konmuştur. 


Terör, daha önce bu sütunda ifade edildiği gibi, silahlı-silahsız, açık-gizli belli bir kesimin veya yapılanmaların ve sıkı-fıkı oldukları Anglo-Saxon-İsrail ittifakının Türkiye üzerindeki kontrolünü devam ettirmesinin aracıdır ve imkân olursa nihayette Ortadoğu'da bütün Kürt bölgelerini içine alacak ama asla Kürtlere hizmet etmeyecek bir devletin kurulması hedefi de gütmektedir. 


Şu halde, terörü önlemek için mücadele, öncelikle onu üreten ve kullanan iç ve dış odaklara karşı verilmelidir. Bu da, terörün dış destekçilerine karşı alternatifli dış politikalarla ve ekonomik açıdan, özellikle askeri ihtiyaçlar açısından güçlü ve mümkün olduğunca bağımsız kalınabilecek bir noktaya ulaşmayı gerektirmektedir. Terörü besleyen ve kullanan iç odaklara karşı gerekli mücadeleyi verebilmek için de sivil iktidarlar, en azından anayasa ve yasaların kendilerine verdiği yetkiyi kullanabilme cesaret ve kararlılığını gösterebilmelidir. Mücadelede inisiyatif mutlaka sivil iktidarda olmalı, asker kesinlikle demokratik-hukuk devleti olmanın gerektirdiği alana çekilip, diğer devlet kuruluşları gibi denetim altına alınmalı ve askeri teçhizat alımları, yine bizzat sivil merkezler tarafından yapılmalıdır. Teröre karşı düzenli ordunun 26 yıllık savaşta başarılı olamadığı ortadadır. Dolayısıyla, terörle mücadele 


müsteşarlığına bağlı özel birlikler oluşturulmalı ve teröristlerle bu birlikler savaşmalıdır. Ülke içinde asayişi sağlamada jandarma-polis ayrımı giderilmeli ve bu ikisi beraber var olacaksa bile jandarma, ordudan ayrılıp, mutlaka İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmalıdır. Bütün bunlar, sistemimizde köklü değişiklikler, bu değişiklikleri yapabilmek de, bir daha seçilip seçilmeme kaygısı taşımayan, "bayramlık ve idamlık" iki gömleği bulunan ve "korku, tamah, statü ve servet düşkünlüğü, yolsuzluk, şan, şöhret" gibi sulardan içmemiş, bu sulara itibar etmeyen bir meclis ve sivil iktidarlar gerektirmektedir. 


Bazı aydınlar, BDP gibi partilerle KCK gibi kuruluşların maksat ve mahiyetini anlamamış görünmektedir. Anayasa'da yapılan şu son değişiklikler karşısında CHP, MHP, BDP, DP ve DSP gibi partilerin ittifakı, Türkiye'nin terörün bir boyutunu teşkil ettiği asıl problemini ortaya koymaya yetmekte ve bu partilerin, bu arada KCK'nın asıl mahiyetini anlamamıza yardım etmektedir. KCK, PKK'nın şehirlere inme ve yerleşme sürecini temsil etmektedir. 
KCK mensupları, belediyelerin BDP'de olduğu yerlerde belediye başkanlarından daha yetkilidirler. Bu bakımdan, KCK operasyonlarından vazgeçilemez. 


Terörle mücadelenin diğer boyutunu, onun zeminini yok etme teşkil etmektedir. Bunun için de, elbette fakirlikle mücadelenin yanı sıra göçü önleme, bölgedeki bütün şehir-kasaba-köy ve mezraları kaynaştırma, kolay ulaşımla birleştirme ve iç güvenliği sağlamak şarttır. Bundan da önemlisi, devlet-vatandaş kaynaşması mutlaka sağlanmalı, dolayısıyla bölgede vazife yapan bütün resmi yetkililer, halkın inancına, geleneklerine, kültür ve etnik kimliğine en azından saygılı, ayrıca dürüst, vazifeperver, hizmet âşığı insanlar arasından seçilmelidir. İkinci olarak, halkı terör örgütü ve kuruluşlarından ayırmak için, bilhassa bölgede sevilen insanlar ve sivil kuruluşlar iyi istihdam edilmelidir. Bu ülkenin ve milletin terör gibi tehlikelerden kurtulup korunması için sevgi, merhamet, hürmet, emniyet, haram ve helâli bilip haramdan ve kanunsuzluktan el çekmek gibi hasletlerle, devletten vatandaşa sevgi ve merhameti, vatandaştan devlete karşı hürmet ve itaati yerleştirmek şarttır. Bunun için de, bu milletin dini olan, şu veya bu şekilde bölgede daha etkili olan İslâm'a mutlaka muhtacız. 


PKK TERÖRÜ VE İKTİDARLAR?05.07.2010Ali Ünal 


PKK terörünün neden önlenemediği konusuna bir de iktidarlar açısından bakmaya çalışalım:Hiçbir hükümet, Türkiye'nin meselelerine, ülkeyi bir organizma gibi düşünüp bütünlüğü içinde bakamadı. Dolayısıyla, PKK terörü de diğer meselelerimizden bağımsız, ferdi bir mesele gibi değerlendirildi. Her ne kadar fakirlik ve işsizlik terörün doğrudan sebebi değilse de, onu besleyen faktörlerdendir. Bu sebeple, bir yandan terörle mücadele edilirken, diğer yandan GAP'ın hâlâ tamamlanamaması, üstüne üstlük, Doğu ve Güneydoğu'daki, meselâ Et ve Balık Kurumu'nun et kombinalarının kapatılmasıyla bölgede hayvancılığın yok olması tehlikesinin başgöstemesi gibi, özelleştirme politikasıyla kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) ve kâr maksadı taşımayan iktisadi devlet teşebbüslerinin satılması, bazı devlet üretme çiftliklerinin kapatılması hatadan başka bir şey değildir. Özelleştirme, Güneydoğu bölgemizde işsizliği artırmaktan başka bir şeye yaramamıştır, çünkü özel sektör bölgede işletme sahibi olmaktan kaçmaktadır. 


Her hükümet, son "açılım" teşebbüsü gibi, terör karşısında kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat bunlar, illüzyon üretmekten öte gitmedi. Bir devlet politikası gibi görünen "açılım"a da etraflı altyapı çalışmaları yapılmadan girişildi. Hükümet, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri aydını gibi düşünen aydınların peşine takıldı. Güneydoğu'da halk ve onun gerçek temsilcileriyle tam temas kurulup, halkı ve bölgeyi temsil etmeyen kuruluşların tabandan tecrit edilmesi gerekirken, Diyarbakır'a giden sayın İçişleri Bakanı, halkı ve bölgeyi gerçekte 


temsil edenlerden kimseyle görüşmeyip, söz konusu diğer kuruluşlarla bir araya geldi. Terör karşısında en çok gerekli ve cesaret isteyen adımları atamayan hükümetler, cılız teşebbüsleri karşısında bile terörün patlayıverdiğini görünce, meseleyi yine tamamen askere havale ediverdiler. Prof. İdris Bal, "Bizzat askerlik yapmış olanlar anlatıyor: 'Mücadele ettik. 50-100 PKK'lıyı sıkıştırdık. Tam teslim alacağız, bir telefon geldi, bıraktık." diyor. Hükümetler, bunların ne manâya geldiğini, terörün gerçek mahiyetinin ne olduğunu düşünmek istemedi. 
Askeri gerçek yerine çekemedi, inisayitifi bir türlü ellerine alamadı. Yine bundan dolayı da hükümetler, İmralı'yı da kontrol edemiyor. 


Terör, savaş ve işgaller, beynelmilel rant vasıtasıdır da. BM raporları, Paris banliyösüne giden uyuşturucunun % 85'inin PKK'dan gittiğini kaydediyor. Afganistan'da Taliban'ın yok etme noktasına getirdiği haşhaş ve ondan uyuşturucu elde etme faaliyeti, ABD'nin bu ülkeyi işgalinden sonra zirve yaptı. Terör yüzünden sürekli askeri malzeme alıyoruz. Bu alımlarda içeride neler döndüğünü, kimlerin ne kazandığını bilmiyoruz. Kendisinden en çok askeri malzeme alımı yaptığımız ülke de İsrail. 20 yılda İsrail'e bu alımlar karşılığı 5 milyar dolar civarında ödeme yaptık ve İsrail'in en fazla silah sattığı 5 ülkeden biri haline geldik. F-4 savaş uçağı projesini alan İsrail'in IAI firması ile M-60 tank projesini alan IMI firmasını batmaktan kurtardık. Ve İsrail'e karşı samimi de olsa üst perdeden geliştirilen siyasi retorik, ardından daha çok taviz vermemize sebep oldu. Konya'da yapılacak ortak askeri tatbikatı iptal ettik ama, yapılacak 3 tatbikatın olduğunu Mavi Marmara gemisi meselesiyle öğrendik. 
Macaristan'ın başşehrinde Hamas'a destek sağladığı iddia edilen Suriyeli bir işadamına suikast yapan İsrail timini taşıyan uçak, bizim hava sahamızı kullanarak bu ülkeye gitti. İsrail'in OECD'ye üye olmasına imza verdik. Nihayet, son krizle birlikte terör artış gösterince, sayın Başbakan'ın Obama'yla görüşmesinin ardından Türkiye ve İsrail heyetleri "gizlice" bir araya geliverdi. 


Terör, sanki Türkiye içinde de kasti bir tasfiyeye sebep oluyor. Şehit olan rütbeli ve rütbesizlere baktığımızda bunu görüyoruz. Doç. Dr. Maya Arakon'un, "Bir gün Teşvikiye Camii'nden bir cenaze kalkarsa, bakın o zaman bu terör duruyor mu, durmuyor mu?" sözü çok önemli bir gerçeği ifade ediyor. 


ZAMAN, MEKÂN VE EŞYADA KUTSALLIK14.06.2010Ali Ünal 


Vahyedilmiş kâinat olarak Kur'an, yaratılmış Kur'an olarak kâinat ve gerçek kâmil insan Hz. 
Muhammed (sas), bir başka deyişle, asli fıtratı içinde insan, aynı manânın üç ayrı malzeme ile ifadesinden ibarettir.Bu üçü, Allah'ı tanıtan üç külli ve en kapsamlı kitap, kendilerinde Cenab- 
1 Allah'ın sıfât ve esmâ tecellilerini seyrettiği en parlak dört aynadır. Dolayısıyla, İlâhi 
manâların ifadesi olan bu kitaplar, bizzat varlık temellerini oluşturan söz konusu manâların kudsiyetiyle kudsi, yani kutsaldırlar. 


Evet, Kur'an, kâinat ve asli fıtratı içinde insan, kutsaldır. Fakat nasıl Kur'an'ın süreleri ve âyetleri arasında kudsiyet dereceleri varsa, kâinatı oluşturan eşya ve insanlar arasında da kudsiyet noktasında derece farklılıkları vardır. 


Varlıklar arasındaki kudsiyet dereceleri veya farklılıkları, sadece sorumluluktan ve iradi tercihlerden kaynaklanmaz. İnsanlar arasındaki kudsiyet farklılıklarını iman ve sâlih ameldeki dereceler, yani iradeyi kullanma yönü ve tarzı tayin eder. Kısmi irade sahibi olmalarına ve bu iradelerini sürekli hayır yönünde kullanıp, günaha kabiliyetleri olmamasına rağmen melekler de sınıf sınıf, derece derecedir. Mukarrebün, Kerrübiyyün, Arşın Taşıyıcıları (Hamele-i Arş) 


gibi isimlerle anılan melekler, bu arada Hz. Cebrail, Hz. İsrafil, Hz. Mikâil ve Hz. Azrail (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun), içlerinde en büyükleridir. Hayvanların her biri Allah'ın sevkine, ilhamına mazhar ve bununla hayatlarını sürdürüp, vazifelerini yerine getiriyor olsalar da, bal arısı farklı seviyede bir ilham kahramanı, karınca, sivrisinek, örümcek gibi hayvanlar, daha öte manâların mazharlarıdır. Kur'an âyet ve süreleri arasındaki kudsiyet farklılığı ise, Cenab-ı Allah'ın tecellilerine mazhariyet noktasındadır; her süre, her âyet, aynı tecellilere ve aynı derecede tecelliye sahip değildir. Eşya arasındaki kudsiyet farklılıkları da aynı şekilde olsa gerektir. Cansız dediğimiz eşyayı ruhsuz kabül edemeyiz. Nasıl kâinatta her şeye, her varlık türüne müekkel melek(ler) var ise, bir de Kadir Gecesi meleklerle birlikte yere inen (Kadir Süresi, 4), ayrıca belli vazifelerle Allah'a yükselen (Meâric Süresi, 4) Ruh diye bir varlık da vardır. Dolayısıyla, her bir eşyanın, her bir zaman ve mekân diliminin varlığı, mahiyeti, hüviyeti, vazifesi, fonksiyonu ve manâsı Allah katında temsilini bulmaktadır. Taşa taş, cansız, ruhsuz bir varlık diyerek geçemeyiz. Kur'an'ın "Taşın öylesi vardır ki, ondan nehirler fışkırır; öylesi vardır ki, şak şak olur da içinden su çıkar; öylesi de vardır ki, Allah korkusundan düşüp yuvarlanır." (Bakara Süresi, 74) ifadelerini mecazi olarak almamıza hiçbir sebep yoktur. 


Eşya arasındaki kudsiyet dereceleri İlâhi tecellilere mazhariyet noktasında olduğu gibi, zaman ve mekânın dilimleri arasında da aynı sebebe bağlı kudsiyet dereceleri vardır. Meselâ, Kur'an- ı Kerim'de Tüvâ Vadisi'nin mukaddes bir vadi olduğunu, Kudüs ve havalisinin mübarek kılındığını okuyoruz. Bitki veya meyveler içinde incir ve zeytine, dağlar içinde Tür-i Sina'ya yemin edilir. Cenab-ı Peygamber Efendimiz (sas), etrafında 18.000 dağ olan Mekke'de çok daha yakın ve tırmanması daha kolay dağlara değil de Nur Dağı'na tırmanıp, ondaki Hira mağarasını mesken edinmiş ve ilk vahiy kendisine burada gelmişse, elbette bunun bir sebebi ve hikmeti olmalıdır. 


İşte zamanın dilimleri içinde de Ramazan'ın, Kadir Gecesi'nin, Cuma'nın ayrı kudsiyeti ve hususiyeti söz konusudur. Ramazan'ın da içinde bulunduğu Üç Aylar ve bu aylar içinde Regaib, Mirac, Beraat ve Kadir geceleri kudsi, çok daha sevap getirici vakitlerdir. Belki bunlardan bazılarının kudsiyeti konusunda çok kesin hadisler olmayabilir, fakat ümmet çoğunluğunun kabulü ve -üzerinde ayrıca durulması gereken- bazı evliyânın keşfi de, bir bakıma reddine delil olmayan hüccet ifade eder. Evet, bu aylar ve geceler, günahlardan arınma kurnası, ayrı seviyede muhasebe ve murakabe zamanı ve sevapların harman olduğu vakitlerdir. 


GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK FİLOSU VE İMTİHAN 07.06.2010Ali Ünal 

Haberdar olduğum kadarıyla, Wall Street Journal'ın Hocaefendi'yle röportajı 25 sorudan oluşuyordu. 11 yıldır ABD medyasından gelen röportaj tekliflerini geri çeviren Hocaefendi, bu ve NY Times'tan gelen son teklifleri bazı sebeplerle kabul etmek durumunda kaldı. 


Röportajı yapan WSJ muhabiri, röportajı yayınlamak yerine kendince bir değerlendirmede bulunmuş ve röportajdan sadece 3-4 cümleyi kullanmış. Hocaefendi'yi Şia'ya has manâda "imam" olarak takdim etmekle Hocaefendi-"İran-İslâmı" arasında kendince bağ kurmaya çalıştığı gibi, meselâ hiçbir delil ve gerçeğe dayanmadan, "Hocaefendi'nin hareketi"ne destek olan bazı varlıklı zatları zaman zaman kanun dışına çıkmakla da itham etmiştir. Dolayısıyla, iyi niyetli davranmış görünmemektedir. İHH ve Gazze seferi konusunda Hocaefendi'ye atfedilen ve röportaja dahil olmayan söze de biraz bu noktadan bakılmalıdır. 


İkinci olarak, Türkiye'de İslâm temelli hareketlerden neo-İslâmcı hareket, daha çok muhalefet eksenli, teorik, reaksiyoner ve ideolojik bir aydın hareketi olarak doğmuş, bu harekete yakın 


görünen siyasi oluşum ise, nihayet büyük çoğunluğu itibarıyla demokrat-muhafazakâr bir tutumu benimsemiştir. Fikir planında Hocaefendi'yle irtibatlı gösterilen hareket ise, müsbet harekete, aksiyona dayalı, iman, ibadet, ahlâk ve muamelâta ağırlık veren iman ve Kur'an hizmeti olarak ortaya çıkmıştır. Neo-İslâmcı hareket, Beylikler döneminde Anadolu'da diğer beyliklerin birbirleriyle uğraşması gibi İslâmi geleneği, diğer Müslümanları ve hareketleri sürekli eleştirirken, iman-Kur'an hizmeti hareketi, Osmanlı Beyliği gibi sürekli dışa yönelmiş ve açılmıştır. Yani, Hocaefendi, daima "deplasman"da bulunmuş, "deplasmandan" konuşmuştur ve yine böyle devam etmektedir. 


Üçüncü olarak, üstad Ahmet Selim Bey'in bir sözünü nakletmişlerdi: "Kendilerini ispat etmiş büyüklere ait o anda düşünceme ters bir söz veya davranış okuduğum veya işittiğim zaman asla tenkide gitmem; onların bildiği, benim bilmediğim bir şey vardır der ve susarım." Herkes medeniyetler çatışmasından bahsederken, İslâm bir muhalefet ideolojisi gibi anlaşılıp takdim edilirken Hocaefendi, diyalog, hoşgörü, demokrasiden geri dönüş olmaz, medeniyetler uzlaşması dedi. O zaman onu ağır biçimde tenkit edenlerin pek çoğu, 8-10 yıl sonra aynı noktalara geldiler. Daha önce Hocaefendi'yi "rejim, ABD, İsrail yanlısı" olmakla itham edenlerden samimi olanları, 1999 Haziran'ından sonra Hocaefendi'den helâllik dilediler. 
Hocaefendi'nin de üslübu ve bazı sözleri sebebiyle daha sonra kendisini eleştirdiği de elbette olmuştur. Sorumlu her Müslüman, Hocaefendi gibi zatlarla imtihan olmaktan kaçınmalıdır. 
Hocaefendi, bir defa daha kendisini feda etmiştir. 


Gazze'ye özgürlük filosu konusundaki şahsi düşünceme gelince: Filoda bulunmak isterdim, bulunamadım. Ama uğurlamada bulundum; İsrail başkonsolosluğu önündeki gösterilere bir gece katılıp sadece dua ettim. Bu kadarcık bir iştirakim olmasaydı, kendimi vicdanımda sürekli mahküm hissederdim. 


Neo-İslâmcı kesimden bazıları, zamanla biraz da cemaat hareketlerinden etkilenmeyle müsbet faaliyetlere giriştiler. Nihayet, Gazze'ye özgürlük filosuyla Gazze ve Filistin trajedisi, İsrail'in kanun tanımazlığı, acımasızlığı, bir defa daha dünya gündemine geldi. İsrail, kendisini dünyada mahküm eden büyük yanlışlara sürüklediği gibi, Türkiye karşısında bileği bir defa daha büküldü; bir defa daha büyük ölçüde mazlum, mağdur ve samimiyet kazandı. Türkiye baştan filoya resmen destek verseydi, İsrail'le ta baştan resmen karşı karşıya gelirdi ve bir çıkmaza sürüklenebilirdi. Gazze'ye seferi düzenleyenler de, hükümetimiz de akıl dolu davrandı. Mısır, hem kendisini kurtarmak hem İsrail'i rahatlatmak için Gazze'ye yardım kapısını açma mecburiyeti hissetti. Bilinen fakat resmen dile getirilemeyen İsrail-PKK bağlantısı resmen dile getirilir oldu ve gündeme oturdu. Şehitlerimiz de, Allah rahmet etsin, asla boşa ölmedi. Yapılan, bir kahramanlıktır. 


KARAR KARARABİLDİĞİN KADARI7.05.2010Ali Ünal 


İnsanların hayatında olup-bitenlerle "tabiat"ta olup bitenler arasında temelde fark yoktur. 


Şu kadar ki, "tabiat"ta cebr-i mutlak, yani Allah'ın kanunları mutlak hakimken, insanların hayatında Kader'in hükümlerinde insanın iradi tercih ve davranışları nazara alınır. Ama hem insanların hayatında, hem "tabiat"ta aynı kanunlar geçerlidir. Meselâ, yaz mevsimi çıkacağı zaman en son ekimde pastırma yazı denilen ağustos sıcakları, kış mevsimi çıkarken de nisan içinde "kocakarı soğukları" ve "eşini koca öküzden ayıran", yani koca öküzün ölümüne sebep 


zın 


olan soğuklar görülür. Ölümü gelen hastanın "son iyiliği" olur; iyileşecek hasta, iyileşmesine yakın daha da ağırlaşır. Bu gerçekten dolayıdır ki meşhur Sühreverdi, "Karar kararabildiğin kadar; karanlığın en son noktası, aydınlığa açılmanın ilk noktasıdır." demiştir. 


Bunun gibi, yeryüzünde Rahman'ın Arşı ile şeytanın ana üssü aynı mekânda, Mekke'deki Harem bölgededir. Kâbe, Rahman'ın Arşı iken, şeytanın ana üssü de, Mina'da üç noktada taşlandığı yerdedir. Yine, insan kalbinde de Arş-ı Rahman, Allah'ın, meleğin ilham merkezi ile şeytanın vesvese merkezi bir arada bulunur. İşte, dünyanın kalbi olan içinde bulunduğumuz kutlu coğrafyanın asırlardır merkez üssünü oluşturan ülkemizde Arş-ı Rahman, Allah'ın, meleğin ilham üssü ile şeytan'ın tahtı bir arada yer aldığı içindir ki, bir yanda "oluk oluk nur", diğer yanda "oluk oluk kir" akmaktadır. Bir yanda fecir emareleri hissedilirken, diğer yanda karanlık üstüne karanlıklar sökün etmektedir. Bu hal, bilhassa yaz mevsiminde kara yağmur bulutlarının semayı kapladığı zamanlara da benzetilebilir. 
Çoğumuz bu "sıkışmış" bulutlardan yağmur bekleriz. Ama Peygamber Efendimiz (sas), böyle zamanlarda elleri üstüne çöker ve o bulutların felâket değil, rahmet getirmesi için dua buyururdu. Buyururdu, çünkü Âd kavmi böyle beliren ve onlar yağmur beklerken üzerlerine 
7 gece 8 gündüz toz yağdıran bulutlarla helâk edilmişti. İşte böyle dönemlerin ve şartların 
rahmetle neticelenmesi için her zamankinden daha çok dua, istiğfar, muhasebe ve murakabe gerekmektedir. 


Nasıl Türkiye bu şartlarda ise, dünya da benzeri şartları yaşamaktadır. "Ben tok olduktan sonra herkes açlıktan ölse bana ne!" ve "Sen çalış ben yiyeyim!" esasları üzerine oturan ve faizi, fakirin, fakir ülkelerin alın terini ve kaynaklarını sömürmeyi temel alan modern ekonomik, sadece ekonomik değil, bütün yönleriyle modern sistem, yıkımın eşiğindedir. 
Kur'an, açıkça faize dayalı sistem ve muamelelere karşı Allah ve Rasülü'nün harp açtığını beyan buyurur. Dolayısıyla böyle sistemlerin devamı mümkün değildir. Ayrıca, Allah'ın kerim yarattığı beşer nasıl "esir olmak istemezse" ve esaretin, köleliğin zincirlerini kırmışsa, "ecir" olmak, yani ücretli ve dilenci olmaya da ilânihaye katlanamaz. Bu sebepledir ki, küçüğünü önceki asırlarda yaşayan dünya, çok daha büyük tabakât-ı beşer, yani sınıf savaşlarına, fakirlerin zenginlere karşı hurücuna gebedir. ABD'de başlayan, şimdi güneyden itibaren AB'yi sarsan iflaslar, krizler, çok büyük çalkantılar getirecektir. Büyük krizler, çok büyük doğuşlarla biter. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1920'lerin sonunda patlak veren kriz, o dönemde İslâmi mesaj dünyaya takdim edilebilecek seviyede temsil edilemediği için faşizmi ve nazizmi doğurmuştur. En sonunda II. Dünya Savaşı'yla sonuçlanan bu kriz, bu savaşın ardından, yine İslâm'ın her zaman terütaze mesajı henüz dünya ölçeğinde seslendirilemediği için Demir Perde'ye yol açmıştır. Şimdi dünya, çok daha büyük krizlerle sarsılmaktadır; fakat artık dünyaya yayılan, nokta nokta vahalar oluşturan İslâmi mesaj, düne göre daha gür sesle yankılanmakta ve müspet cevaplar almaktadır. Ve inşallah krizlerle, savaşlarla sarsılacak olan yaşlı dünyamız, kendisini mecburen İslâm'ın kucağına teslim edecektir. Ama bu da, daima yeni kalabilmeye, yepyeni nesillere ve İslâm'ın mesajını daima tazeliğiyle temsil ve tebliğ edebilmeye bağlıdır. 


YEŞEREN ÜMİTLER VEYA MÜ'MİN İNSAN19.04.2010Ali Ünal 


İnsan, maddi tatmin açısından hiçbir zaman hayvanlara yetişemez, çünkü: (1) hayvanın bir sınırı vardır, onu aşamaz; meselâ, ihtiyaçlarını çoğaltamaz. İnsan ise, maddi tatminle baş başa 


bırakıldığında yedikçe acıkan, içtikçe susayan doymak bilmez bir varlık haline gelir. 


Bütün hayatı, bir türlü elde edemediği, etmesi mümkün olmayan bir tatminin peşinde koşmaktan ibaret olur. Bu da, ihtiyaçları sürekli arttırır ve artık insan, ihtiyaçlar bataklığında çırpınır durur. Liberal kapitalizm tam da budur. Bu, bencilliği doğurur; kaynaklar üzerinde sürekli çatışmayı; çatışma rekabeti getirir; vücudun yapısı ve çalışmasının, bir ekmek elde etmek için âdeta kâinattaki bütün unsurların yardımlaşmasının sadece iki misalini teşkil ettiği baştan sona yardımlaşma manzumesi olan hayatı çatışmadan ibaret gösterir; bu da, kuvveti öne çıkarır ve hakkı kuvvete verir, kuvvete tapınmaya ve adaleti ihmale yol açar; insanı insanın kurdu yapar. Bu da emperyalizmin ta kendisidir. Oysa insan, maddi tatminini sınırladığı ölçüde tatmin bulur, rahata ulaşır; kendi tatminini başkalarının tatmininde bulduğu sürece tatmine erer ve insan olur. Asıl kamçılanması gereken, manevi, zihni ve ruhi tatmindir. 
Çünkü bu tatminde kaynağın tükenmesi, dolayısıyla onu paylaşma ihtiyacı ve üzerinde çatışma yoktur. Bu tatmin, sürekli mutluluk verir. Maddi ihtiyaçları azaltır, hayatı kalb ve ruhun hayat seviyesine çıkarır ve genişletir. (2) Hayvanda dün ve yarın şuuru yoktur, anlık tatmin onun için yeterlidir. Geçmişin elemlerini, geleceğin ızdıraplarını çekmez. Oysa insan için zaman çok daha geniştir; o, yalnız ânın dertlerini değil, geçmişin elemlerini ve geleceğin endişelerini birlikte yaşar. Bundan kurtulmak da tevekkülle, dünyanın fâniliğini idrakle mümkündür. 


Liberalizm, insana sahip olamayacağı güç, irade ve bilgi atfeder. Oysa insanın tahribe eli çok uzun ama tamire çok kısadır. Yüz kişinin beş yılda milyarlar harcayarak yaptığı bir sarayı bir çocuk, bir kibrit çakarak birkaç saatte yok edebilir. Dolayısıyla insan, kabiliyetleri belli sorumluluklara yönlendirilmesi ve bu sorumluluklar ölçüsünde eğitilmesi gereken bir varlıktır. 


Görmüyor muyuz ki, insanın gücü, iradesi, serveti, kendinde vehmetiği güç, servet ve iradesinden örülü "ben" duygusuyla ters orantılıdır. İnsanın en güçlü olduğu dönem, anne karnındaki cenin dönemidir. Çünkü bütün ihtiyacı, anne vasıtasıyla karşılanır. Dünyaya geldiği zaman artık "ben" demeye adım atmış biri olduğu için anne karnındaki gücünden biraz kaybetmiştir; fakat halâ çok güçlüdür, ihtiyaçlarının karşılanması için sadece ağlaması ve emmesi yeterlidir. Yakın bir çevre, onun hizmetine râmdır. O büyüyüp "ben" dedikçe gerçek gücünden sürekli kaybeder. Bu da gösteriyor ki, insan, gücünden, iradesinden, servetinden teberri edip acz, fakr ve bilgisizliğini idrak ettiği ölçüde asıl güç, bilgi ve zenginlik kaynağını bulur. Bu kaynağa dayanabildiği ölçüde de güç, bilgi ve servet kazanır. 
Bu kaynağa kendinde vehmettiği güç, irade ve servetten teberri edip, tertemiz bir ayna olarak yönelebilen, mümkün, yani yaratılmış varlıklar içinde en güçlüdür; en iradeli, en bilgili, en zengindir; ayrıca en sabırlı, en iyi gören, en iyi duyan, en merhametli, en şefkatlidir. Çünkü insan, üç açıdan Cenab-ı Allah'a aynalık eder. Kendindeki eksik, kusur ve hataları görür ve "Ben, mümkün, yani varlığı mutlak ve kendinden değil, başkasına muhtaç biri olarak fâni, eksik, kusur ve hatalarla malülüm. Öyleyse, bunlarla malül olmayan, varlığı mutlak, kendinden ve ebedi biri olmalı." der. İkinci olarak, "Bende bazı sıfatlar var; görüyorum, duyuyorum; şu evime, şu elbiseme sahibim. Öyleyse, bana, benim gibi bütün mümkün varlığa, kâinata sahip ve bendeki sıfatlara da bu sahiplik ölçüsünde sahip biri olmalı." der. 
Üçüncü olarak, insan, varlığının bütün boyutlarıyla Cenab-ı Allah'ın isimlerine aynalık eder. 
Meselâ, şekliyle Sani, Yaratıcı, Şekil Verici isimlerine, en güzel kıvamda ve varlığa model kılınmasıyla Rahman ve Rahim isimlerine, fiziken, aklen gelişmesi, beslenip büyümesiyle 


Kerim ve Lâtif isimlerine aynalık eder. İşte böyle biri ve Allah'a ayna olma fonksiyonunu tam yerine getirebilen insan, dünyasını, hattâ ukbasını da bir tarafa bırakır ve beşeri hiçbir güce boyun eğmez. Bütün varlığını, Kendisine aynalık yaptığı Zât'a ve O'nun bütün "ayna"larının mutluluğuna adar; O'nun kudretiyle güç, ilmiyle ilim, iradesiyle irade, servetiyle servet kazanmıştır. Bütün varlıkla münasebet içindedir ve insanları değerlere, hakka, hakikate, adalete, yardımlaşma ve dayanışmaya, zimamı kopmuş (liberated) nefislerin bozduğunu düzeltmeye yönlendirir. Allah ile münasebeti ölçüsünde öyle bir çekim gücüne sahip kılınır ki, etrafında pervanelerden bir hâle oluşur. Bu ufkun, en büyük ve en kâmil temsilcisi Peygamber efendimiz'dir (s.a.s.); sonra derecelerine göre diğer peygamberler, daha sonra da yine derecelerine göre Peygamber vârisleri ve yine derecelerine göre diğer mü'minler gelir. 


Samanyolu TV'de Çarşamba geceleri gösterilen Yeşeren Ümitler'de tüten önemli bir manâ budur; bu manâdır ki, ümidin "insanın sözünü ettiğimiz rühunu, asıl mahiyetini keşfetmesi ve ondaki iktidarı sezmesinden ibaret" olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır. 


YEŞEREN ÜMİTLER VEYA LİBERAL VE MÜSLÜMAN FERT12.04.2010Ali Ünal 


Liberalizm, elbette tarihte kökleri bulunsa da, Batı deyince ilk akla gelen İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerde Aydınlanma akımıyla birlikte 18. asırda yeşermeye başlamıştır. 


Hedefinde ferdin mutluluğu yatar. Mutluluk ise tarifini, insan davranışlarına zevk alma ve acıdan kaçınma duygusunun yön verdiği iddiasında bulur. Buna göre anlamlı tek ahlâki düstur da, bu hedefe hizmet etmektir. Fert, mutluluğuna giden yolda din, renk, ırk ve cinsiyet gibi hiçbir ayrıma tâbi tutulmadan, herhangi bir otoriteden kaynaklanan bir engele takılmadan aynı ferdi hak ve özgürlükleri kullanma ve kendi kapasite ve kabiliyetlerini sonuna kadar geliştirme hak ve hürriyetine sahiptir. Öyle ki, J. Stuart Mill'e göre, hürriyet olarak anılmaya değer tek şey, ferdin kendi seçtiği yolda kendi iyiliğini, mutluluğunu gerçekleştirmeye çalışabilmesi hürriyetidir. 


Liberalizm'in temele yerleştirdiği ferdi haklar ve özgürlükler, siyasi ve ekonomik sahada aristokrasi ve krallıktan, fikri sahada ise bilhassa dinden, vahiyden bağımsız olmayı gerektirir. 
Bu akımın ortaya çıktığı dönemlerde Batı'da monarşiler hakimdi ve monarşiler otoritelerini "Tanrı"ya bağlarken, halkı fikri ve dini sahada yönlendiren de Kilise idi. Dolayısıyla, liberalizmin fert adına karşı çıktığı otorite, tarih içinde Kilise'nin temsil eder hale geldiği Hıristiyanlık kaynaklı otorite idi. 


İnsan düşüncesini insan üstü otoriteden kurtarmayı hedefleyen liberalizm, vahyin yerine aklı ve bilimi koydu. Her ferdi bir "Promete" olarak düşünüp, teoride ona sahip olmadığı ve asla sahip olamayacağı bir bilgi ve kuvvet atfetti. Onu âdeta bir kadir-i mutlak, bir âlim-i mutlak olarak düşündü ve kendi kendisinin "tanrı"sı yaptı. Ama bu hiçbir zaman pratikte mümkün olamayacağı için, insanlık tarihinin en totaliter rejimlerine bir bakıma zemin hazırlayan da liberalizm oldu; o kadar ki, "hak kuvvettedir" anlayışına âdeta haklılık kazandırdı ve kapitalizmin de fikri temellerinden olarak, emperyalizmin suç ortağı haline geldi. İnsanı birkaç otoriteden kurtarmaya çalışırken, bilhassa Erich Fromm'un üzerinde çok durduğu üzere, onu yüzlerce otoritenin kulu-kölesi haline getirdi. Hedefine aldığı ferdin mutluluğunu mümkün olan en büyük haz ve en az acıda gördüğü için nefsani hazların tatminini tetikledi, hedonizme geçit verdi. Bu çerçevede değişmez bir ahlâki-vahyi düstur kabul etmediği için, 


gerçeğin sürekli değişebilirliği, dolayısıyla dinin de ferdi yorumdan ibaret olduğu sonucuna vardı. Neyin iyi olduğunu da yine zamana bıraktı ve sürekli değişimi savundu. Sonuçta zina, eşcinsellik, kürtaj, alkol hattâ uyuşturucu kullanma ve nikâhsız yaşamayı korunması gereken ferdi özgürlükler içine alacak ölçüde ahlâki toleransa kapı açtı. Bu hususta sadece güya toplumun eleştirisinden kaçınmak gerektiğini benimsedi. Sanatta geleneksel bütün ahlâki form ve düsturları bir yana bıraktı. 


Liberalizmin ortaya çıkardığı dünya, insanların % 80'inin perişan yaşadığı, zenginliğini genellikle bu % 80'in kaynaklarını güce dayalı olarak sömürmenin sağladığı % 20'sinin yaldızlı ve suri bir mutluluk içinde bulunduğu dünyadır. 


Ne yazık ki, İslâm dünyasının, özellikle Türkiye'nin aydını, son birkaç asırdır zihnini Batı'ya endekslemiş bulunmaktadır. Bir yanda güya ferdi farklılıkları, çoğulculuğu savunsa da, âdeta dünyayı tektip bir dünya olarak görmekte ve Asya'sından Afrika'sına bütün dünyayı Batı'yla ve Batı'daki gelişmelerle kıyas içinde değerlendirmektedir. İslâm'ı bilmemekte, dolayısıyla kendi tarihini, toplumunu ve insanını tanımamakta, bütün bunları yine Batılı normlar çerçevesinde ele almaktadır. Aydınımız, yarım-yamalak bir düşünce ithalcisidir. Dolayısıyla, liberalizmi İslâm dünyasının zemininde yine Batı'daki zeminiyle değerlendirmekten ve onun temele aldığı ferde de bu zeminden bakmaktan kurtulamamaktadır. Bu bakımdan, inşallah haftaya İslâm ile fert münasebetini Yeşeren Ümitler'le birlikte ele almaya çalışacağız. 


LİBERAL DÜŞÜNCE NE KADAR İNSANİ?05.04.2010Ali Ünal 


Batı daha çok "başkalarının düşüncelerini nakzetme mesleği, düşünceler çatışması" olarak niteleyebileceğimiz beşeri felsefenin, filozofların diyarı olduğu, dolayısıyla sağlıklı ve oturmuş bir Ulühiyet, insan, kâinat, eşya, berisi ve ötesiyle dünya, varlık, varoluş kavramlarına sahip olamadığı için ifrat ve tefritlerden kurtulamadı. 


Batı'nın insanlığı evrensel çapta kabule zorladığı modern medeniyet bile, bütün bir insanlık tarihinde işlenen zulüm, cinayet ve kötülüklerin birkaç katını sadece iki dünya savaşıyla birden kustu ve yeniden en dehşetli, yeryüzünün bir dezenfekteden geçeceği ölçüde kusmaya hazırlanıyor. 


Batı'nın son birkaç asra damgasını vuran ve bugün zirvede tutulan düşünce ve siyaset akımı, liberalizmdir. Liberalizm, ferdi, ferdin hürriyetlerini ve mutluluğunu temele yerleştiren sistemdir. Ona göre fert, kendi mutluluğunu ve bu mutluluğa giden yolu başka herkesten iyi bilir ve her fert, bu yolda rasyonel davranabilme kabiliyetine sahiptir. Meselâ, ekonomik işleyişi tayin eden, ferdi çıkarların gücüdür. Tüketici en çok fayda, üretici en çok kâr arayışındadır. Üretimden azami kâr, tüketimden azami fayda elde edilir. Ve bu şekilde herkesin çıkarlarını tatmin peşinde olması, ekonomiyi çalıştırır ve dengede tutar. Liberal felsefede ferdi özgürlükleri sınırlayan tek alan, başkalarının özgürlüğüne zarar vermemedir. 


Liberalizm, her ferdin kendi hakkında ve çıkarına uygun karar vereceğini düşünür. Oysa hiçbir insan, dünyaya temyiz yaşında, yani kendisi için faydalıyı faydasızdan ayırabilecek yaşta gelmez. O yaşa kadar insan, artık belli bir kültürü almış, zihni belli ölçülerde yoğrulmuştur. Her ülke, her aile, kişilere sadece bazı şeyleri öğretmez. Öğretim, her zaman 


eğitimle beraber gider, hattâ öğretim, bizatihi eğitimdir. 


İkinci olarak, insan, her zaman doğru ve faydasına olanı bilebilecek, hakkında doğru ve faydalı olanı tercih edebilecek ve tercih etse bile uygulayabilecek kapasitede bir varlık değildir. Böyle bir bilgi ve tercih edip uygulayabilme kapasitesi, dün, bugün ve yarını bütün yanlarıyla bir arada görebilmeye ve mutlak güç sahibi olmaya bağlıdır, yani insan, gaybı da bilmelidir. Bırakın gaybı bilmeyi, bugünü bile hiç kimse her yanıyla ve tam doğru olarak bildiğini iddia edemez. Üçüncü olarak, insanın her çıkarına olan şey, faydasına ve hakkında hayırlı olan demek değildir. Ayrıca, pratikte fertlerin özgürlüklerini başkalarının ferdi özgürlük alanıyla sınırlandırabilmesi de imkân haricidir, çünkü hiçbir insan, melek değildir. 
Özellikle ferdi çıkarlar da başıboş bırakıldığında her zaman başkalarının çıkar alanlarıyla çatışır ve nitekim Batı'nın iki dünya savaşında bütün bir insanlık tarihindeki vahşetlerin birkaç katını birden kusmasının ana sebebi, çıkar çatışmalarıdır. 


Liberalizm, ferdi özgürlükler ve çıkarlar derken, nefsani özgürlükleri ve çıkarları, nefsani arzuların tatminini öne çıkarmaktadır. Oysa insanın insanlığı ve mutluluğu, nefsaniyet noktasında ahlâk, irade ve karakter eğitiminde yatar; nefsani arzuları sınırlamakta ve gemlemekte yatar; yoksa onları azami kâr ve azami doyum adına serbest bırakmakta değil. 


İnsan, öncelikle sorumlu bir varlıktır; özgürlüklerden gerektiği ölçüde istifade etmenin garantisi de, sorumlulukları azami yerine getirmektir. Liberalizm, ferdin özgürlük alanını başkalarının özgürlük alanları ve başkalarına zarar vermemekle sınırlarken, insanı kendisine mutlak mâlik addetmektedir. Oysa insan, kendisinin mâliki değildir. Onu dünyaya gönderen o olmadığı gibi, hayatının ve varlığının pek çok boyutunda iradesinin hiçbir dahli yoktur. 
Dolayısıyla, insanın sorumluluk ve özgürlüklerini sınırlama alanı kendisiyle başlar. O, vücudunu, hayatını dilediği gibi kullanamaz, çünkü sahibi değildir; dilediği gibi kullanmaya kalksa, kendisine zarar verir. 


Evet, tam bir hakikat olan, "İnsanın kendisine verdiği zararı bütün insanlar toplansa veremez." sözü bile, liberal felsefenin butlanına yeter. 


DİN, ANCAK KENDİ OLARAK ANLATILIR29.03.2010Ali Ünal 


Bir TV kanalında Türkiye'deki problemlerin çözümü için din kardeşliğinin önemine vurgu yapan bir Müslüman sosyoloğa karşı bir profesör, "İslâm da insanlar arasında eşitlik getirmez; karşı dinden olanları Müslümanlarla eşit tutmaz." itirazında bulunuyor, buna karşılık Müslüman sosyolog da bunun böyle olmadığını "ispatlama"ya çalışıyordu. 


Her bütün, kendi parçalarıyla bir bütündür; her sistem ve her din de, yine kendine ait parçalarla bir bütün olup, onun her bir parçası gerçek manâ ve fonksiyonunu kendi bütünü içinde bulur. Dolayısıyla İslâm'ı farklı sistemler ve onların üzerine oturduğu (iddia edilen) değerler karşısında, o değerleri hakem ve asıl kabul ederek savunmak, maalesef onu hep yanlış tanıtmaya sebep olmuştur. Özellikle Müslüman aydınlar bu yanlışı "özür dileyici 


savunma" psikolojisi içinde bir-bir buçuk asırdır işliyorlar. Bu tavır, hem İslâm'ı her dönem pazara sürülen ideolojileri aklama pozisyonuyla karşı karşıya getiriyor hem de bu ideolojiler tarafından aklanma "zillet"ine mahküm ediyor. Bunun yanı sıra Müslümanları, İslâm'ın, hattâ tarih boyu ve günümüzde insanlığın büyük çoğunluğunun tâbi olduğu bütün dinlerin takbih ettiği, en ağır günahlar içine aldığı bazı tavır ve uygulamalara karşı çıkamama, onları asli nitelikleri içinde değerlendirememeyle karşı karşıya bırakıyor. Bugün İslâm, âdeta modernizm, demokrasi, liberal temelde ferdi haklar ve özgürlüklerle özdeşleştiriliyor. Oysa, meselâ zina, eşcinsellik ve alkol bu özgürlükler içinde sayılıyor. "İslâmcı" kökenli "muhafazakâr" hükümetimiz, ABD gibi ülkelerde de verildiği için sigaraya karşı topyekün savaş verebilirken, zina, eşcinsellik ve alkole karşı bırakın savaş vermeyi, ciddi olarak karşı da çıkamıyor. Karşı çıksa, destek bulması umulan kesimlerden ciddi destek de bulamıyor. En son Devlet Bakanı Sayın Aliye Kavaf'ın eşcinsellikle ilgili söylediği sözler karşısında merkez medyadan ve bazı derneklerden maruz kaldığı saldırılar hafızalarımızda. 


Özellikle Müslüman aydınlar, Kur'an'ın bu tür fiillerle ilgili nitelemelerini de dile getiremiyorlar. Kur'an, zina için fahişe (ölçü dışı, çok çirkin, yüz kızartıcı tavır, davranış ve söz), kötü ve çirkin yol; sefh/sifah (tohumu, suyu israf etmek, yanlış yere akıtmak) ifadelerini kullanırken; eşcinsellik için de yine fahişe, habaset (demirin posası gibi posalık ifade eden, kirli, çirkin iş), kötü ve çirkin davranış tabirlerini kullanır ve bu fiilin bütün bir toplumda yaygınlaşması helâk sebebi olmuştur. Sarhoş edici maddeler, içkiler (kullanmak) konusunda ise Kur'an-ı Kerim, şeytanın davranışlarından pislik, kalbi pislik gibi örten kir tabakası nitelemesinde bulunur. 


Bu tür fiiller, tarih boyu dinler ve insanların büyük çoğunluğu gibi, insan vicdanı tarafından da kabul görmemiştir ve görmez. Meselâ, bu fiiller Hıristiyan dünyasında önceki asırlarda da yaygın olduğu için, Isaac Taylor, Church Congress of England'da yaptığı konuşmada İslâm için "İslâm, Hıristiyan dünyanın üç baş belâsı olan sarhoşluk, kumar ve fuhşu ortadan kaldırmıştır." övgüsünde bulunur. 


Bugün Müslümanlar olarak kurtulamadığımız bir diğer tavır da, din ve dini değerleri, onların yine mevcut ideoloji ve sistemler çerçevesinde ya da sadece dünyevi açıdan ifade ettikleri bazı faydalarıyla takdim edip savunmak ve dini hizmetlerin sosyal hizmetler gibi algılanmasına sebep olmaktır. Oysa din ve dini değerler hem bizatihi en yüksek değerlerdir hem de ancak kendileri ve Cenab-ı Allah'a ait değerler ve kaideler olarak anlatıldığında vicdanlarda daha çok kabul ve saygı görür. Onları safi hikmet ve maslahatlarıyla öne çıkarmak bile, bizatihi Allah'a ait dini değerler olarak takdim etme ölçüsünde kabul görmelerine hizmet etmez. O bakımdan, din ve dini değerler öncelikle gerçek nitelik, manâ ve muhtevalarıyla anlatılmalı ve Müslümanlar bundan asla çekinmemeli, bizatihi bunun izzetini duymalı ve yaşamalıdırlar. 


DİNDARLIĞIN ÖLÇÜSÜ15.03.2010Ali Ünal 


Bazı çevreler, zaman zaman Türkiye'nin gittikçe dindarlaştığı iddiasını ortaya atarak, AK Parti iktidarının İslâm lehinde olabilecek her türlü icraatının önünü tıkamaya çalışırlar. 


İddialarına delil diye ileri sürebildikleri tek şey, bazı yerlerde veya şehirlerde birtakım lokantalarda alkollü içki bulunmamasıdır. 


Bir yerde dindarlığın artıp artmadığını tartışmak için önce dindarlığın ölçüsünü bilmek gerekir. Çoğu Müslüman, dindarlığın ölçüsü olarak namaz, oruç, zekât ve hacdan söz edecektir. Evet, bunlar, İslâm'ın şartlarıdır. Şahsen Müslümanlık adına hayatımda en çok etkilendiğim dört şeyden biri, gece yarısı misafir olduğumuz bir evde ailenin üniversite öğrencisi oğlunun teheccüd namazında olması, diğer ikisi Üsküdar Mihrimah Sultan ve Valide Sultan camilerinde şahit olduğum iki gencin namaz kılışı, bir diğeri de, yaşlı bir validemizin dua edişi olmuştur. Gerçekten kılınan namaz, Müslüman'ı kötülüklerden ve günahlardan alıkoyar, ama onu günümüzde gerçekten kılan o kadar az olmalı ki, Hz. Ali Efendimiz (ra), "Âhirzamanda camiler dolu olur, fakat içlerinde namaz kılan bulunmaz." der. 


Gerçekten eda edilen namaz, oruç, zekât, hac, kendilerini karakter, ahlâk, edep, muamelât, kısaca gerçek insanlık olarak ortaya koyar ve dindarlığın da ölçüsü ahlâktır, karakterdir, edeptir, muamelâttır, insaniyettir. Peygamber Efendimiz (sas), bu gerçeği, "Ben, ahlâki güzellikleri tamamlamak için gönderildim." şeklinde ifade buyururken, Hz. Bediüzzaman, "İslâmiyet, insaniyet-i kübradır." der. Bir insanın İslâm'dan nasibi ölçüsünde insanlıktan nasibi vardır; insanlıktan ve "mekârim-i ahlâk"tan nasibi olmayanın dindarlıktan nasibi yoktur. 


Dindarlığa gerçek aynasından baktığımızda, ülkemizde yozlaşmanın, kabalaşmanın, yobazlaşmanın daha çok arttığını görüyoruz. Meselâ, içki ve kumar, büyük günahlardandır. 
Kur'an-ı Kerim, bunu "İçki ve kumarda büyük 'ism' vardır." şeklinde ifade buyurur. Aynı Kur'an, suizan için "ismdir" der. Yani suizannın tamamı, içki ve kumar ölçüsünde günahtır. 
Gıybet, alay, daha şeni günahtır. 


Bir bayramın üçüncü günü bir eve bayramlaşmaya gittiğimde, ayrılırken kapı komşusunun kapısını çaldım ve biri beni uğurlayan, diğeri kapıyı açan bu iki "şuurlu, ehl-i hizmet" ve yıllarca komşu olarak oturan iki Müslüman, bayramın üçüncü gününe kadar birbirlerini ziyaret etmemiş ve bayramlaşmamışlardı ki, eşikte bayramlaştılar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, uzak ve yakın komşuya ihsanı emrederken, bunları başkalarına anlatmayı pek severiz ama, hayatımızda "ihsan"dan eser kalmamış olması bir yana, "Müslüman, elinden ve dilinden bütün Müslümanların selâmette olduğu kişidir." hadisine rağmen, komşu, komşunun ezasından, rahatsızlık vermesinden emin değildir. Peygamber Efendimiz, üç defa "Vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir!" buyururlar. "Kim ya Rasülellah?" diye sorulduğunda, "Ezasından, kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse." cevabını verir. İşte dindarlığın ölçüsü, imanın aynası! 


Günümüzde, en dindar bilinen ailelerin yaşadığı sokaklarda bile, bu ailelerin yeni yetme gençlerinin öbek öbek sokak başlarında oturup hem etrafı kirlettiklerine, hem sözleri ve davranışlarıyla evlerde oturanları bile rahatsız ettiklerine sürekli şahit oluyoruz. Evde de, okulda da İslâmi terbiye yok denecek durumda; ahlâk eğitiminden sanki eser yok. Sokak nasıl temiz tutulur; evde, sokakta, caddede, toplu taşıma araçlarında nasıl hareket edilir, başkalarına nasıl rahatsızlık verilmez, bunlar hiç gündemde değil. Erzurumlu merhum Hacı Salih Efendi, bir büyük zatı ziyaretinde, yolda hangi ezaya maruz kalmışsa, ilk sözü şu olmuştu: "Hoca efendi, talebelere önce edep öğretin." Ayrıca, günümüzde aldatmayan, tam güvenilir kaç "Müslüman" esnaf, işadamı, münasebetlerinde menfaati esas almayan kaç 


"Müslüman" var? İmanın, namazın, orucun, haccın, kısaca Müslümanlığın ve dindarlığın ölçüsü, aynası, insanlıktır, ahlâktır, edeptir, muamelâttır. 


TARTIŞMA PROGRAMLARI VE PROBLEMLERİMİZ01.02.2010Ali Ünal 


Bir zaman çantacı genç bir tanıdık, kendi malümat dağarcığıyla mutmain, "Bundan sonra ne okusak bize bir şey ilave etmez." demişti. Her insanın bir kapasitesi vardır ve insan, kapasitesinin hacmini de bilmez. Kapasitesinde belli bir doluluk hissedince, "Benim bildiğim bu kadar." demek yerine, her şeyi bildiği zannıyla kendisini en çok bilen görür. 


Üstad merhum Necip Fazıl Kısakürek, böyleleri için şu benzetmeyi yapardı: "Bir idrar birikintisi içindeki saman çöpüne binmiş bir karınca, kendisini okyanusta denizaltında seyahat ediyor zanneder." Bir konuda kesin bilgiye ulaşmadan hüküm vermeyi yasaklayan Kur'an-ı Kerim, "Her bilgi sahibinin üzerinde (Allah'a kadar uzanan çizgide) bir bilen vardır." buyurur. 
Hz. Ali (ra), evliyanın başı olarak imanda yakin kapasitesini doldurduğunda "Gayb perdesi açılsa yakinim artmayacak" der; kapasitesi elbette Hz. Ali'den çok daha geniş olan büyük peygamber Hz. İbrahim (as), Âhiret'te ölülerin diriltilmesi konusunda daha öte yakin arayışı içinde Cenab-ı Allah'a ölüleri nasıl dirilttiğini, dirilteceğini sorar. 


Günümüzde bilgi edinme imkânlarının gelişmesi, insanlarda malümatı artırdı, fakat ilmi azalttı, cahilleri çoğalttı, cehaleti daha da yoğunlaştırdı. İmam-ı Şafi'i Hz.leri, "Âlimlerle girdiğim bütün münazaraları, münakaşaları kazandım. Cahillerle girdiğim her münakaşadan ise mağlüp çıktım." der. Bu müthiş gerçek, özellikle bugün televizyon kanallarındaki tartışma programlarında kendisini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Çoğu programlara bilenlerden çok medyatik polemikçilerin çağrılıyor olması bir yana, asıl problem, tartışmacıların samimiyetsizliğinde yatıyor. Enaniyetin zirve yaptığı ve "bireycilik" felsefesiyle daha daha köpürtüldüğü günümüzde "bilmiyorum" diyebilen veya yanlış bildiğini kabullenebilen insan yok denebilecek kadar az olduğu gibi, rakibindeki doğruya doğru diyebilecek hakperestlikte insan bulmak çok daha zor. Bu sebeple, tartışma programlarında gerçeğin ortaya çıkmaması bir yana, zihinler daha da karışıyor, bilgi kirliliği kapkara bir is gibi gerçeğin üzerini örtüyor ve onu tamamen görünmez kılıyor. Daha da kötüsü, medyada tartışılan en önemli ülke meseleleri bile artık çözülmesi gereken meseleler olmaktan çıkıyor, sadece herkesin çiğnediği ve bir süre sonra atılacak birer sakız haline geliyor. Problemlerimiz bir yanda bu hale gelirken, diğer tarafta yetkililer onları çözme derdinden kurtuluyor ve onlar, tartışılmış olma perdesi altında daha da büyüyor ve müzminleşiyor. Ayrıca, ülkede kavga zemini sürekli derinleşiyor, kutuplaşmalar kemikleşiyor ve artık taraflar arasında birbirini anlama imkânı da kalmıyor. 


Söz konusu tartışmalara gereklilik zırhı giydiren, günümüzde insan düşüncesinin önündeki en büyük tuzak ve gerçeğe vurulmuş en paslı kelepçe, objektif olma, objektif düşünme iddiası ve her gerçeği fertlere göre izafileştirmedir. Oysa gerçek, insanın dışında ve onun bulması, keşfetmesi gereken şeydir. Onun karşısında objektif olmak, gerçek olmayanı geçici de olsa sahiplenmek demektir. Ayrıca, objektif düşünebilme, gerçek karşısında bütünüyle hakperest olmayı, herkesin sınırlarını bilip kabul etmesini, insanın enaniyetini ve nefsini, yani kendisini aşmasını gerektirir. Modem bireyci anlayış ve bu anlayış üzerine oturan modem eğitim ise bunun tam tersini empoze etmektedir. Ayrıca, gerçeğe iki kutuplu tartışmalarla, münakaşa ile 


varılmaz; ele alınan konunun uzmanlarının, âlimlerinin müzakeresi ile varılır. Bunun yanı sıra modem anlayışta düşünme parametreleri ve gerçeğe yaklaşım kriterleri tamamen tersine işlemektedir. Meselâ, modem objektif düşünce iddiası der: "Allah'ın varlığı ispat edilemez." 
Oysa asıl olan, bunun tersidir: "Allah'ı inkâr mümkün değildir." Çünkü inkâr, hükümdür ve delil ister. Oysa bir şeyin yokluğunu ispat mümkün değildir; varlığını ispat için ise çok defa bir işaret bile yeter. 


Kısaca, feleğin ters dönen çarkını önce doğru yöne çevirmek gerekiyor.. 
ALEVİ AÇILIMINDA HASSAS NOKTALARI6.11.2009Ali Ünal 
Açılımlarda gözden uzak tutulmaması gereken en ö 


İkinci olarak, açılımlardan rahatsız olanları ve rahatsızlıklarının sebeplerini iyi teşhis etmek gerekmektedir. Açılımlardan, samimi endişeler taşıyan bazıları dışında, (1) kendilerini, halkına yabancı, dolayısıyla onu düşman tanıyan ve hakimiyetini devam ettirme adına problemler üreten sistemin ve sistem, dolayısıyla kendileri için var gördükleri Türkiye'nin sahipleri bilen bir azınlık rahatsızdır. (2) Bizzat Kürtler ve Aleviler içinde açılımlarla çözülmek istenen problemlerin rantını yiyen, dolayısıyla bu problemlerin bitmesini istemeyenler vardır. (3) Hemen her kesimde Türkiye'deki hakim statükodan beslenen gruplar da vardır ki, bunlar, kendilerini kabul ettirecek müsbet değerleri bulunmadığından, ülke içinde cepheler oluşturarak veya kendilerine bazı cepheler seçerek onları tenkitle varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu üç rahatsız grubun muhalefetleri ve sebep olabilecekleri provokasyonlar karşısında soğukkanlı olmak, kavgadan ve kavgacı üsluptan uzak durmak ve doğrular üzerinde yapıcı bir tavırla ısrar etmek, çok önemlidir. 


Açılımlarda en önemli vazife, kendilerine açılım yapılan kesimlere düşmekte ve devletin de bu kesimleri muhatap almada dikkatli olması gerekmektedir. DTP, PKK ve sadece bazı Alevi dernek ve kuruluşları yegâne muhatap kabul edilirse, ne açılımlar problemleri temelden çözmeye yarar ne de uzak vadede bir yarar sağlar. Devlet, herhangi bir komplekse kapılmadan halk tabanını ve çoğunluğunu arkasına alabilmeli ve halkımızın kabul ettiği asıl temel ve birleştirici değer olan İslâm'ın birleştirici özelliğinden yeterince istifade edebilmelidir. 


Aleviler de büyük çoğunlukları itibarıyla kendilerini İslâm'ın içinde mütalâa etmekte ve böyle tanınmak istemektedirler. Bunların dışında kalan bir azınlığı temsil eden bazı dernekler, Aleviliği İslâm'ın içinde görmedikleri gibi, Alevilerin varlığını iddia ettikleri problemlerinin çözülmesinden çok, Sünni-Müslüman çoğunluğun aleyhinde isteklerde bulunmakta, meselâ, din derslerinin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lâğvedilmesi üzerinde ısrar etmektedirler. Zannediyorlar ki sistem, din derslerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı İslâm'ın ve Sünni çoğunluğun lehine olarak sahipleniyor. Açılımları destekleyen bazı liberaller de, ne yazık ki gerçeklere ters olarak aynı şekilde düşünüyorlar. Oysa sistem, mecburi din dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile İslâm'ı kendini koruyacak şekilde kullanmak ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da buna alet etmek gayesi gütmektedir. Söz konusu isteklerde bulunan Aleviler, devlet her bakımdan dinden elini çeksin; dini hizmetleri, din öğretim ve eğitimini de halkın kendisine bıraksın diyebilseler, samimiyetlerine inanılır. Ama bunu da diyemiyorlarsa, onların Alevilik hakları ve açılımlardan anladıkları ve hedefleri, İslâm ve Sünni Müslüman çoğunluk karşıtlığından başka bir şey olamaz. 


İslâm içinde kalmak isteyen Aleviler, cemevlerine mabed statüsü tanınmasını istiyorlar. Oysa Kur'an, bütün Müslümanlara ayrı ve karşıt cemaatler oluşturmadan bir arada aynı 


mescidlerde, camilerde ibadet etmelerini emretmekte (Bakara Süresi/2:43) ve farklılık, karşıtlık üzere herhangi bir ibadethane yapılmasına asla izin vermemektedir. (Tevbe Süresi/9:107) Bu bakımdan, cemevlerine mabed statüsü isteme, İslâm'ın dışında olmayı istemedir. Cemevlerine ancak tekke-dergâh statüsü verilebilir ki, tekke ve dergâhların resmen tanınması devrim kanunlarına aykırı olup, baştan sona yeni bir anayasanın yapılmasını gerektirmektedir. 


Aslında Türkiye, her yönden, tam kapsamlı bir "reform", bir "açılım" istiyor. 


nemli nokta, açılımların devlet ile bazı veya bütün vatandaşları arasında bir mesele olmasıdır; kendisini şimdiye kadar halkının üzerinde "mutlak âmir" olarak gören devletin, halkın "benim devletim" diyebileceği bir noktaya gelme teşebbüsüdür. Ümit ederiz ki, böyledir. Yoksa halk kesimleri arasında bir mesele söz konusu değildir. 


ALEVİ AÇILIMI09.11.2009Ali Ünal 


Türkiye'de sistem, empoze bir sistem olarak halkıyla, onun değerleriyle ve tarihiyle zıtlaşmaktan ve onu düşman tanımaktan kaynaklanan çoğu üretilmiş problemlerle ve genellikle bu problemlerden güç alarak bugünlere geldi. 


Ama sistem her ne kadar katı ve tutucu şekliyle devam etmekte diretse de, artık hem içeriden hem de çevresindeki ve dünyadaki değişim ve gelişmeler sebebiyle dışarıdan gelen baskılar, AK Parti iktidarını söz konusu problemlerin teşkil ettiği kamburlarla karşı karşıya getirmiş bulunuyor. Bu da, iktidarı bazı "açılımlar"a zorluyor. 


İktidar, bazı çevreler tarafından bir Kürt problemi olarak gösterilen, fakat öncelikle sisteme ait ve harici tesirlerin de fazla rol oynadığı daha çok üretilmiş bir Türkiye problemi olup, 1980'den sonra PKK terörü halinde baş veren problemin çözümü için başlattığı "demokratik açılım"da iyi bir sınav veremedi. Şu ana kadar ortaya konan performans, problemin teşhisinin tam yapılamadığını ve "demokratik açılım"la problemin en fazla buzdolabına kaldırılabileceğini gösteriyor. ABD'nin bilhassa İsrail tesirli Irak-Kuzey Irak meselesi, enerji ve enerji havzaları üzerindeki evrensel çatışmanın dikkatleri Orta Asya'ya çekmesi ve Türkiye'nin mutlaka güvenli olması gereken enerji geçişinde vazgeçilmez bir ülke haline gelmesi gibi faktörler, söz konusu açılımda önemli rol oynuyor. Dolayısıyla probleme daha çok konjonktürel yaklaşılıyor, asıl sebepleri noktasında bakılamıyor; böyle olunca da onu temelden çözecek adımlar atılamıyor. Kürt halkını asla temsil etmediği halde PKK, Güneydoğu'da AK Parti'nin de gerisinde olan DTP ve ona mevcut şartlarda bir Kürt problemi olarak bakılmasını isteyen çevreler asıl muhatap kabul edilip, halkın büyük çoğunluğu, bu çoğunluğu temsil edenler dikkate alınmıyor; geçmişte üzerinde bu ölçüde birleşme olmayan tam demokratikleşme yolunda yeni bir anayasa yapmaya gidilemiyor; asker kendi sınırlarına çekilemiyor; polis-jandarma ikilemi kaldırılamıyor; iktidar, dayanması gereken asıl güç kaynaklarına dayanamadığı gibi, bu kaynaklara karşı icraatlar da ortaya konabiliyor. 


Ağır-aksak yürüyen "demokratik açılım", Alevileri de içine alacak. Ümit ederiz ki iktidar, bu meseleyi olsun temelden ve bütün boyutlarıyla teşhis edici bir çalışma yapmıştır. Bunun için de önce bazı çevrelerin telkinlerine kanmadan, "Kürt" ve "Alevi meseleleri"nin halka ait ve halk içi meseleler olmadığı bilinmelidir. Yani, Kürt meselesi, her ne kadar Kürtler bir dışlanma yaşamışsa da bu, onların İslâm'a daha bağlı görülmelerinden kaynaklanmıştır ve etnik temelde dışlanan Kürtler değil, Kürtlük olmuştur. Elbette bu da yanlıştı; fakat bu yanlışları yapanlar hiçbir zaman Müslüman Türk halkı olmamıştır; mesele bir sistem 


meselesidir ve Müslümanlıkları sebebiyle Kürtlerin, etnik temelde Kürtlüğün dışlanması, bir düşman gibi algılanması, Kürtçülüğün doğması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bunun gibi, Türkiye'de Alevilik de hiçbir zaman Sünnilik tarafından ve Sünnilik sebebiyle dışlanma yaşamamıştır. Osmanlı Devleti dahil tarihimizde bir Sünni-Alevi çatışması olmamıştır ve elbette farklı boyutlarına rağmen, Osmanlı Devleti dönemindeki mücadele, devlet ile -Alevilik de değil- bazı Aleviler arasında siyasi bir mücadele şeklinde cereyan etmiştir. Bunun daha geçmiş tarihe giden mühim kökleri bulunduğu gibi, söz konusu mücadelenin asıl aktörü de İran'da kurulan Safevi devleti olmuştur. Nitekim Safeviler iktidarı 18'inci asrın ilk yarısında Avşar Hanedanı'na kaptırınca, bu hanedanın ilk hükümdarı Nadir Şah'tan sonra bu mücadele de durmuştur. Bunun gibi, Cumhuriyet döneminde Aleviler bir dışlanma yaşamış ve devlet, Sünniliği benimsemiş ve korumuş gibi görünse de, gerçek hiç de böyle değildir. Belki tam tersine, rejimin karakteri sebebiyle Sünnilik ve Sünni Müslüman çoğunluk sindirilmeye, kontrol edilmeye, rejim adına halk tabanında ve nazarında "dini bir payanda" olarak kullanılmaya çalışılmıştır. 


Konuya inşallah haftaya devam edeceğiz. 


'AÇILIM' VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI31.08.2009Ali Ünal 


Türkiye'nin bekası, selâmeti, kalkınması ve problemlerinin çözümü adına en önemli müessese, Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Çünkü geçen hafta izah etmeye çalıştığımız gibi, Türkiye'nin herbakımdan ihyası, İslâm'ın ihyasıyla mümkündür. 


Cumhuriyet döneminde kendisine karşı verilen resmi-gayri resmi her türlü mücadeleye rağmen halkımıza yön vermede İslâm'ın hâlâ birinci derecede etkili olması, Cumhuriyet tarihimizde ülkeye en önemli hizmet veren siyasi kadroların en azından İslâm'la barışık kadrolar olması ve halkımızın her defasında bunları tercih etmesi, tezimize delil olarak yeter. 


Bu gerçeğe rağmen, dünden bugüne elbette hayırla anılmaya lâyık hizmetler de vermiş olsa, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üzerine düşeni yapabildiğini ve kendi öneminin farkında olduğunu söylemek zordur. Burada, sistem içinde Başkanlığa tanınan statü, müesseseyi bağlayan kanunlar, Diyanet personelinin mali durumu gibi birtakım mazeretler ileri sürülebilir. İlgili her türlü mazereti hiçliğe mahküm edecek bir gerçek vardır ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslâm gibi, hayatı bütünüyle kuşatan ve insanı gerçek insan eden, ayrıca, halkımızın en fazla itibar ettiği bir dinin gücünü temsil etmektedir. Evet, üzerine düşeni yapabilmesi, yerine getirmesi gereken fonksiyonu yerine getirebilmesi için herkesten, her müesseseden önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neyi temsil ettiğinin şuurunda olması ve bunun izzetini (gururu değil) taşıması gerekmektedir. 


Kur'an-ı Kerim, "İman edip, imanları istikametinde salih (sağlam, yerinde, arızasız ve makbul) işler yapanlar için Rahmân, kalblere sevgi yerleştirir" buyurur. Yine Kur'an-ı Kerim, "İzzet (onur ve güç), Allah'ın, Rasülü'nün ve mü'minlerindir" buyurur. Evet, insan olan insanın, en büyük insaniyetin temsilcisi olan mü'minin, bu temsil sıfatını üzerinde taşıyan, taşıması gereken bütün personeliyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gücü, iman ve salih amelde yatmaktadır. Sistem İslâm'a, mü'mine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na hangi 


statüyü tanırsa tanısın, onu hangi kanunlarla bağlarsa bağlasın, ona hangi mali imkânı tanımazsa tanımasın, mü'minde ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunması gereken ve dünyada hiçbir sistemin, gücün, kanunun önleyemeyeceği iman ve bu İslâm iman, ibadet, muamelât ve ahlâkından kaynaklanan güç ve onur, her engeli aşmada, her problemi çözmede ve sahibine bütün dünyevi statü ve makamların kat kat üstünde bir statü ve makam sağlamada eşsiz kaynaktır. Dünyanın her yerinde ve tabii ki Türkiye'de mü'minlerin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu güç, onur, statü ve makamı elde etmesinin önündeki tek engel ise, kendileridir. 


Ramazan başlarken, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu, çok güzel bir beyanatta bulundular: "Ramazan boyunca programlarımızda teorik mesele ve tartışmalar yerine, halkımıza gerekli dini bilgileri vermeye çalışacağız." Dini meselelerde halkın en fazla itibar ettiği müessese olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gereksiz ve İslâm'da, halkın İslâm ile olan münasebetlerinde gedikler açacak teorik tartışmalardan uzak durması önemlidir. 
Bunun yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kursları, imam-hatip liseleri ve ilâhiyat fakültelerinin müfredatı için projeler üretmeli, personelini, özellikle imamları, müftüleri ve vaizleri sürekli ve periyodik meslek içi eğitimlerle ve imtihanlarla başta dini olmak üzere, halka rehberlik yapacak bilgilerle güçlendirmeli, onların manevi yönden de halka önderlik yapabilmeleri için ne yapılması gerekiyor ve ne yapabilecekse yapmalıdır. İmanları, salih amelleri, bilgi ve donanımları, maneviyat ve ahlâkları ile halkın en fazla itibar ettiği, toplumda dost-düşman herkeste an fazla saygı uyandıran insanlar imamlar, vaizler ve müftüler olmalıdır. 


Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'de en önemli olduğu kadar sorumluluğu da en ağır müessesedir ve bu ağırlığın şuuru ile hareket edebildiği takdirde, Türkiye'nin bütün meselelerinin çözümünde en büyük rolü oynayacaktır. 


ÇAĞDAŞ REZALET VE ZAMANÜSTÜ MEDENİYET06.07.2009Ali Ünal 


'Milletin bağrından çıkan asker' içinde silahını millete doğrultan ve doğrultmak için planlar yapmaktan geri durmayan cuntalar, özellikle çok partili hayata geçtiğimiz günden bu yana neredeyse hiç eksik olmadı. 


Eğer askeri yıpratan ve ona karşı simetrik veya asimetrik mücadele veren bir grup veya gruplar aranacaksa, en son 'millete ihanet belgesi'nde yaşadığımız üzere, sivildeki uzantılarıyla bu cuntalara bakmak gerekir. 


Zamana mührünü vuran insan ve insan iradesini görmeden çağdaşlığı, medeniliği, değerleri zamana bağlamak gibi bir düşünce sefaleti içinde bulunanlar, özellikle Cumhuriyet tarihimizde İslâm hukukunu bolca karikatürize ettiler. Fakat yaptıkları ya da uygulamak veya korumakla mükellef bulundukları yasalara bile saygı duymayanlar marifetiyle bilhassa son birkaç yıldır yaşadığımız hukuk garabetleri ve rezaletleri, gerçek ve zamandan bağımsız değerler ve hukuk anlayışı bakımından binlerce sene önce yaşamış bazı toplumların bile ne kadar gerisinde olduğumuzu göstermeye yetiyor. Bugün sadece Türkiye değil, en modern ülkeler bile, bir suçlu yüzünden bir köyü yakıp yıkabiliyor, acımasızca sivil katledebiliyor, potansiyel tehlike gördükleri insanları veya grupları suça itip sonra cezalandırabiliyor, insanları özel hayatlarının en mahrem noktalarına kadar takip edebiliyor ve içlerindeki farklı 


dinden topluluklara kendi hukuklarına göre yaşama imkânı tanımıyorlar. Oysa, Cenab-ı Allah'ın en son Peygamber Efendimiz (sas) vasıtasıyla kemale erdirip nihai şeklini verdiği İslâm, suçu sabit olmayanları takip edip gözetlemeyi (casusluk) yasakladığı gibi, meselâ 'dokuz caninin bulunduğu bir gemide bir de masum varsa o gemi batırılamaz' hükmünü vermiş, bırakın potansiyel suçlu görülenleri derdest edip cezalandırmak için suça itmeyi, kendi ülkesinde meşru yönetime başkaldıran bazı vatandaşlar grup halinde silahlarıyla bir yerde toplanmış olsalar bile, onlar saldırmadan silahla üzerlerine varmayı, ilk silah kullanan olmayı da yasaklamıştır. Hz. Ali Efendimiz'in hilâfeti dönemindeki uygulamalarıyla da ortaya çıkan bu hukuk kaideleri gereği, devlete isyan edenler te'dip edildikten sonra da artık ne canlarına dokunulur ne de malları ellerinden alınır. 


İslâm'da temel insan hak ve hürriyetlerine bu ölçüde verilen önemin yanı sıra, başka dinlere mensup cemaatlere sadece ibadet değil, özel ve cemaat hayatlarını da kendi dinlerinin hukukuna göre tanzim etme hürriyeti tanınmıştır. O kadar ki, bu cemaatlere, devlete karşı suç işlediklerinde bile isterlerse yine kendi hukuklarına göre yargılanma izni de verilmiştir. 
Medine'de Kureyza Oğulları Yahudileri ihanet ve isyan ederek Müslümanlarla savaşa da girişince, yenilmelerinin ardından ister Kur'an'a isterse Tevrat'a göre yargılanmaları hususunda serbest bırakılmışlardı. Çok daha öncelere gidelim. Hz. Yusuf'un (as) yaşadığı ve Allah'ın Dini'nden esintiler taşıyan Mısır'da bile yönetim, başka ülkelerden gelen insanlar suç işlediklerinde onlara kendi hukuklarına göre yargılanma hakkı tanıyordu. Nitekim Filistin'den gelen Hz. Yakub'un oğullarının bir hırsızlık olayına karıştıkları sanılmış ve kendilerine kendi hukuklarına göre yargılanma hakkı verilmişti. Bugün Türkiye dahil, dünyanın en 'çağdaş' ülkelerinde bile düşünceyi açıklama hürriyeti sınırlandırılıp, aksi şekilde davrananlar cezalandırılırken, Firavun gibi tarihin en korkunç diktatörlerinden biri bile sarayında, hem de halkının gözü önünde Hz. Musa ile Hz. Harun'a dinlerini delilleriyle açıklama izni vermiş, sarayına gelip dinlerini tebliğ etmekle kalmayıp, İsrail Oğulları'nın Mısır'dan çıkmasına müsaade etmesini de isteyen bu iki peygamberi zindana attırmamış, öldürtmemiş, hattâ kendi ülkesinin aydınları ve ilim adamlarıyla halkın gözü önünde münazarada bulunmalarına bile razı olmuştu. 


İrtica tukaka da olsa, tarihe rücu edip geçmişten öğreneceğimiz çok şeyler var. 
İRAN KONUSUNDA YAPILAN DEHŞETLİ YANLIŞLAR29.06.2009Ali Ünal 


Türk medyasında o kadar dehşetli bilgi hataları sâdır oluyor ki, insanın 'Bunu ancak okumuş olan yapar!' diyesi geliyor. Bu hatalardan pek çokları da İran konusunda sergilendi. Bir defa Türkiye medyası, bilhassa Arapça ve Farsça menşeli kelimeleri, İngilizce gibi Batı dillerinden aldığı için sürekli yanlış yazıyor. 


İngilizcede kelimeler yazıldığından farklı okunduğundan, bilhassa Arapça ve Farsça kelimeler kendi telaffuzlarıyla verilebilmek için İngilizcede farklı yazılır ama, asli telaffuzlarıyla telaffuz edilir. Türkiye medyası da bu kelimeleri aynen İngilizce yazılış şekliyle alıp, yazıldığı gibi telaffuz ediyor. Meselâ, Musevi, Musavi; Kedhudai, Kadhodai olarak yazılıp telaffuz ediliyor. Bu ülkede, bir zamanların ünlü Uganda Devlet Başkanı İd-i Emin (Bayram Emin), İdi Amin olarak yazılıp telaffuz edildi hep. Ve bu hata hep yapılıyor. 


İkinci olarak, gazetelerde yazıp televizyonlara çıkanlar, İran'da 2000 yıllık Pers devlet geleneğinden bahsediyorlar. Gerçi Batılı tarihçiler 1935'te modem İran kurulana kadar İran'da ortaya çıkan bütün imparatorluklara Fars imparatorlukları manâsında Pers imparatorlukları deseler de bu, hiçbir zaman doğru değildir. Pers veya Fars imparatorluğu manâsında son 


imparatorluk Sasanilerle birlikte 651 yılında tarihe karışmıştır. Bundan sonra İran'da Hz. Ebu Bekir dışında Râşid Halifeler, Emeviler, Abbâsiler, Selçuklular, Harezmşahlar, Moğol-İlhanlılar, Timur vs. hükmetmiştir ki, hiçbiri Fars değildir. Ayrıca, şu andaki devletin de mirasçısı olduğu Şii İran, Şah İsmail tarafından 16. asrın başında kurulmuştur ki, ne Şah İsmail ne de ordusunu ve yönetimini teşkil eden asıl kadro Fars'tır. Faruk Sümer, Safevi Devleti'nin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri'nin Rolü isimli eserinde, Anadolu'dan akın akın gidip Şah İsmail'e katılan ve onun ordusunu oluşturan Türkmen boylarının tek tek isimlerini verir. 


Türkiye'de hemen herkesin yaptığı bir diğer hata, İran'ı Müslümanlar tarafından fethedildiği tarihten bu yana hep Şii ve Şiiliğin merkezi gibi bilmektir. İran'da Kum ve Meşhed (eski ismi Tus), Hz. Masume ve Hz. İmam Ali Rıza sebebiyle Şii merkezler olmuşlardır. Bunun dışında, İran'ı resmen Şiileştiren Safevilere kadar İran, âdeta Sünniliğin merkezlerindendir; Sünni âlimlerin, özellikle Sünni tasavvuf büyüklerinin, Hafız, Sâdi gibi dev ediplerin pek çoğu İranlıdır. İslâm dünyasında Safevilere kadar 8,5 asır bilhassa Irak, Lübnan, Arabistan'ın doğusunda Dahran gibi bölgeler, Şiilerin en yoğun bulunduğu yerler olagelmiştir. 


Bir de İran konusunda en uzman Cengiz Çandar'ın unutkanlıkla mı, bilerek mi yaptığı dehşetli bir hata var ki, Dünden Yarına İran ve Orta Doğu Çıkmazı adlı kitaplarında 1978'de Abadan'da 'yüzyılın kaydettiği en büyük cinayetlerden biri' olarak nitelediği sinema katliamında yüzlerce kişinin diri diri yakıldığını, 'Kara Cuma' olarak tarihe geçen 8 Eylül günü Jale (Şüheda) meydanında göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 'çoğu kadın-çocuk binlerce kişinin öldüğü'nü yazar ve daha başka katliamlardan söz ederken, devrim öncesi halk yürüyüşlerinde Şah'ın göstericilere karşı kuvvet kullanmadığını söyleyebiliyor. 


Âdil devlet adamı, bir hadis-i şerifte, mahşer günü Allah'ın Arşı'nın altında gölgelenecek yedi sınıf insan içinde en başta anılır. Hak, daima üstündür ve hakkın büyüğü küçüğü olmaz, fakat sokak anarşisiyle hak aranmaz. Hedefin meşrü olması gerektiği gibi, ona giden yolun da meşrü olması gerekir. Bir tarafın haksızlık yapmış olması, haksız mukabeleyi katiyen gerektirmez. Haksız mukabele insanı haklıyken haksız yapar. Din, dâhilde niza ve düşmanlık istemez ve menfide kullanılmaz. İslâmi siyaset İslâm'dan çıkar, başkasına vasıta yapılamaz. 
İnsanı en çok rezil eden, din'e de en çok zarar veren beşeri zaaf ve hırslardır ki, bunların en önde geleni de, yaşlılıkta daha da arttığı görülen iktidar zaaf ve hırsıdır. 


İRAN'DAKİ SEÇİMLER VE SONUÇLARI22.06.2009Ali Ünal 


Modem Batı, rasyonel düşünür; bu rasyonalitede dinin yeri olmadığı için de dünyevi düşünür ve dolayısıyla ona göre insan için rasyonel olan, menfaatine uygun olandır. Fakat İslâm, akla- mantığa da, hislere de, kalbe ve ruha da verilmesi gereken yeri vermiştir. Bu sebeple Müslüman, genellikle din konusunda mutmaindir. 


Onun için problem, daha çok insani yapının bu temel unsurları arasında ve dolayısıyla dinde dengeyi tam muhafaza edememekten kaynaklanır. Denge akıl aleyhinde bozulursa bir Müslüman, genellikle hisleriyle hareket eder. Ayrıca halka, onu bilhassa kalben ve hissen fethedebilen insanlar rehberlik yapabilir ve onu bu insanlar harekete geçirir. Batı, bu rehberliğe ve insanları harekete geçirebilme kabiliyetine karizma der; oysa İslâm ve Müslümanlar için o, kudsi câzibedir. Batı, kudsi câzibeyi çok anlayamaz; anlayamayınca da Müslümanların tavır alışlarını doğru yorumlayamaz. İran halkı, temelde daha çok dinin yön verdiği diğer Doğu halklarından çok farklı değildir. Bu bakımdan, Mir Hüseyin Musevi ile Ahmedinejad arasındaki fark temel prensipler açısından değil, bu prensipleri hayata 


geçirmedeki bazı yaklaşımlar sebebiyledir. Fakat seçimleri Ahmedinejad'ın kazanmasının ve söz konusu farklılığın çetin bir seçim propagandası atmosferi ve seçimlerden sonra da âdeta bir hesaplaşma doğurmasının, harici olanları dışında üç ana sebebi vardır: 


1. Mir Hüseyin Musevi, entelektüel birikimi, hattâ tecrübesi, devrim içindeki yeri itibarıyla daha önde bir profile sahip olsa da, kitlelerle Ahmedinejad seviyesinde kalbi bir iletişim kuramamıştır. 2. İkincisi, Şiiliğin genel karakteridir. 


Sünnilik, 14 asırdır büyük Müslüman çoğunluğun yolu olması ve ana karakteri itibarıyla genellikle bir aksiyon, müsbet hareket, yani tamir ve inşa yoludur; muhalefet değil, muvafakat yoludur. Son bir?bir buçuk asırda neo-Selefilik ve İslâmcılık gibi tarifler ve adlarla anılan Sünni hareketler, bu temel karakteri koruyamayıp muvafakattan çok muhalefet, aksiyondan çok reaksiyon hareketlerine dönüştükleri için başarılı olamamışlardır. 


Şiilik ise azınlık ve muhalefet yolu olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu tür yolları takip edenler, muhalefette sert olurlar. Tâbi oldukları din de olsa, onu genellikle bir ideoloji olarak benimser ve yaşarlar. Tarih ve semboller, onlarda çok güçlü bir yere sahiptir. Bütün bu özellikler Şiilikte çok belirgin olmasının yanı sıra böylesi hareketlerde kendilerini çoğunluğa karşı haklı göstermek birinci derecede önemli hale geldiği için felsefe ve polemik çok gelişir. 
Sünnilikte kucaklayıcı, bütünleştirici, kalbe ve hislere hitap eden tasavvufun çok derin bir yeri olmasına karşılık, Şiilikte onun yerini felsefe almıştır. Polemikçilik ise en üst seviyededir; bundandır ki, Şii ulema, kendi kaynaklarıyla Sünniliği bile pek çok Sünni ulemâdan teorik açıdan daha iyi bilir; çünkü Şiiliği Sünniliğe karşı haklı göstermek en önemli bir vazife olagelmiştir. Bu tutum, İran'da devrimden sonra da devam etmiş, İrşad-ı İslâmi Bakanlığı, hem de mezhepleri yaklaştırma adına Şii polemikleriyle dolu eserler yayınlamış, dinamikleriyle devrimi anlatacaklarına Sünnilik karşısında Şiiliği ön plana çıkaran eserlere öncelik vermişlerdir. Felsefe, polemik, muhalefet ruhu önde olup, din bir ideoloji gibi algılandığı için de devrim, İslâm'la yoğrulmuş nesiller yetiştirememiş, İrşad-ı İslâmi bakanı, birkaç yıl önce 'Üniversite gençliğinin (yani tamamen devrim döneminde doğup yetişen okumuş gençliğin) % 95'i namaz kılmıyor itirafında bulunmuştur. 3. İran'da son durumu doğuran üçüncü sebep, insandaki iktidar zaafıdır. Bu bakımdan, Ahmedinejad, Musevi, Kerrubi ve Rızai düşünce ve inanç olarak birbirlerine çok yakın da olsalar, bu beşeri zaafın nelere mal olabileceğine tarih yeterince şahittir. 


HZ. BEDİÜZZAMAN VE ABDÜLHAMİD HAN04.05.2009Ali Ünal 


Hz. Bediüzzaman ve Sultan II. Abdülhamid Han münasebeti, Bediüzzaman'ın Abdülhamid idaresiyle ilgili tavrı, bu tavrı daha sonraları değiştirip değiştirmediği mevzuu, maalesef pek çok mesele gibi kendi temellerinde değil, âdeta bir yargıç konumu takınarak ele alınmakta, bir aktüalite konusuymuş gibi, hattâ zaman zaman bir dedikodu üslübunda tartışılmaktadır. 


Bu tür yaklaşım ve tavırlar, Abdülhamid Han idaresini ibretlerle dolu bir tarih dilimi olarak ele almayı da zorlaştırmaktadır. Oysa bu münasebet, hem Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecini hem de son asırlarda ortaya çıkan İslâmi hareketleri ve hadis-i şeriflerde Mehdiyet-Mesihiyet olarak adlandırılan Âhir Zaman'daki İslâmi dirilişi anlamada anahtar konuma sahip hususlardandır ve öncelikle Hz. Bediüzzaman ile Abdülhamid Han'ın konumları açısından ele alınmalıdır. 


Abdülhamid, yıkılmakta olan bir devletin en sorumlu ve en yetkilisidir; elbette yıkılmakta olan devletini bir yandan korumaya çalışırken, öte yandan ona sıhhatini bulması için yeni bir 


mecra da açmak mevkiindedir ve bunun farkındadır. Fakat önceliği, devletini yıkılmaktan korumaktır. Dolayısıyla ileriye hareketini 'muhafazakârlığı' tayin etmekte ve şekillendirmektedir. Oysa bilâhare gelişen hadiselerin ortaya koyduğu üzere, zaman külli bir tecdit ve baştan başa yeniden inşa zamanıdır ve bu tecdit de, inşa da Osmanlı Devleti'nin enkazı üzerinde mümkün değildir. Ve Abdülhamid Han, ne külli manâda bir müceddittir ne de yeni bir dirilişin bânisidir. Bundan dolayı, devletini korumaya çalışırken onun sıhhatini de bulması adına meselâ eğitimdeki faaliyetleri, teşebbüsleri, hem kendisinin hem devletin aleyhine işlemiştir; çünkü Abdülhamid'in idaresine son veren, devleti de yıkıma götüren, o eğitim ve eğitim müesseselerinin ürettiği kişiler olmuştur. Yine aynı sebepledir ki, Abdülhamid, medreselerin, tekyelerin âdeta ölmüş halini gerektiği gibi görememiş ve onların tam canlanması için herhangi bir plan geliştirmemiştir. Bütün bunlar, Abdülhamid'i asla küçültmez; onu tenkidi gerektirmez, çünkü o, bütün iyi niyetiyle kapasitesini, konumunu, mevkiini sonuna kadar kullanmıştır. 


Hz. Bediüzzaman, Abdülhamid gibi halin değil, bütünüyle geleceğin insanıdır; temellerinden yepyeni bir inşaın fikir-beyin ve ruh mimarıdır. Aynı zamanda, iman ve düşünce planında bu geleceğin bütün ayrıntılarıyla vazıı ve tam temsilcisi, onun teferruatında prensip koyucu, şahsi hayatı itibariyle geleceğin temellerini bütün sağlamlığıyla atan insandır. Onun 'Eski Said' diye adlandırdığı dönemde sonuna gelmiş bulunan Abdülhamid idaresine karşı tavrı, her bakımdan yeninin ve geleceğin yıkılmakta olan bir geçmişe ve sonuna gelmiş olan hale tavrıdır. Bu dönemde o, geleceğin inşaı, mevcut siyasi temellerin ıslahı ile olabilir mi diye düşünmüş ama hadiseler, bunun imkânsızlığını kendisine bilfiil göstermiştir. O bakımdan da, 'Yeni Said' dediği dönemde bu inşa hareketine tamamen düşünce ve iman temelleri üzerinde başlamış ve Abdülhamid idaresine bu döneminin penceresinden bakışı, 'Eski Said' dönemindekinden biraz farklı olmuştur. "Üçüncü Said' dediği dönemde ise bu bakış, 'Birinci' ve 'İkinci Said' dönemindeki bakışının ortası olarak değerlendirilebilir. 


Yani, Hz. Bediüzzaman ile Abdülhamid Han münasebeti misyonlar münasebetidir. Misyon farklılıklarının sebep olduğu farklı tavırları, Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında, meselâ Hz. İbrahim-Hz. İsa ile Hz. Nuh-Hz. Musa farklılığında da görürüz. Bu hususun iyi anlaşılması, mezhep ve meşrep konusunu, bunların gerekliliğini ve aralarındaki zaruri farkları, sahabe arasında savaşlara kadar giden bazı anlaşmazlıkları, nihayet bazılarının anlamadan tartıştığı Fethullah Gülen Hocaefendi'deki 1994 yazına kadar ve bundan sonraki bazı yaklaşım farklılıklarını da gerektiği gibi anlamanın anahtarı olacaktır. 


HOCAEFENDİ'Yİ DOĞRU ANLAMAK09.02.2009Ali Ünal 


İslâm dünyası, özellikle son bir?bir buçuk asırdır çok İslâmi hareketlere sahne oldu ve pek çok Müslüman aydın ve ilim adamı, bu çağda İslâm'a yaklaşım ve İslâmi hareket konusunda araştırmalar yaptılar, makaleler ve kitaplar yazdılar. 


İşte, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin hareket ve düşünce çizgisinin iyi kavranması, özellikle İslâm'ın hem evrenselliğini, bütün zamanlara ve şartlara hitap edebilirliğini, hem de evrenselliği içinde modern çağın mevcut şartlarına hitabını gerektiği ölçüde kavramak ve değerlendirebilmek açısından çok önemlidir. 


İslâm ve İslâm fıkhı, kitaplarda yazılı, teorik kaidelerden ibaret değildir. Ümmiliği risaletinde asli yerlerden birine sahip bulunan Allah Rasülü'ne (sas) inen ilk vahyin 'Oku, yaratan Rabbi'nin adıyla ve adına!' şeklinde aksiyona yöneltici bir emir olması da, bunu, yani İslâm'ın ve İslâm fikhının kendini pratiğiyle ve manâsını asli pratiğinde ortaya koyma hususiyetini yeterince tayin etmektedir. Bu temel nokta ne yazık ki modern dönemdeki İslâmi hareketler ve bunları inceleyen pek çok aydın ve ilim adamı tarafından gözden kaçırıldığı için konu, çok defa teorik bir tartışma ve spekülasyon malzemesi olmuştur. Diğer yandan da, Hocaefendi'nin hareket ve düşünce çizgisi, hassaten bu çizgiye ve harekete dost veya düşman pek çoklarınca da yanlış anlaşılıp yanlış yerlere çekilmiş, Hocaefendi'yi kimi müsbet kimi menfi manâda değişmekle itham etmiş veya övmüş, pek çokları da İslâm'da reform, hattâ İslâmi ahkâmın ? 
haşa? yetmezliği gibi iddialarla konuya yaklaşmaya çalışmıştır. 


Hem evrenselliği hem de evrenselliği içinde hususi zaman ve şartlara hitap edebilirliği açısından İslâm'ı ve bu noktada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin aksiyon ve düşünce çizgisini, yani son yarım asrın şartlarında İslâmi temsil ve tebliğini kavramak, bir manâda kendi pratiği içinde şekillenen İslâm'ın ve İslâm fıkhının ürettiği veya dayandığı usulü iyi bilmeyi gerektirmektedir. Bugün ne yazık ki belli unvanlara sahip insanlar bile usül bilgisinden mahrum olarak konuşup yazmakta, Tefsir usulü bilmeden Kur'an, Hadis usulü bilmeden Sünnet ve Hadis üzerinde yorum ve yargıda bulunmakta, bilhassa hem usulüyle Tefsir, hem usulüyle Hadis bilmeyi gerektiren, bunları da içine alan Fıkıh Usulü'nü ise hiç bilmeden İslâm adına fetva ve hüküm verebilmektedir. İslâm ve İslâmi ilimler, başka hiçbir ilmi disiplinde olmayan derinlikte ve genişlikte usül üzerine oturmak, bu usulleri üretmek gibi bir imtiyaza sahiptir. İşte, bu usül, yani asli kaideler, temeller, metodoloji çerçevesinde meseleye yaklaştığımızda, hem Tefsir, hem Hadis, hem de âdeta bütün dini ilimleri kapsayan Fıkıh'ta karşımıza, evrenselliği içinde İslâm'ın her zaman, her şart, hattâ gerektiğinde her kişiye hitap edebilir özelliğinin kaynakları olarak nesh (nâsih-mensuh) mevzuu, muhkem-müteşabih, umumi-hususi/ta'mim-tahsis, mutlak-mukayyet/takyit gibi prensipler çıkar. Kendinden önceki bütün zamanların, risaletlerin bir bakıma meyvesi bir bakıma ağacı, kendinden sonraki bütün İslâmi hayat, düşünce, davranış, hareket ve tecditlerin modeli olma hususiyetine sahip bulunan Peygamber Efendimiz'in, 23 yıllık İslâm'ın kemali, Allah'ın nimetinin tamamlanmasıyla noktalanan risaleti döneminde pek çok âyetin lafzıyla neshedilmesi, yani tamamen kaldırılması, pek çok âyetin manâsıyla neshedilmesine rağmen lafzıyla Kur'an'da bırakılması bile, başlı başına her bakımdan İslâm'ı ve İslâmi hareketleri anlamada çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle manâsı neshedilmiş âyetlerin Kur'an'da lafzıyla yer alması, onlardaki pek çok başka manânın yanı sıra, dünyanın şartları her zaman Peygamber Efendimiz'in bu âyetlerin hükümlerinin neshedildiği zamandaki gibi kalmayacağı gerçeğini göz önüne aldığımızda İslâmi tebliğ, hareket ve düşünce adına ayrı bir önem kazanmaktadır. 
İşte, Hocaefendi'nin yarım asrı bulan hareket ve düşünce çizgisinde bazen birbirinden farklı gibi görünen söz ve davranışlarını doğru anlayabilmek için bu husus son derece önemlidir. 


Konuya inşallah devam edeceğiz. 
HOCAEFENDİ'Yİ DOĞRU ANLAMAK-216.02.2009Ali Ünal 


Herhangi bir mesele, hadise, özellikle kendisini hayatıyla ortaya koymuş şahısların sözleri ve davranışları hakkında bir sonuca varabilmek için, iyi niyet ve hüsnüzan taşıma, garaz, kin, haset ve önyargıdan uzak bulunma ve âdil olma gibi asli-ahlâki şartların yanı sıra, önce söz konusu mesele, hadise, söz veya davranışın tam olarak bilinmesi, sonra onun arka zemininin, onu kuşatan bütün unsurların, 'kim, niçin, ne zaman, hangi şartlarda, hangi makamda ve ne maksatla? sorularına tam cevap verebilecek ölçüde kavranmış olması gerekir. 


Aksi halde, zanna dayalı ve bilmeden hüküm verme cürmü işlenmiş olur ki, bundan kulak, göz ve kalb mesul olup, sorguya çekilecektir. (İsrâ/17: 36) 


Bediüzzaman Hz.'nin üzerinde çok durulması gereken bir tesbiti de şudur: 'Peygamber Efendimiz'in (sas) en büyük mucizelerinden biri, İslâm'ı İlâhi İsimlerin bütün tecellilerini içine alacak şekilde nihai sınırlarına taşıması ve bu sınırlar içinde dengeyi tam muhafaza etmesidir. Bu müthiş gerçek, üzerinde durulan herhangi bir mevzuun 'efradını câmi, ağyarını mâni' olarak bilinmesi gibi, onun İslâm'ın nihai sınırları veya külliyeti içindeki cüz'i, yani kendine has yerini de tam tesbit etmeyi gerektirir. Bütün bunlar da, İslâmi ilimlerde tam bir usül bilgisi ve Din'de tefakkuh, yani 'fıkıh' sahibi olmayı, Din'i ve dini gerçeklerin özünü kavramış olmayı icap ettirir. 


Bu çerçevede, meselâ Kur'an-ı Kerim, bir açıdan hem baştanbaşa muhkem (Hûd/11: 1), hem baştanbaşa müteşabih (Zümer/39: 23) olduğu gibi, bir diğer açıdan, onun bazı âyetleri muhkem, bazıları müteşabihtir. (Âl-i İmran/3: 7) Müteşabih, bir manâsıyla, muhterem Suat Yıldırım Bey'in fevkalâde teşbihiyle, bir ışığın prizmadaki yansımaları gibi, bir ve aynı gerçeğin farklı zaman, mekân, şahıs ve şartlara göre yansımasına benzetilebilir. Bunun en açık bir misalini, Peygamber Efendimiz'in (sas) farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından kendisine sorulan 'En hayırlı amel hangisidir? sorusuna, soruyu soran kişiye, sorduğu zamana, şartlara, o zaman ve şartlardaki dini önceliklere göre farklı cevaplar vermesinde görürüz. Yine bu gerçekle kısmen alâkalı bir diğer husus olarak, öyle şartlar olur ki, genelde daha az önemli bir hüküm, daha çok önemli olanın önüne geçebilir. Meselâ, oruç, İslâm'ın beş şartındandır. Cihadın savaş boyutu öyle olmadığı halde, savaşa çıkmak gerektiğinde Ramazan'da da olunsa oruç açılır ve sonra kaza edilir. Yine, hükümler, çok defa hikmetle karıştırılan illetleriyle manâ ve muhtevasını bulur. Meselâ, zekâtın harcanma yerlerinden olan 'Allah'ın yolu' Kur'an'da mutlak ifade edildiği halde, Hanefiler, o dönemin şartlarında bunu cihadla sınırlamışlardır; fakat günümüz şartları, o dönemin şartları değildir. Zekâtın bir diğer harcanma yeri olarak, Peygamber Efendimiz hayatta iken iki kişiye müellefe-i kulübdan pay vermiş, fakat onları müellefe-i kulüba dahil eden şartlar daha sonra ortadan kalktığı için Hz. 
Ömer efendimiz (ra), o iki kişiye artık bu payı vermemiştir. Bediüzzaman Hz.'nin yine muhteşem bir tesbitiyle, Kur'an-ı Kerim, amel-i salihi mutlak zikreder, tek tek salih amelleri saymaz. Öyle olur ki, bir şart, makam, yer ve şahıs için salih amel olan, başka zaman, şart ve makamda tersi olur. Meselâ, bir idarecinin makamındaki ciddiyeti salih ameldir; ama aynı ciddiyeti evinde gösterse bu, kibir olur. 


Ayrıca, doğrular bir üst maksada, temel ve asli doğruya hizmet etmelidir. Bu, meselâ 'Her söylenen doğru olmalı ama her doğruyu söylemek gibi, bir doğruyu her yerde uluorta söylemek de, hem hakkımız değildir, hem doğru değildir. kaidesine vücut vermiştir. Aksi halde, doğrular, çok büyük yanlışlara ve tahriplere alet edilmiş olur. 


Bunlar ve bunlar gibi gerçekler çok iyi bilinmiş olsaydı, son zamanlarda tarihselcilik gibi safsatalar da ortaya atılmamış olurdu. Ama bütün bunlar, manâ ve muhtevalarını İslâmi bir pratikte ortaya koyar ve böyle bir pratiği olanların sözleri ve hareketleri, hem bütün bunlar ve benzeri gerçekler, hem de o pratik çok iyi kavranarak değerlendirilmelidir. 


SÖZÜN ÖZÜ?4 .11.2008Ali Ünal 


Modern dönemde üniversitelerin önem kazanması temel mevzu ve meseleleri akademik inceleme, medyanın çok büyük nüfuz kazanması da birer tartışma malzemesi olmaya indirgedi. 


Neticede, en önemli problemler bile ızdıraplarının çekilmesi ve çözülmesi gereken problemler olmaktan çıkıyor; birer dedikodu, tenkit, çokları için ispat-ı nefs malzemesi haline geliyor; ayrıca, onları doğrudan yaşamamış çoğu akademisyen ve aydın için kendi asli hüviyet, mahiyet ve zemini çerçevesinde değil de, ezberlenmiş ve bilhassa Batı'da pişirilmiş ideolojik ve sözüm ona 'bilimsel' kalıplar, sistemler çerçevesinde birer subjektif ve mücerret mevzua dönüşüyor. Problemleri bizzat yaşayan halk temelinde yapılan saha çalışmaları ve istatistikler ise, akademisyen ve aydınların iddialarının tam tersine sonuçlar verip, 'ezberlerini bozuveriyor.' 


Alevilik meselesi gibi, Güneydoğu'da yaşanılan trajediyi de hiçbir zaman kendi asli temellerinde ele alma, Türkiye'nin ve bölgenin tarihine bile göz atma zahmetine olsun katlanmayan pek çok akademisyen ve aydın, Güneydoğu trajedisini hep bir 'kimlik ve Kürtlük sorunu' olarak takdim etti. Ancak benzer pek çok anket gibi, en son İHH'nın yaptığı anket de, bu iddianın bir aydın ve akademisyen fantezisi olduğunu ortaya koyuverdi. Gerçi, asırlarca din, tarih ve ebedi değerler temelinde başka Müslüman unsurlarla bir arada yaşamış bulunan Kürt kardeşlerimizde apayrı bir kimlik ayrıştırması şükür ki mümkün olmasa da, onların Kürtlüğünü kabullenmek ve onlara en tabii olan 'kültürel' hakları vermek, Türkiye'ye bir şey kaybettirmeyeceği gibi, istismarların da önünü alacaktır. Fakat, dikkatlice bakıldığında, Güneydoğu'muzu boşaltmak, Kürt kardeşlerimizi ayrıştırmak ve neticede o bölgeyi bir düşman olarak koparmak gayesi de taşıyan söz konusu problemi çıkaran, destekleyen, Türkiye içinde ve dışında istismar eden çevrelerin onun bir 'kimlik ve Kürtlük' problemi olarak değerlendirilmesini istedikleri, onun böyle ele alınmasına karşı çıkar görünen bazı güçlerin de aslında öyle ele alınmasına zemin hazırladığı fark edilecektir. Bir halka bulunduğu ülke dahilinde 'ulusal-etnik kimlik kazandırma ve şuuru verme'nin neticede neye müncer olduğunu, 'ulusçuluk ve ulus devlet oluşumları'nın en belirgin özelliklerinden birini teşkil ettiği son dönemler tarihi yeterince ortaya koymaktadır. 


İslâm dünyasının, hattâ bütün dünyanın son asırlarda yaşadığı problemlerdeki onları bizzat çıkarıp büyüten harici-dahili güçlerin etkisini bir yana koyduğumuzda, bütün problemlerimiz temelde, Bediüzzaman'ın bir asır önce ortaya koyduğu problemlerdir ve bunlar bir bölgenin, meselâ Güneydoğu'daki trajedi bir Güneydoğu değil, Türkiye problemidir. En az bir buçuk asırdır yaşadığımız bu en temel problemler, cehalet, tefrika-ihtilâf ve fakirliktir. Bediüzzaman, bunlara ilaveten, onları hem besleyen, hem de bir bakıma onların neticesi olan başka bazı yan problemleri de söz konusu eder: Zaman ve mesai tanziminin olmaması; toplumda, karşılıklı münasebetlerde ve muamelelerde güven yokluğu ve karşılıklı yardımlaşma eksikliği. Bunlara ek olarak, düşüncede, inançta tahkik yerine taassup ve taklit; hüda yerine hevaya, aklı ihmal edip sadece heveslere tâbi olma; ilim ile dini ayrı hattâ birbirine zıt ve çelişir disiplinler gibi görme; cerbeze ve gurura dayanan tenkit; arzulara fikir sureti giydirme; düşüncede, idarede, muamelelerde istibdat; ahlâki yozlaşma; işlerimizde ve hayatımızda düzensizlik, plansızlık ve karmakarışıklık; şahsi veya zümre çıkarlarını öne alma ve bunları tatminde gösterilen hırs; tembellik ve ümitsizlik; vermekten çok almaya talip olma. 


Nasıl İslâm dünyasında meselâ Filistin ve Kudüs meselesi aslında bütün bir İslâm dünyasının meselesi olup, ancak bu külli mesele çerçevesinde hallolabilirse, Türkiye'nin Güneydoğu ve Alevi meseleleri gibi meseleleri de, Türkiye'nin bütün meseleleri içinde, Bediüzzaman'ın sözünü ettiği problemlerin izalesi çizgisinde hallolacaktır. Ancak kendilerini bunların tamamını çözmeye adamış insanlar veya kadrolardır ki, bu meseleleri de çözebilecektir. 


GÜNEYDOĞU TRAJEDİSİ VE PKK MESELESİ (1)19.11.2008Ali Ünal 


Genelkurmay Başkanlığı, bir zaman problemi 'alçak şiddette bir savaş' olarak tavsif etmişti. 
ODTÜ Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan saha araştırmasına göre halkın çoğunluğu, problemi 'işsizlik, fakirlik, geri kalmışlık ve terör' meselesi olarak görüyor. 


Mustafa Kaplan şunları söylüyor: PKK'nın mahiyeti belli değil. Türkiye Cumhuriyeti, 1980 
öncesinde var olan birçok Kürt örgütünü 12 Eylül'le birlikte söndürdü. 80 öncesinden itibaren var olan PKK niye söndürülemedi? PKK, yoksa hedeflerine ulaşabilmek için dış mihrakların ortaya çıkardıkları bir kukla mı? PKK hareketine bakıyorsunuz, içinde MOSSAD ajanları var, sünnetsiz Ermeniler var, MİT'in adamları var. (Metin Sever, Kürt Sorunu) 


Uğur Mumcu, 1993 yılında öldürülmeden önceki son yazısında şunları yazıyordu: 'Kanıtlanan son ilişki, MOSSAD-Barzani ilişkisidir. Bu ilişki, Israel's Secret Wars-A History of Israel 
Intelligence Services adlı kitapta sergileniyor. Kitapta ayrıca MOSSAD'dan Kürtlere her ay 50 
bin dolar para verildiği ABD kaynaklarına dayanılarak açıklanıyor... Kürtler, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa, ne işi var CIA ve MOSSAD'ın Kürtler arasında? 


Yeni Zemin dergisinin Aralık 1993 sayısında Mahir Kaynak ile istihbarat uzmanı Melih Aktaş, Orgeneral Eşref Bitlis, Hulüsi Aydın ve Cem Ersever ile arkadaşlarının öldürülmelerini, bunların Çekiç Güç'e ve Kuzey Irak'taki Kürt devletine karşı çıkmasına bağlıyordu. İşin içine, hattâ PKK ile ittifak halinde esrar ve silah kaçakçılığının, mafyanın ve kamuoyunda daha farklı tanınan önemli siyasi şahsiyetlerin ve üst seviyede asker-sivil bürokratların karıştığı da iddialar arasında. Bu çok yönlü hadisede dikkat çeken bir diğer önemli nokta da, Türkiye'ye teslim edildiği ana kadar Öcalan için resmi arama emri ve tutuklama kararı verilmemesi, Öcalan'ın gıyabında dahi olsa mahkeme edilip cezalandırılmaması ve vatandaşlıktan çıkarılmamış olmasıdır. Ayrıca, Güneydoğu'da PKK'ya karşı en güzel mücadeleyi veren Özel Tim, Mesut Yılmaz'ın 1991 yılında kurduğu ilk hükümet tarafından yapısı değiştirilmiş, o zamandan itibaren de geri çekilmiş, pasifize edilmiştir. Şemdin Sakık'a ait bir iddia olarak (Şamil Tayyar, Star, 8.10.2008), Öcalan'ı Suriye'de öldürmek için yapılacak MİT patentli 
'Mercedes' isimli operasyon Yalçın Küçük vasıtasıyla Öcalan'a iletilmiş, 24 Aralık 1995 
seçimleri sebebiyle askıya alınmasının ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde (ANAYOL 1996 Nisan-Mayıs) başarısızlıkla sonuçlanmış, yani Öcalan suikasttan 'kurtulmuş'tur. Evet, bazı iddialara göre PKK, Ergenekon ve JİTEM, hattâ Hizbullah, aynı merkez veya merkezler tarafından yönetilen örgütlerdir. 


Kürtlerin yaşadığı bölge daha Hz. Ömer zamanında Müslümanlaşmış, bu yörenin halkı, Emevi-Abbasi dönemindeki önemsiz birkaç isyan dışında sürekli İslâmi idareye bağlı olarak yaşamıştır. Fetihler çok kolay ve genellikle barış yoluyla olduğu halde, gerekirse örnekleriyle ortaya koyabileceğimiz üzere, Kemal Burkay gibi bazılarının kitaplarında tarihin ideolojik olarak çarpıtıldığı görülmektedir. Bölge, Haçlı ve Moğol istilaları ve takip eden karışıklıklar döneminde, İslâm dünyasının her tarafı gibi önemli sarsıntılar geçirmiştir. Osmanlılar, ancak Yavuz Sultan Selim zamanında güneydoğuya yönelebilmişler, Şeyh İdris-i Bitlisi, Yavuz'u güneydoğuyu da fethe davet etmiş, bölgenin güvenliğinin ancak Musul'a kadar olan bölgenin de fethedilmesiyle sağlanabileceğini belirtmiştir. Yavuz Sultan Selim, İdris-i Bitlisi'yi bölgeyi sulh yoluyla kazanmaya memur etmiş, İdris-i Bitlisi'nin Kürt beylerine teklif ettiği anlaşma aynen kabul edilmiştir. 


Kürtler, baştan beri büyük çoğunluğuyla Sünni Müslüman'dır. Osmanlı idaresi Kürtler için tam bir güvenlik şemsiyesi teşkil ederken, diğer yandan Kürtler, bölgeyi Safevilere karşı korumuşlardır. Bölge, 19'uncu asrın ikinci çeyreğine kadar sükün, hattâ ekonomik refah içinde yaşamıştır. Devlet-i Âliye'nin duraklama ve gerileme dönemlerinde bile, meselâ 17'nci asırda 


bölgeyi gezen Polonyalı Simeon, Fransız Poullet, 18'inci asırda bölgeyi dolaşan Danimarkalı Niebuhr gibi ve daha başka seyyah ve araştırmacıların intibaları ve verdikleri bilgiler, bunun böyle olduğu konusunda yeterince açıktır. (Kemal Burkay, Kürtler ve Kürdistan, 284-287) 


Doğu ekonomisi hakkında önemli bir çalışma yapan ve çalışması Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan Rıfat Dağ'ın verdiği bilgilere göre de, 1800'lü yılların sonları ile 1900'lü yılların başlarında bile bölgenin genel ekonomik performansı, Osmanlı genel tablosunun gerisinde değildi; hattâ, madencilik, tarım, dokumacılık ve silah sanayii gibi sektörlerde Osmanlı ortalamasının üzerinde idi. (1800'lerden Günümüze Doğu Ekonomisi, 184-188) Bazıları, bölgede Osmanlı sisteminin feodaliteyi doğurduğunu ileri sürseler de Rıfat Dağ, 'Giderek genişleyebilecek, ileride yeni yapılara dönüşebilecek feodalleşmeye izin verilmemiştir. demektedir (s. 171). 


Güneydoğu, bazılarına göre bir petrol yatağıdır. 20 yıl Shell Petrol Firması'nın petrol araştırma genel müdürlüğünü yapmış olan Anthony Hage, şöyle demektedir: 'Ortadoğu'da uzun süre çalıştım. Bütün Amerikan firmaları, uzaydan çekilmiş fotoğraflarla gördükleri Türkiye'nin bir 'petrol okyanusu' üzerinde durduğuna emin. Suriye, Irak, İran ve Sovyetler Birliği'nde petrol olur da, hiç Türkiye'de olmaz mı? Bir uzman olarak bunun aksini asla düşünemem.' (Ömer Vehbi Hatipoğlu, Bir Başka Açıdan Kürt Sorunu, 106; Bilim Araştırma Grubu, Masonluk ve Kapitalizm, 406) 


Masonluk ve Kapitalizm kitabında, bölgenin sahip bulunduğu petrol yataklarının özellikle İsrail'in politikalarına dayalı olarak bilhassa Mobil ve Shell gibi petrol şirketlerinin uyguladığı entrikalarla devreye girmesinin engellendiği ve hattâ açılan pek çok kuyunun kapatıldığı anlatılmaktadır (s. 405). Hatipoğlu, kitabının 4'üncü bölümünün dipnotlarında petrol ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alan üst düzey yöneticilerden 40'a yakın masonun ismini vermektedir ki, üzerinde durulmaya değer. 


Emekli büyükelçi İsmail Berdük Olgaçay, meşhur Tasmalı Çekirge adlı eserinde, ülkemizde kökü dışarıda dernek kurmak ve böyle derneklere üye olmak yasak ise de, kendisine dokunul(a)mayan masonluğu CIA'in çok iyi değerlendirdiğine vurgu yapar. Yine, bir başka emekli büyükelçi Aydın Alacakaptan, 6 Mart 1994 tarihli Zaman gazetesinde, mason teşkilatlarının Atatürk'ü istismar ettiklerini ve varlıklarının en mahzurlu tarafı olarak da, İsrail'e bağlılık duyduklarını vurgulamakta ve 12 Eylül'le birlikte askeriyeden Dışişleri'ne gelenlerin tamamının mason olduğuna dikkat çekmektedir. 


İngiltere'de çıkan Financial Times gazetesinde Mayıs 1983'te yayınlanan haritada dünyanın 
2010 yılında alacağı yeni biçimde Kuzey Irak, İran'ın güneybatısı ve Türkiye'nin 
güneydoğusu yeni bir ülke olarak gösteriliyor ve üzerinde 'Büyük Kürdistan' yazıyordu ve petrol havzası ile su kaynaklarının kontrolü için böyle bir devletin kurulması gerekli görülüyordu. 


Doğu ve güneydoğumuz, yer-altı yer-üstü tabii kaynaklar bakımından da bir hayli zengindir. 
Krom üretim ve ihracatında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye'nin başlıca krom ve en önemli demir ve bakır yatakları bu bölgededir. Divriği'de demir, Ergani ve Maden'de bakır, Erzurum, Elbistan, Şırnak, Van, Bingöl, Tunceli ve Hazro'da zengin kömür yatakları, Elbistan yöresinde linyit yatakları, Keban'da gümüş ve kurşun, Antep ve Erzincan'da manganez, Mazıdağı ve Kilis'te fosfat bulunmaktadır. 


Türkiye'nin zenginlik kaynaklarından biri de sudur. Pek çok bölge ülkesinin bilhassa Dicle ve Fırat'ın akıttığı sulardan, hattâ Manavgat sularından faydalanma arzusu bilinmekte, bölgede bir su savaşının çıkması ihtimalinden son yıllarda çokça bahsedilmektedir. 


Türkiye'nin büyüklüğe sıçramasında en önemli kaynaklarından biri GAP'tır. GAP, Güneydoğu Anadolu'yu içine alan çok büyük bir tarım, enerji ve sulama projesidir. Projenin kapsadığı bölgenin yüzölçümü Türkiye'nin onda biri, İtalya'nın dörtte biri, İngiltere'nin üçte biri kadardır. GAP'a dahil projeler, 21 baraj, 17 hidroelektrik santralı ve çeşitli sulama şebekeleri ile tünellerden meydana gelmektedir. Bunlardan Şanlıurfa tünelleri, dünyanın en büyük sulama tünelleridir. 


GAP projesi tamamlandığında üretilecek enerji 1988 yılında Türkiye'de sudan elde edilen toplam enerjiye eşit ve Türkiye'nin şimdiye kadar tarım için gerçekleştirdiği sulama alanlarının yarısı kadar bir alan daha sulu tarıma açılmış olacaktır. Bu alan 1,7 milyon hektardır ki, 10 Çukurova bölgesi demektir. Bu şekilde meydana gelecek altyapı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok sanayi dalı olacak, bölge iç ve dış sermayeyi çekecek ve bütün ülkenin ekonomik refahına çok büyük katkıda bulunacaktır (Birleşik Araştırma Grubu, Akrebin Kıskacında Güneydoğu, s: 26-28). PKK terörüne bu noktada yaklaştığımızda karşımıza çok önemli bir gerçek çıkmaktadır: İlk 12 yılında terör mücadelesine giden para ve sermaye, GAP'a bir yılda harcananın 5-10 katıdır. Bu hayati proje, terör sebebiyle yıllardır durma noktasındadır. 


Türkiye, jeo-stratejik yönden dünyanın en önemli yerinde bulunmaktadır. Denebilir ki, başlangıçtan beri dünyanın kalbi hep bu bölgede atmıştır. Türkler, Müslümanlaştıktan sonra geçen 1000 yılı aşkın tarihleri boyunca sürekli saldırılara maruz kalmış, 19. asır sonlarından itibaren Büyük İsrail hedefli siyonist entrikalar da buna eklenmiştir. Yeniden dünya düzeni kurma peşinde olan Amerika ve yedeğindeki ülkeler, dikkatlerini yine doğrudan Türkiye üzerine çevirmişlerdir. Onların farklı planlarına rağmen, Sovyetler'in dağılması ve ABD'nin GOP projesiyle bile kader, Türkiye'ye son çeyrek asırda altın tepside fırsatlar sunmuştur. Ne var ki, kısır siyasi çekişmeler, şahsi kin ve sürtüşmeler, iç hesaplaşmalar, yolsuzluklar, yönetim birimlerindeki anlaşmazlıklar, çıkarılmaya çalışılan suni Sünni-Alevi, Türk-Kürt, lâik-antilâik gerginlikleri, faili meçhul-malüm cinayetler, başörtüsü gibi en temel ferdi hürriyetler etrafında meydana getirilen problemler, bu fırsatların önüne hep birer set çekmiş, ülkenin bütün bunları aşabilecek potansiyel göstermesi karşısında da PKK terörü, önümüze daima en büyük engel olarak konmuştur. 


Merhum Özal'ın 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diyerek ortaya attığı ve altın ve tekstilde dünya ikincisi, pamukta dünya üçüncüsü, zengin petrol yatakları, doğalgaz ve madenler bakımından nerdeyse birinci konumdaki bir coğrafyayı içine alan ideal, çok kısa zamanda terk edildi. 
Ülkemiz, özellikle 28 Şubat sürecinde talana uğradı ve askeri-ekonomik anlaşmalarla İsrail'in kucağına oturtuldu. Terör kimlere yarıyorsa, onlar tarafından desteklenir. Şu anda, PKK teröründen zarar gören bilhassa Kürt'ü ve Türk'üyle Türkiye'dir. Faydalananlar, başta Batı ülkeleri olmak üzere, içeride terörden beslenen bazı odaklar, onu bir pasta haline getirip paylaşanlardır. Bölgede İsrail'in rahatlatılması ve İslâm dünyasında 'düşmanlıklar'ın İsrail'den bir başka ülkeye, Kürtler üzerine çekilmesi için Kürdistan devletinin kurulmak istendiği de haylidir tartışılmaktadır. Meselâ Demirtaş Ceyhun, şöyle demektedir: "1970'lerden sonra bakıyorsunuz, Batı'nın bütün gelişmiş ülkelerinde Kürt enstitüleri kurulurken, diğer yandan Filistin olayı sabote ediliyor. Batı'da çok yoğun şekilde vatansız Kürt imajı yerleştirildi. Tabii ki bu, Batı'nın Kürt'ü çok sevmesinden kaynaklanmıyor. Tamamen İsrail için yapılmış bir olay. Arap dünyasında İsrail'i rahatlatmayı amaçlıyordu." (Metin Sever, Kürt Sorunu, 104). 


Meselenin bir diğer boyutu, hiçbir zaman ciddi manâda barışık olmamış Ermenilerle Kürtleri birlikte gibi gösterip, ikisini birden Türkiye aleyhinde kullanma stratejisidir. Kürt ayrılıkçılığını bayraklaştıranlar buna çanak tutar, Türkiye'nin Kürtler gibi Ermenileri de kırdığı iddiasında bulunurken, Batı'da bir Kürdoloji ortaya çıkarmaya çalışanların içinde de çok sayıda Ermeni yer almaktadır. Rafet Ballı, Kürt Dosyası adlı kitabında bu konuda önemli tespitlerde bulunur. Bölgeden olan ve bölgeyi iyi bilen Müfit Yüksel'in tespitleri de hayli ilginçtir: 'Günümüzde PKK ve laik-Kürt entelijansiyası, Müslüman Kürt halkını diğer Müslüman halklardan kopartıp, Ermenilere ve Asurlulara yanaştırma çabası içindeler. Tabii ki bu, PKK ve laik-ateist Kürt entelijansiyasının Kürtleri İslâmiyet'ten koparma ve dinsizleştirme planlarının bir parçasıdır. Zira bu plana göre, Kürtler çevrelerindeki diğer Müslüman halklara düşman edilerek ve Asurlular, Ermeniler gibi Müslüman olmayan Hıristiyan topluluklara yanaştırılarak daha kolay dinsizleştirilebilecektir.' (Mazlum-Der, Kürt Sorunu Forumu, 111). 


GÜNEYDOĞU TRAJEDİSİ VE PKK MESELESİ (2)21.11.2008Ali Ünal 


Dış tesirler, içte zemin buldukları zamandır ki, hedefledikleri meşum rolü oynayabilirler. 
Güneydoğu ve PKK probleminin iç sebeplerini de şöyle sıralayabiliriz: 


Cumhuriyet idaresi geçmişi ret, İslâm'ı en azından kontrol politikasıyla gelmiş, İslâm'ın yerine 'ulusal' bir ideoloji yerleştirme maksadıyla bilhassa başlangıç yılları itibariyle tam bir 'ulusçu' teze oturmuştur. Bir zaman, 'Biz Lozan'daki görüşmelerimizde milli davalarımızı 'biz Türkler ve Kürtler' diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik.' diyen İsmet İnönü, daha sonra şu demeci vermiştir: 'Bu ülkede sadece Türk ulusu etnik ve ırki haklar talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. 


1925 yılında kabul edilen Şark Islahat Planı'nın 41. maddesi de şöyle idi: 


'Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Muş, Urfa, Ergani, Hozat, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Palu, Çarsancak, Çemişgezek, Ovacık, Adıyaman, Besni, Arga Hekimhan, Birecik, Çermik vilâyet ve kaza merkezlerindeki hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kuruluşlarda, okullarda, çarşı ve pazarlarda Türkçeden başka dil kullananlar, hükümet ve belediyenin emirlerine aykırı davranmakla suçlanacak ve cezalandırılacaktır.' 


Bu ve benzeri kanunlar yer yer zorla uygulanmış, en küçük talep ve hareketler bazen şiddetli te'diplerle karşılaşmıştır. (Hatipoğlu, Bir Başka Açıdan Kürt Sorunu, 36-39) Şeyh Said isyanı, Raçkotan ve Raman te'dip harekâtları, Sason ve Ağrı ayaklanmaları, Dersim 'ayaklanması' büyük şiddet uygulanarak bastırılmış, meselâ Dersim 'ayaklanması' bastırılırken yağma bile yapılmıştır. (Mazlum-Der, Kürt Sorunu Forumu, 209-211; N.Fazıl Kısakürek, Son Devrin Din Mazlumları). 


Seçkinci aydınların desteğindeki devlet, halktan uzaktır ve halk devlete küskündür. Sistem, bir bakıma iç kavga ve sürtüşmelere âdeta ihtiyaç duymuş, bunlar üzerinden varlığını sürdürmüştür. Milletimiz gibi medeniyet kurucu ve tarih yapıcı bir halkın ve onun ülkesinin, devletinin devamlı iç sürtüşmelerle meşgul edilip, dışta inisiyatif almaktan alıkonulması, elbette dünyadaki egemen güçlerin de her zaman en önemli stratejilerinden biri olmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancı, tarihi, değerleri ve asli dinamikleriyle halkının büyük çoğunluğunu düşman gibi görüp, ülkenin güvenlik konseptini sürekli ve hiçbir zaman çerçevesi çizilmemiş irtica ve bölücülükle mücadele üzerine oturttuğu, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımız da daha dindar ve aralarında Kürt nüfus daha çok 


bulunduğu için, bu halk söz konusu mücadeleye iki kat hedef kılınmış, bölge, idamlar, tenkiller, te'dipler ve mecburi iskân gibi uygulamalarla sık sık karşı karşıya gelmiştir. Bu noktadan bakıldığında, bölgenin milyonlarca halkını yerinden eden ve göçe zorlayan PKK terörünün, bir bakıma hem devletin mecburi iskân siyasetine hem de Güneydoğu'nun boşaltılmasına ve dolayısıyla bunu isteyen bazı harici güçlerin ve devletlerin politikalarına hizmet ettiği açıktır. 


Devletin söz konusu tavrı, PKK terörünü bastırma operasyonlarında da belli ölçülerde sürmüştür. 1992'de Şırnak'ta, 1993'te Lice'de yaşananlar, Mardin Derik, Batman Heybetli köyü, Şırnak'ın Kumçatı, Sapaca, Gever, Çağlayan ve Hisar köyleri, Hakkâri Şemdinli, Tunceli Yukarı Karataş köyü, Diyarbakır Lice, Hakkâri Yüksekova, Diyarbakır Kunuklu, Genç ve Kale arasındaki Kaledibi, Silvan Dutveren köyü, Adaklı Kazlık köyü ve Diyarbakır Hazro köylerindeki birtakım uygulamalar, terörü önlemekten çok halkı devlete bütün bütün küstürme noktasında cereyan etmiştir (1994 Türkiye İnsan Hakları Raporu, 61-64; Mazlum-Der, Kürt Sorunu Forumu, 338-340). Bu tür davranışların PKK'ya nasıl yaradığını Öcalan şöyle anlatıyor: 


'Bizim askeri zorumuzla yaptığımız ufak bir eylem, bir alanı bize açıyor. Ordunun, yani zorun Türk siyasileri tarafından ölçüsüz kullanılması, işkenceler, tutuklamalar ise halkın akın halinde PKK'ya taraftar olmasına yol açtı. Cizre, Nusaybin bunun açık örnekleridir. (Rafet Ballı, 'Kürt Dosyası'ndan: Akrebin Kıskacında Güneydoğu, 169-170). 


Gücün ölçüsüz kullanılması gibi, bilhassa hapishanelerde ayyuka çıkan işkence olayları, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, ortadan kaybolmalar ve mayın patlaması sonucu ölümler de PKK'nın ekmeğine yağ sürmüştür. 


Şüpheler, süistimaller 


Bölgede her şey birbirine karışmış durumdadır. Meydana gelen terör atmosfer ve ekonomisinden çokları pay almaya çalışmakta, aydınlanamayan pek çok hadise de problemi karmakarışık hale getirmektedir. 


Meselâ, PKK terörüne en büyük darbelerin vurulduğu bir dönemde 7.7.1991 günü cesedi Ergani-Mardin yolu üzerinde bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi, bölgede terörün azması ve PKK'nın taban oluşturmasında en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. Cinayetin Diyarbakır siyasi şubede görevli MİT mensubu iki polis tarafından işlendiği iddia edilmiş, hatta bu iki polisin adı bile verilmiştir. (Hatipoğlu, a.g.e., 135). Aynı şekilde, tezkere almış 33 askerimizin korumasız olarak minibüsle Erzincan'a gönderilirken 24.5.1993'te Bingöl'de katledilmesinin sır perdesi yeni yeni aralanmaktadır. 


Köy koruculuğu ve daha başka vakıalar hadiseyi daha da karmaşıklaştırmaktadır. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden sonra kurulan ve çalışmalarını 1995 yılı Nisan ayında tamamlayabilen Meclis Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporunda, faili meçhul cinayetlerin 1991 yılından sonra hızla arttığı ve toplumda panik meydana getirdiği vurgulanarak, 1993 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde kayda geçen 908 faili meçhul cinayetin 600'den fazlasının bölgede işlendiği belirtilmektedir. Rapor, ilgi çekici daha başka bilgiler de ihtiva etmektedir. Meselâ: 


- Bölgede 200 kişi ile başlayan PKK hareketi, Olağanüstü Hal Kanunu'nun vermiş olduğu tüm yetkiye ve jandarma hizmetine tahsis edilen çok sayıda askerin bölgeye sevkine rağmen gelişmiş, gündemi tayin eder hale gelmiştir. 


- Bölgede yeni bir yasadışı faaliyetin odak noktası olan koruculuk sistemi PKK'ya karşı mücadelede etkili olamamıştır ve lâğvedilmelidir. 


- İtirafçılar, devlet lojmanlarında barındırılmakta ve bunlar devleti kullanmaktadır. Bu şekilde devlet-itirafçı ilişkisine son verilmelidir. 


- Tarafımızca anlaşılamayan bir nedenden ötürü Komisyon'un çalışmalarını engelleyen, hukuka aykırı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi ve belge akışını kesen Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral ile DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un eylem ve işlemlerinin takdiri için raporun bir örneği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderilmelidir.' 


Bunların dışında, bölgede meydana gelen ve mahiyeti aydınlatılamamış, ayrıca terör karşısında hiçbir zaman inisiyatif kullanamayan ve asla muktedir olamayan siyasi iktidarların üzerine gidemeyip kayıtsız kaldığı o kadar hadise var ki, bunları bir özet araştırma çerçevesinde zikretmemiz mümkün değildir. Tek bir misal, meseleyi anlamaya yeter: 11.6.1992 günü Bitlis'in Tatvan ilçesinden 13 kişinin kurşuna dizilerek öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, dönemin içişleri bakanı, yani hadiseyi aydınlatması gereken en yetkili ağız İsmet Sezgin şöyle diyebiliyordu: 'Eğer bu olayı PKK yapmadıysa, bu olayı kimin yaptığını bilen biri varsa, gelip söylesin açığa çıkaralım. Kontgerilla mı yapmış diyorlar. Yakalayın bize getirin. 


Din düşmanlığı, cehalet ve fakirlik 


Güneydoğu'nun halkı, her şeye rağmen dindardır. TBMM raporunda 'Bölgeye derhal, tecrübeli ve yeterli sayıda imam atanmalıdır.' denilmesi de bunu doğrulamaktadır. Tarihin ve sosyolojinin kabul ettiği bir gerçek olarak, insanları birbirine bağlayan, özellikle etnik farklılıkları aşmada en önemli bir bağ dindir. Cumhuriyet hükümetleri ise bilhassa CHP ile temsil edildiği yıllarda ve bunu temsil eden zihniyet marifetiyle açıkça İslâm'a cephe almıştır. 
Devletin dine karşı olması, 'faili meçhul' cinayetleri haksız yere Müslümanların üzerine yıkıp, öfkeli kalabalıklara 'Kahrolsun Şeriat!' diye bağırtmak, yetkili ağızlardan yerli yersiz din aleyhinde beyanatlar çıkması, bölge halkını devlete küstüren, en azından terör karşısında devletten uzaklaştıran en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Cumhuriyet nesilleri, meçhul bir düşmana, geçmişe, bir döneme küfrederek ve düşmanlık psikolojisi içinde yetişmişlerdir. Yine, Cumhuriyet yönetimleri ve seçkinler, menfaatleriyle örtüştürdükleri ideolojik yönelişleri zaman zaman devlet-millet menfaat ve gerçeklerinin önünde tutmuşlardır. Bu tavırdır ki, ülkede 4 darbenin yaşanmasına sebep olmuş, demokratik gelişimin önünün kesilmesine ve ülkenin her bakımdan kalkınmasına defalarca ket vurmuştur. 
Bölgede inceleme yapan kuruluşların pek çoğu ise meseleyi yalnızca ekonomiye dayamaktadırlar. Oysa Türkiye'de Güneydoğu bölgemiz kadar, hattâ ondan daha da geri pek çok yer vardır ve buralarda terör hadiseleri yaşanmamaktadır. 


Terörün sürmesinin ve önlenememesinin bir diğer sebebi cehalettir. Cumhuriyet döneminde eğitim sistemimizin ne kadar çarpık olduğu değişen her hükümet tarafından itiraf edilmiş olmasına rağmen uygulamaya konulan reçeteler, ideolojik ve daha başka saplantılardan kurtulamadığı ve memleket gerçekleriyle çok bağdaşmadığı için eğitim sistemimizi âdeta içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Sağlık hizmetleri de bölgede hiçbir zaman yeterince 


sunulamamıştır. Doğu ve Güneydoğu, Cumhuriyet dönemi boyunca hep bir sürgün yeri olmuş ve öyle görülmüştür. 


Bölge ekonomisi 


Bölge ekonomisi, coğrafyası ve tabiat şartları gereği öncelikle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ne var ki, devletin planlı dönemlerde başta tarıma verdiği önem gittikçe azaldığı gibi, yem sanayii, süt ve süt ürünleri fabrikaları çok yerde durma noktasına gelmiş, 
bazı fabrikalar, et ve süt kombinaları arsa rantçılığına kurban gitmiş, hayvancılık % 90 
nisbetinde darbe yemiştir. 


Bölge, Kalkınmada Öncelikli Yöreler illerinin büyük çoğunluğunu barındırmasına rağmen kamu yatırımlarından ve Türkiye Kalkınma Bankası'na kullandırılan fon kredilerinden asgari ölçülerde faydalanabilmektedir. Kamu ve özel sektör, bilhassa 1990'lı yıllarda bölgeye yatırım yapmakta çok cimri davranmıştır. 


Gerçi Özal'lı yıllarda bölge, bilhassa GAP kanalıyla kalkınmadan belli bir pay almıştır. 
Köylerin tamamına yakınına elektrik ve telefon gitmiş ve ortalama % 70'inde de içme suyu akmaktadır. Fakat refah seviyesinin ölçülmesinde tüketim miktarı ve onu doğuran gelir yapısının yanı sıra doktor başına düşen hasta sayısı, okullaşma nisbeti, il nüfusuna göre yüksekokul mezunu, istihdam, şehirleşme nisbeti, tarım kredileri, 100 km2'ye düşen asfalt yol uzunluğu, nüfus başına sınai katma değer payı, nüfus başına ileri sanayi (yatırım malı) katma değer payı gibi farklı sektör imkânları da dikkate alınır. Bütün bu noktalardan gelişmişlik seviyesine baktığımızda, 1985 DPT envanterlerine göre, bölgenin en gelişmiş ili olan Elazığ, Türkiye sıralamasında ancak 37. gelebilmektedir. 67 ile göre yapılan sıralamada Hakkari sonuncu, sonra Muş, Bingöl, Ağrı, Bitlis derken, Van 60., Erzurum 54.dür. 1990'lar, bilhassa Doğu ve Güneydoğu'muz için kayıp yıllardır. 


Bölge, esasen Türkiye'ye dert değil, gelir kaynağı bir bölge olma pozisyon ve imkânına sahiptir. Yer-altı, yer-üstü kaynakları bakımından zengin, tarım ve hayvancılığa hayli elverişlidir. Türkiye toplam göl alanının % 43,5'ine ve Türkiye'nin en geniş nemli alanına sahiptir. Nemin doğurduğu yayla florası, küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ne var ki, bölgenin zenginlik potansiyeli kullanılamamaktadır. Petrol örneğinde görüldüğü üzere, bölgede sadece ilk üretim gerçekleştirilmektedir. 


Bölge şehirleri, sanayi kültürüne yabancıdır ve sanayi tecrübesinden mahrumdur. İşsizlik, % 20'lerde seyretmektedir. İşsizlerin yarısından fazlası genellikle mevsimlik işçi olmaktadırlar. 
Nüfusun üretken sektör olabilme vasfı elinden alınmış veya bu vasıf nüfusa kazandırılamamıştır. (Rıfat Dağ, 1800'lerden Günümüze Doğu Ekonomisi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara 1995) 


Mahalli geçimsizlikler ve kavgalar 


Bölgede fakirlik dışındaki bir diğer olumsuz faktör, mahalli geçimsizlikler ve kavgalardır. 
Cehaletten, yer yer süren aşiret düzeninden ve daha başka faktörlerden dolayı kavgalar ve kan davaları tam olarak giderilememiştir. Ağaların, şeyhlerin, beylerin ve devletin zulmü halkı inisiyatif kullanmaktan yoksun hale getirdiği gibi, tabasbus, riya, kıskançlık ve aşiretler ve fertler arası rekabeti ön plana çıkarmakta ve önünde korkudan ve ihtiyaçtan dolayı boyun büktüğü ağanın PKK karşısında boyun büktüğünü gören bazı insanlarda PKK'lı olmak, yer yer kurtuluş ve kahramanlık gibi görülebilmektedir. 


GÜNEYDOĞU TRAJEDİSİ VE PKK MESELESİ (3)21.11.2008Ali Ünal 


Terörle mücadele iki cephelidir: 1. Bizzat terörle mücadele, 2. Teröristlerle mücadele. Bu her iki alanda mücadele adına aşağıdaki hususlar önemlidir: 


Türkiye'nin şu anda karşılaştığı problemlerin tamamında, denebilir ki, devlet-millet ayrılığı ve Türk devletinin asli temelleri, tarihi dinamikleri ve kendi öz değerleri ile barışık olamaması yatmaktadır. Bu ayrılık giderilmeli, devlet halkıyla ve halkın değerleriyle barışık olmalıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 yıllık tarihinde ülke hesabına hayırlı çalışmalarda ve atılımlarda bulunanların halkla ve öz değerlerimizle kısmen barışık iktidarlar olması ve bunların başındaki Menderes, Özal ve Tayyip Erdoğan gibi liderlerin halk tarafından diğerlerine 
nazaran daha çok sevilmesi, tezimizi destekleyen önemli bir delildir. Bölge halkı, en az 1300 
yıldır Müslüman'dır. Bir Müslüman kolay kolay başka bir dine girmez. Onu dininden etmeye çalışmak, onu tefessüh ettirmek demektir. Müslümanlıktan çıkan bozulmuş tereyağı gibi olur, anarşist ve terörist olur. Bu bakımdan, dini değerler bilhassa bölgede de desteklenmeli, yaygınlaştırılmalıdır. 


Güneydoğu, eğitim yönünden yıllarca, belki asırlarca ihmal edilmiştir. Eğitim yoluyla cehaleti ve cahili düşünce ve âdetleri yok etmek, halkı eğitmek, iç kavga, rekabet ve kıskançlıkları gidermek ve insanlara insani kemalâtı kazandırmak mümkündür. Bu yüzden, eğitim sistemimiz yeniden gözden geçirilmeli, fenler ve fen ilimleriyle dini ilimler bir arada ve birbirini destekleyici olarak verilmelidir. Din'i gerçekten anlamış, zamanın getirdiği yeni şartları çok iyi bilen ve Din'in bu şartlara bakan yönünü iyi kavramış, bizzat Din'i kendi hayatıyla temsil eden, zihni fenlerle, kalbi dini ilim ve değerlerle aydınlık, hayatı güzel ahlâkla bezenmiş insanlara, eğitimcilere ve âlimlere şiddetle ihtiyaç vardır. 


Bilhassa halkımız için cazibe merkezi haline gelebilmiş özel eğitim-öğretim müesseseleri mutlaka desteklenmelidir. Bu türden okulların, bulundukları yerlerde terör hadiselerinin az olmasındaki etkisi bizzat en üst seviyede yetkililer tarafından hayretle müşahede ve ifade edilmiştir. Bu okullar, başarılarıyla birlikte, halkları birbirine barıştıracak, kaynaştıracak bir kapasite de sergilemektedir. Eğitim için bir diğer önemli husus, fedakârlıktır. Bölgede çok sayıda öğretmen öldürülmüştür. Sözünü ettiğimiz türden özel eğitim kurumları, fedakâr elemanlarıyla da engelleri aşabilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca, talebelerin barınacağı yurtların açılması ve buralarda bölge insanına, öğrenciye maddi-manevi, ruhi-fiziki destek olunması, hem yakın hem uzun vadede problemi önleyecek en önemli çarelerden biri olarak görülmektedir. 


Türkiye, gücün hakimiyetinden hâlâ kurtulamamış, hukuku tek güç olarak ikame edememiş, sivil siyasetin âdeta düşman ve tehlikeli görüldüğü, sivil-asker barış ve kaynaşmasının bir türlü sağlanamadığı, en hayati müesseseler arasında rekabetin ve zıtlaşmanın giderilemediği bir ülke olmaktan kurtulamamıştır. Bu problem, temel insan hak ve hürriyetleri, demokrasi ve hukukun hakimiyeti temelinde giderilmedikçe diğer problemlerimizin önlenmesi de zor görünmektedir. Ayrıca, Türkiye toplumu da maalesef parçalıdır. Bir yanda kendilerine 'beyaz Türkler'de denilen, kendilerini ülkenin sahibi gibi gören, sayıca azın azı fakat ülke kaynaklarını en büyük nisbette kullanan ve tarihi, değerleri ve dinamikleriyle halkı aşağılayan bir azınlık, diğer tarafta halk kitleleri vardır. Bu parçalı olma, 1. maddede ifade edilen problemi de beslemektedir. Dolayısıyla, bu problemin aşılması da, yine temel insan hak ve hürriyetleri, demokrasi ve hukukla birlikte, adalet temelinde sosyal devlet anlayışının hakim olmasına bağlıdır. 


Devlet-millet barışmasının en önemli şartlarından biri, etnik ayrılıkların üzerine gitmemektir. 
Etnik menşe, kimsenin tercihinde ve elinde değildir; bunu Yaratan tayin etmektedir. Etnik kimlik, idealize edilemez. Türk-Kürt ayrımı her bakımdan giderilmeli ve asla ırki mülâhazalar üstünlük sebebi yapılmamalıdır. 'İbadet ve camide sultan, derviş ve geda birdir. Müsavat hakiki düsturdur. Takvadan, faziletten başka üstünlük sebebi yoktur. Devlet-millet barışma ve kaynaşmasının bir diğer şartı, devletin müşfik bir peder gibi olmasında yatmaktadır. Bu, bir yandan bölgeye tayin edilecek dindar, ahlâki değerlerle bezenmiş, bilgili ve çalışkan, müşfik ve halkla kaynaşabilecek idarecilerle sağlanabileceği gibi, bir yandan da şiddet politikalarını bir an önce terk etmekle sağlanacaktır. 


Ferdin beş hakkı mukaddestir ve koruma altına alınmalıdır. Bunlar, din, akıl ve beden sağlığı, can, mal ve nesil hürriyet ve emniyetidir. Devlet, bu beş hürriyet ve emniyeti herkes için sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, suçun şahsiliği de nazara alınmalı ve bazı suçlulardan dolayı bir aile, bir köy, bir bölgeyi cezalandırma yoluna asla gidilmemelidir. Adli tedbirlerde adaletten asla sapılmamalı ve 'Bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi adalet yapmaktan alıkoymasın.' yüce düsturu esas alınmalıdır. Kaldı ki, ortada düşman olunacak bir topluluk yoktur. İşlenen suçlarda devlet kendi sorumluluğunu da araştırmalı ve suçun işlenme zeminini ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. 


Türkiye, yargı reformuna şiddetle muhtaçtır. Halkta yargıya güven olmadığı gibi, bilhassa yüksek yargı organları siyasete bulaşmışlık şaibesi altındadır. Yargı, Türkiye'de çatışan güçlerin asla tarafı olmamalı, halk nazarında en itibarlı kurum olma hüviyetini kazanmalı, hukuktan asla sapmamalıdır. Adaletin ve onu birinci derecede temsil etmesi gereken yargının bırakacağı boşluğu başka hiçbir şey dolduramaz. 


Türkiye, dış politikasını ve dış politika önceliklerini her zaman iyi ayarlamak zorundadır. 
Ülkenin menfaati her şeyin üstünde tutularak, ideolojik yönelişlerden arınarak ve sürekli değişen şartlar göz önüne alınarak akılcı, şahsiyetli, çok yönlü, yakın-orta-uzun vadeleri olan ve inisiyatif sahibi bir dış politika izlenmesi zaruridir. Bu da, her bakımdan güçlü olmaktan geçer. Bu noktada, emekli büyükelçi İsmail Berdük Olgaçay'ın tesbitleri gerçekten yerindedir: "Türk dış politikası üç hususta ipotek altındadır. Bir kere, Türkiye'nin astronomik seviyelere çıkmış dış borcu, dış politikada hareket etme imkânını büyük oranda sınırlamaktadır. Türk dış politikasını zorlayan ikinci ipotek, Türkiye'nin silah sanayiindeki Batı'ya bağımlılığıdır. 
Üçüncü ipotek ise, artık politikacılarımızı kendi irademizle belirleme özgürlüğümüzün yavaş yavaş elimizden alınmasıdır. (Zaman gazetesi, 31 Ocak 1994). Sayın Olgaçay'ın tesbitleri, bugün de büyük ölçüde geçerlidir. Silah alımında ve modernizasyonunda dışarıya bağımlılık gözden geçirilmeli, sürekli silah alımı ve moderizasyonuyla terör arasında münasebet olup olmadığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Şahsiyetli bir dış politika, her birimde yönetim mekanizmasını ellerinde tutanların bazı merkezlerle menfaat ilişkilerine ve masonluk gibi kökü dışarıda derneklerle bağlantılarına kesinlikle son verilmesini ve ülke içinde politika belirleyici hale gelmiş bulunan mafya ve yasa üstü kuruluşların gücünün kırılmasını da gerektirmektedir. Bunun için açık ve şeffaf politikalara ve demokratik hakların genişletilip yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. 


Askeri harcamalar, silah alım ve modemizasyonları mutlaka sivil denetime açık olmalı, ordumuz, problemin tek muhatabı, çözümün yegâne mercii olmaktan çıkmalıdır. Onun yerine, bölgeye ve bölge insanına başka türlü bakan şovenist ideoloji, duygu, yaklaşım ve tavırlardan uzak, insana, bilhassa kendi insanına sevgi ve şefkat duyan, ahlâklı, iyi yetişmiş özel timlerin başarı şansı ordununkinden çok daha fazladır. Olağanüstü hal uygulamasının, bazı idarecilerin bilhassa esrar ve silah kaçakçılığı gibi kirli işlerle şaibe altında kalmalarından başka, özellikle 


müsbet bir fonksiyon görüp görmediği, terörü önlemede fayda getirip getirmediği her zaman sorgulanabilir. Ayrıca, bölgede tek partili dönemde 16 isyan görülürken, çok partili hayata geçildikten sonra 12 Eylül yıllarında palazlanan PKK terörüne kadar herhangi bir isyanın vâki olmaması da üzerinde durmaya değer bir husustur. Bu da, sertliğin, gayr-ı demokratik uygulamaların fayda değil zarar getirdiğini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde, koruculuk sistemi de faydadan çok zarar getirmiş görünmektedir. Bu tür uygulamalara gerek olup olmadığı çok iyi etüt edilmelidir. 


Her meselenin çözümünde en önemli bir görev de medyaya düşmektedir. Fakat büyük bölümü itibarıyla medyanın yayınları, problem çözücü değil problem artırıcı bir mahiyet arz etmekte, hadiselerin âdeta birer reyting aracı olarak istismar edildiği esefle müşahede olunmaktadır. 
Yayınlarda mübalâğalar, yalanlar, heyecan körüklemeler, tahrikler, siyaset ve menfaat tercihli çarpıtmalar, gerçeklerin çok önünde gitmektedir. Medyadaki acı ve gayrı ahlâki istismarlar mutlaka durdurulmalıdır. Medya, ayrıca, olaylara serinkanlı yaklaşıp, ayırımları körüklemekten kaçınmalı, gerçeklere uygun yayın yapmalı, problemin üzerine benzin dökerek gitmemelidir. 


Hem bir devlet görevini yerine getirmek, hem de istismarları önlemek için bölgenin fakirliği giderilmelidir. Çok kaba ve özet bir tesbitle, Osmanlı'nın en buhranlı dönemlerinde bile Türkiye'nin kalan yöreleriyle çok farklılık arz etmeyen bölgeye gerekli önem verilseydi, meselâ, fiziki ve sosyo-ekonomik altyapı imkânları geliştirilmiş olsaydı; yıllarca petrole eşdeğer olarak kabul edilen hayvancılık âdeta durma noktasına getirilmeseydi; kaçakçılık yapılıyor bahanesine sığınılmadan sınır ticareti geliştirilseydi; sadece bir kısmı Batman rafinerisinde işlenip kalanı İskenderun'a gönderilen petrol misalinde görüldüğü gibi, bölge kaynaklarını işleyecek tesisler bölge dışında değil de bölgede yer alsaydı; bugün Türkiye'yi bir Türkiye daha yapacak güçte olduğu varsayılan ve beş çeyrek asır önce Abdülhamid tarafından düşünülen GAP, hiç olmazsa 30-35 yıl önce şartların imkân verdiği ölçüde kademe kademe devreye alınsaydı; barajlardan enerjinin yanı sıra sulama işinde de faydalanılsaydı; bölgeye kalkınmanın sosyal boyutu olarak daha fazla demokrasi, teşebbüs, inanç ve fikir hürriyeti götürülebilse ve bölge Türkiye'nin kalan kısmına entegre edilerek göçler önlenseydi; modem usüllerde tarım desteklense ve arsa rantçılığı gibi rantçılığa kaçılmasaydı ve bölge sermayesi bölgede değerlendirilebilseydi, bölge ile Akdeniz, hattâ Ege arasında büyük farklar olur muydu ve teröre bu kadar hazır zemin bulunur muydu? 


Güneydoğu meselesi, ilk bölümde izahına çalışıldığı üzere, çoklarının pay aldığı bir pastaya dönmüş durumdadır. Meselâ 1995 yılında, Yeni Yüzyıl gazetesinde çıkan bir haberde, Hollanda'da tutuklu bulunan Baybaşin, burada isimlerini vermek istemediğimiz üst seviyede pek çok devlet yetkilisinin uyuşturucu ticaretine ortak olduğunu öne sürmüştür. Baybaşin, 'Mafya, devletin ta kendisi!' demektedir. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, daha 1990'ların başları itibarıyla PKK'nın beyaz vurgundan elde ettiği para 250 trilyondu. Ve dikkate alınması gereken iddialara göre, bu işte bazı devletliler de PKK ile ortak çalışmaktadır. Bu kirli ilişkiler meydana konup PKK meselesi kirli bir pasta olmaktan çıkarılmalıdır. Aksi halde, 'PKK terörü gerçekten önlenmek mi, yoksa korunmak mı isteniyor?" sorusu daima zihinlerde kalacaktır. Faili meçhul cinayetler, işkenceler, aynı kirli pastanın başka unsurları durumundadır. 


Son söz: PKK, asla Kürtlere hürriyet ve Kürt halkının saadeti için çalışan bir örgüt değildir; tam aksine, PKK teröründen en büyük zararı Kürt halkı ve onların yaşadığı yerler çekmiştir. 
PKK, büyük güçler, ilaveten, bu güçlerin Türkiye'deki uzantıları olan 'derin' merkezler ve ülke içinde çatışan bazı unsurlar tarafından bölgede İsrail'i rahatlatacak bir oluşum adına Türk-Kürt 


ayrımını körüklemek ve Kürt kardeşlerimizi Türkiye'den soğutmak, ayrıca bölge politikalarına ve bilhassa Türk iç siyasetine yön vermek ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak büyüklük rampasına sıçramasını önlemek için kurulup kullanıldığı şaibesi altında uluslararası terör, kaçakçılık ve uyuşturucu örgütü manzarası arz etmektedir. Onunla mücadele, yukarda arz etmeye çalıştığımız şekilde çok yönlü olmak zorundadır ve bu bir milli dava, ülkenin bugünü ve yarını adına çok önemli bir sorumluluk haline gelmiştir. Bu davada başarılı olunması için önce iyi niyet ve samimiyet, sonra zihniyet değişikliği ve en son da gerekli donanım ve strateji üç önemli şarttır. 


ŞÜPHELER, TESBİTLER, SORULAR 06.10.2008Ali Ünal 


Bazı emekli askerleri dinliyoruz. İçlerinde, terör konusunda belki en önemli hatası inisiyatif alamama ve kesin bir irade ortaya koyamama olan siyaseti suçlayanlar da var, emekli albay Mithat Işık gibi 'PKK, 200 kişinin bulunduğu bir karakola bundan daha çok sayıda teröristle ve güpegündüz baskın yapabiliyor ve 23 zayiatla geri dönüyorsa, bundan çıkarmamız gereken dersler olmalı!' diyenleri de var. 


Erdal Sarızeybek, 'Siz Kuzey Irak sınırının 5 km içindeki Basyan'da, Hakurk'ta kümelenmiş teröristi seyrederseniz, maalesef o da gelip seni vurur. Teröristler ağaçlar arasından katırlarla silahları taşıyor ve sonra yılan gibi kıvrılıp sızabiliyorlar. Hükümetin artık terörle ilgili gerçekten etkili mücadele kararları alması gerekmektedir. diyor. Okuyucular, buna yorum yazıyorlar: 'Katırlar da mı yılan gibi kıvrılabiliyor? Aktütün'de neden yer altında betondan sığınaklar yapılmıyor?' Asker, kendisine tanınan yetki ile Kuzey Irak'ta bir yıldır operasyon yapabiliyor, Kandil dahi bombalanıyor. Aktütün Karakolu'nu güçlendirmek ve betondan yer altı sığınağı yapmak gibi, sınırdan 5 km içerideki Basyan ve Hakurk kamplarını 'BBG evi gibi' gözetleyip vurma görevi de hükümete mi ait? 


Aktütün Karakolu'na ilk baskın 13 Eylül 1992 günü 400-500 kişilik bir grupla yapılıyor, 22 
şehit veriyoruz ve teröristler 87 ceset bırakıp gidiyorlar. 16 yıl sonraki şu son baskında ise 16 
şehit veriyoruz ve 23 terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu, terörle 16 yıllık mücadele adına ne manâya geliyor? 


Şehit olan er Ramazan Yeşil, ailesiyle telefon konuşmasında 'Son bir haftada 3 defa baskına uğradık.' diyor... 


PKK terörüyle 30 yıla yaklaşan mücadeleye rağmen çözümü hâlâ meselenin üzerine şiddetle gidilmesinde görenler var. Oysa Öcalan bile şöyle diyordu: 'Biz askeri bir eylem yapıyoruz ve bu, bize alan açıyor. Yüzlerce kişiyi kazandırıyor. Fakat Türkiye'nin özel timleri bir şehri komple Türkiye'ye karşı çıkarıyor. Yolladılar vurucu timleri Cizre'ye... Cizre'yi biz 50 yıl uğraşsaydık, bu kadar yanımıza çekemezdik. Ordunun, yani zorun Türk siyasileri tarafından ölçüsüz kullanılması, halkın akın halinde PKK'ya taraftar olmasına yol açtı.' (Akrebin Kıskacında Güneydoğu, 169-170) 


Mustafa Kaplan soruyor: '12 Eylül ihtilâlinden sonra bütün Kürt örgütleri söndürüldü. 80 
öncesinde PKK da vardı. Peki, PKK niye söndürülemedi?' (M. Sever, Kürt Sorunu) 


Uğur Mumcu'nun öldürülmeden önceki son yazısı, MOSSAD ve CIA-Mustafa Barzani ilişkileri ve CIA ile MOSSAD'ın Kürtlere yaptıkları yardımlarla ilgiliydi. Hasan Köni, isim telaffuz etmeden, 'Dikkatlerin ve düşmanlığın Kürtler üzerine çekilmesiyle bölgemizdeki bir 


ülkenin güvenliği mi sağlanmak isteniyor?' diye sordu. Bu sorular, yetkililerin kafasında ne kadar var? 


Orgeneral Eşref Bitlis ile Hulüsi Aydın'ın niçin ve kimler tarafından öldürüldüğü neden hâlâ meçhul? 


Öcalan hakkında yakalanıncaya kadar onca yıl neden resmi arama emri, tutuklama kararı çıkarılmadı; yardımcı olması için İnterpol'e de başvurulmadı; Öcalan, gıyabında da olsa mahkeme edilip cezalandırılmadı ve en önemlisi neden vatandaşlıktan çıkarılmadı? 


Güneydoğu'da PKK'ya karşı en güzel mücadeleyi veren Özel Tim, neden zamanla geri çekilip pasifize edildi? Bununla 1991'de ANAP'ta yapılan iç operasyonun münasebeti var mıydı? 


Aktütün baskını, Altınova hadiselerinin hemen arkasından geldi. Gündemde tezkere var. ABD başkanlık seçimlerinde neo-conların dünyada önemli bir hadiseye, çatışmaya ihtiyacı olduğu bazılarınca ifade ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nde DTP davası görüşülüyor. Hükümet, Özal'dan bu yana ihmal edilen Orta Asya ile yeniden ilgi kurma teşebbüsünde. Eser Karakaş, dün Star'daki yazısında Bolu Express gazetesinde çıkan tüyler ürpertici bir yazıya ve bu yazı hakkında savcılığın takipsizlik kararı vermesine temas ediyordu. Güneydoğu ile ilgili terörün zeminini kurutacak resmi-gayrı resmi açılımlar devrede. Ergenekon davası başlama arefesinde. Ve böyle bir zamanda Aktütün'deki feci hadise. Her şeyden önce, PKK terörünün gerçekte ne olduğu tam bir aydınlatmaya muhtaç değil mi? 


İRAN LABORATUVARI25.08.2008Ali Ünal 


Devrim ve sonrası açısından İran incelenmeye değer önemli bir laboratuvar teşkil etmesine rağmen, hem devrim hem sonrası hakkında Türkiye'de ciddi bir çalışmanın yapıldığı söylenemez. 


Ayrıca, Türkiye'de meselâ kendi kaynakları ve dayanaklarıyla Şiiliğin, Velâyet-i Fakih'in ve özellikle Şii hadis geleneğinin ilâhiyat çevrelerinde bile ne ölçüde bilindiği tartışma götürür bir husustur. Özellikle Batılı haber kaynaklarına dayanan aktüel sahada yazılanlar ise daha 

çok yalan ve iftiralara dayanıyordu. Tek bir misal bile, bunların mahiyetini anlamaya yeter: 


Sünni dünyadaki Mecmuatü'l-Ahzab gibi, İran'da da bilhassa Hz. Ali'ye ve diğer imamlara dayandırılan dualardan, münacatlardan, evrad ve ezkârdan oluşan ve ismi 'Cennetlerin Anahtarları' demek olan üç ciltlik Mefâtihu'l-Cinân vardır. Bu üç cildin bir cilt olarak özetlenmiş bir nüshası İran'da pek çok evde bulunur. Bu kitap, İran-Irak Savaşı sırasında cephede savaşan İran askerlerine dağıtıldı. Batı medyası ve ondan naklen Türk medyasının bazı organları, bunu boyunlarına fotomontajla anahtar asılmış askerlerin resmi eşliğinde 'İran'da askerlere cennetin anahtarları dağıtıldı. şeklinde haberleştirmişti. 


Bu arada yine yanlış değerlendirmelere konu olan bir hususa da temas edelim: İslâm fıkhı, daha çok hadislere dayanmaz; öncelikle Kitap (Kur'an) ve Sünnet'e dayanır (Sünnet ve Hadis, bazı açılardan farklı kavramlardır). Recm veya celde, zina cezası için dört şahidin bulunması gerektiğini bilmeyen Müslüman her ülkede çoktur ama, köklü bir geleneğe sahip İranlı ulemanın ve ona hükmeden hakimlerin bunu bilmemesi düşünülemez. Bu, Kur'an'da açıkça ve ayrıntılarıyla anlatılan bir husustur. Zinanın tescili için şahitliğin dışında ısrarlı itiraf (Peygamber Efendimiz zamanında uygulanan her iki ceza da itirafa dayanıyordu), ayrıca, cezanın kadınlara daha fazla uygulanmasına sebep olacak şekilde nikâhsız gebelik ve 


gebeliğin Kur'an'da geçen asgari sınırı 6 ay olduğu için, nikâhlı iken 6 aydan önce doğumla sonuçlanan gebelik gibi nazara alınabilecek başka faktörler de vardır. Sonra, İran hadis geleneği birkaçı dışında bütün Sahabe'yi kabul etmez; sadece 'İmamlar'dan Şiiler kanalıyla yapılan rivayetlere dayanır ama bu, fıkıh sahasında Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki farkın birkaç önemli hüküm dışında, herhangi iki Sünni fıkıh mezhebi arasındakinden daha fazla olmasına yol açmamıştır. 


İran laboratuvarında inceleme yaparken bilhassa devrim sürecinde birbiriyle ittifak halinde bulunan ulema kesimiyle ilk başbakan Bazergân ve ilk cumhurbaşkanı Beni Sadr gibi 'liberal Müslüman aydınlar' arasında bilâhare yaşanan anlaşmazlıklar; Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz'in (sas) ortaya koyduğu tavra rağmen devrimden itibaren başlayan idamlar; ama idamları değerlendirirken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken Furkan grubunun terör eylemleri, Tudeh'in eylemleri, yeni hükümeti aylarca uğraştıran Kürt ve Azeri ayaklanmaları, devrimin bel kemiğini teşkil eden kadronun oluşturduğu İslâm Cumhuriyeti Partisi merkez binasına konulan bombanın patlamasıyla önde gelen 70 kişinin ve bundan iki ay sonra Cumhurbaşkanlığı binasındaki patlama ile Cumhurbaşkanı Recai ve başbakanın öldürülmesi, nihayet çıkarılan İran-Irak Savaşı; ayrıca devrimde Humeyni'den sonra ikinci isim Ayetullah Şeriatmedari ve mukallitlerinin muhalefeti; müçtehid ulema arasındaki içtihad anlaşmazlıklarının idari-siyasi yansımaları; Humeyni'nin sağlığında vefatından sonra yerine geçmek üzere tayin edilen Ayetullah Munteziri'nin, 'Dışişleri Bakanlığı'nı 10 yıldır masonlardan temizleyemedik' sözüyle öne çıkan muhalefeti ve ölümüne kadar göz hapsinde tutulması; mezhepleri yaklaştırma adına kurulan müesseselere ve yapılan yayınlara rağmen sürekli Şiiliğe ağırlık verilmesi ve yapılan yayınlarda bu hususun genellikle önde tutulması; İslâmi değerlerin daha çok birer slogan olarak gündemde olması ve neticede devrimden yıllar sonra bir İrşad Bakanı'nın 'Gençlerimizin % 95'i namaz kılmıyor itirafında bulunması gibi konular nazara alınmalıdır. 


DİNE AİT CEMAAT VE CEMAATLEŞMEDEN KAÇIŞ15.09.2008Ali Ünal 


Orta Çağlar'da Batı'da da ekonomik faaliyetler, hayatın asıl işi olan manevi kurtuluşa tâbi idi. 
Ama Rönesans'la birlikte gelişmeye başlayan Kapitalizm, ferde bir ölçüde 'şans'ını deneme, gayreti, zekâsı, cesareti, tutumluluğu ve 'talihinin elverdiği ölçüde' şahsi ekonomik kazanç sağlama fırsatı verdi. 


Ona kendine güvenmeyi, sorumluluk gerektiren kararlar vermeyi, bâtıl inançlardan vazgeçmeyi öğretti. İnsan, nisbeten 'tabiatın ve tabiat kuvvetleri'nin kölesi olmaktan çıktı. 
Demokrasi, siyasi hürriyetin zirve noktasını teşkil etti. Ama bütün bu gelişmeler, ferdi yalnız, kendi başına ve başkalarıyla rekabet halinde ortada bırakıverdi. Dünya, fert için sınırsızlaştı, tehlikeli bir hal aldı. İnsan, hayatının anlamının ne olduğu sorusuna cevap veremez hale geldi. 
Endişe, yalnızlık ve bunlara paralel olarak, insan için vazgeçilmez olan güvenlik ihtiyacı arttı. 
Fert, birtakım bağlardan kurtulurken, fertler arasındaki, hattâ fert ile tabiat ve çevre arasındaki bağlar koptu. İnsanlar arasında dayanışmanın yerini her bir ferdin yalnızca kendi menfaatini düşünmesinden kaynaklanan bir ayrılma ve çözülme davranışı aldı. Diğer fertler, ya kendilerinden kurtulunması gereken, bu mümkün olmazsa kendilerinden faydalanılacak ve üzerlerinden geçinilecek birer nesneye dönüştü. 


Ekonomik faaliyet, başarı ve maddi kazanç kendi başına bir gaye olunca, fert de artık dev bir ekonomik makinenin çarklarından biriydi. İnsanlığı, insani faziletler, içtimai değerler, bu çarkların altında ezildi. Fertte gibi görünen güç, aslında yükselen yeni sınıfların elindeydi. 
Bunlar, kendi kararlarını fertlerin kararları gibi takdim ediyor, fert de bunların kararlarını 


tekrarlamayı kendisi karar veriyor zannediyordu. İnsanlar ile varlık arasında en önemli bağ olan sevginin yerini kin, nefret ve tahrip etme arzusu doldurdu. Bütün oburluklar gibi doyma bilmez bir oburluk olan bencillik, kişiyi yutan bir hal aldı ve bu da, daima kendisinden başka bir şeye sahip olabilecek kimselere karşı şiddetli kıskançlığı doğurdu. Daha da ötesi, vicdanının kendisini mahküm ettiği fert, kendisi hakkındaki fikrini başkalarının kendisi hakkındaki takdirine, kısaca duyguda başkalarının kölesi olmaya bağladı. 


Ekonomik liberalizm, siyasi demokrasi, dinden kopuş ve şahsi hayatta ferdiyetçilik, insanı hürriyete ulaştırabilecek sanıldı. Ama insan, bir yandan paranın, onu üzerinden ne kadar kazanabileceği bir nesne olarak gören sermayenin ve sermaye sahiplerinin, diğer yandan, başkalarının kendisi hakkındaki değerlendirmelerinin, bir diğer yandan gazetelerin, heyecanlara, hislere, behimi duygulara seslenen reklâmların, kısaca sayısız denebilecek sayıda 'tanrı'nın kölesi haline geldi. İş bulamama endişesi en büyük problem halini alırken, bunun getirdiği güvensizlik ve dayanaksızlık, büyük bir korkuya dönüştü. Fert, içinde kaybolduğu büyük şehirlerde, içlerinde maddi yakınlığın, hattâ kapı komşuluğunun fertler ve aileler arasında uçurumlar teşkil etmesine sebep olduğu dağlar kadar yüksek binalarda, stadyumlarda, sendikalarda, partilerde, spor kulüplerinde, her gün yenisi ortaya çıkan bâtıl tarikatlarda -ABD'de Dispensationalist olarak adlandırılan bir tarikatın 70 milyon üyesi bulunuyor- yani, çok sayıda 'cemaat' içinde hürriyetini bütün bütün yitirdi ve kölelik, tarihte görülmedik bir boyut kazandı. Dostoyeski, Karamazof Kardeşler'de'O bahtsız yaratık, doğarken birlikte getirdiği Tanrı vergisi hürriyetini teslim edebileceği birini bulmak için yanıp tutuşmaktadır' der. Faşizm, Nazizm, her türlü totaliter rejimler, bu gelişmenin ürünüdür. 


Bu değerlendirmeler, Freud ekolünden olmakla birlikte, ferdi daima başkalarıyla münasebeti içinde ele alan Freud'un aksine onu kendi olarak, kendi içinde değerlendiren Erich Fromm'a aittir. Kısaca, dini cemaatleşme ve cemaatten kaçış, modern Batı'da ferdi sayısız güce, sayısız sahte 'ilâh'a kul, köle ve bunların oluşturdukları pek çok cemaate sığıntı derekesine düşürdü. 
Neden böyledir, bunu da inşallah gelecek hafta tartışalım. 


CEMAATLEŞME VÂKIASI22.09.2008Ali Ünal 


Geçen hafta Erich Fromm'dan ana çizgileriyle aktarmaya çalıştığımız Batı'daki ferdileşme sürecinin de ortaya koyduğu üzere insan, kendisi gibi insanlar ve tabii çevre ile birlikte yaşama konumunda olan bir varlıktır. Onun daha başka birtakım temel hususiyetleri gibi, varlığının en derin boyutlarından birini oluşturan bu hususiyeti asla değiştirilemez. 


Fromm, Balzac'ın 'İnsan için en ızdırap verici şey, manevi yalnızlıktır.' sözünü de aktarır. 
Hayvanların bile toplumlar halinde yaşadığı bir dünyada, tabiatı gereği medeni bir varlık olan insanın ihtiyaçlarını tatminde en önemli bir unsur, kalbine karşı sevgisini, şevkini, 'kıvancını, tasası'nı, başarısını, başarısızlığını kendisiyle paylaşabileceği bir kalbin bulunması, kendisiyle aynı kadere sahip bir arkadaşının olmasıdır. Bu ihtiyaç, para ile, ekonomik, sosyal ve siyasi faaliyetlerle, hukuki düzenlemelerle asla giderilemez. Özellikle insan, hemcinslerinden kopup fert halini aldıkça, ya daha çok karşılıklı sevgi ve ihtiyaç tatminine dayalı, yani sahih cemaat içi bir faaliyetle kendini dış dünyaya bağlayacak ya da modern dünyada görüldüğü üzere, ferdi hürriyetini yüzlerce 'sosyal, siyasi, ekonomik... kuruma, şahıslara, sistemlere emanet ederek, pek çok sözde tanrıya kul-köle olarak belli bir güvenliğe ulaşmaya çalışacaktır. 


İslâm, bir aleti tanıtan kılavuz kitap veya broşür gibi, bir insan ve kâinat tercümesidir. Kur'an, ona 'fıtrat', yani varlığın modeli, bütün değişmez temel hususiyetleriyle varoluş adını verir. Ve İslâm, ibadetlerin bile cemaat halinde edasını talep etmekle, fertlerin bir yandan ferdiyetlerini, 


ferdi mizaç ve karakter farklılıklarını koruyarak, ama diğer yandan birbirleri içinde eriyerek, Kur'an'ın tabiriyle kurşundan bir bina gibi sağlam bir cemaat olmalarını ister. Ibadetlerin ifasını cemaatin, cemaatleşmenin temeli yapar. 


Cemaatleşme, bir bakıma kendiliğinden ortaya çıkan bir olgudur da. Bilmediği yerde yapacağı en kısa bir yolculukta bile kendisine kılavuz arayan insan, Âhiret yolculuğunda dünyada kendisine rehberlik veya mürşidlik yapacak birini arar. Bu rehber veya mürşid, resmi bir şahıs değildir ki, tayin edilsin. Ölüm öldürülmedikçe, Âhiret yok edilemedikçe cemaatler olacaktır. 
İnsan için en hayati bir ihtiyacın tatminine dayanan bu vakıaya hiçbir sistem ve otorite karşı çıkamaz, mani olamaz. 


Bütün insanlar aynı malzemeden yapılmıştır, aynı unsurlardan müteşekkil olup, aynı yapıya ve birbirleriyle temel insani paydayı oluşturan pek çok ortak hususiyetlere sahiptir. Bunun yanı sıra, insanlar, hücrelerindeki DNA'lara ve parmak uçlarına varıncaya kadar birbirlerinden farklıdır da; mizaçta, karakterde, tercihlerde, konuşmada, tavır ve hareketlerde, simada ve kabiliyetlerde başkalarından ayrılmakla ferdiyeti teşkil eden bu farklılık da cemaat halinde yaşamanın temel unsurudur. Çünkü insan, bu farklılıklarının ürünlerini, sonuçlarını diğerleriyle paylaşarak hayatını sürdürebilir. 


Cemaatlerin ve cemaatleşmenin Türkiye'ye hiçbir zararı yoktur. Özellikle dini yaşama temelinde oluşan cemaatler olmasaydı, Cumhuriyet Türkiyesi'nde Din'e belli ölçülerde cephe alınmasından kaynaklanan ve başka bir şeyle asla doldurulamayan boşluk, nesilleri bütünüyle yutabilir ve toplumumuz, alabildiğine yoz, yobaz, anarşi ve kaosla delik-deşik bir toplum haline gelirdi. Cemaatler bunu önlediği gibi, Türkiye'nin sosyal hayatına, ekonomik gelişmesine, özellikle kamu güvenliğine en büyük katkıyı yapmışlardır ve yapmaktadırlar. 


Bazıları, cemaatler çıkar gütmesin diyor. Şahsi çıkarlar adına sermaye birleştirip holdingler kurmak normal de, bir cemaat fertlerinin imkânlarını birleştirip hem millete hem kendilerine hizmet etmesi neden yadırgansın? Binlerce insanın yazın yazlığa kışın kışlığa harcayacağı paraları millete, Din'e hizmete kanalize edip milyonlarca insana dini anlatma, onları suçtan alıkoyma, topluma kazandırma ne kadar büyük hizmet değil mi? Şu kadar ki, cemaatler insanların ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların giderilmesi için yaptıkları katkıları istismar etmesinler. 


İKİ ANAHTAR KAVRAM: DİN VE MİLLET10.03.2008Ali Ünal 


İslâm, daha ilk günden evrensel ve kuşatıcı özelliğiyle kendini göstermiş ve 14 asırlık tarihi boyunca gayr-ı Müslimler, İslâm toplumlarında kendi dinlerine bağlı yönetimler altında yaşayan dindaşlarından bile çok daha rahat bir hayat sürmüşlerdir. 


Buna karşılık, insan hak ve hürriyetlerinin şampiyonluğunu yapan modern medeniyetin merkezi Hıristiyan Batı ülkelerinde birkaç milyonluk Müslüman'ın varlığı hazmedilememekte, Yahudiler tarihlerinin en mutlu yıllarını Müslümanların idaresinde 
yaşamış olmalarına rağmen İsrail, hem de işgal ettiği topraklarda Filistinli Müslümanlara 60 
yıldır kan kusturmaktadır. Tamamı başörtülü Müslüman annelerin evlâtlarının kurduğu, asırlarca koruduğu, Kurtuluş Savaşı'nda düşmandan kurtardığı ve bugün de teröre karşı yine çok büyük oranda başörtülü annelerin evlâtlarının savunduğu Türkiye'de bir avuç azgın azınlık, Müslüman halka âdeta hayat hakkı tanımak istememektedir. Din ve millet, hem bütün bu vâkıaları, hem de Türk kimliği, Kürt kimliği gibi etnik temelde kimlik arayışlarının mahiyetini bize açıklayabilecek iki kavramdır. 


Din, Allah'a aittir; onu gönderen, Allah'tır (cc). İstisnasız bütün peygamberler, inanç, düşünce ve yaşayışta Allah'a teslimiyet esasına dayanan aynı dinle gelmişlerdir ve bu dinin adı da, Allah'a teslim olma manâsıyla İslâm'dır. Şu kadar ki, Peygamber Efendimiz'e (sas) kadar gelen peygamberler İslâm'ı, insanlığın içinde bulunduğu şartlar gereği belli zaman ve topluluklarla sınırlı olarak temsil ve tebliğ etmişler, biraz da bu sebeple kendilerinden sonra bu din, Musevilik gibi, Hıristiyanlık gibi onu temsil ve tebliğ eden peygamberlere izafeten anılır olmuştur. Buna karşılık, Peygamber Efendimiz (sas), onu artık bütün nihai sınırlarına taşıyarak, nihai kuşatıcılığı ve evrenselliğiyle temsil ve tebliğ etmiş, Allah, dini O'nunla kemale erdirmiştir. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz'in temsil ettiği evrenselliği ve nihai kuşatıcılığıyla İslâm, önceki peygamberlerin temsil ve tebliğ ettiği şekillerindeki bütün doğruları, hem de nihai boyutlarıyla kapsamakta, onlara zamanla sızmış yanlışları ise kendinde barındırmamaktadır. O, bir saray, önceki şekilleri ise, o sarayın birer odası veya müştemilatının parçaları gibidir. Bundan dolayı, zamanla Musevilik/Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi ayrı dinler haline gelmiş bulunan dinlere mensup insanlar her dönemde akın akın İslâm'a girerken, bir insanın İslâm'dan çıkıp da başka dinlere girmesi kolay değildir ve ender rastlanan bir hadisedir. Çünkü din adına başka dinlerde aranan doğrular İslâm'da vardır; İslâm'da olan ve her insanın ihtiyaç duyacağı pek çok doğru ise o dinlerde yoktur. 


Millet, dinin hayata yansıma şekli, meydana getirdiği hayat tarzı, oluşturduğu kültür ve medeniyettir. Din, Allah'a izafe edilmesine karşılık millet, Hz. İbrahim'e izafe edilir ve Müslümanlara da hanif olarak İbrahim Milleti'ne tâbi olmaları emredilmiştir. Haniflik, Allah'a teslimiyette samimi olma ve şirkten uzak bulunma demektir ve bu, dinin özüdür. Temelde İbrahimi olmakla birlikte Musevilik ve Hıristiyanlık, zamanla dinin bu özünden uzaklaştığı için, onların meydana getirdiği millet, İbrahim Milleti olmaktan çıkmıştır. Aynı şekilde, modern medeniyet de, üzerine oturduğu inanç, düşünce ve dünya görüşü itibarıyla Tevhid'e ve hanifliğe zıt olduğu gibi, İslâm ölçüsünde kapsayıcı olabilmesi şöyle dursun, insana, eşyaya, hayata, tarihe bakışı parçalıdır ve dolayısıyla insanlığı parçalayıcı ve kutuplaştırıcı özelliktedir. Bütün bu gerçekler dolayısıyladır ki, Tevhid temeline oturan İslâm'a ve İbrahim Milleti'ne mensup Müslümanlar, başka dinlerin, milletlerin mensuplarıyla bir arada yaşayabilirken, hem başka dinlerin, milletlerin, hem de modern medeniyetin mensupları, darlıkları, dışlayıcılıkları sebebiyle kendileri gibi düşünüp kendileri gibi inanmadıkları ve yaşamadıkları için Müslümanlardan razı olamamakta, onları hazmedememektedir. Yine bu gerçekler dolayısıyladır ki, İslâmi bütünleştiricilikten uzak kimlik arayışları ise ancak parçalayıcı fonksiyon görmüştür ve görecektir. 


KÖRLÜK VE AKIL TUTULMASI17.03.2008Ali Ünal 


Hadiseler, insanlar için birer turnusol kâğıdıdır; günlerin dönüp durması, bir açıdan insanlar arasındaki temizlerle kirliler ortaya çıksın ve yeryüzü hayatında herkes için imtihan tamamlansın diyedir. Yarın Âhiret'te kimsenin Allah'ın hükmü karşısında itirazı olmayacak; herkes, kendisi hakkında şahitlikte bulunacaktır. 


22 Temmuz seçimleri öncesinde 27 Nisan e-muhtıra ve 367 komedisi gibi hadiseler tamamen 
AK Parti lehine işlemişken, son zamanlarda bir yandan bayan Çölaşan'ın sözleri, Kıvrıkoğlu'nun itirafları ve nihayet, önemli bir sebebinin başörtüsü ile AK Parti'yi değiş-tokuş yapma olarak düşündüğüm AK Parti aleyhinde açılan kapatma davası, asıl sebepleri ve hedefleri ne olursa olsun, Türkiye'de lâikçi oligarşide bir akıl tutulması yaşandığını gösteriyor. 
'Kader artık nihai hükmünü icraya koyduğu zaman göz görmez olur' anlamında bir Arap atasözü vardır. Bir asırdır içeride irtica ve bölücülük, dışarıda düşman komşularla çevrili olma korkuları üzerinde egemenliğini sürdüren lâikçi oligarşi, irtica iddialarının ne kadar sahte ve 


kandırmaca olduğu daha bir belirginleştikçe, bölücülük korkuları üzerine bina ettikleri terör ve 'Güneydoğu sorunu' da çözülme yoluna girdikçe, 'düşman komşularımız' birer dost olarak ortaya çıktıkça daha bir dengesini kaybetmektedir. 


Son zamanlarda yapılan bazı yayınlar da, insana lâikçi oligarşinin korkularını besleme maksatlı olduğu intibaını veriyor. Zahiren, oryantalistlerin üsluplarından çok iyi tanıdığımız objektiflik görüntüsü veren, fakat önceki yıllarda Basın Odası programlarında gerçekten de objektif davranan Oğuz Haksever'in geçenlerde başörtüsü ile ilgili yaptığı programa ilâhiyatçı diye görüşleri belli bir felsefeciyi çağıran, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Kocaeli Üniversitesi Rektörü'ne verdiği güzel ve anlamlı cevabı 'Siz makale yazın' cümlesinde kesip arkasını vermeyen NTV, YouTube'a düşen bazı önemli kişilere ait konuşmalarla ilgili olarak da, İslâm hakkında neyi ne kadar bildiği hayli tartışmalı, fakat buna rağmen Türkiye'de İslâmi hareketler uzmanı olabilen Ruşen Çakır'ı konuşturuyor. Elinde hiçbir delil olmayan uzman Çakır, bu konuşmaları 'Fethullah Gülen taraftarları'nın, özellikle bu 'taraftarlardan Emniyet'te bulunanlar'ın kayda almış olabileceği gibi delilsiz ve temelsiz bir iddiada bulunabiliyor. 
Akşam Gazetesi'nden Serdar Akinan da, lâikçi Kemalistlerin Fethullah Gülen hareketi karşısında mağlüp olduğunu yazıyor. Bazı çevreler, AK Parti'nin özellikle son seçim başarısını ve yükselmesini de 'Fethullah Gülen grubu'na bağlamaya çok hevesliler. 


Fethullah Gülen Hocaefendi'nin düşünce ve hareket mekanizması, başkalarına düşmanlık ve başkalarıyla mücadele eksenli çalışmaz. Böyle çalışan hiçbir düşünce uzun vadede etkili olamayacağı gibi, hiçbir hareket de ciddi manâda başarılı olamaz. Fethullah Gülen'in düşünce ve hareket mekanizması, 'müsbet hareket', yani yapılması gereken doğruları yapma, kalblerin sultanlığı, zihinlerin fatihliği ekseninde çalışır ve bütün insanlığın ortak fıtratına hitap eder. 
Onun içindir ki, farklı inançlar, farklı kültürler, farklı diller, renkler ve ırklar arasında, dünyanın her tarafında kabul görüyor ve Türkiye'deki bazı 'uzman' ve yazarlara rağmen, insaf, vicdan, akıl ve sağ duyu çerçevesinde hareket eden pek çok batılı, doğulu, kuzeyli, güneyli düşünür ve bilim adamı, onu çok daha iyi anlıyor. Çakır da, Akinan da, sanki Sartre'la karşılaştırmak Fethullah Gülen'e artı değer katacakmış gibi, Jill Carroll'un mesuliyet duygu ve şuuru açısından Sartre'la Gülen arasında yaptığı mukayeseyi güya eleştiren, eleştirirken sahasına girdiği iddiasına rağmen ya Sartre'ı bilmediğini ya da okuduğunu anlamadığını ortaya koyan Özdemir İnce de, Fethullah Gülen'in en azından 'Aksiyon ve düşünce' yazısını ve Jill Carroll'un çok dikkatini çeken "Yeryüzü mirasçıları' makalesini okuyabilirler. 


Akıl tutulması, körlük, dengesizlik, kin ve düşmanlık duygularıyla oturup kalkmanın insana neler yaptıracağı belli olmaz. Bu bakımdan, Türkiye'de her an her şeyin olabileceği ihtimali karşısında her zaman teyakkuzda bulunmak gerekiyor. 


ALLAH'IN HAKKI ÇOK MU UCUZ? 16.06.2008Ali Ünal 


Hayatın hayatı olan dini, Allah'ın hakkını ne kadar hafife alıyoruz? Aslında insanlar var olduğu için var, dolayısıyla fert fert insanlara hizmet etmekle mükellef bir aygıttan başka bir şey olmayan devlet, karşılıklı mukaveleden kaynaklanan sorumluluklar dışında üzerimizde hiçbir hak sahibi olmadığı halde bizden kendisine mutlak itaat istiyor. 


Kendilerini sistemin sahibi, daha ötede yeryüzünün hakimi addedenler de, gerekirse milyonlarca insanın hayatı pahasına da olsa hakimiyetlerinin savaşını veriyorlar. Oysa hepimiz, Allah'ın kullarıyız. Hepimizi yaratan da, yaşatan da O. Bütün kareleriyle varlığımızı, hayatımızı, her ânımızı, bütün hücreleriyle vücudumuzu, acıkıp doymanın, susayıp kanmanın, yorulup dinlenmenin, hastalanıp şifa bulmanın zevkini sadece ve sadece O'na borçluyuz. 


Sevdiklerimizin de varlığını, sevmeyi, merhamet etmeyi, 'vatan' dediğimiz toprağımızı, güneşimizi, ayımızı, baharımızı, çiçeklerimizi, bunlarla olan münasebetimizi ve bu münasebetlerin idrakini, aldığımız havanın her bir molekülünü, içtiğimiz suyun her bir damlasını, yediğimiz ekmek için gerekli olan tohum, toprak, hava, su, güneş ve mevsimler arasındaki münasebeti de sadece O'na borçluyuz. Böyle iken, kendileriyle varlık sahasında ve varoluş temelinde, hem de hepimizin irademizin dışında olarak aynı konumda bulunduğumuz bazıları, Allah'ımıza karşı ve kendilerinin de yerine getirmekle mükellef bulundukları vazifelerimize sınır koyuyor, o vazifeleri yerine getirmeye çalışmamızdan rahatsız oluyor, hattâ hayatımızda O'nun yerini almaya çalışıyorlar. 


Kaldı ki hayatımız, bu hayatla sınırlı değil. Varlıktaki mutlak gayelilik, her bir varlık türünün kendisini iradesi dışında olarak karşı karşıya bulduğu ve yerine getirmekten alıkoyamadığı varoluş vazifeleri, bütün unsurları birbiriyle mükemmel bir ilgi ve ilişki içindeki evrensel âhenk, her bir vicdanın meftun bulunduğu mutlak adalet duygusu ve özlemi, kötülüklerden rahatsız olup onları cezalandırma, iyiliklerden huzur bulup onları mükâfatlandırma isteği, vicdan azabı veya rahatlığı, bir başka hayatın varlığını açıkça ortaya koyuyor. Her canlı ölümlü; hayatımızda Allah'ın yerini almaya çalışanların kendilerinin bile doğumla dünyaya gelmeleri ve ölümle dünyadan gitmelerinde hiçbir rolleri yok. Gelecek bir ağacın bütün hayatını canlı bir program halinde kendinde barındıran her bir çekirdek, her canlının hayatının önceden yazılı bulunduğunu gösterdiği gibi, her bir ağacın hayatının nihayeti ve bir başka ağacın başlangıcı olan çekirdek de, bütün hayatların kayda alındığını ve ölümün, çekirdeğe nispeten ondan çıkan ağaç gibi çok daha şümullü ve büyük bir hayatın başlangıcı olduğunu göstermeye yetiyor. Bir evden diğer eve taşınırken yerleşeceğimiz evi temizliyoruz ve her şeyin yerli yerinde olmasını istiyoruz. Gideceğimiz evin çöplük gibi olmasını, o evde bizi sönmeyen ateş ocaklarının, bazısı kaynar sularıyla bazısı donduruculuğuyla yakan kazanların olmasını istemeyiz. 


Bir ejderha gibi ağzını açmış bizi yutmaya hazır ve ne zaman yutacağı elimizde olmayan ölümün ötesinde bizi bir başka ev, âhiret evi ve o evde sonsuz bir hayat bekliyor. Bu evin bütün müştemilatını hayatımızla buradan ve önceden gönderiyoruz. Bu eve, dünyada taşınmaya hazırlandığımız eve ulaşmadan gönderilebiliriz de. Her birimiz, taşınacağımız bir evden daha bir ihtimam ve acelecilikle bu evi hazırlamamız gerekirken onu umursamadığımız gibi, varlığımızda en küçük bir katkıları olmayan, kendileri de bizim gibi ölümün pençesinde âhiret evine gönderilecek olan bazıları, bu evimizi hazırlamamıza da mani olmaya çalışıyorlar. 
Ayrıca bizi, kendilerine göre koydukları ama kendilerinin bile saygısızca çiğnedikleri kanunlarla, cezalarla korkutuyorlar. Oysa Hz. İbrahim (as), ne de güzel söyler: 'Düşünün; hangimiz korkudan emin olmakta haklıyız? (Mutlak doğru yol olarak Allah'a iman ve tevekkül yolunu tutan) ben mi, yoksa (ilim iddianıza rağmen) hiçbir ilme dayanmadan, kendilerine tapılabileceğine dair Allah'ın elinize hiçbir delil vermediği varlıklara tapınan sizler mi? 


DERİN GERÇEK23.06.2008Ali Ünal 


Kur'an, buyuruyor: 'İnsanlar içinde öyleleri var ki, iman etmedikleri halde 'İnandık!' derler. 
Böyle demekle güya Allah'ı ve mü'minleri kandırmaktadırlar; oysa sadece kendilerini kandırmaktadırlar ama, ne yaptıklarının farkında değillerdir. 


Kalplerinin tam merkezinde idraklerini körelten, karakterlerini bozan bir hastalık vardır; gayz, kin ve hasetlerine şifa bulmak için kurdukları düzenler ve komplolar sebebiyle de Allah, hastalıklarını artırmaktadır. Sürekli yalan söyledikleri, davranışları sözlerini, tavırları 


davranışlarını yalanladığı için hem dünyada sürekli bir korku ve endişe azabını hak etmektedirler, hem de âhirette dehşetli bir azap onları beklemektedir. Kendilerine, 'Şu memlekette, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın!' dendiğinde, 'Ne münasebet! Biz, başka değil, ancak ıslah edici insanlarız!' cevabını verirler. Ama bozguncuların ta kendileridir de, ne kendilerini tanımaktadırlar, ne de neyin ıslah, neyin bozgunculuk olduğunun farkındadırlar. 
Yine onlara, 'Şu halkın, insan olan insanların iman ettiği gibi gelin siz de iman edin! 
dendiğinde ise, o boş kibir ve enaniyetleri kabarır da, halk çoğunluğunu küçümseme ve 'Nasihate ihtiyacımız yok!' edası içinde, "Yani şu aklı ermezlerin inandığı gibi mi inanalım? 
derler. Oysa asıl aklı ermezler kendileridir, fakat hakkı bâtıldan, imanı imansızlıktan, doğruyu eğriden, ilmi cehaletten ayırt edecek bir bilgileri olmadığından, bunu da bilmezler. Gerçekten iman etmiş olanlarla karşılaştıklarında riyakârâne bir tavırla ve çıkar kaygısıyla 'İnandık!' 
derler, ama gizli mahfillerde şeytanlarıyla halvet olduklarında ise, 'Emin olun, daima sizin yanınızdayız; diğerlerine söylediğimiz, alaydan, yüzlerine gülmekten ibarettir!' diye teminat verirler. Bütün tavır ve davranışları dalâleti istemekten başka bir şey olmadığı için Allah da alaylarının karşılığını vermekte, her defasında onları gülünç duruma düşürüp maskara etmekte ve bir süre daha kendi dünyalarında oyalanıp gitsinler de, haklarında mutlak adalet olan hüküm tamamlansın diye kendilerine mühlet tanımaktadır. Onlar, hidayete bedel sapkınlığı hem de satın almış kimselerdir. Bu ticaretlerinden bir fayda görmedikleri gibi, içinde yüzdükleri sapkınlıktan kurtulmaya da yol bulmaları mümkün değildir. 


"Onlardan dünyalık bazı meseleler hakkında hoşa gidecek sözler sâdır olabilir. Fakat mü'minlere karşı öylesine düşmandırlar ki, hemen bir fırsatını buldukları veya bir vazife kaptıkları zaman, memleketin içini dışını hercümerç etmek ve insan hayatının dayandığı kaynakları ve nesilleri mahvetmek için ne gerekirse yaparlar. İzzet ve şeref, Allah'ın, Rasülüllah'ın ve mü'minlerin olduğu halde onlar, izzet ve şerefi inkârcıların yanında ararlar. 
Devamlı havayı yoklar ve mü'minlerle ilgili her şeyi takip etmeye çalışırlar. Mü'minler hakkında daima yalan, iftira ve propaganda ile meşguldürler; yalan ve iftiranın asıl kaynaklarına kulak verir ve casuslukta bulunurlar. Üşene üşene de olsa namaz kıldıkları, hattâ cami inşa ettikleri bile olur ama, asıl maksatları, Allah'ın Kelâmı'nı ve dinini çarpıtmak, gerekirse kendi çıkarları için istismar etmektir. 


'Güzel konuşmaya önem verirler; ağızlarını doldura doldura konuşurlar; ama üslüpları firaset karşısında kendilerini ele verir. Çok defa hoşa gidecek kalıp ve kıyafettedirler. Oturuş ve kalkışlarında öylesine çalımlıdırlar ki, oturduklarında aslında duvara yaslanmış ve üzerlerine güzel kumaştan elbiseler giydirilmiş kütükler gibidirler. İçleri öylesine boştur. Hainliklerini zaman zaman kendi vicdanlarına bile kabul ettiremedikleri için hep bir korku içinde yaşar ve her bir yüksek sesi aleyhlerine sanırlar. Sürekli sapkınlık içinde bâtıl davalar peşinde koşturulup durmaktadırlar. 'Mü'minler hakkında beklentileri hep bir musibet de olsa, o musibet ya galibiyet veya şehidlik olarak tecelli eder. Her iki halde de kazançlı olan, mü'minlerdir. Dolayısıyla onların kötülükte birbirleriyle âdeta yarışmaları mü'minleri mahzun etmemelidir. Çünkü Allah, mü'minler aleyhinde düşmanlarına yol vermeyeceği gibi, o tipler, ateşin en derin çukurundadırlar. 


DARBE GİRİŞİMİ, HİZMET HAREKETİ VE KENDİ ŞAHİTLİĞİM 
Herkul org, Ağu 11, 2016 


15 Temmuz darbe girişimi yakın tarihimizin en büyük faciasıydı; onlarca cana mal olan 


lanetlik darbe terörü buz gibi soğuk ve gerçek başlamıştı. 


Bu açıdan da onca günahsız insanın canına mal olan bir hadise tabii ki salt “senaryo” sözüyle hafife alınamaz. 

Ne var ki, hain teşebbüsün ilk dakikalarından itibaren, Erdoğan ve şürekâsı, Hocaefendi'yi ve Hizmet Camiası'nı tecrim edip hedef gösterdiler. 

O andan itibaren melun bir kumpasla karşı karşıya olduğumuz artık aşikârdı; masum halka sıkılan kurşunlar aynı zamanda ve öncelikle Hizmet'e saplanıyordu. 

Aslında bu on yıl boyunca ardında koşulan, darbe girişimi şeklinde olmasa bile, bir şekilde realize edilmek istenen bir tuzaktı. 

Zira şiddetin her türüne kesin olarak karşı durmuş Hizmet'i terörle ilişkilendirmeden bitirmenin imkânı yoktu, hasımları nazarında! 

2004-MGK'da “Türkiye'de Nurculuk ve Fethullah Gülen'i Bitirme Eylem Planı” sadece kâğıt üzerinde kalmış bir not değildi. 

2005-TMK taslağındaki “bireysel terör” ve “silahsız terör örgütü” gibi maddeler ise güçlü bir niyeti göstermiş ama cılız bir gayret olarak kalmıştı. 

İhbara dayalı “Işık Evleri” baskınlarında silah ve mühimmat bulunması “sağlanarak” Hizmet'in, “Silahlı Terör Örgütü” kapsamına aldırılması planları da tutmamıştı. 

“Bir savcı üç polisle Hizmet'i terör örgütü ve çete kapsamına sokarız, bitiririz!” denmiş, fakat bu bir türlü gerçekleştirilemeyince kin ve hınç ziyadeleşmişti. 

Hizmet Hareketi'ni hükümeti devirmeye çalışan silahlı bir terör örgütü şeklinde göstermek için her yola başvurdular ve bu gayeyle eşi benzeri görülmemiş bir şeytanlaştırma kampanyası başlattılar. 

Hizmet gönüllülerinin bir yanlış yapması için iştiyakla beklediler; haşhaşiden kan emici vampire uzanan nefret diliyle onları tahrik etmeye uğraştılar. 

Özellikle son üç senede korkunç bir “cadı avı” uyguladılar; lakin Hizmet âşıklarına emniyet ve asayişi ihlal ettiremediler, onları hukuk dışına asla çıkaramadılar. 

Kurumları bastılar, mala mülke el koydular, insanları tutukladılar, kadınlara dahi kelepçeler taktılar ama Hizmet katılımcılarını şiddet zeminine çekemediler. 

Çekemezlerdi de; çünkü Hizmet'e adanmış insanlar ellerine çakı bile almamış, bir karınca incitmemiş, onlarca yıl boyunca tek bir şiddet eylemine bulaşmamış şefkat abideleriydi. 
Onlar, terör eylemleriyle İslam'ın aydınlık simasını kirleten el-Kaide, IŞİD, Boko Haram gibi örgütleri -tehditlerine maruz kalma pahasına- lanetlemişlerdi. 

Hocaefendi yıllar önce “Bir gün beni öldürseler bile cesedimi bir kenara bırakıp sükünet içinde Hizmet'e yürümezseniz hakkımı helal etmem!” demişti. 

Hocaefendi, kaba kuvvetten, her türlü şiddetten uzak kalınmasını vasiyet etmiş ve “müsbet hareket”ten ayrılmama ahdi vermişti. 

Nitekim Hizmet gönüllüleri bunca senedir yeryüzünü karış karış dolaşmış ama bir çiçek 


çiğnememişlerdi ve dünya buna şahitti. 


İşte bütün bu gerçekler, Hizmet düşmanlarını gayza boğdu, yaşadıkları fiyasko üstüne fiyaskolar onları bu uğurda her cinayeti işleyecek hale koydu. 

“Savaş için illa gerekçe lazımsa, Süleyman Şah Türbesi'ne biz kendimiz önden saldırı düzenleriz, Suriyeliler yapmış gibi gösteririz.” diyebilen, gerekirse Suriye 'ye 4 adam gönderip Türkiye 'ye 8 füze attırabileceğini söyleyen zihniyetten ne beklenmez ki?!. 

Onun için bütün ruh u canımla inanarak ifade ediyorum ki, darbe teşebbüsü nasıl başlamış ve kimler tarafından yapılmış olursa olsun, Hizmet'e kumpastır. 

(Darbe teşebbüsüyle alakalı konuşan yetkililerin birbirine zıt açıklamaları, ifadeleri alınan insanların tutarsız beyanları, saatlerce önceki istihbarata rağmen facianın önlenmemiş olması, dünyanın en büyük ordularından birinin komutan/lar/ının vakitlice bilgilendirilmiş oldukları halde rehin düşmeleri, uzmanların hayretle dile getirdikleri üzere köprünün tuhafça tutulmasından bütün medyaya canlı yayın imkânı sunulmasına kadar girişimin her safhasının hayatın tabiatına ters cereyan etmesi ve daha olay anında devlet kurumlarından uzaklaştırılacak memurların listelerinin dolaşıma sokulması gibi hususlar üzerinde durmayacağım. Akl-ı selim sahibi herkesin bu çarpıklıkları okuyabileceğine inanıyorum.) 
Suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden “masumiyet karinesi”nin en temel hukuk öğretisi olan “suçsuzluk ilkesi”nin korkunç girişim sonrasında göz ardı edilmesi kumpasın bir delilidir. 

“Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu 

tutulamaz. ” kaidesinin rafa kaldırılması bunun bir delilidir. 

Akıl, vicdan, insaf ve ahlak düsturları da bir şahsın günahından dolayı onun ailesinin, yakınlarının ve sevdiklerinin cezalandırılmalarına müsaade etmeyeceği halde, koca bir Camia'nın, hatta sırf ona dilbeste olduğu için dünyanın en ücra köşesindeki bir insanın yargısız infaz edilmesi bunun bir delilidir. 

Darbe girişimiyle asla alakası olamayacak 100,000'e yakın insanın mesleklerinden atılması ve bu arada 21,000 öğretmenin lisanslarının iptal edilmesi bunun bir delilidir. 

Diğer taraftan, yalnızca Hizmet gönüllüleri hedefleniyor görüntüsüyle aslında biat etmeyen herkesin devlet kurumlarından uzaklaştırılmak istendiği de ayrı bir gerçektir. (Hizmet Camiası'ndan sonra sıranın kimlere ve hangi adımlara geleceği konusu üzerinde ayrıca durulmalıdır.) 

Evet, 15 Temmuz, nasıl planlanıp başlatılmış ve kimler tarafından yapılmış olursa olsun, gelişimi ve neticeleri itibarıyla öncelikle Hizmeti bitirme kalkışmasıdır. 

Aşağılık komploculara itibar etmiyorum; onlara şirin görünme gayretinden Allah'a sığınırım. 
Fakat bir kere daha darbe girişimini lanetliyorum. 

Masum halka kurşun atan, Meclis'i bombalayan, kendi askeri-polisiyle harbe tutuşan kimseleri şiddetle kınıyorum. 

Hizmet'i senelerdir savunduğu değerlere zıt bir yere konumlandıran ve yüz binlerce masum 


insanın da mağdur olmasına yol açanları Allah'a havale ediyorum. 


Son olarak, Allah'ın lütfuyla senelerdir rahle-i tedrisinde bulunduğum muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında üç cümle kaydetmek istiyorum: 

Şayet yeryüzünde ferdi maslahatlarını düşünmeden yalnızca başkalarına faydalı olmak için yaşayan, hep insanlık hesabına nefes alıp veren ve kalbi sadece hayır duygularıyla çarpan birkaç kişi varsa, birisi Hocaefendi'dir. 

Değil iktidarı ele geçirmek, hatta dünya sultanlığını elde etmek, Hocaefendi'nin, Hakk'a hizmet karşılığında uhrevi bir talebi dahi yoktur. 

Onu şahsi büyük iddiaları bulunan ve kendisine belli payeler veren biri olarak gösterme gayretindeki zavallılar en büyük müfterilerdir. 

Diğer cemaat ve camialar gibi, Hizmet Hareketi de bir veliler kervanıdır; bu dairede binlerce Hak dostu mevcuttur. 

Şayet -dine, millete, vatana ve insanlığa faydalı olmaktan başka muradı bulunmayan bu fedakâr ruhların- içlerine girmiş bir kısım mücrimler varsa, onları bulup cezalandırmak yerine, bütün Camia'ya zulmetmek azim bir cinayettir. 

Dahası onca kanaldan akıtılan Havuz suyuyla zehirlenmiş kalabalıklara masum insanları hedef gösterip küfrettirmek insanlık dışı bir vahşettir. 

Şu çok karanlık günlerde bir ikrar ve itiraf olarak bir kere daha beyan etmeye kendimi mecbur saydığım sözlerimi klişe sayılabilecek bir üslupla bitireyim: 

Yeniden dünyaya gelsem -kabul buyurursa- yine Hocaefendi'nin bir talebesi ve Hizmet'in bir hizmetkârı olmak isterim. 

Hazreti Rahman, kalblerimizi kaydırmasın; ihlas, rıza, ilahi aşk ve Hakk'a iştiyak temelli bu Hizmet'ten ayırmasın; yolun sonunda mazlumen idam edilmek bile olsa, yarı yolda 


kalanlardan ve kazanma kuşağında kayıplar yaşayanlardan eylemesin!.. 


YAVER 
Sizden Gelenler, Ağu 11, 2016 


Malta'da cübbesiz halde jetski yaparken fotoğraflandı. Gerisi çorap söküğü gibi geldi... 
Şehitliklerimizi ve Sultan Abdülhamid'in kabrini ziyarete geldim diyordu ama, beş yıldızlı intercontinental?de kalıyor, bikinili kadınlarla yüzüyordu. Gayet makul bi savunma yaptı, gözlerim bozuk, baktığımda kadın mıdır erkek midir, seçemiyorum dedi. Altın çerçeveli Versace, Ferre gözlükler takıyordu. Kışın Alplere gidiyordu. İki eşi vardı, İsviçre tatilinde eşlerine Chopard saatler almıştı. Havuzlu villasındaki musluğu bile ithaldi. 

* 

Jet Fadıl?ın kankasıydı. Jet Fadıl'la beraber caprice gold oteli'nin şantiyesine çadır kurup, dua toplantısı yaptılar, duayı bu okudu. Duayı bitirince, bu otelin sadece otel değil, İslama hizmet eden alimlerin kalesi olacağını anlattı, şahıs meselesi olmadığını, ümmet meselesi olduğunu söyledi, kıyamete kadar dayanacak sağlamlıkta bir bina yapıldığını izah etti. Buradan yer satın 


almak caiz midir diye sordular. Ben size fetva veriyorum, caizdir, fıkıh heyetimizle görüştük, 


her dört mezhebe uygun hale getirdik, kiralamanız da caizdir dedi. Gerçi bilahare, Jet Fadıl'ı nitelikli dolandırıcılıktan tutukladılar ama, o kadarcık kusur her fıkıh heyetinde olur gari. 

* 

Kitaplar yazdı. Birinin adı “uzuvlar için okunması münasip olan şifa ayetleri”ydi. Erkeğin cinsel organı için okunacaklar başlığı altında, şunları anlattı... “Şu surenin şu ayeti kerimesinin bir kısmı suya okunur, okunmuş sudan alınıp, tenasül organına serpilir, tenasül uzvu okunup üflenir, sabah akşam yedi ismi şerifi yüz kere zikreden kişi, edebiyyen tenasül organı iktidarsızlığı görmez.” 


* 


Bu bilimsel (!) kitap, satış rekoru kırdı. 

* 

(Bakın bilim deyince aklıma geldi. Google'a girin, Profesör Aziz Sancar diye arayın, sadece 
137 bin sonuç çıkıyor, cübbeli ahmet diye arayın, 5 milyon 400 bin sonuç çıkıyor. Sayın 
ahalimiz ve sayın basınımız, cübbeliyi 40 kat fazla merak ediyor. E hal böyleyken, cübbeliye Nobel vermeyen Nobel heyetini kınıyorum, fıkıh heyetini örnek almalarını temenni ediyorum, parantezi kapatıyorum.) 

* 

Giyenleri dooğru cennete götüren terlik satıyor. Nal-ı şerif... Sadece cennete götürmekle kalmıyor, peygamberimizi rüyanda görmeni sağlıyor, azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerrinden, sihirden ve büyüden koruyor. 130 lira. 

* 

Kabir azabından koruyan, cehennem ateşine dayanıklı kefen satıyor iyi mi... Ceylan derisine dua yazıyor, bu duayı rahmetlinin göğsüne koyup, bu kefene sarıyorsun, kabirden cennet bahçelerine pencere açılıyor. Televizyonda kampanya yapıp, bu kefenin satıldığı dükkanın adresini veriyor, telefon numarasını veriyor. Alırken dikkat edin, kadın modeli var, erkek modeli var. 370 lira. 

* 

Peygamberimizin saçının yıkandığı suların paketleme fabrikasını geziyor, paketleme işlemi sırasında mevlid okuyor, mevlid işlemini fotoğraflatıyor, facebook sayfasına koyuyor. Kaça satıyor Allah bilir. 

* 

Muska var. 

Yangına atıyorsun, sönüyor. 

Depremde cebindeyse, yırtıyorsun. 

* 

NASA'nın uzay araştırmalarını “israf” olarak görüyor, Mars'ta su var mı, et var mı, but var 


mı, manyak manyak işler bunlar, masrafa değmez, bir insan bu kadar akılsız olur mu yauv, 


salak herifler, bu kafirlerin hepsi cahil zaten, ver bana 100 bin dolar, hepsini anlatayım diyor... İlkokul mezunu. 


* 


İlkokuldan sonra okumadığı için feto”nun okullarında filan okumuş olma tehlikesi yok. 

x 

12 Eylül darbesinde, devrimcileri ülkücüleri tutuklayıp işkence yaparlarken, her dinci gibi 
bunu da kollamışlar, şeker hastası diye “askerlikten muaf” raporu vermişler. Dolayısıyla... 
Askerlik yapmadığı için, askeri liselerden mezun olma ihtimali yok, feto’nun silahlı kuvvetlerdeki imamlarından olma ihtimali de yok. 

x 

Pırıl pırıl. 

Özü sözü güvenilir bi insan. 

* 

Ben hulusi beyin yerinde olsam... 


Bunu yaver yapardım. 


DARBE, CEMAAT, VE HERMENÖTİK 
Sizden Gelenler, Tem 27, 2016, 


Bu yazı Cemaat ile darbe ilişkisini inceleyen bir yazı değil. 

Mesele fevkalade politize olduğu ve gelen bilgilerin güvenilirliği tartışılır olduğu için meselenin iç yüzünü anlamamız epey zaman alacağa benziyor. Bu tartışmayı uzmanlarına bırakıp ben farklı bir konuya, darbe ile Cemaat'i irtibatlandırmanın hermenötiği, üzerine odaklanmak istiyorum. 

Türk basınında çıkan ve Cemaat'i bu hadise ile irtibatlı göstermeye çalışan analizlerin çoğu, bize somut deliller sunmadan önce, “ilginç” bir şey yapıyorlar. Esasen hukuki süreç ile ilgisi olmayan bazı varsayımlar sunarak başlıyorlar işe. Bu varsayımlara göre Cemaat gizlilik esası üzerine kurulmuş şahıs kültünü esas alan bir organizasyon. Müntesibleri Gülen'in şahsi karizması ile büyülenmiş meczuplar ve zamanı geldiğinde düğmesine basarak harekete geçirebileceğiniz son derece tehlikeli robotlar. “Haşhaş” içmiş gibiler, kendi akılları yok. 
Organizasyon içinde düşünen tek bir akıl var. Diğerleri mutlak itaat içinde o tek aklın gözünün içine bakıyor. 

Hukuki somut delillerden önce elimize sorgulanabilir varsayımlarla inşa edilmiş bir hikaye veriliyor. Hollywood filmlerindeki distopyaları hatırlatsa, yer yer gülünç olsa, ve acemice yapılan genellemelerin sonucu gibi görünse de Türk medyasının bu varsayımları sık sık tekrarlaması boşuna değil. Bu varsayımlarla bir “hermenötik çerçeve” inşa ediliyor. Cemaat aleyhine bize gösterilen deliller çıplak halleri ile “zayıf” oldukları için bu varsayımlarla inşa 


edilen hermenotik çerçeve içinde bir illüzyon ile olduklarından büyük gösterilmeleri 


gerekiyor. Bu hermenötik çerçeve bir büyüteç görevi görüyor. Yani küçük olanı büyütüyor. 
Hukuki olarak önemsiz olan delilleri hormonluyor. 

Yani bu varsayımları kesin gerçeklermiş gibi yinelemenin ve sürekli gündemde tutmanın, Cemaat denilen dini hareketi kulaktan dolma bilgilerle tanımanın yanında, pragmatik bir tarafı var. Meselenin hakikatin ne olduğundan ziyade politik bir savaş olduğu bu ortamda bu varsayımlarla inşa edilen hermenotik çerçeve sonrasında gelecek suçlamalar için elverişli bir zemin sunuyor. Eğer Cemaatin tehlikeli bir kült olduğuna inanırsanız Cemaat aleyhine size sunulan deliller zayıf da olsa bir anda olduklarından daha güçlü görünüyorlar. Mesela, bazı şüphelilerin üzerinden bir dolar çıkması tek başına bir delil olarak zikredildiğinde komiktir esasen ama bu hermenötik çerçeve içine konulduğunda inanılırlığı artıyor. 

Böylece yargılama sürecinde asıl olan Cemaat aleyhine bulunan deliller değil o delilleri içinde seslendireceğiniz hermenötik çerçeve oluyor. Türk medyasında Cemaat aleyhine somut delilden çok devamlı tekrar edilen bu söylemin dolaşımda tutulması bundan. Ancak bu hermenötik çerçevenin muhafazası ile deliller amplifike edilebiliyor. 

Bu hermenötik çerçeve aynı zamanda Cemaate karşı uygulanan şiddeti de meşrulaştırmanıza izin veriyor. Cemaat müntesipleri aktive edilmeyi bekleyen tehlikeli robotlar ise o halde ya fiilen ya da potansiyel olarak tehdittirler. Bu durumda Cemaat ile alakalı bütün bireyler baskı ve zulmü hakeder. Kamunun menfaati için ezilmelidirler. Harekete mensub insanlar bir insan değildir. Robotturlar, mezcupdurlar. Dahası onlar alt-insanlardır. Cemaat ile alakalı insanlar o kadar kötüdür ki onlara karşı ahlaklı olmak icab etmez. Bir kez bu söylemi kabul ettiğiniz de masum/suçlu ayrımı anlamsızlaşıyor. Bu söylem günah keçisi üretmek için de fevkalade elverişli bir zemin sunuyor. Bu söylemi yayan medya ve “aydınlarımız” da şiddet üretimine dolaylı yollardan hizmet ediyor. 

Cemaat hakkındaki hakim söylemin, Popper?dan ilham alarak söyleyecek olursak, kolay kolay “yanlışlanması” da mümkün değil. Yanlışlanamadığı için bilimsel değil. Bir Cemaat mensubu ne yaparsa yapsın kendisine yöneltilen ithamlardan kurtulmasına izin vermiyor. Bir ahlak abidesi bile olsa onu şimdilik öyle davranan bir takiyyeci olarak görüyor. Eleştirse dış güçlerin işbirlikçisi oluyor sussa uyuyan bir hücre. Ya paralelsinizdir ya da kripto paralelsinizdir. Tövbe edip karşı tarafa katılsanız bile şüphelisinizdir. Ya aktif ya da uyuyan bir hücre muamelesi görürsünüz. Yani Cemaat mensubu insanlar ağızları ile kuş tutsalar bu bile Türk medyasının ve aydınının onları içine tıktığı söylemsel cendere içinde bu aleyhlerine dönüyor görünüyor. Bu zeminde sağlıklı tartışma yürümez ama şu an kimsenin bunun umursadığı da yok zaten. 

Bu söylem kolayca yanlışlanamadığı için iktidar için de fevkalade elverişli bir arınma mekanizması da sunuyor. Cemaati nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan son derece kompleks bir heyula gibi tarif ederseniz her türlü yanlışınızı onlara yükleyebilirsiniz. İçine hangi suçu atsanız alır. Bir gün bir suikast ile irtibatlandırırsınız, ertesi gün bir terörist 


organizasyonla irtibatlı olmakla. Cemaat'in tesiri bilinçli olarak abartılıyor ki çok daha büyük 


ve ciddi suçlarla irtibatlandırılabilsin. Buna değişik sebeplerle çanak tutan Cemaat mensupları da bu hermenötik tuzağa düşüyorlar. 

Bu hermenötik çerçeve Türk basınında yüzlerce kez tekrarlandığı için yavaş yavaş bir norm haline geliyor. Adeta, Gramsci ve Foucault gibilerden mülhem söylersek, iktidar bilgiyi domine ediyor. Çok dolaşımda olduğu için epistemolojik cazibesi artıyor. Türk aydınının büyük bir çoğunluğunun iktidar eliyle yayılan bu söylemi satın alması da bu tür bir empozeye karşı direnç mekanizmalarının ne kadar zayıf olduğuna işaret ediyor. Kara propagandaya teslim oluyor. Bir müddet sonra onu içselleştirip gönüllü savunucusu haline dönüşüyorlar. 
Bilimsel olmadığı, emprik ve istatistiki çalışmalardan uzak olarak inşa edildiği, son derece kullanışlı olduğu, güç ilişkilerini tanzim etmek için kullanıldığı için bu hermenötik zemin üzerinde ilerleyen bir tartışma bir sonuca ulaşmaz. Doğal sonucu itibariyle Cemaat mensuplarını son ferdine kadar sindirmeden -yok etmeden demek istemedim- rahat etmez. 
Masum-suçlu ayrımını reddediyor. Cemaat ile uzak yakın irtibatlı olan herkesi ya aktif ya da potansiyel tehlikeli ve suçlu ilan ediyor. Tam bir insan-dışılaştırma mekanizması. Bu açıdan 


bu söylemi kullanan aydınımız Cemaat fertlerine karşı kullanılan şiddeti de meşrulaştırır. 


DARBE NEDEN İSTANBUL'DAN BAŞLADI? 
Emre Uslu, Tem 25, 2016 


Geçen hafta çok çok gerekli olmadıkça kalemimi astığımı bundan sonra Türk siyaseti için analiz yazmayacağımı belirtmiş, darbecilerin benim meşru mücadeleme darbe vurduğunu anlatmıştım. 

Sosyal medyada yapılan “yazmalısın” çağrılarına rağmen halen aynı kararım devam ediyor. 
Bir yanda Erdoğan rejimi ve onun KAFA KESEN IŞİD kafalı destekçileri, diğer yanda Erdoğan rejimine karşı çıktığını sanan DARBECİ KAFA ve bu iki kafasızlık arasında kalmış halk kitlesi. Bunlara kim ne anlatabilir? Bunlarla kim nereye varabilir? 

DARBE günü yazdığım son analizimde darbenin çok büyük olasılıkla kuvvet komutanlıkları seviyesinde kararlaştırıldığını belirtmiş şunları yazmıştım: 

Anladığım kadarıyla bu darbe planı KUVVET KOMUTANLARI DAHİL tüm komuta kademesinin bilgisi ve onayı dahilinde organize edildi. Ancak son anda, muhtemelen İSTİHBARATIN girişimleriyle komuta kademesinden bazı subaylar darbe girişiminden vazgeçirildi. Ya da subaylar astlarını bilerek sattı, onları tuzağa düşürdü. Darbeciler zaten yola çıkıp, darbe organizasyonuna başladıkları için, ortada Whatsapp yazışmaları değil bir çok delil olduğu ve suçları sabit olduğu için KOMUTANLARI kendilerini satmasına rağmen böylesi aptal ve acemice bir işe giriştiler. 

Muhtemelen darbeciler de bu nedenle son anda kendilerini satan KOMUTANLARINI rehin alarak darbe girişimine başladılar. 

İşte bu noktada ben DARBECİLERİN bizzat kendi komutanları tarafından tuzağa 


düşürüldüğünü düşünüyorum. Mahkeme sürecinde kuvvet komutanları, hatta Genelkurmay 


başkanının da darbeden bilgisi ve onayı olduğu ortaya çıkarsa hiç şaşırmam. 

Bugün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesi yayınlandı. Benim bu yazımı yazmama neden olan şey de bu ifade zaten. 

Genelkurmay başkanının ifadesi AKP PROPAGANDASI ayıklandıktan sonra okunduğunda şu yalın gerçek ortaya çıkıyor: Hulusi Akar'ın darbe girişiminden bilgisi vardı. Onayı olmasa bile bilgisi vardı. 

Öncelikle ifadelerde bir çok tuhaf taraf var. Dikkat edin ifadede KESİNLİKLE detay yok. O saatte neredeydi, Genelkurmaya nasıl getirildi, kim seğirdi, hangi yoldan geldi, nasıl kaçırıldı, kim ne dedi, gibi DETAY bilgiler yok. 

Bir ifadede DETAY yoksa İFADE DÜZMECEDİR. Çünkü her detay gerçeğe götüren ipucu gibidir. Bu nedenle eğer soruşturmacı DÜZMECE/KURMACA ifade düzenlemek isterse detayları anlattırmaz. 

Genelkurmay başkanının ifadesini dünyada hangi sorgu uzmanına okutsanız “BU İFADE DÜZMECE” der. İfade diye sıradan şeyler yazmışlar. Belli ki Erdoğan Genelkurmay başkanını yanına alıp diğerlerinin işini bitirmek istiyor. 

Genelkurmay başkanının basına yansıyan ifadelerine bakınca kanaatim kesinleşti ki bu darbe girişimi EN ÜST DÜZEY komutanlar tarafından kararlaştırılmış. Ancak bazı komutanlar darbecileri satmış. 

Bu noktada bir başka ayrıntıya dikkat çekmek isterim. Darbe neden saat 8'de başladı ve NEDEN önce İSTANBUL'da başladı? 

Darbe soruşturmasını aydınlatacak en önemli ayrıntı bu soruda. 

Yayınlanan darbe belgelerine göre darbe girişiminin saat 3:00 da olacağı anlaşılıyor. Ancak darbe askerlerin akşam saatlerinde köprüleri trafiğe kapatmasıyla başladı. İşte bu veri bize Darbe girişiminin en kritik bilgisini sunar. 

Hatırlayın Darbe girişimine ilk karşı çıkan kişi İstanbul 1. Ordu Komutanıydı. O komutan darbe gecesi VEKALETEN GENELKURMAY BAŞKANI yapıldı. Oysa ilk darbe girişimi de bizzat kendi askerleri tarafından yapıldı. 

Bence darbedeki en kritik rol işte o komutanda. Durum şu: Darbe girişimi TÜM KOMUTANLARIN kararıyla yapılacaktı. Ancak Erdoğan ve çevresi, ki buna istihbarat da dahil, İstanbul 1. Ordu komutanı ile anlaşarak DARBEYİ ERKEN BAŞLATTI. Böylece gece saat 3:00 da tüm komuta kademesinin desteğiyle başlatılacak darbeye ERKEN DOĞUM yaptırılarak darbe girişimi önlenmeye çalışıldı. 

Darbe planlanandan erken başlayınca, diper darbeciler de panikleyip şaşırıp o katliamları gerçekleştirdiler. 

Muhtemelen darbe girişiminden nasıl çıkılacağı tüm suçun Gülen cemaatine yıkılacağı da daha önceden belirlenmişti. Gülen Cemaatine karşı uygulanan soykırım uygulamaları da 


böylece meşrulaştırılmış oldu. 


Özetle, Gördüğüm kadarıyla darbe kararı iddiaların aksine Gülen cemaati değil komuta kademesi tarafından alındı. Ancak bu karardan Gülen cemaatinin haberi var mıydı? Buna bilerek isteyerek ses çıkarmayıp “düşmanımın düşmanı dostumdur” mantığıyla darbeye sessiz mi kaldılar konusu belli değil. 

En başta benim Erdoğan rejimi ile 5 yıldır kendi çabamla, tek başıma yürüttüğüm meşru 


mücadeleme darbe vurdukları için kim olursa olsun tüm darbecilere lanet olsun... 


30 SORUDA DARBE TEŞEBBÜSÜ 
Veysel Ayhan, Tem 20, 2016 


1 — Tarihte köprü kapatılarak yapılmış bir darbe yok. Darbeciler Boğaz Köprüsü'nü kapatmak 
yerine aynı askeri gücü yirmişer yirmişer TV kanallarına yollayıp Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın açıklamalarına engel olabilirlerdi. Niçin yapmadılar? 

2 — Dünya üstünde darbeye teşebbüs edilip de cumhurbaşkanı, başbakan ve kabine üyelerinin 
tekinin bile gözaltına alınmadığı bir darbe yok. Bu tuhaflığın açıklaması ne? 

3 — Tüm askeri darbeler sabaha karşı yapılmışken bu teşebbüs için insanların en uyanık 
olduğu saatin, prime time'ın tercih edilmesi garip değil mi? 

4 — Sokaklarda er—erbaş dışında rütbelilerin hemen hemen hiç görülmemesi, er ve erbaşların 
ne yapacakları ve neyin içinde olduklarına dair hiçbir bilgilerinin olmayışı normal mi? 

5 — Erdoğan, havaalanında açıklama yaparken “15.00'te bir hareketlenme oldu.” dedi. Ayrıca 
MİT'in 16.30'da Erdoğan'ı haberdar ettiği ortaya çıktı. Eğer o saatlerde TV'lere açıklama yapsa, halkı meydanlara çağırsa darbeye teşebbüs edilmeyecek, asker kışladan çıkamayacak ve yüzlerce insan ölmeyecekti. Neden sustu? 

6 — Halkı meydanlara çağırmak için darbe teşebbüsünü yani kendi deyimiyle “Allah'ın 
lütfu”nu mu bekledi. Niçin açıklamayı 6 saat geciktirdi? 

7 — 16.30'da darbeyi öğrenen Erdoğan niye güvenli bir sığınağa girmeyi, oradan açıklama 
yapmayı düşünmedi de cunta uçaklarının fırıl fırıl döndüğü İstanbul'a gelmeye karar verdi? 
8 — Darbe olurken ve Atatürk havalimanının darbeciler tarafından işgal edildiği herkesçe 
biliniyorken İstanbul'a iniş yapmanın mantığı ne olabilir? 

9 — Erdoğan'ın uçağının Flightradar24.com'da ne zaman, nerede olduğu herkes tarafından 
rahatça görülebilirken başka bir uçak yerine yine ATA uçağıyla yola çıktı? 

10 — Bu zaten risk iken Erdoğan, ATA uçağına eşlik eden F16'ların pilotlarına nasıl 
güvenebildi? 

11 — Kendisine suikast yapılmasından korkan, “beni zehirlerler? diye Saray'a yemek tahlil 
laboratuvarı kuran Erdoğan vurulma tehlikesi yüksek ve açık hedef olan Ata uçağına nasıl binebildi? Bu, “Buyrun beni vurun’ anlamına gelmez miydi? 

12 — NTV, CNN Türk, Doğan Haber, AA gibi önde gelen haber ajanslarının, sanki öncesinde 


sözleşmişçesine, olayların en başında daha kimse ne olduğunu dahi anlamadan, “Darbeyi TSK 


içindeki FETÖ yapılanmasının yaptığını” defalarca dile getirmeleri, Erdoğan ve Yıldırım'ın her cümleye bu sözle başlamaları normal mi? 

13 — Darbecilerin hedefinin Erdoğan ve Saray'ı olması gerekirken niye TBMM bombalandı? 
F16'ların meclisten daha büyük bir hedef olan 450 bin metrekarelik Saray'ı ıskalaması, ancak bahçesini vurabilmelerinin açıklaması ne olabilir? 

14 — Binlerce çalışanı ve yüzlerce ağır silahlı koruması olan Saray'ı 3 rütbeli 13 er toplam 16 
askerin basmaya gitmesi ve onların da girişteki polislerce gözaltına alınması normal mi? 

15 — 16.00'da MİT'ten darbeyi öğrenen Kuvvet Komutanları nasıl gönül rahatlığıyla düğüne 
gidebildi? 

16 — Darbeciler 50 askerle Türksat'ı ele geçirip istediği yayını engelleyebilecekken veya 
Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'nı (TİB) işgal edip internet trafiğini istedikleri gibi ayarlayabilecekken bunu neden yapmadılar? 

17 — MİT darbeyi 16.00 civarı hemen her devlet yetkilisine iletmişken TRT niye korumaya 
alınmadı, darbecilerin bildirisi engellenmedi? 

18— TRT'nin bildiri okunur okunmaz çalışanlar tarafından geri alınması ve yayına kalındığı yerden devam edilmesi tuhaf değil mi? 

19 — En küçük bir terör hadisesinde bile kapatılan Twitter ve diğer sosyal medya o gece 
kapatılmadı ve internet yavaşlatılmadı. Neden? 

20 — En küçük bir terör hadisesinda medyaya yayın yasağı getirilirken darbe teşebbüsü gibi 
hadisede niye yayın yasağı getirilmedi? 

21 — Gezide müthiş bir şekilde tedirgin görünen, yüzünden düşen bin parça olan Erdoğan 
darbe teşebbüsü gecesi çok rahattı. Ve damadı tebessümler dağıtıyordu. Yüzlerce insan canlı yayında ölürken bu nasıl olabildi? 

22 — Askerde cemaate yakın ve sempati duyan 100 general olacak da bunlar 3 yıldır Fethullah 
Gülen'e etmedik hakaret bırakmayan Erdoğan'ın sözlerini sineye çekecek. Ve tüm cemaate yakın kurum ve şirketlere el konulmasını bekleyecek, hemen hemen hiç bir kurum kalmayınca, devlette tüm cemaate yakın personel tasfiye edildikten sonra “Hadi artık darbe yapalım? diyecekler. Mümkün mü? 

23 — Darbe teşebbüsünün AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral 
Mehmet Dişli gibi bazı paşaların planlı teşviği ve sonradan desteklerini geri çekmeleri gibi bir mizansen olduğu iddiası doğru mu? 

24 — Darbe teşebbüsü sonrası sivil iktidar darbecilerin yapmayacağı kadar tasfiye yaptı. Darbe 
teşebbüsü aşağıdaki tasfiyelerin bahanesi miydi? 

25 — Darbe teşebbüsünün sabahı yasalar aleni çiğnenerek Anayasa Mahkemesi üyesi 
Alparslan Altan ve Erdal Tercan gözaltına alındı. 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 2.745 adli, idari hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıktı. 


Bunların darbe teşebbüsüyle ne alakası var? Yoksa listeler elde hazır bekliyor muydu? 


26 — İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli toplam 8.777 personel 
görevinden uzaklaştırıldı. Darbe teşebbüsünü polisler mi yapmıştı? 

27 — Milli Eğitim Bakanlığı'nda 15.200 personel açığa alındı ve özel kurumlarda görevli 21 
bin öğretmenin lisansı iptal edildi. Gerekçe olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma” gösterildi. 48 saatte 50 bin insan nasıl soruşturuldu? 

28 —3 günde yüz binleri bulan tasfiyeler için anayasal olarak suç olan MİT fişlemeleri mi 
kullanıldı. 

29 — Darbecilerin girişimi başarıya ulaşsaydı bu hacimde tasfiye yaparlar mıydı? 

30 — Bu tasfiyelere TEŞEBBÜSSÜZ DARBE desek yanlış mı olur? 


AK PARTİ VE TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?01.10.2012Ali Ünal 


Manâya, fizik ötesine kapalı bulunan modem zihniyet hadiseleri sadece maddi sebep-sonuç temelinde ele aldığı için, çok defa doğru görme, doğru değerlendirme ve doğru sonuçlara varmaktan mahrumdur. 


Manâya ve fizik ötesine inananların ise küçük bir kısmı zihnen hep "ma'nâ âlemi"nde dolaşma temayülü gösterirken, büyük bir kısmı, bilhassa dünyaya fazla dalanlar, bu âleme atf-ı nazar etmekten bile hoşlanmamakta ve modem zihniyet sahipleri gibi, fizik ve maddenin dar kalıpları arasında kalmayı tercih etmektedirler. 


Nasıl bir kelimenin asıl varlığı onun manâsı olup, harflerden oluşan maddi yapısı değilse, bunun gibi, hadiselerin de, tarihin de asıl varlığını oluşturan manâları vardır. Bu manâlar, İlâhi İrade, hadiselerin aktörleri olan insanların niyet ve iradeleri, içinde bulunulan ve geçmiş nesillerin, ayrıca gelecek nesillerin de rolü ve katkısı bulunan şartlar ve bir işi yapma, bir neticeye ulaşmak için takip edilmesi gereken yol ve yerine getirilmesi gereken sebeplerdir. 


Hadiselerin varlığını oluşturan bu görünür faktörlerin yanı sıra bir de zahiren görünmeyen faktörler vardır ki, bunlar da, kişilerin manevi ve ahlâki halleri, neyi hak edip neye müstehak olduklarıdır. Ayrıca, yapılacak işin Allah katında doğru veya yanlış olması da, bu ikinci kategoriye dâhildir. Hadiselerdeki bu ikinci faktörler toplamına Cenab-ı Allah'ın Kelâm sıfatından gelen ve dar manâsıyla "din" olarak tecelli eden Şeriat-ı Garrâ denirken, önceki faktörler toplamına ise O'nun Kudret ve İrade sıfatlarından gelen Şeriat-ı Fıtriyye veya Tekviniyye denir. Bu iki Şeriat, bilhassa mü'minler için birbiriyle kesişir ve hattâ iç içedir. 
Mü'min, dünyada başarılı olmak isterken, "Neticeye giden her yol mubahtır." anlayışıyla hareket edemez. Netice gibi, neticeye giden yoldaki her hareketin de meşrü olması gerekir. 
Bunun için bilhassa mü'min, Din'deki ihmal ve kusurlarının da dünyada cezasını görür. 
Meselâ, Hz. Bediüzzaman 1. Dünya Savaşı'ndaki mağlübiyetimizin sebeplerini sıralarken, Şeriat-ı Tekviniyye açısından yapmamız gerekenlerdeki ihmalimizle, ilmi, teknolojik, ekonomik ve askeri açılardan Batı'nın çok gerilerinde kalmış olmamızla birlikte, namaz, zekât, oruç ve hacdaki ihmallerimizi de nazara verir. "Beş vakit namazı ihmal ettik; karşılığında 5 yıl cephelerde alnımız 'secde'den kalkmadı. Zekâtı vermede cimrilik ettik; Allah, birikmiş zekâtı (savaş giderleri, fakirlik ve mahrumiyetle) elimizden aldı. Nefsimize 


acıyıp, oruç tutmadık; (açlık ve mahrumiyetle) mecburi oruç tuttuk. Hacca gitmedik, ondaki faydalarımızı düşünmedik, cepheden cepheye koşturulduk." der. Bütün bunlara işlenen günahlar, haramlar da eklenince artık Allah (c.c.), mağlübiyetimize hükmetti. Yine, Kur'ân-ı Kerim'de, peygamberlerle salâhat üzerine kurulan sistem ve sağlanan ittifakların, bağy, yani karşılıklı kıskançlık ve tecavüzler sebebiyle bozulduğunu, bağye kadın, çocuk, mal-servet, mevki-makam, eşya ve kazanç gibi şehvetlere tâbi olma ve bunlar üzerinde yarışmanın yol açtığını, bunun ise namazı zâyi etme ile başladığını okuyoruz. Demek oluyor ki, bozulma ve bozulma gibi düzelme de, insanların iç dünyasında başlar ve sonra dışarıya yansır. Nitekim yine Kur'ân'da, "Bir millet kendi içini değiştirmedikçe, Allah da onların durumunu değiştirmez." buyrulur. 


AK Parti'nin de, Türkiye'nin de bugününe ve yarınına bakarken, öncelikle nazara almamız gereken hususlar, kısaca bunlardır. Yoksa her zaman aldanır ve yine Kur'ân-ı Kerim'de dikkat çekildiği üzere, Hz. Yunus gibi, balığın karnında karanlık üstüne karanlıklarla kuşatılmışken, her şeye sadece baş gözüyle bakanların "Artık her şey bitti!" dediği bir noktada önümüze bütün kapıların açılıverdiğini görürüz. Veya "En büyüğüz, rakipsiziz!" dediğimiz anda aslında batmaya mahküm bir Titanik üzerinde veya "Musa'yı ve kavmini kıskıvrak yakaladık!" diyen Firavun ve ordusu gibi üzerimize kapanıverecek bir denizin tam ortasında olduğumuzu neden sonra anlarız ama, artık iş işten geçivermiştir. 
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Kemalist aydının hurafeciliği 
22.11.2010 


Doğruya ve sahih dine inanmayan, hurafelere inanır; fanteziler ve kurgulamalarla meşgul olur. 
Kemalist-ulusalcı aydın, bu sahada insanlık tarihinde birinciliğe oynayabilir. Bunların hurafelerinden en önde geleni de, 1923-38 arası Türkiye'de ekonomik mucize yaşandığı, yurdun demir ağlarla örüldüğü, eğitimin "10 yılda 10 milyon genç yaratacak" ölçüde şaha kalktığı, yolsuzluğun görülmediğidir. Oysa: 


1856-1922 yılları arasında 8619 km demiryolu yapılmış. 1876'da 1538 km olan demiryolu ağımıza II. Abdülhamid döneminde 4982 km yeni yol eklenerek, % 324'lük bir artış kaydedilmiş. 1923-50 döneminde ise sınırlarımız içindeki 4086 km.lik demiryollarımıza sadece 3578 km ilâve edilerek, % 87,5'lik bir artış başarılabilmiş. Ya karayolları? 


Kemalist aydın, hurafeleri uğruna gerçekleri çarpıtmakta da ustadır. Meselâ, Mustafa Kemal'in maaşı konusunda sadece o günkü rakamı (ortalama 13.000 TL) verir, ama onun bugünkü değerinden söz etmez. M. Kemal'in maaşının altın üzerinden 2006 yılındaki karşılığı 620.000 liradır. 2006 yılında Cumhurbaşkanı'nın maaşı ise 14.000 liraydı. Yani, ilk Cumhurbaşkanı, 2006'daki Cumhurbaşkanı'ndan altın üzerinden 24, TL üzerinden 44 kat fazla maaş almaktaydı. O dönemde Türkiye'nin şimdikinden en az 15 kat daha fakir olduğu hesaba katıldığında, ilk Cumhurbaşkanı, 2006 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı'ndan reel olarak en az 


350 kat fazla maaş alıyordu. Ve İsmail Cem'in Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi'nde M. 
Kemal'in servetinin dökümü, 4 sayfa tutmaktadır. Bu servet gibi, İş Bankası ve CHP servetinin de ana kaynağı, Abbas Hilmi Paşa'nın verdiğinin dışında, Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşımız için gönderdiği 500.000 lira idi (bugün için 20 milyon dolar civarında). 


Şeflik dönemleri ekonomik mucizesi için 3 net göstergemiz var: Köylü nüfusun şehirli nüfusa oranı, 1923-38 arası hiç değişmemiştir. M. Kemal'in has adamlarından A. Hamdi Başar, 1930'da şöyle demektedir: "Köylü, sırtına giyecek ve boğazına sokacak bir şey bulamıyor. 
Memleketi kalkınmaya götürebilecek bir manivela ise henüz keşfedilmedi." Hürriyet gazetesinin yıllar önce yazdığına göre, Türkiye ekonomisi, 1927'de % 12,8; 1932'de % 10,6; 1935'te % 3; 1940'ta % 5; 1941'de % 10,3; 1943'te % 9,8; 1944'te % 5,1; 1945'te % 15,3; 1949'da % 5,5 küçülmüştür. 


Eğitime gelince: 1895 yılında Türkiye sınırları içinde yaklaşık rakamlarla 25.800 ilkokul, 2 
milyon ilkokul yaşında çocuk ve 1 milyon 200 bin öğrenci vardır; okuma oranı, % 60'tır. 
1938'de ise 6.700 ilkokul, 2.335.000 ilkokul çağında çocuk ve 765.000 öğrenci vardır; okuma oranı % 33'tür. 1925-38 arasında Türkiye'de sadece 173 yeni ilkokul açılmıştır. 


1895'te Türkiye toprakları içinde ortaokul ve lise sayısı 830, ortaöğretim çağındaki nüfus 2 
milyon 550 bin, öğrenci sayısı 98.000, okuma oranı % 3,8'dir. 1938'de ise 208 ortaokul ve lise, 3 milyon küsur orta öğretim çağında nüfus, 95 bin küsur öğrenci vardır ve okuma oranı % 3,2'dir. Cumhuriyet, Abdülhamid döneminin eğitim seviyesine ancak 1950'lerde ulaşabilmiştir. 


1914'e gelindiğinde tek üniversitemiz, 7 fakültesi ve 4.600 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi idi. 1938'de de yine tek üniversitemiz vardır; fakülte sayısı 8 olup, öğrenci sayısı 5.700 
civarındadır. 


Kemalist aydın, 1923-38 arasını neden altın çağ olarak görür? Çünkü İslâm, bütünüyle baskı altındadır ve 1934'e gelindiğinde Türkiye'de din eğitimi bitirilmiştir. Bir de, yer yer halk açlıktan ölür, pek çoğu sehpalarda can verir, jandarma dipçiği ve tahsildar baskısı altında inlerken, kaymak tabakasını kripto-ecnebilerin oluşturduğu asker-eşraf-tüccar-bürokrat koalisyonundan oluşan CHP ve Cumhuriyet "seçkin"leri, arsa spekülasyonculuğu, ihtikâr, tefecilik, müteahhitlik, komisyonculuk ve savaş şartları istismarıyla zenginleşmekte, halk çullar-çuvallar içinde iken Kalgurisi'den, Fegara'dan Paris modellerini kapışmakta, kuyruklu ceket, silindir şapka, klak, makferlanlarla balolarda danstan dansa ve kutlamadan kutlamaya koşmaktadır. 


Kurbanlık hayvanlar 

15.11.2010 

Hayvan, canlı ve diri olan demektir. Kurbanlık hayvanlar, koyun, keçi, sığır ve devedir. 


Bu mübarek hayvanlar, etleri, sütleri, derileri, yünleri veya kıllarıyla, deve cinsinin taşımacılıkta, hepsinin gübresinin toprağın verimliliğini artırmada kullanılması, yani hayata 


hizmet etmeleriyle de baştan sona nimet oldukları için Allah'ın Kelâmı'nda nimet olarak anılır ve kelimenin çoğul haliyle, yani en'âm olarak Kur'an'da büyük bir süreye isim olmuşlardır. 


Varlıkta niyet ve düşünce itibarıyla ilk olan, yani gaye, maddi boyutta son; meselâ meyve, ağacın varlığında gaye olması itibarıyla ilk, ama ağacın fiziki varlığında sondur. İşte, varlık ağacında son, yani meyve olan insan, Cenab-ı Allah'ın (cc) bu ağacı yaratmaktaki gayesidir. 
Dolayısıyla bütün bir varlık ağacı, bir bakıma insana hizmet eder ve bu hizmetle şeref bulur. 
Kur'an'da "en'âm (nimetler)" olarak anılan kurbanlık hayvanlar da insana hizmet için vardır ve insana hizmet eder. İnsana düşen, bu hizmetçilerine çok iyi davranmaktır. Bu hayvanlar, insana gıda olmakla insan vücudunda hayvani hayat mertebesinden insani hayat mertebesine yükselirler. Şu kadar ki, bu mübarek hayvanları sadece yemek için kesmekle kurban olarak kesmek arasında hem kesenler, hem de bu hayvanlar adına dağlar kadar fark vardır. 


Kurban, Cenab-ı Allah'ın bütün ümmetlere emrettiği bir ibadettir ve Allah'a yaklaşma gayreti demektir. Kurbanlık hayvanlar da, Allah'a yaklaşmaya hizmet eden hayvanlardır. Her ibadetin olduğu gibi kurban ibadetinin de ruhu takva, yani Allah'a Allah olduğu ve O'nun emri sebebiyle ibadet etmek, kurbanlık hayvanı bu ibadet şuuruyla kesmektir. Hz. Âdem'in iki oğlundan Kabil kurban takdimindeki tavrı ile, kurbanında Allah'a yaklaşma dışında maksatlar güttüğü için insanlık tarihinde ilk kanın dökülmesine yol açmış, kurbanını telef etmekle Allah'tan uzaklaşmış ve kendisinden sonra insanlık tarihi boyu gayr-ı meşru olarak dökülecek bütün kanların günahına ortak olmuştur. Demek oluyor ki, kurbanı gerektiği şekilde yerine getirmeme, kurbanlık hayvanı Allah'a yakınlık vesilesi olarak "kesememe", insanlığın birbirini boğazlamasının yolunu açmıştır. 


Kurban ve kurbanlık hayvanlar, insanlar için paratonerdir. Kur'an-ı Kerim'de, "Allah, bir göğüste iki kalb yaratmamıştır." buyurur. Kalb, Rahmân'ın Arşı olarak ancak Allah sevgisiyle tatmin olur. İnsan bütün diğer sevgilerini Allah sevgisi zeminine oturtursa, bu sevgiler onu yüceltir; fakat Allah'tan başka sevdiği her şeyi o şeyin zatı itibarıyla sever de Allah için, Allah sevgisi için sevemezse, bu sevgiler, insan ve insan kalbi için belâ olur ve bu sevgilerden kurtulamayan insan, oğlu dahil en yakınlarını boğazlamakla karşı karşıya kalır. Fakat insan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail gibi, eşi, oğlu, anne-babası, geçimliği, dünyası, kısaca her şeyi Allah için ve Allah sevgisi temelinde severse, bu defa sevdiklerini boğazlamaktan kurtulur. 
Kurban, bu kurtulmanın vasıtası ve nişanesi, kurbanlık hayvanlar da, bu kurtuluşun şükrüdür. 


Nasıl insan ruhu bâki ise, hayvanların ruhları da bâkidir. İnsan ruhu, kabir hayatını dünyadaki hayatına göre ya Cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da Cehennem çukurlarından bir çukur olarak yaşar. Şeriat-ı fıtriye ile sorumlu olan hayvanların ruhları da benzer berzah hayatı yaşarlar. Şehidler ölüm acısını tatmadıkları, velâyet mertebesine yükseldikleri ve kendilerini daima diri bilmeleri gibi, kurban edilen hayvanlar da, hayvanların şehidleri ve velileri hükmündedir. İnsanlar gibi bütün hayvanlar da Kıyamet Günü diriltilecek ve hem kendi aralarında, hem de insanlarla muhakeme olunacak, sonra her bir hayvan türü onu temsilen bir ferdinde ebedi yaşamaya bırakılırken, diğer fertler toprak olacaklardır. Şu kadar ki, Âhiret'in taşı, toprağı, kısaca her şeyi canlı olacağı için, elbette bu hayvanlar da, bir şekilde canlı olmaya devam edeceklerdir. 


Evet, insanlık, kurbanla Allah'a yaklaşamazsa, Allah için kurban kesemezse bu defa birbirini boğazlamaktan kurtulamaz. 


Türkiye'de siyaset: AK Parti ve HAS Parti 


08.11.2010 


Geçen hafta bu sütunda ifade edildiği gibi, AK Parti, HAS Parti ve BBP, seçmen tabanının en az Yo 80'inin oyunu alabilir ve birbirlerini dengeleyerek, birbirlerinin açıklarını kapatarak, birbirlerinin alternatifi olarak, birbirleriyle rekabet ederek değil, hayırlarda yarışarak Türk siyasi hayatına yön verebilirler. 


Bunun birinci şartı, samimiyet ve ülke-millet menfaatlerini siyasi ve şahsi çıkarların her zaman önünde tutabilmektir. Hem bunun hem de siyasette başarılı ve ülkeye gerçekten hizmet edebilmenin daha başka bazı önemli şartlarını da şöyle sıralayabiliriz: (1) Dürüstlük ve güven verici olmak; (2) Partizanlıktan kaçınmak; (3) İl ve ilçe teşkilatlarının partileri çok iyi temsil etmesi ve halk tabanında tutulması; (4) Makamları menfaat ve kazanç değil, hizmet vasıtası olarak görmek; (5) Bal tutarken parmak yalamamak; (6) Aile ve yakınları siyasetten ve makamlardan uzak tutmak; (7) Tayinlerde samimiyet ve liyakati esas almak, kayırma yapmamak; (8) Her ne olursa olsun kavgacı tavırdan ve kavga üslübundan uzak durmak; (9) Türk siyasi hayatını ve hakimiyeti asker dahil kendisi ve ideolojisi için çalışan bürokrasinin elinden almak ve liyakat esası üzerine oturtmak; askeri ve askerdeki eğitimi yeniden yapılandırmak; askeri Türk milleti ve halkının içinde bir unsur haline getirip, itibarını iade etmek; (10) Yakın, orta ve uzak vadeli alternatifli planları bulunmak; (11) İyi niyetli tenkitleri dinlemek, sadece parti mensuplarına ve partiyi tutanlara dayalı değil, geniş tabanlı bir istişare üzerinde yürümek. 


Bugün bazı yazarlar, ısrarla Türkiye'de bir sol partinin eksikliğinden söz ediyorlar. Türkiye'de bilinen niteliğiyle ve İslâm'la ve halkın hissiyatıyla yakından teması olmayan hiçbir sol hareket başarılı olamaz. AK Parti ve HAS Parti gibi partiler, paylaştıkları değerler itibarıyla bir sol partiden bekleneni halkın da tasvip edeceği şekilde çok daha iyi yerine getirebilirler. 
Bu bakımdan, en azından şu anda HAS Parti, Türkiye'deki muhalefet boşluğunu gayet iyi doldurabilir. AK Parti'nin sekiz yıl içindeki önemli başarılarına rağmen, Türkiye'nin mevcut şartlarda hem iktidar partisini, iktidara gelecek herhangi bir partiyi ülke ve millet yararına daha öte başarılara yöneltecek, hem de muhalefet zemininin üzerine oturacağı çok önemli meseleleri var. Meselâ: 


Ahlâk ve maneviyat sahasında tehlikeli erozyonlar yaşanıyor. İnsana ve insan yetiştirmeye yatırım yapılamıyor ve içtimai değerler boşluğunda nesiller gittikçe yozlaşıyor. Milli Eğitim, özellikle bu çerçevede ve ayrıca öğretim sahasında baştan sona gözden geçmeyi bekliyor. Din ve vicdan hürriyetine tam saygı, herkesin başkasını aşağılamadan kendisini ifadesine imkân tanıma ve özellikle yayınlarda, medyada dini-milli değerleri aşındırmaktan, yalandan, şahıs ve grup çıkarları gözetmekten kaçınmak gerekiyor. Ekonomi, küresel ekonomiyle entegrasyon politikaları karşısında üretim ve üretimde fırsat eşitliği, dağılımda ve tüketimde adalet, ayrıca, şefkat ve merhamet temelleri üzerinde denge kurabilmeyi, bu arada bilhassa tarım ve hayvancılık sahasında bütünüyle ele alınmayı, ayrıca fakirlerin bu temeller üzerinde ve onlara sermaye ve iş sağlayarak gözetilmesini bekliyor. Çok ciddi bir şehirleşme politikası, kalabalık şehirlerin nüfusunu geriye göçle azaltma ve boşalmış Anadolu'yu yeni baştan iskân gerekiyor. 
Alevileri ve Kürtleri yaratılıştan olan etnik farklılıkları inkâr da, idealize de etmeden, ayrıca etnik ve inanç temelinde ayırıcı kimlikler değil, ortak milli, vatani ve kaderi temeller üzerinde kucaklama acil bir görev olarak bekliyor. Dış politikada bağımsızlık ve daha öte kalıcı başarılar için bilhassa silah sanayiinde yeterli hale gelme olmazsa olmaz bir şart olarak duruyor. 


Bunlar ve bunlar gibi temel meselelerimiz konusunda en başarılı politikaları üretebilecek partiler, şu anda AK Parti, HAS Parti ve BBP'dir. Bu partileri hayırlarda yarışma bekliyor. 


Türkiye'de siyaset ve Numan Kurtulmuş 
01.11.2010 


Necmettin Erbakan'ın başlattığı "İslâm temelli" siyaset çizgisinin en azından Necmettin Erbakan ve çevresi tarafından temsil edilen versiyonu, hataları ve sevaplarıyla artık tarihin malzemesi oluyor. 


1960'tan sonra siyasi ve içtimai sahada Türkiye'nin neredeyse yarım asrına damgasını vuran Demirel-Ecevit-Erbakan ve Türkeş mozaiği, Demirel ve Erbakan'ın çırpınışlarına ve önümüzdeki seçimlerde konuşulup yazıldığı üzere muhtemel bir Demirel-Erbakan ittifakına rağmen, artık ömrünü tamamlamıştır. Türkiye, nasıl şu son dönemde çok partili hayata geçiş yılları olan 1946-1950 arasını demokrasi adına daha ileri bir seviyede yaşıyorsa, siyasi hayat da, Türkiye'nin klasiği ve asıl siyasi karakteri olan DP (AK Parti)-CHP kanatları üzerinde cereyan ediyor. 


Bu noktada MHP ve BDP'yi elbette unutmuş değilim. Fakat bu iki parti, DP ve CHP kanatlarının veya bu kanatları temsil eden partilerin yelpazelerini potansiyelleri ölçüsünde açamamış olmasının ürünüdür. Hattâ kanaat-i acizanemce, DP kanadının veya bu kanadı temsil eden parti veya partilerin, aslında politikaları, görüşleri ve duruşlarıyla marjinalliğe mahküm CHP'yi marjinalleştirmesi de pekalâ mümkündür ve AK Parti ile Numan Kurtulmuş hareketi, bunu yapabilir. 


Zaman 


Siyasetin CHP kanadı, Türkiye'de ortalama % 30'luk bir dilimi temsil etmektedir. Bu dilimin kabaca yarısından biraz fazlasını Aleviler ve halk arasında dönme olarak adlandırılan sayıca az fakat tesirleri bir hayli fazla kesimler, diğer yarısını ise, içlerinde gittikçe azalan sayıda dindarların da bulunduğu atadan kalma CHP'li Sünniler teşkil etmektedir. Aleviler kapalı toplum olmaktan çıkıp dışa açıldıkça ve içlerindeki renkler ortaya çıktıkça, bu renkler, siyaset sahnesinde de farklı tercihler halinde kendini gösterecektir. Halk arasında dönme diye adlandırılan kesimlerin ve Alevilerin genellikle CHP'yi tercih etmesinin en önemli sebebi, halk çoğunluğunun dini olarak İslâm ve mezhebi olarak Sünni karşıtlığıdır. Alevilerin Sünni karşıtlığı ise, içlerinde herhalde çoğunluğu teşkil etmeyen ve Sünni karşıtlığı İslâm karşıtlığına oturan kesim dışında genellikle tarih temellidir. Eğer siyasetin bugün AK Parti tarafından temsil edilen ve Numan Kurtulmuş hareketiyle temsil tabanı genişlemesi muhtemel DP kanadı, gerçekleri sulandırarak değil, ama keyfiyeti ayrı bir yazı konusu olan ve kendi tabanına da yayılacak kucaklayıcı bir siyaset ve yaklaşımla Sünni karşıtlığı tarih temelli olan Alevileri kazanabilir. Aynı kucaklayıcı yaklaşım ve siyaset, CHP'nin atadan kalma CHP'li oy tabanını da büyük ölçüde eritecektir. 


CHP'nin Bülent Ecevit liderliğinde 1977 seçimlerinde % 42'yi yakalarken, 1999 seçimlerinde “o 8,7'lik bir oyla baraj altında kalması ve Bülent Ecevit'in partisinin % 22 nisbetinde oy alması, bu partinin marjinalliğe mahkümiyetinin ve onun Aleviler dahil oy tabanının tamamının İslâm karşıtlığına, hattâ CHP tipi lâiklik anlayışı üzerine oturmadığının en bariz 


göstergesidir. Bülent Ecevit'in hem CHP lideri olarak hem de CHP karşısında başarılı olmasının bazı konjonktürel faktörler dışındaki en önemli iki sebebi, "seçkin"lerin değil halkın partisi olma ve Şeriat da içinde olmak üzere dini değerleri dahil halkın değerlerine saygılı davranma gayretidir. Bugün hem AK Parti hem de BBP ve Süleyman Soylu ve çevresi ile ittifak edecek bir Numan Kurtulmuş hareketi, Bülent Ecevit'i başarıya götüren bu iki faktörün daha önde temsilcileri olarak CHP'yi pekalâ barajın altında bırakabilirler. Bunu başarabilecekleri gibi, bilhassa BDP'yi de çok daha etkisiz hale getirebilirler. 


Aslında birbirlerini dengeleyecek, birbirlerinin açıklarını kapatacak ve belki MHP'yi de içlerine çekebilecek potansiyelleriyle AK Parti ve Numan Kurtulmuş hareketinin nasıl birbirinin alternatifi halinde Türk siyasi hayatının geleceğine yön verebileceğini de inşallah gelecek yazıda tartışalım. 


Yol uzun ve çetindir 
04.10.2010 


Peygamber Efendimiz (sas), Mekke'de işkencelerin arttığı bir zamanda Kâbe'nin gölgesinde otururken, en büyük işkencelere uğrayan Habbab ibn Eret gelir ve "Ya Rasülellah, bize duan, bize yardımın yok mudur?" der. 


Efendimiz (sas), bu sızlanmayı çok erken bulur ve şöyle buyururlar: "Sizden önce öyle mü'minler yaşadı ki, bir çukura konur ve demir testereyle başlarından aşağı ikiye biçilirlerdi. 
Bazıları demir taraklarla derileri kemiklerinden soyulurdu. Onlar, dinlerinden dönmediler. Siz, acele ediyorsunuz. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki O, bu dini tamamlayacaktır. 
Öyle tamamlayacaktır ki, (bugün eşkıyalarla dolu ve hiçbir emniyetin olmadığı yerler tam bir emniyet ve süküna kavuşacak ve) bir yolcu devesine binip, Şam'dan kalkıp Hadramevt'e kadar gidecek, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkusu olmayacaktır." Allah Rasülü, aynı müjdeyi bir başka hadisinde şöyle ifade ederler: "Bir kadın, hevdeci içinde (Güney Irak'ta) Hire'den Kâbe'ye kadar gelecek ve Allah'tan başka hiç kimseden korkusu olmayacak." 


Cenab-ı Allah (cc), çok büyük bir ağacı çekirdeğinde saklar. İncir çekirdeği ne kadar küçüktür ama onda yüzlerce inciriyle kocaman bir incir ağacının özü ve ağaç olma programı saklıdır. 
Bundandır ki, zamanındaki tebliğin neticesini gören Allah Rasülü (sas), İslâm henüz bir çekirdek halinde iken ondan çıkacak ağacın kaplayacağı sahanın küçük bir kısmını ve neticelerinden birini, İslâm'ın sağlayacağı tam emniyeti ifade buyurmuştur. Ve bu, bu müjdeyi verdiği tarihten çeyrek asır sonra gerçekleşmiştir. Yine bundandır ki Bediüzzaman, 1932 yılı için "Kur'an yılı" der ve aynı yıllarda "Küfrün beli kırılmıştır. Risale-i Nur'un küfr-ü mutlak aleyhinde Âlem-i İslâm sathında verdiği idam cezası infaz olunmuştur" der. 


Fakat çekirdekten meyveye giden yol uzundur. Çekirdek, bir süre toprağın altında karanlıkta kalır. Sonra iki yapraklı bir fidancık halinde toprağın üstüne çıkar. Üzerine yağmurlar yağar, karlar yağar; üzerinden soğuklar geçer, sıcaklar geçer. Bu süreçte o kök salar, gövdesini çıkarır, gövdesi üzerinde yükselir, kalınlaşır. Derken dallanır budaklanır. Ve üzerinden mevsimler, soğuklar ve sıcaklar geçmeye ve üzerine karlar, yağmurlar yağmaya devam eder. 


Ve bir zaman gelir çiçek açar, yaprağa durur ve nihayet meyvesini verir. Bir taraftan çiçekleriyle gözleri ve burunları okşayıp tatmin eder, diğer taraftan meyveleriyle besin kaynağı olur ve bir diğer taraftan da gölgesinde nice kavrulmuşları gölgelendirir. 


Yunus Emre'nin "Bu yol uzundur / Menzili çoktur / Geçidi yoktur / Derin sular var" diye tarif ettiği bu uzun ve çetin yolun tehlikelerini, fitnelerini, imtihanlarını Kur'an-ı Kerim şöyle beyan eder: "Hiç şüphesiz sizi korku, açlık ve maldan, candan, hâsılattan eksiltme gibi unsurlarla bir şekilde imtihan ederiz." Bir başka imtihan şekli de yine Kur'an'ın diliyle şudur: "O ki, sizi yeryüzünün (onu Allah'ın rızası istikametinde imar etmekle yükümlü) halifeleri yaptı ve size farklı farklı kabiliyetler verip, (mal, makam, servet, güç, zekâ gibi bazı hususlarda) kiminizi kiminizden farklı derecelerde üstün kıldı. Bu şekilde O, verdiği nimetlerle sizi imtihan ediyor." İmtihanın bir diğer boyutu ise yine Kur'an'da şöyle ifade edilir: "Kiminizi kiminizle (sizi birbirinizle) imtihan ederiz." Ve bu yolda insanın takılıp kalabileceği bataklıkları ise Kur'an şöyle sıralar: "(Bilhassa erkekler söz konusu olmak üzere) kadınlar, evlât, (Allah yolunda ve muhtaçlar için harcanmayıp) kantar kantar biriktirilen altın ve gümüş (paralar), salma ve kendilerine işaret konmuş atlar (kendilerine nazar boncuğu takılmış arabalar), (koyun, keçi, sığır ve deve cinsi) hayvanlar, ekinler ve kazanç (üzerinden geçiminizi sağladığınız meslekler, meftun olduğunuz makam ve mevkiler) tutkusu, (tabiatları itibariyle) insanlar için süslenmiştir, pek caziptir." Bunların her biri yolcuya yolunda hücum eder. 


Yol, ancak bu hücumları savarak, söz konusu imtihanları başararak alınır.. 
Değişimin kodları 

27.09.2010 


Hz. Bediüzzaman (ra), sosyalizmle ilgili olarak şu tesbitte bulunur: "Bizde halkı harekete geçiren, kaynaktaki kudsiyettir. Kudsi bir kaynağa dayanmayan, Din'le teması olmayan hiçbir akım Türkiye'de başarılı olamaz." Sosyalistlerin de, Kemalistlerin de, liberallerin de göremediği bu gerçek, İslâm dünyası sathında Din'e dayanmayan bütün akımlar için geçerlidir. Bu tesbit, Türkiye'nin ve İslâm dünyasının problemlerinin çözüm adresini de göstermektedir. 


Bir başlangıç değil, Osmanlı yıkılışının sonu ve yekün hattı olan Cumhuriyet, 1925'ten itibaren İslâm'ı kanun ve zorun gücüyle bütün içtimai ve siyasi hayattan silmeye girişirken iki gerçeğin farkında değildi. İslâm adına her son, yepyeni bir başlangıcı işaret eder. Moğollar 1258'de İslâm medeniyetinin ilk dönemine nokta korken, bu medeniyetin ikinci döneminin tohumu toprağa düşüyor, Osman Gazi dünyaya geliyordu. 1925'te bu medeniyetin ikinci döneminin yekün hattı çekilirken, Peygamber Efendimiz'e Hira'da ilk vahyin gelişiyle başlayan bir sürecin iz düşümünün ilk ışıkları en ücra bir yerde parlamaya başlıyordu. İkinci olarak, Cumhuriyet, İslâm'ı içtimai ve siyasi hayattan silmeye çalışmakla farkına varmadan bir enkazı temizliyor, İslâm'ın bütün dünyada hayata hayat olması adına Türkiye'yi bir "arazi-i mevad (ölü arazi)" haline getiriyordu; ölümün çok daha mükemmel ve muhteşem bir hayatın başlangıcı olduğunu da bilmeden yapıyordu bunu. "Arazi-i mevad" kim onun etrafına çit çeker ve onu ekerse onundur; Türkiye arazi-i mevadına tohumlar çoktan düşmeye başlamıştı. 


Sosyalisti-komünistiyle, Kemalisti ve liberaliyle aydınımız, İslâm'a hep yabancı gözüyle baktı. Öyle baktığı için İslâm'ı bilemediği gibi, bugün Türkiye'deki statik güce dayanan değişimin kodlarını da kavrayamıyorlar veya görmek istemiyorlar. Sürekli zemin kaybedenler, kaybetmeye baştan mahküm olanlar da, vicdanlarını susturmak, kendilerini kandırmak için durmadan "Her yerde F-tipi yapılanma var; adliyeyi de, emniyeti de ele geçirdiler; orduyu da ele geçiriyorlar, siyasallaşıyorlar!" tamtamları çalıyorlar. Oysa misliyle tekerrür edip duran tarihe olsun bakabilselerdi, hiçbir dünyevi gücün mağlüp edemediği Roma'yı ve onunla ittifak eden dehşetli bir "nifak"ı, Âhir Zaman'da yeryüzüne ineceği va'd edilen Hz. Mesih'in etrafındaki bir avuç insanın tek bir yumruk sıkmadan, adliyeye de, emniyete de, orduya da girme gereği duymadan nasıl dize getirdiğini görürlerdi. Bunu gördükleri gibi, bugünün dünyasında aynı Roma'yı ve müttefiki "nifak"ı da görür ve Mesih'in yeryüzüne inmesinin manâsını da anlamış olurlardı. 


Süper güçlerden bahsedip dururuz. Dünyada "Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna" kudsi beyanına mazhar tek bir kişiyle bile temsil edilen bir hareket varsa, süper güç daima odur. 
Süper denilen bütün diğer güçler, bu gerçek süper güç karşısında kartondan birer güçtür. 
Bundan dolayıdır ki, 2007'de "AB'ne kabul ediliyoruz" sevinç çığlıkları o kadar onur kırıcıydı ki, o zaman fakirane yazıma, "AB Türkiye'yi almadan, Türkiye AB'ni istiab edecek" başlığını atmıştım. Başbakanımız, "2023 yılında Türkiye, dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olacak!" 
diyor. İnancı, idealleri ve müthiş performansıyla sayın Başbakan'a şöyle demek daha yakışırdı: "Dünyada tek bir güç vardır: Türkiye. 2023'te herkes bunu açıkça görecektir." 


Tek Türkiye dizisine yeni dönemde "Son Karakol" alt ismi ekleyen STV'ye de küçük bir hatırlatmam olsun: 1909-1925 yılları arasında böyle bir alt isim konabilirdi; 1925'ten bu yana Türkiye için yakışan isim şudur: "İleri karakol!" 


İslâm ile savaşılmaz. İslâm, asla mağlüp edilemez. Dolayısıyla Müslüman'ın da onu mağlüp edebilecek tek düşmanı kendisidir. Müslüman ancak kendine mağlüp olduğu zamandır ki, başkaları bu mağlübiyeti tamamlar. Son örneği, II. Viyana Kuşatması'nda fethe bir saat kala sökün eden bozgun ve artık takip eden 2 asırdır. O da 1925'te bitmiştir. 1925'ten bu yana, arada bir inkıtalar yaşansa da, hep inşa, hep inşa vardır. 


AK Parti ve Türkiye nereye gidiyor? 
01.10.2012 


Manâya, fizik ötesine kapalı bulunan modern zihniyet hadiseleri sadece maddi sebep- sonuç temelinde ele aldığı için, çok defa doğru görme, doğru değerlendirme ve doğru sonuçlara varmaktan mahrumdur. 


Manâya ve fizik ötesine inananların ise küçük bir kısmı zihnen hep "ma'nâ âlemi"nde dolaşma temayülü gösterirken, büyük bir kısmı, bilhassa dünyaya fazla dalanlar, bu âleme atf-ı nazar etmekten bile hoşlanmamakta ve modern zihniyet sahipleri gibi, fizik ve maddenin dar kalıpları arasında kalmayı tercih etmektedirler. 


Nasıl bir kelimenin asıl varlığı onun manâsı olup, harflerden oluşan maddi yapısı değilse, bunun gibi, hadiselerin de, tarihin de asıl varlığını oluşturan manâları vardır. 
Bu manâlar, İlâhi İrade, hadiselerin aktörleri olan insanların niyet ve iradeleri, içinde 


bulunulan ve geçmiş nesillerin, ayrıca gelecek nesillerin de rolü ve katkısı bulunan şartlar ve bir işi yapma, bir neticeye ulaşmak için takip edilmesi gereken yol ve yerine getirilmesi gereken sebeplerdir. 


Hadiselerin varlığını oluşturan bu görünür faktörlerin yanı sıra bir de zahiren görünmeyen faktörler vardır ki, bunlar da, kişilerin manevi ve ahlâki halleri, neyi hak edip neye müstehak olduklarıdır. Ayrıca, yapılacak işin Allah katında doğru veya yanlış olması da, bu ikinci kategoriye dâhildir. Hadiselerdeki bu ikinci faktörler toplamına Cenab-ı Allah'ın Kelâm sıfatından gelen ve dar manâsıyla "din" olarak tecelli eden Şeriat-ı Garrâ denirken, önceki faktörler toplamına ise O'nun Kudret ve İrade sıfatlarından gelen Şeriat-ı Fıtriyye veya Tekviniyye denir. Bu iki Şeriat, bilhassa mü'minler için birbiriyle kesişir ve hattâ iç içedir. Mü'min, dünyada başarılı olmak isterken, "Neticeye giden her yol mubahtır." anlayışıyla hareket edemez. Netice gibi, neticeye giden yoldaki her hareketin de meşrü olması gerekir. Bunun için bilhassa mü'min, Din'deki ihmal ve kusurlarının da dünyada cezasını görür. Meselâ, Hz. 
Bediüzzaman 1. Dünya Savaşı'ndaki mağlübiyetimizin sebeplerini sıralarken, Şeriat-ı Tekviniyye açısından yapmamız gerekenlerdeki ihmalimizle, ilmi, teknolojik, ekonomik ve askeri açılardan Batı'nın çok gerilerinde kalmış olmamızla birlikte, namaz, zekât, oruç ve hacdaki ihmallerimizi de nazara verir. "Beş vakit namazı ihmal ettik; karşılığında 5 yıl cephelerde alnımız 'secde'den kalkmadı. Zekâtı vermede cimrilik ettik; Allah, birikmiş zekâtı (savaş giderleri, fakirlik ve mahrumiyetle) elimizden aldı. 
Nefsimize acıyıp, oruç tutmadık; (açlık ve mahrumiyetle) mecburi oruç tuttuk. Hacca gitmedik, ondaki faydalarımızı düşünmedik, cepheden cepheye koşturulduk." der. 
Bütün bunlara işlenen günahlar, haramlar da eklenince artık Allah (c.c.), mağlübiyetimize hükmetti. Yine, Kur'ân-ı Kerim'de, peygamberlerle salâhat üzerine kurulan sistem ve sağlanan ittifakların, bağy, yani karşılıklı kıskançlık ve tecavüzler sebebiyle bozulduğunu, bağye kadın, çocuk, mal-servet, mevki-makam, eşya ve kazanç gibi şehvetlere tâbi olma ve bunlar üzerinde yarışmanın yol açtığını, bunun ise namazı zâyi etme ile başladığını okuyoruz. Demek oluyor ki, bozulma ve bozulma gibi düzelme de, insanların iç dünyasında başlar ve sonra dışarıya yansır. Nitekim yine Kur'ân'da, "Bir millet kendi içini değiştirmedikçe, Allah da onların durumunu değiştirmez." 
buyrulur. 


AK Parti'nin de, Türkiye'nin de bugününe ve yarınına bakarken, öncelikle nazara almamız gereken hususlar, kısaca bunlardır. Yoksa her zaman aldanır ve yine Kur'ân-ı Kerim'de dikkat çekildiği üzere, Hz. Yunus gibi, balığın karnında karanlık üstüne karanlıklarla kuşatılmışken, her şeye sadece baş gözüyle bakanların "Artık her şey bitti!" dediği bir noktada önümüze bütün kapıların açılıverdiğini görürüz. Veya "En büyüğüz, rakipsiziz!" dediğimiz anda aslında batmaya mahküm bir Titanik üzerinde veya "Musa'yı ve kavmini kıskıvrak yakaladık!" diyen Firavun ve ordusu gibi üzerimize kapanıverecek bir denizin tam ortasında olduğumuzu neden sonra anlarız ama, artık iş işten geçivermiştir. Darbeler dönemi kapandı mı? 


24.09.2012 


Balyoz davası kararları, daha çok genellikle darbeleri kışkırtmış ve darbeleri ve darbecileri desteklemiş kesimler tarafından, meselenin hukuki yanına bakılmadan, ideolojik ve menfaate dayalı sebeplerle insafsızca tenkit ediliyor. 


Bu kesimlerin darbeler öncesi ve sonrası tavırlarına baktığımızda, özellikle 27 Mayıs darbesini, büyük bir ümitle 9 Mart Cuntası'nın darbe yapmasını, 12 Eylül'ün hemen arkasından bu darbeyi ve 28 Şubat "post-modern" darbesini nasıl desteklediklerini yakından biliyoruz. Kalem İhaneti diye bir kitap var. Bu kitapta 12 Eylül'e meselâ Cumhuriyet Gazetesi'nin, yazarlardan Oktay Akbal, Nadir Nadi, Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk'un, yine Çetin Emeç'in, Cüneyt Arcayürek'in ve benzerlerinin nasıl destek verdiklerini okuyoruz. Ve bu kesimin önemli bir özelliğini, bizzat gazetenin o dönemki Reklam Müdürü Ayşe Torun açıklıyor. Uğur Mumcu, gazetede "yolsuzlukların üzerine giderek", Hisarbank ve Kozanoğlu-Çavuşoğlu Şirketi aleyhinde ısrarla yayın yapıp, ağır ithamlarda bulunuyor. Nihayet Cumhuriyet, Hisarbank'tan üst üste reklamlar, ilanlar alıyor ve Tercüman'da Nazlı Ilıcak yazıyor: "Bu ilanlardan sonra bakalım gazetenin tavrı nasıl olacak?" Gerçekten de yayın birden kesiliyor ve bunun yerine Ayşe Torun'un yazısını okuyoruz: "Cumhuriyet okurlarının belli bazı eşyaları satın alma eğilimleri Türkiye standartlarının çok üzerinde. Hepsi, iyi birer tüketici." Ve, darbe döneminde holdinglerden aldığı ilan ve reklamlarla kazancı en fazla artan gazete Cumhuriyet oluyor. 


Balyoz kararlarını eleştiren kesimlerden başka türlüsünü beklemek zaten hayal olur. Fakat bu kararları bir "milat" olarak görüp, artık Türkiye'de darbeler döneminin kapandığı ümidine kapılanlarımız da var. Oysa bu ümide kapılmak için sağlam ve kalıcı hiçbir gerekçemiz yok. 


Balyoz davasına iktidar tarafından bile itirazlar geldiği, bir bakanın üst üste yaptığı eleştiriler unutulmuş olamaz. Fakat bir mahkeme, hem de Ovacık savcısının şehid edildiği bir dönemde ve her türlü muhalefete rağmen cesurca davranabildi. Ama unutmayalım ki, bu kararı veren mahkeme, artık kapatılmış bir mahkeme ve bütün darbe davalarını açan benzer mahkemeler de kapatıldığı gibi, sürmekte olan davaların, meselâ 28 Şubat davasının daha ileri tahkikatla derinleştirilmesi ve benzer davaların açılmasının önü de yine tıkanmış bulunuyor. Bu gerçek karşısında hangi cesur savcı ve hâkimler, hangi yargı, darbeler ve darbecilerle uğraşabilir? Ve yargıya dayalı olarak artık darbe dönemlerinin kapandığına nasıl ümit bağlayabiliriz? 


Öte yandan, nerdeyse bütün Türkiye, son 12 Haziran seçimlerinden sonra sivil bir anayasa beklentisi içindeydi. Şu anda, darbelerin önüne en azından hukuk ve anayasa noktasında engel koyacak bir anayasa ümidi kimde var? 


Üçüncü olarak, çok partili hayata geçtiğimizden bu yana kurulan sivil iktidarların belki en güçlüsü olan ve yargının operasyonlarıyla darbeciler karşısında güçlendirilen sivil iktidar, artık bu güçten ne kadar istifade edebilir ve darbeleri yapan devlet kurumuna karşı önceki dönemlere göre daha mı hakim? Hakim olmuş olsaydı, her geçen gün azgınlaşan terör saldırılarında ortaya çıkan -haydi ihanet demeyelim- onca ihmale rağmen, sorumlular hakkında herhangi bir şey yapılmaz mıydı? Diğer taraftan, merhum Erbakan, 28 Şubat öncesi askere en büyük maaş zammını yapmıştı. Emniyet mensupları da haylidir durumlarında iyileştirme beklerken, son birkaç ay içinde yine askere iki defa zam yapıldı. Ayrıca, bu kurumda, kurum içi eğitimde, teşkilatlanmada değişen bir şey mi var? 


Yine, darbeleri kışkırtan ve daha sonra destekleyen medya, bazı sermaye çevreleri ve daha başka bazı kuruluşlarda bir değişiklik mi oldu da, artık darbeler dönemi kapandı diyebiliyoruz? Veya NATO'nun, ABD'nin artık darbelere yeşil ışık yakmayacağından mı eminiz? 


Gayrimeşru muhabbet, sevilenin acımasız muamelesine mahkümdur. Çok korkarım ki, eğer tedbirler hakkıyla alınmazsa, Türkiye'nin ufkunda yine tam veya eksik darbe teşebbüsleri, hatta darbeler görünüyor. 


İslâmcılık ve Bediüzzaman 
17.09.2012 


"Arap baharı" sürecinde İslâmcılık tartışması başlatılmasını iki sebebe bağlıyorum: (1) Entelektüellerin kendilerini fazla önemsemesine; (2) "Arap baharı"nın bazı Türkiye İslâmcıları için artık bittiği öngörülen İslâmcılık adına yeni bir ümit olarak görülmesine. 


Entelektüellerin özellikle Türkiye'de "en küçük" bir tarikatın şeyhi kadar olsun kalıcı tesiri yoktur. Bediüzzaman'ın enfes tesbitiyle, insan vicdanı dört rükünden oluşur ve bu rükünler, ruhun da duyularıdır: Zihin, kalb, irade ve his. Zihnin vazifesi, ma'rifetullahtır; kalbin vazifesi, Allah'ı müşahede; iradenin vazifesi, Allah'a ibadet; hissin vazifesi, Allah'ı sevmektir. 
Din, vicdanın bu dört rüknüne hitap ve onları tatmin eder. İnsanı, bilhassa Müslüman'ı hareket geçiren, öncelikle kalb ve histir. Batı'da "aydınlanma" denilen ve aklın Din'den kopmasına dayanan akımın ürettiği entelektüelin Müslüman'ı da, bu dört rükünden sadece zihnin bir fakültesi olan teorik akla hitap eder ve genellikle ma'rifetullahtan da yoksundur. 


Dolayısıyla, entelektüelin bilhassa kitleler üzerinde etkisi yoktur. Oysa İslâmi hareket, kitleler, halk üzerinde yükselir ve peygamberlere ilk inanan, nebevi İslâmi hareketlere ilk destek verenler, halk tabanında yer alan ve dönemlerinin entelektüelleri tarafından "ayak takımı" ve "çöl kafalılar" olarak görülen insanlar olmuştur. Bu gerçeklere rağmen, fikirlerine meftun olan entelektüel, kendisini çok önemser. İslâmcı bir entelektüel, 1980'lerde çıkardığı ve 5000 satan aylık bir dergi ile Türkiye'de bir "İslâm devrimi" yapabileceği ümidindeydi. Bugün, Cumhuriyet Türkiye'sinin en büyük Müslüman entelektüellerinden olan merhum Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'un bile arkasında onları nihayete kadar takip edebilecek kaç kişi bulunduğu sorusuna verilecek bir cevap, entelektüelin tesirini görmeye yeter. 


Ali Bulaç, "Arap baharı"nın tesiriyle İslâmcılığın ve İslâmcıların etkisini o kadar abarttı ki, konuyu yeni çalışmaya başlayan bir talebenin bile yapamayacağı hataları yapıyor. Meselâ, içinden şiddeti benimseyebilen gruplar da çıkaran İhvan-ı Müslimin'in temelde şiddeti benimsememesinin Türkiye'de Risale-i Nur hareketi üzerinde bile etkisini olduğunu iddia ediyor. 


Oysa İhvan hareketinin Risale-i Nur hareketi üzerinde en küçük bir etkisi olmamıştır. 


1907'den itibaren her yerde olan Bediüzzaman, ta baştan ve daima "İslâm, dâhilde menfiye alet edilmez." diyerek, şiddeti kesinlikle reddedip, "müsbet hareket"i esas almıştır. Ayrıca, Risale-i Nur hareketi, 1925'te başlamıştır. İhvan-ı Müslimin ise, en önemli risalelerin artık yazılmış bulunduğu 1928'de kurulmuştur. Bediüzzaman'ın herhangi bir İhvan mensubunun eserlerini okumuş olması da mümkün değildir. O bakımdan, İhvan hareketinin Risale-i Nur hareketi üzerinde tesiri olduğunu iddia etmek, ancak iki hareketi de tarihi ve temel duruşlarıyla bilmemek demektir. 


Ali Bulaç, kusura bakmasın, fakat Bediüzzaman'ı tanımadığını ne yazık ki başka yazılarında da ortaya koyuyor. Meselâ, şöyle yazıyor: "... Geri kalışımızın sebebi dinimiz değil, onu tarihte yanlış anlamamızdır. Bunda gelenek, örf ve âdetler; özellikle tasavvuf, bid'at ve hurafeler; donmuş fıkıh, içtihat kapısının kapanması; Meşşailik yerine Eş'ariliğin revaç bulması, Mutezile'nin mahküm edilmesi, Gazali'nin filozoflara indirdiği ağır darbe; saltanat rejimleri vs. rol oynamıştır. Efgani'den Abduh'a, Akif'ten İkbal'e, S. Ahmet Han'dan Said Nursi'ye kadar neredeyse herkes böyle düşünür." 


Bu genelleme, özellikle kendisinde Ali Bulaç'ın iddiasının tam tersini müşahede ettiğimiz Bediüzzaman konusunda o kadar büyük bir hata ki, sadece Risale-i Nurların hiç okunmadığını gösteriyor. Sözü edilen konularla alâkalı 27. Söz, 30. Söz, 29. Mektup gibi Risalelerin hiç okunmamış olması bir yana, Bediüzaman "Eski Said" dediği dönemde dahi Ali Bulaç'ın iddiasını haklı çıkaracak ne bir şey söylemiş, ne de yazmıştır. 


Bu kadar büyük maddi hatalar üzerinde yürüyen bir tartışma, bilhassa İslâmcılık adına ne değer ifade eder bilemiyorum. 


Meselenin özü 
11.06.2012 


Doğruyu bulmada en önemli faktör samimiyettir, açıklıktır; dolayısıyla hem doğru oturmak, hem doğru konuşmaktır. 


Sayın Bekir Bozdağ, "Özel yetkili mahkemeler bir ihtiyaçtan doğdu ve bu ihtiyaç, varlığını muhafaza ettiği sürece bu mahkemelerin varlığının da devam etmesi gerekir." diyor; "Biz, hiçbir zaman Özel Yetkili Mahkemeleri övmedik." diyor; ÖYM'ler mevcut iktidarın eseri olduğu halde, "Hukuk devletinde Özel Yetkili Mahkemeler olmaz." diyor. Bu sözler arasında dolaşırken, internette de şöyle bir gezinti yapınca karşımıza TBMM 22. Dönem, 3. Yasama Yılı, 27. Birleşim, 4 Aralık 2004 Cumartesi günlü tutanak çıkıveriyor. Hemen o gün Meclis'e bir kanun teklifi veriliyor ve kabul edilip kanunlaşan bu teklife göre, TCK 250'nci maddenin 1'inci fıkrasının (c) bendinde zikredilen suçlar karşısında kanunda öngörülen tutuklama süresinin iki kat olarak uygulanacağı hükmü konuyor. Bugün Özel Yetkili Mahkemeler'le ilgili en çok şikâyet konusu yapılan tutukluluk sürelerinin artırılmasıyla ilgili verilen yasa teklifinin altında kimlerin imzası var: Hakkı Köylü ve Bekir Bozdağ. 


Bazı yetkililer ve yazarlar, iktidarı Özel Yetkili Mahkemeler'le ilgili yeni düzenleme teşebbüsüne götüren sebebin Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması olduğunu iddia ediyorlar. 
Hele bir yazar, "Ergenekon'un savcısıyım diyen bir başbakan bu noktaya gelmişse..." diyerek 
saydırıyor. Oysa, Hakan Fidan olayı 7 Şubat 2012'de patlak verdi. Bundan 50 gün önce, 17 
Aralık 2011 tarihli yazısında Emre Uslu şunlara dikkat çekiyordu: 


Derinler hareketli, haberiniz olsun. Son dönemde derin mahfillerde uykuya dalmış yapılar adeta sür üflenmiş gibi kımıldanmaya başladı. Sadece asker çocuğu askerlerden kurulan yeni oluşumlar hızla tamamlanıyor. Bir yanda PKK'yı bombalamak için verilen adresler değiştiriliyor ve dağ taş bombalatılıyor, öbür yandan muhtemelen o adresi değiştirenlerin Ankara'daki destekçileri Genelkurmay'dan yalan yanlış açıklamalar yaptırıyor. Anayasa sürecine müdahale edilmek isteniyor. 28 Şubat soruşturmasının başlaması ihtimalinden korkuluyor. Mahkemenin Ergenekon yapılanmasını bir terör örgütü olarak tanımlaması önlenmeye çalışılıyor. Necdet Özel'e "Bizi dışlayarak PKK'ya karşı operasyon yapamazsın, TSK'yı da yönetemezsin!" mesajı veriliyor. Amaç, hükümete küçük tavizler vererek, büyük ve köklü değişimleri engellemek. Sonraki merhalede Meclis'ten Ergenekon ve Balyoz sanıklarına şike sanıkları benzeri bir af çıkarılmasını sağlamak; bunun için uluslararası alanda çalışmalar da var. Daha sonra da, 2012 yılında bir ekonomik kriz çıkarsa, şu anda uyumaya bırakılan derin hücreler harekete geçirilecek, PKK yoğun saldırılar düzenleyecek ve AKP, ülkeyi yönetemez hale getirilecek. 


Bu yazıdan on gün sonra, iddia edilen "MİT krizi"nden 40 gün önce, Sabah gazetesi Sayın Beşir Atalay'ın ağzından CMK 250. maddede değişiklik yapılacağını manşetten duyuruyor. 
Emre Uslu, 27 Aralık tarihli yazısında söz konusu haberi şöyle yorumluyor: "CHP'nin istediği uzun tutukluluk sürelerinin indirilmesi sağlanarak, Ergenekon ve Balyoz sanıkları ile birlikte KCK sanıkları da serbest kalacak. CMK'nın 250, 251 ve 252. maddeleri gözden geçirilecek. 
Ergenekon yapılanması, siyasi bir amaç için şiddet kullansalar bile, terör suçu sayılmayıp özel mahkemelerden alınacak. Ayrıca Özel Yetkili Mahkemeler'in görev alanı daraltılıp, Ergenekon gibi, çete gibi, şike gibi suçları bu mahkemelerin faaliyet alanından kurtarıp, Ergenekon'un tamamen önünün açılması sağlanacak. OdaTV davası boşa çıkarılacak. Terör eylemlerine karışmamış PKK mensupları için 'etkin pişmanlık' dışında bazı sürpriz adımlar atılacak. 
PKK'ya fiili bir af çıkabilecek. Bu durumda Öcalan'ın ev hapsi de 'sürpriz adımlar arasındadır. Sayın Öcalan demek serbest olacak. Örgüt sembolleri taşınabilecek." 


Bunların bazısı zaten gerçekleşti. Sıra diğerlerinde görünüyor. Meselenin önemli bir kısmı, Kürt meselesinde ve darbe davalarında düğümleniyor. Ötesini yazmaya elim varmıyor. 


SON HABERLER 
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Levent Şahin: 'Önemli 1 puan aldık' 
Alanya'da FETÖ'den gözaltı ve tutuklama 
Malatya'ya dağcılık olimpiyat merkezi açılacak 


Orhaneli protokolünden şehit ailelerine ziyaret 
PKK/KCK'dan gözaltına alınan mühendis tutuklandı 
Sivasspor kupada tur atladı 

Acıpayam'da kayıp şahsın arama çalışmalarına ara verildi 
CHP'den anayasa değişiklik teklifi protestosu 

Göztepe kupaya veda etti 


Nevşehir'deki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama 


fy.” 


'Cemaat' düşmanlığı 
28.05.2012 


"Cemaat", son günlerin en önemli tartışma konularından biri olmaya devam ediyor ve daha da yoğunlaşarak devam edeceğe benziyor. 


Bu düşmanlığın en temelinde, "Cemaat"i Risale-i Nur hareketi etrafında değerlendirmek ve bu hareketi Türkiye'de rejimin karşı kutbu olarak görme yatmaktadır. Oysa Risale-i Nur, "Allah'ın âyetlerinin okunması, zihinlerin ve kalblerin arınması ve Kitab'ın, Hikmet'in ve Âhiret'i kazanma adına gerekli bilgilerin öğretilmesi"ni esas almış ve bizzat Hz. 
Bediüzzaman, siyasetten uzak durmayı Risale-i Nur'un temel prensiplerinden biri olarak benimsemiştir. Buna rağmen Bediüzzaman, "bir cani gibi takip edilmekten, memleket memleket sürgüne gönderilmekten", ülke zindanlarında ölüme terkedilmekten, defalarca zehirlenmekten kurtulamamıştır. 


Aslında Risale-i Nur gibi "Cemaat'in de asıl takip edilme ve düşman kutba oturtulma sebebi, mevcut politikalardan uzak durmasıdır. Ayrıca "Cemaat", herhangi bir siyasi organizasyon ve bilhassa mali bağımlılık altına alınamadığı, mensubu görülenler para, şöhret, kadın, makam, mevki ve statü düşkünlüğü, yolsuzluk, kanun dışılık gibi "örümcek" ağlarından bir ağa takılmadığı, organik bir bütünlük arzetmeyip, bir teşkilat yapısına sahip olmadığı, gönüllü birliktelik üzerine oturduğu, dolayısıyla her şeyi kontrol etmek isteyen yerli ve global güçlerce yönlendirilemediği için, faaliyetleri ne kadar masum ve hem Türkiye, hem insanlık lehine de olsa takipten ve düşman kutba oturtulmaktan kurtulamamıştır, kurtulamamaktadır. 


Askeri müdahale ve darbeler, hukukun hiçe sayılması, mafyalaşma ve rutin dışına çıkmalar konusunda sabıkası kabarık olan ülkemiz, şu son senelerde bu sabıkalardan arınma hamleleri içine girmiş bulunmaktadır. Elbette bu hamleler, hem söz konusu sabıkanın sahiplerini ve hem de böyle bir ülkede yaşayıp gitmeyi bugünleri ve yarınları için daha uygun görenleri rahatsız 


etmektedir. Bahis mevzuu hamlede vazifeleri gereği Emniyet ve Yargı ön planda göründüğü ve Emniyet eski Emniyet, Yargı da eski Yargı olmadığından, bu iki organ ve yaptıkları "Cemaat"e hamledilerek bir taşla çok sayıda kuş vurulmaya çalışılmakta, yani hem "Cemaat", hem de Emniyet ve Yargı topun ağzına konmakta, bir yandan da "eski hal"in aynen devamı veya "yeni hal" olmasındansa "izmihlâl" olsun gayreti sergilenmektedir. 


"Cemaat"e düşmanlığa son zamanlarda, Türkiye'nin PKK terörü ve bu terörün çok yönlü gayeleri ile mücadelesi üzerinden birtakım liberaller de eklenmiş bulunmaktadır. ABD'nin üretilmiş bir "İslâm terörü"yle mücadelesi adına Irak ve Afganistan gibi ülkeleri işgaline nasıl militanca destek olduklarını, "terörle en sert şekilde mücadele edilmesi" gerektiğini nasıl deklare ettiklerini unutan bu çevreler, Türkiye'nin terörle mücadelesinde militanca PKK'nın, Ermeni meselesinde Ermenilerin arkasında durmakta ve PKK terörü ile ilk defa ciddi gayretlerin ve başarının sergilendiği mücadelede ön planda gördükleri Emniyet ve Yargı sebebiyle yine "Cemaat"i topun ağzına koymaktadırlar. Yeri geldiğinde demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin şampiyonluğunu kimseye bırakmayan bu aynı çevreler, tamamen bir sivil hareket olarak "Cemaat" hareketine mensup veya sempatizan bildiklerinin "niteliği, yerindeliği, hukukiliği"ne bakılmadan "açığa alınmalarını, görevlerinin ve bu maksatla yasaların değiştirilmesini" savunabilmektedirler. Demek ki, yerindelik, hukukilik, sivil hareket, demokrasi, bu çevreler için kendi emel, menfaat, ideoloji veya bağlantılarına hizmet ettiği sürece bir değer ifade etmektedir. 


Evet, "Cemaat"e düşman bütün çevrelerin "Cemaat" düşmanlığıyla avlamaya çalıştıkları bir diğer ve büyük kuş, mevcut iktidarın en önemli tabanı ve destekçisi olarak gördükleri "Cemaat"i bu iktidara ezdirmek, sonra da bu iktidarı ezmektir. Hadiseler tam bir turnusol kâğıdı fonksiyonu görüyor. Birbirlerine zıt gibi görünen daha kimlerin bir araya geleceklerini ve bunlara daha kimlerin katılacağını hep beraber göreceğiz. 


İslâm kardeşliği içinde Şiilik ve İran 
30.04.2012 


Hz. Bediüzzaman, "Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat! Ve ey Âl-i Beyt'in muhabbetini yol edinen Aleviler (Şiiler)! Çabuk bu manâsız, haksız, zararlı nizaı aranızdan kaldırınız. 


Yoksa kuvvetli bir surette hükmeden zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmekte kullanacak; sonra o aleti de kıracak. Ehl-i tevhid bulunmakla, kardeşliği ve birliği emreden yüzer esaslı kudsi bağ aranızda varken ayrılığa sebep cüz'i meseleleri bırakmak elzemdir." der. İslâm adına gereken elbette budur; aksine davranan, haindir. Bu ideal adına hareket ederken realite zemininde karşımıza çıkan en belirgin bir husus, Şiilik ve İran meselesidir. 


1982 yılı yazında Tahran'da düzenlenen ve 25 İslâm ülkesinden üniversite öğrencileri 
temsilcilerinin katıldığı bir sempozyuma gözlemci olarak davet edilmiştim. Stantlarda sergilenen kitaplar içinde Chronicle of Hadith (Hadis Tarihçesi) adlı bir kitapçık da vardı. Hz. 
Ebu Hüreyre, Hz. Ayşe, Hz. Abdullah ibn Ömer gibi en fazla hadis rivayetinde bulunmuş bütün Sahabileri tamamen yalancı ve bunlardan gelen hadisleri mevzu olmakla itham eden bu kitapçığı sempozyumu düzenleyenlere müracaatla stanttan kaldırttım. Türkiye'ye dönüşte, 


İran'ın daha önce Pakistan'da bulunmuş o zamanki Türkiye büyükelçisi Muhammed Gencidost'a "Nedir bu hal?" diye sordum. Samimiyetle şu cevabı verdi: "Size bir şey söyleyeyim: Pakiskan'da bir Şii molla kürsüye çıktığında Sünnilik aleyhinde konuşmazsa dinlenmez." 


1986 yılında İranlı önemli bir hüccetülislâmla bu meseleleri 1,5 saat konuşmuştuk. Nihayet 
kendisine şunu söyledim: "Tarihinizde iki büyük hatanız oldu. İlk döneminizde Kur'an değiştirilmiştir; onda ilave, eksiltme ve değiştirme vardır." iddiasında bulundunuz. (Buna inanan ve bu konuda elinde imamlardan binden fazla rivayet olduğu iddiasıyla o Ehl-i Beyt imamlarına iftirada bulunan Küleyni'yi Hadis'te en güvenilir ve onun Usül ve Fürü-u Kâfi'sini en güvenilir hadis kaynağı kabul etmeyi hâlâ sürdürüyor da olsanız.) daha sonra Tusi geldi ve "Böyle bir iddia küfür olur. Çünkü Ebu Bekir zamanında (resmen) toplanan Kur'an'a İmam Ali'nin tek bir itirazını olsun bilmiyoruz. Ayrıca bu iddia, 'O Kur'an'ı Biz indirdik ve onun koruyucusu da Biz'iz.' âyetini inkâr olur." hükmünde bulundu. Bu yanlış itikadınızı, eğer takiyye yapmıyorsanız düzeltiniz. İkinci hatanız, İmamet meselesi. İmamet'i 12 kişi ile sınırlıyorsunuz ve 12. İmam'ın 10 asırdır gaybubette olduğu iddiasındasınız. Devrimden sonra yaptığınız anayasa da, modem bir Sünni devletin yapacağı anayasadan farksız. Gaybubetteki imamın yokluğunda ümmet arasında sadece tefrika sebebi olan bu doktrini ısrarla neden sürdürüyorsunuz?" Cevabı aynen şöyle oldu ve konuşmamız bitti: "O, bizim varlık sebebimiz." 


Evet, Şiilik, öncelikle kendi müsbet değerleri üzerine değil, Sünnilik karşıtlığı üzerine oturan bir mezheptir ve tarih boyu bu temelden beslenmiştir. Dolayısıyla gayrimüslim dünyaya karşı İslâmi bir hareketleri olmamış, sürekli Sünnilik'le ve Sünni dünya ile uğraşmışlardır. Şiiliğin Safevilerle birlikte İran'ın resmi mezhebi, hattâ dini haline gelmesi, İslâm bünyesindeki bu tefrikayı bir de İran ulusçuluğuyla derinleştirirken, Şiiliğin İran-Pers İmparatorluğu'na son veren Hz. Ömer ve dolayısıyla Sünnilik'ten nefret sebebi de katmerleşmiştir. Üçüncü olarak, yine Bediüzzaman'ın bir tesbiti var: "Ümmet'in çoğunluğuna uymalı. Başta Din'de lâkayt Emevilik nihayet çoğunluğa uyunca Ehl-i Sünnet Cemaati'ne girdi. Başta Din'e sağlam sarılan Şiilik ise azınlıkta kalmakla nihayet bir kısmı Râfıziliğe dayandı." Çoğunluğa muhalefeti esas tutan azınlık psikolojisi, İslâm bünyesindeki ihtilâf ve tefrikayı daha da arttırmıştır. 


Bölgemizdeki gelişmelere ve ideal İslâm kardeşliğine bakarken bu hususlar ve Anglo-Saxon-İsrail ittifakı politikalarının İslâm dünyasını daha da parçalamak için onun kalbine, derinliğine bir hançer gibi Şii hilâlini sokmaya çalıştığı ve İran'ın da aynı paralelde hareket ettiği gözden uzak tutulmamalıdır. 


Allah'ın sâdık kulu 


07.11.2011 


1907'de İstanbul'a gelişini gazeteler, "Şark'ın yalçın dağlarından bir ateşpare-i zekâ İstanbul ufkunda tulü etti." diye haberleştirmişlerdi. 


İngiltere'de başbakan Gladstone'nun 1883'te İngiliz Avam Kamarası'nda "Kur'ân Müslümanların elinde oldukça onlara hakim olamayız. Ya bu kitabı onların elinden alacağız, ya da Müslümanları ondan soğutacağız!" sözünü 1899 yılında Van Valisi Tahir Paşa'dan işitince şöyle ahdetmişti: "Kur'ân'ın söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim." 


Bütün hayatı, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçecekti. İslâm âleminin ve İslâm'ın maruz kaldığı hücumlar varlığını o derece derinden sarsıyordu ki, "Bana ızdırap veren, yalnız İslâm'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Âlem-i İslâm'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum." diyecekti. Meşrutiyet yıllarının Osmanlı Devleti sınırları içinde en hareketli kişisiydi. Kâh Rumeli'de konferanslarda, kâh Sirkeci'de hamallar arasında, kâh İttihad-Terakki'nin ileri gelenleriyle, kâh Saray'la, kâh ulema ve meşayihle bir arada, bir gün Tiflis'te Şeyh San'an tepesinde, bazen Güneydoğu'da aşiretler arasında, Şam'da Emeviye Camii'nde hutbede, Sultan Reşat'la Rumeli gezisinde, bazen de cephedeydi. 5-6 gazetede birden yazıyordu. 31 Mart hadisesinde Sirkeci'den Yeşilköy'e kadar yaya gidip, önüne gelen herkesi isyana katılmaktan alıkoymuştu. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu'da milis kumandanı olarak savaştı ve esir düştü. Bir gün geldi ve "Artık siyaset âleminde kayda değer yapacak bir şey yoktur." diyerek, bütün himmetini iman ve Kur'ân hizmetine hasretti. Bundan sonra ömrü sürgünlerde, memleket mahkemelerinde ve hapishanelerinde geçecek, bir cani gibi takip edilecek, defalarca zehirlenecek, türlü türlü hakaretlere maruz kalacak, fakat o, bunların hepsine "Elimde iki can taşıyorum. Tek can taşıyan karşıma çıkmasın!" diyerek tahammül edecekti. Çünkü, "Karşımda müthiş bir yangın var. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Kur'ân'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cennet'i de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem'in alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur." diyordu. 


Yolu, bütün insani lâtifeleri içine alan Sahabe yoluydu; ilim, iman, teslimiyet ve aksiyon yoluydu. Bir yandan yazdırıyor, diğer yandan sabahlara kadar 3 Kur'ân büyüklüğündeki Mecmuatü'l-Ahzab'ı 15 günde bir okuyordu. Allah'ın İrade ve Kudret Sıfatları'ndan gelen ve bizzat Kur'ân'ın baştan sona İlâhi âyetler meşheri olarak takdim buyurduğu yaratılmış Kur'ân kâinatı inceleyen ilimleri aklın nuru, dini ilimleri kalbin ışığı olarak görüyor; Kur'ân, kâinat ve Peygamber Efendimiz'i (insan-ı kâmil) Allah'ı tanıtan üç külli muarrif olarak anlatıyordu. 
"Sus! Kâinat mescid-i kebirinde Kur'ân kâinatı okuyor!" diyor, Kur'ân'la kâinatı, kâinatla Kur'ân'ı tefsir ediyordu. Kıyamet'e kadar her seviyede insanın İslâm iman ve düşüncesi adına aklına gelebilecek bütün şüpheleri cevaplandıran, Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi İslâmi ilimlere yeni bir temel kazandıran, İslâm adına aksiyonun Sünnet kaynaklı yolunu çizen, kâmil bir zihin ve kalb inşa eden eseri Risale-i Nur, İngiltere'nin Durham Üniversitesi'nden Collin Turner'ın da itirafıyla, Lâ ilâhe illa'llah'ın manâsını bütün boyutlarıyla en iyi ve gerçekten anlatan eser oldu. 


Açtığı yolda, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada milyonlarca insan, Allah'ın izniyle imanını kurtardı ve kurtarıyor; açtığı cereyan, geleceğin dünyasının temellerini inşa ediyor. 


Vefatından önce veda ziyaretlerinde İnönü'nün dehşetli muhalefeti karşısında Ankara'ya alınmadı. Buna biraz içerledi. 1909'da Divan-ı Harp'te idamla yargılanırken, "Ölümüm Nevruzumdur!" demişti. 1960 Nevruzu'nda Kadir Gecesi Hakk'a yürüdü. 2 ay 3 gün 27 gün sonra ise 27 Mayıs "bomba"sı patladı. 


Bütün Müslümanların mübarek bayramlarını tebrik ederim. 
İnsan da toplum da heykel değildir 

06.09.2011 


Türkiye'de çok partili hayata geçildiği günden bu yana bilhassa "sağ" iktidarların "Nasıl bir insan? Nasıl bir toplum? Nasıl bir ülke?" soruları çerçevesinde kapsamlı bir hedef, plan ve programları olmadı. 


Bu sorular, bazıları için "toplum mühendisliği mi?" denerek, hemen mahküm edilebilir. Ama bir gerçek vardır ki, insan, bütün hayatı boyunca eğitim-öğretimle inşa olan bir varlıktır; toplum da, yine inşa olan bir ünitedir. İnsan da, toplum da, kendi kendisine ne ve nasıl olursa olsun diye başıboş bırakılacak birer çamur yığını olmadıkları gibi, ruhsuz, gayesiz, hayatsız, hissiz birer heykel olarak da görülemez ve değildirler. Tarih boyu bütün düşünce sistemlerinin en önemli meselesi insanı tanımak olmuştur. Fıtrat, boşluk kabül etmez; ayrıca, kâinatın ve ondaki her bir şeyin asli modeli, karakteri demek olan fıtratı tayin eden de insanın kendisi değildir. İnsan, kendisini fitri bir çevrede ve bir fıtrata göre yoğrulmuş bulduğu gibi, hayatını kuşatan bütün asli şartlar da, yine fitrata ait şartlardır. "Tabii" çevrenin maddi terakki ve ekonomi adına maruz kaldığı onca tahripten sonra fıtratın intikamını almaya başlaması sebebiyledir ki, son yıllarda çevrecilik, kendisine kaç asır savaş ilan edilen "tabiat"ı koruma, eko-sistemi iyi tanıyıp muhafaza etme mecburiyeti doğmuştur. Bütün bunlar da, önce insanı tanımayı ve "Nasıl bir insan? Nasıl bir toplum? Nasıl bir ülke?" sorularına cevap arayıp, doğru cevabı bulmayı gerektirir. İşte eğitim ve öğretim, bu cevaptır. 


Türkiye'de sadece tek parti hükümetleridir ki, belli bir devlet, halk veya millet, sistem ve değerler hedefi taşımışlardır. Onlar, "muasır medeniyet" olarak adlandırdıkları ve zahiriyle taklidine soyundukları bu hedef adına yapmaktan çok, mevcudu yıkmak için, bu mevcudun unsurları gördükleri her şeye saldırdılar. Ama şunu da kabül etmek gerekir ki, kendilerine ait bir sınıf, sermaye, kaç nesildir halâ kendisini koruyabilen bir taban, bürokrasi ve bu bürokrasiye sürekli sahip olma mekanizması, medya, iktidarlarını korumak üzerine şekillendirilen silahlı bir kuvvet ve üniversite camiası oluşturmaya muvaffak oldular. 
Eğitimde de bütün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belli bir hedefe yönelik bir sistemi sadece tek parti hükümetleri takip etti. Ve, etrafında halk çoğunluğunun birleşip bütünleşeceği Din gibi bir değerler sistemine sahip bulunmadıkları için, icat ettikleri bir ideolojiyi kanunlaştırıp, karşısına da içeriden heyula düşmanlar dikerek kendilerini bir başka yönden daha koruma altına aldılar. 


Çok partili hayata geçiş ve çok partili hayat da, aslında Türkiye'de sistem tarafından kendini savunma ve devam ettirme mekanizmalarından biri olarak kabül gördü. Sistem, yarım çeyrek yüzyılda asimile edemediği halk kitlelerini, prensip olarak dört yılda bir rey kullanmakla kendisinin unsuru haline getirmeye çalıştı. Bunda başarısız olunduğu da söylenemez. Ne var ki, bunu yaparken elbette halkın değerlerine de mümaşatta bulunmak (kabüllenmiş görünme) mecburiyetindeydi. Çok partili dönemde iktidar partileri bu mümaşatın açtığı sahada tabana inme ve sisteme halkın değerlerinin boyasını çalma adına bir şeyler yapmış da olsalar, belli bir dünya görüşleri, hedefleri ve programları bulunmadığı için genellikle günü kurtarma yoluna gittiler. Bunda seçimlerin dört yılda bir yenilenmesinin ve bu yenilenmenin uzun vadeli hedeflere uygun düşmemesinin de tesiri olmakla birlikte, iktidarı koruma, uzun vadeli ve fedakârlık isteyen hedefleri bırakıp, "reel-politika"yı böyle hedeflere yürürken mevcut zemin ve şartlar olarak hesaba katmanın ötesinde hedef ve idealin yerine oturtma daha tesirli olmuştur. 


Yeni bir eğitim-öğretim sezonuna girerken, eğitimde dokuz yıldır birtakım kemmi (nicel) ve teknik hizmetler dışında ciddi bir mahiyet ve keyfiyet endişesi taşıdığı ve böyle bir hedef güttüğü intibaı veremeyen AK Parti iktidarının bu sahada çok iyi düşünülmüş ve planlanmış bir "açılım" yapması gerekiyor. 


'ARAP BAHARI' NEREYE? 


Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun "komşularla sıfır problem" ve "stratejik derinlik" temelinde çizdiği dışişleri politikamız, bilhassa Suriye başta olmak üzere Müslüman-Arap dünyası ile bahar yaşıyor gibiyken birden "Arap Baharı"na çarptı. 


Bu noktayı ve Müslüman-Arap dünyasında olanları bir el-Cezire görevlisi, birkaç cümle ile şöyle yorumlayıverdi: "Halk temelinde sağlam bir taban edinemediğiniz mevcut hiçbir İslâm ülkesinde siyasiler veya idarecilerle fazla bir yere varamazsınız." 


İran "İslâm" devrimi, Ayetullah Humeyni gibi son derece karizmatik, etkili ve dünyada olup bitenlerden haberdar bir âlimin liderliğinde muazzam bir halk hareketi olarak ortaya çıktı. Ne var ki, bir yandan temelde bir azınlık ve sert bir siyasi muhalefet mezhebi olarak Şiiliğe dayandığı, öte yandan, Humeyni'nin liderliğindeki manevi boyuta rağmen Din daha çok sloganları bol siyasi-içtimai bir ideoloji gibi algılandığı için İslâmi hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirebildiği hayli tartışma götürür bir husustur. Devrimin onuncu yılı dolmadan, vefatından sonra Humeyni'nin yerine geçmek üzere veliyy-i fakih olarak seçilmiş bulunan Ayetullah Muntaziri "Dışişlerini masonlardan temizleyemedik." diyerek sisteme eleştiriler getirdiği için hem derhal veliyy-i fakih namzetliğinden azledildi hem de ömrünün geri kalan kısmını gözaltında tamamladı. Ve devrimden bir çeyrek asır sonra dönemin İrşad-ı İslâmi bakanı, "Üniversite gençliğinin yüzde doksanbeşi namaz kılmıyor." özeleştirisinde bulundu. 
Bu gençlik, devrimden sonra dünyaya gelmiş gençlikti. 


Bilhassa Arap dünyasında son bir-iki asırda İslâmi diriliş hareketlerinin genel karakterini daha çok neo-Selefilik veya İslâmcılık olarak nitelenen akım tayin etmiştir. Hamid Algar'ın bir zaman al-Bayan'da bu akım için getirdiği tenkitler şu iki noktada önemlidir: "(1) İslâm'ı manevi ve ameli yanı da olan bir Din olmaktan çok, fikir ağırlıklı ve içtimai-iktisadi-siyasi bir ideoloji gibi görmüş, öyle ki, İslâm'ın Tevhid gibi temel kavramlarını, Cenab-ı Allah'ın Ulühiyet ve Rubübiyeti'ni âdeta sadece siyasi hakimiyetle sınırlamış, zihinlerin ma'rifetle, 


kalblerin tasdik ve imanla inşaını büyük oranda ihmal etmiştir. İslâm'da içtimai, iktisadi ve siyasi saha da iman, ibadet, ahlâk ve temel muamelat düsturları üzerine oturduğu ve oturması gerektiği için, doğurduğu hareketler, uzun süreli bir başarı gösterememiş, uzun soluklu olamamışlardır. (2) Kalblerin sarsıldığı, hisler mü'min de olsa zihinlerin kâfir gibi düşündüğü ve imanın hayata tam yön vermediği bir zamanda tamamen "dini" olması ve manâ üzerine oturması gereken hareketler içtimai-iktisadi-siyasi temellere oturtulunca, kendilerine ait düsturları ve kaideleri, dolayısıyla tamamen kendilerine has, yani her bakımdan İslâmi mecraı olan ve bu mecraında giden hareketler olamamış, müspet hareket yerine büyük ölçüde muhalefet ve tepki hareketleri olarak kalmaktan kurtulamamışlardır. 


Bugün Müslüman-Arap dünyasındaki olup bitenleri İslâmi bir hareket çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Ortada yönlendirici İslâmi bir liderlik de yoktur. Fakat bu dünyanın önünde Türkiye, takip edilebilecek bir örnektir. Türkiye, İslâm adına da "Eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlâl" anlayışına dayalı bir süreçten geçmiştir. Müslüman-Arap dünyası ise henüz İslâmi düşünce ve yönelişte de önceki asırların enkazından kurtulmuş değildir. Enkaz üzerine hiçbir şey bina edilemez. Ama inanıyorum ki, şu anda olup bitenler neticesinde, İslâm dünyasının üzerindeki üç karanlık perdeden ikincisi olan ve Türkiye'de 1946'dan itibaren sıyrılmaya başlayan diktatörlükler sıyrılacaktır. Oluşacak yeni zeminde, sadece müspet hareketi esas alan tamamen dini bir hizmet ekolünün, yeni bir bürokrasinin, sermaye grubunun, medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının teşekkül etmesi şarttır. Yol ve alınması gereken mesafeler uzundur, engeller çoktur. Her şeye rağmen bu dünya, belki bir çeyrek asır sonra Türkiye ile omuz omuza gelebilir. 


Hocaefendi, MHP, Bahçeli ve kaset siyaseti 


Sadece Türkiye kamuoyunun değil, artık dünya kamuoyunun tanıdığı Fethullah Gülen Hocaefendi ile Devlet Bahçeli'yi bir terazide tartmak, hem hakikate karşı affedilmez bir cinayet, hem de Hocaefendi'ye hakaret olur. 


Bu iki ismi MHP deyince akla gelen "ülkü" temelinde bir teraziye koyacak olsak, bir kefede Hocaefendi'nin "Türklük âlemi"ne, İslâm ve müsbet milliyetçilik manâsında "Türklük" mefküresine ve Türkiye'ye hizmetleri; diğer kefede, içinde en azından "Hira Dağı" kadar İslâm'ın da olduğu MHP "ülkü"süne ve "Türklük âlemi"ne hangi hizmeti yaptığı ve "Türk dünyası"na şöyle göz ucu aşinalığı bile meçhul bir Bahçeli yer alacaktır. MHP tabanını bölmüş, MHP "ülkü"süne hizmet verenleri dışlamış, bu "ülkü"ye en ters uygulamalara imza atmış, 12 Eylül referandumunda CHP, BDP, PKK ile aynı kulvarda hareket ederek, MHP çizgisini âdeta intihara sürüklemiş olan Bahçeli, yanına aldığı bazı isimlerin peşpeşe ortaya çıkan rezaletleri karşısında referandumdaki aynı tavrını sergileyerek, bir defa daha "okyanus ötesi"ne atış yapmakla seradan süreyyaya cife sıçratabileceğini sanmaktadır. 


Her insan zahiren kan, kemik ve etten müteşekkildir ama, insanlığıyla, karakteriyle insanlar arasında mağmadan Sidretü'I-Müntehâ'ya, a'lâ-yı ılliyyinden esfel-i sâfiline kadar mesafeler, dereceler ve derekeler vardır. O bakımdan, sergilediği tavırlarıyla Bahçeli'nin Hocaefendi'yi idrak etmesi mümkün değildir. Evet, ahlâksızlık ahlâksızlıktır, günah günahtır; günahın onu işleyen veya başkaları tarafından fâş edilmesi, günahı işleyeni masum kılmaz. Fakat işlenen bir günahı hem işleyenin, hem başkalarının fâş etmesi de, en az o günah ölçüsünde günahtır. 
İslâm, günahı modem psikanalizde bir psikoloğa anlatmakla güya rahatlama veya 


Hıristiyanlıkta bir papaza açmakla affedilmesini umma gibi bir tavrı da asla tasvip etmez. 
İslâm, günahı işlemeyi de, fâş etmeyi de yasaklar; insan, günahından dolayı içten pişman olup, onu ancak Allah'a itiraf edebilir ve Allah'tan onun bağışlanmasını diler. Bu bakımdan Hocaefendi, bırakın birisinin hem de yüz kızartıcı bir günahını fâş etmeyi veya fâş ettirmeyi, kendisine birisi vicdanını rahatlatma veya affı için duasını isteme gibi bir sebeple bir günahını söyleyecek olsa, onu kat'iyyen dinlemez; onu dinlemediği gibi, özellikle bir başkasının gıyabında yalnız günahının değil, bir hatasının bile anlatılmasına izin vermez ve "Âhiret'e kimse hakkında menfi bir duygu ile gitmek istemiyorum" diye hatırlatır. Hocaefendi bir taraftan böyle davranırken, diğer yandan, İslâm başkaları hakkında suizanda bulunmak gibi, hakkımızda başkalarını suizana sevk edecek davranışlarda bulunmayı da yasakladığı için, dinlenme tehlikesi karşısında "yabancı bir kadınla konuşuyor" zannedilebilir veya iftirasına maruz kalabilir diye, mübarek ve yaşlı ablasıyla bile telefonda konuşmaktan kaçınır. Bundan dolayıdır ki, Hocaefendi'yi canından çok seven mübarek ablası, onunla ilgili haberleri ancak onu ziyaret edenlerden alabilmektedir. 


Hocaefendi, Bahçeli ve MHP ile uğraşmak gibi kendi adına hiç makuliyeti olmayan bir işe tenezzül de etmez. Fakat uygulamaları ve tercihleriyle en azından MHP "ülkü"sünü intihara sürükleyen Bahçeli, bu intiharı üzerine yükleyeceği birini aradığı gibi, esasen Hocaefendi'ye bilerek düşmanlık etmektedir. Bunun önemli bir sebebi, kendisinden hem birtakım devletlerin, hem Türkiye'deki Ergenekoncu ve statükocu yapının, hem BDP'nin beslendiği ve çözülmesini istemediği "Kürt sorunu"nun, Bahçeli MHP'sinin de âdeta tek sermayesi olmasıdır. 
Hocaefendi'nin teşvikçisi olduğu hizmetlerin Güneydoğu'da hem bu "sorun"un çözülmesi adına ortaya koyduğu performans, hem de onun istismarı karşısında dikmeye başladığı barikatlar, "sorun"un devamını isteyenler gibi, anlaşılan Bahçeli'yi de ciddi rahatsız etmektedir. Bahçeli'nin CHP ve BDP ile aynı kulvarda politika üretmesi, bunun en açık işaretidir ve Bahçeli, Hocaefendi'ye karşı açılan cephenin silahşörlüğünü yapmaktadır. Ama nafile! 


Hz. Musa-Hz. Hızır kıssasını anlamayan 


1980 yılında İsmail Kıllıoğlu Bey anlatmıştı: "Bir arkadaşım var. Askerliğini yedek subay 
olarak bir kurmay subayın yanında yapıyor. Kurmay subayın "Türkiye'de Dinci Hareketler' isimli bir çalışması var. Subay, bu çalışmasında şu değerlendirmede bulunuyor: "Komünistleri anlıyor ve çözebiliyoruz. Ülkücüleri anlıyor ve çözebiliyoruz. Fakat dincilerin örgütlenme ve haberleşme yapısını hiç anlamıyor ve çözemiyoruz. Bir hadise oluyor, Erzurum'daki dinci ile İstanbul'daki dinci aynı anda aynı tepkiyi veriyor; bu haberleşmeyi anında nasıl sağlıyorlar, bir türlü çözemiyoruz." 


Hadiselere sadece zahiri sebep-sonuç ilişkisi penceresinden, yani materyalist açıdan bakan, dini akliliği veya rasyonaliteyi bilemeyen, Din'e ya Hıristiyanca veya materyalist bilim açısından yaklaşan insan, İslâm'ı da, Müslüman'ı da, Müslümanların davranışlarındaki maksadı, sebep ve faktörleri de anlayamaz; anlayamayınca herhangi bir hadiseye Erzurum'daki "dinci" ile İstanbul'daki "dinci"nin aynı anda aynı tepkiyi vermesinde bir örgüt yapısı ve örgüt haberleşmesi arar; ortada böyle bir şey olmadığı için aradığını bulamaz; bulamayınca uydurur. İşte, Fethullah Gülen Hocaefendi ve bütün faaliyetleriyle "cemaat", bu anlayamamanın, daha da kötüsü, yanlış anlamanın ve uydurmanın kurbanıdır. 


Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hz. Musa (as) ve Hz. Hızır (as) kıssası, bize Hocaefendi'yi, "cemaat"i ve "cemaat" etrafındaki spekülasyonları anlamamıza ışık tutuyor. Bu kıssada insanlık tarihindeki bütün hadiselerin manâsını, hadiselerdeki hikmetleri, Kader-insan iradesi münasebetini, hiçbir hadisenin başka hadiselerden bağımsız tekil bir hadise olmadığını, konjonktür dediğimiz şeyin aslında Kader-insan iradesi münasebetleri temelinde hadiseler bileşkesi olarak Kader'in örgüsünden ibaret bulunduğunu ve manânın madde üzerindeki hakimiyetini okuruz. 


Söz konusu kıssa, Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın bir yolculuğunu anlatır. Hz. Musa, insanlık âleminin zahirinde, Hz. Hızır ise bâtınında vazifelidir. Hadiseleri anlamak, zahir ile bâtını birlikte görmeyi gerektirdiği için, Cenab-ı Allah (cc) bâtında yaptırdığı bu yolculukla Hz. 
Musa'ya bir bakıma seyr u sülükünü veya miracını tamamlatır. Bu yolculukta Hz. Hızır, bindikleri gemiyi sağlam gemileri gasbeden kraldan kurtarmak için deler; büyüdüğünde şerli olacak, anne-babasını da yoldan çıkaracak diye bir çocuğu öldürür; yıkılmakta olan bir duvarı doğrultur ve karşılığında ücret almaz. Yapılan bu üç işten birincisi sahibinin izni olmadan yapıldığı için, ikincisi ise mutlak manâda Şeriat'ın zâhir hükümlerine terstir; bu bakımdan Hz. 
Musa itiraz eder. Önce hemen belirtelim ki, Hz. Hızır, yaptıklarını zâhir veya maddi âlemde yapmamıştır; öyle yapmış olsaydı, Hz. Musa itirazlarında elbette haklı olurdu. Çünkü, meselâ gelecekte şerli biri olacak diye masum bir çocuk öldürülmez. Hz. Hızır, yaptıklarını bâtın, manâ veya sırf Kader âleminde yapmıştır; onları maddi âlemde icra eden ise başkaları olabilir. 
Yani bir başkası keyfi olarak gemiyi delmiştir veya gemi bir kayaya vurarak delinmiştir. 
Çocuk zahirde başka bir sebeple ölmüştür. Hz. Hızır, sırf Kader'in elidir, hadiselerdeki manâyı ve asıl hikmeti temsil eder. Onun sırf Kader, bâtın veya manâ âleminde yaptığını, maddi âlemde bir başkası bir başka sebeple icra eder. Kader, hem asli hem zahiri sebeple neticeye bir bakar; yani sebep ve netice için iki ayrı kader yoktur. Masum çocuk bir sebeple ölür veya onu bir başkası bizzat iradesiyle öldürür; oysa onun ölümüne hükmeden Kader'dir. Fakat Kader hükmünü verirken, onu icra edecek iradeyi de elbette nazara alır. Dolayısıyla kimse yaptığından Kader'i sorumlu tutamaz. 


Hocaefendi, bir bakıma manânın, Kader'in elini temsil eder. Manâ hükmünü verdiği zaman, (donmuş) nazik suyun demiri parçaladığı gibi, madde onun önünde duramaz. Her şeye maddi açıdan bakanlar da ortada örgüt arar, "ordu" arar; bulamayınca da uydururlar ve kendilerini mahküm edecek hata üstüne hata yaparlar; Bahçeli ve diğerleri gibi. 


'Cemaat' ve siyaset 


Özellikle Ergenekon davasıyla gündemde tutulan konulardan biri, "Cemaat"in siyasete bulaştığı ve fazla müdahil bulunduğu iddiası. 


Tuhaftır ki, geçenlerde "İslâmcılar" olarak nitelendirilebilecek bir dost meclisinde de aynı iddia dile getirildi. "İslâmcılık", İslâm'a daha çok siyaset tabanlı yaklaşan bir hareket olarak bilinir ve Türkiye'de "İslâmcılık" içinde mütalâa edilen kesimler, düne kadar çoğu Müslüman cemaatleri İslâm'ı sadece iman, ibadet ve ahlâktan ibaret bir din olarak görmekle tenkit eder, hattâ onlarda temsil edilir gördükleri İslâm'a "Amerikan İslâm"ı derlerdi. Aynı kesime mensup bazılarının bugün "Cemaat"i siyasete müdahil olmakla tenkit etmeleri, Cemaat'i "Amerikan İslâmı"nı temsil etmekle suçladıkları dönemde bile içlerinden pek çoğunun çocuklarını "Cemaat"e ait bildikleri okullara ve dersanelere göndermeleri gibi bir çelişkiden ibaret. 
Çocuklarını iç rahatlığıyla emanet ettikleri "Cemaati dün bir şekilde, bugün bir şekilde tenkit 


etmek, aslında vicdanlarında takdir ettikleri hizmetlere fiili destek ve katkı verememenin nefsani bir savunmasından başka bir şey olmasa gerek. 


Aynı çelişkiyi bazı liberal ve demokrat kalemlerde de görüyoruz. Ferdin ve sivil toplum kuruluşlarının siyasete mümkün olan en yüksek seviyede katılımını savunan bir akımın mensuplarının tamamen bir sivil kuruluş olan herhangi bir cemaati siyasete müdahil olmakla tenkit etmesi, kanaatimce objektif görünme derdiyle bir doğruyu sonuna kadar savunamama za'fından kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi gibi, bürokrasi dışında her bir kuruluş veya teşkilatın da mer'i yasalar çerçevesinde elbette siyasete doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olma, etkileme ve yönlendirme hakkı ve hürriyeti vardır. Bu hak ve hürriyeti başka herkese tanıyıp, cemaat mensubu diye bazı fertlere, bazı sivil kuruluşlara tanımamak, haksızlıktan başka ne ifade eder? Bazılarına göre ise "Cemaat" din temelli ve onun lideri gördükleri Hocaefendi bir "din adamı" veya âlimi, dolayısıyla Cemaat siyasete karışmamalı, müdahil olmamalı. Dini siyasete alet etmemek, yani dini kullanarak siyasi çıkar sağlamaya çalışmamak kaydıyla -ki, kimse Hocaefendi'yi de, "Cemaat"i de böyle bir suçlamaya tâbi tutamaz- dindar insanların, hattâ mer'i yasalar çerçevesinde dine hizmet eden sivil kuruluşların, lâik(çi), liberal, demokrat, Kemalist vb. fertler ve sivil kuruluşlara göre siyasete daha az müdahil olmasını gerektiren ne var? 


"Cemaat"e yöneltilen siyasete fazla müdahil olma suçlamasının sebeplerinden bir diğerini, "Cemaat"in AK Parti'yi desteklediği iddiası oluşturuyor. Bu iddia, özellikle İslâmcı çevrelerde dün "Cemaat'in ANAP'a, önceki gün AP'ye destek olduğu şeklinde dile getiriliyordu. Yasalar çerçevesinde bir yolda giderken bazı veya çoğu noktalarda bir iktidar veya muhalefet partisiyle ya da bir başka kuruluşla yolunuzun kesiştiği oluyorsa, buna destek denmez ki. 
Kaldı ki, Cemaat içinde veya dışında herhangi bir vatandaşın veya sivil kuruluşun bir partiye veya onun bazı uygulamalarına destek vermesinin yanlışlık neresinde? "Cemaat'in bazı bürokratik yapılarda örgütlendiği ve Ergenekon davası ve bu dava çerçevesinde yapılan operasyonları yönlendirdiği ileri sürülüyor. Resmi veya sivil herhangi bir kuruluşta, herhangi bir yerde cemaatlerin hizmetlerine sempati duyan, hattâ destek veren elbette olacaktır. Ama bunlar, bulundukları mevkiin yasalar çerçevesinde gerektirdiği vazifeleri yapıyorlarsa, bu neden "Cemaat'in yönlendirmesi olsun? Türkiye'nin Ergenekon gibi yapılardan kurtulmasına liberaller ve demokratlar gibi "Cemaat"e mensup bilinen pek çokları da destek veriyorsa ve bu konuda yapılan operasyonlar da tamamen resmi ise, bu neden "Cemaat"e mal edilsin? Kaldı ki, operasyonları yapan ve Ergenekon davasını bizzat takip eden de yargı; yargının izni ve kararı olmadan hangi bürokrasi böyle bir operasyonu yapabilir? 


Objektifliğin de, demokratlığın da, düşünce namusunun da üssü'l-esası tutarlı olmaktır. 
İslâm'a yaklaşımda dengeyi korumak 

Hz. Bediüzzaman, çok önemli bir tesbitte bulunur: "Allah Rasülü'nün (sas) en büyük bir mucizesi, İlâhi İsimler'in tecellilerini İslâm ile nihai sınırlarına taşıması ve bu sınırlar içinde dengeyi muhafaza etmesidir." 

Kâinat gibi İslâm da, Cenab-ı Allah'ın İsimleri'nin tecellilerinden ibarettir. Peygamber Efendimiz'den önceki peygamberlerin misyonları belli zamanlar ve kavimlerle sınırlı olduğu 


için mesajları veya Allah'ın Dini'nden temsil ve tebliğle sorumlu bulundukları saha da, İlâhi İsimler'in bütün tecellilerini kapsamaz, misyonlarını sınırlayan zaman, kavim ve şartlar, bazı 


İsimlerin, dolayısıyla mesajlarında bazı hususların daha çok öne çıkmasını gerektirirdi. İslâm ise İlâhi İsimler'in bütün tecellilerini, dolayısıyla bütün peygamberlerin mesajlarındaki hakikatleri nihai kapsamlarıyla içine aldığı gibi, Kıyamet'e kadar geçerli bir din olması hasebiyle daha başka hakikatleri de kuşatmıştır. İşte İslâm'a yaklaşım, onu anlama ve uygulamada en önemli ve belki de en zor nokta, evrenselliği, bütün zaman, şartlar ve kişilere hitap edebilirliği içinde, bir diğer ifadeyle, İlâhi İsimler'in ondaki nihai tecellileri arasındaki dengeyi korumak, hangi zaman ve şartlarda ve hangi kişilere karşı neleri ne ölçüde öne çıkarıp neleri geriye almak gerektiğini bilmek, Muhammedi ruh içinde meselâ bazen Hz. 
Musa, bazen Hz. İsa, bazen Hz. İbrahim, bazen Hz. Davud, bazen Hz. Süleyman vb. gibi olabilmektir. 


İslâm tarihinde itikadi mezheplerin, şeriat-tarikat veya fikıh-tasavvuf, medrese-tekye tartışmalarının, özellikle günümüzde "İslâmi hareket" adına birbiriyle çatışan farklı farklı akımların ortaya çıkmasının, içtihad üzerindeki yersiz ve manâsız münakaşaların, âyetler ve hadisleri âdeta muharebe meydanı yapmanın en önemli bir sebebi, İslâm'a vücut veren İlâhi İsimler'in tecellileri, bir diğer açıdan, Muhammedi ruhun tayfları, Muhammedi güneşin ışığının farklı renkleri olan önceki risaletler arasındaki dengeyi görememek ve muhafaza edememektir. Sözgelimi, Zâhir İsmi'nin hükmü Bâtın İsmi'nin hükmüyle, Kadir İsmi'nin hükmü Hakim İsmi'nin hükmüyle, Kur'an'da ve Hadis'te apaçık olan İbrahimi ve İsevi tavır Musevi ve Nuhi tavırla birbirine karıştırılmakta, sınırlı ve hususi gerçekler sahalarından taşırılırken, evrensel gerçeklere sınırlar konabilmektedir. 


Meselâ: Geçmişe ve musibetlere kader, geleceğe ve sorumluluklara beşeri irade ve teklif açısından yaklaşmak ve doğrunun bu ikisini de yerine ve zamanına göre kapsaması gerekirken sınırların aşılması, geçmiş ve musibetler gibi gelecek ve sorumluluklara da sadece kader veya sadece insan iradesi açısından yaklaşılması, Cebriye ve Mu'tezile gibi iki bâtıl mezhebin doğmasına yol açmıştır. İslâm'da Ehl-i Beyt'in çok önemli yerinin mutlaka kapsaması gerekmeyen siyasi sahaya da taşınması, Şiiliğin temelini oluşturmuştur. Yine meselâ: Mu'tezile, Cenab-ı Allah'a sadece adaleti üzerinden yaklaşmış ve O'na iman ve amel-i salih sahibini Cennet'e, kâfirleri Cehennem'e koyması, affedilmemiş büyük günah sahibi mü'minleri de bu ikisi arasında tutması mecburiyeti yüklemiştir. Oysa Allah (cc), dilediğini dilediği gibi yapan, yaptığından sorumlu olmayan ve mülkü olan bütün kâinatta ve varlıklar üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunandır. Dolayısıyla O, hiçbir şeye mecbur değildir. 
Ama O, aynı zamanda Âdil'dir; adaleti, elbette inananla inanmayana, inanıp salih amel işleyenle günaha batmış olana aynı davranmamasını gerektirir. Allah, Âdil olduğu gibi Rahim'dir de. Böyle olması da, O'nun büyük günah işleyen mü'min kulunu mutlaka Cehennem'e koymasını veya Cennet ile Cehennem arasında tutmasını gerektirmez; Allah, dilerse rahimiyetiyle tecelli eder ve böyle bir kulunu affedip Cennet'ine koyabilir. 


İslâm'ı, Kur'an'ı, Sünnet'i anlamada ve her şart ve zamanda ve her bir kişiye karşı İslâm'a göre davranabilmede en önemli nokta, Allah ma'rifetine sahip olmak ve Islâm'ı teşkil eden bütün İlâhi Isimler'in tecellileri arasındaki dengeyi koruyabilmektir. 

Sebepler ve aldananlar 


İslâm-Arap dünyasında birden patlak vermiş görünen hadiseler, çoklarını şaşırtmaya devam ediyor. 


Arapça isimleri, onları asli halleriyle telaffuz edebilmek için kendi dillerinde farklı yazan Batılıların yazdığı şekilde okuyan, meselâ dün Iyd Emin (Bayram Emin)'e İdi Amin dedikleri gibi, Hasan el-Benna'yı al-Banna olarak anan "uzman"lar görüş ifade ediyor; peşpeşe gelen "devrim"lerin arkasında ABD mi var, başka beyinler mi var sorusuna cevap arıyor, bu hadiseler nereye gidecek diye dillerini ve ellerini yoruyorlar. 


Evet, içinde yaşadığımız hikmet temelli sebepler dünyasında elbette her hadisenin sebebi vardır; fakat hiçbir sebep, neticeyi izaha yetmez. Ayrıca, bütün sebeplerin mutlaka hadisenin tam içinde ve yakınında aranması da gerekmez. Çünkü vücutta olduğu gibi fiziki âlemde de, beşeri hadiseler âleminde de âdeta her şey bir şeyle, bir şey her şeyle alâkalıdır. Bunun yanı sıra, her bir hadise, hikmet yüklüdür; öznesi insanla ve insanın yeryüzündeki misyonuyla olduğu gibi, dünle, bugünle ve yarınla da derinden alâkalıdır. 


Sebepleri, neticeleri, manâları ve hikmetleriyle hadiseleri iyi görebilmek için, her şeyi eksiksiz ve hatasız bilen Allah'ın Kelâmı'na, neredeyse dörtte biri kıssalardan oluşan Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda karşımıza iki ana gerçek çıkar. Bunlardan biri, insanın yeryüzünün halifesi olması ve bu hilâfet misyonunu kâmil manâda temsil için yeryüzünde her zaman bir insanın veya şahs-ı manevinin bulunmasıdır. Bu sebepledir ki, Kur'an-ı Kerim, bütün hadiseleri, meselâ peygamberler ve Ashab-ı Kehf gibi, peygamber olmasalar da peygamberane bir tavır ortaya koyan bu şahıslar veya şahs-ı maneviler etrafında anlatır. 
Çünkü bunlar, bir bakıma yeryüzünün ruhudur. Buradan da ortaya çıkmaktadır ki, Cenab-ı Allah (cc), hadiseleri bu şahs-ı manevilerle, onların temsil ettiği insanın yeryüzündeki varlık misyonu, yani hilâfeti etrafında döndürür, evirir, çevirir. Söz konusu ikinci gerçek ise şudur: Nasıl Cenab-ı Allah Hak ise, yeryüzünde de genellikle hakim olan, bazen gizlense, hattâ silinmiş de görünse haktır. Kur'an-ı Kerim, hakkı, yatağında derinden akan suya, bâtılı bu suyun üstünde oluşan köpüğe benzetir. İnsanların çoğu, bu köpüğe takılır; onun gizlediği hakkı görmez ve hadiseleri de, şahısları da bu köpük etrafında veya içinde değerlendirir. Oysa köpük yok olucu, hak ise kalıcıdır. Cenab-ı Allah, hak kendi yatağında ve geçtiği yerlerde hayata kaynaklık yaparak akıp gidiyorsa, köpüğe farkına varmadan bazen hakkı gizleme gibi bir vazife de gördürür. 


Yeryüzünde hilâfet fonksiyonunu tam temsil eden bir şahıs veya şahs-ı manevi varsa, evet, Cenab-ı Allah, hadiseleri onun etrafında döndürür. Meselâ: Allah Rasülü (sas) ve az sayıdaki ashâbı Mekke'de en ağır işkenceler altında iken, devrin iki süper gücü İran Sasani İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu çok çetin bir savaşa girişir. Önce Sasaniler Bizans'ı çok ağır bir yenilgiye uğratır ve şimdiki Üsküdar'da Bizans'a ağır şartlarda bir barış anlaşması ımzalatır. Fakat bitmiş gibi görünen savaş bitmez ve iki yıl sonra tersine döner. Medine'de Ashâb-ı Kiram'ın düşmanları karşısında kendilerini kartalların, akbabaların önündeki kırıntılar gibi kapıp götürülüverecek zayıflıkta ve konumda gördükleri bir sırada Bizans orduları Tebriz'e kadar yürür ve Hudeybiye Anlaşması yılı Sasaniler'e ağır şartlar ihtiva eden bir barış anlaşmasını dikte eder. Bu savaşın elbette zahiri sebepleri vardır. Ama asıl sebebi, İslâm'ın karşısında bu iki gücün de zayıf düşmesi gerektiğidir ve takip eden on yıl içinde Müslümanlar Sasâniler'i tarihe karıştırırken, Yermuk'ta Bizans'a belini bir daha doğrultamayacağı şiddette bir darbe indirirler. 


Allah, bir işe hükmetti mi onun sebeplerini de yaratır ve bir "Kün (O1)!" emriyle o işi yapıverir. Bunu yaparken de, yeryüzü hilâfetini kâmil manâda temsil eden şahıs veya şahs-ı maneviyi nazara alır. Önemli olan, bu şahs-ı manevinin misyonunu kusursuz yerine getirmeye devam etmesidir. 


Not: Muhterem Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet diler, geride bıraktıklarına taziyelerimizi arz ederim. 


Tarihi ve Kanuni'yi anlamak 
17.01.2011 


Kâinat ve insan, İlâhi Kudret ve İrade'nin; Kur'an, Kelâm'ın; tarih de Kader'in kitapları olarak bize Allah'ı tanıtan dört külli kitaptır. Türkiye'de "tarih felsefesi" denilen tarihin manâsı üzerine yapılmış ciddi bir çalışma var mıdır bilmiyorum. 


Nasıl her bir eşya bir hakikatin, manevi bir manâ ve mahiyetin fiziki âlemde aldığı bir şekilse, her bir hadise de yine bir hakikatin, manevi bir manâ ve mahiyetin dışlaşmasından ibarettir. 
Cehalet ve sığlığın hakim olduğu ülkemizde gerçek tarihçinin var olup olmadığı bile tartışılabilir. Yaşayan en büyük tarihçimiz kabül edilen Halil İnalcık'ın bir TV kanalında Osmanlı Devleti'nin ilk padişahlarının Alevi olabileceğini kabül etmesi karşısında şoke olmuştum. Demek ki en büyük tarihçimiz, Aleviliği de, Sünniliği de, Osmanlı tarihini anlamak için bir tarihçinin mutlaka bilmesi gereken İslâm'ı da bilmiyor. Bunun gibi, yaşayan bir diğer büyük tarihçimiz İlber Ortaylı'nın da aynı TV kanalında Bediüzzaman hakkında bir satırlık bile doğru bilgi sahibi olmadığına şahit oldum. Bediüzzaman, Meşrutiyet dönemi Osmanlısı'nın en etkili şahsiyetidir. Bediüzzaman'ı bilmeyen, Meşrutiyet dönemini anlayamayacağı gibi, Cumhuriyet dönemini hiç anlayamaz. En büyük tarihçilerimizin bu seviyede olduğu bir ülkede malâm medya ürünü bir eser ne değer ifade eder? 


Kanuni gibi insanlık tarihinin devlerinden bir şahsiyeti hayata ve insana "libido" üzerinden baktıkları anlaşılanlar dizi yapacaklar öyle mi? Necip Fazıl merhum bir mahkemesinde "Behçet Kemal Çağlar'a hakaret etmişsin!" suçlamasına şöyle cevap verir: "Hakim bey, Behçet Kemal kim, ben kimim? Hiç Galata Kulesi'yle Langa'daki bostan kuyusu bir olur mu?" San'at, Arapça bir kelime olarak, "bir nev'i yapma" demektir. Herkes, san'at denilen şeyle kendini yansıtır. Meselâ, heykelciliğin san'at diye Rönesans'la hortlaması ve bugün de "modern" çevrelerde üzerinde en titrenir "san'at" olması boşuna değildir. Çünkü Rönesans ve modernizm, putperestliğe dönüştür ve putperestliğin en belirgin yansıması da heykelciliktir. 
Dolayısıyla, herkes san'atıyla kendini yansıtır ve san'at diye isteyene başkalarını, hele ölmüş ve tarihe mal olmuş insanları kendi penceresinden resmetme hakkı tanımak, hürriyet ve insan hakları gasbının da, zulmün de ta kendisidir. 


Otuz üçü dahil Osmanlı padişahlarını, onların özellikle onuncusunu Kanuni'nin teşkil ettiği ilk onunu, IV. Murad'ı, II. Abdülhamid'i, hattâ Vahidüddin'i değil sözümona san'atkârlar, günümüzün tarihçileri de, ekran ve konuşma şehvetine tutulmuş ilâhiyatçıları da idrak edemez. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yaptıklarına baktığımızda, hadis-i şeriflerde âhir zamanda Hz. Mehdi'nin ulaşacağı buyrulan hedefe baş koymuş insanlar olduklarını görürüz. Öyle anlaşılıyor ki, Hz. Mehdi'nin gölgesinde seyrusülük etmişlerdir. Onlar, peygamberlik dışında, İslâm öncesi tarihte sırayla Hz. Musa veya Hz. İbrahim'in (imam), Hz. Davut (halife) ve Hz. 
Süleyman'ın (melik) bizim tarihimize vurmuş gölgeleridir. Alkolle, pornoculukla, eğlence ile, anarşi ile kendilerini göstermeye çalışan ve medya sihirbazlarının "işte gençlik!" diye takdim ettiği bugünkü akranlarının yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'i asıl büyük yapan bu fetih de değildir. Gün görmüş koca Çandarlı Halil Paşa'nın karşısında "Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u!" kararlılığını gösterebilen Fatih'in idealleri, ufku, hattâ Çandarlı'yı 


azledebilmesinin bile yanında İstanbul'un fethi çok küçük kalır. 26 yaşında tahta çıkmış ve ardından Rodos'u fethetmiş, ardından Mohaç'ta tarihin en müthiş meydan savaşlarından birinde iki saatte Orta Avrupa'nın en güçlü devletini yerle bir etmiş, âdeta at sırtından inmemiş, cephede şahadet şerbetini içmiş, yaptığı kanunlarla Kanuni olarak, idareciliğiyle Sultan Süleyman olarak, Baki'si, Fuzuli'si, Sinan'ı, Ebu's-Suud'u ve daha niceleriyle insanlık tarihinin en parlak sayfalarını yazmış bir zirveye mağma tabakasından bakanlar, ancak kendi boğulmuşluklarını resmederler. 


'Kürt sorunu' nereye gidiyor? 
27.12.2010 


Kuzey Irak'ta yayımlanan bir dergi var; bu derginin web sitesi, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayın yapıyor. Türkçe kısmında İsrail karşısında objektif gibi ama İngilizce bölümü, âdeta İsrail propagandasına ve Kürtlerle İsrail'in işbirliğinin ne kadar gerekli ve faydalı olduğuna hasredilmiş intibaı veriyor. 


Söz konusu sitenin İngilizce kısmında Mossad'ın emekli generallerinden Aliayzar Jeffrey ile yapılmış bir röportaj da yer alıyor. Jeffrey, kamuoyunda tanınmamak için Arapça Gazi (Jayzi Gazi) ismi altında Molla Mustafa Barzani ile Kuzey Irak'ta birlikte çalışmış ve peşmerge güçlerine İsrail'den silâh ve mali destek temin etmiş. Şimdi İsrail'in Erbil'de konsolosluk açması ve kendisi de ilk başkonsolos olma hayalinde. 


Bahis mevzuu sitenin İngilizce bölümünde mevcut Kuzey Irak yönetimine suçlamalar yöneltilirken, Büyük Kürdistan üzerinde duruluyor ve Öcalan, bütün Kürtlere bağımsızlık ve özgürlük getirecek lider olarak tanıtılıyor. Kürtlerle İsrail'in 10 kabilesi arasında tarihi ve biyolojik bağlar bulunduğu, Kürtlerle İsrail'in ezilmiş ve dışlanmış halklar olduğu ve bölgede hem İsrail ve Kürtlerin geleceği hem de İsrail'in Pakistan'dan Filistin'e bölge halkları üzerinde tesir sağlaması için Kürtler-İsrail işbirliğinin gerektiği iddia ediliyor. Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerindeki tavrı, bilhassa İsrail'in Gazze'ye ve Mavi Marmara gemisine saldırısına Türkiye'nin tepkisi ağır şekilde eleştiriliyor. Söz konusu sitenin Türkçe bölümünde "Sünni ve Nakşbendi bir aileye mensup" İslâmcı aydın Altan Tan'ın da 12 Eylül Anayasa Referandumu öncesinde yazdığı bir yazısı var. Altan Tan, BDP'nin referanduma katılmama kararını "muhakkak maslahatı mevhum mazarrata feda edici" argümanlara ve tamamen tekellüflü tevillere dayalı olarak âdeta müdafaa ediyor. 


Bunları niçin yazdım? "Kürt sorunu" diye geçiştiriliveren büyük problem, asla bir Kürt meselesi değildir. Bu meselenin ortaya çıkıp büyümesinde Cumhuriyet döneminde ülke halkının büyük çoğunluğuna olduğu gibi Kürtlere de dini ve etnik temelli olarak yapılan zulümlerin tesirini kimse inkâr edemez. Fakat PKK, Kürt halkının haklarını savunmak için kurulmuş bir örgüt olmadığı gibi, bilhassa Meclis'te anayasa değişikliği görüşmelerinde ve referandumda ortaya koyduğu tavırda da açıkça ortaya çıktığı üzere BDP de, Kürt halkının partisi değildir. Ahmet Taşgetiren Bey'in çok güzel yazdığı gibi, PKK'nın da, BDP'nin haklarını savunduğu halkın içine Bediüzzaman da, Ahmet Hani de ve milyonlarca dindar Kürt de dahil değildir. "Kürt sorunu" denilen meseleyi bu hale getiren "devlet uygulamaları" ile PKK ve BDP'nin politikaları aynı gayeye hizmet ettiği gibi, bu meselenin temelinde ve gayesinde bölgede ikinci İsrail olacak büyük Kürdistan devleti vardır. Ve bu devlet, en fazla Kürtlere zarar verecek ve İsrail'in çıkarları adına Kürtleri ezdirecektir. 


Plan, adım adım ilerlemektedir. Kış aylarında dağda terör durmuş gibi olsa da, örgüt devlet olmaya yürümektedir. Dağdaki gücünü koruyor olmasının yanı sıra şehirlere de inmiş olup, yasama, yürütme ve yargı olarak yapılanan KCK ile, şehir konseyleriyle, mahkemeleriyle, vergilendirmesiyle, Avrupa'daki teşkilatlarıyla, Hakkâri ve Şırnak'tan içeri ilçe ilçe, il il etkisini çok daha fazla artırmasıyla, bütün Türkiye'yi meşgul edecek gündem belirlemesiyle, pek çok liberal ve İslâmcı aydının en azından gafleti ve medyanın büyük kesiminin katkılarıyla sürekli ileri harekât halindedir. İktidar, umulur ki tehlikenin tam farkındadır; ama şurası kesin ki, "Kürt sorunu" altında gelişen problemi çözecek ve kendi istikametinde emin adımlarla yürüyen bir planın var olup olmadığı hayli tartışma götürür. Bu konuda bütün kollarıyla örgütü ve BDP'yi mümkün olduğunca halktan ayırmak, halkı öncelikli muhatap kabul edip kazanmak ve problemde inisiyatifi ele geçirmek, ilk yapılacak iş olarak görülmektedir. 


Problem, en azından yakın ve orta vadede Türkiye'nin en önemli problemidir. 
'Biat tarikatı' CHP'ye elma şekeri 

20.12.2010 


CHP'nin çiçeği burnunda yönetim kurulu üyesi, bilim kadını Binnaz Toprak, gözlem yapacak kadar ne zaman bulunmuşsa, taşrada halkın artık "İslâmi gerçek öğreti"yi yaşayan ailelerin kalmadığından şikâyet ettiği iddiasında. Belli ki kendine ait bir "İslâmi gerçek öğreti" var ve bu öğretiyi yaşayanlar dediği de, aslında tek parti dönemi eşrafı. 


Binnaz Toprak, kendisinden olmayanları biat kültürüne bağlı olmakla suçlayıp duran CHP gerçeğini sergiliyor aslında. İslâmi terminolojide biat, "alışveriş" demektir ve bir mukaveledir. 
Din'i tayin buyuran Cenab-ı Allah (cc), onu tebliğ eden de peygamberdir. Din'in muhtevasını tayin, kişilere sorulmaz. Fakat onu kabül edip etmemede kimse zorlanmaz. Devlet olmayı ve bunun gereklerini kabül edip etmeme konusunda ve ettikten sonra bilhassa malı ve canı ortaya koymayı gerektiren hallerde de mü'minlerin rızasına müracaat manâsında biat müessesesi devreye girer. Bundandır ki Peygamber Efendimiz (sas), Medine'ye hicret etmeden önce, Medine'de de savaş gibi malı ve canı ortaya koymayı gerektiren durumlarda biat almış, yani halkın görüş ve rızasına başvurmuş, kimseyi savaşlara çıkmaya bile zorlamamış, Müslüman olarak Medine'ye gelen kadınlarla da bizzat Kur'an'ın emriyle "Medine vatandaşlığı" mukavelesi yapmıştır. 


Kısaca İslâm, özellikle devlet olmada ve devlet idaresinde halkın hür rızasını esas alır. Oysa CHP'ye hakim olan "biat" kültürü ise, tamamen baskıdır, zorlamadır; "hakimiyeti kuvvetle, kudretle, zorla, gerektiğinde kafa keserek" almadır; bizzat CHP'nin "altın çağ" dönemi ideologlarının itirafıyla faşizmdir, totalitarizmdir. Falih Rıfkı, "Türk yığınlarının terbiyesi için Moskova'nın yığın terbiyesi metotları, devletçi Türk iktisatçılığı için Faşizm'in korporasyon metotları benimsenmelidir." diye yazar. Hamdullah Suphi, "Biz Faşist milliyetperverliğin galeyanında hem mazimizi hem istikbalimizi görüyoruz." der. Cumhuriyet gazetesi, hem de başyazıda, "Modern devlet, tam sözü ile hakim bir müessesedir. İçilen suya, oturulan yere, tavanın yüksekliğine, pencerenin genişliğine, hülasa her şeye karışır. Modem devlet, zaten her şeye karışmak için kurulmuştur." diyerek, CHP'yi ve CHP ideolojisini tarif eder. Torba liste de 


zaten tam CHP'ye yakışandır. Çünkü CHP'de milletvekillerini bile merkezden tayin etme alışkanlığı vardır. Halkı ve yönelişlerini kontrol etmek için muhalefeti bile CHP tayin eder. 
Buna rağmen, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka, hattâ Demokrat Parti örneklerinde yaşandığı üzere, muvazaalı bir muhalefete bile katlanamaz. CHP'de demokrasi olduğu için çok ses çıktığını söyleyenler, aslında o seslerin muhalefete katlanamama ve menfaat paylaşma kavgası sesleri olduğunu bilmezden geliyorlar. Yoksa, Deniz Baykal'ın da itiraf ettiği gibi, CHP'de asıl hakim olan el veya eller operasyona başladığı anda bütün CHP anında saf da değiştirir, lider de değiştirir, fikir de değiştirir. 


Şu son 8-9 aydır yaşanan skandallara bakmaz mısınız? Çirkin bir kasetle parti başkanına darbe yapılıyor; devrilen liderin kapısında gece ağlayanlar, sabahleyin derhal karşı tarafa geçiveriyor; devrilen lidere sadakat sözü verenler, ânında en tepedeki yerlerini alıveriyorlar. 
Yine olmuyor, bir darbe daha gerekiyor ve yine bütün CHP, yeni duruma derhal uyum sağlayıveriyor. 


Aslında CHP, 1936'da Moiz Kohen'in rehberliğinde, Recep Peker'in sekreterliğinde tüzüğüne ilave edilen 35, 36 ve 37. maddelerle resmen devletin kendisi haline geldiği, partinin illerdeki başkanlarının illerin valileri olduğu, milletvekillerinin merkezden tayin edildiği günleri özlüyor ve arıyor. Ama bu günler geride kaldığı için CHP'nin de, bütün CHP medyasının da, bir elma şekerine, yani arada bir hem parti, hem lider güzellemesiyle ümit tazelemeye ihtiyacı var. CHP'ye ve CHP medyasına küçük bir tavsiyem olsun: Arada bir kurultay yapsınlar; yoksa hiçbir bir meselede fikir sahibi görünmeyen Kılıçdaroğlu ve CHP güzellemesi yapıp, ümit tazeleme imkânları olmayacak. 


Fıtrattan sapma ve ailede geçimsizlik 
13.12.2010 


Kur'an-ı Kerim'de Firavun oligarşisinin İsrail Oğulları'na zulmü anlatılırken, erkeklerini boğazladıkları, kadınlarını ise emelleri uğruna kullanmak için sağ bıraktıkları ifade edilir. 


İlgili âyetler, asırlar boyu kadının güç ve sermayeyi ellerinde tutan egemenler tarafından kendi emelleri istikametinde kullanıldığı gerçeğine de dikkat çekmektedir. Mekkeli müşrikler de, en önde gelen dört "ilah"larından üçüne kadın ismi vermişlerdi. Bu vakıayı çok güzel yorumlayan merhum Hamdi Yazır, şöyle yazar: "Müşrik, aslında nefsine tapar ve bütün zevkini de öncelikle kadından almak ister; dolayısıyla gözünün ulaşacağı her yerde bir kadın hayali, bir kadın resmi veya heykeli olsun ister. Müşrikler nazarında kadın güya her şeydir, fakat hakikatte oyuncakların en sefilidir. Onlar, nefislerini tatmin adına kullanmak için güya kadını ilâhlaştırırken, güç karşısında eğilip yaltaklanma boşluklarını ise Hübel gibi yine erkek "tanrılar"la giderirler." Muhammed Kutup, "Açık konuşalım!" der ve ekler: "Kadına özgürlük derken bunu gerçekten ona değer verdiğimiz için mi, yoksa her yerde onu kolayca elde edebilmek maksadıyla mı arzuluyoruz? Açık konuşalım: Ana gayemiz, hayvani tutkularımızı tatmin ve yaptığımız, fuhuş yayıcılığından ve köle ticaretinden başka bir şey midir?" Netice: Duyularının, duygularının, ruhunun karşı cinse olan ihtiyacını evleri dışında, başkalarıyla veya evlilik öncesi flörtle belli ölçülerde gideren ve dışarıda bol bol sergilediği cazibesi gibi, sevgisini, şefkatini ve saygısını da evde birbirlerinden esirgeyen eşlerden erkeklerin % 34,8'i, kadınların % 31,9'u aldatılma; erkeklerin % 20'si, kadınların % 21'i, eşlerinin kendilerine karşı 


sorumsuzluk ve ilgisizliği sebebiyle boşanmaktadır. Ayrıca aldatılma, ilgisizlik ve kadın güzelliğinin dışarıda paylaşılması, kadına şiddet olarak dönmektedir. Kimse, kendisini kandırmasın; kadına şiddetin en önemli sebebi, kıskançlık, aldatılma, aldatılma şüphesi ve kadına olan ihtiyaçtaki özellikle duygusal tatminsizliktir. Türkiye'de yılda 50-60 civarında işlenen "töre ve namus cinayetleri"ni ayyuka çıkaranlar, diğer sebeplerle 2000'den fazla kadının öldürülmesi üzerinde hiç durmuyorlar. Dünyada kadın cinayetleriyle ilgili Batı'da yapılan çalışmalar, Doğu'da geleneksel ailelerde kadının, "aile şerefini lekelemesi" ancak başkaları tarafından da bilindiği zaman aile kararıyla, fakat Batı'da ve çekirdek ailelerde daha çok sayıda kadının aynı sebeple, "lekeleme" dışarıya da taşmadan eşleri veya "hayat arkadaşları" ya da flörtleri tarafından öldürüldüğünü ortaya koymuştur. Araştırmalar, kadına şiddetin "gelişmiş" ülkelerde diğer ülkelerden az olmadığı gibi, eğitim seviyesine de bakmadığını, hattâ eğitimli kadının şiddeti gizlediğini göstermektedir. 


Erkek ve kadın, fıtraten birbirinin aynısı değildir. Bundandır ki Allah, evin reisliğini aslında ağır bir külfet olarak erkeğe verirken, evin geçimini de reisliği adına kısmi bir avantaj, fakat yine bir sorumluluk olarak ona yüklemiştir. Vazifesi gereği ailelerle içli-dışlı bir kadın yakınım, "Reisin belli ve erkeğin aile reisi olduğu evlerde problem görmedim; ama reisliğin belli olmadığı evlerde hep problem gördüm." demişti. Erkek bir el, kadın diğer el gibidir. Elin beş parmağı vardır ve parmakların arası açıktır. Yani erkeğin de, kadının da, birbirleri tarafından karşılıklı tamamlanması gereken ihtiyaçları ve boşlukları söz konusudur. Evlilik, boşluklarından bu parmakların birbirine girerek, iki elin tek el olması demektir. Günümüzde ise "kadın-erkek eşitliği" iddiasıyla evlilikler, birbirine karşı yumruk halinde sıkılmış iki eli andırmakta ve yumruk olmuş bu eller, sürekli vuruşmaktadır. 


Boşanmalarda bilhassa erkekler için en önemli bir diğer sebep, eşlerinin ailelerine karşı saygısızlığıdır. Bu, çekirdek aile temelinde toplumumuzun gittikçe büyüyen ve hadis-i şeriflerde de Âhir Zaman adına dikkat çekilen bir yarasıdır ki, üzerinde ayrıca durmayı gerektirmektedir. 


Sayılı günler ve referandum 
13.09.2010 


Kur'an-ı Kerim, Ramazan veya oruç ayı için "sayılı günler" tabirini kullanır. Bunda başka manâların yanı sıra, "Bir ay orucu gözünüzde, gönlünüzde büyütmeyin; Ramazan'ın bir geldiğini bir de gittiğini görürsünüz." manâsı vardır. 


Eğer insan Ramazan'a girerken kendisini bu gerçek istikametinde kurarsa, orucunu en ağır şartlarda bile çok da zorlanmadan tutabilir. "Sayılı günler" tabirinde ayrıca mukaddes bir hüzün söz konusudur. Ramazan'ın teşrifi ulvi bir sürur içinde mukaddes bir hüzün verir; çünkü "sayılı günler" bitiverecek ve o, birkaç gün sonra elveda diyecektir. Dolayısıyla Ramazan, hadis-i şerifin "Ramazan'a girip de, ondan günahları affolunmadan çıkanın burnu sürtülsün!" tehdidi karşısında çok iyi değerlendirilmelidir. Nasıl "sayılı günler" ulvi bir sürur ve mukaddes hüzün günleri ise Ramazan'da indirilen Kur'an da ulvi bir sürur ve mukaddes bir hüzün verir. Bundandır ki Allah Rasulü (sas), "Kur'an okurken ağlayın; ağlayamıyorsanız 


ağlamaya çalışın!" buyurur. Ramazan'ın hüznünü duyamayan, Kur'an'a mukaddes hüzün ve ulvi sürurun verdiği gözyaşıyla yaklaşamayan insan, Allah korusun, Ahiret'te ağlar. 


"Sayılı günler," yine yeni doğmuş bir çocuk, bir şafak ve ilkbahar saffet ve masumiyetiyle geldi ve arkada bir hüzün bırakarak gitti. Bu günleri bu defa referandum tartışmalarıyla geçirdik. Referandum, Cumhuriyet tarihimizde oligarşik hakimiyet ve vesayetten gerçek millet hakimiyetine geçiş istikametinde atılmış adımların üçüncüsüydü. İlk adım, çok partili hayata geçiş ve DP'nin iktidara gelmesiydi. İkinci adım, merhum Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı olmasıyla bu makamın sivilleşmesiydi. Üçüncü adımı da, kabul görmesi halinde, oyladığımız anayasa değişikliği teşkil edecektir. Referandumun bu önemine rağmen, "sayılı günler"deki bazı manzaraların gönlümde daha büyük etki bıraktığını söyleyebilirim. 
Bu günlerin bir kısmını köyde geçirdim. 70'li yaşlarını yaşayan komşumuz Rüstem amcanın her gün bastonuyla sahurun hemen arkasından ve ezan okunmadan Sabah Namazı'na, iftarın arkasından ve ezan okunmadan hanımıyla birlikte Yatsı Namazı'na geçişi, köyde gözüme ve gönlüme Ramazan'ın en güzel manzarasını nakşetti. Öte yandan, ilçemde ve halkının çoğu dindar olan köyümde daha önceki yıllarda müşahede edilmemiş sayıda ve yine önceki yıllarda müşahede edilmemiş bir umursamazlık ve sıkılmazlık içinde açıktan oruç yenmesi, olabildiğince ürkütücüydü. Referandum, üzerimize çöreklenmiş oligarşik iktidardan kurtulma adına çok önemli bir adımdı ama, bir şafak hüznü içinde yaşanması gereken "sayılı günler"e, o günlerin ve hepimizin Sahibi'ne karşı gösterilen saygısızlığın bu ülkenin ve milletin geleceği adına referandumdan çok daha öte ve elbette menfi tesirleri olacaktır. 


Oyladığımız anayasa değişikliğinin halk tarafından kabul görmesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olacağı içtihadı ve kanaatiyle "sayılı günler" boyu "evet" istikametinde yazmaya çalıştım. İyi niyetli içtihadlarımızda isabet edersek iki sevap, hata edersek bir sevap alırız. 
İnsan olarak bilgimiz sınırlıdır; dünü bilmediğimiz gibi bugünü de bilmeyiz, yarını hiç bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ifade buyrulduğu üzere, çok şey olur ki biz hayırlı görürüz, fakat hakkımızda şer olarak çıkar; biz şer görürüz fakat hayır olarak tecelli eder. Allah bilir, biz bilmeyiz. Bu sebeple, Cenab-ı Allah ne takdir buyurursa, biz onu kahr tecellisi olarak da görsek, lütuf tecellisi olarak da görsek, hayır, Allah'ın takdir buyurduğudur. Bu yazıyı referandumun neticelerini beklemeden yazıyorum. Çünkü netice ne çıkarsa çıksın, her halükârda Allah'ın dediği olacaktır. Eğer Türkiye genelinde benim ilçemde görüldüğü ölçüde "sayılı günler"e hürmetsizlik yaşanmışsa takdirin -Allah muhafaza- tecziye istikametinde tecellisinden korkulur. Ama tecziye de olsa, hayır, Allah'ın takdir buyurduğudur. Dolayısıyla "evet"e ölçüsüz sevinmeyecek, "hayır'a ölçüsüz üzülmeyeceğim. 


Türkiye değişiyor 
20.09.2010 


Bir Batı Anadolu ilçesinde sayın kaymakamı ve savcıyı ziyaret ettim; ikisi de, genç ve pırıl pırıl; sahip bulundukları mevki ve konumun da elbette farkındalar. 


Daha önceleri komutana, emniyet müdürüne, kaymakama ve savcıya uğramak ne mümkündü? Bunlar, halkın içine de karışmazlar, belli yerlerde ancak "eşraf"la bir araya gelir, büyük çoğunluğu itibarıyla oynar ve içerlerdi. Çoğu da, orta yaşta veya üstünde, matruş suratlı, halka tepeden bakan ve kendilerinden halkın çekindiği tipler olurdu. Çıkışta zihnim bu karşılaştırmaya kaydı ve aklıma Kur'an-ı Kerim'in ehl-i nifakla ilgili çok önemli bir âyeti geldi: "Onların şekilleri hoşuna gider (kerli-ferlidirler); konuştuklarında sözlerini dinlersin (ağızlarını doldura doldura ve çok önemli şeyler biliyor ve söylüyorlar havasında konuşurlar). Ama onlar, duvara yaslanmış, giydirilmiş kütükler gibidir." 


Bahsi geçen ilçede oturan bir dost, Türkiye'de tavandaki ve bürokrasideki söz konusu değişimi izah eden ve tabandan yayılan asıl değişim haritasını ortaya koyan önemli bir tesbitte bulundu: "Bu ilçe anılınca eskiden akla şu aileler gelirdi. Şimdi bunların ilçede tesir ve itibarları kalmadığı gibi, artık anılmaz oldular. Çoğu, sahip bulundukları sermayeyi de kaybetti. Şimdi bu ilçe anılınca herkesin aklına şunlar geliyor." Bu ilçe anılınca daha önce akla gelen 5-6 ailenin en az 4'ü CHP'liymiş; içlerinde namaz kılanı pek azmış. AP'li olan aile(ler) de, nüfuzları geniş olmasına rağmen pek sevilmezlermiş. Bu ilçe anılınca şimdi akla gelenler ise, çalışarak, sıfırdan belli bir sermaye sahibi olarak kendilerini ispat etmişler; hepsi, 50 yaşın altındaymış ve samimi dindar olup, İslâmi-milli hizmetlere destek veriyorlarmış. 


Bahis mevzuu ilçedeki bu değişim, bir değişimi daha beraberinde getiriyor. Daha önce İslâm ve İslâmi hizmetler deyince de akla gelen bazı kişiler ve aileler varmış. Şimdi ise daha çok yukarıda zikri geçen yeni kişiler veya aileler akla geliyormuş. Ve hem sermaye, tesir ve itibarın, hem İslâmi-milli hizmetlerin âdeta el değiştirmesi, hazımsızlıklara sebep olabiliyor ve "Bu yer, burada hizmetler bizden veya falanlardan sorulurdu. Bunlar da kim ve nereden çıktı?" sorusu, kalbleri şöyle veya böyle meşgul edebiliyormuş. 


Evet, bu değişimdir ki, hem MHP'nin asıl rey tabanı olan Orta, Orta-doğu ve Doğu Anadolu'da gittikçe eriyip, batı ve güney sahillerinde taban bulmasının, hem de DP'nin kalesi Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın gibi iller olduğu halde, buralarda AK Parti'nin niye kaybettiğinin üç önemli sebebinden birini de izah ediyor. MHP yönetimi İslâm ve milliyetçilik bileşiminden uzaklaştıkça ve AK Parti bunları bünyesinde bulundurdukça MHP, Orta, Orta-doğu ve Doğu Anadolu'daki dindar-milliyetçi tabanını kaybediyor. DP ve AP çizgisinin iki rey kaynağı vardı: Biri, dindar ve milliyetçi kesimler; diğeri, şeflik dönemlerinin zulüm ve yoksulluğunu yaşamış ve DP ile birlikte Ege ve Akdeniz ovalarında çiftçilik ve ticaretle kazanmaya başlamış, dine hissen yakın ama yaşayışlarıyla dindar sayılamayacak, bilhassa içki ile arası iyi kesimler. Bunlardan birinci kesim artık AK Parti'yi tercih ederken, diğer kesim, MSP hareketinden beri o çizgiden ve nihayet AK Parti'den, bu çizginin dindarlığından hep rahatsızlık duymuş olup, gittikçe CHP ve MHP'ye kaymaktadır. 
Sahillerde MHP'nin taban bulup, AK Parti'nin kaybeder olmasının diğer iki sebebi, buralara Güneydoğu'dan göç eden halkla eskiden beri burada oturanların kaynaşamaması ve çiftçilerdeki kısmi rahatsızlıktır. 


Türkiye'deki bu değişim çok iyi okunmalıdır. Anadolu'da sermaye sahibi olmaya başlayan ve İslâmi hizmetlerde önde bulunanlar, önceki sermaye ve hizmet sahiplerine rakip gibi durmamalı, onları onore etmeli, onlara saygılı davranmalı ve isim ve nam açısından geride görünmesini bilmelidirler. Sahil şehirlerinde DP-AP çizgisinden kayanların kalblerinin ise, dini ve milli hizmetlerde samimiyet ve samimi performansla belli ölçülerde kazanılabileceği 


ümidindeyim. 


Son defa kısa kısa 
06.09.2010 


1. Komutanlar asla sivil yargı önüne çıkmasın, dolayısıyla terörle savaşımızda ihanet çapında ihmaller devam edecekse etsin istiyorsak HAYIR; ihmal ve ihanetler komutanlardan da kaynaklansa, onlar da sivil mahkemelerde ve Yüce Divan'da yargılanabilsin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


2. Darbeler karşılıksız kalsın, savcılarımızın "Darbeler soruşturulmalı!" demesi bile dünyalarını karartmaya yetsin; dolayısıyla, güvenliğimizi kendisine emanet ettiğimiz ordumuz darbelere, cuntalar darbe hazırlıklarına devam etsin dursun istiyorsak HAYIR; Türkiye artık darbeler ülkesi olmaktan çıksın, darbe hazırlık ve teşebbüsleri dahi karşılıksız kalmasın istiyorsak EVET diyeceğiz. 


3. Darbelerle birlikte darbe dönemlerinin yolsuzlukları da devam etsin, hem de gizli kalsın istiyorsak HAYIR; darbeleri de, yolsuzluklarını da istemiyorsak EVET diyeceğiz. 


4. Vatandaş olarak fişlenmemiz ve buna göre mağduriyetlerimiz devam etsin istiyorsak HAYIR; ilgili devlet birimlerinde hakkımızda tutulan bilgileri öğrenebilelim, yanlışsa düzeltip mağdur olmayalım istiyorsak EVET diyeceğiz. 


5. Tarifi yapılmamış irtica töhmetiyle dindar ve gerçek milliyetçi subaylarımız sorgusuz sualsiz ordudan atılmaya devam etsin ve bunlar hiçbir yerde hak arayamasın istiyorsak HAYIR; artık bu subaylarımız ordudan atılmasın, atılan olursa mahkemeye başvurabilsin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


6. Anayasa Mahkemesi, üyelerini atayan cumhurbaşkanına, üyelerinin siyasi görüşleri ve ideolojilerine göre karar versin istiyorsak HAYIR; Mahkeme hukuka göre karar versin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


7. Hâkimlerimiz ve savcılarımız üzerinde tam yetkili fakat sorumsuz Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda "dede"ler ve hemşericilik saltanatı devam etsin istiyorsak HAYIR; bu kurum bir hemşeri grubunun elinde olmaktan çıksın, hâkimlerimiz ve savcılarımızla ilgili ihraç kararları yargıya açık olsun, yargıya demokrasi gelsin istiyorsak EVET diyeceğiz. 


8. Yargı, yerindelik denetimi adı altında kamu hizmetlerine engel çıkarabilsin ve neticede ekonomik kalkınmamız ve hizmetler aksayacaksa aksasın istiyorsak HAYIR; kamu hizmetlerinin önü açık olsun istiyorsak EVET diyeceğiz. 


9. Kapkaçta, uyuşturucu satımında kullanılan sahipsiz çocukları, özürlüleri, yaşlıları, kadınları, gazileri devlet özel olarak sahiplenmesin, çocukların suça itilmesi varsın devam etsin istiyorsak HAYIR; tersini istiyorsak EVET diyeceğiz. 


10. Türkiye, devlet yetkililerinin hatalarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet edilip mahküm olmayı sürdürsün; biz de, mahkümiyet sebebiyle gelen tazminatları milli bütçeden, yani halk olarak cebimizden ödemeye devam edelim istiyorsak HAYIR; görevini aksatan, bizi haksızlığa maruz bırakan devlet dairelerini ve yetkililerini bizzat kendi Anayasa Mahkememize şikâyet edebilelim istiyorsak EVET diyeceğiz. 


11. Aramızdaki anlaşmazlıklardan dolayı bilhassa sulh hukuk mahkemelerinin yükü sürekli artmaya devam etsin istiyorsak HAYIR; halk denetçiliği (Ombudsmanlık) kurumu kurulsun ve aramızdaki pek çok anlaşmazlığı mahkemeye gitmeden çözebilelim istiyorsak EVET diyeceğiz. 


12 Eylül'deki oylama bir seçim değildir; halk olarak hepimizi ve ülkemizi ilgilendiren bir 
anayasa değişikliği oylamasıdır. Değişikliği yapan, Meclis'imizdir. EVET'in Başbakan Erdoğan'ı Yüce Divan'dan kurtaracağı iddiası, kara propagandadır. Terörle mücadele kartını en fazla oynayan MHP yönetiminin tavrı asıl teröre hizmet etmektedir. BDP ve PKK ile aynı cephede buluşmaları, buna delil olarak yeter. Ayrıca, CHP ve MHP Güneydoğu'da yoktur ve liderleri Güneydoğu'ya gidememektedir. Şu halde bu partiler, AK Parti karşıtlığından dolayı anayasa değişikliğine hayır demekle bu bölgemizi BDP ve PKK'ya bırakmış olmuyorlar mı? 


Takım tutar gibi parti tutmak ve aklımızı ve geleceğimizi birkaç parti yöneticisine teslim etmek, kendi ayağımıza kurşun sıkmak demektir. Halk olarak kendi hakkımızdaki kararı kendimiz verecek ve ona göre de sonuçlarına katlanacağız. 

(Referandum Gerçekleri-1J Evet ne demek? Hayır ne demek? 


05.09.2010 


Bu açık gerçekler karşısında 12 Eylül'de oylayacağımız anayasa değişikliğine EVET veya HAYIR demenin ne manâya geldiğini değişiklik paketinin muhtevası çerçevesinde madde madde izah edelim: 


1- Türkiye'de problemlerimizin zeminini oluşturan kapalılık sürmesin, her şeye mümkün olduğunca şeffaflık gelsin; bu kapalılıktan beslenen asker ve yargı vesayeti bitsin isteniyorsa EVET; devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 74, 125, 145; Değişiklik Md. 9, 12, 16) 


2- Bu kapalılık çerçevesinde Aktütün'ler, Dağlıca'lar, Reşadiye'ler, Hantepe'ler, Gediktepe'ler bu kadar rahatça tekrarlanmasın, terörle mücadele için alınan Heronlar ve benzeri askeri 


araçlar teröristlerin fazla zayiat vermemesi için değil, gerçekten teröre karşı kullanılsın isteniyorsa EVET; mevcut durum aynen devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 144; Değişiklik, Md, 16, 19) 


3- Türkiye'de hakim azınlığın ve dönmelerin cenazelerinin kalktığı Zincirlikuyu Camii'nden şu ana kadar tek bir şehit cenazesi kalkmazken, rütbeli subayların çocukları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de askerliğini yaparken, birkaç haftalık askerlik yapan ve hemen hepsi dindar ailelerin çocukları olan gencecik fidanlarımızı kendisine kurban verdiğimiz terörün sebepleri ve zemini biraz da olsa aydınlansın isteniyorsa EVET; yok, pek çok kesimler için rant, yani sürekli haksız kazanç kapısı olan terör aynı kapalılık ve karanlık içinde devam etsin ve ondan beslenenler beslenmeyi sürdürsün isteniyorsa HAYIR! (Md. 144, 145; Değişiklik, Md, 16, 19) 


4- Teröre karşı mücadelede gösterilen ihmal ve ihanetleri yargıya taşıma teşebbüsünde bulunan ve bu konuda iddianame hazırlayan savcılarımız derhal görevden alınamasın ve görevden alınarak hayatları mümkün olduğunca zorlaştırılmasın isteniyorsa EVET; yok teröre karşı mücadele kapalı olarak sürsün, ihmal ve ihanetler asla gündeme getirilip soruşturulmasın ve bu konuda soruşturma teşebbüsünde bulunan savcılar hemen görevden alınsın isteniyorsa HAYIR! (Md. 145; Değişiklik, Md. 16, 19) 


5- Türkiye'de darbeler dönemi mümkün olduğunca kapansın; darbe teşebbüsünde bulunacaklar karşılarında hukuku, savcıları ve hâkimleri bulsun ve bu savcılar ve hâkimler HSYK tarafından keyfi olarak görevlerinden alınmasın isteniyorsa EVET; yok darbeler, cuntalar, darbe teşebbüsleri devam etsin, bunları yapanlar yargılanmasın, bunlar hakkında soruşturma açmaya kalkan savcılar derhal görevden alınsın ve hayat kendilerine zehir edilsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 149; Geçici Md. 15; Değişiklik, Md. 12, 16;) 


6- Yargıdaki belli yapılanmanın hakimiyeti, HSYK ile Yargıtay arasındaki paslaşma devam etmesin, yargı ideolojik kararlarla icranın önünü daha fazla tıkamasın, yargı demokratikleşsin ve HSYK gibi hâkim ve savcıların üzerinde tam otorite sahibi olan bir kurumun oluşma tabanı daha da genişleyip bizzat hâkim ve savcılara da açılsın isteniyorsa EVET; yok yargının şu andaki durumundan memnunsak HAYIR! (Md. 159; Değişiklik, Md. 23) 


7- HSYK'nın hâkim ve savcılar üzerindeki sorumsuz hakimiyeti devam etmesin; hoşlanmadığı hâkimleri ve savcıları görevden aldığında bu hâkim ve savcılar yargıya gidebilsin, böylece mahkemeler daha âdil, daha rahat ve hukuka uygun çalışabilsin isteniyorsa EVET; yok şu andaki yapı ve işleyiş aynen, hattâ artarak devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 159; Değişiklik, Md. 23) 


8- Anayasa Mahkemesi, artık cumhurbaşkanlarının siyasi ve ideolojik tercihlerine göre seçtiği üyelerden oluşmasın ve bu üyeler siyasi ve ideolojik tercihlerine göre değil hukuka göre karar versin isteniyorsa EVET; yok aynı durum devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 
149; Değişiklik, Md. 17) 


9- Yargının sürekli icranın, belediyelerin ve hükümetlerin hizmetleri önüne güya yerinde değil diye engeller çıkarmasının önü alınsın ve bu şekilde yargının ideolojik ve siyasi kararlarıyla icra, hükümet hizmetlerinden alıkonmasın, ekonomimize katkı sağlayacak kanunlar yargıya takılmasın isteniyorsa EVET; yok, aynı durum devam etsin isteniyorsa 


HAYIR! (Md. 125; Değişiklik, Md. 12) 


10- Ordudan özellikle dindar oldukları için pırıl pırıl subaylarımızın atılması ve bu subaylarımızın geçimlerini sağlamak için başka kurumlarda çalışmasına engel çıkarılması dursun; Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararlarıyla bu atılmalar mahkemelere taşınabilsin isteniyorsa EVET; yok bu çok kıymetli, pek çoğu itibarıyla dindar ve gerçekten milliyetçi subaylarımız atılmaya devam etsin ve bunlar başka kurumlarda da görev alamayarak sürünsün isteniyorsa HAYIR! (Md. 125; Değişiklik, Md. 12) 


11- Sadece inancımızdan ve dünya görüşümüzden dolayı fişlenmeler dursun ve bu fişlenmelere göre haksızlığa uğramayalım; bunun için de hakkımızda resmi makamların elinde bulunan bilgileri sorup öğrenebilelim, yanlış olanları düzeltelim istiyorsak EVET; yok, inancımızdan, ibadetlerimizden, dünya görüşümüzden dolayı fişlenmemiz ve buna göre resmi kurumlarda görev alıp alamamamız devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 20; Değişiklik, Md. 2) 


12- Türkiye, resmi kurum ve yetkililerin yanlış uygulamaları ve kararları sebebiyle sürekli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet edilip mahküm olmasın ve tazminat cezasına çarptırılıp, bu tazminatlar halk olarak cebimizden çıkmasın; bunun yerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilsin isteniyorsa EVET, yok tersi durum aynen devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 148; Değişiklik, Md. 9) 


13- Ayrıca, resmi yetkili ve kurumların şikâyetçi olduğumuz davranışlarını daha üst mercilere taşıyabilelim; özellikle sulh hukuk mahkemelerinde görülen anlaşmazlıklarımızı mahkemeye gitmeden güvenilir insanların hakemliğiyle çözelim isteniyorsa (Kamu Denetçiliği) EVET; yok mahkemelerde davalar üst üste yığılsın, mahkemeler çalışamasın, davalar yıllarca sürsün isteniyorsa HAYIR! (Md. 74; Değişiklik, Md. 19) 


14- Memurlara greve gitmeden toplu sözleşme hakkı tanınsın; sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen, aile sıcaklığından mahrum bırakılan çocuklara devlet eliyle sahip çıkılsın; çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için özel tedbirler alınabilsin; siviller askeri mahkemelerde değil sivil mahkemelerde yargılansın isteniyorsa EVET; bunların hiçbiri olmasın isteniyorsa HAYIR! 


SONUÇ: Karar bizim; halk olarak kendi hakkımızdaki kararı kendimiz verecek ve ona göre de sonuçlarına katlanacağız. 

(Referandum Gerçekleri-1| Evet mi Hayır mı? 

04.09.2010 

1: 12 Eylül'de oylayacağımız anayasa değişikliği, her ne kadar değişiklik AK Parti tarafından 


yapılmış da olsa, bir partiye ait değişiklik değildir. Hiç de AK Parti taraftarı olmayan Anayasa Mahkemesi bile bu değişikliğin kanunlara ve Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. 


Değişiklik AK Parti veya bir başka parti tarafından da yapılmış olsa, önemli olan neler getirdiğidir. Parti taraftarlığı veya karşıtlığı ile buna evet veya hayır demek yanlıştır. 


2: Anayasa değişikliği, asla bir seçim veya partilerin oylanması manâsına da gelmemektedir. 
Bu değişikliğin herhangi bir partiye, bilhassa AK Parti'ye yarar getireceği, güya Başbakan Erdoğan'ı Yüce Divan'dan kurtaracağı koskoca bir yalandır. Şu ana kadar milletvekilliği düştükten sonra bile herhangi bir milletvekili Yüce Divan'da yargılanıp ciddi bir ceza almış değildir. Evet, siyasiler içinde de yolsuzluk yapanlar bulunmaktadır. Fakat sadece milletvekillerinin ve sürekli olarak yolsuzlukla suçlanmaları, aslında halkın temsilcisi olan siyaset kurumunu ve Meclis'i halkın gözünden düşürmek için asıl yolsuzluk yapanların belli medya eliyle yaydıkları bir iftiradan ibarettir. Kendileri çok dürüst de buna karşılık diğerleri hep yolsuzluk suçu işliyormuş gibi propaganda yapan CHP yönetimi, şimdiye kadar ne Başbakan Tayyip Erdoğan ne de bir başka milletvekili hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmuş ve dosya teslim etmiş değildir. Medya önünde dile getirdikleri iddialarının hemen hepsi de boş çıkmıştır. Asıl yolsuzluk, kapalı rejimlerde, şeffaflığın olmadığı askeri darbeler döneminde yapılır ve yapılmıştır. 12 Eylül'ün Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın Ortadoğu'nun en zengin generali haline geldiğini Economist dergisi yazmıştı. 
Derginin bu haberi yapan nüshasının Türkiye'ye girmesi hemen yasaklandı. CHP, şimdiye kadar bunu da, bu derginin söz konusu haberi yapan sayısının Türkiye'ye girmesinin yasaklanmasını da hiç konu etmedi. Ayrıca, uçak üreten Amerikan Lockheed firması, uçak satmak için dünyada hangi ülkelerde kimlere rüşvet verdiğini açıkladığı halde sadece Türkiye'de kimlere rüşvet verdiğini hâlâ açıklamadı. CHP, bunu da hiç konu etmemiştir. 


3: CHP ve hayır cephesinin diğer unsurları, anayasa değişikliği ve AKP iktidarı arkasında güya Amerika'yı göstermektedir. Oysa Türkiye'de Amerika ve bilhassa İsrail'in kendileriyle en fazla iş tuttukları, askerler ve CHP gibi kuruluşlardır. 12 Eylül darbesi yapıldığı gün, bunun haberi dönemin Amerika başkanı Jimmy Carter'a "Our boys have done it!", yani "Bizim çocuklar başardılar" şeklinde verilmiştir. Yani, Amerika yetkilileri, darbe yapan askerlerimizden "Bizim çocuklar!" olarak bahsedebilmektedirler. 28 Şubat öncesinin puslu günlerinde Çevik Bir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devre dışı bırakmasıyla, İsrail Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'mız arasında imzalanan Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması'yla Türkiye, İsrail'e hizmetçi hale getirilmiştir. Ayrıntıları dönemin hükümetlerinin bakanlarından gizlenerek imzalanan bu anlaşma, yasaların âmir hükümlerine rağmen Meclis'te oylanmadığı gibi, Resmi Gazete'de de yayımlanmamıştır. Anayasa değişikliğine hayır demede birleşen CHP, MHP yönetimi, BDP, bu tür uygulamalara da hiç ses çıkarmamışlardır ve çıkarmazlar. 


4: Terör dahil Türkiye'nin problemlerinin çözümsüzlüğünün altında asker ve yargı vesayetinden gelen kapalılık, şeffaf olmama yatmaktadır. Olup bitenlerden büyük oranda haberimiz olmamakta, bunlar belli medya eliyle bilerek gizlenmektedir. Terör, ona karşı mücadele için yapılan silah alımları ve diğer problemler, pek çokları için birer rant, yani haksız ve sürekli kazanç zemini oluşturmakta ve Türkiye'de özellikle Anglo-Saxon-İsrail merkezli dış güçler, asker-sivil bürokrasi, İstanbul dükalığı denilen iri sermaye, iri medya ve bir kısım sözde sivil kuruluşlar koalisyonunun teşkil ettiği halka rağmen bir avuç azgın azınlık hakimiyetinin devamına hizmet etmektedir. Türkiye'nin bugünü ve yarını adına yapıcı hiçbir fikri olmayan, ancak kavgadan ve "dayıca kaba" muhalefetten beslenen bazı siyasiler de bu problemlerin çözümsüzlüğünden nemalanmaktadır. 


5: Ordumuza, savunma harcamalarımıza her yıl vergilerimizden oluşan milli bütçemizin üçte birine yakını gitmektedir. Milletin ve ülkenin güvenliği kendisine emanet edilen bu ordu 


içinde sürekli cuntalar üremekte ve bu cuntalar, yatıp kalkıp halka ve siyasi iktidarlara karşı komplolar, darbe planları, fırsat düşünce de darbe yapmaktadır. 87 yıllık Cumhuriyet tarihimizde Kıbrıs çıkarması dışında hiçbir dış seferi olmayan ve PKK'ya karşı da 30 yıldır ciddi başarı gösteremeyen, kendisi de sürekli darbelerle sarsılan ordumuz, Türkiye 1946'da çok partili hayata geçtiği günden bu yana halkın seçtiği hükümetlere ve halka karşı 4 darbe yapmış ve bu darbelerin hiçbiri ülkenin ve halkın menfaatine olmamış, daha çok darbelere destek olan yabancı güçlerin işine yaramıştır. Ayrıca, bugün teröre kurban verdiğimiz gencecik fidanlarımız, meselâ 12 Eylül darbesinden önce 5000 gencimiz, çok kan aksın ve darbe zemini oluşsun diye anarşiye kurban verilmiştir. Şu andaki anayasa değişikliği paketinin kendisinde değişiklikler yaptığı 1983 Anayasası ile bu darbeleri yapanlar ebedi koruma altına alınmıştır. Yapılanlar doğru ise neden hem de Anayasa ile koruma altına alınır ve yargıdan kaçılır? Dün darbeciler kendilerini Anayasa koruması zırhına alırken, bugünün darbe planlayıcıları da aynen onlar gibi yargıdan kaçmaktadırlar. Suçu olmayan, alnı ak olan neden yargıdan kaçar? Ve bu darbeleri yapanlar, yatıp-kalkıp darbe teşebbüslerinde bulunanlar hakkında soruşturma açmaya kalkan, terörle mücadeledeki ihanetler hakkında iddianame hazırlayan kıymetli savcılarımız HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) tarafından hemen görevden alınmakta ve hayatları kendilerine zehir edilmektedir. 


6: Yargıda, 1990'larda peş peşe Seyfi Oktay-Mehmet Moğultay tarafından kurulmuş özel bir yapılanma vardır. Hakimleri ve savcıları tayin eden, onların âmiri konumundaki HSYK, yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ülkede görev yapan hakimler ve savcılar üzerinde tam otorite sahibidir. Bu kurum, Ergenekon davasında sıkça yaşadığımız üzere, devam eden mahkemelerin hakim ve savcılarını değiştirebilmekte, böylece mahkemeleri doğrudan etkilemekte, hakim ve savcılar üzerinde istediği baskıyı kurabilmekte, hoşlanmadığı hakim ve savcıları görevden alabilmekte, işin en garibi ve acısı, bu uygulamaları da yargılanamamaktadır. Yani bu kurum, sorumluluğu olmayan bir yetki ile donatılmıştır. Ayrıca, bu kurum, yani HSYK Yargıtay üyelerini, Yargıtay üyeleri de HSYK üyelerini seçmekte, böylece "Sen beni seç ben seni" alışverişiyle hakimiyetini sürdüren üst yargıdaki yapılanma, hem yargıya olan güveni sürekli sarsıp zedelemekte, hem mahkemeleri sürekli zan altında bırakmakta, hem Türkiye'nin problemlerini doğuran zemini beslemekte, hem de bu problemlerin çözümsüzlüğüne katkıda bulunmaktadır. 


7: Yargının özellikle yerindelik denetimi, yani belediyeler dahil icranın, hükümetin faaliyetlerinin, hizmetlerinin yerinde olup olmadığının denetimini yapması da, pek çok hizmetlerin önünü tıkamakta ve ekonomik gelişmemize darbeler vurmaktadır. Meselâ, B2 
yasası da denilen ormanlık alanlardaki yapılanma ile ilgili yasa, Türkiye ekonomisine 25 
milyarlık bir gelir sağlayacaktı. Fakat bu katkı AK Parti'nin işine yarayacak diye veto edildi. 
Böylece hem ekonomimiz 25 milyarlık bir katkıdan mahrum bırakıldı, hem de ormanlık alanlarda yapılanma yerinde kaldı; yani, bu alanlarda bedava arsa edinip konut yapanların yine bedava saltanatlarını sürdürmesi sağlanmış oldu. 


8: Ayrıca, Meclis'in çıkardığı kanunları denetleyen, yani halka karşı asıl sorumlu olan Meclis'in ve siyasilerin üzerinde bir güç olan Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlarının siyasi ve ideolojik tercihlerine göre şekillenmektedir. Bu mahkeme'nin önüne bir dava geldiğinde hemen medyada haberler çıkıyor. "Mahkemenin şu üyelerini Turgut Özal tayin etmişti. Şu üyelerini Ahmet Necdet Sezer, şu üyelerini ise Abdullah Gül tayin etti. Öyleyse şu karar çıkar." Demek ki, bu yüce mahkeme hukuka göre karar vermiyor; bu mahkemeden kararlar mahkeme üyelerinin siyasi ve ideolojik görüşlerine göre çıkmaktadır. 


9: Pek çoğu itibarıyla aydınlar, Türkiye'deki gelişmelerden ve nüfus hareketinden habersizler. 
Meselâ, Ege'de ve sahil şehirlerinde MHP'nin taban bulmasını ve belediye seçimlerindeki başarısını CHP desteğine bağlamak gibi ucuzcu tahlillere giriştiler. Oysa bu yerlerde Güneydoğu'dan göç eden çok ciddi bir nüfus bulunuyor. Güneydoğu'dan terör ve fakirlik sebebiyle göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızla buraların önceden yerleşmiş halkı belli ölçülerde birbirleriyle kaynaşamıyor ve karşılıklı tepkiler oluyor. Bu da, batıdaki şehirlerimizde bile çok tehlikeli bir Türk-Kürt ayrışmasını doğuruyor ve besliyor. Dolayısıyla, MHP'nin de BDP gibi partilerin de tavrı ve "söylem"leri aslında halk tabanındaki bu bölünmelere ve kaynaşamamaya yaradığı halde halk bunun farkına varamıyor ve bu, anlatılamıyor. 


10: Anayasa değişikliğine hayır demede CHP'nin, MHP yönetiminin, BDP, yani güya Kürtlerin partisi intibaı veren fakat Kürtlere değil, Türkiye'deki yerleşik azınlık iktidarına hizmet eden partinin, referandum sürecinde terörü azdıran PKK'nın, İstanbul dükalığı denen iri sermayenin, malûm iri medyanın ittifak etmesi aslında göz açıcı bir gerçek olduğu halde, hayrettir, halk içinden "evet" demesi beklenen pek çokları, bu ittifakın olsun ne manâ ettiğinin idrakinde görünmüyorlar. 


11: 1983 yılından beri ordudan güya irtica ve disiplinsizlik suçlamasıyla çoğu dindar ve o ana kadar hiçbir disiplinsizliği görülmemiş pırıl pırıl subaylarımız ihraç ediliyor. Şimdiye kadar 2000'e yakın subayımız ihraç edildi. Ve ihraç edilen bu subaylarımıza geçimlerini sağlamaları için çalışabilecekleri başka kurumların da kapıları mümkün olduğunca yüzlerine kapatılıyor. 


12: Bugüne kadar hep fişlenmeden şikâyet ettik; özellikle 28 Şubat sürecinde kebapçısına varıncaya kadar halkımız dindar diye fişlendi ve pek çoğumuz yanlış bilgiye dayalı bu fişlenmelere göre resmi kurumlarda görev aldık veya alamadık. Bugün de özellikle ordu katında fişlenme devam ediyor. 


13: Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla şikâyet edilen ve en çok mahkümiyet alıp, en fazla tazminat ödeyen ülkelerin başlarında geliyor. Bu tazminatlar, hiçbir zaman mahkümiyete sebep suçu işleyenlerin ceplerinden çıkmıyor; halkın verdiği vergilerle ödeniyor. Ayrıca, resmi kurum ve yetkililerin icraatlarından ve halk olarak bize karşı muamelelerinden sıkça şikâyetçi oluyor, fakat bunları taşıyacağımız bir merci bulamıyoruz. 
14: Halk olarak Türkiye'de mahkemelerin iyi çalışmadığından, davaların vaktinde sonuçlanmadığından şikâyet ederiz; mahkemeler de dava yükünden şikâyet ederler. Bu, Türkiye'nin en müzmin dertlerindendir. 

YARIN: "EVET" NE DEMEK, "HAYIR" NE DEMEK? 

Referandumla ilgili gerçekler 

30.08.2010 


12 Eylül'de oylayacağımız Anayasa değişikliğinin Türkiye için ifade ettiği önem, maalesef 
gerektiği ölçüde anlaşılmış görünmüyor. Bunu asıl anlayanlar, CHP, MHP yönetimi, BDP, 


PKK, hayırcı medya ve benzeri kuruluşlardan oluşan hayır cephesi. Ve hayrettir, halk içinden "evet" demesi beklenen pek çokları, bu ittifakın olsun ne manâ ettiğinin idrakinde değil. 


Daha önce de ifade edilmişti: "Evet"in 12 Eylül ve 12 Eylül Anayasası karşıtlığı üzerine oturtulması halk tabanında çok karşılık bulmayacak bir retorik. Ne yazık ki, aydınlar da, siyasetçiler de, Türkiye'deki gelişmelerden ve nüfus hareketinden habersizler. Meselâ, Ege'de ve sahil şehirlerinde MHP'nin taban bulmasını ve belediye seçimlerindeki başarısını CHP desteğine bağlamak gibi ucuzcu tahlillere giriştiler. Oysa bu yerlerde Güneydoğu'dan göç eden çok ciddi bir nüfus bulunuyor ve buna karşı tepkiler var. Dolayısıyla, MHP'nin tavrı ve "söylem"leri teröre yaradığı ve halk tabanındaki bölünmelere hizmet ettiği halde halk bunun farkında değil ve bu, anlatılamıyor. 


Referanduma hayır cephesi, "hayır"ı AK Parti ve Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kuruyor ve bu nispeten başarı getiriyor. Buna karşılık, referandumun AK Parti ve Sayın Erdoğan'la ilgisinin olmadığı anlatılamıyor. Âdeta bir seçim havası var. Bu sebeple, anayasa değişikliğinin muhtevası üzerinde durmak gerekiyor. 


Evet, bu değişikliğin Sayın Erdoğan'ı güya Yüce Divan'dan kurtaracağı koskoca bir yalan. Bu değişikliği hangi parti yapmış olsaydı yine evet denirdi. Çünkü: 


Terör dâhil Türkiye'nin problemlerinin çözümsüzlüğünün altında asker ve yargı vesayetinden gelen kapalılık, şeffaf olmama yatıyor. Terör, ona karşı mücadele için yapılan silah alımları ve diğer problemler, pek çokları için birer rant zemini oluşturuyor ve Türkiye'de halka rağmen bir azınlık iktidarının devamına hizmet ediyor. Türkiye'nin bugünü ve yarını adına yapıcı hiçbir fikri olmayan, ancak kavgadan ve "dayıca kaba" muhalefetten beslenen bazı siyasiler de bu problemlerin çözümsüzlüğünden nemalanıyor. Yargıdaki HSYK ile Yargıtay arasında "Sen beni seç ben seni" alışverişiyle hakimiyetini sürdüren Seyfi Oktay-Mehmet Moğultay yapılanması, hem söz konusu zemini besliyor hem de problemlerin çözümsüzlüğüne hizmet ediyor. Yargının özellikle yerindelik denetimi yapması, belediyeler dahil icranın pek çok hizmetlerinin önünü tıkıyor ve ekonomik gelişmemize darbeler vuruyor. 


İşte, anayasa değişikliğine "hayır" demek, Türkiye'deki sözünü ettiğimiz zemin, problemlerdeki çözümsüzlük, terör, halka rağmen azınlık iktidarı sürsün; silah alımlarındaki kapalılık sürsün; Aktütünler, Dağlıcalar, Hantepeler, Gediktepeler sürsün; terörü yenmek için milletin vergisiyle alınmış Heronların teröristlerin zayiat vermemesi için kullanılması ve dolayısıyla Zincirlikuyu Camii'nden hiçbir şehid cenazesi kalkmazken, birkaç hafta silah kullanmış gencecik fidanlarımızın kurban edilmesi sürsün; milletin ve ülkenin güvenliği kendisine emanet edilen ordu içinde sürekli cuntalar üremesi ve bunların yatıp kalkıp halka ve siyasi iktidarlara karşı komplolar, darbe planları, fırsat düşünce de darbe yapması sürsün; bütün bunlara karşı soruşturma açmaya ve iddianame hazırlamaya kalkan savcılarımızın hayatının HSYK eliyle zehir edilmesi sürsün; disiplinsizlik ve irtica bahanesiyle dindar ve gerçek milliyetçi pırıl pırıl subaylarımızın ordudan atılmaları ve başka yerlerde de iş bulmalarının önüne geçilmesi sürsün; sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması, askerlerin ise sivil mahkemelerde yargılanamaması sürsün; HSYK'nın yargı mensupları üzerindeki kontrolsüz otoritesi, keyfi uygulamaları, Anayasa Mahkemesi'nin bizzat koruması gereken Anayasa ve Anayasal hak ve özgürlükler karşıtı kararları sürsün manâsına gelir. 


Bu gerçekler karşısında, hayır cephesi içinde bilerek yer alanlar dışında parti taraftarlığı veya karşıtlığı körlüğüyle hayır diyecek halkımız varsa, ne diyelim, zarara bilerek razı olan merhamet görmez. 


Yaz sıcakları ve Cehennem 
23.08.2010 


Cennet ve Cehennem, dünyadaki hadiselerin ve yerin şuurlu ve sorumlu sâkinlerinin amelleriyle ürettiği ürünlerin toplanacağı iki mahzen; bu hadise ve amellerin biri hayırları, iyilikleri, diğeri kötülükleri, şerleri taşıyan iki ırmak gibi aktığı ve neticede boşalacağı iki büyük havuzdur. 


Bu havuzlardan biri olan Cehennem, İlâhi kahır ve azametin tecelli yeri olarak altta yer alacak ve kötü ameller, dünyanın kötü ürünleriyle dolacaktır. Üstte yer alacak Cennet ise İlâhi lütuf ve rahmetin tecelli yeridir. Meyvenin varlığı ağacın varlığı kadar, neticenin varlığı silsilenin varlığı kadar, mahzenin varlığı ürünün, havuzun varlığı, ırmağın varlığı kadar kesindir. 


Şirk ve küfür öyle cürümlerdir ki, kâinatın bütün kemalâtına, ulvi hukuklarına, kudsi hakikatlerine, her bir şeyin, her bir varlığın Allah'a olan şahitliğine, her bir varlığın hakkına, şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür. Ayrıca, hayatlarında tek bir yalanın, sahtekârlığın olmadığı yüz bini aşkın peygamber ile onlara tâbi olan milyonlarca asfiyâ, evliyâ ve milyarlarca mü'minleri dünyanın en yalancı ve sahtekâr, en kolay aldanan ve en ahmak insanları olmakla suçlamak manâsına gelir. Bunu ancak Cehennem temizleyeceği gibi, dünyada o kadar korkunç zulümler, tahripler, cinayetler işlenmektedir ve öyle işler olmaktadır ki, "Yaşasın Cehennem!" der ve dedirtir. Evet, Cehennem lüzumsuz olmadığı gibi, Cennet de ucuz değildir ve mühim fiyat ister. 


İman veya küfürdeki, iyi veya kötü işler yapmadaki durumları, seviye veya seviyesizlikleri, yaptıkları işler ve davranışlarındaki niyetleri, samimiyetleri, Allah yolundaki fedakârlıkları veya insanları bu yoldan alıkoymaktaki çalışmaları gibi pek çok faktörler sebebiyle nasıl insanlar dünyada derece derece ise Âhiret'te de Cennet'in ve Cehennem'in dereceleri/derekeleri, menzilleri, katmanları bulunacak, Cennetliklerin Cennet'ten istifadeleri gibi, Cehennemliklerin de azabı birbirinden farklı olacaktır. 
Kur'ân, Cehennem'in katmanları veya ondaki azap çeşitleri için yedi farklı isim kullanır: Cehennem, Nâr (Ateş), Sair (Alevli Ateş), Cahim (Kızgın Alevli Ateş), Hutame (Yok Eden Ateş), Sekar (Kavuran Ateş), Lezâ (Kuduran Alev). Bunun yanı sıra Cehennem, Zemherir denilen kavurucu soğuğuyla da yakacaktır. 


Yerküre, güneşin etrafındaki yıllık hareketiyle, Âhiret'te Mahşer Yeri olarak ortaya çıkacak geniş bir daire çizer. Cehennem, dünyaya yansıyan varlığıyla yerin bu yıllık dönüş yörüngesinin altındadır. Ateşi ışık vermediği için görünmemektedir. Bu yörüngede o kadar başka varlıklar vardır ki, ışık vermediklerinden dolayı onları göremiyoruz. Nitekim ay da, güneşten aldığı ışık ölçüsünde tam veya eksik görünür ya da hiç görünmez. Öbür âlemin diğer menzilleri de bizden gizlidir; bizim gözümüz burada onları da göremez. 


Bir küçük Cehennem vardır, bir de asıl büyük Cehennem. Küçük Cehennem, yerin altında veya merkezindedir. Yerin altına doğru her 33 metrede sıcaklık 1°C artar. Yerin yarıçapı 6.000 km olduğuna göre, yerin altında yaklaşık 200.000 9C'lik bir sıcaklık var demektir. Bu miktar, Cehennem'le ilgili bir hadise aynen uymaktadır. Küçük Cehennem, 


bu dünyada ve kabirde büyük Cehennem'in bazı fonksiyonlarını görür. O, Âhiret'te büyük Cehennem'e dahil olacak ve muhtevasını ona boşaltacaktır. 


Hadis-i şerifler, büyük Cehennem'in de bu dünya ile bazı münasebetleri olduğunu ifade buyurmaktadır. Çok defa, varlıklarına inanmak imanın şartlarından olmasına ve bizimle, hayatımızla çok yakından alâkadar bulunmasına rağmen meleklerin varlığından habersiz yaşadığımız gibi, hayatın hayhuyları da bizi Kur'an'ın neredeyse üçte birini tutan Âhiret'i düşünmekten alıkoyabiliyor. Hadis-i şerifte, yaz sıcağı için Cehennem'in kaynamasından bir sıcaklık olarak söz edilir. Ve insan kâinat ağacının çekirdeği ve yeryüzünün halifesi, içindekilerle birlikte gökler ve yer onun hizmetine sunulmuş olmakla, yaz sıcaklarının aşırı kaynamasının elbette amellerimizle alâkası vardır ve elbette ikaz da ihtiva etmektedir.'Evet'in anlamı 


16.08.2010 


AK Parti Uşak Milletvekili Sayın Mustafa Çetin, 12 Eylül'de oylanacak anayasa değişikliği paketi ile ilgili olarak Karahallılı bir vatandaşın şöyle söylediğini aktardı: "Bu paketin kabulü ile ilk defa CHP'lilerle eşit vatandaş haline geleceğim." 


Bu vatandaşımızın, herkesi midesinden ibaret gören Kılıçdaroğlu'ndan çok daha öte bir idrak 
seviyesine ve insanlık ve vatandaşlık onuruna sahip olduğu ortada. Hayatımda bir defa, 1977 
yılında parti taraftarlığı ile oy kullandım. 1983 Anayasası'na hayır oyu verdim. Ve bir daha siyasetle de, siyasi partilerle de hiç ilgilenmedim. AK Parti'ye de oyum nasip olmadı. Neden hep böyle davrandım? Çünkü Türkiye'deki demokrasi, Yaman Törüner'in itiraf ettiği gibi, 
ülkedeki oligarşik hakimiyeti perdelemekten öte fazla bir anlam ifade etmiyordu. Ama 12 
Eylül günü oylayacağımız anayasa değişikliği, hayır diyeceklerin de itiraz için inandırıcı sebep beyan edemedikleri muhtevasına da itirazım olmamakla birlikte, benim için halkın reyine kısmen de olsa temelden sahip çıkma ve Türkiye'deki bir asırlık oligarşik hakimiyetin duvarlarında gedik açılması manâsına geliyor. 


Türkiye'de kasıtlı olarak bürokrasi hep temize çıkarılır ve bütün olumsuzluklar siyaset kurumu ile siyasilerin üzerine yıkılır. Oysa siyaset kurumu ve siyasiler, aslında kendilerine yöneltilen suçlamaların tam tersi ile suçlanmalıydılar: Kendilerine emanet edilen reylere sahip çıkamama, yasanın kendilerine tanıdığı yetkiyi bile kullanma cesaretini gösterememe ve halkın reylerini, demokrasiyi, özellikle Anglo-Saxon-İsrail merkezli dış güçler, asker-sivil bürokrasi, iri sermaye, iri medya ve bir kısım sözde sivil kuruluşlar koalisyonunun teşkil ettiği bir avuç azgın azınlık hakimiyetinin devamına perde yapma. CHP yöneticileri, ısrarla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması üzerinde durmaktadırlar. Bunlar, 657'ye tâbi en küçük memurların bile âdeta dokunulmazlık zırhına sahip olduğunu bildikleri gibi, Türkiye'nin % 80'ini Jandarma'nın kontrol ediyor olmasının, dokunulmazlığı bulunmayan kendileri dışındaki milletvekilleri için ne manâya geleceğinin de elbette farkındalar. Ayrıca, 


kendileri çok dürüst, buna karşılık diğerleri hep yolsuzluk suçu işliyordu, bugün Sayın Başbakan ve bazı AK Parti milletvekilleri işliyor ise neden şu ana kadar en azından artık milletvekilliği bulunmayanlar hakkında olsun tek bir suç duyurusunda bulunmadı, tek bir suç dosyasını savcılara teslim etmediler ve etmiyorlar? İkinci olarak, asıl yolsuzluk, kapalı rejimlerde, şeffaflığın olmadığı askeri darbeler döneminde yapılır. 12 Eylül'ün Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın Ortadoğu'nun en zengin generali haline geldiğini Economist dergisi yazmıştı. CHP, şimdiye kadar bunu da, bu derginin söz konusu haberi yapan sayısının Türkiye'ye girmesinin yasaklanmasını da, Amerikan Lockheed firmasının uçak satmak için neden sadece Türkiye'de kimlere rüşvet verdiğini açıklamadığını da hiç konu etmedi. Yolsuzluklar gibi, bazıları için rant kaynağı olan terörün önlenememesinin altında yatan asıl sebep de bu kapalılıktır, şeffaf olmamadır, askeri uygulamaların sorgulanamamasıdır. Anayasa değişikliği paketi ile bu hususta da perdeler kısmen de olsa aralanmaktadır. 


28 Şubat'a takaddüm eden puslu günlerde Çevik Bir'in TBMM'yi devre dışı bırakmasıyla, 
İsrail Savunma Bakanlığı ile TC Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması'yla Türkiye, İsrail'e hizmetçi hale getirildi. Çiller-Baykal hükümeti döneminde yapılan ve ANAYOL hükümeti tarafından ayrıntıları bakanlardan gizlenerek imzalanan bu anlaşma, yasaların âmir hükümlerine rağmen, Meclis'te oylanmadığı gibi, Resmi Gazete'de de yayımlanmadı. Askeri belli ölçülerde asıl sınırına çeken anayasa değişikliği paketine karşı çıkan CHP, MHP, BDP, bu tür uygulamalara da hiç ses çıkarmadılar ve çıkarmazlar. 


Evet, eşit vatandaşlık yolunda bir adım olarak, insanlık ve vatandaşlık onuru ile anayasa değişikliği paketine beyaz bir evetim var. 


Kaçanlar ölür 
09.08.2010 


Osmanlı Devleti, gerçi içeriden çürümüştü ve dışarıdan sürekli saldırıların hedefiydi. Fakat 
20. asrın başına gelindiğinde dünyanın en prestijli hükümdarı hâlâ Sultan Abdülhamid'di. 


Osmanlı hakanı, bir dünya savaşını kaçınılmaz görüyordu; bu savaşa katılmayacak ve yıllardır sürdürdüğü denge politikalarının neticesini alarak devleti ayağa kaldıracaktı. Düşüncesi buydu; planları bu istikametteydi. Ama kendisine karşı gelişen ve genellikle Batılı "büyük" güçlerin Osmanlı Devleti üzerindeki planlarından beslenen "aydın" muhalefeti askere sıçrayınca, yani ordu bizzat siyasetin içine muhalif güç olarak girince devlet, kendisini koruması gereken kuvvet tarafından çökertildi. Daha 12-13 yıl önce Müşir Ethem Paşa komutasında bir hamlede Atina'ya dayanan ordu, kendi içinde siyasi kutuplaşmalarla sarsılınca, kendilerini halâskâran-ı zâbitan, yani kurtarıcı subaylar olarak görenlerin komutasında devletimizi Balkan Savaşı'nda tarihimizin en feci mağlübiyetlerinden birine maruz bıraktı. Buna rağmen, üzerindeki Osmanlılık tarihinin izleri bütünüyle silinmemişti. 
Onun bu tarihinde, hamurunda öyle bir maya vardı ki, kime karşı olursa olsun yapacağı her türlü haksızlığın mağlübiyet getireceğine inanıyordu. Fransız seyyah J. Michelot, "1526'da Mohaç'a giden 200.000 kişilik Türk ordusu, ekilmiş tarlalara ayak basmadan ve bir tek ot koparmadan Rumeli'yi bir baştan öbür başa kat'etmiştir." der ve şunu ilâve eder: "Sükün, 


intizam, temizlik, itaat, tahammül, muharebede şevk, mükemmel disiplin, nefsi kontrol, gayeye sadakat, hayatı hiçe sayma ve alkol almaktan nefret etmek, Türk askerinin önde gelen hasletlerindendir." 


Mayasında bu ruh bulunan, paşaların içlerini yoklayıveren gurur ve enaniyeti kırmak için arada bir tuvalet bekçiliği yaptırtan bu efsanevi ordu, onca olumsuz şarta rağmen I. Dünya Savaşı'nda, içinden ciddi ihanetlere uğrayıncaya kadar bütün cephelerde başarılı savaşlar verdi. Türk Kurtuluş Savaşı'nı yapan da Türkiye Cumhuriyeti ordusu değil, yine aynı ordu idi. 
Ne var ki, halkımızın Peygamber Ocağı olarak gördüğü bu şanlı ordu, artık nasıl bir eğitime, nasıl bir teşkilâtlanmaya tâbi tutulmuşsa, çok partili hayata geçmemizden sonra kendi hükümetine, "bağrından çıktığını" zevkle tekrarladığı kendi halkına tavır alır oldu. Kendisini halkından, öz kaynağından tecrid etti; onu ve kanunen bağlı bulunduğu hükümetini birinci düşman addetti ve 80 yıllık Cumhuriyet döneminde Kıbrıs çıkarması dışında tek bir dış harekâtı yokken, en az dört defa kendi hükümetinin üzerine geldi. 


Dünya, içinde bulunduğumuz bölge merkezli olarak en az yarım asır çok büyük sarsıntılar yaşayacak; insanlığı büyük savaşlar, korkunç krizler bekliyor. Akif, "Ordu, donanma yürürken muzafferen ileri / Üzengi öpmeye hasretti Garbın elçileri!" der. Bir zamanlar atlarının üzengilerini Garbın elçilerinin öpmeyi şeref bildiği bu ordu, bazen 220.000 kişiyle verilen askeri mücadeleye ve harekâta rağmen PKK terörünü önlemede bile başarı gösteremedi. 
Dolayısıyla, bu ordunun Türkiye'nin bugünü, yarını, bekası adına eğitiminden teşkilatlanmasına kadar çok ciddi bir revizyona tâbi tutulması gerektiği ortadadır. 


Sivil hükümetler buna cesaret edemedi ve kanunların tanıdığı yetkiyi kullanamadı. Fakat bu cesaretsizlik, onlara da, orduya da, Türkiye'ye de kaybettirdi. Ve kendi üstünde iktidar gücü tanımayan ve denetimsiz, dışa kapalı bir örgüte dönüşen ordunun nasıl bizzat kendisini çökerttiğini de bugün ibretle izliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer ölümden kaçıyorsanız, ölüm gelir, sizi mutlaka bulur." buyrulur. Müfessirlerin yorumuna göre bu demektir ki, mücadelede en fazla, korkuyla geride duranlar ve kaçanlar ölür. Bu sebeple, AK Parti iktidarının kanunların kendisine tanıdığı iktidar yetkisini YAŞ toplantılarında belli ölçülerde kullanabilmesi, hem ordunun, hem Türkiye'nin lehinedir ve bundan böyle geri adım atmadan bu yetki bütünüyle kullanılabilmelidir. Yoksa kaybeden, hem iktidar, hem ordu, hem Türkiye olacaktır. 


Şüra trafiği neyi anlatıyor? 

04.08.2010 

Hiçbir şüra toplantısı bugünkü kadar gündemi meşgul etmedi. Ankara'da bunaltıcı ağustos sıcağına şüranın harareti de eklendi. Tartışmalar günler öncesinden başladı. Balyoz'dan 


haklarında 'yakalama' kararı bulunan generallerin akıbetinden iddianamelerde adı geçen komutanların ne olacağına kadar... Bir yığın soru işareti. 


Beklenmedik biçimde İstanbul'da son dakika hamlesi yaşandı. Turan Çolakkadı'ya vekalet eden Selim Berna Altay, Balyozcuların 'yakalama' kararının ertelenmesini istedi. Mahkeme, 


Altay'ın talebini reddetti. Acaba bu, şüra manevrası mıydı? Herhalde öyle. 


Doğrudan AK Parti'yi hedef alan "irtica eylem planını' hazırlama emrini vermekle suçlanan Hasan Iğsız, Kara Kuvvetleri komutanı olacak mı? Savcı Zekeriya Öz, Iğsız'ı 'internet andıcından' dolayı ifadeye çağırdı. Herhalde Başbakan Erdoğan, partisini bitirmek için plan yapan Iğsız'ın bir üst göreve gelmesine gönül rahatlığıyla imza atmaz. 


Nitekim kulislere 'Iğsız'a itiraz ettiği' söylentileri yansıdı. Eğer teamüller gereği Iğsız, Kara Kuvvetleri komutanı olursa yargı süreci nasıl işleyecek? Daha önemlisi hakkında soruşturma başlatılan bir isim, iki numaralı koltukta nasıl oturacak? Genelkurmay, siciller konusunda en hassas kurum değil mi? 


Erzincan davasının sanığı Orgeneral Saldıray Berk'in yeni görev yeri neresi olacak? 
Jandarma'nın başına geçmesini isteyenler vardı. En iyi seçeneğin EDOK olduğunu söyleyenlere de rastlandı. 


Erdoğan'ın başkanlığında çalışmalarına üç gün önce başlayan şüra bugün sona erecek. Üç gün boyunca ne konuşuldu, meçhul. Kulislere çok az bilgi kırıntısı düştü. Iğsız'la ilgili tartışma çıktığı, Berk'in EDOK'a atandığı gibi... 


Neresinden bakılırsa bakılsın bu şüra, öncekilerden çok farklı... Önceki şüralarda terfi eden üst düzey komutanların isimleriyle, irtica veya disiplinsizlikten atılan subay ve astsubayların sayısı merak konusu olurdu. 


Şüra kararlarının son şekli verilirken dün ilginç bir trafik yaşandı. Cumhurbaşkanı Gül, şüra üyelerine geleneksel öğle yemeği verdi. Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Başbuğ, üçlü zirve yaptı. 


Erdoğan daha sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüştü. Ergin'le görüşme, üçlü zirvede komutanlar hakkındaki yargı süreçlerinin de konuşulduğu izlenimi veriyor. Bir buçuk saat süren toplantı Başkent'te heyecan uyandırdı. 'Ne oluyor? sorusunu sordurdu. 


Olağan bir zirve değil. Şüra toplantıları sürerken zirvedeki üç ismin bir araya gelmesi, bazı şeylerin yoluna gitmediğinin işareti. Özellikle askerle hükümet arasında görüş ayrılığı olduğu sır değil. Zirveyi, bir uzlaşma arayışı olarak yorumlamak mümkün. 


Cumhurbaşkanı Gül 'Her şey gayet normal. Aramızda son değerlendirmeyi yaptık. dedi. 
Belli ki son değerlendirme yapmayı gerektiren bir gelişme söz konusu. Bazı isimlere Başbakan Erdoğan'ın itirazları olduğunu tahmin etmek zor değil. 


Cumhurbaşkanı Gül'ün de haklarında yargı süreci işleyen komutanların terfisine sıcak bakmadığı medyaya yansımıştı. 


En çok konuşulan, en çok tartışılan şüra bugün sona erecek. Cumhurbaşkanı'nın imzasından sonra kararlar kamuoyuna açıklanacak. Kararlar birçok açıdan değerlendirilecek. En önemlisi de iddianamelerde adı geçen ve 'yakalama' kararı bulunan generaller hakkında ne işlem yapıldığı bugün belli olacak. 


Sadece Balyoz değil, başka davalar da var. Bakalım şüra hukukla sınavından ne denli başarılı çıkacak? Hukuku görmezden mi gelecek, yoksa terfi ve görevlendirmelerde hassas terazi mi işleyecek? Şüra kararlarında o hassas kriterlerin sınanacağı gün bugün... 


Ordu, hükümet ve cesaret 
02.08.2010 


Bir ülke ve onun idaresi için aslolan ne hukuktur, ne ordudur, ne hükümettir, ne de başka müesseselerdir. Çünkü bunların hepsi insan ve millet içindir; insana ve millete hitap eder ve ınsan ve millet ile kaimdir. 


Dolayısıyla aslolan, önce herkes için aynı olan temel hususiyetleriyle insanı ve her millet inancı, dünya görüşü, içinde yoğrulduğu tarihi ve gelenekleriyle birbirinin tıpatıp aynı olmadığı için de milleti tanımaktır. Bir ülkeyi çevreleyen her yönüyle coğrafi ve jeo-politik şartlar da, o ülke ve idaresi için ayrı öneme sahiptir. Bu belki her ülke, daha doğrusu her insan topluluğu için nev'-i şahsına münhasır asli unsurlar, yani herkes için aynı olan temel hususiyetleriyle insan; inancından, dünya görüşünden, tarihinden, geleneklerinden gelen kendine has özellikleriyle millet ve kendisini çevreleyen coğrafi ve jeo-politik şartlarıyla ülkedir ki, bir ülkede uygulanması gereken hukukun, idarenin ve temel müesseselerin ana karakterini tayin eder. Bu karaktere "hikmet" de diyebiliriz. İşte bu ana karakterin asli özellikleri veya hikmetin düsturları, idarenin kanunları ve kuvvetin kaideleri birbirine uyum içinde olmaz, birbirini desteklemezse o ülkede kaos kaçınılmazdır. Belki üç asırdır, özellikle son bir asırdır, hele hele Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadıklarımız ve bugün bütün yanlarıyla kendini gösteren halimiz, söz konusu gerçeğin tezahüründen başka bir şey değildir. 


Türkiye, özellikle bir asır öncesinde bir "öz" değiştirme teşebbüsü içine girmiş, Cumhuriyet'in ilk çeyrek asrında güç kullanarak kotarılmaya çalışılan bu değişim, suları tersine akıtma teşebbüsü gibi akim kalmaya mahküm bulunduğu için başarısız olmuş, sadece kaos getirmiştir. Bu öz değiştirme teşebbüsünün öncüsü ve lokomotifi olan ordu, Türkiye'ye kazandırılmak istenen yeni öze göre biçimlendirildiği için o da, ne bu yeni özü kabul edebilmiş, ne de kendisi olarak kalabilmiştir. Buna karşılık siyasi irade, bazen veya bazı siyasiler itibariyle içten gelerek, bazen veya bazı siyasiler itibariyle mecburen hikmetin düsturlarına uymak, özüyle milleti nazara almak gereği duymuş ve idarenin kanunları da belli ölçülerde buna göre şekillenmiştir. Dolayısıyla iki nokta arasında "müzebzeb" kalan, yani gel- git içinde bocalayıp duran ordu, çoğu zaman siyasi iradeyle ve milletle, hikmetin düsturları ve idarenin kanunlarıyla çatışmaya girmiştir. Bu çatışma, orduyu daha çok kendi içine kapamış, milletten koparmış, siyasi iradeye düşman hale getirmiş, bundan da sürekli endişe, fesat ve fitne zuhur etmiştir. Düşünün ki, bağlı bulunduğu yasalara aykırı olarak yine bağlı bulunduğu hükümete ve her defasında bağrından çıktığını iddia ettiği millete balyoz indirme, bağrından çıktığını iddia ettiği milletin iktidara getirdiği partiyi, hattâ milleti bitirme planları ve hazırlıkları yapabilen bazı ordu mensupları, yargı önüne çıkmamakta da diretebilmektedir. 


Bugün tarihin ve hadiselerin ana dinamikleri bilinmediği için konjonktür diye anılıp geçiliveren kader, Türkiye'nin eline orduyu veya kuvveti hikmetin düsturlarına, millete ve 


ülkeyi çevreleyen şartlara uygun hali getirmek, kuvvetin kanunlarını idarenin kanunlarıyla uzlaştırmak adına öncekilere nazaran çok daha büyük bir fırsat vermiş bulunmaktadır. Bu fırsatı kullanacak olan da siyasi iradedir. Çünkü siyasi irade, yukarıda ifade edildiği gibi, hikmetin düsturlarına, millete ve ülkeyi çevreleyen şartlara daha yakın ve bunları anlamaya daha yatkındır. Ayrıca, kısmen bu unsurların dikte ettiği yasalar da kendisine yetki tanımakta, konjonktür veya kader de, bu konuda son bir asırda misli görülmemiş bir zemini hazırlamış bulunmaktadır. 


Bir hükümet, yetkisini kullandıkça, gerekli mücadeleyi verdikçe cesareti artar; bunları terk ettiği zaman da cesareti azalır ve neticede söner, mahvolur. Siyasi iktidarı bu iki sondan biri beklemektedir; ya yetkisini kullanıp kuvveti hikmete, millete, hükümete tâbi kılacak veya kendi sonuna kendi eliyle imza koymuş olacaktır. 


Şüra'nın hukukla sınavı 
01.08.2010 


Genelkurmay başkanının değiştiği şüraların harareti her zaman yüksek oldu. Çok kere 'ağustos savaşları' diye nitelenen gelişmeler yaşandı. Komutanlarla ilgili ağır iddialar gündemde önemli yer tuttu. 


İlker Başbuğ iki yıllık süresini doldurdu. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner gelecek. Koşaner'den sonra o koltuğa kimin oturacağı belli gibi... En güçlü aday 2. Ordu Komutanı Necdet Özel. 


Tabii büyük sürpriz yaşanmazsa... Olabilir mi? Sanmıyorum. Teamülleri altüst eden keyfi müdahalelerin bedelinin ağır olduğu görüldü. Örnek mi? Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun görevi Hilmi Özkök'e devrettiği 2002 Şürası'nda Edip Başer, Kara Kuvvetleri komutanı olmayı beklerken kendisini bir anda dışarıda bulmuştu. 


Buna karşılık Aytaç Yalman da Jandarma'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na kaydırılmıştı. O dönem Kıvrıkoğlu'nun inisiyatifiyle gerçekleşen atama, daha sonra yaşanan sıkıntıların kaynağı olarak gösterildi. 


Kıvrıkoğlu, Özkök'ü engellemek için de çok uğraştı, Çankaya ve hükümet nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak başarılı olamadı. Ve son bir hamle olarak Yalman'la Özkök'ü dengelemeye çalıştı. 


Bugün başlayacak ve dört gün sürecek Şüra'nın sıkıntısı farklı... Genelkurmay Başkanı değişecek ama hararetin nedeni o değil, başka... Haklarında 'yakalama' kararı verilen generallerin ne olacağı, en önemli gündem bu... Kamuoyu da yakından ilgili. 


Dosyaları Şüra'ya gelecek 11 general, Balyoz davasına bakan mahkemenin kararına rağmen bir türlü 'yakalanamadı'. Her biri firari durumunda... Amaç tutuklanmadan şüraya girmek... 
Çünkü bir günlük tutukluluk bile mevzuata göre terfi için engel. 


O generallerin tutuklanmaması dosyalarını temize çıkarmıyor. Cin hukukçuların ince taktik ve yorumlarıyla çıkış noktası aramak vicdanlarda aynı karşılığı bulmaz. Aslında 'açığa almak' bir seçenekti. Bunu yüksek sesle dile getirenler oldu. Bu yönde beklenti sonuçsuz kaldı. Aksine Genelkurmay, yargı kararına karşı değişik manevralar geliştirdi. 


Resmi kurumlar iddialar karşısında yargı kararını beklenmeksizin idari tasarrufta bulunur. 
Haklarında dosya tanzim edilen kişileri açığa alır. Örnekleri çok. Benzer uygulama niye Genelkurmay'da olmasın?.. 


Bırakın açığa almayı, sanıkları yargıdan kaçırma söz konusu. Karara rağmen Çetin Doğan dışında yargının çağrısına olumlu cevap veren yok. Balyoz Planı ilk gündeme geldiğinde Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir meslektaşımıza, 'Bugüne kadar karşılaştığımız en ciddi olay' tanımlaması yapmıştı. Savcılar da aynı ciddiyetle iddiaları soruşturdu. 


Ve iddianameyi hazırladı. İddianameyi kabul eden mahkeme 102 sanık hakkında 'yakalama ve tutuklama' kararı verdi. Şüra öncesine denk gelmesi tesadüf. Hâkimler, sonuçlarına değil, önündeki dosyaya bakarak kararını oluşturur. Ne savcılar ne hâkimler Başbuğ'un 'ciddi' dediği iddiaları örtbas edemezdi. 


Balyoz sanığı 11 generalin dosyası ne olacak? Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e sordum, 'Benim açığa alma yetkim yok. Dosya henüz tekamül etmedi. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Şüra bu yeni duruma karşı bir karar verecek... dedi. 


Dosyanın tekamül etmemesi iddiaların hafife alınmasını gerektirmez. Herhalde Şüra, Başbuğ'un 'ciddi' dediği iddiaları görmezden gelmez. TSK'da terfi ince kriterlere tabi. Bırakın yargı kararlarını, herhangi bir TSK mensubunun disiplinsizliği bile ilişiği kesme gerekçesi. 


Sadece askeri kanat değil hükümet de hukuk sınavında... 


Askerin, şüra kararlarını şekillendiren güçlü teamülleri olduğu doğru... Ancak hükümetin inisiyatif alması mümkün. Şüra'ya Başbakan Erdoğan başkanlık edecek. Siyasi irade pekala ağırlığını hukuktan yana koyabilir. Koymalı da. 


Son yılların en kritik şürası... Sıkıntı sadece Balyoz sanıklarıyla sınırlı değil. İddianamelerde adı geçen başka generaller de söz konusu. Onlarla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacak? Karar ne yönde olursa olsun sonuçlarının uzun süre tartışılacağı kesin. 


Maskeler bir defa daha düşerken 
26.07.2010 


Anayasa değişikliği paketine niçin "hayır" diyeceğini anlatabilmek için bir çürük daldan diğerine atlayan fakat neticede konacak dal bulamayan Ece Temelkuran'ı da dinleseniz; Sayın Türköne'nin "145. madde hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimeyle olsun cevap veremeyip, sadece demek ki kendine yakıştırdığı suçlamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'yi de dinleseniz; paket karşısında CHP-MHP-BDP-DİSK-PKK ittifakı yüzüne söylenince çileden çıkan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'yi de dinleseniz; 


oylamayı genel seçim zanneden ve yaptığı mitinglerde "12 Eylül günü Erdoğan'ı sandığa gömeceğiz! Bu değişikliğin işsizliğe faydası var mı, yoksulluğa faydası var mı?" diye bağırarak, "Hürriyetsiz yaşarım ama ekmeksiz yaşayamam; karnım doysun da ülkede hangi zulümler işlenirse işlensin!" anlayışı ortaya koyup, siyaseti, insan hak ve özgürlüklerini bir çırpıda feda eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da dinleseniz, hayırcıların kamuoyu önünde niçin hayır diyeceklerine dair savunabilecekleri geçerli tek bir tutanakları yok. Çünkü hayırın asıl sebebini söyleyemiyorlar. 


Anayasa değişikliği paketi, 12 Eylül darbesiyle revize edilip "sağlamlaştırılan" oligarşik sistemin anayasasına birkaç ana çivisi itibarıyla siviller tarafından dokunulabilme manâsına gelmektedir. İşte, her defasında darbelerin arkasından darbeciler tarafından yapılan anayasaya birkaç temel noktadan hem de hakim oligarşinin sürekli dışlayageldiği ve yasalarını kendisine karşı yaptığı sivillerin temsilcileri tarafından dokunulmasıdır. Hayırcıları hayır demeye sevk eden asıl sebep. Bir diğer önemli sebep ise şudur: Hayır diyenler, mevcut statükodan beslenmektedirler; ya bizzat bu statükonun sahipleridir, ya da ideolojileri ve menfaatleri bu statükonun devamını gerektirmektedir. Ayrıca, zamanında Moğultay'ın ve Seyfi Oktay'ın yaptıklarına, tayinlerine, onlar zamanında adalet bakanı veya müsteşarının HSYK'ya başkanlık yapmasına, Necdet Sezer'in uygulamalarına hiç itiraz sesi yükseltmeyen hayırcılar, duruşlarını güya izah etmeye çalışırken cumhurbaşkanının yetkilerini hatırlayarak, "sivil vesayet" iddialarında bulunarak, cumhurbaşkanı ve sivil iktidarların hep "sağ-muhafazakâr" kesimden çıkacağı korkusunu da seslendirmiş olmaktadırlar. 


Diğer yandan, AK Parti tarafı da, ne yazık ki özellikle ekrana çıkan çoğu elemanlarıyla, değişikliğin manâ ve muhtevasını anlatamamakta, karşı tarafın kavgacılığı, saldırganlığı ve ağzı lâf yaparlığı karşısında doğruyu ve haklılığı müdafaa edememektedir. Evet'in genellikle 
12 Eylül darbesine hayır üzerinden yürütülmesi ise taktik hatadır. Çünkü, bugün nüfusumuzun 
çoğunluğu, 12 Eylül'den sonra doğmuş kimselerden oluşmaktadır. İkinci olarak, 12 Eylül'ü yaşayanların çoğu da, 12 Eylül öncesi ile sonrasını karşılaştırdıklarında, arka zeminde olup bitenleri bilemeyecekleri için 12 Eylül sonrasını öncesindeki yokluklar, kuyruklar ve anarşi dönemine tercih edecektir. Bu sebeple, paketin muhtevası ve getirdiği değişiklikler çok iyi anlatılmalıdır. Meselâ: Her müesseseden daha çok koruması gereken anayasayı en temel özgürlüklere karşı çiğnemeyi âdet haline getirmiş olan Anayasa Mahkemesi'nin, hukuku yaralayan uygulamalara imza atan HSYK'nın ve yüksek yargının mevcut mahiyeti, yapısı ve uygulamaları; Sacit Karasu ve Ferhat Sarıkaya gibi savcılara reva görülen muamelenin sebepleri; bunlara karşılık değişiklik paketinin ne getirdiği; TSK'nın pırıl pırıl pek çok mensublarının irtica suçlamalarıyla hayatlarının karartılması ve buna mukabil artık Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararlarının yargıya açılacak olması; askeri vesayeti anayasa koruması zırhına alan 145. maddenin değiştirilmesi; sivillerin askeri mahkemelerde yargılanamayacak olması gibi hususlar çok iyi anlatılmalı ve böylece halk, ülkede olup bitenleri, asıl sebepleri ve arka zeminleriyle de iyi bilecektir. 


Referandum, en azından, pek çok yüzleri gizleyen maskelerin bir defa daha düşmesine de doğrusu iyi hizmet ediyor 


Terörle mücadelede en önemli üç nokta 


19.07.2010 


Terörle mücadelede, hem onun zeminini kurutma hem de teröristleri mağlüp etme adına gözetilmesi gereken en önemli husus, asla zulme sapmamaktır. 


Hak haktır; onun büyüğü-küçüğü olmaz; bir masumun hakkı topluma feda edilemez." Ayrıca, "Bir kişinin hatası için başkaları suçlanamaz ve cezalandırılamaz." Yine, "Savaşta sivil halka, yani muharip olmayan kadın-erkek, genç-yaşlı kimseye dokunulamaz; dini mekânlara, ormanlara, hattâ yerleşim yerlerine zarar verilemez." Bütün bunlar, İslâm'ın koyduğu, hak ve adaletin emrettiği en esaslı düsturlardır, kurallardır. 


Günümüzde bu kuralların hiçbiri "medeni" dünyada olduğu gibi, onun bir parçası olan ülkemizde de gözetilmemektedir. 26 yıllık PKK ile savaşta özellikle OHAL dönemlerinde en fazla zararı masum sivil halk, yerleşim yerleri, ekim alanları görmüş, bir teröristi cezalandırma adına onun nice yakınları zulme maruz bırakılmış, nice köyler, hattâ kasabalar topa tutulmuştur. Yeri gelmişken ifade edelim ki, Devlet Bahçeli OHAL istemekle bu aynı uygulamaları istiyorsa, vatana ve millete asıl ihanet OHAL istememek değil, tam tersine, OHAL istemektir. 


Kuvvet şehveti, kontrol altına alınması gereken en tahrip edici şehvettir. Onu kontrol eden de hak ve adalettir. Tarih, yanıltmaz şahittir. Kuyucu Murat Paşa, Anadolu'yu, hattâ belli derecede Rumeli'yi ve Osmanlı-Arap bölgelerini perişan eden ve kısmen Alevi isyanları olan Celâli isyanlarını kanla bastırmakla ne Alevileri ne de Aleviliği yok edebilmiştir. Cumhuriyet dönemimizde "bölücülük"le mücadele adına kurulan sehpalar, bastırılan onlarca isyan, asla çözüm getirmemiştir. İlker Başbuğ'un şapka çıkarılacak matematik hesabıyla, "30.000 teröristi öldürmekle 5 defa mağlüp edilmiş olan" PKK terörü, bugün gücünden bir şey kaybetmiş görünmemektedir. Bir yandan bu gerçeklerin yanı sıra, diğer yandan, İslâm dünyasını ezip geçen Moğolların bir-bir buçuk asır geçmeden ilim ve maneviyat temelli İslâm medeniyeti içinde eriyip Müslümanlaşmasının bize öğretmesi gereken çok şeyler olmalıdır. Kuvvet şehveti, hak ve mutlak adalet temelleri üzerine oturan hukuka tâbi olmazsa, geçici tatmin sağlasa da, sonunda mağlüp olmaya mahkümdur. 72 yıl ayakta kalabilen Sovyet Rusya, birkaç yıllık Nazi İmparatorluğu, gücünün zirvesindeki ABD'nin Vietnam, Somali ve 1983 Lübnan mağlübiyetleri ve İslâm dünyasına karşı güya terörle savaş adına giriştiği sol saldırılarda kaçınılmaz görünen hezimeti, savaş makinesi İsrail'in Güney Lübnan'dan ve Gazze'den yüzgeri edilmesi, yine aynı gerçeğin tecellileridir. Dolayısıyla, Türkiye'nin Irak sınırına yığınak yaptığının konuşulduğu şu günlerde AK Parti hükümeti, söz konusu temel kuralların çiğnenerek terörü daha da azdıracak uygulamalara meydan verilmesinden mutlaka kaçınmalıdır. 


İkinci olarak, yine İslâm'ın en önemli idari esaslarından biri de, "Bir toplumun efendisi, ona hizmet edendir." düsturudur. Dolayısıyla, büyüklüğü, efendiliği, idareciliği, kuvveti halkına samimi hizmette bulan bir idare, bürokrasi, ordu, emniyet, parti, başarının sırrını elde etmiş demektir. Bütün bunları halka tahakkümde bulan her türlü yapı, neticede başarısızlığa ve çökmeye mahkümdur. Ve benlikten, kendini beğenmekten, gururdan ve gaddar siyasetten gelen tarafgirliğin sadece zarar getireceği unutulmamalıdır. 


Üçüncü olarak, etnik ayrılıklar, insan iradesine dahil olmayan yaratılış tecellileridir ve dolayısıyla asla idealize edilemez; realite olarak kabul edilir, fakat üstünlük, ayrılık ve 


ayrımcılık sebebi yapılamaz. Bin yıl hamuru İslâm ile yoğrulan ve bu mayayı kimsenin yok edemeyeceği ülkemizde Türkçülük ve Kürtçülük gibi etnik kimliklerin öne çıkarılması, ancak ayrılığı, ayrımcılığı ve terörü körükler; ülkeye ve millete zarar verir. Dolayısıyla, terörle mücadelede bütün etnik ayrımları kendi içinde eriten İslâm kardeşliğine gereken ağırlık verilmeli, bu kardeşlik güçlendirilmeli ve bu konuda Diyanet ile birlikte halk temelinde etkili sivil kuruluşlardan azami ölçüde yararlanılmalıdır. 


Terörle mücadelenin olmazsa olmazları 
12.07.2010 


1980 öncesindeki sağ-sol kutuplaşması ve anarşi, belli merkezlerde üretilip sahneye konmuş 
bir darbe zemini hazırlama faaliyetiydi. 12 Eylül döneminde palazlanan PKK terörü de, elbette ona zemin hazırlayan faktörler bulunmakla birlikte, temelde yine belli merkezlerde üretilip sahneye konmuştur. 


Terör, daha önce bu sütunda ifade edildiği gibi, silahlı-silahsız, açık-gizli belli bir kesimin veya yapılanmaların ve sıkı-fıkı oldukları Anglo-Saxon-İsrail ittifakının Türkiye üzerindeki kontrolünü devam ettirmesinin aracıdır ve imkân olursa nihayette Ortadoğu'da bütün Kürt bölgelerini içine alacak ama asla Kürtlere hizmet etmeyecek bir devletin kurulması hedefi de gütmektedir. 


Şu halde, terörü önlemek için mücadele, öncelikle onu üreten ve kullanan iç ve dış odaklara karşı verilmelidir. Bu da, terörün dış destekçilerine karşı alternatifli dış politikalarla ve ekonomik açıdan, özellikle askeri ihtiyaçlar açısından güçlü ve mümkün olduğunca bağımsız kalınabilecek bir noktaya ulaşmayı gerektirmektedir. Terörü besleyen ve kullanan iç odaklara karşı gerekli mücadeleyi verebilmek için de sivil iktidarlar, en azından anayasa ve yasaların kendilerine verdiği yetkiyi kullanabilme cesaret ve kararlılığını gösterebilmelidir. Mücadelede inisiyatif mutlaka sivil iktidarda olmalı, asker kesinlikle demokratik-hukuk devleti olmanın gerektirdiği alana çekilip, diğer devlet kuruluşları gibi denetim altına alınmalı ve askeri teçhizat alımları, yine bizzat sivil merkezler tarafından yapılmalıdır. Teröre karşı düzenli ordunun 26 yıllık savaşta başarılı olamadığı ortadadır. Dolayısıyla, terörle mücadele müsteşarlığına bağlı özel birlikler oluşturulmalı ve teröristlerle bu birlikler savaşmalıdır. Ülke içinde asayişi sağlamada jandarma-polis ayrımı giderilmeli ve bu ikisi beraber var olacaksa bile jandarma, ordudan ayrılıp, mutlaka İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmalıdır. Bütün bunlar, sistemimizde köklü değişiklikler, bu değişiklikleri yapabilmek de, bir daha seçilip seçilmeme kaygısı taşımayan, "bayramlık ve idamlık" iki gömleği bulunan ve "korku, tamah, statü ve servet düşkünlüğü, yolsuzluk, şan, şöhret" gibi sulardan içmemiş, bu sulara itibar etmeyen bir meclis ve sivil iktidarlar gerektirmektedir. 


Bazı aydınlar, BDP gibi partilerle KCK gibi kuruluşların maksat ve mahiyetini anlamamış görünmektedir. Anayasa'da yapılan şu son değişiklikler karşısında CHP, MHP, BDP, DP ve DSP gibi partilerin ittifakı, Türkiye'nin terörün bir boyutunu teşkil ettiği asıl problemini ortaya koymaya yetmekte ve bu partilerin, bu arada KCK'nın asıl mahiyetini anlamamıza yardım etmektedir. KCK, PKK'nın şehirlere inme ve yerleşme sürecini temsil etmektedir. 


KCK mensupları, belediyelerin BDP'de olduğu yerlerde belediye başkanlarından daha yetkilidirler. Bu bakımdan, KCK operasyonlarından vazgeçilemez. 


Terörle mücadelenin diğer boyutunu, onun zeminini yok etme teşkil etmektedir. Bunun için de, elbette fakirlikle mücadelenin yanı sıra göçü önleme, bölgedeki bütün şehir-kasaba-köy ve mezraları kaynaştırma, kolay ulaşımla birleştirme ve iç güvenliği sağlamak şarttır. Bundan da önemlisi, devlet-vatandaş kaynaşması mutlaka sağlanmalı, dolayısıyla bölgede vazife yapan bütün resmi yetkililer, halkın inancına, geleneklerine, kültür ve etnik kimliğine en azından saygılı, ayrıca dürüst, vazifeperver, hizmet âşığı insanlar arasından seçilmelidir. İkinci olarak, halkı terör örgütü ve kuruluşlarından ayırmak için, bilhassa bölgede sevilen insanlar ve sivil kuruluşlar iyi istihdam edilmelidir. Bu ülkenin ve milletin terör gibi tehlikelerden kurtulup korunması için sevgi, merhamet, hürmet, emniyet, haram ve helâli bilip haramdan ve kanunsuzluktan el çekmek gibi hasletlerle, devletten vatandaşa sevgi ve merhameti, vatandaştan devlete karşı hürmet ve itaati yerleştirmek şarttır. Bunun için de, bu milletin dini olan, şu veya bu şekilde bölgede daha etkili olan İslâm'a mutlaka muhtacız. 


PKK terörü ve iktidarlar 
05.07.2010 


PKK terörünün neden önlenemediği konusuna bir de iktidarlar açısından bakmaya çalışalım: 


Hiçbir hükümet, Türkiye'nin meselelerine, ülkeyi bir organizma gibi düşünüp bütünlüğü içinde bakamadı. Dolayısıyla, PKK terörü de diğer meselelerimizden bağımsız, ferdi bir mesele gibi değerlendirildi. Her ne kadar fakirlik ve işsizlik terörün doğrudan sebebi değilse de, onu besleyen faktörlerdendir. Bu sebeple, bir yandan terörle mücadele edilirken, diğer yandan GAP'ın hâlâ tamamlanamaması, üstüne üstlük, Doğu ve Güneydoğu'daki, meselâ Et ve Balık Kurumu'nun et kombinalarının kapatılmasıyla bölgede hayvancılığın yok olması tehlikesinin başgöstemesi gibi, özelleştirme politikasıyla kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) ve kâr maksadı taşımayan iktisadi devlet teşebbüslerinin satılması, bazı devlet üretme çiftliklerinin kapatılması hatadan başka bir şey değildir. Özelleştirme, Güneydoğu bölgemizde işsizliği artırmaktan başka bir şeye yaramamıştır, çünkü özel sektör bölgede işletme sahibi olmaktan kaçmaktadır. 


Her hükümet, son "açılım" teşebbüsü gibi, terör karşısında kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat bunlar, illüzyon üretmekten öte gitmedi. Bir devlet politikası gibi görünen "açılıma da etraflı altyapı çalışmaları yapılmadan girişildi. Hükümet, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri aydını gibi düşünen aydınların peşine takıldı. Güneydoğu'da halk ve onun gerçek temsilcileriyle tam temas kurulup, halkı ve bölgeyi temsil etmeyen kuruluşların tabandan tecrit edilmesi gerekirken, Diyarbakır'a giden sayın İçişleri Bakanı, halkı ve bölgeyi gerçekte temsil edenlerden kimseyle görüşmeyip, söz konusu diğer kuruluşlarla bir araya geldi. Terör karşısında en çok gerekli ve cesaret isteyen adımları atamayan hükümetler, cılız teşebbüsleri karşısında bile terörün patlayıverdiğini görünce, meseleyi yine tamamen askere havale ediverdiler. Prof. İdris Bal, "Bizzat askerlik yapmış olanlar anlatıyor: 'Mücadele ettik. 50-100 


PKK'lıyı sıkıştırdık. Tam teslim alacağız, bir telefon geldi, bıraktık." diyor. Hükümetler, bunların ne manâya geldiğini, terörün gerçek mahiyetinin ne olduğunu düşünmek istemedi. 
Askeri gerçek yerine çekemedi, inisayitifi bir türlü ellerine alamadı. Yine bundan dolayı da hükümetler, İmralı'yı da kontrol edemiyor. 


Terör, savaş ve işgaller, beynelmilel rant vasıtasıdır da. BM raporları, Paris banliyösüne giden uyuşturucunun % 85'inin PKK'dan gittiğini kaydediyor. Afganistan'da Taliban'ın yok etme noktasına getirdiği haşhaş ve ondan uyuşturucu elde etme faaliyeti, ABD'nin bu ülkeyi işgalinden sonra zirve yaptı. Terör yüzünden sürekli askeri malzeme alıyoruz. Bu alımlarda içeride neler döndüğünü, kimlerin ne kazandığını bilmiyoruz. Kendisinden en çok askeri malzeme alımı yaptığımız ülke de İsrail. 20 yılda İsrail'e bu alımlar karşılığı 5 milyar dolar civarında ödeme yaptık ve İsrail'in en fazla silah sattığı 5 ülkeden biri haline geldik. F-4 savaş uçağı projesini alan İsrail'in LAJ firması ile M-60 tank projesini alan IMI firmasını batmaktan kurtardık. Ve İsrail'e karşı samimi de olsa üst perdeden geliştirilen siyasi retorik, ardından daha çok taviz vermemize sebep oldu. Konya'da yapılacak ortak askeri tatbikatı iptal ettik ama, yapılacak 3 tatbikatın olduğunu Mavi Marmara gemisi meselesiyle öğrendik. 
Macaristan'ın başşehrinde Hamas'a destek sağladığı iddia edilen Suriyeli bir işadamına suikast yapan İsrail timini taşıyan uçak, bizim hava sahamızı kullanarak bu ülkeye gitti. İsrail'in OECD'ye üye olmasına imza verdik. Nihayet, son krizle birlikte terör artış gösterince, sayın Başbakan'ın Obama'yla görüşmesinin ardından Türkiye ve İsrail heyetleri "gizlice" bir araya geliverdi. 


Terör, sanki Türkiye içinde de kasti bir tasfiyeye sebep oluyor. Şehit olan rütbeli ve rütbesizlere baktığımızda bunu görüyoruz. Doç. Dr. Maya Arakon'un, "Bir gün Teşvikiye Camii'nden bir cenaze kalkarsa, bakın o zaman bu terör duruyor mu, durmuyor mu?" sözü çok önemli bir gerçeği ifade ediyor. 


Zaman, mekân ve eşyada kutsallık 
14.06.2010 


Vahyedilmiş kâinat olarak Kur'an, yaratılmış Kur'an olarak kâinat ve gerçek kâmil insan Hz. 
Muhammed (sas), bir başka deyişle, asli fıtratı içinde insan, aynı manânın üç ayrı malzeme ile ifadesinden ibarettir. 


Bu üçü, Allah'ı tanıtan üç külli ve en kapsamlı kitap, kendilerinde Cenab-ı Allah'ın sıfât ve esmâ tecellilerini seyrettiği en parlak dört aynadır. Dolayısıyla, İlâhi manâların ifadesi olan bu kitaplar, bizzat varlık temellerini oluşturan söz konusu manâların kudsiyetiyle kudsi, yani kutsaldırlar. 


Evet, Kur'an, kâinat ve asli fıtratı içinde insan, kutsaldır. Fakat nasıl Kur'an'ın süreleri ve âyetleri arasında kudsiyet dereceleri varsa, kâinatı oluşturan eşya ve insanlar arasında da kudsiyet noktasında derece farklılıkları vardır. 


Varlıklar arasındaki kudsiyet dereceleri veya farklılıkları, sadece sorumluluktan ve iradi tercihlerden kaynaklanmaz. İnsanlar arasındaki kudsiyet farklılıklarını iman ve sâlih ameldeki dereceler, yani iradeyi kullanma yönü ve tarzı tayin eder. Kısmi irade sahibi olmalarına ve bu iradelerini sürekli hayır yönünde kullanıp, günaha kabiliyetleri olmamasına rağmen melekler de sınıf sınıf, derece derecedir. Mukarrebün, Kerrübiyyün, Arşın Taşıyıcıları (Hamele-i Arş) gibi isimlerle anılan melekler, bu arada Hz. Cebrail, Hz. İsrafil, Hz. Mikâil ve Hz. Azrail (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun), içlerinde en büyükleridir. Hayvanların her biri Allah'ın sevkine, ilhamına mazhar ve bununla hayatlarını sürdürüp, vazifelerini yerine getiriyor olsalar da, bal arısı farklı seviyede bir ilham kahramanı, karınca, sivrisinek, örümcek gibi hayvanlar, daha öte manâların mazharlarıdır. Kur'an âyet ve süreleri arasındaki kudsiyet farklılığı ise, Cenab-ı Allah'ın tecellilerine mazhariyet noktasındadır; her süre, her âyet, aynı tecellilere ve aynı derecede tecelliye sahip değildir. Eşya arasındaki kudsiyet farklılıkları da aynı şekilde olsa gerektir. Cansız dediğimiz eşyayı ruhsuz kabül edemeyiz. Nasıl kâinatta her şeye, her varlık türüne müekkel melek(ler) var ise, bir de Kadir Gecesi meleklerle birlikte yere inen (Kadir Süresi, 4), ayrıca belli vazifelerle Allah'a yükselen (Meâric Süresi, 4) Ruh diye bir varlık da vardır. Dolayısıyla, her bir eşyanın, her bir zaman ve mekân diliminin varlığı, mahiyeti, hüviyeti, vazifesi, fonksiyonu ve manâsı Allah katında temsilini bulmaktadır. Taşa taş, cansız, ruhsuz bir varlık diyerek geçemeyiz. Kur'an'ın "Taşın öylesi vardır ki, ondan nehirler fışkırır; öylesi vardır ki, şak şak olur da içinden su çıkar; öylesi de vardır ki, Allah korkusundan düşüp yuvarlanır." (Bakara Süresi, 74) ifadelerini mecazi olarak almamıza hiçbir sebep yoktur. 


Eşya arasındaki kudsiyet dereceleri İlâhi tecellilere mazhariyet noktasında olduğu gibi, zaman ve mekânın dilimleri arasında da aynı sebebe bağlı kudsiyet dereceleri vardır. Meselâ, Kur'an- ı Kerim'de Tüvâ Vadisi'nin mukaddes bir vadi olduğunu, Kudüs ve havalisinin mübarek kılındığını okuyoruz. Bitki veya meyveler içinde incir ve zeytine, dağlar içinde Tür-i Sina'ya yemin edilir. Cenab-ı Peygamber Efendimiz (sas), etrafında 18.000 dağ olan Mekke'de çok daha yakın ve tırmanması daha kolay dağlara değil de Nur Dağı'na tırmanıp, ondaki Hira mağarasını mesken edinmiş ve ilk vahiy kendisine burada gelmişse, elbette bunun bir sebebi ve hikmeti olmalıdır. 


İşte zamanın dilimleri içinde de Ramazan'ın, Kadir Gecesi'nin, Cuma'nın ayrı kudsiyeti ve hususiyeti söz konusudur. Ramazan'ın da içinde bulunduğu Üç Aylar ve bu aylar içinde Regaib, Mirac, Beraat ve Kadir geceleri kudsi, çok daha sevap getirici vakitlerdir. Belki bunlardan bazılarının kudsiyeti konusunda çok kesin hadisler olmayabilir, fakat ümmet çoğunluğunun kabulü ve -üzerinde ayrıca durulması gereken- bazı evliyânın keşfi de, bir bakıma reddine delil olmayan hüccet ifade eder. Evet, bu aylar ve geceler, günahlardan arınma kurnası, ayrı seviyede muhasebe ve murakabe zamanı ve sevapların harman olduğu vakitlerdir. 


Gazze'ye özgürlük filosu ve imtihan 

07.06.2010 

Haberdar olduğum kadarıyla, Wall Street Journal'ın Hocaefendi'yle röportajı 25 sorudan 


oluşuyordu. 11 yıldır ABD medyasından gelen röportaj tekliflerini geri çeviren Hocaefendi, bu ve NY Times'tan gelen son teklifleri bazı sebeplerle kabul etmek durumunda kaldı. 


Röportajı yapan WSJ muhabiri, röportajı yayınlamak yerine kendince bir değerlendirmede bulunmuş ve röportajdan sadece 3-4 cümleyi kullanmış. Hocaefendi'yi Şia'ya has manâda "imam" olarak takdim etmekle Hocaefendi-"İran-İslâmı" arasında kendince bağ kurmaya çalıştığı gibi, meselâ hiçbir delil ve gerçeğe dayanmadan, "Hocaefendi'nin hareketi"ne destek olan bazı varlıklı zatları zaman zaman kanun dışına çıkmakla da itham etmiştir. Dolayısıyla, iyi niyetli davranmış görünmemektedir. İHH ve Gazze seferi konusunda Hocaefendi'ye atfedilen ve röportaja dahil olmayan söze de biraz bu noktadan bakılmalıdır. 


İkinci olarak, Türkiye'de İslâm temelli hareketlerden neo-İslâmcı hareket, daha çok muhalefet eksenli, teorik, reaksiyoner ve ideolojik bir aydın hareketi olarak doğmuş, bu harekete yakın görünen siyasi oluşum ise, nihayet büyük çoğunluğu itibarıyla demokrat-muhafazakâr bir tutumu benimsemiştir. Fikir planında Hocaefendi'yle irtibatlı gösterilen hareket ise, müsbet harekete, aksiyona dayalı, iman, ibadet, ahlâk ve muamelâta ağırlık veren iman ve Kur'an hizmeti olarak ortaya çıkmıştır. Neo-İslâmcı hareket, Beylikler döneminde Anadolu'da diğer beyliklerin birbirleriyle uğraşması gibi İslâmi geleneği, diğer Müslümanları ve hareketleri sürekli eleştirirken, iman-Kur'an hizmeti hareketi, Osmanlı Beyliği gibi sürekli dışa yönelmiş ve açılmıştır. Yani, Hocaefendi, daima "deplasman"da bulunmuş, "deplasmandan" konuşmuştur ve yine böyle devam etmektedir. 


Üçüncü olarak, üstad Ahmet Selim Bey'in bir sözünü nakletmişlerdi: "Kendilerini ispat etmiş büyüklere ait o anda düşünceme ters bir söz veya davranış okuduğum veya işittiğim zaman asla tenkide gitmem; onların bildiği, benim bilmediğim bir şey vardır der ve susarım." Herkes medeniyetler çatışmasından bahsederken, İslâm bir muhalefet ideolojisi gibi anlaşılıp takdim edilirken Hocaefendi, diyalog, hoşgörü, demokrasiden geri dönüş olmaz, medeniyetler uzlaşması dedi. O zaman onu ağır biçimde tenkit edenlerin pek çoğu, 8-10 yıl sonra aynı noktalara geldiler. Daha önce Hocaefendi'yi "rejim, ABD, İsrail yanlısı" olmakla itham edenlerden samimi olanları, 1999 Haziran'ından sonra Hocaefendi'den helâllik dilediler. 
Hocaefendi'nin de üslübu ve bazı sözleri sebebiyle daha sonra kendisini eleştirdiği de elbette olmuştur. Sorumlu her Müslüman, Hocaefendi gibi zatlarla imtihan olmaktan kaçınmalıdır. 
Hocaefendi, bir defa daha kendisini feda etmiştir. 


Gazze'ye özgürlük filosu konusundaki şahsi düşünceme gelince: Filoda bulunmak isterdim, bulunamadım. Ama uğurlamada bulundum; İsrail başkonsolosluğu önündeki gösterilere bir gece katılıp sadece dua ettim. Bu kadarcık bir iştirakim olmasaydı, kendimi vicdanımda sürekli mahküm hissederdim. 


Neo-İslâmcı kesimden bazıları, zamanla biraz da cemaat hareketlerinden etkilenmeyle müsbet faaliyetlere giriştiler. Nihayet, Gazze'ye özgürlük filosuyla Gazze ve Filistin trajedisi, İsrail'in kanun tanımazlığı, acımasızlığı, bir defa daha dünya gündemine geldi. İsrail, kendisini dünyada mahküm eden büyük yanlışlara sürüklediği gibi, Türkiye karşısında bileği bir defa daha büküldü; bir defa daha büyük ölçüde mazlum, mağdur ve samimiyet kazandı. Türkiye baştan filoya resmen destek verseydi, İsrail'le ta baştan resmen karşı karşıya gelirdi ve bir çıkmaza sürüklenebilirdi. Gazze'ye seferi düzenleyenler de, hükümetimiz de akıl dolu davrandı. Mısır, hem kendisini kurtarmak hem İsrail'i rahatlatmak için Gazze'ye yardım kapısını açma mecburiyeti hissetti. Bilinen fakat resmen dile getirilemeyen İsrail-PKK 


bağlantısı resmen dile getirilir oldu ve gündeme oturdu. Şehitlerimiz de, Allah rahmet etsin, asla boşa ölmedi. Yapılan, bir kahramanlıktır. 


Karar kararabildiğin kadar 
17.05.2010 


İnsanların hayatında olup-bitenlerle "tabiat"ta olup bitenler arasında temelde fark yoktur. 


Şu kadar ki, "tabiat"ta cebr-i mutlak, yani Allah'ın kanunları mutlak hakimken, insanların hayatında Kader'in hükümlerinde insanın iradi tercih ve davranışları nazara alınır. Ama hem insanların hayatında, hem "tabiat"ta aynı kanunlar geçerlidir. Meselâ, yaz mevsimi çıkacağı zaman en son ekimde pastırma yazı denilen ağustos sıcakları, kış mevsimi çıkarken de nisan içinde "kocakarı soğukları" ve "eşini koca öküzden ayıran", yani koca öküzün ölümüne sebep olan soğuklar görülür. Ölümü gelen hastanın "son iyiliği" olur; iyileşecek hasta, iyileşmesine yakın daha da ağırlaşır. Bu gerçekten dolayıdır ki meşhur Sühreverdi, "Karar kararabildiğin kadar; karanlığın en son noktası, aydınlığa açılmanın ilk noktasıdır." demiştir. 


Bunun gibi, yeryüzünde Rahman'ın Arşı ile şeytanın ana üssü aynı mekânda, Mekke'deki Harem bölgededir. Kâbe, Rahman'ın Arşı iken, şeytanın ana üssü de, Mina'da üç noktada taşlandığı yerdedir. Yine, insan kalbinde de Arş-ı Rahman, Allah'ın, meleğin ilham merkezi ile şeytanın vesvese merkezi bir arada bulunur. İşte, dünyanın kalbi olan içinde bulunduğumuz kutlu coğrafyanın asırlardır merkez üssünü oluşturan ülkemizde Arş-ı Rahman, Allah'ın, meleğin ilham üssü ile şeytan'ın tahtı bir arada yer aldığı içindir ki, bir yanda "oluk oluk nur", diğer yanda "oluk oluk kir" akmaktadır. Bir yanda fecir emareleri hissedilirken, diğer yanda karanlık üstüne karanlıklar sökün etmektedir. Bu hal, bilhassa yaz mevsiminde kara yağmur bulutlarının semayı kapladığı zamanlara da benzetilebilir. 
Çoğumuz bu "sıkışmış" bulutlardan yağmur bekleriz. Ama Peygamber Efendimiz (sas), böyle zamanlarda elleri üstüne çöker ve o bulutların felâket değil, rahmet getirmesi için dua buyururdu. Buyururdu, çünkü Âd kavmi böyle beliren ve onlar yağmur beklerken üzerlerine 
7 gece 8 gündüz toz yağdıran bulutlarla helâk edilmişti. İşte böyle dönemlerin ve şartların 
rahmetle neticelenmesi için her zamankinden daha çok dua, istiğfar, muhasebe ve murakabe gerekmektedir. 


Nasıl Türkiye bu şartlarda ise, dünya da benzeri şartları yaşamaktadır. "Ben tok olduktan sonra herkes açlıktan ölse bana ne!" ve "Sen çalış ben yiyeyim!" esasları üzerine oturan ve faizi, fakirin, fakir ülkelerin alın terini ve kaynaklarını sömürmeyi temel alan modern ekonomik, sadece ekonomik değil, bütün yönleriyle modern sistem, yıkımın eşiğindedir. 
Kur'an, açıkça faize dayalı sistem ve muamelelere karşı Allah ve Rasülü'nün harp açtığını beyan buyurur. Dolayısıyla böyle sistemlerin devamı mümkün değildir. Ayrıca, Allah'ın kerim yarattığı beşer nasıl "esir olmak istemezse" ve esaretin, köleliğin zincirlerini kırmışsa, "ecir" olmak, yani ücretli ve dilenci olmaya da ilânihaye katlanamaz. Bu sebepledir ki, küçüğünü önceki asırlarda yaşayan dünya, çok daha büyük tabakât-ı beşer, yani sınıf savaşlarına, fakirlerin zenginlere karşı hurücuna gebedir. ABD'de başlayan, şimdi güneyden itibaren AB'yi sarsan iflaslar, krizler, çok büyük çalkantılar getirecektir. Büyük krizler, çok 


büyük doğuşlarla biter. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1920'lerin sonunda patlak veren kriz, o dönemde İslâmi mesaj dünyaya takdim edilebilecek seviyede temsil edilemediği için faşizmi ve nazizmi doğurmuştur. En sonunda II. Dünya Savaşı'yla sonuçlanan bu kriz, bu savaşın ardından, yine İslâm'ın her zaman terütaze mesajı henüz dünya ölçeğinde seslendirilemediği için Demir Perde'ye yol açmıştır. Şimdi dünya, çok daha büyük krizlerle sarsılmaktadır; fakat artık dünyaya yayılan, nokta nokta vahalar oluşturan İslâmi mesaj, düne göre daha gür sesle yankılanmakta ve müspet cevaplar almaktadır. Ve inşallah krizlerle, savaşlarla sarsılacak olan yaşlı dünyamız, kendisini mecburen İslâm'ın kucağına teslim edecektir. Ama bu da, daima yeni kalabilmeye, yepyeni nesillere ve İslâm'ın mesajını daima tazeliğiyle temsil ve tebliğ edebilmeye bağlıdır. 


Oylamanın ortaya koyduğu üç gerçek 
10.05.2010 


Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapan tasarının Meclis'te oylanması, üç önemli gerçeği bir defa daha gün yüzüne çıkardı. 

Bu üç gerçekten ilki şudur: CHP, Türkiye'de sistemin halk çoğunluğuna ve dini-milli değerlerimize rağmen devam etmesi için var olan bir partidir. Onun varlık gayesi ve fonksiyonu budur. Ne var ki, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler, her zaman bir kuruluş, bir güç tarafından kontrol edilebilir değildir. Bu sebeple, halkın farklı yönelişlerini yine sisteme entegre etmek, sistemin devamına hizmet edecek yöne kanalize etmek gerekmektedir. Bu da, söz konusu yönelişleri sahiplenir görünen partilerin, derneklerin ve STK'lar gibi benzer daha başka kuruluşların varlığını gerekli kılmaktadır. İşte, tabanda farklı kesimleri ve yönelişleri temsil etmeleri gerektiği için farklı "söylem"lere sahip görünen CHP, MHP ve BDP arasında temel maksat ve yönelişte ciddi farklılıklar bulmak zordur. Türkiye'de sistemin halk çoğunluğuna rağmen devam etmesi için 1960'larda CHP kendini "resmen" "sol"'da konumlandırırken, 1940'ların CHP'sinin ana fonksiyonunu, elbette mevcut şartlarda bazı farklılıklar taşıyan MHP yüklenmiş ve 1970'lerde Türkiye'de gençlik bu iki yöne sevk edilerek vuruşturulmuş, neticede 12 Eylül darbesiyle sistem kendisini bir defa daha sağlama almıştır. 
Tabii bu derin gerçek, söz konusu gençlerin ve MHP'de yer alan her ismin gayri samimi oldukları manâsına asla gelmez. Ama "ülküleri" yolunda can veren gençlik ve hattâ dünden bugüne MHP tabanı ne kadar samimi olursa olsun, onların bu samimiyeti, CHP'nin yetersiz kaldığı alanlarda MHP'nin sistemi koruma vazifesi gördüğü gerçeğini de değiştirmez. 


BDP ve anası olan partilere gelince: Bunlar da, genelde şu veya bu seviye ve nitelikte dindar olan Kürt tabanını İslâmi yönelişler noktasında kontrol ve sisteme entegre etme adına vardır. 
Nasıl PKK hiçbir zaman Kürt halkımızın hayrına olarak kurulmamış ve çalışmamış, tam tersine daima onların aleyhine faaliyette bulunmuşsa, BDP de, asla yine Kürt halkımızın hayrına kurulmuş bir parti değildir. Aynı şekilde, tek "söylem"leri "Sünni İslâm" karşıtlığına dayanan, kendi hak ve özgürlüklerini Sünni çoğunluğun hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasında bulan bazı Alevi kuruluşları da, Alevi tabanda BDP'nin Kürt tabanında gördüğü fonksiyonu görmektedir. Bu gerçek, hükümete bir şey öğretmelidir: "Kürt ve Alevi açılımı" ve benzer açılımlarda hükümet, doğrudan tabana ve tabanı temsil eden kuruluşlara 


yönelebilmeli, bunlarla diğerlerini açığa çıkarabilmeli ve tabanı temsil eden, temsil yelpazesi çok daha geniş kuruluşlar var olmalıdır. 


Oylamanın ortaya koyduğu ikinci gerçek şudur: Partilerin kapatılmasıyla ilgili 8. maddenin düşmesini sadece "Ergenekon"la izah etmek mümkün değildir. Bu sütunda zaman zaman dile getirildiği gibi, AK Parti genellikle Türkiye'deki İslâm hassasiyetli kesimlerin içinden çıktığı için, ona da İslâm adına, meselâ 28 Şubat'ın belli kararları aleyhine adım attırılmamaktadır. 
Ve, 8. maddenin düşmesiyle, kapatılma tehlikesi AK Parti ve benzeri partilerin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi tutulacak ve BDP gibi kapatılmaktan da nemalanan partiler, bundan kendileri ve sistem adına istifadeye devam edeceklerdir. 


Bir diğer gerçek de şudur: İsrailoğulları, Hz. Musa'dan 3-3,5 asır sonra peygamberleri rehberliğinde nihai hedefe yürürken, tam Şeria nehrini geçecekleri zaman komutanları Talüt, nehirden su içmeyi men eder. Çölde, sıcakta savaşa giden ordu, aslında suya muhtaçtır. Fakat orada susuzluğa katlanamayacak bir ordu ile, insanlarla çok daha ileri sabır ve fedakârlık isteyen hedeflere yürünmez. Nitekim Talüt'un ordusunda sudan içen büyük bir çoğunluk, serilip yolda kalmıştır. Kadın, evlât düşkünlüğü, servet, kazanç, makam, meslek, statü, korku, gelecek endişesi, yaşama sevdası gibi "su"lara dayanamayanlar, dayanamayacaklarla büyük hedeflere yürünmez. Bu sulara dayanamayanlar, siyasiler içinde her zaman çok olmuştur. 


Şeytanın çığlığı ve çalan alarm zilleri 
03.05.2010 


Bu sütunda daha önce de temas edildiği üzere, Türkiye, 60 yıl önce yaşadığı demokratikleşme sürecinin bir ileri safhasını yaşıyor. Süreç, 60 yıl önce daha az sancılı geçmişti, çünkü şartlar daha baskın, daha emrediciydi. 


Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, insanlık âleminde cereyan eden hadiselerin asıl öznesinin Sırat-ı Müstakim'in gerçek temsilci ve tebliğcileri olduğunu görürüz. Kur'an, daima onları merkeze alır; eğer onlar bir kişi bile olsa -ki, tarihin dönemeçlerinde önce hep bir kişi, meselâ Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as), Hz. Muhammed (sas) vardır-Allah (cc), bütün hadiseleri onların etrafında yönlendirir. İşte, 60 yıl önce çok partili hayata geçişimizi tetikleyen harici-siyasi şartlar ne olursa olsun, onun asıl aktörleri, halk tabanındaki müsbet hizmetlerdi. Dinamik gücü belirleyen, ona yön veren, daima statik güçtür. 


Tarih, misliyle tekrarlanan hadiseler bütünüdür. O bakımdan, nasıl 60 yıl önce Türkiye'nin çok partili hayata geçmesini zorlayan "zahiri" aktörler ABD gibi, Avrupa gibi harici idiyse ve içeride de bazı samimi kadrolar bunu gerçekleştirmişse, durum, bugün de aşağı yukarı aynıdır. 
Ama nasıl dün söz konusu dinamik gücü faaliyete sevk eden tabandaki statik güç idiyse, bugün de Türkiye'nin birkaç asırdır yer kabuğundan bile daha kalın hale gelen kabuğunu kırıp, Türkiye'yi kozasından çıkmış kelebek gibi uçuşa geçirecek asıl faktör ve aktörleri yine tabandaki statik güç oluşturmaktadır. Kaderden artık statik güce bağlı olarak çıkan ve dinamik gücün uygulamaktan kaçamayacağı hüküm, önünde durulmaz bir hükümdür. Fakat ortada statik güç adına 60 yıl öncesiyle bugün arasında çok önemli farklar var. 


60 yıl önce Türkiye, İslâmi faaliyetlerin ve halk hareketlenmesinin tamamıyla baskı altında 
tutulduğu bir dönemi aşmanın eşiğindeydi. Bu dönem içinde fevkalâde fedakârlıklar ortaya konulmuş, büyük çileler çekilmişti. Nihayet, yitirilmiş değerlerle âdeta yeniden tanışma, gurbete gitmiş, hattâ ölmüş sanılan bir en sevgiliyle sürpriz kavuşma havası ve lezzeti vardı. 
Bütün şehvetleriyle dünya, statik gücü tehdit edecek seviyede değildi. Buna rağmen, takip eden 10 yıl içinde bu hava da, lezzet de kaybedildi ve ceza olarak, 27 Mayıs ihtilâliyle ülke yeniden bir cendereye alındı. 


Bugün, düne göre çok daha ileri hamleler yapmış da olsa, statik güç adına alarm zilleri çalıyor. Türkiye'yi daha ileri bir demokratik zemine iteleyen harici ve dahili güçler, İslâmi bir gelişmeye imkân tanımak istemiyor. Bir AYM üyesine ait olduğu iddia edilen sözlerde de açıkça ifade edildiği üzere, İslâmi bir hamle adına iktidar eli-kolu bağlı tutuluyor ve iktidar da, önceki benzer iktidarlar gibi baştan itibaren çok yönlü, çok alternatifli ve kapsamlı plan ve hazırlık sahibi olamamanın sancılarını yaşıyor. 12 Eylül'ün yargılanma kapısı aralanabiliyor fakat asıl büyük tahribatı yapan 28 Şubat'ın bu tahribatını önleme adına bile kimseden ses çıkmadığı gibi, iktidar da söz konusu tahribatı tamir adına ciddi bir şey yapamıyor. Ve tabanı temsil ve tayin eden kesimlerde çok daha ileri hassasiyetler yaşanması, dünyaya "kapıların daraltılması" gerekirken, yıpranma ve hassasiyet kaybı yaşanıyor. Düşünün, her eğitimcinin kabul ve itiraf edeceği üzere, insan için en tehlikeli ve onun en isyankâr, kontrolü en zor olduğu dönem 13-18, özellikle 13-15 yaş arasıdır. Ve bu yaştaki, üstüne üstlük, ülkede sürekli kararları içinde yatılı bölge okullarında, pansiyonlarda kız-erkek beraber kalıyor ve olanlar oluyor. 


Evet, Siirt'te bir okulda yaşanan faciaya güya atılan en yüksek çığlık, aslında şeytanın sevinç ve galibiyet çığlığıdır. Fakat bu facia, benzerleri gibi, tabandaki statik güç adına da alarm zilidir. Ülke daha ileri bir demokratik zemine yürüyecek ama, böyle giderse bir şey kazanacak, fakat çok şey elden gidecek görünmektedir. 


Yeşeren Ümitler veya mü'min insan 
19.04.2010 


İnsan, maddi tatmin açısından hiçbir zaman hayvanlara yetişemez, çünkü: (1) hayvanın bir sınırı vardır, onu aşamaz; meselâ, ihtiyaçlarını çoğaltamaz. İnsan ise, maddi tatminle baş başa bırakıldığında yedikçe acıkan, içtikçe susayan doymak bilmez bir varlık haline gelir. 


Bütün hayatı, bir türlü elde edemediği, etmesi mümkün olmayan bir tatminin peşinde koşmaktan ibaret olur. Bu da, ihtiyaçları sürekli arttırır ve artık insan, ihtiyaçlar bataklığında çırpınır durur. Liberal kapitalizm tam da budur. Bu, bencilliği doğurur; kaynaklar üzerinde sürekli çatışmayı; çatışma rekabeti getirir; vücudun yapısı ve çalışmasının, bir ekmek elde etmek için âdeta kâinattaki bütün unsurların yardımlaşmasının sadece iki misalini teşkil ettiği baştan sona yardımlaşma manzumesi olan hayatı çatışmadan ibaret gösterir; bu da, kuvveti öne çıkarır ve hakkı kuvvete verir, kuvvete tapınmaya ve adaleti ihmale yol açar; insanı insanın kurdu yapar. Bu da emperyalizmin ta kendisidir. Oysa insan, maddi tatminini 


sınırladığı ölçüde tatmin bulur, rahata ulaşır; kendi tatminini başkalarının tatmininde bulduğu sürece tatmine erer ve insan olur. Asıl kamçılanması gereken, manevi, zihni ve ruhi tatmindir. 
Çünkü bu tatminde kaynağın tükenmesi, dolayısıyla onu paylaşma ihtiyacı ve üzerinde çatışma yoktur. Bu tatmin, sürekli mutluluk verir. Maddi ihtiyaçları azaltır, hayatı kalb ve ruhun hayat seviyesine çıkarır ve genişletir. (2) Hayvanda dün ve yarın şuuru yoktur, anlık tatmin onun için yeterlidir. Geçmişin elemlerini, geleceğin ızdıraplarını çekmez. Oysa insan için zaman çok daha geniştir; o, yalnız ânın dertlerini değil, geçmişin elemlerini ve geleceğin endişelerini birlikte yaşar. Bundan kurtulmak da tevekkülle, dünyanın fâniliğini idrakle mümkündür. 


Liberalizm, insana sahip olamayacağı güç, irade ve bilgi atfeder. Oysa insanın tahribe eli çok uzun ama tamire çok kısadır. Yüz kişinin beş yılda milyarlar harcayarak yaptığı bir sarayı bir çocuk, bir kibrit çakarak birkaç saatte yok edebilir. Dolayısıyla insan, kabiliyetleri belli sorumluluklara yönlendirilmesi ve bu sorumluluklar ölçüsünde eğitilmesi gereken bir varlıktır. 


Görmüyor muyuz ki, insanın gücü, iradesi, serveti, kendinde vehmetiği güç, servet ve iradesinden örülü "ben" duygusuyla ters orantılıdır. İnsanın en güçlü olduğu dönem, anne karnındaki cenin dönemidir. Çünkü bütün ihtiyacı, anne vasıtasıyla karşılanır. Dünyaya geldiği zaman artık "ben" demeye adım atmış biri olduğu için anne karnındaki gücünden biraz kaybetmiştir; fakat halâ çok güçlüdür, ihtiyaçlarının karşılanması için sadece ağlaması ve emmesi yeterlidir. Yakın bir çevre, onun hizmetine râmdır. O büyüyüp "ben" dedikçe gerçek gücünden sürekli kaybeder. Bu da gösteriyor ki, insan, gücünden, iradesinden, servetinden teberri edip acz, fakr ve bilgisizliğini idrak ettiği ölçüde asıl güç, bilgi ve zenginlik kaynağını bulur. Bu kaynağa dayanabildiği ölçüde de güç, bilgi ve servet kazanır. 
Bu kaynağa kendinde vehmettiği güç, irade ve servetten teberri edip, tertemiz bir ayna olarak yönelebilen, mümkün, yani yaratılmış varlıklar içinde en güçlüdür; en iradeli, en bilgili, en zengindir; ayrıca en sabırlı, en iyi gören, en iyi duyan, en merhametli, en şefkatlidir. Çünkü insan, üç açıdan Cenab-ı Allah'a aynalık eder. Kendindeki eksik, kusur ve hataları görür ve "Ben, mümkün, yani varlığı mutlak ve kendinden değil, başkasına muhtaç biri olarak fâni, eksik, kusur ve hatalarla malülüm. Öyleyse, bunlarla malül olmayan, varlığı mutlak, kendinden ve ebedi biri olmalı." der. İkinci olarak, "Bende bazı sıfatlar var; görüyorum, duyuyorum; şu evime, şu elbiseme sahibim. Öyleyse, bana, benim gibi bütün mümkün varlığa, kâinata sahip ve bendeki sıfatlara da bu sahiplik ölçüsünde sahip biri olmalı." der. 
Üçüncü olarak, insan, varlığının bütün boyutlarıyla Cenab-ı Allah'ın isimlerine aynalık eder. 
Meselâ, şekliyle Sani, Yaratıcı, Şekil Verici isimlerine, en güzel kıvamda ve varlığa model kılınmasıyla Rahman ve Rahim isimlerine, fiziken, aklen gelişmesi, beslenip büyümesiyle Kerim ve Lâtif isimlerine aynalık eder. İşte böyle biri ve Allah'a ayna olma fonksiyonunu tam yerine getirebilen insan, dünyasını, hattâ ukbasını da bir tarafa bırakır ve beşeri hiçbir güce boyun eğmez. Bütün varlığını, Kendisine aynalık yaptığı Zât'a ve O'nun bütün "ayna"larının mutluluğuna adar; O'nun kudretiyle güç, ilmiyle ilim, iradesiyle irade, servetiyle servet kazanmıştır. Bütün varlıkla münasebet içindedir ve insanları değerlere, hakka, hakikate, adalete, yardımlaşma ve dayanışmaya, zimamı kopmuş (liberated) nefislerin bozduğunu düzeltmeye yönlendirir. Allah ile münasebeti ölçüsünde öyle bir çekim gücüne sahip kılınır ki, etrafında pervanelerden bir hâle oluşur. Bu ufkun, en büyük ve en kâmil temsilcisi Peygamber efendimiz'dir (s.a.s.); sonra derecelerine göre diğer peygamberler, daha sonra da yine derecelerine göre Peygamber vârisleri ve yine derecelerine göre diğer mü'minler gelir. 


Samanyolu TV'de Çarşamba geceleri gösterilen Yeşeren Ümitler'de tüten önemli bir manâ budur; bu manâdır ki, ümidin "insanın sözünü ettiğimiz rühunu, asıl mahiyetini keşfetmesi ve ondaki iktidarı sezmesinden ibaret" olduğu gerçeğini de ortaya koymaktadır. 


Yeşeren Ümitler veya liberal ve Müslüman fert 
12.04.2010 


Liberalizm, elbette tarihte kökleri bulunsa da, Batı deyince ilk akla gelen İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerde Aydınlanma akımıyla birlikte 18. asırda yeşermeye başlamıştır. 


Hedefinde ferdin mutluluğu yatar. Mutluluk ise tarifini, insan davranışlarına zevk alma ve acıdan kaçınma duygusunun yön verdiği iddiasında bulur. Buna göre anlamlı tek ahlâki düstur da, bu hedefe hizmet etmektir. Fert, mutluluğuna giden yolda din, renk, ırk ve cinsiyet gibi hiçbir ayrıma tâbi tutulmadan, herhangi bir otoriteden kaynaklanan bir engele takılmadan aynı ferdi hak ve özgürlükleri kullanma ve kendi kapasite ve kabiliyetlerini sonuna kadar geliştirme hak ve hürriyetine sahiptir. Öyle ki, J. Stuart Mill'e göre, hürriyet olarak anılmaya değer tek şey, ferdin kendi seçtiği yolda kendi iyiliğini, mutluluğunu gerçekleştirmeye çalışabilmesi hürriyetidir. 


Liberalizm'in temele yerleştirdiği ferdi haklar ve özgürlükler, siyasi ve ekonomik sahada aristokrasi ve krallıktan, fikri sahada ise bilhassa dinden, vahiyden bağımsız olmayı gerektirir. 
Bu akımın ortaya çıktığı dönemlerde Batı'da monarşiler hakimdi ve monarşiler otoritelerini "Tanrı"ya bağlarken, halkı fikri ve dini sahada yönlendiren de Kilise idi. Dolayısıyla, liberalizmin fert adına karşı çıktığı otorite, tarih içinde Kilise'nin temsil eder hale geldiği Hıristiyanlık kaynaklı otorite idi. 


İnsan düşüncesini insan üstü otoriteden kurtarmayı hedefleyen liberalizm, vahyin yerine aklı ve bilimi koydu. Her ferdi bir "Promete" olarak düşünüp, teoride ona sahip olmadığı ve asla sahip olamayacağı bir bilgi ve kuvvet atfetti. Onu âdeta bir kadir-i mutlak, bir âlim-i mutlak olarak düşündü ve kendi kendisinin "tanrı"sı yaptı. Ama bu hiçbir zaman pratikte mümkün olamayacağı için, insanlık tarihinin en totaliter rejimlerine bir bakıma zemin hazırlayan da liberalizm oldu; o kadar ki, "hak kuvvettedir" anlayışına âdeta haklılık kazandırdı ve kapitalizmin de fikri temellerinden olarak, emperyalizmin suç ortağı haline geldi. İnsanı birkaç otoriteden kurtarmaya çalışırken, bilhassa Erich Fromm'un üzerinde çok durduğu üzere, onu yüzlerce otoritenin kulu-kölesi haline getirdi. Hedefine aldığı ferdin mutluluğunu mümkün olan en büyük haz ve en az acıda gördüğü için nefsani hazların tatminini tetikledi, hedonizme geçit verdi. Bu çerçevede değişmez bir ahlâki-vahyi düstur kabul etmediği için, gerçeğin sürekli değişebilirliği, dolayısıyla dinin de ferdi yorumdan ibaret olduğu sonucuna vardı. Neyin iyi olduğunu da yine zamana bıraktı ve sürekli değişimi savundu. Sonuçta zina, 


eşcinsellik, kürtaj, alkol hattâ uyuşturucu kullanma ve nikâhsız yaşamayı korunması gereken ferdi özgürlükler içine alacak ölçüde ahlâki toleransa kapı açtı. Bu hususta sadece güya toplumun eleştirisinden kaçınmak gerektiğini benimsedi. Sanatta geleneksel bütün ahlâki form ve düsturları bir yana bıraktı. 


Liberalizmin ortaya çıkardığı dünya, insanların % 80'inin perişan yaşadığı, zenginliğini genellikle bu % 80'in kaynaklarını güce dayalı olarak sömürmenin sağladığı % 20'sinin yaldızlı ve suri bir mutluluk içinde bulunduğu dünyadır. 


Ne yazık ki, İslâm dünyasının, özellikle Türkiye'nin aydını, son birkaç asırdır zihnini Batı'ya endekslemiş bulunmaktadır. Bir yanda güya ferdi farklılıkları, çoğulculuğu savunsa da, âdeta dünyayı tektip bir dünya olarak görmekte ve Asya'sından Afrika'sına bütün dünyayı Batı'yla ve Batı'daki gelişmelerle kıyas içinde değerlendirmektedir. İslâm'ı bilmemekte, dolayısıyla kendi tarihini, toplumunu ve insanını tanımamakta, bütün bunları yine Batılı normlar çerçevesinde ele almaktadır. Aydınımız, yarım-yamalak bir düşünce ithalcisidir. Dolayısıyla, liberalizmi İslâm dünyasının zemininde yine Batı'daki zeminiyle değerlendirmekten ve onun temele aldığı ferde de bu zeminden bakmaktan kurtulamamaktadır. Bu bakımdan, inşallah haftaya İslâm ile fert münasebetini Yeşeren Ümitler'le birlikte ele almaya çalışacağız. 


Liberal düşünce ne kadar insani? 
05.04.2010 


Batı daha çok "başkalarının düşüncelerini nakzetme mesleği, düşünceler çatışması" olarak niteleyebileceğimiz beşeri felsefenin, filozofların diyarı olduğu, dolayısıyla sağlıklı ve oturmuş bir Ulühiyet, insan, kâinat, eşya, berisi ve ötesiyle dünya, varlık, varoluş kavramlarına sahip olamadığı için ifrat ve tefritlerden kurtulamadı. 


Batı'nın insanlığı evrensel çapta kabule zorladığı modern medeniyet bile, bütün bir insanlık tarihinde işlenen zulüm, cinayet ve kötülüklerin birkaç katını sadece iki dünya savaşıyla birden kustu ve yeniden en dehşetli, yeryüzünün bir dezenfekteden geçeceği ölçüde kusmaya hazırlanıyor. 


Batı'nın son birkaç asra damgasını vuran ve bugün zirvede tutulan düşünce ve siyaset akımı, liberalizmdir. Liberalizm, ferdi, ferdin hürriyetlerini ve mutluluğunu temele yerleştiren sistemdir. Ona göre fert, kendi mutluluğunu ve bu mutluluğa giden yolu başka herkesten iyi bilir ve her fert, bu yolda rasyonel davranabilme kabiliyetine sahiptir. Meselâ, ekonomik işleyişi tayin eden, ferdi çıkarların gücüdür. Tüketici en çok fayda, üretici en çok kâr arayışındadır. Üretimden azami kâr, tüketimden azami fayda elde edilir. Ve bu şekilde herkesin çıkarlarını tatmin peşinde olması, ekonomiyi çalıştırır ve dengede tutar. Liberal felsefede ferdi özgürlükleri sınırlayan tek alan, başkalarının özgürlüğüne zarar vermemedir. 


Liberalizm, her ferdin kendi hakkında ve çıkarına uygun karar vereceğini düşünür. Oysa hiçbir insan, dünyaya temyiz yaşında, yani kendisi için faydalıyı faydasızdan ayırabilecek yaşta gelmez. O yaşa kadar insan, artık belli bir kültürü almış, zihni belli ölçülerde 


yoğrulmuştur. Her ülke, her aile, kişilere sadece bazı şeyleri öğretmez. Öğretim, her zaman eğitimle beraber gider, hattâ öğretim, bizatihi eğitimdir. 


İkinci olarak, insan, her zaman doğru ve faydasına olanı bilebilecek, hakkında doğru ve faydalı olanı tercih edebilecek ve tercih etse bile uygulayabilecek kapasitede bir varlık değildir. Böyle bir bilgi ve tercih edip uygulayabilme kapasitesi, dün, bugün ve yarını bütün yanlarıyla bir arada görebilmeye ve mutlak güç sahibi olmaya bağlıdır, yani insan, gaybı da bilmelidir. Bırakın gaybı bilmeyi, bugünü bile hiç kimse her yanıyla ve tam doğru olarak bildiğini iddia edemez. Üçüncü olarak, insanın her çıkarına olan şey, faydasına ve hakkında hayırlı olan demek değildir. Ayrıca, pratikte fertlerin özgürlüklerini başkalarının ferdi özgürlük alanıyla sınırlandırabilmesi de imkân haricidir, çünkü hiçbir insan, melek değildir. 
Özellikle ferdi çıkarlar da başıboş bırakıldığında her zaman başkalarının çıkar alanlarıyla çatışır ve nitekim Batı'nın iki dünya savaşında bütün bir insanlık tarihindeki vahşetlerin birkaç katını birden kusmasının ana sebebi, çıkar çatışmalarıdır. 


Liberalizm, ferdi özgürlükler ve çıkarlar derken, nefsani özgürlükleri ve çıkarları, nefsani arzuların tatminini öne çıkarmaktadır. Oysa insanın insanlığı ve mutluluğu, nefsaniyet noktasında ahlâk, irade ve karakter eğitiminde yatar; nefsani arzuları sınırlamakta ve gemlemekte yatar; yoksa onları azami kâr ve azami doyum adına serbest bırakmakta değil. 


İnsan, öncelikle sorumlu bir varlıktır; özgürlüklerden gerektiği ölçüde istifade etmenin garantisi de, sorumlulukları azami yerine getirmektir. Liberalizm, ferdin özgürlük alanını başkalarının özgürlük alanları ve başkalarına zarar vermemekle sınırlarken, insanı kendisine mutlak mâlik addetmektedir. Oysa insan, kendisinin mâliki değildir. Onu dünyaya gönderen o olmadığı gibi, hayatının ve varlığının pek çok boyutunda iradesinin hiçbir dahli yoktur. 
Dolayısıyla, insanın sorumluluk ve özgürlüklerini sınırlama alanı kendisiyle başlar. O, vücudunu, hayatını dilediği gibi kullanamaz, çünkü sahibi değildir; dilediği gibi kullanmaya kalksa, kendisine zarar verir. 


Evet, tam bir hakikat olan, "İnsanın kendisine verdiği zararı bütün insanlar toplansa veremez." sözü bile, liberal felsefenin butlanına yeter. 

Din, ancak kendi olarak anlatılır 

29.03.2010 


Bir TV kanalında Türkiye'deki problemlerin çözümü için din kardeşliğinin önemine vurgu yapan bir Müslüman sosyoloğa karşı bir profesör, "İslâm da insanlar arasında eşitlik getirmez; karşı dinden olanları Müslümanlarla eşit tutmaz." itirazında bulunuyor, buna karşılık Müslüman sosyolog da bunun böyle olmadığını "ispatlama"ya çalışıyordu. 


Her bütün, kendi parçalarıyla bir bütündür; her sistem ve her din de, yine kendine ait parçalarla bir bütün olup, onun her bir parçası gerçek manâ ve fonksiyonunu kendi bütünü içinde bulur. Dolayısıyla İslâm'ı farklı sistemler ve onların üzerine oturduğu (iddia edilen) değerler karşısında, o değerleri hakem ve asıl kabul ederek savunmak, maalesef onu hep yanlış tanıtmaya sebep olmuştur. Özellikle Müslüman aydınlar bu yanlışı "özür dileyici savunma" psikolojisi içinde bir-bir buçuk asırdır işliyorlar. Bu tavır, hem İslâm'ı her dönem pazara sürülen ideolojileri aklama pozisyonuyla karşı karşıya getiriyor hem de bu ideolojiler tarafından aklanma "zillet"ine mahküm ediyor. Bunun yanı sıra Müslümanları, İslâm'ın, hattâ tarih boyu ve günümüzde insanlığın büyük çoğunluğunun tâbi olduğu bütün dinlerin takbih ettiği, en ağır günahlar içine aldığı bazı tavır ve uygulamalara karşı çıkamama, onları asli nitelikleri içinde değerlendirememeyle karşı karşıya bırakıyor. Bugün İslâm, âdeta modernizm, demokrasi, liberal temelde ferdi haklar ve özgürlüklerle özdeşleştiriliyor. Oysa, meselâ zina, eşcinsellik ve alkol bu özgürlükler içinde sayılıyor. "İslâmcı" kökenli "muhafazakâr" hükümetimiz, ABD gibi ülkelerde de verildiği için sigaraya karşı topyekün savaş verebilirken, zina, eşcinsellik ve alkole karşı bırakın savaş vermeyi, ciddi olarak karşı da çıkamıyor. Karşı çıksa, destek bulması umulan kesimlerden ciddi destek de bulamıyor. En son Devlet Bakanı Sayın Aliye Kavaf'ın eşcinsellikle ilgili söylediği sözler karşısında merkez medyadan ve bazı derneklerden maruz kaldığı saldırılar hafızalarımızda. 


Özellikle Müslüman aydınlar, Kur'an'ın bu tür fiillerle ilgili nitelemelerini de dile getiremiyorlar. Kur'an, zina için fahişe (ölçü dışı, çok çirkin, yüz kızartıcı tavır, davranış ve söz), kötü ve çirkin yol; sefh/sifah (tohumu, suyu israf etmek, yanlış yere akıtmak) ifadelerini kullanırken; eşcinsellik için de yine fahişe, habaset (demirin posası gibi posalık ifade eden, kirli, çirkin iş), kötü ve çirkin davranış tabirlerini kullanır ve bu fiilin bütün bir toplumda yaygınlaşması helâk sebebi olmuştur. Sarhoş edici maddeler, içkiler (kullanmak) konusunda ise Kur'an-ı Kerim, şeytanın davranışlarından pislik, kalbi pislik gibi örten kir tabakası nitelemesinde bulunur. 


Bu tür fiiller, tarih boyu dinler ve insanların büyük çoğunluğu gibi, insan vicdanı tarafından da kabul görmemiştir ve görmez. Meselâ, bu fiiller Hıristiyan dünyasında önceki asırlarda da yaygın olduğu için, Isaac Taylor, Church Congress of England'da yaptığı konuşmada İslâm için "İslâm, Hıristiyan dünyanın üç baş belâsı olan sarhoşluk, kumar ve fuhşu ortadan kaldırmıştır." övgüsünde bulunur.Bugün Müslümanlar olarak kurtulamadığımız bir diğer tavır da, din ve dini değerleri, onların yine mevcut ideoloji ve sistemler çerçevesinde ya da sadece dünyevi açıdan ifade ettikleri bazı faydalarıyla takdim edip savunmak ve dini hizmetlerin sosyal hizmetler gibi algılanmasına sebep olmaktır. Oysa din ve dini değerler hem bizatihi en yüksek değerlerdir hem de ancak kendileri ve Cenab-ı Allah'a ait değerler ve kaideler olarak anlatıldığında vicdanlarda daha çok kabul ve saygı görür. Onları safi hikmet ve maslahatlarıyla öne çıkarmak bile, bizatihi Allah'a ait dini değerler olarak takdim etme ölçüsünde kabul görmelerine hizmet etmez. O bakımdan, din ve dini değerler öncelikle gerçek nitelik, manâ ve muhtevalarıyla anlatılmalı ve Müslümanlar bundan asla çekinmemeli, bizatihi bunun izzetini duymalı ve yaşamalıdırlar. 


Anayasa tartışmaları 


22.03.2010 


Her gün onlarcasını yaşadığımız trafik kazalarında yılda 10.000'in üzerinde insan ölüyor ve kazaların Türkiye'ye verdiği yıllık zarar, 20 milyar lira civarında. PKK terörü, öldürülen teröristler dâhil yılda ortalama 1000-1200 civarında can aldı ve Türkiye'ye yıllık maliyeti 12-15 milyar lira civarında idi. Trafik kazaları, ülkemize PKK teröründen çok daha fazlasına mal olduğu gibi, yol açtığı yıllık zarar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin verdiği zarardan da daha büyük. 


Bu kadar zarara ve ölüme rağmen kazaların önlenememesi, kanun ve kuralları sevmeyen bir halkımızın olduğunu ortaya koyuyor. Hele, oraya buraya asılan bazı sloganların ise, çevre kirliliğinden başka bir şey yapmadığını gösteriyor. Trafik konusunda kanun ve kurallara uymak lehimize, uymamak hem de hayati sonuçlarıyla aleyhimize olmasına rağmen, kanun ve kurallara neden uymuyor, uymayı neden sevmiyoruz? Bu soruyu, yeni anayasa tartışmalarının yapıldığı bugünlerde şöyle de sorabiliriz: Neden bu kadar çok kanun değiştiriyoruz; neden yaptığımız anayasalar hiç ömürlü olmuyor? Bu soruyu sorup onu cevaplamak, özellikle her kanun koyucunun, her hukukçunun öncelikli meselesi olsa gerek. 


Kanun veya hukuk kuralları, insanı bir yöne sevk etmeye yetmez. Kanunlarla hangi maksadı takip ediyorsak, insanların da o maksat çerçevesinde eğitilmesi gerekir. Aksi halde, itaat zorla olur ve bu da insanları "münafık" yapar; kaçamağını bulduğu her durumda kanunlardan sıyrılmaya sevk eder. Öyleyse kanunlar, bir maksada, bir değer üzerine oturmalıdır. Konuya açık bir misal olması bakımından İslâm'ın tebliğ tarihi açısından yaklaşacak olursak, İslâm'ın Mekke döneminde hiçbir ahkâm, yani (müeyyide sahibi) kanun inmemiştir. Kanunlar, Medine'de gelmiş, elbette Medine'de de devam edecek bir süreç olarak, Mekke'de insanlar, bu kanunlara her bakımdan hazırlanmıştır. Öyle ki, Medine'de hem günah-sevap ifade eder birer dini hüküm, hem de dünyada da müeyyidesi olan birer kanun olacak zina ve insan öldürme gibi fiiller, Mekke'de yasaklanmış olmasına rağmen (müeyyideli) birer kanun olarak vaz' edilmemişlerdir. İslâm, tebliğ sürecinde insanların zihinlerine ve kalblerine yerleştirmediği hiçbir doğruyu önce kanun olarak koymamış, önce zihinleri ve kalbleri hazırlamış, sonra ilgili kanunları koymuştur. Meselâ, kadınlara tesettür emri gelmeden önce Peygamber Efendimiz'e kadınlara örtünme emri vermesi için defalarca müracaatta bulunulmuş ve bu emir nihayet bir Kur'an hükmü olarak gelince, onu seve seve ve gereklilik olarak görüp tatbik etmeyen Müslüman kadın kalmamıştır. Ayrıca, müeyyideli bazı kanunların, dini emir ve yasakların konması, yıllar alan bir süreç takip etmiştir. İçki de, faiz de Mekke'de iken yasaklanma sürecine girilmiş, içki fasıla fasıla nihayet Hicret'in 5. 
yılında yasaklanırken, faiz yasağının tamamıyla ekonomiden çıkarılması Veda Haccı'nda olmuştur. 


Anayasa dahil kanunlar, en azından halkın büyük çoğunluğunun benimseyeceği değerler üzerine oturmaz ve halk bu değerler istikametinde eğitilmiş olmazsa, tesirsiz kalır. Bu çerçevede kanunlarla değerler ve eğitim birbirini desteklemesi gerektiği gibi, hayatı kuşatan sistem, bütün inanç, düşünce, içtimai, siyasi ve ekonomik boyutlarıyla tam bir âhenk içinde olmalı ve kanunlar hem bu âhenkten kaynaklanmalı hem de onu destekleyici olmalıdır. 
Üçüncü olarak, insanlar, özellikle Müslüman halk için kanunlar ve üzerine oturduğu 


değerler, halkın büyük çoğunluğunun kabul ettiği, edeceği kaynağa dayanmalı, yani halk nazarında "kudsi" bir kaynaktan gelmelidir. "Me'hazin kudsiyeti", kaynağın kutsallığı, 


insanların bir şeyi kabulünde en önemli etkiye sahiptir. 


Türkiye, Cumhuriyet tarihinde her şeyden önce halkının değerlerini reddetti; sonra, bırakın bu değerlere dayalı bir anayasaya sahip olmayı, kendi içinde bütün bir sisteme de sahip olamadı. Sürekli revizyon geçiren sistemle eğitim asla birlikte yürümedi. Ve bu süreçte biz daha çok kanun ve anayasalar yapar, bozar ve değiştiririz. 


Dindarlığın ölçüsü 
15.03.2010 


Bazı çevreler, zaman zaman Türkiye'nin gittikçe dindarlaştığı iddiasını ortaya atarak, AK Parti iktidarının Islâm lehinde olabilecek her türlü icraatının önünü tıkamaya çalışırlar. 


İddialarına delil diye ileri sürebildikleri tek şey, bazı yerlerde veya şehirlerde birtakım lokantalarda alkollü içki bulunmamasıdır. 


Bir yerde dindarlığın artıp artmadığını tartışmak için önce dindarlığın ölçüsünü bilmek gerekir. Çoğu Müslüman, dindarlığın ölçüsü olarak namaz, oruç, zekât ve hacdan söz edecektir. Evet, bunlar, İslâm'ın şartlarıdır. Şahsen Müslümanlık adına hayatımda en çok etkilendiğim dört şeyden biri, gece yarısı misafir olduğumuz bir evde ailenin üniversite öğrencisi oğlunun teheccüd namazında olması, diğer ikisi Üsküdar Mihrimah Sultan ve Valide Sultan camilerinde şahit olduğum iki gencin namaz kılışı, bir diğeri de, yaşlı bir validemizin dua edişi olmuştur. Gerçekten kılınan namaz, Müslüman'ı kötülüklerden ve günahlardan alıkoyar, ama onu günümüzde gerçekten kılan o kadar az olmalı ki, Hz. Ali Efendimiz (ra), "Âhirzamanda camiler dolu olur, fakat içlerinde namaz kılan bulunmaz." 
der. 


Gerçekten eda edilen namaz, oruç, zekât, hac, kendilerini karakter, ahlâk, edep, muamelât, kısaca gerçek insanlık olarak ortaya koyar ve dindarlığın da ölçüsü ahlâktır, karakterdir, edeptir, muamelâttır, insaniyettir. Peygamber Efendimiz (sas), bu gerçeği, "Ben, ahlâki güzellikleri tamamlamak için gönderildim." şeklinde ifade buyururken, Hz. Bediüzzaman, "İslâmiyet, insaniyet-i kübradır." der. Bir insanın İslâm'dan nasibi ölçüsünde insanlıktan nasibi vardır; insanlıktan ve "mekârim-i ahlâk"tan nasibi olmayanın dindarlıktan nasibi yoktur. 


Dindarlığa gerçek aynasından baktığımızda, ülkemizde yozlaşmanın, kabalaşmanın, yobazlaşmanın daha çok arttığını görüyoruz. Meselâ, içki ve kumar, büyük günahlardandır. 


Kur'an-ı Kerim, bunu "İçki ve kumarda büyük 'ism' vardır." şeklinde ifade buyurur. Aynı Kur'an, suizan için "ismdir" der. Yani suizannın tamamı, içki ve kumar ölçüsünde günahtır. 
Gıybet, alay, daha şeni günahtır. 


Bir bayramın üçüncü günü bir eve bayramlaşmaya gittiğimde, ayrılırken kapı komşusunun kapısını çaldım ve biri beni uğurlayan, diğeri kapıyı açan bu iki "şuurlu, ehl-i hizmet" ve yıllarca komşu olarak oturan iki Müslüman, bayramın üçüncü gününe kadar birbirlerini ziyaret etmemiş ve bayramlaşmamışlardı ki, eşikte bayramlaştılar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler, uzak ve yakın komşuya ihsanı emrederken, bunları başkalarına anlatmayı pek severiz ama, hayatımızda "ihsan"dan eser kalmamış olması bir yana, "Müslüman, elinden ve dilinden bütün Müslümanların selâmette olduğu kişidir." hadisine rağmen, komşu, komşunun ezasından, rahatsızlık vermesinden emin değildir. Peygamber Efendimiz, üç defa "Vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir!" buyururlar. 
"Kim ya Rasülellah?" diye sorulduğunda, "Ezasından, kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse." cevabını verir. İşte dindarlığın ölçüsü, imanın aynası! 


Günümüzde, en dindar bilinen ailelerin yaşadığı sokaklarda bile, bu ailelerin yeni yetme gençlerinin öbek öbek sokak başlarında oturup hem etrafı kirlettiklerine, hem sözleri ve davranışlarıyla evlerde oturanları bile rahatsız ettiklerine sürekli şahit oluyoruz. Evde de, okulda da İslâmi terbiye yok denecek durumda; ahlâk eğitiminden sanki eser yok. Sokak nasıl temiz tutulur; evde, sokakta, caddede, toplu taşıma araçlarında nasıl hareket edilir, başkalarına nasıl rahatsızlık verilmez, bunlar hiç gündemde değil. Erzurumlu merhum Hacı Salih Efendi, bir büyük zatı ziyaretinde, yolda hangi ezaya maruz kalmışsa, ilk sözü şu olmuştu: "Hoca efendi, talebelere önce edep öğretin." Ayrıca, günümüzde aldatmayan, tam güvenilir kaç "Müslüman" esnaf, işadamı, münasebetlerinde menfaati esas almayan kaç "Müslüman" var? İmanın, namazın, orucun, haccın, kısaca Müslümanlığın ve dindarlığın ölçüsü, aynası, insanlıktır, ahlâktır, edeptir, muamelâttır. 


Tarihte iki büyük 'açılım' 


15.02.2010 


Açılım kelimesinin kucaklayıcı bir tavırla yönelme manâsı olduğu gibi, fetih manâsı da vardır. Fetih kelimesi, savaşta galibiyet ve toprak zaptetme manâsına değildir; o, "açma" kökünden gelir ve öndeki engellerin kalkması ve açılma demektir. 


Tarihte, İslâm Ümmeti'nin özellikle bugününe ve yarınına ışık tutan iki büyük açılım vardır: Hz. Isa Mesih'in (as) takipçilerinin açılımı ve Allah Rasülü (sas) ve raşid halifeleri 


rehberliğinde Sahabe'nin açılımı. Âhir Zaman'la ilgili hadis-i şeriflerde Hz. Mesih'in dünyaya inip, Muhammedi Rüh'un hidayet hareketi olan Mehdiyet'e tâbi olacağının bildirilmesi, bu her iki açılımı bir arada hem anlamları, hem va'dettikleri, hem de ikazları noktasında değerlendirmeyi gerektirmektedir. 


Âhir Zaman'da bir başka peygamberin, meselâ Hz. Mesih gibi ruh-beden birlikte yüce bir mekâna-makama kaldırılan Hz. İdris'in (as) değil de Hz. Mesih'in dünyaya inecek olması, iman-Kur'an temelli hidayet hareketini anlamada çok önemlidir. Allah Rasülü (sas), Bedir zaferi sonrasında esirlere muamele konusunu ashabıyla istişare etmiş, Hz. Ebu Bekir (ra), "Bunlar kavmin önde gelenleri, hepsini affedelim ve merhametimizi gösterelim." teklifinde bulunmuş, Hz. Ömer (ra) ise, "Bunlar kavmin önde gelenleri. Hepsini öldürelim ve bir daha üzerimize gelmeye cesaret edemesinler." görüşünü savunmuştu. Peygamber Efendimiz (sas), Hz. Ebu Bekir'e, "Sen, İbrahim gibisin. O, şöyle dua etti: 'Kim bana tâbi olursa, o muhakkak bendendir; kim de bana isyan ederse, şüphesiz ki Sen, günahları çok bağışlayansın, hususi rahmet ve merhameti pek bol olansın. (İbrahim Süresi/14: 36) Sen, İsa gibisin de. O'nun duası da şudur: 'Eğer onlara azap edersen, ne diyeyim onlar Sen'in kulların. Eğer onları bağışlayacak olursan, yine ne diyeyim, şüphesiz ki Sen, Aziz'sin; Hakim'sin.' (Maide Süresi/5: 118) Ey Ömer, sen ise Nuh gibisin. (950 yıllık tebliğine rağmen kavmi ancak Tufan'la yok edilmeyi hak eden) Hz. Nuh, şöyle dua etmişti: 'Rabbim, kâfirlerden yeryüzünde orada mesken tutacak kimseyi bırakma. Eğer bırakacak olursan kullarını saptırırlar ve ancak kendileri gibi alabildiğine ahlâksız ve kâfir çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. (Nuh Süresi/71: 27) Sen, bir de Musa gibisin. O'nun duası da şuydu: "Rabbimiz! Firavun ve ileri gelen yetkililerinin mallarını mahvet ve kalblerine sıkıntı üstüne sıkıntı ver; belli ki, o pek acı azabı görmedikçe iman edecek değillerdir." (Yunus Süresi/10: 
88) 


Bir yanda, dönemlerinin şartları ve dolayısıyla misyonlarının gereği olarak öncelikle Hz. 
Nuh ve Hz. Musa tarafından temsil edilen bir ruh; diğer yanda, yine dönemlerinin şartları ve dolayısıyla misyonlarının gereği olarak öncelikle Hz. İbrahim ve Hz. İsa'da temsilini bulan bir başka ruh. Muhammedi Ruh ve onun Âhir Zaman'a düşen gölgesi olan Mehdiyet, bu her iki ruha da sahiptir. Fakat hadislerde Hz. Mesih'in dünyaya döneceğinden bahsedilmesi, Âhir Zaman'da Muhammedi Mehdiyet Ruhu'nun önde gelen bir vasfının Mesihiyet olacağını gösterir. Ve nasıl Hz. Mesih'in takipçileri, İncil'in inci-mercan düsturlarını kuşanarak azami takva, azami zühd, azami vilâyetle, sevgi, şefkat, merhamet ve muhteşem bir sebat, sabır ve fedakârlıkla tarihin belki en kudretli imparatorluğu olan Roma'nın içine dağılmış ve kuvvetle mağlüp edilmeyen Roma'yı tek bir çakı bile kullanmadan mağlüp etmişlerse, Âhir Zaman'da "Roma" içinde iman-Kur'an hizmeti de aynı usulle, Kur'an'ın elmas düsturlarıyla olacaktır. 


Hz. Mesih'in takipçileri, Roma'yı dize getirirken, ne yazık ki, dinlerinin önce ahkâm kısmını bırakmış, böylece "cild"inden mahrum kalan din, derisi soyulmuş vücut gibi, her türlü harici tesire açık hale gelmiş ve daha birinci nesilden itibaren başlayan inhiraflar, Roma putperestliği, Yunan felsefesi, Yahudilik tesiri ve Ön Asya dinleriyle uzlaşma ve dinin özünü yitirmesiyle sonuçlanmıştır. Bu tarihi gerçek, bugünün Roması modem dünyada hizmet vermeye Mesihiyet'in ciddi bir ikazıdır. 


Tartışma programları ve problemlerimiz 
01.02.2010 


Bir zaman çantacı genç bir tanıdık, kendi malümat dağarcığıyla mutmain, "Bundan sonra ne okusak bize bir şey ilave etmez." demişti. Her insanın bir kapasitesi vardır ve insan, kapasitesinin hacmini de bilmez. Kapasitesinde belli bir doluluk hissedince, "Benim bildiğim bu kadar." demek yerine, her şeyi bildiği zannıyla kendisini en çok bilen görür. 


Üstad merhum Necip Fazıl Kısakürek, böyleleri için şu benzetmeyi yapardı: "Bir idrar birikintisi içindeki saman çöpüne binmiş bir karınca, kendisini okyanusta denizaltında seyahat ediyor zanneder." Bir konuda kesin bilgiye ulaşmadan hüküm vermeyi yasaklayan Kur'an-ı Kerim, "Her bilgi sahibinin üzerinde (Allah'a kadar uzanan çizgide) bir bilen vardır." buyurur. 
Hz. Ali (ra), evliyanın başı olarak imanda yakin kapasitesini doldurduğunda "Gayb perdesi açılsa yakinim artmayacak" der; kapasitesi elbette Hz. Ali'den çok daha geniş olan büyük peygamber Hz. İbrahim (as), Âhiret'te ölülerin diriltilmesi konusunda daha öte yakin arayışı içinde Cenab-ı Allah'a ölüleri nasıl dirilttiğini, dirilteceğini sorar. 


Günümüzde bilgi edinme imkânlarının gelişmesi, insanlarda malümatı artırdı, fakat ilmi azalttı, cahilleri çoğalttı, cehaleti daha da yoğunlaştırdı. İmam-ı Şafi'i Hz.leri, "Âlimlerle girdiğim bütün münazaraları, münakaşaları kazandım. Cahillerle girdiğim her münakaşadan ise mağlüp çıktım." der. Bu müthiş gerçek, özellikle bugün televizyon kanallarındaki tartışma programlarında kendisini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Çoğu programlara bilenlerden çok medyatik polemikçilerin çağrılıyor olması bir yana, asıl problem, tartışmacıların samimiyetsizliğinde yatıyor. Enaniyetin zirve yaptığı ve "bireycilik" felsefesiyle daha daha köpürtüldüğü günümüzde "bilmiyorum" diyebilen veya yanlış bildiğini kabullenebilen insan yok denebilecek kadar az olduğu gibi, rakibindeki doğruya doğru diyebilecek hakperestlikte insan bulmak çok daha zor. Bu sebeple, tartışma programlarında gerçeğin ortaya çıkmaması bir yana, zihinler daha da karışıyor, bilgi kirliliği kapkara bir is gibi gerçeğin üzerini örtüyor ve onu tamamen görünmez kılıyor. Daha da kötüsü, medyada tartışılan en önemli ülke meseleleri bile artık çözülmesi gereken meseleler olmaktan çıkıyor, sadece herkesin çiğnediği ve bir süre sonra atılacak birer sakız haline geliyor. Problemlerimiz bir yanda bu hale gelirken, diğer tarafta yetkililer onları çözme derdinden kurtuluyor ve onlar, tartışılmış olma perdesi altında daha da büyüyor ve müzminleşiyor. Ayrıca, ülkede kavga zemini sürekli derinleşiyor, kutuplaşmalar kemikleşiyor ve artık taraflar arasında birbirini anlama imkânı da kalmıyor. 


Söz konusu tartışmalara gereklilik zırhı giydiren, günümüzde insan düşüncesinin önündeki en büyük tuzak ve gerçeğe vurulmuş en paslı kelepçe, objektif olma, objektif düşünme iddiası ve her gerçeği fertlere göre izafileştirmedir. Oysa gerçek, insanın dışında ve onun bulması, keşfetmesi gereken şeydir. Onun karşısında objektif olmak, gerçek olmayanı geçici de olsa sahiplenmek demektir. Ayrıca, objektif düşünebilme, gerçek karşısında bütünüyle hakperest olmayı, herkesin sınırlarını bilip kabul etmesini, insanın enaniyetini ve nefsini, yani kendisini aşmasını gerektirir. Modem bireyci anlayış ve bu anlayış üzerine oturan modern eğitim ise bunun tam tersini empoze etmektedir. Ayrıca, gerçeğe iki kutuplu tartışmalarla, münakaşa ile 


varılmaz; ele alınan konunun uzmanlarının, âlimlerinin müzakeresi ile varılır. Bunun yanı sıra modem anlayışta düşünme parametreleri ve gerçeğe yaklaşım kriterleri tamamen tersine işlemektedir. Meselâ, modem objektif düşünce iddiası der: "Allah'ın varlığı ispat edilemez." 
Oysa asıl olan, bunun tersidir: "Allah'ı inkâr mümkün değildir." Çünkü inkâr, hükümdür ve delil ister. Oysa bir şeyin yokluğunu ispat mümkün değildir; varlığını ispat için ise çok defa bir işaret bile yeter. 


Kısaca, feleğin ters dönen çarkını önce doğru yöne çevirmek gerekiyor.. 
Büyük devlet olma ve açılım 
14.12.2009 


Oldukça ilgi çekicidir ki; Sevr Antlaşması görüşmelerine doğu illerimizde özerk Kürdistan kurulması maddesi de eklenir. 


Tam bu sırada, İngiliz Muhibleri Cemiyeti üyesi olan ve birtakım cahil ve kasıtlı "aydın"ların Said Nursi ile karıştırdığı Said Molla'nın da aralarında bulunduğu bazı kişiler tarafından Kürt Teali Cemiyeti kurulur. Ve Sevr'de Kürt Şefik Paşa ile Ermenilerin temsilcisi Bogos Nubar arasında, İngiltere himayesinde sınırları Afganistan'a kadar uzanacak bir Kürt devleti kurulması üzerinde anlaşılır. Bediüzzaman Said Nursi, Sebilürreşad'da buna şu çok önemli tepkiyi verir: 


"Bogos Nubar ile Şerif Paşa arasında akdedilen mukaveleye en kesin ve susturucu cevap, Doğu'daki Kürt aşiretleri reisleri tarafından çekilen telgraflardır. Kürtler, İslâm topluluğundan ayrılmaya asla tahammül edemezler. Aksini iddia edenler, Kürtler adına konuşma selâhiyetine sahip olmayan birkaç art niyetli kişiden ibarettir... Ermeniler, nüfuslarının azlığı sebebiyle Doğu Anadolu'da hâkimiyet iddiasında bulunamayacaklarını anladılar. Maksatlarına Şerif Paşa'yı âlet etmek istiyorlar. Onların maksadı, Kürtleri aldatmaktır. İleride ilim ve irfan açısından kendilerinden aşağı oldukları bahanesiyle Kürtleri kendilerine tâbi kılacaklardır. 
Aklı başında hiçbir Kürt buna rıza gösteremez. Kürtler, her şeyden önce Müslümandır. 
Ermenilerle aynı ırktan olup olmadıkları onları hiç mi hiç meşgul etmez. İslâm, ırkçılığı kökten reddeder. Kürtler, yabancı himayesinde bir özerkliği kabul etmektense ölümü tercih ederler. Kürtlerin ilerlemesini düşünmek, Devlet-i Âliye'ye aittir, Bogos Nubar'la Şerif Paşa'ya değil." 


AK Parti iktidarı, Türkiye'nin son 25 yıldır şiddetli kanatılan bir asırlık yarasını iyi niyetle tedaviye çalışıyor. Fakat iyi niyet, her zaman yeterli değildir. İktidar, açılımlara gerekli hazırlığı yapmadan girişmiş görünüyor. Doğu ve Güneydoğu'muz üzerinde Sevr görüşmelerine dâhil edilen hedefler nasıl hiç değişmemişse, "Kürt meselesi"nde de gerçekler dünden bugüne değişmiş değildir. Dünün Kürt Teali Cemiyeti'ni, Şerif Paşa'sını, Said Molla'sını, Bogos Nubar'ını bugün DTP ve benzeri partiler ve bir kısım aydınlar temsil ediyor. 
Bazı dergilerde ve internet sitelerinde yapılan yayınlara göre, içlerinde birtakım rütbeli askerlerin de yer aldığı bazı Ergenekon mensuplarının Ermeni kökenli olması bir hayli düşündürücüdür. 9 Mart (1971) cunta hareketindeki gibi, sürekli olarak ve özellikle darbelerde onları kullanan ve mahkemeye çıkarılamayan perde gerisindeki asıl güçlerin ana merkezi ise yine dışarısıdır. PKK da, asla ve asla bir Kürt hareketi değildir. Ve en acısı, PKK terörüne 


karşı verilen askeri mücadele ve kurulup kullanılan "Hizbullah" gibi örgütler, İslâm kardeşliğiyle Türkiye'ye bağlı bulunan Kürtler içinde bir asır önce "birkaç" kişiyi geçmeyen ayrılıkçıları bir hayli artırmış ve devlete küstürmüş bulunmaktadır. İrtica bahanesiyle sürekli İslâm'ın ve Müslüman halkın ve Kürtlerin üzerine gelme ise bahis mevzuu yaramızı PKK teröründen daha fazla azdırmıştır ve azdırmaktadır. Son zamanlarda Hrant Dink gibi Ermeni aydınların ve Rahip Santoro gibi din adamlarının öldürülmesi, Ermeni tehcirinin sürekli gündemde tutulması, ülkemiz içindeki gayrimüslimleri de hedef alan cunta planları, evet bütün bunlar, yarayı daha da fazla azdırmaya hizmet etmektedir. İşte, iktidar bütün bu gerçekleri görebilmeli, sadece mevzuu çok da iyi bilemeyen bazı gazeteci aydınları değil, halkın içinde, onlarla beraber bulunan ve halkın itibar ettiği kanaat önderlerini de dinlemeli, özellikle samimi sivil toplum kuruluşlarından yeterince istifade edebilmelidir. Bir yandan, İslâm temelli değerleri kardeşliği pekiştirmede yeterince kullanırken, diğer yandan Doğu ve Güneydoğu'nun diğer bütün problemlerini çözmeye çalışmalı, bölge halkını samimi sahiplenerek, onları DTP ve PKK gibi kuruluşların kucağına atacak her türlü davranıştan sakınmalıdır. 


Evet, bu problemin tam bir Türkiye problemi olduğu asla unutulmamalıdır. 
Ne zaman büyük ülke olunur? 
07.12.2009 


İlk defa kültür mantarını, 1991 yazında 6 hafta kadar kaldığım İngiltere'nin Leicester şehrinde bir markette gördüm ve sepetiyle kasiyerin önüne getirdim. Kasiyer, "Tamamını alacak mısınız?" diye sordu. "Evet!" dedim. Tarttı, 1,5 kilo geldi. Kasiyer, yanındaki diğer kasiyere "Lord bu, lord!" dedi. Londra'da bir manavdan bir tane bamya, yarım havuç ve bir baş soğan alan kadın da görmüştüm. 


Bunu şunun için anlatıyorum. Bazı aydınlarımız, Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi hâsılanın ve dolayısıyla "yaşam kalitesi"nin bazı Avrupa ülkelerine nazaran ne kadar düşük olduğundan bahsetmeyi severler. Oysa biz, Batı'dakine nazaran genellikle çok az çalışır; çalışmadan, hele devlet kesesinden geçinmeyi pek severiz. Maaşının azlığı sebebiyle sokağa dökülen memurların çoğu, "Neden bu devlet, memur istihdamında koskoca bir KİT gibi? 
Acaba ben işimin hakkını veriyor muyum?" diye hiç sormaz. 1,5 kilo mantar, kilo kilo meyve ve sebze almak için lord olmaya ihtiyaç yoktur. Neden? Çünkü Türkiye, her şeye rağmen temel gıda açısından zengin bir ülkedir. 


Ne var ki, özellikle Kemal Derviş döneminden bu yana tarım ve hayvancılık sektörümüz büyük darbeler yemektedir. Bugün dünyada güçler arası asıl mücadele, enerjinin yanı sıra asıl tarım alanında veriliyor; ayrıca, büyük güçlerin sömürü mekanizmasını, istihbarat faaliyetleri ile, bilhassa biyolojik harp sanayii dâhil, silah ve ilaç sanayii oluşturuyor; Genetik mühendisliği ve bir endüstriye dönüşen tıp, söz konusu mücadele ve sömürüde ana motor olma fonksiyonu görüyor. Tarımımız, tarlalarımız (ve tabii ki sağlığımız), yalnızca GDO'lu 


ürünlerin değil, melez (hibrid) tohumculuğun ve suni gübrenin tehdidi altında. Geçtiğimiz yaz, Uşak ve Afyon civarında köylüler, hükümetin geçen yıla kadar ekegeldikleri siyah haşhaş yerine beyaz haşhaş ekme mecburiyeti getirdiğinden, beyaz haşhaş tohumlarının ekildikleri tarlaları âdeta esir aldığından, haşhaşçılığı da esir alacağından şikâyet ediyorlar, ilginç olanı, bu tohumların İsrail'den geldiğini söylüyorlardı. Domates gibi pek çok ürünlerde benzer bir sürecin haylidir yaşandığını da biliyoruz. Pek çok Müslüman-Arap ülkesinin süt ürünlerini Hollanda ve Danimarka gibi küçücük iki ülke sağlıyor. Bu iki ülkenin kat be katı tarım ve hayvancılık arazisi olan ülkemizde ise hayvancılık gittikçe seviye kaybederken, tarımımız da pek çok sahada dışa bağımlı hale geliyor. Konya ovası gibi ovalar, yanlış sulamacılık yüzünden verimsizleşirken, tatlı sulu olanları dâhil, pek çok gölümüz kurumakla karşı karşıya. 
GDO'lu ürünleri tartıştık; basit bir teklifim var: İsrail'in ve dünyada Yahudilerin kullandıkları tohumları kullanıp, bizzat tükettikleri yiyecekleri tüketelim, ihraç ettiklerini değil. 


Yeni bir haber: Biz domuz gribi aşısını tartışırken, Çin'in Şanghay Pudong havaalanında 28 
Kasım tarihinde düşen bir ABD kargo uçağının, havadan serpilmek üzere mutasyona uğramış domuz gribi virüsü taşıdığı iddia ediliyor. Endonezya Sağlık Bakanı da, domuz gribinin Batılı ülkeler tarafından üretilen biyolojik bir silah olduğunu ileri sürmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan ve Nijerya'da da şüpheli biyolojik maddeler taşıdıkları gerekçesiyle bazı ABD uçaklarının mecburi iniş yapmaya zorlandığı ifade ediliyor. Virüsün daha ölümcül bir türünün görüldüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kasım ayı başında şüpheli uçaklardan halkın üzerine gaz püskürtüldüğü de iddia edilmişti. 


Ne zaman tarım ve hayvancılıkta bağımsız hale gelir; yazları Anadolu'nun belli bölgelerini etkisine alan kene istilası, domuz gribi ve kuş gribi virüsü gibi arada ortaya çıkıveren biyolojik ajanlar, ASELSAN'da peşpeşe mühendislerimizi kaybetmemiz, önemli bazı bilim insanlarına mezar olan Isparta uçağı- 


nın ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düş(ürül)mesi gibi hadiseler sır olmaktan çıkar ve böylesi vakaları kontrol edebilirsek, asker de hukukun sahasına alınabilirse, işte o zaman büyük ülke olmanın bazı unsurlarına sahibiz demektir. 


Alevi açılımında hassas noktalar 

16.11.2009 

Açılımlarda gözden uzak tutulmaması gereken en ö 


İkinci olarak, açılımlardan rahatsız olanları ve rahatsızlıklarının sebeplerini iyi teşhis etmek gerekmektedir. Açılımlardan, samimi endişeler taşıyan bazıları dışında, (1) kendilerini, halkına yabancı, dolayısıyla onu düşman tanıyan ve hakimiyetini devam ettirme adına problemler üreten sistemin ve sistem, dolayısıyla kendileri için var gördükleri Türkiye'nin sahipleri bilen bir azınlık rahatsızdır. (2) Bizzat Kürtler ve Aleviler içinde açılımlarla çözülmek istenen problemlerin rantını yiyen, dolayısıyla bu problemlerin bitmesini istemeyenler vardır. (3) Hemen her kesimde Türkiye'deki hakim statükodan beslenen gruplar 


da vardır ki, bunlar, kendilerini kabul ettirecek müsbet değerleri bulunmadığından, ülke içinde cepheler oluşturarak veya kendilerine bazı cepheler seçerek onları tenkitle varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu üç rahatsız grubun muhalefetleri ve sebep olabilecekleri provokasyonlar karşısında soğukkanlı olmak, kavgadan ve kavgacı üsluptan uzak durmak ve doğrular üzerinde yapıcı bir tavırla ısrar etmek, çok önemlidir. 


Açılımlarda en önemli vazife, kendilerine açılım yapılan kesimlere düşmekte ve devletin de bu kesimleri muhatap almada dikkatli olması gerekmektedir. DTP, PKK ve sadece bazı Alevi dernek ve kuruluşları yegâne muhatap kabul edilirse, ne açılımlar problemleri temelden çözmeye yarar ne de uzak vadede bir yarar sağlar. Devlet, herhangi bir komplekse kapılmadan halk tabanını ve çoğunluğunu arkasına alabilmeli ve halkımızın kabul ettiği asıl temel ve birleştirici değer olan İslâm'ın birleştirici özelliğinden yeterince istifade edebilmelidir. 


Aleviler de büyük çoğunlukları itibarıyla kendilerini İslâm'ın içinde mütalâa etmekte ve böyle tanınmak istemektedirler. Bunların dışında kalan bir azınlığı temsil eden bazı dernekler, Aleviliği İslâm'ın içinde görmedikleri gibi, Alevilerin varlığını iddia ettikleri problemlerinin çözülmesinden çok, Sünni-Müslüman çoğunluğun aleyhinde isteklerde bulunmakta, meselâ, din derslerinin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lâğvedilmesi üzerinde ısrar etmektedirler. Zannediyorlar ki sistem, din derslerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı İslâm'ın ve Sünni çoğunluğun lehine olarak sahipleniyor. Açılımları destekleyen bazı liberaller de, ne yazık ki gerçeklere ters olarak aynı şekilde düşünüyorlar. Oysa sistem, mecburi din dersleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile İslâm'ı kendini koruyacak şekilde kullanmak ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da buna alet etmek gayesi gütmektedir. Söz konusu isteklerde bulunan Aleviler, devlet her bakımdan dinden elini çeksin; dini hizmetleri, din öğretim ve eğitimini de halkın kendisine bıraksın diyebilseler, samimiyetlerine inanılır. Ama bunu da diyemiyorlarsa, onların Alevilik hakları ve açılımlardan anladıkları ve hedefleri, İslâm ve Sünni Müslüman çoğunluk karşıtlığından başka bir şey olamaz. 


İslâm içinde kalmak isteyen Aleviler, cemevlerine mabed statüsü tanınmasını istiyorlar. Oysa Kur'an, bütün Müslümanlara ayrı ve karşıt cemaatler oluşturmadan bir arada aynı mescidlerde, camilerde ibadet etmelerini emretmekte (Bakara Süresi/2:43) ve farklılık, karşıtlık üzere herhangi bir ibadethane yapılmasına asla izin vermemektedir. (Tevbe Süresi/9:107) Bu bakımdan, cemevlerine mabed statüsü isteme, İslâm'ın dışında olmayı istemedir. Cemevlerine ancak tekke-dergâh statüsü verilebilir ki, tekke ve dergâhların resmen tanınması devrim kanunlarına aykırı olup, baştan sona yeni bir anayasanın yapılmasını gerektirmektedir. 


Aslında Türkiye, her yönden, tam kapsamlı bir "reform", bir "açılım" istiyor. 

nemli nokta, açılımların devlet ile bazı veya bütün vatandaşları arasında bir mesele olmasıdır; kendisini şimdiye kadar halkının üzerinde "mutlak âmir" olarak gören devletin, halkın "benim devletim" diyebileceği bir noktaya gelme teşebbüsüdür. Umit ederiz ki, böyledir. Yoksa halk kesimleri arasında bir mesele söz konusu değildir. 

Alevi açılımı 


09.11.2009 


Türkiye'de sistem, empoze bir sistem olarak halkıyla, onun değerleriyle ve tarihiyle zıtlaşmaktan ve onu düşman tanımaktan kaynaklanan çoğu üretilmiş problemlerle ve genellikle bu problemlerden güç alarak bugünlere geldi. 


Ama sistem her ne kadar katı ve tutucu şekliyle devam etmekte diretse de, artık hem içeriden hem de çevresindeki ve dünyadaki değişim ve gelişmeler sebebiyle dışarıdan gelen baskılar, AK Parti iktidarını söz konusu problemlerin teşkil ettiği kamburlarla karşı karşıya getirmiş bulunuyor. Bu da, iktidarı bazı "açılımlar"a zorluyor. 


İktidar, bazı çevreler tarafından bir Kürt problemi olarak gösterilen, fakat öncelikle sisteme ait ve harici tesirlerin de fazla rol oynadığı daha çok üretilmiş bir Türkiye problemi olup, 1980'den sonra PKK terörü halinde baş veren problemin çözümü için başlattığı "demokratik açılım"da iyi bir sınav veremedi. Şu ana kadar ortaya konan performans, problemin teşhisinin tam yapılamadığını ve "demokratik açılım"la problemin en fazla buzdolabına kaldırılabileceğini gösteriyor. ABD'nin bilhassa İsrail tesirli Irak-Kuzey Irak meselesi, enerji ve enerji havzaları üzerindeki evrensel çatışmanın dikkatleri Orta Asya'ya çekmesi ve Türkiye'nin mutlaka güvenli olması gereken enerji geçişinde vazgeçilmez bir ülke haline gelmesi gibi faktörler, söz konusu açılımda önemli rol oynuyor. Dolayısıyla probleme daha çok konjonktürel yaklaşılıyor, asıl sebepleri noktasında bakılamıyor; böyle olunca da onu temelden çözecek adımlar atılamıyor. Kürt halkını asla temsil etmediği halde PKK, Güneydoğu'da AK Parti'nin de gerisinde olan DTP ve ona mevcut şartlarda bir Kürt problemi olarak bakılmasını isteyen çevreler asıl muhatap kabul edilip, halkın büyük çoğunluğu, bu çoğunluğu temsil edenler dikkate alınmıyor; geçmişte üzerinde bu ölçüde birleşme olmayan tam demokratikleşme yolunda yeni bir anayasa yapmaya gidilemiyor; asker kendi sınırlarına çekilemiyor; polis-jandarma ikilemi kaldırılamıyor; iktidar, dayanması gereken asıl güç kaynaklarına dayanamadığı gibi, bu kaynaklara karşı icraatlar da ortaya konabiliyor. 


Ağır-aksak yürüyen "demokratik açılım", Alevileri de içine alacak. Ümit ederiz ki iktidar, bu meseleyi olsun temelden ve bütün boyutlarıyla teşhis edici bir çalışma yapmıştır. Bunun için de önce bazı çevrelerin telkinlerine kanmadan, "Kürt" ve "Alevi meseleleri"nin halka ait ve halk içi meseleler olmadığı bilinmelidir. Yani, Kürt meselesi, her ne kadar Kürtler bir dışlanma yaşamışsa da bu, onların İslâm'a daha bağlı görülmelerinden kaynaklanmıştır ve etnik temelde dışlanan Kürtler değil, Kürtlük olmuştur. Elbette bu da yanlıştı; fakat bu yanlışları yapanlar hiçbir zaman Müslüman Türk halkı olmamıştır; mesele bir sistem meselesidir ve Müslümanlıkları sebebiyle Kürtlerin, etnik temelde Kürtlüğün dışlanması, bir düşman gibi algılanması, Kürtçülüğün doğması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bunun gibi, Türkiye'de Alevilik de hiçbir zaman Sünnilik tarafından ve Sünnilik sebebiyle dışlanma yaşamamıştır. Osmanlı Devleti dahil tarihimizde bir Sünni-Alevi çatışması olmamıştır ve elbette farklı boyutlarına rağmen, Osmanlı Devleti dönemindeki mücadele, devlet ile -Alevilik de değil- bazı Aleviler arasında siyasi bir mücadele şeklinde cereyan etmiştir. Bunun daha geçmiş tarihe giden mühim kökleri bulunduğu gibi, söz konusu mücadelenin asıl aktörü de İran'da kurulan Safevi devleti olmuştur. Nitekim Safeviler iktidarı 18'inci asrın ilk yarısında Avşar Hanedanı'na kaptırınca, bu hanedanın ilk hükümdarı Nadir Şah'tan sonra bu mücadele de durmuştur. Bunun gibi, Cumhuriyet döneminde Aleviler bir dışlanma yaşamış ve devlet, Sünniliği benimsemiş ve korumuş gibi görünse de, gerçek hiç de böyle değildir. Belki tam tersine, rejimin karakteri sebebiyle Sünnilik ve Sünni Müslüman çoğunluk sindirilmeye, kontrol edilmeye, rejim adına halk tabanında ve nazarında "dini bir payanda" olarak kullanılmaya çalışılmıştır. 


Konuya inşallah haftaya devam edeceğiz. 
Biz, başkalarına benzemeyiz 
02.11.2009 


1950'den bu yana yaşadığımız 4 darbeye, bir sürü darbe teşebbüslerine, andıç çalışmalarına son olarak "AK Parti hükümetini ve Gülen Cemaatini bitirme" planı eklendi. 


Esasen Orgeneral Başbuğ, seleflerinden farklı olarak, Türkiye'de birtakım Müslümanların eğitim ve sosyal muhtevalı çalışmalarına muhalefetini bazı konuşmalarıyla açıkça ortaya koymuştu. O, Kara Kuvvetleri komutanı iken yaptığı bir konuşmada da şunları söylüyordu: "Toplumumuzun bu tür hareketlere karşı bilinçlendirilmesi... amacıyla topyekün bir mücadele verilmesi gerekmektedir. Cumhuriyet'in temel niteliklerine sahip çıkmak, ... yasalarla askere verilmiş bir görevdir ve askerin yasalarla kendisine verilmiş bir görevi yapmak ve yapmamak gibi bir seçeneği ve lüksü yoktur." Başbuğ, "kaçınılmaz" gördüğü bu mücadeleyi, Türk ordusunun başka ülkelerin ordularına benzemediği, benzeyemeyeceği teziyle açıklıyordu. 


Evet, gerçekten "biz, başkalarına benzemeyiz". Şu ana kadar komuta kademesinden Türkiye'nin silah ve savunma sanayiinde, dışarıdan aldığımız silahların bakımı ve modemizasyonunda bile dışa bağımlılığı, bu bağımlılığın "ulus-üniter devlet"in bağımsızlığı ve bekasına olan tehdidi, ASELSAN'da yerli savunma sanayiini geliştirmek için çalışan dört mühendisimizin, hem de birinin askerlik görevini yaparken intiharı veya öldürülmesi gibi hayati konularda sesinin çıktığına çok şahit olmadık. Bunun yanı sıra, her yıl bütçemizin üçte 
bire yakınını tüketen askeri ve savunmaya yönelik harcamaların denetleme dışı tutulması, 12 
Eylül darbesinin baş aktörlerinden Tahsin Şahinkaya'nın yabancı bir dergide Ortadoğu'nun en zengin generali olarak ilan edilmesi gibi vakıaların zihinlerde biriktirdiği şüpheler, askerin OYAK gibi vasıtalarla ekonominin de içinde bulunması gibi akçalı konularda da askerden çok ses duymadık. 86 yıldır, bütçemiz üzerindeki onca yüküne rağmen, artçı problemlerini o günden bu yana Türkiye'nin ve sivil hükümetlerin çektiği Kıbrıs çıkarması dışında askerin bir dış müdahalesi de olmadı. 26 yıldır PKK terörüne karşı verilen mücadelede sonuç alıcı kesin bir başarı sağlayamadık. Asker, sık sık milletin bağrından çıktığını ilan etmeyi sever ve dine karşı gösterilmekten de hoşlanmaz. Bu milletin en az % 70'i dinine bir şekilde bağlıdır; kadınlarımızın % 70'e yakını dini bir vecibe olarak başörtüsü veya türban -türbanın başörtüsüne karşı modern bir baş kapama vasıtası olarak ilk YÖK başkanı İhsan Doğramacı tarafından icat edildiğini biliyoruz- takar; PKK terörüne kurban verdiğimiz şehit erlerimizin dindar ailelerde yetiştiğine ve bayan yakınlarının çok büyük çoğunluğunun başörtüsü taktığına hep şahit olageldik; halkımızın sırf çocukları ahlâklı yetişsin, dinini de bilsin diye imam-hatip liselerine ve Kur'an kurslarına olan teveccühü ortadadır. Bunlar ve bunlar gibi gerçeklere rağmen asker, lâiklik vurgusuyla sürekli İslâm'ın kaçınılmaz bazı içtimai tezahürleriyle mücadele ettiği, meselâ, hiç de yakışık almayan bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşiyle karşı karşıya gelmemek için nasıl köşe kapmaca oynadığı da bir vakıadır. 


Bütün bu gerçeklerden hareketle, bu sütunda AK Parti'nin ve Başbuğ'un cemaat veya cemaatler olarak andığı kesimlerin karşı karşıya getirilip, ikisinin bitirileceği plan ve 


düşüncelerine temas edilmişti. Dursun Çiçek imzalı plan ve çalışmanın da, bu bakımdan birkaç kişiye ait olması mümkün değildir. Bu çalışmalardan da vazgeçilmeyecektir. Yapılması gereken, askerin demokratik yapı içindeki yerine çekilmesi ve sivil otoritenin hakimiyetini kesinlikle kabullenmesidir. Bu da, önce şu son plan konusunda kesin netice alıcı bir aksiyonla birlikte, siyasi reform ve yeni bir anayasayı mutlaka gerekli kılmaktadır. Bu yapılamadığı için bu ülke hep darbeler yaşamış, Başbakan ve bakanlar ipe gönderilmiştir. AK Parti iktidarı da bu siyasi reformu başaramazsa, korkulur ki, benzer partilerin önceden yaşadığı sondan kurtulamayacaktır. 


Bir güzel insan daha Hakk'a yürüdü 
19.10.2009 


Bir defasında Fethullah Gülen Hocaefendi, "Avrupa'da kendi topografyasına göre ferdi zirveler var; fakat bizim tarihimiz ve dünyamız, Himalayalar gibi hep birbirine eklenmiş zirvelerden müteşekkil." demişti. 


Gerçekten de bilhassa tarihimiz, düşünce, dini ve "tabii" ilimler, manâ kahramanları, sanatkâr ve edipler, kumandanlar ve devlet adamları açısından yüz binlerce zirveyle doludur. Düşünce ve ilim açısından seleflerine nisbeten geri kabul edilen Osmanlı toplumu bile, yıkılırken başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere, Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Zahid-i Kevseri, Mustafa Sabri Efendi, Filibeli Ahmet Hilmi, Ferit Kâm, Babanzade Ahmet Naim, Mehmet Akif gibi, her biri ayrıca birer dil üstadı ve edep âbidesi zirveler yetiştirmişti. 
Cumhuriyet dönemi, bu noktada hâk ile yeksân bir manzara arz etse de, Alvarlı Muhammed Lütfi hazretleri, Abdülaziz Bekkine, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahit Kotku, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Mahmut Ustaosmanoğlu, Fethullah Gülen, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Nurettin Topçu gibi isimler, bu hâk ile yeksân manzara içinde âdeta bir gökkuşağı oluşturmuşlardır. 


Artık "ehl-i hizmet" gençlerin bile taksiden inmediği bir zamanda toplu taşıma araçlarıyla hizmetten hizmete koşarken gecenin yarısını geçen bir saatte kaybettiğimiz İbrahim Canan hocamız, söz konusu gökkuşağına dahil renklerden biriydi. Bediüzzaman Hz., "Acz, gururun madeni; aşağılık kompleksi, kibrin kaynağıdır." der. Evet, bir türlü kurtulamadıkları aşağılık kompleksiyle ispat-ı nefs için tahribe ve tenkide yönelen ve malümatı ilim zanneden bazı ilâhiyatçılar içinde ilmi, hizmet aşkı, hiç eksilmeyen gayreti ve engin tevazuu ile bir zirve idi o. Yine Bediüzzaman'ın müthiş tesbitiyle, toplumda herkes için statü denilen bir görme ve görünme penceresi vardır. Boyları pencereyi geçenler eğilirler; boyları bu pencereye yetişmeyenler, uzun boylu görünmeye çalışırlar. İşte, büyüklerde büyüklüğün ölçüsü ve tezahürü tevazu; küçüklerde küçüklüğün ölçüsü ve tezahürü ise tekebbürdür. İbrahim Canan hocamız, büyük görünmeye çalışan pek çok cücenin yanında yukarılara ser çekmiş boyuyla bir tevazu modeliydi. En son, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda vakfın Fethullah Gülen Hocaefendi'yi tanıtmak için hazırladığı programı görüşmek üzere bir araya gelmiştik. Fakir, biraz yar-ağyar mülâhazası, biraz bizzat Hocaefendi'nin şahsının öne çıkarılmasından duyduğu fevkalâde rahatsızlık, biraz da Bediüzzaman Hz.'nin Peygamber Efendimiz'i tanıma adına bile Kur'an'ı, İslâm'ı, İslâm medeniyetini nazara vermesi sebebiyle, Hocaefendi'nin şahsına odaklanmaktan çok, düşüncelerini ve bu düşüncelerin meydana getirdiği pratiği 


incelemek gerektiğini arz ettim. Canan hocamız, buna katılmakla birlikte, "Hocaefendi'nin insanlara tesir eden bir şahsiyeti de var. Aynı şeyleri o yazıp söyleyince tesiri başka oluyor. 
İnsanlar, onun şahsi kemalâtına da tutuluyor." diyerek, şahsını da düşünceleriyle birlikte ele almanın gerektiğini buyurmuş ve -fakirin takdiri ne ifade eder ama- gözümde, gönlümde birkaç kat daha büyümüştü. 


Değerlerimize maalesef sahip çıkmıyoruz. Erdem Beyazıt, iyi bir şairdi; İslâmi değerleri terennüm etmişti; düşünce insanıydı ve ayrıca milletvekilliği yapmıştı. TFF Başkanı Hasan Doğan ile aynı gün veya günlerde vefat etti. Sayın Doğan da elbette değerli bir insandı ama, merhum Erdem Beyazıt'ın bu ülkeye hizmeti, merhum Doğan'ınkinden daha az olmamıştır. 
Buna rağmen, Erdem Beyazıt'a yer vermeyi beklediğimiz ve üzerlerinde hakkı bulunan bazı medya organları bile, Hasan Doğan'a verdikleri yeri ondan esirgediler. Ergun Göze de hiçbir zaman bu ülkeye Halit Refiğ'den daha az hizmet etmedi; ondan da Sayın Refiğ'e verilen yer fazlasıyla esirgendi. Bu da, bilhassa İslâm hassasiyetli bilinen kesimin nerelere savrulduğunu gösteriyor. Allah, İbrahim Canan hocamıza Kendine lâyık şekilde rahmet etsin; yakınları ve sevenleriyle birlikte bütün İslâm dünyasının başı sağ olsun. 


Hiddet ve rahmet 
14.09.2009 


17 Ağustos depreminde vefat eden bir arkadaşın ebeveynine taziye için gittiğimde halktan bir 
vatandaşın söylediği üç kelimelik sözün -söyleme samimiyetinden olsa gerek- üzerimde bıraktığı tesir halâ devam eder: "Allah çok büyük!" 


"Deprem, tabiat olayı; sebebi, fay; yıkımlar için suçlu, gerekli tedbiri almayan yetkililer. Sel de tabiat olayı; sebebi, küresel ısınma ve iklim değişikliği; yıkımlar için sorumlu, gerekli tedbiri almayan yetkililer." Bütün yazılıp söylenenlerin özeti bu. 


Evet, şu hikmet ve sorumluluk dünyasında her hadisenin bir sebebi vardır; ama ancak yarım- yamalak bilebildiğimiz sebepler, hadiseleri izaha yetiyor mu? Dünya, yaratıldığı günden beri deprem yaşıyor; yeraltı sürekli hareketli ve devamlı yeni faylar kırılıyor, yeni faylar oluşuyor. 
Bunu bilmek, depremleri önlüyor mu, hattâ önceden bilmemizi sağlıyor mu? Ancak, depreme dayanıklı bina yaparak korunmaya çalışıyoruz. Yine, dünya yaratıldığı günden beri, "küresel ısınma"nın hiç olmadığı milyonlarca sene dahil tufanlar oluyor, seller oluşuyor. Kaldı ki, küresel ısınma olsa da olmasa da, yeryüzüne her yıl düşen yağış miktarı değişmiyor, dağılım değişiyor; yeryüzündeki su miktarı da hiç değişmiyor. Normalde bir bölgeye yedi ayda yağan yağmurun iki saatte yağacağını kim hesap eder? 


Hadiselere hep böyle sebepleri açısından bakmak, onları ve hayatı ne kadar manâsızlaştırıyor. 
Oysa her şeyin yerli yerinde olduğu ve asırlar ve asırlardır tanımaya çalıştığımız kâinatın ve 


ondaki her bir hadisenin derin manâları ve hikmetleri var. Hiçbir şey boş, gayesiz ve abes değil. Kusursuz düzen, mutlak gayeyi ve manâyı gösterir. Ayrıca, sebeplerde de hiçbir dahlimiz yok. Sebepler, hadiselerle ve sonuçlarıyla birlikte var. Bu bile, hadiselerdeki gayeye ve manâya işaret ediyor. Ama sebeplere takılıp kalmak, onlardaki asıl manâyı ve gayeyi karartıyor. "Allah" diyemiyor, demekten korkuyoruz. İslâm hassasiyetli kabul ettiklerimiz bile "doğanın intikamı, derenin intikamı" diye yazıp konuşuyor. Her yanından manâ, irade, şuur, ilim ve kudret taşan, mutlak ilim, irade ve kudret isteyen hadiseleri bunlara sahip Allah'a veremiyoruz da, şuursuz, ilimsiz, iradesiz tabiata ve sebeplerine havale edebiliyoruz. 


Sebepleri bilmek, hadiseleri sebepleriyle tahlil etmek, bazılarıyla ilgili olarak tedbir alma dışında bize ne kazandırıyor? Tamamen müdahalemiz dışında olan, meselâ Güneş'in yapısını, Dünya ile mesafesini, hattâ Dünya'nın döndüğünü vb. bilmenin, onlardaki manâyı, hikmeti, gayeyi göremedikten sonra hayatımıza ve onlara katkısı ne? Oysa meselâ, kâinatın insan için tavanı gökyüzü, tabanı yeryüzü, lâmbası Güneş bir saray, insanın bu sarayda Allah'ın ebedi saadet saraylarına namzet bir misafiri olduğunu keşfedip, her bir hadiseye bu çerçevede manâsı, hikmeti ve gayesiyle bakabildiğimiz, her bir hadisede Allah'ın tasarrufunu, bu tasarrufun insanla ve yaptıklarıyla münasebetini görebildiğimiz zaman, çehresi karanlık hadiselerin bile ne kadar aydınlık olduğunu fark edeceğiz. 


Şiddetli yağmur ve sel, tarihte Sebe ülkesinde olduğu gibi her şeyi yerinde kumlar bırakarak sürükleyip götürmediği zaman arkası rahmet olan bir felâkettir, bir ikazdır. Ceza ve ikaz, umumi ise, Allah'ın dinine umumi muhalefete gelir, şeriat-ı fıtriye dediğimiz hayat kanunlarına muhalefet, yani sel misalinde çarpık yapılaşma, deprem misalinde alınabilecek tedbirleri almama onu büyütür. Şu da var ki, Allah'ın gazabının tecelli türü bir tane değildir; o, sel olarak gelir; tsunami olarak gelir; deprem, hortum, tayfun olarak gelir; savaş, yangın, kuraklık olarak gelir. O cezalandırmak veya mükdfatlandırmak dilerse, O'nun iradesine ve kudretine mi sınır koyabileceğiz? Bu tür felâketlerde imtihan gereği çok defa suçlu-suçsuz ayrımı yapılmaz. Ama onlarda ölen mü'minler, hattâ ehl-i fetret bile şehid hükmündedir; telef olan malları da sadaka hükmüne geçer. 


Her hadiseye, sebepleri ile birlikte manâları, hikmetleri ve mesajları açısından da baksak ne kaybederiz? 


Namaz, zekât ve oruç 

07.09.2009 

Nasıl İslâm'da imanın 6 şartı birbirini, yani bu şartlardan birine inanmak diğerlerine inanmayı 


da mantıken gerektirirse, aynı şekilde İs-lâm'ın beş şartı arasında da birbirini gerektirme söz konusudur. 


Kur'an-ı Kerim kadın, evlât, para olarak altın ve gümüş (dolayısıyla para), salma güzel atlar (araba), (bilhassa çiftçiler veya hayvancılıkla uğraşanlar için) ehli hayvanlar ve ekinler, günümüz açısından iş/meslek ve kazancı şehvetler olarak tarif ve takdim buyurur. Eğitilmemiş insan tabiatında bu şehvetlere tutkuyla bağlanma vardır. (Âl-i İmran/3: 14) 


İnsan, bu şehvetleri tatmin için yaratılmamıştır. Bu şehvetler, dünya hayatını yaşamanın geçimliği, gereçleri olarak bir değere sahipse de, ebed için yaratılmış bulunan insanın varlık gayesi ve vazifesi, zikredilen âyetin devamındaki âyette buyurulduğu üzere, Allah'ın rızasını kazanmak ve Cennet'e ehil hale gelmektir. Bunun yolu, söz konusu şehvetlere katiyen tâbi olmamak, onların peşinde sürüklenmemekten geçmekte, bu şehvetlere tâbi olmak ise bu yolu kapamaktadır. 


İşte, yine Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere, bahis mevzuu şehvetlere tâbi olmanın önüne ancak namazla geçilir. Hakkıyla kılınan namaz, insanı bu şehvetlere uymaktan alıkoymasına karşılık, namazı önemsememek, onu terk etmek veya gerektiği gibi kılmamak, insanı bu şehvetlerin takipçisi, kölesi haline getirir ve neticede helâk çukuruna yuvarlar. Ayrıca, peygamberlerce veya onların izinde kurulan medeniyetlerin yıkılmasının da sebebi, yine namazdan uzaklaşmak ve dolayısıyla şehvetlerin takipçisi haline gelmek, şehvetlerin arkasında rekabete, karşılıklı tecavüzlere ve vuruşmalara girmektir. (Meryem/19: 59; Âl-i İmran/3: 19) 


Adalet, hakkaniyet, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, merhamet, hürmet gibi değerlerin toplamı olan İslâm, Âhiret'i hedefler ve dünyayı Âhiret'e göre kurar. Âhiret eksenli dünyada da mal biriktirmeyi ve malın belli insanlar ve kesimler arasında devredip duran bir "devlet" olmasını yasaklar; onu mümkün olduğunca dağıtarak, kapitalist bir yapılanmaya ve azgın kapitalist bir sınıfın oluşmasına izin vermez. (Tevbe/9: 34-35; Haşr/59: 6-10) Malı toplumda yaymanın en önemli yollarından biri, Mekki bir tavır ve anlayışla ihtiyaçtan fazlasını, Medeni, yani artık Medinesi olan toplumda ise asgari miktarı zekât olmak üzere infaktır. İnfak, onun asgari miktarı olan zekât, hadis-i şerifin ifadesiyle, İslâm'ın insanlar arasındaki köprüsüdür. 
Arınma ve artma manâsıyla zekât, kalbi de, nefsi de mal şehvetinden arındırır ve İslâm'ın değerleri ikliminde maneviyatla gürleştirir, ayrıca malı da eksiltmez. Yer altı tüneli, köstebek yuvası gibi manâları olan nifakla aynı kökten gelen infak, nifakı dümdüz etmede de önemli bir faktördür. Merhamet ve hürmet, sağlıklı içtimai yapının en önemli temel taşları olmakla, zekât, zenginlerin fakirlere merhametinin ve fakirlerde servet düşmanlığı oluşmamasının sembolüdür. Allah (cc), varlıklı insanları mal tutkusundan arındırmak, kalblerinde merhameti coşturmak ve onlara sevap kazandırmak için, belki zenginlik kendilerinin felâketi olabilecek fakirlerin bazı mallarını onların malları içinde yaratmaktadır. Dolayısıyla zekât, zenginin malındaki haktır ve onu vermemek, hem maldaki hakkı hem de fakirin hakkını gasp etmektir. 


Oruç, şehvetlere uymama, şehvetleri tahrik eden yeme ve içmeyi sınırlayabilme, ayrıca Ramazan ayı, Kur'an, daha bir ibadet, takva, riyazet ve zühd ayı olmakla takva ve ibadetlerde derinleşme ve devam adına sabır ve iradeyi güçlendirir. O kadar ki, Kur'an'da bizatihi sabır ve seyahat, yani seyr u sülük olarak da geçer. (Bakara/2: 45; Tevbe/9: 112) Bunun yanı sıra, nefse kendisinin, hayatını idamede en önemli vesileler olarak yiyip içmenin ve yiyip içilen nesnelerin, malın, zamanın ve ömrün gerçek Sahibi'ni hatırlatır ve öğretir. 


Kısaca, namaz, zekât ve oruç, şehvetlere uymamanın, Allah'ın rızasını kazanmanın ve Cennet'e ehil hale gelmenin, yani gerçek insaniyete ermenin birbiriyle iç içe üç önemli yoludur. 


Açılım' ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
31.08.2009 


Türkiye'nin bekası, selâmeti, kalkınması ve problemlerinin çözümü adına en önemli müessese, Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Çünkü geçen hafta izah etmeye çalıştığımız gibi, Türkiye'nin her bakımdan ihyası, İslâm'ın ihyasıyla mümkündür. 


Cumhuriyet döneminde kendisine karşı verilen resmi-gayri resmi her türlü mücadeleye rağmen halkımıza yön vermede İslâm'ın hâlâ birinci derecede etkili olması, Cumhuriyet tarihimizde ülkeye en önemli hizmet veren siyasi kadroların en azından İslâm'la barışık kadrolar olması ve halkımızın her defasında bunları tercih etmesi, tezimize delil olarak yeter. 


Bu gerçeğe rağmen, dünden bugüne elbette hayırla anılmaya lâyık hizmetler de vermiş olsa, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üzerine düşeni yapabildiğini ve kendi öneminin farkında olduğunu söylemek zordur. Burada, sistem içinde Başkanlığa tanınan statü, müesseseyi bağlayan kanunlar, Diyanet personelinin mali durumu gibi birtakım mazeretler ileri sürülebilir. İlgili her türlü mazereti hiçliğe mahküm edecek bir gerçek vardır ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslâm gibi, hayatı bütünüyle kuşatan ve insanı gerçek insan eden, ayrıca, halkımızın en fazla itibar ettiği bir dinin gücünü temsil etmektedir. Evet, üzerine düşeni yapabilmesi, yerine getirmesi gereken fonksiyonu yerine getirebilmesi için herkesten, her müesseseden önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neyi temsil ettiğinin şuurunda olması ve bunun izzetini (gururu değil) taşıması gerekmektedir. 


Kur'an-ı Kerim, "İman edip, imanları istikametinde salih (sağlam, yerinde, arızasız ve makbul) işler yapanlar için Rahmân, kalblere sevgi yerleştirir" buyurur. Yine Kur'an-ı Kerim, "İzzet (onur ve güç), Allah'ın, Rasülü'nün ve mü'minlerindir" buyurur. Evet, insan olan insanın, en büyük insaniyetin temsilcisi olan mü'minin, bu temsil sıfatını üzerinde taşıyan, taşıması gereken bütün personeliyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gücü, iman ve salih amelde yatmaktadır. Sistem İslâm'a, mü'mine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na hangi statüyü tanırsa tanısın, onu hangi kanunlarla bağlarsa bağlasın, ona hangi mali imkânı tanımazsa tanımasın, mü'minde ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunması gereken ve dünyada hiçbir sistemin, gücün, kanunun önleyemeyeceği iman ve bu İslâm iman, ibadet, muamelât ve ahlâkından kaynaklanan güç ve onur, her engeli aşmada, her problemi çözmede ve sahibine bütün dünyevi statü ve makamların kat kat üstünde bir statü ve makam sağlamada eşsiz kaynaktır. Dünyanın her yerinde ve tabii ki Türkiye'de mü'minlerin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu güç, onur, statü ve makamı elde etmesinin önündeki tek engel ise, kendileridir. 


Ramazan başlarken, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu, çok güzel bir beyanatta bulundular: "Ramazan boyunca programlarımızda teorik mesele ve tartışmalar yerine, halkımıza gerekli dini bilgileri vermeye çalışacağız." Dini meselelerde halkın en fazla itibar ettiği müessese olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gereksiz ve İslâm'da, halkın İslâm ile olan münasebetlerinde gedikler açacak teorik tartışmalardan uzak durması önemlidir. 
Bunun yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an kursları, imam-hatip liseleri ve ilâhiyat fakültelerinin müfredatı için projeler üretmeli, personelini, özellikle imamları, müftüleri ve vaizleri sürekli ve periyodik meslek içi eğitimlerle ve imtihanlarla başta dini olmak üzere, halka rehberlik yapacak bilgilerle güçlendirmeli, onların manevi yönden de halka önderlik yapabilmeleri için ne yapılması gerekiyor ve ne yapabilecekse yapmalıdır. İmanları, salih amelleri, bilgi ve donanımları, maneviyat ve ahlâkları ile halkın en fazla itibar ettiği, toplumda dost-düşman herkeste an fazla saygı uyandıran insanlar imamlar, vaizler ve müftüler olmalıdır. 


Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'de en önemli olduğu kadar sorumluluğu da en ağır müessesedir ve bu ağırlığın şuuru ile hareket edebildiği takdirde, Türkiye'nin bütün meselelerinin çözümünde en büyük rolü oynayacaktır. 


Meselelerimizin ve çözümlerinin anası 
24.08.2009 


Günümüzde meselelere yaklaşımda yapılan önemli hatalardan biri, insan unsurunu hesaba katmadan, yeni kanunlar çıkarma veya hukukla her meselenin hallolacağının sanılmasıdır. 


Oysa sadece hukukla hayat olmaz; hukuk, insanlararası münasebetlerde genel hakların ve karşılıklı vazifelerin sınırlarını çizer ve hak ihlalleriyle vazife ihmallerinde uygulanacak müeyyideleri belirler. Hayat, elbette bu sınırların içinde yaşanacaktır; fakat bu sınırların içinin dolması gerekmektedir. Bu sınırların içini dolduran ise yaratılıştır, fıtrattır, tekvini Şeriat'tır; temelini fıtrat veya tekvini Şeriat'ın oluşturduğu örf veya ma'ruftur. 


İslâm hukuku veya fıkıhtan bir misal verecek olursak: İmam Ebü Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, zengin kadın, fakir kocasına zekât verebilir; çünkü ailede kadın ve erkek, hukuken mali bağımsızlığa sahip iki ayrı varlıktır. İmam-ı A'zam ise, "Birbirinize karılıp katıldınız." (Nisâ Süresi/4: 21) İlâhi beyanından da hareketle, zengin kadının fakir kocasına zekât veremeyeceğine fetva vermiştir. Bu iki fetva da elbette İslâmidir ve doğrudur. Birinci fetva, hukuki olandır; ama bu fetvanın dayandığı hukuki esasla, ailede olması gereken sıcak hava tam teşekkül edemez. İmam-ı A'zam efendimizin fetvasının dayanağı olan âyet ise fıtratın, ma'rufun ifadesidir. Aile ve ailede geçim gibi ferdi ve içtimai bütün insani hayat, hukukun çizdiği sınırlar içinde, bu sınırların içini dolduran fıtrat, yani örf veya ma'ruf üzerinde yürür; hukuk, genellikle münkere sapılmasının, yani fıtrata, tekvini Şeriat'a, ma'rufa 


muhalefetin sebep olduğu hak ihlalleri ve vazife ihmallerinde yaptırım sahibi olarak da devreye girer. 


Aynı İslâm'ın aynı konuda, fakat uygulama sahalarının ayrılığından dolayı farklı iki hükmüne kaynaklık eden hukuk ve fıtrat (tekvini Şeriat veya ma'ruf) münasebeti, özellikle Türkiye gibi halkı Müslüman ülkelerde ayrı bir önem kazanmaktadır. Çünkü İslâm, bütün dinler ve sistemlerdeki güzellikleri, onlardaki bütün ışığı kendinde barındırırken, başka din ve sistemler, İslâm'daki bütün güzelliklere sahip değildir. Bu bakımdan, başka dinlerden çıkanlar, bozulmuş süte benzer ve daha başka dinlerde ve/veya sistemlerde ışık bulabilirler. İslâm'dan çıkan ise bozulmuş tereyağına benzer; İslâm dünyasının fâsığı, rahatça günah ve suç işleyebileni de, başka dinlerin fâsıklarına benzemez. Her şeyden önce, başka bir din veya sistemde ışık bulamaz; ayrıca, kural tanımaz ve kuraldan hoşlanmaz, sefih ve anarşist olur. 
Onu başka bir din veya sistem de, gerektiği gibi eğitemez; kendine bende edemez. Onu ancak İslâm gerektiği gibi eğitir; İslâm, bir yandan nihai müracaat mercii olarak hukuku vaz ederken, diğer yandan, iman, ibadet, davranış ve karşılıklı münasebet (muamelât) ve ahlâk esasları ve düsturlarıyla insanı fıtrat istikametinde eğitir ve bu eğitimiyle karakter inşa eder. 
O, insanı sadece psişten ibaret bir varlık olarak da ele almaz; insan ne ise o, yani her biri pek çok iç mekanizmalardan müteşekkil beden-nefis, ruh ve zihinden müteşekkil ve irade ile serfiraz kılınmış komple bir varlık olarak ele alır, eğitir ve tatmin eder. 


İşte bugün, bütün problemlerimizin kaynağında, kaç asırdır İslâm'a sırt dönmemiz yatmaktadır; dolayısıyla onun iman, ibadet, muamelât ve ahlâk düsturları temelinde eğitime ve karakter inşaına şiddetle muhtacız. Bu eğitim olmadığı içindir ki, insanımız ve toplumumuz her bakımdan yozlaşmakta, sosyal dokumuz gittikçe yırtılmakta, şehircilikten mimariye, sanattan siyasete, trafikten piyasaya bütün ferdi ve içtimai hayatımız kaos manzarası arz etmektedir. Bu durumda demokratikleşme ve AB yolunda atılan adımlar da, kaosu ve yozlaşmayı daha da artırıcı fonksiyon icra edebilmektedir. 


"Kürt meselesi"ni çözmede de sözünü ettiğimiz çerçevede bir eğitim hamlesi hayati önemi haizdir. Dili, inancı, ırkı, tarihi, kültürü, içtimai-siyasi-ekonomik dokusu farklı 120'den fazla ülkede başarılı olan Türk okulları, tezimizin ispatıdır. 

'Kürt açılımı' 


10.08.2009 


9. asırdan bu yana yaşadığımız onca tecrübeye rağmen, etnik temelde "Kürt sorunu" olarak ele alınan mesele için "Bu, Türkiye sorunudur" diyen ikinci bir kişi çıktı: 


Sayın Hüseyin Çelik. Etnik temelli "Kürt sorunu ve açılımı" konusunda ve gerçekten Türkiye, "terörü kullanarak önünü kesmeye çalışanları da yanına çekmesini bilmiş"se ve Kuzey Irak'taki Kürtler, "Keşke biz de Türkiye'nin bir parçası olsaydık" diye iç geçiriyorlarsa, geçen hafta yazdıklarımıza ilaveten en azından şu soruların da cevaplanması gerekiyor: 


19. asırla 20. asrın ilk yıllarında Balkan kavimleri, yükselen milliyetçilik akımları, büyük güçlerin kışkırtmaları ve Osmanlı Devleti'nin zaafları sebebiyle etnik ve dini temelde ayaklanıp bağımsızlıklarını kazandılar. Bu süreçte Osmanlı Devleti'nden yapması istenen ve sonunda ayaklanan unsurların bağımsızlık kazanmasıyla sonuçlanan ıslahatlarla etnik temelli "Kürt açılımı" arasındaki benzer ve farklı noktalar incelenmeye değer mi? Aynı kışkırtmalara ve hem Türkiye, hem de bölge belki bugünkünden çok daha zor ekonomik şartlar içinde bulunmasına rağmen Kürtleri etnik temelde bölücü ayaklanmalardan alıkoyan ve neticede Türkiye içinde Türklerle beraber kalmalarını sağlayan ana faktör ne idi? 


Bugün bile Müslüman coğrafya, "Müslümanlar" olarak ötekileştiriliyor ve din, Batı'nın dış politikalarında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, belli merkezlerde Kürtlere etnik kimlik tanınması talep ve çalışmaları ile Kürtlerin İslâmsızlaştırılması çalışmalarının bir arada yürütülmesi, bu çalışmaların PKK terörü süresince devam etmesi, hem PKK'nın hem DTP'nin İslâm karşıtı olması, meseleye "Kürt sorunu" adıyla etnik temelde yaklaşanların İslâm'ın birleştiriciliğinden söz etmemeleri, düşündürücü değil midir? 


Etnik temelli Türk milliyetçiliğinin empoze edilmesinin teröre zemin hazırlamada elbette her zaman etkileri vardır ve olmuştur. Fakat, 1923-1950 yılları arasında bölgede 16 ayaklanma çıkarken, 1950'den sonra bu ayaklanmaların durmasının ve PKK terörünün 12 Eylül askeri idare döneminde palazlanmasının sebepleri iyi analiz edilmiş midir? 


40 yıldır yapılan seçimlerde bölgede MSP, RP ve AK Parti'nin her zaman birinci veya ikinci 
parti olmasının ana sebebi, gerçekten nedir? 


"İstanbul'da, İzmir'de oturan Kürtler, pasaportla Diyarbakır'a, Hakkâri'ye gitmek ister mi?" 
diye soruluyor. Pekalâ, Kuzey Irak'taki Kürtler, 90 yıl önce pasaportla Hakkâri'ye, Diyarbakır'a gelmek istiyor muydu? Bugün istiyor mu? Terörde harici tesirlerin rolü nedir? 
Türkiye, terörü kullanan hangi ülkeleri yanına çekti? ABD'yi mi, AB'yi mi, İsrail'i mi? Yoksa mevcut Irak, bizim eserimiz mi? Kürt kimliğini tanırken, onu Türk kimliğiyle kaynaştıracak formülümüz nedir? Bugün, Güneydoğu Anadolu, Kürtler için Kuzey Irak'tan daha mı cazip veya Kuzey Irak'ın ya da bağımsız büyük bir Kürt devletinin daha cazip hale gelmeyeceğine hangi garantilerimiz var? Mahmur Kampı'ndakileri indirmeye çalışırken, Afganistan'ın Sovyet Rusya ile savaşına değişik Müslüman ülkelerden katılan "mücahit"lerden bazılarının bilâhare beynelmilel terörde kullanılması üzerinde duruluyor mu? 


26 yıl sonra terör, artık onu çıkartanların isteklerine yakın şekilde bizi müzakere masasına 
çekecek seviyede. Bunun sebepleri açık yüreklilikle analiz ediliyor mu? Demokratikleşme, evet, ama sivil iktidarlar muktedir hale gelmeden, 30 yıldır terörü önleyemeyen ordu lâyüs'elliğini ve sivil iktidarlar üzerindeki hakimiyetini devam ettirirken, yargı kendi başına bir güç olma özelliğini korurken; medya tam bölünmüş halde ve ülke bilhassa lâik-antilâik temelde aşılmaz engellerle kamplara itilir ve toplumu parçalayacak unsurlar üzerinde çalışılırken, PKK ile ülkedeki Ergenekon örgütlenmeleri gibi gizli güçler arasında işbirliği şüpheleri ufkumuzu örterken, kısaca, terör ve demokratikleşme asıl problemlerimizle bütünlük içinde değerlendirilmeden kimlik temelli "Kürt açılımı"nın muhtemel kazanç ve kayıpları iyi hesap edilmeli değil midir? 


Kürt açılımı'na gidilirken 


03.08.2009 


Yanlışlıkla "Kürt sorunu" diye adlandırılan problemin asıl temelleri 19'uncu asra dayanmaktadır. Bu asırda bir yandan dünyaya yayılan etnik temelli milliyetçilik akımları, diğer yandan Osmanlı Devleti içindeki etnik unsurların, farklı dine mensup olmaları sebebiyle de harici manipülasyonlara iki kat açık hale gelmeleri ve Osmanlı Devleti'nin bu manipülasyonlardan etkilenir duruma düşmesi, "Kürt sorunu"nun temelini teşkil etmektedir. 


19'uncu asırda bir taraftan Osmanlı Devleti sınırları dahilindeki farklı din ve etnik kökene sahip unsurlar özellikle harici kışkırtmalarla ayaklanırken, diğer taraftan devletten bu unsurlar lehine ıslahat yapması isteniyordu. Bir açıdan bugünkü "Kürt açılımı"na benzeyen bu ıslahat hareketlerinin hepsi, söz konusu unsurların nihayet bağımsız devletler haline gelmeleriyle sonuçlandı. "Üniter ulus devlet" olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti, Lozan'da Türkiye içinde dini azınlıklar kavramını kabul etti fakat etnik ayrılık ve azınlık kavramını kabul etmedi. 


Bu, "üniter ulus devlet" olmanın tabii bir özelliğiydi. Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan böyle davranırken, diğer yandan ideoloji olarak benimsediği Türkçülüğü, etnik farklılıkları bir yaratılış realitesi görüp, bu farklılıkların idealize edilmesine asla prim vermeyen ve dolayısıyla bütün etnik farklılıkları potasında eriten İslâm'dan tecrit etmekle kendi temellerine dinamit koymuş oldu. Ayrıca, ülkeye hakim olan ve halktan kopuk, hattâ ona düşman oligarşik azınlık, Kürtlere hem Müslüman olmaları hem de etnik farklılıkları sebebiyle iki kat düşman hale geldi; bunun neticesinde, bir taraftan onları Türkçülük ideolojisi içinde güya asimile etmeye çalışırken, diğer taraftan sürekli dışladı. Belki de, değerleri ve tarihiyle kendi halkına düşman olarak uzun süre ayakta kalamayacağının şuuru içinde içeride sürekli bir düşmanın bulunması gayesiyle irtica ve bölücük adıyla iki tehlike üretti ve bunun da birinci hedefi Kürtler oldu. 


"Kürt sorunu"nun çözümü için "Kürt açılımı" yaparken, ilk dikkat edilmesi gereken gerçek budur. İkinci olarak, Kürtleri, Osmanlı Devleti içindeki gayrimüslim ve gayrı Türk unsurlar gibi Türkiye'den koparmayan ve onların harici bütün çabalara rağmen Türkiye içinde ayrı bir etnik unsur olarak ortaya çıkmalarını önleyen, sadece Müslümanlıkları olmuştur. Ne var ki, devletin Cumhuriyet boyu kendi ürettiği irtica ve bölücülük paranoyasıyla sürekli Kürtlerin üzerine gelmesi, nihayet PKK terörüne kısmi de olsa zemin hazırladı. Buna rağmen, PKK terörü, hiçbir zaman bir Kürt ve Kürtçü terör hareketi değildir ve olmamıştır. 
PKK terörü, Kürt hareketi gibi görünerek, Kürtlerle devlet arasına aşılmaz buzlar inşa etmek ve birinci merhalede Güneydoğumuzu ve Doğu Anadolu'dan da bazı yerleri Türkiye'den koparıp, ikinci İsrail halinde büyük bir Kürdistan kurmak için üretilmiş bir ABD-İsrail-Avrupa yapımı harekettir. Bu terörü bastırma adına bölgede uygulanan zulüm ve şiddet de, sadece teröre yaramıştır. 


Diğer yandan, Afganistan'da Ruslar çekildikten sonra iç savaş çıkarılmasını, buna karşı Taliban'ın devreye sokulup nihayet bu ülkenin ABD tarafından işgalini unutan bazı hafıza malulleri, ABD'nin Irak'tan çekilerek, Kuzey Irak'ın da Türkiye'nin kontrolüne gireceği ve Türkiye'nin Osmanlı hinterlandına doğru nüfuzunu genişleten bir ülke olduğu destanları söylemektedirler. Oysa Osmanlı hinterlandında nüfuz sahibi bir Türkiye en azından yakın 


vadede yine bir ABD projesi olduğu gibi, ABD, Irak'tan çekilirken, bir yanda Irak'ta Arap-Kürt-Türk, diğer yanda hem Irak'ta hem de bölgede Şii-Sünni savaşının bütün faktörlerini hazırlayarak ve tutuşturarak çekilecektir. Ve bu hengâmede Kürtler lehine ıslahatla Kuzey Irak ve Türkiye Kürtlerini birleştirmiş bir Türkiye, kendisini ateşin içinde bulacaktır. 


"Kürt sorunu"nu elbette çözmek mecburiyetindeki Türkiye, problemin çözümü adına "Kürt açılımı"na giderken, herhalde bu gerçeklerin de farkındadır ve ona göre davranacaktır. 


Her meselenin başı 
20.07.2009 


Geçen hafta bu sütunda, İslâm dünyasının üç asırlık asıl meselesinin iman meselesi olduğu üzerinde durulmaya çalışılmıştı. Maalesef bu, Müslümanların, özellikle Müslüman aydınların büyük çoğunluğu tarafından da anlaşılamayan bir meseledir. 


Anlaşılamamasının en önemli sebebi de, imanın "cihad-ı ekber"le münasebeti, yani kişinin kendisini, nefsaniyetini aşma meselesi olmasıdır. Geçen hafta mealleri nakledilen âyetlerde de açıkça ifade edildiği üzere, Müslüman'ın onu mağlüp edebilecek en büyük düşmanı kendisidir; Müslüman, kendisini yendiği, İslâm imanı içinde yoğrulabildiği takdirde onu hiçbir güç yenemez. Ve Müslümanlar, üç asırdır bizzat kendilerinin mağlübu oldukları için başkalarına da mağlüpturlar. Bu önemli gerçek sebebiyledir ki, bazı büyük rasüller bile, kendi seviye ve muhasebe ölçülerine göre hata gördükleri davranışları için yaptıkları tevbe ve istiğfarda "Hiç kuşkusuz ben, kendime zulmettim" diyerek inlemişlerdir. 


Bediüzzaman, "Taklidi bir iman da makbuldür; böyleyken, neden bu kadar iman üzerine duruyorsun?" sorusuna özetle şu cevabı vermiştir: "İman, basit bir kabulden ibaret değildir. 
Nasıl güneşte, her bir cam parçası ve su kabarcığında yansıyan güneşçiklerden, bütün deniz yüzeyinde, yeryüzünde ve ayda yansıyan güneşlerden bizzat güneşin kendisine kadar mertebeler varsa, imanda da böyle mertebeler vardır. Hakiki imanı elde eden bir insan, bütün kâinata meydan okuyabilir." Evet, iman, bir bakıma İslâm'ın tamamıdır; İslâm'ın tamamını tahsil etmek, temelde imanı tahsil etmektir. Nihai noktada iman ve İslâm birleşir, aynı olur. 
"Müslüman olarak ölebilme" emri ve duası, imanla ölebilme emri ve duasıdır. 


Nasıl insan, sadece bedenden, sadece akıl veya zihinden, sadece kalb veya ruhtan ibaret değilse, iman da sadece akli veya zihni kabul, sadece kalbi ve ruhi teslim ve tecrübe, sadece bedenle tatbik değildir. İman, bunların hepsidir. O, vicdanın dört rüknü, ruhun dört fakültesinden zihin ile Allah marifetine ulaşmanın, irade ile Allah'a ibadetin, kalb veya lâtife-i Rabbaniye ile Allah'ı müşahedenin ve his ile Allah'ı sevmenin toplamıdır. 


İman, sahibine apayrı, bütün ve bu bütün içindeki her parça birbiriyle tam uyum içinde apayrı bir dünya açar. O, sahibini kalbinden, ruhundan sır, hafi, ahfâ gibi iç fakültelerine, tahayyül, 


tasavvur, taakkul, tefekkür, iz'an, iltizam, tasdik, itikad gibi bütün zihni meleke ve faaliyetlerine, bakma, görme, işitme, koklama, dokunma gibi bütün dış duyularına kadar bütünüyle yeniden inşa eder. İman, sahibini Cenab-ı Allah ile, diğer insanlarla, tabii çevresi, yani bütün varlıklarla, dolayısıyla kendisi ile bambaşka ve birbirleriyle tam uyum içinde münasebet halkaları içine alır. Gerçek iman sahibi, geçici dünya hayatına ebedi hayat açısından bakar ve onu bu açıdan öyle tanzim eder ki, dünya hayatı ruhunda onun için Cennet'in izdüşümü olur. Belki o, Mevlânâ'nın neyi gibi asli vatanından kopmuşluğun yangınını içinde duyar; asli vatanından kopmuşların bunun farkında olamayışlarının ve dünyadaki hallerinin ateşleri içinde kavrulur. Ama bu, ona ihtimal Cennet hayatının hazzından öte haz verir. İman, Allah korkusu ile Allah sevgisini aynileştirir, ikisini de sonsuz haz kaynağı haline getirir. İman, sahibine dünyada tam özgürlük kazandırır; iman sahibi, ancak Allah'ın önünde eğilir; sadece O'ndan korkar; gerçek sevgiyle sadece O'nu ve başka sevilecekleri de O'nun sevgisiyle sever. İman, sahibiyle diğer varlıklar arasında öyle bir bağ kurar ki, bir insan, kendisine yapılan, malına, mülküne yapılan haksızlık karşısında duyduğu infialin en azından aynısını başka mü'minlere, başka insanlara, mazlumlara, onların mallarına da yapılması karşısında duymuyor, duyamıyorsa imanın manâsını anlamamış demektir. 


İman, mü'minin, Müslüman'ın en küçük cüzlerine kadar bütün bir hayat serüvenidir; hayatın içtimai, iktisadi, siyasi başka bütün boyutları, imanla olan münasebetin sadece tezahüründen ibarettir. 


Çağdaş rezalet ve zamanüstü medeniyet 
06.07.2009 


'Milletin bağrından çıkan asker' içinde silahını millete doğrultan ve doğrultmak için planlar yapmaktan geri durmayan cuntalar, özellikle çok partili hayata geçtiğimiz günden bu yana neredeyse hiç eksik olmadı. 


Eğer askeri yıpratan ve ona karşı simetrik veya asimetrik mücadele veren bir grup veya gruplar aranacaksa, en son 'millete ihanet belgesi'nde yaşadığımız üzere, sivildeki uzantılarıyla bu cuntalara bakmak gerekir. 


Zamana mührünü vuran insan ve insan iradesini görmeden çağdaşlığı, medeniliği, değerleri zamana bağlamak gibi bir düşünce sefaleti içinde bulunanlar, özellikle Cumhuriyet tarihimizde İslâm hukukunu bolca karikatürize ettiler. Fakat yaptıkları ya da uygulamak veya korumakla mükellef bulundukları yasalara bile saygı duymayanlar marifetiyle bilhassa son birkaç yıldır yaşadığımız hukuk garabetleri ve rezaletleri, gerçek ve zamandan bağımsız değerler ve hukuk anlayışı bakımından binlerce sene önce yaşamış bazı toplumların bile ne kadar gerisinde olduğumuzu göstermeye yetiyor. Bugün sadece Türkiye değil, en modern ülkeler bile, bir suçlu yüzünden bir köyü yakıp yıkabiliyor, acımasızca sivil katledebiliyor, potansiyel tehlike gördükleri insanları veya grupları suça itip sonra cezalandırabiliyor, insanları özel hayatlarının en mahrem noktalarına kadar takip edebiliyor ve içlerindeki farklı dinden topluluklara kendi hukuklarına göre yaşama imkânı tanımıyorlar. Oysa, Cenab-ı Allah'ın en son Peygamber Efendimiz (sas) vasıtasıyla kemale erdirip nihai şeklini verdiği İslâm, suçu sabit olmayanları takip edip gözetlemeyi (casusluk) yasakladığı gibi, meselâ 'dokuz caninin bulunduğu bir gemide bir de masum varsa o gemi batırılamaz' hükmünü vermiş, bırakın potansiyel suçlu görülenleri derdest edip cezalandırmak için suça itmeyi, 


kendi ülkesinde meşru yönetime başkaldıran bazı vatandaşlar grup halinde silahlarıyla bir yerde toplanmış olsalar bile, onlar saldırmadan silahla üzerlerine varmayı, ilk silah kullanan olmayı da yasaklamıştır. Hz. Ali Efendimiz'in hilâfeti dönemindeki uygulamalarıyla da ortaya çıkan bu hukuk kaideleri gereği, devlete isyan edenler te'dip edildikten sonra da artık ne canlarına dokunulur ne de malları ellerinden alınır. 


İslâm'da temel insan hak ve hürriyetlerine bu ölçüde verilen önemin yanı sıra, başka dinlere mensup cemaatlere sadece ibadet değil, özel ve cemaat hayatlarını da kendi dinlerinin hukukuna göre tanzim etme hürriyeti tanınmıştır. O kadar ki, bu cemaatlere, devlete karşı suç işlediklerinde bile isterlerse yine kendi hukuklarına göre yargılanma izni de verilmiştir. 
Medine'de Kureyza Oğulları Yahudileri ihanet ve isyan ederek Müslümanlarla savaşa da girişince, yenilmelerinin ardından ister Kur'an'a isterse Tevrat'a göre yargılanmaları hususunda serbest bırakılmışlardı. Çok daha öncelere gidelim. Hz. Yusuf'un (as) yaşadığı ve Allah'ın Dini'nden esintiler taşıyan Mısır'da bile yönetim, başka ülkelerden gelen insanlar suç işlediklerinde onlara kendi hukuklarına göre yargılanma hakkı tanıyordu. Nitekim Filistin'den gelen Hz. Yakub'un oğullarının bir hırsızlık olayına karıştıkları sanılmış ve kendilerine kendi hukuklarına göre yargılanma hakkı verilmişti. Bugün Türkiye dahil, dünyanın en 'çağdaş' ülkelerinde bile düşünceyi açıklama hürriyeti sınırlandırılıp, aksi şekilde davrananlar cezalandırılırken, Firavun gibi tarihin en korkunç diktatörlerinden biri bile sarayında, hem de halkının gözü önünde Hz. Musa ile Hz. Harun'a dinlerini delilleriyle açıklama izni vermiş, sarayına gelip dinlerini tebliğ etmekle kalmayıp, İsrail Oğulları'nın Mısır'dan çıkmasına müsaade etmesini de isteyen bu iki peygamberi zindana attırmamış, öldürtmemiş, hattâ kendi ülkesinin aydınları ve ilim adamlarıyla halkın gözü önünde münazarada bulunmalarına bile razı olmuştu. 


İrtica tukaka da olsa, tarihe rücu edip geçmişten öğreneceğimiz çok şeyler var. 
İran konusunda yapılan dehşetli yanlışlar 

29.06.2009 


Türk medyasında o kadar dehşetli bilgi hataları sâdır oluyor ki, insanın 'Bunu ancak okumuş olan yapar!' diyesi geliyor. Bu hatalardan pek çokları da İran konusunda sergilendi. Bir defa Türkiye medyası, bilhassa Arapça ve Farsça menşeli kelimeleri, İngilizce gibi Batı dillerinden aldığı için sürekli yanlış yazıyor. 


İngilizcede kelimeler yazıldığından farklı okunduğundan, bilhassa Arapça ve Farsça kelimeler kendi telaffuzlarıyla verilebilmek için İngilizcede farklı yazılır ama, asli telaffuzlarıyla telaffuz edilir. Türkiye medyası da bu kelimeleri aynen İngilizce yazılış şekliyle alıp, yazıldığı gibi telaffuz ediyor. Meselâ, Musevi, Musavi; Kedhudai, Kadhodai olarak yazılıp telaffuz ediliyor. Bu ülkede, bir zamanların ünlü Uganda Devlet Başkanı İd-i Emin (Bayram Emin), İdi Amin olarak yazılıp telaffuz edildi hep. Ve bu hata hep yapılıyor. 


İkinci olarak, gazetelerde yazıp televizyonlara çıkanlar, İran'da 2000 yıllık Pers devlet geleneğinden bahsediyorlar. Gerçi Batılı tarihçiler 1935'te modern İran kurulana kadar İran'da ortaya çıkan bütün imparatorluklara Fars imparatorlukları manâsında Pers imparatorlukları deseler de bu, hiçbir zaman doğru değildir. Pers veya Fars imparatorluğu manâsında son imparatorluk Sasanilerle birlikte 651 yılında tarihe karışmıştır. Bundan sonra İran'da Hz. Ebu 


Bekir dışında Râşid Halifeler, Emeviler, Abbâsiler, Selçuklular, Harezmşahlar, Moğol-İlhanlılar, Timur vs. hükmetmiştir ki, hiçbiri Fars değildir. Ayrıca, şu andaki devletin de mirasçısı olduğu Şii İran, Şah İsmail tarafından 16. asrın başında kurulmuştur ki, ne Şah İsmail ne de ordusunu ve yönetimini teşkil eden asıl kadro Fars'tır. Faruk Sümer, Safevi Devleti'nin Kuruluş ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri'nin Rolü isimli eserinde, Anadolu'dan akın akın gidip Şah İsmail'e katılan ve onun ordusunu oluşturan Türkmen boylarının tek tek isimlerini verir. 


Türkiye'de hemen herkesin yaptığı bir diğer hata, İran'ı Müslümanlar tarafından fethedildiği tarihten bu yana hep Şii ve Şiiliğin merkezi gibi bilmektir. İran'da Kum ve Meşhed (eski ismi Tus), Hz. Masume ve Hz. İmam Ali Rıza sebebiyle Şii merkezler olmuşlardır. Bunun dışında, İran'ı resmen Şiileştiren Safevilere kadar İran, âdeta Sünniliğin merkezlerindendir; Sünni âlimlerin, özellikle Sünni tasavvuf büyüklerinin, Hafız, Sâdi gibi dev ediplerin pek çoğu İranlıdır. İslâm dünyasında Safevilere kadar 8,5 asır bilhassa Irak, Lübnan, Arabistan'ın doğusunda Dahran gibi bölgeler, Şiilerin en yoğun bulunduğu yerler olagelmiştir. 


Bir de İran konusunda en uzman Cengiz Çandar'ın unutkanlıkla mı, bilerek mi yaptığı dehşetli bir hata var ki, Dünden Yarına İran ve Orta Doğu Çıkmazı adlı kitaplarında 1978'de Abadan'da 'yüzyılın kaydettiği en büyük cinayetlerden biri' olarak nitelediği sinema katliamında yüzlerce kişinin diri diri yakıldığını, 'Kara Cuma' olarak tarihe geçen 8 Eylül günü Jale (Şüheda) meydanında göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 'çoğu kadın-çocuk binlerce kişinin öldüğü'nü yazar ve daha başka katliamlardan söz ederken, devrim öncesi halk yürüyüşlerinde Şah'ın göstericilere karşı kuvvet kullanmadığını söyleyebiliyor. 


Âdil devlet adamı, bir hadis-i şerifte, mahşer günü Allah'ın Arşı'nın altında gölgelenecek yedi sınıf insan içinde en başta anılır. Hak, daima üstündür ve hakkın büyüğü küçüğü olmaz, fakat sokak anarşisiyle hak aranmaz. Hedefin meşrü olması gerektiği gibi, ona giden yolun da meşrü olması gerekir. Bir tarafın haksızlık yapmış olması, haksız mukabeleyi katiyen gerektirmez. Haksız mukabele insanı haklıyken haksız yapar. Din, dâhilde niza ve düşmanlık istemez ve menfide kullanılmaz. İslâmi siyaset İslâm'dan çıkar, başkasına vasıta yapılamaz. 
İnsanı en çok rezil eden, din'e de en çok zarar veren beşeri zaaf ve hırslardır ki, bunların en önde geleni de, yaşlılıkta daha da arttığı görülen iktidar zaaf ve hırsıdır. 


İran'daki seçimler ve sonuçları 
22.06.2009 


Modem Batı, rasyonel düşünür; bu rasyonalitede dinin yeri olmadığı için de dünyevi düşünür ve dolayısıyla ona göre insan için rasyonel olan, menfaatine uygun olandır. Fakat İslâm, akla- mantığa da, hislere de, kalbe ve ruha da verilmesi gereken yeri vermiştir. Bu sebeple Müslüman, genellikle din konusunda mutmaindir. 


Onun için problem, daha çok insani yapının bu temel unsurları arasında ve dolayısıyla dinde dengeyi tam muhafaza edememekten kaynaklanır. Denge akıl aleyhinde bozulursa bir Müslüman, genellikle hisleriyle hareket eder. Ayrıca halka, onu bilhassa kalben ve hissen fethedebilen insanlar rehberlik yapabilir ve onu bu insanlar harekete geçirir. Batı, bu rehberliğe ve insanları harekete geçirebilme kabiliyetine karizma der; oysa İslâm ve Müslümanlar için o, kudsi câzibedir. Batı, kudsi câzibeyi çok anlayamaz; anlayamayınca da 


Müslümanların tavır alışlarını doğru yorumlayamaz. İran halkı, temelde daha çok dinin yön verdiği diğer Doğu halklarından çok farklı değildir. Bu bakımdan, Mir Hüseyin Musevi ile Ahmedinejad arasındaki fark temel prensipler açısından değil, bu prensipleri hayata geçirmedeki bazı yaklaşımlar sebebiyledir. Fakat seçimleri Ahmedinejad'ın kazanmasının ve söz konusu farklılığın çetin bir seçim propagandası atmosferi ve seçimlerden sonra da âdeta bir hesaplaşma doğurmasının, harici olanları dışında üç ana sebebi vardır: 


1. Mir Hüseyin Musevi, entelektüel birikimi, hattâ tecrübesi, devrim içindeki yeri itibarıyla daha önde bir profile sahip olsa da, kitlelerle Ahmedinejad seviyesinde kalbi bir iletişim kuramamıştır. 2. İkincisi, Şiiliğin genel karakteridir. 


Sünnilik, 14 asırdır büyük Müslüman çoğunluğun yolu olması ve ana karakteri itibarıyla genellikle bir aksiyon, müsbet hareket, yani tamir ve inşa yoludur; muhalefet değil, muvafakat yoludur. Son bir?bir buçuk asırda neo-Selefilik ve İslâmcılık gibi tarifler ve adlarla anılan Sünni hareketler, bu temel karakteri koruyamayıp muvafakattan çok muhalefet, aksiyondan çok reaksiyon hareketlerine dönüştükleri için başarılı olamamışlardır. 


Şiilik ise azınlık ve muhalefet yolu olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu tür yolları takip edenler, muhalefette sert olurlar. Tâbi oldukları din de olsa, onu genellikle bir ideoloji olarak benimser ve yaşarlar. Tarih ve semboller, onlarda çok güçlü bir yere sahiptir. Bütün bu özellikler Şiilikte çok belirgin olmasının yanı sıra böylesi hareketlerde kendilerini çoğunluğa karşı haklı göstermek birinci derecede önemli hale geldiği için felsefe ve polemik çok gelişir. 
Sünnilikte kucaklayıcı, bütünleştirici, kalbe ve hislere hitap eden tasavvufun çok derin bir yeri olmasına karşılık, Şiilikte onun yerini felsefe almıştır. Polemikçilik ise en üst seviyededir; bundandır ki, Şii ulema, kendi kaynaklarıyla Sünniliği bile pek çok Sünni ulemâdan teorik açıdan daha iyi bilir; çünkü Şiiliği Sünniliğe karşı haklı göstermek en önemli bir vazife olagelmiştir. Bu tutum, İran'da devrimden sonra da devam etmiş, İrşad-ı İslâmi Bakanlığı, hem de mezhepleri yaklaştırma adına Şii polemikleriyle dolu eserler yayınlamış, dinamikleriyle devrimi anlatacaklarına Sünnilik karşısında Şiiliği ön plana çıkaran eserlere öncelik vermişlerdir. Felsefe, polemik, muhalefet ruhu önde olup, din bir ideoloji gibi algılandığı için de devrim, İslâm'la yoğrulmuş nesiller yetiştirememiş, İrşad-ı İslâmi bakanı, birkaç yıl önce 'Üniversite gençliğinin (yani tamamen devrim döneminde doğup yetişen okumuş gençliğin) % 95'i namaz kılmıyor itirafında bulunmuştur. 3. İran'da son durumu doğuran üçüncü sebep, insandaki iktidar zaafıdır. Bu bakımdan, Ahmedinejad, Musevi, Kerrubi ve Rızai düşünce ve inanç olarak birbirlerine çok yakın da olsalar, bu beşeri zaafın nelere mal olabileceğine tarih yeterince şahittir. 


Fethullah Gülen Hocaefendi ve asker 

15.06.2009 

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 50 yıldır maruz kaldığı cefa ve mağduriyete, başta peygamberler olmak üzere tarihe yeni bir mecra açmaya ve yepyeni bir gelecek inşasına çalışan inkılâpçı bütün büyük zatlar derecelerine göre maruz kalmışlardır. 

Kendilerini Hak ve hakikatin emrine vermiş, Yaratan'dan dolayı yaratılanın, hattâ onlara her 


türlü mağduriyeti reva görenlerin de iki cihan saadetine adamış olan bu zatlardan biri de Bediüzzaman'dır. O'nun düşünce dünyasında toplumun yapısıyla ilgili olarak ordunun çok 


önemli bir yeri vardı. Meşum 31 Mart vakasında, onun gibi Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye âzası Ahmet Rasim (Avni) Bey, ayaklanmaya katılan askerlerin dine lâkayt, ibadetsiz komutanlarına karşı isyanına hak verirken, Bediüzzaman şöyle yazmış ve o askerlere şöyle seslenmişti: 'En mukaddes cemiyet, askerin cemiyetidir. Zira birlik, kardeşlik, itaat, muhabbet ve Allah'ın Kelimesi'ni yüceltmek ki, dünyanın en mukaddes cemiyetinin maksadıdır. Askerin tamamı buna mazhardır. Ey askerler! Komutanlarınız bir günah ile kendilerine zulmediyorlarsa, siz itaatsizlikle 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon Müslüman'dan her birinin hakkına zulmediyorsunuz. Zira bütün Müslümanların ve Osmanlıların haysiyeti, saadeti ve birliği sizin itaatinizle kaimdir. Hem 'Şeriat istiyoruz' diyorsunuz, fakat itaatsizlikle Şeriat'a şiddetli muhalefet ediyorsunuz. 


Fethullah Gülen Hocaefendi de asker ve devlet konusunda hiçbir zaman farklı konuşup farklı yazmamış, öyle ki, devletçi ve askerci olmakla eleştirilmiştir. Bir tesbihte, tanelerin tamamını bir arada tutan imame neyse, bir ülke ve toplum için devlet odur; o imameyi o tesbihin başında tutan büyük tane ne ise, ordu da bir devlet için odur. Birlik ve beka bir ülke ve toplum için en önde gelen hususlardır ki, Hz. Harun (as), Hz. Musa (as) Tur'a çıktığında İsrailoğulları içinde meydana gelen tevhidi ihtilâle, yani buzağıya taparak şirke düşmeye bile önü alınamaz tefrika ve vuruşmaya yol açılabilir endişesiyle kökten bir müdahalede bulunmamış, Hz. Musa dönünceye kadar birliğin korunmasını daha önde tutmuştur. 


Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yanında devlet ve asker böylesine önemli olmakla birlikte, ne yazık ki ordumuz içinde bilhassa Cumhuriyet döneminde şu iki arızadan kurtulamayanlar hep bulunmuştur: (1) İmparatorluklar döneminden kalma bir alışkanlıkla, asker-siyasetçi, asker- idareci olma, dolayısıyla kendisini ülkenin ve devletin sahibi görmeyi bırakamama. Bu, 'Bir halkın efendisi, ona hizmet edendir' kudsi prensibi çerçevesinde ülkeye ve halka hizmetçilik olarak anlaşılıp uygulandığında belki faydalı bir tutum olabilecekken, ne yazık ki halk üzerinde âmirliğe, ona yön verme tavrına yol açabilmektedir. (2) Cumhuriyet tarihi boyunca zaman zaman bilhassa bazı komutanlarda paranoyaya dönüşen irtica ve bölücülük korkusu. 
Bu iki husus, silahlı güç olarak milleti ve ülkeyi dışarıya karşı korumakla mükellef bulunan orduyu, 86 yıldır Kıbrıs çıkartması dışında harici bir harekâta girişmezken, defalarca kendi hükümetinin üzerine gelmeye, siyasete müdahalelere sevk edebilmektedir. Yine bundandır ki, 
72 milyonluk bir ülke, 700 bin kişilik bir ordu, güvenlik konusunda ve silah alımında dışa 
bağımlılıktan kurtulamamakta, daha da kötüsü, bunların ordu katında rahatsızlık meydana getirdiğini de maalesef işitmemekteyiz. Yine, ordu da 'milletin bağrından çıkmış' olmasına rağmen, kanunlara bağlı, vatandaşlık vazifelerini yerine tam getiren millet fertlerinin dünyanın dört bir yanında yaptıkları muazzam hizmetler ülke için tehlikeli addedilebilmekte, 
25 yıldır terörle savaşta milletin dindar fertleri şehid olurken, millet çoğunluğunun 
benimsediği başörtüsü ve daha başka bazı dini değerlerle mücadele adına kanun dışı planlar, projeler üretilebilmektedir. 


20 Nisan günü bu köşede, Sayın Başbuğ'un konuşmalarından 'önce cemaat(ler)i, sonra da AK 
Parti'yi bitirme stratejisi' sezdiğimize dikkat çekilmişti. Ama dileriz, şu son talihsiz andıç, birkaç kişinin marifeti olsun. 

Türkçe Olimpiyatları'ndan taşan manâ 


08.06.2009 


Ümit yazısı, Sızıntı'nın Türkiye'de 12 Eylül darbesine varacak 'ümit kırıcı' hadiselerin yaşandığı Aralık 1980 tarihli 23. sayısının başyazısıydı. Fethullah Gülen Hocaefendi, şöyle diyordu bu başyazıda: 'Umit, her şeyden evvel bir inanç işidir. 


İnanan insan ümitlidir ve ümidi de inancı nispetindedir. Bu itibarladır ki, sağlam inanç mahsulü çok şey, bazılarınca harika zannedilmektedir. Aslında ümit, azim ve kararlılık, iman dolu bir kalbe girince beşeri normaller aşılmış olur. Bu seviyede gönül hayatına sahip olamayanlar ise bunu fevkalâdeden sayarlar. Sonra da ümidi şöyle tarif ediyordu: 'Ümit, insanın kendi ruhunu keşfetmesi ve ondaki iktidarı sezmesinden ibarettir. Bu sezişle insan, kâinatlar ötesi Kudreti Sonsuz'la münasebete geçer ve O'nunla her şeye yetebilecek bir güç ve kuvvete ulaşır. Bu sayede zerre güneş, damla derya, parça bütün ve ruh, kâinatın bir soluğu haline gelir. 


Bir Müslüman âlim sosyolog, iki önemli tesbitte bulunur: 'İnsan vardır, sadece çok iyi bir filozoftur; insan vardır, iyi bir kumandandır; insan vardır, iyi bir idarecidir; insan vardır, bir velidir; insan vardır, bir âlimdir. İnsan da vardır ki, bunların hepsidir. Ve bu insanın bir tarafta ölesiye sevenleri, diğer tarafta ondan ölesiye nefret edenler vardır. Hz. Ali, işte böyle bir insandır. Böyle bir insan, hadisin ifadesiyle, iman ve nifak arasında ölçü insandır; yani 'onu mü'min sever, ondan münafık nefret eder'. Çünkü merhum üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ifadesiyle, ilk insandan bu yana tarih içinde, en nihayet Cennet ve Cehennem'i dolduracak şekilde 'iki oluk' var olagelmiştir; 'birinden nur, birinden kir akan' iki oluk. Elbette ikinci olukta akanlar, birinci olukta akanlardan göz kamaştırıcılıkları nisbetinde nefret edeceklerdir. 


Allah (cc), hiçbir zaman iltimas geçmez. Nimetlerini bahşederken, insana donanımını baştan verirken her bir insanın niyetini ve himmetini nazara alır. Bir insan ki, niyetinde Cenab-ı Allah'a en kapsamlı, en mükemmel ayna olmak, bütün hayatıyla O'nu göstermek, bütün varlığa O'nu tanıtmak, cinler ve insanlar gibi bütün sorumlu varlıkların dünyasını da âhiretini de kurtarmak, bu uğurda her sıkıntıyı göze almak vardır ve bütün himmetini bu uğurda sarf edecektir. Oturur kalkar hep bu niyetini gerçekleştirmenin ızdırabını duyar. O insan, Hz. 
Muhammed (sas) olur. Bir insan da vardır ki, belki aynı kapasitededir; fakat niyeti, doymak bilmez menfaatlerini, komplekslerini, hırslarını tatmindir; bir dereceye kadar da kabile, aşiret, ırk taassubu içindedir. Bu insan ise Ebu Cehil olur. İnsan, niyeti ve himmeti ile, niyet ve himmetinin hedefi ve seviyesi ile insandır. 


Allah, 'bütün isimlerinin önüne mevhum bir hat çekmiş ve insanı yaratmıştır". Dolayısıyla insan, kendindeki bütün kabiliyet ve kapasitenin asıl kaynağının Allah olduğuna tam inandığı ve nefsini bu inanç istikametinde ifna ettiği veya yeniden yoğurduğu zamandır ki; 'kendi ruhunu keşfeder ve ondaki iktidarı sezer. Bu sezişle de kâinatlar ötesi Sonsuz Kudret'le münasebete geçer ve O'nunla her şeye yetebilecek bir güç ve kuvvete ulaşır. Artık bu, onda kâinat çapında kaynayıp duran, dünyayı da ukbayı da içine alan bir ümide dönüşür. Sırtını dayadığı Kudret sayesinde hiçbir engel tanımaz. Tek bir kişi iken bir tohum gibi bir ağaç haline gelir. Bir dalıyla büyük bir düşünce insanı, diğer bir dalıyla büyük bir veli, bir başka dalıyla büyük bir komutan, başka bir dalıyla büyük bir idarecidir ve her bir dalında yüzlerce, binlerce çiçeğe, meyveye kaynaklık eder. 


Bütün büyük tarihi hamleler, oluşumlar, dönüşümler, hep böyle bir tohumun toprağa düşmesiyle başlamıştır; yerin bağrında Hz. Âdem, Ur'da Keldani sarayında Hz. İbrahim, Mısır'da Firavun'un sarayında Hz. Musa, Filistin'de Hz. İsa ve Kâbe'nin kucağında Hz. 
Muhammed gibi.. ve onların mirasçıları gibi. Bu tohumların hayat düğümünü teşkil eden ve 


mayası niyet ile himmet olan ümidin havası, suyu, ekmeği ise iman, doğruluk, muhabbet ve istişaredir. 


Mayınlardan mayın beğenmek 
01.06.2009 


Sayın Başbakan, mayın tartışmalarıyla 'Kürt meselesi'nin çözümüne engel çıkarılmaya çalışıldığını söylüyor. Ama biliyoruz ki modern siyaset, büyük oranda perde gerisinden yürütülüyor ve perdeye, yansıtılması gerekli görülenler yansıtılıyor. 


AK Parti iktidarı döneminde de sır olarak kalan pek çok hadise gibi, son bir asırlık tarihimiz, baştan sona gizliliklerle dolu. Sayın Başbakan gibi önemli mevkilerde bulunmuş insanlar, bir gün kapalı kapılar ardındaki görüşmeleri, temasları, alınan kararları açıkça yazıp, bunların vefatlarından sonra olsun yayınlanmasını sağlarlarsa, bulundukları mevkilerde yaptıkları hizmetin çok daha büyüğünü bu millete yapmış olacaklardır. Mayın tartışmasını yapanların içinde Başbakan'a yakın ve 'Kürt meselesi'nin çözümü konusunda samimi gayret gösteren yazarlar da var. Eğer mayın konusunun 'Kürt meselesi'nin çözümüne engel çıkarmak için tartışıldığını iddia edeceksek, Başbakan'ın da bu iddiayı mayın kanununun kendi istediği ve AK Parti grubunu bile tatmin etmeyen şekliyle çıkması için ileri sürdüğünü, Türkiye'nin, içindeki gayrimüslimlere karşı faşizan uygulamalarda bulunduğu iddiasını da yine aynı sebeple ortaya attığını söyleyenler çıkacaktır. 


Sayın Başbakan da mutlaka farkındadır ki, mayın konusunda en azından kendi partisine mensup pek çok milletvekilinin ve bazı yazarların gösterdiği hassasiyet, İsrail'in Gazze saldırısı karşısında kendisinin de gösterdiği hassasiyetle özde paralellik taşımaktadır. O halde, bu konuda açık olunmalı ve zihinler aydınlatılmalıdır. Ayrıca bu mesele, paranın dininin imanının olup olmadığı konusuyla da alâkalı değildir. Kaldı ki, paranın dini de imanı da vardır; hattâ bilhassa günümüzde din ve iman, en fazla para ile alâkalı olmalıdır. Çünkü insana kabirde sorulacak en önemli birkaç sorudan biri, 'Malını nerede ve nasıl kazandın, nereye harcadın? sorusu olacaktır. Ayrıca para, bilhassa günümüzde siyasette en büyük silahtır. 


Gayrimüslimler, Osmanlı Devleti sınırları içinde İslâm'a dayalı hükümler temelinde tarihlerinin altın dönemlerini yaşadılar. Ama İttihad-Terraki idaresiyle birlikte çoğu gayrimüslim, gayr-ı Türk kişilerin kotardığı İslâm'dan kopuk Türkçülük akımı uygulamaya kondu ve bu akım, Batıcılıkla izdivaç ederek Cumhuriyet Türkiyesi'nin ideolojisi olarak benimsendi. Türklük ve Türkçülüğü ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisi yapanların pek çoğu da Sabatayistlerdi. Gerek Ermeni tehcirinin, gerekse Cumhuriyet Türkiyesi'nde gayrimüslimlere reva görülen bazı muamelelerin altı deşildiğinde ortaya çıkacak manzara, Cumhuriyet Türkiyesi'nin bu manzarasıyla örtüşecektir. Ne müthiş tezattır ki, aynen PKK'ya karşı 30 yıla yakındır verilen mücadelede bazı ülkelerden gördüğümüz 'desteğin' aslında bizzat teröre hizmet etmesi gibi, sayın Başbakan'ın tek başına bir gerçek olarak ele alındığında belki haklı görülebilecek 'faşizan uygulamalar' eleştirisi de, gelip o uygulamaların altındaki merkezlere hizmet edebilir. Gayrimüslimler konusuna yaklaşırken, Türkleştirme akımının yer isimlerini de içine alması ve dönmelik sebebiyle bugün içimizde birkaç milyon Türk ve Müslüman adlı gayrimüslimin yaşadığını da unutmamalıyız. 


İslâmcılık akımı, bir inşa hareketi olamasa bile, teoride ve birtakım talepleriyle muhalefet temelinde belli bir fonksiyon görmüştür. AK Parti, reel politika teziyle söz konusu bazı taleplere dayalı ideal politikanın üzerini çizdi. Evet, realiteden yoksun ideal politika insanı boşlukta bırakır ama, idealden kopuk reel politika ise insanı çürütür ve yozlaştırır. AK Parti iktidarıyla birlikte çoğu 'İslâmcı' kesimler sisteme entegre oldular ve taleplerini de geri çektiler; AK Parti de, mutlaka lehine olacak ikaz ve yol göstermelerden ve samimi bir muhalefetten mahrum kaldı. Bu da, aslında AK Parti ve ülkemiz adına sadece yerinilecek bir durumdur. Sayın Başbakan'ın bunu çok iyi görmesi lâzım. 


Kitaplar, Kur'an'a dürbün olmalı 
25.05.2009 


En büyük insanlık olan İslâmiyet'in düsturu, başkasıyla kavga değil, müsbet hareket etmek, İslâm'ı anlamak ve anlatmak, yaşamak ve yaşanılması için çalışmaktır. 


İslâm'ı anlayıp anlatma ve yaşayıp yaşanılması için çalışmada öncelikler, asli düsturlar vardır. 
Bunlar, imani esaslar, farz olan ibadetler, temel muamelât düsturları ve hem bunları temsil edip yaşayabilmek ve anlatıp yaşanılmasına çalışmak için mutlaka gerekli, hem de bunların yaşanmasının meyvesi olan ahlâktır. Bir bakıma İslâm'ın tam temsili, Müslümanlığın göstergesi olan ahlâkı edinme, kısaca Müslüman olmanın yolu, zihni, kalbi ve bedeni birlikte işlettirmekten, Allah'ın kâinattaki ve Kur'an'daki âyetlerini 'okuyarak' zihni bir yandan yanlış düşünce ve kabullerden arındırıp diğer yandan bu âyetlerden süzülen doğrularla şekillendirmek, nefsi terbiye etmek, kalbi ibadetlerle, amelle günahlardan tasfiye ve manevi değerlerle teçhiz etmek ve ruhu yüceliklere yönlendirmekten geçer. 


Din'in esasları, inanılması ve yerine getirilmesi gerekli hükümler, onun % 90'ını teşkil eder ve bunlar Kur'an'ın ve Sünnet'in malıdır. Üzerinde tartışma olan ve haklarında farklı hükümlere varılmış bulunan ikinci derecedeki (fer'i), yani zaman ve şartlardaki değişiklikler için vaz' edilmiş meseleler ise “o 10'dur. Asli meselelere eğilip, onları hayatlarında uygulayamayanlar, nefsin orijinalite yapma, kendini ispat, komplekslerini tatmin, başkalarından daha büyük görünme gibi hastalıklarının tesiri altında ikinci derecedeki meseleleri tartışmakla meşgul olurlar. Oysa asli meseleler tam anlaşılıp uygulanmadan, ikinci derecedeki meseleler zihinde ve uygulamada manâsını tam bulamaz ve tam anlatılamaz. Asli meseleleri bu ikinci derecedeki meselelerin vesayetine vermek, asılmış gibi daima ikinci derecedeki meseleleri tartışma konusu yapmak ve Din'i âdeta bunlara göre değerlendirmek, insanları Din'i onlardan ibaret ve dolayısıyla tartışmaya açık görmeye götürür ki; bu, Din'e ihanettir. 


İkinci derecedeki meselelerde hak mezhepler, 'Bizim hükmümüz doğrudur ama hatalı olma ihtimali de vardır; diğerlerinin hükmü yanlıştır ama doğru olma ihtimali de vardır. der. Bütün hak mezheplerin hükümlerinin doğru olabileceği ihtimali ve doğru kabul edilmesi, Kur'an'ın bütün zamanlara, şartlara ve seviyelere hitap edebilme özelliğinin gereğidir. Bunu nazara almadan mezhepleri tenkit etmek ve hata ile suçlamak, sadece cehalettir ve suizan, bencillik ve tarafgirlik hissinden kaynaklanır; ayrıca İslâm'ın gereği olan ruhların dayanışması, kalblerin birliği, karşılıklı sevgi ve yardımlaşmaya terstir. 


Ehlinin İslâm ile ilgili yazdığı kitaplar, vasıta olarak gereklilik vasfına sahipse, İslâm'ın ana kaynağı olan Kur'an, bizzat gereklilik vasfını haizdir. Halk çoğunluğunu Kur'an'a, Din'e 


uymaya sevk eden, Kur'an'ın kaynağı ve tebliğ edicisi olan Allah ve Rasulü'nün kudsiyetidir. 
Bu bakımdan, İslâm ile ilgili kitaplar, zihinleri, kalbleri ve dikkatleri kendilerine çekmemeli, şeffaf cam gibi Kur'an'ı göstermeli, onlarda Kur'an okunmalıdır. Muvatta' ve Fıkh-ı Ekber gibi, ilk âlimlerin ve müctehidlerin kitapları böyle iken, zamanla yazılan kitaplar taklit sebebiyle Kur'an'ı göstermekten çok ona perde olmuşlar, dikkatleri kendilerine çekmişlerdir. 
İnsan, 'falan âlim'e bakarken, Kur'an'ı anlamak için bakmalı ve bunlar da bütün nazarları Kur'an'a yönlendirmelidir. Halk, bir şeye değerinden dolayı değil, ihtiyacından dolayı değer ve ücret verir. Bu bakımdan, bütün dini ihtiyaçların tatmininde yönelişler Kur'an'a olsa ve Kur'an'a ihtiyaç zihinlere ve kalblere kazınabilse idi, Kur'an insanlar üzerinde tam hakim olur, yalnız okunmakla bereketi umulan bir mübarek olarak kalmazdı. (Genellikle Sünühât'tan) 


Biz de 'ilkel çağ kafası' mı diyelim? 
18.05.2009 


Bir fikri çağdaş, çağdışı, orta çağ kafası gibi zamana bağlı ve sloganik terimlerle değerlendirmek, sadece düşünce sefaletini gösterir. Hemen her fikir her çağda dile getirilmiş ve farklı değerlendirmelere tâbi tutulmuştur. 


Fikirler zamana göre değer alsaydı, peygamberler ile bazı büyük mütefekkirler, hâlâ hem de pek çok günümüz filozof ve düşünce adamından daha çok itibar görüyor olmazdı. Eğer eşcinselliğe karşı çıkmak orta çağ kafalılık ise eşcinselliği kabul edilebilir görmek de ilkel çağ kafalılık olur. Çünkü eşcinsellik bir hayat tarzı olarak en fazla Sodom ve Gomore toplumunda kabul görmüştü ki; 4000 yıl önceydi. 


Ali Bulaç'ın eşcinselliğe yaklaşımı ve onu şiddetle bir arada zikretmesi 'bilim dışı'ymış da. 
Öyle miymiş bakalım: 


Ünlü İngiliz psikoanalist Edward Glower (1888-1972), Freud or Jung adlı eserinde şöyle yazar: Jung'a göre, çocukluğun ilk safhalarında tatmin olmuş tip dışadönük, tatmin olmamış tip içedönük olur. Eşcinsel karakter, heteroseksüelden daha az dışadönük, (yani daha az tatmin olmuş karakter)dir. Saldırganlığını gizleyen içedönük karakter kendini savunma noktasında öyle şiddetli bir dışadönük saldırganlık ortaya koyabilir ki, nesnelerle olan bütün bağlarını parçalar. 


ABD Indiana eski milletvekillerinden, müellif, 8 yıl USA Today'de köşe yazarlığı yapmış olan Don Boys, eşcinsellerin nakletmekten haya duyduğum tatmin yollarını istatistiki rakamlarla veriyor ve onların % 25'inin sadomazoşist veya işkenceci olduğunu kaydettikten sonra şunları aktarıyor: Dr. Charles Socarides, The Overt Homosexual isimli meşhur eserinde, açıktan eşcinselliğin saldırganlık veya bastırılmış saldırganlık tavrı olduğunu belirtir. Psikolog Dr. 
Frank du Mas, kurbanlarına da işkence uygulayan kitle katliamcılarının çoğunun eşcinsel olduğunu ifade eder. ABD'de en çok cinayet işleyen 6 seri katil eşcinseldi ve kurbanlarına işkence yapmış, azalarını kesmiş, hattâ etlerinden yemişlerdi. 


Felsefeci Bryan Fischer'in verdiği bilgiler ise daha tayin edici karakterde: Faşizm'le eşcinsellik arasında çok yakın münasebet vardır. İngiliz solcu eşcinsel gazeteci Johann Hari, Avrupa faşist hareketlerinin liderlerinin çoğunun eşcinsel olduğunu yazmıştır. Nazizm'in babası Ernst Rohm, bunlardandı. Rohm, eşcinsel olmayanların eşcinseller kadar saldırgan ve 


güç kullanır olamadığını belirtirdi. Tarihçi William Shirer, Hitler'in yakın çevresinin sadece % 10'unun cinsel açıdan normal olduğunu yazar. Nazi kamplarından pek çoğunun idarecileri de eşcinseldi ve erkeklerden 'harem'leri vardı. Bu kamplarda çok sayıda eşcinsel, karşılıklı şiddet yüzünden öldü. 


Robert Aldrich, Colonialism and Homosexuality adlı çok önemli eserinde tüyler ürpertici bilgiler verir. Sadece bir kırıntı: 1930'da Cezayir'i işgal eden Fransız askerlerinde erkek çocuklara tecavüz ürkütücü boyutlardaydı. Gerard Zwang, 'Fransız lejyonları, komutanları ve erleriyle genellikle eşcinsellerden oluşuyordu.' der. Bunlar arasında eşcinsellikte sınır tanımama, maşukları kendilerine yüz vermeyince intiharlar, sıradan hadiselerdi. Kaptan Bouis, askerlerine işkence yapıyor, mallarını çalıyor, üzerlerinde kendini tatmin ediyordu. 


Cezayir'i zapteden generallerden Lamorociere, 'Afrika'da hepimiz erkek çocuk kullanıcıydık. 
Çin-Hindistan, Madagaskar bölgelerinde görev yapanlar da eşcinseldi.' der. Aldatma, hırsızlık, 'eş ayarlama', sarhoşluk, çetecilik çok yaygındı. Tunus çölünde 6.000 askerin böyle olduğu tesbit edilmişti. 1911'de çok söylenen bir şarkı erkeklere cinsel işkenceyi tahrik ediyordu. 
Tatahouine'de askerlere sivil genelevlere gitme izni verilmesine rağmen, onlar erkek hapishanelerine gitmeyi tercih ediyorlardı. Artık çoğu saralıydı, zihni dejenerasyon ve histeri içindeydi. Cinsel tatminlerinde sınır tanımıyor ve şiddet uyguluyorlardı. 


ABD Genelkurmay Başkanı (orta çağ kafalı) Peter Pace'in eşcinselliği ahlâksızlık olarak nitelediğini ve 1994'ten bu yana 11.000 askerin eşcinsel oldukları için ordudan atıldıklarını da belirtiverelim. 


Bilge köyü katliamı ve gerçekler 
13.05.2009 


Bütün problemlerimizin temelinde yatan Türkiye gerçeklerinden ikisi şudur: Halkımızın, 25 
yıldır PKK teröründe şehit olanların da ortaya koyduğu üzere, ülke için hayatını en fazla feda edenlerin büyük çoğunluğu, anarşiden ve terörden uzak durmaya hep itina göstermiştir. 


Bu çoğunluk içinde özellikle Kur'an kursları, imam hatipler ve ilâhiyatlar yoluyla ya da bazı cemaatler ve tasavvuf akımları içinde yer alarak belli ölçülerde İslâmi hassasiyet kazananlar, bilhassa yüz kızartıcı ve devlet aleyhine işlenen, hattâ âdi suçlara bile adları en az karışanlardır da. Ülkenin kalkınmasına hizmet eden siyasiler ve idareciler de, büyük ölçüde bunların içinden çıkmıştır. 


Bu madalyonun diğer yüzünde ise ülkemizde, kendi menfaatlerini ideoloji haline getirmiş ve ülke bölünecek, dünyanın en geri ülkesi olacak, milyonlarca insanımız ölecek de olsa, eğer bütün bunlar İslâm ile önlenecekse İslâm olmasın da ne olursa olsun tavrıyla İslâmi her şeye karşı bir azınlık var. Bu azınlık, maalesef zaman zaman askeri gücü de belli ölçülerde tesiri altına alabilmekte, bu gücün komuta kademesi içinde, bu kademe bir yandan din düşmanı görülmekten hazzetmezken, diğer yandan, Peygamber Efendimiz'in doğumunun kutlanmasından ve ülkenin bir yerinde kız çocuklarına ilâhi okutulmasından dolayı gece yarısı bildirileri kaleme alacak, 'Atatürk milliyetçiliği (yani, ülkenin resmi ideolojisi)nde, ulus devletin unsurları içinde dinin yeri yoktur. diyerek iktidarı ikaz edecek, kendisini öncelikle 'Müslüman' olarak tarif eden insanların çoğalmasından hoşlanmayacak ölçüde İslâmi 


tezahürlerden rahatsızlık duyanlar çıkabilmektedir. Ama bu tür kişilerin, asıl vazifeleri olan meselâ savunma maksatlı silah sanayiinde bile İsrail gibi ülkelere bağımlılıktan rahatsız olduklarını duymadık. Ülkemizin bu gerçeğidir ki, ülke olarak 4 defa 'darbe'lenmemize, bazı komutanların sürekli darbe hesapları ve planları ile meşgul olabilmesine, kendi ikballeri adına birbiriyle çekişip durmalarına, böylece Türkiye'nin sürekli bir zafiyet içinde kalmasına yol açmaktadır. 


Söz konusu iki ülke gerçeğinden diğeri şudur. Ali Bulaç, bir TV kanalında 'biat kültürü'nden dem vuran bir bayan için demişti: 'Biatın ne olduğu konusunda iki doğru cümle söylesin, ben bundan sonra hiçbir TV programına katılmayacağım.' Hayrettin Karaman hoca da, geçende çok güzel yazdı: 'Herkes, diline 'feodalite, ağalık, beylik, şeyhlik, töre' kelimelerini dolamış ahkâm kesiyor. Ülkemizde hem ülke gerçekleri hem de İslâm konusunda bilmediklerini de bilmeyen bu tür 'mük'ap' cahil, yani cehaletin küpü 'aydınlar', akademisyenler de var ki, Batı'dan ithal isimler takmakla, Batılı filozof veya düşünürlere atıfta veya onların sözlerinden aktarmada bulunmakla bir konuyu bildiklerini ve izah ettiklerini zannetmektedirler. Bunlardan bazıları ise ülkemizin asla İslâm'dan kaynaklanmayan yaralarını her defasında İslâm ve halk çoğunluğunun İslâm'a dayalı değerleri aleyhine istismar edebilmektedir. 


'İslâm'dan kopan, başka yerde IşIk bulamaz... 


Bilge köyü katliamı, Mazlumder Diyarbakır Şubesi'nin dile getirdiği şüpheler mahfuz, bazı hususlarda bir defa daha düşünmemizi gerektirmektedir. Bunlardan biri şudur: İnsan, bütün kâinatın hem çekirdeği, hem meyvesidir; 'maddesiyle küçük bir cirim de olsa, bütün kâinatlar onda dürülmüştür. Kur'an-ı Kerim, onun 'ahsen-i takvim' ve 'esfel-i sâfilin' olarak iki zıt yanını nazara verir. Ahsen-i takvim, onun meleki, fizik ötesi yanıdır; sahip kılındığı tekâmül potansiyelidir; esfel-i safilin ise eğitim-öğretim ve ibadetle terakkisi adına ona verilen bütün hayvani özelliklerdir. İşte insan, sadece terbiye edilmemiş bu ikinci yanıyla kaldığında vahşi hayvanlara bile rahmet okutacak şenaetlere imza atar. 


Bu açıdan, doğru ise katliamda ölen fakat önceden bazı haksızlıklara karışmış olanların, öldürenlerden de bazılarının namaz kılıyor olmaları bizi yanıltmamalıdır. Dinin sadece bir duygu, taklidi bir kabul ve vicdanda mahpus bir 'dogma' olarak takdim ve kabul edilmesi ve onunla pratik hayat arasındaki münasebetlerin yıkılması neticesinde, Kur'an-ı Kerim'de açıkça "kötülüklerden alıkoyucu' olarak nitelenen namaz bile, nefisler üzerinde tesirini yitirebilmektedir. Bundan dolayıdır ki, ülkemizde âdet icra eder gibi namaz da kılıyor, oruç da tutuyor olsalar, iş ve ticaret hayatında haram-helâl tanımayan esnaf, işadamı ve işçiler bulunabilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim, Medyen ve Eyke halkının bu aldatmanın âdeta hayat tarzı haline gelmesi sebebiyle helâk edildiğini buyurmakta ve aldatanları cehennemin en derin 'veyl' çukuruyla tehdit etmektedir. 


İşte, İslâm'ın pratik hayattan ve ruhlara, nefislere hükmeder olmaktan sökülüp çıkarılmasıyla pek çok insan, rahatlıkla büyük günahlara, suçlara, yani fıska düşebilmektedir. Bu noktada Bediüzzaman, çok önemli bir tespitte ve ikazda bulunur: 'İslâm'dan çıkan, başka dinlerden çıkana benzemez. Çünkü İslâm, evrenselliği ve önceki dinlerin gerçeklerini de barındırıyor olması hasebiyle çok odalı bir saraya benzetilebilirse diğer dinler, onun içinde birer oda gibi olur. İslâm'la bağını koparan, koskoca sarayın ışıklarıyla aydınlanamayıp karanlıkta kalan gibidir. Böyle biri, bir-iki odadaki ışığa müracaat etmez. Dolayısıyla, İslâm'la bağını koparan, hiçbir yerde ışık bulamaz. İslâm ile hayat bağını koparan (fâsık) da, başka dinlerin fâsıklarına benzemez. Çünkü ancak imanın vicdandaki, kalbindeki sesini susturmakla büyük günahlara, şerlere düşer. Kalbi ve vicdanı bozulduğu için de genellikle ahlâksız ve vicdansız olur. Bu 


gerçektir ki, Türkiye'nin yükselmesi, ilerlemesi, problemlerimizin çözümü, İslâm ile olan bağların güçlenmesini zaruri kılmaktadır. Bu milletin dirilmesi, ancak İslâm'da dirilme ile mümkündür. 


Güneydoğu'muzda belli bir fakirlik vardır ve elbette giderilmelidir. Fakat bu noktada, iyi niyetli de olsalar, bazı aydınlar ve akademisyenler, Türkiye insanını ve İslâm'ı bilmeyen, insan ile ilgili bütün meselelerin insanda başlayıp insanda bittiğini, insan psikolojisini nazara almayan bazı sosyologlar, her problemi ve çözümü ekonomiye dayamakta, Türkiye gerçeklerine yine Batı kaynaklı bilgileriyle yaklaşmaktadırlar. Oysa Bilge köyü katliamı benzeri katliamlar, üstelik ferdi veya toplu intiharlar, 'gelişmiş' Batılı ülkelerde çok daha fazla ve sıklıkla yaşanmaktadır. Söz konusu aydın ve akademisyenlerin bize tek reçete olarak sundukları modern uygarlık, bedeviyetin kaç asırda 'kustuğu' vahşetin tamamını sadece I. 
Dünya Savaşı'nda, daha sonraki savaşlarda ise katbekatını kusmuştur. Kusmuştur çünkü, insan aç kalınca suç işler ama, en çok suçu karnı fazla doyunca işler. Seyyid Kutub'un çok güzel tespitiyle, doyum, biriken enerjidir; aşırı doyum da aşırı enerji. İnsan, bu enerjiyi boşaltacak yer arar ve modern uygarlıkta bu yer veya yerler de suç mekânları olarak, fuhuş, alkol, uyuşturucu, cinayetler, intiharlar olarak tezahür etmektedir. Sonra, doyumun sonu yoktur; o, tuzlu su içmeye benzer; içtikçe susatır. Bu bakımdan, doyumu devam ettirmek, daha daha doymak için yeni çareler, yeni tedbirler üretmek kaçınılmaz hale gelir ki, bunlar da sömürü, sonu gelmez savaşlar, komplolar, kitle katliamları, işgaller olarak ortaya çıkmaktadır. 


Bu bakımdan Türkiye, bilhassa Güneydoğu, ciddi bir eğitim seferberliği istiyor. Ne yazık ki, eğitim sahasında çöküntü yaşadığımız bir vakıadır. Ayrıca, İslâm hassasiyetli kimi kesimlerde bile birbirlerini taklitle hassasiyetler yıpranmış, dünyevileşme, idealsizleşme hızlanmış, magazin kültürü öne çıkmıştır. Güneydoğu'da halk çoğunluk itibarıyla dindar da olsa, daha bir asır önce Bediüzzaman, bölgede medreselerin çöktüğünden ve onların fenler ve dini ilimlerle hayatlanması gerektiğinden, fenlerle zihinlerin, dini ilimlerle kalblerin aydınlatılmasından söz ediyordu. Yani, çift yönlü bir cehalet söz konusuydu. Tekyeler de, artık büyük ölçüde fonksiyon görmez olmuştu. Buna rağmen, yine de İslâm'ın kalıntıları bile, burada dokuyu belli ölçülerde muhafaza etmeye yetiyordu. Fakat çoğu Cumhuriyet hükümetleri, uygulamalarıyla bu dokuyu da yırttıkça yırttı. Bir yandan, hem ruhsuz bir Türkçülük temelinde yürütülen resmi, hem de bazı İslâm hassasiyetli kişilere bile bulaşabilen gayr-ı resmi yanıyla milliyetçilik, bölgede İslâm hassasiyetli kimi insanlara ve gruplara bile sirayet edecek derecede Kürtçülüğü kışkırttı. 


Güneydoğu'dan önemli tespitler 


Diğer yandan, hem şiddetle, hem resmi eğitim-öğretim yoluyla, medya ile İslâm'ın, İslâmi değerlerin üzerine gelinmesi, insanları değerden ve ölçüden mahrum bıraktığı gibi, bölge insanını da küstürdü. Güneydoğu'yu iyi bilen ve Bilge köyü katliamını da bölgenin önemli bazı insanlarıyla konuşan bir tanıdığım, bu konuda şunları aktarıyor: '28 Şubat, medreseleri de bitirdi. Hizbü'l-vahşetin de katkılarıyla özellikle Diyarbakır'da dinsizlik gelişti. Bölge halkı üzerinde müsbet etkileri olan Nakşiliğin gücü tüketildi. Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılmak için en fazla gönüllü Diyarbakır'dan çıkmıştı. Bu hususta büyük emekleri geçen önemli bir zat, 'Şimdi aynı çalışmayı yapmam, kendim de gönüllü olmam. Artık küstük!' diyor. Devlet, uygulamalarıyla halkı PKK'nın kucağına itti. Bölgede ÇYDD gibi kuruluşların da faaliyetleri mercek altına alınmalı. Bölgede görev yapan bazı resmiler de önemli kötülüklere sebep oluyorlar. Batman'da birkaç sene önce birden artış gösteriveren genç kız intiharlarının altında esasen bu kötülükler vardı. Kızlar kandırılıyor ve mağdur ediliyorlar. Sonra da intihara 


başvuruyor, aileler de olup biteni anlatamıyorlar. ETÖ iddianamesinde de yer aldığı gibi, bölgeden 'ayartılan' bazı kızlar, askeri şahısları 'avlamak' için kullanılıyor. 


Bu tespitler çok önemli ve ifadesine çalıştığımız diğer gerçeklerle birlikte, AK Parti'nin son seçimlerde Güneydoğu'daki kısmi başarısızlığına da ciddi ışık tutuyor. Bütün Türkiye'de ve ağırlıkla Güneydoğu'muzda etnik ayrımcılığın her türlüsünü lânetleyecek bir kardeşlik hareketine; ortak değerlerde kaynaşma hareketine; ithal malı, her mevsim pazara değişiği sürülen, temelsiz ve 'deli gömleği' mesabesindeki kalıp kavramların, sloganların, görüş ve yönelişlerin tesirinde kalmadan gerçeklerimizi ve dertlerimizi ne iseler onlar olarak tespit edip, yine ona göre tedavi yolları üzerinde çalışmaya ihtiyaç var. Yoksa, yine Güneydoğu'dan önemli bir zatın Bilge köyü katliamıyla ilgili olarak ikaz ettiği şu yangına Allah korusun ülke olarak düşebiliriz: 'PKK eylemleri de Mardin'de başlamıştı. İnşallah bu katliam, çıkarılması planlanan yeni ve çok büyük bir yangının kıvılcımı değildir. 


İman ve ilim, inanma ve bilme 
11.05.2009 


Kitab-ı Mukaddes (Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedit) aslıyla korunamadığı, sembolik ve mecazi ifadeleri cehalete kapı açacak şekilde zahiriyle ele alındığı, zaman içinde din bilginlerinin değişmeye maruz yorumları Kitabın yerine geçtiği içindir ki Hıristiyanlık, ilmi gelişmeler karşısında tutunamadı. 


Neticede, imdadına yetişen Dekart düalizmiyle, din ve ilim, inanma ve bilme birbirinden ayrıldı. İnanma, delilli veya delilsiz, akli-mantıki veya değil, bilgiye dayansın veya dayanmasın bir kabul, bir şartlanma (dogma) olarak görülür oldu. (B)ilim ise, bir yandan doğrunun tek ölçüsü, dolayısıyla kendisine konu edindiği fiziki saha yegâne varlık sahası haline gelirken, öte yandan inanma her türlü ilmi ve objektif değerini yitirdi ve sahası da felsefeye havale edildi. Böylece din, inanma, hem felsefenin karşısında da bir değer ifade etmez hale geldi, hem de meselâ birbirinin tam tersi olduğu halde Vahdet-i Vücud'la panteizmin aynı sayılması gibi, yer yer felsefe ile karıştırılır oldu; tamamen beşeri seviyeye indirgendi. 


Din'in ilimden, inanmanın bilmeden, akıldan, tahkikten kopuk, dolayısıyla objektif bir değer ifade etmez hale getirilmesi Din'e vurulabilecek en büyük darbe ve din ile ilim, inanma ile bilme konusunda yapılabilecek en büyük yanlış olmasına rağmen, bugün maalesef hem de İslâm hassasiyetli pek çok aydın, bu yanlışı yapabilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de, özellikle el-ilm olarak belirlilik takısıyla kullanıldığında ilmin menfi olarak geçtiği hiçbir yer yoktur. Ayrıca, Din ve vahiy ilimle, inanma bilme ile zaman zaman eş manâlı kullanıldığı gibi, İslâm, karşı kutbuna Cahiliye'yi oturtmuş, kesin bilgi sahibi olmadan herhangi bir konuda hüküm vermeyi yasaklamıştır. Gerçek bu iken, bir yanda, sadece bir kabulle vahye ilmi bilginin üstünde güya yer verilmekte ama, diğer yanda vahiy, ilim gibi herkes için bağlayıcı objektif ve ilmi bir gerçeklik olarak görülmemekte, inanma, taklit manâsında 'İşittik, iman ettik!'e indirgenmektedir. Oysa bu yaklaşım, bizzat Din'in ve yerine getirilip getirilmemesi kişiye dünyada, özellikle Âhiret'te hem de ebedi bir mükâfat veya ceza gerektirecek dini sorumluluğun temelini yıkan bir yaklaşımdır. Bilhassa Âhiret'teki neticesi itibariyle dini sorumluluk, öncelikle imani bir sorumluluktur ve bu sorumluluğun temelinde irade yatar. Yani Din, iradeyi elden almadan, bilhassa imani gerçekler konusunda aklı, sadece aklı da değil, 


kalbi ve vicdanı bütünüyle ikna eder. Eğer vahiy, onun temeline oturduğu Din, herkesi bağlayacak objektif bir gerçekliğe sahip bulunmamış, bu objektifliğiyle her seviyedeki bütün akılları ikna etmemiş olsaydı, o zaman sorumluluğun, mükâfat ve cezanın manâsı olmazdı. 
Bilhassa Sahabe'nin dini emirler karşısındaki 'İşittik, iman ettik!' sözü de, Din'in her gerçeğine tam ikna olmuş olmanın söylettiği bir sözdür. 


İlmi gerçekler, gözleme ve deneye dayanır ve ilmi kesinlik (ilme'l-yakin), imanın en alt temelini, en düşük derecesini teşkil eder. Onun üstünde, yanıltmayacak şekilde müşahede, yani şahit olma vardır (ayne'l-yakin). Bunun da üstünde kalble, ruhla, pratikle tecrübe etme yer alır (hakka'l-yakin). Dolayısıyla imanın üzerine oturduğu gerçekler, ilmi gerçeklerin, bilimin verilerinin kat kat üstündedir ve bunları idrak ve tecrübede kişilere bağlı subjektif derecelerin olması mahfuz, asılları itibariyle ilmi gerçeklerden çok daha objektiftir, herkes için bağlayıcıdır ve bu gerçeklerin kaynakları ve delilleri, ilmi doğruların kaynaklarıyla delillerinden daha öte bir değere, kesinliğe ve zenginliğe sahiptir. İlim, bu kaynak ve delillerden sadece biridir; Kur'an-ı Kerim, ilmin yanı sıra bir de hüdâ ile ışık saçan bir Kitap'tan söz eder. 


Din ve ilim, inanma ve bilme meselesi, ilmin veya bilimin yerli yerine oturtulması, ona gerçek mecarını açmak, insanlığın, bilhassa Müslümanların bugün ve gelecekteki en büyük meselesi olma hususiyetine sahiptir 


Sözün özü 
24.11.2008 


Modem dönemde üniversitelerin önem kazanması temel mevzu ve meseleleri akademik inceleme, medyanın çok büyük nüfuz kazanması da birer tartışma malzemesi olmaya indirgedi. 


Neticede, en önemli problemler bile ızdıraplarının çekilmesi ve çözülmesi gereken problemler olmaktan çıkıyor; birer dedikodu, tenkit, çokları için ispat-ı nefs malzemesi haline geliyor; ayrıca, onları doğrudan yaşamamış çoğu akademisyen ve aydın için kendi asli hüviyet, mahiyet ve zemini çerçevesinde değil de, ezberlenmiş ve bilhassa Batı'da pişirilmiş ideolojik ve sözüm ona 'bilimsel' kalıplar, sistemler çerçevesinde birer subjektif ve mücerret mevzua dönüşüyor. Problemleri bizzat yaşayan halk temelinde yapılan saha çalışmaları ve istatistikler ise, akademisyen ve aydınların iddialarının tam tersine sonuçlar verip, 'ezberlerini bozuveriyor.' 


Alevilik meselesi gibi, Güneydoğu'da yaşanılan trajediyi de hiçbir zaman kendi asli temellerinde ele alma, Türkiye'nin ve bölgenin tarihine bile göz atma zahmetine olsun katlanmayan pek çok akademisyen ve aydın, Güneydoğu trajedisini hep bir 'kimlik ve Kürtlük sorunu' olarak takdim etti. Ancak benzer pek çok anket gibi, en son İHH'nın yaptığı anket de, bu iddianın bir aydın ve akademisyen fantezisi olduğunu ortaya koyuverdi. Gerçi, asırlarca din, tarih ve ebedi değerler temelinde başka Müslüman unsurlarla bir arada yaşamış bulunan Kürt kardeşlerimizde apayrı bir kimlik ayrıştırması şükür ki mümkün olmasa da, onların Kürtlüğünü kabullenmek ve onlara en tabii olan 'kültürel' hakları vermek, Türkiye'ye bir şey kaybettirmeyeceği gibi, istismarların da önünü alacaktır. Fakat, dikkatlice bakıldığında, Güneydoğu'muzu boşaltmak, Kürt kardeşlerimizi ayrıştırmak ve neticede o bölgeyi bir 


düşman olarak koparmak gayesi de taşıyan söz konusu problemi çıkaran, destekleyen, Türkiye içinde ve dışında istismar eden çevrelerin onun bir 'kimlik ve Kürtlük' problemi olarak değerlendirilmesini istedikleri, onun böyle ele alınmasına karşı çıkar görünen bazı güçlerin de aslında öyle ele alınmasına zemin hazırladığı fark edilecektir. Bir halka bulunduğu ülke dahilinde 'ulusal-etnik kimlik kazandırma ve şuuru verme'nin neticede neye müncer olduğunu, 'ulusçuluk ve ulus devlet oluşumları'nın en belirgin özelliklerinden birini teşkil ettiği son dönemler tarihi yeterince ortaya koymaktadır. 


İslâm dünyasının, hattâ bütün dünyanın son asırlarda yaşadığı problemlerdeki onları bizzat çıkarıp büyüten harici-dahili güçlerin etkisini bir yana koyduğumuzda, bütün problemlerimiz temelde, Bediüzzaman'ın bir asır önce ortaya koyduğu problemlerdir ve bunlar bir bölgenin, meselâ Güneydoğu'daki trajedi bir Güneydoğu değil, Türkiye problemidir. En az bir buçuk asırdır yaşadığımız bu en temel problemler, cehalet, tefrika-ihtilâf ve fakirliktir. Bediüzzaman, bunlara ilaveten, onları hem besleyen, hem de bir bakıma onların neticesi olan başka bazı yan problemleri de söz konusu eder: Zaman ve mesai tanziminin olmaması; toplumda, karşılıklı münasebetlerde ve muamelelerde güven yokluğu ve karşılıklı yardımlaşma eksikliği. Bunlara ek olarak, düşüncede, inançta tahkik yerine taassup ve taklit; hüda yerine hevaya, aklı ihmal edip sadece heveslere tâbi olma; ilim ile dini ayrı hattâ birbirine zıt ve çelişir disiplinler gibi görme; cerbeze ve gurura dayanan tenkit; arzulara fikir sureti giydirme; düşüncede, idarede, muamelelerde istibdat; ahlâki yozlaşma; işlerimizde ve hayatımızda düzensizlik, plansızlık ve karmakarışıklık; şahsi veya zümre çıkarlarını öne alma ve bunları tatminde gösterilen hırs; tembellik ve ümitsizlik; vermekten çok almaya talip olma. 


Nasıl İslâm dünyasında meselâ Filistin ve Kudüs meselesi aslında bütün bir İslâm dünyasının meselesi olup, ancak bu külli mesele çerçevesinde hallolabilirse, Türkiye'nin Güneydoğu ve Alevi meseleleri gibi meseleleri de, Türkiye'nin bütün meseleleri içinde, Bediüzzaman'ın sözünü ettiği problemlerin izalesi çizgisinde hallolacaktır. Ancak kendilerini bunların tamamını çözmeye adamış insanlar veya kadrolardır ki, bu meseleleri de çözebilecektir. 


Hz. Bediüzzaman ve Abdülhamid Han 
04.05.2009 


Hz. Bediüzzaman ve Sultan II. Abdülhamid Han münasebeti, Bediüzzaman'ın Abdülhamid idaresiyle ilgili tavrı, bu tavrı daha sonraları değiştirip değiştirmediği mevzuu, maalesef pek çok mesele gibi kendi temellerinde değil, âdeta bir yargıç konumu takınarak ele alınmakta, bir aktüalite konusuymuş gibi, hattâ zaman zaman bir dedikodu üslübunda tartışılmaktadır. 


Bu tür yaklaşım ve tavırlar, Abdülhamid Han idaresini ibretlerle dolu bir tarih dilimi olarak ele almayı da zorlaştırmaktadır. Oysa bu münasebet, hem Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecini hem de son asırlarda ortaya çıkan İslâmi hareketleri ve hadis-i şeriflerde Mehdiyet-Mesihiyet olarak adlandırılan Âhir Zaman'daki İslâmi dirilişi anlamada anahtar konuma sahip hususlardandır ve öncelikle Hz. Bediüzzaman ile Abdülhamid Han'ın konumları açısından ele alınmalıdır. 


Abdülhamid, yıkılmakta olan bir devletin en sorumlu ve en yetkilisidir; elbette yıkılmakta olan devletini bir yandan korumaya çalışırken, öte yandan ona sıhhatini bulması için yeni bir mecra da açmak mevkiindedir ve bunun farkındadır. Fakat önceliği, devletini yıkılmaktan 


korumaktır. Dolayısıyla ileriye hareketini 'muhafazakârlığı' tayin etmekte ve şekillendirmektedir. Oysa bilâhare gelişen hadiselerin ortaya koyduğu üzere, zaman külli bir tecdit ve baştan başa yeniden inşa zamanıdır ve bu tecdit de, inşa da Osmanlı Devleti'nin enkazı üzerinde mümkün değildir. Ve Abdülhamid Han, ne külli manâda bir müceddittir ne de yeni bir dirilişin bânisidir. Bundan dolayı, devletini korumaya çalışırken onun sıhhatini de bulması adına meselâ eğitimdeki faaliyetleri, teşebbüsleri, hem kendisinin hem devletin aleyhine işlemiştir; çünkü Abdülhamid'in idaresine son veren, devleti de yıkıma götüren, o eğitim ve eğitim müesseselerinin ürettiği kişiler olmuştur. Yine aynı sebepledir ki, Abdülhamid, medreselerin, tekyelerin âdeta ölmüş halini gerektiği gibi görememiş ve onların tam canlanması için herhangi bir plan geliştirmemiştir. Bütün bunlar, Abdülhamid'i asla küçültmez; onu tenkidi gerektirmez, çünkü o, bütün iyi niyetiyle kapasitesini, konumunu, mevkiini sonuna kadar kullanmıştır. 


Hz. Bediüzzaman, Abdülhamid gibi halin değil, bütünüyle geleceğin insanıdır; temellerinden yepyeni bir inşaın fikir-beyin ve ruh mimarıdır. Aynı zamanda, iman ve düşünce planında bu geleceğin bütün ayrıntılarıyla vazıı ve tam temsilcisi, onun teferruatında prensip koyucu, şahsi hayatı itibariyle geleceğin temellerini bütün sağlamlığıyla atan insandır. Onun 'Eski Said' diye adlandırdığı dönemde sonuna gelmiş bulunan Abdülhamid idaresine karşı tavrı, her bakımdan yeninin ve geleceğin yıkılmakta olan bir geçmişe ve sonuna gelmiş olan hale tavrıdır. Bu dönemde o, geleceğin inşa, mevcut siyasi temellerin ıslahı ile olabilir mi diye düşünmüş ama hadiseler, bunun imkânsızlığını kendisine bilfiil göstermiştir. O bakımdan da, 'Yeni Said' dediği dönemde bu inşa hareketine tamamen düşünce ve iman temelleri üzerinde başlamış ve Abdülhamid idaresine bu döneminin penceresinden bakışı, 'Eski Said' dönemindekinden biraz farklı olmuştur. "Üçüncü Said' dediği dönemde ise bu bakış, 'Birinci' ve 'İkinci Said' dönemindeki bakışının ortası olarak değerlendirilebilir. 


Yani, Hz. Bediüzzaman ile Abdülhamid Han münasebeti misyonlar münasebetidir. Misyon farklılıklarının sebep olduğu farklı tavırları, Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında, meselâ Hz. İbrahim-Hz. İsa ile Hz. Nuh-Hz. Musa farklılığında da görürüz. Bu hususun iyi anlaşılması, mezhep ve meşrep konusunu, bunların gerekliliğini ve aralarındaki zaruri farkları, sahabe arasında savaşlara kadar giden bazı anlaşmazlıkları, nihayet bazılarının anlamadan tartıştığı Fethullah Gülen Hocaefendi'deki 1994 yazına kadar ve bundan sonraki bazı yaklaşım farklılıklarını da gerektiği gibi anlamanın anahtarı olacaktır. 


Vatan millet hainliği budur 
27.04.2009 


Geçen hafta Samsun'da alkollü bir şoförün sebep olduğu bir trafik kazası 10 kişinin ölümüne, 
12 kişinin yaralanmasına yol açtı. Trafik kazaları ve kazalarda ölüm nispetlerinde dünyada 
birinci olan Türkiye'de bu kazalarda sadece 2007 yılında 10.000'in üzerinde insan öldü. 


İşletmeci-komiser Hasan Turan'ın Polis Dergisi'nin 41. sayısında verdiği bilgilere göre, trafik kazalarının şu anda Türkiye'ye verdiği zarar yılda 20 milyar lira (13 milyar dolar) civarında. 
PKK terörü, öldürülen teröristler dahil yılda ortalama 1.000-1.200 civarında can aldı ve Türkiye'ye maliyeti yılda 12-15 milyar lira civarında idi. Trafik kazaları, ülkemize PKK 
teröründen çok daha fazlasına mal olduğu gibi, yol açtığı yıllık zarar, 17 Ağustos 1999 
Marmara Depremi'nin verdiği zarardan da daha büyük. 


Böylesine korkunç bir insani ve maddi maliyeti olan trafik kazalarının en önemli sebebi ise 'bidon kafalı ve göbeğini kaşıyan adamlar'ın ülkesindeki 'gerici' Diyanet ve Yeşilay araştırmaları bir tarafa, 'medeni, ilerici ve tam lâik' ABD ve AB ülkelerindeki resmi araştırma ve istatistiklere göre alkol. Türkçe açılımı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi olan ABD'deki NHTSA'nın araştırmasına göre, 1999 yılında bu ülkede meydana gelen ölümlü 41.471 trafik kazasının % 38,4'ünün sebebi alkol ve alkol sebebiyle meydana gelen bu kazalarda 15.935 kişi öldü ve 630.000 civarında kişi ise yaralandı. Alkolün sebep olduğu trafik kazalarında ABD'de her 33 dakikada bir kişi ölüyor ve her bir dakikada bir kişi yaralanıyor. Alkollü trafik kazalarının ABD'ye yıllık maliyeti 45 milyar dolar. Çok yakın rakamları veren 2006 yılı istatistiklerine göre 14 yaş ve altındaki 1.794 çocuk, yaptığı trafik kazasında ölüyor ve bunlardan 306 ölümün sebebi yine alkol. 


Alkol, elbette sadece trafik kazalarına yol açmıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın araştırmalarına göre bu ülkede her yıl işlenen 3 milyon civarındaki şiddet suçlarının % 35'inde alkol birinci sebep olduğu gibi, halihazırda önceki eş, kız veya erkek arkadaş şiddetine maruz kalan kurbanların 3'te 2'si, şiddet suçlularının alkollü olduğu bilgisini veriyor. AB'de RAND Europe'a 6 Nisan 2009 günü sunulan raporda yer alan bilgilere göre, piyasaya, tüketiciye alkol sunumundaki % 1'lik bir artış trafik kazalarında % 0,86, kronik siroz hastalığında % 0,37 artışa yol açıyor. Bunları önlemek için, alkolün tüketiciye ulaşmasını zorlaştırmak gerekiyor. 
Alkol, zihni-fiziki 60 hastalık risk faktörü içinde üçüncü sırada yer alıyor; yine aile içi şiddet, cinayet, antisosyal davranış, ailenin dağılması, çocuk istismarı ve ihmalinde en önemli sebepler arasında. Her yıl 7 milyon çocuk, alkol sebebiyle aile dağılmalarının kurbanı oluyor. 
Bunun yanı sıra, her yıl 60.000 düşük kilolu doğumdan alkol sorumlu olduğu gibi, sakat doğumların en önemli sebebi yine alkol. Aynı şekilde, genç ölümlerinin 4'te 1'inden sorumlu olan da alkol. Her yıl alkol sebebiyle 10.000 insan intihar ediyor ve işlenen cinayetlerin 5'te 2'sinde alkol başrolü oynuyor. Her yıl 50.000 Avrupalı, alkolün sebep olduğu kanserden can veriyor. 


Gülhane Tıp Dergisi, 1990-2000 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Servisi'ne başvuran 2.895 kişiden % 50'den biraz fazlasının alkollü olduğunu ve dolayısıyla alkol kullanımıyla suç ve cinayet arasında münasebet bulunduğunu yayınlıyor. Bu korkunç gerçeklere rağmen, ABD'de Alkolizm ve Alkol Suistimali Ulusal Enstitüsü, ülke çapında yaptığı araştırmaya göre medyanın alkolün sebep olduğu felâketleri gizlediğini, olduğundan çok daha az gösterdiğini rapor ediyor. 


Kur'an, kumar ve alkol kullanımı için 'şeytanın işlerinden bir pislik' tabirini kullanır. 19. asrın sonlarında papaz Isaac Taylor, Church Congress of England'da yaptığı konuşmada, 'İslâm, Hıristiyan dünyanın üç baş belâsı olan sarhoşluk, kumar ve fuhşu ortadan kaldırmıştır. 
diyordu. Bugün ise ülkemizde alkol kullanımı, âdeta rejimin, lâikliğin ve özgürlüğün sembolü haline getirilmiş bulunuyor. 

Açılım mı, yeni bir strateji mi? 

20.04.2009 


Dini konularda takıntıları herkesçe malum bir gazete, ÇYDD üyesi bayanları eğitim 'meleği' ilan ederek tam bir din istismarcılığı yapıyor. 


Saylan, 'İmam-hatiplilere burs vermiyoruz. Bize gelenlerin siyasi görüşlerini öğrenmek zorundayız.' diyor. Başörtülülere tavrı ise malûm. Bütün söz ve tavırları, siyasi ve ideolojik davranarak eğitimde fırsat eşitliğini hiçe saydıklarını ortaya koyduğu halde, daha çok Güneydoğu'ya yönelmelerini izah için 'Temel gayemiz, eğitimde fırsat eşitliği' diyebiliyor. 


Saylan, 'Burs verdiklerimizin sayısı yüz bine ulaşırsa, Türkiye artık yıkılmaz.' diyor. Saylan, Türkiye'yi, 1.000 yıl önce bu coğrafyayı milletimize vatan yapan ve 1.000 yıldır muhafaza eden büyük halk çoğunluğuna karşı korumaya çalışıyor. PKK terörüyle savaşta, haydi general çocuklarından görmüyoruz, kaç ÇYDD üyesi veya çocuğu şehit oldu; neden şehitlerimizin büyük çoğunluğunun eşi, annesi veya kız kardeşi hep başörtülü? 


Siyasi ve ideolojik temelli olarak faaliyet göstermek, hattâ darbe planlarına ortak olmak, ÇYDD ve benzeri kuruluşlara serbest; Ergenekon davasından medyaya yansıdığına göre, D.K. 
Komutanlığı'nda, bazı üst rütbeli subaylarla gizli ilişkilere girerek kadrolaşmak, askeri okullara girişte listeler sunmak serbest; askeri öğrencileri 'kazanmak' ve elde tutmak için kızları kullanmak serbest. Bunlar ve faaliyette bulundukları her yerde kızlarla erkeklerin birlikte kaldığı öğrenci evleri açmak, ÇYDD'nin bilhassa Güneydoğulu kızlara ilgisinin asıl sebebini, 'çağdaş yaşam'dan ne anladığını ve kadına bakışını da ortaya koyuyor. Bütün bunlar, serbest olmak bir yana, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma adına yapılıyor. Ama Sayın Başbuğ, bazı Müslümanların 'cemaat' halindeki faaliyetlerinden rahatsız. 'Önemli olan, dinin... 
istismarını önlemek değil mi?' diyor ve cemaat faaliyetini, 'sosyal ve siyasi hayat üzerine ağırlık koyma arayışı' olarak değerlendiriyor. Dine inanan, yaşamaya çalışan ve kanunlar çerçevesinde faaliyette bulunan insan neden dini istismar ediyor olsun? ÇYDD'ye ve benzeri kuruluşlara, Anayasa'da yasaklanmış darbe arayışlarıyla bile serbest olan sosyal ve siyasi hayat üzerinde ağırlık koymaya çalışmak, her vatandaşın ve her bir sivil toplum kuruluşunun kanuni hakkı olduğu halde, haydi 'cemaatler' içinde olsun, kanunlar dahilinde faaliyet gösteren dindar vatandaşlara neden çok görülüyor? Başbuğ, 'Modern toplumlarda kişi cemaat üyesi olarak değil, birey ve vatandaş olarak yer almıyor mu? diyor. Tam tersine, cemaatler, dünyanın her tarafında modem toplum yapısının en önemli unsurlarındandır. Asıl, modernite, insanları cemaatler ve her biri cemaat tipi örgütlenmeden farksız sosyal, siyasi, sivil toplum kuruluşları halinde bir araya gelmeye itmiştir. Sayın Başbuğ ve kurmayları, en azından Erich Fromm'u okuyabilirler. Sonra, partilere, sendikalara, derneklere mensubiyet vatandaş ve birey olmaya mani değil; ordunun, en katı bir cemaat örgütlenmesi halinde bütün mensuplarını yakın takibe alarak adeta tek tipleştirmeye çalışması, hak ve vazifesi olmadığı halde siyasi hayata müdahalelerde bulunması, ÇYDD ve benzeri kuruluşların tek tip insan için çalışması vatandaş ve birey olmaya mani değil de, cemaate mensubiyet birey ve vatandaş olmaya niye mani? Başbuğ, dindar/dindar olmayan ayrımına ?sanki bunu yapan cemaatlermiş gibi? karşı ama 'mütedeyyin' insanlardan ve cemaatleşmenin Türkiye için ciddi güvenlik sorunlarına sebep olabileceğinden söz ediyor. Dindarlığın, din tarafından tayin edilmiş objektif ölçüleri vardır. Ayrıca, mütedeyyin ve dindar kelimeleri, biri Arapça diğeri Farsça, aynı manâya gelir. 
Başbuğ'un karşısına aldığı cemaat veya cemaatlerin, bu ülkenin güvenliğine en az Emniyet teşkilatı ve ordu kadar hizmet ettiğine bütün tarihimiz şahittir. 


Kanaatime göre, Sayın Nevzat Tarhan'ın isabetle teşhis ettiği ve eski KK komutanı A. 
Yalman'ın medyaya düşen ses kaydında da iddia edildiği üzere, Sayın Başbuğ, yeni bir strateji izliyor. Önce liberallerin büyük kısmını ve mevcut iktidarı arkasına alarak cemaat veya cemaatlerin, tabii sonra da iktidarın üzerine gelme stratejisi. 


Evrimciliğin sonuçları ve/veya sebepleri 


06.04.2009 


Evrimin sadece 'bilimsel' bir teori olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Onun, hem kaynağı hem neticeleri itibarıyla dünya görüşünden tarih görüşüne, ekonomiden siyasete, felsefeden dine ve metafiziğe, oradan ahlâka kadar pek çok tesirleri, yankıları ve yönlendirmeleri söz konusudur. 


Darwin, Türlerin Kökeni'nde, 'Başlangıçta bir veya birkaç biçime (Yaratıcı tarafından üflenmiş) hayata dair bu görüşte bir ululuk var, diyor; 'bu gezegen genel çekim kanununa göre dairevi hatlarla ilerlerken, oldukça basit bir başlangıçtan en güzel ve en harika biçimler evrimleşiyor.' diye ilave ederek Hıristiyanlık'la ilerlemeciliğin karışımı bir görüş ortaya koyuyordu. Sürekli ilerleme (terakki) görüşü, Condorcet, Comte ve Hegel gibi Darwin öncesi filozof, sosyolog ve tarih felsefecilerinde de vardı, fakat Darwin'in biyolojik evrim hipotezi bu görüşe, 'sosyal evrim' iddiasına, bir 'tabiat kanunu' olma özelliği, 'bilimsel' bir temel sağladı. 
Darwin'in evrimciliği, esasen İlkçağ Roma filozoflarından Lucretius ve bizzat Darwin'in dedesi Erasmus'ta da izlerine şahit olduğumuz tabii ayıklanmaya dayanıyordu. Bu hipotez, bilâhare görüşünü kısmen tadil etmiş de olsa, 'Nüfus geometrik büyüyor, yeryüzünün kaynakları ise aritmetik olarak artıyor diyerek, İngiltere'deki fakirlere yardım yasasına karşı çıkıp, güçlülerin ayakta kalmasının bir kanun gibi görülmesine yol açan papaz Thomas Malthus'tan 'esinlenmişti.' Dolayısıyla, hayatta güçlülerin ayakta kalıp, zayıfların yok olmaya mahküm bulundukları iddiasının kaçınılmaz ve 'bilimsel' bir sosyal hayat ve tarih prensibi olarak benimsenmesine sebep oldu. Bu ise nihayet 'Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler! 
şeklinde ifade edilen acımasız kapitalizme, ırkçılığa, güce tapınmaya ve emperyalizme yine 'bilimsel' zemin teşkil etti. 


Irkçılık, bizzat Darwin'de de vardı. 3 Temmuz 1881 tarihinde W. Graham'a yazdığı mektupta şöyle diyordu: 'Tabii ayıklanmaya dayalı mücadelenin medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar risk altında kalmıştı... 
Avrupa ırkları, yani medeni ırklar, hayat mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından yok edileceğini görüyorum.' Darwin de, tarihi düz bir çizgi halinde sürekli ileriye, daha güzele ve daha doğruya giden bir süreç olarak gören felsefe de açıktır ki, tam bir yanılgı içindeydi. Bu tür görüşler, 19'uncu asırdaki Batı emperyalizmine 'bilimsel' zemin teşkil etmek için uydurulmuş, en azından zemin teşkil eden safsatalardı. 


Evrim hipotezinin temelini teşkil eden tabii ayıklanma, hayatı bir mücadele olarak takdim ettiği için bu hipotez, hem savaşları, hem acımasız rekabeti, mücadeleyi kazananı 'en iyi' görmekle de kazanma adına her yolu meşrulaştırmaktadır. Darwin'e ve sosyal Darwinizm'in kurucusu kabul edilen Herbert Spencer'e göre de, ?evrimciliğin ahlâk felsefesinin ifadesi de olarak?iyi, daha çok evrimleşen, kötü ise daha az evrimleşendir. Alman tarihçi Heinrich von Treitschke, 'Zayıflar yok olmalı ve yok olmaları da adalettir. derken, aynı yolun yolcularından Andrew Carnegie, 'en yüksek insani başarıların dinamikleri' olarak ferdiyetçilik, özel mülkiyet, servet biriktirme ve rekabet kanununu yüceltmekte, Rockefeller, 'İşin büyümesi, en uyumlunun hayatta kalmasıdır. diyerek, kapitalizmi takdis etmektedir. İradenin yerinde ve 


gerektiği ölçüde kullanılmasıyla bazı insanların üstün insan, 'Süpermen' olmaya doğru tekâmül edeceğini ve 'Süpermen'in kendi kendisinin efendisi olarak, klasik düşüncede Tanrı'ya atfedilen mertebe ve otoriteye ulaşabileceğini ileri süren nihilist F. Nietzsche'yi bu iddiaya sevk eden bir sebep de yine evrimcilikti. 


Evrimciliğin bu içtimai, siyasi, felsefi, ahlâki sonuç veya sebeplerinden başka inanca taallûk eden sonuç ve/veya sebepleri üzerinde inşallah gelecek hafta duracağız. 


Muhsin Başkan ve Büyük Birlik 
30.03.2009 


1972'de Milli Eğitim Şürası orta kısımlarını tırpanlayıncaya kadar imam-hatip okullarında genellikle iki grup öğrenci bulunurdu. Bir grup, ibadetinde, kurallara saygılı ve derslerine ağırlık veren öğrencilerdi. 


Bunlar, daha sonra siyasileşme okullara kadar inince ve üniversitelerde bir kısmı itibarıyla MTTB ve MSP saflarında ideolojik mücadele içine girdiler; bir kısmı, sadece mesleğini ve ailesini düşünüp, silik bir hayat yaşamayı tercih etti; bir kısmı, belli cemaatler içinde bulunuyordu veya bunlara dahil oldu. İkinci grup, ekseriyeti itibarıyla derslerinde az başarılı, daha çok futbol ve sinemayla haşir-neşir, umumiyetle namaza yabancı öğrencilerdi. Bunlar ise siyasileşme ve ideolojik kamplaşma döneminde ve üniversitelerde çoğunlukla ülkücü grup saflarına katıldı. Erzurum'da İngiliz filolojisindeki üniversite öğrencilik yıllarımda sınıfımızda ülkücü lider pozisyonunda görünenler bu öğrencilerdendi; derslerinde zayıf, okula devamsız, fakat ülkeyi koruma ve kurtarma mücadelesi içindeydiler. Şahsen bu tür kişilerle öğrenci iken de, 12 Eylül darbesine kadar olan öğretmenlik yıllarımda da genellikle hep karşılıklı mücadele halinde olduk. Buna rağmen önceleri tanıma imkânım bulunmayan, siyasi hayata atılmasıyla birlikte medyadan tanıyabildiğim Muhsin Yazıcıoğlu Bey'e karşı hep sempati besledim. 
Bilhassa Ahmet Taşgetiren ve Mümtaz'er Türköne beylerin hüsn-ü şehadetleri, hakkındaki temayül, duygu ve düşüncelerimde hamdolsun isabet olduğunu göstermiş bulunuyor. 


Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, kalbimde hep dürüst, dengeli, prensiplerine bağlı bir insan olarak temessül etti. İki hususiyeti bilhassa hep dikkatimi ve hayranlığımı çekmiştir. Devletini ve ülkesini müdafaa adına verdiği mücadelede, devleti kendisini 2,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl hapishanede yatırdı; işkencelere maruz bıraktı. Ama Muhsin Bey, maruz kaldığı bu muamele sebebiyle hiçbir zaman devlet ve ordu aleyhinde bulunmadı; şahıslarla müesseseleri, gelip geçici hadiselerle kalıcı prensipleri ayrı tutmasını hep bildi. Ayrıca, hiçbir zaman mazlumiyetini, çoklarının yaptığı gibi 'destanlaştırıp' bazı pes hedefler adına kullanmadı. 
Onun dikkat ve hayranlığımı çeken ikinci hususiyeti, yıllarca içinde ve ön saflarında mücadele verdiği MHP'den ayrılıp da ayrı parti kurunca, eski arkadaşları ve partisi aleyhinde de hiç bulunmadı. Muhsin Bey, hangi grup ve cemaate mensup olurlarsa olsunlar, Müslümanlar aleyhinde de bulunmazdı. Devlete ve orduya karşı saygısına rağmen, devletin zulmü, ordudan gelen meselâ 28 Şubat gibi tasvibi imkânsız müdahaleler karşısında da dik durmayı ve gerekli tavrı koymayı bildi. 


Siyasi hayatında Muhsin Bey'in belki çok büyük hizmeti olamadı. Partisinin ismi olan 'Büyük Birlik' ?ki buradaki büyük sıfatı partiye değil, birliğe aitti? istikametinde hayatında iken belki çok önemli fonksiyon göremedi. Ama demek bu hususta, milletinin birliği konusunda çok 


samimi idi ki, trajik ölümüyle Allah o hizmeti ona tam gördürdü. Kutuplaşmanın iyice arttığı seçim atmosferinde Allah (cc), Muhsin Bey'in vefatıyla ülkeye tam bir birlik, rikkat ve merhamet yüklü bir sükünet havası getirdi. Bilhassa bazı medya organlarının şişirmeleriyle kavga, kutuplaşma ve karşılıklı suçlamalar istikametinde giden seçim propagandaları, birden yerini ülke çapında hüzünlü bir birlik iklimine bıraktı. 


Bazı insanlar vardır ki, büyük davalar uğruna boyunlarını her zaman uzatmaya hazırdırlar; onlar, birer kurban gibi yaşar ve hayattan da birer kurban olarak ayrılırlar. Allahü a'lem, Muhsin Bey de bunlardan biriydi; belki ülkeye dışarıdan ve içeriden kurulan büyük tuzaklar vardı ve Allah, onu ve yanındaki arkadaşlarını niyetlerinin samimiyeti sebebiyle bu tuzakların bertaraf edilmesi ve ülkenin süküneti ve geleceği adına aldı. Kim bilir!.. 


Muhsin 'Başkan'a ve birlikte Allah'a yürüdüğü arkadaşlarına Cenab-ı Allah'tan engin rahmet, acılı ailesine, yakınlarına, çalışma ve dava arkadaşlarına, bütün Büyük Birlik Partisi mensuplarına ve Müslüman-Türk dünyasına hem sabır diliyor, hem tebriklerimi arz ediyorum. 


Evrim en ilkel inanç sistemidir 
23.03.2009 


Evrim hipotezine göre bütün hayat, ölü, cahil, şuursuz maddeden dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile üretilemeyen canlı bir ilkel hücrenin meydana gelmesiyle başlamış, yolda kendini kopyalama metoduna ve kendini sürdürme ve terakki mücadelesi içinde adaptasyon mecburiyetiyle rastgele mutasyonlara ve natürel seleksiyona uğrayarak milyonlarca çeşit bitki, hayvan türü ve insan neslini üretmiştir. 


Mutasyon, kromozom veya genlerdeki rastgele ve tevarüs edilebilir değişmelerdir. Canlı vücuttaki mutasyonlar, meselâ insan vücudunu meydana getiren 100 trilyon hücreden bir tanesinin mekanizmasındaki bozulmanın bugün insanlığın tedavide aciz kaldığı kansere sebep olması gibi, genellikle canlılığın aleyhinde sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca, canlı hücre, yüzlerce farklı proteinden; proteinler, 1000-1500 aminoasidin tam bir düzen içinde dizilmesinden; aminoasitler, karbon, azot, hidrojen gibi atomların farklı şekillerde birleşmesinden meydana gelir. Bu dizilme ve birleşmede en küçük bir hata, işlemi neticesiz kılar. Bu proteinlerden, meselâ oksijenli solunumda görev alan Sitokrom-C'nin tesadüflerle oluşma ihtimalini Türkiyeli bir evrimci, 'Bir maymunun daktiloda tuşlara rastgele vurarak insanlık tarihini hiç yanlış yapmadan yazma ihtimali'yle kıyaslamaktadır. Bugüne kadar yapılan deneyler de, bırakın böyle bir ihtimalin gerçekleşmesini, onun tam tersini ortaya koymaktadır. 


ABD Houston Baylor Tıp Fakültesi'nde beyaz fareleri renkli fare haline getirebilme üzerinde çalışan Paul Overbeck ve arkadaşları, bu maksatla pigment üretilmesinde rol alan renk genini, beyaz farenin döllenmiş embriyosuna zerkettiler. Sonra bu farenin yavrularını çiftleştirdiler ve torunlarda herhangi bir renk değişimi görülmediği gibi, tersine yarısı bir hafta içinde öldü. 
Overbeck, bunun sebebini şöyle açıklıyordu: 'Fare embriyosuna enjekte ettiğimiz gen, fonksiyonunu kaybetmişti. Embriyonun genom kütüphanesinde bu renk geninin diğer genlerle etkileşimi, bu genin mesajının okunmasını engellediği gibi, diğer genlerin de doğru çalışmasına mani olmuştu. Bütün iç organlar hem ters yerlerde oluşmuş hem de pankreasla böbrekler tamamen hasara uğramıştı. Anladık ki, henüz herhangi bir gen transferini 


başarabilme şansımız, farede tahmin edilen gen sayısı olan 100.000'de 1I'dir. Farenin genom kütüphanesinde bulunan her bir gen, diğer 100.000 gen ile bağlantılı olarak fonksiyon görmektedir. (Discover, 20.8.93)' 


'Evrimleşme'nin zirvesi insanın bile 'evrim' çağında farelerde 100.000'de 1 ihtimalle gerçekleştirebileceği küçük bir gen müdahalesinin evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüflerle dünyanın 5-10 yerinde 100.000'de 5-10'a çıkacak bir ihtimalle gerçekleşebileceğini varsaysak bile, bu durumda, upuzun evrim sürecinde ara form fosillerinin yanı sıra, bir de mutasyon hasarlarıyla ölmüş milyarlarca hayvan fosilinin bulunması gerekmez mi? Yoksa, ünlü Fransız zoolog P. P. Grass&'ın dediği gibi 'Tesadüfü ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline getirerek, sadece kavramdan ve iddiadan ibaret bu 'ilâh' sayesinde bütün mutasyonların, her bir unsuru diğerleriyle ve bütünle tam bir münasebet içindeki kusursuz kâinatın ve insan vücudunun oluşum sürecinde daima ve mutlaka gerekli neticeyi verdiğini mi kabul edeceğiz? 


Evrimciler, evrimin üç temel unsurundan türlerin birbirlerinden ne zaman ayrıldıklarını ve evrimi gerçekleştiren mekanizma ile süreçleri izah edemeseler de, tek dayandıkları, canlı organizmalardaki benzerliklerden hareketle, bütün canlıların bir tek atadan evrimleşerek meydana geldiği iddiasıdır. Oysa, meselâ hepsi de aynı malzemeden yapılma ve temel özellikler itibarıyla birbirine benzeyen, dolayısıyla hepsine ortak 'bina' adını verdiğimiz, fakat bazı bakımlardan birbirlerinden ayrılan ve cami, okul, hastane, hapishane, ev gibi farklı adlarla andığımız binalar vardır. Bu binalar arasındaki farklılıkları ve isimlerini tayin eden, onların göreceği fonksiyondur; dolayısıyla gaye ve fonksiyon yapıyı, organizmayı belirler ve organik benzerlikler, türlerin birbirinden türediğini asla ispat etmez. 


Evrim teorisinin 'bilimselliği' 
16.03.2009 


Evrimci Dobzhansky, 'Evrim, tekrar etmez ve geri çevrilemez.' der; yani evrim, doğruluğu veya yanlışlığı 'bilimsel' kriterlerle ispatlanamayacak çok uzun bir süreci işaret etmektedir. 
Doç. Dr. Caner Taslaman, şu açıklamayı yapar: 'Evrim teorisinin başka yaklaşımlardan daha doğru olduğunu görmek için, onu bu yaklaşımlardan ayırt eden ana unsura bakmak gerekir. 


Bu ana unsur ise, istisnasız bütün türlerin başka bir türden oluştuğu iddiasıdır. Bu iddiayı ispat için, türlerde bazı değişikliklerin, mikro-mutasyonların bulunduğunu göstermek yetmeyecektir. Ancak bir türden diğer türe geçişi sağlayacak büyük makro-mutasyonların olduğu gösterilebilirse bu, evrim teorisi için bir delil teşkil edilebilir. Bu ise, gösterilememiştir. 


Bizzat Darwin, hipotezinin önündeki üç büyük engele parmak basmıştır ve bu engellerin hiçbiri aşılmış değildir: 'Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... (Paleontoloji, bunları ortaya koyamamıştır. Tam aksine, meselâ en az bir milyar yıldır değişmeden kaldığı ispatlanan mavi deniz yosunları, süngerler, yumuşakçalar, 1938'de Güney Afrika sahili açıklarında fosili bulunduğu zaman ara tür diye ileri sürülüp, güya böyle olduğunu ispatlama adına uydurma şekilleri yapılan, ama daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde canlısı, dolayısıyla yaşadığı keşfedilen coelacanth da hep değişmeden gelen organizmalardır.) İkinci engel, 'içgüdüler'dir. İçgüdülerin birçoğu öylesine 


şaşırtıcıdır ki, onlar, okura teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. İçgüdülerin tevarüsü, mümkün değildir. Bildiğimiz en şaşırtıcı içgüdüler, örneğin balarısının ve karıncaların birçoğunun içgüdüleri, alışkanlıkla kazanılmış olamaz. Çok daha ciddi (üçüncü bir) problem daha vardır ki, bu da, hayvanlar âleminin temel sınıflarına ait türlerin bilinen en aşağı tabakalardaki fosil kayalarında (Kambriyen patlamasıyla) birden ortaya çıkmasıdır. 


Evrimciler, bileşiklerin organize biçimde aynı anda bir araya gelerek, hücre dediğimiz muazzam kompleksi, hattâ daha öte canlı organizmaları üretebildikleri iddiasındadırlar. Böyle bir iddianın, M. Bucaille'e göre, yüksek ısıda aynı anda demir cevheri ve kömürden oluşan çelik parçacıklarının bir dizi mutlu rastlantılar yoluyla Eyfel Kulesi'ni yapabileceklerini ileri sürmekten farkı yoktur. Kaldı ki, bir hücrenin yapısı, Eyfel Kulesi'nden çok daha karmaşıktır. 
Evrimciler, iddialarına güya delil olarak, buhar, metan, amonyak ve hidrojenden oluşan bir gaz atmosferinde elektrik kıvılcımları kullanarak amino asitler gibi karmaşık kimyevi bileşikler elde edilebileceğini iddia eden S. Miller'in deneyini ileri sürerler. Bilim adamlarının ilkel atmosfer'in Miller'in ileri sürdüğünden farklı olduğunu düşünmesi bir yana, evrim bütün olup bitenleri tesadüfe bağlarken, Miller, sonuca delil arayışı içinde şuurlu, bilgi ve irade sahibi biri ve iradi olarak sebep üretmeye çalışmaktadır. Bu ise, düpedüz hokkabazlıktır. 


Evrimciliğin de, materyalist bilimciliğin de müthiş bir çelişkisine daha temas etmek gerekiyor. 
(1) İddiaya göre, varlıkta terakki esastır. (2) Terakkiyi ve evrimi tetikleyen, değişen şartlar ve bunlara uyum (adaptasyon) mecburiyetidir. (3) Uyumla hayatta kalan başarılı fertler, karakterlerini nesillerine aktarır. (4) Düşünce, hayal, tasavvur, vb. beyindeki birtakım biyo- kimyevi faaliyetlerden ibarettir. Bu iddialardan çıkacak en tabii sonuç, her yeni merhaledeki varlıkların önceki merhaledekilerden ileri bir beyne sahip olması gerektiğidir. Oysa karınca, arı, ipek böceği gibi, her bir kabiliyet yönünden insandan ileri bir hayvan türü muhakkak vardır. Burada, her varlık bu ileri kapasitesiyle zaten hayatta kalıyor itirazı yapılabilir. Bu ise, varlıkta gaye ve vazifenin organizma ve var oluştan önce geldiğini gösterir ki, evrimi de, materyalizmi de yıkar. K. R. Popper, evrimle ilgili şu hükmü verir: 'Darwinizmin test edilebilir bilimsel bir teori olmadığı, buna karşılık metafiziksel bir araştırma programı olduğu sonucuna varmış bulunuyorum. 


Evrim, mitlerden örülü bir mitolojidir 
09.03.2009 


Bilhassa ABD'de bilim adamlarının % 99'u evrimi kabul ediyormuş. Ne değer ifade eder ki? 
19'uncu asırda fizikçiler hayat, şuur, irade gibi 'bilimin yedi bilinmeyen'i dışında her şeyi izah edebilecekleri iddiası ve tekebbürü içinde idiler; hepsi de, Newton fiziğine iman etmişti. 


Quantum fiziği, iddialarını tarihin çöplüğüne atıverdi ve Eddington, Max Planck, James Jeans gibi ilim adamları, Mevlânâ, İbn Arabi, Molla Cami gibi yazıp konuşmaya başladılar. Bu hususta temel gerçeği K. R. Popper ifade ediyor: 'Hem Einstein'ın hem Newton'un teorilerinin her ikisi de pekalâ yanlış olabilir. 


Fizikçilerin ateizm ve materyalizm adına bıraktıkları boşluğu evrimciler doldurdu. Evrim, sadece canlıların değil, bütün bir kâinatın, canlı-cansız her şeyin tesadüfen ve kendiliğinden evrimleşerek ortaya çıktığı iddiasıdır. Bu asli özelliğiyle, ateizm-materyalizm-evrimcilik şudur: Ezelde ilimsiz, şuursuz, hayatsız bir nokta vardı. Bu, kendiliğinden, tesadüfen ve 


herhangi bir gayeye yönelik olmaksızın harekete geçti ve zaman-mekân boyutu edindi. Sonra ondan tesadüflerle 30 civarında harf üredi. Bu harfler, kusursuz bir şekilde tesadüfen sonsuz denebilecek çeşitlilikte bir araya gelerek her biri ayrı manâda ama birbirleriyle tam bir âhenk ve birlik içinde trilyonlarca kelime oluşturdular; kelimelerin mükemmel bir şekilde bir araya gelmesiyle kusursuz ve manâlı cümleler, cümlelerden paragraflar, paragraflardan bölümler, bölümlerden trilyonlarca astronomi, astro-fizik, fizik, kimya, biyoloji, zooloji, jeoloji, genetik, tıp, anatomi, coğrafya, matematik, geometri vb. kitapları meydana geldi. Ateizm-materyalizm- evrimcilik, sadece bu değil, bundan, meselâ yazı olarak güneş ile, elma ağacı ile, koyun ile, Hasan oğlu Mehmet ile gerçek güneş, elma ağacı, koyun, Hasan oğlu Mehmet arasındaki fark ölçüsünde daha öte bir iddiadır. Ateist-materyalist-evrimciler, bilim adına bu iddiayı kabullenmemizi istiyor, kabullenmemeyi bilim dışılık, dogmatistlik olarak mahküm ediyorlar. 


Önceki yazımızda belirtildiği gibi, Darwin'i evrim hipotezinin (varsayım) temellerinden olan 'tabii ayıklanma' fikrine, Papaz Malthus'un İngiltere'de fakirlere yardım kanununu kaldırmak için ileri sürdüğü ve ırkçılığın, faşizmin anası sosyal Darwinizm'in kurucusu H. Spencer tarafından 'en iyi uyum gösteren' şeklinde ifade edilen 'Ancak güçlü olanların hayatta kalma hakkı vardır' miti götürmüştür. Her ne kadar hayatta belli ölçülerde bir mücadele varsa da, insanlığın hayatında savaş gibi, varlıkların hayatında mücadele asli değil, arızidir; aslolan, bütün kâinatta ve insan vücudunda açıkça gördüğümüz üzere, yardımlaşmadır, dayanışmadır. 
Bir kiraz elde etmek için ısısı ve ışığıyla güneş, hava, su, toprak, bütün insanlar bir araya gelse üretmeleri mümkün olmayan kiraz çekirdeği, dünyanın güneşle olan konumu en mükemmel şekilde işbirliği yapar ve dolayısıyla bir kirazın gerçek fiyatı bütün kâinattır. 
Ayrıca, canlıların bebeklik ve çocukluk zamanları ile yetişkinlik zamanlarında açıkça müşahede olunduğu üzere, zayıflar, gerçek muhtaçlar daha iyi beslenir, daha iyi bakım görür, korumaya alınır. 


Darwin'in evrim hipotezinin bir diğer temeli olan 'hayat ağacı' kurgusu da, tamamen 19'uncu asırda Batı'da pek revaçta olan ve Spencer'ın da esas aldığı terakki (progress) mitine dayanmaktadır. ABD'li bilişim ve suni zekâ uzmanı Chris Betman'ın yazdığı gibi, evrim hipotezinin temel iddiaları ve onların dayandığı bütün iddialar böyle birer mittir ve evrim konusundaki bütün araştırmalar bu mitleri doğrulamak için yapılmaktadır. Betman, 'Modern bilimsel düşüncenin hiçbir boyutu, metafiziki alana evrime olan inançlar ölçüsünde çaktırmadan sızmamıştır' der. Thomas Kuhn ise, 'Bilim adına ileri sürülen yeni teoriler doğru oldukları için değil, yeni oldukları için kabul görmekte, tarihte kalmış (esirin varlığı gibi) teoriler ise, terk edildikleri için değil, eski oldukları için bilimsel kabul edilmemektedir' diye yazar. 


Gerçeğe ulaşmak için önce bilimselliğin tuzaklarından mutlaka kurtulmalıyız. 
Evrim, felsefi ve metafiziki bir dogmadır 

02.03.2009 

Evrim teorisini iyi değerlendirebilmek için önce modem bilimsel yaklaşımı ve evrim 


iddiasının arkasındaki maksadı iyi anlamak gerekir. Bu yaklaşımı doğuran, Batı'da bilimin daha çok sınıf ve menfaat çatışması kaynaklı olarak dine muhalif gelişmesidir; 


bilhassa evrim iddiasının arkasındaki ana maksat da Yaratıcı'yı inkârdır; demek ki evrim, iradi bir ön kabuldür. Söz konusu yaklaşıma göre, (1) Bilimin sahası, ancak fiziki dünyadır. (2) Fiziki dünyanın sahasına girmeyen her şey, felsefidir, metafizikidir. Açıktır ki, felsefeyi ve metafiziği kendinden uzak tutma iddiasındaki bilim, dine karşı gelişmesi ve konumlanmasından kaynaklanan felsefi ve metafiziki dogmalar üzerine oturmaktadır ve daha başka dogmalar üreterek yoluna devam etmiştir. Bunlar da: (1) Ancak bilimin ispatladığı bir şey gerçektir. (2) Dolayısıyla gerçek, ancak fiziki dünyadadır. Bir yandan, felsefi ve metafizik bir yargıyla varlık sahasını ayıracaksınız, sonra bunlardan birini kendinize çalışma alanı seçeceksiniz, sonra da gerçeği sadece sahanıza hasredip tekelinize alacak, felsefe ve metafiziğe havale ettiğiniz sahaların varlığını da ya inkâr veya bu sahaların gerçeklerini 'bilimsel' değil diyerek mahküm edeceksiniz. 


Bilim, gerçekleri fizik âleme hasretmekle aklımızı beş duyumuza tâbi kılmaktadır. Oysa beş duyu dışındaki akli gerçekler, 'bilimsel' gerçeklerden daha temel bir konuma sahiptir. Meselâ, "Yok, var olmaz ve yoktan var olunmaz. Bu gerçeği inkâr edemeyen bilim, maddeye ezeliyet vermektedir. Ama bir diğer külli kaide olarak, 'Ezeli, yani zaman ve dolayısıyla mekân ötesi bir şey, mürekkep olamaz, parçalanmaz, maddi hususiyetlerden mücerret olması gerekir. Ama madde, zaman ve mekân boyutlarıyla sınırlıdır, mürekkeptir, parçalanmaktadır. Bundan dolayıdır ki materyalistler, madde tarifini değiştirip durmuşlardır. Yine bir diğer kaide olarak, 'Bir şey, kendinde var olmayanı başkasına veremez. Madde, cansızdır; ilimden, iradeden, şuurdan yoksundur. Oysa varlık, açıktır ki ilme, iradeye ve kudrete muhtaçtır ve hem bunlara sahip, hem hayat sahibi varlıklar pek çoktur. Şu halde, mevcudiyeti mutlak, ezeli ve kendinden, var edip, varlığın sahip olduğu her şeye de mutlak manâda sahip ve onları ona verebilecek bir Var'a kesinlikle ihtiyaç vardır. Bilim, bu en önemli gerçekten kaçma adına, mutlak ilim, irade ve kudret gerektiren şu muhteşem varlığı 'tesadüf ve 'zorunluluk' gibi iki kelimeye havale edebilmekte, böylece felsefi ve metafiziki bir dogma daha üretmekte, putunu kendi yapıp kendi tapmaktadır. Yine, varlık, asla maddi boyutundan ibaret değildir. Varlıkta, her bir varlığın 'ne'liği manâsında mahiyet, 'kim'liği manâsında hüviyet, bir de bütün bunların 'hey'et-i umumiyesi' olarak şahsiyet vardır. Kimliği ve maddi yapıyı tayin eden ve ondan önce gelen, mahiyettir. Bunların hiçbirisi 'tabii' bilimlerin sahasına girmediği gibi, varlık üzerinde organizmalarından, cismani yapılarından çok daha tayin edicidir de. 


Varlıkta maddenin manâya tâbi olduğunun bir diğer delili düşüncedir. Bazı iddiaların aksine, insan, kelimelerle düşünmez. Çünkü hiç kelimeye dökülmemiş manâlar kalbe doğar, bazı manâları ifadeye kelime de bulamaz ve 'vücut dili' kullanırız. Dolayısıyla, varlıkta aslolan manâdır; manâyı tayin eden mahiyettir, sıfatlar toplamıdır. Mahiyet ve manâ kelime kalıbına girince kimlik oluşur. Şu halde, kâinatın maddi yapısının ötesinde manâsı ve mahiyeti söz konusudur. O manâ ve mahiyet de, kâinatın ötesinde birinin 'zihni'nde, ilminde bulunması gerekir. Bu düşünce ve sonuçları üreten de bilim değildir, akıldır. Demek ki, akıl maddi değildir ve maddeden öncedir. Ama akıl, her şey değildir. Akıl icat eder, tasdik eder ama tecrübe edemez. Tecrübe için hisler lâzımdır. Hislerin tecrübesi de bir yere kadardır. Bir de iç müşahede söz konusudur. İrade de dahil olmak üzere bunların toplamına vicdan denir. Vicdan, insanın şuurlu fıtratı, şuurlu varlığı, bir bakıma ruhun asli mekanizmasıdır. 


Evrimi değerlendirebilmek için önce bilimci ve evrimcilerin tuzaklarından kurtulmak zorundayız. 


Evrim 


24.02.2009 


Bir zaman bir Marksizm uzmanına Marksizm'le ilgili iki soru sormuştum: (1) Marks'a göre bilgi, kişi ile kullandığı üretim araçları arasındaki münasebetin ürünüdür ve doğru bilgiye ancak bu münasebetin komünist sistemdeki şekliyle ulaşılabilir. 


Bu durumda, bütün ideolojisini kapitalist sistemde oluşturan Marks'ın ideolojisi bütünüyle yanlış olmuyor mu? (2) Marks'a göre, insan, iradesiyle meslek seçmez; ancak kullandığı araçların onu yönlendirmesiyle mesleğini seçer. Ama Marks, ilk insanın avcı olduğunu iddia ediyor. Bu durumda, onun avcılık aletlerini yeryüzünde hazır bulmuş olması gerekmez mi? 
Marksizm uzmanımız, bu iki soruya da, 'Hiç düşünmemiştim' diye cevap vermişti. 


Batı'da ortaya çıkan bütün ideolojiler birer çelişkiler yumağı olduğu gibi, bu ideolojiler 'bilim'le, 'bilimsel' tezler, teoriler meselâ hukukla, ekonomi ile, günlük hayatın gerçekleriyle, beşeri bilimler denilen sosyoloji, psikoloji 'tabii' bilimlerle çok defa çelişir. Çünkü, ideolojilerin de, bilimselliğin de, beşeri bilimlerin de arkasında bambaşka gayeler vardır ve bunlar, çok defa o gayeler adına ortaya konmuştur. Meselâ, K. R. Popper, Hegel'in, tarihselcilik felsefesini, Prusya'nın 'ilâhi' ve 'tarihin geri çevrilemez, önlenemez kanunları'nın ürünü, dolayısıyla kendisine mutlaka itaat edilmesi gereken bir devlet olduğunu 'ispat etmek' maksadıyla uydurduğunu yazar. 


Evrimin de, benzer şekilde, Papaz Malthus'un İngiltere'de uygulanmakta olan fakirleri koruma kanununa karşı ortaya attığı 'Güçlülerin ayakta kalıp, fakirlerin, güçsüzlerin elenmelerinin tabii", yani 'natürel seleksiyon'un tabiatta bir kanun olduğu iddiası üzerine bina edildiği bilinen bir gerçektir. Ünlü Fransız zoolog P. P. Grass&, bu noktayı bilhassa vurgular. İşte, evrim teorisi, bir taraftan güçlülerin, emperyalistlerin, diğer taraftan onu Allah'ı inkârda temel alan Marksist ideolojinin ve bilim çevrelerinde inkârcılığın, din karşıtlığının bir silahı olmuştur ve bundan dolayı da ısrarla savunulmakta ve korunmaktadır. Evrim, en son BBC Focus dergisinin yaptığı üzere, çeşitli vesilelerle gündeme getirilir, tekrar tartışılır, ama her zaman temel tez olarak kabul edilir; bütün çalışmalar güya onu ispatlamaya yöneliktir, yani evrim, vazgeçilemez bir ön kabuldür, bir dogmadır. 


Şahsen, evrim uzmanı değilim, bir bilim adamı da değilim. Fakat evrimin, kendi içindeki çelişkileri gibi, onun akılla, kâinattaki düzenle, bizzat bilimle nasıl çeliştiğini görmek için evrim uzmanı, bilim adamı olmak gerekmiyor. Bir defa evrim, bizzat evrimcilerin kabul ettiği gibi, tekrar etmez ve geri çevrilemez. Ayrıca, asla gözlemlenmiş de değildir; tekrar etmez olduğuna göre gözlenmesi mümkün de değildir ve bugün pek çok evrimciler, insanla birlikte evrimin, evrimleşmenin öldüğünü ileri sürmekte ve işin içinden çıkıvermektedirler. Öyleyse evrim neye dayanmaktadır? 


Evrimin en temel akli, 'bilimsel' ve en temel görünür gerçeklere zıt çelişkisi de işte burada yatmaktadır. Evrim, varlıkların yapısındaki, bünyelerindeki yakın benzerliklere, meselâ tek hücreli amipten insana doğru gelirken bu yapılardaki gelişmişliğe dikkat çekmektedir. Bunu evrime gerekçe saysak bile, önce şu sorunun cevaplanması gerekir: Tek bir hücreden hiçbir sapmaya uğramadan basamak basamak insana uzanma, bir gayeyi, bir hedefi göstermez mi? 
Oysa evrim, varlıkta gayeliliği ve hedefi kabul etmemekte ?çünkü kabul ettiği takdirde, bu gaye ve hedefi belirleyen bir üst aklın kabulü zaruri olacaktır? ve bütün oluşumu tesadüflere bağlamaktadır. Haydi bunu da görmeyelim; yine de, varlıkta fonksiyon mu önce gelmektedir yoksa yapı mı? Yani biz önce kitap yazar sonra ona manâ mı veririz, yoksa önce manâyı zihnimizde oluşturur, sonra onu kelimelere mi dökeriz. Evrim, varlığı 'Önce kitap yazar, sonra 


ona manâ veririz' şeklinde açıklamaktadır. Varlıklardaki yapı benzerlik ve farklılıklarını tayin eden, onların vazifesidir, fonksiyonudur, varlıklarındaki gayedir; yoksa yapıya göre onlara gaye biçilmekte değildir. Dolayısıyla, organizmalardaki yakınlık hiçbir zaman evrime delil olamaz. 


Bu konu da devam etmeyi hak ediyor. 
Hocaefendi'yi doğru anlamak 
09.02.2009 


İslâm dünyası, özellikle son bir?bir buçuk asırdır çok İslâmi hareketlere sahne oldu ve pek çok Müslüman aydın ve ilim adamı, bu çağda İslâm'a yaklaşım ve İslâmi hareket konusunda araştırmalar yaptılar, makaleler ve kitaplar yazdılar. 


İşte, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin hareket ve düşünce çizgisinin iyi kavranması, özellikle İslâm'ın hem evrenselliğini, bütün zamanlara ve şartlara hitap edebilirliğini, hem de evrenselliği içinde modern çağın mevcut şartlarına hitabını gerektiği ölçüde kavramak ve değerlendirebilmek açısından çok önemlidir. 


İslâm ve İslâm fıkhı, kitaplarda yazılı, teorik kaidelerden ibaret değildir. Ümmiliği risaletinde asli yerlerden birine sahip bulunan Allah Rasülü'ne (sas) inen ilk vahyin 'Oku, yaratan Rabbi'nin adıyla ve adına!' şeklinde aksiyona yöneltici bir emir olması da, bunu, yani İslâm'ın ve İslâm fikhının kendini pratiğiyle ve manâsını asli pratiğinde ortaya koyma hususiyetini yeterince tayin etmektedir. Bu temel nokta ne yazık ki modern dönemdeki İslâmi hareketler ve bunları inceleyen pek çok aydın ve ilim adamı tarafından gözden kaçırıldığı için konu, çok defa teorik bir tartışma ve spekülasyon malzemesi olmuştur. Diğer yandan da, Hocaefendi'nin hareket ve düşünce çizgisi, hassaten bu çizgiye ve harekete dost veya düşman pek çoklarınca da yanlış anlaşılıp yanlış yerlere çekilmiş, Hocaefendi'yi kimi müsbet kimi menfi manâda değişmekle itham etmiş veya övmüş, pek çokları da İslâm'da reform, hattâ İslâmi ahkâmın ? 
haşa? yetmezliği gibi iddialarla konuya yaklaşmaya çalışmıştır. 


Hem evrenselliği hem de evrenselliği içinde hususi zaman ve şartlara hitap edebilirliği açısından İslâm'ı ve bu noktada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin aksiyon ve düşünce çizgisini, yani son yarım asrın şartlarında İslâmi temsil ve tebliğini kavramak, bir manâda kendi pratiği içinde şekillenen İslâm'ın ve İslâm fıkhının ürettiği veya dayandığı usulü iyi bilmeyi gerektirmektedir. Bugün ne yazık ki belli unvanlara sahip insanlar bile usül bilgisinden mahrum olarak konuşup yazmakta, Tefsir usulü bilmeden Kur'an, Hadis usulü bilmeden Sünnet ve Hadis üzerinde yorum ve yargıda bulunmakta, bilhassa hem usulüyle Tefsir, hem usulüyle Hadis bilmeyi gerektiren, bunları da içine alan Fıkıh Usulü'nü ise hiç bilmeden İslâm adına fetva ve hüküm verebilmektedir. İslâm ve İslâmi ilimler, başka hiçbir ilmi disiplinde olmayan derinlikte ve genişlikte usül üzerine oturmak, bu usulleri üretmek gibi bir imtiyaza sahiptir. İşte, bu usül, yani asli kaideler, temeller, metodoloji çerçevesinde meseleye yaklaştığımızda, hem Tefsir, hem Hadis, hem de âdeta bütün dini ilimleri kapsayan Fıkıh'ta karşımıza, evrenselliği içinde İslâm'ın her zaman, her şart, hattâ gerektiğinde her kişiye hitap edebilir özelliğinin kaynakları olarak nesh (nâsih-mensuh) mevzuu, muhkem-müteşabih, 


umumi-hususi/ta'mim-tahsis, mutlak-mukayyet/takyit gibi prensipler çıkar. Kendinden önceki bütün zamanların, risaletlerin bir bakıma meyvesi bir bakıma ağacı, kendinden sonraki bütün İslâmi hayat, düşünce, davranış, hareket ve tecditlerin modeli olma hususiyetine sahip bulunan Peygamber Efendimiz'in, 23 yıllık İslâm'ın kemali, Allah'ın nimetinin tamamlanmasıyla noktalanan risaleti döneminde pek çok âyetin lafzıyla neshedilmesi, yani tamamen kaldırılması, pek çok âyetin manâsıyla neshedilmesine rağmen lafzıyla Kur'an'da bırakılması bile, başlı başına her bakımdan İslâm'ı ve İslâmi hareketleri anlamada çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle manâsı neshedilmiş âyetlerin Kur'an'da lafzıyla yer alması, onlardaki pek çok başka manânın yanı sıra, dünyanın şartları her zaman Peygamber Efendimiz'in bu âyetlerin hükümlerinin neshedildiği zamandaki gibi kalmayacağı gerçeğini göz önüne aldığımızda İslâmi tebliğ, hareket ve düşünce adına ayrı bir önem kazanmaktadır. 
İşte, Hocaefendi'nin yarım asrı bulan hareket ve düşünce çizgisinde bazen birbirinden farklı gibi görünen söz ve davranışlarını doğru anlayabilmek için bu husus son derece önemlidir. 


Konuya inşallah devam edeceğiz. 


Hocaefendi'yi doğru anlamak-? 
16.02.2009 


Herhangi bir mesele, hadise, özellikle kendisini hayatıyla ortaya koymuş şahısların sözleri ve davranışları hakkında bir sonuca varabilmek için, iyi niyet ve hüsnüzan taşıma, garaz, kin, haset ve önyargıdan uzak bulunma ve âdil olma gibi asli-ahlâki şartların yanı sıra, önce söz konusu mesele, hadise, söz veya davranışın tam olarak bilinmesi, sonra onun arka zemininin, onu kuşatan bütün unsurların, 'kim, niçin, ne zaman, hangi şartlarda, hangi makamda ve ne maksatla? sorularına tam cevap verebilecek ölçüde kavranmış olması gerekir. 


Aksi halde, zanna dayalı ve bilmeden hüküm verme cürmü işlenmiş olur ki, bundan kulak, göz ve kalb mesul olup, sorguya çekilecektir. (İsrâ/17: 36) 


Bediüzzaman Hz.'nin üzerinde çok durulması gereken bir tesbiti de şudur: 'Peygamber Efendimiz'in (sas) en büyük mucizelerinden biri, İslâm'ı İlâhi İsimlerin bütün tecellilerini içine alacak şekilde nihai sınırlarına taşıması ve bu sınırlar içinde dengeyi tam muhafaza etmesidir. Bu müthiş gerçek, üzerinde durulan herhangi bir mevzuun 'efradını câmi, ağyarını mâni' olarak bilinmesi gibi, onun İslâm'ın nihai sınırları veya külliyeti içindeki cüz'i, yani kendine has yerini de tam tesbit etmeyi gerektirir. Bütün bunlar da, İslâmi ilimlerde tam bir usül bilgisi ve Din'de tefakkuh, yani 'fıkıh' sahibi olmayı, Din'i ve dini gerçeklerin özünü kavramış olmayı icap ettirir. 


Bu çerçevede, meselâ Kur'an-ı Kerim, bir açıdan hem baştanbaşa muhkem (Hûd/11: 1), hem baştanbaşa müteşabih (Zümer/39: 23) olduğu gibi, bir diğer açıdan, onun bazı âyetleri muhkem, bazıları müteşabihtir. (Âl-i İmran/3: 7) Müteşabih, bir manâsıyla, muhterem Suat Yıldırım Bey'in fevkalâde teşbihiyle, bir ışığın prizmadaki yansımaları gibi, bir ve aynı gerçeğin farklı zaman, mekân, şahıs ve şartlara göre yansımasına benzetilebilir. Bunun en açık bir misalini, Peygamber Efendimiz'in (sas) farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından kendisine sorulan 'En hayırlı amel hangisidir? sorusuna, soruyu soran kişiye, sorduğu 


zamana, şartlara, o zaman ve şartlardaki dini önceliklere göre farklı cevaplar vermesinde görürüz. Yine bu gerçekle kısmen alâkalı bir diğer husus olarak, öyle şartlar olur ki, genelde daha az önemli bir hüküm, daha çok önemli olanın önüne geçebilir. Meselâ, oruç, İslâm'ın beş şartındandır. Cihadın savaş boyutu öyle olmadığı halde, savaşa çıkmak gerektiğinde Ramazan'da da olunsa oruç açılır ve sonra kaza edilir. Yine, hükümler, çok defa hikmetle karıştırılan illetleriyle manâ ve muhtevasını bulur. Meselâ, zekâtın harcanma yerlerinden olan 'Allah'ın yolu' Kur'an'da mutlak ifade edildiği halde, Hanefiler, o dönemin şartlarında bunu cihadla sınırlamışlardır; fakat günümüz şartları, o dönemin şartları değildir. Zekâtın bir diğer harcanma yeri olarak, Peygamber Efendimiz hayatta iken iki kişiye müellefe-i kulübdan pay vermiş, fakat onları müellefe-i kulüba dahil eden şartlar daha sonra ortadan kalktığı için Hz. 
Ömer efendimiz (ra), o iki kişiye artık bu payı vermemiştir. Bediüzzaman Hz.'nin yine muhteşem bir tesbitiyle, Kur'an-ı Kerim, amel-i salihi mutlak zikreder, tek tek salih amelleri saymaz. Öyle olur ki, bir şart, makam, yer ve şahıs için salih amel olan, başka zaman, şart ve makamda tersi olur. Meselâ, bir idarecinin makamındaki ciddiyeti salih ameldir; ama aynı ciddiyeti evinde gösterse bu, kibir olur. 


Ayrıca, doğrular bir üst maksada, temel ve asli doğruya hizmet etmelidir. Bu, meselâ 'Her söylenen doğru olmalı ama her doğruyu söylemek gibi, bir doğruyu her yerde uluorta söylemek de, hem hakkımız değildir, hem doğru değildir. kaidesine vücut vermiştir. Aksi halde, doğrular, çok büyük yanlışlara ve tahriplere alet edilmiş olur. 


Bunlar ve bunlar gibi gerçekler çok iyi bilinmiş olsaydı, son zamanlarda tarihselcilik gibi safsatalar da ortaya atılmamış olurdu. Ama bütün bunlar, manâ ve muhtevalarını İslâmi bir pratikte ortaya koyar ve böyle bir pratiği olanların sözleri ve hareketleri, hem bütün bunlar ve benzeri gerçekler, hem de o pratik çok iyi kavranarak değerlendirilmelidir. 


Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol!' 
02.02.2009 


Özel bir okulda birlikte çalıştığımız ve artık merhum bir müdür beyimize haksız bir davranışım sebebiyle aynı gün korkunç sıkıntı çektim. İçim, beni akşam müdür beye telefon açıp özür dilemeye zorladı. 


Müdür beyimiz, telefonda şöyle konuştu: 'Ben de dua ediyordum: Ya Rabbi, bu arkadaş böyle bir şey yapmazdı. Bu hatasından dolayı benden özür dilesin Allah'ım!' Mazlum konumdaki bir ınsanın duası anında kabul olmuştu. 


Evet biz, âdeta Allah yok gibi, O'nun adaleti, haklıya yardımı yok gibi düşünüp davransak bile, sonunda her zaman kazanan hak, adalet, merhamet ve ahlâktır. Bundandır ki, tarihi değiştirip yörüngesine oturtan bütün peygamberi ve o çizgideki hareketler hep birer kişiyle başlamış ama neticede Allah'ın yardımıyla zafere ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim de öyle ferman eder: Siz doğru yolda olduğunuz sürece, sapanlar size hiçbir zarar veremeyecektir (5:105); Siz o Peygamber'e yardım etmezseniz, bilin ki Allah, O'na yardım etmiştir: Küfredenler O'nu Mekke'den çıkarıp da, O mağarada sadece iki kişiden biri iken, arkadaşına 'Üzülme! Allah bizimledir!' diyordu (9:40); Eğer yüz çevirecek olurlarsa de ki: 'Allah bana yeter! O'ndan 


başka ilâh yoktur. Ben O'na güvenip dayandım ve O, Büyük Arş'ın Rabbi (bütün kâinatın mutlak hakimi, mutlak sultanı)dır.' (9:129) 


Şu âyetlerin tecellilerini, hakkın, adalet ve ahlâkın üstün olduğunu hep görmüyor muyuz? Son 
senelerde kaç darbe teşebbüsü atlatıldığını artık biliyoruz. Yine, Cumhurbaşkanlığı ve 2007 
Temmuz seçimlerinden önce ortaya konan 367 rezaletinin, 27 Nisan gece muhtıralarının, düzenlenen mitinglerin âkıbetini ve nasıl ters teptiğini de biliyoruz. 1 Mart tezkeresinin Meclis'te reddedilmesinin de, zalimle birlikte olmayı reddetme manâsı taşıdığı için, ABD'nin gazabına, içimizdeki ABD ve İsrail muhipleri korosunun 'ABD ve İsrail bizi cezalandırır!" 
çığırtkanlıklarına rağmen Türkiye'nin lehine geliştiğini de biliyoruz. Sayın Başbakanımız'ın Davos'ta ortaya koyduğu ve bir asırdır, belki üç asırdır özlemini duyduğumuz ve mevcut şartlarda dünyada başka kimsenin sergileyemeyeceği muhteşem tavır da, hak, adalet ve merhametten kaynaklandığı için inşallah neticede yine lehimize olacaktır. 


Bu, inşallah bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hak, mazlumun yanında durma, adalet, merhamet ve ahlâk karşısında, 1982'de Beyrut'ta 7000 Filistin savaşçısına, 2006'da 1000 küsur kişilik Hizbullah savaşçısına yenilen ve en son Gazze vahşetinin ardından karada hiçbir şey yapamayacağını görerek yüzgeri olan İsrail'in gücünün, onun arkasındaki ve Vietnam'da, Somali'de, Sünni direniş sebebiyle Irak'ta kaybeden, Afganistan'da da kayıp çizgisinde sürüklenen ABD'nin gücünün hiçbir şey ifade etmeyeceği ortaya çıkmıştır. Bütün dünyada sermaye, medya, finans çevreleri, bir yanda güya liberal-demokrat etiketli akımlar, diğer yanda Ergenekon tipi yapılanmaların desteğine rağmen Siyonizm ve İsrail efsanesinin aslında bir propaganda makinesinden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır. Davos'ta ilk yarım saat "Erdoğan bitti! Türkiye rezil oldu!' çığlıkları atan yaşlı monşerleri, İsrail yönetiminden daha siyonist yazarları, yorumcuları, akademisyenleri yarım saat içinde Allah'ın nasıl tersyüz ediverdiğini gördük. 


Hak, adalet, merhamet ve ahlâk çizgisinde yürüdükçe Allah, bütün dünya düşman da olsa onların kalblerine korku salar (3:151) ve yaktıkları harp ve fitne ateşlerini söndürüverir. (5:64) Bu arada, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Ankara hükümetinin elbette ordusu, milli-milis kuvvetleri de varken ve bunların destanını söylerken, diğer yandan Hamas'ın ordusunun da bulunmasına karşı çıkan, hâlâ İsrail'in terörle mücadele ettiğini yazıp konuşan Müslüman sözcülere ve kalemlere de Allah hak ve adalet duygusu versin. Peres'in 'I am sorry!' sözünün özür manâsına gelmediğini iddia eden İngilizce bilgiçlerine de, 'Kasıtlı cahile söz anlatmak, yüz deveye hendek atlatmaktan zordur!' derim. Başbakan'a Darfur, DTP hatırlatmasında bulunanlar da önce gerçekleri öğrensinler. 


O ba ma': O bizimle! 
26.01.2009 


İngilizler 'numor' (mizah)larıyla övünür ve kendilerinin bu hususta en ileri bir 'ulus' olduklarını iddia ederler ama, Türk irfanının topuğuna ulaşamazlar. 


Şu anda halkımız arasında dolaşımda bulunan bir mizah var. İranlılar, Obama için, 'O bâ mâ' diyorlarmış. 'O', O; 'bâ' ile, 'mâ' biz demek. Yani, Obama, 'O, bizimledir' manâsına geliyor. 


ABD'de Obama'nın başkan seçilmesi, bu ülkede temel iktidar, politika ve hedef değişmesi manâsına gelmese de, elbette bir imaj yenilemesi ifade ediyor. Ne var ki, buna bakarak, özellikle dünyanın mazlum ve bilhassa Müslüman halkları adına 'O bizimle!' veya 'Umudumuz Obama' türünden tavırlara girmek çok yanlış. Mümtaz Soysal, 'solcu' olduğu günlerde şöyle yazmıştı: 'İngiltere'de 11. Dünya Savaşı'ndan sonra Mr. Atlee'nin hükümeti işbaşına gelince her şeyin değişeceğini (İngiltere'nin sosyalist olacağını) sanmıştık. Oysa bu hükümet de majestelerinin hükümeti oldu.' Obama da, selefi Bush gibi ABD'nin başkanı, hükümeti ABD'nin hükümetidir. 


Bağımsız bir ülke, Müslüman bir toplum olmak, her şeyden önce kendine ait aksiyon çizgisi olmak demektir. Bunu mülkiyetimizde bulunan bir arabayı direksiyonuna oturup kullanmaya benzetirsek, hangi konumda olursa olsun başka ülkelerdeki değişiklikler, sadece kendimize ait ve hedefi belli, onda nasıl yürüneceğinin asli kaideleri tarafımızca tesbit edilmiş olan yolun, bu yolda yolculuğun harici şartlarından sadece bir kısmı mesabesindedir. Elbette yolun harici şartları niteliğinde reel-politiğin de doğruları vardır ama bunlar, asli doğruların, kendimize ait aksiyon çizgisinin önüne geçemez; tam tersine onlara göre değerlendirilir. Buna ilaveten, reel- politiğin doğrularını uygulamak mecburiyeti doğduğu zamanlarda asli doğrular daha da güçlendirilmeli, zihinde ve kalbde daha bir takviye edilmelidir. Tersine reel-politik asli doğruları, düşüncelerimizi, yolculuğumuzu yönlendirmeye başladığı zaman, istikamet kaybedilmiş, yaşadığımız gibi inanmaya başlamış ve başkalarının aksiyon çizgisine bağımlı hale gelmişiz demektir. İslâm dünyasının bugünkü manzarası budur. Oysa Müslüman, ancak kendisiyle dirilir ve ABD adına da, AB adına da, liberallik, demokratlık adına da bir turnusol kâğıdı fonksiyonu gören son Gazze faciasının da açıkça ortaya koyduğu üzere, bütün insanlık bu dirilişe muhtaçtır. 


İslâm, her sahada mutlak adaleti, yeryüzünde adaletin tesisini emreder ve her türlü zulmün, sömürünün tam karşısındadır. Onun üssü'l-esası olan Tevhid gibi, insanın yeryüzünün halifesi olarak yaratılması da, yeryüzünü her türlü zulüm ve bozgunculuktan uzak bir halde, sarsılmaz bir düzen ve âhengin hakim bulunduğu kâinatın diğer yöreleriyle birleştirmeyi gerektirir. O bakımdan İslâm, bütün insanlık için usulünce iyilik, güzellik ve doğruluk adına gayreti; "Rabb'imiz, bizi halkı zalim bu ülkeden çıkar; katından bize bir sahip, katından bize bir yardımcı ver!' diye inleyen erkek-kadın-çocuk mazlumların imdadına yetişmeyi emreder (en-Nisâ/4: 75). Hattâ Müslüman bir topluluk olarak var olmanın ana sebep ve fonksiyonu budur: 'Siz, insanların iyiliğine olarak ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Usulünce iyilik, güzellik ve doğruluğu teşvik edip yayar, kötülük, çirkinlik ve yanlışlığın önünü almaya çalışır ve Allah'a inanırsınız. (Âli İmran/3:110) Bu sebeple, bir Müslüman, kendi şahsi malı çalındığı, şahsı bir zulme uğradığı zaman duyduğu infiali, yeryüzü servetlerinin talanı, başka Müslümanların, başka insanların zulme maruz kalması karşısında duymuyorsa Tevhid'in de, imanın da, İslâm'ın da farkında değil demektir. Bu gerçektir ki, her Müslüman'ı omzuna dünyayı, bütün insanlığın sorumluluğunu yüklenmiş bir fert yapar. Bundandır ki, bir Müslüman fert, harbi de olsa bir yabancıya 'eman' verdiğinde devlet onu onun elinden alamaz. 
Müslüman topluluk da, yeryüzünün, güçler-devletler muvazenesinin denge unsuru demektir. 


Bugün umudumuzu başka ülkelerdeki değişikliklere bağlamış görünsek de, yeryüzünde asırlarca nasıl denge unsuru olduğumuza şahit olarak tarih yeter; aynı tarih, tekerrürüne müjde olarak da yeter. 


Dibi belli tencere-kapaklar buluşması 


19.01.2009 


Ülkemizde bir grup, Fethullah Gülen Hocaefendi'yi, ta Edirne günlerinden beri hiçbir hukuki ve ispatlanmış gerekçeye dayanmadan ve her defasında hukuk ve yargı farklı hükmetmesine rağmen 'dini devlet kurma peşinde' olarak suçlayagelmiş, bu suçlamalarını Türkiye dışında taşıyabildikleri her yere bıkıp usanmadan taşımaya devam etmişlerdir. 


Aksi yönde bir başka grup da, onu 'rejimin, şu veya bu ülkenin adamı' olmak gibi, bütünüyle spekülatif suçlamalara hedef kılmışlardır. 'Meleğe şeytan, şeytana melek dedirten' siyasi taraftarlık, meşrep taassubu, cehalet, İslâmi ölçülerden habersizlik gibi faktörlerin yanı sıra, başkalarının aksiyon çizgisinde tepkici bir tavırla tenkidi hizmet zannetme de bu suçlamalara kaynaklık etmektedir. 


Söz konusu ikinci gruptan bazıları, İsrail'in Filistin'de işlediği son vahşeti kınama ve Gazze'ye sahip çıkma adına bu trajediyi, 120'ye yakın ülkeye yayılmış hizmetleri, müesseseleri görmeyerek, bütün dünyada iletişim koridorları açan ve günümüzde İslâmi-insani hizmetlerin en temel zeminini oluşturan hoşgörü ve diyaloğa, bunu benimseyen insanlara ve Hocaefendi'ye bir defa daha saldırı adına kullanabilmektedir. Buna karşılık, tam karşı noktada, Türkiye'de 'Ergenekon terör örgütü'ne destek çıkan (meselâ, Michael Rubin, Erdoğan, Ergenekon, and the Struggle for Turkey, Mideast Monitor, 8.8.2008), bu kesimlerin de kendileriyle içli-dışı olduğu, ABD'de özellikle ilim çevrelerinde hiçbir ciddi etkisi ve itibarı bulunmayan aşırı Neo-con ve Siyonist bazı çevreler de, Türkiye'deki 'Ergenekoncular' ağzıyla Hocaefendi'ye saldırmaktadır. Onların Türkiye'deki sözde anti-Amerikancı yandaşları gibi, hem Ergenekon'a, hem ABD'nin GOP projesine, hem de İsrail'e hep destek çıkmış daha başkaları da, bu saldırıları kaynağına bakmadan ve kaynak hakkında gerçek bilgileri vermeden sayfalarına taşıyabilmektedir. 


Ali Halit Aslan Bey, Hocaefendi'ye tam Türkiye'de Ergenekon davası görülür, özellikle Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV, Ergenekon tipi örgütlenmelerin ülkemizden temizlenmesi için ciddi yayın yaparken ve tam İsrail Filistinlilere karşı Gazze'de acımasız bir vahşet icra ederken söz konusu son saldırıyı yapanların niteliğini nezih bir üslupla ortaya koydu. Bunların yayınladığı ve Hocaefendi'ye saldırının yer aldığı dergi, 'katı bir Siyonist yayın organı, güvenilmez bir bilgi kaynağı' olarak niteleniyor. Söz konusu dergiyi yayınlayan Daniel Pipes ve onun yönettiği forum ile site hakkında Yahudi profesör Joel Beinin, 'Kendi akademik kariyerini sürdüremeyen Daniel Pipes, onu reddeden ilim topluluğundan intikam alıyor. Pipes, eskiden beri Amerikalıları Araplar ve Müslümanlar aleyhinde kışkırtmaktadır. Forumu ve sitesi, üniversite kampüslerinde ayrılık çıkarmaya çalışmakta, yanlış bilgilendirme, tahrik ve cehalet yayan profesörleri sahiplenmek gayesi taşımaktadır. diye yazmaktadır. Meşhur gazeteci Robert Fisk de, Daniel Pipes ve (söz konusu derginin, Türkiye'de Ergenekoncu çevrelerin koruyucusu, Neo-con Michael Rubin ve Pipes'la birlikte bir diğer önemli ismi) Martin Kramer hakkında, 'İsrail'i sevmeyen profesörleri mahküm ediyorlar. Filistinli ilim adamı Edward Said'e destek dilekçesini imzalamak gibi 'affedilmez bir suç işleyen' sekiz profesörü Mc-Carthy'ci listeye almış bulunuyorlar. demektedir. 
(http://Wwww.sourcewatch.org/index.php?title-Middle Fast Ouarterly) 


Hocaefendi'ye söz konusu saldırı yazısını yazan Rachel Sharon-Krespin ise, hakkında internette, 15 yıl İsrail'de yaşamış, Türkiye'de anti-Semitizm'in zirve yaptığı iddiasında, çok da tanınmayan ve itibarı da olmayan Yahudi Türk Amerikan Konseyi kurucusu, Ortadoğu Medya Araştırma Enstitüsü (MEMRİ) üyesi bir Türk Yahudisi olduğu dışında ciddi bilgi bulmanın mümkün olmadığı silik bir şahsiyet. Dergisi de, Hocaefendi'ye saldırının yanı sıra, 


AK Parti'nin yalnız Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da Müslümanlaştırdığı gibi en uçuk iddialarda da bulunabiliyor. Benzer iddiaların son dönemde Türkiye'de gündeme gelmesine de ne demeli. Tencereler ile kapaklar hep birbirlerini buluyor. 


Doğrular ve yanlışlar 
12.01.2009 


İslâm, ırkçılığı 'Cahiliye hamiyeti' olarak tavsif edip kesinlikle yasaklar; dolayısıyla İslâm'a dayalı bir anti-Semitizm mümkün değildir. 


Kur'an-ı Kerim, Yahudilere 'Ey Allah'ın tertemiz kulu (Yakub)'un çocukları!' manâsında 'Ey İsrail Oğulları!" diye seslenir. Hıristiyanlara 'Hıristiyan' ismini verenler Romalılar olup, daha sonra bu isim nasıl Hırıstiyanlar tarafından kabul edildi ise, İsrail Oğulları'na Yahudi ismini verenler de bizzat Yahudilerin kendileridir; bundan dolayı Kur'an-ı Kerim, yer yer "'Yahudileşenler' tabirini kullanır. 


Kur'an-ı Kerim'in bütün Yahudileri lânetlediği doğru değildir. Kur'an-ı Kerim, Yahudileri ve Hıristiyanları 'Ehl-i Kitap' olarak telâkki eder ve bazı suçlarından dolayı kendilerini uyardığı yerlerde bile 'Ehl-i Kitabın hepsi aynı değildir... diyerek, suçlularla suçsuzları her zaman ayırır. Lânet, Allah'ın rahmetinden mahrum kalma ve cezaya uğrama manâsına gelir. Kur'an-ı Kerim değil, bizzat Kitab-ı Mukaddes, yani Yahudilerin kendi kitapları, âdeta onlara lânetle doludur. Tek bir misal olarak Tesniye 28. bap, bu lânetleri sıralar ve bu sıralamada tarihleri boyunca Yahudilerin başlarına gelenlerin kendi kitapları açısından sebeplerini okursunuz. 


Milliyetçilik, Türkiye'de Müslüman Araplarla Türkleri birbirine düşman etmek için Arap düşmanlığı üzerine oturtulmuştur. Bu düşmanlığı körükleme adına en çok ileri sürülen iddia, I. Dünya Savaşı'nda Arapların bizi arkadan vurduğudur. Oysa bu, içlerinde Yahudi tarihçilerin de bulunduğu bütün ciddi tarihçilerce reddedilen bir efsanedir. I. Dünya Savaşı'nda bize karşı sadece Şerif Hüseyin ailesi, oda Mekke-Maan hattında savaşmış ve onun ihaneti, savaşta tayin edici bir rol oynamamıştır. Onun dışında, Irak, Suriye, Filistin gibi bütün diğer cephelerde Araplar bizimle beraber savaşmışlardır, hem de Cemal Paşa'nın bazı Arap halka ve ileri gelenlerine yaptıklarına rağmen. Kaldı ki, 'Kimse, bir başkasının suçuyla suçlanıp yargılanamaz! ve 'Onlar bir topluluktu, geldi geçti... onların yaptıklarından siz sorguya çekilecek değilsiniz' İlâhi düsturları, bugünün nesillerini atalarının yaptığından dolayı sorumlu kılmaz. Dolayısıyla, 'Araplar, ihanetlerinin cezasını çekiyor' demek, korkunç bir bühtandır. 
Kaldı ki Müslüman, 'kendi nefsine karşı savcı, kardeşlerinin ise avukatı'dır. I. Dünya Savaşı'nda özellikle Filistin cephesinde Yahudiler bize karşı İngilizlerin yanında savaşmışlardır ve onların yaptıkları konusunda Cevat Rifat Atilhan'ın 100'ü aşkın kitabı vardır. 


İsrail, 28 Şubatçıların Türkiye'de, ABD'nin GOP projesinde yaptığı gibi, Müslümanları "ılımlı Müslümanlar' ve 'radikal, dinci Müslümanlar, siyasal İslâmcılar' diye ikiye bölmekte ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun yayınladığı bildirilerde açıkça ifade ettiği üzere, 'İsrail, Hamas'a karşı değil; dinci, radikal, siyasal İslâmcılara karşı savaşıyor' iddiasında bulunmaktadır. 28 Şubat'ta yaşananları biliyoruz; proje, hep aynı projedir. 


Türkiye, 2000'lere kadar Arap dünyasına karşı genellikle bigane kalmış, buna karşılık İsrail'i tanıyan 3. ülke olduğu gibi, özellikle 1990'larda yapılan anlaşmalarla İsrail'in kucağına oturtulmuştur. İsrail, PKK terörüne karşı Türkiye'yi samimi olarak destekliyor da değildir. 
İsrail'in 'Kürt kartı'nı nasıl kullandığı kitaplara konu oldu. 


Filistin trajedisi, bir yorum ve onlara dışarıdan tavsiyede bulunma konusu değildir. İnancım da odur ki, Filistin'in kurtuluşu, İslâm dünyasının, hattâ dünyanın ve insanlığın geleceği, Ankara'ya bakıyor, onun 'en beyaz' olmasına bakıyor. Bu gerçek bir yana, fakat kendisine büyük saygı duyduğum ama son yazılarını ihtiyatkârlığına verdiğim Ahmet Selim Bey'e bir soru sormak istiyorum: 'Filistinlilerin mücadelesi ile Türk Kurtuluş Savaşı arasında münasebet kurarken, Filistin İngiliz işgalindeki İstanbul'u mu temsil ediyor, yoksa milis kuvvetlerin her tarafında işgalcilere karşı savaş verdiği Anadolu'yu mu? Kaldı ki, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Anadolu'ya İngilizlerin vizesiyle geçtiği M. Bardakçı'nın Şahbaba'da belgeleriyle açıklanıyor. Kıyas, her açıdan dikkat istiyor. 


Zulme ve zalime malzeme taşımak 
05.01.2009 


Bazıları, cibilliyetleri gereği zalimle dayanışma içinde. Ermeni tehciri konusunda meselenin aslını görmeyerek, 'insanlık adına' Türkiye'yi mahküm etmeye çalışan liberal-demokrat kalemlerin kimi suskun; kimi İsrail vahşetini kamuoyunda küçük gösterme gayretinde. 


Pek çok Müslüman-Arap ülkesinde yönetimler, belli ki olup-bitenden memnun; kitlelerin İsrail aleyhinde eylem yapmasına bile izin verilmiyor. Türkiye'de belli bir kitle tepkisi var ama cılız. Bunları organize edenlerin bazıları da mazluma mı destek veriyor, yoksa kendi reklamını mı yapıyor belli değil. Bu hengâmede bazı 'samimi' bilinen kalemler ise neredeyse Hamas'ı ve Filistinlileri daha çok suçlu ilan edecekler. 


Önce hemen belirtelim ki, ortada savaşan iki devlet yok; 61 yıldır işgal altında bir ülke, işgalciler ve kurtuluş mücadelesi veren bir halk var. Bu mücadelede uygulanan bazı yöntemler doğru da olmayabilir. Hz. Bediüzzaman'a ait Şualar'ın neredeyse dörtte biri, onun hapishanede tecrit-i mutlakta iken diğer koğuşlarda kalan talebelerinin kuvve-i maneviyelerini koruma, karşılıklı atf-ı cürüme girerek aralarında ihtilâf çıkmasını, hizmetlerinden vazgeçmelerini önleme adına yazdığı mektuplardan oluşur. En mübarek insanlar bile hapishane şartlarında birbirine düşebilme, hizmetlerinden vazgeçme atmosferine girebiliyorsa, 61 yıldır işgal altında, çok daha ağır şartlarda, arada bir gözleri önünde çocukları, anne-babası, karısı, kocası, kardeşleri vahşice katledilen, evleri başlarına yıkılan, yiyecekten, içecekten, barınaktan, ilaçtan mahrum bırakılan insanlardan melek olmaları beklenemez. Tarihin en mukaddes cemaati, Allah Rasülü'nün ashabıydı. O, 1000 kişilik ordusuyla Uhud Savaşı'na çıkarken içlerinden 300 tanesi münafık olarak geri döndü; kalanlardan iki grup daha zaaf alâmetleri gösteriverdi. O mukaddes cemaati, İbn Sebe' denilen bir adamın ve etrafındakilerin nasıl birbirine düşürdüğünü 1300 yıldır tarihler yazıyor. Bunlar, sü-i emsal de dense, ama en beşeri gerçekler iken işgal altında, en ağır şartlarda destansı direnişler ortaya koyanlardan Peygamber masumiyeti de beklenemez. 


Hamas'ın ateşkesi bozduğundan söz ediliyor. 6 aylık güya ateşkes döneminde İsrail, 195 defa ateşkesi ihlal etti, 20'den fazla Filistinliyi öldürdü; Gazze halkını aç, susuz, ilaçsız bıraktı. Ve 
6 aydır da şu anda uyguladığı vahşetin planlarını yapıyordu. 


Filistin cephesinden İsrail'e roket atışları 2001'de başladı ve o günden bu yana bunlardan dolayı sadece 8 İsrailli öldü. O tarihten önce intihar saldırıları da yoktu ama bugün Gazze'de yaşananlar hep vardı. Sonra, her doğru, söylenmesi gereken yer, zaman ve makamda söylendiği zaman doğrudur. Kaldı ki, tarihte hangi topluluğun içinde ajan, işbirlikçi, hain, kendini düşünen çıkmamış ki, 61 yıldır, kendilerinden başka 'insan' tanımayan, açıktaki mukaddes kitaplarında bile insan-hayvan topyekün öldürmeden ve yağmadan söz eden, artık meselenin İsrail'in varlığı değil, Siyonist hedeflerin gerçekleşmesi olduğunu ifade eden, Âhiret inancının ve Cennet'in yerine bu hedefi koyan ve buna çalışan ırkçı bir ideolojinin acımasız işgali altındaki mazlumlar içinde böyleleri çıkmasın? Ama bu bahaneyle, Filistin halkının % 60'ının oyunu almış bir kuruluş için 'Canım, Hamas da, Filistinliler de hatalı" demek, bir mağlubiyet psikolojisidir, üzerine düşeni yapmamanın nefsani savunmasıdır. 
Bediüzzaman, 'Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam; vuran da nazarımda sefildir. der. Zalim ile beraber mazluma vurma, zulme ve zalime malzeme taşıma ve destek olma manâsına da gelir; bu da, bir gün bu cürmü işleyen herkes için 'ateş azabı' olur. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da Müslümanların direnmesi olmasaydı, GOP bütün hızıyla devam ediyor olacaktı; belki Türkiye ateşin içindeydi. Bu Müslümanlar, ateş hattında diğer Müslümanları da koruyor. Varsa hataları, giderek veya mektupla yüzlerine ifade edilir. Filistin'den sadece Filistinliler değil, ondan da önce bütün diğer Müslümanlar sorumlu, insanlık sorumlu! 


Mahalle baskısı iddiaları etrafında 
29.12.2008 


İnsan, başkalarını sorgulamaya kendisinden başlamalı: Hangi dine, ideolojiye, dünya görüşüne mensup olursak olalım, önce kendi değerlerimize ne kadar bağlıyız, hayatımızda onlara ne kadar yer veriyoruz sorgulaması yapalım. 


Değerlerimizi hayatımıza uygulama noktasında ne kadarsak, başkalarından da kendi değerlerine göre davranma konusunda o kadarını beklemeye hakkımız vardır. İnsan, her zaman düşer-kalkar, hata yapar. Başka din veya ideolojilere mensup pek çokları hata yaptığı veya suç işlediğinde bu, hiçbir zaman genelleştirilmiyor ve söz konusu suç, onu işleyen kişilerin din veya ideolojilerine mal edilmiyor. Fakat İslâm hassasiyetli veya öyle farz edilen biri sürçüverdiğinde bu, derhal genelleştiriliyor ve İslâm'a mal ediliyor. Bu da, ortada apaçık bir istismarın ve başka maksatların olduğunu göstermeye yeter. 


Başkalarından kendi değerlerimize ne kadar saygı bekliyorsak, en azından aynı saygıyı başkalarına ve değerlerine göstermemiz gerekir. Türkiye toplumu, asgari % 75-80 nisbetinde kendisini dindar gören, İslâm'a şu veya bu derecede bağlılık hisseden bir toplumdur. Bırakın çoğunluğun, her bir ferdin bile inancına, inancını yaşamasına saygı göstermek, asgari medeniyet, demokrasi ve insan hakları gereğidir ve bu, Türkiye'deki % 75-80 çoğunluktan hep beklenmektedir. Ama bu çoğunluğun aynı saygıyı beklemesi derhal suçlama konusu yapılmakta ve sanki demokrasi, insan hakları ve medeni davranış, onların değerlerine saygısızlık ve bu saygısızlığa çoğunluğun katlanmasıymış gibi takdim edilmektedir. Bu 


bakımdan, demokrasi, insan hakları ve medeni davranış noktasında asıl eleştirilmesi gereken, meselâ içkiyi haram bilen insanların karşısında içki içememe, Ramazan'da açıktan oruç yiyememe rahatsızlığı duyma değildir; tam tersine, çoğunluğun dini değerlerine ve tatbikatına karşı, açıktan onların tersini yapmadır. Ve Türkiye'de söz konusu çoğunluk tenkit edilecekse, en asli ve kanuni hakları olan dini inanç ve uygulamalarına hakaretler ve bir yandan açıktan günah işlemeye özgürlük istenirken, öte yandan dini hayatı baskı altına alma faaliyetleri karşısında bu en asli ve kanüni haklarına bile sahip çıkamadıkları için tenkit edilmelidirler. 


Emr-i bi'l-ma'ruf, nehy-i ani'l-münker, yani iyilikleri, güzellikleri, doğruları usulünce yaymaya, kötülüklerin, çirkinliklerin, ahlâksızlığın önünü almaya çalışma, en asli İslâmi ve insani vazifelerdendir; eğitimin de gereğidir. Bunu yapmamak, asıl tenkit edilmesi ve suçlanması gereken şeydir; bunu yapmak, ancak takdiri hak eder. Ayrıca, çirkinlikler, kötülükler, suçlar, günahlar karşısında sessiz kalma, hattâ bunları hoş görme çağrısıyla, ortada insanlık adına ve toplumu ayakta tutucu, birbirine bağlayıcı hiçbir değer, artık ahlâk diye bir değerler sistemi bırakılmamakta, Din toplumun hayatından tamamen dışlanmakta; insan, tamamen nefsani arzularına terk edilmektedir. Bu da, fertlere ve topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür. 


Hiçbir fâsık, fıskını severek işlemez; vicdanı bütünüyle tefessüh edip de günahtan ve yılan gibi sokmaktan haz alır hale gelmemiş her insan, işlediği suçtan, günahtan vicdan rahatsızlığı duyar. Bu rahatsızlığı, suçu ve günahı paylaşarak, başkalarını da aynı suç ve günahta görerek veya göstererek, aynı suç veya günahı işleyen başkalarının da bulunduğunu görmekle hafifletmeye, gidermeye çalışır. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla ilgili olarak, 'Her yüksek sesi, aleyhlerine sanırlar' (Münafikun Süresi/63: 4) buyrulduğu gibi, bu vicdan rahatsızlığı, kendisini günahkâr ve suçlu görme psikolojisi, insanı başkalarının da kendisini aynı şekilde gördüğü duygusuna iter. Türkiye'de bugün 'lâikçi' denilen kesimden hususi örneklenmiş bazılarının Müslümanların güya kendilerine baskı uyguladığı suçlamalarının altında, onların toplumun İslâmi hassasiyetleri karşısında bizzat vicdanlarının kendilerini suçlu görmeleri psikolojisi yatmaktadır, yoksa kendilerine herhangi bir baskının yapılıyor olması değil. 


Konuya gelecek hafta inşallah bir başka açıdan devam edeceğiz. 
Fütühât-ı Mekkiye'yi medenileştirme 

22.12.2008 


Tavaf, namaza denk bir ibadet olarak, nihai manâ ve muhtevasıyla seyr ila'llah'ın veya miracın nihai noktası ve seyr fı'llahtır. 


Bezm-i ezelde 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim? sorusuna verilen 'Evet!' cevabındaki ezeli şehadetin tevdi edildiği Hacer-i Es'ad'ı selâmla, yani bu ezeli şahadeti yenilemekle başlayan Tavaf, aynı zamanda Evinde Cenab-ı Allah'ı ziyaret manâsıyla, ışığa tutulmuş kelebekler gibi, Allah Evi etrafında biteviye bir dönüş, aşkın kanatlarında, sınırsız fena fi'llah okyanusunda veya enginliğinde bir seyahattir. Ne var ki, Hac, Ümmet-i Muhammed'in bütün insanlık adına yerine getirmekle sorumlu bulunduğu bir ibadet, Allah adına icra edilmesi gereken bir insanlık vazifesidir ve insan, hayatta bulunduğu sürece bu vazife devam edecektir. Dolayısıyla, Beytullah etrafındaki fena fı'llah yolculuğunu veya seyr fi'llahı seyr ani'llah adına sa'y 


beklemektedir. Bu sebeple, aşkın sarhoşluğundan uyanan Beytullah müsafirleri, Tavaf'ı tamamlamanın ardından 2 rek'at Tavaf namazı kılar ve Safa'ya akarlar. 


Dünyada 'İnsan için çalıştığından başkası yoktur;' yani insan, sa'yinin semeresini alır; İlâhi ikram da, fazladan İlâhi yardımlar da yine sa'ye mukabil olarak gelir. İşte, 7 şavttan ibaret Tavaf'ın sonunda, 'Rabbimiz! İnsanlık adına bize tevdi buyurduğun vazifeler olmasaydı şu aşk deryasında sonsuzca yüzerdik, ama aşkında yıkanmış kalblerimizle söz konusu vazifeleri yerine getirme adına ortaya koymamız gereken gayretler bizi bekliyor!' diyerek Safa'ya yönelen Allah âşıkları, insanlığın kutlu temsilcileri, 4 defa Safa'dan Merve'ye, 3 defa Merve'den Safa'ya sa'y ederek Safa-Merve arası tavafı yaparlar. Bu, bir bakıma Hz. Hacer validemizin su arayışının hatırasıdır. Allah'ın emrine tam bir teslimiyetle oğlu Hz. İsmail'le birlikte bu susuz, 'ekin bitmez vadi'de kalmayı kabul eden Hz. Hacer validemiz, oturup Cenab-ı Allah'ın su gönderivermesini beklememiş, Safa-Merve tepeleri arasında nihai gücünü sarf ederek gitmiş gelmiş, kendine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmiş, teslimiyet-gayret münasebetini noksansız ortaya koymuştur. Ama insana düşen sa'y olmakla birlikte, sa'y, hiçbir insani başarının nihai sebebi değildir; o, arzu edilen netice adına insanın yerine getirmesi gereken bir vazife, Cenab-ı Allah'ın istenen neticeyi yaratması için O'na uzatılan bir dilekçe, bir bahanedir sadece. Bundandır ki, Hz. Hacer suyu bulamamış, suyun oğlu İsmail'in ayakları arasından, çölden bir mucize olarak kaynayıverdiğini görmüştür. Evet, insana ulaşan bütün nimetler, sa'yinin bütün neticeleri aslında birer mucizedir; dünyada hiçbir netice ile sebepleri arasında tenasüb-ü illiyet yoktur; çok küçük sebeplere çok büyük neticeler yükleyen Cenab-ı Allah (c.c.), sebepleri sadece insana düşen vazife olarak koymuştur. İnsanın bu sebepleri yerine getirmesine, yani sa'yine semere olarak yarattığı her netice aslında bir mucizedir. 
Sa'ydeki bu manâyı ifade adına, bir ehl-i hikmet şöyle der: 


O, aramakla bulunmasa da 
O'nu bulanlar, yalnızca arayanlardır. 


Sa'yden sonra cemerat, yani şeytan taşlama gelir. Bu, 2 gün veya artık seyr ani'llah yolcularının tercihine göre 3 gün, yani Kurban Bayramı'nın 2'nci, 3'üncü, tercihe bağlı olarak 4'üncü günleri yerine getirilecektir. Evet, seyr ani'llah yolcuları, aslında seyr ila'llah yolculuğunda büyük şeytanı 7 defa vurarak, ona karşı galibiyetlerini ilan etmişlerdi. Ama şeytan da, nefis de, bir defa hezimete uğramakla savaş alanını terk etmez. Onlarla mücadele ömür boyu, ölünceye kadar devam edecektir. Seyr ani'llah yolculuğunda 'hayır işlerin muzır manileri pek çok olur". Yolcuları, pek çok engellerin yanı sıra, nefsin ve şeytanın pek çok tuzakları beklemektedir. Bu sebepledir ki, Mina'da, aşk otağında Cenab-ı Allah'ı zikirle birlikte şeytan taşlamalar devam eder. Bayramın 3'üncü veya 4'üncü günü buna da bir son verilir ve Allah Evi'ne son bir veda ziyareti, onun etrafında son bir veda dönüşü yapılır. 


Artık, ömür boyu devam etmek üzere fütühât-ı Mekkiye'yi Medineleştirme, bir Medine kurma, yeryüzünü Medine haline getirme zamanıdır. 


'Bura, mahrem makamıdır 
15.12.2008 


Bir katre halinde Mekke sınırlarına varmak, Harem dairesine ulaşmak ve nihayet girmek demektir. Selâmlık ile harem dairesinin kaideleri bir olmaz; bir bile olsa, onlara uyma derinliği, dikkati, şuuru katiyen aynı olamaz. Orası, Sultan'a en yakın olma dairesidir ve Sultan'a yakınlık âteş-i süzândır. 


Orada göz, kulak, kalb, sır, hafi, ahfâ gibi bütün dış ve iç hâsseler (duyu) hedeften azıcık kaysa muâheze gelir. Oraya girenlerden azami vefa istenir, reşha olmaya yönelmiş bir damla olmaları istenir en azından. Nesimi'nin ifadesiyle, şöyle seslenilir orada reşha olma yolundaki vefa ehline: 


Gel ey âşık ki, mahremsin; 
Bura mahrem makamıdır; 
Seni ehl-i vefa gördük. 


Bayram arefesi günü Arafat'a yükselecek Beytullah yolcuları, bir gün önce aşk makamı Mina'ya uğrayıverirler; reşha olma yolunda Güneşler Güneşi'nin şualarıyla ısınma turudur bu. 
Arefe günü güneşle beraber Arafat tırmanışı başlar. Arafat, 'Kalbin Zümrüt Tepeleri'nde marifet yolculuğudur. Burada vakfe ile, İslâm için, Ümmet-i Muhammed ve insanlık için dua dua yalvarmakla varlıklarını marifet şualarına açan Beytullah yolcuları, akşam olunca Müzdelife'ye doğru akarlar. Mânidardır ki Kur'an-ı Kerim, Arafat'tan Müzdelife'ye doğru yürüyüş için 'akma' tabirini kullanır (2:198). (Kâbe etrafında tavaf eden, Arafat'tan Müzdelife'ye ve Cemerât'ta şeytan taşlamaya akan mü'minler, gerçekten muhteşem bir ırmak manzarası arz ederler.) Arafat zirvelerinde marifete ulaşan katreler, Güneşler Güneşi'nin şualarına tutunup reşha olmaya yönelmişlerdir. Dolayısıyla, Müzdelife'ye akan muhteşem ırmakta tek tek katreler görülmez olur, sadece bir ırmak vardır ortada; böyle olması da gerekir, çünkü Allah (cc), bu akışın hep birlikte olmasını, herkesle birlikte bir ırmak halinde akmak gerektiğini buyurur. (2:199) Akanlar, varlıklarını insanlığı temsilen ümmet ırmağında yok etmiş ve Güneşler Güneşi'nin şuaları karşısında da yok edecek olmanın, cem makamına âdeta ulaşmışlığın bir nişanesi gibi, Müzdelife'de akşam ile yatsı namazlarını cem ederler. Kur'an, bilhassa burada, şuurun zirvesini temsil eden Meş'ar-i Haram'da Cenab-ı Allah'ı (cc) kuvvetle zikretmeyi emreder. (2:197) O bakımdan Müzdelife, hemen gelip az bir vakfe ile geçiliverecek yer değildir. 


Müzdelife'de bayram günü sabah namazını müteakip Mina yolculuğu başlar. Mina aşktır; bu yolculuk da aşk ateşinde yanma yolculuğudur. Kâinat, bütün parçaları hem birbirleriyle hem de bütünün kendisiyle içen münasebet halinde yekpare bir bünyedir; Arş, bu bünyenin kalbidir. Aynı şekilde, küçük kâinat olan insan da, bütün parçaları hem birbirleriyle hem de insani varlığın bütünüyle tam bir münasebet halinde yekpare bir bünyedir ve bu bünyede merkezi teşkil eden kalb, Cenab-ı Allah'ın küçük kâinat insandaki Arşı olduğu gibi, İlâhi vâridatın sağanak sağanak boşaldığı yerdir de. Bunun yanı sıra, kalbde şeytanın sızma merkezi de vardır. Yine, yeryüzü de, kâinat gibi, insan gibi bir bünyedir. Onun kalbi, merkezini Kâbe'nin teşkil ettiği Mekke Haremi'dir. İşte bu kalbde de şeytanın sızma üssü bulunur ki, Mina, şeytanın yeryüzündeki bu üssüdür aynı zamanda. Dolayısıyla, Mina'ya ulaşan Allah âşıkları, bayram sabahı burada doğrudan büyük şeytanı taşlayarak, yedi vuruşta onu da alt ederler. Onu alt ederken, kendileriyle Maşuk'ları arasına girebilecek her türlü engeli de yok etmiş olurlar. Hz. İbrahim (as), Hz. İsmail'i (as) burada kurban etmeye yönelmiş ve 'Allah bir kişi için göğsünde iki kalb var etmemiştir (dolayısıyla insan derünunda iki hakiki sevgi bir arada cem olmaz. (33:4) İlâhi fermanında buyrulduğu gibi, Allah ile arasında hiçbir 


hakiki sevgi bırakmamıştı. İşte, Mina'da aşk ırmağında yıkanıp, aşk ocağında varlıklarını ifna eden Beytullah yolcuları, şeytanı da alt etmiş olmanın arkasından hem bir şükür gereği hem de Allah'a daha da yaklaşma merhalesi olarak kurbanlarını keser, tam emniyete ulaşmış, emniyet insanı, yani hakiki mü'min olmuş bulunmanın nişanesi olarak da (48:27) saçlarını tıraş eder ve ihramdan çıkarlar. 


Artık seyr ila'llahı tamamlamış olmanın ardından seyr fi'llah başlamaktadır. 
Hac, insanlık çapında bir vazifedir 

01.12.2008 


Hac, ömürde bir defa için farz olması, diğer ibadetler hemen her yerde ifa edilebilirken Mekke'nin belli yerlerinde ifa edilmesi ve tek bir ibadet olmakla birlikte birkaç güne yayılan rükünlerden ve kaidelerden teşekkül etmesi gibi sebeplerle diğer ibadetlerden ayrılır. 


Bunun yanı sıra, belki Hac'cın onu hem diğer ibadetlerden ayıran hem de ona apayrı bir hususiyet kazandıran yanı ise, Kur'an-ı Kerim'de diğer ibadetler Müslümanlar için söz konusu edilirken, Hac ile ilgili âyetlerde sürekli 'insanlar' tabirinin geçmesidir. 


Kur'an-ı Kerim, Hac'cı ilan ile ilk vazifelendirilen zât olarak Hz. İbrahim'i (as) anar (22:27); ağır imtihanlardan geçtikten sonra insanlara imam, yani önder, rehber kılınan Hz. İbrahim (2:124), Hac'cı bütün insanlara yönelik olarak ilan etme emrini almıştır. O'nun bu emirden önce oğlu Hz. İsmail'le (as) birlikte temelleri üzerinde yükselttiği Kâbe (2:127), yeryüzünde insanlar için ibadet maksadıyla (daha Hz. Âdem döneminde) kurulan ilk evdir (3:96). İlginçtir ki, Kur'an-ı Kerim, Kâbe'nin ilk ev olma hususiyetini anlatırken, onun bulunduğu belde olarak Mekke yerine Bekke kelimesini kullanmaktadır; bu da, Mekke'nin ilk anda Müslümanlar için hususi bir belde olarak akla gelmesine karşılık, Kâbe ve Hac'cın bütün insanlık için söz konusu edilmesinden dolayı olabilir. Kâbe, yine bütün insanlar için istikamet, ayakta durma, din ve dünya işlerini düzene koyma vesilesi (5:97), ayrıca yine bütün insanlar için feyiz ve bereket kaynağı, hidayet rehberi ve kendisine yönelip birliğe ulaşma merkezidir (3:96). Ve, "Kâbe'ye yol bulup varmaya gücü yeten herkesin haccetmesi, Allah'ın bütün insanlar üzerinde bir hakkıdır. (3:97) 


Âyetlerden açıkça anlaşılıyor ki Hac, bütün insanlar üzerinde borç olan insanlık çapında bir ibadet, bir kulluk, bir insaniyet vazifesidir. Ama o, İslâm'ın beş şartından biridir ve onu ancak Müslüman olanlar ifa edebilir. Şu halde İslâm, bütün insanlar için gönderilmiş evrensel bir dindir ve Müslümanlar, Hac ibadetini bütün insanlık adına ve bütün insanlığı temsilen yerine getirmektedirler. Çünkü nasıl Hac insanlık çapında ve temelde bütün insanlara borç bir ibadet, bir vazife ise, Müslüman ümmeti de bütün insanlık için yaratılmış, vazifesi insanlık çapında olan bir topluluktur: 'Siz, insanların iyiliğine olarak ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. 
Usulünce iyilik, güzellik ve doğruluğu teşvik edip yayar, kötülük, çirkinlik ve yanlışlığın önünü almaya çalışır ve Allah'a inanırsınız.' (3:110) Yeterince mânidardır ki, âyette iyiliği, güzelliği ve doğruluğu teşvik edip yayma, kötülük, çirkinlik ve yanlışlığın ise önünü almaya çalışma Allah'a imandan önce zikredilmektedir. Çünkü, bütün insanlık çapında bir vazife ile yükümlü bulunan Müslüman ümmetine gerçek mevkiini kazandıran, insanlık çapında yaptıkları, yapmaları gereken iyilik, güzellik ve doğruluğu yayıp, kötülük, çirkinlik ve yanlışlığın önünü almaya çalışmadır; bu vazife de Allah'a imana dayanır, ona dayanmalıdır ve 


elbette şahıs veya zümre ya da kavim, kabile menfaatleri için değil, Allah için yapılmalıdır. 
Hac'cın bütün insanlar için bir vazife olması, insanlar içinden onların hayrına olarak çıkarılmış Müslüman ümmetin insanlık çapındaki vazifesiyle birleştiğinde manâ ve muhtevasını bulmakta, ayrıca İslâm'ın evrenselliğiyle birlikte Hac'cın İslâm'da bütün ibadetleri kapsayan bir ibadet olduğunu, bu sebeple Peygamber Efendimiz'in (sas) hayatında İslâm'ın beş şartı içinde neden son olarak ifa edildiğini ortaya koymakta, yine, adına Veda Haccı denilen bu ifade 'Küfredenler, bugün artık dininizin yerleşip tam hakimiyet kazanmasından ümitlerini kesmiş bulunuyorlar... Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim; üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçip ondan râzı oldum." 
(5:3) âyetinin inmiş olması da, onun manâ ve muhtevasına nihai mührü vurmaktadır. 


Ve Hac, bütün bu manâ ve muhtevası ile yerine getirilebildiği zaman gerçek Hac'dır. Bu sorumluluk da, başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanların boynunda bir vebal olarak durmaktadır. 


Güneydoğu trajedisi ve PKK meselesi (1) 
19.11.2008 


Genelkurmay Başkanlığı, bir zaman problemi 'alçak şiddette bir savaş' olarak tavsif etmişti. 
ODTÜ Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan saha araştırmasına göre halkın çoğunluğu, problemi 'işsizlik, fakirlik, geri kalmışlık ve terör' meselesi olarak görüyor. 


Mustafa Kaplan şunları söylüyor: PKK'nın mahiyeti belli değil. Türkiye Cumhuriyeti, 1980 
öncesinde var olan birçok Kürt örgütünü 12 Eylül'le birlikte söndürdü. 80 öncesinden itibaren var olan PKK niye söndürülemedi? PKK, yoksa hedeflerine ulaşabilmek için dış mihrakların ortaya çıkardıkları bir kukla mı? PKK hareketine bakıyorsunuz, içinde MOSSAD ajanları var, sünnetsiz Ermeniler var, MİT'in adamları var. (Metin Sever, Kürt Sorunu) 


Uğur Mumcu, 1993 yılında öldürülmeden önceki son yazısında şunları yazıyordu: 'Kanıtlanan son ilişki, MOSSAD-Barzani ilişkisidir. Bu ilişki, Israel's Secret Wars-A History of Israel 
Intelligence Services adlı kitapta sergileniyor. Kitapta ayrıca MOSSAD'dan Kürtlere her ay 50 
bin dolar para verildiği ABD kaynaklarına dayanılarak açıklanıyor... Kürtler, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa, ne işi var CIA ve MOSSAD'ın Kürtler arasında? 


Yeni Zemin dergisinin Aralık 1993 sayısında Mahir Kaynak ile istihbarat uzmanı Melih Aktaş, Orgeneral Eşref Bitlis, Hulüsi Aydın ve Cem Ersever ile arkadaşlarının öldürülmelerini, bunların Çekiç Güç'e ve Kuzey Irak'taki Kürt devletine karşı çıkmasına bağlıyordu. İşin içine, hattâ PKK ile ittifak halinde esrar ve silah kaçakçılığının, mafyanın ve kamuoyunda daha farklı tanınan önemli siyasi şahsiyetlerin ve üst seviyede asker-sivil bürokratların karıştığı da iddialar arasında. Bu çok yönlü hadisede dikkat çeken bir diğer önemli nokta da, Türkiye'ye teslim edildiği ana kadar Öcalan için resmi arama emri ve tutuklama kararı verilmemesi, Öcalan'ın gıyabında dahi olsa mahkeme edilip cezalandırılmaması ve vatandaşlıktan çıkarılmamış olmasıdır. Ayrıca, Güneydoğu'da PKK'ya karşı en güzel mücadeleyi veren Özel Tim, Mesut Yılmaz'ın 1991 yılında kurduğu ilk hükümet tarafından yapısı değiştirilmiş, o zamandan itibaren de geri çekilmiş, pasifize edilmiştir. Şemdin Sakık'a ait bir iddia olarak (Şamil Tayyar, Star, 8.10.2008), Öcalan'ı Suriye'de öldürmek için yapılacak MİT patentli 
'Mercedes' isimli operasyon Yalçın Küçük vasıtasıyla Öcalan'a iletilmiş, 24 Aralık 1995 


seçimleri sebebiyle askıya alınmasının ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde (ANAYOL 1996 Nisan-Mayıs) başarısızlıkla sonuçlanmış, yani Öcalan suikasttan 'kurtulmuş'tur. Evet, bazı iddialara göre PKK, Ergenekon ve JİTEM, hattâ Hizbullah, aynı merkez veya merkezler tarafından yönetilen örgütlerdir. 


Kürtlerin yaşadığı bölge daha Hz. Ömer zamanında Müslümanlaşmış, bu yörenin halkı, Emevi-Abbasi dönemindeki önemsiz birkaç isyan dışında sürekli İslâmi idareye bağlı olarak yaşamıştır. Fetihler çok kolay ve genellikle barış yoluyla olduğu halde, gerekirse örnekleriyle ortaya koyabileceğimiz üzere, Kemal Burkay gibi bazılarının kitaplarında tarihin ideolojik olarak çarpıtıldığı görülmektedir. Bölge, Haçlı ve Moğol istilaları ve takip eden karışıklıklar döneminde, İslâm dünyasının her tarafı gibi önemli sarsıntılar geçirmiştir. Osmanlılar, ancak Yavuz Sultan Selim zamanında güneydoğuya yönelebilmişler, Şeyh İdris-i Bitlisi, Yavuz'u güneydoğuyu da fethe davet etmiş, bölgenin güvenliğinin ancak Musul'a kadar olan bölgenin de fethedilmesiyle sağlanabileceğini belirtmiştir. Yavuz Sultan Selim, İdris-i Bitlisi'yi bölgeyi sulh yoluyla kazanmaya memur etmiş, İdris-i Bitlisi'nin Kürt beylerine teklif ettiği anlaşma aynen kabul edilmiştir. 


Kürtler, baştan beri büyük çoğunluğuyla Sünni Müslüman'dır. Osmanlı idaresi Kürtler için tam bir güvenlik şemsiyesi teşkil ederken, diğer yandan Kürtler, bölgeyi Safevilere karşı korumuşlardır. Bölge, 19'uncu asrın ikinci çeyreğine kadar sükün, hattâ ekonomik refah içinde yaşamıştır. Devlet-i Âliye'nin duraklama ve gerileme dönemlerinde bile, meselâ 17'nci asırda bölgeyi gezen Polonyalı Simeon, Fransız Poullet, 18'inci asırda bölgeyi dolaşan Danimarkalı Niebuhr gibi ve daha başka seyyah ve araştırmacıların intibaları ve verdikleri bilgiler, bunun böyle olduğu konusunda yeterince açıktır. (Kemal Burkay, Kürtler ve Kürdistan, 284-287) 


Doğu ekonomisi hakkında önemli bir çalışma yapan ve çalışması Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan Rıfat Dağ'ın verdiği bilgilere göre de, 1800'lü yılların sonları ile 1900'lü yılların başlarında bile bölgenin genel ekonomik performansı, Osmanlı genel tablosunun gerisinde değildi; hattâ, madencilik, tarım, dokumacılık ve silah sanayii gibi sektörlerde Osmanlı ortalamasının üzerinde idi. (1800'lerden Günümüze Doğu Ekonomisi, 184-188) Bazıları, bölgede Osmanlı sisteminin feodaliteyi doğurduğunu ileri sürseler de Rıfat Dağ, 'Giderek genişleyebilecek, ileride yeni yapılara dönüşebilecek feodalleşmeye izin verilmemiştir. demektedir (s. 171). 


Güneydoğu, bazılarına göre bir petrol yatağıdır. 20 yıl Shell Petrol Firması'nın petrol araştırma genel müdürlüğünü yapmış olan Anthony Hage, şöyle demektedir: 'Ortadoğu'da uzun süre çalıştım. Bütün Amerikan firmaları, uzaydan çekilmiş fotoğraflarla gördükleri Türkiye'nin bir 'petrol okyanusu' üzerinde durduğuna emin. Suriye, Irak, İran ve Sovyetler Birliği'nde petrol olur da, hiç Türkiye'de olmaz mı? Bir uzman olarak bunun aksini asla düşünemem.' (Ömer Vehbi Hatipoğlu, Bir Başka Açıdan Kürt Sorunu, 106; Bilim Araştırma Grubu, Masonluk ve Kapitalizm, 406) 


Masonluk ve Kapitalizm kitabında, bölgenin sahip bulunduğu petrol yataklarının özellikle İsrail'in politikalarına dayalı olarak bilhassa Mobil ve Shell gibi petrol şirketlerinin uyguladığı entrikalarla devreye girmesinin engellendiği ve hattâ açılan pek çok kuyunun kapatıldığı anlatılmaktadır (s. 405). Hatipoğlu, kitabının 4'üncü bölümünün dipnotlarında petrol ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alan üst düzey yöneticilerden 40'a yakın masonun ismini vermektedir ki, üzerinde durulmaya değer. 


Emekli büyükelçi İsmail Berdük Olgaçay, meşhur Tasmalı Çekirge adlı eserinde, ülkemizde kökü dışarıda dernek kurmak ve böyle derneklere üye olmak yasak ise de, kendisine dokunul(a)mayan masonluğu CIA'in çok iyi değerlendirdiğine vurgu yapar. Yine, bir başka emekli büyükelçi Aydın Alacakaptan, 6 Mart 1994 tarihli Zaman gazetesinde, mason teşkilatlarının Atatürk'ü istismar ettiklerini ve varlıklarının en mahzurlu tarafı olarak da, İsrail'e bağlılık duyduklarını vurgulamakta ve 12 Eylül'le birlikte askeriyeden Dışişleri'ne gelenlerin tamamının mason olduğuna dikkat çekmektedir. 


İngiltere'de çıkan Financial Times gazetesinde Mayıs 1983'te yayınlanan haritada dünyanın 
2010 yılında alacağı yeni biçimde Kuzey Irak, İran'ın güneybatısı ve Türkiye'nin 
güneydoğusu yeni bir ülke olarak gösteriliyor ve üzerinde 'Büyük Kürdistan' yazıyordu ve petrol havzası ile su kaynaklarının kontrolü için böyle bir devletin kurulması gerekli görülüyordu. 


Doğu ve güneydoğumuz, yer-altı yer-üstü tabii kaynaklar bakımından da bir hayli zengindir. 
Krom üretim ve ihracatında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye'nin başlıca krom ve en önemli demir ve bakır yatakları bu bölgededir. Divriği'de demir, Ergani ve Maden'de bakır, Erzurum, Elbistan, Şırnak, Van, Bingöl, Tunceli ve Hazro'da zengin kömür yatakları, Elbistan yöresinde linyit yatakları, Keban'da gümüş ve kurşun, Antep ve Erzincan'da manganez, Mazıdağı ve Kilis'te fosfat bulunmaktadır. 


Türkiye'nin zenginlik kaynaklarından biri de sudur. Pek çok bölge ülkesinin bilhassa Dicle ve Fırat'ın akıttığı sulardan, hattâ Manavgat sularından faydalanma arzusu bilinmekte, bölgede bir su savaşının çıkması ihtimalinden son yıllarda çokça bahsedilmektedir. 


Türkiye'nin büyüklüğe sıçramasında en önemli kaynaklarından biri GAP'tır. GAP, Güneydoğu Anadolu'yu içine alan çok büyük bir tarım, enerji ve sulama projesidir. Projenin kapsadığı bölgenin yüzölçümü Türkiye'nin onda biri, İtalya'nın dörtte biri, İngiltere'nin üçte biri kadardır. GAP'a dahil projeler, 21 baraj, 17 hidroelektrik santralı ve çeşitli sulama şebekeleri ile tünellerden meydana gelmektedir. Bunlardan Şanlıurfa tünelleri, dünyanın en büyük sulama tünelleridir. 


GAP projesi tamamlandığında üretilecek enerji 1988 yılında Türkiye'de sudan elde edilen toplam enerjiye eşit ve Türkiye'nin şimdiye kadar tarım için gerçekleştirdiği sulama alanlarının yarısı kadar bir alan daha sulu tarıma açılmış olacaktır. Bu alan 1,7 milyon hektardır ki, 10 Çukurova bölgesi demektir. Bu şekilde meydana gelecek altyapı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok sanayi dalı olacak, bölge iç ve dış sermayeyi çekecek ve bütün ülkenin ekonomik refahına çok büyük katkıda bulunacaktır (Birleşik Araştırma Grubu, Akrebin Kıskacında Güneydoğu, s: 26-28). PKK terörüne bu noktada yaklaştığımızda karşımıza çok önemli bir gerçek çıkmaktadır: İlk 12 yılında terör mücadelesine giden para ve sermaye, GAP'a bir yılda harcananın 5-10 katıdır. Bu hayati proje, terör sebebiyle yıllardır durma noktasındadır. 


Türkiye, jeo-stratejik yönden dünyanın en önemli yerinde bulunmaktadır. Denebilir ki, başlangıçtan beri dünyanın kalbi hep bu bölgede atmıştır. Türkler, Müslümanlaştıktan sonra geçen 1000 yılı aşkın tarihleri boyunca sürekli saldırılara maruz kalmış, 19. asır sonlarından itibaren Büyük İsrail hedefli siyonist entrikalar da buna eklenmiştir. Yeniden dünya düzeni kurma peşinde olan Amerika ve yedeğindeki ülkeler, dikkatlerini yine doğrudan Türkiye üzerine çevirmişlerdir. Onların farklı planlarına rağmen, Sovyetler'in dağılması ve ABD'nin GOP projesiyle bile kader, Türkiye'ye son çeyrek asırda altın tepside fırsatlar sunmuştur. Ne 


var ki, kısır siyasi çekişmeler, şahsi kin ve sürtüşmeler, iç hesaplaşmalar, yolsuzluklar, yönetim birimlerindeki anlaşmazlıklar, çıkarılmaya çalışılan suni Sünni-Alevi, Türk-Kürt, lâik-antilâik gerginlikleri, faili meçhul-malüm cinayetler, başörtüsü gibi en temel ferdi hürriyetler etrafında meydana getirilen problemler, bu fırsatların önüne hep birer set çekmiş, ülkenin bütün bunları aşabilecek potansiyel göstermesi karşısında da PKK terörü, önümüze daima en büyük engel olarak konmuştur. 


Merhum Özal'ın 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diyerek ortaya attığı ve altın ve tekstilde dünya ikincisi, pamukta dünya üçüncüsü, zengin petrol yatakları, doğalgaz ve madenler bakımından nerdeyse birinci konumdaki bir coğrafyayı içine alan ideal, çok kısa zamanda terk edildi. 
Ülkemiz, özellikle 28 Şubat sürecinde talana uğradı ve askeri-ekonomik anlaşmalarla İsrail'in kucağına oturtuldu. Terör kimlere yarıyorsa, onlar tarafından desteklenir. Şu anda, PKK teröründen zarar gören bilhassa Kürt'ü ve Türk'üyle Türkiye'dir. Faydalananlar, başta Batı ülkeleri olmak üzere, içeride terörden beslenen bazı odaklar, onu bir pasta haline getirip paylaşanlardır. Bölgede İsrail'in rahatlatılması ve İslâm dünyasında 'düşmanlıklar'ın İsrail'den bir başka ülkeye, Kürtler üzerine çekilmesi için Kürdistan devletinin kurulmak istendiği de haylidir tartışılmaktadır. Meselâ Demirtaş Ceyhun, şöyle demektedir: "1970'lerden sonra bakıyorsunuz, Batı'nın bütün gelişmiş ülkelerinde Kürt enstitüleri kurulurken, diğer yandan Filistin olayı sabote ediliyor. Batı'da çok yoğun şekilde vatansız Kürt imajı yerleştirildi. Tabii ki bu, Batı'nın Kürt'ü çok sevmesinden kaynaklanmıyor. Tamamen İsrail için yapılmış bir olay. Arap dünyasında İsrail'i rahatlatmayı amaçlıyordu. (Metin Sever, Kürt Sorunu, 104). 


Meselenin bir diğer boyutu, hiçbir zaman ciddi manâda barışık olmamış Ermenilerle Kürtleri birlikte gibi gösterip, ikisini birden Türkiye aleyhinde kullanma stratejisidir. Kürt ayrılıkçılığını bayraklaştıranlar buna çanak tutar, Türkiye'nin Kürtler gibi Ermenileri de kırdığı iddiasında bulunurken, Batı'da bir Kürdoloji ortaya çıkarmaya çalışanların içinde de çok sayıda Ermeni yer almaktadır. Rafet Ballı, Kürt Dosyası adlı kitabında bu konuda önemli tespitlerde bulunur. Bölgeden olan ve bölgeyi iyi bilen Müfit Yüksel'in tespitleri de hayli ilginçtir: 'Günümüzde PKK ve laik-Kürt entelijansiyası, Müslüman Kürt halkını diğer Müslüman halklardan kopartıp, Ermenilere ve Asurlulara yanaştırma çabası içindeler. Tabii ki bu, PKK ve laik-ateist Kürt entelijansiyasının Kürtleri İslâmiyet'ten koparma ve dinsizleştirme planlarının bir parçasıdır. Zira bu plana göre, Kürtler çevrelerindeki diğer Müslüman halklara düşman edilerek ve Asurlular, Ermeniler gibi Müslüman olmayan Hıristiyan topluluklara yanaştırılarak daha kolay dinsizleştirilebilecektir.' (Mazlum-Der, Kürt Sorunu Forumu, 111). 
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Dış tesirler, içte zemin buldukları zamandır ki, hedefledikleri meşum rolü oynayabilirler. 
Güneydoğu ve PKK probleminin iç sebeplerini de şöyle sıralayabiliriz: 


Cumhuriyet idaresi geçmişi ret, İslâm'ı en azından kontrol politikasıyla gelmiş, İslâm'ın yerine 'ulusal' bir ideoloji yerleştirme maksadıyla bilhassa başlangıç yılları itibariyle tam bir 'ulusçu' teze oturmuştur. Bir zaman, 'Biz Lozan'daki görüşmelerimizde milli davalarımızı 'biz Türkler ve Kürtler' diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik.' diyen İsmet İnönü, daha 


sonra şu demeci vermiştir: 'Bu ülkede sadece Türk ulusu etnik ve ırki haklar talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. 


1925 yılında kabul edilen Şark Islahat Planı'nın 41. maddesi de şöyle idi: 


'Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Muş, Urfa, Ergani, Hozat, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Palu, Çarsancak, Çemişgezek, Ovacık, Adıyaman, Besni, Arga Hekimhan, Birecik, Çermik vilâyet ve kaza merkezlerindeki hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kuruluşlarda, okullarda, çarşı ve pazarlarda Türkçeden başka dil kullananlar, hükümet ve belediyenin emirlerine aykırı davranmakla suçlanacak ve cezalandırılacaktır.' 


Bu ve benzeri kanunlar yer yer zorla uygulanmış, en küçük talep ve hareketler bazen şiddetli te'diplerle karşılaşmıştır. (Hatipoğlu, Bir Başka Açıdan Kürt Sorunu, 36-39) Şeyh Said isyanı, Raçkotan ve Raman te'dip harekâtları, Sason ve Ağrı ayaklanmaları, Dersim 'ayaklanması' büyük şiddet uygulanarak bastırılmış, meselâ Dersim 'ayaklanması' bastırılırken yağma bile yapılmıştır. (Mazlum-Der, Kürt Sorunu Forumu, 209-211; N.Fazıl Kısakürek, Son Devrin Din Mazlumları). 


Seçkinci aydınların desteğindeki devlet, halktan uzaktır ve halk devlete küskündür. Sistem, bir bakıma iç kavga ve sürtüşmelere âdeta ihtiyaç duymuş, bunlar üzerinden varlığını sürdürmüştür. Milletimiz gibi medeniyet kurucu ve tarih yapıcı bir halkın ve onun ülkesinin, devletinin devamlı iç sürtüşmelerle meşgul edilip, dışta inisiyatif almaktan alıkonulması, elbette dünyadaki egemen güçlerin de her zaman en önemli stratejilerinden biri olmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancı, tarihi, değerleri ve asli dinamikleriyle halkının büyük çoğunluğunu düşman gibi görüp, ülkenin güvenlik konseptini sürekli ve hiçbir zaman çerçevesi çizilmemiş irtica ve bölücülükle mücadele üzerine oturttuğu, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımız da daha dindar ve aralarında Kürt nüfus daha çok bulunduğu için, bu halk söz konusu mücadeleye iki kat hedef kılınmış, bölge, idamlar, tenkiller, te'dipler ve mecburi iskân gibi uygulamalarla sık sık karşı karşıya gelmiştir. Bu noktadan bakıldığında, bölgenin milyonlarca halkını yerinden eden ve göçe zorlayan PKK terörünün, bir bakıma hem devletin mecburi iskân siyasetine hem de Güneydoğu'nun boşaltılmasına ve dolayısıyla bunu isteyen bazı harici güçlerin ve devletlerin politikalarına hizmet ettiği açıktır. 


Devletin söz konusu tavrı, PKK terörünü bastırma operasyonlarında da belli ölçülerde sürmüştür. 1992'de Şırnak'ta, 1993'te Lice'de yaşananlar, Mardin Derik, Batman Heybetli köyü, Şırnak'ın Kumçatı, Sapaca, Gever, Çağlayan ve Hisar köyleri, Hakkâri Şemdinli, Tunceli Yukarı Karataş köyü, Diyarbakır Lice, Hakkâri Yüksekova, Diyarbakır Kunuklu, Genç ve Kale arasındaki Kaledibi, Silvan Dutveren köyü, Adaklı Kazlık köyü ve Diyarbakır Hazro köylerindeki birtakım uygulamalar, terörü önlemekten çok halkı devlete bütün bütün küstürme noktasında cereyan etmiştir (1994 Türkiye İnsan Hakları Raporu, 61-64; Mazlum-Der, Kürt Sorunu Forumu, 338-340). Bu tür davranışların PKK'ya nasıl yaradığını Öcalan şöyle anlatıyor: 


'Bizim askeri zorumuzla yaptığımız ufak bir eylem, bir alanı bize açıyor. Ordunun, yani zorun Türk siyasileri tarafından ölçüsüz kullanılması, işkenceler, tutuklamalar ise halkın akın halinde PKK'ya taraftar olmasına yol açtı. Cizre, Nusaybin bunun açık örnekleridir. (Rafet Ballı, 'Kürt Dosyası'ndan: Akrebin Kıskacında Güneydoğu, 169-170). 


Gücün ölçüsüz kullanılması gibi, bilhassa hapishanelerde ayyuka çıkan işkence olayları, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, ortadan kaybolmalar ve mayın patlaması sonucu ölümler de PKK'nın ekmeğine yağ sürmüştür. 


Şüpheler, süistimaller 


Bölgede her şey birbirine karışmış durumdadır. Meydana gelen terör atmosfer ve ekonomisinden çokları pay almaya çalışmakta, aydınlanamayan pek çok hadise de problemi karmakarışık hale getirmektedir. 


Meselâ, PKK terörüne en büyük darbelerin vurulduğu bir dönemde 7.7.1991 günü cesedi Ergani-Mardin yolu üzerinde bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesi, bölgede terörün azması ve PKK'nın taban oluşturmasında en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. Cinayetin Diyarbakır siyasi şubede görevli MİT mensubu iki polis tarafından işlendiği iddia edilmiş, hatta bu iki polisin adı bile verilmiştir. (Hatipoğlu, a.g.e., 135). Aynı şekilde, tezkere almış 33 askerimizin korumasız olarak minibüsle Erzincan'a gönderilirken 24.5.1993'te Bingöl'de katledilmesinin sır perdesi yeni yeni aralanmaktadır. 


Köy koruculuğu ve daha başka vakıalar hadiseyi daha da karmaşıklaştırmaktadır. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden sonra kurulan ve çalışmalarını 1995 yılı Nisan ayında tamamlayabilen Meclis Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu raporunda, faili meçhul cinayetlerin 1991 yılından sonra hızla arttığı ve toplumda panik meydana getirdiği vurgulanarak, 1993 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde kayda geçen 908 faili meçhul cinayetin 600'den fazlasının bölgede işlendiği belirtilmektedir. Rapor, ilgi çekici daha başka bilgiler de ihtiva etmektedir. Meselâ: 


- Bölgede 200 kişi ile başlayan PKK hareketi, Olağanüstü Hal Kanunu'nun vermiş olduğu tüm yetkiye ve jandarma hizmetine tahsis edilen çok sayıda askerin bölgeye sevkine rağmen gelişmiş, gündemi tayin eder hale gelmiştir. 


- Bölgede yeni bir yasadışı faaliyetin odak noktası olan koruculuk sistemi PKK'ya karşı mücadelede etkili olamamıştır ve lâğvedilmelidir. 


- İtirafçılar, devlet lojmanlarında barındırılmakta ve bunlar devleti kullanmaktadır. Bu şekilde devlet-itirafçı ilişkisine son verilmelidir. 


- Tarafımızca anlaşılamayan bir nedenden ötürü Komisyon'un çalışmalarını engelleyen, hukuka aykırı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi ve belge akışını kesen Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral ile DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un eylem ve işlemlerinin takdiri için raporun bir örneği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderilmelidir. 


Bunların dışında, bölgede meydana gelen ve mahiyeti aydınlatılamamış, ayrıca terör karşısında hiçbir zaman inisiyatif kullanamayan ve asla muktedir olamayan siyasi iktidarların üzerine gidemeyip kayıtsız kaldığı o kadar hadise var ki, bunları bir özet araştırma çerçevesinde zikretmemiz mümkün değildir. Tek bir misal, meseleyi anlamaya yeter: 11.6.1992 günü Bitlis'in Tatvan ilçesinden 13 kişinin kurşuna dizilerek öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, dönemin içişleri bakanı, yani hadiseyi aydınlatması gereken en yetkili ağız İsmet Sezgin şöyle diyebiliyordu: 'Eğer bu olayı PKK yapmadıysa, bu olayı kimin yaptığını bilen biri varsa, gelip söylesin açığa çıkaralım. Kontgerilla mı yapmış diyorlar. Yakalayın bize getirin. 


Din düşmanlığı, cehalet ve fakirlik 


Güneydoğu'nun halkı, her şeye rağmen dindardır. TBMM raporunda 'Bölgeye derhal, tecrübeli ve yeterli sayıda imam atanmalıdır.' denilmesi de bunu doğrulamaktadır. Tarihin ve sosyolojinin kabul ettiği bir gerçek olarak, insanları birbirine bağlayan, özellikle etnik farklılıkları aşmada en önemli bir bağ dindir. Cumhuriyet hükümetleri ise bilhassa CHP ile temsil edildiği yıllarda ve bunu temsil eden zihniyet marifetiyle açıkça İslâm'a cephe almıştır. 
Devletin dine karşı olması, 'faili meçhul' cinayetleri haksız yere Müslümanların üzerine yıkıp, öfkeli kalabalıklara 'Kahrolsun Şeriat!' diye bağırtmak, yetkili ağızlardan yerli yersiz din aleyhinde beyanatlar çıkması, bölge halkını devlete küstüren, en azından terör karşısında devletten uzaklaştıran en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Cumhuriyet nesilleri, meçhul bir düşmana, geçmişe, bir döneme küfrederek ve düşmanlık psikolojisi içinde yetişmişlerdir. Yine, Cumhuriyet yönetimleri ve seçkinler, menfaatleriyle örtüştürdükleri ideolojik yönelişleri zaman zaman devlet-millet menfaat ve gerçeklerinin önünde tutmuşlardır. Bu tavırdır ki, ülkede 4 darbenin yaşanmasına sebep olmuş, demokratik gelişimin önünün kesilmesine ve ülkenin her bakımdan kalkınmasına defalarca ket vurmuştur. 
Bölgede inceleme yapan kuruluşların pek çoğu ise meseleyi yalnızca ekonomiye dayamaktadırlar. Oysa Türkiye'de Güneydoğu bölgemiz kadar, hattâ ondan daha da geri pek çok yer vardır ve buralarda terör hadiseleri yaşanmamaktadır. 


Terörün sürmesinin ve önlenememesinin bir diğer sebebi cehalettir. Cumhuriyet döneminde eğitim sistemimizin ne kadar çarpık olduğu değişen her hükümet tarafından itiraf edilmiş olmasına rağmen uygulamaya konulan reçeteler, ideolojik ve daha başka saplantılardan kurtulamadığı ve memleket gerçekleriyle çok bağdaşmadığı için eğitim sistemimizi âdeta içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Sağlık hizmetleri de bölgede hiçbir zaman yeterince sunulamamıştır. Doğu ve Güneydoğu, Cumhuriyet dönemi boyunca hep bir sürgün yeri olmuş ve öyle görülmüştür. 


Bölge ekonomisi 


Bölge ekonomisi, coğrafyası ve tabiat şartları gereği öncelikle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ne var ki, devletin planlı dönemlerde başta tarıma verdiği önem gittikçe azaldığı gibi, yem sanayii, süt ve süt ürünleri fabrikaları çok yerde durma noktasına gelmiş, 
bazı fabrikalar, et ve süt kombinaları arsa rantçılığına kurban gitmiş, hayvancılık % 90 
nisbetinde darbe yemiştir. 


Bölge, Kalkınmada Öncelikli Yöreler illerinin büyük çoğunluğunu barındırmasına rağmen kamu yatırımlarından ve Türkiye Kalkınma Bankası'na kullandırılan fon kredilerinden asgari ölçülerde faydalanabilmektedir. Kamu ve özel sektör, bilhassa 1990'lı yıllarda bölgeye yatırım yapmakta çok cimri davranmıştır. 


Gerçi Özal'lı yıllarda bölge, bilhassa GAP kanalıyla kalkınmadan belli bir pay almıştır. 
Köylerin tamamına yakınına elektrik ve telefon gitmiş ve ortalama % 70'inde de içme suyu akmaktadır. Fakat refah seviyesinin ölçülmesinde tüketim miktarı ve onu doğuran gelir yapısının yanı sıra doktor başına düşen hasta sayısı, okullaşma nisbeti, il nüfusuna göre yüksekokul mezunu, istihdam, şehirleşme nisbeti, tarım kredileri, 100 km2'ye düşen asfalt yol uzunluğu, nüfus başına sınai katma değer payı, nüfus başına ileri sanayi (yatırım malı) katma değer payı gibi farklı sektör imkânları da dikkate alınır. Bütün bu noktalardan gelişmişlik seviyesine baktığımızda, 1985 DPT envanterlerine göre, bölgenin en gelişmiş ili olan Elazığ, Türkiye sıralamasında ancak 37. gelebilmektedir. 67 ile göre yapılan sıralamada Hakkari 


sonuncu, sonra Muş, Bingöl, Ağrı, Bitlis derken, Van 60., Erzurum 54.dür. 1990'lar, bilhassa Doğu ve Güneydoğu'muz için kayıp yıllardır. 


Bölge, esasen Türkiye'ye dert değil, gelir kaynağı bir bölge olma pozisyon ve imkânına sahiptir. Yer-altı, yer-üstü kaynakları bakımından zengin, tarım ve hayvancılığa hayli elverişlidir. Türkiye toplam göl alanının % 43,5'ine ve Türkiye'nin en geniş nemli alanına sahiptir. Nemin doğurduğu yayla florası, küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ne var ki, bölgenin zenginlik potansiyeli kullanılamamaktadır. Petrol örneğinde görüldüğü üzere, bölgede sadece ilk üretim gerçekleştirilmektedir. 


Bölge şehirleri, sanayi kültürüne yabancıdır ve sanayi tecrübesinden mahrumdur. İşsizlik, % 20'lerde seyretmektedir. İşsizlerin yarısından fazlası genellikle mevsimlik işçi olmaktadırlar. 
Nüfusun üretken sektör olabilme vasfı elinden alınmış veya bu vasıf nüfusa kazandırılamamıştır. (Rıfat Dağ, 1800'lerden Günümüze Doğu Ekonomisi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara 1995) 


Mahalli geçimsizlikler ve kavgalar 


Bölgede fakirlik dışındaki bir diğer olumsuz faktör, mahalli geçimsizlikler ve kavgalardır. 
Cehaletten, yer yer süren aşiret düzeninden ve daha başka faktörlerden dolayı kavgalar ve kan davaları tam olarak giderilememiştir. Ağaların, şeyhlerin, beylerin ve devletin zulmü halkı inisiyatif kullanmaktan yoksun hale getirdiği gibi, tabasbus, riya, kıskançlık ve aşiretler ve fertler arası rekabeti ön plana çıkarmakta ve önünde korkudan ve ihtiyaçtan dolayı boyun büktüğü ağanın PKK karşısında boyun büktüğünü gören bazı insanlarda PKK'lı olmak, yer yer kurtuluş ve kahramanlık gibi görülebilmektedir. 


Güneydoğu trajedisi ve PKK meselesi (3) 
21.11.2008 


Terörle mücadele iki cephelidir: 1. Bizzat terörle mücadele, 2. Teröristlerle mücadele. Bu her iki alanda mücadele adına aşağıdaki hususlar önemlidir: 


Türkiye'nin şu anda karşılaştığı problemlerin tamamında, denebilir ki, devlet-millet ayrılığı ve Türk devletinin asli temelleri, tarihi dinamikleri ve kendi öz değerleri ile barışık olamaması yatmaktadır. Bu ayrılık giderilmeli, devlet halkıyla ve halkın değerleriyle barışık olmalıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 yıllık tarihinde ülke hesabına hayırlı çalışmalarda ve atılımlarda bulunanların halkla ve öz değerlerimizle kısmen barışık iktidarlar olması ve bunların başındaki Menderes, Özal ve Tayyip Erdoğan gibi liderlerin halk tarafından diğerlerine 
nazaran daha çok sevilmesi, tezimizi destekleyen önemli bir delildir. Bölge halkı, en az 1300 
yıldır Müslüman'dır. Bir Müslüman kolay kolay başka bir dine girmez. Onu dininden etmeye çalışmak, onu tefessüh ettirmek demektir. Müslümanlıktan çıkan bozulmuş tereyağı gibi olur, anarşist ve terörist olur. Bu bakımdan, dini değerler bilhassa bölgede de desteklenmeli, yaygınlaştırılmalıdır. 


Güneydoğu, eğitim yönünden yıllarca, belki asırlarca ihmal edilmiştir. Eğitim yoluyla cehaleti ve cahili düşünce ve âdetleri yok etmek, halkı eğitmek, iç kavga, rekabet ve kıskançlıkları gidermek ve insanlara insani kemalâtı kazandırmak mümkündür. Bu yüzden, eğitim 


sistemimiz yeniden gözden geçirilmeli, fenler ve fen ilimleriyle dini ilimler bir arada ve birbirini destekleyici olarak verilmelidir. Din'i gerçekten anlamış, zamanın getirdiği yeni şartları çok iyi bilen ve Din'in bu şartlara bakan yönünü iyi kavramış, bizzat Din'i kendi hayatıyla temsil eden, zihni fenlerle, kalbi dini ilim ve değerlerle aydınlık, hayatı güzel ahlâkla bezenmiş insanlara, eğitimcilere ve âlimlere şiddetle ihtiyaç vardır. 


Bilhassa halkımız için cazibe merkezi haline gelebilmiş özel eğitim-öğretim müesseseleri mutlaka desteklenmelidir. Bu türden okulların, bulundukları yerlerde terör hadiselerinin az olmasındaki etkisi bizzat en üst seviyede yetkililer tarafından hayretle müşahede ve ifade edilmiştir. Bu okullar, başarılarıyla birlikte, halkları birbirine barıştıracak, kaynaştıracak bir kapasite de sergilemektedir. Eğitim için bir diğer önemli husus, fedakârlıktır. Bölgede çok sayıda öğretmen öldürülmüştür. Sözünü ettiğimiz türden özel eğitim kurumları, fedakâr elemanlarıyla da engelleri aşabilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca, talebelerin barınacağı yurtların açılması ve buralarda bölge insanına, öğrenciye maddi-manevi, ruhi-fiziki destek olunması, hem yakın hem uzun vadede problemi önleyecek en önemli çarelerden biri olarak görülmektedir. 


Türkiye, gücün hakimiyetinden hâlâ kurtulamamış, hukuku tek güç olarak ikame edememiş, sivil siyasetin âdeta düşman ve tehlikeli görüldüğü, sivil-asker barış ve kaynaşmasının bir türlü sağlanamadığı, en hayati müesseseler arasında rekabetin ve zıtlaşmanın giderilemediği bir ülke olmaktan kurtulamamıştır. Bu problem, temel insan hak ve hürriyetleri, demokrasi ve hukukun hakimiyeti temelinde giderilmedikçe diğer problemlerimizin önlenmesi de zor görünmektedir. Ayrıca, Türkiye toplumu da maalesef parçalıdır. Bir yanda kendilerine 'beyaz Türkler'de denilen, kendilerini ülkenin sahibi gibi gören, sayıca azın azı fakat ülke kaynaklarını en büyük nisbette kullanan ve tarihi, değerleri ve dinamikleriyle halkı aşağılayan bir azınlık, diğer tarafta halk kitleleri vardır. Bu parçalı olma, 1. maddede ifade edilen problemi de beslemektedir. Dolayısıyla, bu problemin aşılması da, yine temel insan hak ve hürriyetleri, demokrasi ve hukukla birlikte, adalet temelinde sosyal devlet anlayışının hakim olmasına bağlıdır. 


Devlet-millet barışmasının en önemli şartlarından biri, etnik ayrılıkların üzerine gitmemektir. 
Etnik menşe, kimsenin tercihinde ve elinde değildir; bunu Yaratan tayin etmektedir. Etnik kimlik, idealize edilemez. Türk-Kürt ayrımı her bakımdan giderilmeli ve asla ırki mülâhazalar üstünlük sebebi yapılmamalıdır. 'İbadet ve camide sultan, derviş ve geda birdir. Müsavat hakiki düsturdur. Takvadan, faziletten başka üstünlük sebebi yoktur. Devlet-millet barışma ve kaynaşmasının bir diğer şartı, devletin müşfik bir peder gibi olmasında yatmaktadır. Bu, bir yandan bölgeye tayin edilecek dindar, ahlâki değerlerle bezenmiş, bilgili ve çalışkan, müşfik ve halkla kaynaşabilecek idarecilerle sağlanabileceği gibi, bir yandan da şiddet politikalarını bir an önce terk etmekle sağlanacaktır. 


Ferdin beş hakkı mukaddestir ve koruma altına alınmalıdır. Bunlar, din, akıl ve beden sağlığı, can, mal ve nesil hürriyet ve emniyetidir. Devlet, bu beş hürriyet ve emniyeti herkes için sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, suçun şahsiliği de nazara alınmalı ve bazı suçlulardan dolayı bir aile, bir köy, bir bölgeyi cezalandırma yoluna asla gidilmemelidir. Adli tedbirlerde adaletten asla sapılmamalı ve 'Bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi adalet yapmaktan alıkoymasın.' yüce düsturu esas alınmalıdır. Kaldı ki, ortada düşman olunacak bir topluluk yoktur. İşlenen suçlarda devlet kendi sorumluluğunu da araştırmalı ve suçun işlenme zeminini ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. 


Türkiye, yargı reformuna şiddetle muhtaçtır. Halkta yargıya güven olmadığı gibi, bilhassa yüksek yargı organları siyasete bulaşmışlık şaibesi altındadır. Yargı, Türkiye'de çatışan güçlerin asla tarafı olmamalı, halk nazarında en itibarlı kurum olma hüviyetini kazanmalı, hukuktan asla sapmamalıdır. Adaletin ve onu birinci derecede temsil etmesi gereken yargının bırakacağı boşluğu başka hiçbir şey dolduramaz. 


Türkiye, dış politikasını ve dış politika önceliklerini her zaman iyi ayarlamak zorundadır. 
Ülkenin menfaati her şeyin üstünde tutularak, ideolojik yönelişlerden arınarak ve sürekli değişen şartlar göz önüne alınarak akılcı, şahsiyetli, çok yönlü, yakın-orta-uzun vadeleri olan ve inisiyatif sahibi bir dış politika izlenmesi zaruridir. Bu da, her bakımdan güçlü olmaktan geçer. Bu noktada, emekli büyükelçi İsmail Berdük Olgaçay'ın tesbitleri gerçekten yerindedir: "Türk dış politikası üç hususta ipotek altındadır. Bir kere, Türkiye'nin astronomik seviyelere çıkmış dış borcu, dış politikada hareket etme imkânını büyük oranda sınırlamaktadır. Türk dış politikasını zorlayan ikinci ipotek, Türkiye'nin silah sanayiindeki Batı'ya bağımlılığıdır. 
Üçüncü ipotek ise, artık politikacılarımızı kendi irademizle belirleme özgürlüğümüzün yavaş yavaş elimizden alınmasıdır. (Zaman gazetesi, 31 Ocak 1994). Sayın Olgaçay'ın tesbitleri, bugün de büyük ölçüde geçerlidir. Silah alımında ve modernizasyonunda dışarıya bağımlılık gözden geçirilmeli, sürekli silah alımı ve modernizasyonuyla terör arasında münasebet olup olmadığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Şahsiyetli bir dış politika, her birimde yönetim mekanizmasını ellerinde tutanların bazı merkezlerle menfaat ilişkilerine ve masonluk gibi kökü dışarıda derneklerle bağlantılarına kesinlikle son verilmesini ve ülke içinde politika belirleyici hale gelmiş bulunan mafya ve yasa üstü kuruluşların gücünün kırılmasını da gerektirmektedir. Bunun için açık ve şeffaf politikalara ve demokratik hakların genişletilip yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. 


Askeri harcamalar, silah alım ve modemizasyonları mutlaka sivil denetime açık olmalı, ordumuz, problemin tek muhatabı, çözümün yegâne mercii olmaktan çıkmalıdır. Onun yerine, bölgeye ve bölge insanına başka türlü bakan şovenist ideoloji, duygu, yaklaşım ve tavırlardan uzak, insana, bilhassa kendi insanına sevgi ve şefkat duyan, ahlâklı, iyi yetişmiş özel timlerin başarı şansı ordununkinden çok daha fazladır. Olağanüstü hal uygulamasının, bazı idarecilerin bilhassa esrar ve silah kaçakçılığı gibi kirli işlerle şaibe altında kalmalarından başka, özellikle müsbet bir fonksiyon görüp görmediği, terörü önlemede fayda getirip getirmediği her zaman sorgulanabilir. Ayrıca, bölgede tek partili dönemde 16 isyan görülürken, çok partili hayata geçildikten sonra 12 Eylül yıllarında palazlanan PKK terörüne kadar herhangi bir isyanın vâki olmaması da üzerinde durmaya değer bir husustur. Bu da, sertliğin, gayr-ı demokratik uygulamaların fayda değil zarar getirdiğini ortaya koymaktadır. Aynı şekilde, koruculuk sistemi de faydadan çok zarar getirmiş görünmektedir. Bu tür uygulamalara gerek olup olmadığı çok iyi etüt edilmelidir. 


Her meselenin çözümünde en önemli bir görev de medyaya düşmektedir. Fakat büyük bölümü itibarıyla medyanın yayınları, problem çözücü değil problem artırıcı bir mahiyet arz etmekte, hadiselerin âdeta birer reyting aracı olarak istismar edildiği esefle müşahede olunmaktadır. 
Yayınlarda mübalâğalar, yalanlar, heyecan körüklemeler, tahrikler, siyaset ve menfaat tercihli çarpıtmalar, gerçeklerin çok önünde gitmektedir. Medyadaki acı ve gayrı ahlâki istismarlar mutlaka durdurulmalıdır. Medya, ayrıca, olaylara serinkanlı yaklaşıp, ayırımları körüklemekten kaçınmalı, gerçeklere uygun yayın yapmalı, problemin üzerine benzin dökerek gitmemelidir. 


Hem bir devlet görevini yerine getirmek, hem de istismarları önlemek için bölgenin fakirliği giderilmelidir. Çok kaba ve özet bir tesbitle, Osmanlı'nın en buhranlı dönemlerinde bile 


Türkiye'nin kalan yöreleriyle çok farklılık arz etmeyen bölgeye gerekli önem verilseydi, meselâ, fiziki ve sosyo-ekonomik altyapı imkânları geliştirilmiş olsaydı; yıllarca petrole eşdeğer olarak kabul edilen hayvancılık âdeta durma noktasına getirilmeseydi; kaçakçılık yapılıyor bahanesine sığınılmadan sınır ticareti geliştirilseydi; sadece bir kısmı Batman rafinerisinde işlenip kalanı İskenderun'a gönderilen petrol misalinde görüldüğü gibi, bölge kaynaklarını işleyecek tesisler bölge dışında değil de bölgede yer alsaydı; bugün Türkiye'yi bir Türkiye daha yapacak güçte olduğu varsayılan ve beş çeyrek asır önce Abdülhamid tarafından düşünülen GAP, hiç olmazsa 30-35 yıl önce şartların imkân verdiği ölçüde kademe kademe devreye alınsaydı; barajlardan enerjinin yanı sıra sulama işinde de faydalanılsaydı; bölgeye kalkınmanın sosyal boyutu olarak daha fazla demokrasi, teşebbüs, inanç ve fikir hürriyeti götürülebilse ve bölge Türkiye'nin kalan kısmına entegre edilerek göçler önlenseydi; modern usüllerde tarım desteklense ve arsa rantçılığı gibi rantçılığa kaçılmasaydı ve bölge sermayesi bölgede değerlendirilebilseydi, bölge ile Akdeniz, hattâ Ege arasında büyük farklar olur muydu ve teröre bu kadar hazır zemin bulunur muydu? 


Güneydoğu meselesi, ilk bölümde izahına çalışıldığı üzere, çoklarının pay aldığı bir pastaya dönmüş durumdadır. Meselâ 1995 yılında, Yeni Yüzyıl gazetesinde çıkan bir haberde, Hollanda'da tutuklu bulunan Baybaşin, burada isimlerini vermek istemediğimiz üst seviyede pek çok devlet yetkilisinin uyuşturucu ticaretine ortak olduğunu öne sürmüştür. Baybaşin, 'Mafya, devletin ta kendisi!' demektedir. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, daha 1990'ların başları itibarıyla PKK'nın beyaz vurgundan elde ettiği para 250 trilyondu. Ve dikkate alınması gereken iddialara göre, bu işte bazı devletliler de PKK ile ortak çalışmaktadır. Bu kirli ilişkiler meydana konup PKK meselesi kirli bir pasta olmaktan çıkarılmalıdır. Aksi halde, 'PKK terörü gerçekten önlenmek mi, yoksa korunmak mı isteniyor? sorusu daima zihinlerde kalacaktır. Faili meçhul cinayetler, işkenceler, aynı kirli pastanın başka unsurları durumundadır. 


Son söz: PKK, asla Kürtlere hürriyet ve Kürt halkının saadeti için çalışan bir örgüt değildir; tam aksine, PKK teröründen en büyük zararı Kürt halkı ve onların yaşadığı yerler çekmiştir. 
PKK, büyük güçler, ilaveten, bu güçlerin Türkiye'deki uzantıları olan 'derin' merkezler ve ülke içinde çatışan bazı unsurlar tarafından bölgede İsrail'i rahatlatacak bir oluşum adına Türk-Kürt ayrımını körüklemek ve Kürt kardeşlerimizi Türkiye'den soğutmak, ayrıca bölge politikalarına ve bilhassa Türk iç siyasetine yön vermek ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak büyüklük rampasına sıçramasını önlemek için kurulup kullanıldığı şaibesi altında uluslararası terör, kaçakçılık ve uyuşturucu örgütü manzarası arz etmektedir. Onunla mücadele, yukarda arz etmeye çalıştığımız şekilde çok yönlü olmak zorundadır ve bu bir milli dava, ülkenin bugünü ve yarını adına çok önemli bir sorumluluk haline gelmiştir. Bu davada başarılı olunması için önce iyi niyet ve samimiyet, sonra zihniyet değişikliği ve en son da gerekli donanım ve strateji üç önemli şarttır. 


Dün de böyleydiler 

03.03.2008 

Başörtüsü karşısında ne Fransız Büyük Doğu Mason Locası'nın ne Türkiye'de gazetelere 


ilanlar veren Lionslar dahil masonik çevrelerin ne de üniversitelerde terör örgütü PKK simgelerinin taşınmasına müsamaha ile yaklaşılması gerektiğinin altını çizen; ama 


başörtüsüne asla tahammül göstermeyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Başkanı Mustafa Akaydın ve benzerlerinin tavrı şaşırtıcıdır. 


Daha önce de böyleydiler; böyle oldukları halde gerçekleri tersine çevirmekte de pek mahirdirler. Bir kanalda izlenmeye değmez, konunun uzmanlarının Damdaki Kemancı'nın bir kopyası olarak değerlendirdiği bir dizi dönüyor. Dizide, kahraman bir kaymakam, İttihat-Terakki üyesi Tıbbiye kaçkını ve Balkan eşkıya çeteleriyle tek başına mücadele eden bir 'rambo', bir Hıristiyan erkeğe âşık olan Müslüman kız ve kız uğruna Balkan eşkıya çeteleriyle işbirliği bile yapabilen Osmanlı paşaları ve çocukları. Dizinin senaryosunun güya esas aldığı, Hasan Tahsin Uzer'e ait hatırat niteliğindeki, TTK yayını Makedonya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi adlı eser. Eserin yazarı Uzer, aslında dizideki hadiselerin geçtiği Pürsican'ın ilk 'kahraman kaymakamı". Pürsican o dönemde bir nahiye idi ve Hasan Tahsin, 
1897 yılında buraya nahiye müdürü olarak tayin ediliyor. Halk tarafından 'öfkeli müdür' 
olarak bilinen bu müdür, annesi gibi ifrat derecede bir İttihat Terakki Cemiyeti (İTC) üyesiydi. 
Daha sonra değişik yerlerde vazife gören Hasan Tahsin, Cumhuriyet döneminde milletvekilliği de yaptı. Söz konusu hatırat kitabının bir bölümüne 'Abdülhamid'den Nefretim' ismini verecek kadar Abdülhamid'den nefret eden Uzer, kitabında, bahsi geçen dizide tam tersine gösterilen gerçekleri bakın nasıl itiraf ediyor: 


"1907 yılının başında Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) kuruldu. Cemiyetin kurucuları, çok defa 'Mason Localarında' toplanıp, bu yoldan Avrupa'daki şubeleriyle ilişki ve haberleşmeyi sağlamış oluyordu. (sayfa 88) İTC, Bulgar ve Yunan komitecileriyle gizli konuşmalara girişti. Görüşmelerde, Meşrutiyet idaresinin kurulmasında fikir birliğine varıldı. 
İTC, reform için gelen ve Makedonya'da bulunan yabancı subaylardan, konsoloslardan, yabancılardan ve masonlardan yardım görmeye başlamıştı. (sayfa 90) Bu fırka, iyilikten ziyade vatana ve milletine sonradan fenalık etti. Savaşın ilanına, Ermeni tehcirine kadar memleketin varlığıyla ilgili davaları üzerine aldı. Sonuç olarak, bilinen akıbet başa geldi. 
Cihan savaşındaki yenilgimizde genel merkezin hissesi büyüktür. (sayfa 255) (İTC Mensupları), milletini bilmiyordu. (sayfa 256) 


Dizide, Hıristiyan bir erkeğe âşık bir Müslüman kız tasvir edilse de, yaşananlar yine tersiydi. 
Meselâ, 1876 Mayıs'ında cereyan eden ve Selânik Vakası diye meşhur olan hadisede, Hıristiyan bir Bulgar kızı bir Müslüman erkeğe âşık olmuş ve nikâha giderlerken, eşleri üzerinden birbirlerine akraba olan Almanya, Fransa ve Amerika konsolosları yolda zorla kızı almak istemiş, çıkan arbedede Alman ve Fransız konsolosları öldürülmüştü. Dün de bugün de gerçekler değişmedi. Yabancı ülkeler tarafından, kökleri dışarıda bazı mahfiller tarafından desteklenen, ülke düşmanı çetelerle, örgütlerle işbirliği yapanlar, İslâmi ve milli değerlerimizle hep savaştılar ve kendilerini hep vatansever ilan ederken, bu ülkeyi canlarıyla, kanlarıyla, mallarıyla koruyan vatan evlâtları hain gibi gösterildi. Üniversitelerde Mustafa Akaydın'ları, dün darbe kışkırtıcılığı yaparak bazı öğrencileri sokağa döken, İnönü'ye bağlılık telgrafları çektiren, irticaın ülkeyi ele geçirmek üzere olduğu yaygaralarını yapan kaos çıkarma ustası Sıddık Sami Onar'lar, İlhan Arsel'ler, Bülent Nuri Esen'ler, Cahit Talas'lar vb. 
temsil ediyordu. 


Başkalarının farklı davranması, bu ülke evlâtlarını yanlış davranışa itmemelidir. Önemli olan, budur; düşmanlığa düşman olarak, tamir ve imar adına müspet manâda yapılması gerekeni yapmak ve reaksiyoner tavırlardan kaçınarak, müspet hedefler istikametinde bir aksiyon- düşünce çizgisi takip etmek. Hak, akar su gibi kalıcı ve hayat taşıyıcı; bâtıl, köpük gibi uçucudur. 


İki anahtar kavram: Din ve millet 
10.03.2008 


İslâm, daha ilk günden evrensel ve kuşatıcı özelliğiyle kendini göstermiş ve 14 asırlık tarihi boyunca gayr-ı Müslimler, İslâm toplumlarında kendi dinlerine bağlı yönetimler altında yaşayan dindaşlarından bile çok daha rahat bir hayat sürmüşlerdir. 


Buna karşılık, insan hak ve hürriyetlerinin şampiyonluğunu yapan modern medeniyetin merkezi Hıristiyan Batı ülkelerinde birkaç milyonluk Müslüman'ın varlığı hazmedilememekte, Yahudiler tarihlerinin en mutlu yıllarını Müslümanların idaresinde 
yaşamış olmalarına rağmen İsrail, hem de işgal ettiği topraklarda Filistinli Müslümanlara 60 
yıldır kan kusturmaktadır. Tamamı başörtülü Müslüman annelerin evlâtlarının kurduğu, asırlarca koruduğu, Kurtuluş Savaşı'nda düşmandan kurtardığı ve bugün de teröre karşı yine çok büyük oranda başörtülü annelerin evlâtlarının savunduğu Türkiye'de bir avuç azgın azınlık, Müslüman halka âdeta hayat hakkı tanımak istememektedir. Din ve millet, hem bütün bu vâkıaları, hem de Türk kimliği, Kürt kimliği gibi etnik temelde kimlik arayışlarının mahiyetini bize açıklayabilecek iki kavramdır. 


Din, Allah'a aittir; onu gönderen, Allah'tır (cc). İstisnasız bütün peygamberler, inanç, düşünce ve yaşayışta Allah'a teslimiyet esasına dayanan aynı dinle gelmişlerdir ve bu dinin adı da, Allah'a teslim olma manâsıyla İslâm'dır. Şu kadar ki, Peygamber Efendimiz'e (sas) kadar gelen peygamberler İslâm'ı, insanlığın içinde bulunduğu şartlar gereği belli zaman ve topluluklarla sınırlı olarak temsil ve tebliğ etmişler, biraz da bu sebeple kendilerinden sonra bu din, Musevilik gibi, Hıristiyanlık gibi onu temsil ve tebliğ eden peygamberlere izafeten anılır olmuştur. Buna karşılık, Peygamber Efendimiz (sas), onu artık bütün nihai sınırlarına taşıyarak, nihai kuşatıcılığı ve evrenselliğiyle temsil ve tebliğ etmiş, Allah, dini O'nunla kemale erdirmiştir. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz'in temsil ettiği evrenselliği ve nihai kuşatıcılığıyla İslâm, önceki peygamberlerin temsil ve tebliğ ettiği şekillerindeki bütün doğruları, hem de nihai boyutlarıyla kapsamakta, onlara zamanla sızmış yanlışları ise kendinde barındırmamaktadır. O, bir saray, önceki şekilleri ise, o sarayın birer odası veya müştemilatının parçaları gibidir. Bundan dolayı, zamanla Musevilik/Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi ayrı dinler haline gelmiş bulunan dinlere mensup insanlar her dönemde akın akın İslâm'a girerken, bir insanın İslâm'dan çıkıp da başka dinlere girmesi kolay değildir ve ender rastlanan bir hadisedir. Çünkü din adına başka dinlerde aranan doğrular İslâm'da vardır; İslâm'da olan ve her insanın ihtiyaç duyacağı pek çok doğru ise o dinlerde yoktur. 


Millet, dinin hayata yansıma şekli, meydana getirdiği hayat tarzı, oluşturduğu kültür ve medeniyettir. Din, Allah'a izafe edilmesine karşılık millet, Hz. İbrahim'e izafe edilir ve Müslümanlara da hanif olarak İbrahim Milleti'ne tâbi olmaları emredilmiştir. Haniflik, Allah'a teslimiyette samimi olma ve şirkten uzak bulunma demektir ve bu, dinin özüdür. Temelde İbrahimi olmakla birlikte Musevilik ve Hıristiyanlık, zamanla dinin bu özünden uzaklaştığı için, onların meydana getirdiği millet, İbrahim Milleti olmaktan çıkmıştır. Aynı şekilde, modern medeniyet de, üzerine oturduğu inanç, düşünce ve dünya görüşü itibarıyla Tevhid'e ve hanifliğe zıt olduğu gibi, İslâm ölçüsünde kapsayıcı olabilmesi şöyle dursun, insana, eşyaya, hayata, tarihe bakışı parçalıdır ve dolayısıyla insanlığı parçalayıcı ve kutuplaştırıcı özelliktedir. Bütün bu gerçekler dolayısıyladır ki, Tevhid temeline oturan İslâm'a ve İbrahim Milleti'ne mensup Müslümanlar, başka dinlerin, milletlerin mensuplarıyla bir arada 


yaşayabilirken, hem başka dinlerin, milletlerin, hem de modern medeniyetin mensupları, darlıkları, dışlayıcılıkları sebebiyle kendileri gibi düşünüp kendileri gibi inanmadıkları ve yaşamadıkları için Müslümanlardan razı olamamakta, onları hazmedememektedir. Yine bu gerçekler dolayısıyladır ki, İslâmi bütünleştiricilikten uzak kimlik arayışları ise ancak parçalayıcı fonksiyon görmüştür ve görecektir. 


Körlük ve akıl tutulması 
17.03.2008 


Hadiseler, insanlar için birer turnusol kâğıdıdır; günlerin dönüp durması, bir açıdan insanlar arasındaki temizlerle kirliler ortaya çıksın ve yeryüzü hayatında herkes için imtihan tamamlansın diyedir. Yarın Âhiret'te kimsenin Allah'ın hükmü karşısında itirazı olmayacak; herkes, kendisi hakkında şahitlikte bulunacaktır. 


22 Temmuz seçimleri öncesinde 27 Nisan e-muhtıra ve 367 komedisi gibi hadiseler tamamen 
AK Parti lehine işlemişken, son zamanlarda bir yandan bayan Çölaşan'ın sözleri, Kıvrıkoğlu'nun itirafları ve nihayet, önemli bir sebebinin başörtüsü ile AK Parti'yi değiş-tokuş yapma olarak düşündüğüm AK Parti aleyhinde açılan kapatma davası, asıl sebepleri ve hedefleri ne olursa olsun, Türkiye'de lâikçi oligarşide bir akıl tutulması yaşandığını gösteriyor. 
'Kader artık nihai hükmünü icraya koyduğu zaman göz görmez olur' anlamında bir Arap atasözü vardır. Bir asırdır içeride irtica ve bölücülük, dışarıda düşman komşularla çevrili olma korkuları üzerinde egemenliğini sürdüren lâikçi oligarşi, irtica iddialarının ne kadar sahte ve kandırmaca olduğu daha bir belirginleştikçe, bölücülük korkuları üzerine bina ettikleri terör ve 'Güneydoğu sorunu' da çözülme yoluna girdikçe, 'düşman komşularımız' birer dost olarak ortaya çıktıkça daha bir dengesini kaybetmektedir. 


Son zamanlarda yapılan bazı yayınlar da, insana lâikçi oligarşinin korkularını besleme maksatlı olduğu intibaını veriyor. Zahiren, oryantalistlerin üsluplarından çok iyi tanıdığımız objektiflik görüntüsü veren, fakat önceki yıllarda Basın Odası programlarında gerçekten de objektif davranan Oğuz Haksever'in geçenlerde başörtüsü ile ilgili yaptığı programa ilâhiyatçı diye görüşleri belli bir felsefeciyi çağıran, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Kocaeli Üniversitesi Rektörü'ne verdiği güzel ve anlamlı cevabı 'Siz makale yazın' cümlesinde kesip arkasını vermeyen NTV, YouTube'a düşen bazı önemli kişilere ait konuşmalarla ilgili olarak da, İslâm hakkında neyi ne kadar bildiği hayli tartışmalı, fakat buna rağmen Türkiye'de İslâmi hareketler uzmanı olabilen Ruşen Çakır'ı konuşturuyor. Elinde hiçbir delil olmayan uzman Çakır, bu konuşmaları 'Fethullah Gülen taraftarları'nın, özellikle bu 'taraftarlardan Emniyet'te bulunanlar'ın kayda almış olabileceği gibi delilsiz ve temelsiz bir iddiada bulunabiliyor. 
Akşam Gazetesi'nden Serdar Akinan da, lâikçi Kemalistlerin Fethullah Gülen hareketi karşısında mağlüp olduğunu yazıyor. Bazı çevreler, AK Parti'nin özellikle son seçim başarısını ve yükselmesini de 'Fethullah Gülen grubu'na bağlamaya çok hevesliler. 


Fethullah Gülen Hocaefendi'nin düşünce ve hareket mekanizması, başkalarına düşmanlık ve başkalarıyla mücadele eksenli çalışmaz. Böyle çalışan hiçbir düşünce uzun vadede etkili olamayacağı gibi, hiçbir hareket de ciddi manâda başarılı olamaz. Fethullah Gülen'in düşünce ve hareket mekanizması, 'müsbet hareket', yani yapılması gereken doğruları yapma, kalblerin sultanlığı, zihinlerin fatihliği ekseninde çalışır ve bütün insanlığın ortak fıtratına hitap eder. 
Onun içindir ki, farklı inançlar, farklı kültürler, farklı diller, renkler ve ırklar arasında, 


dünyanın her tarafında kabul görüyor ve Türkiye'deki bazı 'uzman' ve yazarlara rağmen, insaf, vicdan, akıl ve sağ duyu çerçevesinde hareket eden pek çok batılı, doğulu, kuzeyli, güneyli düşünür ve bilim adamı, onu çok daha iyi anlıyor. Çakır da, Akinan da, sanki Sartre'la karşılaştırmak Fethullah Gülen'e artı değer katacakmış gibi, Jill Carroll'un mesuliyet duygu ve şuuru açısından Sartre'la Gülen arasında yaptığı mukayeseyi güya eleştiren, eleştirirken sahasına girdiği iddiasına rağmen ya Sartre'ı bilmediğini ya da okuduğunu anlamadığını ortaya koyan Özdemir İnce de, Fethullah Gülen'in en azından 'Aksiyon ve düşünce' yazısını ve Jill Carroll'un çok dikkatini çeken "Yeryüzü mirasçıları' makalesini okuyabilirler. 


Akıl tutulması, körlük, dengesizlik, kin ve düşmanlık duygularıyla oturup kalkmanın insana neler yaptıracağı belli olmaz. Bu bakımdan, Türkiye'de her an her şeyin olabileceği ihtimali karşısında her zaman teyakkuzda bulunmak gerekiyor. 


Haklar ve sorumluluklar dengesi 
14.04.2008 


AB'ye kesin taraftar olan arkadaşlarımız, AB yolunda demokratik hak ve özgürlüklerin genişleyeceğinden, bürokrasi karşısında halkın haklarının korunacağından, 'yaşam kalitesi'nin yükseleceğinden söz ediyorlar. Üzerinde durmak istediğim asıl konu bu değil, fakat bunlar, asıl konuyu ilgilendiriyor. 


Türkiye, Anayasa'sını, kanunlarını, ister 'Kopenhag Kriterleri' ister 'Ankara kriterleri' istikametinde değiştirdiği, müesseselerini bu kriterlere göre yeniden tanzim ettiği zaman, gerçekten de ileri sürülen gelişmeler yaşanacak mıdır? Müesseseleri yeniden düzenleme, kanunları değiştirme, bir sistemin değişmesi için yeterli midir? Meselâ, öncelikle halkın değişmesi gerekmiyor mu? Ayrıca, düne kadar dünyada demokrasinin şampiyonu ABD idi; ama Türkiye'deki bütün darbeler ABD marifetiyle kotarıldı. Daha geçenlerde, ordudan hem de yargı yolu kapalı olarak atılan subayların AİHM'de açtıkları 109. davanın da reddedildiği haberlere yansıdı. AB, gerçekten bir değerler topluluğu mu, yoksa Avrupa menfaatlerini koruma ve yaygınlaştırma topluluğu mu? Avrupalı veya AB üyesi olmak, 1,5-2 asırdır anladığımız gibi, sadece kanunları ve müesseseleri 'Avrupalılaştırmak' demek mi? AB, sadece son yarım asrın ürünü mü yoksa Avrupa'da en az 6-7, hattâ 9-10 asırlık gelişmelerin sonucu mu? Sorular çoğaltılabilir. Bunların asıl konumuza temas eden yanı şu: Ne yazık ki, mevzii ve günü birlik düşünmekten kurtulamıyoruz. Hayatı, sistemleri, dinleri, ideolojileri, insanları değerlendirirken bütünü göremediğimiz gibi, parçaya bütünün içinde bakacağımıza bütünü parçada arıyor ve parçalara bakıp bütün hakkında hüküm veriyoruz. Bir yandan küreselleşmeden söz ediyor, diğer yandan, teknolojinin dünyayı büyük bir köye dönüştürdüğü bir zamanda hadiseleri de sanki her bir hadise diğerlerinden bağımsızmış gibi ele alıyoruz. 
Ayrıca, hadiselere faillerinden bağımsız bakıyor, modern sosyolojinin tesiri altında hadiseler üzerinde yoğunlaşıp, insanı hadiselerin nesnesi gibi değerlendiriyoruz. Sosyolojik ve siyasi değerlendirmelerde psikoloji yok; psikoloji, sosyolojiden mahrum. Bu sebeple de, meselâ hadiselerin öznesi olan insanların, ülkelerin, devletlerin, kurumların, kuruluşların inançlarını, dünya görüşlerini, planlarını, onları belli yönlerde harekete sevk eden faktörleri hiç hesaba katmıyor, bunları öne alarak yapılan değerlendirmelere 'komplo teorisi' yaftası yapıştırıveriyoruz. 


Türk halkı olarak, haklarımız, özgürlüklerimiz kadar toplum hayatını, bu hayatın fertler ve müesseseler olarak üzerimize yüklediklerini, sorumluluklarımızı öğrenmeye ve bunların şuurunda olmaya da ihtiyacımız var. Siyasetin, yönetimin ve müesseselerin bize göre şekillendiğini ve bize göre işlediğini, temelde bizi yansıttığını öğrenmeye ihtiyacımız var. Çok basit birkaç misal: Çoğu itibarıyla esnafımız alışverişlerde fiş veya fatura vermekten kaçınıyor; müşteri olarak da, fiş veya fatura almayınca yapılan birazcık indirimi lehimize zannediyoruz. Oysa, bu yolla kaçırılan verginin bütün ülkeyi, ülke ekonomisini, dolayısıyla sadece bugünkü nesiller olarak hepimizi değil, gelecek nesilleri de menfi etkilediğini, etkileyeceğini hiç hesap etmiyoruz. Ferdi haklar, maalesef ülkemizde bencilliği doğurup besliyor. Bir diğer misal olarak, üzerinde çalışılan soysal güvenlik yasasına, en çok destek vermesi gereken muhalefet de, sendikalar da karşı çıkıyor. Oysa bu yasa, hiçbir çalışanın hakkını gasbetmiyor; ama ekonomimiz için hepimizi, bugünümüzü ve yarınımızı tüketen çukurlardan birini kısmen kapatacak bir yasa olarak, orta ve uzun vadede herkesin lehine. 
Günübirlik ve şahsi menfaatleri öne alarak düşünmekten muhakkak kurtulmamız, şahsi menfaat veya zararlarımızın öncelikle toplum ve ülke menfaat veya zararlarında yattığını öğrenmemiz, kolay kazanma emellerinden mutlaka vazgeçmemiz, görev ve sorumluluklarımız konusunda eğitilmemiz, Avrupalı olmanın veya AB'den beklentilerimizin haklardan önce çalışmak, iş birliği, iş bölümü, dürüstlük, zamanı azami değerlendirme, yasalara uyma, her şeyi devletten beklememe demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. 


İslâm, bir garnitür mü? 
26.05.2008 


Ali Bulaç Bey, geçen gün önemli bir konuya dikkat çekti: Başörtüsü ferdi bir özgürlük müdür, böyle mi ele alınmalıdır, yoksa dini bir tercih, ekleyecek olursak, İslâmi bir hak ve vazife midir? 


Bu soru, hem bugün düşünce ve inanç dünyamızla günlük pratiğimizi ve İslâm'a söz konusu dünyamızda ve pratiğimizde verdiğimiz yeri, hem de İslâm dünyasında son bir buçuk asırdır yaşanan bir süreci ve süregelen tartışmaları anlama bakımından önem taşıyor. İslâm dünyasının asırlarca liderliğini, koruyuculuğunu ve temsilciliğini yapan Osmanlı Devleti'nin, feci bir mağlübiyetin tescili olan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Batı'ya bakışı değişmeye başladı. O ana kadar Batı'ya tepeden bakan, 17'nci asrın başlangıcına kadar Batı'nın en güçlü imparatorluklarıyla yapılan savaşlarda anlaşmaların başına, "İmparator, sadrazama denktir; Padişah, kendisine 'oğlum' diye hitap eder. maddesini koyduran bir devlet, artık merhale merhale Küçük Kaynarca Anlaşması ve sonrasını tartışır hale gelmişti. 
Mağlübiyetlerle ve İslâm dünyasının sömürgeler diyarı haline gelmesiyle süregiden 19'uncu asrın özellikle ikinci yarısından sonra Müslüman aydınlar, mütefekkirler ve âlimler, 'zafer sabahlarından bozgun akşamlarına' düşmenin sebeplerini ve yeniden yükselişe geçmenin çarelerini araştırmaya koyuldular. İlk günkü tazeliği ve orijinalliğiyle ayakta duran İslâm, hayatın hayatı olduğu ve bütün bir tarihi onunla yoğrulmuş bulunan İslâm dünyasının dirilişi onun bütün bir hayatta yeniden ihyasıyla mümkün bulunduğu için de haklı olarak ona yöneldiler. Ne var ki, bu aydınlar, mütefekkirler ve âlimler içinde yer alan modernist ve büyük ölçüde neo-Selefi çizgide olanlar, problemi de, onun çözümünü de genellikle içtimai ve siyasi sahada aradılar. Oysa durum, İslâm dünyasının önemli sarsıntı geçirdiği Moğol istilâları ve Haçlı seferleri dönemindekinden çok farklıydı. Artık Batı'dan fen/bilim ve felsefe kaynaklı, yedeğine teknolojiyi almış inkâr fırtınaları esiyordu ve bu fırtınalar, zihinlerle birlikte kalbleri 


de teslim alıyordu. Zihinlerin İslâmi düşünce ile, kalblerin İslâm imanı ve marifetullahla, ferdi hayatın İslâmi ibadet ve yaşayışla yoğrulmadığı bir zeminde içtimai ve siyasi temelde İslâm adına da, İslâm dünyasında başka bir ideoloji veya sistem adına da gerçek anlamda bir diriliş mümkün değildi. 


Evet, bu gerçek, İslâm dünyasında gerektiği ölçüde anlaşılamadı. Ayrıca, Müslümanca düşünme, inanma ve yaşamanın ferde yüklediği birtakım sorumluluklar karşısında siyaset çok kolaydı; şöhret, mevki, para gibi dünyevi getirileri de vardı. Dolayısıyla, ne yazık ki İslâm hassasiyetli kitleler de büyük ölçüde kolaya tâbi oldu. Türkiye özelinde 1969 MNP hareketiyle teşebbüs edilen siyasi temelde milli-İslâmi diriliş hareketi, AK Parti ile, AK Parti'nin Ali Bulaç Bey'in zaman zaman eleştirdiği birtakım 'söylem'leriyle bir bakıma fiyaskosunu ilan ederken, bir bakıma da özellikle İslâm adına yanlış bir yolla doğru bir hedefe varmanın mümkün olmayacağını ortaya koymuştur. Ama bu açık gerçek çok defa itiraf edilememekte, üstü kapalı itiraflarla da olan İslâm'a olmaktadır. İslâm, pratikteki fiyaskolara göre farklı farklı tarif edilmekte, farklı farklı yorumlanmakta, Türkiye'deki ve 'hür dünya'daki mevcut sistem inanç, düşünce ve ferdi hayatta din hürriyetini kabul ettiği halde, din temelinde savunulması gereken hakların bile farklı temellerde savunulmasına sebep olmaktadır. 


Daha da kötüsü, İslâm, hayatımızda marjinalleşiyor, gamitürleşiyor; en haklı taleplerin bile İslâm adına gündeme getirilememesi bir yana, İslâm hassasiyetli bilinen kalemler bile öyle şeyler yazıyorlar, İslâm'dan, Peygamber Efendimiz'den (sas) öyle üçüncü bir taraf, hattâ müsteşrik üslubuyla söz ediyorlar ki insan, 'nereye gidiyoruz?' demekten kendini alamıyor. 
Bunun yanı sıra, pek çok Müslüman aydın, Türkiye'nin, İslâm'ın ancak bir garnitür olduğu başka yollarla ve siyaset temelinde özlenen seviyeye gelebileceğini zannediyor. Sanki, onca yıldır tekerrür eden tarihin ders olabilmesi için çok daha çetin bir tekerrür gerekiyor. 


Bu soru, hem bugün düşünce ve inanç dünyamızla günlük pratiğimizi ve İslâm'a söz konusu dünyamızda ve pratiğimizde verdiğimiz yeri, hem de İslâm dünyasında son bir buçuk asırdır yaşanan bir süreci ve süregelen tartışmaları anlama bakımından önem taşıyor. İslâm dünyasının asırlarca liderliğini, koruyuculuğunu ve temsilciliğini yapan Osmanlı Devleti'nin, feci bir mağlübiyetin tescili olan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Batı'ya bakışı değişmeye başladı. O ana kadar Batı'ya tepeden bakan, 17'nci asrın başlangıcına kadar Batı'nın en güçlü imparatorluklarıyla yapılan savaşlarda anlaşmaların başına, "İmparator, sadrazama denktir; Padişah, kendisine 'oğlum' diye hitap eder. maddesini koyduran bir devlet, artık merhale merhale Küçük Kaynarca Anlaşması ve sonrasını tartışır hale gelmişti. 
Mağlübiyetlerle ve İslâm dünyasının sömürgeler diyarı haline gelmesiyle süregiden 19'uncu asrın özellikle ikinci yarısından sonra Müslüman aydınlar, mütefekkirler ve âlimler, 'zafer sabahlarından bozgun akşamlarına' düşmenin sebeplerini ve yeniden yükselişe geçmenin çarelerini araştırmaya koyuldular. İlk günkü tazeliği ve orijinalliğiyle ayakta duran İslâm, hayatın hayatı olduğu ve bütün bir tarihi onunla yoğrulmuş bulunan İslâm dünyasının dirilişi onun bütün bir hayatta yeniden ihyasıyla mümkün bulunduğu için de haklı olarak ona yöneldiler. Ne var ki, bu aydınlar, mütefekkirler ve âlimler içinde yer alan modernist ve büyük ölçüde neo-Selefi çizgide olanlar, problemi de, onun çözümünü de genellikle içtimai ve siyasi sahada aradılar. Oysa durum, İslâm dünyasının önemli sarsıntı geçirdiği Moğol istilâları ve Haçlı seferleri dönemindekinden çok farklıydı. Artık Batı'dan fen/bilim ve felsefe kaynaklı, yedeğine teknolojiyi almış inkâr fırtınaları esiyordu ve bu fırtınalar, zihinlerle birlikte kalbleri de teslim alıyordu. Zihinlerin İslâmi düşünce ile, kalblerin İslâm imanı ve marifetullahla, ferdi hayatın İslâmi ibadet ve yaşayışla yoğrulmadığı bir zeminde içtimai ve siyasi temelde İslâm 


adına da, İslâm dünyasında başka bir ideoloji veya sistem adına da gerçek anlamda bir diriliş mümkün değildi. 


Evet, bu gerçek, İslâm dünyasında gerektiği ölçüde anlaşılamadı. Ayrıca, Müslümanca düşünme, inanma ve yaşamanın ferde yüklediği birtakım sorumluluklar karşısında siyaset çok kolaydı; şöhret, mevki, para gibi dünyevi getirileri de vardı. Dolayısıyla, ne yazık ki İslâm hassasiyetli kitleler de büyük ölçüde kolaya tâbi oldu. Türkiye özelinde 1969 MNP hareketiyle teşebbüs edilen siyasi temelde milli-İslâmi diriliş hareketi, AK Parti ile, AK Parti'nin Ali Bulaç Bey'in zaman zaman eleştirdiği birtakım 'söylem'leriyle bir bakıma fiyaskosunu ilan ederken, bir bakıma da özellikle İslâm adına yanlış bir yolla doğru bir hedefe varmanın mümkün olmayacağını ortaya koymuştur. Ama bu açık gerçek çok defa itiraf edilememekte, üstü kapalı itiraflarla da olan İslâm'a olmaktadır. İslâm, pratikteki fiyaskolara göre farklı farklı tarif edilmekte, farklı farklı yorumlanmakta, Türkiye'deki ve 'hür dünya'daki mevcut sistem inanç, düşünce ve ferdi hayatta din hürriyetini kabul ettiği halde, din temelinde savunulması gereken hakların bile farklı temellerde savunulmasına sebep olmaktadır. 


Daha da kötüsü, İslâm, hayatımızda marjinalleşiyor, gamitürleşiyor; en haklı taleplerin bile İslâm adına gündeme getirilememesi bir yana, İslâm hassasiyetli bilinen kalemler bile öyle şeyler yazıyorlar, İslâm'dan, Peygamber Efendimiz'den (sas) öyle üçüncü bir taraf, hattâ müsteşrik üslubuyla söz ediyorlar ki insan, 'nereye gidiyoruz?' demekten kendini alamıyor. 
Bunun yanı sıra, pek çok Müslüman aydın, Türkiye'nin, İslâm'ın ancak bir garnitür olduğu başka yollarla ve siyaset temelinde özlenen seviyeye gelebileceğini zannediyor. Sanki, onca yıldır tekerrür eden tarihin ders olabilmesi için çok daha çetin bir tekerrür gerekiyor. 


Tesbitler 
09.06.2008 


1. Türkiye, nihayet 23 Temmuz 1908 'hürriyet' darbesi ve Sina Akşin'e göre (100 Soruda Jön Türkler ve İttihad ve Terakki, s. 125) 'askeri bir hükümet darbesi'nden ibaret olan 31 Mart (13 Nisan) 1909 ayaklanması ve tam iki hafta sonra Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle oligarşik bir hakimiyet altına girmiştir. 


2. Türkiye, gerçek manâda demokratik, lâik bir hukuk devleti olabilmiş midir? Görünen odur ki, Orwell'in Animal Farm'ındaki anayasanın 'Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha çok eşittir. şeklindeki birinci maddesi, Türkiye'de demokrasi ve hukuku daha iyi tarif etmektedir. Türkiye'de demokrasi, hakim oligarşinin hakimiyetini halka rağmen halkın üzerinden yürütme projesi intibaı vermekte; lâiklik, İslâm'ı ve halkın İslâm hassasiyetli kesimlerini kontrol etme ve sisteme hizmet ettirme temeline oturmaktadır. Türkiye'de en azından kelime anlamıyla cumhuriyetin gerçekleşip gerçekleşmediği de tartışmaya açıktır, çünkü ülkede hiçbir zaman cumhur hakimiyeti yerleşmemiş, hakim oligarşi, cumhura rağmen ve onların üzerinden hakimiyetini sürdürmüştür. 


3. Söz konusu oligarşi, halkın değerlerine karşı, hattâ düşman olduğu ve hakimiyetini halka rağmen sürdürmeye çalıştığı için, içten içe bir suçluluk psikolojisiyle sürekli korku içinde olmuştur. Halk tarafından defalarca reddedildiği için de iflah olmaz bir kin ve düşmanlığa 


dönüşen bu korku sebebiyle Türkiye içine kapanmış; iç ve dış politikalar, genellikle irtica ve bölücülük paranoyasıyla halkı ve değerlerini sürekli baskı altında tutmaya endekslenmiştir. 


4. Baştan beri özellikle İngiltere'nin, daha sonra yine İngiltere ile işbirliği halinde ABD'nin ve mutlaka İsrail'in etkisi, Türkiye'nin iç ve dış politikalarında önemli bir faktör olmuştur. Bu faktör sistemin halka ve değerlerine karşı konuşlanmasıyla birleşince, tarih yapıcı ve medeniyet taşıyıcı bir halk olabildiğince yozlaşmış, tarihin en tayin edici milletinin devleti dışarıda etkisiz bir hale gelmiş, tarihin en kahraman bir ordusu da ülkeyi kendi halkına ve hükümetine karşı korur bir pozisyona düşürülmüştür. Sistemin bizzat onun ana unsurları tarafından kilitlendiği şu dönemde, hükümet İsrail-Suriye barışı hülyasıyla oyalansa da, İsrail Lübnan'a, ABD İran'a saldırı planları içindedir ve Türkiye'nin mevcut durumu, bölgeyi olabildiğince karıştıracak böyle bir dönemde onun elini-kolunu bağlayıcı mahiyettedir; denebilir ki ülke, bir ihanet sarmalı içindedir. 


5. Türkiye, şeflik döneminden çok partili döneme, ülkede özgürlük havasının 'Cumhuriyet' tarihinde en hissedilir ölçüde estiği DP dönemine siyasi mücadeleyle değil, tabandaki dini- milli hizmetler neticesinde geçmiştir, geçme mecburiyeti duymuştur. Gerçek bu iken, 1950'den sonra darbelerle bölünen sivil hükümetler dönemlerinde İslâm hassasiyetli kesimler her defasında içten değişime uğramış, siyaset dışı güzel hizmetler kısmen de olsa siyasete endekslenmeye yüz tutmuş ve birtakım siyasiler tarafından malzeme yapılır olmuştur. 
Özellikle şu son dönemde, iktidarın İslâm lehine gözle görülür hiçbir faaliyeti ol(a)mazken ve her parti mutlaka sistemin bir unsuru iken, tavanı ayakta tutacak asıl faktörün de esas tabanda yapılacak siyaset ötesi çalışmalar olduğu unutulmuş; meselelere büyük ölçüde AK Parti endeksli bir bakış açısı geliştirilmiş; bu milletin ihyasının Din'in ihyası ile mümkün olabileceği gerçeğine rağmen AK Parti ve AB üzerinden savunma hattı kurulmuş; daha da acısı, düşünce, itikad ve yaşayışta daha önceleri görülmedik derecede hassasiyet erozyonları yaşanmıştır. Allah'ın gerçek mü'minler üzerinde düşmanlarına asla yol vermeyeceği (Nisâ, 141), eğer onlar istikamet üzere ise başkalarının farklı yollarda olmalarının onlara zararının dokunamayacağı (Mâide, 105), bir millet içini değiştirmeden Allah'ın durumlarını değiştirmeyeceği (Ra'd, 11) gerçekleri göz ardı edilmiştir. 


Tren, raydan tamamen çıktı ve saptı; devrilecek ve eğer İslâm'a tarziye eli uzatılabilirse çok güzel bir tamirden geçerek, yenilenmiş raylara oturacak. Ama bu arada neler yaşanır, onu da Allah gösterecek. 


Allah'ın hakkı çok mu ucuz? 
16.06.2008 


Hayatın hayatı olan dini, Allah'ın hakkını ne kadar hafife alıyoruz? Aslında insanlar var olduğu için var, dolayısıyla fert fert insanlara hizmet etmekle mükellef bir aygıttan başka bir şey olmayan devlet, karşılıklı mukaveleden kaynaklanan sorumluluklar dışında üzerimizde hiçbir hak sahibi olmadığı halde bizden kendisine mutlak itaat istiyor. 


Kendilerini sistemin sahibi, daha ötede yeryüzünün hakimi addedenler de, gerekirse milyonlarca insanın hayatı pahasına da olsa hakimiyetlerinin savaşını veriyorlar. Oysa hepimiz, Allah'ın kullarıyız. Hepimizi yaratan da, yaşatan da O. Bütün kareleriyle varlığımızı, hayatımızı, her ânımızı, bütün hücreleriyle vücudumuzu, acıkıp doymanın, susayıp kanmanın, 


yorulup dinlenmenin, hastalanıp şifa bulmanın zevkini sadece ve sadece O'na borçluyuz. 
Sevdiklerimizin de varlığını, sevmeyi, merhamet etmeyi, 'vatan' dediğimiz toprağımızı, güneşimizi, ayımızı, baharımızı, çiçeklerimizi, bunlarla olan münasebetimizi ve bu münasebetlerin idrakini, aldığımız havanın her bir molekülünü, içtiğimiz suyun her bir damlasını, yediğimiz ekmek için gerekli olan tohum, toprak, hava, su, güneş ve mevsimler arasındaki münasebeti de sadece O'na borçluyuz. Böyle iken, kendileriyle varlık sahasında ve varoluş temelinde, hem de hepimizin irademizin dışında olarak aynı konumda bulunduğumuz bazıları, Allah'ımıza karşı ve kendilerinin de yerine getirmekle mükellef bulundukları vazifelerimize sınır koyuyor, o vazifeleri yerine getirmeye çalışmamızdan rahatsız oluyor, hattâ hayatımızda O'nun yerini almaya çalışıyorlar. 


Kaldı ki hayatımız, bu hayatla sınırlı değil. Varlıktaki mutlak gayelilik, her bir varlık türünün kendisini iradesi dışında olarak karşı karşıya bulduğu ve yerine getirmekten alıkoyamadığı varoluş vazifeleri, bütün unsurları birbiriyle mükemmel bir ilgi ve ilişki içindeki evrensel âhenk, her bir vicdanın meftun bulunduğu mutlak adalet duygusu ve özlemi, kötülüklerden rahatsız olup onları cezalandırma, iyiliklerden huzur bulup onları mükâfatlandırma isteği, vicdan azabı veya rahatlığı, bir başka hayatın varlığını açıkça ortaya koyuyor. Her canlı ölümlü; hayatımızda Allah'ın yerini almaya çalışanların kendilerinin bile doğumla dünyaya gelmeleri ve ölümle dünyadan gitmelerinde hiçbir rolleri yok. Gelecek bir ağacın bütün hayatını canlı bir program halinde kendinde barındıran her bir çekirdek, her canlının hayatının önceden yazılı bulunduğunu gösterdiği gibi, her bir ağacın hayatının nihayeti ve bir başka ağacın başlangıcı olan çekirdek de, bütün hayatların kayda alındığını ve ölümün, çekirdeğe nispeten ondan çıkan ağaç gibi çok daha şümullü ve büyük bir hayatın başlangıcı olduğunu göstermeye yetiyor. Bir evden diğer eve taşınırken yerleşeceğimiz evi temizliyoruz ve her şeyin yerli yerinde olmasını istiyoruz. Gideceğimiz evin çöplük gibi olmasını, o evde bizi sönmeyen ateş ocaklarının, bazısı kaynar sularıyla bazısı donduruculuğuyla yakan kazanların olmasını istemeyiz. 


Bir ejderha gibi ağzını açmış bizi yutmaya hazır ve ne zaman yutacağı elimizde olmayan ölümün ötesinde bizi bir başka ev, âhiret evi ve o evde sonsuz bir hayat bekliyor. Bu evin bütün müştemilatını hayatımızla buradan ve önceden gönderiyoruz. Bu eve, dünyada taşınmaya hazırlandığımız eve ulaşmadan gönderilebiliriz de. Her birimiz, taşınacağımız bir evden daha bir ihtimam ve acelecilikle bu evi hazırlamamız gerekirken onu umursamadığımız gibi, varlığımızda en küçük bir katkıları olmayan, kendileri de bizim gibi ölümün pençesinde âhiret evine gönderilecek olan bazıları, bu evimizi hazırlamamıza da mani olmaya çalışıyorlar. 
Ayrıca bizi, kendilerine göre koydukları ama kendilerinin bile saygısızca çiğnedikleri kanunlarla, cezalarla korkutuyorlar. Oysa Hz. İbrahim (as), ne de güzel söyler: 'Düşünün; hangimiz korkudan emin olmakta haklıyız? (Mutlak doğru yol olarak Allah'a iman ve tevekkül yolunu tutan) ben mi, yoksa (ilim iddianıza rağmen) hiçbir ilme dayanmadan, kendilerine tapılabileceğine dair Allah'ın elinize hiçbir delil vermediği varlıklara tapınan sizler mi? 


Derin gerçek 
23.06.2008 


Kur'an, buyuruyor: 'İnsanlar içinde öyleleri var ki, iman etmedikleri halde 'İnandık!' derler. 
Böyle demekle güya Allah'ı ve mü'minleri kandırmaktadırlar; oysa sadece kendilerini kandırmaktadırlar ama, ne yaptıklarının farkında değillerdir. 


Kalplerinin tam merkezinde idraklerini körelten, karakterlerini bozan bir hastalık vardır; gayz, kin ve hasetlerine şifa bulmak için kurdukları düzenler ve komplolar sebebiyle de Allah, hastalıklarını artırmaktadır. Sürekli yalan söyledikleri, davranışları sözlerini, tavırları davranışlarını yalanladığı için hem dünyada sürekli bir korku ve endişe azabını hak etmektedirler, hem de âhirette dehşetli bir azap onları beklemektedir. Kendilerine, 'Şu memlekette, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın!' dendiğinde, 'Ne münasebet! Biz, başka değil, ancak ıslah edici insanlarız!' cevabını verirler. Ama bozguncuların ta kendileridir de, ne kendilerini tanımaktadırlar, ne de neyin ıslah, neyin bozgunculuk olduğunun farkındadırlar. 
Yine onlara, 'Şu halkın, insan olan insanların iman ettiği gibi gelin siz de iman edin! 
dendiğinde ise, o boş kibir ve enaniyetleri kabarır da, halk çoğunluğunu küçümseme ve 'Nasihate ihtiyacımız yok!' edası içinde, "Yani şu aklı ermezlerin inandığı gibi mi inanalım? 
derler. Oysa asıl aklı ermezler kendileridir, fakat hakkı bâtıldan, imanı imansızlıktan, doğruyu eğriden, ilmi cehaletten ayırt edecek bir bilgileri olmadığından, bunu da bilmezler. Gerçekten iman etmiş olanlarla karşılaştıklarında riyakârâne bir tavırla ve çıkar kaygısıyla 'İnandık!' 
derler, ama gizli mahfillerde şeytanlarıyla halvet olduklarında ise, 'Emin olun, daima sizin yanınızdayız; diğerlerine söylediğimiz, alaydan, yüzlerine gülmekten ibarettir!' diye teminat verirler. Bütün tavır ve davranışları dalâleti istemekten başka bir şey olmadığı için Allah da alaylarının karşılığını vermekte, her defasında onları gülünç duruma düşürüp maskara etmekte ve bir süre daha kendi dünyalarında oyalanıp gitsinler de, haklarında mutlak adalet olan hüküm tamamlansın diye kendilerine mühlet tanımaktadır. Onlar, hidayete bedel sapkınlığı hem de satın almış kimselerdir. Bu ticaretlerinden bir fayda görmedikleri gibi, içinde yüzdükleri sapkınlıktan kurtulmaya da yol bulmaları mümkün değildir. 


"Onlardan dünyalık bazı meseleler hakkında hoşa gidecek sözler sâdır olabilir. Fakat mü'minlere karşı öylesine düşmandırlar ki, hemen bir fırsatını buldukları veya bir vazife kaptıkları zaman, memleketin içini dışını hercümerç etmek ve insan hayatının dayandığı kaynakları ve nesilleri mahvetmek için ne gerekirse yaparlar. İzzet ve şeref, Allah'ın, Rasülüllah'ın ve mü'minlerin olduğu halde onlar, izzet ve şerefi inkârcıların yanında ararlar. 
Devamlı havayı yoklar ve mü'minlerle ilgili her şeyi takip etmeye çalışırlar. Mü'minler hakkında daima yalan, iftira ve propaganda ile meşguldürler; yalan ve iftiranın asıl kaynaklarına kulak verir ve casuslukta bulunurlar. Üşene üşene de olsa namaz kıldıkları, hattâ cami inşa ettikleri bile olur ama, asıl maksatları, Allah'ın Kelâmı'nı ve dinini çarpıtmak, gerekirse kendi çıkarları için istismar etmektir. 


"Güzel konuşmaya önem verirler; ağızlarını doldura doldura konuşurlar; ama üslüpları firaset karşısında kendilerini ele verir. Çok defa hoşa gidecek kalıp ve kıyafettedirler. Oturuş ve kalkışlarında öylesine çalımlıdırlar ki, oturduklarında aslında duvara yaslanmış ve üzerlerine güzel kumaştan elbiseler giydirilmiş kütükler gibidirler. İçleri öylesine boştur. Hainliklerini zaman zaman kendi vicdanlarına bile kabul ettiremedikleri için hep bir korku içinde yaşar ve her bir yüksek sesi aleyhlerine sanırlar. Sürekli sapkınlık içinde bâtıl davalar peşinde koşturulup durmaktadırlar. 'Mü'minler hakkında beklentileri hep bir musibet de olsa, o musibet ya galibiyet veya şehidlik olarak tecelli eder. Her iki halde de kazançlı olan, mü'minlerdir. Dolayısıyla onların kötülükte birbirleriyle âdeta yarışmaları mü'minleri mahzun etmemelidir. Çünkü Allah, mü'minler aleyhinde düşmanlarına yol vermeyeceği gibi, o tipler, ateşin en derin çukurundadırlar.' 


Meseleleri doğru zeminde tartışmak 
30.06.2008 


Türkiye medyasında yer aldığını görmediğim -yer almışsa gören veya duyan biri hatırlatabilir- iki önemli hadise, aynı gün meselâ Yahoo.com'da bile yer alıyordu. ABD'de 
16 şehirde aynı anda yapılan operasyonda çocuk fuhşu organize eden 345 kişi tutuklanıyor. 


Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ABD'de 300.000 civarında çocuğun çocuk fuhşunda kullanıldığını ortaya koyuyor. Kaçırılan ve İstismar Edilen Çocuklar İçin Milli Merkez Müdürü Ernie Allen, 'Bu, 21. asrın köleliğidir. diyor. 


Bir diğer haber ise şöyle: ABD'de 10,8 milyon civarında çocuk alkol kullanıyor -Türkiye'nin en mühim meselesi olarak ikide bir 'alkol yasaklanması' (!) haberlerini manşete çeken Hürriyet Gazetesi, ABD'nin ne kadar lâik olduğu konusunda sevinebilir- ve bu çocukların yarıya yakını, alkol kullanmaya yetişkinlerin tesiri altında başlıyor. Ama -Hürriyet'e kötü haber- ABD yönetimi, bundan memnun değil. Memnuniyetsizliğin sebeplerinden birisi olarak, alkol kullanan çocuklar, her yıl binlerce ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazaları 


yapıyor. 


Bu iki haberi niye yazdım? Türkiye'de maalesef meseleler kendi zemininde ve ilmi temellerde tartışılmıyor. Menfaatlerle birleşen ideolojik temayüllerin gözleri perdelemesi ve gerçeğin önünü tıkamasının yanı sıra, cehalet ve tek taraflı bakış, meseleleri doğru değerlendirmeye mani oluyor. Meselâ, bazı liberallerimiz için Batı ve Batı Medeniyeti sanki dünyanın sonudur ve Türkiye'nin muhtaç olduğu her güzellik âdeta oradadır. Bu noktada gözden kaçırılan iki husus var. Birincisi, Batı toplumunun hiç de bize anlatıldığı gibi olmaması bir yana, her şeye rağmen ferdi refah insan hayatı için her şey olmadığı gibi, yukarıdaki iki haberin bile bize anlattığı bir gerçek olarak, Batı toplumu ahlâki çöküntü yaşıyor. İnsan hakları raporlarına bakanlar, meselâ kadınlara cins ayrımcılığının en fazla ve hem de sistematik biçimde yapıldığı, kadın haklarının en fazla çiğnendiği, en fazla yetişkin kadın ve kız çocuğu cinayetlerinin işlendiği iki ülkenin ABD ve İngiltere olduğunu göreceklerdir. İkinci olarak, Batı medeniyetini değerlendirmek için sadece ABD ve Avrupa'ya değil, bütün dünyaya bakmak gerekir. Çünkü, dünyanın mevcut halinden en fazla sorumlu olan Batı'dır. Yüzde 80'in rağmına yüzde 20'ye maddi refah sağlama, bir medeniyeti aklamaz. 


Bununla alâkalı ve üzerinde ayrıca durulması gereken bir diğer mesele ise, ahlâkın menşei konusudur. Din'i redde ve inkâra dayalı iddialara ne hikmetse sarılıveren İsmet Berkan, ahlâkın kaynağı hakkında Türker Alkan'ın da katılıverdiği hayret verici bir hüküm veriyor: 'Esasen Kant'tan beri biliyoruz ki, 'iyi, doğru ve güzel'in kaynağı din değildir. 'İyi, doğru ve güzel'in kaynağı bizatihi insanın doğasıdır. O yüzden de, ahlâkın kökeninin insan hakları olduğu anlayışı genel kabul görmüş anlayıştır artık.' Şu cümle, kaç yanlışı birden barındırıyor: 
(1) Milyarlarca insan, herhalde tebaiyetleri kendilerine mutluluk getirdiği için asırlardır Din'e ve bir peygambere tâbi olurken, arkasından birkaç kişinin ya gittiği ya gitmediği bir filozof olan Kant'ın görüşü neden kabul etmemiz gereken bir hüküm olsun? (2) Kant, ahlâkın kaynağı olarak insanın doğasını kabul ediyorsa, aksi düşünen pek çok başka filozof olduğu gibi, ahlâk felsefesi Batı'da en çok tartışılan meselelerden biridir. Neden Kant'ınkini genel geçer doğruymuş ve herkes tarafından kabul edilmiş gibi sunuyoruz? (3) Kant, ahlâkın menşei insanın doğasıdır derken bile, acaba bu 'doğa'nın menşei olarak neyi kabul ediyordu? (4) 


Acaba, meselâ İslâm'a göre din ile insanın 'doğası' arasındaki münasebet nedir, bunu hiç düşündük mü? (5) Ahlâkın kökeninin insan hakları olduğu anlayışının genel kabul gördüğünü İsmet Berkan'dan başka iddia eden var mı, hele halâ milyarlarca insan bir dine tâbi iken? (6) Haydi bugün böyle bir iddianın genel kabul gördüğünü varsaysak bile, asırlarca başka türlü inanılmış, gelecekte nasıl inanılacağını bilmiyoruz, öyleyse bugünkü kabul mutlak doğruymuş gibi nasıl sunulabilir? Bu konu, üzerinde daha etraflı durmayı hak ediyor. 


Hafızamız eyvah! 
07.07.2008 


Sekiz küsur yıl önce Türkiye 'Temiz Eller Operasyonu' ile sarsılırken -Zaman'ın arşivine teşekkür- 11.3.2000 günü 'İnanalım mı?' başlığı altında şöyle yazmıştım: 


İçişleri Bakanı'nın atıfta bulunduğu Türkiye'de kökü dışarıda örgütlerin, egemen güçlerin faaliyetleri çözülmeden, Türkiye'nin en az 19. yüzyılın başından itibaren tarihi objektif olarak ele alınmadan, hür düşüncenin ve onu ifade etmenin önündeki engeller kalkmadan, Türkiye'nin birtakım dış münasebetleri tam bir şeffaflık kazanmadan... darbelerin perde gerisi tam manâsıyla aydınlatılmadan, güç-bürokrasi-sermaye-medya ilişkileri çözülmeden... Ayrıca, MGK'da hâlâ ağırlıkla irtica ile mücadele üzerinde durulmaya; mezunlarından, mensuplarından neredeyse hiçbirinin yolsuzluğa, ahlâksızlığa, anarşi ve teröre karışmadığı birtakım özel okullar, imam-hatip liseleri ve Kur'an kursları tehlikeli birer örgüt yuvası gibi görülüp, tamamen kapatılmaları için planlar yapılmaya; bu ülkenin ona en büyük hizmetleri yapmış İslâm hassasiyetli vatandaşları potansiyel tehlike addedilmeye... genç kızlarımızın başörtüsü ülkeye çevrilmiş en büyük silah gibi değerlendirilmeye... bu milletin dinine saldırılıp, ahlâk ve maneviyatı sürekli rendelenmeye... devam edildiği sürece, yolsuzlukla yapıldığı ileri sürülen mücadelenin de arkasında başka şeyler mi var diye şüphelenmeden edemeyeceğiz.' 


Türkiye'de tarih sürekli tekerrür ediyor. 28 Şubat ve Temiz Eller Operasyonu, 11 Eylül 2001'le uygulanmasına teşebbüs edilecek BOP'un siyasi ve ekonomik sahada Türkiye hazırlık ayağıydı. Darbelerde ve birer darbe özelliği taşıyan bu tür operasyonlarda 2000'den itibaren Ulusalcılar olarak anılan bir damara bağlı ekipler daima zemin hazırlayıcı olarak kullanılmıştır ve kullanılır ama bunlara idare devredilmez; bunlar, Türkiye derin devleti değil, derin devletin tetikçisidir. Operasyon başarıya ulaştıktan sonra damar muhafaza edilmek üzere tasfiyeye uğrarlar. 27 Mayıs bunlara yaptırılmış ve arkasından 300'e yakını general ve amiral olmak üzere 5.000 civarında subay emekliye sevk, yani tasfiye edilmiştir. 12 Mart'a giden yolu da aynı kadro döşedi; ne çabuk unuttuk, bugün hangi ortam içindeysek, yargısı ile, İlhan Selçuk'lu Cumhuriyet Gazetesi ile o zaman da aynı ortam var idi. Meselâ, dönemin Yargıtay Başkanı Ferruh Adalı, 'Lâiklik temel ilkesi karşısında vicdan hürriyetinin sınırının olacağı şüphesizdir. diyor; Oktay Akbal, 'Seçim sonunda bugünkü meclise benzer bir sonuç çıkar ortaya. Sandıksal demokrasi oyunu başka sonuç vermez ki! Gülünç işler bunlar.'; Cihat Baban, 'Bizde halkın % 70'i ümmidir... Ata şapka giyerken siz takke giyemezsiniz; lise açamazken 90 tane imam-hatip okulu açarsanız, yobaza cesaret verirseniz, Türkiye 23'lerden de geriye gider. diye yazıyordu. 9 Mart Cuntası devrim hazırlığı yaparken, bunlar da devrim beklentisi içindeydi. Meselâ yine Oktay Akbal, 2.3.1971 günü Ayak Sesi başlıklı yazısında F. 
Hüsnü Dağlarca'dan mısralar aktarıyordu: 'İşte ayak sesi, yürüdü bir adım. / Umudunu yitirmek üzereydin ki / Yürüdü bir adım. / Belki köylerdedir / Belki kentte, belki dağlarda / 


Duydun mu? / Yürüdü bir adım.' Aynı Oktay Akbal, 17.3.1971 günü 5 general, 10 albay emekli edilip, 46 subay kıta hizmetine gönderilince, iki gün sonra 'Umut dağın arkasında' diye yazacaktı. 


Evet, bugün Ergenekon denilen örgüt, dün darbelerin yolunu döşeyen aynı gruptu. Bugün bu örgüte mensup diyerek tutuklanan asker emeklilerinin önceki dönemlerdeki hem de muvazzaf mukabilleri tasfiyeye uğrarken, sivil kanat, meselâ 12 Mart'tan sonra Bahri Savcı, T. Zafer Tunaya, Kemal Türkler, Ulvi Alacakaptan, B. Nuri Esen, Fakir Baykurt, Cahit Talas, Mümtaz Soysal hep gözaltına alınmıştı. En azından mevcut manzarasıyla yeni bir şey yok; büyütülecek bir şey yok. Küresel sistem bilhassa ekonomik çöküntü yaşar ve dünyaya yeni bir ekonomik ve siyasi düzen verilmeye çalışılırken, Türkiye ekonomisi ve iç siyaseti için de yeni düzenlemeler var planda. Ama hafızasız Ergenekoncular kullanılıp tasfiye edilmekten bıkmadığı gibi, karşı taraf da hep bu tür oyunlara ümit bağlamaktan bıkmadı. 


Ümitsizlik mi? 
14.07.2008 


Bu sütunda bazı hadiselerle ilgili değerlendirmeler ümitsiz olma, ümit kırma gibi görülebiliyor. Oysa Kur'an'ın diliyle, Allah'ın rahmetinden ancak inkârcılar ümit keser; ümitsizlik, mü'minlerin semtine uğramaz. 


Fakat önemli olan, ümidin kaynağını bulmak ve onu yanlış yerlerde aramamaktır. Meselâ, 'ucu ecnebi elinde' ve mevcut verili şartlarda yolu, kaynağı ve hedefi itibarıyla İslâmi olması mümkün bulunmayan siyasete İslâm adına bel bağlamanın ve İslâm'ı her dönem o dönemde yaygınlık kazanmış akımlara göre yorumlamanın ümitlerin sürekli kırılmasına ve dolayısıyla 'Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin!' âyetinin tokadına sebep olacağı izahtan vârestedir. 


İslâm'ı hayat olarak tercih edenler gözlerini başka kaynaklara çeviremeyecekleri gibi, Türkiye'nin bugünü de, geleceği de İslâm'a bağlıdır. Türkiye'de sağlıklı bir yapı isteyenler, bunu İslâm'dan başka bir yerde de bulamayacaklardır. Bu, fertlerimiz temelinde psikolojik, toplumumuz temelinde sosyolojik bir vakıadır. Çünkü, bir defa Batı'da modern sistem, asırlar süren Kilise-burjuvazi, Kilise-bilim, krallıklar-burjuvazi, ayrıca din, mezhep ve sınıf çatışmalarıyla, sömürgecilik ve köle ticareti üzerine kurulmuştur. Ve tamamen kurucularının ve sahiplerinin çıkarlarına hizmet etmek üzere dizayn edilmiştir ve dünyada ana üretim ve hakimiyet kaynaklarını elinde tutmaktadır. Ayrıca, dünyayı kutuplara ayırarak, anarşi, terör ve çatışma sebepleri üreterek, dahili, mahalli ve dünya çapında savaşlar çıkararak ve dünya nüfusunun % 80'inin rağmına ayakta durmaya çalışmaktadır. 1899-1902 ABD-Filipinler savaşından bu yana dünya üzerinde 50'den fazla büyük savaş çıkmış ve bu savaşlarda yüz milyonlarca insan ölmüş, ölenlerin birkaç katı insan sakat, dul, yetim kalmış, şehirler, ülkeler yıkılmış, asırların birikimi eserler harap olmuştur. Modern sistemin asla insani olmayan bu unsur, payanda ve beslenme kaynaklarının kabul edilemeyeceği bir yana, Türkiye, aynı süreçten geçemez. Ülkemizin içinde yoğrulduğu tarih gibi, karakteriyle, iç yapısıyla da Türkiye insanını İslâm'dan başka bir faktör doğru istikamette harekete geçiremez. Dolayısıyla, milletimizin hayat bulması, ancak İslâm'ın hayat bulmasıyla mümkündür. Aksi halde ne Türk insanı iç anarşiden, yozlaşmadan, tefessühten kurtulabilir ne de toplumumuz siyasi-içtimai- iktisadi anarşiden, yozlaşmadan, tefessühten başını kaldırabilir. Aksine gitmeye çalışmak, 


şiddetli tokatlarla neticelenir ve son bir asırlık, özellikle çok partili siyasi tarihimiz, bunun en açık şahididir. 


Son birkaç asırdır ülke, bölgemiz ve dünya olarak içinde bulunduğumuz şartları özellikle yönetim katında yeterince tesbit edemediğimiz gibi, bu şartlara, tarihimize, jeo-politik konumumuza, içinde yoğrulduğumuz medeniyete ve karakterimize göre kendimize gerçekçi ve sağlam bir hedef de tayin edemedik. 'Kendileri olarak kendi mecralarında hareket edemeyenler, başkalarının hamle ve aksiyon dalgalarının, düşünce ve plan girdaplarının tesirine girerek, onların hareket fasıllarını temsil etmek mecburiyetinde kalırlar. Kendimiz olmak, umum varlık içinde kendimize bir hareket mecrası açmak ve bu kendi mecramızda kendimiz olarak akmak; yani kendi öz çizgimizi koruyarak bütün varlıkla bütünleşmeye çalışmak. Var olma ve geleceğe akma yolumuz budur. Bu yolun temel dinamiği İslâmi düşünce, inanç ve hayatımızdır. Müslümanlık iddiamıza rağmen kaç asırdır ve bugün gerektiği ölçüde 'müsbet davranış içinde bulunamıyor' ve sürekli tökezlemeler yaşıyorsak, bu, düşünce, inanç ve davranışta 'gerçek mü'minler olamayışımızda aranmalıdır. Hakiki mü'min, hangi zeminde, hangi kalıp içinde bulunursa bulunsun, neyle karşılaşırsa karşılaşsın düşünce, tasavvur, inanç ve davranışları hep iman televvünlü olan insandır. Bu itibarla, önce nasıl bir dünya inşa etmek istediğimizin ve bu dünyanın imarında ne türlü cevherlerin kullanılması lâzım geldiğinin şuurunda olmak ve ancak o cevherleri kullanmak mevkiindeyiz. Yoksa dışarıdan toslamalarla sürekli yıkımlar yaşamak bir yana, kendi ellerimizle yaptıklarımızı kendimiz yıkmak durumunda kalırız.' 


Rahmet ve adalet perdeleri aralarken 
21.07.2008 


Cenab-ı Allah'ın (cc) bütün diğer sıfat ve isimleri Rahman ve Rahim'e dayanır. 


O, Rahmâniyetiyle varlıkları hayata gönderir, rızıklarını verip yaşatır, hastalıklarına şifa, dertlerine deva olur; nihayet onları çekirdek mesabesindeki dünya hayatından alır ve o çekirdeği âhiret hayatı olmayan varlıklar için nesillerinde, âhiret hayatı olan varlıklar için ise hem nesillerinde hem de bir başka âlemde bir ağaç halinde sümbüllendirir. Rahimiyetiyle her bir varlığa hususi yardım ve hususi iltifatta bulunur; hususi başarı verir; kusurlu olanların kusurlarını bağışlar ve insanlar ve cinler gibi sorumlu olanları Cennet'e, Cennet'i de onlara hazırlar. Cenab-ı Allah'ın mü'minler ile ilgili her hüküm, icraat ve tasarrufu Rahimiyet kaynaklıdır. O, onları hususi himayesine alır; kendilerine hususi yardımlarda bulunur, yol gösterir; zorluklarını kolaylığa, kötü sıfatlarını faziletlere çevirir; yapmakla yükümlü bulundukları (müsbet) vazifeleri hakkıyla yerine getirememekten ve birtakım hata, kusur ve günahlardan kaynaklanan boşluklarını çok defa karşılıksız af ile ve bazen de zahiren başarısızlıklarla, mağlübiyetlerle, musibet ambalajlı tecellilerle, hastalıklarla, sıkıntılarla kapatır ve böylece hem onları âhiret adına temizler hem de dünyada onlara her zaman daha güzel, daha parlak bir gelecek hazırlar. Meselâ, İslâm'ın ilk dönem tarihinde Bedir büyük bir zaferdir ama Uhud, ondan daha düşük seviyede bir zafer değildir. Çünkü Uhud ile gerçek Müslümanlarla zahiren Müslüman, fakat Müslümanların içinde daima bozgunculuk yapmaya hazır ve bununla meşgul münafıklar ilk defa ayrışmış, Müslüman saflar daha bir sıklaşmıştır. 
Ayrıca, her bir Müslüman, ihtimal Uhud'un ikinci döneminde zahiren mağlübiyet tecellisine 


Kader'in fetva verdiği Bedir'de ganimetlere erken el atma gibi içte ve dışta dünyevileşme meyillerinden kurtulma ve gerçek güç, kuvvet ve başarı kaynaklarını daha bir keşfetme kulvarına girmiş; iç tasaffi kurnalarında daha bir yıkanmaya durmuştur. 


İslâm'ın şu son döneminde, en Zor şartlarda bile dağlar büyüklüğünde de olsa hiçbir tökez onu yolundan alıkoyamadı. Onun tam idrakinde olmayan, düşünce-itikad-ihlas ve yol yorgunu bazı Müslümanlarda ve Müslüman gruplarda dökülmeler, savrulmalar görülse de o, itikadi, fikri, bilimsel, teknolojik, siyasi, içtimai, iktisadi her sahada maruz kaldığı her türlü saldırıya rağmen ilerlemesini hep devam ettirdi. O, rahat şartların rehaveti altında değil, en zor şartlarda en büyük mesafeleri kat etti. Sadece Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yaşadıkları bile buna en güzel misal değil mi? 12 Mart'ta hapishane, 12 Eylül'de 6 yıl şaki gibi takip, bin yıl süreceği ilan edilen 28 Şubat'ta bindirilmiş medya kuvvetleriyle açılan yaylım ateşi; belli merkezlerden bitmeyen takipler, dünyadaki belli güç merkezlerine heyetler halinde yapılan şikâyetler; iftiralar, karalamalar, aleyhte kampanyalar, daha dün Amerika'da açtığı vize davasını kaybettiği haberi gibi her biri bilfiil tekzibe uğramış yüzlerce yalan haberler... Evet, Hocaefendi gönlünde sıkışmış yağmur bulutları gibi ızdırapları çekerken, bunların nasıl rahmet sağanaklarına dönüştüğünü, güneşin önüne yığılan kara bulutların her defasında nasıl dağılıp gittiğini gördükçe eminim şükürle iki büklümdür. Dün ona idam biçen, her Allah'ın günü aleyhinde yayın yapan yar ve ağyar gazeteler, televizyon kanalları, programcılar; onun aleyhinde bulunmayı varlık sebebi haline getirmiş kuruluşlar, kurumlar ve şahıslar ile Hocaefendi'nin artık dünyaya mal olan, üniversitelerde, sempozyumlarda inceleme konusu yapılan düşünceleri, inancı ve 100'den fazla ülkeye yayılmış ve dünyanın tamamına yayılma istidadındaki fikri rehberliğini yaptığı eğitim-öğretim müesseseleri hakkında Kader'in verip durduğu fetva ne ibretlerle dolu! 


Evet, Müslüman bütün varlığıyla Allah'a dayanıp O'na dayandığı, O'nun rızasından başka bir hedefe dilbeste olmadığı, bütün güç, kuvvet ve başarı kaynağı, dolayısıyla tevekkül mercii olarak sadece O'nu tanıdığı sürece Allah, ona hep Rahimiyetiyle muamele edecektir. 


Hakem ihtiyacı 
28.07.2008 


Hak veya hakkaniyet ve adalet, bütün sahalarıyla insan hayatı için en önemli iki temeldir. 
Arapça bir kelime olan hak, sâbit (yerleşik, kalıcı ve değişmez) olan demektir ki, meselâ kaşını yüzüğüne yerleştirmek için 'hakketmek' kelimesi kullanılır. 


Adalet ise, her türlü aşırılıktan uzak bulunma, ibrenin daima doğruyu göstermesi, iki yana sarkmaması ve denge manâsına gelir. Dolayısıyla, bir yandan ebedi ve sâbit değerlere, diğer taraftan başka her şeyin bu değerler terazisinde tartılıp, tartıda ibrenin tam orta noktayı göstermesine, havadan, sudan, ekmekten daha çok ihtiyacımız var. Çünkü hak ve adaletsiz, sadece havaya, suya ve ekmeğe dayalı bir hayat, canavarları bile utandıracak bir hayat olur. 
Hak ve adalet gözetmeyen insan, tahripte, parçalayıcılıkta, belki insanlardan etkilenmedikleri, insanlar tabii çevreyi ve hayatı bozmadıkları zaman meşru yiyecekleriyle yetinen Allah'ın mahlükatı canavarları bile çok gerilerde bırakır. 


Bediüzzaman, katı siyasi taraftarlıkla ilgili olarak çok önemli birkaç ikazda bulunur. Belli ve özellikle kudsi bir hedef istikametinde yürüyen insan, eğer bu hedefe yürüyüşü siyaset üzerine 


oturtmuşsa, sürekli hayal kırıklığından gelen bir ümitsizliğe düşer ve 'Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin!' âyetinin tokadına müstahak olur. Ayrıca, siyasi taraftarlıkla kendi tarafının yaptığı hataları görmezden gelir, hattâ onları müdafaaya yeltenir; bu defa, 'Zalimlere destek olmayın, yoksa size ateş dokunur!' âyetinin tokadını hak eder. Bunlardan başka, çok defa melek gibi bir kardeşini kendi siyasi görüşlerini paylaşmıyor diye şeytan olarak, şeytan gibi bir insanı da, kendi partisinden diye melek gibi görüp gösterebilir. Gerçekten de taraftarlık, asabiyet, insan nefsinde yer ettiği zaman, inat ve enaniyetle de birleşince insanı çok büyük zulümlere ve tahriplere götürür. Tarihte başta dini salâbete çok sahip ve gerçekten dindar pek çok insanın daha sonra katı bazı azınlık mezhepleri içinde yer almasının önemli bir sebebi budur. 


Bugün yaşadıklarımıza, bunlar etrafında yazılanlara, söylenenlere baktığımızda bile insan hayatının hak ve adalete, hakkı ve adaleti temsil eden, tam bir hakemlik vazifesi yapacak bir kesime ne kadar muhtaç olduğu görülüyor. Türkiye'nin çok partili tarihinde iktidar ve muhalefet partilerinde büyük ölçüde görüldüğü gibi, günümüz meselelerinin tarafları da orta noktadan yanlara sık sık sapabiliyorlar. Asıl cepheleşmeyi oluşturan da bu tavır oluyor. 
Burada yalnız şu noktayı da belirtmek gerekiyor ki, bazen hak bir tarafta daha fazla bulunabilir ve dolayısıyla o tarafa daha fazla yönelmek söz konusu olur. Fakat bu yönelme, sâbit ve ebedi değerler istikametinde, yani hakka destek adına olmalı ve siyasi taraftarlık adına olmamalıdır. Yoksa taraf olunduğu intiba vermek, vicdanlarda böyle bir algıyı bile hasıl etmek, hakem olmanın gerektirdiği mutlak güveni sarsar. Bir iftira atan, bundan tevbe ettiğinde affa uğrar ama Kur'an nazarında artık onun şahitliği muteber değildir. Çok sağlam bilgilere istinat etmek, katiyen zanna dayanmamak ve daima Hakk'ın rızası adına hakkı gözetmek, hakem olabilmenin en elzem gereklerindendir. 


Kur'an-ı Kerim, bütün Müslümanlar cemaatini insanların hayrına olarak onların içinden çıkarılmış en hayırlı bir topluluk olarak zikreder ve bu çerçevede en önemli vazifelerinin de Allah'a iman temelinde doğru, hayırlı ve yarayışlı olanı yaymaya çalışmak, insanları buna çağırmak ve şer ve zararlı olanı ise önleme gayretinde bulunmak, insanları bundan men etmek olduğunu beyan buyurur. Bütün Müslümanlar cemaati içinde de insanları yine doğruya, hayra ve yarayışlı olana çağıran, onları şer ve zararlı olandan uzaklaştırmaya gayret eden bir topluluğun bulunması gerektiğini, gerçek kurtuluşun bunlar için âdeta garanti olduğunu belirtir (Âl-i İmran/3: 110, 104). İçlerinde böyle bir topluluk yoksa, Müslümanların insanlık adına söz konusu bir fonksiyonu görmeleri de elbette mümkün değildir. 


Müslümanlar, kendilerini en hayırlı topluluk yapan vazifeyi yerine getirmeyince de ahval-i âlem, elbette ona göre olacaktır. 


Olmakla ölmek arasında 

04.08.2008 

Zahiren ister musibet gibi isterse rahmet gibi görünsün, yaşadığımız hadiselerin hakkımızda hayır mı şer mi olduğunu bilmek, dünü, bugünü ve yarını, ayrıca niyetleri, planları ve 


düşünceleriyle hadiselerin öznelerini ve nesnelerini kapsayan külli bir ilim gerektirir. 


Hiçbir insan böyle bir ilme sahip olmadığı içindir ki Kur'an-ı Kerim, 'Olur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırdır; bir şeyden hoşlanırsınız ama o sizin için şerdir. 


Allah bilir, siz bilmezsiniz.' buyurur. Şu kadar ki, hakkımızda hayır ve şer takdiri bir açıdan irademize ve dolayısıyla iradi davranışlarımıza bağlı olduğundan, bize düşen, irademizin hakkını vererek hayır adına Cenab-ı Allah'a dilekçe uzatmaktır. 


AK Parti hakkında açılan kapatma davasının reddinin ülkemiz için inşallah hayırlı olduğunu ümit etsek de, hayır adına irademize terettüp eden vazife noktasında şu husus hayati önemi haizdir. 


İnsan olarak sürekli günaha maruz kalmamızın yanı sıra, bize bahşedilen nimetlerin şükrünü yerine getirmekten âciz bulunduğumuz için de her zaman istiğfara muhtacız. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), masumiyetine rağmen, 'Zaman zaman kalbimin bulutlandığını hissederim de, günde yüz defa istiğfarda bulunurum.' buyurur. Yani O Zat (s.a.s.), Allah ile münasebeti noktasında koruması gereken seviyeyi her zaman koruyamadığı endişesi ile günde ortalama yüz defa istiğfarda bulunurdu. Ayağına diken batmaya, yorgunluk hissetmeye, bir anlık üzüntü duymaya varıncaya kadar maruz kaldığı her menfi hadise, mü'min için günahına kefarettir. 
Bunun gibi, sekerat acıları, kabir azabı, Mahşer, Terazi, defterlerin verilmesi ve Sırat gibi âlemlerde maruz kalınacak her türlü sıkıntı da günahlara kefaret olacaktır. Ama Kur'an-ı Kerim, Cennet'e girmeden önce mutlaka yine mağfiretten ve Cennet yolunda mü'minlerin istiğfarda bulunmasından söz eder. Bütün bunlar istiğfarın ne derece önemli olduğunu gösterdiği gibi, belki bunlardan daha önemli olarak, Allah yolunda İslâm adına yapılan her bir hizmet ve bahşedilen muvaffakiyetler de esasen birer mağfiret sebebidir. Kur'an-ı Kerim, Fetih Süresi'nin hemen başında, Hudeybiye Sulhü'yle İslâm'ın yayılmasına ve nihai zaferine kapıların ardına kadar açılmasını, yani Feth-i Mübin'i esasen masum bulunan Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve mü'minler için bir mağfiret sebebi olarak zikrettiği gibi, Nasr Süresi'nde de, nihai zafer geldiği ve insanlar gruplar halinde İslâm'a girmeye başladığı zaman da tesbih, hamd ve istiğfarı emretmektedir. Şu halde, bilhassa her muvaffakiyet, her nimet, büyüklüğü nisbetinde tesbih, hamd ve mutlaka istiğfar gerektirir. 


Evet, özellikle âdeta beklenmeden ve sadece bir lütuf olarak gelen başarılar ise istiğfarın yanı sıra, her zaman istidrac, yani merhale merhale helâk sebebi olma ihtimali de taşır. AK Parti'nin gerek 3 Kasım 2002, gerekse ve özellikle 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonraki başarısı, çok ciddi bir muhasebe ve istiğfarı gerektiriyordu. Şu anda, hakkında açılan kapatma davasının reddiyle Cenab-ı Allah (c.c.), kendilerine en az üçüncü defa hayat bahşetti. Bunun yanı sıra, bu sütunda daha önce de dikkat çektiğimiz gibi, AK Parti'nin Türkiye'nin bugünü ve yarını adına kısa, orta ve uzun vadeli, alternatifli, kapsamlı ve üzerinde ciddi çalışılmış bir programının olmadığı bilhassa 22 Temmuz seçimlerinden sonra ortaya çıktı. Şimdi bir yandan AK Parti artık hadiselerin gerçek mekanizmasını, onlar hakkında asıl karar kaynak ve merciini kavrayarak istiğfarla yeni bir başlangıç yapar ümidi taşırken, diğer yandan, kapatma davasının 'ihtar'ıyla ve dava sürecinde gördüğü desteklerin tesiri altında demokratik açılım ve liberalleşme adına İslâmi hassasiyetlerin tabanda, toplumumuzda daha da törpülenmesine sebep olacak uygulamalarda bulunabilir endişesini de duymadan edemiyoruz. 


AK Parti ve AK Parti'yle birlikte Türkiye, kapatma davası sürecindekinden çok daha hassas bir noktada bulunuyor. Ümit ediyoruz, girdiğimiz yeni süreç bilhassa AK Parti ve Türkiye'nin kaderini ve yüksek ideallerini ona bağlayanlar tarafından iyi değerlendirilir. 


Müslüman da insandır 


11.08.2008 


Türkiye'de yüz kızartıcı veya değil, suça en az iştirak edenler, İslâm hassasiyetli kesimlerdir. 
Meselâ, imam-hatip ve İlâhiyat çıkışlı, Diyanet görevlisi, cemaatler mensubu insanlar içinde herhangi bir suça iştirak nispeti % 1'lerde bile değildir. Böyle iken, ne zaman bu kesimlere mensup bir insan suç işlese veya bir hataları ortaya çıksa, malüm medya vazifesi gereği, bir de bazı inançlı yazarlar ağır salvo atışları yapıyorlar. 


Meselâ terör konusunda, konunun güvenilir uzmanları 'El-Kaide, birtakım ABD operasyonlarının kod adıdır. demesine, Türkiye'de 'Hizbullah' neyse beynelmilel sahada El-Kaide öyle olmasına rağmen, haydi bunların yaptıklarını Müslümanlara ait terör eylemi olarak varsaysak bile, İngiliz araştırmacı-yazar Karen Armstrong, çok ilginç bir noktaya dikkat çeker: 'Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nca Patterns of Global Terrorism (Küresel Terörizm Modelleri) adıyla en son yayınlanan bir rapora göre, ABD aleyhindeki terör eylemlerinin % 62'si Güney Amerika'da, % 21'i Avrupa'da, sadece % 6'sı ise Ortadoğu'da meydana gelmiş. Bu rakamlar, teröristlerin büyük çoğunluğunun İslâm'la ve Müslümanlarla münasebeti bulunmadığını açıkça göstermektedir. Buna rağmen, Almanya'daki Kızıl Ordu'ya, İspanya'daki Bask ayrılıkçılarına, Sri Lanka'daki Tamil Aslanları'na, Peru'daki Parlayan Yol'a ve Kolombiya'daki Ulusal Kurtuluş Ordusu'na, Müslüman menşeli terörist gruplara yaklaşıldığı ölçüde bir dehşet duygusuyla yaklaşılmıyor.' Çünkü maksat, İslâm'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmek ve günah keçisi haline getirmek. 


Geçenlerde Konya'da sebebinin yurt sahipleriyle çok da münasebeti bulunmadığı ortaya çıkan bir 'yurt faciası' yaşandı. Diyanet hemen, 'Bu kursla ilgimiz yok!' savunmasına girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Günay, içinde 'Bunlar, Ortaçağ artığıdır.' sözleri de bulunan, klişe ve gerçeği yansıtmayan ağır açıklamalarda bulundu. Bazı yazarlar da, daha önce benzer bazı hadiselerde yaptıkları gibi, meselenin aslının ortaya çıkmasını beklemeden itham edici yazılar yazdılar. 


Önce şu hususun hemen altını çizelim ki, Müslüman da insandır. Peygamber Efendimiz (sas), "Bütün insanlar, tabiatları gereği çok hata yaparlar. Hata yapanların hayırlıları, çok tövbe edenlerdir. buyurur. Bediüzzaman Hazretleri, Müslümanların son birkaç asırda dünyevi açıdan Batı'nın gerisine düşmesini izah ederken, çok önemli tesbitlerde bulunur: 'Bir inkârcının her sıfatı her zaman inkârından kaynaklanması gerekmez. İnkârcıda Müslüman sıfatları bulunabilir. Bunun gibi, bir Müslüman'ın her sıfatı İslâm'dan kaynaklanması gerekse ve beklense de, pratikte her zaman böyle olmaz. Müslüman'da inkârcı sıfatları bulunabilir. 
Dolayısıyla, Batı'nın son birkaç asırlık maddi-ilmi üstünlüğü, sıfatların üstünlüğüdür. Eğer her Müslüman her bakımdan Müslüman olacak, hiç suç ve günah işlemeyecek olsa idi, tövbe ve istiğfar İslâm nazarında üzerinde en çok durulan hususlardan olmazdı; Kur'an-ı Kerim'de pek çok suçla ilgili cezalar konmaz, İslâm Ceza Hukuku (hadler ve tazirler) diye bir hukuk dalı ortaya çıkmazdı. 


Ortaöğretimde şapka giymenin mecburi olduğu yıllarda imam-hatip okullarında öğretmenler öğrencilere şu tavsiyede bulunurlardı: 'Diğer okulların şapkalarının şeridi sarı; sizin şapkalarınızın şeridi ise beyaz. Sarı leke götürür ama beyaz götürmez. Evet, Müslümanlar, özellikle İslâm'ı temsil mevkiinde (ve) önde görünenler, bilhassa İslâm'ın düşman kutba konduğu günümüzde onu temsil noktasında çok daha dikkatli olmalı, her işlerini sağlam yapmalıdırlar. Maruz kaldıkları musibetlerin, kazaların asıl sebebinin birtakım günahları, hataları olabileceğini düşünmeli ve her zaman tövbe etmesini bilmelidirler. Ama Müslüman'ın da insan olduğu gerçeğinin yanı sıra bir gerçek daha var: Bir asırdır Müslümanların hür 


zeminde kendilerini kendileri olarak ve İslâm'a göre ifade etmelerine ne zaman tam izin verildi ki? Müslümanlar, başta 'İslâm ülkeleri' denilen öz diyarları olmak üzere bütün dünyada çağın mazlumları ve mağdurlarıdır. Onları suçlamadan ve başka her şeyden önce bu gerçek lütfen nazara alınsın. 


Modern Batı, Batı demokrasisi ve Türkiye 
18.08.2008 


Modem Batı ve Batı demokrasisi, bir yönüyle 7-8 asır süren mücadelelerin, iç ve dış savaşların, ayrıca din, mezhep ve sınıf savaşlarının, köle ticareti ve sömürgeciliğin sonucudur. 


Bu süreçte Batı, bilim ve teknolojiyle, insanın yeryüzü 'hilâfeti'nin dayandığı iki kaynaktan biri olan Cenab-ı Allah'ın dünya hayatı için koyduğu kanunlara (şeriat-ı tekviniye) Allah'a itaat niyet ve gayesiyle olmasa da büyük ölçüde itaat etmiş, dolayısıyla dünyayı imar etme ve dünya hayatını kazanma yollarını öğrenmiştir. 


Oluşumundaki söz konusu olumlu yanlara rağmen, modern Batı'nın dünya hâkimiyetini sağlayan ve devam ettiren en önemli iki unsur, bugün insan ticareti olarak üstü kapalı devam eden kölelik ve sömürgeciliktir. Modern Batı, refahı dünya nüfusunun % 80'inin fakirliği ve mahrumiyeti rağmına elde ettiği gibi, bugün de refah ve hâkimiyetini aynı şekilde devam ettirmeye çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, Bediüzzaman'ın çok önemli tespitiyle, modem Batı'nın hamurundaki iki önemli kabul ve tavır, onun 'midesini sürekli bulandırmış' ve bu mide, iki dünya savaşını kusmuştur. Bu iki kabul ve tavırdan biri, faizin temel esprisi ve dayanağı olan 'Sen çalış, ben yiyeyim!" tavrıdır. Bu tavır, hem toplumlar içinde hem de dünya ölçeğinde korkunç bir zengin-fakir uçurumu meydana getirmiştir. İkinci tavır ise, ferdiyetçilik ve ferdi menfaatçiliği özetleyen, 'Ben tok olduktan sonra herkes açlıktan ölse bana ne?' 
tavrıdır. Şu kadar ki, Batı ferdiyetçilik ve menfaatçiliği Batı demokrasinin önemli unsurlarından olarak, fertlerin birbirlerini kontrollerine sebep olmaktadır. Ferdi menfaatlerin, dolayısıyla ferdi menfaatleri sağlayan sistemin korunması adına bu kontrol, aykırı davranışları çok rahatlıkla şikâyet konusu yapabilmektedir. Söz konusu kontrolle birlikte bu sahada kanunların da sertliği, Batı'da sistemin işlerliğini sağlayan 'tabii' bir mekanizma haline gelmiştir. 


Türkiye'de iyi işleyecek siyasi bir sistem, Batı sistemini taklitle kurulamaz. Çünkü Türkiye, Batı'nın geçtiği 7-8 asırlık süreci yaşayamaz. İkinci olarak Batı sistemi, belli çıkarların korunması üzerinde dönmektedir; insanlığın % 80'inin fakirliği ve mahrumiyeti rağmına ve savaşlarla, işgallerle, sürekli silahlanmayla beslenip devam etmektedir; rekabete dayalıdır ve adaletsizdir. Batı demokrasilerinin bizzat Batı ülkelerindeki uygulanışı noktasında bile gerçek niteliğini görmek için Fransız siyaset bilimcisi M. Duverger'in Batı'nın İki Yüzü isimli eseri, yeterince doyurucudur. Üçüncü olarak, bu sistem, artık yalnızca Batı'nın değil, bütün dünyanın midesini bulandırmaktadır ve böyle giderse bu mide, içindekini çok daha korkunç biçimde kusacaktır. Dördüncü olarak, asırlarca başka bir medeniyet ve dünya görüşü içinde yoğrulmuş bulunan Türkiye insanı, Batılı gibi düşünüp davranamaz. Onu inancı, inancın beslediği ve besleyip yönlendirmesi gereken hisleri, bu inancın kontrolünde ve hislerini nazara alarak çalışan aklı ve aynı inanca sahip, aynı hisleri taşıması gereken kuvvet yönlendirir. Onu esasen mümkün olmayan bir şekilde başkalaştırmaya, hamuruna başka mayalar katarak kendi olmaktan çıkarmaya çalışmak, onu bozar, yozlaştırır, yobazlaştırır. 


Türkiye'nin, toplumumuzun mevcut durumu bunu açıkça gösterdiği gibi, eğer şu ülkede son 
80 küsur yıldır her türlü eksiklerine rağmen cemaatler ve tarihteki seviyelerinin çok altında da 
kalmış olsalar birtakım manevi eğitim yolları kanalıyla yürütülen sivil hizmetler ve çalışmalar olmasa idi, Türkiye toplumu şu anda kaos, anarşi ve yozlaşmaya tamamen teslim olmuş bulunurdu. Medeniyetlerin birbirine dönüşemeyeceği de bir vakıadır. Başka yollara değil, yeryüzü hilâfetinin Batı sisteminde de yer bulan başta sözünü ettiğimiz müspet dinamikleriyle asıl kaynaklarımızın kaynaştırılmasına ihtiyaç var. Yalnız Türkiye için değil, bütün dünyanın selâmeti ve sağlıklı geleceği adına 


İran laboratuvarı 
25.08.2008 


Devrim ve sonrası açısından İran incelenmeye değer önemli bir laboratuvar teşkil etmesine rağmen, hem devrim hem sonrası hakkında Türkiye'de ciddi bir çalışmanın yapıldığı söylenemez. 


Ayrıca, Türkiye'de meselâ kendi kaynakları ve dayanaklarıyla Şiiliğin, Velâyet-i Fakih'in ve özellikle Şii hadis geleneğinin ilâhiyat çevrelerinde bile ne ölçüde bilindiği tartışma götürür bir husustur. Özellikle Batılı haber kaynaklarına dayanan aktüel sahada yazılanlar ise daha 

çok yalan ve iftiralara dayanıyordu. Tek bir misal bile, bunların mahiyetini anlamaya yeter: 


Sünni dünyadaki Mecmuatü'l-Ahzab gibi, İran'da da bilhassa Hz. Ali'ye ve diğer imamlara dayandırılan dualardan, münacatlardan, evrad ve ezkârdan oluşan ve ismi 'Cennetlerin Anahtarları' demek olan üç ciltlik Mefâtihu'l-Cinân vardır. Bu üç cildin bir cilt olarak özetlenmiş bir nüshası İran'da pek çok evde bulunur. Bu kitap, İran-Irak Savaşı sırasında cephede savaşan İran askerlerine dağıtıldı. Batı medyası ve ondan naklen Türk medyasının bazı organları, bunu boyunlarına fotomontajla anahtar asılmış askerlerin resmi eşliğinde 'İran'da askerlere cennetin anahtarları dağıtıldı.' şeklinde haberleştirmişti. 


Bu arada yine yanlış değerlendirmelere konu olan bir hususa da temas edelim: İslâm fikhı, daha çok hadislere dayanmaz; öncelikle Kitap (Kur'an) ve Sünnet'e dayanır (Sünnet ve Hadis, bazı açılardan farklı kavramlardır). Recm veya celde, zina cezası için dört şahidin bulunması gerektiğini bilmeyen Müslüman her ülkede çoktur ama, köklü bir geleneğe sahip İranlı ulemanın ve ona hükmeden hakimlerin bunu bilmemesi düşünülemez. Bu, Kur'an'da açıkça ve ayrıntılarıyla anlatılan bir husustur. Zinanın tescili için şahitliğin dışında ısrarlı itiraf (Peygamber Efendimiz zamanında uygulanan her iki ceza da itirafa dayanıyordu), ayrıca, cezanın kadınlara daha fazla uygulanmasına sebep olacak şekilde nikâhsız gebelik ve gebeliğin Kur'an'da geçen asgari sınırı 6 ay olduğu için, nikâhlı iken 6 aydan önce doğumla sonuçlanan gebelik gibi nazara alınabilecek başka faktörler de vardır. Sonra, İran hadis geleneği birkaçı dışında bütün Sahabe'yi kabul etmez; sadece 'İmamlar'dan Şiiler kanalıyla yapılan rivayetlere dayanır ama bu, fıkıh sahasında Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki farkın birkaç önemli hüküm dışında, herhangi iki Sünni fıkıh mezhebi arasındakinden daha fazla olmasına yol açmamıştır. 


İran laboratuvarında inceleme yaparken bilhassa devrim sürecinde birbiriyle ittifak halinde bulunan ulema kesimiyle ilk başbakan Bazergân ve ilk cumhurbaşkanı Beni Sadr gibi 'liberal Müslüman aydınlar' arasında bilâhare yaşanan anlaşmazlıklar; Mekke'nin fethinde Peygamber 


Efendimiz'in (sas) ortaya koyduğu tavra rağmen devrimden itibaren başlayan idamlar; ama idamları değerlendirirken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken Furkan grubunun terör eylemleri, Tudeh'in eylemleri, yeni hükümeti aylarca uğraştıran Kürt ve Azeri ayaklanmaları, devrimin bel kemiğini teşkil eden kadronun oluşturduğu İslâm Cumhuriyeti Partisi merkez binasına konulan bombanın patlamasıyla önde gelen 70 kişinin ve bundan iki ay sonra Cumhurbaşkanlığı binasındaki patlama ile Cumhurbaşkanı Recai ve başbakanın öldürülmesi, nihayet çıkarılan İran-Irak Savaşı; ayrıca devrimde Humeyni'den sonra ikinci isim Ayetullah Şeriatmedari ve mukallitlerinin muhalefeti; müçtehid ulema arasındaki içtihad anlaşmazlıklarının idari-siyasi yansımaları; Humeyni'nin sağlığında vefatından sonra yerine geçmek üzere tayin edilen Ayetullah Munteziri'nin, 'Dışişleri Bakanlığı'nı 10 yıldır masonlardan temizleyemedik' sözüyle öne çıkan muhalefeti ve ölümüne kadar göz hapsinde tutulması; mezhepleri yaklaştırma adına kurulan müesseselere ve yapılan yayınlara rağmen sürekli Şiiliğe ağırlık verilmesi ve yapılan yayınlarda bu hususun genellikle önde tutulması; İslâmi değerlerin daha çok birer slogan olarak gündemde olması ve neticede devrimden yıllar sonra bir İrşad Bakanı'nın 'Gençlerimizin % 95'i namaz kılmıyor itirafında bulunması gibi konular nazara alınmalıdır. 


Dine ait cemaat ve cemaatleşmeden kaçış 
15.09.2008 


Orta Çağlar'da Batı'da da ekonomik faaliyetler, hayatın asıl işi olan manevi kurtuluşa tâbi idi. 
Ama Rönesans'la birlikte gelişmeye başlayan Kapitalizm, ferde bir ölçüde 'şans'ını deneme, gayreti, zekâsı, cesareti, tutumluluğu ve 'talihinin elverdiği ölçüde' şahsi ekonomik kazanç sağlama fırsatı verdi. 


Ona kendine güvenmeyi, sorumluluk gerektiren kararlar vermeyi, bâtıl inançlardan vazgeçmeyi öğretti. İnsan, nisbeten 'tabiatın ve tabiat kuvvetleri'nin kölesi olmaktan çıktı. 
Demokrasi, siyasi hürriyetin zirve noktasını teşkil etti. Ama bütün bu gelişmeler, ferdi yalnız, kendi başına ve başkalarıyla rekabet halinde ortada bırakıverdi. Dünya, fert için sınırsızlaştı, tehlikeli bir hal aldı. İnsan, hayatının anlamının ne olduğu sorusuna cevap veremez hale geldi. 
Endişe, yalnızlık ve bunlara paralel olarak, insan için vazgeçilmez olan güvenlik ihtiyacı arttı. 
Fert, birtakım bağlardan kurtulurken, fertler arasındaki, hattâ fert ile tabiat ve çevre arasındaki bağlar koptu. İnsanlar arasında dayanışmanın yerini her bir ferdin yalnızca kendi menfaatini düşünmesinden kaynaklanan bir ayrılma ve çözülme davranışı aldı. Diğer fertler, ya kendilerinden kurtulunması gereken, bu mümkün olmazsa kendilerinden faydalanılacak ve üzerlerinden geçinilecek birer nesneye dönüştü. 


Ekonomik faaliyet, başarı ve maddi kazanç kendi başına bir gaye olunca, fert de artık dev bir ekonomik makinenin çarklarından biriydi. İnsanlığı, insani faziletler, içtimai değerler, bu çarkların altında ezildi. Fertte gibi görünen güç, aslında yükselen yeni sınıfların elindeydi. 
Bunlar, kendi kararlarını fertlerin kararları gibi takdim ediyor, fert de bunların kararlarını tekrarlamayı kendisi karar veriyor zannediyordu. İnsanlar ile varlık arasında en önemli bağ olan sevginin yerini kin, nefret ve tahrip etme arzusu doldurdu. Bütün oburluklar gibi doyma bilmez bir oburluk olan bencillik, kişiyi yutan bir hal aldı ve bu da, daima kendisinden başka bir şeye sahip olabilecek kimselere karşı şiddetli kıskançlığı doğurdu. Daha da ötesi, vicdanının kendisini mahküm ettiği fert, kendisi hakkındaki fikrini başkalarının kendisi hakkındaki takdirine, kısaca duyguda başkalarının kölesi olmaya bağladı. 


Ekonomik liberalizm, siyasi demokrasi, dinden kopuş ve şahsi hayatta ferdiyetçilik, insanı hürriyete ulaştırabilecek sanıldı. Ama insan, bir yandan paranın, onu üzerinden ne kadar kazanabileceği bir nesne olarak gören sermayenin ve sermaye sahiplerinin, diğer yandan, başkalarının kendisi hakkındaki değerlendirmelerinin, bir diğer yandan gazetelerin, heyecanlara, hislere, behimi duygulara seslenen reklâmların, kısaca sayısız denebilecek sayıda 'tanrı'nın kölesi haline geldi. İş bulamama endişesi en büyük problem halini alırken, bunun getirdiği güvensizlik ve dayanaksızlık, büyük bir korkuya dönüştü. Fert, içinde kaybolduğu büyük şehirlerde, içlerinde maddi yakınlığın, hattâ kapı komşuluğunun fertler ve aileler arasında uçurumlar teşkil etmesine sebep olduğu dağlar kadar yüksek binalarda, stadyumlarda, sendikalarda, partilerde, spor kulüplerinde, her gün yenisi ortaya çıkan bâtıl tarikatlarda -ABD'de Dispensationalist olarak adlandırılan bir tarikatın 70 milyon üyesi bulunuyor- yani, çok sayıda 'cemaat' içinde hürriyetini bütün bütün yitirdi ve kölelik, tarihte görülmedik bir boyut kazandı. Dostoyeski, Karamazof Kardeşler'de'O bahtsız yaratık, doğarken birlikte getirdiği Tanrı vergisi hürriyetini teslim edebileceği birini bulmak için yanıp tutuşmaktadır.' der. Faşizm, Nazizm, her türlü totaliter rejimler, bu gelişmenin ürünüdür. 


Bu değerlendirmeler, Freud ekolünden olmakla birlikte, ferdi daima başkalarıyla münasebeti içinde ele alan Freud'un aksine onu kendi olarak, kendi içinde değerlendiren Erich Fromm'a aittir. Kısaca, dini cemaatleşme ve cemaatten kaçış, modern Batı'da ferdi sayısız güce, sayısız sahte 'ilâh'a kul, köle ve bunların oluşturdukları pek çok cemaate sığıntı derekesine düşürdü. 
Neden böyledir, bunu da inşallah gelecek hafta tartışalım. 


TSK ve cemaatler 
08.09.2008 


Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin Ergenekon davası sebebiyle tutuklu bulunan emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'u Genelkurmay Başkanlığı adına ziyaret etmesi ve TSK içinde 30 Ağustos devir-teslim töreninde komutanlarca yapılan konuşmalar tartışılmaya devam ediyor. 


Burada istidradi olarak (antr-parantez) temas etmek gerekirse, şahsen Ergenekon operasyonunu, hiç şüphesiz ifade ettiği önemli manâlarına rağmen çok fazla önemseyemedim. 


Operasyonu yürüten emniyet ve adalet mensupları elbette ne kadar iyi niyetli ve başarılı olsalar da, nasıl Türk gladyosu veya derin devleti, bir zaman kullandığı ve artık itaatten çıkıp kendi başına operasyonlar yapar hale gelen Abdullah Çatlı'yı Susurluk hadisesiyle harcamışsa, nasıl 2000 başlarında ekonomik sahada yapılan 'temiz eller' operasyonu, arkasından gelen kriz ve Kemal Derviş kanunları ve müesseseleriyle Türk ekonomisine yeni şekil verip, onu küresel ekonomiye bağlama operasyonu idiyse, Ergenekon operasyonu da fakire, Çatlı'nın askeri alandaki mukabili Veli Küçük ve birtakım elemanlarının harcanması olarak görülmüştür. 
Yanılmış olmayı çok isterim. 


Her ne ise, TSK içinde devir-teslim törenlerinde, bazen de başka münasebetlerle yapılan konuşmalarda ve TSK'nın internet sitesine zaman zaman konan muhtıra ve bildirilerde şu husus bilhassa dikkat çekmektedir. TSK'nın akıl ve bilime yaptığı vurgulara rağmen, yapılan konuşmalarda ve yayınlanan bildirilerde akli muhakeme, 'bilimsel veri' ve entelektüel birikim çok fazla görülmüyor. Bunun en açık bir delili de şu: Tabiatı gereği askerlik mesleği şiir başta 


olmak üzere edebiyat ve musiki gibi güzel sanatlar dallarının en fazla üretilebileceği bir alan teşkil etmesine, tarihimizde meselâ birer asker devlet adamı olan Osmanlı padişahlarının hemen hepsi ya üst seviyede şair, ya hattat, ya musikişinas, yani birer sanatkâr olmasına, buna ilaveten içlerinde Abdülhamid gibi zanaatkârlar çıkmasına, ordu içinde büyük şairler, münşiler, sanatkârlar yetişmesine rağmen, Cumhuriyet döneminde, özellikle son zamanlarda TSK içinde yazar, şair, musikişinas, kısaca sanatkâr komutan göremiyoruz. Komutanlarca yapılan konuşmaların ciddi eleştirilere maruz kalmasına yol açan en önemli bir sebep, kanaatimce burada yatmaktadır. 


Yeni Genelkurmay Başkanımız Sayın Başbuğ, 30 Ağustos'ta yaptığı konuşmada dinin toplumdaki 'kısmi önemi'ne atıfta bulunurken, 'halkımızın cemaatlere kaydığı'na menfi bir gelişme olarak dikkat çekti. Oysa böyle bir değerlendirme, her şeyden önce, müntesiplerini günde beş vakit camide namaza çağıran, haftada bir cuma, yılda iki defa bayram namazlarıyla daha geniş katılımlı cemaat oluşturmayı, yılda bir ay birlikte oruç tutmayı, yine birlikte haccı, bütün bunların yanı sıra karşılıklı yardımlaşmayı, başkaları uğruna fedakârlığı, dayanışmayı emreden dinin zaten cemaatsiz olamayacağını hesaba katması gerekir. Ayrıca, bir yandan terör belâsıyla uğraşırken, diğer yandan dinin bu özelliğinden toplumsal birliğimiz adına istifade etmeyi düşünmemek, akılcı ve bilimsel bir tavır olmasa gerektir. 


Meseleyi haydi din açısından ele almasak bile, bizzat insan ve toplum açısından ele aldığımızda da cemaat olgusunun ne kadar önemli ve hayatımız için kaçınılmaz olduğunu görürüz. Bu olguyu, sadece 'sosyal hukuk devleti olmamızdaki zafiyetle ve devletin sosyal yardımlaşma ve hukuku uygulamadaki yetersizliği'yle izah etmek de mümkün değildir. 
Maalesef, modern eğitim, bilimdeki uzmanlaşma, aydınlarımızın meselelere tek yönlü yaklaşmasına sebep oluyor. Sosyologlar ve siyaset bilimcileri, insanı ve insan psikolojisini hiç nazara almıyorlar. Eğer konuyu, sosyologların ve siyaset bilimcilerinin yaptığı gibi sadece sosyal ve siyasi açıdan ele almaz, insan psikolojisini, kimsenin kendisinin tayin etmediği değişmez insani karakteri de nazara alırsak, bugün sosyal hukuk devletinin zirvesi olarak örnek gösterdiğimiz modem Batı'nın tarihinin, bize cemaat olgusunun kaçınılmazlığını çok güzel açıkladığını görebiliriz. Konuya inşallah haftaya devam edeceğiz. 


Cemaatleşme vâkıası 
22.09.2008 


Geçen hafta Erich Fromm'dan ana çizgileriyle aktarmaya çalıştığımız Batı'daki ferdileşme sürecinin de ortaya koyduğu üzere insan, kendisi gibi insanlar ve tabii çevre ile birlikte yaşama konumunda olan bir varlıktır. Onun daha başka birtakım temel hususiyetleri gibi, varlığının en derin boyutlarından birini oluşturan bu hususiyeti asla değiştirilemez. 


Fromm, Balzac'ın 'İnsan için en ızdırap verici şey, manevi yalnızlıktır' sözünü de aktarır. 
Hayvanların bile toplumlar halinde yaşadığı bir dünyada, tabiatı gereği medeni bir varlık olan insanın ihtiyaçlarını tatminde en önemli bir unsur, kalbine karşı sevgisini, şevkini, 'kıvancını, tasası'nı, başarısını, başarısızlığını kendisiyle paylaşabileceği bir kalbin bulunması, kendisiyle aynı kadere sahip bir arkadaşının olmasıdır. Bu ihtiyaç, para ile, ekonomik, sosyal ve siyasi faaliyetlerle, hukuki düzenlemelerle asla giderilemez. Özellikle insan, hemcinslerinden kopup fert halini aldıkça, ya daha çok karşılıklı sevgi ve ihtiyaç tatminine dayalı, yani sahih cemaat içi bir faaliyetle kendini dış dünyaya bağlayacak ya da modern dünyada görüldüğü üzere, 


ferdi hürriyetini yüzlerce 'sosyal, siyasi, ekonomik... kuruma, şahıslara, sistemlere emanet ederek, pek çok sözde tanrıya kul-köle olarak belli bir güvenliğe ulaşmaya çalışacaktır. 


İslâm, bir aleti tanıtan kılavuz kitap veya broşür gibi, bir insan ve kâinat tercümesidir. Kur'an, ona 'fıtrat', yani varlığın modeli, bütün değişmez temel hususiyetleriyle varoluş adını verir. Ve İslâm, ibadetlerin bile cemaat halinde edasını talep etmekle, fertlerin bir yandan ferdiyetlerini, ferdi mizaç ve karakter farklılıklarını koruyarak, ama diğer yandan birbirleri içinde eriyerek, Kur'an'ın tabiriyle kurşundan bir bina gibi sağlam bir cemaat olmalarını ister. İbadetlerin ifasını cemaatin, cemaatleşmenin temeli yapar. 


Cemaatleşme, bir bakıma kendiliğinden ortaya çıkan bir olgudur da. Bilmediği yerde yapacağı en kısa bir yolculukta bile kendisine kılavuz arayan insan, Âhiret yolculuğunda dünyada kendisine rehberlik veya mürşidlik yapacak birini arar. Bu rehber veya mürşid, resmi bir şahıs değildir ki, tayin edilsin. Ölüm öldürülmedikçe, Âhiret yok edilemedikçe cemaatler olacaktır. 
İnsan için en hayati bir ihtiyacın tatminine dayanan bu vakıaya hiçbir sistem ve otorite karşı çıkamaz, mani olamaz. 


Bütün insanlar aynı malzemeden yapılmıştır, aynı unsurlardan müteşekkil olup, aynı yapıya ve birbirleriyle temel insani paydayı oluşturan pek çok ortak hususiyetlere sahiptir. Bunun yanı sıra, insanlar, hücrelerindeki DNA'lara ve parmak uçlarına varıncaya kadar birbirlerinden farklıdır da; mizaçta, karakterde, tercihlerde, konuşmada, tavır ve hareketlerde, simada ve kabiliyetlerde başkalarından ayrılmakla ferdiyeti teşkil eden bu farklılık da cemaat halinde yaşamanın temel unsurudur. Çünkü insan, bu farklılıklarının ürünlerini, sonuçlarını diğerleriyle paylaşarak hayatını sürdürebilir. 


Cemaatlerin ve cemaatleşmenin Türkiye'ye hiçbir zararı yoktur. Özellikle dini yaşama temelinde oluşan cemaatler olmasaydı, Cumhuriyet Türkiyesi'nde Din'e belli ölçülerde cephe alınmasından kaynaklanan ve başka bir şeyle asla doldurulamayan boşluk, nesilleri bütünüyle yutabilir ve toplumumuz, alabildiğine yoz, yobaz, anarşi ve kaosla delik-deşik bir toplum haline gelirdi. Cemaatler bunu önlediği gibi, Türkiye'nin sosyal hayatına, ekonomik gelişmesine, özellikle kamu güvenliğine en büyük katkıyı yapmışlardır ve yapmaktadırlar. 


Bazıları, cemaatler çıkar gütmesin diyor. Şahsi çıkarlar adına sermaye birleştirip holdingler kurmak normal de, bir cemaat fertlerinin imkânlarını birleştirip hem millete hem kendilerine hizmet etmesi neden yadırgansın? Binlerce insanın yazın yazlığa kışın kışlığa harcayacağı paraları millete, Din'e hizmete kanalize edip milyonlarca insana dini anlatma, onları suçtan alıkoyma, topluma kazandırma ne kadar büyük hizmet değil mi? Şu kadar ki, cemaatler insanların ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların giderilmesi için yaptıkları katkıları istismar etmesinler. 


CHP muhalefeti ve iktidarlar 
29.09.2008 


CHP muhalefeti, denebilir ki, demokrasiye geçtiğimiz günden bu yana Türkiye'nin en büyük talihsizliği olmuştur. 


Dünyada âdeta benzeri görülmeyen bu muhalefet, problemlerimizin çözümü için ciddi bir reçeteye sahip olamama bir yana, iktidarlara kâbuslar yaşatmış ve darbelere zemin hazırlamıştır. Merhum Menderes ve DP karşısında İnönü'lü CHP'nin yaptığı muhalefeti, merhum Özal karşısında temelde gizli CHP'li Süleyman Demirel yapmış, Sayın Erdoğan ve AK Parti karşısında da, şahsi hayatında ve ikili münasebetlerinde ne kadar nazik bir tablo da çizse Baykal'lı CHP yapmaktadır. Çünkü CHP, Türkiye'de suyu genellikle halk çoğunluğunun arzusunun tersine akıtmaya çalışan, halk çoğunluğunun inançlarına, değerlerine, yaşayışına, dünya görüşüne, hislerine ve yönelişlerine değil, genellikle bunların tam tersine sahip bir azınlığı temsil eden parti görünümündedir. Ayrıca, halka rağmen devlet üzerinden büyümüş asalak bir sermayenin de partisi gibi davranagelmiştir. Bu yapısı ve mahiyetidir ki, CHP'yi olabildiğince hırçınlaştırmaktadır. Çünkü tercih ettiği mahiyetiyle CHP, kendisini iktidara getirecek, halk çoğunluğu katında, hattâ umum vicdanda kabul görmesini sağlayacak müsbet, yani yapmaya ve tamire yönelik bir fikirler ve teklifler manzumesine sahip değildir. 
Dolayısıyla bütün gücünü tahripten, nefsani hisleri ve bazı şahsi çıkarları, azınlık ve grup çıkarlarını tahrik etmekten, insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten, nefsin, bazı emmâre nefislerin tuğyankârlığını okşamaktan almaktadır. 


Çoğunluğa muhalefet çizgisinde giden ve yapıcı, tamir edici fikirlere, programlara ve değerlere sahip olmayanlar, bilhassa kendilerini beğenmiş, çoğunluğa tepeden bakan, riyakâr ve şöhretperest de iseler, muktedir görünmek ve şöhret kazanmak için gerçeğe ve ehl-i hakka daima muhalefet vaziyetini alırlar. Tamirle ve onun gerektirdiği iktidar ve kudretle değil, müsbet bir şey yapmama, yapana mani olma ve tahriple dikkat çekmek ve böylece kendilerinden bahsettirmek isterler. Bu ve bu yolla elde ettikleri şöhret kendilerine menhus da bir zevk verdiği içindir ki, çizgilerini değiştirmeyi düşünmezler; zaten salim düşünme kabiliyetini de yitirmişlerdir. Hele bir de karşılarında başarılı bir rakip varsa, bu, hırçınlıklarını daha da artırır. 


Acı da olsa söylemek gerekiyor ki, CHP'nin takip ettiği yol, büyük ölçüde bu yoldur. Böyle bir muhalefete karşı durmak, özellikle ülkede bu muhalefete yaslanarak gizli iktidar olmuş ve iktidarlarının devamını bu muhalefette arayan güçler de varsa kolay değildir; fakat aşılmaz ve tesiri büyük ölçüde kırılmaz da değildir. Ama bunun için, her şeyden önce lekesiz, şaibesiz ve çok şeffaf olmak gerekmektedir. Demokrasi, şeffaflık gerektirdiği gibi, iktidar olma da tabiatı gereği şeffaflık ister. Ayrıca, iktidarı 'Bal tutan parmağını yalar' sözünü yanlış çıkaracak şekilde tamamen halka hizmet yeri ve makamı olmak görmek ve günlük hayatta, harcamalarda olabildiğince şeffaf davranmak, bunun yanı sıra ehil de olsalar yakınları iktidar olmanın sağlayabileceği, insanları suizana sevk edecek makam, koltuk ve menfaat yerlerinden uzak tutmak da faziletli bir iktidarın şartlarındandır. 


Bunların yanı sıra tahribi meslek edinmiş insanlar ve gruplarla kavgaya girmek, mücadeleyi onların sahasında yapmayı baştan kabul etmek demektir. Onların en büyük sermayesi zaten kavgadır; dolayısıyla iktidar, kimle ve hangi kesimle olursa olsun kavgadan kaçınmalı, böylece karşı tarafın çıkarmak istediği yangına benzin dökmemelidir. Hangi ülkede olursa olsun kanunlar, genellikle müsbettir. Hukuk ve kanunlar içinde kalınmalı, kanunlar işletilmeli ve haklı iken, kavga ederek haksız duruma düşülmemelidir. Bu da, sabırla birlikte iktidarı kullanmada samimiyet ve sadece ülkeye ve halka hizmet niyet ve düşüncesi taşımayı ister. 
Ayrıca, hakperest olmayı, hak kimde olursa olsun almayı, vifak ve ittifakı hakta görmeyi fakat hakkı tekelinde görmemeyi, daima yapıcı olmayı, hakkı temsil konusunda bencil davranmamayı gerektirir. 


Şüpheler, tesbitler, sorular 
06.10.2008 


Bazı emekli askerleri dinliyoruz. İçlerinde, terör konusunda belki en önemli hatası inisiyatif alamama ve kesin bir irade ortaya koyamama olan siyaseti suçlayanlar da var, emekli albay Mithat Işık gibi 'PKK, 200 kişinin bulunduğu bir karakola bundan daha çok sayıda teröristle ve güpegündüz baskın yapabiliyor ve 23 zayiatla geri dönüyorsa, bundan çıkarmamız gereken dersler olmalı!' diyenleri de var. 


Erdal Sarızeybek, 'Siz Kuzey Irak sınırının 5 km içindeki Basyan'da, Hakurk'ta kümelenmiş teröristi seyrederseniz, maalesef o da gelip seni vurur. Teröristler ağaçlar arasından katırlarla silahları taşıyor ve sonra yılan gibi kıvrılıp sızabiliyorlar. Hükümetin artık terörle ilgili gerçekten etkili mücadele kararları alması gerekmektedir. diyor. Okuyucular, buna yorum yazıyorlar: 'Katırlar da mı yılan gibi kıvrılabiliyor? Aktütün'de neden yer altında betondan sığınaklar yapılmıyor?' Asker, kendisine tanınan yetki ile Kuzey Irak'ta bir yıldır operasyon yapabiliyor, Kandil dahi bombalanıyor. Aktütün Karakolu'nu güçlendirmek ve betondan yer altı sığınağı yapmak gibi, sınırdan 5 km içerideki Basyan ve Hakurk kamplarını 'BBG evi gibi' gözetleyip vurma görevi de hükümete mi ait? 


Aktütün Karakolu'na ilk baskın 13 Eylül 1992 günü 400-500 kişilik bir grupla yapılıyor, 22 
şehit veriyoruz ve teröristler 87 ceset bırakıp gidiyorlar. 16 yıl sonraki şu son baskında ise 16 
şehit veriyoruz ve 23 terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu, terörle 16 yıllık mücadele adına ne manâya geliyor? 


Şehit olan er Ramazan Yeşil, ailesiyle telefon konuşmasında 'Son bir haftada 3 defa baskına uğradık.' diyor... 


PKK terörüyle 30 yıla yaklaşan mücadeleye rağmen çözümü hâlâ meselenin üzerine şiddetle gidilmesinde görenler var. Oysa Öcalan bile şöyle diyordu: 'Biz askeri bir eylem yapıyoruz ve bu, bize alan açıyor. Yüzlerce kişiyi kazandırıyor. Fakat Türkiye'nin özel timleri bir şehri komple Türkiye'ye karşı çıkarıyor. Yolladılar vurucu timleri Cizre'ye... Cizre'yi biz 50 yıl uğraşsaydık, bu kadar yanımıza çekemezdik. Ordunun, yani zorun Türk siyasileri tarafından ölçüsüz kullanılması, halkın akın halinde PKK'ya taraftar olmasına yol açtı.' (Akrebin Kıskacında Güneydoğu, 169-170) 


Mustafa Kaplan soruyor: '12 Eylül ihtilâlinden sonra bütün Kürt örgütleri söndürüldü. 80 
öncesinde PKK da vardı. Peki, PKK niye söndürülemedi?' (M. Sever, Kürt Sorunu) 


Uğur Mumcu'nun öldürülmeden önceki son yazısı, MOSSAD ve CIA-Mustafa Barzani ilişkileri ve CIA ile MOSSAD'ın Kürtlere yaptıkları yardımlarla ilgiliydi. Hasan Köni, isim telaffuz etmeden, 'Dikkatlerin ve düşmanlığın Kürtler üzerine çekilmesiyle bölgemizdeki bir ülkenin güvenliği mi sağlanmak isteniyor?' diye sordu. Bu sorular, yetkililerin kafasında ne kadar var? 


Orgeneral Eşref Bitlis ile Hulüsi Aydın'ın niçin ve kimler tarafından öldürüldüğü neden hâlâ meçhul? 


Öcalan hakkında yakalanıncaya kadar onca yıl neden resmi arama emri, tutuklama kararı çıkarılmadı; yardımcı olması için İnterpol'e de başvurulmadı; Ocalan, gıyabında da olsa mahkeme edilip cezalandırılmadı ve en önemlisi neden vatandaşlıktan çıkarılmadı? 


Güneydoğu'da PKK'ya karşı en güzel mücadeleyi veren Özel Tim, neden zamanla geri çekilip pasifize edildi? Bununla 1991'de ANAP'ta yapılan iç operasyonun münasebeti var mıydı? 


Aktütün baskını, Altınova hadiselerinin hemen arkasından geldi. Gündemde tezkere var. ABD başkanlık seçimlerinde neo-conların dünyada önemli bir hadiseye, çatışmaya ihtiyacı olduğu bazılarınca ifade ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nde DTP davası görüşülüyor. Hükümet, Özal'dan bu yana ihmal edilen Orta Asya ile yeniden ilgi kurma teşebbüsünde. Eser Karakaş, dün Star'daki yazısında Bolu Express gazetesinde çıkan tüyler ürpertici bir yazıya ve bu yazı hakkında savcılığın takipsizlik kararı vermesine temas ediyordu. Güneydoğu ile ilgili terörün zeminini kurutacak resmi-gayrı resmi açılımlar devrede. Ergenekon davası başlama arefesinde. Ve böyle bir zamanda Aktütün'deki feci hadise. Her şeyden önce, PKK terörünün gerçekte ne olduğu tam bir aydınlatmaya muhtaç değil mi? 


Küresel kriz 
13.10.2008 


Papa 16. Benediktus, 'Küresel kriz, İlâhi ikazdır!' diyor. Böyle dediği için ne Batı'da hücuma maruz kalıyor ne de Türkiye'de bir Müslüman benzer değerlendirmede bulunduğunda topyekün harekete geçen 'lâikçi' medyadan ses çıkıyor. 


17 Ağustos 1999 depremi için benzer bir değerlendirmede bulunan Sayın Mehmet Kutlular 
hapis cezasına çarptırılmış, o bu cezayı çekmiş ama AİHM, böyle bir değerlendirme hukuka aykırı değildir diyerek, onu hukuka aykırı bulan Türkiye Cumhuriyeti mahkemesini mahküm etmişti. Elbette kevni/kozmik meseleler üzerinde yorum yaparken seküler kanunlara göre davranmak, Allah'a ve dine inancımızı onlara göre düzenlemek mecburiyetinde değiliz. 


Evet, Kur'an'da iki küsur sayfa olarak anlatılan Hz. Musa (as) ve Hz. Hızır (as) kıssası, bize bütün hadiselerin Kaderi boyutunu, içyüzünü, asıl manâsını öğretir. Cenab-ı Allah (cc), Kur'an'da kevni gerçekler gibi fertlerin ve toplumların yaşadıklarını, yani tarihi ve sosyal vâkıaları da zahiri sebepler açısından nazara vermez; çünkü onlara böyle bakmak, o gerçekleri ve hadiseleri manâsızlaştırır ve yaratılışı da anlamsız hale getirdiği gibi, neticede insanı ya deist olmaya ya da Cenab-ı Allah'ın -haşa- manâsız şeylerle iştigal ettiği neticesine, bundan da öte O'nu inkâra kadar götürür. Bu ise, cinayetlerin en korkuncudur. Zahiri sebepler birer bahanedir; asıl sebep, onların gerisinde yatan Kaderi veya İlâhi hükümdür. Bize düşen, öncelikle onu aramak ve ona göre davranmaktır. Bu, zahiri sebepleri görmeyelim manâsına gelmez. Çünkü sebep ve netice gibi, zahiri ve asli sebepler için de iki ayrı değil tek ve aynı Kader hükmeder; zahiri sebepler de asli sebebe bağlıdır. Kader, bu asli sebebe göre hükmünü verir; zahiri sebebi bir perde yapar ve bizi asli sebebi görmeye çağırır. 


Meselâ, Uhud Savaşı'nın ikinci devresinde Müslümanların yaşadığı zahiri mağlübiyetteki görünür sebep, Peygamber Efendimiz'in (sas) kesin emrine rağmen okçuların yerlerini terk etmeleridir (Âl-i İmran, 152). Ama bu görünür sebebi ve Sahâbe ordusunun savaşın ikinci devresindeki zahiri mağlübiyetini hazırlayan asıl sebep, Kur'an'da açıkça buyrulduğu üzere, 


Sahâbe'den bazılarının daha önce kendi seviyeleriyle tam örtüşmeyecek şekilde davranmış olmalarıdır (Âl-i İmran, 155). Bu da, Allahü a'lem Bedir Savaşı'nda düşman tamamen ezilmeden ganimet toplamaya girişmeleri olsa gerektir (Enfal, 67; Muhammed, 4). Söz konusu zahiri mağlübiyetin daha başka pek çok hikmetleri vardır ki, bunlar bilhassa Âl-i İmran Süresi'ndeki ilgili âyetlerden takip edilebilir. Aynı şekilde, Huneyn Savaşı'nın ilk devresinde yaşanan zahiri mağlübiyetin görünürdeki sebebi, Huneyn Vadisi'nde düşmanın pususuna düşmektir. Fakat bu sebebi hazırlayan ve o mağlübiyete hükmeden asıl sebep ise, Müslüman ordusundaki bazılarının kalblerinde beliriveren güçlerine aldanma, 'bugün bizi yenebilecek kimse yoktur!' duygusuna kapılıp, zaferi bir anlık bir duyguyla bile olsa kendi maddi güçlerine bağlayıverme olmuştur (Tevbe, 25). 


Fert fert ve toplumlar olarak hayatımızdaki her bir hadise nasıl pek çok manâlar ve hikmetler yüklü ise, bugün dünya çapında yaşanan ve nelere mal olacağını henüz kimsenin kestiremediği 'küresel kriz' de elbette büyük manâlar ve hikmetler yüklüdür; taşıdığı manâ ve hikmetleriyle elbette İlâhi bir ikazdır. Krize yol açan zahiri sebepler kadar olsun, o sebepleri ortaya çıkaran ve onlara hükmeden Kaderi sebepleri aramak gerekir. Ne liberal kapitalizm ve onun üzerine oturduğu pazar ekonomisi, 'ideolojilerini mitoloji haline getirenler'in zannettiği gibi insanlığın önündeki yegâne alternatif ve tarihin sonudur ne de mevcut herhangi bir siyasi sistem. Çünkü bunların hiçbiri, Cenab-ı Allah'ın kâinat gibi insan hayatının da yaratılış ve işleyiş, yani varoluş sistemi olarak tayin buyurduğu, varlığın üzerinde döndüğü İlâhi icraatın unvanı olan kanunlar bütününe, yani 'fıtrat'a uygun değildir. Dolayısıyla, fıtratın bir tercümesi olan İslâm'a da uygun değildir ve hepsi, sona ermeye mahkümdur. Bu konu, üzerinde biraz daha durmayı hak ediyor. 


Temel mahiyetiyle küresel kriz 
20.10.2008 


2001'de Türkiye'yi vuran kriz, özellikle öncesinde büyük yolsuzluklarla gelmiş ve yabancıların piyasadaki paralarını Türkiye dışına çıkarmalarıyla yaşanmıştı. 


Şu anda neredeyse bütün dünya ölçeğinde yaşanan krizin merkez üssü ise ABD ve Batı Avrupa devletleri; yani dünya ekonomisini kontrol eden, dünya siyasetini yönlendiren ülkeler. 
Bu krizin en önemli boyutunu yine devasa çapta yolsuzluklar oluşturuyor ve ABD'nin, bu ülkenin zenginliğini temsil ettiği kabul edilen piyasa devleri, paralarını ABD dışına çıkarıyorlar. Bazı çevrelerde yazıldığına göre ve ABD ile Batı Avrupa'daki Yahudi sermayedarlar ve İsrail'den pek sızlanma gelmemesinden de kestirilebileceği üzere, yüz milyarlarca dolar İsrail'e aktarılmış durumda ve yine yazıldığına göre, dünyanın finans merkezi bundan sonra Çin ve Hindistan olacak gibi. Bu ülkelerde maliyetin çok düşük olması sebebiyle, Batı Avrupa ülkelerinde üretim yapan fabrikalar zaten kaç yıldır Çin'e taşınıyordu. 


Yaşanan 'küresel' mali krizin zahiri boyutunda biri iradi temel iki unsur var: (1) Krizden birinci derecede etkilenir görünen fakat yine ülkelerin vatandaşlarından, yani halklardan toplanan vergilerin oluşturduğu devlet bütçelerinden aktarılan trilyonlarla kurtarılmaya çalışılan şirketler, sanki bilerek işin içinde görünüyor. Yani ortada yeni bir siyasi/ekonomik tercih söz konusu. Bu tercih, inşallah gelecek hafta üzerinde durmayı düşündüğümüz Âhir Zaman'la ilgili âyetlerin ve hadis-i şeriflerin tek tek gerçekleşme sürecini de bize işaretliyor. 
(2) Piyasa veya pazar ekonomisi denilen ve sahih değerlerden çok spekülatif ve varsayılan 


değerler üzerinde dönen mali-ekonomik sistemin kalıcı olabilmesi mümkün değildir. Yani, liberal kapitalizmin bugünün ve geleceğin tek ekonomik alternatifi olmak şöyle dursun, bizatihi ayakta kalması dahi imkânsızdır. 


Konunun ikinci önemli yanını, Bediüzzaman'ın Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan büyük kriz günlerindeki şu değerlendirmelerinde bulabiliriz: 


İnsanlık tarihindeki ihtilâllerin, bozgunculukların ve bütün ahlâk-ı rezilenin kaynağı iyi tavırdır: 'Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne!' ve 'İstirahatım için sen zahmet çek ve çalış, ben yiyeyim. 


Birinci tavrın kökünü kesecek çare zekâttır. İkinci tavrın devası ise faizin haramlığıdır. Beşer, zekât emrini ve faiz yasağını dinlemedi, müthiş bir sille yedi. İkincisini yemeden dinlemeli. 
(Dinlemedi, II. Dünya Savaşı sillesini yedi.) (Hakikat Çekirdekleri) 


Bediüzzaman, bir başka yerde (Lemaât) şu açıklamayı yapar: 


Modern medeniyet, insanlığa büyük bir esaret prangası vurmuş ve onun için ilaç değil zehir olmuştur. İnsanlığın yüzde 20'sine sahte, yaldızlı bir saadet sunmuş da olsa, yüzde 80'i meşakkat ve şekavete atmış, ekonominin kârını azınlığın azınlığı toplamıştır. Hevâ ve hevesi serbest bırakmış, hayvani bir hürriyet getirmiş, hiç de zaruri olmayan ihtiyaçları zaruri hükmüne geçirerek, temelde dört şeye muhtaç olan beşeri yüz şeye muhtaç ve fakir kılmıştır. 
Emek ve helâl kazanç, masrafa yetmemektedir; dolayısıyla beşer hile ve harama sapmış ve bu noktadan beşerin ahlâkı bozulmuştur. Neticede de, bütün 'ortaçağlar'da işlenen vahşet, cinayet, zulüm ve hıyanetin tamamını şu habis medeniyet bir defada (1. Dünya Savaşı olarak) kusmuştur. Fakat midesi hâlâ bulanmaktadır. 


Evet, Bediüzzaman'ın genel çerçevesini çizdiği ve ferdiyetçilik, bencillik, rekabet, adaletsizlik ve gittikçe açlık veren maddi doyum üzerine oturan ve bütün bunları besleyen, ayrıca emeksiz ve kolay kazancın ve sınıflaşmanın temelini oluşturan, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ve her bakımdan bir sömürü aracı olan faize dayalı ekonomik sistemiyle modern medeniyetin bulanan midesi, II. Dünya Savaşı'nda öncekinden daha korkunç bir istifrada bulunmuştur. Şimdi daha korkunç bulanmaktadır. Kur'an-ı Kerim, faizle iştigal edenlere Allah ve Rasülü'nün harp ilan ettiğini beyan buyurur. (Bakara Suresi/2: 279) Allah ve Rasülü'nün kendisine harp ilan ettiği bir sistemin insanlığa saadet getirmesi ve ömürlü olması mümkün değildir. 

Krizin geleceği 

27.10.2008 

Nasıl sosyologlar hadiselere 'iman ettikleri' sosyolojinin teorileri açısından yaklaşıyor ve insanı hadiselerin nesnesi yapıyorlarsa, ekonomi uzmanları da ekonomik konulara, özelde dünyanın içine düştüğü mâli krize âdeta şartsız iman ettikleri ekonomik sistem(ler) açısından 


bakıyor ve insanı sistemlerin nesnesi yapıyorlar. 


Bu bakımdan bazıları, en bâtıl ideoloji, sistem, din ve akımlarda bile temel bir hakikat unsuruyla birlikte bazı hakikatlerin olabileceğini düşünmeden, daha en temelde bilgi teorisiyle 


kendisini reddeden ve dolayısıyla hiçbir zaman haklı olmamış Marks'ın ve Marksizm'in haklılığı iddiasında bulunurken, bazıları da şu son krizi, en son dogmaları olan küreselleşme çerçevesinde liberal kapitalizmin yeni bir 'evre'si olarak görüyorlar. Sosyoloji, ekonomi vb. 
uzmanlarıyla filozoflar içinde doğrusu en temel konularda bile birbirleriyle ittifak eden iki ınsan bulmak çok zor. 


Nasıl -peygamberler dışında- her bir insanın, tamamen eğitildiğinde bile fonksiyonunu sinirlere devreden nefs-i emmaresi varsa, bir makro-insan olarak görülebilecek insanlığın da aynı şekilde nefs-i emmaresi vardır. İnsanlığın içinde şeytanın ajanlığını ve emirlerinin icraatçılığını yapan, Karun gibi sermayeyi, Hâmân gibi, Din yerine ikame edilmeye çalışılan ideoloji, sistem veya bâtıl dinleri elinde tutan, hattâ Bel'amlarla Hak Dini bile içeriden kontrole çalışan, Firavuni gücü de emrinde kullanan ve insanlığı sürekli iğfale, bozgunculuğa, ahlâki çöküşe, günaha, içtimai-siyasi kaosa sürüklemeye çalışan bu nefs-i emmare, gücünü artık başka diyarlarda temerküz ettirmek niyetinde görünüyor. Tabii bunda, bizzat kendi ürünü olan vahşi kapitalist uygulamaların da tesiri büyük. Tüketim çılgınlığının, faizciliğin, israfın elbette gelip tıkanacağı bir nokta olacaktı; ayrıca, Batı ekonomilerini besleyen ülkelerin eskisi gibi 'sağılamaması', tek kutuplu dünya hakimiyeti heves ve maceraları, liberal kapitalizmi dengeleme adına icat edilen sendikalar, işçi hakları vb. faktörler, üretimi hem zorlaştırıyor hem de pahalı hale getiriyor. Çin ve Hindistan gibi kapitalist tüketim 'zevki'ni tam tatmamış ülkeler de, ucuz işgücünün yanı sıra tüketim adına büyük nüfus barındırıyorlar. 


Esasen dünya, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı tarihte şimdiki sürece girmişti. Tek kutuplu dünya hakimiyeti hayalindeki ABD, İslâm dünyasına yeni şekil verme ve İslâm'ı dönüştürme projesiyle ilk etapta Afganistan ve Irak'a saldırırken, artık Türkiye içinde ve dışında sevinçle tarihin sonundan bahsedenlerin aksine, İslâm'a, Kur'an'ın ve Hadis'in haberlerine, Kur'an'ın hadiseleri değerlendirmesine ve hadiseler için tayin buyurduğu ve Sünnetullah denilen çerçeveye tam itimatla bu sütunda 'ABD Sonuna Oynuyor'; AB'ye kabulümüz müzakerelerine yeşil ışık yakılınca Türkiye için tarihin sonuna gelindiği sevinciyle yapılan yayınların tersine de 'AB, Türkiye'yi almadan Türkiye AB'yi istiab edecek' diye yazılmıştı. Evet, nefs-i emmare, gücünü artık başka diyarlarda temerküz ettirmek niyetinde de olsa, nefs-i emmaresini kontrolle şeytanın insanlığı sürüklediği, sürükleyeceği her yeni merhale, insanlık içinde kalbi temsil edenler çizgilerini korur ve va'de vefasızlık etmezlerse, nefs-i emmarenin ve şeytanın nihai mağlübiyetine giden merhaleler olacaktır. Şeytan, Bedir Harbi'ne varan süreçte Kureyş'i, 'Müslümanları ortadan kaldırmanın tam zamanı ve fırsatıdır' beklentisiyle 'Bugün sizi yenecek yoktur' diyerek büyük tantanalarla Mekke'den çıkarmıştı. Ama Bedir'de zahiren çok zayıf Müslüman ordusuna yardıma gelen nişanlı melekleri görünce de, 'Ben, sizin görmediklerinizi görüyorum!' diyerek gerisin geriye kaçmıştı. O, hep böyle yapar ve onun vadi hep bir aldanmışlıktır. 


Büyük krizler, büyük sonuçlar doğurur. Artık güç dengesi Asya'ya, Asya'nın doğusuna kayıyor. İnsanlığın nefs-i emmaresi burada temsil edilecek. Dünya, büyük ekonomik-siyasi- askeri-içtimâi krizlerin içine yuvarlanacak ve bilhassa Batı, bu krizlerle sarsıldıkça sarsılacak ve bu sarsıntılar, onu İslâm ile en azından ittifaka itecek. İşte tarih, nihai meyvesini asıl o zaman verecek. 

Mustafa, Ergenekon, PKK, Üzmez 

03.11.2008 


Türkiye'nin en az son bir asırlık tarihi gizliliklerle dolu ve onu anlatan resmi tarih de kurgulanmış bir tarih. Bu tarih içinde kamuoyunda 'Dönmeler' diye anılan ve 'takıyye' üzerinden hareket eden bir grup, ciddi role sahip. 


Bu konu birkaç yıl önce kamuoyunda tartışılmaya başlandı; sonra kendisinin itirafıyla 'İbrani' kökenli, Öcalan dostu, hattâ bir kısım devletlilerle Öcalan arasında şu veya bu şekilde kuryelik yapan Yalçın Küçük ile, onun isim üzerinden 'dönme' tesbit usulüne göre 'dönme'liğinden pekalâ söz edilebilecek Soner Yalçın konu üzerinde kitaplar yayınlayınca sulandı ve kapandı. 


Mustafa Kemal'i öncelikle İslâm'a karşı, hattâ Allah'ın varlığını bile sorgulayacak derecede inkârcı biri olarak takdimde ısrar eden Can Dündar'ın 'Mustafa'sı konusunda Kürşat Bumin'in tesbiti şöyle: 'Mustafa, hakkında izlemeden de konuşmanın pekalâ meşru sayılabileceği filmlerden biri. Ülke tarihi çoğul okumalara kapısını sonuna kadar açmış olacak ki, yapılan edilen şeyleri izleyip de iyi vakit geçirebilelim. Bu yoksa ne işime yarar 'belgesel"'? O'nun ülkenin kamusal hayatına ilişkin gerçekleştirdikleri enine-boyuna sadece bir değil bin tane belgesele konu olmamış ise, 'özel hayatındaki insanı getiriyoruz önünüze' diyen bir belgeselden bize ne?” Ana karakteriyle ele alınmayan, alınması kanunlarla, anayasayla mümkün bulunmayan ama bir gün her gerçek gibi ortaya çıkacak olan bir gerçek, temelde o gerçeğe karşı ve onu ideolojik-siyasi, hattâ misyonik hedefi istikametinde kullandığı pekalâ düşünülebilecek biri tarafından başka yönleriyle yansıtılıyorsa üzerinde düşünmek gerekir. 


Türkiye'de dünden bugüne Öcalan'la görüşmeyen, belki de iş tutmayan derin yetkili yok gibi: İddialara göre, Öcalan'a Şam'da yapılması kararlaştırılan bir operasyonu Yalçın Küçük'ün ona 
göre dolaylı vasıtasıyla önceden haber veren siyasiden 28 Şubat'ın kahramanı generale ve 28 
Şubat'ı gerekirse 1000 yıl sürdürmeye kararlı komutanın danışmanlığını yapmış olan Ergenekon zanlısı Emin Gürses'ten, nerdeyse son 40 yıldır her türlü gizli-kapaklı işin içinde bulunduğu anlaşılan Doğu Perinçek'e kadar. Doğu Perinçek, Demirel'in AP'sinin genel başkan yardımcılığını yapmış olan ve bir İtalyan tarihçinin İslâm'a ve Peygamber Efendimiz'e (sas) iftiralarla dolu bir kitabını Türkçede yayınlayan Sadık Perinçek'in oğlu. Demirel'in de Doğu Perinçek için 'Ben, onun amcasıyım' dediğini Yavuz Donat yazmıştı. Ayrıca, Öcalan'ın PKK'yı İmralı'dan avukatlarına yazdırdığı talimatlarla idare ettiği medyada sürekli ifade ediliyor. 
Avukat da İmralı'ya elbette orayı bekleyen askeri yetkililerin gözetiminde girip çıkıyor. Bir yazarın nihai tesbiti şöyle: 'Bu ülkede terör de yok irtica da. Bunları üreten kriz lobileri var.. 
Laiklik, Atatürkçülük kimilerinin elinde bir istismar alanı olarak, bu işin kandırmacası olarak kullanılıyor. Derin devlet gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmadan ne terör biter, ne irtica, ne mafyanın önü alınır ne de kayıtdışı ekonominin..' Ergenekon, derin devletin tetikçisi görüntüsü veriyor; şu kadar ki, aynı yazar uyarıyor: 'Ergenekon'u gözünüze çok yaklaştırdığınızda arkasında derin devleti kaybedersiniz; Apo'yu gözünüze çok yaklaştırdığınızda da 1 Numara'yı görmezsiniz. 


Taha Kıvanç, 10.4.95 günü, hakkında İBDA-C'nin propagandasını yapmaktan 5 yıla kadar ağır hapis talebiyle soruşturma başlatılınca en yakın dostlarını ve onlarla kurduğu meclisleri gündeme taşıyan Hüseyin Üzmez'den naklen yazmıştı; dün o yazısından iktibaslarda bulundu. 
Sabah gazetesinin son olayda bütün yargı sürecinin lehine işlediğini iddia ettiği Üzmez'in 
1995 Nisan'ında açıkladığı en yakın dostları, o dönemdeki Adalet Bakanlığı ile Yargıtay'dan: 
Adalet Bakanlığı'ndan Bekir Yılmaz, Yargıtay'dan Hamdi Doğan, bakanlığı döneminde partidaşı 5.000 kişiyi Adalet Bakanlığı'na almakla övünen Mehmet Moğultay; Üzmez'e göre hakiki Müslüman Yekta Güngör Özden... 


Yalçın Küçük'ü, Soner Yalçın'ı en çok okuyanlar gibi, korkarım Mustafa'yı en çok merak edenler de İslâm hassasiyetli Müslümanlar olacak. 


Değişim 
10.11.2008 


Son asırların düşünce ve sosyo-siyasi dünyasını sloganlar ve sloganlaştırılan kavramlar esir almış durumda. Bu slogan ve kavramlar, bizi düşünme külfetinden kurtardığı gibi, cehaletimizi, hata ve yanlışlarımızı örtme fonksiyonu da görüyor, hattâ ne kadar ilerici ve modern olduğumuzu göstermeye de yetiyor. 


İttihad ve Terakki, adı üstünde ittihad (birlik), terakki (ilerleme) ve hürriyet slogan ve kavramları üzerinde iktidara gelmişti. Özellikle terakki (progress), bütün modem çağı esir alan bir kavramdı. Saddam döneminde Irak'ın her tarafında uhuvvet (kardeşlik) ilavesiyle birlikte hemen aynı kavram veya sloganları görürdünüz. Günümüzün en gözde ve her meseleyi çözen, en girift sosyal-siyasi hadiseleri izah ediveren kavram ve sloganı ise değişim veya değişme. 


Harf devrimine ilaveten yaptığımız dil devrimi dilimizi olabildiğince kısırlaştırdığı için tebdil, tebeddül, tağyir, tağayyür, tecdid, teceddüd gibi farklı manâlara gelen kavramların hepsini değişme/değişim kelimesiyle ifade ediveriyoruz. Oysa temelde 'bedel' kökünden gelen tebeddül, bir şeyin yerine başka bir şeyin geçmesi; tebdil, bir şeyi başka bir şeyle değiştirme manâsınadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın (cc) hem kâinatı yaratma ve hem de kâinatın hayatını sürdürmesi, işleyişi adına takdir buyurduğu sistem için 'fıtrat' tabiri kullanıldığı gibi, aynı tabir İslâm için de kullanılır: 'Allah'ın insanları ona göre, o temelde yarattığı fıtratıdır İslâm." (Rüm Süresi/30:30) Yani İslâm, kâinatın da, insanın da 'din'idir. Bu cümlenin devamında 'Allah'ın yaratması için değiştirme (tebdil) olmaz!' buyrulur. Şahit de olduğumuz üzere, kâinatta ve insan hayatı için asıl olan değişme, değiştirme değil, sebattır. Kâinat, baştan beri hep sabit bir fıtrat, yani aynı yaratılış ve varlık kaideleri, aynı külli kanunlar üzerinde hayatını devam ettirir. Bunun gibi, Hz. Âdem'den itibaren her peygamber İslâm Dini ile gelmiştir ve bu Din'in iman, ibadet, ahlâk ve temel muamelât, hattâ ukubat kaideleri hep aynı kalmıştır. Şu kadar ki insan, cansız saydığımız ve şuursuz varlıklar gibi değildir; düşünce ve ilim ekseninde tekâmül eder, onun bu tekâmülüne paralel olarak keşif ve icatlarla hayat da tekâmül eder. Fakat düşünce ve ilim kaidesiz, başıboş olmadığı, olamayacağı gibi, bu tekâmül, asla Din'in değişmez esaslarında da değişikliğe sebep olacak mahiyette değildir. 
Dolayısıyla, nasıl üzerinde döndüğü sistem manâsında kâinatın fıtratında tebeddül olmaz, bundaki her bir tebdil teşebbüsü insanın aleyhine sonuçlanırsa, bunun gibi insan düşüncesinin, ilmin temel kaidelerinde ve İslâm'ın temel iman, ibadet, ahlâk, muamelât ve ukubat esaslarında da tebdile gidilemez. 


Tağayyür başkalaşma, tağyir başkalaştırma demektir. Bu, bir manâda kökten, özden değişmeyi ifade eder. Bir insanın veya toplumun bu manâda değişmesi, onun içtimai-siyasi yönden değişmesini de beraberinde getirir (Ra'd Süresi/13:11) ve böyle bir değişme de Müslüman için asla söz konusu olamaz. Tam tersine, Müslüman'ın bundan, başkalaşmaktan bütünüyle sakınması gerekir. 


Müsbet olan, teceddüt, yani yenilenmedir; bunu gerçekleştirmeye de tecdit (yenileştirme) denir. Cenab-ı Allah (cc), ölçümü mümkün olmayan her bir an kâinatı yeniler; aynı fıtrat üzerinde yeni baştan yaratır. Her an, her saat, her gün, her ay, her mevsim, her yıl, her asır, yenilenmenin takvim cetvelidir. Bu, insanın nefes alıp vermesine benzetilmiş ve bu açıdan kâinata nefesü'r-Rahman denmiştir. İnsan da, biyolojik olarak sürekli yenilenir. Ama bütün bu yenilenmeler, daima sabit kaideler üzerinde cereyan eder. İnsana ve Müslüman'a gereken, başkalaşmadan İslâm temelinde sürekli yenilenme, her kalb atışına, vücudumuzdaki kanın sürekli temizlenmesine paralel imanda, İslâm'ı yaşamada, Allah ile münasebetimizde eskimeye, kokuşmaya imkân tanımama, iman ve İslâm adına her şeyi yeniden duyma, yeniden yaşama ve sürekli tekâmül etmedir. Bunun gibi, İslâm'ı anlama ve yaşamadaki tebeddül/tebdil ve tağayyür/tağyirler karşısında mücedditler de tecditte bulunur; bu da, asla tebdil ve tağyir değildir. 


İç içe girmiş münasebetler ağı 
17.11.2008 


Mustafa filmi ve etrafında cereyan eden tartışmalar, Vecdi Gönül'ün dile getirdiği ulus inşası, bu maksatla Türkiye'deki Rumlarla Rumeli'deki 'Müslüman' ahalinin mübadelesi ve Ermeni tehciri, nihayet Ergenekon'un sadece bir tarafından araladığı 'derin merkezler ve ilaveten Güneydoğu meselesi ve PKK terörü arasında önceki gün Mehmet Kamış Bey'in iyi yakaladığı bağlantılardan çok daha öte münasebetler söz konusudur. 


Bu münasebetler, 23 Temmuz 1908'de TI. Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart (13 Nisan) 1909 
ayaklanması iyi tahlil edilmeden anlaşılamaz. 


Şükrü Hanioğlu, '1878'den itibaren Jön Türklüğe atfedilen siyasi eylemlerin çoğu aslında Masonlar tarafından gerçekleştirilmiştir.' tesbitinde bulunur. Masonların büyük çoğunluğunun dönmeler ve söz konusu dönemin de Siyonist hareketin büyük ivme kazandığı yıllar olduğunu dikkate aldığımızda, mesele daha bir anlam ve vuzuh kazanacaktır. 


Bu dönemde Osmanlı ekonomisinde, Doğan Avcıoğlu'nun da tesbitiyle, Ermenilerin ve Rumların önemli bir yeri vardı. Özellikle Selânik'te merkezileşmiş bulunan dönmeler ise, 'bir ticaret burjuvazisi olarak iyice sivrilmiş' bulunuyorlardı. Bunların çoğu İttihat ve Terakki içinde yer alıyordu. Almanya ile İngiltere'nin Osmanlı üzerindeki rekabeti bu gruplar ve Balkan toplulukları üzerinden yürüyordu. 31 Mart ihtilâli üzerine İstanbul'a yürüyen Hareket Ordusu içinde çoğunluğu yıllarca Türk kanı dökmüş Sırp, Bulgar, Yunan, Makedon, Arnavut çetecileriyle sözde gönüllüler teşkil ediyordu. Sultan Abdülhamid, işte böyle bir hengâmede 
devleti asli temelleri ve değerleri etrafında ayakta tutmaya, ülkeyi korumaya çalışıyordu. 31 
Mart, sözünü ettiğimiz kaynamaların patlama noktası ve nihayet Abdülhamid'in temsil ettiği değerler ve temeller üzerindeki Osmanlı sisteminin yerine 'modern' Türkiye'nin değerleri ve temellerinin geçmesi hadisesidir. 


31 Mart ihtilâlinin onu 'bastırmak'la başarısını temin eden Selânik burjuvazisi, 'milli ve 
milletlerarası büyük ticaret ile hükümet müteahhitliğini hemen hemen tekelinde bulunduran İstanbul'un Rum ve Ermeni tüccarlarını mevkilerinden kaydırdı.' Ermenilerin büyük devletlerin teşkiliyle çıkardıkları isyanlar, tehcirlerine ve Osmanlı ekonomisindeki yerlerini kaybetmelerine sadece katkıda bulundu. Çok sonraki yıllarda Asala terörünün niye Dışişleri Bakanlığı mensuplarımıza yöneldiği de bu noktada üzerinde durulması gereken bir husustur. 
Cumhuriyet'i takiben Türkiye'deki yerli Rumlarla mübadele edilen Rumelili Müslümanlar 


içinde özellikle dönmeler ayrı bir yer tutuyordu ve bunlar bilhassa Boğaz'daki yalılara yerleştirildiler. Karakaşzade Rüştü, bu mübadeleyi arzu etmediği için Türkiye Cumhuriyeti'nde dönmelik aleyhine yazan ilk dönme oldu. 


Bir ihtilâlle başlayan modem tarihimiz, askeri kesime de dayanan İttihad Terakki yönetimiyle birlikte 'ihtilâller, suikastler, siyasi cinayetler' tarihi olarak gelişti. Cahit Tanyol'un değerlendirmesiyle, 'zümre istibdadı ortaya çıktı ve bunun mesuliyeti kaypak ve yakalanamaz bir hale geldi'; çünkü artık hakimiyet derin mahfillerin elindeydi. Halkın çok büyük çoğunluğunun değerlerine karşı oluşan yeni sistem bir taraftan Türkiye'yi içine kaparken, diğer yandan kendini koruma adına düşmana muhtaçtı. Bu düşman da, irtica ve bölücülük olarak teşhis edildi. Bu çerçevede bir zaman bilhassa Güneydoğu'da kışkırtmalarla başlayan ve devam eden isyanlar, daha sonra anarşi, nihayet terör, hiçbir zaman eksik bırakılmayan sözde irticai kalkışmalar, bazen de bunlara su taşıyan safça davranışlar, sisteme hep taze kan oldu. 


Allah, insan Kendisi'ni bulsun, tanısın ve Kendisi'ne yönelsin diye onun vicdanına yüksek bir güç, ilim ve otorite sahibine yönelme, dayanma, O'ndan yardım isteme mekanizması yerleştirmiştir. Bu mekanizmanın suistimali fetişler, putlar, mitler, mitolojiler uydurmaya yol açar. Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye'de karmaşık ve girift modern sistem de kendini koruma, yaptıklarına mazeret bulma ve bir bütünlük kazanma adına bir tesbih imamesi gibi Mustafa Kemal etrafında müthiş bir mit ve mitoloji üretmiştir. 


ENNEAGRAM: BİR MATERYALİST MİSTİSİZM AKIMI(1) 


6 Ocak 2005, Perşembe 


Enneagramın babası: Georges Ivanovitch Gurdjieff Enneagram (ennea-dokuz, gram —çizgi- çizim), ilk defa, asıl ismi itibarıyla George Georgiades, kendine verdiği isimle Georges 
Ivanovitch Gurdjieffe vin öğretilerinde ortaya çıkar. Gurdjieff, kesin olmamakla birlikte, 1866 


yılında Ermenistan« ıda Gumri şehrinde Yunanlı bir baba ve Ermeni bir anneden dünyaya 


geldi. 


Hıristiyan kültürüyle, bu arada deneye dayalı bilime de açık olarak yetişti. Yazılarından oluşan Meetings with Remarkable Mene de (Seçkin Kişilerle Buluşmalar) anlatıldığına göre, insan hakkında semavi dinlerin de modem bilimin de veremediği bilgilertitt edinmek için Tibet, Hindistan, Mısır, Mekke, Medine, Buhara« da seyahatlerde bulundu. Seyahatleri esnasında, kendi iddiasına göre M.Ö. 2500 civarında Babil«de kurulmuş bulunan Sarmoung veya Sarmoni Kardeşlik adlı gizli bir toplumun yine gizli bir manastırına kabül edildi. Bu 


manastırın bulunduğu yere Buharae dan gözleri bağlı olarak 12 gün süren bir yolculuktan sonra ulaştırıldı. Burada, daha sonra öğretisinde önemli bir yer teşkil edecek olan kutsal dansla birlikte batıni bilgileri aldı. 


Gurdjieff, öğretisini yaymaya 1912 yılında Rusyac« da başladı. 1914«te filozof Petyr D. 


Ouspensky ve az bir süre sonra da bestekâr Thomas de Hartmanc« la karşılaştı. 1922« vde 


kendi adlandırmasıyla #Batıni Hıristiyanlığısit öğretmeye başlayan Gurdjieff, 1949.da öldü. 


Parise te şehir dışında Avone sun yakınında Chateau du Prieuré at Fontainebleau« oda Institute for the Harmonious Development of Man (İnsanın Ahenkli Gelişmesi Enstitüsü)nü kuran Gurdjieffe vin görüşlerindeki hareket noktası, 1922 «vde yayınladıkları bir broşürde 


şöyle açıklanıyordu: 


Enneagram teorisi 


Günümüz medeniyeti, insanı, içinde yaşaması gereken normal şartların dışına çıkarmış bulunmaktadır. Bu medeniyetin bilim ve ekonomik hayat sahasında insana yeni yollar açtığı doğrudur. Fakat onu daha üst bir bütüncül gelişim seviyesine çıkarmak yerine, sadece tabiatının bazı yönlerini, bir kısmını toptan mahvettiği diğer fakülteleri rağmına geliştirebilmiştir. 


Modern insanın dünyayı idraki ve yaşama biçimi, bütün bir varlık oluşunun şuurlu ifadesi olmaktan çıkmıştır. Bu bakımdan, psişik hayatımız, hem dünyayı idrakimiz hem de onu tezahür ettirmemiz açısından bir bütün ortaya koymaktan uzaktır. Bunun yerine o, zihni, hissi ve davranışlarla ortaya konan hayat olarak üç ayrı parçaya ayrılmış durumdadır. 


Bu tezden hareketle, önce düzenli kâinat (kozmos) ve varlığın meydana çıkması teorisi geliştiren Gurdjieff, bu teorisine Yaratılış Şuasıtitt adını vermiştir. Bu şua, yukarıdan aşağıya her birine bir notanın da tekabül ettiği Mutlak (do), bütün dünyalar (si), bütün 


güneşler (la), güneş (sol), bütün gezegenler (fa), yeryüzü (mi), ay (re) ve mutlak (do)«tan oluşmaktadır. Bu şuada Mutlak yaratılışın asli kaynağıdır ve kâinat, Mutlak« tan sayısız 


dallanmalarla meydana gelmektedir. 


Enneagram, Gurdjieffe vin öğretisinde bir ##ikâinat sembolüdür ve kâinat hakkında, onun 


temsil ettiğini ileri sürdüğü matematik kanunlarına dayalı bir bilgi kaynağıdırttit. Ona göre, 3 
ve 7 kutsal rakamlar olup, kâinattaki her şeyin temelinde Üç (3) Kanunu ve Yedi (7) Kanunu yatmaktadır. Kâinatın (kozmos) Mutlakeın birliğine dönüş arzusunu Icin 3 ve 7 ile 


bölünmesi temsil eder. I«in 7 ile bölünmesiyle kesir ondalıklar olarak, 1-4-2-8-5-7 ve tekrar I elde edilir. 


İşte Enneagram, şekilde görüldüğü gibi, çevresinde birbirine eşit uzaklıkta 9 noktanın bulunduğu ve bu noktaların 9« dan başlayarak sağa doğru 1, 2, 3,... 8 olarak işaretlendiği bir çemberdir. Bu sayılardan 3, 6 ve 9, 3 ve 3 vün katları, diğerleri ise Ie vin 7« ye bölünmesiyle 


elde edilen ondalık sayılardır. Söz konunu bölünmede sıralama 1, 4, 2, 8, 5, 7 şeklinde değil de, sayıların sırasına göre 1, 2, 3, 4... şeklinde olur. 9, çemberin en tepe noktasına yerleştirildikten sonra sağa doğru sırayla ve eşit aralıklarla elde edilen 8 noktaya 1,2,3,4,5, 6, 7, 8 yazılır. Sonra bu rakamlar, ikişer ikişer birbirleriyle eşleştirilip birleştirilir. Ama bu eşleştirme ve birleştirmede 1 «vin 7« ye bölünmesiyle elde edilen rakamların sırası takip edilir. Yani, 1 ile 4, 4 ile 2, 2 ile 8, 8 ile 5, Sile 7 ve 7 ile tekrar 1 eşleştirilip birleştirilir ve bu 


birleştirme, ilk sayıdan diğerine, yani Ievden 4x ve, 4« ten 2 e iye, 2e vden 8 «ve, 8e den 5« ve 


v 


Seten 7e ye, 7evden 1æe uzatılacak bir çizgi ile yapılır ve her bir çizgiye uzama yönünü 


gösteren bir ok işareti konur. Daha sonra 3 «ten 9« va çizilecek bir çizgi ve çizgi üzerine 9 
yönünde konulacak bir okla 3 ile 9, 9« dan 6«ya çizilecek bir çizgi ve 6 istikametinde konulacak bir okla 9 ile 6, 6&dan 3« ve çizilecek bir çizgi ve çizgi yönünde konulacak bir okla 6 ile 3 birleştirilir. 


Gurdjieff, Enneagram üzerindeki noktaları kişilik tiplemesinde kullanmadı. Bu noktaları kişilik tiplemesinde ilk kullanan ve temelde 3, 3«ve ait her 1 tipte de 3 olmak üzere 9 kişilik tipi olduğunu ileri sürerek, Enneagon adını verdiği Enneagram sistemleştiren Bolivyalı Oscar Ichazo oldu. Ichazo, Bolivya« da doğdu, Peru«da yetişti. Çocukken batıni (ezoterik) 


bilgilere ilgi duyuyordu. 19 yaşında Arjantine vin başşehri Buenos Airese te, çeşitli batıni şuur değiştirme teknikleri hakkındaki bilgilerini paylaşmaksiit üzere küçük bir gruba katıldı. 
Bu teknikler içinde Zen, Tasavvuf, Kabala ve Gurdjiefte vin teknikleri de vardı. 1950.—lerde Asya, Hong Kong, Hindistan ve Tibete ite seyahatlere başladı ve judo, karate gibi Uzak Doğu savaş sanatları, Yoga, Budizm, Konfüçyanizm, simya ve eski Çin kehanet ve hikmet kitabı olup, Değişiklikler Kitabı olarak da anılan I Ching üzerinde çalışmalar yaptı. 1964 te 


Bolivya« iya döndü ve babasının evine yerleşip bir yıl inzivada kaldı. Bu arada, yedi günlük bir İlâhi koma halit veya trans halitiitne girdiğini ve 7 günün sonunda bu halden, o ana 


kadar öğrendiklerini öğretmesi gerektiği inancıyla uyanarak çıktığını iddia etti. Öğretilerini yaymak için Aricac da bir enstitü kurdu. Daha sonra, Kuzey Amerikac«nın pek çok şehrinde 


Arica enstitüleri kurma kararına vardı ve merkezini New Yorkea taşıdı. 


Ichazo, çocukluk yıllarında Buenos Airese te Gurdjieffe vin öğrencileriyle bir arada kalmış olmakla birlikte Enneagrameı, Afganistane daki bir tasavvuf tarikatında gördüğünü, fakat 


oradaki tarikat ehlinin ondaki derin manâyı bilmediğini, dolayısıyla bu derin manâyı ve 9 
kişilik tipini kendisinin keşfettiğini iddia eder. Bu keşif de, iddiasına göre, bir trans ânında Cebrail, Yeşil Kutup veya en büyük baş melek olarak nitelendirdiği Metatron gibi adlarla andığı bir varlıkla teması ânında gerçekleşmiştir. Arica Enstitüsünde verilen eğitimde de öğrenciler daha yüksek varlıklarla, bizzat Ichazoc« nun kendisiyle temasta olduğutitt Metatron« la temas için hazırlanırlar. Buradaki eğitimin maksatlarından biri, belli bir mesafe 


almış öğrenciyi bu iç üstadiiitla temasa geçirmektir ki, bu temasın eğitimin bir merhalesinde gerçekleşmesi beklenir. 


Enneagram kişilik tipleri 
Enneagram kişilik teorisinde genel kabül gören hususlar şunlardır: 
1. Yukarıda anlatılan Yaratılış Şuası veya kozmosta en derin seviyede zihni ve kalbiyle yer 


alan insan, kendi içinden de geçen ve kozmik planda gerçek tesir sahibi asli gücü kendilerinde barındıran şuurlu enerjilerin farkında değildir ve bunları kuşanamamaktadır. O, ekonomik bir 


makineye dönmüş olup, etrafını çevreleyen kültür ve medeniyetin etkisiyle uykudadır. 
Düşünceleri, fikirleri, davranışları, dıştan ve içten gelen uyarılara karşı mekaniki tepkilerden ibarettir. İçindeki ve etrafındaki her hadise, onun şuurlu katılımı olmaksızın meydana gelmekte, üstüne üstlük, insan, içinde bulunduğu kültür ve medeniyet sebebiyle bunun da farkına varmamaktadır. 


2. Gurdjieffeten sonra aldığı şekliyle bir ##tinsan benliği haritasısit olarak nitelendirilen Enneagram teorisine göre insanın bir özü vardır. Bu öz, insanın asli benidir, varlığıdır, güzeldir, asildir. Bununla birlikte her insan, dokuz asli ve hakim insan tipinden birine ait olarak doğar. Bu dokuz tip, şunlardır: 


Tip 1: Reformcu veya mükemmeliyetçi tip: Gayelidir, kendini kontrol eder. Tip 2: Yardımcı tip: Cömerttir, insanları memnun etmeye çalışır. Tip 3: Başarılı tip: Hırslıdır, uyum sağlayabilir, kendine güvenlidir. Tip 4: Ferdiyetçi tip: İçe dönüktür, romantiktir, kendisinin farkındadır. Tip 5: Araştırmacı tip: Entelektüeldir, meraklıdır, bağımsızdır. Tip 6: Sadık tip: Adanmıştır, güvenlik ve güvenilirliği öne alır, sorumludur. Tip 7: Şevkli-neşeli tip: Meşguldür, üretkendir, dışa dönüktür. Tip 8: Meydan okuyucu tip: Güçlüdür, kendine güvenir, kararlıdır. Tip 9: Barışçı tip: Kolay geçinilir, istikrarlıdır, iyimserdir. 


Her insan, bu 9 tipten birine ait olarak; fakat saf ve mükemmel bir özle dünyaya gelir. Tipi tayin eden hakim özellik, çocukluğumuzda çevremize adaptasyon biçimimizle birlikte, anne- babamıza şuurumuz dışı yönelişimizi de belirler. Bu adaptasyon ve yönelişimizin neden böyle olduğunu bilmeyiz. Bunların tesirinde her bir çocuk, 4-5 yaşında iken özünün üstünde, onu kuşatan ve onun tersine bir kişilik geliştirir. Artık o, bu kişilik çerçevesinde dünyaya ve hadiselere dahil olur. 


3. Bu 9 kişilik tipini, önce temelde 3 ana grupta ele alabiliriz. Bunlardan biri, içgüdüsel veya hareket grubudur ki, 9, 1 ve 8 tiplerinden oluşur. Hissetme grubu 2, 3 ve 4 tiplerinden, Düşünme Grubu ise 5, 6 ve 7 tiplerinden meydana gelir. Bu grupları belirleyen, tipler arasındaki ortak özelliklerdir. 


4. Her bir insan, bir tipe ait ise de her şeyiyle bu tipten değildir. Onun kişiliğinde etkili daha bazı en az 2 veya 3 tip özellikleri daha vardır. Bu yan etkili tipler ise daha çok Enneagram« daki yakın noktalara tekabül eden tiplerdir. İşte bu ikincil tiplere kanat adı 
verilir. Kanat, kişiliği tamamlar, ona önemli, bazen zıt unsurlar katar. Meselâ bir insan 9 
tipinde ise ona yakın olan 1 ve 8 tipinden de özellikler taşır. 


5. Kişiliği tanımada bir diğer husus, üç içdürtüdür. İnsan tabiatının önemli bir yanı, biyolojik varlıklar olarak sahip olduğumuz dürtülerde yatar. Dolayısıyla her birimizin korunma içdürtüsü, cinsel içdürtüsü ve sosyal içdürtüsü vardır. Her bir insanda bu dürtülerden biri daha 


önde veya üstte, diğer ikisi ise belli derecelerde daha arkada veya alttadır. Bu üçü birden, üç katlı pasta gibi, içdürtüsel yığınımızı oluşturur. 


6. İnsanın özü, kendinde hakim bulunan tipe ait faziletlere sahiptir. Enneagram eğitimiyle keşfedilmesi gereken bu faziletler, 9-1-2-3-4-5-6-7-8 tip sıralamasına göre: Hareket, Hilim (ağırbaşlılık), Tevazu, Doğruluk, Kabül-sakinlik, Hırstan kurtulmuşluk, Cesaret, Ayıklık, İffete tir. 


İnsanın özüyle teması kaybetmesinin meydana getirdiği realiteye verilen şuur dışı duygusal tepki ise kuvvetli (tepki) duygularını meydana getirir ki, bunlar da şunlardır: Hareketsizlik, Öfke, Gurur, Aldatma, Kıskançlık, Hırs, Korku, Yiyip-içmeye düşkünlük, Şehvete düşkünlük. 


Enneagram felsefesinde Varlığın Birliği (panteizm) hakimdir. İnsanın asli özü, varlığın birliğini tanıma perspektiflerine sahiptir. Özün bu dual olmayan perspektifleri, uyanmış ve gerçeği olduğu gibi görebilen insanda kendiliğinden ortaya çıkar. Bunlara Kutsal Fikirler denir ki, şunlardır: Kutsal sevgi, kutsal mükemmellik, kutsal irade (kutsal özgürlük), kutsal hukuk (kutsal papa), kutsal menşe, kutsal bilgi (kutsal şeffaflık), kutsal inanç, kutsal hikmet (kutsal plan), kutsal gerçek. 


Kutsal fikri kaybeden insan egosu, kendinde hakim tipe göre bir noktada güçlü duygusal tepkilerin zıttına daha pasif duygular geliştirir. Bunlara saplanma noktaları (fixations- saplantılar) denir. Bu saplantılar da şöyle sıralanır: Tembellik, alınma, tabasbus (koltuklama), kendini beğenme, melankoli, cimrilik, korkaklık, planlama, kin. 


ENNEAGRAM: BİR MATERYALİST MİSTİSİZM AKIMI (2) 


7 Ocak 2005, Cuma 


Her bir insanın kozmik yükselme merdiveninde yukarılara tırmanarak, büyük varlık zincirindeki gerçek yerini alması ve böylece insanlığın geleceğinin de kurtarılması gerekmektedir ve bunun için o, içinden geçen; fakat farkına varıp da kuşanamadığı evrensel şuurlu enerjileri kuşanabilmelidir. Gurdjieff ve ondan naklen talebesi Ouspensky, bunları Gıda Diyagramı olarak adlandırır. Bu kuşanma, her bir insan ferdinin içten tekâmülüne bağlıdır ve bu tekâmül, bizzat insanın içinde gerçekleşecektir. Buna, iyileşme veya restorasyon denmektedir. 


Esasen özü yeniden keşfedip onunla bütünleşmeyi ifade eden iyileşme ve restorasyon, yıllar alacak bir süreci gerektirir. Bu süreçte insan, önce bir suçluluk psikolojisine girmeden kendisini tanımalı, geçmişinde biriken bagajttitda ne olup ne bittiğini görmeli, bir açıdan kendisiyle yüzleşmelidir. Bu yüzden enneagram felsefesi, kendini tanıma, bilme felsefesi olarak da değerlendirilmektedir. Kişinin kişilik seviyesinde kendini tanıması, kendisiyle yüz yüze gelmesi işine değişik kişilik testleriyle başlanmaktadır. Bu, tamamen ezoterik, içe dönük 


bir süreç ve kanun olup, hariçten bir tesir beklenmemelidir. Bu çabayla bir yandan kendimizi tanırken, tanıma ölçüsünde kendiliğinden veya birtakım tekniklerle iyileşme de başlar. Artık vücudumuzdaki enerjileri asimile eder hale geliriz. Her merhalede değişik meditasyon türleri (Kök, Göbek, Kalb, Boğaz, Üçüncü Göz, Taç Çarka meditasyonları gibi), vücuttaki enerjileri düzenleme için belli noktalara uygulanan akupunktur benzeri akupressure (akubaskı)lar, grup ve ikili çalışmalar, tartışmalar, konferanslar, beden işleri, bilhassa kutsal danslar ve müzik gibi tekniklerle devam eden kendini tanıma ve tanırken iyileşme sürecinde insan, kişiliğin olumsuz yanlarından kurtulur, öz ile kişilik arasındaki denge kişilikten öze doğru kaymaya başlar. 


Bu süreçte, hiçbir zaman bir tipten diğerine geçilemez. Fakat, iyileşmek için bir tip, diğer bir tiple etkileşime girer ve girmelidir. Bu etkileşim ise ancak enneagram« ıda çizgi ile birbirleriyle birleşen iki çift arasında, fakat birleşmenin yönünün, yani okun tersine bir etkileşim olmalıdır. Meselâ, tip 1 kişiliği enneagram üzerinde, kendisinden çıkan bir çizgiyle ok yönünde 4 ile birleşirken, 7 ise 1 ile birleşmektedir. Dolayısıyla, iyileşme sürecinde okun zıttı yönünde bir etkileşim olmalı, tip 1 kişiliği 7 gibi, tip 4 kişiliği ise tip 1 gibi olmaya çalışmalıdır. Enneagramın arkasındaki felsefeye geçmeden önce, onun günümüzde işyerlerinde, ailede, eş seçiminde, eleman tercihinde kullanılması noktasında birkaç söz söylemek gerekiyor: 


Her şeyden önce, temel insan tabiatı veya tipini belirleyen özelliğin 9 olduğu tamamen bir 
varsayımdır ve bu iddianın dayandığı temel hiçbir gerçek yoktur. Bu varsayım, 3 ve 7 
rakamlarına atfedilen kutsallıktan kaynaklanmaktadır ve ayrıca, hem Gurdjieffe vte hem de Izhaco«da kendilerinden makul ilham, hattâ vahye benzer bir iddiaya dayanmaktadır. 


Bunun gibi, herhangi bir tipteki insanın restorasyonu, yani özüne dönmesi için kendisiyle iletişime girmesi gereken tipin seçimi de, aynı şekilde keyfidir ve hiçbir temele dayanmamaktadır. Bu varsayım da, Il evin 7e ye bölünmesinden elde edilen ondalık sayılardaki sıraya dayandırılmakta; fakat burada da, yine nereden kaynaklandığı belli olmayan tersine bir yöneliş ileri sürülmektedir. 


İnsani öz ve çocuklukta kirlenme iddiası 


Ayrıca, bir insanın baskın bir karakterde doğup, onun başka bir karakter geliştiremeyeceği, bu karakter veya kişilik tiplerinin 3 le, 9«la sınırlı olduğu, onda mutlaka bir tipin hakim olduğu da yine temelsiz bir varsayımdır. Evet, İslâm ahlâkçıları ve eğitimcileri, Cenab-ı Allaheın isimlerinden bir veya birkaçının bir insanda hakim, daha başka isimlerin tecellilerinin de onlara yardımcı olarak ikinci-üçüncü derecede tesirli olduğu düşüncesindedirler. Fakat bu, 3 «le, 9«la sınırlandırılamaz; ayrıca, hangi insanda hangi isim 


tecellisinin baskın olduğu, insanın bu tecelliye hangi kapasitede mazhar bulunduğu yoruma, müşahedeye açık olduğu gibi, iyi bir zihin ve kalb eğitimiyle insanın başka esmâ tecellilerine de açılabileceği inkâr edilmemektedir. Ayrıca, kendinde baskın bir veya birkaç isim tecellisi 


bulunan insanın ancak bir başka insan tipiyle iletişime geçip, özünü bulabileceği gibi bir iddia ise gerçekle de, İslâm ahlâkçı ve eğitimcilerinin görüşleriyle de bağdaşmaz. 


İnsanın saf ve mükemmel bir özle doğmuş olması da yine gerçekle ve İslâm«la bağdaşır bir 


iddia değildir. Kure van-ı Kerim, açık olarak == Allah, sizi annelerinizin karnından, siz hiçbir şey bilmez halde iken çıkarır.ttit buyurur (Nahl/16: 78). Âyetin devamında, Sizin için işitme duyusu, gözler ve kalbde iç idrak merkezleri var etti. tit denmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, bu gerçeklerden hareketle, insanın iman ve öğrenme ile tekâmül etmesi gereken bir varlık olduğu neticesini çıkarır. Kısaca insan, belli bir mükemmeliyette doğmaz; mükemmelliği kazanmak için onu kazanabilecek ve geliştirilip kabiliyet haline getirilmesi gereken bir kapasite ile doğar. Şu halde, insanın eğitiminden maksat, dünyaya geldiğinde sahip olduğu iddia edilen mükemmel özü yeniden keşfetmek değil, iman, ibadet ve öğrenmekle mükemmelleşmektir. 


Sıradan kişilik testleri 


Bunlardan ayrı olarak, her bir insanın 4-5 yaşında çevresiyle münasebetleri ve hem içinden hem çevresinden gelen uyarıcılara verdiği şuur dışı tepkiler sonucunda özü örten bir kişilik kazandığı da, yine hiçbir gerçek temeli olmayan bir başka varsayımdır. Bunu bütün çocuklara genellemek ise bir başka yanlıştır. Eğitimde, doğuş ânına dönüş de hedeflenmez. Ayrıca, enneagramı bir eğitim modeli gibi benimseyip savunanlar da, eğitime insanın en azından kendisini tanımaya başladığı, kendisi ve karakteri hakkındaki sorulara cevap verecek hale geldiği bir yaşta başlıyorlar ve başlamaları gerekiyor. Bu durumda, doğum ile bu yaş arasında geçen uzun bir dönemi, her insan için yitirilmiş bir özle geçirilmiş bir kayıp ve tefessüh etmiş karakter dönemi olarak kabül etmek gerekmeyecek midir? 


Ayrıca, enneagram kişileri tanımaya, kişilik testleriyle başlamaktadır. Bu testlerin, her zaman her yerde rastladığımız testlerden bir farkı yoktur. Ayrıca, kişilerin verdikleri bilgilere dayanmaktadır ve dolayısıyla bu bilgileri veren insanın kendisini tanımasını gerektirmektedir. 
Aksi halde, çıkacak sonuç yanlış olacaktır. Sonra, farklı testler pekalâ farklı sonuçlar verebilmektedir. Yine, çıkan sonuçların yorumlarında, kişi geniş yelpazeli olarak sorulara verdiği cevapları bulmaktadır. Bütün bu tutarsız ve temelsiz varsayımlarına rağmen, enneagram niye bazılarınca kabül görüyor? 


Bir defa (manevi-ahlâki kemale henüz ermemiş) insan, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade buyurduğu gibi, her şeyden önce kendisini hem de kendisine perestiş edecek derecede sever. 
Dolayısıyla onda kendini tanıma zaafı vardır ve o, kendinde var gördüğü kabiliyet ve birtakım güzel sıfatların, hele bilimselmiş gibi görünen bir test sonucunda ortaya çıkıp, kendisine ifade edilmesinden nefsani haz alır. Ayrıca enneagram, tipini, karakterini, özelliklerini söylediği insana, Bunları kötü görme! Önce kabüllen. Çünkü bütün mesele, kendini keşfetmeye bağlı. 


Kendini keşfettikçe kendindeki menfi özellikler de yok olacak ve özünü bulacaksıniiit demekte ve insana bir rahatlama sağlamaktadır. 


Enneagram, Türkiyee vde bazılarınca sadece bir eğitim sistemi gibi uygulanmaktadır. Bu 


sistem ise modem psikoloji ve eğitim sistemlerinden sadece biridir ve her sistem gibi başarılı- başarısız, bazıları için başarılı bazıları için başarısız, bazı şartlarda başarılı bazı şartlarda başarısız yanları olacaktır. Dolayısıyla, onu başka sistemlerden başarılı ve üstün görmenin ciddi ve gerçekçi bir kriteri yoktur. 


Enneagramın Batı« da, pek çok akımdan bir akım olarak kendine taraftar ve öğrenci bulması 


da katiyen abartılacak bir husus değildir. Bilhassa 19« uncu asırdan itibaren Batıc oda her 


sahada pek çok akım ortaya çıkmaktadır. Enneagram, İslâm tasavvufu değil, tasavvuf felsefesi, Budizm, Hinduizm, Hıristiyanlık, Zen, I Ching, Kabala gibi klasik tt geleneklerden alınan unsurlara modern psikoloji ve fizyolojiyle birlikte, Uzakdoğuc ya ait meditasyon ve akupunktur tipi birtakım klasik uygulamalar da katılarak üretilmiş bir mistik materyalizm veya materyalist mistisizm akımıdır. Seanslarına daha ziyade aktörlerin, aktristlerin, sosyete mensuplarının, zengin dulların katılması da onu tanımaya yetebilir. 


Temel felsefesiyle enneagramın eleştirel tahlili 


Enneagram, modem çağın materyalist-ezoterik akımlarından biridir. Batı« da 19 ve 20e nci asırlar, bilim temelli pozitivist ve materyalist akımlarla birlikte yeni ezoterik-okültist (gizilci) akımların üremesine veya tarihte kalmış akımların diriltilmesine şahit oldu. Gurdjieff 

tarafından temeli atılan enneagram da sadece bu akımlardan biridir. O, ne İslâm«a, ne İslâm 


tasavvufuna ne de Risale-i Nur« va yamanabilir ve Bediüzzaman Hazretleri, Risalelerde enneagramı, iddia edildiği gibi bırakın dantel dantel işlemeyi, onun inancı ve düşüncesi, diğer ezoterik-okültist akımlar gibi enneagramı da bütünüyle reddetmektedir. Çünkü, enneagramda 


Hinduizme deki Brahman-Atman ilişkisine benzer bir Yaratıcı ve genel dünya-kâinat ruhu telâkkisi söz konusudur. İkinci olarak, Gurdjieff, enneagram teorisini Dördüncü Yol adı altında oluştururken, ##modern medeniyet ve kültürün meydana getirdiği büyük boşluğu doldurmak için gerekli Yeni Tip İnsaneı artık dini vahiylerin #tyaratamadığıtik iddiasıyla ortaya çıkmıştır ve bu insanı Syaratacaktt olanın kendi yolu olduğutiit iddiasındadır. Bu yolda, İslâmın bize anlattığı Allah yoktur, Kitap yoktur, Peygamber yoktur, vahiy yoktur, Âhiret yoktur. 


Enneagramda Kabala« daki beden-pisiş-ruhtan meydana gelen hayat ağacı diyagramını görmek mümkün olduğu gibi, Hint metinlerinden Vedanta« daki ruhun egodan kurtulup 


Brahman «a katılması doktrinini, Brahmanizm« deki Brahman-Atman-Samsara üçlüsünü ve ilişkisini, Hıristiyanlığın temelini oluşturan Baba İlah, Oğul İlah, Ruhuc-Kudüs İlah teslisini, yine Hıristiyanlık e taki en büyük yedi günah kabülünü, bazı Müslüman filozofların 


(İslâmeın değil) yaratılışı izah için ileri sürdükleri 10 Akıl doktrinini, İbn Miskeveyh gibi 


Müslüman ahlâkçılardaki insan, insandaki başlıca kuvveler, bunların ifrat-tefrit noktaları ve terbiye edildiğinde ortaya çıkan faziletler değerlendirmesini, Pisagorculuğu, Hurüfiliği görmek de mümkündür. 


Enneagramdaki insan eğitimiyle İslâm« daki insan eğitimi arasında da münasebet yoktur. 
İnsanı doğuşunda var olduğunu iddia ettiği özüne döndürme gayesi güden Enneagram teorisinde eğitim teknikleri olarak, daha önce de anıldığı üzere, kişilik testleri, ikili ve grup çalışmaları, bedeni çalışmalar, konferanslar, tartışma ve müzakere, grup olarak gerektiğinde yıllarca birlikte kalma, her merhalede değişik meditasyon türleri (Kök, Göbek, Kalb, Boğaz, Üçüncü Göz, Taç Çarka meditasyonları gibi), vücuttaki enerjileri düzenleme için belli noktalara uygulanan akupunktur benzeri akupressure (akubaskı)lar, kutsal danslar ve müzik söz konusudur. Oysa, bunların hiçbirinin İslâmi ahlâk ve maneviyat eğitimiyle bir alâkası yoktur. İslâmi ahlâk, maneviyat ve şahsiyet eğitimi önce imana ve imanın gereği olarak ibadete, haramlar karşısında nefsi gemlemeye, sabır ve şükre, gerektiğinde riyazet gibi yollara dayanır. Buna karşılık, enneagramda ne iman vardır, ne ibadet. 


ENNEAGRAM: BİR MATERYALİST MİSTİSİZM AKIMI(3) 


8 Ocak 2005, Cumartesi 


Enneagram ile İslâm ve Risale-i Nurlar arasında müsbet bir münasebet asla kurulamaz Enneagram felsefesinin, Bediüzzamance ın 30. Söze vde derinliğine ele aldığı insan benliği, 


enesi, egosuyla hiçbir müspet münasebeti yoktur. 


ennecagramın dokuz manâsına gelen Æenneatttsı arasında bile bir münasebet aramaktadırlar ki, nasıl bir zorlama, hattâ çarpıtma ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. İkinci olarak, Bediüzzaman, enneagramı da pekalâ içine dahil edebileceğimiz felsefenin insan egosunu şişirme, ona sahip olduğu iddia edilen kendi gücünü kazandırma, âdeta tanrılık verme, teşebbüh-ü bicl-Vâcip, yani egoyu varlığı zaruri olan Zâte va, Allahe va benzetme, hattâ Ocanun yerine koyma hedef ve gayretinde olduğunu, buna karşılık, Peygamberlikle temsil 


edilen İslâmeın ise, Senenin hiçliğini, mutlak zaaf, acz ve bilgisizliğini kavrayarak, bu mutlak zaaf, acz ve bilgisizlik içinde Mutlak Kudret, Mutlak İrade ve Mutlak İlmi göstermesi yolu olduğunu ısrarla vurgular. Ennecagramın temelde 3 ve bu 3«vün her birinden 3 kişiliğin daha türemesiyle 9 kişilik tipi teorisiyle, Bediüzzaman Hazretleri« nin Yirmidördüncü 


Sözede, Allaha ulaşma yolları ve bu ulaşmada temel kabiliyetler açısından Zühre, Katre, 


Reşha başlıkları altında incelediği ve sonunda 9 taifeye çıkardığı insan gruplaması arasında da münasebet aramak, yine bir zorlama ve çarpıtma olur. Enneagram, terbiye, hakikati bulma, Allah« a ulaşma adına 9 insan tiplemesi değil, kendinde hakim asli özelliğe göre 9 karakter tiplemesi teorisidir. Bediüzzaman «ın anlattığı yolda ise insan, Allahın kendisine verdiği hususi kapasite ile hakikate ve Allah« va ulaşmaya çalışır. Bu çalışmada tarih boyu başlıca üç yol ortaya çıkmıştır: Ehl-i fikir, ehl-i velâyet ve ehl-i nübüvvetin yolu. Bu her bir yol da, 


kendi içinde üç grubu barındırabilir. Açıktır ki, bu yürüyüşte ortaya çıkan yolları belirleyen kişilik tipi veya karakteri değildir. Ehl-i fikir içinde de, ehl-i velâyet içinde de, ehl-i nübüvvet içinde de, enneagramdaki dokuz karakter tipinden her biri bulunabilir. 


Bediüzzaman Hazretleri, her batıl yolda, her dalâlet yolunda bir hakikat tanesi bulunur tt der. Ama bu tane, o yolu bâtıl ve dalâlette olmaktan kurtarmaz. Ayrıca, dinler, felsefeler, sistemler arasında ortak noktaların bulunması da tabiidir, fakat bu ortak noktalar, onları 


birbirleriyle özdeşleştirmez. Bu sebeple, Yirmidördüncü Söze de 3 ve onun şubeleri olarak 9 
yoldan söz edilmesi, Risale-i Nur ile enneagram arasında bir münasebet kurulmasını asla gerektirmeyeceği gibi, enneagramda Kendini tanımasiit görüşü ile, Kendini bilen Rabbini bilir sözü arasında da hiçbir münasebet yoktur. Tasavvuftaki Kendini bilen Rabbini biliri#t sözü, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi, insanın mutlak acz, fakr ve cehaletiyle, kendine malik olmaması ile, faniliğiyle, Cenab-ı Allahın mutlak Kudret, İrade 


ve İlmi«-ne, her şeyin Mâliki, ezeli-ebedi ve varlığı kendinden bir Vâcibü«-I-Vücud olduğuna aynalık yapması demektir. Ayrıca, ondaki, meselâ görme, işitme gibi sıfatlara bakarak, bunları verenin Allah olduğunu, insanın sonlu, yaratılmış olmasından dolayı eksik ve 


kusurlu olarak sahip kılındığı bu sıfatlara Cenab-ı Allahe ın sonsuz nitelikte sahip olmasını idrak etmek demektir. Enneagram evın kendini tanıma teorisi ise, nihayette Brahmanizme deki, insanda Brahmanevın yansıması olan dünya ruhu Atman, 


Hıristiyanlıktaki Ruhucl-Kudüse ve tekabül eden Yeşil Kutup veya Metatron aracılığıyla Oğuleun haşa Allah olduğunu keşfetmektir. Yani, hulül-ittihad söz konusudur. 


Büyü ve insanları uzaktan yönlendirme 


Yine, iddia edildiği gibi, enneagramdaki dokuz insan tiplemesiyle, Bediüzzaman Hazretleri«nin İhlâs Risalesi arasında, ihlâsın faydaları olarak anlatıldığı iddia edilen, oysa Müslümanlar arasındaki ihtilâfları gidermede dikkat edilmesi gereken hususlar olarak sunulan 
9 madde arasında da en küçük bir münasebet yoktur. Kitap ortada: Müslümanların izzetinin, 
onların arasındaki ihtilafın ikinci sebebi olarak zikredildiği ve incelendiği yerde, bu izzetin ihtilaf sebebi olmaması için ifade edilen dokuz çarenin birincisinde İhlâs, en büyük esastır diye bir şey söylenmemekte, yani, iddia edildiği gibi, enneagramdaki 1 Nolu kişiliğin kuralcılığı nazara verilmemektedir. Aynı şekilde, 2. maddede, En büyük kuvvet ihlâstırtift denmediği gibi, bu manâya gelecek bir sözde de söylenmemekte, yani, iddia 


edildiği üzere, enneagramdaki 2 Noc«-llu kişiliğin kuvvet arayışına seslenilmemektedir. İnsan, İslâmi veya değil, bir felsefeye gönül verebilir, bir teoriyi, bir sistemi benimseyebilir, ama bunu başkalarına kabül ettirmek için dini, Bediüzzaman gibi önemli zatları ve eserlerini yanlış yorumlar, yanlış misaller ve çarpıtmalarla kullanmaya kimsenin hakkı olmamalıdır. 


Enneagram konusunda yazılan ve enneagram öğretmenlerinin yazdıkları kitaplara baktığımızda, dinin ve dine dayalı metafiziğin yerine, sözde bilimsel bir mistisizmin oturtulmaya çalışıldığını da görürüz. Meselâ, enneagram çevresinde ve enneagramcılar tarafından yazılıp tanıtılan Charles Tarte ın Waking Up: Overcoming the Obstacles to Human 


Potential (Uyanma: İnsani Potansiyeldeki Engelleri Aşma), States of Consciousnes (Şuurun Halleri), Body, Mind and Spirit: Exploring the Parapsychology of Spirituality (Beden, Zihin ve Ruh: Ruhçuluğun Parapsikolojisini Keşfetme) gibi kitapların tanıtımında bu husus ön 


planda görülmektedir: Bir zihin bilimi; bilim ve ruhçuluk arasındaki münasebette dönüşüm: ilgili bilim adamlarıyla yapılan atölye çalışmasına dayanan Charles Tart, aramızda bulunan pragmatik ve bilimsel eğilimli kişilerin, dini bir temel ve birikim olmadan zihni şuur ve dikkati günlük hayata nasıl taşıyabileceklerini gösteriyor © Normal ötesi olguların birer gerçek olup olmadığını tartışmakla vakit harcamak yerine, mevcut bilimin sınırlarını aşan bir bilimsel paradigma ortaya koyuyor.iit 


Şimdi dikkat edin: İlgili diğer modern mistik akımlar gibi, enneagram da kaçınılmaz olarak büyü türü uygulamalardan kopuk değildir. States of Consciousness (Şuurun Halleri) kitabını satan yayınevi, i-iBu kitapla ilgilenenler, şu kitaplara da ilgi duyabilireit diyerek, bu gerçeği ortaya koymaktadır: 


Occult and Pagan Stuff (Gizli İlimler ve Putperestlik Malzemesi): Büyü yapma, Sözle büyü, Muskalar ve daha pek çok şey. How to Do Real Witchcraft (Gerçek Büyü Nasıl Yapılır): Erkek-kadın gerçek büyücüler tarafından ifşa edilen büyü gizlilikleri. 


The Secret of Magic (Büyünün Sırrı): Parmak uçlarınızdaki son derece etkili büyüler ve ritüeller. Benzeri teori ve uygulamalarda olduğu gibi enneagramda da kişilerin zihinlerini etkileme, onlara uzaktan kumanda etme gibi hususlar da söz konusudur. Nitekim, William Braud tarafından kaleme alınan Distant Mental Influence: Its Contributions to Science, Healing, and Human Interactions (Studies in Consciousness) [Zihni Uzaktan Tesir Altına Alma: Bunun Bilime, Tedaviye ve İnsani İlişkilere Katkıları (Şuur Üzerine Çalışmalar)| isimli kitap hakkında yazılanlar ise şöyle: Modern psikoloji, davranış tıbbı ve psikoneroimmunoloji profesyonelleri, hipnoz, görselleştirme, dikkat, niyet ve daha başka kendini ayarlama biçimleriyle vücudumuzu zihin kontrol ve tesirine alma yollarını ortaya koyuyorlar. Bu teknikleri, başkalarını, hattâ uzak mesafedekileri tesir altına almada da kullanabilir miyiz? 
Uzak-yakın başka şahısların düşüncelerini, davranışlarını ve psikolojik tepkilerini etkilememiz mümkün müdür? Bu tesirler, gelecek-geçmiş zamandaki olaylara da teşmil edilebilir mi? tt 


Sonuç olarak da... 
Enneagram teorisi, eski metafizikî ve batınî akımlardan, dinlerden, felsefelerden ödünç aldığı 


unsurları, Freudculuk dahil, modern psikolojiyle harmanlayarak, onlara bilimsel bir elbise giydirmeye çalışmıştır. Esasen, üzerinde durulması gereken bir noktadır burası. Çünkü, 


enneagram gibi modern ezoterik akımların hepsi Dinevin yerini almaya yeltenmekte, şuur, irade, hayat gibi gerçekleri izah edemeyen modern bilimsel materyalizm, Uzakdoğu, Kabala ve Hıristiyanlık menşe« li birtakım ezoterik-okültist (Batıni-gizilci) unsurları da yedeğine 


alarak, güya Dine vin manevi yanını da bilimselleştirerek, Dine vin dirilmesine mani olmaya çalışmaktadır. 


Bu arada bu çalışmalardan büyük güçler ve onların istihbarat servisleri de geniş ölçüde faydalanmakta, bir bakıma bu çalışmalar, bu servislerle birlikte yürütülmektedir. Enneagramın da, benzer materyalist mistik akımlardan biri olarak aynı gaye ile gündeme taşınıp, gündemde tutulmadığını söylemek mümkün değildir. Nitekim, Russel Targ ve Jane Katra tarafından yazılan Miracles of Mind: Exploring Nonlocal Consciousness and Spiritual Healing (Zihnin Mucizeleri: Mahalli Olmayan Şuuru Keşfetme ve Ruhsal Tedavi) kitabının tanıtımında Gail Hudson şöyle demektedir: Targ, ilk defa olarak, Soğuk Savaş süresince CIA «nın zihin 


casusluğu üzerindeki denemelerinin insanı yerinden oynatıcı sonuçlarını açıklıyor. tt 


Son söz: Geliştirdikleri ve sahip oldukları rehberlik hizmetleriyle insan eğitiminde kendilerini ispatlamış bulunan ve en gerçekçi eğitim prensiplerine sahip olan insanların ve müesseselerin, enncagram gibi başka felsefe ve teoriler peşinde koşmaları karşısında, onlara sorulacak en 


anlamlı soru, herhalde Nereye? ttt olmalıdır. 


Kaynaklar: 

Bu çalışma, Jacob Needleman (Felsefe profesörü, San Francisco State University), Mitchell Pacwa, S.J., H. P. Blavatsky, Ed Hird ve daha başka pek çok yazarın, aşağıdaki web sayfalarında yer alan makale ve çalışmalarından faydalanılarak hazırlanmıştır: http://Wwww.enneagraminstitute.com/ 

http://Wwww.enneagraminstitute.com/intro.asp http://Wwww.enneagraminstitute.com/history.asp http://Wwww.ennecagraminstitute.com/spirituality.asp http://Wwww.enneagraminstitute.com/TrainPro.asp http://Wwww.enneagraminstitute.com/workshops.asp http://Wwww.enneagraminstitute.com/TrainP 1.asp 


http://Wwww.enneagraminstitute.com/TrainP 2.asp 


http://Wwww.enneagraminstitute.com/TrainP 3.asp 


http://similarminds.com/test.html 


http://skepdic.com/enneagr.html 


http://www.eclecticenergies.com/enneagram/test.php 


http://Wwww.bmrc.berkeley.edu/people/misc/School.html#Meetings 


http://skepdic.com/gurdjief.html 


http://skepdic.com/enneagr.html 


http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-jrnl/web/crj0146a.html 


http://www.natcath.com/NCR Online/documents/ennea2.htm 


http://Wwww.blavatsky.net/blavatsky/arts/NumberSeven.htm 


http://Wwww3.bc.sympatico.ca/st simons/arm04.htm 


BİTTİ 


HZ. SÜLEYMAN «IN İMTİHANI VE BİZE ÖĞRETTİKLERİ 


29 Ağustos 2004, Pazar 


Sâd Süresi'nin 34-35'inci âyetlerinde, "Hiç şüphesiz Biz Süleyman'ı da imtihan ettik ve tahtının üzerine cansız bir beden bırakıverdik. 


O, (bundaki manâyı anlayarak) hemen Allah'a yöneldi. Şöyle dedi: 'Rabbim, beni bağışla ve bana (Senin yolunda) hizmet için öyle bir hükümdarlık lütfet ki, benden sonra kimse onu tevarüs edemesin. Şüphesiz ki Sen, Vehhâb (bol ve hiç karşılıksız veren)sin."" buyurulur. 


İmtihan için Hz. Süleyman'ın tahtının üzerine cansız bir beden bırakılması hadisesini her rasülün misyonundaki özel vazifesi noktasında imtihana çekildiği gerçeği ve ilgili bir hadis-i şerif ışığında ele aldığımızda, şu neticeye varabiliriz: 


Hz. İbrahim (a.s.), Cenab-ı Allah'a (c.c.) kendisine bir oğul bahşetmesi için dua etmişti (Sâffât/37: 100). Allah, bu duasını kabül buyurdu ve O'na Hz. İsmail'i (a.s.) lütfetti. Ama Hz. 
İbrahim, kendisine yaşlılığında lütfedilen bu sevgili oğlunu kurban etme emriyle imtihana çekildi ve bu imtihandan da yüz akıyla çıkınca, bu defa kendisine Hz. İshak (a.s.) ve pek çok 


torunlar ihsan kılındı. Hz. İbrahim de, esasen misyonunun, yani Allah'ın Dini'nin tebliğ ve korunmasının devamı adına oğul arzusu izhar etmişti. Benzer şekilde ve aynı gaye ile Hz. 
Zekeriya da ihtiyarlığında Cenab-ı Allah'tan bir oğul istedi (Meryem/19: 5-6). O da, Allah'ın Yahya ismiyle bahşettiği bu oğlu ile imtihana çekildi ve gözleri önünde O'nun şehid edildiğini gördü. Nimet ne kadar büyükse, imtihan ve külfet de o kadar ağır olur. İşte Hz. Süleyman da (a.s.), Allah'ın Dini'nin korunması, en mükemmel manâda tatbiki ve tebliği, bu uğurda cihad adına misyonunun kesintisiz devamını arzuluyor ve bunun için de oğullar sahibi olmak istiyordu. Ne var ki, Allah'ın muradı başka idi. Çünkü, insanların nasıl ve kimler tarafından idare edileceği, bir bakıma onların iradesine bırakılmıştı ve onlar nasıl bir idareyi hak ederlerse, kendileri nasıl iseler, öyle idare edilirlerdi. Dolayısıyla, Hz. Süleyman'ın tahtının üzerine bırakılan cansız beden, O'nun oğullarından birinin, muhtemelen de vefatını müteakip yerine geçmesini istediği oğlunun cesedi idi. Bunun üzerine Hz. Süleyman (a.s.), Cenab-ı Allah'a (c.c.) kendisine öyle bir hakimiyet vermesi duasında bulundu ki, O'nun yolunda, eğer bütün nesli hükümdar olsa idiler ancak başarabilecekleri ve daha sonra hiçbir hükümdarın ulaşamayacağı derecede hizmet etsin. Bu, Allah'ın Dini'ne hizmet yolunda teşvik edilen bir müsabakayı, hayırlarda yarışmayı ifade ediyordu ve Hz. Süleyman oğul isteğinde, niyetinde ve duasında samimi olduğu için bu duası kabül olundu. 


İsrail Oğulları, Hz. Süleyman herhangi bir vasiyette bulunmadığı halde, oğullarından birini hükümdar olarak O'nun yerine geçirdiler. Fakat bu oğlun zamanında devlet İsrail ve Judea (Yahuda) adlarıyla ikiye bölündü. Bu, çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Adaletli idare en büyük faziletlerden biri olup, bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu üzere, âdil idareciler, Mahşer'de hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda Allah'ın Arşı'nın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan birini teşkil edecekleri halde, eğer sadece Allah'ın rızası ve Allah'ın yolunda hizmet için olmazsa dünyevi iktidar çok defa ihlâs ve samimiyeti zedeler. Bu sebeple, Allah'ın Dini'ne samimiyetle hizmet etmek isteyen bir insan, dünyevi iktidar talebinde, hattâ arzusunda bile bulunmamalıdır. Bu sebeple ve ayrıca kavimleri içinde yeterli sayıda insan Allah'ın hükümleriyle idare edilecek seviyede manevi-ruhi ve ahlâki olgunluğa ulaşamadığı için, çok az istisna dışında pek çok peygambere sadece saf "dini" sahada hizmet nasip kılınmıştır. Halbuki, peygamberlerin hiçbirinin ihlâs ve samimiyetinden asla kuşku da duyulamaz. Yine aynı sebepledir ki, Cenab-ı Allah İslâm ümmeti içinde Hilâfet'i Allah Rasülü'nün Ehl-i Beyt'inde devam ettirmemiş ve onlara saf "dini" sahada hizmet bahşedip, onları bu sahanın rehberleri kılmıştır. Bu sahada hizmet, hem daha kalıcı ve çok daha faydalı olandır. 


EVRİM 


24 Şubat 2009, Salı 


Bir zaman bir Marksizm uzmanına Marksizm'le ilgili iki soru sormuştum: (1) Marks'a göre bilgi, kişi ile kullandığı üretim araçları arasındaki münasebetin ürünüdür ve doğru bilgiye ancak bu münasebetin komünist sistemdeki şekliyle ulaşılabilir. 


Bu durumda, bütün ideolojisini kapitalist sistemde oluşturan Marks'ın ideolojisi bütünüyle yanlış olmuyor mu? (2) Marks'a göre, insan, iradesiyle meslek seçmez; ancak kullandığı araçların onu yönlendirmesiyle mesleğini seçer. Ama Marks, ilk insanın avcı olduğunu iddia ediyor. Bu durumda, onun avcılık aletlerini yeryüzünde hazır bulmuş olması gerekmez mi? 
Marksizm uzmanımız, bu iki soruya da, "Hiç düşünmemiştim" diye cevap vermişti. 


Batı'da ortaya çıkan bütün ideolojiler birer çelişkiler yumağı olduğu gibi, bu ideolojiler "bilim"le, "bilimsel" tezler, teoriler meselâ hukukla, ekonomi ile, günlük hayatın gerçekleriyle, beşeri bilimler denilen sosyoloji, psikoloji "tabii" bilimlerle çok defa çelişir. 
Çünkü, ideolojilerin de, bilimselliğin de, beşeri bilimlerin de arkasında bambaşka gayeler vardır ve bunlar, çok defa o gayeler adına ortaya konmuştur. Meselâ, K. R. Popper, Hegel'in, tarihselcilik felsefesini, Prusya'nın "ilâhi" ve "tarihin geri çevrilemez, önlenemez kanunları"nın ürünü, dolayısıyla kendisine mutlaka itaat edilmesi gereken bir devlet olduğunu 


"ispat etmek" maksadıyla uydurduğunu yazar. 


Evrimin de, benzer şekilde, Papaz Malthus'un İngiltere'de uygulanmakta olan fakirleri koruma kanununa karşı ortaya attığı "Güçlülerin ayakta kalıp, fakirlerin, güçsüzlerin elenmelerinin tabii", yani "natürel seleksiyonun tabiatta bir kanun olduğu iddiası üzerine bina edildiği bilinen bir gerçektir. Ünlü Fransız zoolog P. P. Grass&, bu noktayı bilhassa vurgular. İşte, evrim teorisi, bir taraftan güçlülerin, emperyalistlerin, diğer taraftan onu Allah'ı inkârda temel alan Marksist ideolojinin ve bilim çevrelerinde inkârcılığın, din karşıtlığının bir silahı olmuştur ve bundan dolayı da ısrarla savunulmakta ve korunmaktadır. Evrim, en son BBC Focus dergisinin yaptığı üzere, çeşitli vesilelerle gündeme getirilir, tekrar tartışılır, ama her zaman temel tez olarak kabul edilir; bütün çalışmalar güya onu ispatlamaya yöneliktir, yani evrim, vazgeçilemez bir ön kabuldür, bir dogmadır. 


Şahsen, evrim uzmanı değilim, bir bilim adamı da değilim. Fakat evrimin, kendi içindeki çelişkileri gibi, onun akılla, kâinattaki düzenle, bizzat bilimle nasıl çeliştiğini görmek için evrim uzmanı, bilim adamı olmak gerekmiyor. Bir defa evrim, bizzat evrimcilerin kabul ettiği gibi, tekrar etmez ve geri çevrilemez. Ayrıca, asla gözlemlenmiş de değildir; tekrar etmez olduğuna göre gözlenmesi mümkün de değildir ve bugün pek çok evrimciler, insanla birlikte evrimin, evrimleşmenin öldüğünü ileri sürmekte ve işin içinden çıkıvermektedirler. Öyleyse evrim neye dayanmaktadır? 


Evrimin en temel akli, "bilimsel" ve en temel görünür gerçeklere zıt çelişkisi de işte burada yatmaktadır. Evrim, varlıkların yapısındaki, bünyelerindeki yakın benzerliklere, meselâ tek hücreli amipten insana doğru gelirken bu yapılardaki gelişmişliğe dikkat çekmektedir. Bunu 


evrime gerekçe saysak bile, önce şu sorunun cevaplanması gerekir: Tek bir hücreden hiçbir sapmaya uğramadan basamak basamak insana uzanma, bir gayeyi, bir hedefi göstermez mi? 
Oysa evrim, varlıkta gayeliliği ve hedefi kabul etmemekte © çünkü kabul ettiği takdirde, bu gaye ve hedefi belirleyen bir üst aklın kabulü zaruri olacaktır > ve bütün oluşumu tesadüflere bağlamaktadır. Haydi bunu da görmeyelim; yine de, varlıkta fonksiyon mu önce gelmektedir yoksa yapı mı? Yani biz önce kitap yazar sonra ona manâ mı veririz, yoksa önce manâyı zihnimizde oluşturur, sonra onu kelimelere mi dökeriz. Evrim, varlığı "Önce kitap yazar, sonra ona manâ veririz" şeklinde açıklamaktadır. Varlıklardaki yapı benzerlik ve farklılıklarını tayin eden, onların vazifesidir, fonksiyonudur, varlıklarındaki gayedir; yoksa yapıya göre onlara gaye biçilmekte değildir. Dolayısıyla, organizmalardaki yakınlık hiçbir zaman evrime delil olamaz. 


Bu konu da devam etmeyi hak ediyor. 


EVRİM, FELSEFİ VE METAFİZİKİ BİR DOGMADIR 


2 Mart 2009, Pazartesi 


Evrim teorisini iyi değerlendirebilmek için önce modem bilimsel yaklaşımı ve evrim iddiasının arkasındaki maksadı iyi anlamak gerekir. Bu yaklaşımı doğuran, Batı'da bilimin daha çok sınıf ve menfaat çatışması kaynaklı olarak dine muhalif gelişmesidir; 


bilhassa evrim iddiasının arkasındaki ana maksat da Yaratıcı'yı inkârdır; demek ki evrim, iradi bir ön kabuldür. Söz konusu yaklaşıma göre, (1) Bilimin sahası, ancak fiziki dünyadır. (2) Fiziki dünyanın sahasına girmeyen her şey, felsefidir, metafizikidir. Açıktır ki, felsefeyi ve metafiziği kendinden uzak tutma iddiasındaki bilim, dine karşı gelişmesi ve konumlanmasından kaynaklanan felsefi ve metafiziki dogmalar üzerine oturmaktadır ve daha başka dogmalar üreterek yoluna devam etmiştir. Bunlar da: (1) Ancak bilimin ispatladığı bir şey gerçektir. (2) Dolayısıyla gerçek, ancak fiziki dünyadadır. Bir yandan, felsefi ve metafizik bir yargıyla varlık sahasını ayıracaksınız, sonra bunlardan birini kendinize çalışma alanı seçeceksiniz, sonra da gerçeği sadece sahanıza hasredip tekelinize alacak, felsefe ve metafiziğe havale ettiğiniz sahaların varlığını da ya inkâr veya bu sahaların gerçeklerini "bilimsel" değil diyerek mahküm edeceksiniz. 


Bilim, gerçekleri fizik âleme hasretmekle aklımızı beş duyumuza tâbi kılmaktadır. Oysa beş duyu dışındaki akli gerçekler, "bilimsel" gerçeklerden daha temel bir konuma sahiptir. 
Meselâ, "Yok, var olmaz ve yoktan var olunmaz." Bu gerçeği inkâr edemeyen bilim, maddeye ezeliyet vermektedir. Ama bir diğer külli kaide olarak, "Ezeli, yani zaman ve dolayısıyla mekân ötesi bir şey, mürekkep olamaz, parçalanmaz, maddi hususiyetlerden mücerret olması gerekir." Ama madde, zaman ve mekân boyutlarıyla sınırlıdır, mürekkeptir, parçalanmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki materyalistler, madde tarifini değiştirip durmuşlardır. Yine bir diğer kaide olarak, "Bir şey, kendinde var olmayanı başkasına veremez." Madde, cansızdır; ilimden, 


iradeden, şuurdan yoksundur. Oysa varlık, açıktır ki ilme, iradeye ve kudrete muhtaçtır ve hem bunlara sahip, hem hayat sahibi varlıklar pek çoktur. Şu halde, mevcudiyeti mutlak, ezeli ve kendinden, var edip, varlığın sahip olduğu her şeye de mutlak manâda sahip ve onları ona verebilecek bir Var'a kesinlikle ihtiyaç vardır. Bilim, bu en önemli gerçekten kaçma adına, mutlak ilim, irade ve kudret gerektiren şu muhteşem varlığı "tesadüf" ve "zorunluluk" gibi iki kelimeye havale edebilmekte, böylece felsefi ve metafiziki bir dogma daha üretmekte, putunu kendi yapıp kendi tapmaktadır. Yine, varlık, asla maddi boyutundan ibaret değildir. Varlıkta, her bir varlığın "ne"liği manâsında mahiyet, "kim"liği manâsında hüviyet, bir de bütün bunların "hey'et-i umumiyesi" olarak şahsiyet vardır. Kimliği ve maddi yapıyı tayin eden ve ondan önce gelen, mahiyettir. Bunların hiçbirisi "tabii" bilimlerin sahasına girmediği gibi, varlık üzerinde organizmalarından, cismani yapılarından çok daha tayin edicidir de. 


Varlıkta maddenin manâya tâbi olduğunun bir diğer delili düşüncedir. Bazı iddiaların aksine, insan, kelimelerle düşünmez. Çünkü hiç kelimeye dökülmemiş manâlar kalbe doğar, bazı manâları ifadeye kelime de bulamaz ve "vücut dili" kullanırız. Dolayısıyla, varlıkta aslolan manâdır; manâyı tayin eden mahiyettir, sıfatlar toplamıdır. Mahiyet ve manâ kelime kalıbına girince kimlik oluşur. Şu halde, kâinatın maddi yapısının ötesinde manâsı ve mahiyeti söz konusudur. O manâ ve mahiyet de, kâinatın ötesinde birinin "zihni"nde, ilminde bulunması gerekir. Bu düşünce ve sonuçları üreten de bilim değildir, akıldır. Demek ki, akıl maddi değildir ve maddeden öncedir. Ama akıl, her şey değildir. Akıl icat eder, tasdik eder ama tecrübe edemez. Tecrübe için hisler lâzımdır. Hislerin tecrübesi de bir yere kadardır. Bir de iç müşahede söz konusudur. İrade de dahil olmak üzere bunların toplamına vicdan denir. Vicdan, insanın şuurlu fıtratı, şuurlu varlığı, bir bakıma ruhun asli mekanizmasıdır. 


Evrimi değerlendirebilmek için önce bilimci ve evrimcilerin tuzaklarından kurtulmak zorundayız. 


EVRİM, MİTLERDEN ÖRÜLÜ BİR MİTOLOJİDİR 


9 Mart 2009, Pazartesi 


Bilhassa ABD'de bilim adamlarının % 99'u evrimi kabul ediyormuş. Ne değer ifade eder ki? 
19'uncu asırda fizikçiler hayat, şuur, irade gibi "bilimin yedi bilinmeyen"i dışında her şeyi izah edebilecekleri iddiası ve tekebbürü içinde idiler; hepsi de, Newton fiziğine iman etmişti. 


Quantum fiziği, iddialarını tarihin çöplüğüne atıverdi ve Eddington, Max Planck, James Jeans gibi ilim adamları, Mevlânâ, İbn Arabi, Molla Cami gibi yazıp konuşmaya başladılar. Bu hususta temel gerçeği K. R. Popper ifade ediyor: "Hem Einstein'ın hem Newton'un teorilerinin her ikisi de pekalâ yanlış olabilir." 


Fizikçilerin ateizm ve materyalizm adına bıraktıkları boşluğu evrimciler doldurdu. Evrim, sadece canlıların değil, bütün bir kâinatın, canlı-cansız her şeyin tesadüfen ve kendiliğinden evrimleşerek ortaya çıktığı iddiasıdır. Bu asli özelliğiyle, ateizm-materyalizm-evrimcilik şudur: Ezelde ilimsiz, şuursuz, hayatsız bir nokta vardı. Bu, kendiliğinden, tesadüfen ve herhangi bir gayeye yönelik olmaksızın harekete geçti ve zaman-mekân boyutu edindi. Sonra ondan tesadüflerle 30 civarında harf üredi. Bu harfler, kusursuz bir şekilde tesadüfen sonsuz denebilecek çeşitlilikte bir araya gelerek her biri ayrı manâda ama birbirleriyle tam bir âhenk ve birlik içinde trilyonlarca kelime oluşturdular; kelimelerin mükemmel bir şekilde bir araya gelmesiyle kusursuz ve manâlı cümleler, cümlelerden paragraflar, paragraflardan bölümler, bölümlerden trilyonlarca astronomi, astro-fizik, fizik, kimya, biyoloji, zooloji, jeoloji, genetik, tıp, anatomi, coğrafya, matematik, geometri vb. kitapları meydana geldi. Ateizm-materyalizm- evrimcilik, sadece bu değil, bundan, meselâ yazı olarak güneş ile, elma ağacı ile, koyun ile, Hasan oğlu Mehmet ile gerçek güneş, elma ağacı, koyun, Hasan oğlu Mehmet arasındaki fark ölçüsünde daha öte bir iddiadır. Ateist-materyalist-evrimciler, bilim adına bu iddiayı kabullenmemizi istiyor, kabullenmemeyi bilim dışılık, dogmatistlik olarak mahküm ediyorlar. 


Önceki yazımızda belirtildiği gibi, Darwin'i evrim hipotezinin (varsayım) temellerinden olan "tabii ayıklanma" fikrine, Papaz Malthus'un İngiltere'de fakirlere yardım kanununu kaldırmak için ileri sürdüğü ve ırkçılığın, faşizmin anası sosyal Darwinizm'in kurucusu H. Spencer tarafından "en iyi uyum gösteren" şeklinde ifade edilen "Ancak güçlü olanların hayatta kalma hakkı vardır" miti götürmüştür. Her ne kadar hayatta belli ölçülerde bir mücadele varsa da, insanlığın hayatında savaş gibi, varlıkların hayatında mücadele asli değil, arızidir; aslolan, bütün kâinatta ve insan vücudunda açıkça gördüğümüz üzere, yardımlaşmadır, dayanışmadır. 
Bir kiraz elde etmek için ısısı ve ışığıyla güneş, hava, su, toprak, bütün insanlar bir araya gelse üretmeleri mümkün olmayan kiraz çekirdeği, dünyanın güneşle olan konumu en mükemmel şekilde işbirliği yapar ve dolayısıyla bir kirazın gerçek fiyatı bütün kâinattır. 
Ayrıca, canlıların bebeklik ve çocukluk zamanları ile yetişkinlik zamanlarında açıkça müşahede olunduğu üzere, zayıflar, gerçek muhtaçlar daha iyi beslenir, daha iyi bakım görür, korumaya alınır. 


Darwin'in evrim hipotezinin bir diğer temeli olan "hayat ağacı" kurgusu da, tamamen 19'uncu asırda Batı'da pek revaçta olan ve Spencer'ın da esas aldığı terakki (progress) mitine dayanmaktadır. ABD'li bilişim ve suni zekâ uzmanı Chris Betman'ın yazdığı gibi, evrim hipotezinin temel iddiaları ve onların dayandığı bütün iddialar böyle birer mittir ve evrim konusundaki bütün araştırmalar bu mitleri doğrulamak için yapılmaktadır. Betman, "Modern bilimsel düşüncenin hiçbir boyutu, metafiziki alana evrime olan inançlar ölçüsünde çaktırmadan sızmamıştır" der. Thomas Kuhn ise, "Bilim adına ileri sürülen yeni teoriler doğru oldukları için değil, yeni oldukları için kabul görmekte, tarihte kalmış (esirin varlığı gibi) teoriler ise, terk edildikleri için değil, eski oldukları için bilimsel kabul edilmemektedir" diye yazar. 


Gerçeğe ulaşmak için önce bilimselliğin tuzaklarından mutlaka kurtulmalıyız. 


EVRİM TEORİSİNİN 'BİLİMSELLİĞİ' 


16 Mart 2009, Pazartesi 


Evrimci Dobzhansky, "Evrim, tekrar etmez ve geri çevrilemez." der; yani evrim, doğruluğu veya yanlışlığı "bilimsel" kriterlerle ispatlanamayacak çok uzun bir süreci işaret etmektedir. 
Doç. Dr. Caner Taslaman, şu açıklamayı yapar: "Evrim teorisinin başka yaklaşımlardan daha doğru olduğunu görmek için, onu bu yaklaşımlardan ayırt eden ana unsura bakmak gerekir. 


Bu ana unsur ise, istisnasız bütün türlerin başka bir türden oluştuğu iddiasıdır. Bu iddiayı ispat için, türlerde bazı değişikliklerin, mikro-mutasyonların bulunduğunu göstermek yetmeyecektir. Ancak bir türden diğer türe geçişi sağlayacak büyük makro-mutasyonların olduğu gösterilebilirse bu, evrim teorisi için bir delil teşkil edilebilir." Bu ise, gösterilememiştir. 


Bizzat Darwin, hipotezinin önündeki üç büyük engele parmak basmıştır ve bu engellerin hiçbiri aşılmış değildir: "Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... (Paleontoloji, bunları ortaya koyamamıştır. Tam aksine, meselâ en az bir milyar yıldır değişmeden kaldığı ispatlanan mavi deniz yosunları, süngerler, yumuşakçalar, 1938'de Güney Afrika sahili açıklarında fosili bulunduğu zaman ara tür diye ileri sürülüp, güya böyle olduğunu ispatlama adına uydurma şekilleri yapılan, ama daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde canlısı, dolayısıyla yaşadığı keşfedilen coelacanth da hep değişmeden gelen organizmalardır.) İkinci engel, 'içgüdüler'dir. İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, onlar, okura teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. İçgüdülerin tevarüsü, mümkün değildir. Bildiğimiz en şaşırtıcı içgüdüler, örneğin balarısının ve karıncaların birçoğunun içgüdüleri, alışkanlıkla kazanılmış olamaz. Çok daha ciddi (üçüncü bir) problem daha vardır ki, bu da, hayvanlar âleminin temel sınıflarına ait türlerin bilinen en aşağı tabakalardaki fosil kayalarında (Kambriyen patlamasıyla) birden ortaya çıkmasıdır." 


Evrimciler, bileşiklerin organize biçimde aynı anda bir araya gelerek, hücre dediğimiz muazzam kompleksi, hattâ daha öte canlı organizmaları üretebildikleri iddiasındadırlar. Böyle bir iddianın, M. Bucaille'e göre, yüksek ısıda aynı anda demir cevheri ve kömürden oluşan çelik parçacıklarının bir dizi mutlu rastlantılar yoluyla Eyfel Kulesi'ni yapabileceklerini ileri sürmekten farkı yoktur. Kaldı ki, bir hücrenin yapısı, Eyfel Kulesi'nden çok daha karmaşıktır. 
Evrimciler, iddialarına güya delil olarak, buhar, metan, amonyak ve hidrojenden oluşan bir gaz atmosferinde elektrik kıvılcımları kullanarak amino asitler gibi karmaşık kimyevi bileşikler elde edilebileceğini iddia eden S. Miller'in deneyini ileri sürerler. Bilim adamlarının "ilkel atmosfer"in Miller'in ileri sürdüğünden farklı olduğunu düşünmesi bir yana, evrim bütün olup bitenleri tesadüfe bağlarken, Miller, sonuca delil arayışı içinde şuurlu, bilgi ve irade sahibi biri ve iradi olarak sebep üretmeye çalışmaktadır. Bu ise, düpedüz hokkabazlıktır. 


Evrimciliğin de, materyalist bilimciliğin de müthiş bir çelişkisine daha temas etmek gerekiyor. 
(1) İddiaya göre, varlıkta terakki esastır. (2) Terakkiyi ve evrimi tetikleyen, değişen şartlar ve bunlara uyum (adaptasyon) mecburiyetidir. (3) Uyumla hayatta kalan başarılı fertler, karakterlerini nesillerine aktarır. (4) Düşünce, hayal, tasavvur, vb. beyindeki birtakım biyo- kimyevi faaliyetlerden ibarettir. Bu iddialardan çıkacak en tabii sonuç, her yeni merhaledeki varlıkların önceki merhaledekilerden ileri bir beyne sahip olması gerektiğidir. Oysa karınca, arı, ipek böceği gibi, her bir kabiliyet yönünden insandan ileri bir hayvan türü muhakkak vardır. Burada, her varlık bu ileri kapasitesiyle zaten hayatta kalıyor itirazı yapılabilir. Bu ise, varlıkta gaye ve vazifenin organizma ve var oluştan önce geldiğini gösterir ki, evrimi de, materyalizmi de yıkar. K. R. Popper, evrimle ilgili şu hükmü verir: "Darwinizmin test edilebilir bilimsel bir teori olmadığı, buna karşılık metafiziksel bir araştırma programı olduğu sonucuna varmış bulunuyorum." 


EVRİM EN İLKEL İNANÇ SİSTEMİDİR 


23 Mart 2009, Pazartesi 


Evrim hipotezine göre bütün hayat, ölü, cahil, şuursuz maddeden dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile üretilemeyen canlı bir ilkel hücrenin meydana gelmesiyle başlamış, yolda kendini kopyalama metoduna ve kendini sürdürme ve terakki mücadelesi içinde adaptasyon mecburiyetiyle rastgele mutasyonlara ve natürel seleksiyona uğrayarak milyonlarca çeşit bitki, hayvan türü ve insan neslini üretmiştir. 


Mutasyon, kromozom veya genlerdeki rastgele ve tevarüs edilebilir değişmelerdir. Canlı vücuttaki mutasyonlar, meselâ insan vücudunu meydana getiren 100 trilyon hücreden bir tanesinin mekanizmasındaki bozulmanın bugün insanlığın tedavide aciz kaldığı kansere sebep olması gibi, genellikle canlılığın aleyhinde sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca, canlı hücre, yüzlerce farklı proteinden; proteinler, 1000-1500 aminoasidin tam bir düzen içinde dizilmesinden; aminoasitler, karbon, azot, hidrojen gibi atomların farklı şekillerde birleşmesinden meydana gelir. Bu dizilme ve birleşmede en küçük bir hata, işlemi neticesiz kılar. Bu proteinlerden, meselâ oksijenli solunumda görev alan Sitokrom-C'nin tesadüflerle oluşma ihtimalini Türkiyeli bir evrimci, "Bir maymunun daktiloda tuşlara rastgele vurarak insanlık tarihini hiç yanlış yapmadan yazma ihtimali"yle kıyaslamaktadır. Bugüne kadar yapılan deneyler de, bırakın böyle bir ihtimalin gerçekleşmesini, onun tam tersini ortaya koymaktadır. 


ABD Houston Baylor Tıp Fakültesi'nde beyaz fareleri renkli fare haline getirebilme üzerinde çalışan Paul Overbeck ve arkadaşları, bu maksatla pigment üretilmesinde rol alan renk genini, beyaz farenin döllenmiş embriyosuna zerkettiler. Sonra bu farenin yavrularını çiftleştirdiler ve torunlarda herhangi bir renk değişimi görülmediği gibi, tersine yarısı bir hafta içinde öldü. 
Overbeck, bunun sebebini şöyle açıklıyordu: "Fare embriyosuna enjekte ettiğimiz gen, fonksiyonunu kaybetmişti. Embriyonun genom kütüphanesinde bu renk geninin diğer genlerle 


etkileşimi, bu genin mesajının okunmasını engellediği gibi, diğer genlerin de doğru çalışmasına mani olmuştu. Bütün iç organlar hem ters yerlerde oluşmuş hem de pankreasla böbrekler tamamen hasara uğramıştı. Anladık ki, henüz herhangi bir gen transferini başarabilme şansımız, farede tahmin edilen gen sayısı olan 100.000'de 1I'dir. Farenin genom kütüphanesinde bulunan her bir gen, diğer 100.000 gen ile bağlantılı olarak fonksiyon görmektedir. (Discover, 20.8.93)" 


"Evrimleşme"nin zirvesi insanın bile "evrim" çağında farelerde 100.000'de 1 ihtimalle gerçekleştirebileceği küçük bir gen müdahalesinin evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüflerle dünyanın 5-10 yerinde 100.000'de 5-10'a çıkacak bir ihtimalle gerçekleşebileceğini varsaysak bile, bu durumda, upuzun evrim sürecinde ara form fosillerinin yanı sıra, bir de mutasyon hasarlarıyla ölmüş milyarlarca hayvan fosilinin bulunması gerekmez mi? Yoksa, ünlü Fransız zoolog P. P. Grasse'ın dediği gibi "Tesadüfü ateizm görüntüsü altında kendisine gizlice tapınılan bir tür ilah haline getirerek," sadece kavramdan ve iddiadan ibaret bu "ilâh" sayesinde bütün mutasyonların, her bir unsuru diğerleriyle ve bütünle tam bir münasebet içindeki kusursuz kâinatın ve insan vücudunun oluşum sürecinde daima ve mutlaka gerekli neticeyi verdiğini mi kabul edeceğiz? 


Evrimciler, evrimin üç temel unsurundan türlerin birbirlerinden ne zaman ayrıldıklarını ve evrimi gerçekleştiren mekanizma ile süreçleri izah edemeseler de, tek dayandıkları, canlı organizmalardaki benzerliklerden hareketle, bütün canlıların bir tek atadan evrimleşerek meydana geldiği iddiasıdır. Oysa, meselâ hepsi de aynı malzemeden yapılma ve temel özellikler itibarıyla birbirine benzeyen, dolayısıyla hepsine ortak "bina" adını verdiğimiz, fakat bazı bakımlardan birbirlerinden ayrılan ve cami, okul, hastane, hapishane, ev gibi farklı adlarla andığımız binalar vardır. Bu binalar arasındaki farklılıkları ve isimlerini tayin eden, onların göreceği fonksiyondur; dolayısıyla gaye ve fonksiyon yapıyı, organizmayı belirler ve organik benzerlikler, türlerin birbirinden türediğini asla ispat etmez. 


EVRİMCİLİĞİN SONUÇLARI VE/VEYA SEBEPLERİ 


6 Nisan 2009, Pazartes 


Evrimin sadece "bilimsel" bir teori olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Onun, hem kaynağı hem neticeleri itibarıyla dünya görüşünden tarih görüşüne, ekonomiden siyasete, felsefeden dine ve metafiziğe, oradan ahlâka kadar pek çok tesirleri, yankıları ve yönlendirmeleri söz konusudur. 


Darwin, Türlerin Kökeni'nde, "Başlangıçta bir veya birkaç biçime (Yaratıcı tarafından üflenmiş) hayata dair bu görüşte bir ululuk var," diyor; "bu gezegen genel çekim kanununa göre dairevi hatlarla ilerlerken, oldukça basit bir başlangıçtan en güzel ve en harika biçimler evrimleşiyor." diye ilave ederek Hıristiyanlık'la ilerlemeciliğin karışımı bir görüş ortaya koyuyordu. Sürekli ilerleme (terakki) görüşü, Condorcet, Comte ve Hegel gibi Darwin öncesi 


filozof, sosyolog ve tarih felsefecilerinde de vardı, fakat Darwin'in biyolojik evrim hipotezi bu görüşe, "sosyal evrim" iddiasına, bir "tabiat kanunu" olma özelliği, "bilimsel" bir temel sağladı. Darwin'in evrimciliği, esasen İlkçağ Roma filozoflarından Lucretius ve bizzat Darwin'in dedesi Erasmus'ta da izlerine şahit olduğumuz tabii ayıklanmaya dayanıyordu. Bu hipotez, bilâhare görüşünü kısmen tadil etmiş de olsa, "Nüfus geometrik büyüyor, yeryüzünün kaynakları ise aritmetik olarak artıyor." diyerek, İngiltere'deki fakirlere yardım yasasına karşı çıkıp, güçlülerin ayakta kalmasının bir kanun gibi görülmesine yol açan papaz Thomas Malthus'tan "esinlenmişti." Dolayısıyla, hayatta güçlülerin ayakta kalıp, zayıfların yok olmaya mahküm bulundukları iddiasının kaçınılmaz ve "bilimsel" bir sosyal hayat ve tarih prensibi olarak benimsenmesine sebep oldu. Bu ise nihayet "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler!" 
şeklinde ifade edilen acımasız kapitalizme, ırkçılığa, güce tapınmaya ve emperyalizme yine "bilimsel" zemin teşkil etti. 


Irkçılık, bizzat Darwin'de de vardı. 3 Temmuz 1881 tarihinde W. Graham'a yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Tabii ayıklanmaya dayalı mücadelenin medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar risk altında kalmıştı... 
Avrupa ırkları, yani medeni ırklar, hayat mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından yok edileceğini görüyorum." Darwin de, tarihi düz bir çizgi halinde sürekli ileriye, daha güzele ve daha doğruya giden bir süreç olarak gören felsefe de açıktır ki, tam bir yanılgı içindeydi. Bu tür görüşler, 19'uncu asırdaki Batı emperyalizmine "bilimsel" zemin teşkil etmek için uydurulmuş, en azından zemin teşkil eden safsatalardı. 


Evrim hipotezinin temelini teşkil eden tabii ayıklanma, hayatı bir mücadele olarak takdim ettiği için bu hipotez, hem savaşları, hem acımasız rekabeti, mücadeleyi kazananı "en iyi" görmekle de kazanma adına her yolu meşrulaştırmaktadır. Darwin'e ve sosyal Darwinizm'in kurucusu kabul edilen Herbert Spencer'e göre de, sevrimciliğin ahlâk felsefesinin ifadesi de olarak &iyi, daha çok evrimleşen, kötü ise daha az evrimleşendir. Alman tarihçi Heinrich von Treitschke, "Zayıflar yok olmalı ve yok olmaları da adalettir." derken, aynı yolun yolcularından Andrew Carnegie, "en yüksek insani başarıların dinamikleri" olarak ferdiyetçilik, özel mülkiyet, servet biriktirme ve rekabet kanununu yüceltmekte, Rockefeller, "İşin büyümesi, en uyumlunun hayatta kalmasıdır." diyerek, kapitalizmi takdis etmektedir. 
İradenin yerinde ve gerektiği ölçüde kullanılmasıyla bazı insanların üstün insan, 'Süpermen' olmaya doğru tekâmül edeceğini ve 'Süpermen'in kendi kendisinin efendisi olarak, klasik düşüncede Tanrı'ya atfedilen mertebe ve otoriteye ulaşabileceğini ileri süren nihilist F. 
Nietzsche'yi bu iddiaya sevk eden bir sebep de yine evrimcilikti. 


Evrimciliğin bu içtimai, siyasi, felsefi, ahlâki sonuç veya sebeplerinden başka inanca taallük eden sonuç ve/veya sebepleri üzerinde inşallah gelecek hafta duracağız. 


EVRİMCİLİĞİN SONUÇLARI VE/VEYA SEBEPLERİ-2 


13 Nisan 2009, Pazartesi 


Önceleri katıksız Darwinist olan ama araştırmaları kendisini evrimin bilinen iddialarının yanlışlığına götüren ABD Lehigh Üniversitesi'nden biyokimyacı Michael Behe, 1996'da "Darwin's Black Box"ını yayınladı. 


Bu kitabında, bir hücrenin varlığı ve fonksiyonu için mutlak gerekli çok sayıda kompleks unsurun aynı anda bulunması gerektiğini izah etti ve buna "indirgenemez komplekslilik" adını verdi. Bu, "Bir bütünün varlığı, tüm parçalarının aynı anda ve tam fonksiyon görür şekilde bir arada bulunmasını gerektirir; yokluğu ise, bir parçanın yokluğu ile mümkündür." külli kaidesinin ifadesiydi. Evrim faraziyesine göre ise böyle bir oluşum, yüz milyonlarca yıl alan tesadüfi mutasyon, varyasyon (çeşitlenme) ve tabii ayıklanma yoluyla gerçekleşmişti. Bu durumda, milyonlarca yıl bütünü meydana getirecek unsurların rastgele ve hiçbir fonksiyon görmesi mümkün olmayacak şekilde yığılması gerekiyordu. Bu ise evrim adına hiçbir seçilim avantajı sağlamayacağı gibi, Behe, "Bilimsel literatürde herhangi bir gerçek ve kompleks biyokimyevi sistemin moleküler evrimle nasıl meydana geldiği veya gelebileceği üzerinde tek bir yayın yoktur." diyordu. 


Bu gerçek, mahut ateist Richard Dawkins'e soruldu. Cevap şu oldu: "O konuda düşünmekle mücehhez en iyi kişi değilim, çünkü biyokimyacı değilim. Ama Behe tembelliği bırakmalı ve kamçının (flagellum) nasıl evrimleştiğini düşünmeli." Yani, önce evrime inanacağız, sonra da araştırmalarımızı bu inancımızı doğrulama istikametinde yapacağız. O gün bu gündür Dawkins ve bir diğer ünlü evrimci Stephen J. Gould, klasik evrimci taktiği olarak, sadece Behe'yi "yaratıcılık taraftarı" olmakla suçlayageldiler. 


Geçen yıl eylül ayında ABD'de televizyon kanalı Public Broadcastig Service, Bill Gates'in ortağı mültimilyarder Paul G. Allen'in 15 milyon dolarla finanse ettiği sekiz saatlik bir evrimi "ispatlama" kampanyası yaptı. Sekiz saat, Miller-Urey deneyi, Haeckel'in embriyosu, kuşların kemiklerinin, atın bacaklarının ve insanın ellerinin birbirine ne kadar benzediği, İngiltere'deki koyu renkli kelebekler ve ispinozun gagası gibi evrime delil oldukları çürütülmüş iddialar dışında, lezbiyen ilişki, AIDS, feminizm, eşcinsellik, yağmur ormanları ve insanların tür çeşitlenmesine tehditleri gibi konularla dolduruldu. 


Nedir bunların sebebi ve evrim iddiasının arkasındaki gerçekler? 


Bilimler, varlığını kâinattaki "kanun" denilen değişmez genel prensiplere borçludur. Bu ise varlıktaki muhteşem ve sarsılmaz düzeni, varlıklar arasındaki kopmaz bağları ve münasebetleri; düzen, varlıktaki gaye ve hedefi, bütün bunlar, mutlak bir iradeyi ve tek tek her varlıkla birlikte bütün varlıkları aynı anda kuşatan bir ilmi gerektirir. Bir çay kaşığına sığabilecek boyuttaki bir DNA zincirinin, bugüne kadar dünya üzerinde basılmış bütün 


kitaplardaki bilgiyi ihtiva edebilecek kapasitede olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, matematik ilmi, "500 aminoasitten oluşan bir proteinin aminoasit diziliminin tesadüfen doğru çıkması, 10950 (10 üzeri 950), yani 0'dır." der. Bütün bunlar, Allah'ın varlığına açık delildir. Oysa R. 
Dawkins, "Darwin Türlerin Kökeni'ni yazmadan önce dünyaya gelseydim, ateist olabileceğimi hayal bile edemezdim. Ateizm, Darwinizm'in mantıki sonucudur." derken, bir diğer evrimci Michael Walker, "Kabul etmeliyiz ki, birçok bilim adamının Darwin'in teorisini kabul etmesinin tek sebebi, bu teorinin bir Yaratıcı'nın varlığını reddetmesidir." itirafında bulunur. Batı'da asırlar süren din-bilim kavgasında inkârcılığı devralan evrimcilik, Allah'ı ve dini inkâr adına Allah'ın en önemli sıfatı, dinin temeli yaratıcılığı reddetme esası üzerine oturur. 


Allah'ı ve dini inkârın ve dolayısıyla evrimciliğin diğer sonuçları olarak, Cornell Üniversitesi'nden meşhur biyoloji tarihçisi William Provine, şunları zikreder: 1) Ölümden sonra hayat yoktur. 2) Ahlâki değerler, nihai olarak her türlü kesin temelden yoksundur. 3) Hayatın nihai olarak hiçbir anlamı ve gayesi yoktur. 4) İnsan için özgür irade diye bir şey söz konusu değildir. Evrimcilik, budur. 


"ERDOĞAN'A BOYUN EĞMEYEN TEK KESİM CEMAAT” ERGUN BABAHAN 


Kılıçdaroğlu sivil güçlere sitem etti CHP liderinin haklı olduğu bir konu var, Türkiye'nin entellektüel çevreleri kendi yapmadıkları veya yapamadıkları herşeyin suçunu ana muhalefet partisinin üzerine atıyorlar. (...) Bu açıdan bakınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul gazetecileriyle yaptığı toplantıda her zaman söylediklerinden farklı bir şey söylemedi demek haksızlık olur. Söyledi... 
“Ben buradayım, partim burada ama Türkiye'nin aydınları nerede” dedi. Türkiye, aydın kesimin 12 
Eylül'den bu yana görülmedik bir suskunluğuna tanıklık ediyor. 12 Eylül sonrası edebiyat üzerinden, mizah üzerinden toplumsal muhalefetini sürdürmüştü. Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğunu yaşıyor, televizyonlarda bununla dalga geçen tek bir program bile yapılamıyor demem yeterli herhalde. 12 Eylül'ün askeri yönetimine yapılan usta muhalefetinin hiçbir örneği yok bugün. Bunun başlıca nedeni AKP ile başlayan zenginlik dönemi. Türkiye zenginleşti, AKP kadroları ve yakın iş çevreleri bu zenginlikten paylarını yolsuzluk üzerinden aldı, toplumun kanaat önderleri olması gereken kesim gazete yazarlığı, televizyon yorumculuğu, danışmanlık ücreti, yurtdışı geziler üzerinden.Recep Tayyip Erdoğan entellektüel kesimin bastırılmış bu açlığını doğru okudu, çünkü kendi de farklı bir kültürden de olsa bastırılmış bir kesimden geliyordu. Erdoğan 2 şeyi tesbit etti, entellektüel diye anılan kesimin iyi yaşama, gezme ve tüketme arzusu ile bunları kaybetme korkusunu. Kanaat önderlerinin çoğunu satın aldı, buna ihtiyaç duymayanları ise ana akım medyadan sürdü. Ayda bin dolar maaşa çalışan insanlara 10 bin dolarlara varan gelirler, parayla satın alamayacakları bir yaşam tarzı sundu. 
Geziler, 5 yıldızlı otellerde konaklamalar, lüks lokantalarda yemekler... Sadece medya patronlarını susturmadı, kanaat önderlerini de sessizleştirdi.. 

Buna boyun eğmeyen tek kesim Cemaat oldu.. 12 Eylül öncesinin komünistlerine benziyor Cemaat mensupları, doğru veya yanlış inancından taviz vermiyor. Kendi kuşağının en parlak isimlerinden biri olan Sinan Cemgil gibi eline silah alıp dağa çıkmıyor belki ama sesini yükseltiyor, dikleniyor. Sinan Cemgil, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Marx'a inanıyordu; Cemaat mensupları Hz. Muhammed'e, Said-i Nursi'ye, Fethullah Gülen'e inanıyor. Bu inançla, iyi eğitimli gençler Afrika'nın en ücra köşelerinden Asya”yanın en uzak noktalarına kadar her köşeye gidiyor, aldığı maaşın yarısını yeniden Hizmet”e bağışlıyor. Gençlik yıllarında okuduğum Çin Devrimi'ni anlatan, hafızam beni yanıltmıyorsa Kızıl Kayalar isimli bir roman vardı. Orada, bir fabrikada direnişi örgütleyen devrimci genç, patronun mükellef sofrasına çağrıldığında, masayı görünce “Ama burada tüm işçiler için yer yok” diyerek daveti terk ederdi. Cemaat mensupları da AKP'ye “Bu masada bütün müslümanlar için yer yok” diyor. Erdoğan, satın alamıyor, sindiremiyor, sadece savaş açıyor. Orta vadede bakınca savaşın 


kazananı olmasa da, kaybedeni net görünüyor. Ayrıca savaş Cemaat saflarının daha da sıklaşmasına, direnişin daha da güçlenmesine yol açıyor. Güçlü ve tabanı olan bir inanç hareketiyle başa çıkmak zordur. Bu 10 yıl önce AKP tarafından temsil edilen Milli Görüş tü, bugün Cemaat. Cemaat'ten duyulan korku aslında devlet içinde örgütlenmesi, hiyerarşiye bağlılığından değil, inancından. Yoksa, devlet içinde MHP'nin tamamen hiyerarşiye dayanması daha az mı etkiliydi. Polisten Milli Eğitime tüm kadrolar MHP'nin elinde değil miydi? Şimdi toplumsal muhafazakar kesime en büyük muhalefeti onlar temsil ediyor. En çok onlar savaşıyor, en çok onlar hırpalanıyor. Ama toplumun seküler kesimleri sessiz. Sessiz olmanın ötesinde “Aman düzenim bozulmasın, dolar artmasın” derdinde. 

İnternet yasası inanılmaz bir sansür rejimi getiriyor, kimseden ses çıkmıyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bizzat Erdoğan'a bağlanıyor, yine yaprak kımıldamıyor. Kılıçdaroğlu'nun üniversitelere, gazetecilere, sendikalara, kanaat önderlerine sitemi bu yüzdendi. Bu bir bakıma demokraiye sahip çıkma çağrısıydı. Ancak kanaat önderlerinin öneminin azalmaya başladığı birdevire girdik. Twitter sayesinde akıllı telefonu, bilgisayarı olan herkes birer kanaat önderi. Ayda binlerce dolar maaşları, güzel gezileri yok belki ama buna karşılık kaybedecek bir şeyleri de yok. Kılıçdaroğlu biraz bu gerçeği de görmeli. 


BAŞBAKAN SUÇUNA SUÇLU MU ARIYOR? ALI ÜNAL 


Başbakan, birkaç internet sitesinde okuduğuma göre, hakkımda şöyle konuşmuş: “Bir başka ahlâksız çıkmış, bunun bir musibet olduğunu, omadencilerin ve bu milletin bunu hak ettiğini söyleyecek kadarşerefini,insanlığını, haysiyetini ayaklar altına alıyor.Niye? Çünkü Pensilvanya'daki örgüt liderini bir elebaşı gibi değil, haşa bir mehdi, mesih gibi görüyor.“Ocaklarına ateş düşsün” dedi ya, zavallı, şükrediyor. Liderinin o bedduasının tuttuğunu, o bedduanın daSoma’da masum madencileri bulduğuna inanıyor. Yazıklar olsun, bırakın milleti, bu toprakları, bu dine yaptığınız ahlâksızca saldırıdan dolayı yazıklar olsun.” Elektronik posta adresime de benzer suçlamalargelmişti; demek ki, Başbakan'ın sözlerinden kaynaklanıyormuş. Hakkımda yazılanları takip edip, onlara cevap vererek, lüzumsuz ve fayda getireceğine inanmadığımtartışmalara girmek, hakikatleri tartıştırmak, âdetim değildir. 
Hakkımda yazılanları da başkalarındanöğrenirim. Başbakan'ın yukarıdaki sözlerinden de aynı şekilde haberdar oldum. Ne var ki, Başbakantamamen haksızca yüklendiği, Başbakan olduğu, suçlamaları bütünüyle çarpıtma olduğu ve en önemlisi, Hizmet hareketiyle münasebetim adına kamuoyunda bir algı bulunduğu ve dolayısıyla Başbakan'ınsözleri Hizmet hareketini ve muhterem Hocaefendi?yi de hedef aldığı için cevap yazmakmecburiyetindeyim. Önce şunu söyleyeceğim: Üslüb-u beyan, aynıyla insandır. 

İkinci olarak, Başbakan, fakire ahlâksız diyor. Ahlâksız kime denir? Dinimizde ahlâksız, hırsıza,soyguncuya, yolsuzluk yapana, rüşvet alana, karşı cinsle dini kaideler dışında münasebeti olana, yalan söyleyene, sözünde durmayana, söyledikleri ile yaptıkları birbirine uymayana, iftira atana, aldatana,emanete ihanet edene, dürüst olmayana vb. denir. El-hamdü lillâh, doğumumdan bu yana fakirle münasebeti olan, fakiri tanıyan ve kaç değişik müessesede 37 yıldır birlikte çalıştığımız hiçbir kimse şimdiye kadar bunlardan biriyle fakiri suçlamadı, suçlayamadı; bırakın suçlamayı, hep tam tersiyle andılar. Evet, bütün bu ahlâksızlıkların biri, birkaçı veya tamamı kimde, kimlerde var ise ahlâksızlık, o ölçüde ona veya onlara aittir.Evet, Soma'da 301 vatandaşımızın maden ocağında ölmesi, bütün ülkeyi ilgilendiren bir musibettir;musibet değilse nedir? 

Başbakan, “O madenciler ve bu millet bunu hak etti” diye yazdığım iddiasında: Başbakan, ya yazımı okumamış ve eline verilen metni konuşuyor, veya okuduğunu anlamıyor, ya da işine geldiği şekilde çarpıtıyor: Böyle bir musibetin zahiri, bilinen sebeplerinin yanısıra, Kader açısından sebepleri vardır. 
Bilinen sebeplerine temas ettim: Sorumluların hataları, ihmalleri, yapılması gerekeni yapmamak, alınması gereken tedbiri almamak. Kader açısından sebepler: Kur'ân-ı Kerim’ de Hz. Musa-Hz. Hızır kıssası bize bunu anlatır. Bu sebepleri de şöyle sıralamışım: (1) Umumu ilgilendiren ceza vemusibetlerden millet çoğunluğu sorumludur (Bediüzzaman, 26. Lem'a, “Rüyada Bir Hitabe”). 
AKP'ye reyverenlerden dolayı geldi” dediğim, apaçık bir iftira. (2) Temsil makamındakilerin hataları (Kur'ân, 2:55;7:155) (3) Sorumluların kanun nâmına kanunsuz hıyanetleri (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası). Temsilmakamındakilerin hataları konusunda da AKP iktidarının yaptıklarına misaller vermişim. Niye butenkitlerime bir cevap yok da, yazdıklarım tamamen çarpıtılıyor? AKP iktidarının bu türden ve bana göretemsil makamındakilerin hataları mahiyetindeki icraatlarına rağmen onlara 


“Çalıyor ama çalışıyor”anlayışıyla rey verenlerin, musibete Kader açısından sebep verenler içinde olduğuna temas ettim. Çünküböyle bir tercihin nefsi ruha, cebi, cüzdanı vicdana, mideyi kalbe, parayı ahlâka tercih manâsına geldiğini,Kur'ân'da helâkleri anlatılan kavimlerin fakirlik sebebiyle değil, bu türden tavırlar ve tercihler, misallerolarak da aldatma, ölçüde-tartıda hile yapma, zulüm, zalimlere körü körüne itaat, bol geçimlikleşimarma, fısk, ikazlara kulak asmama sebepleriyle helâk edildiklerini zikrettim. “Zalimlere meyletmeyin,destek olmayın, yoksa size ateş dokunur.” da, yine Kur'ân'ın âyeti (11:113). Bu yazdıklarım doğrudeğilse, o zaman -haşa- Kur'ân doğru söylemiyor demektir. Eh, böyle bir iddia da, Kur'ân'la alay eden vehakkındaki rüşvet suçlamaları sebebiyle istifa etmek zorunda bırakılan veya kalan bir bakanın partisininbaşkanına da yakışır mı diyeyim?Soma faciasında vefat edenlere gelince: Bu musibetin Soma faciası kurbanlarını değil, bütün bir milleti,toplumu ilgilendirdiğini açıkça ifade etmiş ve kurbanlar hakkında Başbakan'ın iddialarının tam tersiniyazmışım: “Böylesi musibetler geldiği zaman suçlu-masum ayrımı yapmaz (Kur'ân, 8:25). 
İmtihan, bunugerektirir. Şu kadar ki, böyle musibetlerde vefat eden mazlum ve masumlar şehid, telef olan malları dasadaka hükmündedir. Soma faciasının mazlum kurbanları da inşaallah şehiddir ve Cenab-ı Allah'ınonlara şehid muamelesi yapmasını, acılı ailelerine sabr-ı cemil vermesini dileriz.”Kısaca, Başbakan'ın iddiaları, benim yazdıklarımın tam tersi ve tam bir çarpıtma. O zaman, “şerefini,insanlığını, haysiyetini ayaklar altına alan ve ahlâksız” kim oluyor? Başbakan, yazıma sebep olarak dakendisine yakıştırdığı şu sözleri söylüyor: “Çünkü Pensilvanya’ daki örgüt liderini bir elebaşı gibi değil,haşa bir mehdi, mesih gibi görüyor. “Ocaklarına ateş düşsün? dedi ya, zavallı, şükrediyor. 
Liderinin obedduasının tuttuğunu, o bedduanın da Soma'da masum madencileri bulduğuna inanıyor.”Hocaefendi'nin söylediklerine beddua demek ayrı bir çarpıtma ve iftira. O sözler, dehşetli iftiralarkarşısında çaresiz kalan bir insanın bütünüyle hakkı olan apaçık bir mübahele veya muhavelesi:“Hakkımızda söyledikleriniz, yaptığınız suçlamalar bizde var ise Allah bizi, yoksa sizi yerin dibinebatırsın!” Âmin! Bu mübahele veya muhaveleye cesaret edemeyenler, âmin diyemeyenler, o sözlerebeddua diyerek, ayrı bir iftirayı aylardır seslendiriyorlar. Bu mübahele veya muhavelenin halkla hiçalâkasının olmadığı, bunun doğrudan iktidarın başındakilere yönelik olduğu da apaçık. 
Böyleyken, onuSoma faciası kurbanlarıyla ilişkilendirmek, ayrı bir iftira. Masumlara müfteriler için de Kur'ân, “Dünyadave Âhirette mel*undurlar” hükmünü veriyor (24:23) ve böylelerinin fâsık olup, herhangi bir konudaşahitliklerinin ebediyen kabül edilmeyeceğini de beyan buyuruyor (24:4).Başbakan, 17 Aralık'tan bu yana sürekli yaptığı gibi, doğrudan kendisine dokunan cinayet çapındakihataları, kanunsuzluk suçlamalarını yine başkalarının üzerine yıkarak, sorumluluğundan kurtulmaya mıçabalıyor? Son cümlesi de, tamamı iftira ve çarpıtma olan suçlamalarına netice olsun: “Yazıklar olsun,bırakın milleti, bu toprakları, bu dine yaptığınız ahlâksızca saldırıdan dolayı yazıklar olsun.” 


“TOHUMLAR GİBİ DAĞILDIK, İNŞALLAH TOPLANACAĞIZ DA” 


1,5 yıl kadar önce “Hizmet, Hz. Fâtıma çilesi yaşayacak daha” diye yazmıştım.Hizmet, bilhassa son bir yıldır Hz. Fâtıma çilesi yaşıyor; bu çileyi ve sebebini,“kendi hanelerindeki bin teseyyüb”e ve Hz. 
İsa'nın “İlk taşı günahı olmayan atsın'ikazına rağmen, insanları bir-iki hatasıyla mahküm ediveren yığınla insankarşısında yazabilmem mümkün değil. Bu çileyi, “Maziye ve musibetlere Kader açısından, geleceğe ve sorumluluklara irade açısından bakılır.” Kaidesinihatırlatan, böyle bakarak, tarihin gerçekte ma'rifet-i İlâhi'nin dördüncü küllikaynağı olduğunu ortaya koyan Hz. Bediüzzaman, şöyle yorumlar:“Hz. Hasan, Hüseyin ve nesilleri, manevi bir saltanata namzettiler. Onun içinCenab-ı Allah, onlara dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Elleri geçici ve zahiri birsaltanattan çekildi; fakat parlak ve daimi bir manevi saltanata tayin edildiler; âdivaliler yerine, evliyâ kutuplarına merci oldular. 
Onların kazandığı uhrevi netice,ruhani saltanat ve manevi terakki o kadar kıymetlidir ki, çektikleri zahmetler,oldukça kolay ve ucuz düşer. Ayrıca, Emevi ve Abbasi devletlerinin reisleri ve tâbileri, onları karşılarında bulmakla, ister istemez bütün güçleriyle İslâm ve imanhakikatlerini ve Kur'ân'ın hükümleri ni muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüzbinlerlemuhakkik müçtehid, kâmil muhaddis, evliyâ ve asfiyâ yetiştirdiler.”Hz. Bediüzzaman, Sahabe ve Tâbiün dönemleri fitnelerini de şöyle yorumlar:““Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her bitki taifesinin, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; neticede her biri ken dine mahsusçiçek açar; fıtri birer vazife başına geçer; öyle de, bahis mevzuu fitneler dahi,çekirdekler hükmündeki muhtelif istidatları tahrik edip kamçıladı; “İslâmiyettehlikededir, yan gın var!’ diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyet'i 


muhafazayakoşturdu. Her biri, kendi istidadına göre, cihanşümul genişlikteki İslâmiyet'in pek çok ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı, tam bir ciddiyetle çalıştı.Bir kısmı, hadislerin derlenmesine ve muhafazasına, bir kısmı Şeriat?ın, bir kısmıiman hakikatlerinin, bir kısmı Kur'ân'ın muhafazasına çalıştı. Neticede, pek genişâlem-i İslâm'ın her tarafında muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Güller içindebid'at ehli fırkaların dikenleri de çıkmış olsa bile, fırtına, pek çok münevver müçtehitleri, nürani muhaddisleri, kudsi hâfızları, asfiyâları, aktapları âlem-iİslâm'ın her tarafına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba Ehl-i İslâm'ı heyecanagetirip, Kur'ân'ın hazinele rinden istifade için gözlerini açtırdı.”Hz. Fâtıma çilesiyle Hizmet, şimdi benzer süreci yaşıyor. Bu süreçte dikkat isteyen iki önemli nokta var: Hizmet, siyasi mücadele veremez, siyasetin dilinikullanamaz. Hz. 
Üstad'ın buyurduğu üzere, “Âhirzaman'ın dehşetli şahıslarıylasiyasi mücadelede başarılı olunamaz.” 
Siyaset, bilhassa günümüzde yalanüzerine müesses; Hizmet, yalan söyleyemez, iftira atamaz; hak ve adalettensapamaz. Ölçüsüz davranamaz. Dolayısıyla, mademki Hizmet ayrıca Mesihiyet'i temsil etmektedir; öyleyse Hz. Mesih'in cemaati maddi güçlerin yenemediğiRoma'yı nasıl yenmişse öyle davranmak, fakat Din'in ve Hizmet'in özünükorumaya a'zami gayret göstermek mevkiindedir. Onun en büyük silahı, Kur”ân'ınmağlüp edilemez elmas hakikatleri ve duadır. Âhirzaman'ın dehşetli hadiselerinianlatan âyetlerde ve bir hadiste şöyle buyrulur: “İfsat orduları dağlardan boşananseller gibi, önlerine geleni öldürerek ilerler. Bunların karşısında Hz. Mesih ve çok cesetleri havanın kartalları götürüp dağların ötesine atar.” Üzerinde ne kadardurulsa az bir husus. 


AYNADA YANSIYAN BEŞ MANZARA 


1. Artık herkes biliyor ki, “Orta Doğu” yeni haritalara gebe.Oded Yinon'dan naklen I. Shahank 1982, Amerikalı yazar R. Schoenman 1988'de yayınlanan kitaplarındalrak'ın üçe, Suriye'nin ise kuzeyde ve merkezde birbiriyle çatışan iki Sünni, Lübnan sınırında Dürzi veLazkiye bölgesinde Alevi dört devlete bölüneceğini ifade ediyordu (s. 9). Ve bu, “eşbaşkanı olduğumuz”BOP'un planları dâhilinde.PKK, konu hakkında yazan pek çok yazarın da ifade ettiği üzere, başlıca varlık sebebi olarak, Türkiyeiçinde siyaseti dizaynda ve bölgenin yeniden şekillenmesinde bir enstrüman. Oslo görüşmelerinde PKK'ya Güneydoğu'da terörle savaşan güvenlik güçlerinin yargılanacağı,kendilerine zorluk çıkaran resmi görevlilerin değiştirilecekleri ve Güneydoğu'ya BM gücününyerleştirilebileceği sözlerinin de verildiği medyada defalarca yer aldı. Güneydoğu'da teröre ve teröristlere karşı en başarılı mücadeleyi veren Emniyet mensuplarının nerdeysetamamı bugün hapiste. Erdoğan, Davutoğlu ve B. Atalay, “Çözüm Süreci”nde asker ve polisin kilitlenip, PKK'nın güçlendiğini;Oslo'da da dönemin MİT müsteşar yardımcısı Afet Güneş, PKK'nın MİT'in gözü önünde bütün büyükşehirleri patlayıcılarla doldurduğunu itiraf etmişti.“Çözüm Süreci”nde dağdan şehirlere inen PKK, “mücadele stratejisi”nde şehir ayaklanmalarımerhalesine (serhildan) ulaşma yolunda; bu da, açıkça Türkiye'de iç savaş demek. 
Ve BM'in 1973 sayılıkararında “Bir ülke kendi halkı da olsa sivilleri ve direnişçileri bastırmaya kalkarsa BM'nin buna müdahale yetkisi vardır.” deniyor. 

2. IŞİD. Birkaç yıl önce türeyiveren bu örgüt, bir hamlede Irak'ın ortasından Suriye'nin merkezine doğru biralanda yayılıverdi. Bugün ne devletlerden, özellikle büyük güçlerden habersiz böyle bir örgüt kurulupgüçlenebilir, ne de istihbarat servislerinden habersiz büyük terör eylemleri yapılabilir. 

IŞİD, Irak'ın üçe, Suriye'nin birbirine düşman ikisi Sünni olmak üzere dörde bölünmesine hizmet ediyor.Anlaşılıyor ki aynı IŞİD, Türkiye'de çıkarılacak bir iç savaşın bir diğer enstrümanı. Ve AKP iktidarı,Suriye'de IŞİD'e silah taşıdığı belgelenen MİT TIRları gibi, el-Kaide'yi, Tahşiye'yi, Tevhid-Selâm'ısoruşturan Emniyet ve Yargı mensuplarını, hattâ konu hakkında yazan Gültekin Avcı gibi gazetecileri dehapse tıkmış durumda. 

3. 17—25 Aralık'la sarsılan ve bazı yetkililerinin iktidar olmaya mahküm bulunduklarını itiraf ettiği AKP, 7Haziran'da tek başına iktidar olamadı. Erdoğan, “400 milletvekili verin, bu iş huzur içinde çözülsün;” bazıAKP yetkilileri, “7 Haziran'da tek parti iktidarı gerçekleşmediği için istikrarsızlık doğdu... Artık çözümsüreci yok; çünkü reyleri HDP aldı....” diyordu. İnsan, “PKK da bölgede planların hedefine ulaşması içinAKP tek başına iktidar olsun diye mi terörü yeniden başlattı? IŞİD de Türkiye içinde aynı maksada mıhizmet ediyor?” diye sormadan edemiyor. 

4. Erdoğan, ABD'de 3 Müslüman genç öldürülünce Obama ve Biden'e “Biz siyasiler, ülkemizde işlenencinayetlerden sorumluyuz. Çünkü halk size oylarını verirken “Benim can güvenliğimi, mal güvenliğimisağlayacaksın' diye veriyor.”; Fransa'ya da Charlie Hebro'ya yapılan terör saldırısı 


karşısında “Sizinistihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu?” diye sesleniyordu. Erdoğan, Türkiye'deki terör eylemlerinin asılsorumlusunu ilan etmiyor mu? 

5. Türkiye, 2002 Kasım'ından beri, 1950-1960, 1965-1980, 1983-2001 yılları arasında yaşadığı manzaranındördüncüsünü yaşıyor. Ve bugün AKP, bir zaman MİT kontraterör dairesi başkanlığı yapmış MehmetEymür'ün fabrikatör, yani ülkesinde kendisine çalıştığı yabancı ülke adına kaos çıkarmakla görevli ajanolarak nitelediği Doğu Perinçek ve partisi dahil darbecilerle, “Ülkede oluk oluk kan akıtacağız” diyen veçetecilikten hüküm giymiş kişi ve organizasyonlarla el ele. Ama maalesef AKP'li halkımız, dördüncüdefa yaşadığımız sürecin iradi sürükleneni ve dolayısıyla “Yazılan, yazıldığına varacak.” 


ERDOĞAN YILLAR ÖNCE BOP'U BÖYLE ANLATMIŞTI 

4 Mart 2006. Erdoğan AK Parti Bayrampaşa ilçe kongresinde:“Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi 
var. Nedir o görev. Biz Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesinin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz. Biz bu görevi yapıyoruz.”16 Şubat 2004. Başbakan Erdoğan, Kanal D'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuk. BüyükOrtadoğu Projesi ile ilgili konuşuyor. Diyarbakır ile ilgili hedefini anlatıyor:“Ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Diyarbakır istiyorum ki, şu anda Amerika'nın dadüşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi var ya Genişletilmiş Ortadoğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakırbir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım". 


12,13, 14, 16 YIL İÇİNDE 


Kur'ân'da belki en ürpertici âyetlerdenbiri şudur: “De ki: “Yaptıklarıyla en çok kayba uğrayanlar kimlerdir sizebildirelim mi? Onlar, dünyahayatındaki bütün çalışmaları (da)boşa giden, fakat buna rağmen güzelişler yaptıklarını zannedenlerdir.” (18:103—4) Bunlar, dünya hayatını gaye edindikleri, fakat Âhiret'inyanısıra dünyada da kaybettikleri için en fazla kaybedenlerdir;buna rağmen, yaptıklarını güzel zanneden, ilim değil, zanüzerinde hareket edenlerdir. Özellikle günümüzdeMüslümanlar olarak İslâm konusunda en büyük problemimizcehalet; cahil var bilmiyor; cahil var bilmiyor, fakatbilmediğini de bilmiyor; cahil var, bilmiyor, biliyorumzannediyor; ve cahil var, biliyor veya bilmiyor, ama bildiğinizannettiğini yanlışa alet ediyor. Son zamanlarda bazıları, Hz.Bediüzzaman'ın önemli bir istihracını tam tersi yönde Hizmetaleyhinde kullanmakla, Kur'ân'ı “onun kelimelerini asıl mevzive mevkilerinden çıkararak” tahrif tarzında Risale-i Nur'datahrifte bulunuyorlar.Hz. Üstad, Kevser Süresi'nin son âyetine dayanarak, tamamenkendi zamanına ve Âhir Zaman'ın o zamandaki bazı “dehşetli”şahıslarına ait olmak üzere bir istihraçta bulunuyor. Ve bizzatkendisinin de Kastamonu ve Emirdağ Lâhikaları'nda açıkladığıüzere, bu tür istihraçlarda dikkat edilmesi gereken hususlarvardır: 
(1) Yine bizzat Hz. Üstad'ın zikrettiği üzere, Hav'ebköpeklerinin Hz.Âişe'ye havlaması meselesinde olduğu gibi,Cenab-ı Allah peygamberi de olsa gayb hadiselerini genellikleperdeli bildirir ve çoğu, yorum ister. (2) Bizzat Hz. Üstad, “Bengeniş, siyaset dairesinde bir nur bekliyordum. Ama 
hadiselerbeni 25 yıl bilfiil tekzip etti; bu nur, iman dairesinde tecellietti.” derken; yine 12, 13, 14, 16 
yıllar istihracıyla ilgili olarakda, “Ben büyük dairede, hattâ dünya çapında da cereyanedecek hadiseleri bir memlekete ve bazı şahıslara tatbiketmiştim. Gerçi tatbikim bu şahıslar hakkında da gerçekleşmişolmakla birlikte, şahıs isimlerinin böyle ilmi meseleleregirmemesi lâzımdır.” derken de, Kur'ân'dan da olsa gaybiistihraçlardaki kapalılığa dikkat çekmektedir. (3) Kur'ân, butür istihraçlardan çok daha açık gerçekler olarak, bizi Cenab-ı1Allah'ın kâinattaki, insandaki ve tarihteki âyetlerini okumayaçağırır; bunlar objektiftir ve yanıltmaz. Oysa istihraçlar, çokdefa yorum istediği için yanıltabilir. Böyleyken insanlar,günümüzde Kur'ân'ı incelemek yerine, merakla böylesiistihraçlara ve benzeri haberlere ilgi duyuyorlar.Risalelerde gerçekler çok açıktır. Meselâ Hz. Üstad, Risale-i Nurhizmeti için üç dönemden söz ederken, “Üç dönemdeki vazifebir cemaatte çelişkisiz toplanmaz” diyerek, her üç döneminayrı cemaat ve elbette rehber istediğini açıkça ortayakoymaktadır. İkinci olarak, 12, 13, 14 ve 16 yılla ilgili koymaktadır. İkinci olarak, 12, 13, 14 ve 16 yılla ilgiliistihraçları şahıslar temelinde öncelikle kendi dönemine ve odönemde İslâm ile mücadele eden bazı dehşetli siyasi şahıslarahastır ve istihracının bu şahıslar hakkında gerçekleştiğini deaçıkça ifade etmektedir. Bu yılların başlangıcı ile ilgili verdiğitarihler de nettir. Bu tarih, bu istihracın kendisinde yer aldığıRisale'nin yazılma veya Risale-i Nur hizmetinin başlama tarihide olmayıp, o şahısların sahneye çıkma tarihidir. Diğeryandan, bir risalesinde İslâm aleyhinde hicri 100, milâdi 97senelik fasılalarla 


1711, 1808, 1905 tarihlerinde ve yine hicri100 yıl sonra ortaya çıkacak siyasi akımlara dikkatçekmektedir ki, 12, 13, 14, 16 seneleri bu son akım için detatbik edilecek olursa, her bir yılın hangi şahsa baktığı,bakmasını bilen için çok rahat görülebilir. Ve bunu Hocaefendive Hizmet'le ilişkilendirenler, ya Risale'yi anlamıyor veyaanlamak istemiyor, ya da bile bile çarpıtıyorlar. 


AKP LİDERLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ 


Erdoğan ve Davutoğlu'nun bazı sözleriyle birtakım AK P'lilerinsözlerinden şu manâ taşıyor: AKP, bir misyon partisidir; bu misyon, Fatih'in, Selâhaddin Eyyübi'nin vb.misyonudur. Erdoğan ve (bazı sözlerindenanladığım kadarıyla kendisine göre)Davutoğlu, bu misyonun büyük liderleridir. 

İnsana gereken kendisini “hiç” bilmesi iken,onun için en büyük zaaflardan biri, kendisini“bir şey” bilmesi, kendisine makambiçmesidir. Özellikle tarikatlarda şeyhi gavs,gavs-ı a'zam, kutbu'l-aktab görme temayülüyaygındır; bu, şeyhini böyle görmek isteyen müridin bir manâdakendisine biçtiği, “böyle bir şeyhe mürid olma” payesidir; yani,bir enaniyet göstergesidir. Tasavvuf'ta “Veli, nuruna mağlüptur.”denir. Yani, meselâ 60 watt'lık bir ampulle aydınlanan bir odadabulunan ve başka oda, başka ışık bilmeyen bir insanın dünyayıbu odadan, bütün ışığı da ampulünün ışığından ibaret bilmesi gibi, nuruyla gözü kamaşan veli, daha öte nur yok zannıylakendisini en büyük veli bilir. Nasıl bir veli böyle nuruna mağlüpolabilirse, âlim ilmine, bazısı zekâsına, bazısı aklına, bazısı da gücüne mağlüptur. 
Nefis ve şeytan, insanın bu zaafını çok iyikullanır; bazı müridler, bazı menfaatperestler, bazı riyakâr vedalkavuklar da övgü ve tabasbusla bu zaafı körükler. Bu modagirmiş bir insan, meselâ bir tevafuk, bir başarı, bir rüya, bir intakıhak, etrafından ululama gibi nefis okşayıcı bir halet de tecrübeediverirse, artık mevcut makamlar da kendisine küçük gelmeyebaşlar. Bu da mehdilik, mesihlik gibi iddialara kapı açar ki,tarihte bunlarla da yetinmeyip risalet, hattâ ulühiyet iddiaedenler de çok çıkmıştır. Hz. 
Bediüzzaman, bu hususta çokönemli bir tesbitte bulunur: “Gördüm ki, sapan bütün fırkalarıimamları saptırmış. Bâtına girmişler, biraz yol almışlar, sonavardık zannederek dönmüşler, sapmışlar, saptırmışlar. Kendileriiçin “Bir şey elde ettin ama, senden her şey gitti' sözü gerçekolmuş.” İslâm'da “vazifeli” olmanın delil ve alâmetleri vardır. Bunların ilki, “emin” olmak, yani yalandan, iftiradan, sözdedurmamaktan, emanete ihanetten, zulümden, haksızlıktantamamıyla uzak bulunmaktır. Oysa bütün bunlar, bilhassaTürkiye gibi yerlerde siyasetin ana unsurlarıdır. İkinci olarak,takvâ (haramlardan şüphelilere kadar günahlardan kaçınma) ,üçüncü olarak, halktan hiçbir ücret, karşılık talep etmeme gelir.Halbuki siyaset günah bataklığı olduğu gibi, tamamen halktankarşılık isteme üzerine oturur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ise,Hz. Ebü Zerr gibi birine dahi, “Biz idari makamları isteyenevermeyiz.” buyurmuştur. “Vazife”liye yüklenen temelmahiyetindeki üç vazife de, (1) insanlara kâinatı, hadiseleri,insanı Allah'ın âyetler mecmuası, ma'rifet kaynağı birer kitabıolarak okuma; (2) nefsi tezkiye, kalbi tasfiye, ruhu inkişafettirme, malı zekât, infak ve sadaka ile arıtma ve her türlü madditemizlik; (3) insanlara Kitab'ı, hikmeti ve dünya ve Âhiret saadetiadına bilmesi gerekenleri öğretmektir. AKP ve liderliği, buölçülere göre gerçekten nerededir? 

AKP idaresinde Türkiye'nin gücünü ise, İran'ın DevrimMuhafızları Ordusu Başkomutan Vekili Hüseyin Selâmi şöyletasvir ediyor: “Dün, düşmanlarımızın İran içindeki tecavüzleriniöönlemeye çalışıyorduk. Bugün ise yiğitlerimiz, DoğuAkdeniz'deki değişimleri takip ediyor. Artık Irak'ta, Suriye'de,Lübnan'da, Filistin'de, Yemen'deyiz. Bir de Türkiye'ye bakın:Sınırlarının 10 m. ötesine bile adım atamıyor. Oysa, bölgedebüyük güç rolü oynamak istiyorlardı. Türkiye, fantastik bir güç. 

Blöf ve tehditleri, sırtlarını Amerika'ya dayamalarından.”Biz “küresel akademisyen” ödülü sahibi, rektörü olduğuüniversiteye 720 bin kitaplık kütüphane kazandırmış SedatLaçiner Bey'i gözaltına alırken, daha 2-3 gün önce kendisiyle, üniversiteler arası yardımlaşma anlaşması yaptığımız “ikinci evimiz” böyle diyor. 


ALLAHÜMM’ ANSUR HÜKÜMETENA! 


Bazı dostlar, beni yeteri kadar siyâsi olmamakla suçluyorlar; ben ise yeterinden fazla siyasî tavır takındığımı üzülerek fark ediyorum. 

"akıllı ol sen de diğerleri gibi yaz..." 

Cümlede çelişki yok, siyâsi kelimesine verilen anlam farklı. Bazı dostların imâsı şu: “Sana göre ne doğrugörünüyorsa öyle yazıyorsun; Aa bu iyi bir şey değil. Bir tarafta ülkenin seçilmiş hükümeti dururken ardıgörünmeyen bir yapıyı desteklemek iyi değil. Akıllı ol, sen de “Kışkırtmalara fırsat 


vermeyelim? de, sen de,“Başbakan'ımıza dünyalar tatlısıdır; yargının yaptığı iş değil, bu yaptığınız gazetecilik değil arkadaşlar?diye yaz. “Paralel devlet olmaz, sivil vesayete karşıyım, siyaset emreder hukuk yapar? de, “Liyakat çokönemli filan” gibi şeyler söyle...”Bir, üç, beş; geçenlerde bir okuyucu mektubunda, “Üç kuruşluk yolsuzluk için milletin milyarlarını çarçur etmeye utanmıyor musunuz?”, “Sizi yolsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı çıkan safta mı görecektik;yazıklar olsun aboneliklerimize..” 
yollu bir azarla karşılaşınca mukavemetim çaya batırılmış bisküvit gibi dağıldı gitti. Oturup düşündüm, zaten huzursuzum. Bir ara o kadar zihni yoğunluğa kapılmış olmalıyım ki hanıma, 

-Kaptan bey, zahmet olmazsa Yağcılar durağında inebilir miyim lütfen? diye seslendiğimi hatırlıyorum enson...Derken minibüs hemen kıvrak bir manevrayla sağa yanaştı, otomatik kapı açıldı, indim. Aa, durakta birçoktanıdık simâ, “Oo hoş geldin; geciktin yahu, senin için bayağı üzülüyorduk.” diyorlar. 
Benden birkaç günönce aynı durakta inmiş olan bazı tanıdıklar ise nedense yakınlık göstermek yerine utangaç ve suçlu biredâyla önlerine bakıyorlar. Koluma giren biri kulağıma eğilip, “Bunlar birkaç gün önce sana “Başbakan'ın ölmesini diliyor? diye bühtan edip ortalığı kışkırtan kişiler; aslında iyi insanlardır ama bu duraktainenlerin ilk günlerde böyle sert şeyler yazması âdettendir, hoş gör.” diye fısıldadı. Derken büyükçe bir holdingi andıran bir binaya girdik. Ortam latif; her taraf pembeye boyalı, her duvardabüyük lider posterleri. Havaya hafiften “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısının enstrümantalnağmeleri yayılmakta. İçeri girer girmez inanmazsınız, tabiatım değişti, mutlandım. 
Güçlü, haklı, kalabalık ve çok kararlı bir topluluğun parçası olduğumu hissedip rahatladım. Bu özgüvenle önceki yazılarımaşöyle bir baktım, içimi pişmanlık bastı. “Bunlar nasıl bir lâflar yahu, resmen ayıp etmişim” diye kendimipayladım.Oturmam için güzel ve yumuşak bir deri koltuk gösterdiler. Derken yan tarafa birkaç koltuk dahagetirdiklerinde; “Bunlar kimin için?” diye sordum, “Doğruyu bulan ve cesaret gösterip gelen sadece sendeğilsin, başkaları da sırada, onlar için bu hazırlık” dediler. “Kim ki bunlar?” dedim, “Basındaki sinyalleridoğru okuyabilseydin anlardın!” 
deyince fazla üstelemedim.Derken o esnada iyi giyimli bir görevli yanıma geldi, “Burada âdettir” dedi; üyelik kaydınızı yapmadanönce, yazdığınız gazetede özeleştiri yapan bir yazı yayınlamanız gerekiyor.” “İyi ama” dedim “Tarafdeğiştirmiş olmam yetmiyor mu?” “Oo” dedi görevli, “Senin gibi yazar çok bizde; önemli olan duraktainmeden önce “Aklınızı başınıza alın; bunların şakası yok, iki vakte kadar paralel yapıya müthişoperasyon geliyor, kaçılım? yollu şeyler yazmalısınız ki, burada itibarınız olsun.” dedi.Ben de oturup bu yazıyı kaleme aldım. İşte söylüyorum. Yaptığım her şey, yazdığım her satır yanlıştı. Kafama saksı düşmüştü. Kendimi ayıplıyorum. Pişmanım. Hatta hızımı alamıyor ve açıkça şöyle niyâzediyorum: 

-Allahümm’ ansur hükümetenâ, hükümetel cumhuriyyeti ve rüesâi'l-izâm; âmin ve bihi nestâin! 
Derken hanım uyandırdı, “Uyumuş kalmışsın ayol.” dedi: “Nerdeyse kerâhat girecek, kalk abdestini 


» 


tazele 
AL SANA “PARALEL” AL SANA ‘DARBE’ — NAZİF APAK 


-Bana Hüseyin Bey'i bağlayın!Bu ani emri duyan sekreter telefona sarılır.Telaştan, “Hangi Hüseyin?’ 
demeye vakitbulamamış; aklına gelen ilk Hüseyin Bey'i (Çelik'ijaramaya koyulmuştur. Çelik”e ulaşır ulaşmaz,‘ Efendim Başkanımız sizinle görüşmek istiyor;müsaitseniz bağlıyorum” der.Başkan doğrudan lafa girer. O günlerin siyasi atmosferini değerlendirir. Nasıl yazı yazmasıgerektiğini anlatmaktadır. 
Hüseyin Çelik sabırla beklemekte, telkinleri sonuna kadar dinlemektedir.Analizler, ikazlar bitince Çelik kahkahayı basar: Yakaladım seni Melih. Ben Hüseyin Çelik!..Meğer Başkan karşısında Hüseyin Gülerce var diye konuşuyormuş.Bir zamanlar “Sağın Dev Genç'i diye nam salan Milli Mücadeleciler derin ilişkiler ve karmaşıkolaylar sonunda dağılmıştı. Dağılmak mı? Tersini düşünenler de var: Mücadeleci ekibin hemen hergruba sızdığına, aralarındaki gizli bağın hiç kesilmediğine inananlar da var. Kadro: Ali MüfitGürtuna, Cemil Çiçek, Ahmet Taşgetiren, Atilla Yayla... Bir de tuttukları saflara bakın: ANAP, AKParti, HDP, liberaller, çeşitli cemaatler... 

Bu uzun hikayenin çok küçük bir bölümüne (şimdilik) değinip geçeyim: Bu ekip AKP ve Erdoğan aleyhine yıkıcı bir kampanya yapmıştı vaktiyle. Yabancı diplomatlarla bir araya gelen iki büyük ilin Milli Mücadele kökenli belediye başkanı “Tayyip'ten iş çıkmaz” mesajını vermiş, Emine Hanım'ın örtüsünden Milli Görüş'ün Batı düşmanlığına kadar pek çok olayı muhataplarına anlatmıştı. Hatta o dönem çok yaygın olan şu cümlenin Melih Bey'e ait olduğunu başkent gazetecilerinin hepsi bilir: Devlet İmam Hatip'ten çıkanları polis memuru yapmıyor; başbakan mı yapacak?Derin ikazlar eşliğinde yürütülen kampanyaların amacı, Erdoğan'ın önünü kesmek, yeni bir parti ileseçime girip 


iktidara yürümekti. Gülerce bu nedenle hep Erdoğan düşmanlığı yaptı. Cemaat,Erdoğan'ı demokrat bulup desteklerken bile o, pusuya yatıp iktidar koltuğunu bekleyen arkadaşlarıgibi aleyhte çalıştı. 
Onların kulağına işbirliği yaptıkları güçler şöyle fısıldıyordu o günlerde: Tayyipgidici, sıranızı bekleyin”. İlle de ‘darbe’ aranıyorsa, tam da budur darbe. AKP kapatılır kapatılmaz devreye girmek gerekiyordu. Nasıl olsa bazı Anayasa Mahkemesi (AYM)üyeleri ile Başkan'ın arası sıkı fıkıydı, daire, arazi işleri olduğu da söyleniyordu. (Bu gün bile şehringöbeğindeki büyük bir gökdelenin emekli bir AYM yetkilisine ait olduğunu hatırlatırım) Kestirmedensöyleyeyim: Parti kapama davasında Erdoğan'a Başkan- AYM ilişkisine dair bilgi ulaşmasaydıMahkeme başka türlü karar verecekti. 

Ali Müfit Gürtuna, Turkuaz Hareketi'ni kurdu. Gökçek yedekte bir parti tuttu. Ankara'nın nabzını tutan gazetecilerden biri olarak naklediyorum: ANAP'ın meşhur bakanlarından birinin partisi listeye alındı, borçları ödendi. İş ve siyaset dünyasından insanlar bu partiye davet edildi. Mesela ZaferÇağlayan o davete katılma sözü verenlerin başında geliyordu. O günlerde birbirlerine “bakanım? 
“başbakanım? diye hitap ediyordu ekip. Madem iktidara yürünecekti; medyaya da ihtiyaç vardı. Ses TV bu niyetle kuruldu...AKP kurmayları bu gelişmelerden rahatsızdı. Şöyle bir karara vardılar: “Cemil Çiçek, Melih Gökçekve arkadaşlarının parti dışında kalıp bize zarar vermelerine izin vermeyelim; bunları safımızdatutalım.” Öyle de yaptılar; ama hep kuşkuyla baktılar bu kadroya. Her mahalli seçimde Melih Bey'idevre dışı bırakmak istemelerinin sizce de bir manası yok mu? Kritik bir viraja girdiklerindekendilerine çelme takacaklarına dair kuşkuları oldu. Bugün de öyle. Mesela her fırsatta el eteköpmesine rağmen Gülerce?den tiksinti ile söz edildiğine benim gibi pek çok gazeteci tanıktır. ..Nereden geldi aklıma şimdi bu konu? Sağ olsun Gülerce ve Gökçek ha bire paralel yapı ve darbeden bahsediyor ya; işte oradan. 


ALÇAK VE AHLAKSIZ KİM? — ALİ ÜNAL 


Son dönemin yaygın modalarından biri, Ergenekon,Balyoz, Kafes Eylem Planı gibi operasyonları yapanEmniyet ve Yargı mensuplarını, bunlarmünasebetiyle Hocaefendi ve Cemaat’ igıyaplarında suçlayıp hakaret etmek.Nedim Şener'i biraz, o da medyadan tanıyorum. Yıllarca Ergenekon örgütünden bahseden,“Ergenekon belgeleri...” kitapları yazan, savcı Öz'e Hrant Dink cinayetini Ergenekon'un işlediğinisöyleyen Şener, 17-25 Aralık/AKP yargısının kararı üzerine, “Meğer Ergenekon adıyla bir terörörgütü yokmuş!.. Bunlar bilinmiyor muydu? Elbette biliniyordu.” diye yazabildi. Aynı Şener, Dinksuikastı konusunda Bülent Demirel'in ifadelerini Ali Fuat Yılmazer?e yıkarak Yılmazer'i suç yüküaltında bırakıyordu. Bu ortaya çıkarılınca da “Yanlışlıkla olmuş! ” deyip sıyrılmaya çalıştı. İnternet”tegezinirken, 2010 yılında bir 32. Gün programında, başka “yanlış”larını yüzüne Mehmet Baransu'nunsöyleyip, onun da yine “yanlışlıkla olmuş” diye kabullenmek mecburiyetinde kaldığını gördüm. Kendisiyle tartışıp durduğu Nazlı Ilıcak'ın birlikte TV'ye çıkma meydan okumasına evet diyemeyenŞener, “Kendin çal kendin oyna!” mahiyetindeki güya TV tartışmalarında “o alçak polisler” diyekonuşuyor. Kendilerini savunamayacak insanlara arkadan “alçak!” demek, onları savunabilecekkimselere yer vermeyen ve aleyhlerinde hakarete zemin hazırlayan programlar yapmak, asılalçaklık olmaz mı?Erol Mütercimler, Türkiye?de Ergenekon üzerine en çok konuşanlardan, hattâ bu ismi ilk telaffuzedenlerden biri. Ergenekon lâfını 1990”larda Memduh Ünlütürk'ten duyduğunu, kendisinin deErgenekon içinde olduğunu söyleyen Ünlütürk'ün “Ergenekon, Genelkurmay'ın da, hükümetlerin de,bürokrasinin de, herkesin üstünde bir örgüttür. 
Yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir.” Dediğiniaktarıyor; “Ergenekon'un içinde bazen genelkurmay başkanları var, valiler, subaylar, emniyetçiler,köşe yazarları, gazeteciler, profesörler, işadamları, sıradan insanlar var.” diye yazıp konuşuyordu.Ergenekon'un öldürttüğünü iddia ettiği oramiral Kemal Kayacan'ın kendisine “Sen, bizim güçlüolduğumuzu mu düşünüyorsun? Bizim dışımızda öyle bir örgüt vardı ki, bizim rütbemizin “or'olması hiçbir anlam ifade etmiyordu. 
Ergenekon örgütünü ciddiye alacaksın. Çünkü her şeyitezgâhlayan örgütün adı odur.” dediğini aktarıyordu. Mütercimler, Ergenekon davasında yargılanırken, Kayacan'ın öldürülmesiyle ilgili sözlerini “saçmalama hakkım var” diye izah, yani bazen saçmalayan biri olduğunu itiraf etmişti. 
Mütercimler, Ergenekon davasında yer alan Emniyet ve Yargı mensupları için “Çok nazikler; işlerini çok iyi biliyorlar. Emniyet'te koydukları hücre çok temizdi; sabahları sporumu yaptım; ‘24 saat sıcak su var. İhtiyacınız olduğu zaman lütfen söyleyin!” diye hep nazik konuşuyorlardı” diyordu. Şimdi, bir yandan Türk ordusunun 1950'den sonra siyasete bulaşmaktan çıkamadığını da söylerken, biryandan da Ergenekon, Balyoz gibi operasyonları, bir başka “Kendin çal kendin oyna!” programında 


hem Hocaefendi”ye, hem de sözünü ettiği savunmasız Emniyet ve Yargı mensuplarına gıyaplarındaiftira atıp, hakaret ediyor. Bu, ahlâksızlığın dip yapması değil mi? Daha önceki bir teklifimitekrarlıyorum: Sözkonusu Emniyet ve Yargı mensuplarının davaları televizyonlarda yayınlansın ve 

alçak kimmiş, ahlâksız kimmiş görelim!Ayşenur Arslan. Hemen her “ahbap çavuş” programında “Fethullah Gülen”i diline doluyor. NurettinVeren”le alâkası olmayan Küçük Dünyam’ı ona atfediyor; Verene ait bir söz, Küçük Dünyam”dageçiyormuş intibaı veriyor; Cübbeli Ahmet hoca üzerinden Hocaefendi'nin de lüks içinde yaşadığıiftirası atıyor. Ya Hocaefendi günümüzde en fakir bir insanın yediğinden daha az yiyor ve hiç dedaha rahat olmayan bir yatakta yatıyorsa?Bir diğer yiğit insan Gültekin Avcı Bey, zindan çıkışı sözlerinde haksız mı? 


SAHUR, RU'YET-İ HİLÂL KONULARI VE MİHRABI KİRLETME — 


Din herkes için olduğundan vahiy-Kur'ân-Din'in dili, en sıradan bir insandan Peygamber Efendimiz'e varıncayakadar herkese hitap ve herkesi tatmin edebilme hususiyetine sahiptir. İnsanların çok büyük çoğunluğu her zaman“avam” olduğu ve Dini emirler, yasaklar ve kaideler de herkesi kapsadığından, vahyin dili de, en zâhir ilktabakasıyla bu çok büyük çoğunluğu dikkate alır. Meselâ, Kur'ân namazı emreder; onun rükü ve secdesinizikretse de nasıl kılınacağını; Hacc'ı emir ve bazı menâsikinden sözeder, fakat onun nasıl ifa edileceğinianlatmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Beni nasıl namaz kılıyorum görüyorsanız siz de öyle kılın!”; “Hacc'ın menâsikini benden alın!” buyurarak, ibadetlerin ifasını müşahhas ortaya koymuştur. Namazı zahiri şartlarıylaSünnet”te ortaya konduğu şekliyle kılan herkes, onu ifa etmiştir; fakat en sıradan bir insandan PeygamberEfendimiz'e, seradan süreyyaya kadar, derinliği, enginliği, tecrübesi bakımından namazın mertebeleri vardır.Sahib-i Şeriat, ibadetleri tarif ederken, bir zümre ve seviyenin değil, herkesin anlayacağı şekilde tarif buyurur.Meselâ, “Fecir?'den güneşin doğumuna kadar sabah namazı kılınır; güneş öğle zamanı tam tepeden biraz batıya doğru salındığında öğle namazının vakti girer; her bir şeyin gölgesi kendisinin bir (veya iki) katı olunca ikindinamazının vakti girer...” şeklinde tariflerde bulunur ki, mesele, şehirde, köyde, dağda, ormanda, çölde, 7'nci asırdada, 21'inci asırda da herkesin anlayıp görebileceği açıklıktadır. 
Sahur ve rü'yet-i hilâl (Ramazan'ın girişi ve çıkışı)meselesi de böyledir. Böyle de olmalıdır; çünkü Din, sadece bilim ve teknoloji asırları için değil, bütün zamanlarve herkes içindir. Kur'ân, “Ayın (Ramazan'ın) girdiğine şahit olan o ay oruç tutsun.” buyururken, PeygamberEfendimiz, “Ayı görün oruç tutun, ayı görün iftar edin (Ramazan'a son verin)!” buyurmuşlardır.Şahit olmak, beş duyuyladır ve herkes için sözkonusudur; ayı görmek gözledir ve görmez olmayan herkes içinsözkonusudur. O bakımdan, Şaban'ın ve Ramazan'ın 2$inci akşam öncesinden itibaren ay gözlenir; 29*uncuakşamı görülürse Ramazan'a girilir ve Ramazan'dan çıkılır. Velev ki hilâl zatında ayın 29'uncu akşamı ortayaçıkmış bile olsa, eğer bulut, hava kararması gibi bir sebeple görülememişse, yine hadiste buyrulduğu üzere,Şaban veya Ramazan 30'a tamamlanır. Mesele, bu kadar basittir; Şililere gitmek, gözlemci göndermekgereksizdir.Sahurkonusunda da mesele aynı netlik ve açıklıktadır. Âyet, “beyaz ipliğin siyah iplikten ayrılması” tabirinikullanır. Eline biri siyah, biri beyaz iki iplik alıp, gece ışıksız ortamda beyaz olanı siyah olandan seçilebildiğizaman oruca başlayan Sahabi de meseleyi doğru anlamıştır; “Geceyi gündüze, gündüzü geceye (sarık dolar gibi)dolarız.” âyetinin harikulâde istiaresine binaen, ufukta sarığın ilk şeridinin beyazlığı seçildiği anda oruca başlayaninsan da doğru anlamıştır. Bunu tesbit için de Kuzey Kutbu'na gitmek boşunadır, katiyen gereksizdir. Mesele bu kadar açıkken niye problem haline getiriliyor? Türkiye Cumhuriyeti, lâik bir ülke olarak özellikle ilkçeyrek asrında kendisini İslâm dünyasından ayrı tutmaya dikkat etmiştir. Takvim, ölçü-tartı birimlerinindeğiştirilmesi devrimleri de bu konuda bize fikir verebilir. DİB, Türkiye Cumhuriyeti?nin lâik karakterini korumavazifesi altındadır da. İkinci olarak, ispat-ı nefis, hubb-u câh peşinde koşan bazı akademik unvan-titr sahiplerivar. Din de hassas, herkese şâmil, maalesef savunmasız. Dolayısıyla, akademik unvan veya titrinin halktan ücretini isteyenler, ispat-ı nefis için mihrabı kirletme yolunu seçiyor ve kiri cemaate de sıçratıyorlar. 14 asıruygulanmış, yerleşmiş, kaide-i mukarrere halini almış, hattâ şiar hükmü kazanmış meselelere dahledenlerhakkında başka türlü düşünemiyorum. 


ARINÇ'IN ÇIKIŞ(LAR)I VE? ALI ÜNAL 


Bülent Arınç, Türkçe Olimpiyatları finalinde“Politika hayatım ve Meclis başkanlığım süresince yaptığım hizmetler 50 ile çarpılsa, dünya çapındayapılan şu hizmetler karşısında ancak sıfır kalır.”diyor ve doğruyu söylüyordu.Aynı Arınç, sözünü ettiği “hizmetler”e 17—25 Aralık sürecinde yapılanlarkarşısında sessiz kalmanın da ötesinde, bunlara destek oldu. Daha ileri gitti; Cemaat'i özür dilemeye çağırdı ve seçim bölgesi Bursa'da, AKP'den de, onuniçinden çıktığı siyasi akımdan da çok daha önceden beri var olan Hizmet'e, “Bizvarsak siz de varsınız!” gibi, şirk kokan ve Kur'ân'ın “Ağızlarından çıkan ne debüyük!” diye nitelediği türden laf edebildi. Yine, AKP'lilerin hayatları ve tarihleriboyu yapmış olabilecekleri hizmetlerin kat katını dünyanın her tarafında yapanKimse Yok mu'ya reva görülenler kendisine sorulunca, “Ben şimdi Kimse Yokmu'yu mu düşüneceğim?!” 
diyebildi. Evet, Arınç, bir defa, o da Türkiye çapındayapılanların en insafsızı memleketi Manisa'da yapılınca ses verme gereği veyamecburiyeti duydu; fakat hemen arkasından AKP propagandası için gitüğiGüneydoğu'da çok yakından tanıdığı ve masumiyetinin de ötesinde hizmetleriniyakından bildiği Koza-İpek Grubu'na kayyim çökmesi kendisine sorulunca“Bunu da sormamış olun!” karşılığı verebildi.Arınç, ülkenin son 4 yıldır yaşadıkları karşısında bir defa “özgül ağırlığı”nıseslendirmeye kalktı, fakat arkasından bu ağırlığı defalarca sıfırlandı. Ülkede yüz binlerce ailenin elemleri karşısında sessiz kalırken, kendi ailesine sataştığıgerekçesiyle M. Gökçek'le söz düellosuna girdi; 7 Haziran'dan sonra hakkındakonuşacağı 100 civarında yolsuzluktan söz etti ama yine sustu. Oğlunun, bazıgerçekleri görebilmesi için 300 liralık yaşlılık aylığının 100 lirasını eksikgetirmesi ve bunu Erdoğan'a atfetmesi karşısında yapabileceği bütün bedduayıErdoğan'a boca eden yaşlı bir kadından söz etmiş ve “AKP'nin zemini budur”demiştim. Geçenlerde bu zemini, AKP iktidarında Türkiye'de on binlerce bebekyokluk, soğuk ve hastalıklarla boğuşurken, elektrik kesintisi sebebiyle kendi"bebeleri”nin ev içinde bir gece yeterince ısınamama riski karşısında 17-25Aralık'ı aralayıveren bir AKP trolü de bir defa daha ortaya koydu. Arınç da şimditasdik ediyor ki, ortada ne iktidara darbe teşebbüsü var, ne terbiye yoksunluğuiçinde Hocaefendi'nin ilk ismini kullanarak uydurdukları bir örgüt, ne de birparalel yapı var. Yakub Saygılı Bey'in 25 dosyadan sadece 2'si, iktidarı en içindenbilen ama destekçisi bir yakın tanıdığımın “buz dağının görünen kısmı” dediği17-25 Aralık, sadece dehşetli boyutlarda bir rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesatkarıştırma ve kara para aklama soruşturmasıdır.Arınç'a güvenilir mi? Hüsnüzan ama aynı delikten tekrar tekrar ısırılmış olmaferasetsizlik ve basiretsizliğine düşmemek için adem-i itimat prensibince, varsavicdanı onu konuşmaya itmiş olabilir. Tevbe kapısı da ölünceye kadar açıktır.Ama Arınç'ın samimi olabilmesi için sözünü ettiği “zulüm vehukuksuzluk”lardaki hissesini kabul, itiraf ve tevbe etmesi gerekir. İkinci olarak,hizmet insanları içinde pek çoğunun göremediği bir gerçek olarak, ortada AKPCemaatkavgası yok; mesele GOP/BOP ve Güneydoğu/terör meseleleriyle dealâkalı ve uluslararası karar merkezlerini de ilgilendiren uluslararası birmesele. Perinçek'in de başrollerde olması bunu görebilmek için yeter. Ama artıkbir gerçek var. “Orta Doğu'da belki iki asırdır bütün planları yapan; Oslogörüşmelerinde hakem; “Çözüm Süreci”ni ilk aralama adımı olan Habur rezaletiöncesi A. Gül'ü ağırlayan ve tarihimizde bir-iki “büyüğümüz”e daha verdikleri 

Knight Grand Cross of the Order of the Bath nişanıyla taltif eden veDavutoğlu'nun yakın geçmişte ziyaret edip, yakın gelecekte tekrar ziyaretedeceği ülke merkezli gelişmeler görülüyor. Erdoğan çok yıprandı. Biryenilenme ve “beyaz-sayfa” açmak gerekiyor. AKP iktidarı başlarında Rotary'deüyelerini “veren el” olmakla onurlandıran; 2013 Mart'ı ve 2014 Nisan'ın da “dostülke”yi “Bizden sizi rahatsız edecek bir düşünce sâdır olmaz; Türkiye,güvenliğiniz için iyi bir ortak olabilir.” Diye rahatlatma vazifesini yapan daArınç'tı. 


ASIL TERÖR PROPAGANDASI İŞTE BU! — VEYSEL AYHAN 


“El Kaide, IŞİD gibi terör örgütleri Türkiye'de tabanbulmaz.” “Bizim insanımız bu tür eylemlere primvermez.” gibi düşünceler geçerliğini maalesefyitirdi. Son 2-3 yıllık süreçte bu örgütler ciddi olaraktaban kazandı.Bu nasıl oldu?İlk sebep IŞİD hiç bir zaman hükümet nezdinde terör örgütü olarak kabul edilmedi. Bilakis korunupkollandı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu IŞİD”liler için “Öfkeli çocuklar... Bölgedekihoşnutsuzluktan doğan bir reaksiyon...” gibi tanımlamalar yapıyordu. 
Yaralanan IŞİDkomutanlarının Hatay ve Kilis hastanelerinde tedavi ediliyordu. AKP'li meclis üyeleri sosyalmedyada “İŞİD iyi ki varsın... Allah kurşununu azaltmasın.” diyebiliyordu. Ve AKP yönetiminden birtepki gelmiyordu.İzmir?de yakalanan 15 IŞİD militanından 4’ünün resmi kayıtlı AKP üyesi olduğu ortaya çıkıncakimse şok olmuyordu. Gözaltına alınan aydın ve gazetecilere kelepçe 


takılırken bunlar elini kolunusallaya sallaya dolaşmaları normalleşmişti. AKP'li Bakan Emrullah İşler Twitter'dan hiçyüksünmeden “IŞİD öldürüyor ama işkence bari yapmıyor.” diyordu. 

Isparta”dan Urfa'ya 6 ton mühimmat sevk edenler, kamyon şoförüne “Bu malzeme Şanlıurfa'ya, oradan da IŞİD'e gidecek. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var. Korkulacak bir şey yok. Şehitlerimiz için bu malzemeyi göndereceğiz” demesi gündem bile olmuyordu.Hükümet IŞİD ile ilgili böyle düşününce yargı ve emniyet buna göre tavır alıyordu. Emekli BüyükelçiŞükrü Elekdağ, Reyhanlı, Niğde ve İstanbul Sultanahmet'teki terör saldırılarını hatırlatarak “AKP,IŞİD'in Türkiye'deki kanlı eylemlerinin üstünü örttü” derken abarttığı falan yoktu. Manşetimize konu olan video kaydı radikal terör örgütlerinin eleman devşirme yollarını anlamamıziçin önemli bir veri. Bu sözler kazara söylenmiş sözler değil. Muhtemelen yüzlerce hücre evindeikna etmeye yönelik argümanlardan sadece biri. 11 Eylül'ü, Charlie Hebdo katliamınıaçıktan açığa öven, gerekçelendiren ibretlik sözler. Bu sözleri söylerken korkmuyorlar. Biliyorlar ki arkalarında hükümet var ve hiç bir savcı kıllarına dokunamaz. Dışışleri Eski Bakanı Yaşar Yakış acı gerçeği dün Bakış”ta yazmıştı: “Türkiye'de 3-4 milyon IŞİDsempatizanı olduğu biliniyor. Bunların arasında inançları uğruna cinayet işleyebileceklerin sayısıbelki binlerce belki on binlerce.”Emniyet ve MİT ne yapıyor? “Terör örgütü” diye ellerine çakı almamış masum insanların peşinde. ElKaide ve IŞİD ise göz göre göre silahlı ve silahsız binlerce yerli militanıyla ülkenin ve toplumsalbarışın altını oyuyor. Sesleri de Türksat üzerinde RTÜK onayıyla TV ekranlarında. 


ASKERE DARBE, ÜLKEYE KAÇINCIDARBE 


31 Mart 1909 darbesi, Türkiye'deki darbelerin anası ve şablonudur. Onu anlamaadına, Ahmet 
Kabaklı?'nın Temellerin Duruşması'nda Rıza Tevfik”ten naklettiği birhadise çok önemlidir: Darbeden sonra Rıza Tevfik ve Talât Paşa bir iltifat veteşekkür alır mıyız diye İngiliz Büyükelçiliği'ne giderler. 
Soğuk bir karşılama ve Büyükelçi’ yle görüşemezler. Yıllar geçer; Rıza Tevfiksürgündedir. İngiltere'ye oğlu Said'i ziyarete gider. 31 Mart günlerinde İstanbul”daİngiliz büyükelçisi olan Lord Nicolson'u da ziyaretle, ona darbe sonrası adem-ikabulünün sebebini sorar: Büyükelçi'nin cevabı şudur: “Jön Türklere çok destekverdik. Sizden sadece Abdülhamid'i indirmenizi değil, Hilâfet”i kaldırmanızı dabekliyorduk, ama yapmadınız. Hilâfet”in kaldırılması bizim için çok önemliydi. Biz, 

Hindistan'da, Mısır’ da Müslüman kitleleri tam idaremiz altına alabilmek içinmilyonlarca altın harcadık fakat başaramadık. Fakat Sultan yılda bir defa “selâm-ışahane” ile Hafız Osman hattı Kur'ân gönderiyor, bütün İslâm ümmetini hudutsuzbir hürmet duygusuyla emrinde tutuyordu.” 31 Mart şablonu şudur: Hangi gruba,ülkeye, topluma karşı bir darbe veya harekât yapılacaksa o grup, ülke veya toplumiçinde bazıları suça tahrik edilir ve bunları cezalandırma gerekçesiyle o grup, ülke 

veya topluma operasyon yapılır. Bir diğer yandan, boyutlarını, derinliğini ölçmekiçin içlerinden bazılarını suça tahrikle muhalefet yüzeye çıkarılır ve sonra bastırılır.Her yerde bazı Müslüman gruplar bu tuzağa 31 Mart şablonu, Şeyh Saidayaklanmasında, 1925 İzmir Suikasti”nde, 1930 Serbest Fırka hareketiyleMenemen hadisesinde ve askeri darbelerde hep tekrarlandı. Beynelmilel arenadada uygulanan aynı taktiktir. 1974 Kıbrıs çıkarması için dönemin Başbakanı Ecevitİngiltere'de gerekli muvafakatı aldı ama arkasından yıllarca silah ambargosuylacezalandırıldık. 1990”ların ortasında 2 yıl 
Boşnaklar'ın Hırvatlar ve Sırplartarafından ezilmesi seyredildi; sonra ABD kurtarıcı olarak geldi. 1990 
yazındaSaddam'ın Kuveyt'e girme çılgınlığına başta “karışmayız” dendi, fakat arkasından 

Irak cezalandırıldı. Mahut 11 Eylül hadisesi de Afganistan ve Irak'ın işgaliyle neticelendi. 28 
Şubatpostmodem darbesinin aynı zemini bazı aktörler ve provokasyonlarla hazırlandı.Şimdi 15 
Temmuz “darbe” tiyatrosu da farklı değil. Hatırlayalım: İsrailli diplomatAlon Liel, 2003'te ne demişti? 
“Kemalizm lâik fundamentalizme dönüştü ve artık işyapmıyor. Erdoğanizm, Kemalizm'in güncellemesi olarak Kemalizm'in daha uzunyıllar ayakta kalmasını sağlayacaktır. İsrail olarak buna ihtiyacımız vardı.” AKP projelendirilirken iktidara getirilmesi, muhaliflerine operasyon ve kendilerine mali yardım karşılığında BOP'a destek, İsrail'in güvenliği ve İslâm'ın yenidenyorumlanması sözü alınmamış mıydı? Bazıları, “siyasal İslâmcı AKP, adım adımislâm devletine gidiyor” diyor. Oysa, sıklıkla yazmaya çalıştığım üzere, TürkiyeBaas tipi bir diktatörlüğe götürülüyor ve IŞİD, Nusra, el-Kaide terör örgütleriyleolduğu gibi, AKP ile de İslâm, İslâm olmaktan çıkarılıyor, dünyada menfur halegetiriliyor. 15 Temmuz “darbe” tiyatrosuyla İsrail'le anlaşma, Yargı”ya darbe,Suriye gibi meseleler birden gündemden düşürüldü ve Ordu içinde şimdiye kadaryapılamayan tasfiyeye olduğu gibi, Yargıyı 


da, bütün devleti de yeniden dizaynatam zemin hazırlandı. Artık hakimiyet, kayıtsız şartsız Erdoğan'ındır. Tarihi boyudarbelerden hep çekmiş, sokaktan, anarşiden, terörden daima en uzakta durmuş Bunlar, ağır bir emaneti taşıma yolunda “Allah ve Rasülü'nün va'dettiğidir.” Kur'ân, 

bu yolun yolcularına sabır, sabırda yardımlaşma, teyakkuz, kurşundan bina gibiolma ve daima takvayı emrediyor. 


BATMAN'DAKİ BANKALARIN SIRRI — TURHAN BOZKURT 


Reza Zarrab'ın Amerika'da kara para suçlaması iletevkif edilmesi ve akabinde yaşanan hâdiseler 

bana bir anektodu hatırlattı. 17/25 Aralık 2013fırtınası kopmuştu. Ortalık toz dumandı.Büyük bankacılardan biri ile öğle yemeğindebuluşmuştum. Haliyle sohbet; Zarrab'tan rüşvetaldığı iddia edilen 3 bakan, ayakkabı kutularındanmilyonlarca dolar fışkıran Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve para kasaları etrafında akıpgidiyordu ki, “İddialar benim için şaşırtıcı olmadı.” dedi. Zira bankacılar, operasyondan çok evvelAmerikalılardan “ateşle oynuyorsunuz” ikazını alıyormuş. Misafiri olduğum banka müdürü,Amerikan Hazinesi”nden randevu talebi geldiğinde şaşırmış. Üst düzey isimler bankaya ziyaretegeldiğinde heyecanlanmış.Heyettekiler çay-kahve faslını müteakip esas mevzua girmiş: “Batman'da bir firma sizden kredikullanmış. Bu firma İran'a koyduğumuz ambargoyu deliyor. Nükleer silah yapımında kullanılanmaddeleri sattığını tespit ettik. Firma ile irtibatınızı kesmezseniz bankanızı kırmızı listeye almakmecburiyetinde kalacağız.” Yanlarında getirdikleri dosyada firmanın şeceresi çıkarılmış. Parahareketlerini ve ambargonun nasıl delindiğini belgeleyen fotoğrafları tek tek göstermişler.0O banka müdürü ikazı ciddiye almış ve firmanın hesaplarını kapatmış. 
17 Aralık patlayınca, derinbir nefes aldığını söylemişti: “O firma sistemin ne kadar içinde bunu ben 
bilemem. Farkında ya dadeğil lakin bizi de yakacakmış. Ucuz kurtulduk.” 

Fikirlerinden istifade ettiğim o müdür, bunları anlatırken Gaziantep, Batman ve Adıyaman?damantar gibi çoğalan banka şubelerinin sırrını çözdüm. Meğer bankalar 2011'den sonra sadecesınır ticareti için gitmemiş Güneydoğu'ya. Zarrab'ın bugün ABD'de tutuklanmasına sebep olan karapara aklama düzeni bankalarımıza ne kadar bulaştırıldı bunu önümüzdeki günler gösterecek. “Patron tanıyor, yardımcı olalım.” anektodunu Yeni Hayat Yazarı Nazif Apak'ın kalemindenokudunuz. İddia çarpıcı idi. Reza Zarrab'ın illegal ticaretine bütün kapıları açan, kamu bankalarınıateşin içine atan o bakanın kimliği hâlâ meçhul.Dut yemiş bülbül makamında gezinen hükümetin hali ibretlik! Kimse çıkıp, “Hadi oradan! Böyle bir görüşme olmadı. Zarrab'ın ne haddine!” diyemedi. Bürokrasinin Zarrab'ın önünde paspas yapılmasıne kadar vahimse konuşmaların her saniyesinin ABD tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasıondan daha vahimdir. Zarrab'a menfi cevap veren banka genel müdürü konuşsa da birilerininpahalı zevkleri uğruna devleti, milleti ne hale düşürdüğünü görmek istemeyenlerin de gözü açılsa! Hükümet cenahının sükütu ikrardan olmasın! Her konuda hazır cevapçı Saray ve papağanlarının Başsavcı Preet Bharara'nın mahkemeyesunduğu delil özeti hakkında süküt etmesinin sebebi belli değil mi? Mahcubiyetten ziyade denizintükenmiş olmasından mütevellit duymamış gibi davranıyorlar... 
Büyük hesaplaşma şimdi ABD’de gerçekleşecek. 


BEDİÜZZAMAN VE “CEMAAT? NİYE HEDEFTE? ALI ÜNAL 


İmralı?daki Öcalan-BDP heyeti görüşmesinde en dikkat çekici hususlardan biri,Ocalan'ın Hz. 
Bediüzzaman için Ermeni köken imasında bulunması ve “Cemaat”veya “Camia”nın ABD'den idare edildiği iddiasıydı. Belli ki, karşımızda ikinci bir Doğu Perinçek var. Perinçek için “fabrikatör” tabirini kullanan MehmetEymür, MİT müsteşar yardımcılığı yapmış Hiram Abas”tan naklen “fabrikatör”ün vazifesini şöyle açıklar:“Devlet içerisinde, orduda, MİT'te, Polis”te, Özel Harp'te düşünce ve faaliyetleriyle organizatörü (adınaçalıştığı yabancı devleti) zor duruma düşürecek unsurları çeşitli yöntemlerle tasfiye etmek. Türkiye'deistikrarsızlığı pompalayan faaliyetleri devam ettirerek, ülkenin güçlenip, organizatörün emellerinindışında bağımsız ve milli bir politika izlemesini önlemek.” 
(Analiz, s. 130) Kendisi hakkında bir MİTmüsteşar yardımcısının değerlendirmesi böyle olan, fakat cephe aldığı kişileri hep ABD ajanı olmaklasuçlayan Perinçek gibi Öcalan ’ın da baştan beri gizli servislerle münasebeti defalarca yazılıpsöylenmiştir. Meselâ, Avni Özgürel'in “MİT'te ofis-boyken görmüştüm” dediği Öcalan-MİT münasebetikonusunda hem de bizzat Öcalan'a dayanarak en fazla 


yazan, Fehmi Koru olmuştur. Sadece bir örnek:“PKK'nın ilk döneminde etkileri görülen ‘Pilot Necati? 
ve (Öcalan'ın) eşi Kesire'nin babası Ali Yıldırım'ınMİT irtibatları konusunda konuşan yine Abdullah Öcalan olmuştu.” (Yeni Şafak, 23.10.2003) UğurMumcu da öldürülmeden önceki son yazısında ABD)/İsrail-PKK münasebetini ele alıyor ve yazısını şöylebağlıyordu: “Kürtler, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa, ne işi var CIA ve MOSSAD'ınKürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD anti-emperyalist savaş yapıyorlar da, dünya, bu savaşınfarkında mı değil?” Şimdi bu konumdaki biri kalkıyor, “Cemaat”i bizzat kendisinin bağlantılı bulunduğu ülke veya servislere çalışmakla suçluyor. Yine, Stalinist ve ırkçı karakteri en belirgin özelliğini oluşturanbir terör örgütünün başı, ırkçılık yaparak, zamanında devlet tarafından Kürt olmakla gözden düşürülmeyeçalışılmış Hz. Bediüzzaman için de Ermenilik imasında bulunuyor.Bunlar ciddiye alınmalı mı? Hem de çok ciddiye alınmalı. Çünkü, bizzat PKK da biliyor ki, PKK'nın asılzeminini kurutma, yani “Kürt meselesi”nin temelden çözümü adına Güneydoğu'da ve Doğu'da en etkiliçalışmayı “Cemaat” yapıyor. Yakından müşahede ettiğim bu gerçeği bölgedeki pek çok belediyebaşkanının dile getirdiğini de biliyorum. Bundandır ki, “Cemaat”in eğitim ve kardeşlik faaliyetlerinin yanısıra bölgeye Batı'dan bazı hamiyetli işadamlarının kurmaya başladığı “gönül köprüleri”nin “Kürtmeselesi”ni ve dolayısıyla PKK'yı besleyen bazı iç ve dış çevreleri ne kadar rahatsız ettiğini de içeride ve dışarıda bazı yayınlarda okumuştum. Yine, Murat Karayılan'ın “Cemaat” düşmanlığını ve bunun sebebini,bizzat kendi ağzından “Cemaat”in bölgedeki faaliyetleriyle ilgili sorulan soruya verdiği cevaptaokumuştuk: “Varsayalım PKK bitirildi. O zaman ne olur bölge biliyor musunuz, gericiliğin merkezi olurGüneydoğu.” (Milliyet: 8.5.2009) Demek ki PKK, Güneydoğu'yu ve Kürtleri “gericiliğe” karşı koruma gibibir misyona da sahip.Öcalan'ın Hz. Bediüzzaman?ı ve “Cemaat”i hedefe koymasının bir diğer sebebi, Bülent Keneş Bey'e göre“*İmralı” veya “Çözüm Süreci” sonrasına yönelik. Kanaatimce bundan daha önemli bir diğer sebebi de şu:Bu süreç başarılı olmazsa, bütün suç “Cemaat”e yüklenecek, “Cemaat” günah keçisi yapılacak.Dolayısıyla, Öcalan veya onu kullananlar, sürece cephe alması için “Cemaat”i kışkırtıyorlar. 


BİR AKP ANALİZİ ALI ÜNAL 


Kuruluşundan itibaren iki ana sebeple AKP'yi benimseyemedim ve ilk iki seçimdeAKP'?ye reyimi de vermedim.Birinci sebep olarak, İslâm dünyasını parçalama planı olan BOP veya GOP'un uygulanmaya konduğu birdönemde Türkiye?de “İslâmcı” kökenli bir iktidar, ancak bu plana hizmet ederdi. Çünkü özellikle Türkiyelslâmcılığı köksüzdür; ciddi bir fikre istinat etmez ve üzerinde Kur'ân ve Sünnet temelinde iyi çalışılmışbir plandan mahrumdur; sloganiktir; devrimci sol karşısında daha çok bir gençlik hevesi ve komplekstatminine dayanır. Dolayısıyla bu İslâmcılığın İslâm'ı dünyevi hedeflere alet etmesi her zamanmümkündür. Nitekim genellikle böyle olmuş ve Başbakan, GOP'un eşbaşkanı olarak, bu planda birvazifeleri bulunduğunu, bu vazifenin de özellikle kadın haklarını iyileştirme alanında olduğunu ifade veitiraf etmiştir. Bu vazifenin kadın haklarıyla sınırlı olmadığı ve Başbakan'ın iddia ettiği gibi, planınbitmediği de ortadadır. Bölgede, bu köşede sürekli ikaz edildiği üzere, büyük bir Kürdistan'ın kurulmasıda plana dahildir; PKK, bilhassa bunun için vardır. 
Başbakan'ın son zamanlardaki yaygarası, büyükKürdistan hedefi istikametinde Türkiye içinde özerk Kürdistan'a hem de iktidar eliyle gidilmekte olduğugerçeğini gizlemeye yöneliktir de. Otuz yıl kendisiyle savaşılan, onbinlerce şehide ve milli varlığın hebaolmasına sebep olan PKK'ya ve arkasındaki güçlere bütün istedikleri verilmiş görünmektedir. Bir diğeraçıdan, gün gibi ortada bir gerçek olarak, iktidar, Öcalan için Fethullah Gülen Hocaefendi'yi, PKK için“Camia”yı “bitirme” kararındadır. AKP'yi hiçbir zaman benimseyememiş olmamın ikinci sebebi, İslâmi hedefleri realize etmesi mümkünolmayan bir iktidarın İslâmi veya İslâmcı temelli olduğunu inkâr için uygulamalarıyla İslâm'a kesin zararvereceği düşüncemdi. Nitekim, Türkiye'nin çok partili hayatın içinde bulunduğu son 64 yılında bu iktidardöneminde olduğu kadar hiçbir dönemde dini manevi ahlâki aşınma ve bozulma yaşanmamıştır. Buiktidar döneminde, bu köşede 12 yıldır zaman zaman ikazda bulunulduğu üzere, İslâm hassasiyetlibilinen kesimlerin büyük çoğunluğunda tam bir dünyevileşme yaşanmış, fuhuş artmış, aile kurumumuzolabildiğince yıpranıp çökme noktasına gelmiş, aile ve toplum içi münasebetler İslâmi ve insaniolmaktan çıkmış, muamelatta, günlük hayatta aldatma ve güvenilmezlik zirve yapmış, İslâm sadece birgarnitür olma derekesine düşürülmüştür. Diğer yandan, teknik sahada bazı imkânların üzerini örttüğü acıbir gerçek olarak, milli eğitim en büyük yarayı bu dönemde almış, lise gençliğinin % 901 sigara, alkol veuyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüştür. 


Sadece Türkiye değil, belki dünya tarihinineşini görmediği veya az gördüğü bir yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarının bu dönemde hem de çok geniş bir dairede işlenmiş olması da yadırganacak bir husus değildir. Her biri yüz kızartıcı bu suçlarakarşı İslâmcı temelli ve İslâm hassasiyetli bilinen pek çok kesimden hiçbir tepki gelmemesi, hattâdestek gelmesi, ülkede İslâmi vicdanın ne kadar tefessüh ettiğini, İslâmi insani insafın âdeta kalmadığınıve İslâmi duyarlılığın ne ölçüde törpülenmiş olduğunu görmeye yeter.Hz. Bediüzzaman, genel bir kaide olarak “Müslüman'ın fâsıkı, başka fâsıklara benzemez. Çünkü başkadinleri terk eden, herhangi bir dinde ışık bulabilir; fakat İslâm bütün hakikatleri muhtevi olduğundan,İslâm”ı terk eden hiçbir yerde ışık bulamaz. Başka dinlerin fâsıkları bozulmuş süte benzerken, Müslüman”ın fâsığı bozulmuş tereyağına benzer, zehirler.” der. 


'BİR ŞEY ELDE ETTİN AMA...' ALI ÜNAL 


İslâm hakkında tartışan teologlar ile İslâm'ın deist, ateist, materyalist, oryantalistmuarızlarının İslâm'ı da, imanı da bilmeleri mümkün değildir.Çünkü bunlar, maneviyata inanmazlar; insan dâhil varlığı, sadece maddi çeperinden ibaret görür, ötesinivar kabul edenler de, bu öteye ulaşmanın mümkün olmadığı, ona sadece dogmatik inanılabileceğidüşüncesindedirler. Akıl adına sadece, İmam-ı Gazali'nin akl-ı meaş dediği dünyevi veya Kant'ça ifadeyle,teorik akla sahiptirler. Ruh, kalb, sır, hafi, ahfâ ve hislerin varlığını kabul etseler veya etmeseler de, varlığıtanıma adına ruhi, kalbi, hissi, daha da öte sır, hafi ve ahfâya dayalı tecrübeleri, bunlarla aklınulaşamayacağı alanlara ulaşılabildiğini tasdik etmezler. Akl-ı meaşları veya teorik akılları her bilgiyekâfiymiş ve her şey teorik bilgiden ibaretmiş gibi Freud'un izinde bu tür tecrübeler konusunda da hükümvermekten çekinmez ve onları illüzyon veya halüsinasyon olarak görürler. Din'in hem akla, hem hislere,hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem hafiye, ham ahfâya hitap edip, bunların tamamını tatmin ettiğindenhabersizdirler. Bundan dolayı da, kalbi, ruhi, hissi, vicdani, ayrıca sır, hafi ve ahfâya dayalı tecrübeleri,imanı, Din'e bağlılığı anlayamaz, bunu dogmatik bir teslimiyet zanneder; neden mü'minlerin kendilerinihattâ en büyük âlim zanneden teologlar, düşünürler, bilim insanlarının değil de, meselâ, cahil gördükleribir manâ ehlinin peşinde gittiklerini çözemezler. Her kelimesiyle Allah Kelâmı olduğunu haykıran Kur'ân-ıKerim, ne güzel der: "Onlar, o da zahiri itibarıyla sadece dünya hayatını bilirler; bunun ötesinden (veÂhiret'ten) ise gafildirler." (Rüm Süresi/30: 7) Bu sebeple de, İslâm konusunda teorik en geniş bilgiyesahip bir oryantalist veya teolog bile, en sıradan gördükleri bir mü'min kadar Din'i, İslâm'ı, imanıtanıyamaz, anlayamaz. Bunun yanı sıra, söz konusu oryantalistlerle onların talebeleri de, bazı teologlar da, özellikle İslâm'a birmuhalefet ideolojisi gibi yaklaşan ve onu sadece tartışma hobilerinin konusu yapan bazı İslâmcılar da,usül bilgisinden mahrumdurlar. Oysa her ilmin usulü, yani dayandığı asli prensipler vardır, metodolojisivardır. İslâm adına Fıkıh Usulü bilmeden fıkhi meseleler, Hadis Usulü bilmeden hadisler, Tefsir Usulübilmeden Kur'ân ve tefsiri üzerinde konuşmak, had bilmemek ve cehaleti ilandan başka manâya gelmez.Meselâ, bahis mevzuu oryantalistler ve teologlar ile mütevatir hadislere bile mevzu damgası vurmaktançekinmeyen bazı İslâmcılar, Buhari, Müslim, İbn Hanbel gibi büyük hadisçilerin eserlerini yüz binlercehadis rivayetinden meydana getirmiş olmalarını, eserlerine aldıkları birkaç bin hadisten ötesinin mevzuolduğunu gösterdiğini zannederler. Oysa bir hadis, Peygamber Efendimiz'den tek bir Sahâbi'ye bilegeçmiş olsa, Sahâbi'den sonra o hadis Tabiün'dan meselâ on kişiye, bunun ardından Tebe-i Tâbiin'denyüz kişiye geçmiştir. Bu geçiş esnasında, hadisi belli şartlarda manâsıyla rivayet caiz olduğundan, lâfızkonusunda herkes aynı hassasiyeti gösteremediğinden, bir hadisin lâfzında küçük farklılıklar olabilir.İşte hadisçiler, diyelim ki yüz rivayet içinden Hadis Usulü kriterlerine göre "en sahih" birini veya birkaçınıtercih ederler. Dolayısıyla, 3-5 bin hadis ihtiva eden bir eserin yüz binlerce rivayetten meydana getirilmişolması, eserlere alınmayan rivayetlerin hepsinin mevzu olduğunu göstermez. Bu, Hadis Usulü adına 

yüzlerce prensipten sadece biridir.Söz konusu oryantalistler, onların talebeleri ve bazı teologlar, İslâm'ın, Kur'ân'ın Kıyamet'e kadar bütünzamanlara, mekânlara, şartlara ve seviyelere hitap ettiğinin, dolayısıyla buna göre bir dil kullandığınınfarkında da değillerdir. Ayrıca, ne belâğat bilirler, ne de Kur'ân'ın üslübuna vâkıftırlar. Böyle olunca da,ezelden gelip ebede giden Allah Kelâmı ve İslâm konusundaki payları, şu sözde ifade edildiği gibidir:"Hafizta şey'en ve gâbet anke'l eşya" (Bir şey elde ettin ama, senden her şey kayıp gitti)." 


BİR ŞEY SÖYLEDİ AMA SÖYLEMEMİŞ DE OLABİLİR... A. TURAN ALKAN 


Sevgili basın mensubu kardeşlerim; şu mübarek günde söylediklerimi haberyaptığınız, bültenlerde yer verdiğiniz ve bundan daha da güzel olmak üzere hersözümde bir ciddiyet parıltısı aradığınız için ayrıca teşekkürü hak ediyorsunuz. 

Ah sevgili kardeşlerim, ölüler zannedermiş ki diriler her gün helva yiyor; Kimse Yok mu Derneği'nin bağıştoplama yetkisini kaldıran Bakanlar Kurulu kararı ile söylediklerimi bu minvalde bir örnek olarakgösterebilirim. O gün itibarıyla söylediklerim, vallahi samimi idi. Evet, “Kimse Yok mu Derneği ile ilgilikararın henüz herhangi bir yerde yayınlandığını veya imzalandığını ben duymadım.” dedim ve üstelikşunları da söyledimdi: “Dün yetki verdim. Şimdi canım istiyor geri alıyoruz olmaz... Bunun bir dayanağıgerekir. Dayanak olmadığı takdirde, vakıf yöneticileri şüphesiz Bakanlar Kurulu aleyhine yargı yolunagidebilir.” Hâlâ aynı şekilde düşünüyorum fakat sözlerimde çelişki yoktur. O an itibarıyla henüzduymamıştım, sonradan duydum; dolayısıyla sözüm söz; hükümet görüşünü yansıtmıyor olsa bile enazından benim şahsi görüşümü aksettirdiğinden emin olunuz rica ederim. Arkadaşlar uygun görmüşler,bir ara imzalamışlar; ayrısılık olmasın diye ben de imzalamış olabilirim zira milli birlik ve beraberliğe ençok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçtiğimiz için telâştan neyi imzaladığımızdan değil, bir öğün öncene yediğimizden bile haberimiz olmuyor. Kararın gerekçesini ise işte tekrar ederek altını çiziyorum;görmedim. Kâğıdın üst tarafında bir yerlerde olması lazımdı, her zaman yazarlar gerekçeyi çünküarkadaşlar ama bakarsam görürüm diye bakmadım ve böylece görmemiş oldum. 
Sözümdeyim yani...Ha, bakınız nerden aklıma geldi, şimdi bugün buraya gelirken internette bir şey okudum, kanım dondu. Ses sanatçısıymış, sanatkârmış. Haşa ben ona şarkıcı diyeyim, demiş ki, “Kurban kesen adamlalŞİD”çinin farkı yoktur? Bak bak bak! Efendim sözlerim bitmediği için lütfen oradan el kaldırıp durmayınız,insicâmım bozuluyor, sonra da “İnsicâmı bozuldu? diye yazıyorsunuz. 
Ne diyordum... şimdi bu hanımaben ne söyleyim, efendim, yine söz istiyorsunuz, âcil mi, peki dinliyorum... Öyle miii, bizzat beyefendi*Her geçen gün internete biraz daha karşı oluyorum.” dedi mi? Kulağınızla duydunuz mu efendim?Herkes de duydu mu arkadaşlar? Duyanlar, duymayanlar? 
Demek duydunuz; bu durumda en son benimhaberim oluyor demektir. Zaten bugünlerde olanları en son ben duyuyorum nedense? Neyse,söyledilerse bir sebebi vardır; beyefendi durup dururken hâyide kelâm etmezler bildiğim kadarıyla. Bende zaman zaman internete her gün biraz daha karşı olduğumu söyleyebilirim. İnternet matah bir şeydeğil ki zaten, hatta zararlı biliyorsunuz. Niçin? Bir defa bilgisayar başında oturmaktan boyun, omuz vebelkemiği omurlarında, hatta el ve bileklerde kireçlenme oluyor. Aile bütçesine zarar, vakit öldürücü belâbir şey. Bakınız ne söyleyeceğim; vaktiyle biz bunun fişini tamamen çekecektik, AYM bırakmadı. Eksikolmasın AYM'miz böyle şeyler yapıyor zaman zaman. Dolayısıyla Gezi olaylarından beri hepimizde, yani 

hükümetteki arkadaşlarda internete karşı olsun, sosyal medyaya karşı olsun bir soğukluk, eski tabirle ifade edeyim, bir bürüdet hâsıl oluyor hâliyle. Aslında kurban kesenle IŞİD”çiyi bir tutan hanımefendi sanatkârımız hakkındaki sözleri ben bizzat intemetten okumuş değilim. Nerde bizde öyle âsüde, ferahfahurvakitler? Bir arkadaş okumuş, dolaylı olarak bir hoşluk olsun diye nakletmiş oldum. Üstelik ohanımefendi böyle bir şey söylememiş de olabilirler pekâlâ. Sehrödinger'in kedisini bilirsiniz hani, kuantum olayı! Öyle bir şey olabilir pekâlâ. Olayı abartmayalım, yarın gazetelere şöyle yazabilirsiniz benimahreç göstererek: Bir şeyler söyledi fakat söylememiş de olabilir! 


'CEMAAT' DÜŞMANLIĞI ALI ÜNAL 


"Cemaat", son günlerin en önemli tartışma konularından biri olmaya devam ediyor ve daha da yoğunlaşarak devam edeceğe benziyor.Bu düşmanlığın en temelinde, "Cemaat"i Risale-i Nur hareketi etrafında değerlendirmek ve bu hareketiTürkiye'de rejimin karşı kutbu olarak görme yatmaktadır. Oysa Risale-i Nur, "Allah'ın âyetlerininokunması, zihinlerin ve kalblerin arınması ve Kitab'ın, Hikmet'in ve Âhiret'i kazanma adına gereklibilgilerin öğretilmesi"ni esas almış ve bizzat Hz. Bediüzzaman, siyasetten uzak durmayı Risale-i Nur'untemel prensiplerinden biri olarak benimsemiştir. Buna rağmen Bediüzzaman, "bir cani gibi takip edilmekten, memleket memleket sürgüne gönderilmekten", ülke zindanlarında ölüme terkedilmekten,defalarca zehirlenmekten kurtulamamıştır.Aslında Risale-i Nur gibi "Cemaat'in de asıl takip edilme ve düşman kutba oturtulma sebebi, mevcutpolitikalardan uzak durmasıdır. Ayrıca "Cemaat", herhangi bir siyasi organizasyon ve bilhassa malibağımlılık altına alınamadığı, mensubu görülenler para, şöhret, kadın, makam, mevki ve statüdüşkünlüğü, yolsuzluk, kanun dışılık gibi "örümcek" ağlarından bir ağa takılmadığı, organik bir bütünlükarzetmeyip, bir 


teşkilat yapısına sahip olmadığı, gönüllü birliktelik üzerine oturduğu, dolayısıyla her şeyikontrol etmek isteyen yerli ve global güçlerce yönlendirilemediği için, faaliyetleri ne kadar masum vehem Türkiye, hem insanlık lehine de olsa takipten ve düşman kutba oturtulmaktan kurtulamamıştır,kurtulamamaktadır. 

Askeri müdahale ve darbeler, hukukun hiçe sayılması, mafyalaşma ve rutin dışına çıkmalar konusunda sabıkası kabarık olan ülkemiz, şu son senelerde bu sabıkalardan arınma hamleleri içine girmişbulunmaktadır. Elbette bu hamleler, hem söz konusu sabıkanın sahiplerini ve hem de böyle bir ülkede 

yaşayıp gitmeyi bugünleri ve yarınları için daha uygun görenleri rahatsız etmektedir. Bahis mevzuu hamlede vazifeleri gereği Emniyet ve Yargı ön planda göründüğü ve Emniyet eski Emniyet, Yargı da eski Yargı olmadığından, bu iki organ ve yaptıkları "Cemaat'e hamledilerek bir taşla çok sayıda kuş vurulmaya çalışılmakta, yani hem "Cemaat", hem de Emniyet ve Yargı topun ağzına konmakta, bir yandan da "eski hal"in aynen devamı veya "yeni hal" olmasındansa "izmihlâl" olsun gayreti sergilenmektedir."Cemaat"e düşmanlığa son zamanlarda, Türkiye'nin PKK terörü ve bu terörün çok yönlü gayeleri ilemücadelesi üzerinden birtakım liberaller de eklenmiş bulunmaktadır. ABD'nin üretilmiş bir "İslâmterörü"yle mücadelesi adına Irak ve Afganistan gibi ülkeleri işgaline nasıl militanca destek olduklarını,"terörle en sert şekilde mücadele edilmesi" gerektiğini nasıl deklare ettiklerini unutan bu çevreler,Türkiye'nin terörle mücadelesinde militanca PKK'nın, Ermeni meselesinde Ermenilerin arkasında, durmakta ve PKK terörü ile ilk defa ciddi gayretlerin ve başarının sergilendiği mücadelede ön plandagördükleri Emniyet ve Yargı sebebiyle yine "Cemaati topun ağzına koymaktadırlar. Yeri geldiğindedemokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin şampiyonluğunu kimseye bırakmayan bu aynıçevreler, tamamen bir sivil hareket olarak "Cemaat" hareketine mensup veya sempatizan bildiklerinin"niteliği, yerindeliği, hukukiliği"ne bakılmadan "açığa alınmalarını, görevlerinin ve bu maksatla yasalarındeğiştirilmesini" savunabilmektedirler. 
Demek ki, yerindelik, hukukilik, sivil hareket, demokrasi, buçevreler için kendi emel, menfaat, ideoloji veya bağlantılarına hizmet ettiği sürece bir değer ifadeetmektedir.Evet, "Cemaat"e düşman bütün çevrelerin "Cemaat" düşmanlığıyla avlamaya çalıştıkları bir diğer vebüyük kuş, mevcut iktidarın en önemli tabanı ve destekçisi olarak gördükleri "Cemaat"i bu iktidaraezdirmek, sonra da bu iktidarı ezmektir. Hadiseler tam bir turnusol kâğıdı fonksiyonu görüyor.Birbirlerine zıt gibi görünen daha kimlerin bir araya geleceklerini ve bunlara daha kimlerin katılacağınıhep beraber göreceğiz. 


CEMAAT ORDUYA İLGİ DUYAR, DARBE YAPAR MI? 


15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından başta Hizmet olmak üzere devletinbütün birimlerine asıl 
darbe geldi. Hukukta suçun şahsiliği esastır. Kur'ân, kaçyerinde “Kimse kimsenin suçuyla suçlanıp yargılanamaz” buyurur. Bir toplumdabinlerce kişi bile suç işlemiş olsa, bu, o toplumun tamamını suçlama vecezalandırma gerekçesi olamaz. Diğer yandan, suç ispat edilmedikçe insanlar ve 

onların sebebiyle mensubu veya gönüllüsü bulundukları toplum veya topluluksuçlu ilan edilemez. 
Üçüncü olarak, yargılamada hukuka uygunluk ve adalet esasolduğu gibi, Kur'ân, defalarca “Cezayı uygulamada haddi aşmayın!” ikazındabulunur. Bundan dolayıdır ki, meselâ bir insan bir diğerinin parmağını kırmış olsa,parmağı kırılan kısas istese, eğer kısasta suçlunun parmağında kırdığı parmaktanöte bir kırılmaya sebep olma ihtimali varsa kısas uygulanmaz. Bir suça birdenfazla ceza verilemez; suçludur diye cezanın ötesinde insanlara hakaret bile edilemez. Fakat, iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Allah'ın lütfu oldu” dediğidarbe teşebbüsünün sonucunu ve cezasını nerdeyse, bütün ülkeye, devletin bütününitelerine teşmil ediyor. Bu da, sözkonusu darbe teşebbüsü hakkında öncekiyazımda dile getirdiğim şüpheleri güçlendiriyor.Cemaat'in orduya ve darbeyle ilgisi olabilir mi? Defalarca yazdım, Hizmet, temeldoktrini açısından üç temele oturur: (1) İnsanlara kâinatı, insanı, hadiseleri, bütünyaratılmışı Allah'ın âyetleri olarak okumak ve zihinleri yanlış kabüllerden arındırıp,insana doğru bakış açısı kazandırmak. (2) Tezkiye, yani nefislerin temizlenmesi,kalblerin sâfileştirilmesi, ruhun inkişafı, malı infakla temizlemek, ayrıca madditemizliğin tümü. (3) İnsanlara Allah'ın kitabını ve öncelikle Âhiret, buna bağlıolarak dünya saadeti adına ihtiyaçları olan bilgilerini öğretmek. Din'in üç temelmisyonu olan bu üç vazife, renk, dil, ırk, cinsiyet, yaş, meslek farkı gözetilmeksizinelbette herkese yöneliktir. Dolayısıyla başta dini cemaatler gibi elbette Hizmet de 

bu üç vazifenin kapsamına polisi de alacaktır, askeri de alacaktır, hakimi-savcıyıda alacaktır, öğrenciyi, öğretmeni, çiftçiyi, işçiyi de alacaktır. Fakat Hizmet, buvazifeler temelinde siyasi gaye 


gütmez. Onunla siyasetle münasebeti, kanunlarçerçevesinde kalıp, gayr-ı kanuni resmi engellere takılmama içindir. Hizmet,“İslâm siyaset, siyaset İslâm?dır” anlayışındaki mevcut iktidar mensupları vetabanları tarafından yıllarca ve yıllarca siyasi gayeden yoksun “DüzenMüslümanlığı”yla tenkit edildi. Sevdiğim bir arkadaş, “Ben bu Fethullah Hoca'yıdinliyor ve takdir ediyorum; fakat sinekten bahsettiği kadar İslâm devletindenbahsetmiyor” demişti.Siyaset ve siyasi gaye, doktriner olarak Hizmette yer bulamaz; Hizmet’ le Dinihizmeti siyaset temelinde değerlendiren hareketler arasındaki temel farkı1987”den beri hem kitaplarımda, hem yazılarımda defalarca ifade etmeyeçalıştım. Diğer yandan, “Ne zaman hizmetimiz ve onun yaygınlaşması adına birvalimiz, hakimimiz, komutanımız olsa diye aklıma gelse aynı gün çok şiddetlitokat yerim; önemli olan tebliğdir” sözünü bizzat Hocaefendi?'den duydum. Ve 17-25 Aralık sürecinde Hizmet'in maruz kaldığı muameleler karşısında, bunlarıngeçici ve Dine hizmet yolunun Kur'ân'da da çok zikredilen cilveleri, imtihanlarıolduğunu, Allah'ın bu ülkeye yakında inşaallah bir bahar yaşatacağını sürekli dilegetirdiğim için, çok yerde “İyi de nasıl olacak? Askerin müdahalesi olur mu?” çerçevesi dışında hareket etmez. Katiyen beklentiye girmeyin.” Bunu söylediğimgibi, sebeplere bağlı bir kurtuluş beklemenin imtihanda kayba sebep olacağınıyazdım.Gerçek budur. Dolayısıyla 15 Temmuz’ da Hizmeti arayanlar, sadece 15Temmuz'un hedeflerine hizmet etmiş olurlar. 


DAVUTOĞLU'NU NASIL BİLİRDİNİZ? — MUSTAFA ÜNAL 


Ahmet Davutoğlu siyasete bir daha dönebilir mi? Vedasının ertesi günü memleketi Konya”'yagitmesi yeni bir başlangıç işareti mi? Dili “mutlak itaat” dedi. Birlik, beraberlik ve Saray'a selamağzından düşmedi. Ama hâli başka sanki. Yedek kulübesinde oyuna girmeye her an hazır oyuncugibi. Kenarda bekleyecek.Türk siyaseti her türlü sürprizi barındırır. Yarınların neye gebe olduğunu kestirmek zor. 
Ama benDavutoğlu'nun tekrar oyuna döneceğini sanmıyorum. O siyaseti bırakmasa da siyaset onu bıraktı.Artık “başbakan koltuğu” hayal, Kaf Dağı'nın arkası kadar uzak. Böyle gidenin döndüğü pek vakideğil. Darbeler hariç. Davutoğlu olayının tanksız topsuz “darbemsi? bir özelliği var. Fakat darbeyehedef olan siyasetçiler hep direndi. En azından kabullenmedi, diz çökmedi. Davutoğlu sadece “tercihim değil, zaruret? demekle yetindi. Daha ötesini söyleyemedi. Giderken dönüşüne ilişkin izbırakmadı. Oysa hem kendisi hem Türkiye için yeni bir sayfa açabilirdi. Bakmayın canlılık emareleri gösterdiğine. Davutoğlu bir siyasi mevta artık. 20 ay başbakanlıkyapan Davutoğlu tarihe nasıl geçti? 
20 ay kısa bir süre değil bu. Hele tek parti iktidarında. Ağzındançıkanın kanun olduğu olağanüstü bir 
dönemde. Sadece başbakanlığıyla da sınırlı değil. Danışmanve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte değerlendirmek lazım. Davutoğlu AKP hükümetlerinde içpolitikadan dış politikaya kadar çok geniş alanda söz sahibi oldu. Hüküm vermek için çok fazla verivar.Tarihin hükmüne tek başına Suriye politikası yeter. ‘Sıfır sorun” hedefiyle işe koyuldu. Gelenekseldış politikaya reddiyeydi bu. Paradigma değişikliydi. Sonuç fiyasko oldu. Kemalist dış politikayıakladı. O slogan “sırf soruna” dönüştü. Bugün Türkiye'nin kavgalı olmadığı ülke yok. Yakınkomşulardan uzak coğrafyalara kadar... Politikanın başarısı niyetle, retorikle değil “sonuçlarıyla”değerlendirilir.Davutoğlu'a Suriye'nin vebali ve günahı yeter de artar. Belki niyeti halisti. Ama netice ortada,felaket. Evdeki hesap Şam'a uymadı. Ne “siyasi ömrünü en fazla 2-3 ay” olarak öngördüğü BeşarEsed gitti ne de Şam'da cuma namazı kılabildi. 
Süleyman Şah Türbesi'yle ricat yaşandı. PKK'”nınuzantıları sınırın öte tarafına yerleşti. Suriye dramının vicdanında yankılanmaması mümkün değil.Çözüm sürecinin bedeli de çok ağır. Belki politikanın üretilmesinde ana aktör değildi. Ama birnumaralı koltukta oturan o. Terör örgütünün elindeki silah ve patlayıcılarla kırsaldan şehirleretaşınmasının sorumlusu AKP Hükümeti. Hükümet “Valilere dokunmayın, göz yumur’ talimatı verdi.Güvenlik kuvvetlerinin eli kolu bağlandı. Bölge PKK'ya bırakıldı. Her gün şehit, her gün acı haberinnedeni bu. Kürt sorunu ve terör bugün daha da ağırlaştı. Davutoğlu sorumluluktan kaçabilir mi?Hayır. Aslan payı onun. Ve “paralel yapıyla” mücadele adı altında AKP'yi hukuksuzluğun odağı haline getirdi. Adaletiöldürdü. “Paralel yapı” safsatasına inanmadığını biliyorum. Onun için gerçek paralel KCK”ydı. Amatazyiklere dayanamadı. Mecbur kaldı. Koltuğunu kaybetmemek için fikrini de, zikrini de değiştirdi. Bugün AKP zindanları binlerce masumla dolu. ‘Zekat, sadaka, himmet? suç sayıldı. 90 yaşındaki pirifaniler de, ev hanımları da operasyonların hedefi oldu.Özellikle kadınlara böylesine operasyon hiçbir karanlık ve zulüm döneminde yaşanmadı. CHP'nintek parti dönemi dahil. Zulüm kadına ilişmedi. Davutoğlu'nun başbakanı olduğu AKP iktidarı yaşlılara, hanımlara, çocuklara kelepçe takmaktabeis görmedi. Oysa “sosyolojiyle savaşılamayacağını? en iyi Davutoğlu bilir. Ama akademisyenkimliğini unuttu. Sırf 


koltuğunu muhafaza uğruna. Değer miydi? Şimdi bu soruyla baş başa kaldı. Ve hüküm. Günlük siyasetin darası düştükten sonra tarih Ahmet Davutoğlu'nu “zulüm dönemininbaşbakanı? diye yazacak. 
Hayırla yâd etmeyecek. “Devr-i istibdatın başbakanı” diyenler de çıkacak.Kendine de yazık etti, ülkeye de. Kişisel hakların helali kolaydır. Ama mesele millet ve vatan oluncaiş ciddileşir. Hayır, bu benim şahsi fikrim değil. Ben tarihim. Devr-i zulmün başbakanıDavutoğlu'nun helallik alması çok zor. “İyi biliriz” de diyemiyorum, “helal olsun? da... 


DİKTATÖR ALI ÜNAL 


Kelime, Latince dictare (yazdırmak) fiiline dayanır. Diktatör, eski Roma'daolağanüstü hallerde ülkeyi yönetmek için Senato'nun görevlendirdiği yargıcadenirdi. Kelime modern zamanlarda menfi manâya bürünmüş olup, “güce dayanan, hürriyetleri kısıtlayan,kanunları dikte eden, gayr-ı hukuki yollarla rakiplerini ezmeye çalışan ve daha çok megalomani ve kişikültüyle ön plana çıkan idareci” için kullanılmaktadır. Eisenhover, “İnsanlara saygısızlık, diktatörün birincivasfıdır.”, Tomas Masaryk, “Diktatörler son dakikaya (diktalarını hakim kılıncaya) kadar daima iyigörünürler.” der.Kolorado Üniversitesi'nden psikolog Coolidge ve Segal, kendilerine en yakın olmuş kişilerin haklarında verdikleri bilgiye dayanarak Hitler, Saddam ve Kim Jong-il'i incelemişler ve bu üç şahsın da sadist, antisosyal,paranoyak, şizofren, narsist, şizold ve şizotipal (kendiyle meşgul) olduğu sonucuna varmışlardır.(American Scientist, 19.12.2011) Kaliforniya Üniversitesi'nden profesör James Fallon, diktatörlerinkarizmatik, ben merkezci, usta yalancı, sadizm derecesinde acımasız, psikopat, tatmini imkânsızmegalomani ve güç şehveti içinde olduklarını belirtir.Bilhassa klasik çağlar filozofları mutluluk ve ahlâki fazileti bir arada ele almış ve bunları insana verilenakıl, şehvet (cismani tutku) ve öfke (savunma mekanizması) gibi melekeleri adalet veya itidal dedikleri orta noktada kullanabilmekte görmüşlerdir. Meselâ Eflâtun, ruhun akıl, hareket ve cismani tutkubölümlerinden söz eder ve bunlar etrafında hikmet, cesaret, itidal ve adaleti dört temel fazilet olarakdeğerlendirir. Aristo da, benzer şekilde insanda olur-olmaz öfkelenme (tehevvür) ile korkaklık arasındacesareti, cismani tatmin düşkünlüğüyle (fücur) iştihasızlık (hümudet) arasında itidali, harcamada israfile cimrilik arasında cömertliği, başkalarıyla münasebette dalkavuklukla geçimsizlik arasında dostluğu,kendine bakışta gurur ile ürkeklik arasında mürüvvet ve tevazuu faziletler olarak değerlendirir. Müslüman ahlâkçılar, meselâ İbn Miskeveyh ve Hz. Bediüzzaman da benzer yaklaşım içinde olup,insanda başlıca akıl, şehvet ve öfke mekanizmalarından ve bunların ifrat, tefrit ve fazilet olarak ortanoktalarından söz ederler. Akıl melekesinin ifratı demagoji/diyalektik, şehvetin fücur, öfkenin tehevvür;aklın tefriti ahmaklık, şehvetin hümudet, öfkenin korkaklık; her biri temel fazilet olan orta noktalar iseakılda hikmet, şehvette iffet, öfkede cesarettir. İşte bu üç orta noktadan ifrat ve tefrit yönlerinde hersapma, derecesine göre ahlâk ve karakterde erozyon demektir. Diktatör, özellikle öfke mekanizmasıtehevvür cihetinde en uç sapma içinde olan kişidir ki, Hz. Bediüzzaman, böylesi sapmanın Firavunları,Nemrutları, Şeddatları ürettiğini ifade eder.Hz. Bediüzzaman, “Kibrin kaynağı aşağılık kompleksidir; gururun madeni kalbi zayıflıktır; tahripçi tenkitve muhalefet, âcizlikten doğar.” 
tespitinde bulunur; yani, insanda bahsi geçen faziletlerden her sapma,bir boşluğun, kompleksin aksi yöndeki yansımasıdır. Öyleyse diktatör, zâtında zayıftır; âcizdir; dolayısıylave benliğini kaplamış kıskançlık ve aşağılık kompleksi sebebiyle kindardır, kibirlidir; kavga ve şiddettenbeslenir; kendini halkın “rabbi” sanır ve insafsız da olduğundan, hak ve hakikate tahammülü yoktur;baskı ve zulümde güç arayan, fakat, yine Bediüzzaman ifadesiyle, güçlü önünde ayak yalayan bir zelildir;dolayısıyla, Kur'ân'da Firavun hakkında geçtiği üzere, onun üzerinde hükmeden güçler vardır. YineKur'ân'da Firavun için buyrulduğu üzere, insanların fıskından, korkusundan, menfaat ve hayatdüşkünlüğünden istifade eder ve onları korkutarak ve bölerek yönetir. Evet, Buckminster Fuller de,“Diktatörlere diktatörlük imkânı veren, kendileri değildir.” der. 


DİKTATÖR'DEN NASİHATLAR — NAZİF APAK 


Birkaç ay önce hoş bir roman yayınlandı. Romatarihinin önemli bir kesitini anlatıyor. Okunmayadeğer. 
Aslında beklenen bir eser bu. Bir romanüçlemesinin son meyvesi. Edebiyat meraklılarına ilk iki eserin (Pompeii, İmperium) adını versem,sanırım, yazarını da söylemiş olurum: Robert 


Harris.Harris eski bir gazeteci. BBC'de çalışmış vaktiyle. The Observer”da politika editörlüğü yapmış.Sunday Times ve Daily Telegraph’ da köşe yazarlığı ile devam etmiş kariyerine. Zaman içinde roman yazmaya yönelen Harris, tarihe, özellikle politik tarihe odaklanmış. Gazetecilik tecrübesi ile tarih bilgisini bir araya getiren yazarın pek çok eseri sinemaya aktarıldı. Ghost Writer filminin 

(2010) nasıl ses getirdiğini hatırlayacaksınız. Filimde anlatılan kişinin İngiltere Başbakan'ın Tony Blair'e işaret ettiği söylendi. Eski gazetecinin bir zamanlar Blair'i desteklediği, sonra muhalif bir tavır takındığı dile getirildi... 

Her neyse; biz dönelim yazarın son kitabına. Diktatör adını verdiği eser, Çiçero'nun Roma'dan sürgün edilmesi ile başlayan günleri anlatıyor. Bir yandan Çiçero”nun hayatını takip ediyoruz 

kitapta; diğer yandan Roma’ daki siyasi entrikaları. Biyografi tadında kaleme alınan ve Çiçero”'nun son 15 yılının anlatıldığı olaylar zinciri, Tiro'nun gözüyle naklediliyor. 

Tiro, Çiçero'nun özgürlüğüne kavuşturduğu kölesi. “Efendi'sinden 3 yaş küçük, fevkalade eğitimli ve Çiçero'nun yakın dostu. Onun konuşma notlarını ve biyografisini kaleme alıyor. Steno benzeri kısaltmaları ilk kullanan da o. Harris tarihi kaynakları bir araya getirip Tiro'nun gözüyle Roma ve siyaseti nefis bir üslupla anlatıyor.Romanda anlatılanlar bir köşe yazısına sığmaz. O yüzden belki yeniden döneceğim bu esere.Şimdilik, Diktatör’ den iki önemli mesaj: 

1- THREE, TWO, ONE... AND NONE 

Malum olduğu üzere Roma'da üçlü sistem (triumvirlik) devlet yönetiminin bir parçasıydı. 
Buuygulama bürokratik bir gelenekken, siyasi çalkantılar sonrasında üçlü yönetimin başına üç güçlü adam yerleşti: Sezar, Carassus, ve Pompey. Çok gel-gitler yaşadı Roma o yıllarda. Diktatör adlı eserde bu gelişme soğukkanlı bir üslupla naklediliyor. Roma'yı, siyaseti, sistemi kehanet içeren bir cümle ile özetliyor kitap. “Three, two, one... and none”. Türkçesi; Üç, iki, bir... ve hiçbiri! Kitabın baş kısmında söylenen ve ara cümlelerde adeta saklanan bu tekerleme kitabın sonunadoğru Çiçeron'un ağzından güçlü bir şekilde şöyle tekrarlanıyor: *... Roma önce üç kişi ile yönetilir,sonra iki kişi; daha sonra bir kişi. Ve sonunda hiç kimse...” Yani yönetilemez hale gelir.2 bin yıl önceki iktidar kavgasının özeti bu. Şartların zorlaması bazı insanların iktidara yürümesineyol vermiştir. Belli bir dönem iktidarı paylaşarak yola devam etmiştir üçlü; ancak...Zaman içinde ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma arzusu derinleşmiş, komplo korkusu ilebirleşmiş ve herkes tek başına hükmetmeyi arzu eder hale gelmiştir. Belki de baştan beri herkesingönlünde yatan da budur. Eninde sonunda bir kişi, tek adam olmak istemiştir. İşte o son adamadiktatör diyor kitap. Tabii ki romancı durduk yerde Sezar'a diktatör demiyor. Rubicon Nehri'ni aşarak ülkeyi bir içsavaşın eşiğine getiriyor Sezar. Zaman içinde senatonun ağırlığını azaltıyor, hükümeti tamamenkontrol altında alıyor. Ülke yönetimini büsbütün merkezileştiriyor, devlet bürokrasisini kendinebağlıyor. Ve arkasından kendi hukuki konumuna bir meşruiyet sağlıyor ve “Ömür boyu diktatör'unvanına mazhar (!) oluyor... 

2- RAİSED, PRAİSED, ERASED 

Kitapta bir başka ilginç kafiyeli gönderme var. Kafiyeleri bozmamak için buraya İngilizcesini kaydediyorum. RAİSED yükseltme, kabartma, PRAİSED methetme, övme ERASED silme, yok etme anlamı taşıyor.Eski Roma'da kurt politikacılar parıltılı birini gördüğünde bu üç safhadan geçirerek onu kurda kuşayem edermiş. Başta çok mutlu bir eda ile siyaset arenasına giren o ışıltılı kişileri önce baş tacıederler, sonra alkışlarla adamın egosunu şişirirler ve bir gün küçük hamle ile alaşağı ederlermiş. ... 
Aradan 2 bin yıl geçmesine rağmen anlatılanlar size de tanıdık geliyor mu? 


DİNİN ARAÇSALLAŞMASI, İMANIN METALAŞMASI — AHMET KURUCAN 


Siyasal İslamcı olduğunu iddia eden AKP'nin 14yıllık iktidarı döneminde en çok konuşulan mevzuların başında “dinin araçsallaşması” gelir.Ben denedim, siz de deneyebilirsiniz. Googlearama motoruna “dinin araçsallaşması” yazdım vesayfalarca devam eden haberler, makaleler,kitaplar karşısında şaşkına döndüm. Eminim, post-AKP döneminde hem İlahiyat hem de siyasetbilimleri alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına konu olacak bu mesele.Haksızlık etmeyelim; dinin araçsallaşması tarih boyunca var olagelen bir olgu ve sadece İslam içinde geçerli değil. Bununla beraber şu da bir gerçek; dinin siyasete eklemlenmesi bu sürece hızkazandırmış; hayatın bütün alanlarına yayılmasına hizmet etmiş. Dolayısıyla AKP dönemi buaçıdan ne bir ilk ne de son. Ama dini ve sosyal bilimler açısından çok iyi bir laboratuvar. 

Bana göre dinin araçsallaşması edilgen bir yaklaşım. Eylemin failini/öznesini gizleyen bir söylem. 
Halbuki ortada bir eylem varsa, mutlaka bir faili vardır. Bu açıdan bakınca bir dönemi iyi anlamak 


ve anlamlandırmak için şimdi veya yakın gelecekte bu mevzu üzerinde çalışma yapacaklaratavsiyem; merkeze “dinin araçsallaşması” değil “dinin araçsallaştırılması” tabirini koymalarıdır.İnanıyorum iki tabir arasındaki perspektif farklılığı bizleri daha sağlıklı değerlendirmelerinyapılacağı sonuçlara ulaştıracaktır. 

Din, politikanın meşrulaştırma aracı oldu 

Dinin araçsallaştırılmasında AKP yegane fail mi? Elbette hayır. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini cemaatler, tarikatlar, dini değerleri önceleyerek ortaya çıkan ticari şirketler, hayatın çeşitli alanlarından faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri bu çerçevede az veya çok role sahipler. Ama aslan payı hiç şüphesiz siyasi iktidarın. Çünkü iktidar devletin maddi-manevi tüm imkânlarını kullanma potansiyeline sahip devasa bir güç. Delil isteyenler 17/25 Aralık sonrası AKP'nin politikalarına bakabilir. 

Pekala, din bu çerçevede nasıl araçsallaştırılıyor? Çok basit; İslamcı siyasi iktidar, ülke idaresi 

adına verdiği iç ve dış politikadaki kararlarında arkasındaki kamuoyu desteğinin devamını sağlamak için dini meşrulaştırıcı bir şekilde kullanıyor. Söz konusu politikalar eğer dinin genelgeçer prensipleri ile örtüşüyorsa buna hiç kimsenin bir itirazı olacağını düşünmüyorum. Ama dinerağmen ve dinin emir- yasak, ilke-prensip ve kaidelerine açıkça aykırı politikalarda dini kullanma,meşrulaştırma değil aksine dini sui istimal eden bir yaklaşımdır. Zaten AKP dönemindearaçsallaştırma kavramının oturduğu zemin de burasıdır. 

“Yolsuzluk hırsızlık değildir? fetvası! 

İsterseniz burada parti müftüleri tarafından verilen “Yolsuzluk hırsızlık değildir.” fetvasını somut bir örnek olarak hatırlayabilirsiniz. Unutulmaması gereken bir başka fetva da başına “Karaman'dan cemaati bitirme fetvası” başlıkları ile yansıyan şu satırlarıdır: “Mecellemizin 26.maddesi şöyle der: “Zarar-i âmm def” içün zarar-i hâs ihtiyar olunur.” Gençler de anlaşın diye günün diline çevirelim: Kamuya (ve bu arada ümmete) ait zararı önlemek için bir şahıs, bölge veya gruba ait zarar göze alınır, sineye çekilir.” 

Gayri meşru uygulamalar dinden soğuttu 

Dinin araçsallaştırılması toplumun değişik kesimlerinde ciddi tehlikelere kapı açıyor. Bunlardan birincisi hiç şüphesiz dine karşı mesafeli olan, siyasete karşı mesafeli ya da körü körüne iktidar yandaşı olmayan kişilerin dinle aralarında koymuş olduğu mesafenin artması. Hatta söylemeye dilim varmıyor ama dinden bütün bütün soğuyup kapısını dine kapatması. Hilmi Yavuz'un “AKP Müslümansa ben değilim” feryadını burada örnek olarak gösterebilirim. Kaldı ki Hilmi Hoca dine karşı mesafeli birisi de değildir. Ama Müslüman iktidar eliyle yapılan gayri meşru, gayri ahlaki şeyler onu bile bu isyan noktasına itti. Şimdilerde ise “imanım sakatlanır, belki elfaz-ı küfürdür, Allah muhafaza kafir olurum” endişesinin göstergesi olan “haşa ve kella, tövbe estağfurullah” gibi sözleri sözünün başına ekleyerek “Onlar müslümansa ben değilim; ben müslümansam onlar değil” diyen niceleri var. 

İkincisi; yazının başlığına çektiğim imanın metalaşması tehlikesi. Bana göre geride bıraktığı izin silinmesi, dine ve topluma vermiş olduğu zararın telafisi için nesillerin gerekeceği çok daha tehlikeli ve çok daha önemli bir mesele bu. İmanın metalaşması imanın harici alemde vücut bulan ve onun göstergesi sayılan unsurların hayata intikalindeki asıl maksadın kaybolması demektir. Zira din her şeyden önce kişinin Allah ile kurmuş olduğu karşılıklı gönül ilişkisinin adıdır. Kalbi, deruni, manevi bir tecrübedir. Bir duyuştur o. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirirken kendi kulluğunun kalpte duyulmasıdır. Haz alış mıdır? Haz da alabilir ama almasa da O'nun emir ve yasaklarına uymanın verdiği bir huzur vardır orada. İhlas kavramı bunu anlatır. “Allah rızası için” dediğimiz şeyin özü bu kabulde yatmaktadır. “Görünüyorum o halde varım’ 

İman metalaşınca, imanın göstergesi olan şeyler artık Allah emrettiği için değil, kültürel bir nesneye dönüşür. Artık onlar imanın değil riyanın, gösterişin unsurları haline gelir. Başörtüsünden cami yaptırmaya, toplum içinde namaz kılmaktan karşılıklı konuşmalarda Allah, Peygamber, din, imanı dilden düşürmemeye kadar her şey. Hocaefendinin yıllar önce söylediği “Kültür Müslümanlığı” tabiri ile anlatmak istediği şeylerden birisi de budur. Ali Yaşar Sarıbay bu durumun mottosu olarak “Görünüyorum o halde varım.” olarak tespit etmişti yıllar önce. Katılmamak mümkün mü? 
Post-AKP döneminde temizlenmesi gereken en büyük enkazlardan birisi imanın metalaşmasını netice veren gidişatı önlemek, dini yeniden asli temelleri üzerine oturtmak, ruhani, kalbi ve deruni tecrübe yönünü ihya, ıslah, tecdid ve ikame etmek olacaktır. 


DİYANET'İN FETVASI VE RUSLARIN ORTODOKSLUĞU ALI ÜNAL 


Nefse zebuniyet ve ahlâksızlığın dip yapmasıdemek olan bir soruya Diyanet'ten gelen cevap ve fetva, şaşırtıcı mı? Şu gerçekler ışığında karar verin: (1) Konuyla ilgili DİB, farklı farklı açıklamalar yaptı ve nihayet fetvanın yer aldığı sitesini kapattı. (2) Hadis-i şeriflerde,“İnsanlar, idarecilerinin dini üzerindedir.” buyrulur. Ülkenin Adalet Bakanlığıkoltuğunda oturan kişi, fetvayı 13 yıl önceye taşıdı; fetva sitede apaçık okunduğuhalde “çarpıtma ve değiştirme var” dedi ve kaynak olarak “Paralel”e, “Diyanet'üitibarsızlaştırmak isteyen ve kirli niyetlerinin pisliğinde debelenen alçaklar”aişaret etti. 
Başta Erdoğan olmak üzere birtakım AKP'lilerin sıkça yaptıkları butürden tariflerin sonunda kimlere döndüğüne hep şahit oluyoruz. Dilipak'ın da,bazen yaptığı üzere, kimilerine göre “Açıklarız haaa, yayınlarız haaa!” tehdidimanâsı taşıyan ve zaman zaman internette dolaşan malüm kasetlerin esasen kaynağını ele veren açıklamaları da, AKP ve AKP bürokrasisini, dolayısıylahalkın bir kesimini tanıtmaya yetiyor. (3) Yazılarıma gelen en âdi bel altıküfürler ve hakaretler, yine halkın belli bir kesimini ele veriyor. Bunlar içindeöyleleri var ki, kendisine “Üslüb u beyan, aynıyla insan!” 
hatırlatması yapılınca,17 yıl merhum bir “Efendi”nin yanında alınması gereken terbiyeyi aldığını, sessiz kalmasının imanının zayıflığını göstereceğini, dolayısıyla emr-i bi'lma'ruf,nehy-i ani'l-münker yaptığını yazabiliyor. Yani karşımızda, emr-i bi'lma'ruf,nehy-i ani'I-münkeri belden aşağı küfür ve hakaret telâkki edenler var.(4) DİB Başkanı Görmez, Hizmet'e en atılmayacak iftirayı atmış, dünyanın hertarafında ahlâk ve maneviyatlarıyla kabul gören yüz binlerce gönüllüsü bulunan Hizmet'i “ahlâk ve maneviyat hırsızlığı”yla suçlamıştı. Söz konusufetvalarıyla aralanan perde, bu iftiraya Kader'in daha ilk sillesi. 

Meselenin çok önemli bir yanı daha var. İslâm'ın hayata hayat olması Kur'ân'dabir çekirdeğin çimlenip büyüyerek, nihayet ulu bir ağaç haline gelmesi örneğiyletasvir edilir. İslâm, Mekke ve Medine toplumu gibi dar bir dairede dahi kendinehas tedricilik içinde tebliğ edilmiştir. Bu tedricilik içinde “nesh”ler yaşanmış,namaz gibi bir ibadet ve bazı haramlar ve helâller dahi belli bir tekâmül çizgisinde nihai şeklini almıştır. İkinci olarak, İslâm'ın iman esasları arasındatelâzüm, yani birbirini gerektirme vardır. “Lâ ilâhe illa'llah” bu esasların başıolup, diğerlerini de gerektirdiği için Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Mekke'de 13yıl sürekli “Lâ ilâhe illa'llah deyin, kurtulun!”; “Bir kelime biliyorum ki, onuderseniz Arab'a da, Acem'e de hakim olacaksınız. Lâ ilâhe illa'llah!” demiştir.Hocaefendi bunu hatırlatınca Kıyamet kopmuştu. Oysa bu gerçeklerinbilinmemesi ve buna uyulmaması, meselâ tarihte Rusya'nın Ortodoksluğunun ve10 asır Ortodoks olarak kalmasının sebebini teşkil etmiştir. 

Thomas Arnold, The Preaching of Islam'da kaydeder: 10'uncu asrın sonlarında, ozamana kadar putperest olan Rusların prensi Vladimir, semavi bir din seçmeyekarar verir. Kendisine gelen Katolik ve Musevi heyetleri kovar. İslâm veOrtodoksluk arasında kalır. Sonunda, içkiden vazgeçemeyeceklerini ve sünnetde olamayacaklarını söyleyerek, Ortodoksluğu tercih eder ve Rusya, 
10 asırdırOrtodoks'tur. Bunun sebebi, küçük Mekke-Medine toplumunda bile İslâmitebliğin 23 yıl, 
içki yasağının ortalama 10, faiz yasağının en az 15 yıl aldığını,Risalet'in 18'inci yılına kadar Müslüman hanımların tesettürsüz olduğunugöremeyen, İslâm'da öncelik ve sonralığı bilemeyen, bunu bilip buna uymanınKur'ân'da kalblerin takvası olarak zikredildiğinden habersiz Müslüman heyettir. 
Bunu bilip buna uymak ise, İslâm'ı ve İslâmi tebliği dert edinmeyi gerektirir. Budert yoksa, malüm ve benzeri fetvalarla meşgul olunur. 


DİYANET'İN HUTBELERİ VE TOPLADIĞI YARDIMLAR ALI ÜNAL 


Diyanet Vakfı, kendi rakamlarına göre, “1994-95'te22.298, bütün tarihinde 220 binin üzerinde öğrenciye 44 milyon 347 bin TL eğitim yardımıyapmış.I öğrenciye 200 TL. 11 ilde toplam 5.253 
öğrenci kapasiteli 14 yüksek öğrenimöğrenci yurdu ve tamamı 1.029 öğrenci barındıran 143 öğrenci konuk evi açmış.97 ülkeden 1036 öğrenciyi okutuyor. 18 eğitim kurumunda 3.635 öğrencinin ihtiyaçlarını karşılıyor. 1994'te Bornova'da bir kolej açmış. Mülkiyeti kendisineait 61 İ. Hatip Lisesi'ni, MEB'e tahsis etmiş. “Doğal âfetler”e maruz kalan 12'ninüzerinde ülkede 316 milyon TL yardım yapmış. Cami ve Kur'an kursu işleriylede ilgileniyor; bir de İSAM var. 1975'te kurulan, 1978'de kendisine vergimuafiyeti, 2005'te izinsiz yardım toplama hakkı tanınan vakfın bütün bu 

faaliyetleri için yılda harcadığı para 100-120 milyon TL olmalı. Vakıf, yıldaortalama 40 bin kişiyi hacca, 110 bin kişiyi umreye götürüyor; her yıl hangi kurüzerinden ödeme daha çok gelir getirecekse o 


kuru tercih ediyor. Meselâ, 2015yılında dolar kuruna geçti ve her bir hacının 1.400 TL daha fazla para ödemesigerekti. Vakıf, hac ve umre organizasyonlarından ve vekaletle kestirdiği, yolaçtığı skandal medyada yer alan kurbanlardan ne kadar kazanıyor? Diyanet,pek çok Cuma camilerde yardım topluyor. İstatistiklere göre, Türkiye'de ergenerkek nüfusun yüzde 50 kadarı, kabaca 13 milyon insan Cuma namazı kılıyor. 

Bunun 5 milyonu, her biri asgari ortalama 5 TL yardım yapsa, 52 haftanın20'sinde yardım toplansa, yılda 500 milyon lira demek. toplanan yardımlar müftülüklere kaydı ve kayıt no.su olmayan güya makbuzlarla teslim ediliyor;yardımlar ve nasıl kullanıldığı konusunda verilen net bilgi yok. Vakıf; zekât,fitre, eğitim-burs, camilere bağış, genel bağış ve Filistin (Gazze) başlığı altındapek çok banka üzerinden bağış da topluyor. Vakfın topladığı bütün yardımlar ve kazandığı paralar, vakfın 
güvenirliğine emanet. Güvenirlik mi? SayıştayDenetim Raporu'nda, DİB'in 2014'te kendi bütçesini 98 
milyon lira aşarak 5milyar, 704 milyon, 466 bin TL harcadığı ortaya çıktı ve döner sermaye kaynaklarından kullandığı 23 milyon liranın âkıbetiyle ilgili soruya Diyanet'ten “Sehven (unutkanlıkla) harcanmış!” cevabı geldi. Diyanet, geçtiğimiz Cumaşehidler için yardım topluyordu. 
Bir vatandaşımız, “Önce Mehmet Görmezaltındaki 1 milyonluk arabayı versin, sonra bizden yardım istesin!” tepkisindebulundu. Evet, vatandaşımız, önce DİB başkanının ve mensuplarının 

yardımlarını görmek, duymak istiyor!Diyanet'ten son 2 yılda yolsuzluk, kamu malının kullanımı, örnek Müslümanidareciler olarak meselâ Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve benzerleri, hukuka uyma, adalet hakkında bir hutbe dinledik mi? Hz. Ali,Haricilerin “Hüküm ve emir ancak Allah'ındır.” âyetini ileri sürerek tahkimekarşı çıkmaları üzerine “Söyledikleri doğru (çünkü âyet), fakat maksatlarıyanlış.” der. Diyanet de, iktidarın icraatlarını halka kabul ettirmek için Kur'ân âyetlerini kullanıyor olmasın? İmamın hutbenin başında okuduğu âyetteniktidara ne açıdan destek olunacağını hemen anlıyorsunuz. Meselâ, iktidar,“terörle savaşıyor”sa, iktidara muhalefet varsa, hemen birlik, beraberlik, terörelânet hutbeleri okunuyor; yarın teröristlerle masaya oturulursa, bu defa “barış,kardeşlik” hutbeleri okunur.Bediüzzaman, kendisine sorulan “Sen nasıl hükümet-i İslâmiyemiz'in bazıreislerine küçük deccal dersin. Diyanet riyasetindeki ulemâ gibi çok ulemâ 

onlara tâbi ve duacı!” sorusuna şu cevabı verir: Hz. Ali, “Bilin ey kardeşler! ÂhirZaman'ın en fenaları dini dünyaya satmış ulemadır ki, ağızlarıyla tattılar,dişleriyle çiğnediler ve hevalarına tâbi oldular. 
Öyleler âlim değil, ancak...” der.Tehditten pay alacak kaç vicdan vardır? 


DOKUNULMAZLIK SENARYOSU - NAZİF APAK 


Çok sağlam bir kaynaktan duymasam nakletmem:İmralı-Ankara hattının en hızlı yaşandığı günlerin birinde HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder,başbakanlığa davet edilir. “Çözüm süreci? o günlerin kutsal öküzü gibidir; dokunulamaz. Şimditartışılan dokunulmazlığın kaldırılması ise, hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Sırrı Süreyya ile Kandil, İmralı, Oslo hattında kurulan iletişim yolları konuşulacak, yeni yol haritası üzerine fikir teatisi yapılacaktır. Ne var ki hiç beklenmedik bir olay yaşanır o gün. Önder, Gezi Parkı olaylarının başlangıcında dozerlerin önüne çıkmıştı ya; o hatırlanır aniden. Hava elektriklenir. Bağrışmalar çağrışmalar olunca yumruklar bile sıkılır. Araya o dönemde danışmanlık yapan İmralı konusunda uzman olduğunu düşünüp Apo ile ilgili hükümler kesen Yalçın Akdoğan girer. Sırrı bir sigara yakmıştır. Elleri titremektedir. Ne diyeceğini bilemeden gizlice sigara içilmesi ile meşhur binada fır dönmektedir. Neyse ki kısa sürede her iki taraf da sakinleştirilir, iş tatlıya bağlanır, ilişkiler yine Kandil-İmralı-Ankara üçgeninde devam ettirilir; ama taraflar aksi bir laf sarf edildiğinde öfkenin nasıl tavan yapacağını test etmiş olur... 

“Çözüm süreci? faydalı sonuçlar doğurabilirdi aslında; ama çok ciddi yanlışlar yapıldı. Örgüt pervasız adımlar atarken TSK başta olmak üzere devlet, bazı tehlikeleri sezerken iktidar uyarılara kulak asmadı. Dönemin Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel çözüm süreci hakkında bilgilerinin olmadığını söylüyor, PKK'ya bile bile müdahale etmemenin suç olduğunu bundan dolayı ilerde sıkıntı yaşayacaklarını ifade ediyordu. Ne var ki valilere talimat verilmiş, polisin askerin eli kolu bağlanmıştı; tıpkı Oslo'da söz verildiği gibi... Devleti yöneten zihniyet olaya hep şöyle yaklaşıyor: “Benim istediğimi yap; dile benden ne dilersen.” Bu mantıkla PKK'ya göz yumuldu. Erdoğan dahil hemen herkes Öcalan'ı öven sözler söyledi. 

Apo'nun mesajı meydanlarda okunurken ‘PKK propagandası? yapılmış olmuyordu o günlerde. Örgüt eleman topluyor, silah depoluyor, gücüne güç katıyordu ama göz yumuluyordu. Nereye kadar? 

Ne zaman ki HDP, “Seni başkan yaptırmayacağız? dedi; kıyamet o zaman koptu. Devleti yöneten 


kafalar “Bre nankörler!” deyip hışımla harekete geçti. Dün, “Müdahale etmeyin” talimatı ile eli kolu bağlanan TSK'ya bu gün kanun sınırları zorlanarak suç işletilmek isteniyor. Necdet Özel terör karşısında aciz duruma düşürülmenin endişesini taşıyordu; Hulusi Akar da kanunlarda yer almayan yetkilerin kullanımı konusunda kaygı duyuyor olmalı. Konu terörle mücadele ise bunun hukuk içinde yapılması, siyasi ikbal hesaplarına göre gelgitler yaşanmaması gerekir. Daha açıkçası, HDP, “Gel seni başkan yapalım? deseydi bugün yaşanan felaketler böyle sahne bulacak mıydı? Tabii ki hayır. 

Bütün dünyanın terör örgütü olarak tanıdığı PKK'yı Kürt sorunun tek muhatabı yapmak hataydı. O korkunç hatadan başka bir hataya savruldu AKP, Örgütün gücünü kıracak mekanizmalardan biri siyasi arenada Kürt politikacılara alan tanımaktı. Yani silahlı örgütle siyasi partiyi ayrıştırmak gerekiyordu. Oysa 7 Haziran'dan sonra Akdoğan, “HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar.” diyor ve sinemacı arkadaşına atıfta bulunuyordu. 

Şimdi dokunulmazlık kaldırıldı, büyük bir ihtimalle HDP'li vekiller hapse atılacak. Önder tecrübeli. 
Erdoğan'ı yakından tanıyor. O tanışıklığa binaen ilginç bir analiz yapıyor. Ona göre dokunulmazlıkların kaldırılmasını sağlayan düzenlemenin onanması ile 3 bin 746 hâkim ve savcı tayini arasında bir bağlantı var. Malum olduğu üzere, Erdoğan dokunulmazlığı kaldıran düzenlemeyi en son gün imzalamış; o imza atılmadan önce yargıda atamalar gerçekleşmişti. Yargıda taşlar döşenmişse önümüzdeki günler çok sıcak geçecek demektir. Bir zamanlar PKK'yı kötü gösteren TV dizilerine bile yasak getirenler, şimdi neden gerisin geriye döndü? Başkanlık yollarına çiçekler döşenseydi şimdiki gibi bir kaosa sürüklenir miydik? Kim bilir belki kaos da büyük bir planın parçası. 
Demokratik yollarla verilemeyen tavizler kaosla verilecek belki. Senaryo o kadar değişken ki seyirci kalanın, kamera hilelerini çözmesi çok zor. Olan da vatandaşa ve ülkeye oluyor... 


DÜNDEN YARINA İNSANLIK, İSLÂM VE MÜSLÜMANLAR- ALİ ÜNAL 


Kur'ân, Hz. Musa-Hz. Hızır kıssasıyla hadiselerin göründüğü gibi olmayabileceğine; “Dünya hayatının biraz zahirini bilirler, fakat öteden (ve Âhiret'ten) gafildirler.” (30:7) buyurmakla, hakikatin “öte”deki yerine dikkat çeker. Hz. Üstad (r.a.), “Araştırmacı, dalgıç olmalı; zamanın tesirlerinden sıyrılabilmeli; mazinin derinliklerine dalmalı; mantığın terazisiyle tartmalı; her şeyin kaynağını bulmalıdır.” der. Üstad; niyet, nazar, manâ-yı ismi, manâ-yı harfiden de sözeder ki, doğru görüp doğru değerlendirebilmek için hakikati bulma ve ona tâbi olma niyeti taşımalı; bakış açısı doğru olmalı; eşya ve hadiselere öncelikle varlık senfonisindeki yerleri, fonksiyonları, taşıdıkları manâ ve Yaratıcı nokta-i nazarından bakmalı. Tarih, Meşiet-i İlâhi'nin insan iradesini nazara alan tezahürü, Cenab-ı Allah”ı bize tanıtan külli bir muarrif olarak Sünnetullah veya Âdetullah içinde akar. 
İnsanların hangi şartlarda nasıl davranırlarsa ne ile karşılaşacakları, Cenab-ı Allah'ın eşya ve hadiselere yüklediği manâ ve fonksiyon bellidir. 

Allah (c.c.), insanı yeryüzü hayatına gönderirken, daima birbirine hasım iki silsilenin olacağını beyan buyurmuştur. Bu iki silsileden biri nihayet Cennet'i, diğeri Cehennem'i dolduracak, bir de hidayete yol ve imkân bulamayan (muztaz'af)lar olacaktır ki, bunlar için, (iradelerine dâhil ve hariç bazı şartlar muvacehesinde) “Dilerse affeder, dilerse azap eder” hükmü sözkonusudur. Mezkür iki silsileden birine peygamberlik, diğerine (peygamberlik manâ ve hakikatine muarız) insan düşüncesi (beşeri felsefe) rehberlik eder. Hz. Bediüzzaman, tesbitini yapar: “Her ne vakit beşeri 

felsefenin Din'e itaat ve hizmetiyle bu iki silsile birleşip kaynaşmışsa insanlık, parlak bir saadet, bir içtimai hayat yaşamıştır. Ne vakit ayrı gitmişlerse, hayır ve nur Din ve peygamberlik silsilesi, şerler ve dalâletler ise felsefe silsilesinin etrafına toplanmıştır.” “Tarih peygamberlikle başlamış olup, felsefe silsilesinde görülebilen hayırlar da zaman içinde peygamberlik silsilesinden alınmış ve tevarüs edilmiştir.” 

Tarih, Allah'ın insanlar arasında döndürüp durduğu çevrimlerle, gel-gitlerle, bahar-yaz, güz-kışlarla, geceler-gündüzlerle devam eder; bugün birine gündüz ve bahar, diğerine gece ve kış iken, yarın başka olur. Böyledir, çünkü insanın Âhiret adına imtihanı tamamlanacak ve kimsenin Mahkeme-i Kübra'da Allah karşısında mazereti olmayacaktır; çünkü Allah, gerçek mü'minleri, sabredenleri 


ortaya çıkarmak, hakikate şahidler edinmek, mü”minleri temizlemek, kâfirleri âkıbetleriyle baş başa bırakmak dilemektedir. 

Peygamberlik silsilesinin tâbileri, genellikle az sayıda, öyle ki bazen bir gemiyi dolduracak, bazen içinde bir eşin, bir eş ve oğlun dahi münkir-hain olduğu bir ev kadar olmuştur. İnsanlık en koyu karanlıkları yaşarken her defasında bir peygamber güneş gibi doğmuş ve peygamber vârisleri onların çizgisini devam ettirmiş; Cenab-ı Allah, yaratılışın dünyaya ait nihai gayesi olarak, peygamberlik çizgisinin ismi olan İslâm'ın Kıyamet'ten önce bütün cihanı aydınlatacağını müjdelemiştir. 

İslâm, içten ve dıştan en bâdireli iki döneminden birini 12-14. asırlarda yaşadı; fakat bir yandan Haçlı saldırılarını yüzgeri ederken, diğer yandan Moğolları ilim ve maneviyat havuzunda eritti ve Osmanlı sürgününü verdi. 

İslâm, şimdi ikinci garipliğini yaşıyor. Dünya, dehşetli hadiselere gebe; en az yarım asır çalkalandıkça çalkalanacak. Âhiret cennetinden önce dünya, İslâm ile “yitirilmiş cennet”ini yaşayacak. Ve, akıllarını hakikate, Din'e hakem kılıp, her dönem mevcut şartların tesiri altında farklı İslâm tarifleri yapan, İslâm'ı her dönem mevcut şartlara adapteye çalışan, dolayısıyla aldanan ve aldatanlar da, İslâm'a ve samimi Müslümanlara dahledenler de, bir defa daha nasıl yanıldıklarını acı acı anlayacaklar. 


ERDOĞAN/AKP TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR MU? -ALİ ÜNAL 


PKK terörünün başladığı 1984 ile 2000 yılları arasında geçen 16 yıl içinde 5800 küsur güvenlik görevlimiz şehid olmuş ve terör eylemlerinde 5400'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş. AKP iktidarı öncesi son 3 yıl olan 2000-2002 yıllarında ise toplam şehid sayımız 88. Yani AKP, bitme noktasında bir terör devralmış. Fakat AKP iktidarının ilk 6 yılında teröre verdiğimiz kurbanlar 
sürekli artış göstermiş ve bu 6 yılda 1700 civarında güvenlik görevlimiz şehid olurken, 265 
vatandaşımız da hayatını kaybetmiş. AKP, Temmuz 2009 Habur rezaletiyle başlayan bir “demokratik açılım” denemesinde bulunmuş ve 2,5 yıl kadar devam eden bu süreçte 258 güvenlik 
görevlimiz şehid olmuş. Bu süreçte güçlenen PKK'nın ağır zayiatımıza sebep olan Ekim 2011 
Çukurca, Dağlıca ve Aktütün saldırılarından sonra PKK ile samimi ve çok yönlü mücadele başlamış ve artık uzmanlar terörün 2 ayda bitirilebileceğini ve o dönemde yapılan KCK tutuklamalarının ne kadar isabetli olduğunu seslendirmeye başlamış. İşte tam bu noktada, halka karşı “Terör örgütüyle görüştüğümüzü söyleyenler alçak, şerefsiz, müfteridir. Bir teröristle, örgütle görüşecek, pazarlık yapacak namussuz ve ahlâksızlardan değiliz.” diyen, fakat yıllardır PKK ile masaya oturduğu ortaya çıkan Erdoğan/AKP iktidarı, bu defa 2013 başında “çözüm süreci” başlatmış. Başlatmış ve Öcalan güzellemeleri içinde PKK'nın araba yakma, asker-polis-sivil yaralama ve öldürme, vergi toplama, mahkeme kurup yargılama, hendekler açma, kimlik kontrolü ve kutlamalar yapma, yol kesme ve kapatma, bombalı saldırılarda bulunma, yakma, kundaklama gibi 300'den fazla eylemlerine, her tarafa bombalar yerleştirmesine, güçlenmesine, Suriye'nin kuzeyinde kantonlar kurmasına göz yumup, PKK eylemlerine karşı askerin 290 defa yaptığı müdahale tekliflerini geri çevirmiş. Bu arada Türkiye, arkalarında pek çok soru bırakan ve haklarında hemen yayın yasağı getirilenkatliamlara, ölümlere sahne olmuş. Resmi rakamlara göre, Aralık 2011 Uludere'de 34; Mayıs 2013 Reyhanlı”da 
54; Mayıs 2014 Soma'da 301; Haziran 2015 Diyarbakır”da 5; Temmuz 2015 Suruç'ta 31; Ekim 2015 
Ankara'da 101; Ocak 2015 Sultanahmet'te 10 kişi can vermiş. Bu arada bütün Ergenekon, Balyoz sanıkları ve KCKYlılar serbest bırakılmış. Ve 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından sözde “çözüm masası”nın devrilmesiyle 15 Mayıs arasında geçen 11 ay içinde 76 farklı ilimize 504 şehid cenazesi gelmiş. 

Bütün bu gerçekler karşısında ve zekât, sadaka ve infakı terör kapsamına alan; kendi kurdukları bir mahkeme dahi, “FETÖ terör örgütü diye bir örgüt tesbit edilememiştir.” kararı verirken, Profesör Ersin Kalaycıoğlu'nun çok güzel söylediği gibi, yürütme olarak uydurduğu hayali bir isim üzerinden cadı avı yapan, ülkeye ve Din'e hizmetten başka gayeleri olmadığına bütün vicdanların itiraf ve şehadet edeceği masum insanları hapislere tıkan; bu insanların sadece güneydoğumuzda açtıkları ve 
720 bin öğrenciye karşılıksız kurs verilen etüt salonlarını ve daha önce üniversiteye 4-5 öğrenci 
gönderebilen Hakkâri’ de 400-500 öğrenci göndermesinin yolunu açan dershaneyi kapatan, bu hizmetleri verenleri hapse atan bir iktidarın terörle mücadelede samimiyetinden bahsedilebilir mi? 
Bilhassa PKK terörü, öncelikle 2 gayeye hizmet ediyor: (1) Türkiye?de iç siyaseti dizayn etme. 


Nitekim, Haziran 2015 seçiminden önce halkın yüzde 5 kadarı terörü Türkiye'nin ilk meselesi sayarken, AKP'nin tek başına iktidar olamaması üzerine başlayan terör saldırıları halkın yarıya yakınının terörü birinci mesele olarak görmesine ve Kasım seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidar olmasına yol açmışsa, terörün kime hizmet ettiği açık değil mi? (2) Türkiye'yi bölme. Esasen HDP'nin hedefinde Diyarbakır’ da kendi meclislerini kurma gayesi vardı ve Haziran seçimlerinden önce bu açıkça deklare edilmişti. Şimdi haklarında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması bu gayeye ve Erdoğan'a başkanlık yolu açma niyetinden başka neye hizmet edecek? Ayrıca, “çözüm süreci”nde PKK'nın saha hâkimiyeti kazanmasına, güçlenmesine ve kuzey Suriye'ye yerleşmesine göz yumulurken, şimdi de Kürtler'in Türkiye 

Cumhuriyeti devleti ve Türklerle bir daha bir araya gelemeyecek şekilde kopmasının zemini oluşmuyor mu? Erdoğan/AKP, “Hizmetle savaşında ve yolsuzluklarda olduğu gibi, terör politikalarının da altında kalıp ezilecek. 


GAZETECİLERE “PARALEL” TUZAK — NAZİF APAK 


Çok ünlü bir gazetecinin bir gün telefonu çalar. Karşısındaki, kendisini cumhuriyet savcılığından aradığını söyler. Meseleyi izah eder. Önemli bir soruşturma için kendisini savcılığa davet eder. Verilen tarihte, yazar savcılığa ulaşır. Merak içindedir. Olay kısa sürede netleşmeye başlar. Usulsüz dinleme iddialarına dair listede adı mağdurlar arasında geçmektedir. Savcı Bey'in bol imalı, kesin kanaatli ve apaçık yol gösterici (!) telkinleri sona erince asıl soruya geçilir: “Davacı mısınız, “paralel yapı”dan şikâyetçi misiniz?” 

Yılların eskitemediği yazar, hiç tereddüt göstermeden “Hayır? cevabını yapıştırır. Savcı şoke olmuştur bu yanıt karşısında. Daha önce pek çok yazara benzer bir sunum (!) yapmış, hemenhepsinden de şikâyet dilekçesi almıştır çünkü. Konuyu biraz daha derinleştirmek istese de yazar “Ben her dönemde dinlendim. Bu dönemde dinlenmemi de normal karşılıyorum.” deyip adliye binasından ayrılır. 
Ergenekon davasında yargılanan bir kişi yazara ulaşır. Neden şikâyetçi olmadığını sorar. Ona da anlatır. Kendisinin “Kürt sorunu'na yakından ilgili duyduğunu, bu sorun ile ilgili pek çok programa katıldığını; dolayısıyla kendisinin devletçe dinlenmesini normal karşıladığını söyler. Bir de ekstra bir yorum yapar: “İyi ki de dinliyorlar; yoksa Kürt sorunu ile ilgiliyim diye bir gün hain ilân edilirim”. 
Karşısındaki şahıs “İyi de senin dinlenmen Kürt toplantıları, programları, konferansları ile ilgili değil ki. Seni filan tarihte dinlemeye başlıyorlar..” deyince yazarın beyninde şimşekler çakıyor. Dinleme tarihi ilginç bir takvim yaprağını işaretliyor. Meğerse Başbakan Erdoğan'ın meydanlardan kendisine ağır sözler söylediği günlerin hemen akabinde dinleme işlemi başlatılmış. Yani? Meselenin “paralel? ile ilgisi yok. Birileri kürsüden, manşetten, köşelerden kendisini hedef gösterir göstermez takip başlatılmış; çok sonraları işler karışınca bazı bürokratların ismi üzerinden paralel algısına dönüştürülmüştür. Dinleme işi bizzat siyasi iradenin eseridir... 

Olay tekil değil. Her gazeteciye ayrı senaryo ama aynı şikâyet dilekçesi. Mesela eski bir yayın yönetmenine, “Seni bile dinlemiş bu adamlar? deniyor; ama asıl dinlenenin kendisi değil Suriye asıllı bir gazeteci olduğunu söylemiyorlar. Esed yönetimine çok yakın gazetecinin yıllardan beri devlet tarafından nasıl sıkı takip edildiğini herkes bilir aslında. İsmail Cem Dışişleri Bakanı iken Washington”da gazetecilere perde arkası bilgi vermişti de bu Suriyeli gazeteci odaya alınmamıştı mesela... 

Bir başka ünlü köşe yazarına var olmayan belge sundular mesela, Güya savcının elindeki belgede “dönemin başbakanı? yazıyor ve Erdoğan anlatılıyormuş. O belge sahte çıktı. Hiçbir fezlekede öyle bir tabire rastlanamadı; ama o yazar korkutulmuş, ürkütülmüş oldu. Gerçi o da “cemaat”ten öteden beri haz almadığı için o iddiayı araştırma soruşturma lüzumu duyamadan savcının gösterdiği havuza hemencecik atlayıverdi... 

Bir de ödü koparılmış adamlar oldu bu süreçte. Listesi uzun ama biri var ki o “Top Ten'e kesin girer. 
Tanırsınız; vaktiyle cemaat içinde sözcü havalarına girmiş biriydi bu. Adamı eski milli mücadeleci abileri öyle sıkboğaz etti ve Ankara'da öyle hırpaladılar ki alelacele genel yayın yönetmenine ulaştı. 
Bana anlatıldığına göre o sırada yönetmen yayın toplantısındaydı ve masanın etrafındaki herkes konuşulanları duyuyordu. Titrek sesi ile “Ekrem seni de beni de alacaklar? derken ağlak adamın felç geçirdiğini sanmış çocuklar. Hayatı boyunca nefret ettiğini hiç gizlemediği Erdoğan'a güzellemelerden sunak yapması ve yıllarca hürmette kusur etmediği insanlara vefasız ve saygısız laflar sarf etmesi boşuna değil yani. “Ben sizin gibi genç değilim, hapislerde çürüyemem.” Demen ve torun tosunların 


arkasına sığınman anlaşılır da; bunu yaparken kamuoyu önünde efelenmen gerekmiyor ki. İşin aslı nasıl olsa anlaşılır bir gün... Yanıltılanların, korkutulanların yanında menfaat uğruna kendi ruhunu satışa çıkaranlar da var. Onlar daha feci durumdalar. 200 bilmem kaç bin liralık borcunun ödemesi karşılığında gizli tanık olan adam ortada gazeteciyim diye dolaşıyorsa, boyundan bosundan utanmıyorsa sözlüklerde sıfat olarak kullanılacak kelime tükenmiş olmalı... En veciz sözü pilotlar söylermiş bu konuda: Hiç bir uçak havada sonsuza kadar kalamaz... 


HAVUZDAKİ GİZLİ TOPLANTI — NAZİF APAK 


Zaman Gazetesi'nin kayyım eliyle gasp edilmesinden bir kaç ay önce ilginç bir hadise yaşanır. Havuz medyasının damat- evlat kısmında yönetici durumunda olan biri, Zaman'da görev yapan bir meslektaşına ulaşır. Ve der ki “Sizin gazete ile ilgili filan savcı bir hamle yapacak ve gazeteye kayyım atanacak.” 

Dost uyarısını dinleyen kişi, bunun bir hukuk cinayeti olacağını düşünmektedir; çünkü şöyle inanmaktadır: Şayet bir medya grubuna el konacaksa, işe mutlaka havuzun sabah akşam yalan söyleyen ve ticari olarak sürekli zarar eden gruplarından başlamak gerekir. Haksız da değildir aslında. 
Milyar doları aşan bir fiyatla satın alınan bir medya grubunun kamu bankalarından aldığı krediler ödenmemiş, faiziyle beraber borcu katlanarak ödenemez boyuta ulaşmıştır. Ayrıca 17/25 Aralık soruşturmalarında havuzun nasıl kurulduğu, paranın nasıl illegal yollardan toplandığı, minibüslerle para naklinin nasıl yapıldığı da bilinmektedir. Yandaş gazetelerin tamamının mali durumu kötü olduğu için kamu reklamları zorlanmış, buna rağmen açık kapatılamamıştır... 

Havuz medyası yöneticisi itirazları gülümseyerek dinler; bu tür somut verilerin hiç bir önem taşımadığını ifade eder. Ve tartışmayı noktalayacak gelişmeyi aktarır. Anlattığına göre havuza 

bağlı gazete ve TV yöneticileri acil toplantıya davet edilmiş. Herkes de çağrılmamış o toplantıya. 
Katılımcılara, “Zaman'a el konacak, kayyım atanacak. Siz çıkacak tartışmalarda bu kararın doğruluğunu ispat etmeye yönelik argümanlar üzerine çalışın.” Talimatı verilmiş. 

Hangi savcının, hangi sulh ceza hakiminin kayyım için harekete geçeceği bilinmekte, olayın kılıfının iyi ayarlanması gerektiği yöneticilere telkin edilmektedir. Bu durumu gören havuzcu yöneticinin söyleyecek bir sözü yoktur ama tecrübesine binaen hukuksuz bir işin içinde olduğunun farkındadır. 
En azından vicdanını rahatlatmak için yıllardır tanıdığı meslektaşını ve dostunu uyarmayı düşünür. 
“Oradan ayrıl, sana da zarar gelir?” demek suretiyle vicdanındaki yükü kaldırmak ister. 

Sabah akşam iftira üretmekle sorumlu dehlizlerde kayyıma kılıf bulma toplantısı aylar önce yapılır. 
Notlar alınır, kimin programlara davet edileceği tespit edilir ve beklemeye geçilir. El koyma meselesinin anayasaya aykırı olduğu, bunu yapanların bir gün yargı karşısında mutlaka hesap vereceği bilindiği için konuyu hukuk üzerinden tartışmamaya karar verilir. Önce psikolojik hazırlık 

yapılacak, küçük adamların tehditleri doğrultusunda yavaş yavaş kamuoyu anayasaya aykırı bu fiile kanıksatılmış olacaktır. Öyle de yapılır nitekim... 

Aslında havuzda neler olup bittiği en ince ayrıntısına kadar biliniyor. İntikamcı bir yaklaşımla “paralel paranoyası'nı kimin köpürttüğü ve hangi devlet mekanizması ile hangi gazeteciler arasına köprüler kurulduğu ayağa düşecek kadar herkesin bilgisi dahilinde. Ankara bürosuna istihbarat servisi oda açabiliyorsa, dosyalar getirilip götürülüyorsa, istihbarattan aldığı bilgileri temsilci 

kaleme alıp kendi imzası yerine muhabir çocukların üzerine işi yıkıyorsa bu işler gizli kalabilir mi? 
Bugün yapılan haksızlıkları acı acı izleyen, hatta onun bir parçası haline gelmenin utancını iliklerine kadar yaşayan insanlar, ortamın elverişli hale gelmesini bekliyor. Adliye binalarında savcılar, havuz medyasının yöneticileri ile bir bağ kurmuş durumda. Bir soruşturma başlatılacağı zaman paslaşmalar yapılmakta. Bu dar alandaki kısa paslaşmalar ilerde bazı hakim ve savcıların başını ağrıtacağı kesin. 
Bir gazetecinin daha ortada hiçbir şey yokken bazı konuları nasıl bildiği, bu bilgiyi ona kimin verdiği ilelebet gizli kalabilir mi? Bir zamanlar, “Bu Ergenekon sanıkları nasıl bu kadar pervasız davranmış da bu kadar suç izi bırakmış.” diye herkes merak ederdi. Sebebi gayet basitti: 

İktidarda olmanın yol açtığı fütursuzluk.. Aynı kaderi şimdi Ak yargı, Ak bürokrasi, Ak medya yapmakta. Bir hakim cümle alemin içinde şöyle der mi mesela: Biz de biliyoruz bu yapılanların önemli bir kısmı hukuksuz; ama savaş halindeyiz... 

Bazılarının suç dosyası her geçen gün biraz daha kabarıyor. Bir gün bu eziyet dönemi de sona erecek ve o gizli toplantılarda hangi planlamaların yapıldığı ortaya çıkacak. Olan, bu dönemin hiç bitmeyeceği rüyasına kapılanlara olacak; çünkü şu anki hukuksuzluğun parçası olan ama mesleki 


açıdan vicdan azabı çeken medya ve yargı mensupları bile gerçekleri anlatabilecekleri günleri bekliyor... 


İKİ ASIR EVVEL DE CEMAATE BASKILAR YAPILMIŞTI EYÜP ENSAR UĞUR 


Tarihe felsefik açıdan bakan İbni Haldun, günümüzde olan geçmişte de olmuştur der. Ona göre, kahramanları dışında yaşananlar koşullarına göre hep benzerlikler taşır. Çünkü tarih insanla oluşmuştur; onun doğasında bulunan zaaf, hırs, ihtiras ve diğer duygular her dönemin insanında mevcuttur. 200 yıl önce ortaya çıkan yeni birhareket 19. yüzyıl başlarında materyalizmin tesiri ve sosyal bunalımlardan kaynaklanan sebeplerle Osmanlı Dünyasında ehli sünnet inancı ve mânevi duygular zayıflamaya başlamıştı. Menfi cereyanlar hayatın her alanında kendisini hissettiriyordu. 
Bağdat'ta ikamet eden Mevlânâ Hâlid Hazretleri, böyle bir mevsimde vazife almış bulunan müstesna büyük bir alim ve mürşiddir. Onun önderliğinde o dönem İslam dünyasına canlılık kazandıran yeni bir inanç hareketi başlamıştı. Dört bir yandan insanlar Bağdat'a gelip, Nakşibendi tarikatının yeni bir yorumu sayılan bu ekolün piri Mevlana Halid'e intisap ediyor, talebeleri de Asya'dan Kafkasya'ya, Anadolu'ya ve Afrika'ya irşad vazifesiyle hicret ediyordu. Kalp ehli tarafından “Nefha-i İlahiye” ile tarifle yollarına su serpilen bu cemaatin, temsil ettiği değerler çok kısa sürede geniş bir coğrafyadaki insanları celbetti. Mevlana Halidi Bağdadi hazretleri talebelerine ve sevenlerine sürekli, dünyevi arzulara karşı nefis terbiyesi yaparak iyi birer âbid olmalarını tavsiye ediyordu. 1818'de Mevlana Hâlid talebelerini İstanbul'a gönderiyordu, Halifesi Muhammed Salih'e başkentte açacakları dergâh için devlet ve adamlarından maaş ve bağış talep etmemelerini, onların peşinde bulunmamayı, dünya ehli ve idarecilerin yaptıkları gibi dünya malı toplamaya dalmamalarını yani irşada zarar verecek her türlü faaliyetten ve görüntüden uzak durmalarını nasihat etti. Osmanlı Devletinin o dönemki durumu ve Padişah II. Mahmud İki asır önce Osmanlının sahip olduğu geniş coğrafyada insanlar siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı son derece huzursuzluk içerisindeydi. Dönem Sultan II. Mahmud zamanıydı. Cezayir'den, Kafkasya'ya, Romanya'dan Hind Okyanusuna uzanan Osmanlı, iç ve dış problemlerle boğuşuyordu. Bir yanda Sırp ve Yunan isyanı bulunduğu bölgeyi ateş içerisinde tutuyor, beri taraftan ülke Rusya, İngiltere ve Fransa'nın sürekli tehdit ve tacizlerine maruz kalıyordu. Yirmi yıldır Mekke, Medine Vahhabilerin işgali altında olup Hâc bile yapılamıyordu. Osmanlı'nın her zor durumundan istifade etmiş olan İran, Doğu Anadolu'nun bir kısmını ele geçirmişti. Devlet-i Âli'nin bu kadarla iktifa ettiğimiz dış endeksli problemlerinin yanında içeride de büyük problemleri vardı. 
Balkanlar'da ve Anadolu'da büyük toprak sahibi âyanların, derebeyleri gibi kendi başlarına hareket etmeleri devlet otoritesini sarsmıştı. Bunlar halktan zorla ağır vergiler topladığından toplumun huzursuzluğu had safhadaydı. Bütün bu dertlerin yanında her türlü yeniliği aleyhlerinde görüp devletin gelişmesine mani olan, eli silahlı yeniçeriler başkentte çeteler oluşturmuş, esnaf ve halka korku saçıyorlardı. II. Mahmud kararlı ve dirayetli bir padişahtı. Bahsi geçen asırlık problemleri çözmek için ciddi adımlar attı. İç politikada önce âyanları sert tediplerle yola getirdi. Akabinde iki asra yakındır birçok teşebbüse rağmen kaldırılamayan Yeniçerilik Ocağı'nı şiddetli çatışmalar sonucu tarihe gömdü. 
Ülke yönetiminin iplerini tamamen eline alan padişah, çağın gerisinde kalmış devlet kurumlarını, siyasi, eğitim ve askeri alanlarında kurduğu modern kurumlarla değiştirdi. Sultan; şekli uygulamalardan temel dinamiklere kadarOsmanlı'yı tabiri caizse bambaşka bir devlete dönüştürmüştü. 
Ancak devleti tekrar âli seviyeye yükseltme adına radikal kararlara imza atmış olan 11. Mahmud, ülkeyi içte ve dışta çıkmazlara sokan kararların da sahibi oldu. Birbirine tezat olan 

uygulamaların sık yaşandığı dönemin lideri hakkında bakın bir tarihçi ne diyor: “Bu devri anlamak için her şeyden önce II. Mahmud'u fikir, karakter, şahsiyet ve kabiliyet bakımından anlamak gerekir. 
Bu ise son derece zor bir iştir. Çünkü çok kritik ve karışık bir devirde padişah olan II. Mahmud, belki de içinde bulunduğu şartların ve karşı karşıya kaldığı problemlerin ağırlığı veya çözümsüzlüğü sonucu anlaşılması güç bir hükümdardır. Hayatı yakından tetkik edilir ve yaptığı işlere objektif bakılırsa görülecektir ki; Mahmud Han, bir yerde despot bir idareci, başka bir yerde samimi birreformcudur; bir yerde çok kaprisli, güvenilmez ve vasat bir insan, başka bir yerde vizyon sahibi bir liderdir; bir yerde öfkesine mağlup olan, kaybedeceği mutlak olan savaşlara bile düşünmeden girebilen ve olmayacak kararlara gözünü kırpmadan “evet” diyebilen despotik bir hükümdar, başka bir yerde devletini korumak için kararlılığını ortaya koymaktan çekinmeyen büyük bir devlet adamı. Bütün bunlardan dolayı ona bazıları “gavur veya despot padişah” derken bazıları da “Mahmud-u adli demişlerdir.”* 
Yunanlılar 1821 yılında dış faktörlerin de katkısıyla Mora'da bir isyana kalkışmıştı. Bu duruma bir 


hayli öfkelen Sultan, isyanda payı olduğu düşüncesiyle sorgulanıp suçlu bulunan Rumların Fener Baş Patriği'ni kilisenin kapısında astırıp cenazeyi günlerce o halde ibret için bekletti. Bu öfkeden birçok şehrin patriği de payını aldı. Liderleri gibi onlar da bulundukları şehirlerde idam edildiler. Hassas konjoktüre aldırmayan Sultanın bu sert tavrı, isyana uzak duranları dahi olumsuz etkiledi. Nüfusun “025'i Rum olan başkentte dahil olmak üzere Osmanlı ülkesinin birçok yerinden önemli sayıda Rum isyana fiilen katıldı. Birçok zengin ve elit tabakadan Rumlar da çeşitli yollarla isyana önemli katkıda bulundular. Güçlü ilişkileri sayesinde abartarak aktardıkları haberler Avrupa medyasında geniş yer buldu. Bütün bunlar Avrupa kamuoyunun infialine sebep oldu, birçok Avrupalı gönüllü olarak yunanlıların safında savaşmaya Mora'ya geldi. Ve nihayetinde dünyanın en güçlü üç devleti İngiltere, Fransa ve Rusya tarihlerinde ilk defa birlikte hareket ederek Osmanlı'ya saldırıp donanmasını yok ettiler ve bu olayın sebepolduğu Rusya savaşı'nın hezimetiyle Edirne'nin dahi işgal edilmesi Yunanistan'a bağımsızlık yolunu açtı. Osmanlı Devleti'nin yaşadığı bu zor durumdan istifade eden Fransa, Barbaros Hayrettin'in Osmanlı?ya hediyesi olan Cezayir'i pervasızca işgal etti. Bu olayların doğurduğu bir başka sorun da yardım gönderen Mısır Valisi”'nin isyanıydı. Bu isyanda valilik ordusu, devlet ordusunu üç defa hezimete uğratıp Osmanlı ismini tarih sahnesinden silecek noktaya getirdi. 
Osmanlı Devleti o dönemde, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük problemler yaşadı. Buna sebep olarak dış faktörlerin yanında yönetimin bariz politika hatalarını da görmek gerekir. Sonrasıdüşünülmeden alınan hızlı kararlar biri bitmeden başka sorunlara kapı açtı. Peki devleti felakete götüren iç ve dış politika kararlarını Padişah tek başına mı almıştı? Son derece otoriter bir hükümdar olan Sultan Mahmud'un verdiği kararı, etrafında değiştirebilecek bir kudret yoktu. Ancak verdiği kararlarda etkisi olan yakın çevresinden bazı aktörlerden bahsedilir. Özellikle bir dönem en önemli müşaviri konumundaki Said Halet Efendi gibi. Otoriter Hükümdar?'ın Danışmanı Padişah gibi Mevlevi olan Said Halet Efendi, meşrebinin avantajı ve zekasıyla kendini sultana kabul ettirmişti. O, 1815-1823 yılları arasında devletin önemli kararlarında padişahın en yakınındaki isimlerden biriydi. Sultanla baş başa sohbet eden, dertleşen yakın dostuydu.(1) Elimizde bulunan anekdotlara bakılırsa mühteris ve hâsid bir kişiliğe sahip olan Halet Efendi'den Sadrazam ve vezirler dahi çekinirdi. Sadece dokuz gün sadrazamlık yapan Benderli Ali Paşa'nın idam edilmesine birçok neden öne sürülür. Bilinen ise Sadrazamın makamına oturur oturmaz Halet Efendi'ye tavır almasıydı.(2) Menfi yönlendirme ve tavsiyelerin kişilerin hayatına mâl olmasının yanı sıra ülkenin iç ve dış politikasına çok olumsuz tesirleri oldu. Bunlardan en dikkat çekeni, Yanya Valisi Tepedenli Ali Paşa'nın görevden alınmasıdır. 
Ülkenin zor günler geçirdiği bir dönemde alınan bu karar, Halet Efendi tarafından Padişahın evhamı tahrik edilerek verdirilmişti. Ali Paşa, Yunan isyanını kolayca bastırabilecek güçteydi ama beklenmedik karar onun isyanına sebep oldu. Bu durumdan istifade eden Yunanlılar ayaklandı. 
Halidilerin İstanbul?daki ilk faaliyetleri Osmanlının içte ve dışta buhranlar yaşadığı o günlerde, Mevlana Halid'in Bağdat'tan gönderdiği talebeleri asırlık tarikat ve cemaatlerin bulunduğu İstanbul?da bir dergâh açmıştı. Mevlana Halid'in eğitim ve tasavvuf anlayışı; sosyal tabanının bariz vasfı olarak beliren yüksek seviyedeki ulemaya hitap etmiş, akabinde ise birçok devlet adamının ruhlarını ve gönüllerini fethetmişti. Kısa bir sürede İstanbul'da birçok müessese açmaya muvaffak olup, halkın ilgi alakasıyla da nice tarikati gölgede bırakmışlardı. 

Halidiler, İslam Dünyasındaki huzurun Devlet-i Âli”nin varlığının devam etmesinde saklı olduğunu ifade ederlerdi. Asker sayısının yetersiz kaldığı Yunan isyanı sırasında, vaazlarında halkı cihada teşvik edip devlete yardımcı olmuşlardı.(3) Statüsünün devamı için her türlü yeniliği engelleyen, ihtilallerde başrolde yer alan Yeniçeri Ocağının kaldırılması sürecine halkı motive ederek manevi destek verdiler. 
Halidiler, sadece başkentte değil etkili olduğu Kuzey Irak, Doğu Anadolu ve İran'ın kuzeybatısındaki halkın siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne olumlu katkılar sağladılar. Tesir ettikleri ve cihad alanında ön plana çıktıkları bir başka bölge de Kuzey Kafkasya'ydı. Burada Rus yayılmacılığına karşı halkın direnişini organize ettiler. (Sonraki dönemlerde Şeyh Şamil öm. gibi) Halidilere açılan beklenmediksoruşturma Meşrep ve metot farklılığı, benzer hedefleri olan insanoğlunun bir imtihanıdır. Devletin bekası için sosyal hayata yaptıkları katkılara rağmen Halidiler herkesi memnun edemedi. Hatta denebilir ki sağladıkları faydayla devlet ve halknezdinde itibar kazanmış olmaları kimi kesimin kıskançlığına ve hased etmesine yeterli sebepti. Kimi kesim ve kişiler tarafından Halidiler, önce mülki amirlere oradan da saraya, en ufak hadiseler dahi büyütülerek şikayetedilmeye başlandı. 
Halidilerin, “Hatmi Hacegân” denilen kendilerine has zikri esnasında, mescidin kapılarını kapatıp kendilerinden başkasını almamaları nedeniyle, bunların “dinde yeni uygulamalar çıkaran fâsıklar olduklarına” dair iddialar devletin Halidilerden açıklama istemesine sebep oldu.(4) Eleştirilerin dini ve 


imani sebeplerden dolayı olduğu iddia edilse de kaynağında kıskançlık, hased ve zân vardı. Takdir Edenin ayetleriyle, lütuflar takdimedilmişleri eleştiriyorlardı. Diğer bir ilginç nokta da aynı tarikatten oldukları Nakşibendiliğin Müceddidiye** mensupları tarafından dahi sık eleştirilmeleriydi. Bu da tarih boyunca yaşanmış olan öncülerin ardıllarla olan imtihanıydı. Zira farklı bir yorum ve metod, değişmiş şartlar göz önüne alınarak yapılsa dahi, çoğu zaman eski şablonun savunucuları tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Mevlana Halidi Bağdadi kendisine ulaşan tepkiler üzerine, müspet hareket etme prensibi gereği İstanbul halifesini değiştirip yeni bir halife tayin etti. Halidilerin sorunları bu değişimle tabi ki bitmedi. Birçok sufi kesim ve topluluk, Halidileri sözlü ve yazılı hedef almaya devam 

etti. Özellikle Baş Müşavir Halet Efendi boş durmayıp Halidiler konusunda padişaha sürekli telkinler verip, onlara karşı temkinli olmasını tavsiye ediyordu. Her tarafta hızla kök salan bu hareketin ileride devletin başına iş açabileceğini söyleyerek sultana birçok ihbar mektubu sundu. Padişaha iletilen iddialardan biri hattı Hümayunda şu şekilde yer almıştır: “Şeyh Hâlid ve halifelerinin amacının “fesad”tan ibaret olduğu bilinse de pek çok kişi bunların görünüşlerine aldandıklarından fesad tohumlarını ortaya çıkarmak için fırsat aramaktadırlar. Hatta araştırmaya göre ileride mehdilik davasına teşebbüs edebilecekleri anlaşılmıştır...” (5) Nihayet 1822 yılında II. Mahmud Han, Bağdat Valiliğinden Mevlana Halidi hakkında soruşturmayapılmasını emretti. Bunun üzerine tarikatın merkezi olan dergâhta sıkı bir kontrol ve tahkikat yapıldı. Devletin bu tavrına üzülen Halidi Bağdadi Hz.leri, has talebeleriyle Bağdat'ı terk edip Şam'a yerleşti.Bağdat Valisi Davut Paşa ise incelemeler sonrası İstanbul'a şöyle bir rapor gönderdi: "Mevlâna Halid'in gayesi Sünnet-i Seniyeyi ihya ve talebelerini irşad etmektir. Onun tavır ve hizmetlerinden anlaşıldığına göre, dünyaya kat'iyyen temayülü yoktur. Mevlâna siyasetten itina ile kaçınmaktadır. Hattâ, Mevlâna Halid'in hiçbir zaman devlet işlerine karışmayacağını da taahhüd ederim." Hasid danışmanın acı sonu Mevlana Halidi Hz.lerinin uzlaşmacı kimliğine rağmen özellikle Halet Efendi'nin sebep olduğu menfi yaklaşım, Hazrete bağlı olanların gözünden kaçmıyor ama bu durumu sinelerine atıyorlardı. 

Halidiler, bitmeyen akıl almaz ithamlardan ve sürekli devlet takibatından bunalmışlardı, sonunda hocalarından Halet Efendi'ye beddua etmesini isterler. O ise bunu yapmayacağını söyler ve "biz onu pirine havale ettik" der. Ve 1823 yılında Padişahın mahrem dostu, aynı meşrebin yolcusu, sadrazam ve vezirlerin dahi kendisinden çekindiği Halet Efendi gözden düştü. Tarihçiler buna sebep olarak müşavirinin tavsiyesiyle yapılan uygulamaların aksi sonuçlarını padişahın artık görüp kabul etmek zorunda kalmasıdır der. Halet Efendi önce Mevlana Celaleddin'in hz.lerinin beldesi Konya”ya sürülür. 
Böylece onun gazabından çekinen devlet adamları ve saray personeli, sâbık müşavirin yokluğunda yaptığı işler hakkında padişaha ihbarlarda bulundular. Yıllarca birçok mahfilde, diz dize sohbet edip kader dostu kabul ettiği kişi hakkında, anlatılanlar Padişahı hayrete düşürmüştü. Yaptırdığı soruşturmalar sonucunda iyice hiddetlenen Padişah, Halet Efendi'yi sürgün ettiği Konya'da idam ettirdi. Halidilerin yeni inkişafları ve bitmeyen baskı Halidiler kendilerine karşı yapılan her operasyondan daha da büyüyerek çıkıyorlardı. Bu arada Halidilerin yeni merkezi İslam dünyasının diğer bir önemli şehri Şam'dı. Şam'a gelmeleriyle birlikte ulema çevresi ve ilim altyapısının güçlü olduğu bu bölgede tarikat adına büyük inkişaflar yaşandı. Önemli insanların katılımıyla birlikte bu hareket Kudüs, Lübnan, Halep, Mısır, Mekke ve Medine'de daha geniş kesimlere ulaştı. Ama bir yandan da bu aktif cemaatin hizmetlerine hased edenler boş durmuyor, fırsat kolluyorlardı. Birkaç yıl sonra bekledikleri fırsat ummadıkları bir şekilde doğdu. Hazretin İstanbul'a gönderdiği temsilcisi Abdülvehhâb es-Süsi çok başarılı olmuş, İstanbul'dan Trakya'ya kadar uzanan bir alanda müesseler açıp talebeler edinmişti. Sohbetlerine gelen devlet ve ilim adamları ona yoğun teveccüh gösteriyorlardı. Yetenekleri ve karizmatik kişiliği zamanla es-Süsi'nin bir imtihanı haline geldi. 
Önceleri Mevlana Halid'in halifesi olmaya çabaladı, bu isteğine ulaşamayınca tarikatin imkanlarıyla kendi oluşumunu kurmaya çalıştı. Mevlana Halide, temsilcisinin kendi adına bağımsız hareket ettiği haberleri ulaşınca es-Süsi?yi tarikatten uzaklaştırdı, İstanbul'daki cemaatin geneli de Hazretin bu tasarrufuna itaat etti. Her ne kadar es-Süsi?'nin bağımsız hareketi başarısızlıkla sonuçlansa da bu olay sadece tarikat içinde kalmadı ve Osmanlı yönetiminin dikkatini çeken bir tartışmaya dönüştü. 
Vazifeden alınması üzerine es-Süsi ve bir arkadaşı, Halid-i Bağdadi'ye ve İstanbul'da faaliyet gösteren talebelerine yönelik devlete kimi belgelerle birlikte suçlamalarda bulundular.(6) “ilhad ve fitneye” kadar varan ithamlarla, dinin hükümlerine karşı gelmelerinin yanında Sultan'a karşı hareket edeceklerine dair saraya mektuplar göndermişlerdi. Onları bu konuda yönlendiren Padişaha yakın kimileri, cemaati en iyi bilen birinin ihbarına itibar edilmesi gerektiği konusunda II. Mahmud'u ikna etmiştir. Tarikatin üzerine gitmeye artık karar veren Padişah, bu konuda emirlerini vermeden önce 


Bağdadi hakkında birbirine muhalif çok sözler işitildiğini Şeyhülislam'a bir hattı hümayunla bildirdi. 
Son olarak onun da fikrini almak istiyordu. İnsaflı biri olan Şeyhülislam*** , iki müfettişin gizlice Şam'agönderilmesini, böylece şikayet edilenin, başkaları tarafından değil de bizzat kendisinden tanımanın Şer'e uygun olduğunu söyledi. Şam Valisi Salih Paşa, müfettişlerin yaptığı gizli tahkikatın sonucunu saraya gönderdiği 1827 tarihli mektupta bildirmiş; Halid-i Bağdadi'ye yönelik şikayetlerin asılsız olduğunu, onun siyasi hedeflerinin olmayıp, şeriata riayet ettiğini belirtmiştir. Abdülvehhab es-Susi ve arkadaşının müfteri konumunda olduklarını, her iki şahsın bir daha bu tür yazılar neşretmemeleri konusunda uyarılmalarını arz etmiştir. Söz konusu mektubun o dönem için bir hayli etkili olduğu anlaşılmaktadır. Zira Halid-i Bağdadi, bir mektubunda kendisini sevindiren ve ferahlatan meselelerden birinin; sultanın kendisi hakkındaki sözleri dikkate almaması, diğerinin de Şeyhülislam Mekkizade'nin kendisine bağlılığını bildirmesidir. Bunların, Sultan'a daha fazla dua edilmesini 

gerekli kıldığını da sözlerine ekler.(8) Ayrıca İstanbul”dan gönderilen iki müfettişten biri, vazife sonrasında Mevlana Halid'e intisab edip dergahta ölene kadar ona hizmet etmiştir. Ve nihayet Mevlana Halidi Bağdadi Hz.leri bu sıkıntılı dünyadan 1827 yılındaki veba sebebiyle ayrıldı ve Şam”daki dergah bahçesinde yapılan türbeyedefnolundu. Halidi Bağdadi’den sonra hareketin önderliğini halifesi olan talebeleri üstlendi. Ama çok geçmeden Padişah II. Mahmud Halidilere karşı tavır alıp, onlar hakkında çok sert hattı hümayunlar yayınlayacaktı. Bu fermanlardan açıkça 

anlaşılıyor ki Padişah bu tarikatin her tarafta etkin olmasından artık rahatsız olup buna artık son verilmesini emrediyordu. Kimileri Padişahın Halidilere karşı kısa zamanda politika değiştirmesine bir anlam veremese de bazı tarihçiler bu değişimin Padişahın genel yapısı ve politikalarında saklı olduğunu vurgularlar. Mesela bu konuda biri Arap diğeri Batılı olan iki tarihçi şunları söyler: Hâlidiler sadece yönetim ve diğer sufi çevreleri tedirgin etmedi. Onlar hakkında bizzat Sultanın da bazı endişeleri vardı. II. Mahmud gibi mutlak ve sert bir yönetici, üzerinde kontrole sahipolmadığı herhangi bir kamu etkinliğinden hoşlanmayacaktır. (Butros Abu Manneh) 

Eyaletlerdeki eşraf, başkentte yeniçeriler ve dervişler, başta olmak üzere, Sultan Mahmud'un iktidarını kısıtlayan herkes ezilmiş ve yok edilmişti. Onun amacı, bütün iktidarın kendi elinde merkezileştirilmesi ve başkent ile taşrada bütün aracı otoritelerin ortadan kaldırılmasıydı. Veraset, gelenek veya halk desteğinden gelen bütün iktidarlar kaldırılacak ve hükümdarın iktidarı ımparatorlukta tek otorite kaynağı olarak kalacaktı. (Bernad Lewis) Halidiler, her ne kadar diğer siyasi otoritelerle, ne oluşum ne de hedefleri açısından benzerlik taşımadıklarını, üzerlerindeki şüphelerin yersizliğini çeşitli kanallarla iletmişlerse de bu çabaları yeterli olmadı. Halidileri bitirme operasyonu ve Sürgünler Hâlidiler, 1828'de bir Ramazan günü Sultan'ın emriyle İstanbul'da sahip oldukları tüm müessese ve dergahlara devlet tarafından el konup Sivas'a sürüldüler. Bu sürgün tarikatın 

tarihindeki en kapsamlı ve toplu sürgündür.(9) Bu operasyon sadece başkentteki Halidiler için değil Osmanlının birçok şehrindeki temsilcileri ve müesseseler için degeçerliydi. Şam Valisine gönderilen emirle Halidilerin mekanlarına el konarakhepsini, Bağdat ve Süleymaniye'ye gönderilmesi istendi. Bu kadarla da kalınmayarak Bağdat valisine onları Bağdat ve Süleymaniye?de tutması ve içlerinden birinin halife olarak İstanbul veya başka bir yere gönderilmesine engel olması emredi.(10) Bunun anlamı Hâlidilerin sürgününün yeterli görülmeyerek tam anlamıyla tecrit edildikleridir. Görünüşe göre böylesine geniş kapsamlı bir sürgün ve tecridin sebebi onlar hakkındaki korkulardı. Çünkü birçok belgede Hâlidiler hakkındaki endişeler çok açık bir biçimde dile getirilir.(11) Halidilerin ıslahatın bazı şekilci kalan yönlerini eleştirmeleri, dönemin kimi sufi kesimlerin garazı ve II. Mahmud'un kişiliğidir. 
Bu dönemde müntesipleri hızla artan bir tarikatın eleştirisi, yönetim tarafından kabul edilebilir bir şey değildir.(12) Mevlana Halidi'nin başlattığı bu yeni hareket her ne kadar devlet tarafından kısıtlayıcı politikalara maruz kalsa da sonrasında da dinamizmi ile günden güne büyüdü. Hatta müesseselerini kapatıp kendilerini sürgünettiren Mahmud Han'dan sonra yerine geçen oğlu Sultan Abdülmecid, Halidilere son derece hürmet gösterip onları maddi manevi destekledi. Hatta bu destek öyle noktaya vardı ki Abdülmecid han vefat etmeden önce: -Her Cuma günü kabrimin başında şeyh efendi ve on dervişi kıyamete kadar Hatm-i Hacegan okusunlar. Vasiyetini yaptı. Bu vasiyet Sultan Selim Camii avlusundaki sultanın türbesinde tekkelerin kapatıldığı 1925 tarihine kadar uygulanmıştı.(13) Nakşibendi Tarikatı”nın Halidi kolu, günümüz İslam dünyasının neredeyse her köşesinde kabul görmüş durumda. Mesela Türkiye?de farklı isimler altında bildiğimiz sosyal, siyasi ve ekonomik alanda çok etkili olan, birçok cemaat ve tarikat ehli Halidi meşreplidir. Mevlana Halidi Bağdadi hz.leri, İslam Dünyası'nda pörsümeye yüz tutmuş olan Sünni akideyi, neşrettiği, talebeleri ve faziletiyle canlandırdı. Günümüzde yüz milyonlarca kişiye ulaşmış olan bağlıları, kalplerini ve 


gönüllerini onun sözleri ve eserleriyle besleyip hayatlarını şekillendiriyor. Evet iki asır önce Osmanlı’ da yaşananların bir kısmı böyleydi. Anlattıklarımız ışığında o dönemde ve günümüzde yaşananlar kıyaslanacak olursa İbn-i Haldun'un sözlerine hak vermemek mümkün 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İSRAİL BİR TURNUSOL KÂĞIDIDIR - ALİ ÜNAL 


Kruşçef, Nasır'a “Sina”da yürüyen yılanlardan dahi haberimiz var.” der. Daha 50”lerin dünyasında realite bu ise, bugünün dünyasında devletlerin, servislerin göz yumması, hattâ desteği dışında 

büyük çaplı terör eylemleri mümkün olmaz. Son dönemde el-Kaide ve IŞİD dahil, Müslümanlarla ilişkilendirilen terörün en önemli iki sebebi “Orta Doğu”nun haritasını yeniden çizme adına zemin hazırlamak, kitleleri buna ikna etmek ve İslâm'ın olduğundan farklı tanınıp bilinmesini sağlamak, bilhassa onu dünyadaki hakim sistem karşısında bir alternatif olmaktan bütünüyle çıkarmaktır. 
Yeşilköy?deki acı terör saldırısı, İsrail'le yapılan “Ayastefenos-Berlin” tipi anlaşmanın ve Rusya’ dan “Affedin!” istirhamının gündemden düşmesine de hizmet ediyor. İsrail'le ilişkiler, bilhassa “Müslüman ülkeler” ve tenkit-tepki-muhalefet temelli bazı İslâmi-ideolojik hareketler için bir turnusol kâğıdı, bir İsviçre çakısı gibidir. Bu çakıyı en fazla kullananlar -Kaddafi gibi- genellikle İsraili kökenlidir de. Arabistan'da hemen her Cuma hutbesinde dakikalarca İsrail âdeta lânetlenir, Filistin için dualar edilir; fakat yönetimin İsrail zararına bir uygulamasını bilmiyoruz. Acı bir hadise de vardır önlerinde. Panislâmist ve Filistin davasında samimi bir liderolan merhum Faysal, Ekim 73 Yom-Kippur savaşından sonra Batı'ya uygulanan petrol ambargosunda başı çeker. Ülkesini ziyarete gelen Kissinger'1 çölde bir çadırda karşılar ve Kissinger'in petrol kuyularını bombalama tehdidine, “Biz, atalarımız gibi çölde hurma ve deve sütüyle idare ederiz. Siz petrolsüz yapabilir misiniz?” restini çeker. Fransız, Orta Doğu uzmanı Thierry Meyssan'a göre bu, “tam bir intihar”dır. Faysal, bu görüşmeden altı gün sonra yeğeni tarafından öldürülür. “İdeolojik” ve retorikten ibaret İsrail karşıtlığını “Müslüman ülkeler liderleri” içinde kendi adına en verimli kullanan R.T. Erdoğan olmuştur. Erdoğan/AKP bu silahı öyle kullandı ki, Hizmet içi himmetzekât- sadakaların İsrail'e gittiği yalanını dahi yaydılar ve Hizmet karşıtlığında vicdanlarını soğutmak için yalan ve iftira da olsa her bahaneye inanmak isteyenleri inandırdılar. Oysa,retorikteki İsrail karşıtlığının zirvesi olan Mavi Marmara'dan sadece 3 hafta önce Erdoğan iktidarı, İsrail'in OECD'ye kabulüne evet demişti. Mavi Marmara'dan sonra da Türkiye-İsrail ilişkileri bilhassa ticari-ekonomik alanda İsrail lehine artarak devam etti. Geçen süre içinde, Güneydoğumuzda İsrail'in TÜSİAD'ı MAI ve TOBB'a bağlı TEPAWla Nitelikli Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İsrail'e Mavi Marmara katliamına karışan komutan ve askerlerinin yargılanması gibi bir talebimizin olmayacağı garantisi verildi ve Mavi Marmara davasında İsrailli askerler için kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkaran savcılar ve hakimlerin tamamı tayin kıyımına uğradı. Bu arada İsrail'e Arınç marifetiyle bir yıl arayla “Bizim sizin inancınıza ters hiçbir düşüncemiz olamaz. Sizi var kılan sebeplere asla karşı çıkmayız. 
Hükümetinizi tenkit ediyoruz diye lütfen bizi kınamayın. İsrail'in güvenliği için Türkiye iyi bir partner olabilir.” teminatları verildi. Ve,İsrail?e NATO merkezinde daimi bir ofis tahsisine de “evet” denilerek, “İsrailin düşmanı benim de düşmanımdır; ona saldıran bana saldırmıştır.” ilanında bulunuldu. Zaten İsrail Dışişleri müsteşarlarından Alon Liel, 2003'te “Kemalizm Erdoğanizm ile güncellendi. Bu, İsrail'in ihtiyacı olan bir şeydi.” dememiş miydi? Daha yakında İngiltere'de Jack Petchey Vakfı'nın açtığı güzel konuşma yarışmasında Filistinli bir kızcağız birinci oldu. Fakat İsrail'den gelen tepkiler üzerine yarışma komitesi kızın konuşma videosunu Youtube hesabından kaldırdı ve kızı yarışmadan 


diskalifiye etti. “Demokrat-özgürlükçü” kalemlerin buna bir tepkisi oldu mu bilmiyorum. İsrail, her kesim için bir turnusol kâğıdıdır. 


İSRAİL VE İRAN'IN ÜÇ SİLAHI ALI ÜNAL 


26.08.2012 tarihli Haaretz gazetesinde Aner Shalev imzalı, genelde dünyada, özelde “Ortadoğu”da olup bitenleri anlamamıza yarayacak çok güzel bir makale yayımlandı. “İsrail ve İran: Ebedi Müttefikler? başlığını taşıyan makalede Shalev, özetle şöyle diyor: “İran, İsrail'e ölesiye muhtaç. İsrail olmasa, İran onu icat eder. Bundan dolayı da, İran için İsrail daha uzun yıllar yaşamalıdır. 
Ayetullahların rejiminin İsrail karşıtı çılgın retoriği kitleleri asıl meselelerinden uzaklaştırıyor. Nefret, daima rejimleri güçlendiren birleştirici bir güç olmuştur. İçeride gerilimi düşürmek için şeytanlaştırılmış harici bir düşman gibisi olamaz. İran, bunu bütün beklentilerin üstünde olarak başarıyor. İsrail, İran'a yardım ediyor. İran'a saldırının eli kulağında olduğu tehditleri, Ayetullahların rejiminin tekerleklerini yağlıyor. Diğer yandan, İsrail de ölesiye İran'a muhtaç. İran olmasa, İsrail onu icat eder. İran, İsrail için daima var olmalıdır. Nefret ve düşmanlık söylemleri, bilhassa sağcı iktidarlar için etkili kontrol mekanizmaları olmuştur. Netanyahu'nun İran karşıtı çılgın retoriği, kitlelerin dikkatini asıl problemlerinden uzaklaştırmaktadır. İran'ın İsrail'i tehditleri, Netanyahu hükümetinin tekerleklerini yağlıyor.” 

Evet, zahirdeki İran-İsrail düşmanlığı, sadece karşılıklı olarak iktidarların tekerleklerine yağ sürmekle kalmıyor, İsrail'in etrafındaki Batılı koruma ve yardım duvarını sürekli güçlendirdiği gibi, İran'a da İslâm dünyasındaki Müslüman kitleler nezdinde prestij sağlıyor. ABD ve İsrail karşıtlığı üzerine kurulu birretorik, müthiş prim yapıyor İslâm dünyasında. Kitleler, arkada ne olup bittiğini bilmedikleri için bu primin ağlarına takılıp sürüklenebiliyor ve retorikteki karşıtlık, değerlendirmelerde en önemli ölçü haline geliyor.İran, ABD'nin BOP veya GOP projesi uygulamalarından da hiçbir zarar görmeyip, hattâ en fazla istifade eden ülke. İslâm dünyası, etnik ayrılıkların yanı sıra mezhep temelinde bölünüyor ve bir Şii hançeri, Afganistan—Pakistan hattından şimdilik Akdeniz'e kadar girmiş durumda. 
İran'ın silahları, sadece retorikteki ABD ve İsrail karşıtlığından ibaret değil. İran'ın üç önemli silahı daha var: Muta, humus ve takiyye. Muta, ne yazık ki, gayr-ı meşrü cinsel münasebete giydirilen bir meşruluk kılıfı. Humus, (Sünni) İslâm'da madenler gibi yerden çıkarılan maddelerden verilen zekât ve harp ganimetlerinden Allah Rasülü'nün, devlet başkanının hissesine düşen 5'te Ilik miktarı ifade ediyor. Fakat Şiilikteki humusun kapsamı çok daha geniş. Bir zaman, Türkiye'yi darü’l-harp gören bazıları, bundan dolayı, sanki devlet, çalışarak elde ettiği özel geliri olan bir şahısmış ve onun malı aslında bütün kamunun malı değilmiş gibi, devlet malından almayı helâl addederdi. Humus da, bunun gibi, pek çok yolsuzluğa, devlet ve kamu malını kullanmada farklı davranmalara gerekçe oluşturabiliyor. Takıyyeye gelince: Şiilik”te takıyye bir esastır; İmam Cafer Sadık Hazretleri'ne atfen, “Takıyyesi olmayanın dini yoktur.” inancı hakimdir. Takıyye öyle kullanılır ki, meselâ Hz. Ali Efendimiz'in ilk üç halife hazretlerine biatı, Hz. Ömer'e kızını vermesi, oğullarından ikisinin isminin Ömer ve Osman, birisinin künyesinin Ebu Bekir olması, muta için haramdır demesi, hep takıyyeye hamledilir. Dolayısıyla takıyye, yalanın, aldatmanın, Kur'an'da şiddetle men edilen, söylenenin tersinin yapılması ve yapılanın tersinin söylenmesinin hem de dinen gerekli kılıfıdır. Hadiseleri doğru okumada bu gerçekler göz ardı edilmemeli. 


İSTİFA YOK, CANLI BOMBALAR GÜVENLE DOLAŞABİLİR! -VEYSEL AYHAN 


Diyelim ki siz mahalleye gece bekçisisiniz. Ama her gece hırsızlık oluyor. Siz de her sabah “güvenlik zaafı yok” diye açıklama yapıyor, pişkin pişkin hırsızlık mahalline gidiyor, gerine gerine dolaşıyorsunuz. Hırsızları kınıyorsunuz. 

İki ihtimal var: Ya her gece horul horul uyuyorsunuzdur veya hırsızlarla ortaksınızdır. Başka bir açıklaması yok. 

Hastanede yaralıları ziyaret eden Başbakan'a vatandaşın bağırdığı gibi “Türkiye Suriye'ye döndü.” 
Pekibunun sorumlusu kim? Tabi ki “mahallenin bekçisi.” Yani bu tür eylemleri daha harekete geçmeden haber alması gereken MİT. Ve kendi istihbarat teşkilatıyla aynı istihbaratı elde etmesi ve önlem alması gereken İçişleri Bakanlığı. Olay iki isimde düğümleniyor. Efkan Ala ve Hakan Fidan. 
Türkiye'nin en güvenli olması gereken yerlerinde bombalar patladı. PKK ve IŞİD tarafından Ankara, 


İstanbul, Bursa ve Gaziantep gibi illerde art arda canlı bomba saldırıları oldu. Bir yılda 200'ü aşkın sivil bu patlamalarda öldü. Tek bir istifa, tek bir özeleştiri, tek bir pişmanlık cümlesi yok. 

Efkan Ala, hemen her AKP hükümetinde otomatik içişleri bakanı oldu. PKK'nın şehirlere silah yığması onun döneminde oldu. Hendekler onun döneminde kazıldı. Son bir yılda şehir merkezlerinde verilen 540 şehidin sorumlusu o. Sanki Yunanistan'ın içişleri bakanı 

Ala ne yapıyor? Yukarıda bahsettiğim örnekteki bekçi gibi olayı kınıyor. Kendisi sanki Türkiye'nin değil deYunanistan”ın içişleri bakanı. Tweet atıyor. Ankara saldırısı sonrası hiç sıkılmadan, “Bu akşam Ankara'da yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu ülkemize karşı yapılmış bir saldırıdır.” 
yazabildi. Önceki günkü saldırıdan sonra ortalıkta görünmedi. Adalet bakanı onun adına açıklama yaptı. 

Hakan Fidan'a gelince. Döneminde 240 terör olayı yaşandı. Uludere'de MİT'in verdiği yanlış istihbarattan dolayı 34 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak'ta yüzlerce polis ve asker şehit oldu. Hatay Reyhanlı’ da ve Cilvegözü sınır kapısında 66 kişi öldü. Ve İstanbul, Ankara... 

Tek vazifeleri Cemaate saldırmak 

Dünyanın hiç bir ülkesinde bu kadar terör olayına rağmen sorumlular koltuklarında oturamaz. Peki Türkiye'de nasıl oluyor? İşin özü şu: Bu iki ismin ortak bir özelliği var. Başbakana değil Cumhurbaşkanına bağlılar. Tek vazifeleri de cemaate saldırmak. İşbirlikçileri olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kurgulattığı dosyalarla cemaate dava açmak, fişlemek; burs, zekat veren hayırseverlere operasyon yapmak, yaptırmak. Başka bir misyonları yok. Peki terörle mücadele? 
Trafik polislerini teröre verdiler 

PKK'ya verilen söz doğrultusunda cemaatle iltisaklı diye tüm terörle mücadele uzmanlarını, polis müdürlerini ya hapse attılar ya sürdüler veya meslekten ihraç ettiler. Trafik cezası kesen polislerle, pasaport evrakı düzenleyen müdürlerle terörle mücadele etmeye kalktılar. Ve vaziyet ortada. 

Dünkü Yeni Hayat'ın manşeti şuydu: “150 CANLI BOMBA ARAMIZDA DOLAŞIYOR, YA YAKALAYIN YA İSTİFA EDİN.” Bugün itibariyle istifa eden yok. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdiden sonraki her patlamanın faili dolaylı olarak önlem almayan, zaaf gösterenleri ısrarla görevde tutan hükümettir. Yani yarın bir başka yerde patlama olsa, insanlar ölse “KATİL HÜKÜMETTİR” desek yalan mı olur! 


İŞBÖLÜMÜ A. TURAN ALKAN 


Hoşgeldin Ahmetçiğim, nasılsın; mutlusun mu? Aferin. Ben deiyiyim çok şükür diyeceğim ama huzur kalmadı be. Yaş geldi altmışa, amaan şurda çok yaşasam elli sene filan daha yaşarım; görüyorsun işte... İçeriyi hayli konsolide ettik fakat birader dışarıya söz geçirmek mümkün olmuyor. Ee bu işler böyle. Neyse, şimdi ben bir işbölümü plânı yaptım. Bu plâna harfiyyen uyarsan işler tıkır tıkır yürüyecek. Ha sana anlatmış mıydım: 937'de biliyorsun Mustafa Kemal, başvekili İnönü'yü azlediyor. 
Tafsilâtı uzundur, bir ara Hasan Rıza Soyak'ın “Atatürk'ten Hatıralar” kitabından okursun. Güyâ İnönü diyesiymiş ki Kemâl Paşa'ya, “Sen bana güvenmiyor da başkalarından soruşturuyorsun. 
Etraftakiler aleyhimde tezviratta bulunuyorlar. Sofradan emirler alıyoruz ve bu yüzden büyük sıkıntılara düşüyoruz vik vik vik.” Bak bak bak, cür'ete bak Ahmetçiğim. Başvekil, reisicumhura posta koyuyor resmen yaa! Zaten İnönü köşke gelmeden önce Anadolu Kulübü'ne uğrayıp bir miktar viski içmiş. Bizvaktiyle boşa konuşmamıştık yani! Neyse efendim bunun üzerine rahmetli, 

İstanbul'a giderken trende İsmet Paşa'yı, “Yoruldun” diye azledip AnadoluAjansı'na iki satırlık bir tebligatla işi kapatıyor. Kulağına küpe olsun, çok ibretler var bu hadisede; anladın? Güzel. Bilahare Gazi paşa, başvekili Bayar'ı çağırıp diyor ki,“Ordu kumandanlarını, valileri, büyükelçileri ben tayin ederim; gerisini sen halledersin!” Lâf! Bu sözü nerede nasıl söylemiş tahkik ettiriyorum; palavradır çünkü böyle memleket idare edilmez. Gâzi hata etmiş. Benim işbölümü planım şöyle şimdi Ahmetçiğim, çok basit: Haberim olmadan hiçbir şey yapmıyorsun, hatta hiçbir şey yapmasan daha iyi... Açık ve net! Zaten ânında haberim olur. Bu arada, artık mühür bana geçti diye zinhar yakın çalışma çevrende yeni atamalara filan da kalkışma ha! Zaten güvenilir arkadaşlardır. Yahu bu arada sen ayaktakaldın, gel şöyle, çekinme; otur! Ellerini de göbeğinde kavuşturma, salıver, rahat et. 

Ne diyordum, Gâzi hata yaptı diyordum. Biz öyle yapmayacağız. Bana ulaşamazsan danışman arkadaşlar müsait olurlar. Her zaman arar, bilgi verirsin, istişare ederiz. Bak işte meselâ ne güzel istişare ediyoruz şu anda; Milli Savunmazaten uzmanlık alanım, ben hallederim. Dışişleri”ne de ben 


vaziyet ederim; gerçi sen de fena değildin ama, böylesi daha iyi! Ekonomici arkadaşlar biraz huysuzdur,faiz lobilerinin etkisinde kalıyorlar. Onların işine pek karışma, sıkıntı olursa bana aktar, hallederim. Eğitim meselâ; mülâyim arkadaştır kendisi, gıybet olmasın, biraz okur-yazar diyorlar ama idare edeceğiz artık. Kendisine kritik işler yaptırdık, iyi götürüyor. Bekir'i hoş tut, Dâhiliye'ye hiç karışma. Parti teşkilatını özellikle rahat bırak, ilgilenirim ben. Bol bol gez, serbest fakat gezilerden iki gün önce haber ver. Diyeceksin ki, ee ben ne işe yararım? Olur mu hiç Ahmetçiğim, yapılacak dünya kadar iş var. Meselâ Ahilik Haftası'nı ne güzel kutladın, çok beğendim. Sık sık garip kıyafetlerle, ilginç şapkalarla poz ver. Benim mesela böyle elli farklı pozum vardır. 

Kamuoyu sever böyle tuhaflıkları, kahvede konuşur yârenlik ederler. Muhalefete de pek sataşma; ben haklarından gelirim onların. Grup toplantılarını kaçırma ama suya-sabuna da dokunma pek. 
Belediyelere gelince özerk kuruluşlardır, çok karışmamak lazım; önemli bir şey olursa bana gelirler, gerekirse ben sana dönerim. Açılışlar, temel atma törenlerini kaçırma. Yeni sistemde senin görevin önemli, sen ortalıkta görüneceksin, gündemi dolduracaksın, gerisi hallederim inşallah ben. Yeni odanda pencere kenarında güzel bir minyatür Japon ağacı saksısı olacak; tembih et zırt-pırt sulamasınlar onu. Özel vitamini var. Yalçın'a sor, söyler yerini. Haftada bir vitamin verilecek. Klimayı da çok açtırma. Ha bu arada hitâbetin iyi, beğendim de cümlenin sonuna gelen re'leri, rrrr diye çok şeddeliyorsun. Bayramlarda kahramanlık şiiri okuyan ilkokul çocukları gibi konuşma, olmuyor. Ha, eski konuşmalarımı boş vaktinde oku. Önemli şeylerdir onlar, benim hitabet videolarını seyret Yuğtubeden, yasaklamadık değil mi... iyi, faydalı olur. Bak unuttuk, ne içersin diye bile soramadım. 
Ne içerdin? Borcum olsun ama, şimdi yurtdışına çıkmam gerekiyor. Çıkarken çocuklara haber ver, bana bir tarçınlı ıhlamur yollasınlar. İyi gidiyorsun, göreyim seni. 


KAYYIM PARAVAN, ASLOLAN HANEDAN - NAZİF APAK 


Uzun yıllar Orta Asya'da yaşamış bir arkadaşımdan acı bir hatıra dinlemiştim. Diyordu ki : Buralarda her şey bir adam ve yakınlarının kaş göz işaretine göre ayarlanır. Hemen her şey hanedanlığa aittir aslında. Aileden biri bir gün yoldan geçerken bir ev görse ve beğense, aracını durdurur. O araçla beraber beş on araba daha durur. İçinden çıkan ‘hörmetli kişi” hayatında ilk kez rastladığı adama “Evin ne kadar güzelmiş” derse bunun manası ‘Artık bu ev benimdir? demektir. İlgili kişi ve kurumlar harekete geçer ve adamın malına çökerler; ya kendi arzusuyla (!) verir malını adam; ya da zorla 

gasp edilir... Tüylerim diken diken dinlemiştim anlatılanları. Hapse atılan insanlara nasıl suç uydurulduğunu, mal ve can güvenliğinin nasıl ayaklar altına alındığını hüzünlenerek takip etmiş.” 
Neyse ki Türkiye o tarz istibdat dönemlerini geride bıraktı.” diye teselli etmiştim kendimi. Ne yazık ki yanılmışım. 

İşte size çarpıcı bir örnek: Bizdeki hanedanın güçlü adamı bir hayırsevere der ki, “O yaptığın görkemli okulun anahtarlarını masamda görmek istiyorum.” Adam şaşırıp kalır. Kendini toparlar toparlamaz da şöyle der: “Aman efendim, biz onu hayır adına yaptık ve işletmesi için güvenilir arkadaşlara verdik. Çok da güzel hizmet veriyorlar. Şayet okul lazımsa size daha iyisini yapar devrederim.?” Memnun kalmaz hanedan. “Ben yeni bir okul değil, o okulu istiyorum.”Bir başka örnek: Hanedanlık Akın İpek'ten henüz umudunu kesmemiş; birçok iş adamı gibi onun da korkuya teslim olacağını beklemektedir. Bu arada İpek Medya'dan rahatsız olduklarına dair aracılar haber getirip götürmekte. İletişim sıkıntısı had safhaya ulaşınca yüz yüze görüşmenin faydalı olacağına karar verilir. 
Hanedanlık (nedense) enerji işlerine öteden beri çok yakın ilgi duymaktadır. Maden ruhsatları kah oradan alınıp buraya; kah tekrar buradan alınıp oraya taşınır; ama sonuç değişmez: hep aile efradı enerji ve maden çarkının başında durur. Akın Bey de önemli bir altın işletmecisidir. 

Görüşme esnasında aile adına keskin laflar eden güçlü adam, “Akın Bey biliyorsun; yerin altı devlete aittir” der. Bununla ifade edilen şey, asıl meselesinin altında yatan bir sebebi göstermektedir. Akın Bey her zamanki beyefendi ve yumuşak üslubunu bozmadan kendine yakışan hakperest bir cümle kurar: “Tabii ki. Ancak siz de bilirsiniz ki denizler de devlete aittir; ama herkes kanunların belirlediği 

şartlar dahilinde balık tutma hakkına sahiptir...” 

İş dünyası ve medyanın konuşmaktan çok çekindiği gerçek şudur: Hangi sektöre baksanız iş gidip bazı ailelere ve hanedanlığa dayanmakta. Milletin malına mülküne çökenler, anahtarı götürüp hep aynı adrese teslim ediyor. Servet üstüne servet edinen bu kişilere tek bir kelime edemiyor hiçkimse. 
Geçenlerde bir okul zinciri satıldı mesela. Güya eski Maocu şimdilerde bıraktığı sakal ve ortaya 


koyduğu sakil tavırla tanınan bir adam aldı. Başka isimler de söylendi ama hepsi paravan. O Maocuyu tanıyanlar iyi bilir ki adam canını verir bir kuruş harcamaz. Ne medyadaki parası ona ait; ne diğer sektördeki serveti. Okulculuk aile efradından birilerine doğrudan ya da dolaylı olarak aktarılıyor. 
Vakıflar dernekler hep işin kılıfı. Anaokulu, ortaokul, lise ve üniversiteler allem kullem işlerle hanedanlığa devrediliyor. Bir sürü farklı isimle faaliyet yürüten hastanelerin ipi bir yere bağlı ve sektör bunu gayet iyi biliyor. Art arda satılan hastaneleri de kendi bünyelerine alınca homurdanmalar oldu; ama korkudan kimsenin sesi çıkmıyor. Tabii ki şimdilik... Ya değişik adlarla kurulan özel güvenlik şirketleri? Hemen her şehri tek tek parselleyerek kamu kuruluşlarının temizlik işlerini alan firmalara ne demeli? Deniz işletmeciliği, inşaatçılık, medya, reklam.. Artık hiç bir sektörde evlat damat izni olmadan yaprak kıpırdamıyor. Kayyım sistemi, sadece kör bir inadın, iflah olmaz intikamın, tedavisi imkansız bir hasedin sonucu değil; hemen her sektörü hanedanlığa bağlama operasyonunun parçasıdır. 
Az gittik, uz gittik; özgürlükçü reformlardan ve demokratik açılımlardan geri döndük. Bir de ne görelim: Meğer en katıksız Orta Asya diktatörlüğüne özenmiş, en acımasız Orta Doğu rejimlerini klonlamışız. Ülke menfaati, parti başarısı falan hepsi hikaye. Geriye kalıyor birkaç aile. Dayanır mı sanıyorsunuz bu ülke, katlanabilir mi bu vahşi düzene? Hayır hayır; ne diyordu Üstat Bediüzzaman: “Hırs sebeb-i hasarettir.” Hasaret yakındır, emin olun ki yakındır... 


KİM KİMİ DİNLİYOR? — NAZİF APAK 


Ak Parti -“cemaat' ilişkisinin iyi olduğu günlerde eski bir dostuma rastladım. Hem cemaat cenahında sevilen hem Parti kanadında saygı gören dostum, “Biliyor musunuz aziz dostum, reis bizi bile dinletiyormuş!” demez mi? Şaştım kaldım; çünkü o günlerde vesayet sistemine karşı cemaat hükümete muazzam bir destek veriyor; hükümet de bu işten pek memnun görünüyordu. “Nereden çıkarıyorsun abi bu fitne fücur işleri? * deyip mevzuu kapatmak istedim, ısrar etti iddiasında. Ben de dayanamayıp bu bilgiye nasıl ulaştığını sordum. Başta anlatmak istemedi; ısrar edince kimselere söylememem kaydıyla (nedense sırlar hep böyle faş edilir) anlattı. Ben de şimdi naklediyorum. ‘E söz vermişsin; ayıp değil mi?’ demeyin; çünkü o köprünün altından çok sular aktı ve o dostum bir hayli mağdur edildi. Bana da yakınlarda anlatma izni verdi... Dostumun sağlam bir kaynaktan duyduğu olay şu: Cemaatin bir ödül törenine katılan reis eski bir dostunu orada görünce özel görüşmek ister. Bir ara fırsat oluşturulur ve bir kenara çekilip muhabbet ederler. Havadan sudan, o dönemdeki siyasetin nabzından konuşulur. Konu bir ara cemaate kayar. Biraz sonra yapılacak övgü dolu hitabetin aksine şikayetçidir patron. Eski dostuna yakınır ve “Biliyor musun, bana da kendi aralarındaki telefon konuşmalarında şu lakapla sesleniyorlarmış.” deyiverir. 

Milli görüş geleneğinden işe başlayıp “Hizmet hareketi” ile çok sıkı ilişkiler kuran kişi şaşırmıştır. 
Kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmaları? lafına takılmıştır. İlk anda ne diyeceğini bilemeyen kişi kendini kısa sürede toparlar ve bir nefeslik cesaretle, “Siz cemaatteki arkadaşları mı dinletiyorsunuz?” der. Muhatabı bozulmuştur. Lafı uzatmaz, geçiştirir. Sonra ne mi olur? Adam partinin de has bir yakını olduğu için duyduğu bilginin peşine düşer. Bürokrasideki güvendiği adamlara ziyarette bulunur ve bir punduna denk getirerek dinleme bahsini açar. Reise en yakın adamlardan biri her zamanki gibi fütursuzdur. O açar ağzını yumar gözünü. İlişkilerin en iyi olduğu günlerde bile “Hoca'nın (Ahmet Hoca değil bu) şüphelerinden bahseder. Hoca'dan haz almasa bile söylediklerinden etkilendiği bellidir. Anlaşılan odur ki en uzak kitleden en çekirdek halkaya kadar herkes dinlenmektedir. Öyle ki parti kurucularından olan ve iki ayrı alanda bakanlık yapan biri ta o günlerde bu duruma isyan etmekte, arkadaşlarına bir fırsat bulup, “Beni aramayın dinliyorlar.” 
demektedir. Aileden milli görüşçü kişi istiyor ki konu “cemaati dinlemeye? gelsin; ama o dönemin parlakbürokratı sonraların milletvekili ve bakanı her zamanki “geniş perspektif” ve “bürokrasideki entelektüel? imajından bir türlü çıkmak istemiyor. Patrona hem çok sadık hem de ondan çok yakınıyor. 
Yakınma konusu da ne biliyor musunuz; en yakın arkadaşlarından en alakasız iş adamlarına kadar herkesin dinleniyor, takip ediliyor olması... Sonunda merak edilen konuya da gelir ve uzun bir liste verir. Kimler yok ki! İş dünyası ve medyada önde görünenlerden tutun çeşitlivakıflarda görev yapan kişilere kadar. İçlerinde eski ortak dost ve arkadaşları da var. Çoğu yaşınıbaşını almış, “hizmet” yolunda çile çekmiş, alın teri dökmüş saygın insanların isimlerini de duyan kişi, kulaklarına inanamaz. 
Hayal kırıklığı içinde bir başka bürokrat dostunun, (daha doğrusu talebesi saydığı bir kişinin) kapısını çalar. O da “Doğrudur; ama üzülme, o kadar dinlediler olumsuz bir şey çıkmadı.” deyip teselli eder. 


Bunu bana o günlerde anlatan dostum, “Gidişat hiç iyi değil. Bu herkesi emri altına alma ve herkesten kuşkulanma dürtüsü milletin başına bela açar.” demişti. Açtı da...Bu eski olay nereden mi geldi aklıma? İki yıldır hapishanede çürütülen polislerden üçü hariç hepsi tahliye edilmiş. Kalanları da tahliye etmek, hatta beraatlarını bir an önce vermek lazım; çünkü hiç bir bürokrat siyasi iradeden habersiz insanları dinleyemez. Dinler diyen yalan söyler..O iradenin dışında dinleyenler de var tabii ki. 
Onlar Erdoğan'a sorulduğunda ne kadar manidar bir cevap vermişti: “Büyük devletler dinler”. Sıkıntı da orada zaten... 


KUR'ÂN NEDEN VE NASIL GARİP VE MEHCÜR? — ALİ ÜNAL 


Hadis-i şeriflerde, “Kur'an, Allah'a göklerden, yerden ve onlarda bulunan her şeyden daha sevimlidir. 
Kur'an'ın diğer bütün sözlere olan üstünlüğü, Aziz ve Celil olan Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Sizden öncekilerin tarihi, sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü ondadır. 
Kur'an, hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. O, bir eğlence değildir. Her kim zorbalığından dolayı onu bırakırsa, Allah onu boynundan kırar. Her kim hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah onu dalâlete atar. O, Allah'ın sağlam ipidir. O, zikr-i hakimdir. O, sırat-ı müstakim”dir... 
Ona dayanarak konuşan doğru konuşmuş, onunla amel eden sevap kazanmış, onunla hükmeden adalet yapmış ve ona çağıran doğru yola çağırmıştır.” buyrulur. Kur'ân böyle iken, âyet-i kerimede Allah Rasûlü’ nün Âhirette “Halkım bu Kur'ân'ı mehcür kıldı!” (25:30) şikâyetinde bulunacağını okuyoruz. 
Mehcür, “kendisinden hicret edilen” demektir; hicret, Din'in yaşanamadığı küfür diyarından ve bir de günahlardan yapılır. Yani, “Halkım bu Kur'ân'ı mehcürkıldı!” şikâyeti, “Halkım, Kur'ân'a kendisinden kaçılacak bir kötülük, bir mikrop bataklığı muamelesiyaptı ve böyle bir bataklıktan kaçar gibi Kur'ân'dan kaçtı!” şikâyetidir. 

Kur'ân, ilk inişi döneminde bu muameleyi gördüğü gibi, en az o kadar şenisini son 1,5 asırdır görüyor. 
Kur'ân, her türlü doğru ilmin ve bütün hakikatlerin biricik kaynağı olarak görülmemekle bu muameleyi görüyor; Kur'ân, “Rabb'ine andolsun ki, aralarında baş gösteren anlaşmazlıklarda seni hakem veya hâkim kabul edip, sonra da senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı ve itiraz duymadan tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.” (4: 65) ikazına rağmen, meselelerin çözümünün kaynağı olarak görülüp kabül edilmemekle bu muameleyi görüyor. Bir zaman bir Müslüman “edebiyatçı”, Rilke'yi anlatmak için mi, yoksa Rilke'yi, Boudelaire'i veya bilmem hangi Batılı şairi okuduğunu satmak için mi, “Rilke'yi 105 defa okudum, anlayamadım, 

tekrar okuyacağım!” diye yazıyordu. Bu cümle karşısında o zaman “Rilke'yi 105 defa okuyup da anlamadıysan, 1000 defa da okusan anlamazsın; demek ki, anlama kapasitesinden yoksunsun, 

senin için 1 defa okumakla 1000 defa okumak aynıdır. 105 defa Rilke okurken 1 defa Kur'ân okusaydın!” şeklinde verdiğim iç tepkiyi, bu söz aklıma geldikçe hep veririm. Evet, Kur'ân, “okuma, okunan” manâsına gelmesine ve ilk emri “Oku!” olmasına rağmen okunmamakla; kendisine “Rilke”lere, medyaya, sosyal medyaya, bir romana, televizyona... ayrılanzamanın belki çeyreği kadar bile olsun zaman ayrılmamakla; manâları, hakikatleri aktüalite kadar olsun merak edilmemekle mehcür muamelesi görüyor. Kur'ân, aynı zamanda bir irşad kitabıdır;irşada muhatap insanların her zaman yüzde 99”u avamdır; dolayısıyla Kur’ ân, öncelikle ve zahiriyle avama seslenir ve bu sebeple ilk anda basitmiş gibi gelir. Oysa o, içine girildikçe sonunaulaşılamayacak bir ummandır. İşte Kur'ân, bu gerçekten de gafletle, ilk defa deniz gören bir çobanın “Burada ne güzel koyun otlatılır!” demesi, sınırsız, sonsuz bir okyanusun mera telâkki edilmesi gibi telâkki edilmekle, hattâ onunla meşgul olmanın küçümsenmesiyle mehcür muamelesi görüyor. Kur'ân, 14 asır önce 23 yıl içinde inmiş ve mazide kalmış bir kitap muamelesi görmekle; her an herkese inmekte olduğundan gaflet edilmekle; temel her meselemizin cevabını bulabileceğimiz inancıyla okunmamak ve mütalâa edilmemekle; hadiselerden bağımsız ele alınmak ve teoriler mecmuası gibi değerlendirilmekle; manâlarına, hakikatlerine nüfuz edilse de, bu defa hayata hayat yapılmamakla; bir akademik inceleme mevzuu görülmekle; zihinler, kalbler onunla şekilleneceğine, başka vadilerden beslenmiş zihinlerin kendilerini ona hakem kılmasıyla mehcür muamelesi görüyor. 

Kur'ân, kendisine başta nakledilen hadislerde ifade buyrulan değer verilmezse kendisini açmaz; o, 

her bakımdan en doğruya hidayet eden bir kitap, bir şifa ve rahmet iken, yanlış düşünen, yanlış tartan ve yanlış değerlendirenlerin ancak kaybını arttırır (17: 9, 82). Evet, bilhassa her Ramazan, Allah Rasûlü’ nün “Halkım bu Kur'ân'ı mehcür kıldı!” şikâyetininmahkümu olmamak için bir fırsattır. 


KUR'AN'IN ANLAŞILAMAMASI VE GARİPLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR SEBEBİ — ALİ 
ÜNAL 

Bazı Batılı aydınlarda 19. asırdan itibaren İslâm'a karşı başlayan kısmen insaflı değerlendirmelerin çoğunun varıp Kur'an'a takıldığını acı acı müşahede ediyoruz. Bu da, bazı âyetler, âyetleri oluşturan cümleler arasında insicamsızlık iddiasına dayanıyor ve öncelikle vahyin dilini, üslübunu ve belâgat inceliklerini bilmemekten kaynaklanıyor. Evet, zâhiren çoğu Kur'ân âyetleri ve bazı âyetleri oluşturan cümleler birbirinden kopuk, aralarında uyum ve irtibat yok gibidir. Meallerde bu uyum ve irtibat neredeyse tamamen, bazı tefsirlerde de kısmen gözardı edilmektedir. Oysa,bütün âyetler ve âyetleri oluşturan cümleler arasında ne derin, muhteşem irtibatlar ve insicamın olduğunu İşârâtü”l-İ?câz”da takip edebiliyoruz. Âyetleri oluşturan cümleler ve âyetlerin pek çoğu, “Ve” ve “Fe” gibi atıf veya takıbiyye harfleriyle birbirine bağlanır. Böyle bir kullanımın olduğu her yerde zaten irtibat var demektir. Atıfsız gelen cümle veya âyetler ise genellikle isti”nâfi (antr-parantez) olup, ekseriya, akla gelebilecek soru veya itirazlara cevap içindir. Meselâ: Yusuf Süresi 36. âyette, zindanda iki gencin Hz. 
Yusuf'a (a.s.) tabir için anlattıkları rüya zikredilir. 

Takip eden âyet, “Kaale (dedi)” ile başlar ve Hz. Yusuf'un mealen, “Size rızkınız olarak bir yemek gelecek olmasın ki, onun te'vilini size haber veremeyecek olayım.” sözü aktarılır. Cümlede “te'vil” kelimesinin geçmesi, çoklarını bundan kastın rüyanın te'vili olduğu yanlışına götürmüştür. Oysa, daha başka karinelerin yanısıra, âyet, “Ve” veya “Fe” gibi bir atıf harfiyle başlamamaktadır. Öyleyse, 
âyetle, rüyaların anlatıldığı önceki âyet arasında doğrudan bir irtibat yoktur. Bu ve devam eden 3 

âyet isti'nâfi (antr-parantez)dir ve kendisine rüya sorulmasından istifade ile Hz. Yusuf'un, zindana gelecek her yemeği önceden her bakımdan bilmesi mücizesinden istifade ile mesajını tebliğ 

etmesini anlatmaktadır. Zaten 41. âyette rüyaların tabirine geçilirken de atıf yoktur ve bu, sözünü ettiğimiz önceki 4 âyetin rüyalarla alâkalı olmadığını gösterir. Mâide Süresi 67. âyet, “Ey Rasül! Sana Rabb'inden indirileni tebliğ et!” diye başlar. Şiiler, burada Hz. Rasül'e (s.a.s.), kendisinden sonra Hz. 
Ali'nin halife seçilmesi gerektiğini tebliğ etmesininemredildiği iddiasındadır. Mâide Süresi, Medenidir; bazı müfessirler ise, bu âyetin Mekke'de indiği görüşündedir. Şiiler'in iddiasını reddetmek için âyetin Mekki olması gerekmiyor. Âyetin siyakı da (öncesi), sibakı da (sonrası) Ehl-i Kitap”la alâkalıdır; yani âyet, doğrudan Müslümanlarla ilgili değildir; zaten metin içinde atıfsız, antr-parantez gelmiştir. Öyleyse, Ehl-i Kitap'tan sözedilirken ya akla gelebilecek bazı sorular veya itirazlara cevap veya Hz. Rasül'e (s.a.s.) bir hatırlatmada bulunma içindir. Evet, âyette, Hz. Rasül'e Ehl-i Kitap'la ilgili kendisine gelen her âyeti, onlardan gelebilecek tehlikelere aldırmadan tebliğ etmesi emredilmektedir. Mâide Süresi 3. âyetinde bazı haramlardan, bilhassa haram etlerden bahsedilirken, âyetinortasında birden “Bugün kâfirler dininizden ümidini kesti... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim...” buyrulur. Şiiler, bu cümlelerin Gadir-i Hum?da Hz. Ali'nin güya halife tayin edilmesi üzerine indiği iddiasındadır. Evet, bu iki cümle, âyet içinde atıfsız, antr-parantez gelmiştir. Dolayısıyla, âyetle doğrudan değil, dolaylı münasebeti vardır ve “Âyette buyrulan haramlar ebediyen 

geçerli midir? Bunları değiştirecek başka hükümler gelecek midir?” gibi sorulabilecek sorulara, ayrıca müşrik ve münafıkların bu hükümleri ortadan kaldıracak bir din beklentisine cevap içindir. 
Yoksa, Şiiler'in iddiasıyla alâkası yoktur. Bir hadiste, “Küllü'n-nâs hattâün... (Bütün insanlar çok günah işler)” buyrulur. Bir Molla Kasım bundan hareketle, peygamberlerin masumiyetini inkâr edebilir. Oysa, “bütün” manâsına gelen “küll” kelimesi nekre (belgisiz)e muzaf (tamlayan) olursa, bahsi geçen cinsin bütün fertlerini içine alır. Yani hadiste “Küllü insânin” dense idi, peygamberler dâhil bütün insanlar kastedilmiş olurdu. Fakat,“küll” marife (belgili)ye tamlayan olursa, istisnalar var demektir. Hadis-i şerifte “küll” marifeye tamlayan olmakla, demek ki günah işlemeyen insanlar da vardır.Hayfa ki, Kur'ân'ı da, onun lekesiz dürbünü Risaleler?i de mehcür ettik. 


LÂİKLİK, İSLÂM VE MÜSLÜMANLAR - ALİ ÜNAL 


Modern düşünce ve bakış açısı pozitivizm ve materyalizm temelli olması hasebiyle her şeyi parçalarına ayıran, her parçayı içinde bulunduğu bütünden ve diğer parçalardan bağımsız gibi ele alan bir niteliğe sahiptir. Çalışma ve dolayısıyla bilim alanlarının, netice olarak uzmanlıkların sürekli artması da bundandır. Yine bu sebepledir ki, meseleler ve konular da parça parça ele alınmakta 

ve her bir parçanın uzmanı, o parçayı kendi uzmanlık penceresinden incelemekte, buna rağmen çoğu uzman, “Bütünde olan çok defa parçada olmayabilir.” kaidesine rağmen, o parçanın dâhil 


olduğu bütünü bilme tavrı sergileyebilmektedir. Lâiklik de, aynı muameleye maruz olarak, daha çok siyasi temelde ve bilhassa din-siyaset münasebeti açısından ele alınmaktadır. 

Tarihte aldığı şekliyle Hıristiyanlık, “tabiat”ı Allah ile kişi arsında perde ve onu incelemeyi günahsayar, “tabii” bilgiyi küçümser, hattâ Hz. Âdem ile Hz. Havva'ya “cennet”te yasaklanan ağacı bir manâda “bilme ağacı” olarak görür, yoksulluğu ve yaslı olmayı yüceltip zenginlik ve dünyevi mutluluğa karşı tavır alırken, “Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a” diyerek, siyasetle de arasına mesafe koyuyordu. Fakat Hıristiyanlık, zıttın zıttını, dolayısıyla ifratın tefriti doğurmasının kaçınılmazlığı içinde zamanla “kutsal” bir imparatorluk teşkil edecek ölçüde siyasi sahaya hakim 

hale geldi. Bu hakimiyetin sembolü, hattâ sahibi ise, gittikçe de zenginleşen Kilise idi. İşte bu atmosfer içinde Endülüs ve Haçlı seferleri yoluyla İslâm medeniyetiyle, bilhassa onun ilmi ve refahıyla doğrudan münasebete geçen Hıristiyan âlemi “dünya”ya açılmaya başladı. Tarihçi Will Durant, The Age of Faith'te sözkonusu münasebeti Rönesans'a giden yol olarak niteler ve “Batı, Haçlı seferlerini askeri alanda kaybetti; fakat büyük bir istekle düşmanından öğrendikleri 

neticesinde .... Rönesans'a yürüdü ve kazandı.” diye yazar. 

Bu açılma, bir yandan tabiatı inceleme ve dolayısıyla bilimlerde gelişme hamlelerine, diğer yandan, nüfusun ve bunun doğurduğu ihtiyaçların çokluğu, Avrupa coğrafyasının darlığı, nehirlerinin fazlalığı, okyanuslarla çevrili olması gibi sebeplerle de coğrafi keşiflere zemin oluşturdu. Yeni ulaşılan coğrafyalardan Avrupa'ya akan servet, halk içinde gittikçe zenginleşen “burjuva” sınıfının doğmasına yol açtı. Bir yandan bu burjuva Hıristiyanlığın kısıtlamaları dışında bir hayat sürme arzu ederken -Reform da bir açıdan bu arzunun neticesidir- diğer yandan kimilerinde “hakikat aşkı”yla, kimilerinde gücün ve zenginleşmenin sebebi olarak gelişen bilim, pek çok noktada “muharref” Kitab-ı Mukaddes”le çelişiyordu. İşte Orta ve Yeni çağlarda Avrupa, burjuva-aristokrasi, burjuva Kilise ve sınıflar arası, diğer yanda din-bilim çatışmalarıyla sarsıldıkça sarsıldı. Nihayet bu çatışmalara son vermek için din ile dünyaya, din ile bilime, din ile siyasete ayrı sahalar tanıyan 

Dekart düalizminin özetlediği bir düalizm üzerinde uzlaşmaya varıldı. İşte lâiklik, insan düşüncesini Din'den, vahiyden tecrit de ederek, temelde bu düalizmin, düşünce, inanç ve yaşayışta -İslâm'ın câmiiyyetine muhalif olarak- din ile dünyayı, din ile siyaseti, akıl ve bilim ile dini ve vahyi, madde ile manâyı, dünya ile Âhiret'i birbirinden ayırmanın, hattâ çatışabilir alanlar olarak görme ve değerlendirmenin neticesi ve adıdır. Seyyid Kutub'un “uğursuz ayırım” olarak nitelediği bu ayrımın, belirtmekte fayda var ki, pratikte dinlere kısmi bir faydasından da söz edilebilir. Önceki asırlarda bilhassa Batı'da bir Müslüman'ın, İslâm'a ait müesseselerin bulunması âdeta mümkün değildi. 
Lâikliğin “toplumsal ve siyasi alan”a müdahil olmamak kaydıyla, ferdi inanç ve yaşayış seviyesinde her dine ve dinlerin mensuplarına hayat hakkı tanımasıyla farklı dinlerin mensupları dünyanın her tarafında ve bir arada yaşama, hattâ dinlerini tebliğ imkânı buldu. Bundan dolayı da Hz. Bediüzzaman, “Lâiklik adı altında vicdan hürriyetinin devletlerde kanun-u esasi haline gelmesiyle maddi cihad kılıcı kınına girip, Kur'ân'ınelmas hakikatleriyle cihad dönemi açıldı.” tesbitinde bulunur. 


KUYUMCU DÜKKÂNI VE HARAMİLER - VEYSEL AYHAN 


Çok güzel bir kuyumcu mağazanız var. Elmas çeşitleri, altın galerileri, zümrüt koleksiyonları... Bir sabah geliyorsunuz ki mağazanıza haramilerhırsızlar saldırmış. Tabela devrilmiş, duvarlar delinmiş, camları kırılmış. Cam tezgâhlar, kadife vitrinler, atlas çekmeceler... Tuz buz. Dünyanız yıkılıyor. 
Çünkü tüm sermayeniz bitmiş. Sonra birden hayretle fark ediyorsunuz ki hırsızlar altın ve elmasları almamış. Tek bir mücevher hatta çeyrek altın bile kayıp değil. Sadece yıkım yapmışlar. Ne yaparsınız? 
Allah'a hamdeder, şükür secdesi yaparsınız. 

Dünya ve dünya üstündeki malın mülkün Allah nazarında sinek kanadı kadar değeri yok. Bunu 

hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Peki, dünya üzerinde “değerli” ne var? 

Dünya üzerinde değerli olan neler var? 

Yeryüzünün en değerli emtiası hiç şüphesiz imandır. Sonra İla-yı kelimetullah niyet ve gayreti ve Allah'ın rızasına yönelik yapılmış ameller. 

Geri kalan her şey nisbi olarak boş. Hatta bomboş. 

Eğer ben Allah'ın değer vermediği şeylere değer atfedersem onlarla imtihan olurum. Dev binalar yapıp onların yamacına geçip ‘breh breh ne bina yaptık ama” diyorsam bununla imtihan olurum. 

“Bir vakıf ve dernek kurduk ki eşi emsali yok.” dediysem onunla imtihan olurum. “Bir mevkutemiz var 


ki neşri milyonlara baliğ.” diye gururla gerinirsem, onunla imtihan olurum, başıma gelmeyen kalmaz. 
Bu, şu demektir: Altın bilezikleri bırakıp kadife kumaşa meyletmişim demektir. Elmaslara 

ihtimam yerine kutusuna kendimi kaptırmışım demektir. Zümrütleri baş tacı yapacağıma cam çerçeve ile uğraşmışım demektir. Sonra ne olur? 

Allah beni seviyorsa dekor, mekân ve diğer teferruata ait eşyaya olan aşk ve muhabbetimle beni imtihan eder. Elimden alır. Bir bakarım haramiler dükkânıma saldırmış, yakmış yıkmış, her şey gitmiş ama altın değerinde olan imanım benimle. O zaman hiçbir önemi yok. 

Hırsızlar kapı pencere pervazlarını kırmış. Ama kalbimdeki ila-yı kelimetulllah aşkı bende duruyorsa hiç üzülmeye değmez. Eşkıya beni hırpalamış. Üstüm başım örselenmiş. Ama kalbim nam-ı Celil-i İlahiyi en uzak ufuklara götürme azim ve şevkiyle atıyorsa başıma gelenlerin hiç ehemmiyeti yok. 

O muhteşem dekora, kapı pencereye ne masraflar etmiştik, boşa mı gitti? Koca koca binalar, devasa abideler inşa ettim. Boşa mı gitti? Ama biz onları zaten Allah'ın rızasına teslim etmemiş miydik? 
Ettiysek hala niye düşünüyoruz. Malın hakiki sahibi “düşünsün.” Aklım orada kaldıysa zaten 

yaptığım gayret ve amellerin ihlasını zedelemişim demektir. 

Allah'ın rızası, sevdiği insanların O'nun sevmediği şeylere muhabbet etmemesinde. Bize düşen olanlardan ders çıkarmak, ila-yı kelimetullah aşk ve şevkini hiç bir dünya emtiasıyla yarıştırmamaktır. 
Dünyevi kayıplara toz zerresi kadar ehemmiyet vermemektir. Yunus Emre ne güzel der: 


Canlar canını buldum bu canım yağma olsun 
Kâr-ı ziyandan geçtim dükkânım yağma olsun 
Benden benliğim gitti hep mülkümü dost yuttu 
La-mekâna kavm oldum mekânım yağma olsun 
Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin 
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun 


MİTİNGLER, KUTLAMALAR, YARGILAMALAR... — ALİ ÜNAL 


17-25 Aralık sürecinden bir müddet önce bir telefon aldım. Üniversite yıllarında MTTB içinde birlikte bulunduğumuz ve çok sevdiğim biri idi. 35 yıl sonra hal-hatır soracak, o günleri yad edecek diye beklerken şöyle dedi: “Bosna-Hersek'te Cemaat'in üniversitesi varmış; kızımın oraya kaydolabilmesi için yardımınız olur mu?” Okuldan haberim olmadığı gibi, ilgili kimseleri de tanımadığımdan yardımcı olamayacağımı söyledim. Böyle idi (inşaallah 10 katıyla yine böyle olacak): Bir zaman çocuklarının Hizmet'in müesseselerinde okuyabilmeleri, kalabilmeleri veya bu konuda ücret indirimi için tavassut isteyen eskinin pek çok “mücahid”i şimdi Hizmetle “cihad kervanı”nda. O eski dostun şimdiki tavrını bilmiyorum. MTTB belgeselleri yayınlanıyor, dizileri çekiliyor. MSP'nin başlatıp sürdürdüğü ve AKP'nin devraldığı fetih mitingleri yapılıyor, Ayasofya önünde namazlar kılınıyor. 
Malüm cephede değişen hiçbir şey yok. Böyle toplu namazlar, 12 Mart 1971 öncesi kılınırdı. Böylesi gösteriler, mitingleryapılırken, MTTB içinde bulunduğum bir zaman, Sızıntı'nın bir başyazısında, o gün bu gündür hiç aklımdan çıkmayan bir ifadeyi görmüştüm: “Bahara giderken yoldaki sarı çiçeğe takılıp kalma.” 1977 seçimleri öncesinde mitinglerden birine katılan kardeşim, yıllar sonra şu itirafta bulunacaktı:“O miting günü, İkindi namazını kılmamıştık.” 

Kur'ân, hakkı yatağında altta akan ve gittiği her yere hayat taşıyan suya, bâtılı ise bu su üzerinde biriken köpüğe benzetir. Bâtıl, gürültülüdür, tahripkârdır, riyakârdır, gösterişçidir, enaniyeti azdırır, menfaatçidir, münafıktır, şöhretperesttir, sahip olmadığı faziletler ve gerçekleştiremediği başarılarla bilinmek ve övülmek ister. Hak, sessizdir; şan, şöhret, gösteriş gibi pespayeliklerden yılandan kaçar gibi kaçar; canı ve malı Allah?a satmayı gerektirir ve müspet, yani yapıcı, inşa edici hareket ister; bu hareket ise nefse rağmendir. Bundan dolayı, Hizmet gönüllülerinin sosyal medyada ağız kavgalarına girmeleri, cedelleşmeleri, en büyük sermaye olan ve hizmete, Kur'ân'a, duaya, namaza, okumaya, tefekküre harcanması gereken zamanlarını ve enerjilerini bu şekilde harcayıp boşalmaları, bazılarının kendilerine hakem kürsüsü kurup, hemen her meselede bir cümleyle ahkâm kesmeleri, doğrusu fakire şayan-ı tasvip gelmiyor. Mü'minin her fiili, muhtevasıyla da, üslübuyla da, Kur'ân'da buyrulduğu üzere, iman, salih amel, hakkı tavsiye ve yayma, sabrı tavsiye, merhameti tavsiye, ıslah, ma'rufu ve yardımlaşmayı teşvik için olmalıdır. 

Geçmişte kalmış müesseseler, manevi şahsiyetler (tüzel kişilikler); tarihe mal olmuş şahıslar ele alınabilir; bu konularda belgeseller, değerlendirmeler yapılabilir. Fakat bütün bunlarda doğru ve 


samimiyet esas olmalı; tarafgirlikten kaçınılmalı; bilhassa bir şekilde hizmet etmiş ve artık vefat etmiş şahıslar iyilikleriyle anılmalı, gıybetin en şenisi olan ölmüşlerin gıybetinden uzak durulmalı; tahliller, fikirler ve fiiller etrafında, ilme dayalı, dedikodu tavır ve üslubundan uzak ve müspet hizmet olacak şekilde yapılmalıdır. Bu hususta şu iki ölçü bilhassa önemlidir: (1) Dergisini mali müdayaka sebebiyle çıkaramayınca Hz. Bediüzzaman'ın yorganını satıp parasını kendisine gönderdiği merhum Necip Fazıl Kısakürek'in geçmişlerde kalmış bir günahı bir mecliste söylenince oradabulunan önemli bir zat, konuşana derhal müdahale eder ve “Sus” der; “Şahsi günahını fâş etmek ne demek oluyor? 
Hizmetine bakarız!” (2) Hz. Bediüzzaman der ki: “Biri kâfirce, diğeri mü”mince iki bakış açısı vardır: Kâfirce olanı şudur: Diyelim ki, bir ağaca meyvelerinden bakar, meyveler içinde 2'si çürüktür ve “Bu ağaç çürük” der. Veya 1000 kapılı bir sarayın 2 kapısının kapalı olduğunu görür ve “Bu saraya girilemez!” der. Mü'min ise, ağaca kökünden başlayarak bakar; kök sağlam, gövde sağlam, dallar, yapraklar hepsi yerinde; meyveler içinde 2'si çürük; “Ağaç sapasağlam. 2 meyvesinin çürüklüğü kendilerinden, kendi içlerinde bir ârızadan kaynaklanıyor.” hükmüne varır. Veya mü'min, 1000 kapılı sarayın kapalı 2 kapısı için “998 kapı açık; 2'si bir hikmete binaen kapatılmış olmalı. Bu saraya elbette girilir.” der. Evet, dünyada çürüğü, kapalı kapısı olmayan mıvar? Kendi çürüklerimiz gözümüzü doldurmalı. Hiç bir zaman haktan sapmamalı, ölçüler sağlam ve İslâmi olmalı ve değerlendirmeler kesin bilgiye dayanmalı. 


MUHALEFET VE DİPLOMA — VEYSEL AYHAN 


Yasama-yürütme-yargı bütünüyle Saray'ın kontrolüne girdi. Başbakan göstermelik. Binali Yıldırım'ın Beştepe muhtarı kadar yetkisi yok. TBMM'nin fiili fonksiyonları tamamen bitti. Bakanlıklar görevlerini Saray zabitlerine devrettti. Artık Saray ne derse o. Tüm bu olanlar karşısında muhalefet bir şeyler yapamaz mıydı? Muhalefet partisi olsaydı zaten bunlar olmazdı diyeceksiniz. Saray'ın avantajı da bu. Mesela geçen yıl İpek Medya'ya çöküldüğünde Kılıçdaroğlu 100 milletvekili ile gidip destek olsaydı medyaya tahakküm bu noktaya gelir miydi? Geçtiğimiz mart Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesine el koymaya cüret edemezlerdi. Zaman'a el konulduğunda sadece 3 milletvekili destek olabildi. 50 milletvekili okurlara destek olup protestocuların arasına katılsaydı medya bu hale düşer miydi? 

TRT halkın vergileriyle yayın yapan bir devlet kurumu. Şu an tüm kanallarıyla Saray'ın PR’1 için seferber durumda. Anadolu Ajansı tam bir trol ajansına dönüşmüş halde. 150 milletvekili TRT'nin önünde toplanıp “Arkadaş TRT ve AA'ya bağımsız genel müdürler atamazsanız meclisi boykot edeceğiz” deseydi neler olurdu? TRT'nin tabelasını indirip Tayyip Radyo Televizyon (TRT) tabelası assa, oturma eylemi yapsa yayınlar bu denli sefilleşir miydi? Trol ve meczuplar program yapabilir miydi? TRT seçimler öncesi 37 konuk konuşmacı ekrana çıkarmıştı ve hepsi de AKP propagandisti idi. 
Seçim öncesi 25 günlük sürede CHP'ye 5 saat, MHP'ye 1 saat ve HDP'ye ise 18 dakika zaman ayırmıştı. Peki AKP'ye ne kadar süre ayrılmıştı: Tam 59 saat. İşte o günlerde muhalif milletvekilleri gitse TRT'yi işgal etse, oturma eylemi yapsa bunlar olabilir miydi? 

Yüksek yargı başkanları geçenlerde Erdoğan'la çay toplamaya gitti. Muhalefet bir basın toplantısı yapıp, “Bu başkanlar bağımsızlıklarını kaybedip Saray güdümüne girmiştir. İstifa etmezlerse sine-i millete döneriz.” deselerdi Türkiye bu hale gelir miydi? Sessizlik, diktatörlük cüretini artırıyor. Bakın TÜSİAD ve Hürriyet az öksürdü. Yargı paketi bir miktar beklemeye alındı. Televizyonlar bir kaçı dışında tamamen AKP bülteni haline geldi. Haber kanalları gazetelere el konulurken, binlerce insan gazlanırken coplanırken bunlarda haber değeri bulmuyor. Muhalefet partileri organize etse, seçmen kitleleri demokratik haklarını kullanıp NTV, CNN-Türk ve Habertürk gibi haber kanallarının önünde protesto gösterisi yapsa bu pespaye yayınlar devam edebilir mi? Güncel örnek: Şu diploma tartışmasında 20 milletvekili Marmara Üniversitesi öğrenci işlerine gitse ve “Arkadaş Cumhurbaşkanı?'mızın diplomasına şaibe bulaştı. Kullanılan fontlar 1981”de yokmuş. Niye bu tartışmayı bitirmiyorsunuz? Çıkarın şu transkrip evrakını. Bakalım aldığı derslere. İkna olup gidelim.” 
deseydi, 30 milletvekili üniversite önünde oturma eylemi yapsaydı neler olurdu? Belki de yeni cumhurbaşkanı kim olacak onu konuşuyor olurduk. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüz bin seçmenini mobilize etse, Gandi gibi pasif direniş yapsa önünde yıkılmayacak Saray duvarı mı var? 


MUTLU BİR İŞİN 4 ATLISI — MELİH ARAT 


Birçok insanı mutlu eden iş ile yaptığı iş birbirinden farklı. İşle ilgili 4 temel durum var: Yapabildiğimizşey, bize para ödedikleri şey, sevdiğimiz şey veihtiyaç olan şey.Birincisi belirli bir eğitim ya da öğrenme süreci sonucunda bir şey yapmayı öğrendiğimiz durumdur. Bazen üniversiteye giderek bazen kendi kendimizi geliştirerek bir şey yapmayı öğreniriz. Bisiklet tamiri, elektrik ustalığı, spikerlik, mühendislik ya da muhasebecilik gibi beceriler okul ya da deneyimle kazanılır. İkinci durum başka insanların bize para ödemeye hazır oldukları hizmetlerdir. Eczacılık fakültesinden mezun olabiliriz ama bir şirket bize satıcılık yapmamız için para öder. Fizik bölümünden mezun olabiliriz ama bize bilgisayar teknik destek hizmeti sunduğumuz için para ödeyebilirler. Elbette bazen de diplomamızda yazılı olan uzmanlık için de para ödendiği olur. Tıp doktorlarının doktorluk yaparak para kazanması gibi. Yapabildiğimiz şey ile bize para ödedikleri şeyin kesişim kümesi bizim mesleğimizi oluşturur. 

Üçüncü durum ise sevdiğimiz işe sahip olmaktır. Bu ise nadiren gerçekleşen bir seçenektir. 
Doktorluktan para kazandığı halde, sinema filmi yapmayı istemek bu duruma bir örnektir. Bu tür bir örnekte kişi doktorluğu yaparken elinden gelenin en iyisini yapmaz. Yapabildiğimiz şey ile sevdiğimiz şey bir araya geldiğinde tutku ortaya çıkar. Tutku ise elimizden gelenin en iyisini yapabilmemiz ve kendimizi o sahada geliştirmemiz için fırsat verir. Müzik yeteneği olan biri müziği de çok seviyorsa harikalar üretebilir. Elbette ideal olan, üç şeyin; yapabildiğimiz şey, bize para ödedikleri şey ve sevdiğimiz şeyin kesişim kümesini yakalayabilmektir. Yani müzik eğitimi almış birinin, müziği hem çok sevmesi hem de müzikten para kazanmasıdır. Dördüncü durum ise insanların ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Dünya değişirken insanların ihtiyaçları da değişiklik göstermektedir. Teknolojiyle birlikte her şey değişiyor. İnsanlar pili bitmeyen telefon istiyorlar. Çok yemek yiyip kilo almamak istiyorlar. Daha çok boş zaman istiyorlar. Eğitimin ve okulun daha eğlenceli olmasını istiyorlar. Daha iyi zaman geçirmek istiyorlar. Kaliteli yemek istiyorlar. Organik ve doğal bir şekilde beslenmek istiyorlar. Para insanların ihtiyaçlarını karşılayarak kazanılır. İhtiyaç duyulanları sağladığımız anda para kazandıran bir işimiz olur. Müzik örneğine dönersek, başkalarının dinlemeye ihtiyaç duyduğu müziği çalabilmek bize para kazandırır. İşle ilgili bu 4 durumun kesişim kümesi, mutlu bir işin formülünü verir. 
Yapabildiğimiz şey, sevdiğimiz şey, ihtiyaç olan şey ve bize para ödedikleri şeyin buluştuğu noktada hem çok para kazanır hem de çok mutlu oluruz. Çocukları kolej sınavlarına hazırlayan, özel ders veren bir öğretmen düşünelim. Bu öğretmen mesleğine aşık. Çocuklara bir şeyler öğretmeyi çok seviyor. Bir yandan da işinde çok başarılı. Çocukların güvenini kazanmayı, dersi eğlenceli anlatmayı ve ders içeriğini öğretmeyi çok iyi başarıyor. Çocuklarının kolej sınavını kazanmasına ihtiyaç duyan çok sayıda veli var. Üstelik bunun için para ödemeye de hazırlar. Bu noktada bu öğretmen severek 

yaptığı bu işte para kazanır. 

Mutlu bir iş için nereden başlamalı sorusuna gelince insanların ihtiyacı ile sevdiğimiz şeyin kesişim kümesi başlangıç noktası olmalıdır. İhtiyaç yelpazesi içinden, bizim karşılamaktan memnun olacağımız şeyi bulursak o zaman mesleğimizi ona göre şekillendirebiliriz. 


"MEDYADAKİ İNFAZ TİMİ NASIL KURULDU?" NAZİF APAK 

Fehmi Koru son çıkan kitabında kibarca anlattı başından geçen bir olayı: Başbakan Erdoğan ile randevusu varmış, kendisine söylenen mekana gittiğinde ne görsün: Bazı medya yöneticileri de orada. 
Fehmi beyi içeri alan görevliler sanmışlar ki bütün gazeteciler aynı görüşme için davet edilmiş. Koru, geliş sebebini anlatınca mesele anlaşılmış. Meğer “yandaş medya” yöneticileri Erdoğan'ı ziyaret edip genel yayın politikaları ve günlük manşetleri bizzat arz ediyor, talimat alıyormuş. Aslında Koru'nun tanık olduğu kontrol sistemi çok eskilere dayanıyor. Örneğin bir ara Anadolu ajansımüdürlüğünü yapmış olan Kemal Öztürk, çetele tutar, sonra o fişleme raporlarını Erdoğan'a sunardı. Hangi televizyon hangi toplantıyı kaç dakika göstermiş, hangi gazete hangi haberi ne kadar vermiş gibi bilgiler Başbakan'a arz edilir; hatta oradan çıkan sonuca göre TV yöneticilerine telefon açılır, rica edilir; hatta fırça atılırdı. Komiktir; Erdoğan'ın bizzat kurdurduğu Kanal 2/ü bile şikayet etmişti Öztürk. O dönem TW'nin başında Akif Beki vardı ve bu “ispiyoncu sistem?e fena halde içerliyordu. Haklıydı; çünkü bazen Kemal'in rakamlar gerçeklerle örtüşmüyordu; bazen de olay, genel yayın tavrını dışlayıp dakika ölçmeye dayanıyordu.Daha da korkunç bir durum: Görevini medyayı şikayet gibi algılayan Öztürk'ün raporlarının kafadan atma bilgilere dayandığı söyleniyordu. Erdoğan'ın usta fotoğrafçısı Kayhan Özer yeminle söylüyordu ki Erdoğan”ı 


dakika dakika kimin ne kadar yayınladığını gösteren raporu Öztürk, hiçbir veriye dayanmadan rastgele yazıyor, sonra arz makamına çıkarıyordu. Şahitleri bile vardı fotoğraf ustasının... 

TV ve gazetelerin rapor edilme metodu Mustafa Varank'ın eline geçince herkes Kemal Öztürk'ü bile arar hale geldi. Varank elinde IPAD ile dolaşıyor, bulduğu her fırsatta kimin ne yazdığını, ne konuştuğunu vs. rapor ediyordu. Bazen ya okuduğunu anlamıyor ya da başlıktan çıkardığı manaya göre olumsuz kupürler dosyasına koyuyordu. Mesela Fatih Altaylı'nın bir yazısı patronu Ciner?in önüne konmuş, yazı sonuna kadar okununca işin aslı anlaşılmıştı. Yazı gayet olumluydu ama... 

Olay çok. Vakti gelince anlatmak daha faydalı sanırım; ama madem Fehmi Bey'in hatırasından yola çıktık; o sürecin dönüm noktasını da kaydedelim buraya. 30 Mart seçimleri başarı ile sonuçlanır AKP için. İşte o çetin seçim sonrası Erdoğan, kendine yakın gördüğü medya organlarının en tepe yöneticilerini kapalı bir toplantıya davet eder. “Merkez medya” ya da “cemaate yakın medya” çağırılmaz. Hatta konunun çerçevesini anlayamadığı için Hürriyet zirvesi ile Başbakanlık'ın medya bürokrasisi arasında gerginlik yaşanır. Hürriyet sanıyor ki başbakan medya ile bir araya geliyorsa mutlaka Hürriyet de davet edilir. Halbuki o toplantı başka bir toplantı... 

Bol talimatlı o görüşmede “paralel yapı” başta olmak üzere kiminle nasıl sert mücadele edileceği konuşulur. Bazı yandaş medya yöneticileri kraldan çok kralcılık örneği sergileyerek kelle ister ve kışkırtıcılık yapar. Toplantı sahibi bundan müthiş bir haz alır. Sadece Mustafa Karaalioğlu nazik bir itirazda bulunur. Türkiye'nin seçim öncesi çok fazla kutuplaştığını artık daha makul bir atmosfere ihtiyaç duyulduğunu falan söyler. Haklıdır;ama zılgıtı da yer. Tıpkı canlı yayında olduğu gibi azarlanır. Albayraklar o geceki konuşmalardan rahatsızdır; ama bir şey demez, diyemez ama toplantı boyunca susar. O günkü yok edici fikirlere tam katılmayan patron ve yayın yöneticileri ilerleyen günlerde değiştirilir. Ve ortaya kocaman bir infaz timi çıkar. İşte bugünkü yandaş medya sorunsalının tohumu o gün atılmıştır. Ne enteresandır ki o gün kışkırtıcılık yapanlar da tasfiye edildi. Bugünkü kışkırtıcıların saf dışı edilmesi yakındır; 

çünkü suç dosyası kabardıkça daha bağnaz tetikçilere ihtiyaç duyulmaktadır... 


NAZİF APAK'TAN BOMBA KULİS 


Bir bankanın en tepesindeki bir yetkiliye saat sever bir bakan şöyle der: “Sana birini gönderiyorum. 
Adamın problemini çöz; Patron tanıyor ve yardımcı olmamızı istiyor’. Aradan birkaç saat geçmemiştir ki sekreter genç bir adamın banka merkezine geldiğini, önemli bir kişiden selam getirdiğini, ziyareti konusunda daha önce aranmış olması gerektiğini vs. söylüyor. Üst düzey bürokrat şaşırıp kalıyor bu şimşek hızına. “Peki gelsin” diyor gönülsüzce. 

İçeriye genç bir adam giriyor. Kendini tanıtıyor. Rıza Zarrab ismini ilk defa o gün duyuyor bankacı. 
Adam, İran asıllı ama Türk vatandaşı olduğunu, hükümet bünyesinde çok üst seviyede insanlarla tanıştığını falan anlatıyor. Selam kelam faslı bitince asıl konuya geçiliyor. Yeni bir tür ticaretten bahsediyor Zarrab. İran'a karşı uygulanan uluslararası ambargodan söz açıyor. Oradaki sıkıntıyı çözecek, Türkiye'ye de para kazandıracak bir sistemden ayrıntılar vermeye başlıyor. Üst düzey bankacı renkten renge giriyor. Her cümle “üstat bankacı? için kara para aklamaktan rüşvete kadar uzanan bir kapalı sistemi deşifre ediyor çünkü. Sonunda dayanamıyor “üstat” ve “Kardeşim biz bunu yapamayız. Sizin söylediğiniz şey resmen karapara aklama; uluslararası hukuka aykırı. Ortaya çıktığında sadece bizim banka değil, aynı zamanda Türkiye ciddi problemler yaşar.” diyor. Zarrab'ın yüzü düşüyor. Hükümetin zirvesinde yer alan bazı isimleri tekrar hatırlatıyor ama usta bankacının tecrübesi karşısında söylenecek çok söz kalmadığını anlıyor. Müsaade alıp makam odasını terk ediyor. 
Aradan bir iki saat geçiyor ki Zarrab'a “hayır” diyen bankacıya haber ulaşıyor ve deniyor ki “Falan bakan sizi Meclis'e çağırıyor.” Az önceki genç İranlı ile bu seferki davet arasında herhangi bir irtibat kuramıyor. Bakanlar farklı, gündemler farklı. Meclis'e geçiyor. Bir de ne görsün; kendisi gibi birçok banka üst düzey görevlisi de davet edilmiş aynı makam tarafından. Meselenin mahiyetini anlamaya fırsat bulamadan kendilerini davet eden kişi çıkageliyor. Bir oda aranıyor önce. İlk girilen odada başka bir toplantının olduğu anlaşılınca başka bir yere bakılıyor. Orası da dolu. Sonra bir başka oda. Neyse ki orası müsait. Ekonomide etkili ve yetkili olan kişi söze giriyor. Genç bir işadamının İran'daki sıkıntıyı çözme formülünden bahsediyor ve beklenmedik bir şekilde Zarrab'a kapıyı gösteren bürokrata dönüyor: “Neden Bakan Bey'in size gönderdiği kişi ile yakından ilgilenmediniz?” 

ürokrat, teklif edilen işin hileli bir konu olduğunu, böyle bir işlem yapılması halinde Türkiye'nin 


sıkıntılar yaşamasının kaçınılmaz olacağını izah ediyor. Kamu banka yöneticilerinden biri lafı bölüyor ve “Ben yaparım bu işi.” diyor. Davet sahibinin yüzünde beliren gülücükler toplantının rotasını çizmiş oluyor. Ta başta “olmaz? diyen bankacı, meslektaşına itiraz ediyor ve şöyle izah ediyor endişesini: Eğer biz böyle bir işlem yapacaksak bunun üç yolu var. Bu üç yolun ilki üç günde, ikicisi üç ayda diğeri de bir yıl içinde anlaşılır. Her hâlükârda zor durumda kalırız. Bu riski almaya, kayıt dışı işlem yürütmeye, karadelikler eşliğinde yol yürümeye, bunu yapabilmek için uluslararası hukuku çiğnemeye gerekyok. Toplantının ev sahibi, “Tamam sen yapma, ama madem ben yaparım diyen biri var; bırak onlar yapsın, karışma...” diyor. Tecrübeli bürokrat kaygılı bir şekilde makamına dönmek için yola koyulur. Daha bir kaç kilometre gitmemiştir ki sekreteri ulaşır kendine. Amerikalı bir yetkilinin acil randevu istediğini söyler. “Tamam? cevabını verir üstat. Makamına ulaştığında şoke olur; çünkü o çok önemli Amerikalıyönetici kendisinden önce gelmiştir. İçeri geçerler misafir lafı hiç uzatmadan tek cümle söyler: Üstat o üç yolun tamamı da kapalı, sakın bu suçu işlemeyin başınız çok ağrır... Yukarda özetlediğim hadiseyi bankacılığın duayenlerinden biri anlatıyor. Doğru mu, doğruysa bile abartılı mı; bilemiyorum. Bildiğim bir şey var ki ona siz de vakıfsınız: Zerrab ile ilgili Amerikan savcılığı tarafından açılan soruşturmaya sadece bazı bakanlar ve siyasetçilerin ismi karışmadı; aynı zamanda 6 Türk bankası da soruşturma kapsamına alındı. Rüşvet, kara para, yolsuzluk suçlamalarının en esrarengiz halkası da bu. Vaktiyle uyarıları dinlemeyenler mutlu mudur acaba? 


NE ENERJİYMİŞ BE! — NAZİF APAK 


Önemli bir iş adamının bizzat şahit olduğu bir olayı nakledeceğim. Olayın muhatapları, yalanı yanlışı varsa çıkıp söylesinler. Yurt dışı gezilerinden birinde uçak tıklım tıklım. Büyük çoğunluğu iş 

adamı. Kalanı bürokrat. Bir de yayın yönetmenleri. Olay şu: Uçakta tek tek herkesin elini sıkan Erdoğan genel yayın yönetmenlerine ulaştığında doğrudan lafa girer: “Yolda dört saat boyunca madenler üzerine çalıştım.” Herkes şoke olmuştur o anda. Aniden ortaya atılan madencilik mevzuunun yayın yönetmenleri ile ne alakası olabilir? Ben de bunu sordum iş adamına. Gülerek anlatmaya devam etti. “Yayın yönetmenlerinin kim olduğunu söylesem sen de bana hak verirsin.” Ne yalan söyleyeyim; hiç bir sebep bana ülkenin Başbakanı ile gazete yöneticilerin arasında geçebilecek bir maden muhabbetini çağrıştırmadı. İsimleri tak tak sıraladı. Meğer Haber Türk yöneticisi Fatih Altaylı ve Bugün yöneticisi Erhan Başyurt”'tan bahsediyormuş. “Ne olmuş yani?” deyip iki meslektaşıma sahip çıkmak istedim. İş adamı kahkahayı bastı. “Yahu birinin patronu kömür madeni işletmecisi Turgay Ciner; diğerininki altın madeni işletmecisi Akın İpek.” Başbakanın özel ilgisi? Gerçekten de düşündürücü! Adam gülümsemesini kesmeden, “Bizzat duydum konuşma şöyle devam etti: Çok yanlış ruhsatlar vermişiz. Türkiye'ye döndükten sonra bazı ruhsatları gözden geçireceğiz.” Tehdit mi, şantaj mı, bilgilendirme mi?..“Bu gazeteci arkadaşlar bi şey dememiş mi?” diye çıkıştım. Dememişler. 
Diyememişler. Ama üzülmüşler. Dahası da varmış. Madencilik üzerine sert konuşmanın hemen ardından, o günlerdeDoğan Grubu'nun kilit yöneticisi ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'na “Sen öne birgel; konuşalım.” demiş. Sonrasını bilmiyor adam.Tam “Haydi canım, abartıyorsun. İtiraz etmişlerdir.” diyecektim ki ‘Boşuna heveslenme. Yönetmenlerin bir suçu yok; patronları ile ilgili bir konu olduğu için bir şey deme durumunda dadeğiller. O günkü durumdan en rahatsız olan bir başka yayın yönetmeniydi ama onu söylemem;sen bul. Şahitleri orada. İşte ipucu: O gün “Artık açıktan açığa tehdit mi ediliyoruz!” diye en üstdüzey bürokrata sitem eden biri, sonraki günlerde kara listeye alındı... Aslında iş adamının bildiği uçakta rastladığı diyalogdan ibaret değilmiş. 
Dedi ki “Valla bir dönem Şenol Bey'den randevu alabilmek için benim gibi bütün iş adamları kuyruğa girdi, perişan oldu.’ Şenol Bey? Devlet ajansının başında oturan kişi bir dönem maden ve enerji ruhsatlarını takip ediyormuş. Eskiden enerji bakanlığı bünyesinde bulunan heyetlerin raporları ile resmi işlemler yapılırken sonra bütün yetkiler Başbakan'a verilmiş. Şenol Bey de çantasında o evrakı taşımaktaymış. Şenol Bey'in Bilal'in okul arkadaşı olması, bir yayın grubunda düşük profilli bir iş yapmasına rağmen gazetecilikten anlamaması, 17 Aralık tapelerinde “Acil kasa ayarla” lafıyla hatırlanması vs. iş adamının umurunda değildi; onun içerlediği şey Erdoğan nereye gitsemadencilik ve enerji işinin de oraya taşınıyor olması ve bildik, tanıdık, akraba mevzularının derinden derine etkin rol oynaması. Bu nedenle kabine listesinde Damat Berat'ın ismini görünce çok üzülmüş. Teselli ettim ama dinlemedi: “Böyle bir şey, modern bir ülkede olur mu!’ diye çıkıştı. Bir de kitap tavsiye etti: Potus ve Beyefendi. Yazarı Tolga Tanış, Hürriyet'in Washington Temsilcisi. Araştırmanın Doğan Kitap'ta çıktığını, kitaptaki korkunç iddiaların Cumhuriyet'te manşet olduğunu hatırlattı. Kuzey Irak 


petrollerinin hangi paravan şirketlerle nasıl taşındığını ve kişisel zenginliklere neden olduğunu anlatıyormuş kitap. İlginç... Nereden mi geldi aklıma enerji ve maden konuları. Bilmem; meydanlarda en ağır hakaretlere maruz bırakılan İsrail ile şimdilerde anlaşmaya varmamızın; hatta kavgalı görünürken bile yakınlarüzerinden gemilerin ve enerjinin akıp gitmesi ile bir alakası var mı dersiniz? 
Onu da siz bulun... 


O DÖRT GÜNDE CEVABINIZ NE OLACAK? ALI ÜNAL 


İnsan, yaptıklarından dolayı 4 gün veya yerde hesaba çekilir: dünyada hukuk karşısında; ölürken ve kabirde melekler karşısında; Âhiret'te Allah karşısında. “Melekler, bizzat kendilerinin zalimleri olanların yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını alırken sorarlar: “Derdiniz neydi de, (Allah'a şirk koştunuz, zulümler işlediniz)?' “Biz' derler, ‘bu memlekette zayıf, dolayısıyla baskıya boyun eğmiş kimselerdik.' Melekler, “Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret edeydiniz!' derler. Böylelerinin nihai barınağı Cehennem'dir..” (4:97; 8:50) Allah karşısında ise bütün sırlar ortaya dökülür ve sorulur, meselâ: hangi suçu vardı da, öldürüldü, zulme maruz bırakıldı? (81:9—11) Evet, sorulduğu zaman, Kur'ân “Allah'a evlât isnat edildi (sıfatlarında O'na şirk koşuldu) diye nerdeysegökler üstünden çatlayacak!” diye buyururken, “Allah'ın bütün sıfatlarına sahip (yani -haşa- ikinci Allah) 

liderimiz var!” türü tamamen küfür ve şirk sözleri; sorulduğu zaman, güya İslâm davasında bulunurken, İslâm'ın hak, adalet, doğruluk, samimiyet, emanet, tevazu gibi esaslarının berhava edilmesi; sorulduğu zaman devlet malının ganimet gibi görülmesi; eğitim ve aile kurumunun çökmesi; rant kaynağı yüksek binalarla birlikte artan fuhuş, zina, resmi kumar, dehşetli ahlâk ve maneviyat erozyonu; sorulduğu zaman, 13 asır firâk-ı dâlleden görülmüş bir mezhebin hak mezhep diye eğitim müfredatına konması; zinaya mut'a, yolsuzluğa humus, yalana, iftiraya takıyye, yani din kılıfı geçirilmesi. Sorulduğu zaman, PKK terörü 3 yıl önce bitirilecekken “Çözüm süreci” diye onun azmanlaşmasına göz yumulması; terör örgütüne ve başına övgüler düzülmesi; millet 400 milletvekili vermeyince yeniden azgınlaşan terörle sarsılan ülke, göçe mecbur kalan yüz binlerce masum ve ölen siviller; sorulduğu zaman Reyhanlı, Uludere, Soma, Suruç, Ankara, İstanbul ve daha başka yerlerde akan kanlar, işçi ölümleri, hemen verilen yayın yasağı kararları, gizlenen gerçekler; sorulduğu zaman hapislere tıkılan fikir ve eleştiri hürriyeti, gazeteciler ve aydınlar. Sorulduğu zaman bilhassa 17—25 Aralık öncesi ak denilene kara, kara denilene ak denmesi; sorulduğu zaman polis fezleke ve yargı raporlarındaki dehşet verici rüşvet ve yolsuzluklar, bunları aklamak için yargıyı dizayn etme ve bunları ortaya çıkaran ve o ana kadar kahraman ilan edilmiş emniyet ve yargı mensuplarına reva görülenler; yüzlerce polis kolejleri öğrencilerinin kapı önüne konması; sorulduğu zaman savcısı olunduğu iddia edilen davaların masum insanların üzerine yıkılarak avukatı olma ve girilen Perinçek'in mevzileri; sorulduğu zaman üzerine namus ve şeref yemini edilen Anayasa ihlâlleri ve rafa kaldırılan hukuk; sorulduğu zaman “usulsüz” ihalelerle yeni zenginler türetilip, bunlar eliyle “biat” medyası oluşturulması; ülkede zengin ve fakir uçurumu ve gelir dağılım adaletsizliğinin arttıkça artması; 
sorulduğu zaman saraylar, saray harcamaları, lüks kamu arabaları, 150 bin küsur lira kiralı konaklar, 1 
milyon TL'lik araba ve jakuzili evler, villalar, lüks, israf, rüşvet -içlerinden bazılarının itirafıyla- kasa- masanisa üçgeninde boğulma; sorulduğu zaman Irak ve Suriye'de sebep olunan zulümler, katliamlar. 
Sorulduğu zaman, dünyanın dört bir yanına eğitim, ahlâk ve maneviyat taşımış, ülkenin bayrağını 160 
ülkede dalgalandırmış, milyonlarca vatan evlâdına her bakımdan iyi eğitim vermiş bir hizmetin, yolsuzlukların, hukuksuzlukların karşısında durdu diye bütün cephelerden en haksız hücumlara maruz bırakılması; zekât, sadaka ve infakta yarıştıkları için hapse tıkılması; sorulduğu zaman sözkonusu hizmet ve onun ilmi-manevi rehberi hakkında tarihte görülmedik yoğunluk, nicelik ve çirkinlikte yalanların söylenip, iftiralar atılması; üzerine çökülen şahsi servetler, müesseseler; işinden, ekmeğinden edilen insanlar, akıtılan masum gözyaşları. Ey iktidar sahipleri, ey “mülkün temeli” adaleti berhava ederek mülkü ülkenin üzerine yıkan yargı ve emniyet mensupları, kayyimler, iktidar destekçileri ve her türlü haksızlık karşısında sesi ilk çıkması gereken ehl-i ilim ve diyanet! Bunlar ve bunlar gibi yüzlerce mesele hukuk önünde sorulduğu, sorumlularınız hakkında Kıyamet'e kadar peşinizi takip edecek ceza ve tazminat davaları açıldığı, ölüm ânında, kabirde ve Mahkeme-i Kübra'da da sorguya çekildiğiniz zaman haliniz nice ve cevabınız ne olacak? 


ORLANDO, FİRUZAĞA, TERÖR VE DİN — VEYSEL AYHAN 


Bediüzzaman 100 yıl önce şarkın içler acısı durumunu teşhis edip çaresi için formül vaz etmişti: “Bizim düşmanımız cehalet, zarüret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san'at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.” Bu formülün uygulanması için gayretler sınırlı kaldı, Nur dairesi dışında pek yankılanmadı. O günden bugüne İslam dünyası yerinde saydı. Cehalet ve ihtilaf aldı başını gitti. Ve cehalet bataklığı El Kaide, Boko Haram ve Eş Şebab gibi eşrara zemin teşkil etti. Şimdi acı olan bu fecaatin İslam'a mal edilmesi. 

Şunu sormak zamanı gelmedi mi? Başına takke takan herkes Müslüman mıdır? Sakal bırakınca mümin olunur mu? Eşarp takan kadın otomatik olarak dindar mı olur? Bir kurda koyun postu giydirdiğinizde onu koyun yapmış olmazsınız. Bir kasap doktor önlüğü giydiğinde doktor olmaz. Bir veterinere makine mühendisi önlüğü giyince makinelerden anlar hale gelmez. 

Müslüman terörist(!) 

Din kimliğine gelince... Bu durumda beyan esas. Bir insan ‘ben Müslümanım” diyorsa Müslümandır. 
Peki, her Müslüman kisveli şahsın yaptığı eylemi İslam'a mal edebilir miyiz? Terörist Müslüman olur mu? Dinin değerlerinden habersiz ama Müslüman kimliğini siper ederek gezen cahil ve yobazlara Müslüman diyecek miyiz? 500 kurt, koyun postuna bürünüp “koyun” bayrağı taşıdığında onlara koyun sürüsü mü diyeceğiz? Peki ya bedevi yamyamlar ‘Lâ İlâhe illAllah’ı bayrak yaptığındaniye onlara Müslüman demek zorunda kalıyoruz? 

Ziya Paşa ne güzel der: 

“Bed asla necabet mi verir hiç üniforma; 

Zerduz palan ursan eşek yine eşektir.” 

(Aslı kötü olana soyluluk kazandırır mı hiç üniforma; altın semer vursan eşek yine eşektir.) 


Bütün bir Ortadoğu dinin ruhundan habersiz; kimi zaman münafık kimliğiyle hortlayan, kimi zaman barbarca ortaya atılan eli kanlı insanların kol gezdiği bir coğrafya. Tabanın Müslümanlığı böyle olunca tavan da tabii olarak Firavun veya Nemrut oluyor. Hasbelkader bir Ortadoğu ülkesinde doğmuştur. 
Onun için din bir gelenektir. Şekilden ibarettir. Bedevidir, zır cahildir. Başka bir ülkede dünyaya gelse muhtemelen eşkıya olacaktır. Banka soyguncusu olacaktır. Sokak serserisi veya çeteci olacaktır. Ama Ortadoğu'nun yoksulluk ve cehalet bataklığında doğunca IŞİD'çi oluyor. Afrika'da doğunca Boko Haram'cı oluyor. Böylece eşkıyalığını din ile perdeliyor. 

Bu eylemlerin İslam'la ilgisi 

Peki bu hastalıklı karakterlerin hangi eyleminin İslam'da yeri var?Kur?an ayetlerinde ve hadislerde yargısız infaz var mı? İnsanlara zulmetmek var mı? Toplu katliam var mı? Canlı bomba var mı? Kim olduğunu bilmediğin insanları, çoluk çocuk demeden öldürmek, yakmak var mı? Tabii ki yok. Savaşta bile,” Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, ruhbanlara ve mabetlere ilişmeyiniz! Ağaçları yakmayınız! 
Hayvanlara dokunmayınız! Ve servetleri heder etmeyiniz.” diyen Peygamber'in (sav) sözleriyle hangi El Kaide katliamını telif edebilirsiniz? “Askerlerinizin bozgunculuk (fesat) yapmasına engel olun! 
Askerinizi zinadan alıkoyun!” diyenPeygamber'in (sav), saldırdıkları şehirleri yıkıp kadınlara tecavüz eden İŞİD canileri ile ne alakası olabilir? 

Havaalanlarını basan, binaları yıkan, alışveriş merkezlerine saldıran vandallar, “Kim haksızca bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa 

sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.” (5/32) kutsi düsturunu içeren 

Kurama inanıyor olabilir mi? 

“Kimse bir başkasının suç (ve günah) yükünü çekmez ve onunla yargılanmaz.”(17/15) ayetine inananların intikam için canlı bomba olup masum insanları öldürmeleri mümkün mü? Daha yakından bir örnek vereyim. Türkiye'de iktidarın Müslümanlara yaptığı zulüm ortada. Siyasetle gözleri kararmış bu “dar oligarşik kadro”nun yaptığı zulümler bunların Müslümanlıklarından mı kaynaklanıyor? 
İktidarın haramiliğinden, özel mülke tecavüzünden ve korsanlığından ilham alıp teravih vakti oruç bahanesiyle cafe basan vandalların nesine Müslümandiyeceğiz? Oruç tutmayana saldırma eşkıyalığı hangi kitapta var? Eşkiyalığını temellendirmek için kendi cinsinden bir ulemanın fetvasını arayıp bulanlara karşı elden ne gelir ki! Peki fail hristiyansa? 

Terörün ve teröristin dini olmaz. Aşağıdaki eylemlerin Hristiyanlık dinine mensup olanlarca yapılmış olması da o hadiseleri “Hristiyan terörü” yapmıyor. Norveç'te 77 kişiyi katleden Breivick bu eylemi Hristiyan inancından dolayı yapmadı. 50 bin Müslüman kadına ve genç kıza tecavüz eden Sırplı canavarlar Hz İsa'nın (as) takipçisi değildi. Irak'a demokrasi getireceğiz diyerek milyonlarca insanın 


ölümüne sebep olanlar, Felluce”de kimyasal silahlarla çocuk, kadın ve yaşlılardan yaklaşık 5 bin masum sivili katledenler Hristiyan misyonerler değildi.Hitler'in milyonların katili olması, soykırımı Hristiyanlığa fatura etmez. Hiroşima ve Nagazaki”ye atılan atom bombalarıyla 250 bin insanın ölümüne sebep olanlar bu katliamı “On emir” gereğince yapmadı. Bu, Hristiyanlık için böyleyken Orlando”da 53 insanı katleden IŞİD”çinin -ki kendisinin de o kulübün müdavimi olduğu ortaya çıktı- cinayetleri İslam'a mal edilebilir mi? Etmek insafsızlık olmaz mı? Yarına Bakış yazarı Şahin Alpay dün önde gelen din sosyologlarından Karen Armstrong'un şu cümlesini aktarmıştı: “Haçlı Seferleri”nin Hazreti İsa ile bir ilgisi olmadığı gibi, terörizmin de Hazreti Muhammed”le bir ilgisi yoktur. İslam dininde Hıristiyanlık'tan daha şiddetli olan bir yan yoktur.” İşin özeti şu: Ahlakıyla melek misal insanlar olduğu gibi eşkıya karakterli insanlar da var. Bunlar anarşi çıkarırken, katliam yaparken ellerine hangi dinin kitabı geçerse onu alır ve istismar eder. 

Ama’sız lanetlemek 

Boko Haram, El Kaide ve IŞİD yobazları Efendimiz (sav) zamanında yaşasaydılar büyük ihtimal müşrik veya münafık cephesinde olurlardı. Çünkü dertleri din değil, siyasi istismar. Müslümanlığın başındaki en büyük bela dinin siyasi menfaatlere alet edilerek içinin boşaltılması. Bu konuda Müslümanlara düşen vazife hep beraber “ama”sız, “fakat”sız bu tür terör eylemlerini lanetlemek. 

Ne yazık ki “Herkesi kendi konumunda kabul etmek”, insanı ve insanlığı öncelemek, adil olup bir Mecusi'nin hakkını kollamak, önce insan deyip bir Yahudi cenazesine ayağa kalkmak, basiretli olup bir Ermeni'nin hakkını teslim edebilmek, ayırt etmeden bütün insanlara sevgi besleyebilmek... gibi İslamın dırahşan çehresine ait hasletler Müslümanlarda umumi olarak temsil bulacağı güne kadar her radikal yobazın yaptığı eylem bir hançer olarak İslam'ın sinesine saplanmaya devam edecek. 


PATRONA HALİL'İN HIZLI YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞÜ — AHMET TURAN ALKAN 
Biraz Osmanlı tarihi okuyan herkes Patrona Halil adını duymuştur. Halil'in bir ara İstanbul hamamlarında tellâklık ettiği de söylenir. Vaktiyle Osmanlı donanmasının “Patrona” gemisinde levendlik ederken gözükaralığı ile sarayı parmağında oynatan ve birkaç ay süreyle Devlet-i Aliyye'yi keyfince yöneten bu adamın hikâyesinde ibret alınacak çizgiler var. Ama önce küçük bir hatırlatma: Hikâyede Patrona Halil'i değil, “devlet”in davranışlarını, tepkileriniizlemenizi, ona dikkat kesilmenizi isterim. Devlet denilen mekanizmanın esas çizgileriyle dünden bugüne pek de değişmediğini görmek sizi şaşırtmamalı. 

Tarih bilgisi, bugüne ışık tutmuyorsa ne işe yarar? 

İstanbul'un en yakışıklı demleri Sene 1730. Lâle devri diye bilinen dönemin son ayları... Sadârette meşhur Nevşehirli Dâmat İbrahim Paşa bulunmaktadır ve onun zevk ve eğlence anlayışının eseriyle inşâ edilen Kâğıthâne?'deki Sâdâbad mahalli, devlet ricâlinin yaptırdığı köşklerle ve rengârenk lâle bahçeleriyle bir rüyâ atmosferine dönüşmüştür. Şüphesiz İstanbul'un en güzel devridir. Osmanlı tahtında II. Ahmet bulunuyor. Ahmet Han, cihangirliği ve savaşçılığı ile tanınan Osmanlı sülâlesinin, nasıl diyelim, kavga-dövüşten pek hoşlanmayan, “barışçı? padişahlarından biri. İran'a açılan sefere katılması için İstanbul'un Anadolu yakasına kurdurmuşsa da iki aydan beri Üsküdar’ da âdeta ayak sürümektedir. Nizamiye askeri adı altında yeni bir ordu kurulmasınıistemeyen Yeniçeri Ocağı'nın öfkesi, padişahın sefere gönülsüzlüğü yanında iktidara yakın çevrelerin Kâğıthâne'deki Çerağ âlemleriyle iyice artmaktadır. İstanbul gittikçe gerilen bir keman teli gibi huzursuzdur. Bu gerilim, Osmanlı ordusunun Tebrizi boşaltıp geri çekilme ve şehrin düşmesi üzerine kopar. Patrona Halil, avanesiyle birlikte harekete geçer. İlk iş olarak esnafa dükkan kapattırılır, gündelik hayat neredeyse durur ve Yeniçeriler kazan kaldırarak sokak denetimini ele geçirirler. İstanbul adeta devletsiz kalmıştır. 
Ayaklanmayı duyan III. Ahmet alelacele Topkapı'ya geçse de, özel muhafız birliği Saray Bostancıları dağılmıştır ve zaten ertesi gün isyancılara katılacaklardır. İstanbul?da yağma başlar. Padişah ve ekibi, sarayda yalnız ve çâresizdir. İstanbul'a ise yeni bir güç hâkimdir. Patrona Halil ve avânesi. Şimdi gelişmeleri —özetleyerek- Abdi Tarihi'nden nakledelim. 

Padişah kalsın ama sadrazamın kellesini isteriz 

Yapacak hiçbir şeyi kalmayan III. Ahmet asilere özel elçi olarak Haseki ağasını yollar, “Badehu bu cemiyetin aslı sizlerden sual ile (...) muradınızı ifade buyurursanız padişaha arz ve ilâm edeyim”. 
Eşkıya, başta Sadrazam İbrahim Paşa olmak üzere kethüdası, Şeyhülislam “vesaire devlet erbâbından “otuz yedi nefer kimse'nin kellesini talep ederler ve isteklerine hayli politik bir unsur eklemeyi unutmazlar: “Bizlerin padişahımızdan bir türlü aczimiz yoktur ve kendülerinden her vechile razi ve hoşnud olduğumuz mâlum-ı devletleri olsun.” Sadrazam İbrahim Paşa'nın bu talepten haberi olur 


elbette, Haseki ağasına “Şöyle söyle, böyle söyle; beni lisana alma” diye ricada bulunduysa da faydası olmaz. Liste padişaha gider. Durum kritiktir. “Meşveret kurulur’, devlet ricâli krizi müzakere eder, bir arayol bulunmaya çalışılır ama nafile... Abdi tarihi şöyle diyor: “Ertesi gün Sadrı âzâm âsâfperver İbrahim Paşa ve kaymakam, hem Kapdan Paşa ve Mehmet kethüdayı üçünü birden katledüp leşlerini birer öküz arabasına tahmil edüb meydanda olan zorba eşhaslarına âdem gönderdüler, gelüb matlubunuz olan âdemleri alasız deyü” Bir gün öncesinin hikmetinden sual olunmaz muktedirlerinin âkıbeti ne kadar düşündürücü... 

“Sünnetsiz Ermeni? modasının başlangıcı bu olsa gerek 

İsyancı eşkıya cesetleri arabadan indirip muayene edince içlerinden biri der ki, “İbrahim Paşa bu değildir, sünnetsiz bir Ermeni kâfiridir, İbrahim Paşa'nın kürkçübaşısına benziyor’. Cesedi tekrar arabaya bindirip saraya iade ederler. Yolda sadrazamın cesedi birkaç defa arabadan düşer, bunun üzerine boğazına bir ip geçirip hamal beygirinin kuyruğuna bağlayarak sürüye sürüye Saray'ın kapısına bırakırlar. Asiler, padişahın kendilerini aldattığı düşüncesiyle Şehzâde Mahmud'un tahta geçmesi talebini dayatırlar. III. Ahmet çaresizdir; kendisi ve aile efradının güvenliği sağlanmak şartıyla boyun eğer. Hemen Sultan Mahmud'u (I. Mahmud) getirtip cülus eder ve kendince yeni sultana bazı nasihatlarda bulunur. 

Şeyhülislam”dan Patrona*ya hüccet: Masumsun! 

İstanbul, daha doğrusu “devlet” artık eşkıyaların elindedir. Hızla yeni tayinlerbaşlar. Patrona ve yardakçısı Muslu'nun tanıdıklarından her kim varsa “dişi-erkek ve ıyaline ve karnında olan veled-i zinası? bile, Yeniçeri Ocağı defterine yazılır. Deftere yazılmak, bugünün ölçülerinde ‘bankomat memuriyeti’ ne benzetilse yanlış olmaz. Abdi Efendi tarihinde şöyle diyor: “Beytülmâli müslimini bu tarikle dahi yağma eylediler... İstanbul’ da vâfir ev basdılar ki bu hiçbir vakada olmuş değildir”. 
Beğendikleri evi boşaltıp işgal eder ve hane sahibini soyup haraç alırlar. Bu esnada bir talepleri 

daha vardır asilerin: Sâdâbad'taki bütün köşkler tez elden yakılmalıdır! Rica üzerine üç gün mühlet alınıp köşkler sahipleri eliyle alelacele yıktırılır. 

Her iktidar değişiminde âdettir; Yeniçeri Ocağı defterinde adı (esâme)si bulunanlara cülüs bahşişi verilmesi gelenektir. Bol keseden bahşişler dağıtılır. Asiler Etmeydanı”'ndaki (Beyazıt-Şehzadebaşı) çadırlarını yıkıp “Oda”larına dönmeye razı olurlar. İsyan yatışmış gibi görünmektedir. 

Bu esnada Patrona, meşrü olmasa da fiili gücü bizzat elinde bulundurduğu için Etmeydanı'nda dükkanı bulunan kasaplardan birini Boğdan Beylerbeyiliği'ne tayin ettirip Kırım Hanlığı'na ise yeni bir Giray seçilmesine aracı olur. Önemli ayrıntı: Yeni şeyhülislamdan asla ceza görmeyeceklerine dair bir hüccet almayı da ihmâl etmez Patrona. Bu noktaya küçük bir mim koyalım. Bütün darbecilerin emeli, durumlarını resmileştirmek, hukuki bir belgeyle meşruluk kazanmaktır. Devlet geleneğine göre iktidarın şeriata aykırı taleplerine bile, yerine göre kılıf uydurmakta mahir hukuk bürokrasisi Patrona'ya da dilediği garantiyi verir. Muktedirlere direnen hukuk ulemâsı klişesi, aslında bir romantik Osmanlı tarihi efsânesidir! 

“Âhir-i kâr köpek gibi tepelendi” 

İşte tam da kendini “devlet”in ta kendisi gibi hissetmeye başladığı demlerden bir gün Saray'dan bir rica gelir Patrona'ya; önemli bir devlet meselesinde görüşünün alınacağı bahanesiyle divana davet edilmektedir. Patrona ilk davete mazeretle icabet etmez, ikincisine mecbur kalır. Kendine has koruma ekibiyle saraya gelir. Saray’da tertibat hazırlanmış, iç odalardan birine otuz civarında rüşvetle kazanılmış Yeniçeri yerleştirilmiştir. Her kapıdan geçtikçe teşrifat gereği avanesi (özel güvenlikçileri) azaltılan Patrona, “huzur'a girdiğinde Muslu ile beraber sadece iki kişi kalmışlardır. 

Huzurda bulunanlardan biri, “Nice oldu ol kâfir gavur Patrona? diye hitab edince Patrona'da şafak atar, “Ne yabana söyler bu âdem” diye tepki göstermeye yeltense de iş işten geçmiştir. Birkaç yerinden darbe alarak “âhir-i kâr köpek gibi tepelenir”. “Muslı çünkim bu ahvali gördü, hemen kürkünü başına çeküb yüz üstüne kapandı. Anın dahi kaydını gördiler.” Kapılarda teşrifat gereği alıkonulup ağırlanan güvenlik ekibi de gelen haber üzerine katledilir ve “Devlet? hesabını tamamlar. 

Patronalara huzur yoktur 

Kıssanın hissesi bence şu: Devlet, her krizde kendi varlığını emniyete almak refleksi içindedir ve bu uğurda gerekirse herkesle (ama herkesle, Patrona'yla bile) işbirliğine girmekten çekinmez. Koyduğu kanun, örf ve nizâmı çiğnemek pahasına akla gelebilecek her tâvizi verir ve ilk fırsatta “kamu düzeni” ayarlarına geri döner. Patronalar bir muharebeyi kazanabilirler ama zaferi asla göremezler. Ve devlet “kendine”, kendi için var olmuş bir teşkilâttır. Bu hikâye —ki gerçeğin ta kendisidir- “Bizim ecdadımız 


yanlış iş yapmamıştır; eline kan bulaşmamıştır? diye bilir-bilmez konuşanlara ders ve ibret olur mu bilemem! 


PERİNÇEK'İN MEVZİLERİ, AKP VE TERÖR ALI ÜNAL 

Perinçek, “AKP, mevzilerimize geldi; Cemaat'e operasyonları biz yapıyoruz; MİTdahil her yerde varız.” diyor. Nelerdir Perinçek'in mevzileri? Farklı zamanlarda farklıformatlarda boy göstermekte AKP ile tencere-kapak uyumuiçinde bulunan Perinçek ve grubu, şu anda M. 
Kemal'ibayraklaştırsa, “Gladyo, ABD-NATO emperyalizmi” sözü etse;PKK ile mücadeleye destek verse de, önceleri M. Kemal'e“faşist” diyor, onun “dinsiz ve Allah'sız” olduğunu iddia“faşist” diyor, onun “dinsiz ve Allah'sız” olduğunu iddiaederken, Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.) ise en aşağılıksaldırılarda bulunuyor ve Kürtlerin bağımsızlığı kavgasıveriyordu. Perinçek'in örgütünde siyasete başlayan Öcalan ilePerinçek karşılıklı gül alıp verme münasebeti içindeydi vePerinçek'in 2000'e Doğru dergisi, PKK'nın yayın organı gibiydi.Zamanında Türk ordusunu Kıbrıs'ta işgalci ve 
1915 Ermeni tehcirini “soykırım” olarak niteleyen Perinçek ve grubu,sonradan Gladyo dedikleri Özel 
Harb'e medhiyeler düzüyor,Sovyetler Birliği'ni tek emperyalist güç olarak ilan edip,NATO'yu destekliyordu. Kanlı 1 Mayıs 1977'nin zanlılarındanolarak kalan grup, son anda 1 Mayıs'a katılmamış —Dilipak'lane kadar da benzeşiyorlar— ve yıllar sonra Ergenekonsoruşturmalarında Perinçek'in evinde 
1 Mayıs'la ilgili olarak“darbeye zemin hazırlanması”ndan söz eden telsizkonuşmaları dökümleri 
çıkmıştı.Perinçek'in yol arkadaşı ve İP Genel Sekreteri Ferit İlsever, 29arkadaşı ile birlikte 16.5.1972 günü Harbiye'de İngiliz serviselemanı H. Summer-Boyd'la yakalanmıştı. Eymür, Perinçekiçin “fabrikatör” (kendisine çalıştığı yabancı ülke adına kendiülkesini karıştıran ajan) der. Başlangıçta Perinçek'in yanındabulunmuş Cengiz Çandar da onun için şöyle yazar: “...Buyüzden ajan provokatörolarak kullanılmaya müsait birkişiliğe sahip, zaten öyle kullanılıyor. Üstlendiği misyon, buülkede sıhhatli olabilecek herkese ve her şeye hücum etmek; kurumları yıpratmak, kişileri şaibe altında bırakmak... Türkiye'de kim destabilizasyon peşindeyse, o güçler içinbulunmaz bir nimet...” 
İşte, artan PKK ve Türkiye'yi de kapsamına alan IŞİD terörünü ve Türkiye dâhil, “Orta Doğu”nun nereye sürüklendiğini anlayabilmek için, Perinçek'in mevzileriyle, aşağıdaki gerçekler önemlidir: (1) Terör, öncelikle ülkelerde iç siyaseti dizayn etme ve bölgesel—küresel planları gerçekleştirmek için bir alettir. (2) Mezhep ve etnik temelde bazı Müslüman ülkelerin, meselâ Irak'ın 3, Suriye'nin 4 birbirine düşman ülkeye bölünmesi vebüyük bir Kürdistan'ın kurulması hedeftir. Bölünme neticesi ortaya çıkacak ülkeler, Kürtler, Türkler, Araplar ve İranlılar,Sünniler, Şiiler, Aleviler, bir daha bir araya gelemeyecek şekilde birbirinden kopmalıdır. Güneydoğumuz daha öte planlar adına da boşalmaktadır ve ufukta iştah kabartan inşaat rantı vardır. (3) Perinçek'in İP'si, 2007'de AKP'nin, “Türkiye'ye biçilen Arap hanedanlıkları gibi bir hanedanlık olma misyonunu kabul ettiği” iddiasındaydı. İsrailli diplomat Alon Liel, 2003 Eylül'ünde Kemalizm'in Erdoğanizm'le güncellenmesinden söz ediyordu. AKP projelendirilirken, ondan istenenlerden biri de “İslâm'ın yeniden yorumlanması”ydı. İşte bu çerçevede Türkiye bir BAAS veya Arap şeyhliği tipi rejime sürüklenirken TÜRGEV çatısı altında da AKP Müslümanlığı ve cemaati teşekkül ettiriliyor. (4) PKK 50 bin öğrenci barındıran kurslar açarken, Güneydoğu'da 720 bin genci geleceğe hazırlayan ve teröre karışmaktan alıkoyan etüt merkezlerini, Hakkâri'de 400-500 gence üniversite kazandıran dershaneyi kapatan bir iktidar terörle değil, başka gayeler adına teröristle mücadele ediyordur. Bu gayeler adına aynı PKK ile yine masaya oturmaktan da kaçınmayacaktır. Perinçek mevzilerinde ülke içi ve bölgesel plan ve projelerin içine girenler, plan ve proje sahiplerinin Irak Kralı Faysal, Nuri Said Paşa, Abdülilah, Enver Sedat, Kaddafi, Şah Rıza Pehlevi, Saddam ve benzerlerine reva gördükleri âkıbetleri de akıldan çıkarmamalıdır. 


SAVCI VE HAKİMLERİN HİPOKRAT YEMİNİ OLSAYDI!- VEYSEL AYHAN 


Cerrahsınız. Hasta ameliyat masasında önünüzdeyatıyor. Müdahale edeceksiniz. Telefonunuzçalıyor. 
Şu talimatlardan biri geliyor: “Böbreğini al bize lazım, kalp kapakçığını tıka, kanına zehir enjekte et veya bırak ölsün...” Doktor bu talepleri yerine getirirse mesleğine ihanet etmiş olur. Hipokrat yemininin maddelerini çiğnemiş olur. Peki ya bu ihanetler hukukta olursa ne demek lazım? 


Emniyet müdürü Ahmet Öztürk. Mesleki sicilinde tek bir çizik yok. 17-25 yolsuzlukoperasyonlarının intikamı kapsamında başına gelmeyen kalmıyor. Arandığını duyunca teslim olmak üzere Bitlis'ten yola çıkıyor. Bekleyemiyorlar kayınpaderinin evini basıp, alt üst ediyorlar. 

Hamile eşi yapılan rezilliklere dayanamıyor, rahatsızlanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Önce karnındaki 
4,5 aylık bebek ölüyor. Bir süre sonra da kendisi 16 günlük yoğun bakımın ardından vefat ediyor. 6 
yaşındaki oğlu öksüz kalıyor. Sonra babası bomboş iddialarla hapse atılıyor. Ve halen hapiste. Şimdi Ahmet Öztürk'e, oğlu Hikmet'e ve vefat eden annelerine bu hadiseleri yaşatan savcı ve hakimleri dünya ve ahirette neler bekliyor olabilir? Bu örnek binleri aşkın tutuklamanın ve zulmün prototipi. 
Benzer keyfiliklerin ve zulümlerin altında imzası olan savcı ve hakimlerin sırtlandığı vebalin büyüklüğünü havsalanız alıyor mu? Bunların içinde dindar geçinen de var. Hayat boyu alınlarını secdeden kaldırmasalar Hikmet'in bir damla göz yaşına kefaret olur mu? Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesini de barındıran medya grubuna Mart ayında el konuldu. Savcı Fuzuli Aydoğdu talep ediyor Hakim Fevzi Keleş karar veriyor. Binlerce kişilik bir kuruma tek bir hakimin imzasıyla el konuluyor. 
Bu saçmalığın ve hukuksuzluğun örneğini muz cumhuriyetlerinde bile bulamayız. 

Peki bu sayın hakim, attığı imza ile nelere sebep oldu: Zaman her gün Erdoğan'ın ne büyük bir adam 
olduğu manşetleriyle çıkmaya başladı. Gazetenin tirajısıfırlandı. Bu kısmını geçelim. Toplam 2371 
gazeteci ve çalışan iktidar yalakası olmadıkları için görevden alındı, işsiz kaldı. Evettam 2371 kişi. 
Belki yüzlercesi evinin kirasını ödeyemedi. Evlatlarının okul masrafını karşılayamadı. Ev almışsa, araba almışsa taksidini ödeyemedi. Ramazan’ da ele güne muhtaç oldu. O ailelerde hangi dramlar yaşandı, o evler hangi trajedilere sahne oldu bilmiyoruz. Aydoğdu belki dindar bir insandır. Kıldığı bütün namazları oruçları toplasa bu personelden tek birinin yaşadığı drama kefaret olur mu? Bizi ilgilendirmez. Geçen yıl da hakim Yunus Süer'in imzasıyla İpek Grubuna el konuldu. 450 gazeteci ve çalışan işsiz kaldı. Örnekleri artırabiliriz ama gerek yok. Aydoğdu, Keleş ve Süer üzülmesin. Yalnız değiller. Ellerine çakı bıçağı almamış insanlara terörist demenin, milyonlarca insana yargının tanımadığı safsata bir örgüte üye olmakla suçlamanın, burs ve zekat verenlere saldırmanın, masum bebekli kadınları hapse tıkmanın, 80'ini aşmış yaşlıları nezaretlerde süründürmenin vebaliyle Allah'a hesap verecek daha onlarca savcı ve hakim var. İyi ki hukukçuların mesleki ihanetleri tescilleyecek bir Hipokrat yemini yok. 


SIRA DIŞI CV YAZMAK - MELİH ARAT 


Türkiye'de bilinen, markalaşmış herhangi bir kuruma yaklaşık 3 bin iş başvurusu yapılıyor. Bu iş başvuruları da çoğu zaman kariyer.net, yenibiris.com veya secretcv.com gibi bir site üzerinden yapılıyor. Site üzerinden yapılan başvuruların en büyük sorunu tamamen sıradanlaşmanız. Maaşlı çalışmak isteyenler için yine de bu siteleri tavsiye ederim. Bu sitelere öz geçmişinizi yüklemezseniz, gerçekten “iş arıyorum” dememiş olursunuz. Ne var ki, “iş arıyor” olmanız iş bulacağınızı göstermez. 
İş bulabilmek için sıra dışı bir CV hazırlamanız gerekir. Sıra dışı yazı yazma derslerimde öğrencilerimle paylaştığım ilk şey, sıra dışı bir şey yazmanın ilk adımı, hazırlanacak metnin sıradan versiyonunu hazırlamaktır. Bu anlamda sıra dışı bir CV tasarlamadan önce, kurallarına uygun, etkili bir öz geçmiş-CV (Curriculum Vitae) hazırlamak gerekir. İnternette sayısız CV örneği vardır. Yine de hiç bilgisi olmayanlar için özetlersem standart bir CV kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, staj bilgileri/itecrübesi, yetenekler/beceriler, yayınlar/başarılar ve referanslardan oluşur. 

Sıra dışı bir CV ise yukarıda ifade edilen bu bilgilerin başka bir bağlamda sergilenmesidir. Bazen bir A4 yerine başka bir malzeme de kullanılabilir. Yalova Üniversitesi'nde Kariyer Dersi'nde sıra dışı CV hazırlama ödevi vermiştim. Öğrencilerimin her biri birbirinden ilginç CVler hazırlamıştı. 

Burger King'e iş başvurusu yapan bir öğrencim Burger King'in karton bir bardağına öz geçmişini yazmıştı. Bardağın üstünü önce bir kral tacı gibi kesmişti. Ardından da öz geçmişi bardağın dış kenarlarına yazmıştı. Öz geçmişiyle iki tane de mesaj veriyordu. “Ben çevreciyim” ve “yaratıcıyım.” 
Üstelik başvuru amacına da “Burger King'in daha çevre dostu ve yaratıcı bir kuruluş olmasına katkıda bulunmak istiyorum” yazmıştı. Bir başka öğrencim CVW'si için geleneksel kağıdı kullanmıştı ama oldukça sıra dışı bir şekilde. Kağıdın ortasına bir ağaç resmi koymuştu. Ağacın dallarına da twitter'in logosundaki kuşları. Yalnız sol en alttaki dallardaki kuşlar, yuvada yumurtalarla birlikte yavru kuşlardı. Dallar soldan sağa yukarıya doğru çıktıkça kuşlar büyüyordu. En üstteki twitter kuşunun kafasında bir mezuniyet kepi vardı. CV'yi hazırlayan arkadaşımız kuşların yanına yerleştirdiği konuşma balonlarıyla kendi öz geçmişini anlatmıştı. Kuş yuvasının yanına doğum 


tarihini, kepli kuşun yanına bitirdiği okulu, kanadıyla çanta taşıyan kuşun yanına stajlarını, cik cik öten kuşun yanına bildiği yabancı dilleri yazmıştı. Görsel olarak muhteşem başka bir CV örneği de yılbaşı ağacı şeklindeydi. Masa abajuru büyüklüğünde bir çam ağacının üstüne yılbaşı süsleri asar gibi, kendi öz geçmişinin önemli ayrıntılarını asmıştı. Gözünüzde canlandırmak için söyleyeyim, yılbaşı ağaçlarından toplar ve minik hediye kutuları sarkar. İşte öğrencim öz geçmişini parça parça küçük notlar halinde bu top ve kutulara yerleştirmişti. Bir başka kağıt CV örneği de, monopol oyunu şeklinde hazırlanmıştı. Büyük bir kartonda monopoladımlarına arkadaşımız öz geçmişinin ayrıntılarını yazmıştı. Bir diğeri öz geçmişini bir derneği kapağının üstüne yerleştirmişti. Siz de kendi yaratıcılığını böyle sıra dışı CV’ ler hazırlamak için kullanabilirsiniz. İş başvurusu yaparken internette veya dosyaların arasında kaybolmamak için sıra dışı ve gurur duyulacak güzel bir şeyler yapmalıyız. 

Not: Atatürk Hava Limanı'nda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara geçmiş 

olsun diyorum. Terör eylemi planlayanlara da Allah akıl fikir ve hidayet versin diye dua ediyorum. 


SIRADA KİM VAR? — NAZİF APAK 


Arzu Yıldız imzası ile yayınlanan Haberdar?daki bilgiye göre eski polis şefi Hanefi Avcı “Milli damar devleti ele geçirdi” diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuş; ama şikayeti işleme konmamış. Savcı, araştırılması için dosyayı TEM Daire Başkanlığı'na göndermiş; fakat Daire Başkanı'nın adı da Damarcılar?ın yönetici listesinde imiş. Dahası; şu anki Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in ismi de listede yer almaktaymış. Örgütün kritik noktalara ele geçirmesine sebep ise Personel Daire Başkanı Eyüp Kınacı imiş. Avcı bununla da yetinmemiş; ‘Milli Damar'ın medya ayağını deşifre ederek Kanal A yöneticisi Alper Tan ve arkadaşlarının listesini savcılığa iletmiş... 

Görünen o ki, paralel suçlaması hemen her kesime sıçrayacak. Paralel öyle bir kaypak bir kavram 

ki istedikleri adamı/grubu fişleyip haklarında işlem yapabiliyorlar. Avcı da öyle yapmış. Avukatı 

Fidel de suç duyurusunun ayrıntılarını paylaştı. İddialarına göre 7 haziran seçimlerinden sonra Damarcılar, KÖZ diye bir örgütü hedef alıp operasyon yapacakmış. O operasyonda Avcı ve arkadaşları da göz altına alınacakmış. KÖZ? Kemalettin Özdemir ve “emniyetteki paralel ekibi? imiş. Yani? Milli Damar diye anılan ‘paralel yapı”, bir başka “paralel yapı olmakla suçlanan KÖZ”?e operasyon yapacakmış; bunu fark eden Hanefi Bey savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Peki Hanefi Bey bunu nasıl detaylı bir şekildebiliyor ve “bürokrasideki Milli Damarcılar'ı tek tek listeleyip savcıya verebiliyor? Emekli değil miydi o? Biri de kalkıp Avcı için “paralel bir yapı kurdu, içerden bilgi alıyor operasyon yapıyor? dese, Hanifi Bey bunu nasıl bertaraf edebilir? Gerçi medya bağlantıları hemen devreye girecektir; ama aklanması zaman alacaktır herhalde. İddia ediyorum Avcı kadar medya ayağı güçlü bir polis müdürü daha gelmedi emniyete. Sağcısı, solcusu, libareli, İslamcısı vs. bayılır beyefendiye... Dönelim Milli Damar'a . Bu bir paralel örgüt ise soruşturmaya AKP “nin önde gelen milletvekillerinden başlamak lazım. Mesela Yasin Aktay Damarcılar'ın düşünce kuruluşunda başkanlık yaptı ve bürokrasideki en gözde adamıydı. Liste uzar gider. Bir başka örnek: Damarcılar'ın reisi Celal Ayhan kendisini eski MİT mensubu olarak gösterir; devleti kendilerinindevraldığını söyler. 
İsimler sıralar. Örneğin Ayhan'a göre Milli Damar'ın en has adamı eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'dur. Milli Damarın ilk işaret fişeğini Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı tartışılırken Tamer Korkmaz ateşledi. Korkmaz Celal Reis'in anlattığı hikayeyeinanmış ve Zaman'da bunu kaleme almıştı. İddiaya göre Erdoğan son geceye kadar Cumhurbaşkanlığı için başkasını düşünüyordu; ta ki ‘çok önemli bir devlet yetkilisi?” Erdoğan'ı uyarana kadar. O yetkili bizzat atar Damar'ın ta kendisiydi. 
Gizli görüşmede Erdoğan, Gül?”e mecbur bırakılmıştı. Bu yazıyı önemseyen ve “Kim bu devlet yetkilisi? diye soran/sorgulayan tek yazar Ertuğrul Özkök oldu. Zaten o yazıdan sonra 

Ayhan'ın her kurgusunu yazıya döken Korkmaz ile Zaman'ın yolları ayrıldı. Korkmaz Milli Damar tezlerini Yeni Şafak'ta yazdı, TRT’ de anlattı uzun süre. İktidar çevreleri suskunluğa gömülerek izledi Damar'ın alımlı çalımlı iddialarını. Hizmet hareketine paralel iftirası atılıp zulmedilmeye başlandığında bu Milli Damarcılar zevkten dört köşe oldu. Şimdi onlar paralel ilan ediliyor. Epey çekecekleri var... Damar konusunu ilk defa Sabah'ın tak şak istihbaratçıları yazdı.Peki bu çocuklar kim ki MİT’i, Emniyet'i, yargıyı parmağında oynatabiliyor? Bu gizem sever ama gazetecilikten nasip almamış kadronun küçük büyük başları talimatı damat evlat bağlantısından alıyorsa bir gün benzer ithamların hanedanlığa kadar uzanmayacağını kim garanti edebilir? Sağlık Bakanı Recep Akdağ görevden alındığında en zirvede şöyle denmişti: “Bakanlığı Adıyaman cemaatine peşkeş çekti”. Aynı itham Davutoğlu'nun sağ kolu yüzünden “Topbaş cemaati? için de söyleniyor. Milli mücadeleciler diye 


bilinen Cemil Çiçek, Ahmet Taşgetiren, Hüseyin Gülerce, Melih Gökçek gibi kişilerin her dönemde etkin/bağlantılı olmalarını bir kenara not eden bazı AKP'liler onları da başka bir “paralel yapı olarak görüyor. Şu an tek istisna Perinçek ekibi ve Ergenekoncular. Onlar yargıda en güçlü dönemlerini yaşıyor ama AKP bu durumdan pek rahatsız gözükmüyor. Neden acaba? Önemli olan kimin hangi görüşe mensup olduğu değil; görevini kanunlar çerçevesinde yapması ve suç işlememesidir. Bu ilkeyi darmadağın eder, paralel paranoyasına kendinizi kaptırırsanız bir gün 

bu ateş, kibriti çakanları da yakar... 


SÜFYAN VEYA SÜFYANİYET ALI ÜNAL 


Çok muhatap olduğum deccal/süfyan, Mehdi, Mesih sorularından süfyan sorusuna cevaptır: 

Buhari'de yer alan bir hadis-i şerifte, bütün peygamberlerin, ümmetlerini deccal/süfyan hakkında uyardığı belirtilir. Peygamber Efendimiz de (s.a.s.) deccal/süfyan fitnesine karşı, onu farklı hadislerinde bütün cepheleriyle tanıtarak ümmetini ikaz buyurmuş ve ümmet, on dört asırdır onun fitnesi karşısında Allah'a sığınagelmiştir. Kuşkusuz onu temsil eden şahıs veya şahıslar olmakla birlikte, deccal, Hıristiyan dünyada Âhir Zaman'da başta Ulühiyet”i inkâr mahiyetinde çıkacak akımın, süfyan ise, bu akımın İslâm dünyasında nifak perdesi takmış biçiminin adıdır. Dolayısıyla, süfyan, öncelikle Kur'ân'da münafıklar hakkındaki âyetlerden takip edilmelidir. Deccal de, süfyan da, hadislerdeki tarifiyle, her şeyden önce tam bir yalancıdır ve öncelikle aldatma ile iş görür. Zaten ona, hadiseleri insanlara karışık ve bâtılı süsleyerek hakikat gösterecek olmasından dolayı bu ad verilmiştir. 
Bu aldatma işinde süfyana Türkler içinde hadisin ifadesiyle “70 bin taylesanlı” (ulemâ-i sü”) destek olur. İlgili âyetler ve hadisler çerçevesinde bir psiko-analize tâbi tuttuğumuzda, süfyanda üç temel sıfat karşımıza çıkar: Tatmin olmaz hırs, dehşetli kıskançlık ve sınır tanımaz öfke, kin ve düşmanlık. 
Müslim'de yer alan bir hadiste, süfyanı süfyan olmaya iten ilk faktörün öfke olduğu ifade buyrulur; yani süfyan, bir öfke üzerine ortaya çıkar. Hırsı ise Cenab-ı Allah (c.c.) insana hayır işlemeye doymasın diye vermiştir. Fakat insanda nefis dizgini ele geçirirse bu sıfatın mecrası değişir. İşte kendisinde bu sıfatın mecra değiştirdiği süfyan, tatmin olmaz bir yükselme, makam, dünyalık biriktirme, tanınma, beğenilme, kendinden bahsedilme hırsı içindedir. Elinin suyla delineceği hadisinin işaret ettiği üzere o, çok büyükmal sahibidir ve israfa da, biriktirmeye de doymaz. Tatmin olmaz hırs, dehşetli bir kıskançlığı besler. Evet, tatmin olmaz bir makam, yükselme ve beğenilme hırsı içindeki süfyan, kendisiyle mukayese edilebilecek hiç kimsenin olmasını istemez. O, hırslarını tatmin yolunda kendisine rakip olabilecek herkesi kıskanır ve bertaraf etmeye çalışır. Esasen onun hırsını tetikleyen, biraz da, kendi önünde gördüğü veya öyle görülen bazılarına olan kıskançlığıdır. Hırs, kıskançlık ve öfke/kin/düşmanlıksıfatlarının bir insanda bu ölçülerde birleşmesi konusunda bir zaman bir psiko- analistin şöyle bir değerlendirmesini okumuştum: “Böyle birinin bilhassa çocukluğu travmalarla geçmiştir. Arkadaşlarının sahip olduğuna sahip olamamış, onlar tarafından dışlanmış, ailede de sevgi ve şefkat görmemiş birinde böyle sıfatlar bu derecelerde gelişir.” Hırsı, kıskançlığı ve öfke, kin ve düşmanlığı ile yerin altına doğru bir kötülük anıtı olan süfyan, son derece tehlikelidir. Ne var ki, peygamberler ve onların vârisi zatlar gibi, onların tam karşı kutbunu temsil etmekle, nefret edenleri kadar meftunları da olur. Çünkü nifaktan ibaret, yalana, Kur'ân'da Allah nazarında bütünüyle menfur bir iş olarak tavsif edilen, söz ile fiilin birbirini tutmamasına dayalı mahiyetiylealdatmada çok başarılıdır. İlgili âyetlerin tarifi içinde, zayıf gördüklerini ezen, fakat arkasını dayadığı güçler karşısında ayak yalayan bir firavun-u zelildir. Tam bir fâsit ve müfsit iken ıslahçı olduğu iddiasındadır. 
Görünüşü hoşa gider ve giydirilmiş bir kütük gibi olduğu halde konuştuğu zaman dinlenir. Ayrıca, biri ateş, diğeri su olan iki nehri vardır ki, taraftarlarını su olan nehirden içirir ve ona katar. Hadiste ise, ona yetişecek olanların onun ateş gördüğü nehre girmesi tavsiye buyrulur. 


TARİH, TARİHİMİZ VE PATRONA HALİL İSYANI — ALİ ÜNAL 


Sağlıklı dönemleri çok daha fazla bir hayatı, sadece hastalık dönemlerinden ibaret görmek ne 

kadar haksızca ise, bir tarihi de sadece ve bugün bize göre menfi, yani menfiyeti izafi hadiseler üzerinden genellemelere giderek değerlendirmek de, aynı şekilde haksızcadır. Elde nihai, mutlak doğru ve yeterli deliller olmadan -ki tarihi hadiseler hakkında böyle delillerin olması çok zordur- kesin hükümler vermek de, ayrıca hem vebal, hem gayr-ı ilmidir; “bilimsel” de değildir. Bir zaman keşif ve 


icatların büyüsü altında bilimin kâinatta meçhul hakikat bırakmayacağını iddia eden bilim adamları, şimdilerde bilimsel olanı “yanlışlanabilir” olmakla tarif ediyor ve bilim adına âdeta hakikat kabul etmiyorlar. Ayrıca, her zaman yeni ve farklı deliller ortaya çıkabilir, delil diye tutunduklarımız aksi deliller olarak tezahür edebilir. Zaman zaman günümüz Türkiye'sinin puslu aynasından geçmişe dalan A. Turan Alkan bey, en son, tek bir hadise -Patrona Halil isyanı- üzerinden, “Bu hikâye -ki gerçeğin ta kendisidir-” kesin yargısıyla, “Bizim ecdadımız yanlış iş yapmamıştır; eline kan bulaşmamıştır? diye bilir-bilmez konuşanlara ders ve ibret olur mu bilemem!” dersi verdiği gibi -bu dersin faydası ne olacaksa devletin “kendi için var olmuş ve sadece kendisini düşünen bir teşkilât” olduğuna hükmedip, her zamandaki her devleti; “Muktedirlere direnen hukuk uleması klişesi, aslında bir romantik Osmanlı tarihi efsanesidir!” hükmüyle de Osmanlı tarihindeki bütün “hukuk ulemâsı”nı, yani şeyhülislâmları, kazaskerleri mahküm ediverdi. “Bizim ecdadımız yanlış iş yapmamıştır; eline kan bulaşmamıştır.” 
diyen bir kimseyi ne okudum, ne dinledim. Fakat, herhangi bir şey -kişi, hadise...- hakkında kesin bilgi sahibi olunmadan hüküm verilmemesi gerektiği Kur'ân'ın da emridir. Ve hem de yazarının kimliği aydınlatılamamış tek bir kaynağa dayanarak, -ki gerçeğin ta kendisidir- tasdik mührüyle verilen bilgiler de gerçeğin takendisi olmayabilir. A. Turan beyin kaynağı Abdi Tarihi'ni de yayınlayan ilim adamı, tarihçi Faik Reşit Unat, hem de Abdi Tarihi”ne yazdığı önsözde bakın ne diyor: 

“Lâle Devri adıyla anılan bu devresindeki İstanbul hayatını yeter derecede aydınlık olarak tanımadığımız gibi, bu (Patrona Halil) ihtilâlinin gerçek sebep ve âmilleri de kesin olarak henüz malümumuz değildir. Raşid ve Çelebizâde Asım Efendilerin vakanüvis sıfatıyla bize naklettikleri mahdut malümata dayanarak bu devri bütün hususiyetleriyle öğrenmemize ve Sami Efendi'nin ihtilâlin vuuka gelişi ve bastırılışı hakkında zaptettikleriyle de bu olayı bütün açıklığıyla görüp anlamamıza imkân yoktur. Bilhassa ihtilâle tekaddüm eden 1729 ( Hicri 1142) yılı vakayiinin, her nasılsa vakanüvis tarihlerinin zaptettikleri mevzular dışında kalmış olması da, ayrıca, ihtilâle tekaddüm eden ve ihtilâlin çıkmasında âmil olan olayları büsbütün karanlıkta bırakmaktadır. Destari Salih, Suphi Tarihi, Mehmet Hulüsi Efendi Defteri... Bütün bu eserlerin ilmi bir düşünce ve usul ile yazılmış tarihçeler olmaktan daha çok, subjektif duyuş ve görüşle yazılmış hatıralar oldukları da muhakkaktır. Bu sebeple, sadece bunlara dayanarak devri veya hadiseleri izaha kalkışmaya imkân olmadığına; asıl, devrin mali, iktisadi, kültürel durumları ve sosyal hayatıyla, iç ve dış siyaset olaylarını aydınlatacak her türlü kaynakların, resmi ve hususi vesikaların işlenmesi gerektiğine de işaret etmek çok yerinde olur. Eserini neşrettiğimiz Abdi Efendi'nin (bazı değerli malümat veriyor da olsa) kim olduğunu kesin olarak tesbit etmek, biyografisi hakkında sarih malümat bulmak kabil olmamıştır...” İşte ilim insanı tavrı ve halâ “karanlıkta” bir hadise! Evet, tarih, şahıslar hakkında hükmetme değil, fülleri, sözleri, icraatı Şeriat-ı Tekviniyye ve Garra üzerinden değerlendirip ibret alma ilmidir. Kur'ân-ı Kerim, üç yerde tarihin gayb, tarihten verdiği haberlerin gayb haberleri olduğuna ve “bunları sana -meselâ, bazen kullandığı gibi, “okuyoruz? değil- “vahyediyoruz” diyerek, gayb hakkındaki kesin bilginin ancak vahiy yoluyla elde edilebileceğine dikkat çeker. Yaptıklarından sorumlu olmadığımız mü'min seleflerimizi yargılamakla değil, onlar için dua ve istiğfarla memuruz. 
Kaldı ki onlar, kendilerini savunabilmekten uzak ve savunma mümkün değilse yargılama dehşetli zulümdür. Tarihle avunmak hatadır; tarihi zihinlerde yıkmak ise daha büyük hatadır; bir şey kazandırmaz, çok şey kaybettirir. 


TARİHİ-İSLÂMİ ÇİZGİ VE İÇ MUHALEFETLER - ALİ ÜNAL 


Sahabe Kur'ân'ın mucizesi; Tabiün ve Tebe-i Tabiin, Sahabe'nin kerametidir. Hz. Musa (a.s.) ile başlayıp 3,5 asır sonra Hz. Davud”la (a.s.) bir hedefe varan ve oğlu Hz. Süleyman (a.s.) ile zirveye ulaşan tebliğ hareketi, Hz. Süleyman'ın hemen ardından parçalandı ve İsrail Oğulları”nda putperestlik hortladı. Hz. İsa'nın (a.s.) tebliği, daha ilk nesilde özünü kaybetmeye durdu. Çünkü Hz. Süleyman'ın da, Hz. İsa'nın da Tâbiün ve Tebe-i Tâbiin'i olamadı. Ama Allah Rasülü (s.a.s.) ve ashabı, Allah'ın izniyle 23 yılda tarihin emsalsiz başarısına imza attı. Ve Sahabe'nin evlerinde yetişmiş, her biri hidayete rehber Tâbiün, Tâbiün'un yetiştirdiği Tebe-i Tâbiin ve arkalarından gelen kadr-i celil âlimler sayesinde İslâm, Kur'ân ve Sünnet (vahiy) temelli olarak günümüze kadar sapasağlam geldi. 

Kolay olmadı bu. İslâm'ın Sahabe ile te'sisi nasıl bir mucize ise, onun İsrail Oğulları ve Hz. İsa cemaatlerinin daha ilk nesillerde Din'in özünü yitirdikleri, onlarca din ve yüzlerce felsefenin bataklık haline getirdiği “Orta Doğu” toprağında günümüze taşınabilmesi de, Kur'ân ve Sünnet'in ayrı bir 


mucizesidir. İslâm, hızlı fetihlerle çok geniş bir sahaya yayılınca, bu sahada kendini pek çok din ve felsefeden gelen sorular, meseleler ve itirazlar karşısında buldu. Peygamber Efendimiz'den önceki Şeriat sahibi dört büyük rasülün tarihimizdeki gölgesi olan 4 büyük mezhep imamı, diğer rasüllerin gölgesi olan itikad ve fıkıh sahasının büyük imamları, müçtehidleri, mücedditleri ve nebilerin gölgesi olan onbinlerce âlim ve evliyâ, bu sorular, meseleler ve itirazlar karşısında 5 asır mücadele verdi ve İslâm?ı Allah?ın izniyle, özünden bir sapmaya imkân tanımadan sonraki asırlara taşıdı. 

Evet, bahis mevzuu müceddit, müçtehid, evliya ve asfiyanın rehberliğini yaptığı tarihi İslâmi çizginin karşısındakiler çok güçlü idi; belki tarihin en zeki insanlarıyla temsil ediliyorlardı. Ama, Hz. Üstad'ın muhteşem tesbitiyle, akıllarına güvendikleri, Din'i tanıma ve ona uymada kullanmaları gereken akıllarını Din'e hakem kıldıkları için Allah'ın mekrine maruz kaldılar; Ehl-i Sünnet'in yüksek düsturlarını anlayamadılar; sıradan samimi insanların bile kavrayabildiği gerçekleri kavrayamadılar ve “ilk düğmeyi yanlış ilikledikleri” için sürekli yanlış yaptılar. Mu'tezile böyle idi; Şia böyle idi. 
Sonra, “teşebbüh-ü bi”l-Vâcip” iddiası manâsı taşıyan bir tavırla, Allah'ın kimseyi şahit tutmadığı yaratılışın nasıl sırf manâdan maddeye taşındığını izah edeceğiz diye Allah ile yaratılmış arasına uydurma “on akıl” yerleştiren ve cismani haşri inkâr eden filozoflar geldi. Sahalarında birer devdiler. 
Fakat İmam-ı Gazali gibi, onları kendi tutarsız mantıklarında yakalayan bir dimağ ve kalb karşısında eriyip gittiler. Sonra, İslâm dünyasının karmakarışık bir döneminde İbn Teymiye geldi. Müthiş bir dimağ idi; fakat zamanının ve hadiselerin tesiri altında geçmişi tenkide yöneldi, bazı yanlışlarından hareketle Tasavvuf”a yüklendi ve o müthiş dimağ, diğerleri gibi bir saman alevinden ibaret kaldı. 
Nihayet, modemistler ve onlara yakın Neo-Selefi İslâmcılar geldi; İslâm dünyasının bütün dertlerini maziye, Tasavvuf’ a, içtihadın durmasına fatura ediyorlardı. Türkiye?de de tesirleri oldu; ürünleri Karaman vs. Ne ilginçtir ki, baştan beri bütün dalâlet fırkaları, günümüzde de -İbn Teymiye çizgisinde Vahhabilik, Neo-Selefi, modernizm alaşımlı İslâmcılık ve bu akımlardan beslenen radikalizm, IŞİD ve türevleri gibi- İslâm adına menfi oluşumlar, hep tarihi Sünni İslâmi çizginin karşısında konumlanan cereyanlar zemininde hayat buldu. Ve, Hizmet Hareketi gibi, fıkha gerçekten ve samimi bağlı, tarihe ve selefe en saygılı cereyanlar ise, tarihi İslâmi çizgide İslâm'ın gerçek temsilini ortaya koyuyor. 


TERÖR, EMANETE İHANET VE HİZMET ALI ÜNAL 


Kur'ân, “Her bilgi sahibinin üstünde (mutlak, nihai ilim sahibi olarak Allah'a varıncaya kadar) 

bilen vardır.” buyurur ve insanların bilgisinin eksikliğine ve izafiyetine dikkat çeker. İlimde de nihai otorite olarak Allah, dolayısıyla vahiy kabul edilmeyince ortayasürüyle “yalancı peygamber” çıkar. 
Meselâ, Kur'ân insanlığın ilk dini tevhid, ilkinsan peygamber ve Din'in kaynağı Allah'tır derken, Din'in kaynağı ve insanlığınilk dini olarak sosyal bilimcilerden Frazer büyüye, Tylor animizme, Brossesfetişizme işaret eder. Din'i Freud, “çocuklukta bastırılan behimi duygularınsonraki yaşlarda ortaya çıkan bir yansıması”; William James, “sıhhatli zihinle hasta ruhun ürünü”; Durkheim, toplumun kendisi ve özlemleri; Marks da “kalbsiz bir dünyanın kalbi ve halkın afyonu” olarak görür. Max Weber de, “Yerden ot biter gibi bitiveren bu yalancı peygamberlerden hangisineinanacağız?” der. Hemen her hadisede her “uzman” farklı yazıyor, farklı konuşuyor. Siyasiler, kendi partilerinin tutumunu destekleyip, diğer partilerin tutumunu eleştiriyor; AKP sözcüsü gibi yazıp konuşan akademisyenler, bütün melekelerini, ülkedeki menfiliklerin tamamından -13 yıldır iktidarda olan- AKP'yi nasıl aklarız istikametinde kullanıyor. Tartışmalar, terör gibi musibetleri dahi sıradanlaştırıyor, sorumlulukları gevşetiyor ve ortaya da hiçbir hakikat çıkmıyor; ne kadar farklı düşünce ve bilgi varsa, hakikat o kadar hakikatliğiniyitiriyor. Tek bir Kur'ân âyeti, yaşadığımız bunca menfiliğin en önemli bir sebebine ve bir çaresine ışık tutuyor: Yaşadığımız ülke gerçekleri var: AKP iktidarının ilk yıllarında “kapkaç terörü” vardı. PKK saldırılarında onlarca askerimiz şehid oluyordu. Darbeler yapan ve hazırlayan derin bir yapının varlığı ve Perinçekgillerin bu yapıyla ve darbelerlemünasebeti rutin mevzu idi. Mafya hesaplaşmaları ve faili meçhul cinayetler ülkenin sıradanları arasındaydı. Sonra ne oldu?Emniyet ve Yargı'nın fevkalâde çalışmaları ve cesur icraatıyla kapkaç terörü bitti; Ergenekon, Balyoz ve benzeri soruşturmalar, derin yapıyı sarstı ve âdeta hareketsiz hale getirdi; faili meçhul cinayetler ve mafya hesaplaşmaları bitme noktasına geldi; Dağlıca, Aktütün, Gediktepe ve Hantepe saldırılarından sonra teröristlere karşı gerçekten verilmeye başlanan mücadele, samimi gözlemcilere “Terör artık 2 ayda biter; iyi ki KCK tutuklamaları yapılmış!” dedirtti. Ama? Haziran 2011 seçimlerinden sonra AKP iktidarı, o ana kadarki istikametinin tam tersine döndü; belki de gerçek yüzünü göstermeye başladı: Derin yapıları diriltti; onlarla ve mafya ile ittifaka girdi; Perinçek'i nirvanaya ulaştırdı; PKK ile uzlaştı. 


“Çözüm süreci” diye başlatılan süreçte o zamana kadar kırsalda olan teröristler, hem de devletingözü önünde şehre inip, her türlü tahkimatı yaptı. Sözünü ettiğim başarılara imza atan Emniyet ve Yargı mensupları ve bunların kaynağı olarak görülen 

Hizmet, “en büyük düşman” olarak hedefe kondu. Bir “paralel yapı” miti uyduruldu. Yukarıda varlığını ifade edip geçtiğim âyetinde Kur'ân şöyle buyurur: “Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder.” (4:58) Devam eden âyette de, “Bir meselede ihtilâfa düştüğünüzde onu Allah'a ve Rasülü'ne (Kur'ân ve Sünnet'e) havale edin.” 
buyrulur. Devlet, iktidar partisinin organı ve âleti değildir; devlette birer emanet olan makamların sahiplerine hangi partiden, hangi cemaatten diye bakılmaz; o makamların ehli mi, yaptıklarını iyi ve hukuka göre yapıyorlar mı diye bakılır; makamlara ehli getirilir. Mahküm edilen Hizmet mensuplarının ehliyetini, “100 Müslüman vakıftan 100 eleman istiyoruz; ehil 4 tane gelmiyor; Cemaat'ten ise 100 tane dört dörtlük eleman geliyor.” diyen AKP'liler de itiraf ediyor. Bu ehil insanlar, cadı avına maruz ve hapislere tıkılıyor. Makamı ehline vermemek, nifak alâmetidir; ülkeye, millete, Din'e ihanettir. Bu ihanet işleniyorsa, adaletin de A'sı dahi kalmamışsa, elbette ülke çektiklerini çekecektir. Bu gerçekler karşısında, ikide bir Ergenekon, Balyoz ve benzeri soruşturmalar sebebiyle Hizmet'e vuranları da, ülke meseleleri karşısındaki, hattâ AKP muhalefeti tutumlarında asla samimi bulmuyorum. 


ÜSTAD VE HOCAEFENDİ'DEN ÖĞRENDİĞİM İKİ KAİDE 


Güneşin altında çiçekler açar, meyveler olgunlaşır, fakat içten hastalıklı nesneler çürür, kokuşur. 
Kur'ân-Din güneşinin altında da mü'min, âlim, âdil idareci, ahlâk âbideleri, evliyâ, asfiyâ çiçekleri açar, meyveleri çıkar; ama kalbleri kibir, enaniyet, ucub, gurur, fahr, menfaat, tamah, klikçilik, şöhret, garaz gibi hastalıklara müptelâ, bakış açıları yanlış, yanlış ölçüp yanlış tartan ve inada teslim olanlar çürür, kokuşur; Kur'ân, bunların ancak kaybını arttırır. Hz. Bediüzzaman değerlendirmesiyle, bir tavusun altına konan 100 yumurtadan 80'i çürüyüp, 20'si neticede tavus olsa, ortada büyük kazanç ve güzellik vardır. Zaten seçilme, ayrışma imtihanı olan Din'le imtihanda da belki insanların çoğu kaybeder, fakat öyle güzellikler teşekkül eder ki, onların değeri yeter. Hz. Bediüzzaman, buyurur: “Kur'ân, Allah Kelâmı oluşunu ispat sadedinde bütün asırlarda bütün insanlara ve cinlere, “Tek bir süremin olsun benzerini getirin!” diye meydan okur. Bu, şu demektir de: İslâmiyet, Kur'ân kaynaklıdır. 
Öyleyse, Kur'ân'ın bir benzerini meydana getirebilmek nasıl mümkün değil ve mümkün olmamışsa, Kıyamete kadar İslâmiyet'in de bir benzeri meydana getirilemeyecektir.” İslâmi meselelerin dereceleri, gözetilmesini Kur'ân'ın kalblerin takvasına bağladığı öncelikler, sonralıklar, hakikatlerin kendilerine hizmet etmesi gereken hakikatler hakikatleri vardır. Meselâ, Ta-Ha Suresi'nde “Biz Âdem'e önceden ahid vermiştik, fakat o unuttu ve Biz onda bir azim bulmadık.” buyrulur. Hocaefendi buyurmuştu ki: “Çoğu müfessir, âyete “Âdem”de ahdi yerine getirme azmi bulmadık” manâsı verirler. 
Ama âyette Cenab-ı Allah'ın Hz. Âdem”de bulmadığı azim mutlak bırakılmış, yani bir manâya tahsis yok. Şu halde, madem lâfız muhtemil ve peygamberlerde ismet bir sıfat, bizim için de bir itikad meselesidir; ben, o ismet sıfatı zihinlerde yara almasın diye bunu “Âdem'i unutmasında azimli, ısrarcı bulmadık, zellesinden hemen döndü.” şeklinde anlarım.” Bilen, Din”de samimi, 

derdi, himmeti insanların bilhassa iman ve âhiretinin kurtulması olan, böyle düşünür, böyle yapar. 
Hz. Bediüzzaman buyurur ki: “Şeriat'ın 100”de 90'ı Dinin kesin, muhkem gerçekleridir. Bunlar, elmas sütunlar hükmündedir. İçtihada konu meseleler ise 100”de 10 kadar olup, altın mesabesindedir. 
90 elmas sütun, 10 altının himayesine verilmez. Bid'atların çoğaldığı, zarürât-ı Diniyye'nin ihmale 
uğradığı, münkerlerin ve yabancı âdetlerin etrafı sardığı, dalâletin tahribinin arttığı, Din'in 

temeli ve gıda hükmündeki iman, ibadet, ahlâk ve hayat esaslarının terke uğradığı bir zamanda bütün dikkat, himmet ve gayreti onların diriltilip, yeniden ikamesine sarfetmek gerekirken, hem de Selef-i salihinin halisane içtihadları bütün zamanların ihtiyaçlarına kâfi gelebilecek kapsamda iken, içtihad adına İslâmiyet sarayında yeni kapılar açmak, tehlikeli bir bid'atçılıktır, İslâmiyet'e cinayettir ve ihanettir. Dünyanın Âhiret”e tercih edildiği, akılların siyasette boğulduğu, kalblerin dünyevilikle sersemleştiği, zihinlerin maneviyata yabancılaştığı ve dolayısıyla istidatların içtihaddan uzaklaştığı bir 


zamanda Din adına sâfi, güvenilir ve geçerliiçtihadda bulunulamaz. Din’de lâubaliler, ruhsatlarla okşanmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir. Dini hükümler, değişken değil, sâbit gerçekler ve vâkıalara bina edilir.” 

Hz. Üstad, iki talebesinin Erzurum'da Sahabe arasındaki meseleleri tartışmasını Emirdağ'da hisseder ve onlara şöyle yazar: “İkinizden büyük bir Nur hizmeti beklerken, yaptığınız münakaşanın hem Risale-i Nur'a, hem iman hakikatlerinin yayılmasına üç cihetle zarar verdiğini aynı vakitte burada hissettim, müteessir ve müteellim oldum.” Bilen, Din”de samimi, derdi, himmeti insanlık, insanların bilhassa iman ve âhiretinin kurtulması olan, böyle düşünür, böyle yapar. 


VARLIKLARIN TESBİHİNİ ANLAMAZ MIYIZ? — ALİ ÜNAL 


Önce, geçen yazımdaki bir eksiğin telâfisi gerekiyor. Kur'ân'da bir âyet ve cümlenin atıfsız 

gelmesi, yalnızca arada atıf gerektirecek doğrudan bir münasebetin bulunmamasından değil, bazen 

de, Bakara Süresi'nin 2. âyetinin cümleleri arasındaki gibi, münasebetin atıf gerektirmeyecek 

kadar açık olmasındandır. İlim edinmeye en büyük engel, bildiğini zannetme, Kur’ân’ı anlamaya en büyük engel de, meali okuyup, anladım zannetmektir. Meselâ, “Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” 
Bu meali okuyunca, âyeti anladık zannederiz; bu da, onu anlamaya engeldir. Hamdin manâsını, kelimenin marife (belgili) gelmesini, cümlenin isim cümlesi olmasını, âyette neden Allah Lâfz-ı Celâli”nin kullanılıp, O'nun Âlemlerin Rabbi isim ve sıfatıyla nitelendiğini, hamdin Allah için olmasının manâsını tambilmeden, âyet anlaşılmış olmaz. Bu ölçüde anlayış da, vicdanın dört rüknünden zihne, ilmi yakine hitapla, onu tatmin edecek bir anlayıştır; daha âyette kalbe, hisse ve iradeye, ruh, sır, hafi ve ahfâya, ayrıca zevke hitapla onları tatmin edecek manâ tabakaları vardır. 
Namaz, mü'minin manevi miracı; Allah'ı arayan kâinat seyyahının O'na ulaşma yolculuğunu anlatan Âyetü”l-Kübra Risalesi, ilmi miraçtır. Hz. Üstad, bu risalenin başına “Yedi gök, arz ve içindekiler O'nu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih ediyor olmasın, fakat siz, onların tesbihini anlamıyorsunuz. Şüphesiz O, hep halim, hep ğafûr olmuştur.” (17:44) âyetini serlevha yapmıştır. 
Fakir, Açıklamalı Meali hazırlarken, diğer pek çok meale uyarak, âyetin “siz onların tesbihini anlamıyorsunuz” kısmına, “anlayamazsınız” manâsı vermiştim. Bir gün birden zihnime “Neden bu âyet Allah'ın halim ve ğafûr oluşu fezlekesiyle bitiyor?” sorusu takıldı. Âyetin siyakı şirki reddediyor, sibakı müşrikleri ve münkirleri deşifre ediyor; kendisi, her ve her bir şeyin Allahı tesbih ve hamdinden bahsediyor.Böyle bir âyetin Allah'ın hilm ve mağfiretini nazara vererek bitmesi, inkâr ve şirkin —hâşâ— bağışlanabilecek günahlar olduğu manâsına gelir; oysa Kur'ân, bunların asla bağışlanmayacağını açıkça beyan buyuruyor. Böyle bir âyet, Allahü Tealâ'nın Aziz, Mecid, Azim gibi isimleriyle bitmesi lâzım. Bu sorularla Risale-i Nur'un açtığı kapıdan âyetin içine girince, bir defa tesbih ve hamdin manâsını bilmediğimizi anladım. Sanıyoruz ki, atomlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, bizim gibi Sübhânellah diyerek tesbih çeker; onların dilini de bilmediğimizden onların tesbihini anlamayız. Oysa tesbih, Cenab-ı Allahı tenzih, yani O'nu Zât'ında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde her türlü şirkten, noksanlıktan, yanlıştan, O'na yaraşmayacak sıfat ve fiillerden mutlak uzak bilmek, O'nu selbi sıfatlarıyla ikrar ve ilan etmek demektir. İşte zerrelerden kürelere kadar her bir şey, varlığı, varoluşu, sıfatları, fonksiyonları, hal dili ve bizim anlamadığımız dilleriyle Hz. Allah'ı tesbih eder; yani bu ikrar ve ilanı yapar. Bununla kalmaz, O'nu Zâti, Sübut ve fili sıfatları ve isimleriyle bize tanıtır; “kim” olduğunu bize öğretir. Bu da, hamddir. Allah (c.c.), bizi, kâinattaki her bir varlığın, her bir hadisenin bu dilini, Allah'ı tesbih ve hamdini anlayabileceğimiz bir donanımla dünyaya gönderir. Fakat, bir hadis-i şerifte de buyrulduğu üzereaile, çevre, okul, insanın bu donanımını işlemez hale getirir. İşte, bahis mevzuu âyet, “Siz, onların tesbihlerini anlamıyor (ve Allah'a şirk koşuyorsunuz)” diyerek insanlara itapta bulunmaktadır. Maturidiler, “İnsan, aklıyla Allah'ı bulmak zorundadır.” derken, bu noktada haklıdırlar. Fakat, bu şirke sebep Allah'ın bize doğuştan verdiği donanımın irademiz dışında işlemez hale getirilmesi ise (çoğu insanlar bundan dolayı şirk koştuğu için) Allah, halimdir, gafürdur, cezalandırmıyor ve o donanımı yeniden işletmek, vicdanımıza tevdi edilmiş Allah marifet ve imanını hatırlatmak için peygamberler gönderiyor (Eş'âriler de bu noktada haklıdır). Bundan dolayı Kur'ân'ın ve risaletin biradı da “tezkire”dir. 


YALANDAN EVET DEMEYİN — MELİH ARAT 


İletişim kurmayı öğrenmek yıllar alıyor. Neleryapmalıyız, neler yapmamalıyız bir sürü çatışma yaşadıktan sonra öğreniyoruz ve bazen deöğrenemiyoruz. İlk olarak iletişim sorunlarınınbaşlıca kaynaklarından biri hayır diyemediğimiziçin insanları hayal kırıklığına uğratmaktır.İnsanların birçoğu aslında istemedikleri veyayapmayacakları bir şey teklif edildiğinde “Hayır”diyecekleri yerde maruz kaldıkları baskı dolayısıyla “Evet” derler. Ancak gönülsüzce “Evet” dedikleriiçin bir süre sonra yapmaları beklenen şeyi yapmazlar. Bu da karşı tarafta hayal kırıklığı yaratır.Karşı tarafta onlara söz verilmiş olduğu için kızmakta ya da sinirlenmekte haklıdır.Tutamayacağımız söz vermemek için ne yapmalıyız? Çoğu zaman baştan “Hayır” demek karşıtaraf açısından incitici veya kabul edilemez bulunduğu için “Evet” demek zorunda kalırız.Gönülsüzce “Evet” dememek için ustalıklı bir şekilde “Hayır” demeyi bilmeliyiz. “Ustalıklı hayır”iletişimin başında “Hayır” demek değildir. Ustalıklı hayır, neden olumsuz cevap vermek zorundaolduğumuzun nedenlerini açıklayarak başlamayı içerir. Diyelim ki, bir arkadaşımız cumartesi günüsizinle sinemaya gitmek istiyor. Ancak sizin başka bir planınız var. 
Burada karşı tarafa “Hayır,gelemem” demeden önce nedeninizi açıklamak daha doğru olur. “Pazar günü önemli bir sınavagireceğim, Cumartesi günü de çalışmam gerekli. Onun için çok istesem de size sinema içinkatılamam.”Bazen mesele basit bir sinema davetini reddetmekten daha büyük bir şey olabilir. Mesela bir baba18 yaşını tamamlamış bir oğlunun artık çalışmasını istiyor. Çocuğuna iş başvurusu yapması içinbaskı yapıyor. Çocuksa çalışmak istemiyor. Henüz iş sorumluluğu alabileceğini hissetmiyor. 

Babası baskı yapınca da “Tamam bakacağım. Pazartesi iş başvurusu yapacağım” diyor. Bu işe 

gönlü olmadığı için Pazartesi iş başvurusunu da yapmıyor. Yapmayınca da babasının gözünde 

yalancı ya da tembel bir çocuğa dönüşüyor. Burada yapılması gereken çocuğun babasına, samimi 

bir şekilde henüz iş sorumluluğu almaya hazır olmadığını, aklının başka şeylerde olduğunu açıkça paylaşması. Belki o zaman babası, ona yarı zamanlı bir işte çalışmasını teklif edebilir ve belki 

çocuk da bunu kabul edebilir. Böylece olası bir çatışmada başından önlenebilir. Neyi neden yapmadığımızı açıkladığımızda aslında çözüm yolunda bir ilerleme de elde etmişoluruz. Yalandan bir evet işleri çıkmaza sokarken ustalıklı bir hayır, ilişkilerimize yeni bir boyutkazandırıyor. 

Bizden evet ya da onay bekleyen bir soru yönelten kişinin de beklentilerini anlamak kritik bir önem taşır. Bizden bir istekte bulunan kişi aslında ne beklemektedir? Esas beklenti ile ifade edilen istek arasında fark olabilir. Mesela eşi ile sinemaya gitmek isteyen bir kadın aslında kocasından ilgi beklemektedir. Birlikte oyun oynamak isteyen bir çocuk aslında anne-babasından ilgibeklemektedir. 
Öğrencilerinden susmalarını isteyen bir öğretmen aslında saygı beklemektedir.Eşinin ilgi beklediğini anlayan bir koca, eşini sinemaya götürmek yerine yemeğe de götürebilir veyaevde bir kutu oyunu da oynayabilir. Çocuğunun ilgi beklediğini anlayan anne-baba onunlaoynamak yerine bir sinemaya da götürebilir veya birlikte kurabiye de yapabilir.Dolayısıyla beklentiyi anladığımız zaman yapılabilecekler ve çözümler de çeşitlenmektedir. 


YALANLA TESİRLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ? 

28/06/2016 

Yalanlar kullanarak insanları idare etmek günümüzde “manevra kabiliyeti’, ‘kurnazlık’, “kafasında kırk tilkiyi dolaştırıp kuyruklarını birbirine değdirmeme”, “fırıldaklık” gibi tabirlerle ifade ediliyor. 
Çeşitli yalan türleri vardır. O yalan türlerinden biri de insanları idare etmek, idare-i maslahatta bulunmak için söylenen yalanlar. Hizmeti “yalanla” sevk-i idare etmek bir bakıma “siyasetle insanları idare etmek demek. Üstad Hazretleri “Euzu billahi mineşşeytani vessiyâse” diyerek ogünün yalan, dolanla dolu siyasetini terk etmiş, nurla hizmet yolunu tercih etmişti. Yalanlar kullanarak insanları idare etmek günümüzde “manevra kabiliyeti’, ‘kurnazlık’, “kafasındakırk tilkiyi dolaştırıp kuyruklarını birbirine değdirmeme”, “fırıldaklık” gibi tabirlerle ifade ediliyor. Oysa hizmette idare olunanlar, idare edenlerden bunları değil, “şeffafiyet*, “samimiyet” ve “kardeşlik”bekliyor! 

Allah, sevmediği bir fiille insanı sevimli kılar mı? 

Ama heybesinde samimiyet, ihlas, kurbet ve yakin olmayanlar veya olsun diye gayret etmeyenler “Allah'ın insanlara te'sir sırrını” kavrayamayınca bu tür “siyasiliğe? tevessül etmekten ve rahat rahat yalan söylemekten kaçınmıyorlar. Oysa hizmette muvaffakiyetin ve kardeşliğin sırrı yalnızca “sadakat'tir.Altın gibi kriterlerimiz var: “Yalandan fevkalâde kaçınmak ve insanı Cennet'e koymak için bile yalansöylememek lazım.” (Herkul.org) “Yalan'la hizmet etmeye uğraşanlar hem müessir olamaz hem deyalanlarla çevrelerini kendilerinden uzaklaştırır.Allah, sevmediği bir fiille insanı sevimli kılmaz. Bu tür yalanlara tevessül edenler mü”minolduklarından farklı farklı faturalarla şahsi ve 


ailevi hayatlarında bu yalanların bedelini öder, ahiretetemiz olarak giderler.Gayri müsait bir şekilde camiye girmekle, “yalan'la hizmet etmek çok farklı değil. Hatta birincisininiçtimai yönü yok. Oysa “yalan? süt gibi halis hizmet kazanını damlalar halinde telvis etmek demek.Bir başka yalan türü insanların hizmete kazandırılması, aşk ve şevklerinin artması için hizmetiabartmak, yalana başvurmak. 
Kalplere etki eden Allah'tır 

Hizmet ederken insan önce şunu kabullenmeli: Tesir sadece Allah'tandır. Biz kendimizi paralasak, istediğimiz kadar hizmeti abartsak, bin bir yalan atsak yine de insanların kalbine hükmedemeyiz. 
Kalpleri evirip çeviren, yönlendiren, nurlandıran, hizmete ısındıran sadece Allah'tır. Ağzımızdan lâl-u güher çıksa, en tumturaklı cümleleri sarf etsek nihai olarak bu cümlelerimiz'göklere? ulaşır ve orada hüsnü kabule mazhar olursa ancak muhatabımızın kalbi bizimcümlelerimize açılır. Yani telefonun santrali “göklerde”. Kablomuz kesikse ne kadar bağırsak da sesimiz ahizenin diğertarafına ulaşmaz. 
Muhatabımıza bu halimizle sadece komik oluruz. 

Birkaç masumt(!) yalan 

15 tane ....miz var. (Oysaki gerçekte 10 tane), 100 kişiye hakikati ulaştırdık. (Oysaki 20 kişi), Şukadar 
şuyumuz ...lik. (Oysa yarısı bile o düzeyde değil.) Biz şuyuz, şu kadarız. Biz... Biz... Biz... (Buda “Biz firavunluğu”) Bu yalan türüne “Rakamları, gururudüzeye çıkarma yalanı” da diyebiliriz. 

Bu yalanlarımıza nefis ve enaniyetimiz karışmıyorsa sadece ‘yalan’; bir de nefis ve enaniyetkarışıyorsa “yalan'ın yanında “nefsi hizmete şirk koşma” cinayeti de ortaya çıkar. 


YENİ BİR GEZİ Mİ? — NAZİF APAK 


Gezi olaylarının gerçek tarihi henüz yazılmadı.Herkes kendi penceresinden bakıyor. Kimine göre şanlı bir direniş, kimine göre darbe teşebbüsü... Birgün Gezi olaylarının sebep ve sonuçları görgü şahitlerinin eşliğinde yazılacak. Olası bir Gezi tarihiiçin (şimdilik) birkaç not da ben düşeyim; düşeyimki benzer bir hadise için toplumsal barışızorlayanların niyeti biraz daha anlaşılabilsin... 
2013'ün 1 Mayıs'ı kritik bir dönemeç oldu. Birkaç senedir 1 Mayıs Taksim'de yapılıyordu. Ve iktidar bu cesur adımı “kaldırılan yasaklar? hanesine yazıyordu. Nedense o sene tepeden bir talimat geldi 

ve ‘1 Mayıs Taksim'de yapılmayacak” dendi. Taksim'in yeniden yasaklanması için bir neden yoktu. 
İstanbul'da yetkililer acil bir toplantı için bir araya geldi, durum değerlendirmesi yaptı. Ortaya çıkan sonuç dönemin İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü'ne arz edildi. Taksim'deki inşaat çalışmalarının 

I Mayıs gösterilerinde işlerini zorlaştırmayacağını; tam aksine bu durumun giriş ve çıkışların kontrolü için faydalı olduğu beyan edildi. Durum Ankara'ya bildirildi. Ankara'da rüzgar tersten esiyor, gerilimden yana tavır alındığıgörünüyordu. Güvenlik uzmanlarına olumsuz hava aktarıldı. Ne var ki onlar ufukta beliren ve neyitetikleyeceği bilinmeyen uygulamaların telafisi mümkün olmayan yaralar açabileceğine inanıyordu. 

Helikopterlerle Taksim Meydanı'nın ve etrafının fotoğraflarını çekip alacakları tedbirlerin şemalar halinde sunumunu yaptılar. Vali de Müdür de ikna olmuştu. Ankara yine olmaz deyip kestirdi attı... 

1 Mayıs'ta kaynamaya başlayan düdüklü tencere 31 Mayıs'a kadar çatlayacak hale getirildi. Nasıl 
mı? Ankara'dan beklenmedik bir talimat daha geldi: “Bundan sonra Taksim Meydanı'ndanGalatasaray Lisesi'ne kadar uzanan hiç bir mekanda gösteri, basın açıklaması vs. olmayacak!’ Bu 

son derece kritik bir karardı; çünkü hemen her gün o bölgede küçük- büyük toplantılar yapılıyorduve o bir nefes almaya neden oluyordu. Orada basın açıklaması yapan bazı toplulukların iseşiddetle, anarşiyle alakası yoktu. İçten içe kaynayan kazanın altına körükle yaklaşıyordu Ankara. Buna da itiraz etti İstanbul; ancak Başkent”ten şöyle bir emir geldi: Taksim'de üç kişinin bir arayagelmesine bundan sonra asla göz yummak yok!1 Mayıs'tan sonra emir buyurulan o katı yaklaşım o güne kadar birbirinden haz almayan hattabirbirini düşman gibi gören kitleleri bile birleştirdi. Bu durumu fark eden İstanbul”daki yetkililerAnkara”ya istatistiklerle karşı çıkmayı denedi. O bilgilere göre Taksim ve etrafında her sene300?den fazla toplantı ve yürüyüş yapılıyor ve bunların büyük çoğunluğunda olay çıkmıyordu.Herkesin baskı altına alınması sosyal patlamalara neden olur deniyordu itirazlarda. 
Ankara'dakinin umurunda bile değildi. Gezi olayları 31 Mayıs'ta başlayınca ateşin üzerine benzinle gidildi. Çadırlar yakıldı, dozerler sürüldü. Emri veren belliydi; zaten herkesin huzurunda kabul de 

etti. Tansiyonu aşağıya çekmek isteyen parti kurmayları susturuldu. Tansiyonu düşürmek için olağanüstü gayret sarf eden İstanbul Valisi'nin Ankara'dan gelen emirler karşısında ağladığını 

biliyor musunuz? 

Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, internete düşen ses kaydında Cemal Kalyoncu'ya ne 


diyordu: “Başbakan'a (Erdoğan'a) Gezi için yalvardım, Nuh dedi peygamber demedi.” İstemiyordu çünkü tansiyonun düşmesini. Ne var ki tepkiler beklendiğinden fazla çıktı. “Geziciler'le bir araya gelmek zorunda bile kaldı Erdoğan. Vakıa o toplantıda da öfkesine hakim olamamıştı ama çığırından çıkan olayları durdurabilmek için çare arıyordu. 

Erdoğan geçenlerde yeniden Taksim planını gündemine aldı ve tahrik edici bir meydan okumaya girdi. Neden acaba? Belki sebep, kutuplaşmanın sandığa yansıması, ufukta referandum ya da seçim olması. Belki de başka bir sebep? En korkunç ihtimali geçenlerde Levent Gültekin nakletti. 
Gültekin'e göre bir bürokrat “Aman efendim, iç savaş çıkar deyince “Çıkarsa çıksın ezer 

geçeriz’ demiş. Günlerdir bu haber tekzip edilmedi. Gerçekten iç savaş mı planlanıyor? Varsa böyle bir niyet 

yazık hem de çok yazık! 


“SIR KÜPÜ'NÜN SIR GECESİ ALİ ÜNAL 23.07.2016 


Darbe girişiminin yapıldığı gece olup bitenlere dair bilgiler henüz netleşmiş değil ancak MİT'in darbe ihbarını 16.00 civarında aldığı ancak bu istihbaratın Cumhurbaşkanına ve Başbakana MİT üzerinden ulaşmadığı ortaya çıkmıştı.“Darbe istihbaratını eniştemden aldım”, “İstihbarat zaafı var”, “MİT Müsteşarını aradım ama ulaşamadım”. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminden sonra çıktığı televizyon yayınlarında söylediği bu sözler Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın darbe girişimi gecesi yaptıkları ve yapmadıkları ile ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. 
Daha önce Al Jazeera'ye darbe girişimi konusunda ilk bilgiyi eniştesinden aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reuters'a yaptığı açıklamada ise başka ayrıntılar verdi.“Eniştemden bir telefon aldım, bu telefonda “İstanbul?da bazı sıkıntılar var. Beylerbeyi Sarayı'nın orada askerler tarafından yollar kesiliyor. Araçlara köprüye geçit vermiyorlar”. Bu haberi alınca doğrusu inanmadım da. Ve ben MİT Müsteşarımızı aradım, ulaşamadım. Genelkurmay Başkanımızı aradım, ulaşamadım. 
Çünkü telefonlarına cevap veremiyorlardı. Bir yerde beklemeye de girdik. Başbakanımızla iletişim kurma gayretinde olduk. Sıkıntılı da olsa irtibat kurduk.” Bu açıklamanın öncesinde hem MİT'ten bazı basın mensuplarına yapılan açıklamalarda hem de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde darbe istihbaratının saat 16'da alındığı, ardından Hakan Fidan'ın Akar'ı makamında ziyaret ettiği belirtilmişti. Yani darbe istihbaratı darbe günü alınabilmişti. Bu Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği istihbarat zafiyetinin önemli gerekçelerinden biri. Hulusi Akar'ın darbeci askerler tarafından derdest edilmesinin de bu görüşmenin bitiminden bir süre sonra olduğu biliniyor. 

Fidan neden Cumhurbaşkanı'na bilgi vermedi? 

Bu durumda akıllara gelen ilk ve en önemli soru Fidan'ın Akar ile görüştüğü halde çok yakın olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe konusunda neden bilgi vermediği. Bu konuda MİT'ten 
yapılan resmi bir açıklama yok. Ancak Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan 21 
Temmuz günü konuyla ilgili olarak “doğrudan kaynaklardan” aldığı bilgilere dayanarak bir yazı yazdı. 
Buna göre elde edilen istihbarat her zaman yapıldığı gibi, “istihbarat çarkı” denilen bir sistemle analiz edildi, teyit edilmek istendi. Önce kaynağına gidilip soruldu. Fidan bu arada Genelkurmay Başkanı'nı saat 16'da telefonla aradı, 18 sularında ise karargâha gitti. Görüşme sonrasında Perşembe günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da yer aldığı şekilde hava sahasının kapatılması, askeri uçakların havalanmaması gibi tedbirler alındı. Aynı açıklamaya göre uçuşların durdurulmasına ilişkin işlemler saat 19:26 itibarıyla tamamlandı. 

Erdoğan neden Fidam'a ulaşamadı? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında dile getirdiği başka bir nokta daha var. Erdoğan, Başbakan'a sıkıntılı bir şekilde ve geç de olsa ulaştığını ancak MİT Müsteşarı”na ulaşamadığını söyledi. Bu durumda birkaç soru işareti var. MİT kaynaklarından Serpil Çevikcan'a verilen bilgiye göre Hakan Fidan, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürü Muhsin Köse'yi bizzat aradı. Darbe girişiminden söz etmedi ama “Karadan, havadan, ya da denizden gelebilecek bir tehdide karşı önleminiz var mı?” diye sordu. Köse'nin verdiği yanıt, “Önlemlerimiz var” oldu. 

Başbakan da ulaşamadı 

Bunun dışında Cumhurbaşkanı'nın nasıl olup da MİT Müsteşarı'na ulaşamadığı da ayrı ve yine önemli bir başlık. MİT tarafından verilen bilgilere göre Fidan, Ankara Emniyeti”ne yönelik saldırı haberi 


alındıktan sonra makamından operasyonu yönetebileceği güvenli bir yere geçti. Buradan telsiz ve uydu telefonu kullanarak bir yandan havadan yapılan saldırılara karşılık veren MİT operasyon birliklerini yönetti, diğer yandan da Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile sürekli temas etti. Üstelik MİT Müsteşarı'na ulaşamayan sadece Cumhurbaşkanı değil. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yer alan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım da Fidan'ı aramış ancak ulaşamamış. 
Başbakan'ın bu konuda Bakanlar Kurulu üyelerine “İlk olarak Genelkurmay Başkanı'nı aradım ama ulaşamadım. MİT Müsteşarı ile saat 23”e doğru görüşebildim” dedi. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın Milli İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı ile ne kadar süre ve neden konuşamadığı soruları yanıtsız. 


YOLDA DÜŞÜP KALMAMAK İÇİN ALİ ÜNAL 23.07.2016 


Samimi bildiğim bir gönül, “Hayat süreci, bilhassa zorlu süreçlerde düşüp yolda kalmamak için ne yapmak lâzım?” diye sordu. Âcizane şu mealde iki hususu arzettim: 

1. Allah'a çok inanmak, O'nu çok sevmek, hakkımızdaki her hükmüne gönülden râzı olmak, beklediğimiz her şeyi O'ndan beklemek lâzım. Müslümanlar olarak biz dâhil insanlığın bütün problemlerinin altında iman za”fı var. İmanı sadece taklidi bir kabülden, ilim ve hakikat olması gerekmeyen Hıristiyani dogmadan ibaret gibi görüyoruz. İman ilimdir, yakindir; iman İslâm'ın ruhu, İslâm imanın cesedidir, onun tahsilinden ibarettir. İnanma iddiasına rağmen Allah yokmuş gibi bir hayat yaşıyoruz. O'na itimadımız, tevekkülümüz gerçekten var mı? Eğer bir netice adına bütün sebeplere ve imkânlara sahipken o neticenin gerçekleşmesi için beslediğimiz ümidi, elimizdeki bütün sebepler, imkânlar gittiğinde Allah'a tevekkülle beslemiyorsak esbapperestiz, O'na gerektiği gibi inanmıyoruz, O'nu tanımanın gerektirdiği şekilde O'nu tanımıyoruz demektir. Hz. Üstad yazmıyor mu: “Yaratılışın en yüksek gayesi, Allah'a imandır. İnsaniyetin en yüce mertebesi ve en büyük makamı, Allah'a iman içindeki Allah ma'rifetidir. Cin ve insanın en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, Allah ma”rifeti içindeki Allah sevgisidir. İnsan rühu için en hâlis sürur ve insan kalbi için en sâfi sevinç, Allah sevgisi içindeki rühani lezzettir. İman, yalnız icmali ve taklide dayalı bir tasdikle sınırlı değildir; güneşin elimizde tuttuğumuz aynadaki aksinden deniz ve denizlerin yüzündeki aksine, oradan güneşin kendisine kadar tecelli mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi, imanın da o derece çok hakikatleri, binbir İlâhi İsimler'le ve bütün iman esaslarının kâinattaki bütün gerçeklerle alâkalı o kadar fazla hakikatleri vardır ki, ehl-i hakikat, “Bütün ilimlerin, ma'rifetlerin ve insani kemalâtın en büyüğü imandır ve tahkiki imandan gelen kapsamlı, detaylı ve delile dayalı Allah ma'rifetidir.” diye ittifak etmişlerdir.” Bu imanı tahsil, onunla Âhiret'e göçmek gibi bir derdimiz gerçekten var mı? 

2. İslâm, bütün hakikatleri câmidir. Hz. Üstad yine buyurur ki: “Peygamber Efendimiz'in en büyük bir mucizesi, getirdiği Dinin İlâhi İsimler'in bütün tecellilerini kendinde barındırması ve bu tecelliler arasındaki dengeyi korumasıdır.” Öyleyse, bize Din'imizi iyi bilmek, ona ve her temel hakikatin onda olduğuna yakinen inanmak düşüyor. Hocaefendi aktarmıştı: Bir panelde Yahudi bir profesör Kerim Balcı beye şöyle diyor: “Kerim, sizin başınız daima dik olmalı; sizin dininizde başı yere eğdirecek en küçük bir şey yok.” Bu Yahudi profesör kadar olsun Dinimizi tanımalı, onun izzetini takınabilmeli; fetret yaşadığımız şu dönemde Müslümanlar olarak halimizi Din'imizden, tarihimizden, seleflerimizden bilmek gibi, kendi vazifemizden kaçma manâsı taşıyan cinayetlerden uzak durmalıyız. 
Cenab-ı Allah (c.c.), nasıl İslâm”ı bizim için razı olduğu din olarak tayin buyurmuşsa, aynı şekilde o Dimw'i eksiksiz, kusursuz tebliğ, tatbik ve temsil edecek zât olarak Peygamber Efendimiz'i seçmiş, bütün insanlık içinde Sahabe'yi de O'nun arkadaşları kılmış, Tabiin ve Tebe-i Tabiin olarak bilinen ve içinde yüzbinlerce müçtehid, muhaddis, müfessir, kelâm âlimi, evliyâ ve asfiyânın bulunduğu iki nesli tufan misal hadiseler içinde Din'i bize bütün sahihliğiyle taşımak için istihdam buyurmuştur. Öyleyse, Allah Rasülü (s.a.s.) gibi, Ashab'ını da, selef-i salihin âlimlerimizi de, İslâm'ın bayrağını asırlarca aktar-ı âlemde milyonlarca şehid verme pahasına dalgalandıran ve İslâm”ı her türlü dağdağanın içinden bize taşıyan seleflerimizi de çok sevmeli, Kur'ân'ın açık emri üzere, onlara dua etmeliyiz. 
Öyleyse, omzumuza bedava konan, bütün kâinattan daha kıymetli, göklerden ve yerden daha ağır emanet ve mirasın şuuru içinde nasıl olmak gerekiyorsa öyle olmaya çalışmalıyız. 


